





VOORWOORD

Het verschijnen van het werkje: ,Nedetlanders herdenken Annie
Besant”, behoeft wel geen verontschuldiging. Al vormen wij maar een
kleine natie, die in het internationale koor, vooral op het ogenblik, slechts
een zwakke stem kan doen horen, zo zijn er toch wel enkele dingen,
waarin wij in de ontwikkelingsgang der mensheid mede de toon kunnen
aangeven. Het komt mij voor dat wij bij anderen niet achter behoeven
te staan, waar het er op aan komt geestelijke grootheid te onderscheiden.
Juist in het onderkennen van het waardevolle, het essentiéle, het blijvende,
temidden van de vlietende verschijnselen dezer wereld, zijn Nederlanders
gedurende de laatste eeuwen wel min of meer voorlijk geweest.

Wanneer dus een grote figuur, een lichtbrengster van wereldnaam, als
Annie Besant geweest is, herdacht moet worden, mag de Nederlandse
Afdeling der internationale Theosofische Vereniging niet achter blijven.
Het is verheugend dat een aantal leden dezer afdeling bereid en instaat is
bevonden, van hun aanraking met de grote Leidsvrouwe te vertellen en
van hun waardering en bewondering te getuigen. Dat zich ook een enkel
niet-lid der T.V. onder de schrijvers der artikelen bevindt, geeft aan het
geheel nog grotere betekenis.

In zijn werk: ,,on heroes, hero-worship and the heroic in history”, geeft
Thomas Carlyle ons zes typen van helden, zoals die zich in de geschiede-
nis voorgedaan hebben: de leider op het punt van godsdienst, de profeet,
de dichter, de priester, de schrijver, de koning. Het wil mij voorkomen dat
Annie Besant op elk dezer gebieden een baanbrekende rol gespeeld heeft.
In het onderkennen van de geestelijke waarden, de levenswijsheid, die aan
verschillende godsdiensten ten grondslag liggen, is zij groot geweest als
wellicht geen ander v66r haar. Haar waarschuwende vermanende stem
heeft over de aardbol geklonken als die van weinig andere profeten, waar
het erop aankwam, gebreken in onze samenleving bloot te leggen en de




weg naar het verkrijgen van een inzicht in de werkelijkheid te wijzen.
Haar redevoeringen, haar geschriften, geven aan alle kant blijk van een
grote dichterlijke bezieling, ook al zijn ze naar de vorm in proza vervat.
Priesteres was zij in de werkelijke zin des woords; daarvan getuigen allen
die ooit om raad of steun bij haar aanklopten. Haar bijzondere gaven
als schrijfster werden wellicht alleen door haar redenaarstalenten over-
troffen. En dat zij, tenslotte, op koninklijke wijze haar zware leven ge-
leefd, en leiding gegeven heeft aan haar leger van toegewijde pioniers,
daarvan zijn in hare levensheschrijving bewijzen te over te vinden. Was
niet de kracht, die haar dreef, en die van haar uit op alles en allen om
haar heen afstraalde,de kracht van de Koning, dic zij boven alles vereerde?

Wanneer men aan de zes typen van helden, door Carlyle beschreven,
nog een zevende zou willen toevoegen, dan zon men dat van de vrouw
kunnen nemen. Wanneer de omstandigheid, dul Annie Besant in dit leven
een vrouwenlichaam bewoonde, haar wellicht tot op zekere hoogte beper-
kingen opgelegd heeft, zo staat toch aan de andere kant wel vast dat zij juist
als vrouw en moeder de martelaarskroon gedragen en de sterkste bewijzen
van heldenmoed gegeven heeft. De wonderlijke zachtheid, die ook in
haar ogenblikken van grootste krachisuiling deze laatste zonder meer
aanvaardbaar maakte en in schoonheid deed verkeren, moet toch wel in
hoofdzaak haar oorsprong gevonden hebben in de sekse, die zij vertegen-
woordigde.

Zo staat zij dan, in dit Nederlandse bockske, voor ons als de heldin, die
zij in elk opzicht was, als het ,lichtbaken, waarvan hel vuur onblusbaar
is”, zoals in een der bijdragen gezegd wordl, Zonder twijlel zullen in
andere talen werken van dezelfde aard, en waarschijnlijk van grotere
inhoud en betekenis, verschijnen. Maar al deze geschrilien lezamen zullen
toch nog slechts een klein deel kunnen belichien van deze grole en veel-
zijdige figuur, die haar tijd vele eeuwen vooruil wis, en nog na honder-
den, wellicht na duizenden jaren haar licht zal doen stralen tot leiding
van een dolende mensheid.

Moge dit werkje, ook buiten de kringen van de leden der Theosofische
Vereniging, talrijke lezers vinden, zodat het voorheeld van dr. Annie
Besant velen tot steun in hun leven zal kunnen zijn.

De Alg. Seer, der T.V. Ned. Afd.
J. N. van der Ley.
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€EN STRIJOER

Een van de meest naar voren tredende eigenschappen van Mevrouw
Besant’s karakter is wel dat van de strijder. Haar gehele leven is eigen-
lijk één strijd geweest voor waarheid, vrijheid en recht. En nooit, zelfs
niet op zeer hoge leeftijd, ziet zij hiervan af.

Opmerkelijk is dat zich hiervan in haar jeugd niets openbaarde. In-
tegendeel was zij als kind en jong meisje van een volgzame en zachie
aard. Alleen vertelt zij in haar autobiografie hoe zij in die dagen esn
droom had, waarin zij een nieuwe godsdienst stichtte en predikie en er
met vuur voor streed. Haar conclusie was, toen zij weer in haar gewone
bewustzijn terugkwam, dat zij zo teleurstellend laat geboren was, wani
het liet zich in die tijd niet aanzien, dat een dergelijke beleving voor
haar zou zijn weggelegd. Dat heeft de toekomst haar echter anders ge-
leerd. Met dat al zou dit een aanwijzing kunnen zijn, dat in haar onder-
bewustzijn de herinnering aan een dergelijke strijd besloten lag.

De wijze waarop haar huwelijk tot stand kwam geeft een merkwaar-
dige blik op haar geesteshouding in die tijd. De Eerw. Frank Besant
vroeg haar ten huwelijk en voor een groot deel besloot zij met hem te
trouwen omdat hij een geestelijke was en zij, daar zij als vrouw geen
aandeel kon hebben in de bediening van de kerk, dan toch dichter bij dit
alles zou staan als vrouw van de predikant. Toen hij haar bij zijn aan-
zoek vroeg, er voorlopig met niemand, ook niet met haar moeder,
over te spreken, omdat dat, als zij. het toch deed, niet mooi van haar zou
zijn, gaf zij dit juist om deze reden toe. Wel een merkwaardig bewijs
van de grote volgzaamheid van een, die in haar later leven volgens haar
tegenstanders dikwijls een rebel was.

Deze volgzaamheid duurde echter niet lang. Haar eerste Paasfeest,
dat zij in haar nieuw tehuis als jonggehuwde vrouw zou vieren, wilde
zij buitengewoon ernstig beleven. Zij zette zich daartoe tot een verge-
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lijkende studie van de vier evangelién. Een nadere beschouwing bracht
haar tot het inzicht, dat er in de evangelién grote verschillen waren,
niet alleen wat de vorm betrof, maar ook naar de inhoud. Zij onder-
zocht deze zaak ernstig, doch vond geen oplossing, zodat er in haar be-
wustzijn voor het eerst twijfel onistond, een twijfel die haar niet meer
los liet, ook al legde zij het onderzoek tijdelijk terzijde ten einde de rust
in haar binnensie te herstellen. ,,De twijfel was er geweest en liet haar
sporen na” zo schreef zij in haar autobiografie. En.... de strijder was
in haar opgestaan om nooit meer te capituleren. Van dat ogenblik af. vol-
trekt zich innerlijk en uiterlijk een geweldige verandering in haar en
kan zij niet langer het volgzame kind-vrouwtje zijn, als in de eerste
maanden van haar huwelijk; de strijder tot in de dood voor de zaak van
de waarheid was in haar ontwaakt. Haar huwelijk was van het begin af
niet gelukkig; reeds dadelijk ontving zij een grote schok door haar vol-
komen onwetendheid betreffende de dingen die zij als a.s. echtgenote
had behoren te weten. Doch dit was slechts, ten opzichte van de op-
voeding van jonge meisjes, een teken van haar tijd.,

Maar er leefden in de karakiers dezer beide jonge mensen zulke diep-
gaande verschillen dat, toen er de ernstige moeilijkheden van godsdien-
stig inzicht bijkwamen, er geen grond was te vinden waarop deze konden
worden opgelost en waarop kon worden voortgebouwd.

Een scheiding was dan ook onvermijdelijk, alhoewel zij zelve die niet
had aangevraagd, maar zij werd gesteld voor het alternatief van of het
hoofd buigen en haar ketterse twijfel en denkbeelden loslaten, of haar
huis en hof verlaten en praktisch op straat gezet worden. Ofschoon zij
twee kleine kinderen had die zij verafgoodde, koos zij het laatste; zij kon
niet anders.

Het jongste kind, dat nog te klein was om de moederzorg te missen,
werd haar gelaten; doch later weer ontnomen in verband met door haar
verspreide denkbeelden. Het was een meisje, de latere Mrs, Mabel Besant-
Scott.

Voordat deze slag viel, zo verhaalt zij ons, maakte zij in verband met
haar geloofsleven en vooral met haar Godsbegrip een hel door. Niemand
kan dit begrijpen, zo zegt ze, die het niet zelf heeft doorleefd. En dat is
volkomen waar.

Maar zij kwam door deze strijd heen, arm, berooid, gekneusd, doch
als overwinnaar.

De strijder had gewonnen.

En zo begon dan, na de dood van haar moeder en de beroving van
haar kinderen, haar levenslange strijd voor vrijheid en waarheid.

In de eerste plaats voor vrijheid van denken in verband met gods-
dienstige en staatskundige inzichten, voor de vrijheid van de arbeiders
om zich te organiseren en voor hun recht op een menswaardig bestaan,
/dat toen alles te wensen overliet. Zij vocht voor de vrijheid van de
wrouw, in verband met gelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor haar en
gelijk recht op arbeid en een plaats in het openbare leven als de man.

Maar vooral ook bepleitte zij het recht van de vrijheid der vrouw in
haar huwelijksleven, dat zij de vrije beschikking zou hebben over haar
eigen lichaam en over haar eigen bezittingen en vooral dat zij dezelfde
ouderlijke macht zou kunner. uitoefenen over haar kinderen zoals die
was (en nog is!! R.V.) in bet bezit van de vader. 3

Zij streed voor een vrije pers. Zij pleitte tegen wettelijk onbescherm-
de vrouwen- en kinderarbeid; het ging om kinderen van vier, vijf of zes
jaar en ouder, die vaak werktijden maakten van twaalf of veertien uur
per dag!

En zo baande zij zich een weg door bijna onoverkomelijke moeilijk-
heden heen, aanvankelijk zonder middelen en zonder vrienden, totdat zij
Charles Bradlaugh ontmoette en zijn beste helpster werd in o.a. zijn
jarenlange strijd voor zijn plaats in het parlement, die hij niet mocht
bezetten zonder aflegging van de eed, op een belofte. Dan kwamenlang-
zamerhand meerdere vrienden en medewerkers; het werk groeide en er
kwamen resultaten in zicht. X

Gedurende al die sirijd voor de verdrukten en zwakkeren, wat hun
rechten en vrijheden betreft, werden ook hun ontwikkeling en beschaving
niet vergeten. Cursussen werden georganiseerd, boekerijen opgericht,
excursies gehouden naast talloze voordrachten over het gehele land. Zo
ontpopte zij zich toen al reeds naast de strijder als de leraar, die al vech-
tende de kennis verspreidt waardoor het doel moet worden bereikt.

Gedurende de strijd voor de bezetting van Bradlaugh’s plaats in het
parlement werd onder meer een petitie aangeboden. Fen grote menigte
was voor het parlementsgebouw samengestroomd om dit belangrijke
ogenblik mede te doorleven en als gevolg daarvan was er ook een sterke
politiemacht opgeroepen. Onmiddellijk drong het tot Annie Besant door
hoeveel gevaar er aan verbonden was, voor hem of haar die de petitie
zou aanbieden, om gevangen genomen te worden, daar de minste on-
regelmatigheid of onrust onder het volk de politie tot ingrijpen kon
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brengen. Daarom bood zij zich aan het te doen, opdat geen arbeider de
kans zou lopen die nacht in de gevangenis door te brengen en zijn
vrouw en kinderen in angst zouden behoeven te zijn om man en vader.
En zij bood rustig en beheerst de petitie aan.

Herbert Burrows, die haar met een kleine groep vrienden nakeek
toen zij zich kalm over het woelige plein tussen de arbeiders en politie
naar de ingang van het parlementsgebouw begaf, schreef hierover:
,»Wij zagen haar gaan en wisten allen wat haar moed en toewijding voor
het volk betekenden”. :

Op ruim veertig-jarige leeftijd kwam zij in aanraking met Mevrouw
Blavatsky en Theosofie. Door een der bladen van de arbeidersbeweging
was haar opgedragen een beoordeling te schrijven over Mevrouw
Blavlatsky’s ,,Geheime Leer”. Dit was voor haar een aanleiding, zich bij
Mevrouw Blavatsky te laten introduceren op een der avonden, dat zij
in haar huis gasten ontving. Zij ging er heen met Burrows en na korten
tijd werden beide lid van de Theosofische Vereniging en zij zelve werd
een persoonlijk leerling van Mevrouw Blavatsky.

Wie nu zou denken dat er een tijd zou aanbreken, waarin haar
leven langs rustiger banen zou worden geleid, vergist zich deerlijk,
want van het ogenblik af dat zij lid werd van de Theosofische Vereni-
ging, richtte zij haar volledige gaven van hoofd en hart op de nieuwe
taak, die nu voor haar lag. Alhoewel zij in de aanvang van haar lid-
maatschap zich hoofdzakelijk wijdde aan het verspreiden van de Theoso-
fische beginselen en leringen door middel van het gesproken en geschre-
ven woord, brak ook nu vrij spoedig de tijd aan dat de strijder in haar
naar voren trad en wel voornamelijk in verband met haar werk in India
en de beweging voor Home-Rule aldaar. Zij begon haar campagne op
een geheel andere wijze dan de gewone politici dat in de regel doen;
zij ving nl. aan met het volk van binnen uit op te voeden om de vrijheid,
waarvoor het streed, op behoorlijke wijze te kunnen gebruiken. Haar
eerste werk was dus om de apathisch geworden natie wakker te maken
door middel van een herleving van de hindoese godsdienst, belicht
door de kennis van de theosofie. In vele series voordrachten en arti-
kelen toonde zij een verbluffende kennis van de geschriften van die
godsdienst en om niet op de vertalingen van anderen aangewezen te
zijn, leerde zij in zeer korte tijd Sanskriet, zodat de bronnen zelve voor
haar toegankelijk werden. Daarnaast begon zij een sterk doorgevoerde
opvoedingsbeweging over het gehele land, waarvan hel cenlrum was het
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Central-Hindu-College in Benares. De inrichting van het onderwijs
was zodanig, dat naast een volledige westerse opleiding de jongelieden
ook kennis werd bijgebracht van de leringen van hun godsdienst die
zij, wanneer ze naar Engeland waren geweest om er aan de universiteiten
te studeren, hadden leren beschouwen als ouderwets bijgeloof. In het
licht der theosofie echter leerden zij dat geheel anders zien en deze twee-
ledige opleiding heeft heel wat latere leiders en werkers in de Nationale
Beweging voor- Home-Rule gereed gemaaki. Uit dit Central-Hindu-
College, aan welks hoofd Dr. G. Arundale jaren lang stond, werden vele
tientallen scholen en colleges volgens heizelfde plan ingericht. Vooral ook
werd het onderwijs aan de meisjes niet vergeten en werd ook het onder-
wijs aan de pariah’s, jaren tevoren reeds door de pres.-stichter Col.
H. S. Olcott begonnen, voortgezet. Een aanzienlijk deel van dit onder-
wijs was in handen en onder leiding van theosofen. Op deze wijze werd
het nationaal bewustzijn van het Indische volk wakker geschud langs
lijnen van samenwerking met het Westen, in casu Engeland. Toen dan
ook het Central-Hindu-College werd omgezet in de Hindu-University
was de toenmalige Prins van Wales de eerste ere-doctor en mevrouw
Besant de tweede. Dit was het vreedzame deel van haar strijd voor Home-
Rule in India. Tevoren had zij, na de dood van mevrouw Blavatsky, de
moeilijkheden doorworsteld met William Q. Judge en zijn latere opvolg-
ster mrs. Kat. Tingley, in verband met het leraarswerk dat mevrouw
Blavatsky haar had opgedragen, een strijd die haar gedurende vele jaren
de vervolgingszucht van Kat. Tingley op de hals haalde.

Gedurende de eerste wercldoorlog werd zij geruime tijd door het
Engelse Gouvernement geinterneerd, omdat zij beschuldigd werd pro-
Duitse handelingen te hebben verricht. Toen de onwaarheid hiervan
kon worden aangetoond, en zij uit haar verbanning werd bevrijd,
begeleidde een enorme volksmassa haar rijtuig van Madras naar
Adyar en werd zij door het Nationale Congres voor dat jaar benoemd
tot presidente. ‘

Dan is daar nog haar lange worsteling betreffende de lastercampagne
tegen haar vriend en medewerker, C. W. Leadbeater, in verband met de
opvoeding van J. Krishnamurti en zijn broeder, een strijd die ten slotte
werd beslechi door de uitspraak van de Privy-Council, waarbij zij en
de heer Leadbeater geheel vrijuit gingen.

Ziehier enige hoofdpunten uit het leven van deze strijder voor waar-
heid, vrijheid en recht. Gedurende haar werk voor de Theosofische Ver-
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eniging ontpopte zij zich telkens weer als verdediger van' de zwakken
tegen de sterken, van recht tegen onrecht, zowel gedurende de jaren dat
zij presidente was als daarvoor.

Belangrijk is het tenslotte om waar te nemen hoe zij streed. Gedurende
vele jaren was het mij een voorrecht dit grote leven in zijn verschillende
fazen te volgen en steeds is het mij opgevallen dat, hoe fel en scherp de
strijd die zij streed ook was, die van haar zijde steeds werd gevoerd op de
meest hoffelijke en ridderlijke wijze. Zij heeft vurige, bekwame en sterke
tegenstanders gehad, maar steeds kon men waarnemen dat zij nooit ge-
bruik maakte, om niet te spreken van misbruik, van de zwakke zijde van
haar tegenstanders. Steeds stelde zij hen in de gelegenheid hun beste en
sterkste zijde naar voren en in het strijdperk te brengen. Zij kon felle en
krachtige slagen toebrengen, doch steeds ten behoeve van de zaak die zij
diende, nimmer ten behoeve van zichzelf. Deze wijze van strijden bracht
haar tegenstanders soms later als vrienden en medewerkers aan haar
zijde. Zij bezat een fabuleuze royaliteit ten opzichte van degenen, die
haar tegenstanders waren, of in de Theosofische Vereniging leringen ver-
kondigden waarmede zij het niet eens was. Zo was zij de eerste, die inder-
tijd Dr. Steiner in de gelegenheid stelde zijn opvattingen en leringen ter
kennis van de gehele internationale vereniging te brengen door zijn arti-
kelen op te nemen in The Theosophist.

Deze zijde van dit grote, monumentale leven is slechts door weinigen
begrepen; velen waren er die in haar alleen vermochten te zien de gees-
telijke leraar en die meenden dat de andere zijde hierop een schaduw
wierp en dat zij daarin veel minder ,.geestelijk” was. Er zijn er echter
ook die juist in dit aanzicht hebben leren begrijpen van hoe grote beteke-
nis voor de Theosofische Vereniging en voor de wereld het is geweest,
dat daar steeds op de bres stond, het zwaard in de hand, deze ,,Ridder
van de Zon”, wiens devies was: ,,Wees getrouw tot in de dood”.

Den Haag, Juli 1947. W. A. L. Ros-Vrijman.

annie Besant

Wie de gelegenheid heeft gehad en benut de karakteristiecke methoden’

van werken van Annie Besant te vergelijken met die van haar voornaam-
ste medewerker, C. W. Leadbeater, ontdekt daardoor een belangrijke les
in Occultisme, namelijk hoezeer totaal verschillende geaardheden, niet
alleen langs geheel eigen wegen tot de hoogste sporten der kierarchi-
sche ladder kunnen opklimmen, doch vooral hoe beide, hoezeer ook
verschillend, toch tevens een hoogheid van levenskunst en levensmoed
kunnen bereiken — bewijzen hoe ten sloite in volmaking toch ook on-
eindige verscheidenheid moet heersen. Waar C. W. L. op een vraag of
moeilijkheden, hem voorgelegd, tot in bijzonderheden kon ingaan en
rechistreeks advies gaf of aanwees hoe te handelen, daar gaf A. B.
veelal slechis korte aanwijzingen en waren deze eigenlijk meer een op-
wekking en aanmoediging om zelf de oplossing te gaan zoeken.

Wetend hoezeer bezet beider tijd moest zijn, heb ik natuurlijk slechts
zeer zelden en dan nog alleen wanneer naar mijn mening het werk dit
eiste, aan een van hen een vraag gesteld —- nooit voor eigen persoonlijke
zaken of ontwikkeling en slechts een hoogst enkele keer heb ik gemeend
mij tot beiden te moeten wenden. In één zulk een geval, in een moeilijke
situatie in Java, legde ik als Algemeen Secretaris der Afdeling de zaak
aan A. B., de President, voor en vroeg advies hoe te handelen. Het
typische antwoord was: als plaatselijk verantwoordelijk persoon moet
gij zeli uitmaken wat nodig is, daar alle verkrijgbare gegevens tot je
dienst staan. Tk weet het is je toevertrouwd. Een andermaal, toen ik Alge-
meen Secretaris T.V.N.A. was, ontstond een moeilijkheid met een der
nevenbewegingen en hierover schreef ik naar C. W. L., die in Sydney
vertoefde, en naar A. B. te Adyar. Van eerstgenoemde kwam een lange
sympathieke brief met vele wenken over mogelijke consekwenties, enz.
Van Dr. Besant een weliswaar even sympathiek, doch kort briefje met de




opmerking dat zij zelf over een half jaar in Europa zou zijn en dat zij
dan de zaak zou behandelen, wat zij ook gedaan heeft. Maar de opmer-
king was er weer bij: zie intussen wat gij er zelf aan kunt doen. Hoewel
meer in aanraking met C. W. L. dan met A. B. geweest zijnde, lag toch
A. B.’s wijze van ,,behandeling” mij blijkbaar beter. Aan beide ben ik
zeer veel verschuldigd, doch A. B.s methode gaf mij persoonlijk de
meest praktische stimulans voor zelf-inspanning.

§

In 1923 had ik het voorrecht om de reis van Madras naar Benares
voor de daar te houden jaarlijkse Internationale Conventie per zelfde
trein te maken als Dr. Besant en haar staf van medewerkers. In de avond
vertrok de trein uit Madras en het werd een ware zegetocht voor Dr.
Besant, die toen op het hoogste punt van hare politieke ‘triomfen in
Indié stond. Op elke statie waar gestopt werd in die nacht, stond een
deputaties haar op te wachten, had zij ovaties in ontvangst te nemen
en werden haar de in Indié gebruikelijke geschenken aan voedsel, ver-
snaperingen en bloemkransen aangeboden. Wij, Hollanders (ook de
familie Boelaars was van de partij) gingen ter ruste, doch des ochtends
vroeg om vijf uur werd bij een nieuwe halteplaats aan de deur van ons
compartiment geklopt en, openende, zagen wij Dr. Besant daar staan met
haar getrouwe ,,boy” achter zich, die een pot met melk droeg. ,,Ik had
gedacht — zei A. B. — dat na zulk een vermoeiende reis jelui wel een
verfrissing zult kunnen gebruiken”. Wij hadden rustig in ons compar-
timent geslapen (voor zover dit ten minste mogelijk was geweest) en zij
had telkenmale die gehele nacht door aan elke stopplaats deputaties, ete,
ontvangen en toch dacht zij nog aan mogelijk discomfort van anderen. De
gehele verdere dag werkte zij aan haar zo uitgebreide correspondentie
voort in die hete, hobbelende en stotende trein en hield haar beide secre-
tarissen onafgebroken bezig met de brieven te tikken die zij dicteerde.
Wat een praktische les, wat een voorbeeld! Wat een uithoudingsvermogen!

Hartstochtelijk strijder voor waarheid, recht, vrijheid en mensen-
liefde, is zij een der uitverkorenen van het ras en noemde zij zichzelf
liefst Warrior-Strijder. Een zeer bijzondere manifestatie van kracht en
toch onafscheidelijk verbonden met zachtheid, maakte van haar die
zo uiterst zeldzame verschijning van de krachtige leider, welke zij inder-
daad was, wier kracht geharmoniseerd werd door een universele sym-
pathie voor al wat leeft en bovenal voor al wat lijdt, verdrukt wordt en
ongelukkig is. Praktisch in alles tot in de kleinste kleinigheden van het
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dagelijks leven, bleef zij een Heilige, zelfs te midden van de meest triviale
beslommeringen.

Er was een tijd dat geheel Indié haar vereerde, de korte tijd van haar
Presidentschap van het Indisch Nationaal Congres, maar toen het bleek,
dat dit Congres die Indische natie door de leer der zgn. ,non-violence”
tot werkelijke opstand aanzette, veroordeelde zij onmiddellijk en zeer posi-
tief deze richting en deed daarmee welbewust vrijwillig afstand van alle
populariteit. Ja, er was een tijd dat heel Indi¢ haar Amma — Moeder —
noemde en nog talloos velen daar zien dit als haar meest naar voren-
tredende eigenschap. Inderdaad was bij een persoonlijk contakt met haar
het voornaamste gevoel, dat zij immer opwekte, dat van een liefthebbende
Moeder. Niettegenstaande de enorme kracht die zij zo veelvuldig wist
aan te wenden, niettegenstaande de machtige wijsheid, welke zij verkon-
digde en vertegenwoordigde, niettegenstaande het politicke en sociale
organisatievermogen dat haar kenmerkt, bleef toch immer als meest
indrukwekkende karakteristiek de universele liefde, welke te allen tijde
van haar uitstraalde. Dit was het praktisch beleven van het eerste doel-
einde der Theosofische Vereniging, hetwelk voor de meesten onzer nog
slechts ,,graue Theorie” is. Voor haar was het de essentie van alle leven,
de universele broederschap van alle mensen. Voor haar was inderdaad
deze Theosofie een levende kracht — de levende kracht — in en van
haar leven. Het was dus geen wonder dat H. P. B, kort voor zij het
lichaam verliet, in Annie Besant ,de éne en de enige” zag, die haar
kon en moest opvolgen, die het Werk van H. P. B. kon overnemen,
wanneer zij (H. P. B.) zou moeten heengaan.

Dit moederlijk ‘gevoel voor elkeen die met haar in aanraking kwam,
deed haar onbemerkt een ieder, die haar bezocht, op zijn gemak stellen,
waardoor zij dan immer in staat was effectief te helpen in de meest
moeilijke omstandigheden, meer door haar wezen zelf dan door
woorden. Als een klein voorbeeld hiervan kan dienen, dat op haar
,ea’s” niemand dan zijzelf de gasten mocht bedienen. Zijzelf deelde
alles rond en men kan ervan verzekerd zijn, dat d66r en met de vriende-
lijke glimlach die dit vergezelde, elke kleine stoffelijke gave vergezeld
ging van een stroom van zegenvolle liefde.

. Haar gehele leven was vervuld van volledige verzaking en dienst, werk-
zaam als slechts weinige zeer krachtige figuren vermogen. Ik heb haar
gekend, dat zij in Adyar ’c ochtens 6 uur reeds aan haar schrijftafel zat,
dan na een simpel kort ontbijt om 8 uur naar het stoffige, hete rumoerige
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Madras vertrok om daar in de city in de kantoren van het dagblad New

India haar redactie-werk te verrichten, en eerst ’s avonds om 5 uur weer
thuis te komen. Voor de krachtigste zakenman zou dit ruim voldoende
geweest zijn om uitgeput naar rust te verlangen, maar A. B. nam eerst
een verfrissend‘bad en was daarna gereed om haar tea-gasten te ontvan-
gen en dan — na een maaltijd — weer geheel gereed te zijn voor allerlei
werk als een lezing, een maconnieke ceremonie, een vergadering te
Adyar en soms zelfs weer terug naar Madras om daar in Gokhale Hall
een openbare massa-meeting voor haar politiek werk te houden, terwijl
zij dan nog elke avond ten slotte weer aan de schrijftafel eindigde. Welk
een machtig voorbeeld van ware dienst, van zelfverzaking voor het werk
der Meesters ten bate der mensheid!

Zulke allerhoogste dienst was mogelijk, doordat zij gebaseerd was op
die innerlijke vrede, welke alleen kan voortkomen uit onomstotelijk weten,
gevolg en uitkomst van directe kennis der waarheid — van de Theosophia,
Want ten einde, als zij, in staat te zijn de hoogste wijsheids-waarheid te
leven en te verkondigen, is het noodwendig dat eerst een leven (of liever
vele levens) van dienst en toegewijd streven daaraan vooraf is gegaan,
wat weer alleen die innerlijke visie kan opwekken en aankweken, die
onwankelbare zekerheid verschaft. De wijsheid die zij verkondigde en
leefde was onafscheidelijk verbonden aan deze visie van de allerhoogste
waarheid.

J. Kruisheer.

ANNIE BESANT

Was het niet in 1912 dat Dr. Besant in Nederland kwam en Den Haag
bezocht? Ik was een Lotuskind en mijn jongere broertje en ik kregen een
oproep om in ‘t gebouw de Ruyterstraat te komen voor een buitengewone
Lotus-klas-bijeenkomst. ’t Was toen nog niet het mooie logegebouw zoals
Den Haag dat nu kent, maar een van de gewone huizen uit de rij.
’t Was wel een bizondere bijeenkomst, want er waren zoveel kinderen, dat
" we niet in de ons vertrouwde bovenkamer samenkwamen, maar beneden
in de suite. Alle kinderen van Tafelronde en Lotusklassen waren samen-
geroepen, want Dr. Besant zou komen, de beschermvrouwe van al die
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»schakels van de gulden liefdeketen, die de gehele wereld omvat”. We
konden haar niet verstaan, maar haar aanwezigheid maakte een diepe
indruk op ons. Mijn oudere broer, een Tafelrondelid, mocht haar namens
alle kinderen in het Engels toespreken. Hij had het uit het hoofd geleerd en
was wel wat zenuwachtig en wij met hem.

Nog enkele malen, dat ze ons land bezocht, was ik in de gelegenheid
haar te ontmoeten en onder haar gehoor te zijn. Als zij op doorreis langs
Den Haag kwam, waren wij met vele leden op ’t perron om haar even te
zien en te begroeten. Was wel één van onze groten zo over de gehele
wereld geliefd als zij? En dan trokken wij in grote getale naar Amsterdam
om haar openbare voordracht in het overvolle Concertgebouw mee te kun-
nen maken. Kleine witte figuur op het grote podium, maar met een stem
zo machtig en diep, een overtuigingskracht zo geweldig en een zo vurig
enthousiasme, dat zij groeide tot een grote alles en allen omvattende
wezenheid. Ze droeg haar gehoor mee omhoog, ze voerde ons denkver-
mogen, onze denkcapaciteit op, zodat we alles meenden te kunnen volgen
en mee te beleven wat zij in een schoon gedachtegebouw voor ons optrok.
Onze harten gloeiden mee met haar grote toewijding en verering voor de
Oudere Broeders en onze vaste wil tot dienen staalde zich aan haar
onwrikbaar ‘op-één-punt gerichte wil tot eeuwige dienst in het plan van

God.

Het hoogtepunt van mijn persoonlijke ontmoetingen met onze grote

presidente was een verblijf van drie maanden in haar en ons geliefd

Adyar, ter gelegenheid van de gouden Jubileum-conventie. Als ik mijn
gedachten daarheen laat teruggaan, glijden zoveel mooie momenten aan
mijn geestesoog voorbij, dat het een boekdeel zou vullen ze vast te leggen.
De essence van dit beleven wil ik in enkele zinnen trachten weer te geven.

Dr. Besant was daar de ,,geest zwevend over de wateren”, alles door-
dringend, alles omvattend, alles liefhebbend. Haar leven een ononder-
broken offering; een stalen wil tot handeling in toegewijde dienst aan de
Groten; een warme begrijpende liefde voor alle jongeren om haar heen,
die haar als de wijze moeder vereerden en huldigden, met afwijzing echter
van elke sentimentaliteit of opdringerigheid.

Als iedereen nog sliep, om 5 uur, begon zij haar dagtaak met een uur
studie en dan volgde het regelmatig terugkerende programma. Om 8 uur,
bij de ,,Prayers of all religions” in de grote hal, zagen we haar dagelijks.
Na het zeggen der gebeden van alle door belijders vertegenwoordigde
godsdiensten, eindigde zij met het ,,0 hidden life, vibrant in every atom”,

\
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een mantram van haar hand. Met diepe sonore stem gezegd, met haar
onmetelijke kracht, was het of zij de essenties van de aangeroepen groot-
heden tot werkzaamheid riep, weerklinkend in elk onzer. Hier was zij de
magier, die hemel en aarde verbond door de macht van haar woord.

Ik wil eindigen met op te roepen dat onvergetelijk ogenblik, toen zij op
28 December 1925 onder de Banyantree aan het einde van haar voor-
dracht over de komende Wereldleraar, haar drieduizendhoofdig gehoor
zich naar de Himalaya’s deed wenden om met haar uit naam van de gehele
mensheid de bede uit te zenden tot de Heer Maytireya, om de lijdende
wereld te hulp te komen; waarop Hij zijn antwoord gaf door Zijn geliefde
discipel in die enkele zinnen, waarin voor de wereld zo schone en rijke
beloften verborgen liggen van bevrijding en geluk. Voor onze grijze leids-
vrouwe moet deze bevestiging van de realiteit achter de verwachtingen,
die zij gedurende zoveel jaren over de gehele wereld heeft trachten te
wekken, één van de schoonste beloningen voor haar toegewijd werken
geweest zijn.

Onnodig te zeggen dat, los van alle ontmoetingen binnen tijd en ruimte,
Dr. Besant vanaf het ogenblik dat mijn geest op eigen wieken durfde gaan
drijven, mijn leraar en voorbeeld is geweest en nog is door haar geschrif-
ten, zowel voor mijn studie in de aloude wijsheid, op de weg tot het Zelf,
als voor mijn sociale werk in de maatschappij. Niemand voert ons zoals
zij door de wereld van het concrete denken naar de abstractie, de weg naar
ons ware tehuis. :

Onze grote aanvoerder is tijdelijk aan ons beperkte gezichtsvermogen
onttrokken. Dat het ons gegeven moge zijn in alle komende eeuwen deel
uit te maken van haar legerscharen, strijdend onder de banier van de
Koning onzer wereld.

C. G. Poortman—Zey.

annie BeSanNt

heeft ons geleerd paraat te zijn en altijd klaar te staan om dat werk te ver-

richten, dat op een zeker ogenblik gedaan moet worden. Zij was voor ons

het voorbeeld van noeste arbeid voor de medemens, van onwankelbare
trouw aan ,,de Volmaakten”, van zo grote waarheidsliefde, dat zelfs haar
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grootste tegenstanders in de politieke arena moesten zeggen, ,,dat Annie
Besant tot onwaarheid niet in staat was!”. Het grootste compliment haar
door haar tegenstanders gebracht.

Bernard Shaw zond haar eens deze regels toe: ,,Love me little, love me
long, so do I love Annie Besant!”. :

Zij was groot in het verleden, zoals zij het was gedurende het zo juist
beindigde leven, en zij zal even dapper en trouw blijven in enig toekom-
stig bestaan. ;

Ik kan niet eindigen zonder ook haar trouwe medewerker C. W.
Leadbeater te noemen. Hij is zeer miskend geworden in zijn leven en om
het werk dat hij met de jongeren moest doen. Hij was hierin de grote
pionier, en wij zijn hem dank verschuldigd voor een ,,groep jongeren”,
door hem opgeleid om het nieuwe te leren begrijpen, waarvoor Krishna-
murti gekomen is. Onder die jongeren zijn er die een levenshouding ge-
toond hebben, waardoor zij in de afgelopen wereldoorlog een voorbeeld
waren voor hun medemensen.

Hulde aan deze beide groten van de Theosofische Vereniging, die
Theosofie tot hun levensdoel hebben gemaakt.

Beity van Motman.

afschend’)

De avond van Dinsdag 1 Juli 1930. Sluiting van het Congres der Euro-
pese Federatie van Nationale Afdelingen der Theosofische Vereniging te
Genéve. In de Salle Communale van de voorstad van Genéve: Plainpalais
is het half donker. Na enige zeer warme dagen is een hevig onweer boven
de stad van de Volkenbond losgebarsten. De congresgangers, die weer
naar het gebouw der bijeenkomsten op weg waren, moesten onderweg
beschutting zoeken voor de stromende regen, voor de ontladingen onmid-
dellijk boven hun hoofd. Nu is het weder wat bedaard, al klinkt er af en
toe nog gerommel, al is de zaal nog schemerdonker. Overal hangt die
eigenaardige, vochtige, nog warme, maar toch opgefriste atmosfeer van na
een onweer op een zomerdag. Binnenshuis is ’t echter nog drukkend. —

Op het podium staat een kleine, gebogen vrouw in een licht gewaad en

1) Vgl. Theosophia Oct. 1935 p. 315 e.v.
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spreckt met 'n donkere stem. Zij ‘is kennelijk wat moe — inzover zij dan
ooit moeheid liet blijken. Wij verwonderen ons, dat zij zo rustig spreekt,
want wij weten: over een drie kwartier, over een half uur vertrekt haar
sneltrein van het Gare de Cornavin, die haar weer elders heen zal voeren.
Waar spreekt zij over? Ze geeft een terugblik op het Congres, maar tevens
op haar leven. Nieuwe dingen vertelt zij niet; veeleer herhaalt zij
heel oude. Waarom heeft deze afscheidstalk zo’n indruk op schrijver dezes
— op anderen ook? — gemaakt? Wij konden toen toch nog niet weten,
dat in het volgend najaar haar krachten ineens zo zouden afnemen, dat zij,
de in al haar rust zo bewegelijke, in dit leven voortaan aan een enge
omgeving gebonden zou zijn. Het is ook wel zeker, dat zij na deze gelegen-
heid nog wel in het publiek gesproken heeft. En toch, is het toen, in die
na het onweer nog halfduistere zaal, niet het afscheid van haar langdurige
en vruchtbare publieke loopbaan in deze incarnatie geweest? Hoe dit zij,
wars als zij immer was van alle uiterlijk vertoon, van het exuberante, van

alle onnodige onderstreping, ook in haar meeslepende redevoeringen, ook

in haar gloeiende ogenblikken, nu, in deze omstandigheden, van het einde
van het Congres, of van de beéindiging van nog veel meer, was ook het
eenvoudigste streven naar een effect, was bijna alle wil tot overreding
terzijde gelegd. Nimmer echter was zij dan ook z6 overtuigend in waar-
achtigheid geweest. Wie had een ogenblik kunnen twijfelen, toen zij zo
eenvoudig, zo vanzelfsprekend in die terugblik over het contact met haar
Meester sprak, over die stem, die zij eens ergens voor het eerst gehoord
had, en die haar vervolgens steeds had geleid? Want wij mogen het ons
wel goed voor ogen houden, op haar geboortedag, 1 October, of op andere
herdenkingsdagen, of ook op elke gewone dag: of hetgeen Annie Besant
en Charles Leadbeater ons als hun eigen ervaringen in het occulte hebben
meegedeeld, is waar: in grote lijnen én in vele details waar, aangaande de
hogere gebieden, over v6ér- en nabestaan, over de mogelijkheid van het
directe contact met en van de onmiddellijke leiding door de Meesters — of
het is groot en schromelijk bedrog. Een tussenweg is er niet, want al is het
mogelijk, dat zij zowel ten opzichte van enkele algemene gezichtspunten,
als van een aantal bijzonderheden gedwaald hebben, er is in wat zij gezegd
hebben zéveel directe, concrete en speciale mededeling, dat het grotendeels
of letterlijk waar is, of niet. — Doch zij stond daar en zeide met die don-
kere, thans wat vermoeide, stem zonder enige pretentie enkele reeds lang
gezegde bijzonderheden over haar voeling met haar Meester.

' ~ J. J. Poortman.
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persoonlijke contacten Mmet
OR. ANNIE BESANT

Het eerst zag ik haar in 1909, toen zij een voordracht hield in de kerk
der Vrije Gemeente te Amsterdam, over het onderwerp: ,,Noodlot en Vrije
Wil”. Een korte tijd tevoren had ik een voordracht van mrs. Katharine

Tingley gehoord in het Concert-gebouw, en die was mij, critisch studentje

dat ik nog was, bitter tegengevallen. Ik had niet veel meer verwachtingen
van mrs. Besant. Het was mid-winter: koud, nat en druilerig. Hoe
verbaasd was ik, toen ruim 3 kwartier v66r de aanvang van de leiing, de
kerk reeds tot de nok gevuld bleck te zijn en nog grote drommen zich
voor de ingang verdrongen. 1k kreeg tenslotte een, wat onzeker, zitplaatsje
boven op een orgelpijp, héél hoog in de lucht.

Plotseling, een golf van ontroering! Mrs. Annie Besant kwam! En als
door éénzelfde innerlijke ingeving gedreven, stond iedereen op, uit eerbhied
voor het kleine witte figuurtje, dat midden door de donkere menigte naar
het spreekgestoelte schreed. Het was plotseling doodstil. Het luide geroeze-
moes van een dringende, ontevreden, joelende mensenmenigte was als bij
toverslag omgezet in een adembenemende stilte van intense verwachting.

Toen begon Annie Besant haar voordracht. Z6 eenvoudig en. daarom
juist z6 overtuigend, z6 kristalhelder, z6 redelijk, dat men wel voelen en
erkennen moest, dat hier iemand sprak, die ,,wist” en niet maar na-vertel-
de, zoals de velen, die ik tevoren hoorde. Met één slag wist ik het toen:
Dit zou de leiddraad voor mijn eigen leven worden; mrs. Besant zou het
lichtend voorbeeld zijn, waarnaar ik mij richten wilde. Weinig verbaasde
het mij later, toen ik van verscheidene anderen hoorde, dat ook zij
op diezelfde avond eenzelfde besluit namen. Zij allen (ik ken er persoon-
lijk een tiental) zijn trouwe en ijverige leden der T.V. geworden en steeds
gebleven. 3

Het zou lang duren, aleer ik haar opnieuw zou zien en spreken.

In het jaar 1923 kwam die eerste gelegenheid en ik liet haar natuurlijk
niet onbenut en bracht, met een paar vrienden, enige tijd door te Adyar,
in haar onmiddellijke omgeving. Het was in misschien haar allerdrukste
periode, toen de worsteling om Home Rule en om Dominion-status haar
dagclijks naar de New India-press riep. Dan stonden wij, haar bewon-
deraars, stil te wachten in de hal van het Headquarters-Building, totdat
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zij voorbijkwam en naar haar wachtende auto liep. Voor een enkele onzer
had zij dan soms een woord of een glimlach en dit maakte onze gehele dag
zonnig en blij. :

Welk een inspiratie kwam er tot ons, wanneer zij een enkele maal een
bijeenkomst leidde! Hoe tintelden haar woorden in de toespraak, welke
zij onder de grote Banyan-boom hield t.g.v. de Conventie. Nu eens vol
diepe wijsheid en grote kennis, dan weer met geestige humor of pijnlijk
striemend, wanneer zij onze aandacht vroeg voor hetgeen er aan onrecht
om ons heen nog bestond in de mensen-wereld.

Hoe bewonderden wij haar eindeloos geduld, toen zij een bijeenkomst
leidde van jonge Indische Nationalisten in de Gokhale-Hall. Het waren
jeugdige, onbekookte heethoofden, die in het vuur van hun dispuut weinig
eerbied toonden voor het grijze hoofd van haar, die de bijeenkomst leidde.
Hoe vriendelijk was dan toch steeds haar wederwoord en, het leek een
wonder, telkens weer ontwapenden zulke woorden en gedachten van wijs-
heid en liefde de jeugdige opposanten en men zag hoe graag zij zich
gewonnen gaven aan haar, die zij in hun hart een vurige liefde en een
intense verering toedroegen.

Maar ook, welk een moederlijke tederheid kon van deze grote en wijze
vrouw uitstralen! Hoe zorgzaam regelde zij de aftocht van die jonge
Indiérs, hen allen beschouwende als haar eigen zoons. Haar prachtige
privé-auto, een Rolls Royce van het meest luxueuse type, welke haar door
Alan Leo, de astroloog, ten geschenke was gegeven, reed af en aan om
deze jonge heethoofden naar huis te brengen door de stromende regen,
terwijl zij, de oude grijze dame, rustig bleef wachten om tenslotte, als
een der allerlaatsten, ook huiswaarts te gaan.

Met welk een belangstelling informeerde zij, de wereld-presidente, de
beroemde redenaarster, de politieke leidster van tienduizenden, de begaaf-
de schrijfster van tal van diepzinnige boeken, of wij wel goed behuisd
waren, of het eten ons aanstond, of er geen kleine wensen waren, die zij
misschien nog vervullen kon.

Toen wij, gewapend met een introductie-brief van mrs. Besant, tijdens
onze rondreis door India met verscheidene zeer vooraanstaande Indiérs
in aanraking kwamen, leden van de Legislative Council, geleerde pandits,
als dr. Bhagavan Das, dichters als Rabindranath Tagore en diens neven,
schilders en beeldhouwers van wereld-vermaardheid, doktoren en inge-
nieurs, trof ons voortdurend de grote eerbeid, die allen voor dr. Besant
koesterden en de grote genegenheid, die zij haar ioedroegen, ook al
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waren de eigen ideéen en idealen soms lijnrecht in strijd met de hare.

Voorwaar, iedereen, die — hetzij zijdelings, hetzij direct — in aan-
raking is geweest met mrs. Annie Besant, moet erkennen, dat hier inder-
daad een mens was, die met alle recht aanspraak op die ere-titel kon doen
gelden. Een 1ste klasse persoonlijkheid. Een konings-mens, zoals er maar
een héél enkele, in de kritieke tijden van de mensheid, op aarde verschijnt.
Een, die bewondering en eerbied en liefde tegelijkertijd wist af te dwingen,
zowel van vriend als van vijand. Wie zo iets kan, moet wel een héél groot
Mens zijn.

Ik herinner mij een Adyar-bewoner, geleerde pandit, die nu het beheer
had gekregen (van ,the Chief”) over de.... wasserij, en die vaak zéér
diepzinnige gesprekken bij ons in Blavatsky-gardens kwam houden over
gedeelten uit de Secret Doctrine; hoe hij ons vertelde, dat in zijn jonge
jaren, toen de geest van de Oude Wijsheid, de Para-Widya, hem beving,
zijn gehele wezen verlangde naar de ontmoeting met en de leiding van
zulk een machtig wezen als voorheen de Maha-Rshi’s in hun kluizenarijen

en Ashrama’s waren, wier woorden tot ons gekomen zijn in de machtige °

Upanishads en al die overweldigend rijke mystieke en occulte literatuur
van het oude India. En hoe hij tenslotte hier in Adyar zijn wens vervuld
had gezien, want was mrs. Annie Besant, ,,Mother Wasanta” (zoals zij
met een ,endearing name” genoemd werd, doch hetgeen betekent: ,,Moe-
der Wijsheid”), niet een wéare Maha-Rshi? Was niet Adyar een heilig-
Ashrama, waar men aan haar voeten (upanishad) zittende, de Brahma-
Vidya kon indrinken, zoals weleer de Shisha’s en de Chela’s, die om de
kluizenarijen woonden?

Ja, inderdaad, mrs. Dr. Annie Besant was een groot profeet, zoals wij
ons de Groten uit het Oude Testament voorstellen, die rondgingen om het
volk van Israél te leren en te leiden, zo is ook zij rondgegaan over het
gehele oppervlak der aarde, om te leren en te richien en de blijde bood-
schap der Theosofie aan de ganse mensheid te brengen. Mogen al onze
beste gedachten, aan haar gewijd, de spoorslag wezen om onze beste krach-
ten te geven aan het werk, dat zij ons voordeed en dat gedaan werd in de
dienst van de Meesters van Wijsheid, wier trouwe dienstknecht zij was.

A. J. H. van Leeuwen.
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annie BESANT

Van persoonlijke herinneringen kan men haast niet spreken, als men
met iemand alleen maar in contact is geweest op ledenbijeenkomsten of
op openbare lezingen. Maar als tachtigjarige voelde ik mij toch gedron-
gen, mijn herinneringen neer te schrijven.

In 1901 werd ik lid van de Theosofische Vereniging, Amsterdamse Loge,
en ik heb het voorrecht gehad Mevr. Besant enige malen te ontmoeten op
Amsteldijk en haar te horen op openbare lezingen. 't Was me steeds een
openbaring en ik voelde mij in hoger sfeer opgetrokken, zodra zij in ons
midden verscheen en op ’t podium haar welkomstwoord: ,,Friends”, uit-
sprak. Met dat éne woord was ’t contact er. Zij stond daar zo eenvoudig,
zo rustig in haar wit gewaad, zonder enig versiersel, en vulde 't podium
van de grote zaal van het Concerigebouw geheel. Groter contact was er
natuurlijk op de lezingen voor leden. Mijn meest persoonlijke herinnering
is echter de volgende. '

In 1904 werd ter gelegenheid van het congres der Europese Afdelingen
van de Theosofische Vereniging een tentoonstelling gehouden van werk
van leden in enige bovenzalen van het Concertgebouw: Deze
werd gehouden tijdens het verblijf van' Mevr. Besant te Amsterdam.
Op een dag, dat ik op mij genomen had te surveilleren tussen 12—2 uur,
kwam onverwacht Mevr. Besant met een Engelse dame binnen. Er was
geen ander publiek op dat uur. Mevr. Besant vroeg me, haar rond te leiden
en ik trachtte zo goed mogelijk uitlegging te geven en te antwoorden op
de verschillende vragen die zij deed. Niets ontging haar aandacht; voor
elke branche had zij belangstelling.

Dit korte samenzijn is een hoogtepunt voor mij geweest, onvergetelijk
in mijn lang leven.

G. Vr.—V.
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annie Besant

Hoe vermetel komt het mij voor over de persoon van Annie Besant te
schrijven. Want wie is in staat de grootheid van haar leven en werken te
schetsen, zonder haar in hoge mate te kort te doen?

Maar ik wil deze gelegenheid gaarne aangrijpen om uiting te geven aan
mijne diepgevoelde dankbaarheid voor alles wat Annie Besant meer dan
30 jaren voor mij geweest is, mijn ,,geestelijke moeder”. Als zodanig is
zij van grote invloed geweest op de bewustwording van mijn wezen ten
opzichte van het alomtegenwoordig, eeuwig- Leven, waaraan ik deel heb.
Op mijn levensweg is zij mij steeds een betrouwbare gids gebleken en zij
heeft bij het bepalen van mijn richting een belangrijk aandeel gehad. Toen
ik o.a. het verlangen koesterde met Rabindranath Tagore, tijdens zijn ver-
blijf in Amsterdam, mede te gaan naar zijn school in de Himalaya’s, was
zij het, die mij liet weten, dat mijn taak hier lag, hetgeen mij inderdaad
in latere jaren duidelijk geworden is.

Het stralende voorbeeld van deze uitzonderlijke vrouw is een voort-
durende inspiratie voor mij geweest. Van onschatbare waarde is het vele,
dat ik aan haar te danken heb. Haar dagelijkse bede, ,,Moge ik begrijpen”,
was ook de mijne. En op welk een wijze is deze bede voor haar in vervul-
ling gegaan! Welk een diepte had hare wijsheid, welk een omvang haar
kennis, welk een macht haar wil, welk een kracht hare werkzaamheid en
welk een begrip haar liefde en verdraagzaamheid! Hoe wonderbaarlijk
paarde zich in deze vrouw mannelijke kracht aan vrouwelijke tederheid!

Wat ik in Annie Besant het meest bewonderenswaardig vond, was hare
veelzijdigheid. Bij haar kon men ternauwernood ontdekken tot welke
straal zij behoorde, omdat in hare levensuitingen geen bijzonder aspect
domineerde. Vandaar dat zij door vele vooraanstaande figuren op elk
gebied als een zeer bijzondere verschijning aangemerkt werd. Wie heeft
ooit gevoeld wat groter of sterker in haar was, haar wil, haar wijsheid,
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haar kennis, haar liefde, haar devotie, haar werkzaamheid, haar schoon-
heidsgevoel, haar leidende kracht of haar dienstbaarheid, haar uiterlijk-
maatschappelijk of haar innerlijk-geestelijk werk?

Ik acht mij niet bevoegd in deze weinige regels van hare betekenis voor
de Theosofische Vereniging in het bijzonder en voor de wereld in het alge-
meen te gewagen. Moge ik volstaan met enkele belevenissen aan te halen,
die ik persoonlijk ondergaan heb in hare tegenwoordigheid.

De 12de Augustus 1927 op de Besthmerberg, in het Sterkamp te
Ommen, hield zij een toespraak voor de 3000 aanwezigen uit alle delen
van de aarde, die zich tegen de heuvelhelling hadden neergevleid, en sprak
o.a. de volgende woorden: ,,Doch, indien bevrijding voor mij zou beteke-
nén het verlaten van de lijdenden, de behoeftigen en de onwetenden, zou
ik zeggen: geen bevrijding, terwijl deze gebonden zijn — doch de kracht
om hunne boeien te breken of met hen hunne boeien te delen, zolang deze
kluisters ongebroken blijven, want ik ben de leerling van Een, die de last
van, het vlees blijft dragen, opdat Hij zijn jongere broeders moge dienen.
Tk heb geen verlangen om een wereld van knechtschap te verlaten, voordat
ik mijn ras voor mij uit heb zien verder gaan, alle middelen gebruikende,
die rechtvaardig zijn, om hen te bereiken en alle middelen om hun het
Licht te brengen, dat hun duisternis zal verlichten. Terwille van die mil-
licenen, die in ellende verkeren, die gedompeld zijn in moeilijkheden, in
leed, zou ik, indien mijn eigen bevrijding de prijs ware, die geéist werd,
die bevrijding voor mijzelf verwerpen, totdat mijne broeders met mij door
de poort kunnen komen.”

De geweldige krachtuitstorting, die hare woorden vergezelde, en die ons
aller bewustzijn tot de hoogste hoogte opvoerde, was van een onbegrensde
zelfopoffering en verzaking, in dienst van de mensheid.

Krishnamurti, die daarna het woord moest voeren, zeide, diep onder
de indruk, dat het hem moeilijk viel na deze woorden nog iets te zeggen,
maar dat hij het zou proberen.

Hoezeer zij de kunst waardeerde, als middel tot schepping van harmonie
en sfeer, moge blijken uit het volgende voorval:

Toen zij in 1924 in Musis Sacrum te Arnhem een grote openbare voor-
dracht gaf voor een overvolle zaal, vroeg zij, alvorens het auditorium toe
te spreken, ,,Have we no music”? Toen hierop ontkennend geantwoord
werd, zuchtte ze: ,,Than shall I try to do, what otherwise music would
have done for me.”

De schoonste herinnering uit mijn leven aan Annie Besant dateert van

22

a3,

de zomer van 1926. Op de vooravond van de jaarlijkse conventie der
Theos. Ver. Ned. Afd. mocht ik als voorzitter van de zojuist opgerichte
Loge ,,Broederschap”, in Amsterdam, de persoonlijk door haar getekende
Loge-bul uit hare handen in ontvangst nemen, waarbij zij nog opmerkte,
dat dit de mooiste naam voor een Theos. Loge was. De volgende dag van
de conventie had ik in de grote zaal van gebouw Bellevue een plaats op
de achterste rij ingenomen, ‘aandachtig luisterend naar de zang met piano-
begeleiding, rechts in de zaal naast het podium, waar Annie Besant presi-
deerde. Plotseling werd mijn blik naar het podium getrokken, vanwaar de
ogen van Annie Besant uit de verte de zaal instaarden. Direct daarop
kreeg ik te verstaan, dat ik mijne ogen moest sluiten en in de onzichtbare
wereld stond zij vlak vo6r mij, legde beide handen op mijne schouders en
zegende mij.

Moge dit feit velen onzer leden de zekerheid geven, dat wij nimmer
alleen staan in ons sireven en werken.

In haar 80ste levensjaar maakte zij per vliegmachine nog een wereld-
tournée en gaf o.a. in 12 landen van FEuropa in drie weken tijds 51 voor-
drachten, met de daarbij komende besprekingen, interviews, enz. enz. In
Amsterdam b.v. 3 voordrachten op één Zondag. Na haar 2e voordracht in
het Tempelgebouw viel zij achterover op de stenen stoep bij de uitgang
en kreeg een hoofdwonde. Toen wij haar weder op de been hielpen zeide
ze: ,,lk ben een wrak”. Maar dezelfde avond 8 uur stond ze toch op het
podium van de grote zaal van het Concertgebouw, waar zij voor de
duizenden toehoorders een voordracht hield, op de krachtige bezielende
wijze, van altijd. De volgende ochtend vertrok zij om 6 uur naar Brussel
en gaf daar wederom enige voordrachten. Dit als getuigenis van hare
onvermoeide werkzaamheid.

Wanneer ik de Theosofische Vereniging vergelijk met een diamant
temidden van andere edelstenen, dan zie ik zeker Annie Besant als een van
hare schoonste, zuiverste en meest siralende facetten.

Meer dan 40 jaren heeft ze zich geheel en al gewijd aan het werk van de
Theosofische Vereniging met een bovenmenselijke toewijding en liefde.
Welk een levend voorbeeld van één, die de Theosofia uitdraagt en uitleeft
in de wereld!

Misschien zijn er enkelen, naar ik vrees vooral onder de jongeren, die
zullen zeggen, ,,Wat een persoonsverering!”. Maar dan zou ik willen vra-
gen: Is het persoonsverering, wanneer iemand grootheid ziet en erkent in
een ander; wanneer iemand dankbaarheid en eerbied gevoelt voor heigeen
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een ander gedaan heeft; wanneer iemand de schoonheid ondergaat van
scheppingen van een ander, zoals een symphonie van Beethoven, een
Mattheus Passion van Bach of een kunstwerk van Michel Angelo; wan-
neer iemand het lichtende voorbeeld tracht te volgen van een waarachtig
groot mens of wanneer iemand contact zoekt met het ruimere, wijdere en
meer omvattende bewusizijn van een vergevorderd geestelijk wezen?

En wie is meer afkerig geweest van persoonsverering dan juist Annie
Besant, die ieder persoonlijk eerbetoon van de hand wees!

Karel de Jong.

Getuigenis, overgenomen uit een brief van baron Ph. van Pallandt
van Eerde te Ommen.

Ik heb een grenzeloze bewondering voor Annie Besant en geregeld

denk ik aan haar, zoals ik haar kende, met haar warme genegenheid. Zij

dacht aan alles, en kon zo intens in de problemen van anderen inkomen.
Ik denk nog dikwijls aan het volgende, dat ik meemaakte.

Het was gedurende de Europese Conventie van de T.V. in Londen in
1921, toen er ook een dag voor de Orde van de Ster in het Oosten
gereserveerd werd. Mrs Besant sprak in Mortimer Hall en de zaal was
z0 vol, dat ik met enige anderen een plaaisje op de rand van het podium
opzocht. Mrs Besant zeide tot de leden: ,,denk niet dat jelui, omdat
je sterleden zijt, de wereldleraar zult herkennen, als Hij gekomen is.
Niemand weet, wat Hij zal zeggen, als Hij kom:.”

Ik herinner mij, dat dit een schok voor vele leden van de Orde beteken-
de. Zij voelden zich tcen zo zeker, dat zij Hem zouden herkennen.

Krishnaji heeft dr. Besant altijd gerespecteerd en noemde haar
»Mother” en zij heeft, wat velen misschien niet deden, zeer beslist tot
het laatste toe getracht, Krishnaji te volgen.
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ANNIE BESANT, O€ ,,WaRRIOR"’

Heel graag wil ik proberen enige persoonlijke herinneringen aan de
grote figuur Annie Besant neer te schrijven, ook al ben ik mij wel bewust
van de moeilijkheid, iets te gaan zeggen van iemand die zo torenhoog
boven de gewone mens uitgaat. Met Mevr. Besant in aanraking te heb-
ben mogen komen, haar van nabij te hebben zien werken en haar te heb-
ben mogen waarderen, moet wel het hoogtepunt zijn in het leven van
ieder, voor wie het geestelijk leven enige zin heeft.

Het begon vroeg in het jaar 1921, toen in de ,,Theosofische Beweging”
een klein artikeltje van Br. van der Leeuw, die naar Adyar was geweest,
was opgenomen, waarin. hij in een korte beschrijving o.m. zei dat er
voor het ,,Power house” een goed vakman nodig was, die bereid was de
leiding op zich te nemen. Na heel wat overwegingen trok ik de stoute
schoenen aan en schreef aan Mej. Dijkgraaf, toen Alg. Secr., dat-ik
heel graag voor dat werk in aanmerking zou willen komen. Ik hoorde
er verder niets van, totdat ik het met de Voorzitter van onze Loge besprak.
Deze zag er iets in en schreef rechtstreeks naar Br. Jinarajadasa. Na
enigen tijd schreef dezeé terug dat de brief precies te juister tijd was aan-
gekomen, daar Mevr. Besant op het punt stond naar Europa te gaan en
er dan verder met haar over gesproken kon worden. Nog enigen tijd daar-
na schreef Mej.Dijkgraaf, dat Mevr. Besant mij op een bepaalde dag en
uur in haar kamer, Amsteldijk, wilde spreken. Ik was nooit met zulke
grote figuren in aanraking geweest, kende ook de Engelse taal niet en
gevoelde mij dus alleshehalve op mijn gemak, ofschoon natuurlijk onuit-
sprekelijk gelukkig. Onze Voorzitter was vriendelijk genoeg met mij mee
te gaan.en zo werden we dan door Mej. Dijkgraaf verwelkomd en bij
Mevr. Besant binnengelaten. Daar zat ze, de Petrus van de Theosofische
Hemel en met kloppend hart ging een’ aspirantje binnen, die heel gauw
»ja’ of ,meen” zou horen, dat zulk een geweldig grote verandering in
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zijn leven zou kunnen brengen. Het onderhoud was heel kort, een blik,
een glimlach en een ,,yes, he will do it” werd door Mej. Dijkgraaf ver-
taald, waardoor ineens de wereld een totaal andere werd; ,,but he has to
learn English”. '

Maar nu stonden de deuren ook wijd open. Korten tijd daarna kon het
z6 worden geregeld, dat ik enkele maanden naar een van de mooiste
plekjes van Engeland kon gaan, daar vriendelijk opgenomen werd in een
huisgezin, waartoe een lid van de T.V. behoorde en de vader, een gepen-
sionneerd onderwijzer, mij zou helpen. Na enkele maanden meende ik
,koeterwaals” genoeg te kennen om mij voort te helpen. Voor het eerst
in mijn leven ervoer ik hoeveel groter de wereld wordt als men lid wordt
van een vereniging zoals de T.V. Een gemeenschappelijk streven te heb-
ben, met als ideaal Broederschap, ontsluit alle harten die zich daar oprecht
voor open stellen, om het even welke taal men spreekt.

Zo naderde de tijd dat ik Londen kon verlaten. In Maart 1922 kwam
ik in Adyar aan.

Wat een verschil tussen het gejaagde leven van concurrentie, van te
moeten hollen dag in dag uit, van het hoofd te moeten bieden aan de
listigen, die er steeds op uit zijn om, terwille van eigen voordeel, gebruik
te maken van de capaciteiten en middelen van anderen — en het rustige
Adyar, waar alle handen en hoofden klaar staan iemands werk te ver-
lichten en te helpen waar dat mogelijk is.

‘Mevr. Besant was er niet, zij was ,,on tour” en zou pas in de herfst
weer terugkomen. In haar plaats waren er Br. Schwarz, onze Penning-
meester, waar ik het meest mee te maken zou hebben, omdat hij de ziel
van al het practische werk in Adyar was en Br. Jinarajadasa, de geeste-
lijke maar ook in velerlei opzicht de practische leider. Naast hen waren
er nog een paar anderen, leden van het Dagelijks Bestuur en een paar
Hollandse werkers, die ook een leidende functie hadden. Het was mijn
taak, het hoofd te zijn van het ,,Engineering Department”.

Bijna alles wat er moest gebeuren, vanaf het maken van een eenvoudig
portrtetlijstje tot het uitvoeren van reparaties en het vernieuwen van
bouwwerken en wegen, werd door ons gedaan en als zodanig kwam ik in
aanraking met haast alle bewoners van Adyar. Zo werd ik ook dikwijls
geroepen door Br. Jinarajadasa, hij had een zwak voor de techniek, en
ook soms door Mevr. Besant als ze iets bijzonders had dat gedaan moest
worden. Het heeft geen zin vele bijzonderheden te geven. Als zij iemand
vertrouwde — en zij begon altijd met iemand vertrouwen te geven, ook
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al was de kans groot dat er een ongewenst gebruik van zou worden ge-
maakt — dan liet ze hem, na zijn opdracht gegeven te hebben, los en was
het aan hemzelf om te tonen wat hij kon. Alleen aanmoedigingen werden
gegeven en een zachte terechtwijzing, zoals: ,,was dit wel het beste waar-
toe je in staat was?” of ,was je niet een beetje te kort tegenover je
werkmensen daar en toen?”

Het scheen dat zij haast iedereen kende, zelfs de eenvoudigste bediende,
en dat er niets gebeurde of zij wist het. Eigenlijk was dat heel gewoon,
want zij had altijd de ogen ten volle open, niets ontging haar aandacht
en zij was altijd bereid naar iedereen te luisteren. ,,Moeder” werd ze dan
ook genoemd, ,,Amma”, zoals het daar in de volkstaal heette en een moe-
der was zij inderdaad; ieder kon met zijn of haar zorgen bij haar komen,
meestal wist zij de remedie en altijd was er een vriendelijk en bemoedi-
gend woord.

Soms kon ze intiem zijn, dan mocht men bij haar op haar ,,chauky” zit-
ten, een grote bank van ongeveer 40 cm hoog, ter lengte van een gewoon
bed en anderhalve keer de breedie. Daar zat ze, de benen gekruist, een
ander bankje van dezelfde hoogte over haar knieén geplaaist en op de
eerste bank.

Dat was haar schrijfbureau en hier ontstonden de vele brieven, de arti-
kelen in ,,The Theosophist” maar vooral de rake artikelen voor haar blad
»New India”. Haar werkkamer was uitermate eenvoudig, witte muren met
een cementen vloer en daarnaast nog een eenvoudiger slaapkamer. Het
geheel was van minder ,,comfort” voorzien dan ieder onzer had, die in
,»luropese stijl” leefde. Eens vroeg mij een vreemdeling, die ik toevallig
tegenkwam, toen wij te samen het mooiste gebouw passeerden: ,,Daar
woont zeker Mevr. Besant”. Hoe trots ik was hem te kunnen vertellen dat
de grootste onder ons met het eenvoudigste tevreden was.

Om terug te komen tot haar werkkamer. Op de grote bank zittend, zag
men door de geopende deuren en ramen over de Adyarrivier tot bijna
aan de zee toe. Links bespoelde deze rivier de fundamenten van het ge-
bouw. De vissers met hun eenvoudige prauwen bedekken ten dele de
rivier. Heel handig gooien ze hun éénpersoonsnetten uit, zodat deze zich
geheel ontplooien wanneer ze op de bodem terechtkomen. Vrolijk huppe-
len een of meer eekhorentjes over de balconleuning of hollen tegen de
touwen van de zonneschermen op, om daarna langs de een of andere
omweg wederom de grond te bereiken.

. Rechts v66r haar heeft deze grote figuur op haar schrijftafel het portret
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van haar Meester staan, de ideale Werker, die met Zijn doordringende
ogen onophoudelijk de ruimte in staart. Hoog aan de muur, boven de in-
gang, hangt in een omlijsting een karton, waarop de uit gouden letters
samengestelde woorden ,,THE KING”, de woorden die zij nooit zal uit-
spreken zonder eerbiedig te buigen.

Rustig dan, maar met het grootste enthousiasme, vertelt ze van het
werk en van de plannen van de Hierarchie, zoals die in verband staan
met het huidige tijdperk. Wat die plannen waren, hoever gevorderd, in
hoeverre wij individueel daaraan mee konden werken en welke houding
daarvoor nodig was.

Het was in de tijd van 1925, even daarvoor en enkele jaren er na; de
komst van de Christus stond in het middelpunt van alle beschouwingen en
activiteiten. Op de grote Conventie in °25 had de Heer Zich openlijk ge-
uit, ook werd toen de algemene brief van ,,De Oudere Broeders” ontvan-
gen, waarin de Vereniging werd besproken, haar verleden, het heden en
haar toekomst, met zoveel mogelijkheden. De weg tot een uiterlijke en
innerlijke ontwikkeling van wereld en individu werd uitgestippeld als
nooit te voren. Onzelfzuchtige inspanning, een ondergeschikt maken van
ieder persoonlijk streven en een totale overgave aan werk en ideaal
waren de voorwaarden tot een ongekende ontplooiing en tot de hoogste
staat van zijn.

Deze gedachten, neergezet in haar vloeiende taal, met haar gehele wezen
er achter, werden losgelaten over de enige aanwezige die stil en in de
grootste bewondering op het uiterste hoekje van de bank zat. Is het een
wonder dat men eigen wezen, met alles wat daar momenteel bij behoort,
totaal vergeet, en men haast volledig opgaat en leeft in de ontsloten moge-
lijkheden van het heden en van de toekomst? Opgeheven wordt men in
het Onbeperkte, waarin men zweeft, los van alles en waar lijn en vorm
wederom moeten worden ontdekt en opgebouwd, teneinde weer in aan-
raking te kunnen komen met de praktijk van de uitvoering.

Deze zijn de persoonlijke indrukken, die doorleefd zijn en nu als leven-
de herinneringen blijven bestaan en voortdurend bloemen en vrucht dra-
gen in het wezen van de schrijver. Dat was Annie Besant en nog veel
meer. De verzamelde indrukken van allen, die met haar in contact zijn
gekomen, moeten nog jammerlijk te kort schieten om een enigszins zuiver
beeld van die grote figuur te kunnen geven.

Enkele jaren verliepen en langzamerhand werd het duidelijk, dat het
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grote gebeuren niet de uitgestippelde lijnen ging volgen. Het nam zijn
eigen loop en stoorde zich niet aan wat een groep toegewijde wezens, met
goede bedoelingen, ontworpen hadden. Het punt van uitgang en doel
bleef hetzelfde, de nieuwe Figuur en de nieuwe Leer kwam, het ging
evenwel niet langs het gebakende pad en geleidelijk groeide de verwarring.

Het was de verwarring, teweeggebracht door het altijd nog te kleine
opvattings- en aanpassingsvermogen, dat stond voor het onpeilbare Grote.
De dingen konden niet ten volle worden overzien en sommigen kropen
huiverig naar hun schuilplaats terug. In dergelijke gevallen brengt ver-
warring dikwijls verstarring, een vasthouden aan wat eens gezegd is ener-
zijds, en anderzijds de onmogelijkheid om opvatting en werkelijkheid
nader tot elkaar te brengen.

Het ,,open denkvermogen” is nog niet open genoeg, dit denken kan zich
niet buiten de zelfgeschapen beschoeiingen bewegen, het krijgt de neiging
te kristalliseren en vast te houden aan de opvatting, dat anderen. de
loop der dingen te ongunste hebben beinvloed. Het soepele ontbreekt en
de wil en het vermogen los te laten, wat eens opgebouwd is. Het ,,vader
en moeder en alle vrienden op te geven om Hem te kunnen volgen,” is
hier van toepassing.

Zo zitten we dan als vereniging nog in de impasse. De vermogens ten
dienste van een verder onderzoek zijn schijnbaar uitgeput en een andere
figuur, even vurig, even groot en even doortastend als zij was, die wij
nu herdenken, moet wederom door de vereniging voortgebracht worden,
willen wij de moed hebben de pioniersschoenen weer aan te trekken.

Mevr. Besant heeft deze verwarring slechts fen dele doorleefd; al heel
gauw werden haar krachten minder en langzamerhand trok ze zich terug.
Nog enkele jaren heeft dat lichaam verder geleefd, maar Annie Besant,
de ,,warrior”, de strijder, maakte er weinig gebruik meer van. ,,En toch is
hij mijn leraar” is wat zij met betrekking tot Krishnamurti nog zeide.

Toen, op een zekere morgen, hoorden we het: ,,Mevr. Besant is heen-
gegaan....”, en minder dan 24 uur daarna werd het lichaam aan het
zuiverende vuur overgegeven. Dit had plaats waar zij een tempel had
willen laten houwen ten behoeve van de ,,Broeders van dienst”, een klein
groepje mensen, die zij in haar grootste tijd om zich heen had getrokken.
(dit staat buiten de ,,Orde van dienst”.) Van dit gebouw waren de fun-
damenten gelegd, de muren ongeveer 75 cm boven de grond opgetrokken
en een ruwe vloer gelegd. Op deze plaats werd het lichaam aan het element,
vurig als haar geest was, opgedragen. Later werden de overblijfselen op
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een eenvoudige wijze beschermd en deze plaats heet nu de ,,Garden of
remembrance’.’

Nu dan herdenken wij haar 100ste geboortedag, maar met welke bete-
kenis en met welk doel? Gaan we haar zonder meer plaatsen in de rij van
de groten, die de geschiedenis in zo’n grote mate met hun gaven hebben
verrijkt; gaan we ons nog laven aan wat ze gebracht heeft en dan een punt
zetten achter wat wij verder voor de wereld kunnen doen, of blijft Annie
Besant een voortdurende bron van inspiratie, met de bedoeling in haar
geest door te gaan op een wijze, aangepast aan wat zij niet heeft kunnen
voorzien? Gaan we uitsluitend de nadruk leggen op haar persoonlijkheid,
zoals ze voor ons geweest is, of op het werk dat zij onvoltooid achterliet?
Wordt zij de held of de heilige van het verleden of gaan wij haar, gebruik
makende van alles wat te onzer beschikking staat, idealiseren als de held
of heilige, maar vooral de werker zoals zij nu is en van de grotere die ze
zal worden?

Gaan we haar zien als de vriend, die wij als leider missen, of zien we
haar staan, los van de oude opvattingen, die te klein bleken te zijn, en
daarom nu als een lichtbaken van de nieuwe tijd?

Eigenlijk hebben deze vragen alleen waarde voor hen, die tot een grote
hoogte gebroken hebben met het verleden en die innerlijk nog in staat
zijn zich open te stellen voor de grote opgang van het huidige tijdperk en
daaraan ten volle wensen deel te nemen.

Annie Besant is ons in veel meer dingen voorgegaan dan in het actief
deelnemen aan het werk der Vereniging. Het werk van de Vereniging zag
zij slechts als een deel van het grote plan. Als ze in Adyar was, zat ze reeds
vé6ér 6 uur ’s ochtends voor haar schrijftafel en om 8 of 9 uur kwam
haar auto, bestuurd door een inheemse chauffeur, om haar naar het kan-
toor van ,,New India” te brengen, vanwaar haar vlammende woorden en
zinnen, gewijd aan de vrijheid van een gebonden volk, de wereld in gezon-
den werden. Er was geen enkel probleem, dat niet haar belangstelling had
en voor vele had zij een groots opgevatte oplossing. Van haar was het
waar dat zij alle ,,grote dingen bracht waarvan de Christus sprak”, zj
werkte in de politiek en had een open oog voor economie, evenzeer als
voor de geestelijke dingen, door de vereniging voorgestaan.

Voor ons allen is de Annie Besant, zoals zij temidden van ons geleefd
heeft, en vooral zoals zij nu moet kunnen leven, een groot lichtbaken,
waarvan het vuur onblusbaur is. K. Zuurman.
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annie Besant

Op 1 October 1947 zullen wij herdenken, dat Dr. Annie Besant
honderd jaar geleden geboren werd, zij die gedurende 26 jaar presidente
was van onze Theosofische Vereniging.

Met vele namen wordt zij genoemd: wij spreken van Mevrouw Besant,
soms A. B. tout court, wanneer wij het over de eminente leidster en leraar
van de Theosofische Vereniging hebben.

Van Dr. Annie Besant, wanneer wij haar zien als de onvermoeide
sociale werkster voor de leniging der noden van de misdeelde massa.

Van Annie Besant, Warrior, wanneer wij ons herinneren haar strijd
voor een nieuw India, moedig onversaagd, steeds op de bres daar, waar
hulp nodig was, moreel en geestelijk.

Ook spreken we met eerbied en dankbaarheid van: Our Great White
Chief, wanneer wij opzien tot haar, die ons voorging en nog voorgaat
op het Pad van evolutie, dat zij ons op zo welsprekende wijze in haar
meesterlijke voordrachten toonde.

Al deze verschillende namen duiden bijzondere eigenschappen aan van
deze grote mens. Zij is als een stralende diamant met vele facetten.
De genoemde namen duiden nog maar enkele dezer facetten aan. Er zijn
er nog zoveel meer, want deze diamant-ziel was in leven na leven geslepen
tot een schitterende briljant in de kroon der mensheid. En ieder facet
was van een verbluffende volmaaktheid, haar spreken, haar schrijven,
haar kennis, ja, haar gehele mens-zijn. Alles was groot aan deze kleine,
witte figuur. Hoe verder haar aardse leven terug zinkt in het verleden,
hoe meer haar grootheid in ’t oog zal springen. Het is als met een hoge
berg. Staande aan de voet is het moeilijk de top te zien. Op een afstand
echter kunnen we pas ons van zijn indrukwekkende grootheid bewust
worden. Zo ook met Mevr. Besant. En bij al deze grootheid was zij nederig
als geen onzer. Ik hoorde eens een preek van haar in de V.K.K. in Huizen.
Haar onderwerp was: ,,Give me understanding”, (laat mij begrijpen)
,and I shall keep Thy Law”, (en ik zal Uwe wetten houden). Een bede
om begrip en een belofte, naar dat begrijpen te leven. Zo was haar leven,
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zo heeft zij gewerkt, altijd met die bede in haar hart. Het is de houding
van een wijze ziel, die weet, dat alle kennis niets is, vergeleken bij de
kennis van God. Het is de houding van waarachtige nederigheid. Een
grote les voor ons allen, die zo gauw geneigd zijn trots te zijn op ons béetje
kennis en te menen, dat ons inzicht het ware is.

Laat mij begrijpen! Deze innerlijke houding maakt ons soepel, in staat
om nieuwe gedachten en impulsen in de uiterlijke en innerlijke wereld op
te merken, hun waarde te toetsen en ze aan te nemen of te verwerpen.
Deze houding zal ons beschermen voor een botie afwijzing, omdat het
nieuwe niet past in onze vastgeroeste denkbeelden. Dan zullen wij open
blijven, open van verstand en hart. En dat is nodig. Want het nieuwe komt
altijd bij verrassing, altijd onverwacht en om het te kunnen onderkennen,
moeten wij ons afgewend hebben in onze eigen denkgroeven te denken.

Dat was de les, die zij ons gaf in haar preek: Laat mij begrijpen.

Moge die bede 00k in ons hart leven, zoals in het hare.

Dat grote, dappere, sterke hart van haar! Veel zou er over gezegd kun-
nen worden, maar nog meer gevoeld.

Zij was een vrouw in deze laatste incarnatie, vrouw en moeder. En als
beiden heeft zij geleden als weinigen onzer. Haar gehele wezen was dooz-
trokken van een grote, innige moederlijkheid. Wie haar ooit tot zich heeft
horen zeggen: ,,my child”, kan zich iets realiseren van dat grote, moeder-
lijke hart, dat klopte met een liefde en tederheid, niet alleen voor ieder,
met wie zij in aanraking kwam, maar voor de gehele mensheid, ja, voor
al wat leeft. Wie zij eens ,,my child” genoemd heeft, heeft daardoor het
grote voorrecht gekregen haar ,,Amma” te mogen noemen.

Amma! Duizenden harten hebt ge tot U getrokken! Ge waart door deze
moederlijke liefde als een magneet. Dat grote, liefhebbende hart bond
zielen te zamen en richite hun blikken op de eeuwige toppen van geeste-
lijke ontplooiing, waar zij staat, ,,Our great white Chief”, als een moeder,
die wacht op de thuiskomst van haar kinderen.

Dat hart gaf hen moed om te volgen, kracht om de moeilijkheden van
het leven te overwinnen, begrip om niet hard te worden jegens hen, die
ons pijn deden. Zij kon alles voor iedereen zijn, wanneer men zijn eigen
hart in haar handen legde.

Amma! Al is Uw lichaam niet meer op deze aarde, Uw hart gaat door
met het uitstralen van Uw grote liefde die, geleid door het wapen van Uw
sterke wil en Uw wijs inzicht, een zegen is en blijven zal voor de mens-

heid. A.F. G—Z.
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OR ANNIE BESANT
als ,,mother’” van adyar

Bij vele gelegenheden en in verschillende delen der wereld heb ik onze
vroegere presidente, Dr. Annie Besant, mogen gadeslaan en haar uitzon-
derlijke kwaliteiten bewonderen.

Doch toen ik 25 jaar geleden als jongeman tezamen met mijn .vrouw te
Adyar vertoefde, en daar de colleges onder leiding van Dr. Cousins aan
de Brahmavidya-ashrama volgde, heb ik pas goed begrepen, welk een

" bijzondere figuur onze presidente was.

Terwijl haar steeds een sfeer van macht omzweefde, en ieder die met
haar in contact kwam intuitief besefte tegenover een zeer hoog ontwik-
kelde ziel te staan, kon zij tegenover haar omgeving toch zo innig mense-
lijk zijn. De wijze waarop zij ons — jongeren — op ons gemak wist te
stellen, zullen wij niet licht vergeten, en het was dan ook niet voor niets
dat Mevr. Besant ,,mother” genoemd werd.

Want zij waakte over de belangen van alle bewoners en gasten van
Adyar, en gaf steeds blijk van haar belangstelling in het wel en wee, ook
van de jongeren.

Hoe prettig was het, van haar een aanmoediging voor toekomstig werk
te mogen ontvangen, wanneer zij onder de beroemde ,,Banyan-tree” door
haar persoonlijke tegenwoordigheid aan de bijeenkomsten cachet gaf.
Waar zij verscheen ontving de activiteit een stimulans!

De T.V. heeft, behalve aan mevr. Blavatsky en col. Olcott, ook in
bijzondere mate aan Dr. Annie Besant een grote schuld van dankbaarheid
voor al hetgeen zij op zovele terreinen des levens voor de beweging deed.

Ik meen tenslotte in haar geest te handelen, wanneer ik bij de woorden

van hulde aan haar adres ook betrek haar trouwe vriend en broeder in

het Theosofisch werk: Mr. Leadbeater, die haar zovele jaren in alle op-
zichten terzijde stond, en wiens eeuwfeest wij dit jaar eveneens herdachten.
Moge het zijn, dat de grote Pioniers spoedig, ook op het stoffelijk
gebied, weer hun krachten aan de ons zo dierbare heweging schenken.
G. B. Boelaars.
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€EN lEERZAME ERVARING

In het jaar 1904 werd de Keulse loge der Duitse Afdeling van de
Theosofische Vereniging opgericht en had deze het grote voorrecht dat
Dr. Besant, vergezeld van Bertram Keightley, de logebul aan de leden
overhandigde.

Aangezien ik aan de oprichting der loge had meegewerkt, was ik voor
deze plechtigheid overgekomen.

Véoér de officigle bijeenkomst werd door het bestuur een thee aan-
geboden en vroeg Mevr. Besant aan het kleine groepje aanwezige leden,
of zij iets persoonlijks te vragen hadden.
~ Als jong lid van de vereniging was ik vanzelfsprekend vol problemen
en conflicten en ik greep deze unieke gelegenheid dan ook aan, om een
drietal vragen aan mevr. Besant voor te leggen.

Toen ik echter de eerste vraag gesteld had, legde mevr. Besant uit, hoe
meerdere leden van mening waren, dat het door mij genoemde probleem
er een was van bizonder persoonlijke aard, maar dat in werkelijkheid
teder, die het Pad wilde betreden, voor deze moeilijkheid geplaatst werd
en dat het de bedoeling was, deze zelf uit te denken en op te lossen.
Vragen, zeide mevr. Besant, waren soms goed om te stellen, maar beter
was het te trachten deze zelf op te lossen.

Vanzelfsprekend heb ik toen de volgende vragen v66r mij gehouden en
de les nam ik ter harte. Hiermede was het echter niet afgelopen, want na
de charter-uitreiking en het daarop volgende samenzijn met alle loge-
leden, vroeg mevr. Besant, ook in dit’ meer uitgebreide gezelschap, of
iemand iets te vragen had.

Waarschijnlijk door bedeesdheid duurde het lang, voordat iemand iets
opmerkte, waarop mevr. Besant zelf het woord nam, zeggende, dat zij
enige problemen zou behandelen, waarvoor velen in hun geestelijk leven
zich geplaatst zagen., Zij besprak toen de vraag,die ik v66r de bijeenkomst
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ANNIE BESANT

Getekend door J. D. Ros, bij haar optreden in het Concertgebouw te Amsterdam,
2 Augustus 1921

{

gesteld had en werkte deze uit. Vervolgens noemde zij ook de beide
vragen, die nie¢ door mij gesteld en waarvan ik veronderstelde, dat deze
haar onbekend waren.

Met een blik van verstandhouding op mij gericht, besprak zij alle drie

. vragen, waarop een verdere levendige gedachtenwisseling volgde. Hier-
it blijkt, dat mevrouw Besant geen kracht verspilde en allen liet profi-
‘teren van een bespreking, die tot doel had, velen inplaats van één te

overtuigen, dat in zogenaamde geestelijke problemen, de mens zelf tot
oplossing van zijn conflicten komen moet.

Voor mij persoonlijk was dit een onvergetelijk bewijs, hoe onze gedach-
ten en gevoelens bekend zijn aan degenen, die in het bezit zijn van de
vermogens, die bij de meesten onzer nog sluimeren.

E. L. Selleger.

€EN BEWONOERENSWAARDIG
€N VOORBEELDIG MENS

Mevrouw Annie Besant is in de loop der jaren verscheidene malen in
ons land geweest voor het houden van voordrachten en het leiden van
bijeenkomsten, zodat wij dikwijls de gelegenheid hebben gehad haar
persoonlijk te ontmoeten, met haar te spreken en te zien hoe zij met men-
sen omging, haar arbeid verrichtte en in het algemeen belang werkte.

Wij weten allen door haar ,,Autobiografie”, haar vele geschriften en
talrijke theosofische boekwerken, dat zij in haar woelig leven vol van
werkzaamheden niet is gespaard gebleven voor verdriet, zorg en twijfel,
maar ook dat zij het grootstc deel van haar leven uit vaste overtuiging
heeft gewijd aan de Theosofische Vereniging en haar werk in het belang
der mensheid. Zij heeft haar organiserend talent en haar bewonderens-
waardige activiteit als publiciste geheel ter beschikking van onze Ver-
eniging gesteld. Zij was geen droomster, die zich hulde in een vage mys-
tick en de wereld ontvluchite. Integendeel, zij nam een belangrijke plaats
in het publieke, ja zelfs in het officiéle leven in.

Dit alles blijkt zeer duidelijk uit het eendaags bezoek dat de bijna
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74-jarige Mevr. Besant in begin Augustus 1921 aan ons land bracht.
Eerst had zij het Theosofisch congres te Parijs geleid, daarna enige
voordrachten in Brussel gehouden, om vervolgens naar “Amsterdam te
reizen ten einde een tweetal voordrachten te geven en daarna dadelijk
weer naar Adyar, bij Benares in Engels-Indié, terug te keren. Want de
Engels-Indische onderkoning had haar gevraagd op een bepaalde datum

terug te zijn, daar hij het wenselijk achtte haar voorlichting te verkrijeen

en met haar samen te werken.

Dat korte bezoek op die 2e Augustus 21 staat nog levend in mijn her-
innering. Wie zich vanwege de vacantietijd en het mooie weer bezorgd
had gemaakt over een e.v.t. te gering bezoek aan de twee te houden voor-
drachten, heeft zich deerlijk vergist. Op de middagbijeenkomst, uitsluitend
toegankelijk voor leden der T.V., hield zij voor de stampvolle zaal in het
Gebouw der Vrije Gemeente een waarlijk schitterende rede over ,,De
taak van het komende mensenras”. Uiteengezet werd de noodzakelijk-
heid van de totstandkoming van een samenwerking in broederschap, die
zal zijn dienst, niet meer voor het ik of het gezin, maar voor de ganse
mensheid als één geheel.

Des avonds sprak zij voor de geheel gevulde grote zaal van het Con-
certgebouw over ,,The reconstruction of the shattered world” (De
wederopbouw van een uiteengeslagen wereld). Van alle kanten, ook van
buiten, waren mannen en vrouwen, vooral jonge mannen en vrouwen,
opgekomen om de rede van de beroemde spreekster aan te horen. De
zaal, de galerijen, zelfs het podium waren geheel bezet. De wnd. burge-
meester, de heer Wibaut en zijn echtgenote, die zich altijd interesseerden
voor de geestelijke stromingen van hun tijd, ook al behoorden zij er zelve
niet toe, zaten op de voorste rijen in de zaal.

De voorzijde van het podium was geheel versierd met bloeiende plan-
ten; aan weerszijden van het spreekgestoelte van Mevr. Besant stonden
grote vazen met zonnebloemen en op de grond lagen Perzische kleedjes
verspreid. Het geheel zag er smaakvol uit. Zachte orgelmuziek klonk
door de ruimte en in de zaal hing de geur van wierook. Er was
stemming in de zaal. En toen Mevr. Besant uit de solisten-loge over het
grote podium naar de katheder liep, stond het gehele publiek op en
wuifde haar met de handen toe.

Na een kort inleidend woord van Mej. Dijkgraaf sprak de 73-jarige,
gehuld in een rijk geborduurd overkleed, wijd als een toga, met een iet-
wat gebogen rug, maar met een krachtige stem anderhalf uur aan één
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stuk. Het publiek luisterde in ademloze stilte naar het logisch betoog,
dat zich eerst tot de rede richtte, om vervolgens als een forse profetie
tot het gemoed, zelfs van de lauwsten, door te dringen en ten slotte de
hoorder voor de keuze te stellen van de door haar gepredikte beschaving
of de revolutie.

Zij vestigde de aandacht op het wonder van het ineenstorten ener be-
schaving, zoals toen is geschied, en zette de noodzakelijkheid uiteen van de
opbouw ener nieuwe beschaving, Onderzocht moest worden op welke
basis dit mogelijk zou zijn. Daarbij moet rekening worden gehouden
met de onveranderlijke natuurwetten. Om de natuur te kunnen overwin-
nen, moeten wij deze wetten leren kennen en daarnaast de hogere krachten

in ons zelf in werking stellen.
Verwijzende naar de vroegere Indische beschaving, een voorbeeld voor

andere beschavingen, vestigde zij de aandacht op een der merkwaardige
punten ervan, nl. dat de eenheid niet het individu is, maar de familie,
waaruit volgt dat de mens zich niet in afzondering kan ontwikkelen,
maar onder de mensen in het maatschappelijke leven. Het hoogste en
beste in de mens komt slechts door zelfopoffering tot uiting. Met de
familie als grondslag van de maatschappij onistaat de leer der plichten,
met het individu als grondslag ontstaat de leer der rechten, die slechts
tot strijd leidt. Er zijn twee wetien, die in staat zijn deze ineengestorte
wereld weer op te bouwen, nl. zelfopoffering en broederschap. De
wereld mag niet langer aan het individu worden opgeofferd. De leuze:
,,.Let the best man win” moet plaats maken voor een andere, een nieuwere:
,,Let the best man serve”.

In dit verband stond de spreekster geruime tijd stil bij de grote be-
tekenis van de opvoeding voor het gehele volk en de toekomst van het
volk. Teder individu heeft zijn eigen aanleg, product van zijn beleve-
nissen in vele levens; de opvoeding moet de gelegenheid scheppen deze
individuele aanleg op de beste wijze te ontwikkelen. leder zou dan later
kunnen werken op de plaats, waarvoor hij of zij volgens zijn of haar aan-
leg het meest geschikt is en de maatschappij kon dan daarvan het best
partij trekken. Het onaangename werk kon door uitvinding van machines
tot een minimum worden beperkt, en zij die dit werk zouden moeten doen
behoorden de kortst mogelijke werktijd en het hoogste loon te verkrij-
gen. De nadruk werd nog gelegd op het feit, dat het geld, aan de op-
voeding besteed, zijn rente rijkelijk zou opbrengen in de toekomst van
het volk en dat daarom geen offers daarvoor te groot zijn. De opvoeding
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van het kind, de ontwikkeling van het jonge geslacht is een nationale
zaak, een nationaal belang.

Alleen uit een goede samenwerking van alle organen van de Staat kan
een goede staat worden opgebouwd. Wil de toekomstige beschaving
duurzaam zijn, dan moet zij een meer codperatief karakter dragen, waar-
bij de wetten van Broederschap en opoffering beter worden verwezenlijkt.
Eerst dan kunnen verbeteringen en hervormingen verwacht worden.
Gaat men voort de zwakkeren te onderdrukken en uitsluitend eigen winst
te zoeken, dan zal deze beschaving ondergaan en een nieuwe beschaving
ontstaan niet in harmonie, maar in revolutie.

Deze rede werd met de grootste aandacht gevolgd. Toen Mevr. Besant
in haar wit gewaad, statig als een vrouwelijke Hoge-priester, de zaal ver-
liet, konden slechts plechtige orgeltonen de stemming van het opgestane
publiek weergeven. ;

Dat onze Presidente, zelfs op die hoge leeftijd, een bijzondere kracht
in zich had en die volkomen beheerste, blijkt wel uit het feit dat zij ge-
durende dit eendaags verblijf in ons land, naast deze middag- en avond-
voordrachten, de morgenuren beschikbaar stelde voor aangevraagde be-
zoeken. Verscheidene personen, onder wie interviewers, hebben daarvan
gebruik gemaakt. Daaruit blijkt duidelijk, dat Mevr. Besant geen enkel
uur verloren liet gaan, dat zij slechts één levende plicht kende, nl. dienen
in volle omvang. Zij was inderdaad een geestelijke krachtbron, waaruit
voortdurend stroomde.

Bij zulk een onderhoud werd men getroffen door de grote eenvoud
en de waardige rust van Mevr. Besant. Als men tegenover haar zat, onder-
ging men de kracht uit haar ogen en de zedelijke kracht die van haar
grote persoonlijkheid, waarin diepe ernst overheerste, uitging. Deze ernst
was niet stroef en werd meer en meer verzacht naarmate het gesprek
vorderde en zo nu en dan een vriendelijke glimlach over haar gelaat
gleed. Men had meer het gevoel alsof men tegenover ,,Waarheid en
mentale kracht” geplaatst was, uitgaande van een nobele, sterke ziel.

Gedurende het onderhoud, waarin alles ietwat ,,gewoon” leek, drong
dit niet dadelijk tot ons door, eerst later besefte men, waarmede men in
aanraking was geweest. Want dé invloed van een Universele geest als die
van Mevr. Besant blijft niet beperkt tot hetgeen door woorden wordt ge-
uit, want dit komt uit haar gedachte-wezen; het belangrijkste, het onuit-
sprekelijke dringt eerst enige tijd later tot ons bewustzijn door. Maar
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hoe dan ook, men gaat heen met het gevoel weer nieuwe levensmoed te
hebben verkregen.

Deze herinneringen drongen zich bij mij op omdat Mevr. Besant in
haar beide voordrachten, op 2 Augustus 1921 gegeven, de gevolgen be-
handelde van de eerste wereldoorlog, toen in Europa nog armoede, hon-
ger, ziekie en ellende heerste. Zij noemde het een overgangstijdperk,
duister en voor velen hopeloos, maar sprak daarbij haar vaste vertrouwen
uit in een betere toekomst en in de evolutie der mensheid. Zij vond de
mensen toen niet beter of slechter dan v66r de oorlog. Er was wel een
sterke genotzucht als reactie op de tijd van hevige spanning te consta-
teren, maar dit zou weer voorbijgaan. Zij gaf ons nieuwe kracht van hoop
mits wij tot grondslag van alles het gevoel van broederschap als uit-
gangspunt namen.

Het is mijn vaste overtuiging dat, indien Mevr. Besant in de gelegen-
heid zou zijn nu tot ons te spreken in dit overgangstijdperk na de nog
vreselijker tweede wereldoorlog, met een veel omvangrijker armoede,
honger, ziekte, ellende, zoeken naar genotzucht en afleiding voor
velerlei, dan zou zij stellig met nog groter kracht verwijzen in de eerste
plaats naar de onveranderlijke natuurwetten en in de tweede pleats naar
de noodzakelijke uitvoering der wetten tot wederopbouw van onze op-
nieuw ineengestorte wereld, nl. zelfopoffering en broederschap. Haar voor-
spelling in 1921, dat de tijd van hevige spanning van toen van voorbij-
gaande aard was, is ook nu van kracht, gezien de onveranderlijke natuur-
wetten. Opnieuw denk ik aan haar opgeheven vinger toen zij zeide: ,,Let
the best man serve”.

Wij zullen deze merkwaardige vrouw, die niet alleen een uitgebreide

‘occulte ervaring had, maar tevens bezield was door de wens die kennis in

de mensenwereld prakiisch toe te passen, nimmer vergeten en dankbaar
blijven voor alles wat zij voor de mensheid en de ontwikkeling van ons-

zelf heeft gedaan.
J. D. Ros.
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