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Voorwoord

Dit is de eerste publicatie van een aantal toespraken die zijn gegeven door
Professor J. E. van der Stok in de jaren 1950 - 1958.

Door het doen verschijnen van deze geschriften hopen wij de mogelijkheid
te openen voor velen om kennis te maken met zijn speciale benadering van
het leven.

Van der Stok was een diep geestelijk mens, een visionair, maar ook onge-
compliceerd als een kind. Hij was zeer veelzijdig. Een groot kenner der
natuur, en daarnaast ook een filosoof en een kunstenaar. Die laatste kwa-
liteit openbaarde zich in zijn levendige stijl vol treffende beelden. Hij
bleef echter niet stilstaan bij de structuren doch legde steeds de nadruk op
een functionele benadering van het leven, -omdat het zijns inziens belang-
rijker is om de levende wisselwerking van de dingen te beschouwen dan hun
samenstelling.

Wanneer wij ons verdiepen in zijn wijze van beschouwen en zo als het ware
deelnemen in het spel van functies is het mogeliik dat de schatkamer zich
opent en haar schatten toont: schatten van wijsheid, inzicht en vooral ook
uitzicht voor alles en iedereen. Het zal dan meer een ontdekkingsreis wor-
den dan een studie. U kunt zelf de sleutel vinden voor deze schatkamer en
dan zullen de deuren zich openen. Er is misschien wel enige moeite en vol-
harding voor nodig, maar het is alleszins de moeite waard. lets wat werke-
lijk waardevol is kan nooit op gemakkelijke of opperviakkige wijze worden
ontdekt. :

De samenvoegers van deze aflevering hopen dat het door deze en toekom-
stige uitgaven mogelijk zal zijn deze schat van wijsheid voor meerderen toe-
gankelijk te maken.

Wij maken er U op attent dat de toespraken alle op de band zijn opgenomen
en dat ze nooit door de spreker zijn gecorrigeerd. U moet ze dus niet be~
schouwen als artikelen. Het materiaal zal zoveel mogelijk in zijn originele
vorm verschijnen omdat anders teveel van de oorspronkelijkheid verloren
zou gaan. leder toespraak was altijd aangepast aan de omstandigheden en
invloed van de speciale tijd waarin hij werd gehouden. Het gebodene was
steeds actueel. Deze actualiteit zal dan ook het meest tot u spreken als ude
toespraken leest tegen de levende achtergrond van die periode van het jaar
waarin ze werden gegeven.

Namens het Bestuur van de

Prof. J.E. van der Stok Stichting:

G. M. Brandt-van Bijlert, secretaresse
Rhijnvis Feithlaan 11, Bussum
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HET ASTRALE GEBIED EN HET MYSTERIE VAN DE DOOD.

een lezing door Prof. van der Stok, gehouden op 2 maart 1952 in gebouw "lsis"
* te Amsterdam.

Broeders,

Ik had vandaag willen spreken over de astrale wereld, althans over enkele as-
pecten van die hoogst belangrijke wereld die nog te veel wordt beschouwd als
een tussenstadium, een purgatorium.

Alvorens ik tot mijn eigenlijke onderwerp kom zal ik iets moeten zeggen over
het probleem van de dood. Beter is het te spreken van het mysterie van de
dood; het i3 geen probleem in de eigenlijke zin van het woord. Een probleem
kan worden opgelost; het mysterie van de dood is gelukkig onoplosbaar. Het
is een wonder en het blijft een wonder en het wordt een steeds groter wonder,
dat ons vervult met het transcendentale en dat ons wezenlijk mens maakt in

de volle zin van het woord.

We beginnen dus met het mysterie van de dood, een onderwerp op zichzelf.
Het is een algemeen getuigenis van degenen die op het punt zijn geweest over
te gaan naar de andere wereld en het fysieke lichaam te verlaten - fysiek in
de zin van grof stoffelijk, dus zoals wij het kennen - een getuigenis bijv.
van diegenen die bijna verdronken zijn, dat men zijn gehele leven als het wa-
re voor zijn ogen ziet afspelen. Het wordt als een film snel voltrokken voor ons
oog en we zijn daarin in een bepaalde maar toch zeer enge zin betrokken. Wij
staan er dan nog niet geheel buiten als beoordelaars en we horen dan ook niet
het grote oordeel over ons werk en onze daden vitspreken. Maar het is als

het ware een voorbereiding van hetgeen daarna staat te gebeuren, in de twee-
de phase van het mysterie van de dood.

We krijgen dus in de eerste plaats ons gehele leven v66r ons als een film. We"
zijn erin betrokken en we krijgen er al dadelijk een indruk van in hoeverre we
geslaagd zijn, in hoeverre we niet geslaagd zijn, in hoeverre we het Dharma
hebben vervuld, de Wet hebben vervuld, voor zover die op ons individuele le-
ven van toepassing is. ’

Dan komt de tweede phase, een hoogst belangrijke. Aan de eerste phase kun-
nen we niet veel doen als buitenstaanders bij het sterfgeval, of als erbij betrok-
kenen. Veel kunnen we doen aan de tweede phase. Dat is de phase die met een
technische term wordt genoemd die van de afwikkeling van de levensdraden.
Men krijgt de indruk van levensdraden die teruggaan, ingetrokken worden,
maar het is ook een afwikkeling. Beter is de term die door Mevrouw Besant is
ingevoerd en die ook hier en daar wordt gebruikt door onze grote voorgangster
Madame Blavatsky, als zij spreekt over levensweb. Ziet men het in een door-
snede dan krijgt men de indruk van draden. Wat die draden verbindt is moeilijk
te zien. Het is pas zichtbaar voor het getrainde oog na jaren van oefening, ter-
wiil die draden eerder in het oog springen, dus die wanden van het web. Het
web verdeelt het lichaam en de aura in cellen. Er zijn in het geheel vier web-
ben, en wel drie in de eigenlijke zin van het woord en &én als een achtergrond
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daarvan. Toch moet die ene ook als een levend miliev analoog met een web
worden beschouwd, maar dan als één grote cel als het ware. Het is zeer interes-
sant, en er is zeer weinig over geschreven in de literatuur, eigenlijk helemaal
niets;, behalve over een bepaalde vorm van het levensweb - het wordt wel tel-
kens hier en daar even aangeraakt.

Die levenswebben moeten worden ingetrokken. Dat gebeurt dus nu. Wij hebben
het fysieke lichaam afgelegd, het grof stoffelijke lichaam, en zijn nu in het e-
therische lichaam, termen die u allemaal wel kent. Het etherische {ichaam is
een pranisch lichaam zoals Mevrouw Blavatsky het noemt, en daarin vervullen
die levenswebben een zeer grote rol- Het terugtrekken van die levenswebben
vindt daarin geleidelijk aan plaats.

Die levenswebben zijn betrokken geweest in ons karma - laten we het karma op-
vatten in engere zin - en wel in die daden die niet in overeenstemming waren
met de goede Wet, waarin we dus tegen de draad in zijn gegaan. Er zijn natuur-
lijk gevallen waarin we dat in sterke mate hebben gedaan, en daar hokt dan die
afwikkeling. Daar zit als het ware dat levensweb met haken vast. Als men het
helderziend probeert te vatten, is het als filigrain werk. De aandacht is hele-
maal naar binnen gericht fer afwikkeling van die levensdraden en tegelijkertijd
betekent dat dus ook een stilstaan bij de belangrijkste momenten in ons leven,
voornamelijk dus die momenten waarin we van het rechte pad zijn afgeweken

en waar wé ons als het ware in een knoop hebben gedraaid.

Die knopen moeten we ontwarren bij de afwikkeling, en dat is dan ook het kar-
mische aanzicht van die levenswebben. Dus we blijven dan telkens stilstaan
met onze volle concentratie.

Het moet rustig zijn in de omgeving van de dode. Er moet bij wijze van spreken
een majestueuze stilte zijn. Hij heeft een zeer intens werk onder handen waarin
hij niet gestoord moet worden door sentimentele uitingen van de naastbestaanden.
Het is moeilijk, maar als men iets begrijpt van het wonder van het mysterie van’
de dood dan komt men daar ganselijk in en dan helpt men waar men helpen kan
door een serene atmosfeer te scheppen, heel zuiver, heel hoog gestemd, en hem
met rust te laten.

Het oude voorschrift van de Joden is dat de dode direct na het afleggen van het
lichaam, het wassen van het lichaam dat heel zorgvuldig moet gebeuren, bedekt
moet worden met een witte linnen doek, en verder mag die doek niet meer worden
weggenomen, dus het aangezicht mag niet meer ontsluierd worden. Dit alles om
degene die gestorven is niet af te leiden van het grote werk dat hij heeft te
verrichten. Dus dit is een heel ander proces dan het vorige waarin men het hele
leven zich snel voor de ogen ziet afwikkelen.

Hier staat men stil bij de belangrijkste punten; men moet die knopen ontwarren,
dus men wordt betrokken in het karma - men doorleeft het, maar foch meer als
iemand die ferzijde staat. Zo moet men dat doen; men kan zich er niet volledig’
in werken want dan graaft men zich vast en men wikkelt zich weer in terwijl
men er zich juist uit moet loswikkelen. Dus daarom moet men terzijde staan.
Men staat als het ware op een hoger punt dan bij het vorige geval.

De duur van deze loswikkeling is heel verschillend - bij de een is het in twee
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dagen gebeurd - sommigen doen het heel snel, anderen doen het langzaam en
heel nauwkeurig.

Op het ogenblik zijn er allemaal tegenwerkende factoren omdat in dit stadium
van ontwikkeling van de mensheid de drie elementalen zo sterk werken, in de
eerste plaats de etherische physieke elementaal. Door de hele gang van zaken,
het hele opvoedingssysteem, is de aandacht sterk gevestigd op het lichameliijke.
De denkwijze is in vrij sterke mate materialistisch.

In de tweede plaats is men zich door de mentale ontwikkeling, de scherp ver-
standelijke ontwikkeling, sterker en sterker als een ikheid gaan stellen. Daar
komt nog een andere factor bij: door de grote onzekerheden van de laatste tien-
tallen jaren en de twee grote wereldoorlogen is er een grote onzekerheid en
angst gekomen in de wereld waardoor men ook krijgt een versterking van die ik-
heid. Dus er is wat de psychologen noemen een "excess of 1-ness", een over-
maat van ikzucht.

Men krijgt een ik-elementaal, niet gelijk aan die fysieke elementaal die door
onze grote broeder Charles Leadbeater zo uitvoerig is beschreven; dat is een
ander ding. 5

-En dan heeft men op het ogenblik nog te maken met die andere elementaal, de
schaduw, op het etherische gebied maar ook op het astrale gebied - ik gebruik
een woord dat door de psychologen wordt gebruikt, o.a. door de psycholoog
Jung. Het is een zeer sterk angstgevoel, een zeer s’re_rk onberedeneerd angstge-
voel waaraan men onderworpen is. Men staat tegen de muur en men kan niet
naar links noch naar rechts en het fatum wordt voltrokken. Hier hebben we te
maken met mensen die het leven niet aandurven met al zijn onzekerheid, al zijn
moeilijkheden, zijn competitie, al dat wreedaardige. Het zijn dikwijls zeer ge-
voelige mensen die zich meer en meer terugtrekken en levensvijandig worden,
ook ten opzichte van hun eigen leven, en dan krijgt men dat grote vernieti-
gingsproces, de vernietiging door de schaduw, die machtige elementaal die op
het ogenblik een grote rol speelt, dus door de mens gecregerd door de omstandig-
heden, niet door de Wet.

Die driegrlei soort elementalen staan in de weg en beletten een vlof en gunstig
verloop. Ze bemoeilijken het scheppen van een afgezonderde heilige ruimte voor
dat afwikkelingsproces, voor dat zuiveringsproces in een zeer bepaalde zin, als
een voorbereiding voor de grote speciale zuivering die ons wacht in de astrale
‘wereld, de emotionele zuivering, de zedelijke zuivering - zedelijk nu genomen
in engere zin - de zuivering tot deugd, "to be true to virtue", om zich in te stel-
len op de zuivere deugden. Die drie elementalen staan zeer in de weg; zij wer-
ken alle drie wat men noemt lethaal, zij paralyseren, zij verlammen. Dat hele

" intense proces kan zich nu niet volledig voltrekken, en zo komt men onvoorbe-
reid in die andere wereld. Dat gebeurt op het ogenblik op grote schaal.

Wat nodig is voor ons, leden van de Vereniging - en wij hebben een heel specia-
le taak - is dat wij zien de gang van zaken die door Onze Lieve Heer is gedacht,
of om het ruimer te zeggen, zoals die door de Goede Wet is vastgelegd en veror-
dineerd. Al is de mens vri] in essentie, hij heeft zich gebonden en de graden
van vrijheid - om het mathematisch uit te drukken - worden geringer en geringer.
Toch heeft hij op ieder ogenblik zekere graden van vrijheid tot zijn beschikking,
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omdat hij de bevrijder moet zi jn in de meest volle zin van het woord en alles
moet voltrekken in het volstrekte, in het absolute. Hij moet in het einde, bij de
voleinding, aan het gehele universum die vrijheid geven en zo moet hij in vrij-
heid worden gedresseerd. Hij kan daarom afwijken van elk pad, van het pad van
rechtvaardigheid, het pad van goedheid, het pad van zuiverheid, het pad van
deugd.

Ik ga nu weer terug naar mijn beeld over de meer normale gang van zaken, niet
zoals het nu gebeurt, maar zoals de Wet die als het ware verordineert. Men krijgt
dan dus die afwikkeling. Als de afwikkeling heeft plaats gehad dan ziet men de skan-
da's; men kan die zien. Het is de mens, zoals in de Hindoese geschriften staat,
"de Gouden Mens zo groot als een duim" ("of the size of a thumb"). Dus het is
meer dan het permanent atoom; het is het permanent atoom met enkele andere a-
tomen en met een zeker magnetisme. Dus die persoonlijkheid blijft in zeker op-
zicht bestaan, in essentie. Er blijft, wat niet kan worden opgenomen.

Dan gaat hij over in de volle zin van het woord. Hij moet zich klaar maken om
over te gaan van het etherische gebied door het terugtrekken van de levensweb-
ben, en dan is dus het etherische lichaam achtergebleven en aan ontbinding
blootgesteld.

Hij komt nu in de derde phase van het mysterie van de dood, de mooiste, de
schoonste. Hij komt, om de term van onze grote H.P.B. te gebruiken, in een
layapunt, een évenwichtspunt, een overgangspunt, een critische periode, een
critisch moment want het duurt maar heel kort, maar het is of het de eeuwen
verslaat; dat is de gewaarwording die men er van krijgt wanneer men dit bijwoont.

Men is van ontzag vervuld en blijft op een grote afstand in de volstrekte stilte die
nodig is op dat punt. Dan is het niet alsof we er zelf bij zijn betrokken en ook
niet alsof we op een heuvel terzijde staan en de daden van ons leven van het
begin tot het einde zien beoordelen. Dat was het tweede stadium, maar nu is

er lefs, een autoriteit, een volstrekte autoriteit, die buiten ons staat, geen
persoonlijke God, maar de onpersoonlijke Wet der Volmaking, die de grond-

slag vormde van de grote machtige leer van de Heer Buddha.

Die grote Wet spreekt als het ware in alle mildheid en grootheid haar oordeel

Uit over onze daden en het is vervuld wanneer we ons los kunnen maken, wan-
neer we in die stilte kunnen verblijven, wanneer het gaat zoals de Wet het wil
hebben. Vervuld met die grootsheid kunnen we dan de astrale wereld binnen
gaan, wanneer we dus de Grote Wet kunnen volgen. Maar we zijn in zovele
opzichten afgeweken van die grote Wet van liefde, van medelijden, van
vriendschap, van die grote Wet van barmhartigheid, dat het mysterie aan ve-
len voorbi| gaat, ook omdat zij er totaal onvoorbereid v66r komen te staan en
door allerlei angstgedachten voor de dood, vooral door de kerkelijke leringen
die afschuwelijk zijn, eenvoudig verlamd worden en zo buiten het grote schep-
pende mysterie - het is een machtige scheppende kracht die over ons en in ons
voltrokken wordt- blijven staan. De hele kerk, behalve misschien de meer
vrijzinnige richtingen, is er in vele opzichten op gericht de mensen bang te
maken, in onzekerheid te laten over wat er na de dood komt. De bestraffingen,
de folteringen in de hel, de eeuwige verdoemenis en de afhankelijkheid van
priesters en bisschoppen, prelaten en dominees fen opzichte daarvan, is één



krampachtig, één verlammend gedoe ten opzichte van het ware, het vrije en
mooie leven. -

Zo komen we dan in de astrale wereld en wel in die zevende verschrikkelijke
onderwereld, het zevende ondergebied van het astrale gebied. Evenals het stof-
felijke gebied is het astrale gebied verdeeld in zeven ondergebieden van welke
we eerst in het laagste komen, het zevende. Het is de wereld van de incubi, de
succubae en van de larvae, verschrikkelijke termen uit de middeleeuwen -als
men latijn kent weet men wat ze betekenen. Het is de wereld van pek, waar
men niet doorheen kan waden als het ware en die bezoedelt van begin tot einde.
Dat hebben wij er van gemaakt; dat is de neerslag van al onze angsten, al onze
begeerten, al onze perversiteiten, van het oversexuele dat men heeft in de te-
_genwoordige wereld, omdat de mens geen scheppende krachten heeft ontwikkeld.
Ze zijn onderdrukt door het hele opvoedingssysteem, zodat die meer primitieve
instincten naar voren komen en worden geperverteerd. De hele neerslag van al
die lagere begeerten zit daar in die absorptieve, negatieve zevende onderwereld.

Dat hoefde niet en het hoeft nog niet wanneer men dat grote mysterie is doorge-
gaan, dat drievoudige mysterie. Onze broeder Leadbeater wil niets weten van

die verschrikkelijke zevende wereld. Hij zegt, we horen er niet thuis, maar hij
heeft het nooit bekeken zoals ik het thans bekijk en zoals ik het alleen maar kan
bekijken na wat hij erover geschreven heeft. lk heb zijn paden zeer bescheidenlijk
gevolgd en ben daar al een kwart eeuw mee bezig, en pas in de laatste jaren heb
ik vrijheid gevonden om hierover mijn denkbeelden te geven op grond van jaren-
lang moeizaam werken en na mijn ervaringen op die innerlijke gebieden.

Wanneer het overeenkomstig de Wet gebeurt, en dat kan nog gebeuren, als iemand
zuiver door het leven gaat, dan komt hij natuurlijk eerst in dat zevende onderge-
bied. Hij wordt dan ook apart gezet en maakt daarin een creatieve sluimer door;
het is een creatieve droomtoestand. Waarom? Omdat hij zijn bewustzijn moet om-
zetten want het astrale bewustzijn is anders. Het is heel anders georienteerd dan
het waakbewustziin dat we hier hebben en dat veel sterker principieel mentaal ge-
richt is.

Het astrale bewusizijn is meer een zielebewustzijn. Nu, wat is dat? Als men het
bewustzijn van de mens beschouwt op het stoffelijk, het astraal, het mentaal,
buddhisch, atmisch en anupadaka gebied, dan is het in zekere zin drievoudig.

Er is het waakbewustzijn dat vaak door een ster wordt gesymboliseerd, door een
ster die goed gemarkeerd is met een goed klaar licht. Dan is aan de linkerkant als
het ware geplaatst het zielebewustzijn. De ziel is vanouds altijd beschouwd ge-
weest als de "sacred vase of divine virtue", als het heilige vat, de heilige vaas
van de goddelijke zuivere pure deugden, van de zuivere wijsheidsinstincten, het
vrouwelijk aanzicht van de wijsheid. Al die deugden zijn als bloemen die rus-
ten op de diepe wateren van de ene grote zuivere kwalifeit, de ene grote deugd,
volstrekte deugd. Maar ze zijn ook als evenveel prachtige gekleurde viammen
van een franscendentale schoonheid, waarvoor men vol bewondering staat, want
het is als een wonder. Die vlammen ontlenen hun schoonheid aan de Ene Vlam,
de ene transcendentale deugd, die niet te doorgronden is. Men heeft de absolute
deugd, dat is de Diepte waarop de bloemen rusten als lelien, maar er is ook de
transcendentale deugd die berust op de pure zelfverloochening, dat wonder dat

9



alles opent en alles bevrijdt in de meest volstrekt zin van het woord, en de mens
eerst volkomen vrij maakt; dat is de ziel. Onze emoties staan in verband met de
ziel, maar we zijn zo verstandelijk ingesteld, zo ego-centrisch, zo eigenzoeke-
lijk, helemaal op ons zelf gericht, alles betrekkend op ons zelf dat de ziel is ver-
droogd en onwerkzaam geworden. Zo is de afstand tussen onze ziel en ons waak-
bewustzijn zeer groot geworden; er is een gaping gekomen - ook al weer een scha-
duw.

In de derde plaats hebben we het vrijheidsbewustziin, in de Romeinse tijd het
geniusbewustzijn genoemd.

Komen we in de astrale wereld dan gaat het om een zuivering van onze deugd,
van onze kwaliteit, en om het besef van het wonder dat overal is en dat we hier
ook moeten hebben. leder mens is een wonder, ieder kind is een nog groter
wonder; iedere bloem, maar alle verschijnselen zijn het in de grond.

Sommigen onder u hebben misschien een paar dagen geleden een lezing gehoord
van de heer Tenhaeff, de grote parapsycholoog. Hij zei, deze hele phenomenale
wereld is één groot wonder en dat te erkennen is het begin van alle wijsheid.
Dat is precies waar het op neer komt.

Komen we nu in de astrale wereld, dan gaat dat bewustzijn zoals we het hier
hebben, dat waakbewustzijn, een grote verandering door. De wereld hier is vol
economische moeilijkheden en er zijn allemaal harde objecten. Dat heeft men
niet in de astrale wereld. Daar is geen economische noodzaak, daar is geen ar-
moede, daar is geen ziekte. Die wereld is totaal anders dan hier. Maar boven-
dien is het noodzakelijk dat we een zuiveringsproces, een rechtzettingsproces
ondergaan; vandaar ook dat het bewustzijn verandert en moet veranderen. Dat
gebeurt nu in het zevende ondergebied in die sluimer. Het is een actief pro-
ces ook naar binnen gekeerd, waarbij men zich kan afzonderen zodat men die
vreselijkheden van de zevende onderwereld niet ziet en niet doorleeft, om dan
na een zekere periode, een periode van incubatie zouden we kunnen zeggen,
van uvitbroeden, te ontwaken in de tweede onderwereld, het zesde ondergebied.

In het zesde ondergebied zien we alle aanschakelingen in die astrale wereld

met onze ziel. De ziel geeft de aanschakeling aan de wijsheid en de hele na-
tuur, ook in deze wereld hier. Er is zo weinig contact met de Natuur door de
met zijn opvoeding meegekomen volkomen materialistische instelling van de
mens. Als we een goed uitgebouwde ziel zouden hebben en onze emoties goed
zouden zijn geént op die ziel, dan zouden we contact hebben met de wijsheid in
de gehele Natuur en onze wijsheidsinstincten zouden ons zonder enige moeilijk-
heden leiden in ons leven, en ons een vaste koers geven.

Wij komen dan dus in de zesde wereld, die ook in vele opzichten een verschrik-
kelijke wereld van gevangenschappen is. Daar komen we dan tot ontwaken; we
zien dus het dageraadslicht vol van diepe mooie kleuren. We zijn in het gebied
van de emoties, het gebied van de begeerten. Die begeerten moeten overgaan

in diepe verlangens, d.w.z. in verlangens die gaan naar het fundament, die uit-
gaan ndar de deugd. Het is een bevrijdingsproces door diepte en door deugd, en al-
leen maar dan hebben we een achtergrond waarin we ons vrij kunnen bewegen,
doordat er is die wijsheid, die deugd, die zuivere kwaliteit en substantie. Dit
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alles zien wij als een dageraad met prachtige kleuren, niet die lichtere dage-
raadskleuren die we zullen ontwaren wanneer we overgaan van het astrale ge-

bied naar het lager mentale gebied, want dat openbaart zich weer in hogere ok-
taven, maar het is toch een mooi ontwaken.

En op het vijfde ondergebied zien we als het ware de morgenster opgaan. Dan is
ons bewustzijn astraal georienteerd. Als men dat prachtige werkje leest van
Charles Leadbeater "The Astral Plane", is er de moeilijkheid dat hij al die astra-
le objecten bekeken heeft met zijn waakbewustzijn. Dit kan men doen bij een
zekere ontwikkeling van het helderziend vermogen. Als men evenwel de astrale
wereld probeert te zien met het normale astrale bewustzijn - en dat is nog moei-
lijker en men kan pas na jaren en jaren oefening daarin slagen - dan krijgt men
een iets andere indruk dan hij gekregen heeft.

In de vierde onderwereld komt men dan met een behoorlijk toegerust astraal be-
wustzijn, dat zich als het ware ongestoord heeft kunnen ontwikkelen en dan moet
men de grote strijd strijden. Het is het Kurukshetra van de astrale wereld. Men
heeft dus te maken met alle slechtere, troebele, minder goede emoties die men
heeft ontwikkeld in de wereld, want de wereld hier blijft onze ervaringswereld,
onze primaire ervaringswereld. Dus alles wat we hier te kort zijn geschoten in
deugd, in zuivere instelling tegenover de wereld, tegenover de mensen, tegen-
over dieren, planten en keistenen, wordt daar op ons verhaald, maar we staan
dan sterk in dat nieuwe jonge bewustzijn. We moeten de moeilijke strijd strijden.
Het is alsof de gehele elementale wereld die ontstaan is door onze hartstochten,
door onze verkeerde daden, op ons afstormt, maar we worden op alle mogelijke
manieren geholpen, dus zo erg is het niet. |k zeg het maar een beetje dramatisch;
het is ook het gebied van de dramatiek, dit vierde ondergebied van licht en duis-
ter, van sterke spanningen, die door ons moeten worden overbrugd.

Het is een grootse strijd en als we goed zijn toegerust is het tenslotte ook nog een
nuttige creatieve strijd waarin we ons in betrekkelijk korte tijd kunnen zuiveren.
We moeten in dertig jaar door die astrale wereld heenkomen, zelfs in twintig en
nog korter als we het goed doen. We kunnen pas verder als we ons bevrijd hebben
van die gehele elementale wereld die we ons hier op aarde geschapen hebben door
onze tekortkomingen, door in te gaan tegen de Wet, door onze sterke begeerten,
door onze egoistische instelling, waardoor er allemaal elementale werkzaamheid
ontstaat om ons heen.

Als men een persoon beschouwt op het astrale gebied, dan is het "inwendige" al
troebel; het is wat men noemt elementaal geladen in een niet zuivere zin. Men
kan dikwijls moeilijk zijn eigen astrale lichaam bereiken en zien door de elemen-
tale mantel die men om zich heen heeft en waarover onze grote broeder gesproken
heeft. Daar moeten we als het ware doorheen. Die hele elementale wereld moet
worden opgeruimd, zodat men wordt een vrijmetselaar, een vrij werker op de drie
hogere astrale werelden en zich daar volledig kan ontplooien, dus dat bewustzijn
kan ontplooien van deugd, van overal het wonder aanschouwen, van kwaliteit.
Dat grote bevrijdingsproces moet gebeuren. '

Het derde gebied is het gebied van de vorm, vormen die essences bevatten van
deugd. Het is, zoals onze grote broeder zegt, het gebied van het nieuwe Jeru-
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zalem, van degenen die religieus zijn aangelegd, die kijken naar de openba-
ring en deze idealiseren; maar, zegt hij, als je goed kijkt dan is dat nieuwe Je-
ruzalem eigenlijk niet zo erg mooi. Maar bedenk wel, er zijn vele loka's, er
zijn mooiere loka's - dat zijn "Halls of learning”- kamers als het ware, afgeslo-
ten gebieden waar men bepaalde leringen kan doormaken. Het hele astrale ge-
bied is daar vol van. Ze zijn met elkaar verbonden als webben in een net en men
kan als men zich ten volle heeft aangepast in een bepaalde loka met minder
mooie vormen, overgaan naar een hogere en zich zo verder ontwikkelen. Dus

het is de wereld van vormen, voor de religieuse mens een wereld van prachfig
geplaveide straten met halfedelstenen bezet, met mooie architectonische vormen.
Maar het gaat daar vooral om die vormen die als het ware een expressie zijn van
deugd; het gaat om die essences, die substantie, die een direct aanvoelen geven,
"the direct touch", met de deugden, met de diepte, met kwaliteiten. Daar kun-
nen ze zich aanpassen, zich vereenzelvigen en zo een ware zuiveringsdoop door-
maken. Er is in die wereld ook nog een prachtig soort astraal vuur, een zuiverend
vuur, een vuur van zuivere deugd, dat door alles heen gaat als het ware en dat
ook weer bepaalde vormen aan kan nemen in andere loka's.

Komt men nu op het tweede ondergebied dan is het alsof alles lichter wordt. De
kleuren zijn niet zo "foncé", niet zo diep. Men krijgt dus niet die invloed van
de diepte maar meer een invloed van lichtperspectieven. De deugden worden
hier aangegeven en geopenbaard door licht-essences. Z6 is die wereld dus heel
anders dan men zich hier kan voorstellen.

En tenslotte is er in de hoogste - de eerste - wereld, waarin men zich klaar moet
maken om over te gaan in de hemelwereld of lager mentale wereld, al die tijd
een soort sublimatieproces gaande. Men moet dat niet te veel willen idealiseren,
want de astrale wereld blijft een wereld van emoties. Het gaat om de zuivering
van de emoties, de verdieping van de emoties, en om te komen tot medegevoel,
tot medelijden, tot een diep vereenzelvigen met het wezen, met de diepte van
andere wezens; het gaat er om andere wezens te verdiepen en ze daardoor de gro-
te achtergrond te geven voor werkelijk creatieve werkzaamheid.

Langzamerhand leert men nu in die hogere gebieden als een werkelijk vrij mens
te leven en wezenlijk ereatief werk te doen voor zijn medebroeders op het astra-
le gebied en zelfs op het stoffelijke gebied. In die eerste, dus hoogste, wereld
van het astrale gebied krijgt men een intens besef van het wonder, van het frans-
cendentale en in dat besef vervluchtigt men, verijlt men, sublimeert men in die
extase die ons overbrengt naar de hemelwereld en ons daar weer brengt in een
sluimertoestand en dan in het ontwaken in die wonderlijke wereld waar we nu
hiet aan toe komen, want dat is een onderwerp op zichzelf.

Waarom leg ik zozeer de nadruk op die astrale wereld en op het ideale Plan dat
eigenlijk is het normale Plan?

Wel, broeders, ik doe dit omdat op het ogenblik ook in die astrale wereld alles
"gericht wordt naar buiten toe. De astrale wereld behoort een zeer belangrijke
stroom te hebben van de stoffelijke wereld naar de hemelwereld maar die stroom
wordt onderschept en verhinderd door al onze aandacht die we geven aan de
problemen en noden in deze wereld. Dat is goed, we zijn er om die noden en
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problemen op te lossen met heel ons hart, met heel onze aandacht, met heel onze
ziel, zolang we een stoffelijk lichaam hebben, maar de moeilijkheid is dit, dat

" door de opzweping van de politieke hartstochten die op het ogenblik in de gehe-
le wereld plaats vindt door de radio en dergelijke, ook de astrale wereld in ver-
band daarmee sterk naar buiten toe is georienteerd, naar de stoffelijke wereld
toe, waardoor de grote stroom naar binnen toe wordt belemmerd, zodat de circu-
latie van de innerlijke werelden naar buiten en dan weer terug wordt verstoord.

Wij als leden van de Vereniging hebben een grote taak om in de eerste plaats
dat contact met die andere werelden, met de astrale en de mentale wereld te
herstellen, opdat dat voor ons een realiteit wordt. Dat contact is er op het ogen-
blik niet; vandaar die materialistische instelling, vandaar die leemte in de men-
sen, het uitgestoten zijn van de mens. Hij heeft geen achtergrond. Die prach-
tige achtergronden die zo noodzakelijk zijn bestaan niet voor hem.

Het gaat hier niet om een doorbraak ! Astrale doorbraken zijn verschrikkelijk
en zi| gebeuren overal, door spiritistische séances en alle mogelijke onzuivere
riten en op andere manieren door psychisch aangelegde mensen, media, enz.
Daar moeten we erg voor oppassen. Er moet zijn de levende achtergrond van
die prachtige astrale wereld.

Alle hogere werelden zijn functioneel verbonden aan deze wereld en aan de
mens en wij leven in al die werelden. Al hebben we ook maar enig besef -
maar het moet zijn een levend besef - van die andere wereld, dan maken we dit
leven eindelijk eens "vol", dit leven dat nu zo leeg en zo hol is en dat klinkt
als een holle gebroken schel.

Door die prachtige boekjes te bestuderen van onze broeder Charles Leadbeater,
"the Astral Plane" en "Devachan", dat is die hemelwereld, en die schitterende
beschrijvingen te lezen, de meest klassieke die we hebben behalve natuurlijk

het grote werk van Mevrouw Blavatsky, the Secret Doctrine, komen er contacten.
ledere loge zou een contactpunt moeten zijn in de wereld, waardoor het grote
herstel weer plaats kan vinden in deze wereld zodat zijn afgescheidenheid, zijn
afzondering en zijn wees-zijn wordt opgeheven. leder lid van de Vereniging
moet dit individueel als een taak zien maar de loges ook. Zo kunnen zij zeer
daadwerkelijk tot een.herstel bijdragen.

Er zijn enkele andere voorzieningen die ook machtig en groots zijn. De astrale -
wereld doet als men er binnen komt aan als water. Water is in de mystieke zin
van het woord het element van de astrale wereld. Water staat ook, maar in een
laag aspect, voor de Ruimte en de Ruimte staat voor de Diepte en de Diepte is
het element van de Wijsheid die er was v66r het Licht, die er was véér de Go-
den, véér de Drievuldigheid, want zoals het in de boeken van de Wijsheid van
Salomo staat, Wijsheid is tegen het creatieve Licht gerekend de meeste, de’
meerdere.

Het gaat om de oorspronkelijke diepe Wijsheid, de vrouwelijke scheppingskracht.
Die Ruimte, Akasha wordt ze genoemd, is als een Moeder die zich naar haar kin-
deren toe buigt en die voor Haar kinderen, in het bijzonder wanneer ze zijn ge-
storven en zich in de astrale wereld bevinden, een Akashatsche vorm maakt als
een klankbord. Het is een heel merkwaardige vorm die we niet moeten verwarren
met de schil waarover onze broeder Leadbeater heeft gesproken en die het resul-
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taat is van de astrale elementaal. Occultisme is ingewikkeld en we moeten de
dingen uit elkaar kunnen houden; het gaat nu om een veel grootser begrip.

De Grote Moeder, de Moeder van alle universa, van alle Goden welke ook en

hoe hoog ook , buigt zich neer en geeft aan ieder individu een beschermende
vorm, een klankbord als het ware, en als we in de astrale wereld komen treedt

het klankbord in werking - het is de stem van het geweten die gaat spreken. Dat
klankbord is een vorm van wijsheid; alles wat we verkeerd hebben gedaan wordt

er tegen weerkaatst, omgezet en dan in wijze vermaning die als het ware van ons
zelf komt, teruggegeven. Het hele proces gaat door van de lagere ondergebieden
naar de hoogste ondergebieden, behalve in de drie hogere waar we in zeker opzicht
er vrij van komen omdat we vrijmetselaar zijn, als we ons tenminste voldoende vrij
hebben gemaakt in-de vier laagste werelden, wat niet altijd gebeurt. Zo worden
we voortdurend in die astrale wereld geholpen, als we ons er op instellen, als we
stil zijn, als we kunnen luisteren naar die stem van het geweten, als we kunnen
Juisteren naar de stem van de grote Moeder van Wijsheid, naar al Haar ingevingen,
als we als een kindeke aan Haar hand kunnen lopen. Zo kunnen we ons zeer snel
in die vier laagste ondergebieden ontwikkelen en vrij maken en dan creatief werk-
zaam zijn, waar we volgens het boekske van Bisschop Leadbeater niet aan toeko-
men; in het algemeen is dat ook zo. Hij was een "matter of fact" man - hij noem-
de feiten.

Voor mij zijn de achtergronden belangrijker dus ik benader het object op een an-
dere manier, van de kant van de Wet, dat is mijn methode. Maar het object van
hem is zuiver en onvergankelijk, helder en eerlijk getekend zoals het alleen maar
door hem getekend kon worden, door iemand die zuiver kon observeren al deed hij
het dan met een bepaalde instelling van zijn bewustzijn. Er is oneindig veel meer
te vertellen over de astrale wereld...........

Om alles te illustreren zal ik nog een bepaald voorbeeld nemen waardoor allerlei
andere aspecten van die astrale wereld duidelijk en klaar naar voren komen. La-
ten we denken aan een winkelier; laten we iemand nemen uit de middenstand die
is overgegaan, een gewoon, flink, zuiver mens. Hij zal zeker een poos verblijven
op het zevende ondergebied en daar enigszins een indruk krijgen van die doos van
Pandora vol verschrikkelijkheden die daar wordt opengedaan. Maar hij zal door
zijn overgegane vrienden en ook door andere wachters en beschermers toch gehol-
pen worden door zijn goede karma als het ware. In het begin kan hij natuurlijk
niet wegkomen van vrouw en kinderen en van zijn vriendenkring. Daardoor is hij
gebonden aan die zevende wereld en hij heeft daar dan ook een zeker lijden door
te maken. Het is het gebied van de mensen die een eind hebben gemaakt aan hun
leven, wat tegenwoordig veel gebeurt, door zelfvernietiging, maniakale neigin-
gen, die men bijvoorbeeld heeft door het veel voorkomend gebruik van narcotische
middelen. Men blijft dan als verdoofd op dat gebied; ik heb die dingen nagegaan
en ook geprobeerd op welke manier die mensen geholpen konden worden. Zij blij-
ven lange tijd op dat gebied en zijn in allerlei vreselijke processen gewikkeld.
Het is alsof ze altijd door hun eigen graf graven, alsof ze een wenteltrap afdalen
waaraan geen eind komt. Het is dat vruchtefoze, dat ijdele, dat als maar door-
gaan, dat verschrikkelijke, die Sisyphus arbeid.

Maar dat is niet het geval met die winkelier over wie we het hebben. Die gaat be-
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trekkelijk spoedig over naar de zesde wereld. Als hij angsten had voor de hel dan
zou hij daar in een zeer onaangename gevangenschap komen, ook alweer in een
afgesloten ruimte waarin zich al die schaduwen van angst bevinden. Die schaduwen
van angst hebben de neiging om samen te smelten, dus diegenen die die angst heb-
ben komen bij elkaar in loka's en worden weer omringd door een schil, maar nu
een sterk afscheidende schil waardoor de Moeder Haar geluid, Haar stem, niet kan
laten horen. In die hel van angst zal hij misschien voor een ogenblik verblijven,
doch het is maar voor een ogenblik want hij is goed en hij heeft een goed leven
geleid. Hij komt er weer uit, opnieuw geholpen - want hij moet zich vaak met
geweld losmaken - door de helpende broeders, door zijn vrienden die al lang de
hogere onderwerelden hebben bereikt en die zich dus vrij kunnen bewegen in de
astrale wereld.

Dan komt hij in de vijfde onderwereld, en als hij doctrinair is geweest zal hij daar
de verdrogende invloed ondergaan van de doctrines, van de leerstelligheid, die
mentale constructie zonder meer, niet bekleed met deugd. Daarzijndie filosofen en
die theologen die geen deugd kennen, geen barmhartigheid. Het is alles theologie,
mentale structuur en onwerkelijkheid, het is alleen maar rammelend droog gebeen-
te, waaraan hij dan wordt onderworpen. Uit alle verschijnselen in die vijfde onder-
wereld heb ik maar een enkele greep gedaan. Die drie lagere werelden zijn dan ook
de ergste. Maar hij wordt daar niet lang vastgehouden, door de hulp die hem wordt
gegeven door zijn goede karma en zijn vrienden. :

Zo komt hij in het vierde ondergebied en hier gebeurt nu iefs waar ik u speciaal op
wil wijzen. Hij kan hier nu in zeker opzicht gaan scheppen - hij had dat ook al in
mindere mate gedaan op die andere eerstgenoemde ondergebieden - maar nu schept
hij als het ware in volle mate zijn eigen milieu; hij schept dus zijn winkel. Daar
zit hij in; hij heeft daarin alle dingen. Hij heeft er beelden in gemaakt van zijn
kinderen en zijn vrouw. Die kinderen en die vrouw spreken tot hem en dat gebeurt
allemaal in die Akashaische schil die de grote Moeder gemaakt heeft. Zij spreken
tot hem en zeggen: Vader, je hebt me dit aangedaan, of: Man, {e hebt me dat aan-
gedaan. Dat doen ze met een milde stem, en dan gaat de betrokkene daarover den-
ken en hij zegt: Ja, zo is het. En langzamerhand zet hij zich om en maakt hij een
"amende honorable"; hij vraagt vergeving, hij geeft ze van zijn liefde om het al-
lemaal te compenseren, om goed te maken wat hij verkeerd heeft gedaan. Soms
komen er ook zijn werkelijk vrouw en de kinderen en.dan spreken die beelden niet
meer. Die ziet hij dan nief want dan gaat het om de werkelijke astrale vormen van
vrouw en kinderen. Soms gaat hij ook uit dat huis van voorstellingen naar de we-
reld, naar zijn echte huis.

In de astrale wereld heeft men tot aan het derde ondergebied nog tegenbeelden van
de werkelijke wereld; hij ziet daar zijn kinderen, enz. en hij kan dan ook in ze-
ker opzicht contact hebben met de astrale vorm. Zo zijn er allerlei mogelijkheden.
Maar hij zit voornamelijk in dat huis, al verlaat hij het ook wel om te komen in de
socigteit met zijn vrienden, of om de vergaderingen van de middenstandsbond bij
te wonen en al die dingen meer.

Er zijn ook andere loka's in de astrale wereld. Hij heeft er met bepaalde mensen
contact gekregen door een zielsaffiniteit. Ook daar krijgt men weer die Akasha-
ische vorm en door de uitwisseling met die andere afgestorvenen ontwikkelt hij
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zich ook sterk. Zi] ontwikkelen zich gezamenlijk daarin, ze weten wat ze tekort
zijn gekomen, dus men krijgt hier een uitwerking van karma nietf tegenover de
persoon zelf maar tegenover andere. personen. Karma is een bijzonder veelzijdig-
werkend herstellingsmiddel.

Er zijn enkele karmische betrekkingen die we persoonlijk moeten uitwerken.
Wanneer we iemand zeer veel kwaad hebben gedaan, intens kwaad hebben ge-
daan, dan is dat persoonlijk karma en dan moet dat persoonlijk uitgewisseld
worden. Men moet komen tot een persoonlijke verzoening.

Dus hij kan zich overal bewegen maar overal waar hij zich beweegt is hij toch
nog gevangen als het ware in de karmische elementale wereld die zo sterk werkt
in de vier lagere ondergebieden. Hij is dus aan die ijzeren Wet van Karma on-
derworpen. Toch kan hij ook daar uitbreken en zich voor een ogenblik hele-
maal vri] bewegen met een paar van zijn vrienden, meestal in groepen. In de
astrale wereld heeft men sterk de collectieve samenviokking. Men komt van-
zelf in groepen bij etkaar, veél meer dan hier. Het leven is dus meer in ge-
meenschappen; dat zijn die loka's, die "Halls of Learning”, hallen van lering.
Hij zal dan "uitgaan" en al zijn eigenlijke liefhebberijen kunnen botvieren.
Hij zal bijvoorbeeld naar de zee gaan en genieten van de schoonheid - denk
erom, ik bedoel die astrale tegenhanger met haar prachtige kleuren! Hij zal
de vissen kunnen bewonderen die ook allemaal die tegenhangers hebben. Hij
zal iets kunnen zien van de astrale vormen van die vissen. Al die dingen zal
hij kunnen bewonderen eri dan zal hij weer terug moeten gaan om zijn karma
verder af te wikkelen in al die loka's.

Als hij dan komt in de derde wereld, dan zal hij een vrij schepper kunnen zijn
en veel goeds kunnen doen voor vrouw en kinderen en voor zijn vrienden hier
beneden. En naarmate hij stijgt zal hij steeds meer creatief werk kunnen doen
op het astrale gebied, en zo kunnen medewerken tot verdieping van het ge-
voel, tot aansluiting aan de Natuur, tot aansluiting aan de grote Wijsheid,
die overal was en die is en altijd blijft de grote Moeder, die was v66r de wor-
ding van alle werelden die bestaan en die zullen'komen.
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