alle rechten voorbehouden

DE LEER VAN HET ABSOLUTE ALS GRONDSLAG VAN ALLE GODSDIENSTEN.

Een lezing door Prof. J.E. van der Stok, gehouden voor studenten op 30 nov. 1952

Wanneer wij willen doordringen in de achtergrond van de grote godsdiensten, de
Boeddhistische, de Indische en de Christelijke, dan moeten we beseffen dat elk
van die godsdiensten een zeer bepaalde taak had fe vervullen in de ontwikkelings-
gang van onze wereld en van onze mensheid in het bijzonder.

Nemen wij eerst eens het Boeddhisme, volgens de Theosofische leringen wellicht
de grootste verlichtende en verlossende leer die aan de mensheid gegeven werd.
Het Boeddhisme is een grote synthese van wat tevoren had plaats gehad, en tege-
lijkertijd een climax door zijn bijzondere absolverende werking, verlossend in de
hoogste zin van het woord. Boeddha's leer van het Nirvana, waarover vooral in
het Westen veel misverstand bestaat, had niets negatiefs, maar iets geweldig po-
sitiefs. Het is het oude thema van alle grote godsdienstleraars; het is: versterven
in de finale daad van barmhartigheid, de volbrenging van wat we zouden kunnen
noemen het volstrekte, het absolute; het is een absolvering in de volle zin van
het woord. Daarin ligt het gehele geheimenis verborgen van het zeer moeilijke
vraagsiuk van het plaatsvervangende offer, dat ook centraal staat in het Christen-
dom.

De Heer Boeddha gaf zijn leringen toen de mensheid in een stadium verkeerde,
waarin ze het lagere verstand moest onfwikkelen, -kdma-manas -, verstand sterk
verbonden aan begeerte, en aan de wereld van verschijnselen, zoals wij die ken-
nen, -- de wereld van subject -object. Zijn laatste prediking was een prediking
met de bedoeling om die instelling van subject -object te doorbreken, en daardoor
die fatale dualiteit die we hier in de wereld hebben, op te lossen, en zo te komen
tot een verlossing. Dit zou tegelijkertijd een ideale inleiding zijn voor de komen-
de grote beschavingsperiode. In dezemnieuwe beschavingsperiode moest de verstan-
delijke ontwikkeling hoger opgevoerd worden, en ruimer, en tot inzicht worden,
zodat men niet meer zou stilstaan bij die onderscheiding tussen subject en object,
maar die onderscheiding zou doorzien. Men moest dus komen tot een meer ge-
sublimeerd verstand, en daarvoor heeft de Heer Boeddha op een merkwaardige
wijze de grondslag gelegd. Op die achtergrond heeft het Christendom voortge-
bouwd. De Heer Boeddha volbracht zijn grootse taak voor een vorige beschavings=-
periode, maar legde tevens een fundament voor zijn opvolger, in het Qosten de
Bodhisativa gencemd. Deze zal na de voleinding ook het hoogtepunt van een
Boeddha bereiken, en zal dan zijn laatste lering geven, zijn hoogtepunt dus, en
tevens van grote betekenis voor de mensheid van die tijd, want de leringen zijn
altijd ten nauwste aangepast aan de omstandigheden.

Nemen we nu een andere achtergrond van het Christendom. We kunnen dan in de
eerste plaats de Indische godsdienst beschouwen, het Brahmanisme. Het kernpunt
is eigenlijk de leer van Brahman. Die leer van Brahman, van het Absolute, is in
verschillende perioden van de Indische beschaving in verschillende aspecten voor-
gesteld. In het begin werd zij uitgedragen door Vydsa (een vorige incarnatie van
de Heer Boeddha). Het is een machtige leer, die nog doorklinkt in het Brahman-
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isme. Brahman is het volstrekte, het alles-omvattende, waarvoor dus eigenlijk
geen woorden kunnen worden gebruikt, -- de grondslag van alles. Het omvat sub-
ject-object, maar het is meer dan de overkoepeling daarvan, het is het volstrekt
absolverende en vrijmakende, de Goddelijke spontane macht, de hoogste macht
die er bestaat. Die macht is ook aan de mens gegeven en kan alleen in volledige
vrijheid worden bereiki.

Vydsa bracht dus in het oude India de leer van Brahman, de boodschap van het
Absolute. Later bracht hij in Egypte als Thot de boodschap van het Goddelijke
Licht, het Licht dat ontstaan was als een morgenlicht, het eerste Licht, als het
ware op de achtergrond van het Absolute.

Als Zarathustra bracht Hij de derde boodschap, die van het Goddelijke Vuur.

De eerste was dus de boodschap van het Absolute, het absolverende, waarin het
gehele geheim van de Goddelijke genade is vervat. De tweede was de boodschap
van het Goddelijke Licht, waarin wij allen "zijn", waarin wij ons "wezen" heb-
ben (wij hebben ons "wezen" niet in het Absolute, want daarbij kunnen wij niet
spreken van "wezen" en "zijn", het gaat het "zijn" te boven). De derde boodschap
was die van het Goddelijke Vuur. In deze reeks heeft er dus een zekere verdichting
plaats. Vuur is meer concreet, heeft meer te maken met handeling zoals wij ken-
nen in deze wereld van gebroken duur en gebroken ruimte. We komen dus in een
wereld van verandering (Licht is "zijn", geen "worden").

De vierde boodschap, die in Griekenland gegeven werd, is er een van Harmonie;
daar komt het geluid naar voren, wat nog meer te maken heeft met deze wereld
van differentiéring, van uiterste verdeeldheid. Dat was de leer die door Orpheus
gegeven werd, en die op een bepaalde manier is uitgewerkt in de Griekse gods-
dienst. Zij heeft later ook invloed gehad op de Perzische godsdienst (de leer
van het Vuur) en de Egyptische godsdienst (de leer van het Licht). Men kreeg
later al die stromingen door elkaar, het z.g. syncretisme.

Het was dus alsof dat hoge beginpunt, dat van Brahman, de vorm van het Abso-
lute, meer en meer gecondenseerd werd, zodat men uiteindelijk kwam fot het ge-
luid, de harmonie van het geluid, harmonie in werkzaamheid, in handeling. Toch
is er een Vuur-essence-harmonie die de harmonie van geluid en van werkzaam-
heid als het ware te boven gaat; die vond men in de Perzische godsdienst. Op de
achtergrond van al ons werk moet zijn viriliteit, enthousiasme, die Goddelijke
energie, dat altijd verjongende vuur, dat vormende vuur dat altijd vernieuwing -
is. Er is ook een vernieuwing in het licht, dat is hoger, dat is dieper. Onze
persoonlijkheid is verbonden met het "worden” , met verandering, met vuur. Het
is de Phoenix die na zijn dood teruggaat naar de vuur-essence waarin hij wortelt
en staat, en die dan weer bij een incarnatie naar buiten gaat om in een nieuw
gewaad een nieuw "woord" uit te dragen.

De vijfde boodschap is de Christelijke godsdienst, waartoe de meesten van ons
behoren. Nu werd de boodschap nog verder naar de uiterste duistere wereld, of,
zoals de Christenen het vaak noemen, de buitenste duisternis gebracht, in de
vorm van het Goddelijke Woord. Het Woord heeft weer meer vorm, meer vaste
vorm dan de Harmonie en heeft meer direct te maken met actie en met de uitdruk-
king van gedachte. Het Woord omvat alles. Het woord van de oude Ariérs be-
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staat uit drie delen en probeert een uitdrukking te geven aan het Absolute, het
absolverende Woord. "AUM" zeggen de Indigrs; daarin ligt alles opgesloten, zodat
het het verlossende woord is voor deze wereld, verlossend in de uiterste zin van
het woord. Het betekent niet alleen een verlossing in zoverre, dat wij teruggaan
tot die vuur-essence, teruggaan tot licht-essence (als persoonlijkheden zijn wij
"vuur", als individu, of de engel in de mens, zijn wij "licht") maar als mensen

in de volle zin van het woord zijn wij Offeraars die geen spoor nalaten en wier
taak het is om te absolveren, absolvering te geven aan de gehele schepping .

Dit gaat dus deze subject -object wereld ver te boven en ook alle systemen van
filosofie die we hier in het Westen hebben. Geen van de Westerse filosofiegn
komt eruit. Men probeert telkens tot een doorbraak te komen, maar men komt er
niet, zoals trouwens ook door de filosofen naar voren wordt gebracht. Zij zijn en
blijven subjectief, men komt niet tof de grote oplossing van het mysterie van het
verschijnsel, van het object. Die doorbradk is er niet, men blijft in het subjectie-
ve, men loopf vast, men is gestrand.

De hele wereld geeft daar een beeld van. Van het begin af was het de bedoeling
dat het Arische ras daar bovenuit zou komen. Dus dat "Woord" heeft zijn bestem=
ming niet kunnen bereiken. Hef is een van de grote aanzichten van het Christen-
dom, en het Volstrekte is natuurlijk het alomvattende, subject &n object, anders is
het niet volstreki. Het kan niet van één kant verkregen worden; men moet alle drie
factoren kunnen oplossen, synthetiseren en sublimeren: subject, object, en het ver-
band daartussen. Dat is gebeurd in verschillende Indische filosofiegn, die dus ver-
der gaan, maar die nooit begrepen zijn door de Westerlingen.

Er is een zeer geleerd werk geschreven door een van de grote Duitse filosofen,
Paul Deussen. Hij is een groot kenner van de Brahmaanse godsdienst en hij heeft
heel veel geschreven over het begrip Brahman. Hij heeft er prachtige dingen over
gezegd, maar de essence ervan heeft hij niet begrepen. Een mens kan niet absol-
veren zolang hij nog subjectief ziet en werkt, zolang hij het subjectieve nog niet
heeft overwonnen, het zelf heeft overwonnen, de grote begoocheling, "the great
delusion”, het eerste dat overwonnen moet worden. Het zelf, dat altijd in onze
Westerse filosofieén beschouwd wordt als het enige uitgangspunt van de werkelijke
kennisleer, wordt totaal verworpen door de filosofie in het Qosten, althans in hef
bijzonder door de Boeddhistische leringen. Men geeft daar prioriteit aan het object;
het object is het stellende - niet wij stellen = niet het subject stelt, zoals het hele
uitgangspunt van de Westerse filosofie is.

Het is het object dat stelt en het subject is het gestelde. Het subject is dus een
ondergeschikte functie; het is gecregerd en het is wat men noemt een Skandha, een
samengesteldheid die eens zal moeten worden opgelost. Zo onderscheidt men ook

in de Boeddhistische leringen die kennis die dit doorziet en die voelt dat we alleen
maar uit de impasse komen door zelfvergetelheid, door onzelfzuchtigheid. Het he-
le idee van een permanent zijn, een substantieel zijn van het zelf, het hoger zelf
en alles wat daarmee samenhangt, wordt verworpen om te komen tot dat bewust-
zijn dat alles omvat. Er is dan geen subject-object meer. Men is dan ook veel

meer in de ander dan in zichzelf. Wat belangrijk is, is niet waar wi{ staan, waar
ik sta bijvoorbeeld, maar waar de anderen zijn. Hun standpunt is belangrijker en
alleen maar dan kan ik iets doen, werkelijk scheppend werken, als ik belangstel- _
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ling heb in de grote problemen, in de hele wereld. Daar komt het in de eerste
plaats op aan: het vervullen van het Dharma, onze plicht, en de manier waarop
wij onze bijdrage geven.

In dat andere, in de wereld van verschijnselen maar vooral natuurlijk in de we-
reld van de mensen, zien we dan het vervullende en we proberen om onze taak te
vervullen ten opzichte van hen. Het kan ook niet anders, wij moeten uitgaan naar
de mensen. Dat is het essentiele geworden in ons : hun problemen, hun moeilijkhe-
den, hun lijden. Dit volstrekte medelijden, dat de basis vormt van het Boeddhisme
(Karoena werd het genoemd) is ook de grondslag van werkelijk inzicht.

Ons uitgangspunt moet ganselijk veranderd worden - het ligt niet hier, maar bui-
ten ons in de zogenaamd objectieve wereld. Als die wereld de enige wereld is, is
het subject weg, het is verstorven, het bestaat niet meer, dus er is dan ook niet
meer die scheiding van subject-cbject en alles is een volledige uitdrukking van
het ene leven geworden. Zo ontwikkelt men dus een heel andere wijsheid en een
heel ander inzicht. Men staat dan ook op een heel andere grondslag en dat is de
basis van de Qosterse filosofie, niet van de Indische van nu, zoals die in de late-
re tijd verwesterst is, maar van de oude filosofie. Daar vinden we die grondslag
van volledige zelfverloochening, die steeds sterker doorklinkt in de godsdiensten.

De hele leer van het Absolute is zo moeilijk en zo verheven, ofschoon zij toch
altijd de grondslag heeft uitgemaakt van alle godsdiensten. Het is de grondslag
van de mens; het offer heeft altijd een rol gespeeld in alle godsdiensten. Denk
maar aan het offeren in de Perzische godsdienst, aan het offeren in de Egyptische
godsdienst van de witte stier, die stond voor het lichaam en het bloed van de
hoogste God. Zijn gehele openbaring was één groot offer, dat was lichamelijk~-
heid, dat was stoffelijkheid. Hij was overal, er was de immanentie en er was de
transcendentie, maar die beide begrippen franscendentie en immanentie worden
gesynthetiseerd door het absolute, het volstrekte dat alles doordringt, en er is
niets buiten dat absolute. Alleen het volledige offer brengt ons in het Vader-
huis. Als men het Evangelie leest in die zin zullen verschillende uitdrukkingen
begrepen kunnen worden. Niet dat het Evangelie precies de woorden weergeeft
die de Christus gesproken heeft, maar de Evangelign ademen Zijn geest en als
men zich daarin begeeft met de gehele geest, met heel zijn wezen, met alles
wat men heeft, dus niet alleen verstandelijk, dan komt men in de macht daarvan,
de zelfverloochenende opofferende macht, de bevrijdende macht, die absolveert
en alles verlost, dus alles terugbrengt tot het absolute. Het is een werkelijk be-
vrijdende macht, in de ruimste zin van het woord.

Laten we nu weer teruggaan tof de grote godsdienst van de Heer Boeddha. Er is
geen godsdienst die zo'n prachtig ethisch stelsel heeft ontwikkeld als het Boed-
dhisme. Er zijn verschillende stelsels ontwikkeld voor verschillende omstandighe~
den, die allemaal toch wortelen op Zijn leer, ze zijn allemaal prachtig. Dikwijls
zijn ze magnifiek wiskundig architectonisch. Men kent wel de stoepa, de funda-
mentele architectonische vorm van het Boeddhisme. Die stoepa heeft verschillen-
de vormen, zij omvat in bouwvorm de essentiele leringen die de Boeddha gegeven
heeft. Het ging in hoofdzaak om drie stadia : een voorbereidend stadium, een
pad van lering , van loutering, van zuivering, dan kwam een stadium van illumi-
natie en vervolgens het stadium van volstrekte éénwording.
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Eenwording betekent niet vluchten, wat men er dikwijls van heeft gemaakt in de
grote godsdiensten en in de grote filosofiegn. Het is niet een wegvluchten. De
bedoeling van de leraar was precies het tegenovergestelde; men staat in het front
van de strijd en men verliest zijn leven in die strijd om het geluk van anderen.
Dat is het enige geluk wat er bestaat, het werkelijke menselijke geluk en dat
werkt absolverend. Het is de verheven macht geweest van de grote Leraren die
Hun bloed en Hun Lichaam en ook Hun geest aan het werk gaven.

Volgens de Theosofische opvattingen is het anders dan men zich voorstelt in ande-
re kringen. Wij kunnen ons de Heer Boeddha die ongeveer 500 jaar voor Christus
verscheen, voorstellen als een majestueuse figuur van zes voet hoog, een konings-
zoon, vorstelijk en toch doodeenvoudig in Zijn gele pij of boetekleed (zoals de
Christenen zouden zeggen). Hij kwam als een persoonlijkheid, het gewaad aan-
nemende van een dienstknecht, en ook als een individu. Maar Zijn ziel en Zijn
lichaam, Zijn shakti zoals het in de Qosterse filosofie heet, is veel omvattender.
Hij was zo groof, zo machtig en zo geheel en al één met Zijn mensheid dat bij
Zijn hier omlaag verschijnen als persoon en als individu, Hij ook neerdaalde in

al Zijn wijsheid. Zijn aura omspande dus tegelijkertijd de gehele mensheid en al
het lijden van de mensheid werd in Hem opgenomen. Hij was dus als de Medelij-
dende volledig in innig contact met alle problemen en met al het lijden van de
mensheid.

Alleen wanneer men dat volledige contact heeft met allen en met alles, kan men
absolveren, kan men het absolute volbrengen, kan men dus werken voor het geluk.
Zonder dit verheven geluk zouden we niet voortkunnen. Door die grote offers van
de Groten doortrilt dat geluk allen en alles, het atoom, alle wezens, alle schep-
selen, alle engelen, alle mensen. Telkens wanneer de wereld in verval is, ko=
men Zij weer om het leed te dragen, "als het Lam geslacht voor het heil der mens-
heid", voor de verlossing van de mensheid en daardoor is Hun leer altijd direct
aangepast aan de behoeften van de tijd. Maar bovendien gaat zij die ver te bo-
ven en te buiten, zoals de leer van de Heer Boeddha, die de basis heeft gelegd
voor het zuivere absolute denken. Van Hem is ook de leer van de doordringing
van het object, de kennis die naar de juiste richting voert, opdat de begooche-
ling van het zelf kan worden doorzien, dat zelf waardoor wij steeds vastlopen,
die verroeste spijker van de ikheidjes en van het zelf, de zelfzucht en de ik-
middelpuntigheid. Zo kan men dan komen tot een meer universeel denken, een
werkelijk denken, een ruimer bewustzijn in plaats van het beperkte bewustzijn.
Dan is men als het ware de betrekking geworden fussen subject en object.

Er is nog een hoger inzicht, dat is dat van Nirvana, dat is het absolute dat bo-
ven subject en object uit gaat en dat werkelijk verlost, absolveert, dus de wereld
brengt tot de hoogste vervulling. Het brengt ieder ding en ieder persoon tot zijn
eigen woord, zijn eigen "uniqueness", het eigene, het bijzondere, datgene
waardoor een persoon scheppen kan en waardoor hij verlossen kan. Het eigene
is als een vuur dat alle idee van zelf en van ikheid verteert als een verterend
vuur en een verterend licht. Dan schept men, dan werkt men, dan is men origi-
neel, is men in harmonie met allen en alles. Het eigene is dat wat niemand an-
ders heeft, dus dat wat ontvangen moet worden omdat het andere dat niet heeft;
het vervult, het vult aan, het harmoniseert altijd. Het eigene kan nooit in bot-
sing komen met het andere, het helpt de volmaking vervullen.
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Dus die hele formatie van een mens als een zelfbewust wezen is een tussenstadium
om te komen tot de macht van de verlossing die in iedereen aanwezig is. Geen
mens kan zichzelf verlossen, geen mens kan er alleen tussenuit knijpen, - hij is
een deel van het absolute, van het volstrekte, van het object in de eerste plaats,
het object in de volste zin van het woord, de anderen en het andere, en dan ook
met betrekking tot de hogere werelden. Hij kan wel in stadia verder komen, de
bevrijdende macht steeds verder ontwikkelen. Maar hij kan zichzelf niet bevrij-
den, zichzelf niet redden; dat is een illusie, die viteindelijk tot de ondergang
leidt, het is een verfijnd soort van zelfzucht. Men kan alleen maar gelukkig
worden door Zijn kruis op te nemen en Hem te volgen.

We kunnen niet eigengereid de vrijheid, de verlossing bereiken. Dat kunnen we
alleen maar door medelijden, door als het ware de zonden van de wereld ( die de
onze zijn ) op ons te nemen, ieder op zijn eigen manier. We kunnen ze alleen
maar op ons nemen wanneer we zelf vrij van zonden zijn, zo zuiver en zo diep
als men zich maar voor kan stellen. Wanneer de oceaan diep en zuiver is- vol-
strekt transparant - dan kan zij alles opnemen wat onzuiver is en daarbij blijft
zij toch zuiver; ze wordt zelfs dieper en zuiverder als ze dat doet. Verdieping
ontstaat door medelijden en alleen daardoor neemt de werkelijk bevrijdende
macht van een persoon toe, die offeringsmacht die de grondslag van zijn geluk
is. Hij werkt op die manier volkomen onzelfzuchtig voor het geluk van de we-
reld, van de ander en van het andere. Door alle grote wereldleraren is deze
boodschap verkondigd, ofschoon ze soms sterk is veranderd of verkeerd geinter-
preteerd.

Nu is er nog iets heel bijzonders bij het Christendom. In het Boeddhisme had men
de Sangha, een orde van Priesters die een bepaalde belofte hadden afgelegd op
grondslag van volkomen vrijheid. Die Sangha had dan tot taak de leer, het Dhar-
ma, te verkondigen aan de leken die buiten de Orde stonden. Degenen die bui-
ten de Orde stonden waren nauw verbonden aan die Orde; zij moesten brood en
onderhoud geven, terwijl de leden van de Orde, de Bikkhus, de leer gaven en
zelf hadden beloofd een heel zuiver en godvruchtig leven te leiden. Dat geheel
was samenhangend, onverbrekelijk samenhangend, en aan die eenheid ontleen-
de deze gemeenschap haar grote betekenis.

Ook in het oude Christendom was het de religieuse gemeente die als nummer &én
optrad. Het was de oorspronkelijke bedoeling dat krachtens haar de religieuse
ceremonién werden uitgevoerd. Die gemeente was een focus en was dan ook het
mystieke lichaam van de Heer. Hij zou zo Zijn wezen, maar meer dan Zijn wezen,
Zijn Shakti, Zijn ziel en Zijn lichaam ook beter kunnen geven aan de mensheid.
Door middel van die Christelijke gemeente zou de mensheid zich beter in Zijn
geest kunnen ontwikkelen en harmonischer opgroeien.

Wat zag men nu in het Christendom gebeuren? Dat het priesterdom zich alle
macht heeft toegeeigend en veelal ten koste van de gemeente, die primaire be-
tekenis had. Zij toch was het heilige vat waarbinnen de ceremonién een bijzon-
dere functie vervulden. Er was dus in die oude leringen niet de dualiteit die men
nu heeft, maar er was meer een grote eenheid in de gemeente. De priesters wa-
ren in de eerste plaats een lid van de gemeente; ze waren kinderen van onze
heilige Moeder de Kerk. Het is later heel anders geworden. Bij de organisatie
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van de Anglicaanse en vooral bij de Roomse kerk zijn de rollen volledig omge-
draaid. Denk aan de bijtende critiek die onze landgenoot. Erasmus geleverd heeft
op de wijze waarop de priesterlijke kaste zich in weelde baadde en hoe zij de
gemeente uitzoog en zich alles toegigende, ook alle sacramentele macht, hoe-
wel die toch primair berustte bij de gemeente. Toen men zich zo losmaakte en de
functie van de gemeente in haar oorspronkelijke betekenis, in al haar schoonheid
en volheid, vernield werd, werd de heilsfeer van de kerk in sterke mate beknot
en daarom heeft de kerk ook uit een theosofisch oogpunt niet zo heel veel goeds
op haar geweten. Er zijn allerlei verstorende krachten opgetreden in de mens-
heid omdat het laatste gebod van die vorming van broederlijke gemeenten werd
verwaarloosd.

Nu de leer van het Nirvana. Er zijn allerlei prachtige systemen, maar het meest
canonieke is wat in het Dhammapada is gegeven. Er zijn dan de vier grote waar~
heden. De eerste waarheid is het erkennen van de smart, het lijden. Als men
daar niet voor open is kan men beter naar huis toe gaan, want dan blijft men in
een vicieuse cirkel rondlopen. Men moet ontwaken voor de moeilijkheden, de
noden van de wereld; dat is het eerste vereiste, het is het openen van de deuren
van het verstand. Dan zoekt men vanzelf naar de oorzaken van het leed; er moet
een oorzack zijn, dat kan niet anders. Deze prachtige schepping kan niet zo
maar het lijden veroorzaken - er moet een bijzondere oorzaak zijn, en welke is
die? Die oorzaak is het "zelf", het eigenzoekelijke, dat steeds in de weg staat.

Hoe komen we daar uit? Is er een weg? Er moet een weg zijn, zegt de Boeddhist,
want het "zelf" is gecreserd, er zit niets oorspronkelijks in het "zelf". Het is
geformeerd en het kan daarom ook opgelost worden, het is maar iets tijdelijks en
het heeft alleen maar zijn betekenis wanneer het unieke er door tot uitdrukking
komt. Het unieke is actie, uitwendige actie, actie die vuur is en licht. Het licht
moet men laten schijnen; het moet in goede werken worden vertolkt.

De vierde waarheid geeft ons het achtvoudige pad. Het begint met "juist inzicht",
dikwijls verkeerd vertaald met "juist geloof”. Dat was het niet, het was "juiste
inzichten", "right views".

In de tweede plaats "goede doelstellingen". Inzichten leiden tot niets als er nief
een doelstelling komt.

In de derde plaats een juiste vertolking van die doelstellingen, vooral door het
woord.

in de vierde plaats "goed gedrag". Het is niet voldoende om de goede inzichten
en de juiste doeleinden te vertolken door woorden, maar alles moet het vitstralen
en zelfs de kleren die men draagt maken deel uit van goed gedrag.

Nu komen de vier overige factoren. In de eerste plaats "goed levensonderhoud".
Ook ons levensonderhoud, onze hele taak, onze betrekkingen in de maatschap-
pii, moeten goed en zuiver zijn en een vertolking van de waarheden.

Dan komt "juiste energie”. Het woord dat hier gebruikt wordt is Virya, viriliteit.
Het gaat samen met juiste inzichten en juiste doelstellingen, en als men probeert
te getuigen door het woord en door de daad, dan wordt men bezield met een hei-
fig vuur, met een vitaliteit en een viriliteit ( Vir is eenzelfde woord als Virya )
en steeds meer wordt dan de macht geopenbaard van.de zelfverloochening die
geen grenzen heeft, de absolute macht, de absolverende macht.

23



Dan komt "juist evenwicht", wat men ook wel noemt : "juist geheugen". Nu, wat
is het geheugen dat wij hebben? Het is een ballast, een verstoring van het denken.
Omdat wij niet zuiver denken en zuiver voelen hebben wij een geheugen, zijn

wij niet voortdurend aangeschakeld aan alles. Het is gebrek aan veraniwoorde-
lijkheidsbesef. Als we de volkomen aanschakeling hebben aan allen en alles, de
enig juiste en goede aanschakeling, dan is er één grote daad en dan gaat men
absolverende door het leven zonder een spoor na te laten, zoals het heet.

De laatste fase, de achtste, is die van "conceniratie". Het is, ook in de Theo-
sofische boeken, weer verkeerd vertaald door "meditatie". Dit heeft er niets mee
te maken. Het is "concentratie op de daad", de absolverende daad, de zelfver-
loochenende daad, de daad van pure barmhartigheid. Men is dan geworden één
finale daad van chariteit. Dat is treden in het Nirvana. Men is uitgeblust als
een "zelf", men wordt een absolverende, een absoluut weldoende kracht in alle
gebieden van de gehele schepping. Dat is de grote leer van de Boeddha, de leer
die ook spreekt en klinkt door het Evangelie, telkens weer. Denk aan het kleine
mosterdzaadje dat plotseling uitgroeit en een grote boom wordt waarin alle vo-
gels huizen, die schaduw geeft overal en dan weer versterft. De Godheid is over-
al en Hij brengt terug tot het absolute, het volstrekte. Na het plaatsvervangend
offer, na alles wat zondig was opgenomen te hebben en gezuiverd, sterft Hij als
het ware in de zonde, maar door Zijn volkomen onschuld en diepte vergeeft Hij
die en wist ze voor een ogenblik geheel en al uit.

Dit is een eeuwigdurend offer dat altijd door gebracht wordt door de Godheid en
dat altijd weer opnieuw de mogelijkheid opent voor de mensen om het pad van
het geluk, het volkomen geluk, te betreden door anderen en het andere volle-
dig gelukkig te maken.

24



THEQEOFISCHE
BIBLIOTHEE K
Tolstramt 154 Amsterdem

= 1 SEP. 2012




