alle rechten voorbehouden

INTEGRITEIT

Een toespraak door Prof. J. E. van der Stok, gehouden op 7 juni 1953 tijdens de
Conventie der Theos. Ver. Ned. Afd.

Broeders,

Wanneer ik moet spreken over "Holisme" (ik zou daar liever voor in de plaats wil-
len stellen het prachtige woord "integriteit"), dan is het wenselijk om de dingen
in een wat scherp licht te stellen en te beginnen met de hachelijke situatie te be-
zien, waarin de mensheid nu in haar geheel verkeert. Er is een neerhalen van al-
le standaarden van deugd, er is een grote crisis in alle vormen van geloof, de mens-
heid weet niet waar zij heengaat. Men verkeert ingrote onzekerheidenerisdrei-
ging van alle kant. Eris als gevolg daarvan een splijtzwamaan het werk. De mens-
heid, die fundamenteel een onverbrekelijk geheel is, is gespleten en uit elkaar
gevallen in sterk afgescheiden eenheden.

Denk maar aan de grote tegenstelling tussen de Verenigde Staten en al datgene,
wat in een ijzeren greep verenigd wordt achter wat men noemt het "ijzeren gor-
dijn". Die splitsing gaat door : men heeft de Arabische Liga, die een verbonden-
heid moest zijn, maar die meer een reactieve samenbundeling vertoont tegenover
het Westen, speciaal tegenover.Engeland en Isragl. Er is de splitsing van het ou-
de India in twee delen, Pakistan en India, die nu en dan scherp tegenover elkaar
staan. Wij hebben de dreiging van de opkomst van allerlei onderdrukte groepen,
zoals de agrarische groepen, waarop de grote historicus Arnold Toynbee gewezen
heeft. Die grote massa's worden nu gemobiliseerd, maar ze zijn de "opstandige
horden".

Waar gaat dit alles heen? President Truman heeft 't zeer scherp gezegd: er is een
groot verschil tussen de fase, waarin wij na 1945 zijn getreden, toen de eerste
atoombom boven Japan ontplofte, en wat er tevoren gebeurde.Er zijn na 1945 al-
lerlei constructieve stromingen de wereld ingegaan; het is merkwaardig zoals er
opgebouwd is na de oorlog; maar onderwijl werkt de splijtzwam steeds door. Als
gevolg van de dreiging van de atoombom is de onzekerheid toegenomen door de
gehele wereld en het individu wordt meer en meer in een toestand van afgeschei-
denheid, van isolement, gedrukt en op zichzelf teruggeworpen.

Denk weer aan die controverse tussen N.Amerika en de landen achter het ijzeren
gordijn.

In het Sovjet-blok is een enorme afgescheidenheid, die in de hele wereld door-
werkt. De tegenstellingen gaan door, splitsen de mensen in groepen en splitsen
ook de mens individueel door de onzekerheden die er bestaan. Niettegenstaande
alle sociale zekerheden die op 't ogenblik in Westelijke landen gegeven worden,
niettegenstaande allerlei integratieprocessen, zoals federatieve bewegingen en
de UNO, is het gevoel van dreiging, van vernietiging der beschaving groot.

Dat gevoel geeft een accumulatie, een vermeerdering van schuld- en zondebesef.
De mens moet kunnen geven; hij moet kunnen leven in een wereld, waarin leven-
de vitwisseling mogelijk is. in het oude verhaal in de Upanishads waren er drie
categorie&n van wezens, waarvan de mensheid er een is, die ieder hun wachi-
woord kregen, dat zij moesten vervullen. Dat van de mensheid is "offering”,
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"geven"; het leven moet een gave ziin. Het leven wordt nu verduisterd door het
schuldbesef, van ouders tegenover kinderen en omgekeerd, van de volkeren te-
genover elkaar. En wat doet men als men dat schuldbesef heeft? Men schuift de
schuld op anderen, men kan de druk niet verdragen, vooral niet als men op zich-
zelf teruggeworpen is.

Rusland is een zeer grote afgescheidenheid onder een stalen helm. Er is daar iets
nog ergers: men wéét het zo goed in Rusland, er zijn geen vraagstukken meer.
Voor de overheid staat alles vast. Zij is als een schoolmeester, die ook alles
weet en daarbij alle intellect van zijn kinderen vermoordt. Neem het verschil
met de grote schrijvers van véér 1914, Gogol, Toergenijef, Tolstoi, Gorki, Dos-
tojefski. Er was bij hen een brandende hoop, zij konden de vraagstukken niet al-
lemaal aan, waren zoekende, wisten dat er grote misstanden moesfen worden op-
geruimd; men was revolutionnair. Men zocht naar betere toestanden in de vollere
zin; niet alleen naar hogere welvaart, maar naar een hoger welzijn, want dan
komt men in het menselijke vlak. Men zocht ook naar iets, dat het welzijn nog te
boven gaat, de transcendentie, van waarvit een infegriteit alleen haar volle
waarde krijgt.

In de tegenwoordige Russische literatuur is het allemaal in zekere zin een ver-
heerlijking van de arbeid; de natuur wordt teruggedrongen. Er is de voorstelling
van een "held", de man, die eigenlijk dag en nacht werkt. Hij werkt aan een
pijpleiding in Siberi&. En er is zijn makker, die naast hem staat en die zegt, als
de zon ondergaat en zij nog doorwerken: "Laten we eens een ogenblik genieten
van dit prachtige schouwspel”. De "held" lacht geringschattend en zegt dan?'Wij
moeten ons daardoor niet laten afleiden”. Hij verloochent daarmede een groot
menselijk levensaanzicht. Hij zegt: "Ik zal je wat anders laten zien"; en dan
draait hij aan een knop, waardoor de gehele leiding electrisch verlicht wordt.
"Dat is oneindig veel mooier". Wanneer men de mens maakt tot een werkmachine
en die toestand verheerlijkt, dan krijgt men de schaduw, de afgescheidenheid,
en de innerlijke ontevredenheid.

Bovendien willen de leiders in Rusland, omdat men 't zo goed wéét, het gods-
dienstig besef terzijde stellen, men wil alles richten op een bepaald punt, de
welvaart, die in Rusland niet groot is. Het integrerende element van de gods -
dienst wordt daar sterk onderdrukt, vooral bij de jeugd. Er is geen mogelijkheid
voor de opgroeiende mens om tot een volledige ontwikkeling als mens te komen.
Het is het historisch materialisme, dat daar werkt. Het werkt in die zin, dat men
een groep fanatici krijgt, werk-fanatici, mensen die de schuld op anderen werpen
waardoor een grote agressiviteit ontstaat, tenzij men fijdig maatregelen daarte-
gen neemt. Het Russische volk is een prachtvolk. Het heeft grote mogelijkheden
van regeneratie; dat mogen wij nooit uit het oog verliezen. De complicaties ko~
men door het systeem, waaraan zij voor het ogenblik onderworpen zijn, hetgeen
doorwerkt en zijn reacties in de gehele wereld teweegbrengt.

De grote moeilijkheden voor de wereld in deze tijd, worden gevormd door de toe-
neming van de schaduw. Laten wij nu voor een ogenblik in de geschiedenis te-
ruggaan. De erfenis van de Grieks-Romeinse tijd is prachtig; de geest van Grie-
kenland, evenals het ordebesef der Romeinen leeft nog heel sterk in het Westen.
Van Griekenland kregen wij het grondbegrip van de "Logos", de Rede. Die Rede
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was datgene, waarmede ieder ding, ieder mens, ieder wezen tot hef andere sprak,
en de kennis die men daar vereerde was de kennis om die Rede te vinden, te
doorgronden en om te komen tot de zin der dingen. Men kwam niet tof het trans-
cendentale; dat gaat buiten de zin der dingen om. Dat bereikt de mens alleen
wanneer hij zich geheel, zonder voorbehoud,kan geven, wanneer hij de volslagen
offeraar wordt. Dan pas is hij een volkomen integriteit en werkt hij integraal in
de wereld. Het is niet (symbolisch gesproken) de punt en de cirkel; dit is een be-
perking. Als men vrij wil zijn, moet men staan buiten de punt en de cirkel; deze
laatste zijn voorwaarden om tot eeuwigdurende perfectie te komen. Het trans-
cenderende is perfectie. De idee van holisme in de wereld, van het complete,
van de volledige kennis, zoals die geproclameerd werd door filosofen als Spinozq,
Leibniz en Descartes, ging niet om buiten de rede, de verstandelijke sfeer. Men
had een plafond gemaakt, de cirkel, waarbuiten men niet kwam; dat was een
volledigheid, maar tegelijkertijd een insluiting. Het geheim van de mens, de
zelfverloochening, het geven zonder voorbehoud, het Christelijk ferment, kon
niet doorwerken.

De historische ontwikkeling is, zeer in het kort, aldus geweest: Na de beklem-
ming van de eeuwen v&8r 1200, waaraan de overheden, staten en kerk hun deel
hadden, hervond de mens zichzelf, hervond hij de vrijheid van meningsuiting en
idealen. De beklemming werd doorbroken door de grote figuren der Renaissance
die teruggrepen naar het verleden. De vrijheidsbeweging werkte door en vond
een geweldig reactief antwoord bij de Noordelijke volken in de grote beweging
der Hervorming. Zij brachten scheuringen teweeg in het organisch weefse! der
gemeenschap; vormen werden verbroken en van de nieuw gewonnen vrijheid werd
helaas een groot misbruik gemaakt.

Hierna kwam de rationalistische periode, die gekenmerkt werd door deze idee:
Wanneer men maar de menselijke gedachte vrijlaat,en de mens probeert om zo
goed mogelijk naar zijn eigen geweten te handelen, dan moet het goed zijn voor
een ieder. Nu was er in de Griekse wereld een functioneel verband tussen de
"Lkennende rede”, dat aanzicht waardoor men tot de hoogste waarheid komt, en
de "willende rede", het ethos, de ethiek, het goede doen. Die de waarheid ge-
vonden had, kon niet anders dan goed en rechtvaardig handelen en het schone tot
vitdrukking brengen; goedheid, waarheid en schoonheid waren één geheel.

In de rationalistische periode en die, welke later daarop volgde, de technisch-
mathematische , kreeg men de splitsing van dat geheel. In de menselijke activiteit
is die nieuwe geest zover doorgedrongen, dat de gehele wereld rationeel-tech -
nisch is vervormd en men meer en meer een technische vervolmaking wil bereiken,
terwijl het ethos op de achtergrond is gebleven, en ook de waarheidsvisie, de
kennende rede. Het is alles vit elkaar gehaald.

Nu de waarheidsfunctie, die volledig integrerende functie, niet meer werkt, al-
thans minderwaardig is geworden, en ook het ethos is achtergebleven, terwijl de
motorische functie zo sterk naar voren is gekomen, ziet men al weer de grote ge-
varen. Psychologisch en karakterologisch gezien zijn er vier functies te onder-
scheiden.

Er is in de eerste plaats de motorische of handelingsfunctie, de werkzaamheid in
engere zin.
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Dan is er als tweede de vitale sociale functie, die door het sterk opkomen van de
eerste, versluierd is. Het sociale verband is uiteengeslagen, de gemeenschappen
welke men had in de oude steden en dorpen en ook in het gildewezen. Dat waren
levende gemeenschappen; dat levende geheel heeft men nu niet meer en de mens
staat afgescheiden.

Ook de derde functie, de gevoelsfunctie, is in de schaduw gesteld. Men krijgt
daardoor een sterk naar voren komen van de affecten in de oude zin van het
woord, de stormachtige gevoelens, de hartstochten, de onderdrukking, de wreed-
heden, wat de Grieken noemden de "hubris".

En dan is er als vierde de denkfunctie, welke niet meer creatief maar steriel
werkt. Het is er mee als met het electrische licht, wanneer het zonlicht is ver-
dwenen. Men realiseert zich niet wat voor kwaad dat electrische licht doet.Ame-
rika leeft voor een groot deel in de nacht, in het electrische licht, en met de
radio en de televisie heeft men het volk in vele opzichten vergiftigd. En dat ge-
beurt in een stadium van de puberteit, want ze zijn nog jong, anders dan bij ons.
Men krijgt grote moeilijkheden te verwachten in de toekomst van een volk, dat
zich sterk heeft gespecialiseerd en nu negatief wordt gemaakt, klaargemaakt
voor massawerking door de geweldige invloed van het "toeschouwer-zijn" de he-
le dag door. Men werkt zeer geconcentreerd op een bepaald punt, en altijd krijgt
men bepaalde meningen te horen. Datzelfde misbruik geschiedt in Sovjet-Rusland
op grofe schaal.

Om die vit-elkaar-geslagenheid goed voor ogen te houden, wil ik een ander
beeld geven, dat ontleend is aan de grote zielkundige Jung. Hij onderscheidt
vier cardinale functies van de persoonlijkheid, die twee aan twee polair tegen-
over elkaar staan: de intuitie en de waarneming, denken en voelen.Hij wijst er
op dat, wanneer één van de functies op de voorgrond treedt, de andere, die er
polair tegenover staat, in de schaduw komt en minderwaardig wordt. Men krijgt
dan dat minderwaardigheidscomplex met al de moeilijkheden daarvan, de opstan-
digheid, het verkeerd doorwerken, het reactieve. Op het ogenblik komt sterk
naar voren de functie van de waarneming, het wetenschappelijke, het streven
naar technische vervolmaking, hetgeen op zichzelf prachtig is. Maar als deze
functie voortgaat met op hol te slaan en dit leidt tot een zich onttrekken aan de
andere functies, dan gaan wij naar de afgrond. De vernietigende factoren wor-
den te groot; bij wijze van spreken natuurlijk, want de mens is niet te verniefi-
gen, hij is "sol invictus", zoals de Perzisch-Chaldese beschaving het stelde, de
ononverwinbare zon, en meer dan dat. Hij is een transcendentie, hij gaat boven
de gehele openbaring uit, hij is geroepen tot de volstrekte vrijheid, maar kan dan
ook volkomen misbruik maken van de vrijheid.

Wij staan dus voor een dergelijke toestand. Willen wij de fegenstromen in wer-
king stellen, dan moeten wij het kwaad scherp onderscheiden, terwijl wij ten-
stotte als onverbeterlijke optimisten vertrouwen moeten hebben en volledig moe-
ten geloven in de onaantastbare waarde van de mens in zijn integriteit en dat
vitdragen in al onze werken in de maatschappij. "Integriteit" bevat twee woor-
den: "in" is een ontkenning, "niet"; het andere basiswoord is "tango”, d.i."ik
raak aan”; het betekent dus het onaantastbare, het onschendbare. Men spreekt
van de integriteit van een natie, dus zijn souvereiniteit, die niet aangetast kan

28



worden. Op het ogenblik moet elke natie véle van de z.g. souvereine preroga-
tieven prijsgeven, maar de eigenlijke boodschap van de natie, het specifieke,
hoéft daar in het geheel niet onder te lijden, integendeel, het kan haar slechts
ten goede komen, als het afstand doen van de voorrechten op de juiste wijze
gebeurt.

Wij maken die integriteit echter alieen maar veilig en volledig als een steeds
groeiende volkomenheid, wanneer wij de mens zien als franscendentaal, boven
alles vitstijgende. Hij moet komen tot een volmaakte samenwerking in de arbeid,
en datgene geven, waarvoor hij hef meest geschikt is. Hij moet zijn als een le~
vende steen in een levende tempel, hij moet naast zijn broeders staan en een
levensgemeenschap vormen, die noodzakelijk is om die samenwerking voor de
welvaart vruchtbaar te maken en harmonieuzer te doen uitklinken. Wij zouden
die samenwerking kunnen vergelijken met een vloer van prachtig mozaiek, van
rijke en creatieve macht. Daarboven staat dan het hele gebouw, de tempel der
mensheid, de mensheid als individu, als lichtwezen.

In zijn aanzicht als werker moet hij ( geestelijk gesproken) een vuurwezen zijn
en terwijl hij zo al zijn werkkracht geeft in de gemeenschap van werkers, moet
hij als een lichtwezen, als een broeder, zijn leven kunnen geven. Deze beide
functies zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Verder moet hij ( maar dat
kunnen nog slechts weiniger) de volledige offeraar zijn. Dan geeft hij het werke-
lijke "cement" aan het gebouw en ook de atmosfeer binnen en buiten de tempel
groeit en bloeit er door.

Maar er is nog meer. Nog is de volledige transcendentie van de mens niet be-
reikt. Er komen nog andere functies bij. Ik wil er twee van noemen. Ten eerste
is het de functie, die in het gezin naar voren treedt en ook al in de vader en de
moeder. Zij heffen elkaar op op een transcendentale wijze. Vader, moeder en
kind, zijn de mythologische figuren, die in de oude godsdiensten nog vrij kon-
den opbloeien, en ook in de primitieve gemeenschappen. In het gezin heft men
elkaar op; de vader sterft in de moeder, de moeder in de vader;beiden sterven,
gaan op, in de kinderen. Daardoor krijgt men een transcendentale, alle vormen
teboven gaande, zelfs boven het leven vitstijgende functie, die het gezin maakt
tot de basis, de levende cel en de opheffende en bevrijdende cel in de wereld.

Dan is er nog een functie, die van het wonder, de vlam, de mysterievlam wordt
ze ook wel genoemd, die overal is, in alle dingen en schepselen. Het is die won-
dervlam, die altijd franscendeert. Zij is daar, zij is van niets afhankelijk; en als
men gegrepen wordt door de visie daarvan, "beatific vision", dan ondergaat men
de Dionysische roes, zoals het genoemd werd in de oude mysterién, de extase,
het staan buiten alle dingen, werkende voor een volledige integriteit. Die vlam
werkt het krachtigste in kinderen en daarom is ook de meest volledige visie ervan
in latentie in hen aanwezig. Zij wordt door de opvoeding, die wij nu hebben, on-
werkzaam gemaakt. Het kind is een integriteit, zoals wij het niet zijn. De eerste
drie fasen van het kind moeten zijn een accumulatie van het geluk. Dan wordt de
mens klaargemaakt voor de volgende vier fasen, totdat hij tenslotte moet komen
tot het transcenderende, het alles vervolledigende in een wonderlijke harmonie,
schoonheid en samenhang. De grote fout, die men begaat, is dat men die visie
stelselmatig verdringt bij onze opvoeding, die gericht is op een mentaal over-
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wicht. Door die mentale functie wordt de gevoelsfunctie minderwaardig. Men is
sentimenteel, hartstochtelijk, het gevoelsleven onbeheerst.

Wat wij moeten trachfen in het oog te houden zijn de normen van de ideale sa-
menwerking, de ideale levensgemeenschap en dan de vervolmakende werking van
het offer, waardoor een hogere integriteit wordt verkregen. Maar tenslotte ook
zelfs het transcenderen daarvan, dat wil zeggen dat de mens, buiten de dingen
staande, de extatische visie beleeft, waardoor hij nimmer kan ophouden te wer-
ken aan de verbetering der toestanden, aan het harmoniseren van de wereld,
waardoor men blijft geloven, wat er ook moge gebeuren, en zijn hele leven in
alle uitingen daaraan dienstbaar maakt.
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DE GEWIJDE OLIE ALS SYMBOOL VAN HET GEMEENSCHAPSLEVEN.
Een toespraak van Prof. J. E.van der Stok, gehouden op 30 augustus 1953.

Als inleiding wil ik een verhaaltje vertellen van de grote filosoof en mathemati-
cus-physicus Lord Bertrand Russell, waarin hij herinneringen ophaalt vit zijn stu-
dententijd in Cambridge. Russell had een grote aanleg voor wiskunde, en zijn
belangstelling ging ook uit naar de natuurkunde. Daardoor was hij op vertrouwe-
lijke voet gekomen met een zoon van de bekende Charles Darwin, Sir George
Darwin, die grote faam had verworven op het gebied van de mathematica en van
de mathematische physica, en met diens vriend Sir Robert Ball, een mathemati-
cus van nog groter reputatie.

Zo gebeurde het, dat Russell bij Sir George Darwin op de lunch werd geinviteerd.
Toen hij binnenkwam vond hij de beide collega's vol aandacht gebogen over een
rekenmachine. Het was nog in het prille begin van de rekenmachines, en ze de~
den hun werk niet altijd even perfect. Dat was hier ook het geval, en de beide
geleerde heren probeerden van alles met de machine, morrelden er aan, hamerden
en klopten er hier en daar op, maakten schroefies los, legden het inwendige bloot,
maar ze kwamen er niet verder mee, -- het ding wilde niet werken.

Na verloop van tijd kwam Lady Darwin binnen om ze te waarschuwen dat de lunch
intussen koud werd . Zij keek even naar de machine en naar de beide heren, en
zei toen langs haar neus weg:"alles wat hij nodig heeft is een beetje naaimachi-
ne-olie". En het bleek, dat zij het bij het juiste eind had, zei Bertrand Russell.

Dit is de inleiding voor mijn praatje. Het gaat dus om de werking van die olie.

De gewijde olie staat voor verschillende dingen; ze is o.a. een symbool voor het
gemeenschapsleven. Wanneer we bij de doop gezalfd worden met de olie der Ca-
techumenen worden we op een wondere wijze opgenomen in de gemeenschap van
de parochie, als een kind van de jonge moeder als het ware. Hier gaat het om in
de ceremonie die wij dan doormaken, -- het doet er niet toe of we grijsaards zijn
of jonge babies-~, we zijn als het kind van de jonge moeder. En bij de tweede
zalving met een andere gewijde olie, het Chrisma, worden we verbonden aan de
mystieke Bruid van de Heer, een ander prachtig aspect van de kerkelijke Gemeen-
fe.

Bij de volgende stap, die van de confirmatie, het vormsel, worden we opgenomen
in een ander aanzicht van de gemeenschap. We worden als het ware een zoon of
een dochter, maar nu, -- op rijpere leeftijd--, van de goddelijke Matrone, dus de
Moeder in een ander aanzicht. Bovendien krijgen we dan een band met een nog
hoger aanzight van het goddelijke Moederschap, dat is de Moeder van alle Mys-
terign. Dat is nodig voor de taak die we dan daarna hebbex te verrichten; het is
vooral ingesteld op degenen die binnentreden in de periode van wai men noemt
de'tijpere jeugd".Bij het vormsel wordt die tweede olie, het Chrisma, gebruikt.

Bij de priesterwijding wordt de wijdeling ook gewijd met heilige olie, "gezalfd"
zoals het heet; zijn handen worden gewijd met de olie der Catechumenen. Dan
wordt de gemeente opnieuw opgenomen, bevestigd, in het verband met de jonge
Moeder. Dat is een prachtig aanzicht van Lakshmi, de echtgenote van Vishnoe,
maar nu in het aanzicht van de jonge Moeder van Vishnoe, een ander aanzicht
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dus dat vooraf gaat aan Hem. Als de nieuwe priester de zalving ontvangt, wordt
hij verbonden aan de gemeenschap, en de gemeente krijgt een hechtere band om
de priester op de juiste wijze te laten werken. Daarom moet het priesterschap voor
een bepaalde gemeente altijd binnen die gemeente worden ontvangen, dan heeft
het de beste uitwerking. De gemeente wordt daar zelf ook krachtiger door, binnen
die vorm, die grote scheppende vorm van Onze Lieve Vrouwe, die zij vertegen-
woordigt. Bovendien krijgt dan dat andere aspect, dat van de mystieke Bruid,

nog een versterking in de gemeente, zodat de priester ook dit aanzicht krachti-
ger zal kunnen vitzingen, en de Heer Zijn stimulerende macht, de macht des
Lichts, krachtiger door de gemeente kan laten stromen voor Zijn groot werk in

de wereld.

Bij een bisschopswijding heeft eveneens een bekrachtiging en bevestiging plaats
van de gemeenschap, maar nu de gemeenschap van de diocese in dat grote hei-
lige oudere Moederschap, waarin O. L. Vrouwe dus staat voor de diepe wijsheid
en voor de grondslag van alle mysterign, voor de transcendentale wijsheid zou-
den we kunnen zeggen. Zij staat dus ook voor de Moeder van alle diepere
Mysterign, die maakt dat dat transcendentale aanzicht beter kan doorwerken,
ook in iedere parochie op zichzelf. Daarom is het wenselijk dat, wanneer een
bisschopswijding plaats vindt, alle parochies vertegenwoordigd zijn, dan werkt
het het beste, ook voor de bisschop die gewijd wordt. Maar in de eerste plaats
is het de bedoeling dat die gemeenschap versterkt wordt, en steeds wordt daartoe
olie gebruikt.

Olie heeft een heel merkwaardige eigenschap. Het begint al meteen - ik zal het
wat banaal vitdrukken - met het smeren van de machine. We komen dan beter
met elkaar in contact, omdat we de gewone manier waarop we gewend zijn con-
tact te zoeken, die gewoonte van " de kat uit de boom kijken", laten varen. We
zijn immers gewend om bij ons observeren de ander als een object te beschouwen,
als een ding dat buiten ons staat. Hoeveel waarnemingen we ook doen op de
prachtigste wijze, we blijven er buiten en we komen er hoe langer hoe meer bui-
ten, dat is de moeilijkheid. Onze gewone wijze van in confact komen, van er-
varing opdoen, is geen werkelijke ervaring. Het blijft aan de buitenkant en het
mackt de afstand tussen mens en mens, tussen mens en ding, steeds groter. Wij
komen niet in de juiste verhouding, in "the right relationship".

De bekende Joodse schrijver, Martin Buber, zegt dat de woorden "ich" en "du"
als één geheel moeten worden beschouwd : "ich-du". Het "ik" op zichzelf be-
staat niet - het is ondenkbaar. Maar zodra we naar iemand kijken, iemand tege-
moet treden, zodra het "du" naar voren komt, komtier in de tweede plaats ook
het "ich". Waar het om gaat, zegt hij, is te treden in de juiste verhouding; dat
ik-gij is dus in Bubers voorstelling geen dualiteit ~het is een vollere eenheid. Als
men alleen het woord "ik" gebruikt, treedt men uit de gemeenschap. De machi-
ne blijft dan ongesmeerd - hij kan roesten en stilstaan, of door de invloed van

het weer vit elkaar worden gerukt zodat de tandwielen niet meer in elkaar grij-
pen.

Heel iets anders gebeurt er als we die beide begrippen "ik-gij" laten versmelten
tot een gemeenschap, een juiste verhouding, en die verhouding primair laten zijn.
Buber zegt : die verhouding ontvangen we als een genade, het is als een genade
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van omhoog Zij gaat dus boven de gewone ervaring uit, boven de gewone wijze
van elkander tegemoet te treden. We moeten er in binnentreden als een kindeke.
Eigenlijk is de uitdrukking "binnentreden" niet juist. We kunnen er ook niet naar
zoeken. We moeten die relatie ineens zien, ineens beseffen; ze wordt ons op
spontane wijze deelachtig wanneer we helemaal eenvoudig zijn geworden, wan-
neer we onze taak in de wereld volbrengen als iets heel natuurlijks, zonder wat
ook te verwachten, zonder zelfs te zoeken.

Er zijn vele dingen die we moefen zoeken. We kunnen zoeken naar het stimule-
rende Licht, maar we kunnen nooit zoeken naar het begin; het is er, en als we
gaan zoeken, gaan we van een verkeerd standpunt vit. Dus als ‘een kindeke staan
we temidden van die genade, die relatie tussen twee mensen. Als we iets daarvan
hebben beseft, dan opent zich de relatie tussen alle mensen, en die genade - die
zalving - spreidt zich dan uit. We krijgen dan het beeld vit het Evangelie van de
kleine hoeveelheid zuurdesem, die al het meel doortrekt en het doet rijzen, het
doet leven.

Dit grote thema wordt prachtig vitgezongen door Krishnamurti. Hij bekijkt het
allemaal van &én speciale kant en dat kan ook niet anders, want dit is zijn bij-
zondere missie.

In deze levensverbondenheid ervaart men dan naast de gemeenschap van de ge-
hele mensheid ook de gemeenschap fussen de mensen en de dingen, en de gemeen-
schap met de andere hierarchiegn. Men ziet de grootse scheppende macht van de-
ze gemeenschap, die vormende bindende macht die tot de religie, het religieuse
aanzicht, behoort. Verschillende psychologen komen al meer en meer fot dit in-
zicht.

De psychiater neemt op het ogenblik vrij algemeen aan dat het aankomt op die
relatie tussen hem en de patient, waarin kijals het ware de moeilijkheden van de
patient ten volle op zich neemt. Alleen dan wordt er een volledige levende ver-
houding geschapen tussen twee mensen. Men kan het "ik" nooit met heel zijn
wezen vitspreken, maar die "ik-gij"verhouding, zegt Martin Buber, kan w&l met
heel het wezen worden uitgesproken; men komt dan in de fofaliteit, in de volheid.

Er is nog een andere stap, die we kunnen doen nadat we het vormsel hebben ont-
vangen. Dan treden we in de macht van de Moeder van alle Mysterign, en die
macht heeft een grote absolverende werking. Krishnamurti spreekt hier nooit over
en dat is ook niet zijn taak. Wat hij doet is te vergelijken met het uitstorten van
olie op de ziedende zee, die de mensheid op het ogenblik is. Hij heeft een ge-
weldig groot werk te doen dat hij alleen kan volbrengen, omdat hij alleen dat
lied zuiver zingt; hij wenst niet dat andere klanken zich mengen met zijn zang
omdat dat niet harmonieus zou zijn.

Waar het voor ons op aan komt is dat we in het begin van elke ceremonie die le-
vende relatie binnentreden. Daarvoor kunnen we de hulp van de grote Moeder
aanroepen, maar laten we voorzichtig zijn daarmee. Dat geldt ook voor het aan-
roepen van de Meester voor het werk dat we doen. De Chohan vah de zevende
straal is betrokken bij elk ceremonieel werk dat we verrichten. Volgens Mevrouw
Besant heeft Hij zich eens beklaagd over de wijze waarop Hij werd aangeroepen
en ook voorgesteld. Hij zei : Men maakt een dogma van mij, laat men dat niet
doen.
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Als men probeert zich O. L. Vrouwe voor te stellen, moet men Haar nooit los den-
ken van Haar machtige achtergronden, van Mahavidya, de eerste diepe wijsheid,
die er was voordat de sterren en de zon er waren, voordat er goden waren en
voor de hoogste Godheid. Om te komen tot werkelijke macht, moeten we in de
eerste plaats proberen een besef te krijgen van die grote primordiale machten.

Probeert men zich een idee te vormen van de Meester, dan kunnen we Hem natuur-
lijk beschouwen als een Persoonlijkheid, zoals ook wij persoonlijkheden zijn. We
hebben allemaal onze eigen persoonlijkheid -denk niet aan het "ik" -~ ook hebben
we onze eigen individualiteit. De Meester is een specifieke Persoon en een mach-
tig specifiek Individu. Er straalt door Hem een bepaald Licht en een scheppend
Vuur die machtige harmonie&n des lichts en grote scheppende werkzaamheidsmach-
ten brengen in deze werelden van openbaring, zodat die wereld althans verder kan
gaan zonder direkt tot ondergang te zijn gedoemd.

Hij is een functie in de gemeenschap der Heiligen (niet te verwarren met de Hie-
rarchie der Adept-Heersers). Deze gemeenschap beschouwt zich niet afzonderlijk
en afgescheiden van de Orde van de Goddelijke Priesteressen, want Hun gemeen-
schap is afhankelijk van die heilige Orde achter Haar, die de grote scheppende

krachten bevat van de wijsheid en van de bron - fons et origo - van de mysterién.

Het is wenselijk dat we dit allemaal zo functioneel beschouwen vanuit het oogpunt
van de heilige gemeenschap. Alleen dan komt het grote instrument dat bij elke ce-
remonie moet worden gemaakt, tot aanziin en tot leven. Dat levende instrument
vormt zich uit die gemeenschap van Hen en van de mensheid waarmee Zij zich ver-
bonden weten. Ock dit is weer een prachtig beeld van de gemeenschap van
Lakshmi, maar nu niet als de Echtgenote van Vishnu maar als de Dochter van
Mahavidya, de grote Moeder die er eerst was, de Moeder van de zeven grote
Machten voor de troon van het zonnestelsel - de "Sublime Lords" werden ze ge-
noemd door Mevrouw Blavatsky. Zij worden vaak beschouwd als zeven grote
Heersers, de Zelfgeborenen; toch zijn Zij Zonen van Aditi, de Ruimte, maar dan
de Ruimte die vorm heeft aangenomen als een juweel, een prachtige lichtende

lens die het gehele stelsel, zon en planeten, omvat. Dat is de voorwaarde van alle
macht die uitgedragen wordt door het zonnestelsel in het heelal en in alle stelsels
afzonderlijk.

Als we in die levende relatie de ceremoniele dienst beginnen, dan wordt door ons
het grote instrument geschapen, het specifieke instrument, dat wegens zijn inwe-
zenlijke aard moet stimuleren, dat moet scheppen, dat substantie vormen geeft en
structuur, en zo de mensheid op alle mogelijke wijzen leidf, beschermt en helpt.
Er wordt in dit stadium van onze ontwikkeling van ons gevraagd dat we deze din-
gen zullen gaan zien en zullen gaan beseffen, zodat we ze op de juiste wijze zul-
len kunnen oproepen, omdat we tot op zekere hoogte weten wat de eerste voor-
waarde voor werkelijk werk is, en hoe we die kunnen vervullen. In de Orde van
de Tafelronde is het het kindeke dat de werkelijke gemeenschap schept, en als wij
als ridders in die Tafelronde werken dan is in ons de graal aanwezig; dan zoeken
we nief, zij iser.

Er zijn wegen om uit de verwarring, uit het labyrinth te geraken. Eerst moeten wij
de vitweg zien, maar dan? Dan moet het spontane spontaan ontvangen worden,
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zonder verlangen, zonder enig object of doelisteliing, want anders zou het verder-
af komen in plaats van dichterbij. Het komt als een heilige genade, het is er, en
het wordt de grote kracht van alle ceremonién, de grote kracht ook in de komen~-
de tijd, het laatste stadium van het bijzondere evolutieproces waarin wij allen be-
trokken zijn.
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