EEN FUNCTIONELE BENADERING VAN DE MENS
Een toespraak door Prof. J.E. van der Stok, gehouden op 16 juli 1954.

In een bepaald opzicht bevinden we ons in deze wereld in een bijzonder hachelijke
positie. Onze toestand van grote bekfemming is misschien het beste te vergelijken met
die van een tijger uit de wildernis, die bekneld zit in een ijzeren klem en die wanho-
pig rukt om zijn vrijheid te herkrijgen. Want de mens is geklemd in "het ogenblik",

in het "nu", geknepen tussen het verleden en de toekomst.

Het verleden dat zwaar beladen is mef tekortkomingen en schuld, bepaalt onze hande-
lingen in het nu, en het bepaalt ook onherroepelijk de toekomst - alles is "vastgeklon-
ken". Waarnemingen die worden gedaan door para-psychologen zouden ook kunnen wij-
zen op de zeer geringe vrijheid, die de mensheid en de mens is gegeven - als er zelfs
nog van vrijheid kan worden gesproken.

Hoe kunnen wij een doorbraak bewerkstelligen in deze wereld van gebondenheid, en nu
bedoel ik niet de wijsheidsgebondenheid binnen welke alleen maar vrijheid is, maar die
harde bepqaldherd waaraan men niet kan ontkomen.

Een buitengewone gelegenheid om deze beklemming te doorbreken wordt ons geboden in
de Kerk met de rijke symboliek van haar eredienst. Door de traditionele werkzame vormen
en de genademiddeien komen wij in aanraking met de grote bevrijdende en verzoenende
machten daarachter,

Dit zou de ideale situatie zijn, maar helaas zijn we erg eenzijdig ingesteld wat ons voor-
stellingsvermogen betreft, ook bij wat er in de Kerk gebeurt. De meest oorspronkelijke
primaire functie is bij ons onwerkzaam. Het mannelijke stimulerende aanzicht, het im-
puls-aanzicht is namelijk zo sterk naar voren gekomen dat het andere aanzicht, het on-
vangende, dat met wijsheid leidt en bindt en volbrengt, op de achtergrond blijft.
Daardoor zijn onze voorstellingen niet volledig - ze zijn niet g&integreerd.

Laten we eens proberen het anders te zien, meer funciioneel.

De mens maakt als microcosmos deel uit van een groter geheel, een macrocosmos, waar-
binnen hij leeft en beweegt. In deze grotere cosmos zijn twee grote functies voortdurend
werkzaam.

De ene functie is de diepte, de wijsheid van de goddelijke Moeder, die alles versluiert
in Haar diepte. Zij neemt alles op wat onzuiver is; het verdwijnt in Haar diepte, in Haar
zuiverheid, Haar volstrekte maagdelijkheid. Zij is de wijsheid die alles vergeeft wat

Haar kinderen hebben misdaan. Deze functie werkt altijd en we moeten haar niet vergeten,

anders zijn we niet volledig, niet functioneel, nief intelligent.

Laten we de andere functie de lichtfunctie noemen, omdat dit aspect ervan voor ons het
gemakkelijkst te begrijpen is. Die lichtfunctie is een mannelijke stimulerende invloed die
alle onzuiverheid, alle schaduwen doet verteren in zijn pure licht. Hij neemt de schuld
op zich door boven alle schuld uit te stijgen, fe transcenderen, en die op te lossen, te
absolveren,

Die impuls, die lichtfunctie kan alleen werken in de ruimte, in de diepte.

De diepte is de eerste voorwaarde voor het scheppende licht.

Een van de grootste tekortkomingen in onze huidige samenleving is wel dat we de primor-
diale functie van de Moeder veronachtzamen. In de kerk roepen we wel steeds de drie
machtige stimulerende functies aan van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze

kunnen echter alleen maar werken wanneer de voorwaarde er is : de diepte, de achtergrond.
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Pas dan krijgen ze religf. Ze werken door de genademiddelen, maar als de mens ze niet
tegemoet komt, als de gemeente ze niet tegemoet komt, dan kunnen ze niet doorwerken.
Dit ervaart men in de Roomse kerk. Ik heb heel wat keren de Roomse kerk bezocht en
merkte er op hoe weinig het licht daar straalt. Het is of het niet kan doorstralen; er is
wel aldoor de invloed van het Sacrament, maar het werkt niet door, Het wordt niet op
de juiste wijze ontvangen - men sluit zich of.

Om iets van de werking van karma te begrijpen is het nodig om nog een functie te onder-
kennen. Dat is de functie van de optekenaren, de Lipika of de Heren van Karma, die de
fouten en onvolkomenheden optekenen, welke schuld door de mens moet worden vereffend.
Daarnaast is er dan het aanzicht van vergeving van beide grote machten, de vergeving
van de goddelijke Moeder Akasha door de wijsheid en de vergeving door de goddelijke
Geest, de assumptie en de verzoening, die alleen kunnen gebeuren in de diepste trans-
parante ongerepte diepte en in het puurste en onschuldigste licht.

Zo beziet men alles functioneel en als men die drie functies levend houdt kan men hel-
pen en komt men tot de vrijheid. Deze functies kan men ervaren in de symbolen. Het
leeft in de tradities, vooral als men opgaat in de feesten van het kerkelijke jaar, en als
men leert zijn bescheiden taak te vervullen in het grote verlossingsproces dat te allen
tijde werkt,

Er leeft geen vrijheid meer in het hart van de mensen. Het is een illusie dat men vrij kan
zijn in een philosophie of in een theclogie. Alleen de werkzaamheid van dienende liefde
maakt vrij. Men wordt vrij door op de juiste wijze op hef juiste ogenblik te helpen.

Zo kan men op een zeer bescheiden wijze deelnemen in het grote machtige verlossings-
werk van de Goddelijke Geest en van de Goddelijke Moeder. Op die conceptie komt
het aan en zo kan men zijn deel bijdragen in de hulp die op het ogenblik moet worden
gegeven. Al die theologie&n en filosofie&n zijn verspilling van tijd en energie.

Zo komt men dus tot de re&le opvatting en naar mijn mening de enige waarlijk religi-
euze opvatting van de amateur,

Zodra men in religieuze zaken een "professional” wordt, is men verloren..............

Ed * *

Laten we nu eens proberen de ontwikkeling van de mens te bezien alweer uit een puur
religieus functioneel standpunt, waarbij we dus alles fot zijn recht moeten laten komen.
We hebben te maken met de mens zoals hij is.

Hij is door en door ziek omdat hij "ik-middelpuntig" is, om dat lelijke woord te gebrui-
ken dat men voortdurend tegenkomt bij de psychologen. Hij is "selfcentred", aan een
paal gebonden en zonder vrijheid. Die ik-middelpuntigheid is een abnormaal ding; het
is geén normale functie en we laten die dus terzijde.

De mens is een microcosmos, dus een vorm - tot op zekere hoogte een afgescheidenheid -
die functioneel verbonden is met allerlei andere microcosmossen en met de macrocosmos,
een orgaan in een organisch geheel. Toch heeft hij als microcosmos, als die vorm, een
zeker bewustzijn, een "zelf-bewustzijn". Dat is iets heel anders dan ikzucht of wat men
noemt ik-bewustzijn.

ledere cel heeft dit zelf-bewustzijn, dit vorm-bewustzijn, en ook de mens als microcos-
mos heeft het. Maar laten we de mens vooral niet plaatsen buiten zijn wereld, de wereld
van de verschijnselen waarin hij leeft met alle aanschakelingen die op hem aanstormen

en op hem werken. Alleen zo, met al die aanschakelingen erbij, kan hij zijn eigen functie
- zijn functie als microcosmos in die vorm, zijn zelfbewustzijn - behoorlijk ontwikkelen.
Het heeft niets te maken met het ik, met het centrum; het heeft te maken met een vorm,



een wijsheidsvorm. Die moet tenslotte in iedere microcosmos de eigen gave, het bijzonde-
re, kunnen uitstralen, opdat hij zich daarin zal kunnen verliezen en geheel en al geven.
Dan komt die functie in volledige werkzaamheid met de andere functies tezamen, en dan

ontbloeit er een harmonie die sublimeert en absolveert. Eigenlijk is het heel natuurlijk en

eenvoudigeseeceesss
* * *

ik zou zeven bewusizijnsfuncties van de mens willen beschouwen.

Als eerste noem ik de bewustzijnsfunctie van het dienaarschap. Alleen door het dienaar-
schap ontwikkelt hij het verstand, en wel het lagere verstand. Hij moet nuttig zijn, werk-
zaam op economisch gebied en ook op ander terrein, integreren met het verstand, als de
dienaar van de mensen en van de dingen, van de wezens en de schepselen om hem heen.
Dan komt er een heel andere vorm van bewustzijn.

Men komt in gemeenschap met de dingen om zich heen en men ervaart dat niet het subject
maar het object van de hoogste waarde is. Men moet de brui degom tegemoet gaan in de
wereld van de verschijnselen, als de vijf maagden met de lampen vol met brandende olie;
men moet de vijf zintuigen vergeestelijken en belevendigen. Dat gebeurt in de Kerk.
Nergens ter wereld kan men het zo leren als daar. In ieder voorwerp, elke handeling en
elk machtsteken kan men een diepe symboliek ontdekken. Men kan zich verliezen in aan-
dachtige beschouwing van die voorwerpen en van die handelingen en hun samenhang.

Er zijn de objecten en er is hun vorm, de magische vorm.

Alles leeft en men leert de dingen en de wezens op de juiste wijze tegemoettreden als een
mysterie. Een mysterie wil immers zeggen : de belofte van grotere vrijheid en dieper ge-
lok. Dit leert men in de Kerk door haar tradities, de goede tradities die er doorheen schij-
nen, soms door een heleboel onzuiverheid heen.

Het is onze taak, de taak van ieder mens, om de wereld iets heel zuivers, iets heel moois
en heel nieuws te brengen, iets volkomen anders dan er ooit tevoren was. Dat wil niet zeg-
gen dat dat zelfbewusiziin zich' gaat vitbreiden, integendeel : het wordt bekleed met een
uitgebreider bewustzijn "van buiten af". De genade komt van buiten, van de jonge Moe-
der; men wordt als een kindeke. Het hierbij passende religieuze beeld is dat van de jonge

Moeder met het Kind, als met Kerstmis.

Zo komen we tot de tweede functie, ook nog een vorm-bewustzijn - we zouden kunnen
zeggen : een hoger zelfbewustzijn. Toch betekent het niet dat de eerste functie lager of
minder is. De bewustzijnsfunctie van het dienaarschap is een zeer essentigle functie.

De tweede functie is een stimulerende, de functie van het kindeke, de macht van de on-
schuld, de macht van de zuiverheid. Ze brengt ons in de gemeenschap van de mensen,

van de vriendenkring om ons heen, en in die gemeenschap treden we de werkelijke reli-
gieuze gemeente binnen, een gemeente die wij niet hebben gevormd, maar die er is.

Wat een wonder om in gemeenschap te freden met de dingen, binnen die vorm, die mach-
tige beschermende vorm van de maagdelijke jonge Moeder. Dit is een heel andere functie
dan die van de Moeder van alle werelden, de diepte, die de voorwaarde is voor alle schep-
pende werkzaamheid, de Moeder van alle lichten, alle zonnen, van de Vader, de Zoon en
de Heilige Geest, door welke die pas tot volle functie komen in ons denken en in onze we-
relden, en die anders op de achtergrond verblijven.

Dat tweede bewustzijn, het bewustzijn van het Kindeke en de jonge Moeder, werkt won-
derlijk op ons verstand. Dan komt het hogere verstand naar voren met geloof, hoop en
liefde, en ook de dienaar. Het werkt allemaal over en weer.

Die tweede functie wordt op haar beurt uitgedaagd door de derde functie, een vormloze,
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"aroepa" zegt men in het Sanskrit. In het begin is het moeilijk om dat beroep op een juiste
wijze te beantwoorden. Men komt dus vit het zelfbewustzijn, het dienaarbewustzijn, en het
bewustzijn van het Kindeke en de Moeder in een ander soort van bewustzijn.

Deze derde uitbreiding van bewustzijn komt ook "van buiten”. Oppervlakkig beschouwd
zouden we die derde functie de dynamisch-mathematische functie kunnen noemen.

Als men het benadert in al zijn diepte en vitaliteif, dan krijgt men in een puur intelligent
beschouwen onmiddellijk een volledige indruk van de gehele cosmos op het hoger mentale
gebied, het zogenaamde "aroepa'"-gebied.

Men ontwaart dan een samenstel van functies ; men ziet dadelijk de essentigle functies en
ook de andere daarvan afgeleide functies. Men ziet ze als een dans van functies ~ alles als
een phoenix verrijzend, als een vlam verschijnend uit een bed van "intelligent vuur", de
Moederfunctie. Het is geen vuur zoals wij het kennen ; het is hemels vuur waar geen vorm
bij te pas komt,

De twee vorm-functies zijn dus het lager zelf, prachtig van dienaarschap, en het hoger
zelf in de macht van de onschuld en de zuiverheid, die wellicht nog groter is dan de macht
van de dienaar.

De derde functie is die van de Goddelijke intelligentie, een van de aanzichten van de Hei-
lige Geest, meer vrouwelijk dan mannelijk. Wij hebben de Heilige Geest mannelijk gemaakt
omdat we de voorwaarden voor de volledige verschijning van de drie hebben genegeerd.
Gelukkig doen we veel met de aanroep van "In de naam van de Vader en van de Zoon, etc".
"In de shakti" zouden we kunnen zeggen - en bovendien maaki het woord "Amen", dat
transcendeert, heel veel goed. Maar hoeveel mooier zou het zijn wanneer we een formule
zouden kunnen vinden waarin de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zouden worden aan-
geroepen in de omvatting van de diepe wijsheid van de Moeder van alle werelden, en wan-
neer we in de aanroep ook nog op zouden nemen de volmaking van de mensheid.

Als we maar enigszins een visie hebben van deze "bewustzijns" -functies, die allemaal in

ons aanwezig zijn, dan wordt alles levend. Dan komt er vrijheid en er komt ook de macht
der verzoening. Dan kunnen we de mens verlossen uit zijn gevangenis en dan komt er vrijheid
en geluk.

Zo zien we in die derde functie van de mens alles als in een functionele dans, niet in een
vorm. Men zou kunnen spreken van "vormen van energie”, maar dan is men niet elementair
genoeg. Ook hier kemt de uitdaging van buiten. Men komt er niet met introspectie, met
mediteren. Mediteren is uitstekend om te ordenen, maar het mysterie ligt niet binnen de
mens, het ligt er buiten. Daar moet het worden ontdekt.

In de vierde functie wordt men geconfronteerd mef de diepe zee&n die er altijd zijn; mef
het bewustzijn, geen zelfbewustzijn, maar het bewust zijn, en dat overstroomt het vorm-
bewustzijn; het is oneindig, onwezenlijk. Het is niet eens de ruimte vullend maar het is
daar, als kristalheldere levende wateren van wijsheid.

Maar de functionele mens die zich sterk heeft ingedacht in die derde vorm van bewustzijn,
"steigert" dan voor een ogenblik, omdat daar in de stilte van die diepe zee al het functio-
nele wordt opgelost, want men komt in aanraking met een grotere essence van buiten, en
wordt met die macht bekleed.

Ook daar is het complementum. Eerst zien we de voorwaarde, die zee&n, eeuwig en oneindig,
een aanzicht van de machtige Moeder. Als men die verliest, werkt men niet meer; men wordt
een dromer, men verheft zich op dat dromerschap en vindt zich een idealist. Men verknoeit
zijn tijd.



Wie is nu de partner en het complementum ? Het is een lichtflits, die door die machtige
zee&n heengaat, plotseling, bij intuitie. Dat is dus het mannelijke aanzicht, het stimula-
tieve, incentieve, initiatief nemende aanzicht, Ze horen op heel bijzondere wijze bij el-
kaar als Bruid en Bruidegom. Wat wij als initiatief beschouwen is meestal een elementaal
die vaak meer verstorend dan helpend werkt. Deze vierde functie is een heel essentigle in
de reeks; men mag er trouwens geen een overslaan. Men mag ook niet het lager zelf als
een zondige worm laten rondkruipen, want daar bederft men het geheel mee. In "Karma"
uit "Licht op het Pad" vindt men het beeld van die bundel draden die alle functioneel
zijn verbonden. Als er één vit het weefsel wordt getrokken, wordt het geheel van zijn
glorie ontdaan en verkleurt het.

Bij de vijfde functie komt de diepte erbij, en we komen dan buiten het bewustzijn zouden
we kunnen zeggen. Er zijn dus de zee&n en dan komt de uitdaging van buiten, van de diep-
te. Men wordt dan bekleed van buiten met een grofere macht van de Moeder. Men komt dan
in een toestand waarin geen sprake meer is van de tegenstelling van bewust en onbewust.
Een toestand van Nirvana zou ik het willen noemen. In deze tijd (juli) is de wereld vol van
het gerucht van Nirvana, van het grote feest van Asala. Een van de vereisten van het acht-
voudige Pad uit de leer van de Heer Boeddha was : het juiste geheugen.

Dit kan men alleen maar verkrijgen wanneer men de fouten en de schuld van de wereld op
zich neemt, "accepteert”. Zo mackt men zich vrij van het verleden en van de toekomst en
men handelt in vrijheid en macht en volbrengt n het ogenblik.

Die diepte in de vijfde functie is als een maagdelijke rots. Er is de oneindige diepte, zuiver,
beschermend, koesterend, vervullend met zekerheid en er is als complementum de ster.

Niet die flits die in de vierde functie door alles heen ging. Het is machtiger ; we zouden
kunnen zeggen : het is de ster in die rofs.

De diepte van de zesde functie Ts moeilijker te omschrijven; het is alleen maar diepte.

Dus men kan er geen dichtheid aan geven. De vijfde functie van de ster in de maagdelijke
rots wordt geconfronteerd met dat complementum van diepte, dat altijd absolveert, het mo-
nadische punt , een lichtpunt dat onbeschrijfelijk is van macht. Het monadische punt en

die diepte wisselen elkaar af in een machtig ritme.

De vijfde en zesde functie zijn geen bewusizijnsvormen en ze staan dus buiten de onderschei-
ding van het onbewuste en het bewuste. Al in de fweede functie ziet men dat het hele woord
onbewust een begoocheling is en een lelijke uitvinding. Een kunstenaar zal het nooit gebrui-
ken. Zoiets bestaat eenvoudig niet. De hele wereld is immers actief en functioneel en er is
niet iets onbewusts in of onwerkzaam. Dat brengen wij erin met onze ik-middelpuntigheid.

Een kunstenaar is zich bewust van de ruimtewerking. Het is de Moeder, waaruit de di epe
kleur komt en ook de vormen. Hoort het beschrijven door Baudelaire de grote kunsteriticus,
of door Cézanne, bekijk de beelden van Leonardo da Vinci. Tegenwoordig heeft men het
over de ruimtespanningen. Het komt uit de diepte, maar het is niet het onbewuste.

Dat heeft er niets mee te maken - al die termen zijnin veel opzichten crimineel. Ze werken
overal door en hebben een letale invloed. '

Nu is er nog de zevende functie. Dat is de functie van de transcendentie, met de hoogste ab-
solverende werking. Ze heft alles op ; er is alleen een mannelijk aspect - de andere kant kan
men niet zien. Ze transcendeert dus de diepte van de zesde functie en ze is als de machtige
wind van de grote absolutie die plaats vindt met het Pinksterfeest en die absolverend door het
gehele universum gaat. Het is het grote werk van de Verzoener. Het is de vorm maar ook de
dynamiek van het zoenoffer - "the vicarious atonement". Het is de werkzaamheid van de Of-
feraar, de volledige Offeraar, die de laatste volledige absolutie geeft. Het is dus alleen de
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absolverende werker en er is geen partner. De partner is de wereld met zijn lijden en strijden.
Het zien daarvan en het zich begeven in het machtige creatieve medelijden maakt die hoog-
ste functie in ons wakker. .

Dit alles werkt op een bepaalde manier in de Kerk. Al deze beloften zijn daar aanwezig en
ze kunnen door ons worden vervuld, en als we ons bewust zijn van de noden der fijden, dan
moeten zij ook door ons worden vervuld. Er is op het ogenblik geen andere religieuze bewe-
ging die dit zo zal kunnen vervullen als het ons hier gegeven is.



RELIGIEUZE BELEVING IN MYSTIEKE BENADERING

Een toespraak door Prof. J.E. van der Stok, gehouden op 26 juli 1956.

In de ware religie gaat het in het bijzonder om een mystieke benadering van het object.
Op die wijze is er de mogelijkheid om te komen tot een gedeeltelijke of zelfs algehele
opheffing van de afgescheidenheid, waarmee wij in deze wereld van de dualiteit van het
"ik" en het "het" voortdurend te maken hebben. Wij beschouwen maar al te dikwijls ook
de mensen als objecten en maken een splitsing in de wereld van het "ik" en het "gij", de
wereld van het "zelf" en het "niet-zelf", de innerlijke en de uiterlijke wereld, wat hele-
maal verkeerd is.

Nu geeft de kerk met haar attributen ons een bijzondere gelegenheid om die mystieke be-
nadering te ontwikkelen. Het is wel genoemd een "schouwen", maar toch geeft het woord
"schouwen" dit vermogen niet helemaal weer. Eigenlijk is het : een tot de dingen, de
schepselen en de wezens uitgaan met geheel ons lichaam, geheel onze ziel en onze geest,
zodat er niets overblijft. We zijn dan geworden als de volledige offeraar, de volledige
mens. Want de mens is bij unfs’rek de offeraar.
Het gaat om het vergeestelijken van de zinnen. Het heeft maar wemlg te maken met de
occulte benadering, die in de kerk in het algemeen gesproken niet op haar plaats is.
Het gaat er om om te komen tot het wezen en de substantie van de dingen om op die wijze
het gehele systeem te kunnen omvatten en uviteindelijk te komen tot een opheffing van het
systeem. Dat is het wezen van de absolutie.

Laten we nu eerst denken aan het godslampije. Er is betrekkelijk weinig aandacht besteed
aan dat machtige symbool. Als we het mystiek benaderen zouden we het kunnen noemen
het Vader-Moeder symbool, het symbool van. de eerste Offeraar en het allerhoogste Mys-
terie. Wanneer men denkt aan het allerhoogste Mysterie zal men gevoelen dat men er al-
leen als de volledige Offeraar tegenover kan staan. Het is vanzelfsprekend dat het niet op
andere wijze te benaderen is. Van daf diepste Mysterie en van die Geest van allerhoogste
Offering getuigt het wonderlijke mysterieuze licht van het godslampje .

Niet dat de vorm op het ogenblik erg geeigend is. Als men in India heeft gereisd ziet men
daar ook heilige lampjes die de vorm hebben van een van de heiligste symbolen die echter
helaas door de Westerlingen is geperverteerd, de lingam, het Vader-Moeder symbool in

de allerhoogste betekenis van het woord, een groot mysterie dat alleen kan worden bena-
derd in de geest van volkomen offering en dan de grondslag der grondslagen levert, het
transcendentale. Wanneer men zich de_kom voorstelt waarin de olie is vervat - het moet
eigenlijk olijfolie zijn, het aloude element van offering - en men denkt zich die kom als
een halve bol toegedekt met 6ok een halve bol - met natuurlijk openingen erin om het
vlammetje levend te houden - dan krijgt men iets te zien van het symbool van de lingam,,
maar ook van het heel oude Egyptische symbool : de gevleugelde bol, zinnebeeld van Isis-
Osiris, de Vader en de Moeder. En dan moet de kleur van het glas ook bijzonder zijn, mys-
terieus rood, de Shakti-kleur van de opofferende liefde van de Vader, en er mag ook iefs
van purper en violet doorheen schijnen. Zo komt men in de grondslag der grondslagen voor
alle religieuze beleving en men kan het kerkwerk dan met volle overgave beginnen.

Als we mystiek zijn aangelegd, valt ons oog meteen op het licht van het godslampje want
dat mysterieuze licht trekt ons direct aan. Het is echt onmisbaar in de kerk, Zelfs wan-
neer de hostie niet aanwezig is in de tabernakel moet het godslampje blijven branden.
Door dat licht wordt het kerkgebouw tot kerk gemaakt. En het is nog veel meer dan alleen
licht. Het is de vlam die geen rook achterlaat, symbool voor de Offeraar, die vooral ver-

bonden is met de Vader.
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Als tweede voorwerp wil ik het latijnse kruis noemen, een wonderlijk symbool. Het is het
symbool van de mens, het mysteriekruis. Het geeft in de eerste plaats aan het grote mysterie
van lijden en van de dood. In dit leven moet de mens de dood i ingaan om te kunnen uitstijgen
boven de onsterfelijkheid. Die onsterfelijkheid van de mens is geen eindpunt - men moet die
transcenderen en men moet absoluut gelukkig maken en het gewone geluk van de Engelen zelfs
transcenderen. En de mens moet het volstrekte medelijden ontwikkelen en de volstrekte genade.
Om het leven van de mens te kunnen leven moet men kunnen sterven voor anderen. Daarvan
spreekt vooral de verticale lijn van het latijnse kruis.

Men kan zich er bij voorstellen de Zoon des Mensen als de Goddelijke Zoon die de machtige
instigatie van de Grote Offeraar, de Vader, heeft uitgedragen in Zijn leven. Hij is ook de
brenger en de drager van het transcendentale licht, het licht dat zelfs het Licht van Licht te-
boven gaat. Zo kan hij ook aan de allerhoogste Engelen meer licht geven. De horizontale arm
is vaak genoemd die van het Licht en van de diepe Wijsheid, de verticale arm die van de Of-
feraar en van het grote Mysterie, dat wonderbaarlijke waarvan de kerk vervuld is.

Nu gaan we de zeven grote kaarsen beschouwen, zinnebeeld van de eerste differentiatie van
Licht, want ze staan voor de zeven lichten of lampen voor Gods Troon, de zeven hoge Leiders
der Engelenscharen. We zijn gewend zes kaarsen te gebruiken maar er behoren er eigenlijk
zeven te zijn om de functies volledig te maken. Het gaat om de lichtfuncties ; het kruis zelf
is de schepper van het pure zilveren licht omdat het Hem verzinnebeeldt Die alles heeft ge-
transcendeerd door Zijn medelijden en Zijn offer van lichaam, ziel en geest.

Maar bij de kaarsen gaat het dus om een mystieke benadering van die zeven Lichten die fe
maken hebben met de mens als individu, als uit het Licht gekristalliseerd en geboren. Men kan
het alleen maar benaderen - niet occult maar mystiek - dus het gaat tot het wezen, tot de
eerste structuren van het Licht, en die zijn altijd open structuren.

Bij de eerste functie is het Licht nog sluimerend, het is magnetisch licht, latent licht, en het
is als een beschermend schild van ongelooflijke macht en zuiverheid.

Bij de tweede functie is het of uit dat magnetische sluimerende licht, dat diep blauw is, vol
van alle beloften van het zuiverste licht, spontaan tevoorschijn springt het Licht van Licht,
nu als de standaard van alle licht, als een stilstaande bliksemflits. i

Bij de derde verschijning des Lichfs kan men eigenlijk niet spreken van een structuur zoals
in de tweede functie. Het gaat hier om de eerste beweging van het Licht, de allure, de eer-
ste handeling die déérstraalt in alles wat de mens doet. In zijn beweging, in zijn handelin-
gen, zijn spreken en zijn denken werkt die verlossende beweging door - ze is verlossend,
aanpassend, wonderbaarlijk harmoniserend, en dit alles dient dan te worden verstaan in ter-
men van lichtende beweging.

Bij de vierde functie onfstaat er dan een structuur van evenwicht. Men zou het kunnen be-
schrijven als een prachtig lichtend zwaard waarop tussen handvat en lemmet een loodrechte
staaf is gesmeed, zodat het een kruisvorm heeft - een lichtende vorm van evenwicht.

Bij de vijfde functie is het alsof die lichtende evenwichts-as gaat uitschieten en zich in een
prachtige structuur gaat vertakken. Het is als een kristal met lichtende groeiassen, de struc-
tuur van de grootse: integratie van het Goddelijke Plan.

Bij de zesde functie neemt die structuur vorm aan. Er ontstaat de Gestalte des Lichts, waar-
over bij een bepaald aspect van de Heer dikwijls wordt gesproken. Het is of nu alles wordt
opgenomen in de grootsheid van Zijn lichtende Gestalte, de Vorm des Lichts. Toch is die
vorm geen beslotenheid, maar meer als een open bloem.

En tenslotte is er bij de zevende functie de integratie en differentiatie en de sublimatie.

Er heeft een volledige mobilisatie plaats van de zes vorige functies en dan wordt alles gesu-
blimeerd en vervluchtigd, om dan opnieuw het magnetische licht te worden en van daaruit
weer opnieuw spontaan te springen van functie tof functie.



Deze zeven machten zijn functioneel volkomen aan elkaar verbonden. Onze grote broeder
Charles Webster Leadbeater heeft getracht om de zevende kandelaar die bij ons ontbreekt te
vervangen door een gemagnetiseerd juweel. Daardoor kan men zeker wat bereiken.

Volgens de instructies die mij gegeven zijn moest dat juweel worden aangebracht achter het
kruis op het tabernakeldeurtje of onderaan het kruis op het altaar. Naar mijn mening moeten
evenwel alle zeven kaarsen verschijnen achter het kruis. Naast het meer statische lichtaan-
zicht hebben ze natuurlijk ook hun werkzaamheidsaanzicht. Daarbij is het of er om de vlam -
men heen een prachtig helder hemels vuur verschijnt.

Bij onze mystieke benadering zouden we nog enige heilige voorwerpen kunnen toevoegen.
Naar mijn mening zouden er een viertal extra kandelaars van rood koper moeten worden ge-
plaatst op het altaar, op gelijke afstanden véér het tabernakel en zoveel ruimte vrijlatend
dat het deurtje ongehinderd kan worden geopend. Ze zouden eventueel de vormen kunnen
aannemen van de vier architectonische zuilen, de Dorische, de lonische, de Corinthische
en de Egyptische zuilen. Ze moeten kort zijn en stevig. Als men de Christelijke lijn wil
volgen zou men op het kapiteel ervan afbeeldingen kunnen aanbrengen van de vier heilige
dieren, die zo prachtig zijn beschreven door Ezechiél en die hij alle vier uit het goddelijke
vuur van de zon laat verschijnen.

Hier heeft men te maken met het echte goddelijke Vuur ; tevoren was hef het Licht, en de
werkzaamheid van het Licht als een hoog hemels vuur gezien. Maar nu is er het Vuur in zijn
volle realiteit, en er zijn de grote Dragers van de wereld waarin we ons bevinden, de we-
reld van de existentie, de openbaring in uiterste zin. Het is de wereld van de gebroken

tijd en de gebroken ruimte, de wereld van de stof, dat wonderlijke mysterie, het diepste
aanzicht van het mysterie. En dit kan alleen hier en in deze omstandigheden worden op-
gelost door werkzaamheid, en door onze taak tot in het uiterste te vervullen. Zo leert

de mens te geven in ware werkzaamheid en zo kan hij worden als een voortdurend opbran-
dend offer en het specifieke gouden vuur uitdragen wat hij alleen als zijn eigen gave kan
bijdragen, door zijn werk heen. —

Dat vuur moeten we ons ook voorstellen als we denken aan de vier Cherubijnen, de Heren
van Vuur van Ezechigl. Het is dan of de hele existentie tot openbaring komt door vier God-
delijke Vuren. Als we het meer verstandelijk willen benaderen kunnen we die vuren zien als
vier aanzichten van de tijd. We kunnen bijvoorbeeld denken aan de tijd als het "nu", het
verleden, de toekomst en als we ons daarvan distantigren, aan de duur, Deze concepties
zijn ons over het algemeen wel duidelijk. Nu kunnen we hier ook nog een hoger viertal bij
betrekken. .

Eerst denken we aan de tijd zoals we die hier kennen, dus alweer verleden, heden en toe-
komst, Dan is er als tweede aanzicht de duur. En als we ons distantigren van de duur komen
we in de eeuwigheid. Als we ons dan daaruit losmaken komen we in het hoogste aanzicht,
het eeuwige nu. Dan verdwijnt de tijd in de Moeder, in de levende ruimte, in de diepte van
de Wijsheid die er was voordat de tijden er waren en voordat de lichten er waren.

In het Mithralsme en bij sommige gnostieken wordt gesproken over de vier Tijds-aeonen.

Zij zijn de grote Beschermers van de menselijke persoonlijkheid, die een echt vuurschepsel

is. De mens is in zijn hoogste aanzicht het mysterie, terwijl hij als individu een broeder is
van de Engelen, de wezens van het goddelijke Licht. Maar als de persoonlijkheid is hij ook
een schepsel van het goddelijke Vuur, en hij moet alle drie aanzichten tot hun recht laten
komen.

Men kan ook in aanraking komen met vier grote Beschermers van de mensheid die in een aarts-
vaderlijke vorm optreden en worden voorgesteld als grote milde Rechters die voor de hoogste
rechtferstoel pleiten voor de menselijke overtredingen, omdat zij het menselijke mysterie be~

grijpen.
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De mens moet uiteindelijk worden de absolute bevrijder - hem valt dus de hoogste vrijheid
ten deel, ook om te overtreden. Bovendien moet hij het unieke vuur naar buiten brengen,
het vuur dat geen rest overlaat. Hij moet een weg volgen - althans voor een deel - die hem
door niemand kan worden gewezen en die hij zelf door het experimer¥ moet vinden.

Het is een weg van experimenteren, van vallen en opstaan, van lijden, van overtredingen
om tenslotte te komen tot die grote gave van de absolutie die uitgaat van het kruis,

De vier grote Beschermers worden ook wel genoemd de Vaders van het verstand, de Ontwer-
pers van het menselijke verstand of de Beschermers van de menselijke persoonlijkheid.

Ze zijn ook de Beschermers van de vier vormen van het menselijke dharma, de economische
werkzaamheid, de culturele werkzaamheid, de judici&le religieuze werkzaamheden en de
regelende beherende administratieve werkzaamheden, dus de hoge Pafronen van de vier
gilden.

Als vijfde punt willen we tenslotte een zeer bepaalde achtergrond benaderen, die van On-
ze Heilige Vrouwe. Laten we daarom aandacht geven aan het Maria-altaar en daarbij pro-
beren Haar attributen te beschouwen en Haar diepste achtergronden.

We komen nu dus weer terug tot het vrouwelijke aanzicht van de Godheid.

Laten we denken aan Maria in Haar wonderlijke vorm met de drie gewaden, het rode onder-
gewaad, de blauwe mantel ende violette sluier, staande op de eerste fase van de maan, won-
derlijk zilver van glans, zuiver, onschuldig en rein, als de eerste vorm van de goddelijke
Wijsheid. OpHaar hoofd danst de stralende zon - deze panthelstische voorstelling komt men
veel tegen bij de mysticken - en hef is gekroond door een gouden kroon waarop aan de voor-
kant zes flonkerende juwelen zijn aangebracht, die Haar zes aanzichten aangeven.

In Haar eerste aanzicht is Zij Koningin van Hemel en Aarde en Koningin van de Engelen.

In Haar tweede aanzicht is Zij Hogepriesteresse van de Tempel van de goddelijke Wijsheid,
Higrophante van de Mysterign van de diepe Wijsheid en Koningin Heerseres van de diepte
der Oceanen.

in Haar derde ‘aanzicht is Zij de Koningin van de karnende Oceanen en hanteert Zij de
glorie en de macht in de vier horizonten.

In Haar vierde aanzicht is Zij de Moeder der werelden, ‘Koningin Heerseresse van de Ether
en wordf Zij geroemd om Haar beschermende, genezende, voedende en vertroostende vor-
men en substanties.

In Haar vijfde functie is Zij de Moeder van alle Mysterign Die alle ondeugd omzet in pure
deugd.

In Haar zesde aanzicht is Zij de maagdelijke Behoedster van het Heiligdom waar het aller-
hoogste Mysterie verblijft.

Boven de zon die danst op Haar hoofd stralen zeven kristallen sterren. Wij hebben gespro-
ken over de zeven lichien of lampen voor de Troon van God. Die hebben ook hun substan-
tieel aanzicht, hun kristallen. In de Qosterse literatuur worden deze zeven lichten wel ge-
noemd de zeven Zonen van Aditi, ven de goddelijke Ruimte, de stralende Ruimte van het
hemelgewelf, maar naast Hen staan ook de zeven Dochters van Aditi. Zo heeft ieder van
de zeven grote stelsels van ontwikkeling zijn opperste Heer - "Sublime Lord" - maar ook
zijn opperste Heerseres - “Sublime Rectrix". Die beelden wij speciaal vit als de zeven
kristallen boven Haar hoofd.

Daarboven is het machtige symbool uit Egypte, het lsis-Osiris symbool, de gevleugelde bol
met de driehoek erin van de Triniteit, want zelfs de Triniteit is pas ontstaan uit de diepte
van de Wijsheid die er was véér alle getallen, véér alle noembaarheid, véér alle licht, en
die is voortgekomen uit de diepste kwaliteit, hoedanigheid van hoedanigheden, de diepste
Wijsheid - feitelijk zouden we moeten zeggen : de diepte der Wijsheid.



Tenslotte kunnen we dit gehele beeld nog plaatsen in een uit drie kringen bestaand medaillon,
De eerste kring is die van de eerste prachtige rose gloeiing van de goddelijke Wijsheid, een
vrouwelijke grondslag, die oorzaak is van de wereld van openbaring. Daarachter komt de grond-
slag van de diepte der Wijsheid, diep blauw getint. En als derde kring is er dan het grote Mys-
terie dat alleen kan worden aangeduid door purper-violet, waarmee het beeld wordt afgesloten.

lets van die voorstelling zou eigenlijk op Haor altaar moeten verschijnen als een beeld en ook
zou Haar altaar slechts zes kaarsen moeten hebben, om die zes Machten voor te stellen, die
zes aanzichten van de Koningin Heerseresse.

Als we op die wijze in de kerk zouden kunnen werken, dan zouden we er een gloednieuwe kerk
van kunnen maken. Het kost tijd en moeite, het geeft zorgen in elk opzicht, maar het is alle-
maal meer dan de moeite waard.
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