HET VERBORGEN BESTUUR VAN DE WERELD

Verslag van een voordracht van Prof. J.E. van der Stok, gehouden op 29 april 1956 voor
de gezamenlijke vier Loges der Theosofische Vereniging N.A. te Amsterdam.

Broeders, als onderwerp voor deze causerie heb ik genomen: het verborgen bestuur van de
wereld, het occulte bestuur, een van de fundamentele leerstukken uit het lichaam van le-
ringen daf we theosofie noemen.

Er is over dat "innerlijke" bestuur nog al wat geschreven - toch heb ik persoonlijk altijd
het gevoel gehad, dat het steeds teveel van één kant werd bekeken. Jarenlang heb ik ge-
probeerd tot een vollediger visie te komen van dat bestuur aan de hand van bepoalde mede-
delingen van Madame Blavatsky, Dr.Besant en Broeder Charles Webster Leadbeater. Ik heb
daarbij hun spoor gevolgd als nederig dienaar en heb geprobeerd tot een werkzamer beeld
te komen van dat occulte bestuur, dat ons in staat stelt om beter ons dharma, onze plicht
te vervullen in de wereld. Want daar gaat het immers alleen om.

We zijn vertrouwd geraakt met het begrip van dat bestuur van de Grote Adepten, dat wordt
aangeduid met de naam "Hi¢rarchie". Dit onderwerp is zeer uitvoerig behandeld door Broe-
der Leadbeater.

Heel in het kort gesteld kunnen we zeggen dat deze higrarchie een besturend lichaam is
dat bestaat uit een groep Chohans onder leiding van de Mahachohan en nog twee Chohans
onder leiding van resp. de Heer Manu en de Bodhisattva. De Leiders van deze drie Depar-
tementen kunnen we ons voorstellen als basis van een tetractys, van welke de Heer Buddha
de top uitbeeldt. Dan is er nog een tefractys van de hoogste volmaking, gevormd door de
Koning van de Wereld als top, met zijn drie Broeders, de drie Koemara's.

De Koning wordt wel genoemd Sanat Koemara. Tenslotte is er nog de Heer van alle Mys-
terign, de Stille Wachter.

Maar nu wilde ik enige woorden zeggen over de complementaire, aanvullende macht
van deze organisatie van Adepten. Om dit duidelijk te kunnen maken, moet ik verwijzen
naar systemen die zijn opgebouwd in de tijd van de Gnostieken.

Men werkte toen veel met paren van machten, manlijke en vrouwelijke machten.

Dit is in de Qosterse systemen ook zeer algemeen.

In bepaalde leringen heeft de vrouwelijke macht de voorrang. Zij is de grondlegster, de
meest fundamentele macht, die de primaire voorwaarden schept voor de manifestatie. In
de occulte cathechismus van H.P.B. vinden we een gesprek tussen de Goeroe en de leer-
ling. Op de vraag: "wat is er altijd ?", luidt het antwoord: "Akasha, de levende ruimte,
de diepte van de wijsheid". Dan pas komt de levende kiem. Daarna de Grote Adem, in-
en vitademing, en zo komt het hele systeem in werking.

in sommige Oepanishads, Shakti-Oepanishads, treffen we deze opvatting ook aan. In den
beginne was de Godin er alleen. Zij schiep het Wereldei. Dan pas komt de theogonie.

In de boeken van Salomo vindt men ook die beroemde passage over Haar, die de Moeder
is van alle scheppingen, de conditie die er was vé6r de sterren en de zon. De sterren kun-
nen niet stralen als er niet de ruimte is, de diepte van de wijsheid. Deze schept immers
de substantie, de elementen en de wijsheidsvormen, waardoor dan pas de grote offeraar,
het licht, het initiatiefnemende, het manlijke kan werken. De manlijke en de vrouwelijke
machten worden de grote syzygy genoemd, het grote paar, en tezamen vormen ze de vol -
heid, het transcenderende, het absolute, de absolverende macht.

Deze beide aspecten zijn ook werkzaam in mensen, engelen en daimonen.

In zijn hoogste aspect vertegenwoordigt de mens het absolute. De menselijke higrarchie
staat voor de geest van offering en het diepe mysterie.

De engelen vertegenwoordigen het lichtaanzicht. Zij staan voor het goddelijke licht en
voor de diepte van de wijsheid, de diepe oceanen van wijsheid.
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De daimonen vertegenwoordigen het vuuraanzicht. Zij zijn schepselen en staan voor de
vurige adem, het goddelijke vuur en aan de andere kant ook voor de gloeiing van wijsheid
- de Shekinah, zoals het in de oude Kabbalah wordt gencemd.

Wij zijn oorspronkelijk wezens noch schepselen; wij zijn offeraars - we wonen nergens -
en we hebben de macht om spontaan te cre&ren.

Als complementaire macht van de Higrarchie van Adepten is er een andere organisatie -
geen hi&rarchie - de heilige Orde van Hogepriesteressen.

Als jongste vertegenwoordigster daarvan is er degene die in de kerk wordt gencemd de Hei-
lige Vrouwe Maria, de Koningin van de Hemelen, de Ster van de Zee.

Deze heeft ook haar achtergronden, hypostasen, zeer wezenlijke machten.

Onze broeder Leadbeater heeft gewezen op Isis als de grote voorgangster van de Heilige
Vrouwe Maria. Hij heeft al gesuggereerd dat er bij die vrouwelijke machten eveneens een
rangorde is. '

Isis is een heel andere figuur dan Maria. Maria staat voor de verheven deugd, die als een
dauwdrop daalt vit de hemel, als een juweel uit ijle zuivere hoogte, een juweel van god-
delijke liefde. Isis is van dieper glans, die komt vit de diepte der oceanen. Zij is het diep-
glanzende wonderschoon gekleurde juweel van medelijden. Isis is ook de Hi&rofante van de
mysteri&n, de Hogepriesteresse van de Tempel van de elementen en essences van goddelijke
wijsheid, de Koningin-Heerseresse van de diepte der oceanen.

Achter Isis is weer een andere macht, de Goddess of Mercy, de Moeder van Genade, Kwan-
Yin. Zij is ouder van oorsprong, heeft een hogere ancienniteit en als zodanig heeft zij voor-
rang boven Isis. Zij is de Koningin-Heerseresse van de woelige wateren. Zij heeft te maken
met de smarten en moeilijkheden van de gehele wereld, van mannen en vrouwen.

( De taak van Maria is meer beperkt tot de vrouwen en de opvoeding van jonge kinderen, een
speciale bediening in de Christelijke kerk en jonge moeders in verwachting. )

Als vierde achtergrond kunnen wij aanroepen de Moeder van de Wereld, de Koningin van de
Aether, met Haar beschermende, genezende, voedende en vertroostende substanties.

De vijfde is de Moeder van alle Mysteri¢n, het goddelijke juwee! van transcendente schoon-
heid en glorie. De zesde is de Maagd-Bewaarster van het Heiligdom waarin verwijlt het al-
lerdiepste Mysterie.

Dit zijn geen abstracte voorstellingen maar grote werkelijkheden. Wij hebben allemaal dat
heiligdom in ons hart. De grot, of de vorm van Brahman zoals dat heiligdom wordt genoemd
in de Hindoese theologie, is in ons hart. Het is de plaats en de vorm van het absolute.

De Orde van de Hogepriesteressen staat voor het mysterie, dat altijd vrouwelijk is en ook
voor de diepte, de transparante wijsheid. En de Hi&rarchie van Adepten staat voor de man-
lijke kant, voor de goddelijke offeraar, het licht, het goddelijke vuur, de intelligentie.

Als men zich deze beide machten goed realiseert, kan men tot een visie komen van het ab-
solute, van volstrekt spontane creatie, die in volmaking is.

Nu zijn er nog twee andere machten, die ook een complementum vormen, twee verschillen-

de organisaties. De ene is de engelenhi&rarchie van goddelijk licht, vertegenwoordigd door
zeven grote Aartsengelen. Daartegenover staat de higrarchie van goddelijk vuur, de daimonen.
Jamblichus en anderen onderscheiden scherp de higrarchie van engelen en die van de daimonen.
Later zijn associaties ontstaan van daimonen met duivelen. Zij waren echter ook goden van ho-
ge oorsprong, schepselen van goddelijk vuur, geschapen uit de vurige adem Gods. Plato sprak
over zijn daimon als zijn inspirator. Het woord daimon heeft verschillende wortels - een ervan
is: kennis, een andere: verbranding.

De orde der daimonen kent vier machtige personen, de beschermers van de godsdiensten en de
mysterien. Zij zijn de zuilen-heiligen, de Vuurheren, vertegenwoordigers van de grote macht
der daimonen, die de existentie dragen. Zij leven en verblijven in de wereld van tijd en ver-
broken duur, de wereld van de objecten, de gebroken ruimte, de wereld van beweging en stof,
de wereld van goddelijke werkzaamheid, de wereld van Vuur, van Mchat, de goddelijke Den-



ker, terwijl de engelen behoren tot de wereld van Zijn en van goddelijk Licht.

De vier Vuurheren, grote beschermers der mensheid, zijn de "framers of the human mind" -
de makers van het lagere verstand, dat plannen maakt voor de welvaart van de wereld om
een nieuwe harmonie fe brengen, tot voleinding te komen en zo de grootse taak te ver-
richten. Hun achtergronden zijn de vier Vuur-Aeonen, machtige wezens en grote bescher-
mers, die verblijven in de Zon. Ze worden prachtig beschreven in het boek Ezechigl.

Er zijn ook aanwijzingen over hen in de Openbaring van Johannes.

De vier Vuur-Aeonen staan voor de Tijd, in de betekenis die Bergson daaraan geeft. Een
hunner staat voor het Eeuwige Nu, een voor de Eeuwigheid, een voor de Duur en een voor
de Tijd, zoals wij die kennen, verdeeld in verleden, heden en toekomst. Deze Vuurmach-
ten, zetelend in de Zon, zijn de vier machtige Hoofden van de Higrarchie van de Daimonen.
De vier Vuurheren, beschermers van de menselijke persoonlijkheid, zijn ook de verzoeners,
de moderators ten opzichte van de Lipika, de Heren van Karma. Zij zijn in staat de mens te
begrijpen, die offeraar moet worden en daartoe een weg moet gaan van vallen en opstaan

en zelf experimenteren, opdat het eigene tot ontwikkeling kan komen. Daarom moet wat
door de vingers worden gezien. De Lipika zijn verheven daimonen die te maken hebben met
dynamisch evenwicht, en zo met de Wet van Karma. In de tegenwoordige godsdiensten is

dit alles slechts heel oppervlakkig aangegeven. Ook in de theosofie heeft het niet zijn
plaats gekregen.

De Vuurheren hebben heel concreet te maken met de werkzaamheden van de mens. Zij ver-
tegenwoordigen in zekere zin de vier fypen van zijn activiteiten. We zouden Hen kunnen
noemen de Beschermers van de vier ambachten, te onderscheiden in: economische werkzaam-
heden, culturele werkzaamheden, rechterlijk - godsdienstige werkzaamheden en administra-
tieve, regelende en besturende werkzaamheden. Als we in staat zouden zijn om Hun wereld
binnen fe treden en Hun bewind volkomen te overzien, dan zouden ons deze Vier typen van
werkzaamheden duidelijk opvallen. We zouden zien hoe precies ze zijn afgebakend en hoe
er toch een volmaakte samenwerking heerst, in volkomen harmonie.

Als we de mens nu nog eens beschouwen, in zijn connectie met de rijken van engelen en
daimonen, dan kunnen we zeggen dat hij in zijn hoogste aspect van menszijn de offeraar is."
Verder is hij ook een zoon van het goddelijke Licht, en als zodanig ook aangesloten aan het
engelenrijk. De engelen brengen het licht van de wereld van het Zijn en zij stimuleren de
ontwikkeling van de menselijke individualiteit. In de derde plaats is de mens ook een per-
soonlijkheid, geworteld in het goddelijk Vuur, en daarmee is hij ook aangesloten aan het
daimonenrijk. Dit vuur wakkert in hem het enthousiasme aan om zijn taak in de wereld te
volbrengen.

Nu iets over de zeven Aartsengelen: Micha#l, Gabrigl, Rafa&l, Urigl, Chamagl, Jofi&l en
Zadkigl.

Michatl is de leider van de volkeren, Hoofd van de engelenorganisatie van een natie.
Gabrigl is de meest in het oog vallende Aartsengel. Hij is als bisschop des lichts met een
kromstaf gewapend, en in deze kromstaf zijn de zeven beginselen, de zeven werelden als
juwelen verwerkt. Zijn invloed is er een van wijsheid, en hij beinvloedt de godsdiensten op
bepaalde wijze.

Rafag| heeft genezende kracht. De engelen van zijn orde onderhouden de vitale circulatie
van de grote levensstromen in de wereld. Wij mensen zijn zo egocentrisch dat we het contact
er mee hebben verloren, zo ikzoekelijk dat er geen gezonde circulatie meer is van de prani-
sche vitale stromen. Rafa&l's grootse taak is de mens te genezen van de ziekte van isolatie
door de ikmiddelpuntigheid, het steeds op zichzelf te zijn ingesteld.

Urigl is het vuur van de infelligentie, de engel met zijn pijlkoker gevuld met vlammende
schichten.

Chamag| is de besturende engel. Zijn invloed wordt gevonden bij naties in wording, die aan
het begin staan van de ontwikkeling tot volwassen natie.
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Jofi&l is als een zuil van zuiver blank licht. Hij is de helper van de mystiek aangelegde
mens in de wereld.

Zadkig! is de schoonheid van hemelse harmonie, die alles tot volheid brengt. Hij is de
voleindiger van de werken des lichts iri de wereld, de goedertierenheid van de Heer.

Dit zijn dus allemaal engelenwerkzaamheden.

Nu iefs over de zeven Dhyan Chohans:

Het gehele stelsel, het gehele plan van ontwikkeling van onze aarde is geplaatst onder de
hoede van een van de zeven Dhyan Chohans, "“Sublime Lords", sublieme Heersers van de
ontwikkeling op de zeven planetenstelsels. Zij zijn grote machtige Wezens. De Dhyan
Chohan van ons aardstelsel, waartoe ook Mars en Mercurius behoren, is de vijfde Zoon van
Aditi, de Grote Moeder, het Hemelruim. Hij kan, volgens de mededelingen van de geze-
gende Meester Koet Hoemi, persoonlijk worden benaderd. Bij de vier Vuur-Aeonen is zo-
iets veel moeilijker. Deze vijfde Zoon van Aditi is als een juweel, een machtig glanzend
juweel van diep geel, de kleur van het intellect, het hoger verstand, de flits van het zui-
vere licht van intelligentie. Hij heeft de gehele aarde omhuld in Zijn aurg, brengt alles tot
volmaking. De grote Adepten-Higrarchie is geplaatst onder Zijn leiding.

Deze grote Dhyan Chohan die dus heel direct met onze ontwikkeling te maken heeft, en die
staat boven de vier Aeonen, heeft ook Zijn complementaire macht, die we de Schutsvrouwe
van onze planeet zouden kunnen noemen. Zij is een strijdbare Godin, een pure Maagd.

Zij is als Pallas Athene, de godin die gewapend is met schild en speer. Met Haar schild
geeft Zij Haar machtige bescherming - het werkt zuiverend, het absorbeert alle menselijke
onzuiverheden, zoals bijvoorbeeld het koloniale rassensentiment in ontwikkelingsgebieden.
Dit wordt opgenomen door Haar beschermende zuiverende schild. Ook Haar aura omvat de
gehele aarde. Haar speer werkt als oproep, als uitdaging, fot het Gayatri=licht van de Zon.
Ook het beeld van deze twee complementaire machten van onze grote Beschermgodin en de
grote Dhyan Chohan hebben wij nodig om tot een vollediger visie te komen van het verbor-
gen, occulte bestuur. Wij zijn allen verbonden met elkaar en met het Goddelijke Licht in
de Zon, het Gayatri-licht.

De drie Heren van de Departementen van Wil, Liefde-Wysheid en Werkzaamheid hebben
ook achtergronden die een directe verbinding vormen met de Zon.

De Heer Manoe staat voor de Absolute Wet. Hij is de Uitdeler van de absolute wet en van
de menselijke wet. De Heer Maitreya, de Bodhisattva is de Uitdeler van het goddelijke Licht,
dat straalt door de menselijke individualiteit. Hij is de Heer der godsdiensten. De Mahachohan
is de Uitdeler van de goddelijke Intelligentie. Hij zet de cultuurstromingen in beweging.
Zij zijn grote charitatieve machten.

Nu nog iets over de zeven Chohans:

De eerste Chohan is tot op zekere hoogte de Helper van de Heer Mance. Hij heeft te maken
met het dharma en de plichten der naties en ook met het dharma van rassengroepen.

De tweede Chohan beinvloedt de ontwikkeling van de godsdiensten, als Helper van de Heer
Maitreya, en ook de opvoedingssystemen, Hij is de grote Opvoeder.

De derde Chohan is de Bezieler, de Inspirator van de grote filosofen, de vormers van wereld-
beschouwingen. Ook is Hij de inspirator en helper van die politici, die de kunst verstaan om
de partijen tot elkaar te brengen in een wijs compromis, de beste aanpassers van tegen elkaar
botsende belangen, de moderators.

De taak van de vierde Chohan omvat het bezielen en bevorderen van de administratieve werk-
zaamheden. Ook het bevorderen van het handwerk en de landbouw. Men zou kunnen zeggen
dat als spreuk in zijn schild kan worden geschreven: Mens sana in corpore sano. Tot Zijn zeer
speciale taken behoort goede administratie, het kweken van goede dienaren en bestuurders,
het gezond maken van de samenleving.

De vijfde Chohan heeft te maken met de welvaart. Hij inspireert de grote economen, ook de
bouwers van steden.



De zesde Chohan is de grote bezielende kracht in het bevorderen van het welzijn - iefs an-
ders dan welvaart. Hij is de bezieler, de patroon van sociale werkers en Hij bevordert het
mystieke sociale contact tussen de mensen.

De zevende Chohan is de grote Integrator. Alles wordt door Hem gemobiliseerd tot harmonie
en verheven pracht, fot de grote monadische voleinding in deze wereld. In harmonie is al-
tijd sublimatie en verstilling. Net als bij een symphonie: Als het hele orkest meespeelt en
alles uit volle borst meezingt, dan iser sublimatie in stilte van hoogte en diepte. Dan iser
voleinding.

Er bestaan prachtige voorstellingen over het innerlijke bestuur. Het is een onuitputtelijk
onderwerp, een vertelling zonder einde over een glorie zonder einde. Maar we zijn geen
dromers, maar werkers. We zijn offeraars en het gaat om de goddelijke weldadigheid, de
chariteit.

De Heer Boeddha is tot het uiterste met de mensheid verbonden gebleven. Hij heeft de meest
verheven heerlijkheid, de pracht van de Monade, prijs gegeven, de monadische glorie ge-
offerd en blijft met de mensheid verbonden. Zijn invloed is ongelooflijk groot, vol begrij-
pen en diepe sympathie.

We hebben pas de volle maan van Chaitra gehad op de 25ste april (1956). Toen werden de
condities gevormd voor het feest van Wesak op 24 mei (1956). We kunnen proberen de glo-
rie van deze feesten tot uitdrukking te brengen in ons leven terwille van de mensheid en
zo tot een beleving komen van de dispensatie van de Heer Boeddha op het feest van Asala
in juli. Het Asala-feest is als de bloem die sublimeert en verstilt. Het is een gave zo zui-
ver als die van een kind en die door niemand kan worden geweigerd; een gave bestemd
voor iedereen.

Hoe hoger men komt in ontwikkeling, hoe dichter men is bij de mensheid. Dit is niet theo-
retisch, maar een zeer regel principe. De mens als offeraar "die geen spoor achterlaat” is
viteindelijk degene die tenvolle het mysterie tegemoet kan treden. De Stille Wachter of
de Heer der Mysteri&n behoeft niet te verschijnen - Hij is overal. De Koning nog wel:

Die verschijnt voor Zijn wereld in een wonderlijk lichaam, maar de Stille Wachter door-~
dringt alles - zonder gezien te worden. Tesamen met de grote machten van de Moeder
schept Hij de voorwaarden opdat de mens zal kunnen worden de grote Bevrijder en zo zal
komen tot zijn ware bestemming.
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DE VOLLE MAAN VAN CHAITRA

Verslag van een voordracht van Prof. J.E.van der Stok, gehouden op 20 april 1958 voor
de gezamenlijke vier Loges der Theosofische Vereniging N. A. te Amsterdam.

Broeders, het gaat altijd, althans bij mijn voordrachten, over de hartslag van het leven,
het volle leven en om de aanschakeling aan die hartslag, de instemming op de grote wer-
kelijkheid. We zijn door de drang van deze tijd, die zo centrifugaal is gericht steeds
geslingerd naar de oppervlakte. Deze geheel technisch-atomisch-wetenschappelijke eeuw
houdt zich bezig met het bestuderen van de oppervlakte, van subject-object. De centri-
fugale krachten gaan naar de buitenkant, de oppervlakte, en de middelpuntzoekende, sa-
menbrengende krachten werken zwakker, zodat de hartslag nauwelijks meer wordt gevoeld.
Wel worden we de dreun gevaar, het meedogenloze rhythme van de tijd die we meedragen
in ons vestzakje of om de pols gebonden. We werken aan de lopende band, volgens de

klok - wat overigens ook zeer nuttig is in vele opzichten. Ons hele leven is op de tijd in-
gesteld - het is de ingedeelde tijd, de gebroken tijd.

Voor een werkelijke tijdsbeleving moet men gaan naar de zee en zich daar onderwerpen
aan dat prachtige levensrhythme van het rijzende en het afnemende getij dat men kan be -
leven als men een gehele dag aan zee doorbrengt. Qok is er het rhythme van de branding
en het opkomen en het terugtrekken van het water.

We kunnen ook denken aan de getijden in de jaarcycli der seizoenen. We beleven die ook
niet zoals we ze zouden kunnen beleven. We hebben immers centrale verwarming en elec-
trisch licht. In vele grote steden is het verband met de natuur volledig verbroken. U kent
het meedogenloze thythme van de "Danse macabre" van Saint-Sa&ns en van "L'apprenti
sorcier" van Dukas. Het water stroomt maar door - de leerling kan het niet meer baas -

er is het meedogenloze rhythme van de bezem.

De centrifugale, middelpuntvliiedende krachten overheersen. De zeepbel wordt groter en
groter, het membraan dunner en dunner. Op een gegeven moment spat hij vit elkaar en

dan is er niets meer over. Dit is overdreven voorgesteld, maar ik wil een beeld geven van
de loop van de tijd. Men wordt steeds oppervlakkiger, er is geen diepte meer, geen ver-
band meer met de Natuur - men leeft niet werkelijk meer.

l.aten we nu eens de aandacht vestigen op een groofs feit dat ieder jaar opnieuw op een
bepaald tijdstip plaatsvindt en dat opgenomen is in de werkelijke hartslag van het leven
hier op aarde, en wel: de volle maan van Chaitra, meestal vallend in onze maand april.

In de Hindoewerken vindt men er hier en daar waardevolle aanwijzingen over.

Zo begint in de oude Arische wereld het werkelijke esoterische jaar met de volle maan

van Chaitra. Ook in de Christelijke mysteri&n speelt de volle maan van na de 22ste maart een
grote rol. Dit jaar (1958) viel de volle maan van Chaitra op Goede Vrijdag, 4 april.
Daardoor werd het feest van de diepte en de ruimte extra geaccentueerd en was het moge -
lijk te komen tot de rots der eeuwen, de oersubstantie, en daar de nieuwe vonk van vuur en
licht te ontsteken als grote werkelijkheid. Men kan dit niet voor zichzelf verwezenlijken.
Als men voor zichzelf wil volbrengen is men er altijd naast. Zelfverwezenlijking is illusie.
We moeten het altijd doen voor anderen, onszelf verliezend in het Grote Werk.

Laten we nu even stilstaan bij de grote gebeurtenis die plaatsvindt op het feest van Chaitra.
U kent allen het verhaal van de Heer Boeddha. Zijn grote missie begint op Chaitra - dan
verlaat hij het huis - dan neemt hij het grote besluit. Dan is er de verheven opdracht die
moet leiden tot de voleinding. Hij was opgegroeid in het paleis van zijn ouders onder de
meest ideale omstandigheden van schoonheid, harmonie en aards geluk, gekoesterd als een
kasplant. Maar alle mysterién van het leven die kunnen verdiepen en moeten verdiepen
zoals het lijden, alle onvolkomenheden, kwaad en ziekte, werden verre van hem gehouden.
Toen opeens - het was iets vé6r de tijd dat de maan vol zou worden in april - werd hij ge-
confronteerd met de gebreken van de oude dag, de dood, de afzichtelijkheid, de ellende van
armoede, ziekte en lijden. In é&n ogenblik verwelkte toen die kasplant met bloem en al, en



hierop volgde een totale regeneratie van zijn wezen, van zijn individualiteit, persoonlijk-
heid, ziel en lichaam.

De volle maan staat voor die absolute regeneratie van de mens, de volledige opstanding,
zoals het in de kerk wordt genoemd, die moet plaatsvinden op zaterdagmorgen door de
macht van het offer op Goede Vrijdag. Met die volkomen regeneratie valt samen de volle-
dige opstanding van de persoonlijkheid, die zich voltrekt als in één rechte lijn: De jonge
prins verliet het huis - het besluit was genomen - en nu volbracht hij zijn opdracht in drie
daarop volgende volle manen.

In de eerste plaats met de volle maan van Wesak, wanneer de substantie van de Grote Wet
wordt geproclameerd in de vier Grote Waarheden. Het begint hiermee: Er is lijden om ons
heen. En nu gaat het niet om onszelf maar om anderen. Dan ontwaakt men. De deuren van
het verstand gaan open en men komt in de werkelijkheid. Later volgt dan bovendien de
discipline : het achtvoudige Pad, de acht kwalificaties om te komen tot Nirvana - niet
voor zichzelf, dat is een illusie. Als grondslag, als eerste openbaring van de Grote Wet
komt naar voren dat alle lijden wordtveroorzaakt door het zelf. Het zelf is de grote be-
goocheling., Men moet onzelfzuchtig worden, "selfless", zonder enige notie van het ik.
(In de spreektaal is dat ik natuurlijk wel nodig, anders ontstaat er verwarring, dus daar
gaat het niet om.) Op Wesak werd de vorm gegeven, de volkomen vorm voor die tijd en
vele eeuwen daarna - z6 volmaakt werd deze gegeven in de eerste prediking. Het zaad
werd toen gelegd voor de groei, de bloei en de vruchtzetting.

Er is een prachtige brief van Meester Koet Hoemi waarin Hij enige begrippen tracht dui-
delijk te maken aan de Heren Hume en Sinnett, die waren opgevoed in de geest van het
rationalisme. Hij zegt daarin : "Wij geloven in de spontane generatie". Spontaan werd
het grote besluit genomen op Chaitra. Deze spontane vlam bevindt zich in elk atoom -

hij brandt in elk mensenhart, al is het dikwijls zwak en weifelend - hij leeft overal in

het hart van de schepping.

Op Wesak verschijnt dan de vorm van het Absolute, het volmaakte zaad dat in zich
draagt de macht van het grote zoenoffer, het wegnemen van de zonden van de wereld.
Alles moet worden geabsolveerd, volbracht,opgelost. Dit is het begrip van absolutie.

Dan verschijnt plotseling op de volle maan van juni de levensboom, die is voortgeko-

men vit het volmaakte zaad van Wesak. Zo wordt alle leven en ook de mensheid dan

weer voor een ogenblik geintegreerd. Het is niet een proces van ontwikkeling, maar

een spontaan verschijnen vit de heldere hemel. Het is zoals Giordano Bruno in 1300

zei: "space intoxicated". Hij was iemand die dronken was van de glorie, de diepte, de
macht van de Ruimte. Het is uit die ruimte dat alle dingen spontaan verschijnen. Het is
het vrouwelijke aanzicht van het spontane. Het manlijke aanzicht is het volkomen of-
fer, de absolutie, het wegnemen van de zonden der wereld en die op zich nemen, de
volkomen onzelfzuchtigheid, de opdracht, de opoffering.

Bij de vierde volle maan, die van Asala in juli schiet plotszling de levensboom in bloei
en verdwiint dan tegelijkertijd op één moment spontaan in de geur van de bloesem, en
dan wordt ook tegelijkertijd gevormd het gouden zaad dat het jaar tot voleinding moet
brengen. Het is er voor allen en alles.

Het esoterische jaar begint met de volle maan van Chaitra. Dan volgen drie maanden
voorbereiding, en daarna negen maanden voor de uitwerking ervan. Wij moeten proberen
het zaad levend te houden en uit te dragen.

Op de volle maan van Chaitra is er een grote concentratie van de machten van de Higr-
archie - ik spreek hier niet van krachten -. Er is de absolverende kracht, ook van de
Wet, en er is de vrouwelijke macht, de primaire conditie, de voorwaarde voor alle schep-
ping.

Als men zich verdiept in de eerste leringen van de Meesters, de pogingen van Hen om die
beide Westerlingen in te wijden in de esoterische leringen, dan komt men er ook tegen een
vraag: "Wat is het ene dat onafhankelijk is van enig ander ding” ? Het antwoord van de
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Meester is dan: "Ruimte". Hij gebruikt niet het woord Akasha, maar Ruimte. Daarna vat
Hij samen : ruimte, oneindigheid en eeuwigheid. Eeuwigheid is ook op te vatten als een
attribuut van ruimte, een vorm van ruimte, en dan is ruimte meer primair. Ze zijn alle-
bei vrouwelijk. De levende achtergrond, de ruimte die er was véér alle sterren, de zon
en de goden er waren, behoort tot het vrouwelijk aanzicht van de natuur.

De grote Godin is er eerst alleen. Dan'is er de schepping van het gouden ei en wordt de
Triniteit geschapen. Zij is de Moeder van alle goden. Hierover bestaat ook een hymne
van Shankaracharya, de vader der Hindoe-filosofie. In die hymne bezingt hij Mahadevi,
en hij beschrijft hoe alles tot een eind komt: Vishnoe, Shiwa, Brahma, alle sterren, zon
en maan verdwijnen, maar Zij - de grote Moeder - is altijd daar.

Dan iser de duur, als attribuut komende na de eeuwigheid. Die is te beschouwen als een
afgeleide vorm van de diepte, zoals de gnostici dit noemen, de ruimte. Het gaat om de
"levende duur" en is dus niet wat wij met ons beperkt begrip gewend zijn duur te noemen.
Levende duur is beter te vergelijken met "la durée" van de Franse filosoof Henri Bergson.
Duur versplintert zich in levende punten, levende momenten, die de Meester aanduidt
als Prakriti.

Dus uit ruimte springt spontaan op : eeuwigheid, uit eeuwigheid springt op : de dwur, en
uit de duur : prakriti. Zo zijn we dan tot de grondslag van de materie gekomen. De kern-
deskundigen, alle mathematici hebben het in hun systeem voortdurend over het begrip
tijd-ruimte. Dat komt nogal dicht bij moment-ruimte.

Daarna is er wat wij tijd noemen en dat is leven, en de hartslag van het leven. Dan is er
de vorm van de eigenlijke kosmos. Alle atomen in de kosmos hebben die vorm. Hierna
pas verschijnt Purusha - Geest - en samen vormen zij de kosmos waarin het werk gedaan
moet worden in de persoonlijkheden en individualiteiten.

Waar het op aan komt is te komen tot de levende achtergrond - dat is het begrip dat de
Meester gegeven heeft. De aanschakeling met die achtergrond is de hedendaagse mens
kwijt. Het contact met de ziel die ons bindt aan het volle leven is verloren geraakt.

In plaats daarvan is de schaduw gekomen.

Op Chaitra is er dus een concentratie van machten van de Hi&rarchie. Er is de grote
macht van de Ruimte, die er was véér alles er was, principieel en essentieel.

De grote Adepten begeven zich nu naar de Tempel| van de "Divine Mother most merci~
ful". Het is de Genade~tempel. In het midden brandt in die tempel de vlam van de op-
dracht. De mens is thans teveel bezig met viterlijke dingen. Daar zal weer vernieuwd
moeten worden de eed, de opdracht om te volbrengen, het lijden te verminderen, door
medelijden de diepte te transcenderen, te absolveren en zo transcendentaal geluk te
brengen aan allen en alles.

Die Tempel heeft ook substantie, de zelfstandigheid van absolutie. Het is de macht van
het transcendentale in de mens. De mens is een persoonlijkheid en een individualiteit,
maar de eigenlijke macht van de mens is transcendentaal, absolverend, het grote zoen-
offer moet door hem worden volbracht. Het is : in vrijheid het grootste geluk te bren-
gen aan de hele schepping, het volledige herstel teweeg te brengen in de verbrokkelde
mensheid.

We draaien nu om onze eigen spil en werken voor zelf-realisatie van het Hoger Zelf en
alle andere illusies. Het gaat echter om het grote herstel van alles, herstel van ziel,
verstand, vermogens, herstel van de individualiteit, en van de Vlam - de franscenden-
tie - die in de mens leeft. Het is een bepaalde wijze van integreren.

De vier cardinale punten van het jaar brengen ook een zekere integratie teweeg. Dat
zijn dus de lente-evening, de herfst-evening en de zomer- en winter-zonnestilstanden.
Maar dit is het meest occulte tijdstip : Chaitra, als het occulte jaar begint.

Het is voor Westerlingen moeilijk om in het begrip substantie te komen. Het kan bij-
voorbeeld door de visie te volgen van Giordano Bruno. Die was gegrepen door de idee
van de Oneindige Ruimte, en door de Oneindigheid van de schepping en de natuur.



Voor zijn opvatting is hij op de brandstapel gestorven.

Spinoza had ook machtige idee&n over de substaniie - God is substantie, maar ook het
lichaam van de mens had zijn substantie, evenals zijn geest. Descartes zei: het denken
heeft substantie.

Er is ook een groot verband, een wezenseenheid met de natuur, de goddelijke substantie.
De hele verscheidenheid van de kosmos wordt getrokken in het zaad, in de oorspronkelijke
substantie, gaat terug tot akasha, terug tot de oorspronkelijke ruimte. Het totaal wordt ge-
restaureerd, geregenereerd op het feest van Chaitra. De Christelijke mysterign sluiten daar
op zeer schone manier bij aan, al is de lijn anders.

Op 22 maart is het ogenblik van de lente-evening, wanneer de straling van de zon over de
beide delen van de aarde gelijk is. Er is ook een zeker evenwicht in de gehele natuur tus-
sen het noordelijk en het zuidelijk halfrond. Het zuidelijk halfrond zouden we vrouwelijk
kunnen noemen, het noordelijk manlijk.

Het vrouwelijke aanzicht van de mens wordt door de psychologen wel "onbewust" genoemd.
Dat is een verkeerd woord ervoor - het is de ziel. De ruimte heeft wel degelijk bewustheid.
Het lichaam heeft ook in het sympathische zenuwstelsel een zeker soort bewustzijn, al is het
niet bewust in onze zin. De grote moeilijkheid is dat er in de mens zo'n grote scheiding is
tussen ziel en verstand. De ziel die vol levende energie is, staat naast het verstand en
grijpt direct terug op akasha, die levende momentén, de grondslag van stof.

Hoe verkeerd zien wij het allemaal, door de eenzijdige opvoeding, de grote gerichtheid
op onszelf, waarbij het verband met de diepte, het leven is verbroken. Tussen de persoon-
lijkheid en de ziel is de schaduw ontstaan. Het is een bron van vernietigende krachten die
nu gezamenlijk de kracht van de ziel vitputten.

Nu is er op 22 maart een nieuw evenwicht in die zin. Het element water kan dan naar vo-
ren komen. Water nu is de diepe ondergrond in het zuiden (in het oosten lucht, in het wes-
ten vuur, in het noorden rots, aarde). Die diepte roept op uit de hemel de primaire licht-
krachten en vuurkrachten. Dan springt op het eerste pure licht en het prille vuur, waarin
worden hersteld de individualiteit, het lichtwezen in de mens en de persoonlijkheid, het
vuurwezen in de mens. Als men in staat is zich te begeven in de diepte van het element
water, gebeurt dat op bijzonder mooie wijze. Vuur en licht werken dan met hun rich-
tende krachten sterk integrerend. Door het element water wordt de ziel versterkt en zo

kan zij zich beter verenigen met het verstand. Al die zuiverende werkingen hebben dan
plaats.

De Arische opvatting over het zodiakale jaar maakt een heel mooi begin. President Nehroe
heeft 22 maart hersteld als een grote feestdag, naar ik heb gelezen. Maar het occulte jaar-
begin is de volle maan van april.

Op 22 maart treedt de zon in het sterrebeeld van de Ram, in Arigs, in het Sanskriet :

Aya. Mevrouw Blavatsky heeft het begrip Aya omschreven als "the unborn spirit" die plot-
seling tot leven komt. Het heldere licht en het vuur verschijnen plotseling spontaan. Het

is zo schoon en zuiver dat het op eigen wijze tot voleinding moet komen. In juni is het

dan volbracht.

We zullen nu nog eens op andere wijze de jaarcyclus volgen:

Dan beginnen we op 22 maart met een Kabbalistische voorstelling van de Tetragrammaton.
De eerste impuls is de Yod, eerste letter van Yod-He-Vau-He. Het is ook de eerste let-
fer van initiatief, de eerste impuls, het prille licht, het prille vuur, de prille intuitie, de
Vader, het begin.

Dat moet worden opgevangen - er moet een vorm voor worden geschapen en dat gebeurt
in mei, de periode van de Moeder, de tweede lefter He.

Het plan moet nu in juni verder worden uitgewerkt door het goddelijke intellect, de Zoon
(Vau).

In juli is er de Dochter (He), de Schoonheid, het mysterie, het aanzicht van hetWonder,
van Absolutie en volkomen Volbrenging, en ook is er een eerste begin, een herieuwing
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van het jonge prille licht en het prille vuur.

In de eerste vier zodiakale maanden plaatsen we dus vader, moeder, zoon en dochter. Het
is de gemeenschap van het goddelijke gezin, het staat voor het absolute. Ze zijn comple-
mentair en vormen één machtige eenheid.

In augustus (Leo) freedt de zoon uit het huis - hij is als de stralende zon. In september de
dochter (Virgo) - zij is als een geslepen lens van licht.

In oktober (Libra) als Virgo de stralen van Leo heeft doen breken en uiteenvallen, en als
vuur en licht worden versplinterd, iser de monadenstroom, de regen van Lichtmonaden.

In de mysteriemaand november (Scorpio) werkt de vonkenregen uit de diepte en schept de
daimonen in december : de schepselen van de vurige adem Gods.

Dan wordt in januari (Capricornus) de schepping gesteld voor het element aarde. Nu komt
het menselijk lichaam, dat wonder.

In februari (Aquarius) verschijnt de eigenlijke mens, "the Absolver", de geincarneerde
transcendentie,

Door de bittere zee&n van schuld en lijden (maart - Pisces) moet hij dan heengaan. Hij
moet fouten begaan; hij moet experimenteren, om fenslotte te komen tot de macht van ab-
solutie en transcendentale volbrenging.

Nu wil ik het nog even van de Christelijke kaht bekijken. In de Christelijke mysterign-
eindigt men met de visie van de monadische mens, die voert tot een nog groofser concep-
tie : het verband met Parabrahman,, Hij die Zijn brandend hart van barmhartigheid geeft
aan de wereld.

Als men Goede Vrijdag op de juiste wijze heeft doorleefd en het grote herstel heeft
plaatsgevonden, dan ontspringt het nieuwe licht en vuur uit de maagdelijke rots en het
nieuwe vuur van Pasen brandt op de heuvelen. Het vuur springt dan op naar het aller-
hoogste gebied, het zevende of Adi-gebied. Het licht springt op, streeft omhoog naar
het monadische gebied. Deze confrontatie met het monadische aanzicht kan plaats heb-
ben als men het feest van Hemelvaart verwerkt heeft - men kan dan enigszins tot het
begrip komen van het alafmetelijke punt op het atmische gebied.

Er zijn vier dimensies op het astrale gebied, viif op het mentale, zes op het boedhische
en zeven op het atmische gebied. Het is alsof de latere dimensies de vorige opslokken.
Op het atmische gebied komt de hele kosmos in één punt, het alafmetelijke punt van

de mathematica. Het is het atma in de mens. Dit nu moet spontaan worden bereikf.

Dan komt men in de Monade. Het is puur licht dat alles verdrijft - het verdrijft ook de
diepte, en een moment later is het weer de diepte die het licht verdrijft. Deze werking
tussen diepte- en lichtaanzicht is het monadische rhythme, Het eerste aanzicht is de
kroon van glorie die de twee verbindt, een ogenblik vertoeft en dan het rhythme weer
even verbreekt. Het is een heel bijzonder moment daarmee in aanraking te komen.

Dan is er nog de vlam, die opspringt naar het Adi-gebied, het hoogste gebied en vrij-
maakt de hoogste krachten van barmhartigheid vit het verborgen hart, Parabrahman.

Het is alsof de Heer van alle Mysterign Zijn eigen hart neemt, brandende van barmhar-
tigheid en dat geeft aan de Heer Maitreya en dan kunnen de krachten van Pinksteren
losstromen die leiden tot herstel. Ook het verstand en de ziel worden dan in scheppende
macht hersteld (juni en juli), opdat het Grote Werk zal worden volbracht tot het geluk
van de mens in de gehele sche pping.
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