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1.
EEN UNIVERSELE GODSDIENST

Een vergelijkende studie der godsdiensten, indien op
de juiste wijze ondernomen, n.l. zonder voorkeur of
vooroordeel en wanneer de nadruk meer speciaal ge-
legd wordt op het zoeken van overeenkomsten dan
op verschillen en tegenstellingen, zal ongetwijfeld
een verruiming van inzicht, een uitbreiding van visie
en een groter waardering van elkanders inzicht en
standpunt kunnen brengen. Ogenschijnlijk onover-
komelijke verschillen worden onbelangrijk als wij
daar tegenover de onberekenbare winst plaatsen, die
uit de vele overeenkomsten voortspruit. Dan zal
blijken, dat in hoofdzaken en in vele gevallen dikwijls
zelfs tot in details, allen op dezelfde grondslagen
berusten, dezelfde principiéle moraal verkondigen,
dezelfde levenslessen onderrichten, dat allen trachten
de mens op te voeden tot een edeler, geestelijker
bestaan.

Indien dat juist is — en de onderhavige studie is
een zwakke eerste poging de waarheid hiervan aan
te tonen — dan bezitten wij daarmee een machtig
hulpmiddel tot het bevorderen van beter begrijpen
en waarderen van elkanders levensbeschouwing en
dit weer is de beste methode tot het aankweken van
universele verdraagzaamheid. Gegrond op kennis,
begrijpen en waarderen, kan aldus de vergelijkende
godsdienst-studie een krachtig tegenwicht zijn tegen
alle bekrompenheid en onverdraagzaamheid, welke
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alleen in onkunde en onwetendheid kunnen bestaan.
Maar al te vaak voert een vast geloof en de over-
tuiging van de grote waarde van de eigen godsdienst
de eenzijdig georiénteerde mens tot een afwijzen van
eens anders geloof. En aan de andere zijde vindt
men dan een dergelijk standpunt: belijders van elke
godsdienst zijn vast ervan overtuigd zelf alleen de
Waarheid en de Alleenzaligmaking te bezitten en te
vertegenwoordigen; alle anderen zijn betreurens-
waardige dwalingen voor hen. Waar allen met even-
veel overtuiging eigen standpunt voorstaan, hoewel
meestal zeer onvoldoende ingelicht omtrent het ge-
zichtspunt der anderen, daar is men geneigd reeds
te gaan vermoeden, hoe allen ongelijk (of wellicht
allen gelijk) moeten hebben.

Maar bij dergelijke beoordelingen en veroordelingen
wordt de toch zo belangrijke vraag buiten beschou-
wing gelaten of het menselijk denken, zoals dat nu is,
wel in staat is De Gehele Waarheid te onderkennen
en te bevatten. Zou men niet redelijkerwijs moeten
verwachten, dat elke eventuele Visie van de Waar-
heid gekristalliseerd en beperkt moet worden, zodra
zij wordt neergelegd in taal (Prediking, Heilige Boe-
ken), in riten, ceremonién, lithurgieén en in leerstel-
lingen bovenal? Door dit proces méet elke vaststel-
ling der Eéne Waarheid omsluierd, verstoffelijkt
worden. Zou de gewone mens van thans in staat zijn
de ganse Grote Waarheid in al haar omvang te kun-
nen omvatten? Klaarblijkelijk niet. En als een gro-
tere dan de gemiddelde mens Zijn Visie der Waarheid
brengt, waarmee Hij dan poogt de mens tot Gids in
het Leven te zijn, dan kan het niet anders of al heel
spoedig wordt dat, wat Hij brengt, tot onherkenbaar
wordens toe verwrongen en verdraaid.

Geen van de huidige godsdiensten is erin geslaagd
de oorspronkelijke leer zuiver te handhaven en het
was de uitgesproken overtuiging van Mohamed, de
Profeet van Arabié, dat zulks ook onvermijdelijk
altijd moest gebeuren, dat in verloop van tijd elke
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Leer der Waarheid naar omlaag getrokken wordt
door hen, die na de Leraar komen, omdat deze nog
niet gelijke hoogte bereikt hebben als de Leraar Zelf
en zij dus daardoor alleen al niet in staat kunnen
zijn die Leer in al zijn grootheid te omvatten, laat
staan te prediken.

Alle godsdiensten zijn terug te voeren tot één zulk
een oorspronkelijk Stichter; alle wijzen terug naar
Eén, die ver boven alle anderen uitstekend, een god-
delijk Leraar was, Die kennis en inzicht en de Wijs-
heids-Waarheid bezit en daardoor in staat is de men-
sen de Weg te wijzen, hun te tonen hoe te leven.
Maar al deze Leraren, die allen getuigen van de
Zekerheid van Hun Weten, staan vér uit boven de
mensen en geven die Kennis in allegorién, parabelen
en symbolen, waarin en waarachter zij verborgen (en
tegelijkertijd bewaard) ligt. En hoe verder in de loop
der tijden men van de Oorspronkelijke Leraar ver-
wijderd geraakte, hoe verder men ook afdwaalde van
dat, wat Hij had gebracht. Vandaar juist de onver-
mijdelijke oorzaak en noodzaak, waarop Mohamed
wees, dat telkens weer opnieuw het Licht der Waar-
heid moet worden ontstoken en een volgend Lichtdra-
ger verschijnt.

Wel is het waar, dat deze Grote Leraren, Stichters
van godsdiensten, niet immer letterlijk en woordelijk
hetzelfde onderricht brachten, doch Hun lering gaven
al naar de aard en de behoeften van het volk en het
ras, waaronder Zij moesten optreden en werken.
Maar toch ligt aan aller Leer duidelijk herkenbaar
Eén en dezelfde Waarheid ten grondslag, welke Zij
in de taal en naar de behoeften van hun tijd en om-
geving trachten te geven. En even onmiskenbaar
duidelijk is, dat die originele Leer in al haar hoogheid
door velen nog moeilijk kon worden begrepen en nog
moeilijker kon worden geleefd, opgevolgd. Zeker
hebben hier en daar enige zeer enkelen de Leraar
iets beter of meer begrepen dan de anderen, de massa,
doch zelfs die weinigen waren klaarblijkelijk niet zelf
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in staat Zijn zo hoog verheven standpunt volledig
in te nemen.

Wanneer wij inderdaad onbevooroordeeld naar ver-
heldering en opklaring van inzicht streven, geen
vooropgezette meningen willen opdringen ter bevoor-
rechting van de een of andere bijzondere godsdienst-
vorm, dan zullen wij ontdekken, dat elk van hen zijn
bijzondere schoonheid en waarde bezit, dat elk van
hen beoogt de Waarheid te verduidelijken, te onder-
richten en dat uitsluitend menselijke beperking steeds
weer de oorzaak is van elkander niet begrijpen ten
gevolge van verschillen, van onderling niet begrepen
uitdrukkingen, van het gebruik van verschillende
voorstellingswijzen en gewoonten, verschil in ge-
bezigde symbolen, allegorién, legenden en parabellen,
riten en ceremonién. Toch zijn dit alle slechts hulp-
middelen, gebezigd om in de gemanifesteerde tijd-
ruimte wereld de Ene tijdruimteloze, want Eeuwige
Waarheid en Werkelijkheid die er achter ligt, uit te
drukken. Alle zijn zij pogingen om de Ene Waarheid
weer te geven voor zover dit in gemanifesteerd be-
staan mogelijk is.

Het zal wellicht nuttig zijn — zij het toch, naar wij-

hopen, ten overvloede — met nadruk erop te wijzen,
dat wij ,,godsdienst” in geen geval kunnen aanvaar-
den als zijnde alleen een complex van leerstellingen
en dogma’s, welke de mens slechts aan te nemen of
te ,,geloven” heeft, zulks op poene van de allerver-
schrikkelijkste en meest onrechtvaardige gevolgen
voor hem. Godsdienst kan niet van buiten-af worden
opgelegd, doch is — of moest in elk geval zijn — een
zaak van hart en van gemoed, van het Innerlijk
Leven zelve. Het is uitsluitend en alleen iets, wat elk
individu bijzonderlijk voor zichzelf alleen aangaat en
dat ten nauwste met zijn eigen innerlijk leven ver-
band houdt. Ware levende godsdienst kan niet be-
staan uit woorden, dogma’s, leerstellingen, nog min-
der is het een uitsluitend intellectueel stelsel; gods-
dienst is verwerkelijking, is leven en in geen geval
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slechts een aanhoren en aanvaarden zonder begrij-
pen. Godsdienst is leven en veranderen — die twee
zijn synoniem en identiek.

Ware godsdienstkennis sluit alle wetenschappelijk
en filosofisch kennen in (of moest dat doen). Eigen-
lijk zijn dit drie wegen als gevolg van het feit van
de Drie-Ene wijze, waarop het Ene Leven Zich in
de wereld manifesteert. Inderdaad zijn zij onscheid-
baar en zouden zij tezamen beoefend moeten worden,
wat de Wijzen der Oudheid dan ook deden. De een
vult de ander aan. Inderdaad zullen zij nooit tot
waarlijk verschillende of tegenstrijdige conclusies
kunnen leiden, daar het alle drie methoden zijn tot
het benaderen van de Ene Waarheid. Verschillen zij
weél in hun momentele conclusies, dan moet dit een
aanduiding zijn, dat een of meer der drie zich ver-
gist. Zij zijn eigenlijk drie aanzichten in de gemani-
festeerde wereld van de Ene Onbeschrijfbare Wijs-
heids-Waarheid. Geloof, Rede en Kennis, de drie ver-
mogens tot waarnemen, die in de mens ontplooid
moeten worden en die in verloop van Evolutie in hem
zullen moeten worden ontwikkeld tot de Hoogste
Levensuitingen in hem, zijn de drie aardse aspecten
van de Ene Geest, die hij is. Godsdienst, Wijsbegeerte
en Wetenschap vormen de drie wegen, die ten slotte
moeten samenvallen en samenwerken in het zoeken
en vinden van het Ene Doel, de Ene Wijsheids-Waar-
heid, het Ene Alomtegenwoordige Inwezen Zelf.

De innerlijke wereld, ons meest innerlijke Zelf van
de Geest, is in werkelijkheid die Eenheids-Kern Zelf,
zoals alle godsdiensten ons zeggen. De uiterlijke
wereld der verschijningsvormen is ver, heel ver van
die Eenheid af en daar zal het dan ook moeilijk zijn
om de werkelijkheden van Bestaan en Leven-zelf te
ontdekken. Ware godsdienst nu, tracht de begren-
zingen en beperkingen der zinnen te boven te komen
door in zichzelf in te keren, in het eigen centrale
Inwezen door te dringen. Alle Stichters en werkelijk
belangrijke Leiders van alle godsdiensten verklaren
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nadrukkelijk, dat zij erin geslaagd zijn binnen in
zichzelf tot dat Centrale Inwezen door te dringen,
waar zij dan in zichzelf een geheel nieuwe en gans
andere wereld vonden, alwaar zij boven de tijdruim-
telijke manifestatie der lichamen waren uitgestegen
en waar zij ontdekten, dat daar de Ene Werkelijk-
heid van alle werkelijkheden, de Ene Bron en Oor-
sprong van alle bestaan gekend kan worden.

Het is deze mogelijkheid die de mens bezit, om op
zekere momenten en onder zekere en bepaalde voor-
waarden en omstandigheden, boven de mogelijkheden
der gewone aardse zinnen en zintuigen uit te stijgen,
welke alle godsdiensten der wereld hebben verkon-
digd. Allen komen zij tot het vaststellen van zekere
gegevens en feiten, welke alsnog gewoonlijk voor
het verstand niet waarneembaar of bewijsbaar zijn,
doch welke desniettegenstaande door hen allen als
definitief waar zijn vastgesteld — het vermogen van
de Geest Zelf.

Als allerhoogste Wijsheids-Waarheid moest gods-
dienst dus eigenlijk alle vormen van kennis en waar-
neming omvatten, welke dan van beneden-af steeds
meer en meer benaderd kan worden. En zulk een
godsdienst kan niet anders dan Universeel zijn; de
Weg, de Waarheid en het Leven, welke alle drie
voeren tot de ontdekking van Het Ene Doel, het
vinden van God van-binnen.

Want het voornaamste gevolg van zulk een objectief
vergelijkende studie der godsdiensten zal zijn, dat
voor allen duidelijk wordt aangetoond, dat alle gods-
diensten berusten op een aantal door allen gelijkelijk
waargenomen en bewezen, want ondervonden feiten
van het innerlijk hoger Leven des mensen, waar de
materialen verkregen worden, die kennis verschaffen
omtrent ’s mensen ineigen aard en wezen, met alle
consequenties daaraan verbonden. De identieke on-
dervindingen van metaphysische aard, waarop alle
godsdiensten berusten, blijken steeds en ten allen
tijde overal dezelfden te zijn geweest.
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2.
DE ENE WUSHEIDS-WAARHEID

De werkelijke kern en grondslag van alle grote gods-
diensten ter wereld toont een opmerkelijke onderlinge
overeenstemming, ja kan zelfs geacht worden te zijn
ontsproten uit één en dezelfde Bron, dezelfde Ene
Wijsheids-Waarheid, de zelfde Ene Werklijkheid. Le-
genden en gelijkenissen, symbolen, ceremonién en
allegorieén verschillen, doch de basis van allen, dat
wat zij trachten uit te beelden, toont een onmisken-
bare overeenstemming. Uiterlijke intellectuele leer-
stellingen moeten verschillen, al naar de tijd waarin
en het volk waarvoor de godsdienst moet dienen.
Maar ten slotte kan er inderdaad slechts één Werke-
lijke Wijsheids-Waarheid bestaan, waarvan alle gods-
diensten afschaduwingen of openbaringen moeten
zijn. Maar die geestelijke Waarheid is vooralsnog niet
direct te kennen voor de gewone mens in het huidige
stadium van zijn evolutie.

Hoewel dus alle godsdiensten vanzelfsprekend zeer
uiteenlopende bijzonderheden en beschouwingen
tonen, hebben zij toch allen een duidelijke gelijkenis
in wat betreft de werkelijk belangrijke hoofdzaken,
en dat wijst op één gemeenschappelijke Bron of
Basisleer. Het is niet moeilijk om aan te tonen, dat
in alle godsdiensten zulk een diepe, hoge, waardevolle
betekenis verborgen ligt, welke alleen te vinden is
door hen, die zich de inspanning en moeite getroosten
willen om achter de dode letter — achter de letter,
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die doodt — te zoeken. In bijna elk geval zal kunnen
worden aangetoond, dat het geloof in zulk een Wijs-
heid-Waarheid der Werkelijkheid steeds bij enkelen
der beoefenaren aanwezig is geweest, zoals bijv.
C. W. King (,,The Gnostics .and their Remains”, p.
185) dit voor het geval der Soefis van de Islam be-
schrijft. ,,De leer der Soefis (de esoterise leer van
de Islaam) bevatte het grootse denkbeeld van één
algemeen Geloof, dat men in het geheim kan koes-
teren onder het belijden van elke uitwendige gods-
dienst en had ook inderdaad werkelijk dezelfde op-
vatting van godsdienst-stelsels, als die, waarmede de
wijsgeren der Oudheid dergelijke zaken beschouw-
den.”

In de Christelijke Schrift vinden wij tal van beves-
tigingen ervan, dat ook hier binnen de uiterlijke en
betrekkelijk eenvoudige betekenis der gelijkenissen
en teksten, er een diepere en minder gemakkelijk
bereikbare (dus niet zo dadelijk voor een elk ge-
schikte) lering verborgen is. ,,Waarom spreekt Gij
tot hen in gelijkenissen” ? vroegen de discipelen. En
het antwoord was: ,,Omdat het U gegeven is de ver-
borgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te
weten, doch die is het niet gegeven.” (Mattheus
XIII : 10). ,,En door vele zulke gelijkenissen sprak
Hij tot hen, maar hij verklaarde alles zijnen disci-
pelen in 't bijzonder.” (Markus IV :10 en 23). En
Clemens van Alexandrié zegt: ,,De apostel (Paulus)
noemt in tegenstelling met Gnostieke Volmaaktheid
(d.i. wat wij de Wijsheid-Waarheid noemden) het
gewone geloof slechts een begin, een eerste stap, be-
doeld als een voorbereiding voor het meer omvatten-
de gewichtiger — maar ook veel moeilijker — dat
er op moest volgen.

In verband met de hierboven aangehaalde tekst uit
Markus IV : 10, gaf Origines de volgende toelichting:
»1k heb nog niet al het opmerkingswaardige bespro-
ken, dat in de Evangelién beschreven is, die elk veel
aanwijzingen bevatten, welke niet enkel door de
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menigte, doch zelfs dqor sommigen der meer ont-
wikkelden moeilijk begrepen worden, wijl die aan-
wijzingen een zeer duistere verklaring der gelijkenis-
sen omvat, door Jezus gesproken tot degenen, die
buiten zijn, en wier volle betekenis hij slechts ver-
klaarde aan diegenen, die de uitwendige lering vol-
komen kenden en die vertrouwelijk tot Hem in zijn
woning kwamen. En als hem alles duidelijk is ge-
worden, zal het zijn bewondering opwekken, waarom
er geschreven staat ,dat sommigen buiten zijn en
anderen in het huis.” Ook heeft Origenes een gelijke
opvatting omtrent gebruik en verklaring van de
Heilige Schrift. (De Principiis; Boek IV). ,,Zij heeft
een ,lichaam”, zegt hij, , hetwelk de gewone geschied-
kundige betekenis is, een ziel, een figuurlijke be-
tekenis, die ontdekt moet worden door het uitoefenen
van verstand, en een geest, een innerlijke goddelijke
betekenis, die alleen te kennen is door hen, die ,,de
zin van Christus” hebben. Dit laatste is de Gnosis,
alleen voor enkelen geschikt. ,,Wij spreken Wijsheid
slechts onder de Volmaakten”, zegt Paulus. en de
voor de hand liggende en eenvoudige overzetting en
betekenis hiervan kan slechts zijn: wij spreken over
de diepere Wijsheidsleer slechts te midden van die-
genen, die met ons daarin zijn ingewijd.

»Mijne woorden zijn Geest en Leven” (Johannes VI :
64), zegt Christus en wanneer wij Waarheid zoeken
— de Wijsheidsleer — dan zoeken wij God, en voor
elk van ons is die hier bedoelde diepere betekenis
alleen te vinden binnen in onszelf, niet in anderen of
door anderen, en dan mogen wij op die onderzoekings-
tocht (in ons eigen diepste wezen dus) ons niet laten
ophouden of afleiden door onbelangrijke, kleinere
waarheidjes. Er is Eén Hoogste Waarheid; er zijn
ontelbare kleine waarheidjes en het is de taak van
de Godsdienst de mensen van die velen op te voeren
naar de Eéne, hen deze innerlijke Waarheid der Wijs-
heidsleer te doen ontdekken.

Er zijn vele aanwijzingen dat Jezus aan Zijn discipe-
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len een meer uitgewerkte verklaring gaf betreffende
de Wijsheids-Waarheid die Hij bracht, verborgen in
wat Hij in gelijkenissen gaf, bestemd tot het stichten
van de velen. Die verborgen leer mocht in geen geval
aan anderen worden meegedeeld, tenzij er voldoende
waarborgen aanwezig waren, waaruit overtuigend
zou blijken, dat de betreffende ,,hoorder” gereed was
ze te ontvangen. Want kennis is macht en beiden kun-
nen misbruikt worden. Dat leren wij toch nu zeker
ook. Daarom: ,,Geef het heilige den honden niet, noch
werpt uw paarlen voor de zwijnen, opdat zij niet te
eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden en, zich
omkerende, u verscheuren.” (Mattheiis VII : 6).

Laat ons nu nagaan, wat de Profeet Mohamed en zijn
Islaam-godsdienst hierover te zeggen hebben. Dan
vinden wij bij hem een duidelijke indeling met bijbe-
horende benamingen voor de stadia, welke op de
Weg van Evolutie gevonden worden: de Shariat, de
Tarikat, de Hakikat en het einddoel: Volmaking of
Marefat. Shariat is de (uiterlijke) Wet; Tarekat is
de Weg, de diepere leer; Hakikat betekent Waarheid
en Marefat het ingaan in die Waarheid. Verder zal
elk Leraar van de Islam u zeggen, dat de gelovige
moet beginnen met (evenals de rijke jongeling uit de
Christelijke parabel) het opvolgen van de Voorschrif-
ten der Wet — de Shariat. Dan zal hij daardoor leren
de Weg — de Tarikat — te vinden, welke hem zal
voeren tot Hakikat of Wijsheids-Waarheid, met ten
slotte het ingaan in Marefat (Nirvana), ook wel
Baka of Verlossing genoemd; de Oplossing in Allah.
Dit zoeken of streven naar het bereiken van de hoog-
ste Wijsheids-Waarheid, die uiteindelijk zal blijken
Allah Zelf te zijn, is de hoogste, meest verhevene van
alle menselijke mogelijkheden. De bekende Soefi-
leraar Shaikh Sharff-Uddin Maneri zegt daarvan:
(Brieven van een Soefi Leraar): ,De eerste stap is
Godsdienst (Shariat). Wanneer de leerling voldaan
heeft aan alle eisen van Shariat, dan vindt hij het
Pad (Tarikat) voor zich. Dit zal hem leiden naar het
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Hart. Wanneer hij ten volle aan de voorwaarden van
Tarikat heeft voldaan, dan zullen — als hij nog hoger
streeft — de sluiers, die het Hart bedekken, wegval-
len en hij zal daarin de Waarheid (Hakikat) zien
stralen.” Zo gezien blijkt de uitdrukking juist — ook
geldend voor andere dergelijke uitspraken in andere
godsdiensten, dat de Ene Waarheid — de Vrede, die
Islam, welke Allah is — diep in de gelovige zelf ge-
vonden kan worden, zodat ten slotte hij daar, diep in
zichzelf aanraking met Het Opperste Ene kan be-
reiken.

Het Hinduisme, de Indische Sanatana Dharma, bevat
vele gegevens omtrent dergelijke getuigenissen van
Hindoe Leraren. Uitdrukkelijk wordt daarin gedu-
rende de duizende jaren van zijn bestaan, de leer ge-
handhaafd, dat binnen deze ééne Sanatana Dharma
meerdere Darshanas of systemen vervat zijn, die
echter alle tot die Ene diepere en hoogste Wijsheids-
Waarheid opvoeren en welke Leer zelve ook weer uit-
sluitend voor de zeer weinigen gereserveerd werd,
voor hen, die zich waardig toonden haar te ontvan-
gen, die in hun leven de nodige aanleg en geschikt-
heid tonen te bezitten. In de naam Vedanta, het Einde
der Wedas, het hoogste Einddoel, waartoe de Wedas
opvoeren, ligt de erkenning van het bestaan van deze
Opperste Hoogste Wijsheid besloten — de Atma
Widhya of Brahma Widhya. Op tal van wijzen vinden
wij verder in de Hindoe Darshanas het feit vermeld,
dat deze Weg ter Volmaking vier stadia bevat, waar-
door het getal vier ook hier weer naar voren komt
en zelfs blijkt het meest heilig getal van het Hin-
doeisme te zijn, evenals dit was de Tetraktys voor
de Pythagorieérs.

Het Boeddhisme leert zeer zeker eveneens het be-
staan van zulk een Viervoudig Pad, de Weg voe-
rende tot de Allerhoogste Volmaking of Verlichting
en tot kennis van Adi-Boeddha of Nibbana. De Vierde
of laatste van de Vier Nobele Waarheden, zoals zij
daar heten, welke de grondslag van de Leer zijn,
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welke de Heer Boeddha bracht, is het Achtvoudig Pad
(2 XX 4) en het zal dus geen verwondering wekken,
dat ook daar weer onderscheiden stadia op dat Pad
geleraard worden, waarbij het bereiken van zekere
eigenschappen of vermogens, welke de mens op die
»pelgrimstocht” door het leven (door vele levens in
reincarnatie, inderdaad) op zijn Weg tot Volmaking
in Evolutie moet volgen. Hier vinden wij dan b.v. de
Sanyojanas of de Tien Boeien, die afgeworpen moeten
worden, welke doen denken aan de bijbelse Tien Ge-
boden. De eerste vijf ervan, de Pancha-sila, n.l.: geen
leven vernielen, diefstal, onkuisheid, leugen en be-
dwelmende middelen vermijden, zijn geldend voor
allen. Het aanvaarden ervan alleen maakt van iemand
een ,,Boeddhist”. Maar de monnik of Bhishoe legt
bij zijn toetreden tot de Orde een extra gelofte af:
niet eten buiten de voorgeschreven uren en het niet
gebruiken van bedwelmende middelen. Met de vijf
vorigen samen zijn dit de Atthanga-sila, de acht ge-
loften. En eindelijk komen voor de naar het Aller-
hoogste strevende Bhikshoe daar nog bij: het verbod
van een gemakkelijke slaapplaats en geld ontvangen.
Dit volledige Tiental heten de Dasa-sila of de Tien
Geboden.

Er zijn aanwijzingen, dat zelfs heden ten dage, ten
minste in het Mahayana Boeddhisme er nog steeds
een verborgen geheime Lering gegeven wordt, even-
als dat vroeger het geval moet zijn geweest. Op gezag
van een Japanse Encyclopaedie zegt Remusat, dat
Boeddha voor zijn dood de geheimen van zijn stelsel
aan zijn leerling Kasyapa mededeelde; alleen aan hem
werd de heilige bewaring van de Esoterise vertolking
toevertrouwd. Ongeveer hetzelfde had plaats toen
Mohamed zijn taak van Leraar overdroeg aan zijn
schoonzoon, de latere Khalif Ali. En ook thans nog
wordt in het Boeddhisme de exoterische leer ,,de leer
van het oog” genoemd en wordt deze slechts gezien
als de voorbereiding voor de esoterise , Leer van het
Hart”.
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3.

DE ENE GODHEID

Zij het ook onder tal van verschillende namen, ken-
nen alle grote godsdienten het feit van Eén Opperst
Beginsel, Bron, Oorzaak, Schepper van gl wat is. De
omschrijving ervan moge al zeer verschillen, het feit
van die Opperste Oorsprong wordt door allen gekend,
is uitgangspunt en grondslag van elke leer. ,,De Ene
alleen, zonder een tweede”, noemt de Chhandogya
Upanishad Hem. ,,De ene God, in alle wezens verbor-
gen, die alles doordringt, die het innerlijkst Zelf van
alle wezens is, de Heerser van alle handelingen, die in
alle wezens woont, de Getuige, die is Zuivere Rede en
Onstoffelijk, de enige Zelfbestaande onder vele gees-
telijke wezens, die het éne Zaad (der ma‘gene) tot
openbaring brengt.” (Shvetaswatara Upanishad IV,
18—20). ,,God (Allah) was, toen geen ding was. H};!
kent alle dingen, zowel voor als na hun bestaan. Hij
is licht zonder duisternis, leven zonder dood en ken-
nis zonder onwetendheid. Zoals Hij heden is, zq.zal
Hij voor immer blijven.” (De Islaam: De Vijfde
Imaan, Mohamed, Zoon van Ali).

Alle godsdientsten gaan bij hun bespiegelingen uit
van hetzelfde ,,Begin” van alles, de Bron en Eerste
Oorzaak van alles. De Eenheid wordt overal.erkend
en beleden en zelfs in godsdiensten, waarin bij opper-
vlakkige beschouwing een veelgodendom schijnt te
overheersen, blijkt immer, dat toch achter en boven
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die veelheid van goden er Eén groot Opperwezen
wordt gekend, &én Alom-Tegenwoordigheid, Schep-
per van het Al Reeds Justinus, de Martelaar, toonde
aan, dat alle grote godsdiensten geheel eenstemmig
zijn in de erkenning van dat ,Begin”. Bij allen opent
het eerste begin onveranderlijk met de Onbekende,
lijdelijke Godheid, die uit Zichzelf een zekere werk-
zame Kracht of Deugd voortbrengt, die ,,met rede
begaafd” is en somtijds Wijsheid, somtijds Zoon, heel
dikwijls God, Engel, Heer en Logos wordt genoemd.”
(Cum Trypho, p. 284).

Ten einde een denkbeeld te verkrijgen omtrent de
aard van dit Eerste Begin diene de volgende be-
schrijving, overgenomen uit de Zohar. ,Laat al wie
een begrip wik hebben van de heilige Eenheid, een
vlam beschouwen, die opstijgt van een brandend stuk
steenkool of een brandende lamp. Hij zal eerst een
tweevoudig licht zien — een schitterend wit en een
zwart of blauw licht; het witte licht is boven en stijgt
recht omhoog, terwijl het blauwe of donkere licht
beneden is en de zetel schijnt van het eerste: maar
toch zijn beide zo nauw met elkaar verbonden, dat
zij slechts één vlam vormen. De door het blauwe of
zwarte licht gevormde zetel is weer verbonden met
de brandende stof, die zich weer daAr onder bevindt.
Het witte licht verandert nooit van kleur; het blijft
altijd wit, doch in het licht meer naar onderen merkt
men verschillende tinten op, terwijl het onderste licht
bovendien twee richtingen op gaat; boven is het ver-
bonden met het witte licht en beneden met de bran-
dende stof. Deze nu verteert steeds zichzelf, en stijgt
voortdurend op naar het bovenste licht, en alles gaat
op die wijze in een enkele eenheid op.” (Zehar I p. 51).
Hiermee tracht de Zohar de onafscheidelijkheid van
geest en stof aan te duiden; er is geen geest zonder
stof, er is geen stof zonder geest en beide zijn ver-
enigd, vinden hun synthese in de Ene Onbekende
Bron van alles, wat is. Het Ene is Vader-Moeder
tezamen. Ook de Hindoese Swayambhoewa-Nara
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ontwikkelt uit zichzelf het moederbeginsel, zijn
Shakti, dat in het Originele goddelijk Inwezen beslo-
ten ligt — Nari, de (eveneens) onsterfelijke Maagd,
die, wanneer zij doortrokken is van Zijn geest, Tan-
matra wordt, de moeder der Vijf Elementen. ,Een
kus van Nara (geest) op de lippen van Nari (stof)
en de gehele natuur ontwaakt,” zegt de Hindoe dich-
ter Wina Snati.

Bij alle stelsels, waarin Kosmogenesis of Schepping
beschreven wordt, vindt men allerlei punten van over-
eenstemming bij een oneindige variatie in de details.
Al wordt een groot aantal ervan gegeven als sym-
bolische, legendarische beschrijvingen of uitbeeldin-
gen van dat Opperste Gebeuren, toch blijkt bij allen
duidelijk, dat het pogingen zijn om Iets abstrakts
weer te geven, dat eigenlijk met woorden alleen niet
te beschrijven is.

Dit Eerste Beginsel, Bron van alles, dat is dus van
Geest zowel als van Stof en dus beiden omvattend,
doet ze beiden tot manifestatie komen ,,in den Be-
ginne”. De Boeddhisten zowel als de Kabalisten ge-
loven in de eeuwigheid van Geest en Stof (evenals
b.v. Spinoza) en in een cyclisch periodiek verschijnen
van beiden. Dien ten gevolge geloven zij ook in een
periodieke opeenvolging van Scheppingen en hun we-
der vernietiging, v66r onze eigen wereld tot stand
kwam. Hetzelfde denkbeeld treft men in het Hin-
doeisme in de leer van Kalpa’s en Manvantara’s.
»Bir waren oude werelden, die vergingen” (Idra Soeta,
Zohar p. 292). Hieruit is te zien, dat de Heilige, ge-
zegend zij zijn Naam, achtereenvolgens verscheidene
werelden geschapen en vernietigd had, voordat Hij
deze wereld schiep”. (Bereshith Rabbia; Parsha IX).
De Profeet Mohamed onderrichtte: ,Hij (Allah)
geeft leven en doet sterven en tot Hem zult gij allen
terugkeren.” (Koraan X :57). ,,Allah is in het hart
van ieder Mumin” (gelovige). (Sonna, ,,Gezegden van
Mohamed”). ,La illaha illI’ Allah”. Er is geen God
dan God. Mystiek vertaald is dit: , Er is niets dan
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God”. ,,Allah is de enige; buiten Hem is er geen, de
levende, de eeuwige. Hem bereikt sluimering noch
slaap. Zijns is wat in de hemel en op aarde is. Wie
kan bemiddelaar bij Hem zijn zonder Zijn Wil? Hij
weet wat was, wat zal zijn en de mensen begrijpen
slechts, wat Hij hun leren wil. Zijn troon is over
hemel en aarde uitgespreid en de bewaking van beide
kost Hem geen moeite. Hij is de Verhevene, de
Machtige”. (Koraan 256). ,Het Heelal is de openba-
ring van Allah, waarin Hij uit Eenheid Verschei-
denheid heeft te voorschijn geroepen, en daardoor
deed Hij onder verschillende namen en vormen Zich-
zelf kennen als Allah, elke lof en aanbidding waar-
dig.” (Koraan).

Laat ons thans eens nagaan, wat het Hindoeisme ons
omtrent de Eenheid Gods te zeggen en te leren heeft,
hoewel het veelal als een bijzonder voorbeeld van
veelgodendom wordt beschouwd door hen, die slechts
van buitenaf oordelen. De Hindoe zelf denkt daar
anders over, erkent de noodzaak van het bestaan
van Eén Allerhoogste Opperste Godheid, al heeft deze
in de vele duizenden jaren van het bestaan dier gods-
dienst enkele malen van naam verwisseld. ,,In waar-
heid staat er geschreven: dit Al is Brahma, daaruit
wordt het geboren, daarin wordt het opgelost, daar-
door wordt het in stand gehouden” (Kath Upanishad
III, IV, 1). ,,Alleen Atma (de Brahma in ons) is wer-
kelijkheid; al het andere is Maya of verschijnings-
vorm — onwetendheid. Het Opperste Zelf blijft on-
kenbaar, zolang het individuele Zelf-Atma onkenbaar
is. Dat Opperste Zelf is ons Zelf.” ,Hij is het Al; Hij
is in Alles, Het Zelf van Alles. Hij is het licht, dat
schijnt in de hemel en in alle plaatsen, hoog en laag,
overal door de wereld en in het menselijk wezen. Hij
is de levensadem en het kennend Zelf”. (Kaushitaki
Upanishad). ,,Wiens Zelf het Zelf van alle schepselen
geworden is”. (Bhagavad Gita V : 7).

Dit ,,Zelf” wordt op talloze wijzen beschreven. ,Het
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»Zelf” alleen voorwaar was in ’t begin in waarheid
dit. Daar was niets, wat maar even zich beweegt. Toen
dacht Hij: laat ik werelden ontwikk’len, nu!” (Aita-
rya Upanishad). En aldus ontstond het Al uit die
Ene Eerste Gedachte, dat Ene Eerste Woord. ,,Het
is het Zelf, dat ziet, ongezien; het is het Zelf, dat
hoort, ongehoord; het is het Zelf, dat denkt, onge-
dacht; het is het Zelf, dat kent, ongekend. Daar is
geen, die ziet, behalve Hij; daar is geen, die kent, be-
halve Hij. Hij is uw Zelf, de innerlijke Mens, onster-
felijk.” (Mundaka Upanishad III : 9). Hetzelfde leert
ook de Christelijke Schrift, waar wij b.v. lezen: ,,Het
Rijk Gods is in U”. (Lukas XVII : 21). ,,Gij zijt de
tempel Gods en de Geest Gods woont in u”. (1 Ko-
rinthen III : 16). , Ik heb gezegd: Gij zijt goden; en
gij zijt allen kinderen van de Allerhoogste.” (Psal-
men LXXX :6). Weer geheel hetzelfde, als wat het
Hindoeisme leert: ,Dit lichaam is een woning van
het onsterfelijke Zelf”. (Chhandogya Upanishad).
Op zeer schone wijze wordt dit ,,ontstaan”, openba-
ring of manifestatie in zijn verloop beschreven in de
Zohar, het voornaamste boek van de Kabalah: , Het
ondeelbare Punt, dat geen grenzen heeft en wegens
Zijn reinheid en glans niet begrepen kan worden, zette
zich van buiten uit en vormde een schittering, welke
het Ondeelbare Punt tot sluier diende (ook b.v. de
sluier van Isis); doch ook deze (laatste) kon niet
aanschouwd worden wegens zijn onmetelijk Licht.
Ook deze zette zich van buitenaf uit en deze uit-
zetting was Zijn Gewaad. Aldus kwam de wereld ten
laatste tot stand door gestadige opheffing (bewe-
ging)}. (Zohar II, p. 202).

Zo wordt begrijplijk wat wij in de Bhagavad Gita le-
zen: ,, Ken Mij als van alle wezens het eeuwige Zaad”,
wat ook weer door Sheikh Sharfoeddin Maneri in de
Islaam beschreven wordt als volgt: ,, In uzelf wordt
de goddelijke schoonheid weerspiegeld; er is niets
buiten in het heelal; zoek het einddoel in uzelf”. En
ook weer het Hindoeisme leert: ,,Wat ook van alle
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wezens het zaad is, dat ben Ik (Shri Krishna), Ard-
joena; en er is niets, beweeglijk of onbeweeglijk, wat
zonder Mij zijn kan”. (Bhagavad Gita X : 39). Daar-
om ook: ,Ken Mij als van alle wezens, o Zoon van
Partha, het Euwige Zaad”. (Bhagavad Gita VII : 10).
Ten slotte willen wij nog het Boeddhisme citeren.
Hier vinden wij dat allerdiepste Inwezen op zeer bij-
zondere wijze beschreven, waarbij wij speciaal wijzen
op de gewoonte van den Heer Boeddha om door
voortdurend en rhythmisch herhalen wat Hij zeide,
op zijn gehoor in te drukken. ,,Er is, mijne Bhikshoes,
een Niet-geboren, Niet-geworden, Niet-geschapen,
Niet-ontstane (in ons). Wanneer (in ons) dit Niet-
geborene, Niet-gewordene, Niet-geschapene, Niet-
ontstane er niet ware, dan zou er hier (op aarde)
geen ontkomen te vinden zijn aan het geborene, ge-
wordene, geschapene, ontstane. Maar omdat er echter
wel een Niet-geborene, Niet-gewordene, Niet-gescha-
pene, Niet-ontstane (in ons) bestaat, is er een zich
losmaken van het geborene, gewordene, geschapene,
ontstane (mogelijk). (Oedanam VIII : 3).

Aldus kan dan Sheikh Sharfoeddin Maneri (Letters
from a Soefi Teacher) zeggen: ,In uzelf wordt de
goddelijke schoonheid weerspiegeld; er is niets buiten
u in het heelal; zoek het einddoel in uzelf”. En daar-
op duiden evenzeer de laatste woorden van de ster-
vende Boeddha: ,,Zoekende naar de Maker van deze
tabernakel, heb ik de eeuwen doorlopen in een serie
van veel geboorten, zonder Hem te vinden; en telkens
wederom geboren worden is smartelijk. Doch thans,
o Maker van de tabernakel, zijt gij gevonden; gij zult
deze tabernakel niet wederom opbouwen. Al uw dak-
spanten zijn gebroken, uw nok is vaneen gescheurd;
de Eeuwigheid naderend heeft het denken de uit-
putting van alle begeren bereikt.” (Dhammapadam
XT. 153).
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4.
HET VROUWELIJK BEGINSEL

In onze vorige studie hebben wij bevonden, dat ten
minste in ons gemanifesteerd Heelal, er geen Geest
bestaat zonder Stof en geen Stof zonder Geest. Bo-
vendien bleek, dat beiden hun Synthese vinden in de
gezamenlijke Ene Bron en Oorsprong van al-wat-is,
de Ene Ongemanifesteerde, die Geest-Stof is, Daivi-
prakriti, Leven-Vorm, Vader-Moeder tezamen in één.
Het Ene is Vader-Moeder tezamen. Ook de Hindoese
Swayambhuwa ontwikkelt uit Zichzelf Vader-Moeder,
Nara-Nari. De laatste wordt genoemd de onsterfe-
lijke Maagd, die, wanneer zij doortrokken wordt van
Zijn Geest, Tanmatra wordt, de Moeder (Matra) der
vijf Elementen. , Een kus van Nara (Geest) op de lip-
pen van Nari (Materie) en de gehele Natuur ont-
waakt,” zegt de Hindoe dichter Wina Snafti.

Het ligt dus voor de hand, dat wij juist hier, op dit
punt van onze vergelijkende studién gekomen, ertoe
gebracht worden om, alvorens wij verder gaan, in het
bijzonder de aandacht te vestigen op dit buitenge-
woon interessante en belangrijke onderwerp, dit feit
dat alle grote godsdiensten spreken van een vrouwe-
lijke godheid of godin, een Vrouwelijk Beginsel, dat
gelijk en gelijkwaardig is aan het Manlijke, hoewel
zijn tegenpool. In ons vorig hoofdstuk wezen wij reeds
op de leringen der Hebreeuwse Kabalisten. Zo vin-
den wij dan verder de opmerkelijke coincidentie van
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de Christelijke Maagd-Gods Maria met de Hindoe en
Boeddhistische Maya, in alle drie de godsdiensten de
Moeder Gods genoemd. Etymologisch moet er waar-
schijnlijk een zeer nauw verband tussen die namen
Maria en Maya bestaan en ook in de betreffende
mythische legenden dier drie godsdiensten vindt men
verschillende niet te ontkennen overeenstemmingen.
Waar de Moeder van Christus Maria is genoemd,
heet die van Boeddha Maya. In symbolische zin staat
die naam ook altijd in verband met Oceaan, Mare,
de Oceaan der Oer-Materie.

In het Sanskrit kan Ma-ya omgekeerd gelezen wor-
den als Ya-ma, ,,dat-wat-niet-is”, de god van sterfe-
lijkheid. Ook is ,,Ma” een naam voor Lakshmi, de
godin van weelde, overvloed, de moeder van Kama-
Eros. Maya is de Shakti of de Energie van de Geest
en in Maya-Shakti vindt men dan ook weer de Drie-
Eenheid van de Absolute weerkaatst. Waarover later
meer. Maar het lijkt dus wel zeker, dat er in de
mythen en legenden, welke in alle Schriften der we-
reld-godsdiensten zulk een belangrijke plaats inne-
men, er onweerlegbaar zeker een bepaalde symboli-
sche bedoeling verborgen moet liggen, een bedoeling
en betekenis, die overal op dezelfde feiten — of Het-
zelfde Feit — moet terugwijzen, terwijl dan de min of
meer poétische beschrijvingen, welke de vrome ver-
eerders door de eeuwen heen aan Haar geschiedenis
gaven, de symbolisch-allegorische beschrijvingen van
Het Opperste Gebeuren bedoelen te zijn, n.l. de Ge-
boorte van, de Schepping van dat, wat als het eind-
doel en hoogtepunt van evolutionaire creatie gezien
kan worden, de Geboorte van de mens, groeiende tot
de Volmaakte Mens.

Die beschrijvingen van dat Opperste Scheppings-ge-
beuren — de Geboorte van de Zoon — tonen overal
weer zeer opmerkelijke overeenkomsten. Het zou ons
evenwel voor een kort inleidend overzicht als de on-
derhavige studie moet zijn en blijven, veel te ver
voeren, om dit alles uitvoerig aan te tonen, maar dui-
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delijk zal het toch wel zijn, dat blijkbaar overal en ten
allen tijde hetzelfde begrip (op zeer verschillende wij-
zen beschreven) wordt teruggevonden.

Evenals in het geval van Kwan Yin bij de Chinezen
en Isis in Egypte, zijn deze vrouwelijke godheden
steeds en overal Maagdelijke Moeders. Ziet hier
slechts enkele der gebruikelijke namen opgesomd;
reeds dit alleen bevat een onschatbare hoeveelheid
van gegevens van ongekende waarde in zich. Nari
(der Hindoes) wordt ook genaamd Marianna, moeder
van voortdurende vruchtbaarheid. Isis heet ook
Moeth, de Algemene Moeder; en Maria, de Moeder
van goddelijke Genade. Nari of Dewaki wordt gezegd
te duiden op Akasha of Zuivere Essence, de Wereld-
Materie dus en Isis heet ook Anouké, de moederziel
van het Heelal.

Zoals wij reeds opmerkten, is Nari de Moeder-Tan-
matra van de Vijf Deugden of Elementen, die geza-
menlijk het gemanifesteerde Heelal vormen of schep-
pen. Zo heet ook Isis Moeth de moeder van alle Deug-
den, de Transcendente Idealen van Volmaking en als
zodanig is Zij inderdaad de immer Onbevlekte Moe-
der. Andere ontelbaar vele namen, waaronder Haar
vereerders Haar trachten aan te duiden, vinden wij
als: Ahamkara, spiegel van het Allerhoogste Gewe-
ten, spiegel der Rechtvaardigheid, en der Waarheid.
Ook Padma, de Maagd van de Lotus; Heilige Lotus,
geestelijke Roos; ook Hiranyagarbha, schoot van
goud, Gulden Huis; ofwel: Laksmi, Hemellicht; As-
tare (Syrisch), Astareth (Joods) en ten slotte:
Shakti, Koningin der Hemelen; Sati, Koningin des
Hemels, en ook nog Paramartha, Moederziel van alle
wezens; Athor, voorbeeld van alle moeders; Mater
Dolorosa.

Lakshmi, de passieve of vrouwelijke wederhelft van
Wishnoe, de Schepper en Bewaarder, wordt ook Ada
Maya genoemd. Zij is ,,Damatri”’, de moeder der we-
reld geheten en komt alzo overeen met de Venus
Aphrodite der Grieken en ook de Isis van Egypte en
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zelfs met Eva zowel als met de Kwan Yin der Chi-
nezen. De Orphische opvatting der Oerstof of Ether
— de Hindoese Akasha — als de voornaamste mid-
denstof tussen Godheid en de geschapen stof der
wereld, doelt op de ,,Ziel der Wereld”, een begrip dat
in haar metaphysische betekenis verwant is aan de
»Uitstralingen” der Kabalisten, daar het de Eerste
Openbaring is, de Sephira of Goddelijk Licht.

Aldus hebben wij enkele aanwijzingen tezamen ge-
bracht, waaruit wel zeer duidelijk blijkt, hoe op dit
gebied van het Vrouwelijk Aanzicht der Godheid,
alle godsdiensten veel met elkander overeenstem-
men, dat in alle dit vrouwelijk, Moederlijk Beginsel
dezelfde symbolische betekenis toont, hetzelfde denk-
beeld moet voorstellen, n.l. dat van het scheppen of
doen ontstaan der (lichaams)vormen. Hierbij willen
wij dan tenslotte nog het Zoroastrianisme noemen,
waarin de dualiteit zeer duidelijk op de voorgrond
treedt. De naam reeds van Het Opperste Wezen is
daar reeds een duidelijke aanwijzing voor: Ahoera-
mazda. Die naam bestaat uit twee woorden, aandui-
dende, dat Hij gedacht wordt een Tweeheid te zijn,
in zichzelf verenigend alle paren van tegenstellingen,
waaruit de wereld bestaat. Ahoeramazda is de Eene
met twee aangezichten; Ahoera, de Heer van het
Leven, en Mazda, de scheppende Materie. Aldus ge-
zien, zouden Ahoera en Mazda als (gelijkwaardige)
tweeling-geesten kunnen worden beschouwd, onaf-
scheidelijk verbonden, de een niet bestaande zonder
de ander. Deze leer werd in de loop der tijden zeer
verwrongen, waar van Mazda de geest van het kwade
en de eeuwige tegenstander van Ahoera werd ge-
maakt. Beiden zijn echter gelijkwaardig. Men is altijd
geneigd een tegenstander tegenover de Geest te plaat-
sen, maar dit is zeer zeker in strijd met de oorspron-
kelijk door Zoroaster gegeven lering. De ,,boze’”’ Geest
is niet in oppositie tegen Ahoeramazda, maar even-
zeer een deel van Hem als Ahoera dat is. Beide zijn
gelijkelijk scheppingen van Ahoeramazda en werken
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samen in ’s werelds verloop. Dus sprak Zarathustra
van twee scheppingen, twee verborgen krachten, doch
hij noemde ze niet goed en kwaad, maar de machten
van Licht en Duisternis (d.i. Geest en Materie). Bei-
den, met alles wat met hun invloed in verband staat,
zijn beslist even onmisbaar voor de vooruitgang der
wereld en van het mensdom. Zarathustra vroeg ook
niet naar een ,,waarom?” Hij constateerde slechts het
feit en ging daarvan uit. In de wetenschap kunnen
wij toch evenmin positief en negatief, goed en kwaad
noemen! Alleen van een zeer persoonlijk menselijk
standpunt gezien, kan men tot zulk een opvatting ko-
men. Het zijn Universele Krachten, het is Universele
Wet.

De alleroudste Arische leer der Rig Weda gaat klaar-
blijkelijk evenzeer uit van deze Tweevoudigheid, hier
Dyaus en Prithivi genoemd. Prithivi — de Brede —
duidt daar op de wereld, de aarde, materie, en Dyaus
— het Uitspansel — is daarbij de beschrijvende uit-
beelding van de Ruimte, de Stralende. Het woord, de
naam Dyaus schijnt afgeleid van de wortel Div, d.i.
schijnen, stralen; dus de Schijnende, en zo wordt dat
woord de naam voor een Wezen, een Kracht, een
Persoon, een God. Deze stamnaam is nog immer de
naam voor God bij vele Arische volkeren, die zich
immers allen — vooral in het oude Stamland —
»kinderen van de Zon” noemden: Zeus, Deus, Dieu,
Dios, Theos, Jupiter (Vader, Pater-Dyaus) stammen
ervan af.

Verder zullen wij vinden, dat wanneer b.v. in het
Hindoeisme bij vrijwel elke ,,god” een godin behoort,
dit steeds zijn Shakti genoemd wordt, d.i. het vermo-
gen, dat van hem uitgaat, de Kracht tot scheppen,
tot manifestatie. En zo is eveneens de Ad-Argat (de
Syrische Astarte) de echtgenote van Ad-On, de Heer
God van Syrié of de Joodse Ad-onai. En op gelijke
wijze zijn Venus, Eva, Isis en alle andere vrouwelijke
godheden identiek met de Hindoese Ad-iti, Wach. Zij
allen symboliseren het Moeder-Beginsel in de Natuur,
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de grote Moeder van al-wat-leeft. Als Schepper van
het gemanifesteerde Heelal is Brahma het Woord,
Wach en zijn Shakti of vrouwelijk aanzicht is Saras-
vati, die ook wel Vidya of Wijsheid en soms wel Maya
wordt genoemd. Wishnoe als Tweede aspekt van de
Trimoerti heeft tot gemalin Lakshmi of Devi Shri,
de godin der fortuin. Een andere naam voor haar is
Padma (Lotus) of Padmavati. Zij is de dochter van
Akasha en Akasha is de Grote Ruimte, het Hemel-
gewelf. De Derde der Drie-Eenheid of Trimoerti is
Shiva, de God van de Tijd, (Kala of Hara) ; hij heeft
tot gemalin Parvati (ook wel genaamd Oema, Ma-
heshvari, Doerga of Kali). Dat is de Shakti van Shiva
speciaal in diens aanzicht als ,,Vernietiger” en het is
daardoor, dat Doerga steeds in afschrikwekkende
vorm wordt afgebeeld; in de meest verschrikkelijke
vorm van vernietiger wordt zij Kali genoemd. Maar
Devi Doerga, de Vrouw van Shiva, wordt ook Anna-
poera genaamd en tevens Kanya, de Maagd. Oema-
Kanya betekent esoterisch: ,,de Maagd van Licht”.
Kala, Tijd, het mannelijk aanzicht, is zoals wij reeds
hebben aangehaald, een naam voor Yama, Dood.
Het is een van de namen van Wishnoe of Awalokit-
eshvara. Kalahamsa is de Zwaan des Tijds, die zich
in de Ruimte beweegt. Het is de karakteristieke eigen-
schap van het bewustzijn, dat zich voortbeweegt of
evolueert en dus bestaat in tijd. Het bewustzijn van
de LOGOS is Tijd; het begint noch eindigt en het is
daardoor ,,zonder geboorte of dood”.
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5.

DRIE-EENHEID

De wisselwerking tussen Geest en Materie, Vader en
Moeder (nadat die Twee dus uit de Eéne tot stand
gekomen zijn) als twee afzonderlijke Beginselen, doet
onmiddellijk en vanzelf een Derde Beginsel ontstaan
— de Zoon. Zodra de Twee tot aanzijn gekomen zijn,
is ook deze Derde aanwezig. De Drie zijn dus onaf-
scheidelijk van elkaar, ontstaan tegelijkertijd en be-
staan niet los van elkander. Dit begrip van de uit de
Eenheid ontstane of voortgekomen, van de in Een-
heid bestaande Drie Beginselen, is universeel ver-
spreid en wordt overal aangetroffen, zij het ook, dat
in sommige belangrijke gevallen de oorsprong en be-
doeling geheel uit het oog verloren is. Toch staat ook
daar dit Drie-Eenheids begrip in nauw verband met
,»Schepping” en scheppingsverhalen, het ontstaan
van wereld en wezens.

Laten wij met enkele minder bekende Drie-Eenheden
beginnen. ,,De Mexicanen noemen de Vader van hun
Drie-Eenheid Yzona, de Zoon Bacab en de Heilige
Geest Echvah.” (Lord Kingsborough: Ant. Mex. blz.
165). ,,De Phos, Phur en Phlox van Sanchuniaton zijn
licht, vuur en vlam.” (Cory: Ancient Fragments) en
het zijn drie openbaringen van de Zon, die één is.
,,Bel-Saturnus, Jupiter-Bel en Bel of Ba#l-Chom zijn
de Chaldeeuwse Drie-Eenheid.” (Movers: , Phoeni-
zer” p. 263). Brahma, Wishnoe en Shiva, die overeen-
komen met Macht, Wijsheid en Rechtvaardigheid,
welke op hun beurt weer corresponderen met de Wijs-
heid, Kracht en Schoonheid der Vrijmetselarij en ook

27



weer met de Geest, Stof (Ruimte) en Tijd (zowel
als met verleden, heden en toekomst), kan men in
India door duizende dogmatische Brahmanen zien
aanbidden, terwijl de sobere en ernstige monniken
van het Boeddhisme, zowel in Tibet als in Burma en
Ceylon slechts Armoede, Kuisheid en Gehoorzaam-
heid als de Heilige Drie-Eenheid erkennen. De Per-
zische drievoudige Godheid bestaat eveneens uit drie
Personen: Ormazd, Mithra en Ahriman, terwijl ook
de Peruanen leren, dat hun Tangata één in drie en
drie in Eén is.

Daarnaast vinden wij dan tevens overal de leer, dat
ook 's mensen wezen drieledig van aard en inwezen
is, vrij duidelijk ook weer overal omschreven, zowel
in de boeken van Hermes, als in het stelsel van Plato
ofwel in dat van de Boeddhistische en Brahmaanse
filosofién, terwijl de apostel Paulus die aard duidelijk
omschrijft als: geest, ziel en lichaam. De oorspronke-
lijke zuivere Platonische leer werd later de Plato-
Philonische leer, zoals wij die thans in de Christelijke
kerk-overleveringen vinden. Plato beschouwde de
goddelijke natuur als een drievoudige wijziging of
omzetting van de Ene Ferste Oorzaak, de Rede of
de Logos (het Woord). Zon (Vader), Maan (Moeder)
en Mercurius-Toth (Zoon) vormden de oudste drie-
eenheid der Egyptenaren, die hen in Osiris, Isis en
Toth verpersconlijkten.

Alle Kosmogonién hebben dus zulk een drie-eenheid
van werkzame en actieve Wezens of Beginselen aan
het ,Begin” wvan hun openbarings- of scheppings-
verhalen: Vader-Geest, Moeder-Natuur of Materie,
Zoon — het geopenbaarde, het resultaat van de aan-
raking, ineenstrengeling, wisselwerking van die twee
anderen. De ware oorsprong van dit zo algemeen ver-
spreide en alom erkende denkbeeld van een Drie-
Eenheid, wordt dus gevonden in die verhevenste en
diepste van alle godsdienstige filosofién, in de univer-
sele Wijsheid-Waarheid-godsdienst, welks invloed wij
zelfs in de alleroudste godsdiensten kunnen terug-
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vinden en boven-al in de oer-oude Vaoér-Wedische
godsdienst van India en het oude Arische stamland
in Centraal Azié,

In de Wedas is Swayambhoewa de ongeopenbaarde
Eene Godheid, het door en in en uit Zichzelf bestaan-
de Wezen, de Oorsprong van alles wat bestaat of is,
de Centrale Onsterfelijke Kiem van en in-al-wat-is en
leeft...... en alles, letterlijk alles in de ganse Schep-
ping leeft, draagt ,leven” in zich; leven op verschil-
lende trappen van organisatie, van evolutie. Het is
die Allerhoogste Ongemanifesteerde, ongeschapen,
onkenbare Eenheid, welke in kiem de ganse gemani-
festeerde ,,Schepping” in en binnen Zichzelf bevat,
verborgen houdt en die als Trimoerti drie voertuigen
manifesteert, waarvan elk dier Drie wederom op zijn
beurt zich als drie-eenheid of trimoerti openbaart en
doet kennen. Zo ontstaat uit de Een een Drietal, te-
zamen Vier en uit die Vier een heilig Tiental
(8 X 3 + 1). Dikwijls wordt ook de gemanifesteerde
wereld voorgesteld als die 3 + 3 plus de Oorspronke-
lijke Drie — een Twaalftal, terwijl dan de Ene On-
geopenbaarde, de Ene Oorsprong der Twaalf, hun
Leider of Leraar is.

In de Wedische Leer van het Hindoeisme zijn de drie
aspekten van de Ongeopenbaarde Triade: Nara, Nari
en Wiraj; die van de Geopenbaarde Triade: Agni,
Wayu en Soeria, terwijl de Scheppende Triade is:
Brahma, Wishnu en Shiva. Zie hier het ontstaan van
wat door onwetenden veelgodendom wordt genoemd.
Bij elke nederdaling wordt de opvolgende Triade min-
der abstrakt, minder metaphysisch, daalt hij iets
meer neder in manifestatie in de stof.

De En-soph der Kabalisten is geheel dezelfde als de
Swayambhuwa der Brahmanen; beide namen zijn
symbolische uitdrukkingen voor de onbekende Kern-
kiem, Het Eerste Begin. In de peilloze Diepte van het
Oneindige, de Eindeloze Ruimte, de eerste Uitstraling,
de Universele Schoot of het Wereld-Ei (Hiranya-
garbha), het Moeder-beginsel, de Sephira of de
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oudste uitstraling der Kabalisten, treedt Nara bin-
nen, de Geest die uit de Oorspronkelijke voortkomt.
De Hindoese Nara wordt door de Kabalisten ,Het
oorspronkelijke Punt” genoemd, ook wel het Witte
Hoofd, daar Hij het Punt van goddelijk Licht is, dat
verschijnt in de peilloze grenzeloze duisternis. Nara
of de Geest Gods, broedt op Ayana (Chaos of plaats
vol beweging) en wordt zo Narayana genoemd, hij
die broedt op de wateren. Hierdoor ontstaat leven,
beweging, opeenvolging, werking, Karma — Bewust-
zijn, de Zoon.

De ,drie in Een” is dus de Ene, die Zich als Drie
openbaart en het is dus zaak die Ene, de Dricheid
omvattende en omsluitende, te verstaan. De Ene
Werkelijkheid Tat, manifesteert in drie aspekten:
Sat-Chit-Ananda; Hij toont Zich enerzijds als Geest-
Leven-Bewustzijn, anderzijds als Materie-Kracht-
Wezen. Hoofdzaak is evenwel, dat Allereerste Ene,
waaruit de Drie verschijnen. Wij willen daarom enige
van de schoonste beschrijvingen hier weergeven.
»Zelflichtend, verborgen naar zij zeggen, in 't geheim
zich werend, het machtig middelpunt van al, wat
ademt, zich beweegt en werkt. Ken als aanbiddelijk
Dat, als ,,is” en ook als ,,niet-is”, als ’t beste, hetgeen
alles te boven gaat, 't begin der ganse schepping.

't Geen gans vervuld van licht, ijler is dan ijl, waarin -

de werelden geborgen zijn en hun bewoners ook. Dat
is dit Brahman, wat verandering niet kent, Dat leven
is en Dat is stem en denkvermogen ook. Dat deze
waarheid is, Dat het onsterfelijke.” (Mundaka Upa-
nishad).

»Dat niet beweegt, schoon sneller dan 't verstand,
vooruitgaand steeds, de zinnen hebben nimmer Dat
bereikt; Dat stilstaand, snelt de anderen vooruit,
hoewel zij schielijk gaan; in Dat zendt d’ adem uit de
levensstromen in de moederruimte, Dat zich beweegt,
en toch beweegt Dat niet; Dat verre is en Dat is ook
nabij; van alles het inwendige is Dat; van alles het
uitwendige Dat ook. Ja hij, die 't al ziet in Dat zelf,
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Zelf in alles ziet, voor hem zal Dat zich langer niet
verbergen.” (Ish Upanishad 4—7). ,,In Hem leven
en bewegen wij.” (Handelingen XVII : 28). ,,Eén God
en Vader van alles, die is boven alles, binnen alles en
in u allen.” (Ephezen IV :6). En ten slotte (Ken
Upanishad I : 3—8) : ,,Wat geen woord te openbaren
in staat is, maar wat openbaart het Woord, dat ken
gij als Brahma voorwaar, niet dit, wat omlaag zij
aanbidden. Wat met verstand niet één denkt, maar
wat (zelf) uitdenkt het verstand, dat ken gij als
Brahma voorwaar, niet dit wat omlaag zij aanbidden.
Wat niemand ziet met het oog, waardoor gezien wordt
het zien, dat ken gij als Brahma voorwaar, niet dit
wat omlaag zij aanbidden. Wat met het oor niemand
hoort, waardoor gehoord wordt gehoor, dat ken gij
als Brahma voorwaar, niet dit wat omlaag zij aan-
bidden. Wat niemand met adem (kan) aad’men, dat-
gene wat de adem doet ingaan, dat ken gij als Brah-
ma voorwaar; niet dit wat omlaag zij aanbidden.”
De Drie in Eén of de Vier is daardoor hét symbool
van ,,Schepping”; de Ene doet Tritmoerti ontstaan.
Dit werd door Pythagoras gesymboliseerd door de
Tetraktys, het Heilige Viertal en het ganse stelsel
van de Sanatana Dharma (het Hindoeisme) blijkt
aldus tot in onderdelen steeds telkens weer die neder-
daling als Trimoerti te weerspiegelen, waarbij telkens
weer een (relatief) ongemanifesteerde de drie meer
gemanifesteerden doet openbaren. Vier is daardoor
het sleutelgetal van het Hindoeisme.

Evenals er vier Evangelién zijn, zo zijn er ook vier
Weda’s: Rig, Sama, Yayus en Atharva Wedas. Er
zijn verder Vier Elementen: Aarde (Bhuh), water
(Bhuwah), Vuur (Suwar) en Lucht (Om). Dit cor-
respondeert weer met de vier Wielen van Ezechi€l,
waarvan elk een der vier Werelden of Gebieden sym-
boliseert. Iedere persoonlijkheid is in of naar de gelij-
kenis van deze Vier geschapen. De Arend, verbonden
met het Evangelie van Johannes, symboliseert de
Kosmische Algeest, Ether-Lucht, Akasha, het al-
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ziend oog van de Ziener. De Stier, verbonden met het
Evangelie van Lukas, symboliseert het element van
Kosmische Kracht: Stof, Materie, het alom leven-
gevende, de Wateren des Levens. De Leeuw van Mar-
kus symboliseert woeste kracht, onbuigzame moed
en Kosmisch Vuur. De Engel of het menselijk Hoofd,
het Evangelie van Mattheiis, is het symbool van het
hoger Intellekt van de Mens in manifestatie.

Shiva, Wishnoe, Brahma komen alle drie tezamen
voort uit één Purusha-Ishvara. En zo zijn er vier toe-
standen van Bewustzijn: Jagrat, Svapha, Soeshoepti;
waak-, droom- en slaap-bewustzijn — alle drie voort-
komend uit de hoogste, de Turya toestand van be-
wustzijn — Atma. In de Upanishads wordt Atma dan
ook esoterisch dikwijls de drie-voudige geest op het
Drievoudige Nirvanisch gebied genoemd.

Ten slotte: evenals de Hemelse Mens, Atma of de
Monade, het vlees geworden Woord een vierheid of
Tetraktys is, zo is ook de aardse mens een tetraktys
— vier. 1. Het stoffelijk lichaam, dat slechts enig
vaag bewustzijn heeft. 2. De persoonlijkheid of het
begeerte-denken, het midden-beginsel. 3. De indivi-
dualiteit, de geest, levend in het semi-permanente
Oorzakelijke Lichaam der hogere gedachten. Dit be-
vat en bewaart alle herinneringen van alle levensom-
standigheden van alle periodieke manifestaties op
aarde. En ten slotte eindelijk de Vierde, de Atma of
Monade Geest, de Stille Wachter Zelf.

»De Pythagorese Vier of de Tetraktys was het zinne-
beeld van de Kosmos, omdat zij in zich het punt, de
lijn, het vlak en het lichaam, kortom het wezenlijke
van alle vormen bevat. Haar mystieke afbeelding is
het punt in de Driehoek. De tienheid of het volmaak-
te getal is in de vierhoek vervat op deze wijze: 1 + 2
+ 3 +4=10."” (H. P. Blavatsky: ,,De Geheime Leer”
111, 590).

De Tetraktys is dus het Symbool van de Hemelse
Mens, wat dan duidt zowel op de Purusha of Kosmos,
als op de Atmise-Monadische Hemelse Mens.
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6.
NEDERDALING OF VAL

De nederdaling vanuit het Algemene Kern-Kiempunt
wordt op tal van wijzen beschreven, maar steeds en
overal is dat de symbolisch-allegorische weergave
van het ontstaan van een wereld — macrokosmos zo-
wel als microkosmos — van Schepping. De volgende
aanhaling uit de Zohar is zeer suggestief: ,,En Soph
zendt een draad uit El of Al (de hoogste God) en het
licht volgt de draad en treedt binnen, en gaat er door
heen, en gaat naar buiten door de eerste Adam
(mens), die verborgen is, totdat het plan voor het in
orde maken gereed is; het windt zich door hem heen
van zijn hoofd tot zijn voeten en in hem (de verbor-
gen Adam) is de figuur van een mens.” (Zohar I, p.
51).

Dat zelfde begrip van een neerdalen van de mens-
vorm vanuit een hoger meer innerlijke wereld vinden
wij in de Upanishads uitgedrukt en in de diverse
Yoga-systemen van het Hindoeisme. De Purusha, de
Hemelse Mens, is de Alomtegenwoordige Kernvorm
en het Proto-type van de aardse mens, van alle men-
sen op aarde. De Hemelse Mens Purusha of Nara is
dezelfde als de Egytische Phtha, als de Kabalistische
Adam Kadmon, de Adi-Boeddha of ook de goddelijke
Christus, die in vereniging met de (vrouwelijke) Hei-
lige Geest, de vijf elementen — ether, lucht, vuur,
water, aarde, overeenstemmend met de vijf Dhyani
Boeddha’s — voortbrengt. Aldus ontstaat het Heelal,
ontstaat elk Heelal, macrokosmos of microkosmos.
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En zo blijkt de anthropogenesis of menswording een
afspiegeling te zijn, een reproductie op kleine schaal,
van Cosmogenesis of wereldwording. Gelijk in de
hemel, zo-ook op aarde. Aldus is de mensheid als ge-
heel in de Geest de Adam Kadmon van de ,,Onbe-
kende Opperste”, Zijn microkosmos en Zijn enige
vertegenwoordiger op aarde. Aldus is daardoor dus
ook elk mens individueel een ,,God op aarde”, een
gevallen Engel.

Zo voert dit onderzoek ons dan nu van de Eenheid
van het ,,Opperste Beginsel” via de Triade of Drie-
vuldigheid, waarin Hij zich manifesteert, tot een vpl-
gend universeel in alle godsdiensten aanwezig prin-
cipe, n.l. dat der individuele onsterfelijkheid van elk
mens, veroorzaakt door deze goddelijke immanatie.
Want wat is het, dat onsterfelijk is? Wat is het, dat
sterft? En wat is er onvergankelijk ?

Hoewel alle godsdiensten onsterfelijkheid als leer-
stelling verkondigen, lopen toch ogenschijnlijk — en
zeer zeker in de bij de huidige opvattingen omtrent
deze in de loop der tijden zozeer verwrongen leringen
— ook hier de denkbeelden zeer uiteen. Maar in wer-
kelijkheid blijken zij toch ook weer alle op één expe-
rimenteel waarneembaar feit gebaseerd te zijn: de
leer dat de mens — elk mens — zich een zeer veel
hoger stadium dan dat, waarin hij zich nu bevindt,
kan verwerven door zijn eigen inspanning in het leven
op aarde, door juist te leven. Wij vinden dat principe
bij alle godsdiensten terug, verbonden met die andere
leer van ’s mensen inwezenlijke goddelijkheid, waar-
door het mogelijk wordt te gaan begrijpen, hoe hij de
sluiers, die hem omringen en hem het helder uitzicht
alsnog verhinderen en belemmeren, steeds dunner,
ijler en doorzichtiger kan doen worden, tengevolge
waarvan het inwonend Licht van de Geest steeds
meer naar buiten zal schijnen en zich zal doen kennen.
Dit Licht van binnen, dat wij zelf zijn, dat de om-
floerste Kern van onszelf uitmaakt, kan alzo bereikt
worden onafhankelijk van enige uiterlijke godsdienst,
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want Het is voor een elk vindbaar, hoewel toch ook
wel weer daarbij veel hulp gevonden kan worden door
de diepere, meest innerlijke aanwijzingen der gods-
diensten. Het is dit ,neerdalen” van de geest-mens
om bezit te nemen van lichaam en vorm, het ontstaan
van levende wezens en in de voornaamste plaats van
de denkende mens, wat wij overal in allerlei allego-
rische legenden, parabellen etc. omtrent »gevallen
engelen of goden”, omtrent de ,,val des mensen” of de
z.g. ,zondeval” beschreven zien of liever uitgebeeld.
De z.g. ,gevallen engelen” zijn de mensen zelve, en
als het Kabalistische gezegde: ,,Demon est Deus in-
versus” wordt bewaarheid en bevestigd in de meta-
physische tweevoudige aard van de mens, dan is het
praktische gevolg daarvan, dat dit alleen in de mens-
heid is te toetsen, of ten volle te verwezenlijken.

Verder staat deze ,,val” overal in verband met de
groei van 's mensen kennis, want »Zijne ogen werden
geopend”. De ,gevallen” Engel onderwijst hem in-
derdaad verborgen kennis, want die Engel was ,,van-
af de beginne”, vanaf het ogenblik van ’s mensen ont-
staan als mens, zijn denkvermogen, zijn bewustzijn.
Vandaar de allegorie van Prometheus, die goddelijk
Vuur (altijd symbool van het menselijk denken) van
de hemel steelt, ten einde het de mensen mogelijk te
maken bewust voorwaarts te schrijden op het pad
van geestelijke ontwikkeling, waardoor hij het vol-
raaaktste dier der aarde in een potentiéle God deed
veranderen en hem in staat stelde , het koninkrijk der
hemelen met geweld te nemen.” Aldus is dan Prome-
theus — de Vooruitziende — geklonken aan de rots
der menselijke hartochten, een offer van zijn toe-
wijding aan de zaak van het geestelijk element in de
mens, waardoor hij werd Epi-metheus, ,,jemand die
eerst na het gebeurde ziet”, doordat de algemene
mensenliefde veranderde in zelfzucht en zelfverheer-
lijking. Maar eens zal hij weer de Vrije Geest worden,
welke hij voorheen geweest is, doch dit kan niet ge-
schieden alvorens elk dierlijk element uit zijn natuur-
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aard is verwijderd en hij zich één gaat voelen en we-
ten met de Al-geest, zich niet meer vereenzelvigt met
het lagere deel van zichzelf, het tijdelijke. Eerst wan-
neer hij begrijpt en weet, dat hijzelf het is, die zich-
zelf aan dat lichaam des doods (de rots) gekluisterd
heeft en houdt door de banden van hartstocht, be-
geerte en zelfzucht, zal hij die banden kunnen verbre-
ken, weer vrij worden en weer opnieuw de Prome-
theus van v6or zijn val zijn.

Het waren niet alleen Egypte, Griekenland, Skandi-
navié of Mexico, die hun Typhon, Python, Loki en
hun ,,vallende” demon hadden, maar ook China. In
het Y-King lezen wij: ,De trotse en oproerige vlie-
gende draak lijdt thans en zijn trots wordt bestraft.
Hij meende in de hemel te zullen heersen en hij heerst
slechts op aarde.” Ook zegt het Tchoen Tsioe allego-
risch: ,,Op zekere nacht hielden de sterren op in de
duisternis te schijnen; zij verlieten die en vielen gelijk
regen op de aarde neer, waar zij thans verborgen
zijn” (in mensen-lichamen). Paulus zegt: ,,De eerste
mens is van de aarde aards; de tweede (de laatste of
veeleer de hoogste) mens is de Heere uit de hemel”
(1 Korinthen XV : 47). Zo werd Adam uit het hemels
paradijs verbannen, daalde de Geest-mens omlaag,
om bezit te nemen van aardse lichamen.

,,Het woord Adam, dat in deze Assyrische legenden
voor het eerste menselijke wezen gebruikt wordt, is
klaarblijkelijk geen eigen naam, maar wordt slechts
als een aanduiding van de mensheid gebruikt. Adam
komt in Genesis voor als eigen naam, doch wordt in
bepaalde gedeelten ongetwijfeld slechts in dezelfde
betekenis als het Assyrische woord gebruikt”.
(George Smith: Chaldean Account of Genesis bl. 86).
Nu is het Assyrisch Ad de ,,Vader” en in het Ara-
mees is Ad ,,een” en Ad-ad de ,,enige”, terwijl Ak in
het Assyrisch ,,schepper” betekent. Zo werd Ad-am
de Ak-ad-mon in de Kabalah (Zohar) van de godde-
lijke Vader of ,,de Schepper”, want de woorden ,,am”
en ,,om” betekenden eenmaal in bijna elke taal het
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goddelijke of de godheid. Het is dus alleen de Hemel-
se Mens, de Adam-Kadmon uit het eerste hoofdstuk
van Genesis, die ,,naar Gods beeld en gelijkenis” ge-
maakt is. Van de Adam van het tweede hoofdstuk
(voorstellende het nog verstandeloze eerste mense-
lijke ras) wordt niet gezegd dat hij naar die godde-
lijke gelijkenis gemaakt is, voordat hij van de ver-
boden vrucht gegeten had. De derde Adam is het ras,
dat zich scheidde (man en vrouw werd), welks ogen
geopend zijn.

Jupiter zond zijn geschenk (Pandora, de eerste
vrouw) aan Epimetheus, welk geschenk Hesiodes
,,een noodlottige gift” noemt. Volgens zijn uitlegging
was het een straf, die de mens gezonden werd ,,voor
de diefstal van het (goddelijk scheppende) ,,Vuur”.
Haar verschijning op aarde is het teken voor alle
soorten van kwaad, die voordien niet aanwezig waren.
En Vuur is altijd het symbool van het denken ge-
weest. Elk mens is zulk een Vuurgod, een denkend
geest-wezen, neergedaald in de ,,gevangenis” op de
aarde, zijn aardse lichaam, neergedaald in het , graf”
of geklonken aan het , Kruis der Materie”. Daardoor
en daarmee werd zijn goddelijke Heerlijkheid ver-
duisterd, doch niet totaal verloren. Zij kan terug ge-
wonnen worden en dit juist is het Doel van het leven.
Zo zijn dan alle godsdiensten bestemd om als Gids
te dienen bij dat zoeken of streven naar Verlichting
of Bevrijding van die aardse duisternis of gevangenis
van lichamelijkheid.

Het is een machtig universeel gebeuren, dat aldus in
een oneindige variatie van symbolen, allegorién ete.
in de verschillende godsdiensten, welke de wereld in
de loop der tijden gekend heeft, wordt uitgebeeld.
Uitdrukkingen als ,,goden in ballingschap”, ,geesten
in de gevangenis”, ,gebonden zielen”, vindt men
overal gebezigd om dit mystieke feit weer te geven.
En het is duidelijk dat die goden, geesten, zielen uit
hun ballingschap, gevangenis, gebondenheid, waarin
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zij ,,gevallen” zijn, moeten worden bevrijd — zij moe-
ten zichzelf daaruit vrijmaken.

Daartoe is in de eerste plaats zelfkennis, kennis van
de eigen aard, het eigen wezen noodzakelijk: ener-
zijds moet men de eigen sterfelijkheid kennen, maar
anderzijds ook het inwezenlijk eigen Zelf; het sterfe-
lijke en het onsterfelijke aan ons eigen wezen, de
twee van elkaar kunnen scheiden. De onmsterfelijke
god van binnen leeft in ballingschap omdat hij (nog)
onbewust is van de werkelijke Waarheid van zijn
eigen Onsterfelijkheid, nog onbewust van zijn ware
Albewustheid des Geestes, zijn boven-bewust Zelf,
een goddelijke Vonk te zijn, die in lichamelijkheid
»geincarneerd” is, is ,neergedaald in een graf”, van
waaruit het zijn Goddelijke Bestemming is eens we-
der ,,op te staan” — de toekomst van allen, zij het
dan ook op zeer verschillend tijdstip.

Daartoe heeft hij te leren Zichzelf te zien en te ken-
nen als niet-lichamelijkheid. Wij beschouwen onszelf
steeds vanuit de lichamelijke wereld der vormen,
meer dan vanuit het standpunt van de Geest, die wij
zijn. Dit laatste hebben wij vergeten en wij moeten
leren dit weder te ontdekken. Wij vereenzelvigen ons
nu met de verdeeldheid der ,,lagere” werelden, terwijl
wij in werkelijkheid de alomvattende, Universele
Eenheid zijn en dus ten slotte de waarheid leren ont-
dekken, dat wij allen Eén zijn in de Geest en ons
daarmee vereenzelvigen moeten, d.i. de Universele
Broederschap der gehele Mensheid moeten ontdekken
als werkelijk feit der Natuur.

Het geheim van Evolutie-drang is, te worden dat,
wat wij zijn, bewust te worden van de Eenheid
des Geestes. Dat is het ware Liefde-gevoel. Het
verlangen naar deze Vervolmaking is het verlangen
om de illusie van het gescheiden zelf op te geven voor
de werkelijkheid van het Unuiversele Leven. Zo wordt
het dan duidelijk hoe het is, dat zelfzucht en volma-
king elkander wederkerig uitsluiten.
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”
DE IMMANENTIE GODS

De Godheid, het Opperste Beginsel, Oorsprong van al
wat is, blijkt tegelijkertijd transcendent en immanent
in alles, in Zijn Schepping, die Hij van binnen-uit leidt
en bestuurt. De erkenning van de Alomtegenwoordig-
heid moet noodzakelijkerwijze tevens leiden tot de
erkenning, dat het goddelijk Leven in alles is, dus oo}{
in de mens, ja daar vooral. Toch zal voor alle prakti-
sche eisen van het leven, vooral in de aanvang, de
Immanentie het voornaamste blijven, dat waarmee de
Pelgrim-Ziel allereerst rekening zal moeten hogden.
En juist doordat de ene leerstelling logisch uit .de
andere voortvloeit, mogen wij verwachten, dat beide
ook overal, in alle godsdiensten gevonden zullen wor-
den, wat dan ook inderdaad het geval is. Alle gods-
dienstig leven is er zelfs op gebaseerd, want de mens
— als elk leven, welk ook — is een fragment van dat
Goddelijk Leven en, delende in Zijn aard, kan hij niet
ophouden te zijn. Alle levens zijn één in Hem, hoewel
zij zich in een eindeloze verscheidenheid van vormen
uitdrukken. Al deze vele onderscheiden Zelven zijn
daardoor bestemd om eens tot volmaaktheid uit te
groeien. Wij kunnen — doordat wij fragmenten van
het Goddelijk Leven zijn — God vinden door in de
diepten van ons eigen wezen door te dringen, door
dieper te zoeken dan onze steeds veranderende ge-
voelens, begeerten, gedachten, naar het eigen meest
ware Inwezen van de Geest, dat van Hem voortkwam,
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dat in Hem en door Hem alleen bestaat. Alle Leven
is Zijn Leven, of beter nog gezegd: Alle Leven is
Hijzelf, goddelijk.

Wij vinden dit begrip onder allerlei vormen in alle
godsdiensten en wij zullen hier slechts enige teksten
daarover aanhalen, te beginnen met het aloude Hei-
lands Lied, de Bhagavad Gita. ,,Ik, o Gudakesha, ben
het Zelf, gezeteld in het hart van alle wezens.........
Noch is er iets, bewegend of niet-bewegend, dat zon-
der Mij kan bestaan.” ,Wat er is glorierijk, goed,
schoon of machtig, weet dat dit voortkomt uit een
fragment van Mijn Schoonheid.” ,,Dit gehele Heelal,
doordrongen hebbend met een deel van Mijzelf, blijf
ik” (onveranderd) (Bhagavad Gita X 20, 39, 41, 42).
Uit de talloze andere Hindu-teksten hierover, noemen
wij: ,,De ene God, die in alle wezens verborgen is, die
alles doordringt, die het innerlijk Zelf in alle wezens
is, de Heerser over alle werkdadigheid, die in alle
wezens verblijft, de Getuige, die is Zuivere Gedachte
en Onstoffelijk, de enige Zelf-onafhankelijke onder
vele (Geesten) en het ene zaad (van materie) mani-
festeert. De wijzen — geen and’ren — aanschouwen
Hem binnen henzelven.” (Shvetashvatara Upanishad
IX :18—-20). ,,Het leven zekerlijk is Hij, die door de
ganse schepping vlammend straalt. De wijze, die Hem
kent, hij spreekt alleen van Hem, verlustigt zich in
't Zelf, vindt in het Zelf genot; toch de beste kenner
van het Zelf, verricht hij handeling.” (Mundaki Upa-
nishad III, 1).

Wat wij hiervan als Christelijke leerstellingen vinden,
is geheel gelijkluidend en hiermee in overeenstem-
ming. ,Hij is niet ver van ieder van ons. Want in
Hem leven, bewegen en zijn wij; zoals sommige van
uw dichters gezegd hebben. Want wij zijn ook Zijn
nakomelingschap.” (Handelingen XVII : 27, 28). ,,De
Geest Gods woont in u...... Zijn Geest verblijft in u.”
(Romeinen VIII : 9, 11).. ,,Weet gij niet, dat gij een
Tempel Gods zijt, en dat de Geest Gods in u woont?
Als een mens de Tempel van God (d.i. dus zijn li-
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chaam) verontreinigd, zal God hem vernietigen, want
de Tempel Gods is heilig, welke Tempel gij zijt.”
(I Korinthen IIT : 16—17). ,,Want gij zijt een tempel
des levenden Gods en God heeft gezegd: ,Ik zal in
hem verblijven en in hem wandelen; en ik zal hun
God zijn en zij mijn volk.” (II Korinthen VI : 6). ,,Eén
God en Vader van alles, die boven alles, binnen alles
en in u allen is.” (Ephezen IV : 16).

Ons nu tot de Islaam wendend, vinden wij: ,,God
zegt: Ik ben de hoop van wie haar in Mij stellen; en
Ik ben met en nabij hem, die zich Mijner herinnert.”
(Gezegden van Mohamed p. 14). ,Ziet, wij zijn Go-
den, en tot Hem zullen wij zekerlijk wederkeren.”
(Koraan II :157). Volgens een overlevering van de
Profeet, werden alle wezens geschapen uit Duisternis,
maar elk trok naar vermogen Licht van het Godde-
lijk Licht en werd zodoende lichtend. Vandaar dat
alle wezens vonken van het Goddelijk Licht zijn, en
hun glans is van dat Licht afkomstig. Nu kan men
gemakkelijk het heilige vers begrijpen: ,,God is het
Licht van hemel en aarde,” (Sheik Sharfuddin Ma-
neri; Brief 17). ,,Het denkbeeld van een gij en een
ik behoort tot onze wereld, het bestaat niet in het
gebied van de Geliefde. Hij is de ene werkelijkheid.
De stelling dat er enig ander bestaan zou kunnen zijn
dan het Zijne, is waardeloos” (idem, Brief 2). , Het is
Hij (God), die u leven gegeven heeft, en die u hierna
zal doen sterven; daarna zal Hij u weder tot het leven
doen opgaan.” (Koraan XXII : 67).

Steeds en herhaaldelijk lezen wij in alle godsdiensten
,Gij zijt Dat”. Op ontelbare verschillende wijzen
worden wij er aan herinnerd, dat ons individuele
Zelf één in aard en wezen is met het Universele
Zelf. Juist door die gelijkzelvigheid van aard is
kennis omtrent God voor ons niet onmogelijk; ware
deze gelijkzelvigheid geen feit, dan zou alle werke-
lijke kennis omtrent God onmogelijk zijn, want alleen
datgene kunnen wij kennen, waaraan wij deel hebben
in onze aard. Alleen doordat de Universele Geest in
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ons is, kunnen wij Hem kennen. Hoe de mens ook
dwaalt en zwerft, hij kan niet buiten het Zelf gaan,
want het Zelf is overal, en van alles de Oorzaak. Hij
kan het Zelf niet verliezen, want hij is het Zelf en
verder, veel verder dan de mens met zijn intellekt kan
stijgen, strekt zich dat onbegrensde Zelf uit. Het in-
tellekt kan niet buiten datgene gaan, waarvan het de
openbaring is. In Dat ontstaan Heelallen in eindeloze
opeenvolging, zonder begin noch einde. Dat is alles
omvattend, alles insluitend, alles zonder uitzondering
is daarin; wat ook in het verleden geweest is, al wat
nu is, of men zich bedenken of voorstellen kan, al
wat zijn kan, verblijft in dit Al, in Dat, daar is niets
anders. Dat is onveranderlijk; in Dat heffen alle te-
genstellingen elkaar op — vernietigen elkander we-
derzijds — want Dat is ze allen. Dat wordt niet, Dat
is steeds. Heelallen worden, hebben geboorte, treden
tevoorschijn, maar het Eeuwige is onveranderlijk
Eén (Dr A. Besant: ,De Wijsheid der Upanishads).
Dit Dat is het leven in alles. Wanneer wij begrepen
hebben dat alles, niets uitgezonderd, een goddelijk
Levensfragment diep binnen in zich bevat, en ook de
grondbeginselen, waarop de verhouding tussen Dat
en Zijn fragmenten berust, kunnen wij begrijpen, dat
daarin de Weg tot Zelf-bewustzijn, tot het ontdekken
van het Zelf — tot Yoga, zoals de Hindu, of tot Een-
wording, zoals de Christen het neemt — gevonden
kan worden. Hoort hoe schoon deze verhouding van
het menselijk Zelf tot het Goddelijk Zelf wordt be-
schreven: ,,Helaas, helaas, dat alle mensen Alaya
eigen is, dat één hun wezen met de Grote Ziel, en dat,
terwijl zij het bezitten, Alaya toch hen ach zo weinig
baat. Zie hoe Alaya, als de maan in stille waat’ren,
door ’t grote en door 't kleine wordt weerkaatst,
weerspiegeld wordt in ’t nietigste atoom, en toch het
hart van allen niet bereikt. Helaas dat slechts zo wei-
nigen de gave zich ten nutte maken, d’ onschatb’re
zegening, de Waarheid te vernemen, de dingen, die
bestaan, juist in te zien, en kennis te verkrijgen van
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wat niet bestaat.” (H. P. Blavatsky; De Stem van de
Stilte).

Na de Eenheid Gods is het dus de erkenning van Zijn
Immanentie, welke wij overal — in alle Godsdiensten
— ontmoeten; van het goed begrijpen en doorleven
van dit feit, hangt ’s mensen levenslot af. In het we-
zen van ieder mensenkind, dikwerf onwetend en diep,
diep verborgen, ligt het bewustzijn, dat het zelf een
evoluerend wezen is, dat het kan groeien, kan verbe-
teren, m.a.w. ’s mensen evolutie is een van die levens-
faktoren, waarnaar elk mens onbewust zijn gehele
levensloopbaan regelt. Zeker, vele — helaas maar al
te vele — malen wordt deze intuitieve kennis veron-
achtzaamd, wordt zij vergeten in de wervelwind van
de moeilijke bestaansstrijd, maar wanneer na de
storm een tijdelijke kalmte intreedt, wanneer men
een ogenblik tot bezinning kan komen, zal onbe-
twist — hoe zwak ook — de mogelijkheid van ’s
mensen eindelijke zegepraal over alle moeilijkheden
en ellende zich weer aan ons opdringen.

Op dit feit — op de evolutie der mensenziel — is alle
godsdienstleer gegrondvest; alle Godsdiensten wijzen
aan, wat gedaan (of gelaten) moet worden om het
Doel dat de mens gesteld is, te bereiken. En daar dat
Doel onweerstaanbaar eens bereikt méét worden, kan
het blijkbaar niet anders, dan dat onvolmaaktheid tot
volmaaktheid kan groeien, dat er dus Evolutie is.
Eenstemmig verklaren (of verklaarden eens) alle de
godsdiensten, dat de Onsterfelijke Geest zijn godde-
lijke vermogens trapsgewijs ontvouwt door opeen-
volgende bestaanstoestanden op aarde; dat het god-
delijk Inwezen in de mens — het goddelijk Leven, dat
onsterfelijk is — langzaam, heel langzaam met
verloop van tijd zich ontplooit, zich steeds meer ont-
worstelt uit de stof, waarin het tijdelijk gebonden is,
meer en meer het lichaam, waardoor het moet werken
en zich openbaren, onder zijn beheer krijgt, het meer
en meer voor zijn eigen groei en evolutie bewust en
geschikt maakt. Doordat het inwonend Levensfrag-
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ment zelf een deel, een sprankje van het Goddelijk
Al-leven is, alleen daardoor bestaat de mogelijkheid
van Kennis — werkelijke kennis — omtrent de God-
heid te verkrijgen.

Wanneer dan ook in alle Godsdiensten op het grote
belang van zelfkennis wordt gewezen, dan wordt
daarmee niet alleen die oppervlakkige kennis om-
trent zijn eigen karakter bedoeld, maar wordt daar-
mee wel degelijk tevens gewezen op die verder, die-
per liggende mogelijkheid, dat men diep in zichzelf
het Mysterie van zijn eigen Wezen moet trachten te
doorgronden. Daarom lezen wij: ,Ken het Zelf de
eigenaar van het voertuig, het lichaam (als) het
voertuig.” (Katha Upanishad I). ,,God schiep de
mens naar Zijn eigen beeld, naar het beeld Gods
schiep Hij hem” (Genesis I:27) of in het Nieuwe
Testament: ,,Jezus antwoordde hem: ,Is het niet ge-
schreven in uw wet; Ik zeide dat gij Goden zijt?”
(Johannes X : 34). En in de Islaam: ,,God is in het
hart van iedere Moemin.” (Gezegden van Mohammed
10). ,,Hij plaatste in de mens de kern van de gehele
schepping, waardoor de menselijke natuur de weer-
kaatsing werd van het heelal en de ladder, waar-
langs men opklimmen kan tot de Kennis van God.”
,,Zodat de pelgrims het Pad van Goddelijke kennis in
henzelven vinden.” (Shaikh Sharfuddin Maneri, ,,De
Goddelijke kennis”).

Het is op deze Waarheid, dat de leer van de Univer-
sele Broederschap van alle mensen (ja, van alle
Leven) gebaseerd is. Het feit dier Broederschap
wordt door alle godsdiensten geleeraard en van het
erkennen of het ontkennen hiervan zal het standpunt
in de evolutie afhangen. De allereerste ontdekking
en de daarop volgende erkenning der Algemene Broe-
derschap leidt, moet dus leiden tot de ontdekking van
de God van binnen en dit voert de mens dan tot die
Zelf-ontdekking, welke ten slotte zal blijken de ont-
dekking van Het Allerhoogste te zijn.
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8.
OVEREENSTEMMING VAN MORAAL

Moraal is zeker wel het punt, waarin ook uiterlijk de
diverse godsdiensten het meest overeenstemmen, en
toch lijkt het nuttig en nodig daar speciaal de aan-
dacht op te vestigen. Hoewel er in de opvattingen en
vooral in de praktische uitlegging ervan natuurlijk
hier en daar verschillen zijn en er relatieve gradaties
in worden aangetroffen, wijzen toch alle godsdien-
sten op dezelfde regels en voorschriften voor een
morele levenswandel. De door het Christendom van
de Joden overgenomen ,,Tien Geboden” kunnen als
een goed en nuttig uitgangspunt voor de vergelij-
kende studie der moraal dienen.

1. Gij zult geen andere goden maken om te aanbid-
den.
Gij zult geen gesneden beeld maken om te aan-
bidden.
Gij zult de Naam des Heren niet ijdelijk gebrui-
ken.
Gedenkt de Sabbathdag.
Eert uw vader en uw moeder.
Gij zult niet doodslaan.
Gij zult niet echtbreken.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen valse getuigenis spreken.
10. Gij zult niet begeren.
Gezien de aanwezigheid van beloften of bedreigingen
aan deze ,,geboden” toegevoegd, welke als aansporing
tot nakoming moeten dienen, zijn deze blijkbaar be-
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stemd voor eenvoudige zielen, voor de massa. De iets
meer ontwikkelde mens van thans behoeft echter een
moraal, die deugd ter wille van de deugd-zelve leert
beoefenen. Waar men vroeger genoegen nam met een
eenvoudig ,,gij zult niet”, daar eist de mens van thans
het waarom daarvan te weten. Met dit latere stadium
houden alle godsdiensten wel degelijk rekening,
waarover later.

De voorschriften van de Islaam — overal in de Ko-
raan verspreid te vinden — gelijken zeer veel op de
»tien geboden van de Mozaische Wet”. , Rechtscha-
penheid bestaat niet hierin, dat gij uw gelaat in het
gebed (volgens de voorschriften) naar het Qosten of
Westen wendt, maar rechtschapenheid is in hem, die
gelooft in God en de Dag des Oordeels en de Enge-
len en de Openbaring en de Profeten; die van ganser
harte geeft van zijn rijkdom aan bloedverwanten,
wezen, nooddruftigen, aan de reiziger en de bede-
laar, die de gevangene en de slaaf bevrijdt, die ge-
beden opzendt op bepaalde tijden en die de voorge-
schreven aalmoezen geeft; in hem, die zich houdt
aan de overeenkomsten, welke hij is aangegaan en
die geduldig is in tijden van tegenspoed, pijn en
strijd; dat alles zijn zij, die oprecht zijn en vrezen
kwaad te doen.” (Koraan II :172).

De schoonste les van moraal, zoals de Islaam die
leert, vinden wij gegeven door Khalif Ali Ibn-abi-
Talib: ,,Mijn zoon, vrees God (Allah), zowel in het
geheim als in het openbaar; spreek waarheid, hetzij

gij kalm of boos zijt; wees zuinig, hetzij gij arm of -

rijk zijt; wees rechtvaardig, jegens vriend en vijand;
berust in uw lot in tegenspoed zowel als in voor-
spoed. Mijn zoon, hij die zijn eigen gebreken ziet,
heeft geen tijd om die van anderen te zien; wie te-
vreden is, met wat de Voorzienigheid hem toebedeelt,
wenst het verleden niet terug; hij, die het zwaard uit
de schede trekt om aan te vallen, zal er door gedood
worden; wie een kuil graaft voor zijn broeder, zal er
zelf in vallen; wie zijn eigen zonden vergeet, maakt
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veel ophef van de zonden van anderen; hij, die ziqh
op slechte wegen begeeft, zal worden veracht; wie
buitensporigheden doet, zal de gevolgen ervan onder-
vinden ; wie met slechte mensen omgaat, zal voortdu-
rend verdacht worden; wie denkt aan de dood, zal
in deze wereld met weinig tevreden zijn; wie zich op
zijn zonden beroemt tegenover de mensen, zal door
God tot schaamte gebracht worden.”

De tien deugden (Paramita’s), welke de Boeddhist
moet trachten te ontwikkelen zijn: liefdadigheid, ze-
delijkheid, wereldverzaking, goede handeling (voor-
al anderen daartoe in staat stellen), genoegen schep-
pen in verdiensten (ook vooral van anderen), duld-
zaamheid, waarheidsliefde, vastberadenheid, welwil-
lendheid, gelijkmatigheid. De vier strevingen om
smart te overwinnen en Nirvana in te gaan zijn in
het Boeddhisme: 1. geen nieuw kwaad begaan; 2. be-
vrijd worden van (de gevolgen van reeds vroeger)
begaan kwaad; 3. tevoren niet bestaand goed ver-
richten; 4. reeds bestaand goed vermeerderen. De
acht ,,middelen” van het Achtvoudig Pad zijn: 1.
Goede Leer; 2. Goede Gedachte; 3. Goede Woorden;
4. Goed Gedrag; 5. Goed Leven; 6. Goed Streven;
7. Goede Concentratie; 8. Goede Meditatie.

De Boeddhistische ,,Tien Geboden” worden in Prati-
moksha Soetra als volgt gegeven:

Gij zult geen levend schepsel doden.

Gij zult niet stelen.

Gij zult uw kuisheids-belofte niet breken.

Gij zult niet liegen.

Gij zult de geheimen van anderen niet verraden.
Gij zult niet verlangen naar de dood uwer vijan-
den.

Gij zult de rijkdom van anderen niet begeren.
Gij zult geen beledigende of onreine woorden
spreken. .
9. Gij zult u niet overgeven aan weelderige leefwijze.
10. Gij zult geen goud of zilver aannemen.

Ook in het Hindoeisme is er een dergelijke eenvou-
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dige levensleer, bestemd voor wie de subtiele stan-
daarden van Vedanta en Brahma-Widya te hoog zijn.
De naam, welke de Hindoe aan die leer geeft (het
woord ,,godsdienst” heeft voor hem geen betekenis)
is: Sanatana Dharma, d.i. ,,aanwijzingen hoe te le-
ven”. In hun meest eenvoudige vorm zijn deze aan-
wijzingen gegeven in de Wetten van Manoe, een der
alleroudste Schriften van deze oudste der bekende
godsdiensten ter wereld. Wij lezen daar o.a.: ,,Onder-
werping, het vergelden van kwaad met goed, matig-
heid, braafheid, reinheid, het beteugelen van de zin-
nen, kennis van de Shastras (de Heilige Boeken),
kennis van de hoogste ziel, waarheidsliefde en het
zich onthouden van gramschap, dat zijn de tien deug-
den, waaruit plicht bestaat..... zij, die deze tien voor-
schriften voor plicht (Dharma) bestuderen en, na ze
bestudeerd te hebben hun leven ernaar inrichten,
zullen de hoogste staat bereiken.” (Manoe, bl. VII :
92). ,,De mens die vrome, doch zelfzuchtige daden
verricht (alleen met het oog op eigen zaligheid), kan
de rangen der dewa’s (heiligen) bereiken, doch hij,
die belangeloos dezelfde vrome daden doet, zal zich
voorgoed van de (bindende kracht der) vijf elemen-
ten (de materie-wereld) bevrijd zien.” (Manoe Bk,
XII : 90). De intentie, waarmee een daad volbracht
wordt, maakt aldus een enorm verschil.

De ontwikkeling van deze kennis omtrent goed en
kwaad (moraal) is de voornaamste factor in evolutie;
elk vermogen, dat hierdoor wordt ontplooid, is blij-
vend ontwikkeld, is het blijvend eigendom van de
evoluerende Ziel geworden. Eerst is de opdracht de
gewone wet — de Shariat van de Islaam — op te vol-
gen. ,,Goede Meester — vraagt de ,,rijke” jongeling
aan Jezus — wat zal ik goeds doen, opdat ik het
eeuwige leven hebbe? En het antwoord is: Onder-
houd de geboden. Welke? is de volgende vraag. ,,Gij
zult niet doden, gij zult geen overspel doen, gij zult
geen valse getuigenis geven” is dan het antwoord
(Mattheiis XIX :16—18). ,,Wat zal ik doen om
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bodhi (kennis van eeuwige waarheid) te verwerven?
vraagt een leerling aan de Boeddhistische Meester.
»Op welke wijze kan men Upasaka (leerling, discipel)
worden?” , Houdt de geboden,” is ook hier het ant-
woord: Gij zult u uw gehele leven onthouden van
leven nemen, diefstal, overspel, leugen.”

Maar voor wie aan dit alles voldoet, liggen er groter
mogelijkheden open met verdere voorschriften —
ook daarin stemmen alle Leraren overeen — de ho-
gere lessen van positieve naastenliefde en broeder-
schap, opvoerend tot volkomen onzelfzuchtigheid,
zelf-vergetend altruisme. ,,Wat ik niet wil, dat de
mensen mij aandoen, dat wil ik ook de mensen niet
aandoen,” zegt Confuscius. (Max Miiller: Bloemle-
zingen p. 76). ,En gelijk gij wilt, dat u de mensen
doen willen, doet gij hen desgelijks” (Lukas VI : 31).
»Z4ij die geven, ontvangen zelf; van hen, die niet ge-
ven, wordt genomen,” zegt Manoe. , Wie heeft, die
zal gegeven worden” (Matthetis XIII : 12). , Reinheid
van gemoed alleen, ziet God,” zegt Manoe wederom.
»Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God
zien,” vinden wij in het Christelijk Evangelie (Mat-
theiis V : 8).

Zo geven allen duidelijk dezelfde lessen. De Hindoe
Heilige Vyasa zegt: , Een ander wel te doen is goed,
een ander nadeel te berokkenen, is kwaad” en de Heer
Boeddha predikte: ,,Haat eindigt niet door haat; haat
eindigt alleen door liefde.” En de Chinese wijsgeer
Lao Taze sprak: ,Tot de waarheidlievende wil ik
de waarheid spreken; tot de onwaarheidlievende zal
ik ook waarheid spreken; en allen zullen waarheid-
lievend worden. Voor de vrijgevige zal ik vrijgevend
zijn; voor de gierige zal ik ook vrijgevig zijn; zo
zullen alle mensen vrijgevig worden.” En Jezus sprak:
»Hebt uw vijanden lief, zegent hen, die u vervloe-
ken, doe wel degenen, die u haten.”

Wij hebben hier dus klaarblijkelijk te doen met een
universele Wet van het Leven en zeker niet met een
vaag gemoraliseer. Hier ligt Kennis, zekerheid van

19



Weten ten grondslag aan die Voorschriften; allen
vonden dezelfde Ene Wet, geldend voor alle mensen
gelijkelijk en in alle tijden. Vandaar die algemene
overeenstemming. Het is dus niet, dat de autokrati-
sche wil of het bevel van een buitenkosmisch God
moet worden opgevolgd — dat is slechts een wijze
van uitdrukking, bestema voor de eenvoudigen op
het eerste stadium — de Shariat. Maar in de Natuur
hebben alle ,,werkingen”, alle ,,werken” hun daarop-
volgende bijbehorende uitwerking, brengen zij de
erbij behorende gevolgen teweeg. Alle wetten van
moraal zijn evenzeer Natuurwetten, actief op een
hoger meer geestelijk gebied, en dus werken zij ook
met volmaakt dezelfde onfeilbaarheid en accuratesse.
Zo wordt godsdienst geestes-wetenschap en wijsbe-
geerte. Het niet inzien van de wetenschappelijke wer-
kelijkheid van godsdienstige en sociale wetten der
moraal, heeft de meest betreurenswaardige onwe-
tendheid ten gevolge gehad, een gebrek aan ,,Sana-
tana Dharma, mangel aan ,,aanwijzing hoe te leven!”
Het grote motief, door alle godsdiensten zonder uit-
zondering met nadruk telkens weer herhaald, is de
Universele Broederschap, de Eenheid van het gehele
Mensdom. In dit Hoofd-principe onderkennen wij dus
weer een door alle leraren bevestigd feit in de Natuur,
daar allen het als een der meest belangrijke stellin-
gen van hun leer verkondigden. Daaruit vloeien dan
al de andere ,,aanwijzingen” van zelf voort. Volgens
Max Miiller Iuidt ten slotte het opschrift, dat men ge-
houwen vindt in de rotsen van Girnar, Dhauli en Ka-
poerdegiri als volgt: ,Piyadasi, de door de goden
geliefde Koning, wenst dat de asketen van alle gelo-
ven overal kunnen wonen. Al deze asketen belijden
gelijkelijk het gebod, dat de mensen in praktijk be-
horen te brengen, en de reinheid der ziel. Doch de
mensen hebben verschillende meningen en neigingen.”
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9.
OVEREENSTEMMING VAN DOEL

Overal, in alle godsdiensten, zal het hoofddoel ten
allen tijde wel in de allereerste plaats moeten zijn
om de gelovige de weg te wijzen in het dagelijks
leven, hem de morele en geestelijke aanwijzingen te
verschaffen, waardoor zijn leven op de juiste wijze
kan worden ingericht. De beste wijze om God te
»dienen” kan niet anders zijn dan goed te leven. Wel
vinden wij, dat daartoe vele wegen, methoden, mid-
delen bestaan en dat het mogelijk, ja natuurlijk is,
dat verschillen onvermijdelijk zijn. Zo kan b.v. door
middel van verering, aanbidding of adoratie en aspi-
ratie het bewustzijn van de enkeling omhoog gevoerd
worden, totdat ten slotte bewustwording van het Uni-
versele Opperste is bereikt. Maar ook kan dit zelfde
bereikt worden door gebruik te maken van de in-
vloeden, veroorzaakt door ceremoniéle en rituéle han-
delingen, of ook wel door actief hulpbetoon aan zijn
medeschepselen in de wereld, enz.

In elk geval blijkt steeds het geestelijk moreel leven
hoofdzaak, daar dit alleen en uitsluitend kan doen
evolueren. De praktijk van het dagelijks leven is de
voornaamste faktor van alle karakter-vorming en
dus blijkt duidelijk hoezeer veredeling der moraal een
allereerste vereiste is. Onmiskenbaar wijzen alle
godsdiensten in die richting. Alleen door de deugden
van een hoger moreel en geestelijk leven daadwer-
kelijk in het dagelijks leven in de praktijk toe te pas-
sen en te beoefenen, kunnen deze deugden een deel

51



van het karakter, van onze wezensaard gaan uitma-
ken, dat is: kunnen zij blijvend onze inwezenlijke
aard vergeestelijken en zo ons nader tot-het Doel
brengen, tot Volmaking, ook wel genoemd Vereniging
of Hereniging met Het (of Den) Allerhoogste. En
ongetwijfeld is er ook in dit begrip een grote mate
van overeenstemming in de onderscheiden godsdien-
sten kenbaar. Er is een Doel van ’s mensen bestaan,
van zijn leven en streven op aarde en dus is er voor
elk een Weg, die hem tot dat Verheven Doel opvoert.
Zoals wij bij onze bespreking omtrent ,nederdaling”
hebben gevonden, is godsdienst algemeen van opinie,
dat het ware geestelijke menselijke Inwezen ,neer-
gedaald” is en een lichaam van stof heeft aangeno-
men. Geen rechtzinnig Brahmaan of Boeddhist zal
het Christelijk leerstuk der Vieeswording ontkennen;
alleen vatten zij dit Gebeuren op hun eigen wijze op,
meer filosofisch. Het periodiek neerdalen (en weer
opstijgen) van het Leven, het goddelijk Leven in ge-
manifesteerde mens-lichamen is zelfs een hoeksteen
van hun godsdienststelsels.

Het Punt van Uitgang, de Godheid, is klaarblijkelijk
ook weer het Punt van Terugkeer, m.a.w. dat Punt
blijft ten allen tijde een en hetzelfde en is Het On-
vergankelijke, Onsterfelijke Blijvende in (of van) elk
mens. Dit is zijn eigen diepste Inwezen Zelf, het vrije
geestelijke Beginsel, ons leidend, blijvend Beginsel,
gebonden aan, gehuwd met het andere, het materiéle
deel van onszelf. Het Einddoel is dus bevrijding, ver-
lossing, verlichting van al die beperkingen, welke de
lagere aard of natuur ons oplegt. Op deze wijze is de
Goddelijke Oneindigheid, de Absolute Godheid imma-
nent (in ons) en tevens transcendent (overal buiten
ons) en dit Leven is in een stroom van Universeel
Bewegen tot in het allerkleinste deeltje, in elk atoom
verankerd. Het is tegelijkertijd uitgangspunt en eind-
punt van dat Universele Bewegen of Openbaren. Het
is deze Vereniging — of Hereniging — van het indi-
viduele afgescheiden leven of bewustzijns-individu
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met dit Alomvattend Albewustzijn, dat het Doel van
’s mensen leven is.

De Verlichting, welke de Hereniging met Het Onein-
dige bewerkstelligt, is het, die alle mystieken van het
Oosten en van het Westen ons op allerlei wijzen
trachten te beschrijven. Dat Ene Inwezen, het In-
wezen van Alles, is dus evenzeer ons eigen Inwezen
tevens, onze eigen diepste inwezenlijke aard, ons
eigen meest ware, diepste Zelf. Hoe meer wij in de
diepste diepten van onszelf doordringen, hoe dichter
wij daarmee ook de Universele Centrale Eenheid van
Alles zullen benaderen, waar alleen het mogelijk zal
zijn boven aards leven en dood uit te stijgen. Onze
enige ogenblikken van werkelijke onsterfelijkheid in
dit stoffelijk bestaansleven op aarde, zijn die, waarin
wij in anderen leven.

Onsterfelijk zijn en blijven wij. Wat wij zoeken is het
bewust worden ervan en dat is alleen te bereiken door
zich met welwillendheid te verdiepen in het leven van
anderen, in andere fragmenten van het Universele
Leven, ons daarmee te vereenzelvigen, d.i. alle af-
gescheiden bewustzijn op te geven. Door onpersoon-
lijke liefde voor alle andere Levens-kernen rondom
ons — geen uitgezonderd — kan en moet de Eenheid
in ons zich met de Alomtegenwoordige Eenheid ver-
eenzelvigen en verenigen en dan — maar ook dan
alleen — zal hij boven leven en dood als afgescheiden
tegenstellingen uitstijgen en het Eeuwige ontdekken.
,-Alle samenstellingen zijn vergankelijk,” waren de
laatste woorden, die de lippen van de stervende
Boeddha uitten, toen hij onder de Salboom zich ge-
reed maakte Nirvana binnen te gaan. ,,Geest is de
enige, elementaire, oorspronkelijke eenheid, en elk
van zijn stralen is onsterfelijk, oneindig en onver-
woestbaar. Wacht u voor de begoocheling der stof.”
(Gautama Boeddha). ,,Al verandert het voorkomen
van het heelal op oneindig veel wijzen, toch blijft het
immer hetzelfde.” (Spinoza).

Het komt voor, dat in één en dezelfde godsdienst dit
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Opperste Beginsel onder verschillende benamingen
wordt beschreven. Zo kent h.v. het Hindoeisme er
vele, waarvan de namen Nara, Ishvara, Poeroesha
het meest bekend zijn en vooral de tegenwoordig in
India veelal in gebruik zijnde naam Prajapati. In al
deze gevallen is de transcéndentie én de immanentie
zozeer identiek, dat die namen beide voor Godheid én
mensgeest gebruikt worden. Beide — transcendent
en immanent — zijn de Hemelse Mens, die overal al-
omtegenwoordig, ook 's mensen ware Zelf is. Het ene
doel, waarnaar dan ook alle Darshanas of systemen
van het Hindoeisme streven, is de bewuste vereen-
zelviging of Eenwording van de afgescheiden afzon-
derlijke Poeroesha in ons én de Universele Poeroesha.
Dit geldt voor Sankhya en voor alle Yoga-systemen,
zowel als voor de Vedanta; allen zoeken zij vereen-
zelviging met de Ene Heer te verwerkelijken —
Moksha of Nirvana.

Waar het Boeddhisme over 't algemeen weigert over
Het Allerhoogste te spreken of te filosoferen, behalve
dan in het Mahayana, waar Het genoemd wordt Adi-
Boeddha, een benaming, welke ook weer duidelijk
heen wijst naar de Volmaakte Super Mens (de Hin-
doese Poeroesha), is er toch ook daar de betekenis
van Nibbana volkomen gelijk aan het Nirvana der
Hindoes, waaruit dit voortkwam. De voor Wester-
lingen de best begrijpelijke beschrijving van het
begrip Nirvana is die, welke Schopenhauer ervan
geeft. ,,Voor wie deze wereld alles is, is Nirvana
vernietiging, maar voor wie deze wereld heeft ver-
zaakt, is Nirvana alles.”

In de Islaam wordt die Vereniging met Allah duide-
lijk als het Doel aangegeven. Dit bereiken van het
Doel van menselijke evolutie wordt daar ,,Najat” of
,Baka” genoemd. ,Tot Allah zult gij wederkeren”
Koraan V 53). ,Hij is het, die oorspronkelijk een
schepsel voortbrengt en daarna weder tot Hem terug
voert. (Horaan XXX 53). Zoals de bekende Soefi-
leraar Sheikh Sharff’oedin Maneri het zegt: ,,Gij
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zijt dat, wat gij zoekt. In U =zelf wordt de
goddelijke Schoonheid weerspiegeld.” Het heelal is
de openbaring van Allah, waarin Hij uit Eenheid
Verscheidenheid te voorschijn heeft geroepen en
daardoor deed Hij onder verschillende namen en vor-
men Zichzelf kennen als Allah, elke lof en aanbidding
waardig. ,,En de Volmaakte Mens — de Insaan al
Kamil — is hij, die Eenwording met Allah of Ver-
lossing (van de lagere werelden) heeft verworven,
waarin Islaam of innerlijke Vrede in de ware gods-
dienst of Wijsheidsleer gevonden is.

In het Christendom vinden wij gelijke gedachten.
,Maar ons is er slechts één God, de Vader, van
wien alle dingen gemaakt zijn en wij in Hem”. (Open-
baring XII : 13). ,,Eén God en Vader van alles, die
boven alles, binnen alles en in u allen is.” (Ephezen
IV : 6). ,,Want gij zijt een tempel des levenden Gods
en God heeft gezegd: Ik zal in hen verblijven en in
hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij mijn
volk.” (II Korinthen VI : 16). ,,De Geest getuigt er-
van met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.”
(Romeinen VIII : 16).

De leer der Immanentie Gods is dus ook in de Chris-
telijke Schrift zeer duidelijk uitgesproken aanwezig
en het is door die Inwonende God, dat de Transcen-
dente God (beide zijn zij Eén en Dezelfde) kan gekend
worden. Hoe die eenheid zich doet kennen, zich mani-
festeert, vinden wij b.v. in Genesis aangeduid, waar
weer volkomen overeenstemming met Hindoeisme,
Boeddhisme en Islaam bestaat. ,,God schiep de mens
naar Zijn eigen Beeld, naar het beeld Gods schiep Hij
hem.” (Genesis I :27). Het is dit goddelijk ,,beeld”,
dat in ons is, waarnaar wij opgroeien moeten, dat wij
ontplooien moeten. ,,Het Rijk Gods is in U.” (Lukas
XVII : 21). Het is het goddelijk Leven, dat uitgaat
vanuit het Vaderhuis — in de bekende ,,gelijkenis”
van de ,,Verloren Zoon” — en welks uitgaan in mani-
festatie de werelden en alle wezens daarin doet ont-
staan, leven en bewegen, want Hij drukt Zichzelf
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erin uit, dringt daarmee en daardoor meer en meer
naar omlaag in de stofwereld, waardoor deze zich
weer meer en meer in steeds verder gecompliceerde
vormen uitdrukt, doch waardoor Hij zelf meer en
meer ,,omsluierd” (de sluier van Isis der Egyptena-
ren en die van Maya bij de Hindoes), er meer en meer
in gevangen geraakt, totdat hij — de schijnbaar af-
gescheiden vonk — evenals de Verloren Zoon ont-
dekt, dat er een herenigen, een terugweg is en hij de
thuisweg gaat zoeken. Lang en moeizaam is ook dan
nog die terugtocht, maar hij is het keerpunt voorbij
(dit is de diepere betekenis van ,bekering”, een be-
grip dat ook in elke andere godsdienst aanwezig is)
en van nu afaan heeft hij het gelaat huiswaarts ge-
keerd. Was zijn weg van uitgaan er een van involutie
in de stof, de terugweg is die van evolutie, welke wij
overal kunnen waarnemen.

Evolutie, groei, vooruitgang, verbetering, reiniging:
het zijn alle woorden, welke voor het huiswaarts ge-
richte Pad gebruikt kunnen worden. ,Zij, die de
Waarheid kennen, verklaren, dat de enige Waarheid
is: de waarheid van de eenheid van Geest zonder een
tweede — bekend als Brahman, Paramatma, Bhaga-
van (Heer) (Bhagavata Purana). Wijzen spreken
van de Eene Sat, met de vele namen, genoemd als:
Indra, Mithra, Varuna, Agni, Soeparna, Yama, enz.”
(Rig Veda I 164, 46). , Purusha met de duizend hoof-
den, de duizend ogen, de duizend voeten, overdekte de
aarde in alle richtingen en stak er tien vingerbreed-
ten uit.” (Rig Veda X :90). Ook kent de Rig Veda
geen onderscheid tussen Indra, Brihaspati, Praja-
pati. ,,Bewegende is Het én onbeweeglijk. Ver is Het
en toch is Het nabij. Het is binnen in alles en Het is
buiten dit alles. Maar wie alle wezens hier ziet als in
Het Zelf en Het Zelf weer in alle wezens, die schrikt
daarvoor niet terug. Voor wien alle wezens geworden
zijn tot het eigen Zelf, welke waan, welk leed nog
bevangt hem, die zo de Eenheid aanschouwt? Hij
omvangt alles, de lichtende, lichaamloos, smetteloos,

56

spierloos, zuiver, ongeraakt door het kwaad, wijs,
verstandig, alomvattend, zelfbestaande.” ,Dit is ’s
mensen hoogste weg. Dit is zijn hoogste bereiken.
Dit is zijn hoogste wereld, dit zijn hoogste zaligheid.”
(Brihadar Upanishad V. IX. 28 en id. IV. IV. 32).
Dit allerhoogste Doel zullen wij in het volgend hoofd-
stuk bespreken.
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10.
VOLMAKING EN BEVRIDING

Alle grote godsdiensten onderrichten dus, dat het
Inwezen des mensen iets goddelijks is — een Zoon
van de Vader, Geest van de Geest, en dus onsterfe-
lijk, onvergankelijk, dat zij alle mogelijkheden en
potentialiteit binnen zichzelf aanwezig hebben, zij het
ook, dat zij nog niet ontplooid zijn. Het is juist het
doel van dit op aarde gemanifesteerd zijn, om dat
Leven zich te doen ontplooien, geheel langs natuur-
lijke geleidelijke weg. De algemene grondslag voor
elk geloof berust op twee beginselen: God en de indi-
viduele onsterfelijkheid voor elk mens. Dit was de
grondslag van de godsdienst van Zoroaster, van Hin-
doeisme, Boeddhisme en Islaam, zowel als van het
Christendom.

Hier ligt ongetwijfeld tevens reeds ,,Het Grote Ge-
heim” beloten, n.l. dat de ziel niet onafscheidelijk met
het vlees is samengegroeid. Alle grote godsdiensten
ter wereld bevestigen gelijkelijk, dat in zekere gege-
ven omstandigheden, de menselijke geest onder ze-
kere bepaalde voorwaarden, in staat is, niet alleen
zich boven de beperkingen der stof en der zinnen te
verheffen (en zij hadden juist daardoor de taak om
die omstandigheden en voorwaarden te verschaffen),
maar dat hij evenzeer zelfs boven de mogelijkheden
van het gewone intellektueel verstand kan opstijgen,
hetwelk dus ook als een onderdeel der gemanifesteer-
de vergankelijke wereld moet gerekend worden. De
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getuigenis van alle grote Mystici van alle godsdien-
sten is daar om die waarheid te bevestigen. Met de
volgende woorden bedoelde de Apostel Paulus klaar-
blijkelijk zichzelf: , Ik ken een zodanig mens...... dat
hij opgetrokken geweest is in het paradijs, en ge-
hoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een
mens niet geoorloofd is te spreken.” (IT Korinthen
XIT : 3—4). Hierbij dienen wij te weten, dat het
Christelijk (en ook het Mohammedaans) ,paradijs”
in de plaats was gekomen van het woord , Elysium”
en beide hebben dezelfde betekenis als ,,het Konink-
rijk der Hemelen.”

Aldus bevestigen allen, dat het voor de mens mogelijk
is zulk een bevrijding, verlossing, vereniging te ver-
werven, te bereiken, een ingaan in een toestand, die
met vele namen wordt aangeduid: Nirvana, Baka,
Moksha, Paradijs, Koninkrijk (der Hemelen), enz. En
wanneer dan nog bovendien alle Mystieken van alle
godsdiensten ons zeggen, dat zij in hun innerlijke
geest abstrakte feiten waarnemen, hetgeen zij weer
bij verschillende namen noemen, natuurlijk, en waar-
bij zij verklaren, dat dit een Alomtegenwoordigheid
is, een God, het Eéne Inwezen, de Bron en Basis van
al-wat-is en vele andere beschrijvingen meer, dat al-
tijd weer bij hen op experimentele feiten en onder-
vindingen blijkt te berusten, dan wordt het toch wel
van belang al deze gegevens, ondervindingen, experi-
menten naast elkander te leggen en met elkaar te
vergelijken, opdat een elk meer in de gelegenheid
worde gesteld er kennis van te nemen, er van te pro-
fiteren.

Een elk is en blijft natuurlijk volkomen vrij om al
dan niet een dergelijk leven van inspanning tot zelf-
ontplooiing te beproeven, om zelf te trachten die, door
anderen gevonden feiten, aan zichzelf te toetsen en te
verifiéren, zelf die Eenheid van het Innerlijk Leven
in al wat is te ontdekken. Maar zonder deze zelf-
inspanning heeft men zeker geen recht tot ontken-
nen! Teder zal daarbij bovendien zelf zijn eigen weg
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moeten zoeken, die — daar alle karakters verschillen
— 00k voor een elk verschillend moet zijn. Elk heeft
zijn eigen uniekheid, elk bewandelt de eigen Weg
naar de Waarheid, want toch is voor allen dezelfde
Wijsheid-Waarheid het Ene Doel; zij zijn in werke-
lijkheid immer zelf dat Doel geweest, dat tevens
aller Oorsprong was. De grootste moeilijkheid hierbij
is, dat wij gewoonlijk niet het minste besef hebben
van die gebondenheid aan stof en lichamelijkheid
met de daaraan verbonden beperkingen, waardoor
wij blind zijn voor het grote feit zelf, dat er zulk een
weg of methode is en dat wijzelf het zijn, die deze
Weg moeten vinden en begaan. Het eerste wat daar-
om gedaan moet worden, is die onwetendheid op te
heffen en te overwinnen, de mens het feit van zijn
eigen inwezenlijke vrijheid en onsterfelijkheid te
doen kennen. Het leven-zelf dringt hem trouwens toch
ook in deze richting. Hoe en waar de mens ook ge-
plaatst is in het leven, alles is er op berekend om hem
te doen ondervinden, dat wat hij nodig heeft, waar-
door hij voorwaarts wordt gestuwd naar die Vrijheid,
die ware Geestelijkheid is.

Opvoeden — en per saldo is godsdienst het opvoeden
van volwassenen — moet erop berekend zijn ,,te be-
vrijden”, moet alle beperkingen, vooroordelen en be-
krompenheden bestrijden, want deze zijn het, die de
mens gebonden houden. Het is een kwestie ,hoe te
leven”, een zaak van gedrag, maar indien de mens
zich ook inderdaad juist inspant, dan zal d66r dat le-
ven tevens dientengevolge de gebondenheid aan de
lagere aard verminderen, totdat de Vereniging of
Vrijmaking zal zijn bereikt. En alle godsdiensten wij-
zen op de mogelijkheid om Dat Doel van ’s mensen
bestaan te verwezenlijken. ,,Heil u, 0 mens, die geko-
men zijt van de vergankelijke tot de onvergankelijke
plaats.” (Vendidad VII : 136).

Het Hindoeisme leert, dat het de plicht — het Dhar-
ma — van elk Jivatma (mens-geest) is er voortdu-
rend naar te leven en te streven, dat hij als afgeschei-
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den Jiva (leven) terug kere tot de weder-opname in
Ishvara, de Ene. Dat is het ware Doel van alle gods-
dienst, zegt de Sanatana Dharma: Moksha of Vrij-
making van de Jivatma uit de hem gevangen houden-
de banden van Maya-Prakriti, de vijf lichamen in de
vijf gebieden of afdelingen der Stof, en ten slotte
terug te vloeien in Ishvara-Nirvana. En dit is alleen
mogelijk doordat — zoals dan ook in alle Darshanas
of Systemen van het Hindoeisme wordt erkend —
het Jivatma de Ishvara-Poeroesha Zelf is; beide één
zijn en ondeelbaar en de afgescheidenheid, welke hij
voelt, eigenlijk slechts Maya, begoocheling is. Het
overwinnen van die Maya, brengt de realisatie van de
Eenheid — Moksha of Nirvana.

Overgaand naar het Boeddhisme, vinden wij daar ge-
heel dezelfde voorstelling, zij het ook, dat andere ter-
men gebruikt worden. Waar in het Hindoeisme voor-
namelijk gewezen wordt op de gebondenheid aan Stof
en Maya, daar vinden wij in het Boeddhisme — naast
vrijwel dezelfde leer — een sterke nadruk gelegd op
het feit, dat deze Mayavische banden smart en lijden
met zich brengen. ,,.Lijden ontstaat, waar iets tot be-
staan (d.i. manifestatie) komt; lijden vergaat slechts,
waar iets (gemanifesteerds) vergaat.” (Samyoetta
Nikaya II:17). ,,Wat vergankelijk is, is lijden.”
(Sanggoeta Nikaya IV :17). ,Alles, wat wij kennen,
is Nama-Rupa, Naam en Vorm, lichamelijkheid. Het
is dus niet onszelf. Het is anatta. Atta (het Hindoese
Atma of Jivatma) is onvergankelijk, is het Nirvani-
sche Zelf, het werkelijk goddelijke in ons.”

Volgens het Boeddhisme is het ganse gemanifesteer-
de Heelal ,,Karma” (Werk) of Werking. ,Niets is;
alles wordt.” En dit ,,worden” geschiedt dus in de
wereld van lichamelijkheid, van ,,Naam en Vorm”.
,,Lichamelijkheid, waarneming, aandoening, bewust-
zijn, zijn niet uzelf, geef ze op; dat, wat gij hebt opge-
geven, zal U ten zegen strekken, tot geluk dienen.”
(Samyoetta Nikaya IIT, XXII : 29). Het zijn al deze
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dingen (Skandhas) die, hoe ijl ook, ons elk op hun
beurt trachten te overtuigen, dat zij — en niets
anders — ons ware zelf zijn, wijzelf zijn; maar inder-
daad zijn zij slechts van ons, de sakkaya en dragers
van smart en lijden. De keten van oorzaken — de
sankhata — houdt slechts op, wanneer wij er in sla-
gen onze aandacht, d.i. onze levenskracht, ervan af te
trekken. Dit moeten wij zelf doen. ,,De askeet Gau-
tama leraart eigen inspanning en eigen handelen.”
(Majjhima Nikaya II : 167).

Onderzoeken wij nu, wat er van deze dingen in het
Christendom gezegd wordt. Daar wordt gewoonlijk
gesproken van ,,Verlossing”. ,,Mijn zoon,” zegt Tho-
mas & Kempis (Navolging Christi) ,,zoveel gij kunt
weggaan van uzelve (de manifestatie in de wereld
der materie), zoveel zult gij kunnen overgaan tot
Mij.” Al wat van deze wereld is, moet verzaakt wor-
den. ,,Wie niet alles verzaakt, wat hij bezit, kan Mijn
discipel niet zijn.” (Lukas XIV :33), zegt de Heer
Christus. ,,Indien gij de Waarheid wilt kennen, geloof
in Mij” (d.i. in Christus als goddelijk Beginsel in u).
»Indien gij wilt bezitten het zalige leven, veracht het
tegenwoordige.” ,Indien gij wilt verheven worden in
de hemel, verneder u op de wereld.” ,Indien gij met
Mij wilt heersen, draag dan met Mij het kruis.” (Imi-
tatio Christi; Th. &4 Kempis).

Ook in de leer van de Islaam vinden wij hetzelfde
weer terug. Daar komt in de eerste plaats naar voren,
dat Doel en Oorsprong Een en Hetzelfde zijn: Allah,
God. ,,Wij zijn Allah en tot Allah zullen wij weder-
keeren,” vinden wij vele malen in de Koraan her-
haald. Het terugkeren, het om- of bekeren, wordt
daar Taubah of Tobat genoemd, waarbij nadrukkelijk
wordt aangeduid, dat dit een innerlijke omkering
moet zijn, een wijziging van levenshouding! Dit te-
rugkeren tot Allah wordt , Najat” genoemd, hetgeen
wederom ,,verlossing” betekent. De Soefi mystici van
de Islaam bezigen hiervoor het woord ,,baka’, het-
geen ,,oplossing” betekent. De gehele godsdienst van
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de Islaam wordt inderdaad daarnaar genoemd, naar
dit bereiken van innerlijke Vrede, want de naam ,,Is-
laam” is afgeleid van ,salama’”, hetgeen Vrede,
Waarheid, Harmonie betekent. Islaam, Vrede, is het
Doel van de ware godsdienst en is tevens het Doel
van ’s mensen pelgrimstocht door het leven, en dié
Vrede moet hij binnen in zichzelf door eigen inspan-
ning opwekken, zodat dan diep in het eigen Zelf ont-
dekt wordt, dat hijzelf is dat, wat hij zoekt — Allah.
Aldus ontdekt de Leerling, dat De Alomtegenwoordig-
heid, de Ene, ook het levengevende Punt-atoom in
hemzelf is, zodra hij zijn aandacht kan aftrekken van
dat beperkte ,,zelf” en die kan richten op het Rui-
mere, Wijdere, Al-omvattende Zelf. Dit toont het
grote belang van altruisme, universaliteit en broeder-
schap. Door met kracht aan het algemeen welzijn en
dat van anderen te denken en zich aan hun dienst te
wijden, zal het eigen hart en inwezen gezuiverd wor-
den van de smetten van egoisme en zal alsdan de
innerlijke wereld van Waarheid en Werkelijkheid zich
voor hem openen. Wijdheid van begrip, wijdheid van
visie, is het begin van die Innerlijke Visie, waarvan
alle Mystici ter wereld getuigen.

Het meest wezenlijke van alle religie — d.i. van alle
terugvoeren tot God — is een leven van mededogen,
liefde en hulpvaardigheid, dat de gelovige wordt aan-
bevolen en waardoor hij zal leren de God van binnen
steeds meer te doen ddbrschijnen. De geestelijkheid
van het inwezenlijke Leven is de ,,mens”, des mensen
goddelijkheid, is het meest essentiéle, het Grote Ge-
heim, de Steen der Wijzen, waarnaar in alle gods-
diensten wordt gezocht. Dat is ook de Ene Werke-
lijkheid, de Ene Wijsheid-Waarheid. En deze Ene
Werkelijkheid is in allen. Niets, dat buiten is, kan
haar bereiken. En voor haar ontplooiing en evolutie,
voor haar ,,verlossing” uit de wereld van stof-licha-
melijkheid, waaraan zij tijdelijk gebonden is, is zij
geheel en al op haar eigen experimentele ondervin-
dingen aangewezen. In werkelijkheid zijn wij ,,vrij”
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en het is de daadwerkelijke kennis van dat ,,vrij-zijn”,
welke alleen ,,bevrijdend” werkt. Allen zijn wij Het
Hoogste; weet dit, en ,,vrijwording” is het gevolg.
Aldus geldt voor elke godsdienst de spreuk:

,»Lieidt ons van het onwerkelijke naar het Werkelijke;
,»Leidt ons van de duisternis naar het Licht;

»Leidt ons van de dood naar de Onsterfelijkheid.
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11.

LERAREN OP DE WEG NAAR VOLMAKING

Het Pad ter Volmaking wordt overal in alle godsdien-
sten aangeduid, doch op zeer verschillende wijzen be-
schreven. Toch is het duidelijk dat, indien er zulk
een ,,Weg” van Evolutie bestaat, er op alle stadia
van die Weg, op alle treden van die ,ladder”, wezens
zullen zijn om dat stadium te vertegenwoordigen.
Het is duidelijk, dat, al gaan zij allen dezelfde weg,
elk een van de anderen onderscheiden plaats of hoog-
te inneemt. Er is een ononderbroken ladder van evo-
luerende wezens, vanaf het microscopisch kleinste
atoom tot de Melkweg-stelsels en nog groter. Door
mineralen, planten, dieren, mensen-rijken heen evo-
lueert het levend wezen tot steeds groter en hoger
manifestatie. Gelijk wij een lange serie van levende
wezens op die ladder achter ons zien volgen, zo zou
het ook van overgrote ijdelheid getuigen, onszelf als
het hoogst bereikbare te beschouwen. Trouwens, hoe-
veel en hoe enorm verschillende graden van ontwik-
keling toont het huidig mensdom ons! En de ge-
schiedenis der mensheid wijst herhaaldelijk op feiten
en voorbeelden, dat er nu en dan Groteren op aarde
verschenen, die het gros der mensen ver vooruit
waren. Waarom zouden dezulken ook niet weer in de
toekomst kunnen verschijnen en dan in groter getale?
En bovendien is het feit, dat wij Hen momenteel niet
onderkennen — door eigen kortzichtigheid en tekort-
komingen ongetwijfeld — nog lang geen bewijs, dat
Zij er niet zouden zijn.
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Zeker is, dat op elk stadium der historie, waarvan wij
iets afweten, er immer enkelingen geweest zijn, die
als geestelijke Leiders der mensen werden erkend,
grote Lichten van Wijsheid en Goedheid, grote Voor-
beelden voor allen. En in alle die gevallen vinden wij,
dat de afstand tussen Hen en de rest der mensheid
gevuld is door Hun z.g. discipelen of leerlingen van
verschillende graden, die de midden stadia innemen
tussen Leraar en mensen. En het is blijkbaar nodig,
dat op kritiecke momenten van ’s mensen evolutie er
zulk een Groot Leraar verschijnt. Een, die dat Top-
punt heeft bereikt of anders zeer dicht benaderde,
Eén, die reeds verder op die Weg gevorderd is, Vol-
making, Bevrijding, Vereniging zoveel meer heeft be-
naderd.

Het is doordat de Leraar aldus een hoogte van evo-
lutie heeft ontwikkeld, welke de grote meerderheid
nog lang niet heeft kunnen benaderen, dat Hij altijd
als Voorbeeld voor de anderen wordt gesteld. ,,De
Tathagata (Verlichte) kan slechts een wegwijzer
zijn,” zei de Heer Boeddha. De volgeling, leerling,
moet evenwel zeer zeker die Weg zelf begaan, Hem
en Zijn Voorbeeld volgen! Het is geen kwestie van
opinie of een aanvaarden van enig leerstuk, maar een
van levenswijze, levenshouding of karakter. De ,,aan-
dacht” in het leven moet van de wereld af en op het
hogere, geestelijke, innerlijke gericht worden. ,,Mijn
zoon, zoveel als gij kunt gaan weg van uzelven, zo-
veel zult gij kunnen overgaan tot Mij” (Christus),
schreef Thomas 4 Kempis in zijn , Imitatio Christi”
{De Navolging van Christus). ,,Wendt u met geheel
uw hart tot God, en verlaat (in gevoelens en gedach-
ten) deze ellendige wereld, en uw ziel zal de rust
vinden. Leer het uiterlijke verachten en u geven
aan het innerlijke en gij zult het Rijk Gods zien
komen in uw.” (t.a.p. Bk. II Hfdst. 1).

Zulk een mystieke ondervinding, zoals wij die bij alle
mystici van alle godsdiensten beschreven vinden, be-
staat in het doordringen van ’s Mensen individueel
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bewustzijn tot in de sfeer van het boven-bewustzijn,
hetgeen een stap hoger is in geestelijke ondervinding,
wat weer met zich brengt een zeker gevoel van ver-
ruiming of expansie, een vermeerderd vermogen te
begrijpen, zo buitengewoon, dat het met woorden
niet te beschrijven is voor diegenen, die van zulk een
toestand, van zulk een mogelijkheid geen ondervin-
ding hebben.

De Leraar-Zelf — daar Hij zich op hoger niveau be-
vindt dan de anderen, Zijn leerlingen — is dus meer
Voorbeeld dan Instructeur, maar het is toch voor-
namelijk door de kracht der invloed, die van Hem uit-
gaat, dat Hij verheffend werkt op wie in de juiste
geesteshouding met Hem in aanraking komt. Zijn
hoger trillingsvermogen stimuleert Zijn omgeving.
Vandaar dat men zulk een hoge waarde hecht —
vooral in het Oosten — aan leerlingschap, hetwelk
een voortdurend vertoeven in Zijn nabijheid met zich
brengt. Maar toch — hoe men Zijn taak ook moge
beschouwen — in elk geval blijft toch de essentiéle
eis geldig, dat de leerling, waar hij ook staat, alleen
door eigen krachts-inspanning, door eigen oefening
of training, door eigen streven en willen, verder kan
stijgen op de Ladder, d.i. Hem kan naderen die aan
de Top staat, wenkt, roept, aanspoort. Aldus is de
Leraar Zelf de Weg, de Waarheid en het Leven en
kan dit slechts geschieden door Hem na te volgen,
door Zijn Levens-aanwijzingen op te volgen. Het ver-
heven stadium dat Hij bereikt heeft, is bewijs dat Hij
die Weg reeds bewandeld heeft en dus uit eigen er-
varing onderricht geeft. En ten slotte dan, gelijk b.v.
in de ,,Bergrede”, wordt de ,,Mens” ,,als God gelijk”.
Zo is het dan, dat in elk der grote godsdiensten de
Leraar — Boeddha, Christus, Zoroaster, Mohamed,
e.a. — uit persoonlijke ervaring, uit eigen waarne-
ming spreekt. Hierdoor is het, dat Hun uitspraken zo
overtuigend en zeker zijn en dat zij zozeer met elkan-
der overeenstemmen. De Waarheid is Eén en indien

" Zij daarvan bewust zijn, zoals Zij alle eenstemmig ge-
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tuigen, dan kan het ook niet anders of in grote hoofd-
zaak moet Hun beschrijving — hoewel door eigen
visie en door momentele invloeden verschillend geuit
— een afspiegeling van die Ene Waarheid zijn, zij het
ook nog, dat verschillende talen en uitdrukkingswij-
zen moesten worden gebezigd.

Het eerste feit, waarvan alle uitgaan, is de Evolutie
van het Leven, d.i. van alle levende wezens, groot of
klein. Het Heelal is een voortdurende cyclische
stroom van worden en vergaan, een scheppende evo-
lutie, waarbij vooruitgang bevorderd wordt door
telkens iets aan de vorige eyclus toe te voegen. Maar
deze evolutie voegt toch eigenlijk niets geheel nieuws
toe aan het betreffende individu, doch roept geleide-
lijk-aan steeds meer van de inwonende, sluimerend
aanwezige krachten en vermogens in hem wakker,
doet de in-eigen goddelijke mogelijkheden van het
geestelijk individu-zelf, van het Kind Gods ontwaken
of tot manifestatie komen, roept op dat, wat reeds
altijd in de kiem aanwezig is geweest. Het is dus veel
meer een vrijmaken van in hem sluimerende vermo-
gens en krachten, die tot nu toe nog verborgen wa-
ren, ongemanifesteerd. Evolutie, de groei van een
mindere naar een betere toestand, de groei van indi-
viduele organisatie, is dus het te voorschijn roepen
van inwendig latent aanwezige mogelijkheden. En
alle godsdiensten wijzen op deze Weg tot Vrijmaking
of Bevrijding, Hereniging met de Opperste Heer als
uiteindelijk Doel van ’s mensen bestaan.

Dit is alleen mogelijk doordat — zoals reeds werd
opgemerkt — de Opperste Menselijke Geest Eén is
met de Universele Al-Geest, de in mensen-lichamen
gemanifesteerde Hemelse Mens, tegelijk God en Mens.
Beide zijn Purusha-Brahma, leert het Hindoeisme,
waar alle de vele stelsels, die het bevat, eenstemmig
wijzen op ’s mensen goddelijkheid, de goddelijkheid
van 's mensen inwonende Geest. En alle wijzen ook
op het feit, dat dit goddelijk Inwezen aan en in een
stoflichaam gebonden is, waaruit hij zich in Evolutie
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,vrijmaakt’ en zich wederom ,Verenigt’ met Ish-
vara, Brahma, Nirvana.

,,Juist onderscheiden’” is dan de eerste les, die daar-
toe moet worden geleerd, de eerste vrucht van de
,,boom der kennis”. En dit zal ons dan voeren tot een
beter begrijpen van onszelf, terwijl die kennis het ons
zal vergemakkelijken, die aspekten van onszelf in ons
denken te leren afscheiden en als niet-zelf te onder-
kennen, welke ons alsnog in die gebondenheid vast-
houden. Aldus wordt dan vanzelf het volgende Ver-
eiste ontdekt, de tweede stap genomen, n.l. dat de
gehechtheid aan het leven in lichaamsvormen op
aarde begint te verminderen, daar zij als niet-zelf
worden onderkend — ,niet-gehechtheid”. Hierdoor
wordt het dan mogelijk het aardse deel van ons
wezen, dat begeerte, gevoelen en begeerte-denken in-
sluit, los te laten, ons er niet meer mee te vereen-
zelvigen. En dan ontstaat het derde der Vereisten, d.i.
die houding van het denken, welke een losmaken van
de banden der persoonlijkheid mogelijk maakt.

Het Boeddhisme dan kan in zekere zin nu als een
voortzetting van de bovenstaande Hindoe-begrippen
gezien worden en het is dan ook een feit, dat velen
het inderdaad als een der vele systemen van de allen
omvattende Sanatana Dharma beschouwen, van ,,de
Eéne Leer hoe te leven”. Wat in het Hindoeisme ge-
zien wordt als gebondenheid aan lichamelijkheid (in-
clusief begeren en concreet denken: Kama Manas),
is in het Boeddhisme gekenschetst als smart of lijden,
welke men te boven moet komen, overwinnen. Want
volgens de Boeddha is het voornaamste kenmerk als
gevolg van de afgescheiden beperkte invloed der li-
chamelijkheid, dat dit Naam en Vorm (Nama-Roepa)
veroorzaakt en smart en lijden met zich brengt. Dit
is Niet-Zelf (Anatta, niet-Ik) en dus vergankelijk.
,,Wat onbestendig is, is lijden; wat lijden is is anatta;
wat annatta is, dat is niet mijzelf (niet Atta), dat
ben ikzelf niet, dat is niet mijn Zelf. Daarom, mijne
Bhikshoes, wat er ook is aan lichamelijkheid, aan
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ondervinding, aan waarneming, aan gemoedsaandoe-
ning, aan bewustzijn, dat is, naar waarheid en met
volkomen wijsheid aldus te beschouwen: Dat is niet
mijzelf, dat ben ikzelf niet.” (Majjhima Nikaya I :
139).

In het Christendom wordt van ,,Verlossing” gespro-
ken, geheel in overeenstemming met wat wij reeds
voor beide vorige gevallen vaststelden. Het loslaten
van de banden, die ons met de lagere aard en daar-
mee met de lagere wereld binden, wordt hier ,,Ver-
zaken” genoemd. Dit alles kan alleen in ons eigen
diepste inwezen als werkelijkheid gerealiseerd wor-
den. Daarom zegt Thomas & Kempis (Imitatie):
,»Mijn zoon, zoveel gij kunt weggaan van uzelve (van
de stof-manifestatie, inclusief bewustzijn en bestaans-
gevoel) zoveel zult gij kunnen overgaan tot Mij, de
Heer!”

,wWend u met geheel uw hart tot God (daar-binnen)
en verlaat (in denken, begeren, bewustzijns-verlan-
gen) deze ellendige wereld, en uw ziel zal de rust
(verlossing) vinden. Leer het uiterlijke verachten en
u geven aan het innerlijke en gij zult het Rijk Gods
(Nirvana) zien komen in u.”

En ook Mohameds leer geeft volmaakt hetzelfde met
weer iets andere bewoordingen, symbolen en legen-
den. Wij behandelden dit reeds vroeger.

Alle godsdiensten wijzen er op, dat een weggaan van
zichzelf, het omzetten van egoisme in altruisme, in
Universele Broederschap, de enige weg, het enige ze-
kere middel is, om het Doel van uiteindelijke Volma-
king te verwerkelijken.
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