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Haar boek In Case of Spiritual Emer-
gency, Moving Successfully Through
Your Awakening is bedoeld voor hen
die op hun spirituele pad getroffen

zijn door wat men meestal vanuit de
tegenwoordige psychiatrie direct patho-
logiseert met termen als psychose en
depressie. Het is bedoeld voor diegenen
die werkzaam zijn in de zorg voor deze
mensen en voor iedereen die geinteres-
seerd is in het verband tussen psychia-
trische ziektebeelden en spirituele
ervaringen.

Het boek is in bepaalde maar toch
beperkte zin een terugkeer naar een
pleidooi voor wat in de jaren 60 van
de vorige eeuw als ‘anti-psychiatrie’ de
ronde deed. Ging het toen meer om wie
er nu het meest gek was, degene bin-
nen of buiten de psychiatrie, hier gaat
het erom dat een psychiatrische episode
wel eens een bijna niet te vermijden
episode zou kunnen zijn op het ‘pad’
of de ‘weg’ naar wat vaak aangeduid
wordt met ‘verlichting’, of iets derge-
lijks. Voorbeelden uit heden en verle-
den, inclusief van hen die nu bekend
staan als Spirituele Leiders, laten zien
dat de opperste waarheid wellicht pas
gevonden kan worden in de diepste
smart. Termen uit de middeleeuwen

als ‘Dark Night of the Soul’ and ‘Dark
Night of the Spirit’ duiden ook in deze
richting.

Er lijkt bij een spirituele crisis duidelijk
meer aan de hand: de overeenkomsten
zijn soms zo treffend, dat men zich
misschien zelfs de vraag zou kunnen
stellen of niet elke psychose of elke
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depressie een fase is van een, incarna-
ties lang durend, verlichtingsproces.
Zoiets kan spontaan optreden, overi-
gens ook bij niet spiritueel aan de weg
timmerende personen, en sommigen
ondervinden, zelfs onder de meest ex-
treme omstandigheden, geen psychose
of depressie. Het verlichtingsproces
zou je vooral kunnen opvatten als een
nadertreden van de ziel tot de geest en
niet zozeer als een gelukzalige eind-
toestand. Het resultaat wordt vooral
bepaald door hoe de persoon zichzelf,
maar zeker ook hoe de omgeving en,
niet in het minst: hoe tegenwoordig de
medische wereld deze mensen ervaart
en begeleidt. Er is (helaas) een grote
neiging om alles als pathologisch te
beschouwen en vaak wordt er een
overdosis aan medicatie gegeven, in
plaats van dat men medicijnen com-
bineert met gesprekstherapie, om die
medicatie vervolgens zo snel mogelijk
af te bouwen. Men isoleert de perso-
nen op gesloten afdelingen en dit blijkt
deze mensen juist dieper in de afgrond
te brengen, dan dat het werkelijk helpt.
Een dergelijke crisis kan vooral voor-
komen als deze personen spirituele
praktijken hanteerden, zoals meditatie,
vasten en dergelijke. Het raakt steeds
meer bekend dat mensen daarbij kun-
nen ontsporen: men spreekt dan over
het wakker worden van de kundalini-
energie die te snel opwaarts rijst in de
wervelkolom.

Dit boek breekt een lans om geheel
anders tegen psychiatrische episodes
aan te kijken en op een veel spirituele-
re wijze hulp te bieden dan tegenwoor-
dig meestal gebeurt. Het boek sluit

af met een uitgebreide hulpstrategie
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in de vorm van een ‘spirituele reisbe-
schrijving’ waarbij getracht kan worden
om de episode te leren begrijpen en er
vooral de positieve kanten van te zien,
als een weg naar verbetering en verlich-
ting van de ziel op het pad naar haar
einddoel van vereniging met de geest.

Het boek beveelt ‘mindfulness’ aan als
tactiek waarmee iemand zich staande
kan houden als hij in een spirituele
noodsituatie of ‘spiritual emergency’
terechtkomt. Mindfulness kan, heel
globaal, omschreven worden als een
houding van bewuste aandacht waarbij
men een zachtmoedige relatie aangaat
met datgene wat zich in het hier en nu
aanbiedt. Dit alles op de vaak moeiza-
me weg van terugkeer naar het gewone
leven van alledag. Dit is een moeilijk
proces, omdat de perioden van crisis
06k vaak een diepe troost aan de ziel
bieden. Het waren immers hoogtepun-
ten in beleving en het normale alle-
daagse leven kan hierdoor geheel zijn
glans verliezen. De vraag in hoeverre
een crisis werkelijk spiritueel genoemd
mag worden of alleen maar ‘patholo-
gisch’ kunnen we misschien beter eerst
aan de persoon zelf overlaten. Dat is
stukken beter dan een veroordeling op
basis van het vooroordeel dat alles wat
afwijkt van het normale beperkte be-
wustzijn wel pathologisch moet zijn en
direct met de sterkste middelen te lijf
moet worden gegaan. Wie kan immers
zeggen dat onze cultuur en maatschap-
pij normgevend is voor ware spirituele
gezondheid, of zelfs maar daar naar toe
op weg zou zijn?

Pieter Mellema
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Verenigingsnieuws

VAN DE BESTUURSTAFEL

De boekendag van 17-11-2012 in de Tolstraat was heel geslaagd. Er waren
presentaties van bibliotheek, boekhandel, uitgeverij en Loge Amsterdam en er
was een tentoonstelling met unieke oude boeken uit onze bibliotheek. Er wer-
den exemplaren verloot van de nieuwe Occulte Woordentolk Ganesha en van de
Lotusbundel met de vijf ‘pareltjes’ uit de Lotusreeks (door Rohit Mehta, Evelyn
Underhill, Adelaide Gardner en Geoffrey Hodson).

Als u deze Theosofia ontvangt, heeft inmiddels het afscheidscollege plaatsgevon-
den van professor dr. Hans Gerding van de leerstoel Metafysica in de geest van
de theosofie van Stichting Proklos, op 1 februari 2013 aan de Universiteit van
Leiden.

Graag wijzen wij u op de volgende komende evenementen:

— Op zaterdag 16 maart 2013 is er in Naarden de voorjaarsdag van de TVN over
het mystieke werkje van H.P. Blavatsky, De Stem van de Stilte, met Ingmar de
Boer en Sabine van Osta (opgeven bij evenementen @theosofie.nl).

— ITC Naarden, zondag 12 mei 2013
Nederlandstalige meditatieve retraite met
Ineke Vrolijk, oud- voorzitter van de TVN.
Thema: Luisteren naar de stem van de stilte

Al geruime tijd bestond de behoefte om Nederlandstalige retraites te organise-
ren, die geschikt zijn voor een brede doelgroep. Eindelijk is hiervoor een vorm
gevonden: jongeren en ouderen, mensen mét of zénder ervaring met mediteren
zijn deze dag allemaal van harte welkom. Er wordt eenvoudigweg begonnen
bij het begin; iedereen zal tijdens de oefeningen zijn eigen kwaliteit van stilte
kunnen ervaren. De dag is opgebouwd uit korte inleidingen over verschillende
vormen van meditatie en de bewustzijnstoestanden waarnaar mevrouw H.P.
Blavatsky verwees in haar meditatiediagram. Daarna volgen praktische oefe-
ningen, zoals loop- en zitmeditatie.

Ineke Vrolijk heeft een brede ervaring met Tibetaans boeddhistische retrai-
tes en geeft binnen verschillende loges van de TVN meditatiecursussen aan de
hand van het meditatiediagram. Zij vertelt onder meer: Het is fascinerend te
zien hoe nauw de raakvlakken zijn tussen het meditatiediagram en het Tibe-
taans boeddhisme, maar bijvoorbeeld 66k met wat wij weten over Johannes van
het Kruis. Meditatie (ik noem het ook wel aandachtmeditatie) betekent voor mij
ruimte zijn. Dit kan leiden tot een dynamische stilte.

Bij voldoende belangstelling kunnen er in de toekomst retraiteweekends
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