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Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en
zijd over de wereld verspreid en leden van
alle religies zijn en worden er lid van zonder
dat ze de specifieke dogma’s, leringen en
geloofsovertuigingen van hun eigen geloof
opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te
benadrukken dat er geen enkele lering, geen
enkele mening is, door wie ook onderwezen
of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig
lid van de Vereniging bindend is, dat er geen
lering, mening is die niet vrijelijk door enig
lid mag worden aangenomen of verworpen.
Instemming met haar drie doeleinden is de
enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot
nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen
of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid
heeft evenveel recht om zich te verbinden
aan elke school van denken welke hij/zij
wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht
om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch
enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar
worden gemaakt of het stemrecht verliezen
wegens enige opvatting die hij/zij heeft of
wegens het lid zijn van een school van
denken waartoe hij/zij zou behoren.
Meningen of opvattingen geven geen recht op
voorrechten en kunnen evenmin

aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk
lid van de Theosophical Society ernstig om
deze fundamentele principes van de
Theosophical Society te verdedigen, te
handhaven en ernaar te handelen, en ook
onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden
op vrijheid van denken en van meningsuiting,
binnen de grenzen van hoffelijkheid en
rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society

De Theosophical Society (waarvan de Theosofische Vereniging in Nederland de
Nederlandse afdeling is) is op 17 november 1875 te New York opgericht door
H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. Zij heeft haar internationale hoofdkwartier
te Adyar, Chennai, India en 49 afdelingen over de gehele wereld.

De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie aange-
sloten kunnen zijn of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen dat ze
de drie doeleinden van de vereniging (zie achterkant omslag) onderschrijven, dat
ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil bijeen
willen brengen ongeacht hun religieuze overtuiging en dat zij religieuze waarheden
willen bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen. Zij
zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, maar door het
gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. Zij zijn van mening dat Waarheid
gevonden kan worden door studie, door reflectie, door zuiverheid van leven en
door toegewijd te zijn aan hoge idealen. Zij zien de Waarheid als dat wat de moei-
te waard is om naar te streven, niet als een dogma opgelegd door een autoriteit.
Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn van individuele studie
of intuitie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan, en gebaseerd zou moeten zijn
op kennis, niet op aanname. Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die
intolerant zijn, niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun
plicht beschouwen.

Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen.

Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid. Zij geven er de
voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te veroordelen, om
Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen ertoe te bekeren.
Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord.

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.Theosofie
biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie
geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Zij geeft de dood haar juiste plek,
als een steeds terugkerende gebeurtenis die de poort opent naar een voller en
stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft. Theosofie geeft de wereld
de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te leren de Geest te zien als
zijn werkelijk zelf en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen
betekenis te ontsluieren, en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen aan te
tonen zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuitie.

Leden van de Theosofische Vereniging bestuderen deze waarheden en theosofen
trachten ernaar te leven. ledereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,
naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid.

Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden.



Laat de wijsheid stromen

— Radha Burnier

Theosofie is een zaak van het leven.
Zij verwijst naar God-Wijsheid en
zou vertaald kunnen worden als
Brahma-vidya. Zij is overal, op ieder
bestaansgebied, van het hoogste tot
het laagste ondergebied, zij door-
dringt alles. leder mens kan haar tot
op zekere hoogte belichamen naar
vermogen, waarmee bedoeld wordt:
naar zijn vermogen om te functio-
neren in termen van de goddelijke
wijsheid. Niemand kan haar volledig
belichamen, deels omdat er een
beroep op ons gedaan wordt om te
functioneren door het fysieke brein
en te handelen binnen de beperkin-
gen van het fysieke lichaam.

Theosofia 114/ nr 2 - juni 2013

Wij moeten allereerst en vooral be-
grijpen dat goddelijke wijsheid in
ieder van ons leeft en beweegt, in
overeenstemming met de ruimte die
eraan gegeven wordt. Dit omdat god-
delijke wijsheid alle dingen doordringt.
De mens wordt van nature gedreven,
ondanks de grofheid van het fysiek
lichaam, om iets van het leven uit te
drukken. Zelfs mineralen, de aarde
enzovoort geven enige uitdrukking aan
de wijsheid die theosofie is, maar zij
drukken dit op verschillende manieren
uit. Eén traditie verhaalt dat de dia-
mant bijvoorbeeld superieur is onder
de mineralen, omdat hij de schoonheid
van wijsheid beter kan uitdrukken dan
veel andere mineralen. In de planten-
wereld geeft een grote banyanboom,
zoals die in Adyar aan veel vogels
beschutting geeft, schoonheid aan alle
mensen die in staat zijn deze te waar-
deren, en schaduw, zelfs aan hen die
onverschillig zijn voor zijn schoonheid
enzovoort. Als wij bij het dierlijke
stadium komen is een dier veel wijzer,
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zoals een olifant die in het bezit is van
vele merkwaardige eigenschappen.
Andere dieren, zoals honden en der-
gelijke, zijn gestegen tot bovenin het
dierlijk gebied.

In de mens mag de goddelijke wijs-
heid functioneren. Deze kan in al haar
glorie naar voren komen in mensen
zoals de Heer Boeddha, Jezus Christus,
Sankaracharya, mensen die al vanaf
hun geboorte uitzonderlijk waren. Zo
wordt het mineraal de prachtige dia-
mant; de vogel kan een pauw worden;
in het plantenrijk kan een plant een
grote banyanboom worden of een
andere boom die vele jaren leeft en
bloeit; het dier kan een olifant worden
of een heel intelligente hond. Op het
menselijk gebied, als de goddelijke
wijsheid die door menselijke wezens
heengaat buitengewoon is, geven alle
handelingen uitdrukking aan die god-
delijke wijsheid. Ook wij kunnen ons-
zelf maken tot kanalen voor dat doel.

Wij zijn er verantwoordelijk voor
dat theosofie vrijelijk kan stromen,
zoals in het geval van de Boeddha.
Wij kunnen of kleine Boeddha’s zijn,
of wij kunnen die stroom stremmen en
domme mensen worden. Het hangt van
ons af of we de wijsheid laten stromen.
Sommige activiteiten dragen meer van
deze kwaliteit in zich dan andere; wij
kunnen die activiteiten aanmoedigen
en er aandacht aan besteden, aan de
stimulans die zij geven aan de voor-
uitgang van de wereld, al naar gelang
onze handelingen.

De Theosophical Society en al haar
afdelingen zijn er omdat er de hoop
is dat zij centra zullen worden van
waaruit theosofie haar invloed zo veel
mogelijk zal verbreiden en tot hulp kan
zijn voor de mensen in de buurt. Wij
moeten allemaal nagaan in hoeverre
onze loge, onze federatie, onze afde-
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ling een kanaal kan worden voor theo-
sofie, de opperste wijsheid. Deze kan
niet volledig uitgedrukt worden door
enige activiteit op het fysiek niveau,
maar kan uitgedrukt worden op een
manier die opvalt, zoals Sankaracharya
opviel, zoals Jezus opviel en duizenden
mensen die hen volgden. Dank zij the-
osofie worden sommigen wijs en an-
deren gedeeltelijk wijs. Theosofische
loges zouden zoveel mogelijk wijsheid
moeten belichamen, zodat mensen
beginnen om naar deze hoogten op te
stijgen.

Als een loge een aura heeft, stelt
men zich voor dat deze invloed heeft.
Als je naar de aura van een loge kijkt,
zowel fysiek als niet-fysiek, hoeveel
wordt er dan gebruikt om een wijze
boodschap te verspreiden, zodat elke
loge een vertegenwoordiger wordt van
de Aloude Wijsheid? Het hangt af van
u en mij wie er een bijdrage levert in
de loge. Wij zijn mensen. (Wij maken
vast fouten, want wij zijn niet vol-
maakt; dus de loge kan niet volmaakt
zijn.) Maar de activiteiten in een loge
zouden mensen zoveel mogelijk wijzer
moeten maken. Kan onze loge een
instrument zijn waar wijsheid door-
heen komt, in welke mate ook? Om dat
te bereiken zouden wij, leden van de
Theosophical Society, geinteresseerd
moeten zijn in weten waar het in het
leven werkelijk om draait.

Het is de bedoeling dat een loge
plaats biedt aan ieder soort wijsheid,
uit welk deel van de wereld dan ook,
en onder welke naam ze zich ook
presenteert: Vedanta, Islam, Christen-
dom of wat dan ook. Het gaat om de
waarheid die in alle religies te vinden
is. Alle religies zijn corrupt geworden,
maar sommige delen ervan zijn waar,
zoals zij oorspronkelijk werden onder-
wezen. Dat centrale deel zouden
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Theosofische loges aan de mensen
bekend moeten maken.

Iemand zou kunnen vragen: heeft
het islamitische geloof mensen iets
te vertellen? Ja, dat heeft het, maar
niet wat sommige moslims zeggen;
zij kunnen zich soms niet als ware
moslims gedragen, met een agressieve
houding, terwijl de profeet Mohammed
heel vriendelijk was. Er zijn net zulke
dwaze mensen onder christenen, hin-
does en andere groeperingen, maar dat
terzijde. Als wij het alleen hebben over
datgene wat ons brengt naar de diep-
ten van wijsheid, die wij nog moeten
bereiken, dan zal het de moeite waard
zijn. Dit is dus één ding dat de loges in
onze Vereniging kunnen doen: mensen
bewust maken van de Wijsheidslerin-
gen die gegeven zijn. Soms wordt dit
soefi en soms christelijke mystiek ge-
noemd, soms advaita, maar die hebben
allemaal een waarheid over te brengen.

Wij zouden vrij moeten blijven van
vooroordeel, zodat we kunnen ontdek-
ken wat in religie waar, goed en juist
is. De essentie van religie is te vinden
in vele godsdiensten, maar wij moeten
een opmerkzaam en open denkvermo-
gen hebben om dat te begrijpen.

Vriendelijkheid moet de norm
worden

Eén van de dingen die wij moeten
doen is uit ons karakter en onze men-
tale staat het verlangen verbannen
om anderen onder onze controle te
brengen, door hen te dwingen zich te
gedragen zoals wij dat zouden willen.
Dit is een vorm van wreedheid en die
bestaat in vele vormen. Het is volko-
men in tegenspraak met de theosofi-
sche manier van leven. Wij moeten
dit daarom uitbannen uit onze lagere
natuur; de hogere natuur heeft immers
geen enkel vooropgezet doel om men-

Theosofia 114/ nr 2 - juni 2013

www.theosofie.nl

sen op welke manier dan ook te dwin-
gen. Wij kunnen onze eigen interesses
op verschillende manieren uitleven,
maar we moeten er zeker van zijn dat
de neiging tot wreedheid volkomen
vermeden wordt.

‘Wreedheid is het werk van de dui-
vel; zo ziet het eruit voor een Meester,’
zegt C.W.Leadbeater. De Inquisitie,
bijvoorbeeld, geloofde in gedwongen
bekering, een daad die uiterlijk bevre-
diging geeft aan de bedrijvers ervan.
Zij plachten vele mensen te martelen
en te doden die het niet eens waren
met wat zij zeiden. Talloze mensen uit
Afrika en andere landen, bijvoorbeeld
Zuid-Amerikaanse Indianen, werden
afgrijselijk behandeld, omdat gedacht
werd dat zij geen ziel hadden. De isla-
mitische lering die gegeven werd door
iemand die een vriendelijke heilige
was, werd naar andere landen gebracht
door middel van het zwaard. Tegen-
woordig wordt ‘het zwaard’ gebruikt
om mensen politiek onder de duim te
houden. Op soortgelijke wijze worden
mensen die zich niet willen overgeven
onderworpen en hen wordt voorge-
schreven hoe zij zich moeten gedragen
en wat zij zouden moeten geloven.

Het verrichten van vivisectie, door
mensen die dieren gebruiken voor hun
eigen doelstellingen, ongeacht hoe het
arme slachtoffer lijdt en misschien
doodgaat, is opzettelijke wreedheid.
Er wordt vaak verondersteld dat dit
het welzijn van mensen ten goede
komt, maar het dier dat voor vivisectie
gebruikt wordt is in het evolutionaire
systeem net zo belangrijk, als de mens
die volkomen onverschillig is voor
het welzijn van het dier. Er zijn tegen-
woordig veel mensen die het gebruik
van dieren voor bepaalde doelen recht-
vaardigen, maar is het niet beter om
andere remedies te zoeken en om alle
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wreedheid te vermijden, zelfs als het,
naar men zegt, om onzelfzuchtige rede-
nen is? Er worden enkele stappen in
deze richting gezet, bijvoorbeeld door
de Europese Unie die wetten uitvaar-
digt tegen dierenmishandeling. Dit is
toe te juichen, maar is dat wel genoeg?

Er wordt wereldwijd wreedheid
jegens kinderen begaan, omdat zij toe-
vallig onder controle staan van hun ou-
ders of andere volwassenen, zoals hun
leraren op school. Heel vaak bestaat er,
met de beste bedoelingen, de wens om
een kind te dwingen in een patroon te
passen, het patroon van de maatschap-
pij. Het kind kan echter talenten heb-
ben die niet zijn wat de ouders willen
of de leraar oplegt. Het is mogelijk dat
deze talenten later in het leven minder
geld opleveren; maar dat komt het kind
dat gedwongen wordt om te volgen wat
de volwassene als het beste ziet, niet
ten goede.

C.W. Leadbeater schreef hierover
dat liefde en vrijheid belangrijke facto-
ren zijn in de ontwikkeling van de ziel.
Liefde is een absolute eerste vereiste.
Het doet er niet toe als het lichaam
niet alle gemakken heeft en zaken die
ouders belangrijk vinden; het is es-
sentieel dat de aangeboren talenten van
het kind niet beperkt worden. Het kind
moet zich vrij voelen terwijl hij op-
groeit en moet vanaf zijn vroege jeugd
de gelegenheid krijgen om zich natuur-
lijk te ontwikkelen. Dit is het doel van
opvoeding. Zo zou het kind behandeld
moeten worden door ouders en andere
volwassenen.

Als wij dit onderwerp nader be-
schouwen en onderzoeken, moeten
wij voor ogen houden dat vrijheid
iedereen een ziel biedt (niet alleen
maar een lichaam) en dat iedereen het
recht heeft om zijn eigen bijzondere
deugden te ontwikkelen. Deze kun-
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nen gecultiveerd worden ten koste van
wat de wereld een prijs noemt. Vanuit
het gezichtspunt van de werkelijke
groei van het kind kan dit echter heel
belangrijk zijn. De rol van de leraar is
daarom een heilige, heelmakende rol.
Hij of zij moet altijd handelen vanuit
liefde: dat is een grote verantwoorde-
lijkheid, maar zelfs als de leraar tot
op zekere hoogte tekort schiet is het,
zolang hij het probeert, het beste wat
hij kan doen. Dit is het kenmerk van
theosofisch onderwijs.

Dezelfde principes zijn van toe-
passing op hen die onder leiding van
iemand anders werken; zij moeten
vriendelijk behandeld worden, waar-
bij rekening wordt gehouden met hun
groei als mens. Er moet niet alleen
maar gekeken worden naar de hulp die
zij op enig moment kunnen bieden.
Dat alles is een deel van het leven en
moet nauwkeurig overwogen worden
door ieder die geinteresseerd is in zijn
eigen spirituele groei. Onze groei kan
nooit los staan van de handelingen met
betrekking tot anderen, en dan gaat het
om mensen, kinderen, dieren, planten
en al het andere.

Dit maakt deel uit van begrijpen
wat het Ene leven is. De kwestie van
wreedheid is belangrijk, zelfs vanuit
een egoistisch gezichtspunt, want het
omvat ieder leven, hoe wij ons ten
opzichte van anderen voelen, wat wij
een echtgenote of echtgenoot, kinderen
of dieren, aandoen. Het gaat zelfs om
de schijnbaar onbelangrijke dingen
zoals het leven, planten en insecten die
groeien onder onze voeten; deze zijn
alle belangrijk in ieders leven. Vrien-
delijkheid moet de norm worden.

Uit: The Theosophist

van september 2008
Vertaling: A.M.L
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Juiste motivatie

Uittreksel, herdruk uit The Way of the Disciple, TPH, Adyar 2000.

— Clara M. Codd
(1876-1971)
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Clara Codd werd op haar 27e lid
van de Theosophical Society.

In haar autobiografie So Rich a Life
stelt Clara:‘Na een lange tijd te heb-
ben rondgezworven, kwam ik ein-
delijk thuis. Ik had het begin van het
pad gevonden. Drie jaar later werd
zij benoemd tot eerste nationale
spreekster voor de Engelse Afdeling.
Later diende zij als president van de
Australische en de Zuid Afrikaanse
Afdeling. Clara Codds carriere
omspande bijna 70 jaar, gedurend
welke tijd zij nagenoeg ieder
continent bezocht.

Clara Codd heeft een groot aantal
boeken geschreven, waaronder:

The Creative Power

The Mystery of Life

The Ageless Wisdom of Life

Masters and Disciples: a guide to study

Sommige hiervan zijn ooit ook in
Nederlandse vertaling verschenen.
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Wat is spiritualiteit, aangezien alleen
de stem van de ontwaakte geest in de
mens gehoord kan worden in de wereld
van de geest? Ik kan drie definities ge-
ven, maar wij moeten door de woorden
heen prikken naar de realiteit erachter.
Mevrouw Besant zei ons dat het 't
vermogen was om de eenheid van alle
leven intuitief aan te voelen. Zij zei dat
er twee dingen zijn die vaak verward
worden met spiritualiteit. Eén ervan
was vroomheid. lemand kan bijzonder
vroom en religieus zijn zonder een
gram spiritualiteit te bezitten. Een
tweede was het verwarren van psychi-
sche vermogens met spiritualiteit. Het
is niet echt spiritueler om een astraal
voorwerp te zien dan naar een fysiek
voorwerp te kijken.

H.P.Blavatsky (HPB) zei dat spiri-
tualiteit niet is wat wij verstaan onder
de woorden ‘deugd’ of ‘goedheid’. Het
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is het vermogen vormloze, spirituele
essences waar te nemen; een steeds
toenemende gevoelige respons op alle
leven.

Professor Radhakrishnan schrijft:
God is leven. Erkenning van dit feit is
spiritueel bewustzijn.

Het betekent een fijne, gevoelige
kwaliteit van innerlijke emanatie, een
‘aura’ die wegsmelt in het niets en die
niet geconditioneerd wordt door een
verharde rand. Deze ‘rand’ die iemand
opsluit in de gevangenis van zijn
eigen denkbeelden of belangen, wordt
veroorzaakt door één van twee dingen
— hetzij een heel star denkvermogen
of een volledig door zichzelf in be-
slag genomen zijn. Vandaar de nadruk
van de Meester op de noodzaak van
een ‘open denkvermogen’. De andere
oorzaak van de verharde rand komt
voort uit het feit dat het visualiserende,
redenerende denkvermogen de zetel is
van ahamkara, het ‘ik’-makend vermo-
gen. Niets sluit de respons op het leven
en de realiteit zozeer uit als deze te ver
doorgevoerde eigenschap. Als iemand
intens egoistisch is, reageert hij niet op
de noden en gevoelens van anderen, en
daarom is hij onveranderlijk ongeluk-
kig. Er is maar één vijand op de weg
naar de realisatie van onze eigen god-
delijkheid, of zelfs onze eerste, zwakke
pogingen om ‘in overeenstemming te
komen met het oneindige’, en dat is
ons eigen egoisme. Wij moeten onszelf
daarvan echter niet al te veel de schuld
geven. Gedurende vele levens op het
uitgaande Pad — de pravritti marga —
dient dit gevoel van ahamkara, van ‘ik
en mij en mijn’ als een soort bescher-
ming, zoals de schaal rondom het
groeiende kuiken, om de ‘Goddelijke
Mogelijkheid’ in staat te stellen een
sterk middelpunt van individualiteit te
maken waarmee het eens in staat zal
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zijn die bescherming te vernietigen en
er een stralend middelpunt van macht
en licht, zonder omtrek, overblijft. Op
het uitgaande Pad — want pra betekent
‘uwitgaand’, naar buiten gericht — wor-
den de toekomstige bewustzijnsvoer-
tuigen ontwikkeld door het verlangen
van de Geest om in contact te komen
met materie of vorm (het principe van
beperking).

De Katha Upanishad zegt:

De zelfgeborene (de vonk of het zaad
van goddelijkheid) drong de zintuigen
naar buiten: vandaar dat de jiva (een
leven dat geindividualiseerd is vanuit
de universele geest) op zoek gaat naar
het naar buiten gerichte, niet naar het
innerlijke Zelf.

De Bhagavad Gita (XV.7) zegt het-
zelfde:

Een onsterfelijk eeuwig deeltje van
Mijn Zelf, in de wereld der levenden
neergetransformeerd als een levende
geest, omhult zich met de vijf zinnen en
als zesde het bewustzijn, versluierd in
materie.

De wijze Patanjali schrijft in zijn
onsterfelijke vier boekjes over yoga:
De ziener (de onsterfelijke) is zuivere
kennis (gnosis, visie). Ofschoon zuiver,
kijkt hij door de omkleding (het me-
dium) van het denkvermogen.

De naar buiten gerichte aandacht van
dat Zelf brengt de voertuigen van het
bewustzijn tot ontwikkeling. Wan-
neer dit proces zijn voltooiing nadert,
begint het onsterfelijke zelf aan zijn
taak van het zuiveren en ‘verenigen
of integreren’ van deze voertuigen —
denkvermogen, hart en lichaam — met
zichzelf en richt hij zijn aandacht op
zijn goddelijke bron, het nivritti marga
of pad van terugkeer.

Op dit pad wordt de beschermende
schede van egoisme verbroken en raakt
het bewustzijn geidentificeerd met alle
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leven, terwijl het nog steeds zijn eigen
middelpunt behoudt. Aldus is het onge-
zuiverde Denkvermogen de grote doder
van het werkelijke (‘Mind is the great
Slayer of the Real,” De Stem van de
Stilte, 4). Om een andere vergelijking,
ook van HPB, te gebruiken: de ‘brug’
tussen het tijdelijke menselijke be-
wustzijn en dat van het eeuwige, wordt
gebouwd door een denkvermogen dat
is gezuiverd van egoisme. Dit is niet
het werk van een ogenblik, of zelfs

van meer dan één leven. Dit is de grote
pelgrimstocht van de ziel, de evolutie-
cyclus van de geest in de mens.

Alle dingen groeien in cycli. Dag
volgt na dag, lente komt na lente, het
leven in de aardse school volgt het
leven, totdat de grootste cyclus van
allemaal voltooid is en de geest terug-
keert naar God die haar gegeven heeft,
wanneer dat wat voortkwam uit de
peilloze diepte, weer terugkeert naar
huis (Tennyson). Vanuit een oertoe-
stand van onwetendheid of onschuld
eet zij van de boom van de kennis van
goed en kwaad, dat wil zeggen, komt
zij onder de voortdurende invloed van
de ‘paren van tegenstellingen’. Aldus
ontvouwt zij zelfbewustzijn en zelfmo-
tivatie en als de tijd rijp is, eet zij van
die andere boom, de boom van bewuste
onsterfelijkheid.

Het Sanskriet woord vrirti betekent
ongeveer ‘golflengte’. Alle vormen en
verschijnselen van de natuur zijn ‘golf-
lengten’ — het principe van beperking
— die voor fysieke ogen zichtbaar of
onzichtbaar zijn. Misschien kunnen wij
nu HPB’s definitie van spiritualiteit
begrijpen: de macht van het waarne-
men van vormloze, spirituele essences.

Ik denk dat het ook betekent het
uitstijgen boven de paren van tegen-
stellingen en, uiteindelijk, onaan-
gedaan blijven daardoor. De paren
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van tegenstellingen zijn niet reéel.

Zij bestaan om ons zelfbewustzijn te
helpen ontwikkelen. In de wereld van
het werkelijke bestaat er geen goed en
slecht, heilig en wereldlijk, maar één
machtige, heilige, glorieuze en eeu-
wige kracht die de mens brengt tot zijn
ultieme gelukzaligheid en vervulling.

Wij kunnen onze zelfzucht echter
niet vernietigen door het te bevech-
ten, dat accentueert het alleen maar.
Het kan beter gebeuren door het te
‘overstijgen’ (transcension). Laten wij
ophouden met zoveel aan onszelf te
denken, of zoveel te geven om wat er
met dat kleine zelf gebeurt en in plaats
daarvan meer denken aan het grote,
het sublieme, het prachtige, dat de
schaduw is van God op aarde (Mazzi-
ni). De klassieke meditatie van de heer
Boeddha vertelt ons dit: Ten eerste dat
wij ons hart zo moeten afstellen dat
wij verlangen naar het welzijn van alle
wezens, zelfs ook naar het geluk van
onze vijanden. Dan moeten wij ons
een levendige voorstelling maken van
al het verdriet en de beperkingen van
anderen totdat een diep mededogen
onze ziel beroert. Dan moeten wij den-
ken aan alle vreugde en voorspoed van
anderen, waarbij wij ons verheugen
over hun geluk. Tenslotte moeten wij
in gedachten uitstijgen boven liefde en
haat, rijkdom en armoede, succes en
mislukking enzovoort, waarbij wij ons
eigen lot bezien met onbevooroordeel-
de kalmte en volkomen rust.

Als wij deze geestesgesteldheid op-
recht kunnen bereiken, bevrijdt zij ons
van het veelvuldig ervaren van een ge-
broken hart. Wij zullen ons er dan niet
meer om bekommeren wie wel of niet
iets voorstelt, of dat wij zelf iemand of
niemand zijn. De Meester zegt dat de
groei van spiritualiteit ons er onver-
schillig voor (zal maken) of wij sterk
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zijn of zwak, geletterd of ongeletterd.
In de ogen van de geest bestaat er geen
klein of groot. Alles is geliefd, alles is
belangrijk.

Dus nu kunnen wij zien welke stem
te horen is in de wereld van de Mees-
ter: Voordat de stem kan spreken in
aanwezigheid van de Meesters moet
zij het vermogen om te kwetsen verlo-
ren hebben. Voordat de ziel kan staan
waar de Meesters zijn, moeten haar
voeten gewassen zijn in het bloed van
het hart (Licht op het Pad, 11).

Het is de oprechte liefde voor de
mens, ja zelfs voor alle levende we-
zens. Ik denk niet dat het een emotio-
nele sensatie is; het is meer een eerlijk
verlangen naar het geluk en het welzijn
van alles. Onze voorvaders, die het
welzijn van de wereld begeerden, be-
reikten bevrijding.

De allereerste stap, zegt de Meester,
is een viekkeloos leven, een rein hart.
Wat is reinheid? Ik denk niet dat het
iets te maken heeft met door mensen
gemaakte moraal. De ware betekenis
ervan is volkomen oprechtheid (whole-
heartedness), eenpuntigheid in het
denken en in doelgerichtheid, zonder
ruimte voor het zelf, of voor enig voor-
deel voor dat zelf, materieel of gees-
telijk. Enig egoistisch motief, of het
nu gaat om hogere of kleinere dingen,
doet het ideaal teniet. De Meester KH
schrijft aan de heer Sinnett:

De eerste en voornaamste overwe-
ging bij de beslissing of wij uw aanbod
zullen accepteren of afwijzen, ligt in de
innerlijke drijfveren die u ertoe bren-
gen van ons onderricht te willen ont-
vangen en in zekere zin — onze leiding
... Welnu, voor ons lijken uw motieven,
die vanuit een wereldlijk standpunt
oprecht en iedere ernstige overweging
waard zijn, zelfzuchtig ... Ze zijn zelf-
zuchtig, omdat u moet beseffen
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dat het hoofddoel van de TS niet zozeer
is gelegen in het bevredigen van indivi-
duele aspiraties dan wel in het dienen
van onze medemensen... Misschien
kunt u onze bedoeling beter begrijpen
als u hoort dat, naar onze mening, de
hoogste aspiraties voor het welzijn

van de mensheid worden besmet door
zelfzucht, indien er in de geest van

de filantroop ook maar een greintje
verlangen naar eigen voordeel schuilt
of de neiging onrecht te doen, zelfs al
is dat onbewust.(Mahatma Brieven,
p-8-9)

De enige waarlijk individuele dingen
in ons zijn onze motieven, ons inzicht
en onze doelstellingen en deze moeten
geheel gericht zijn op het welzijn van
die verenigde geest van het leven die
ons enige ware leven is. Niemand kan
leven of sterven voor zichzelf alleen.
Hij is voor altijd verbonden met alle
andere goddelijke fragmenten die zij
aan zij met hem mee worstelen en het
ras vormen waarvan hij deel uitmaakt.

HPB zegt:

Het is een occulte wet dat niemand
boven zijn individuele tekortkomingen
uit kan stijgen zonder, hoe weinig ook,
het hele lichaam waarvan hij een inte-
graal deel uitmaakt enigszins op te hef-
fen. Op dezelfde manier kan niemand
alleen zondigen, of alleen lijden onder
de gevolgen van zonde. In werkelijk-
heid bestaat afgescheidenheid niet; en
de dichtstbijzijnde benadering van die
zelfzuchtige staat die de wetten van het
leven toestaan ligt in de intentie of het
motief.

De Meester KH schrijft:

Wij trachten de mensen ertoe te bewe-
gen hun persoonlijkheid — een voor-
bijgaande flits — op te offeren voor het
welzijn van de gehele mensheid, en
derhalve voor hun eigen onsterfelijke
Ego’s (Mahatma Brieven, p.255).
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Laten wij dus de juiste motieven ont-
wikkelen, waarbij het ons zelfs niet
kan schelen of wij heilig zijn of wijs.
Hij die denkt dat hijzelf heiliger is
dan iemand anders, hij die zich erop
beroemt dat hij vrij is van ondeugden
of dwaasheden, is niet in staat tot
discipelschap. Een mens moet wor-
den als een klein kind voordat hij het
koninkrijk der hemelen kan ingaan
(HPB). Laten wij bedenken dat spiritu-
ele ambitie en het zelfzuchtig begeren
véél gevaarlijker zijn dan hun aardse
tegenhangers. De Meester KH schrijft:

Hoe psychisch en fysiologisch
geschikt hij ook is om te voldoen aan
zo’n selectie, een chela zal, of hij nu
uitgekozen is of niet, op den duur ten
onder moeten gaan als chela, tenzij hij
in het bezit is van spirituele alsook van
fysieke onzelfzuchtigheid.

De Meester zegt iets dergelijks met
heel simpele woorden in Aan de Voe-
ten van de Meester:

Maar er zijn mensen die alleen
ophouden met het najagen van aardse
doelen om in de hemel te komen, of om
persoonlijke bevrijding van wederge-
boorte te verkrijgen; deze vergissing
moet u niet maken.

Op haar beurt zegt HPB:

Wat de ware occultist zoekt is geen
kennis, of groei, of geluk, of macht,
voor zichzelf...

Licht op het Pad maant ons ‘vurig

te verlangen’ en vertelt ons dan dat
hetgeen wij zouden moeten begeren
het vergaren is van weelde voor die
verenigde geest van het leven die ons
enige ware zelf is. Wat is ons ware mo-
tief? Is het de gedachte aan de schoon-
heid, het wonder, de zekerheid van het
zelf om met de Meester te verkeren die
ons aantrekt? Het op een dag bezitten
van krachten die niet zijn verleend aan
andere mensen? In Licht op het Pad
(bij 17: Zoek naar de weg) staat:

Sta er even bij stil en overweeg ze.
Is het de weg waarnaar je verlangt,
of is er in je visioenen misschien een
vaag vooruitzicht van grote hoogten
die door jou beklommen zullen wor-
den, van een grote toekomst die je wilt
bereiken? Wees gewaarschuwd. De
weg moet worden gezocht omwille van
de weg zelf en niet met het oog op je
voeten die de weg zullen bewandelen.

... Er is een oud gezegde dat wan-
neer de leerling gereed is, de Meester
verschijnt. Wanneer zijn licht schijnt,
wanneer zijn stem gehoord wordt, dan
zeggen zij: ... volgens onze wet moeten
wij ieder van hen benaderen, ook al
is er maar de geringste glans van het
ware ‘Tathagata’ licht in hem
(Mahatma Brieven, p.296).

Uit: The Theosophist
van februari 2006
Vertaling: A.M.L
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Antwoord op een vraag

—Annie Besant (1847-1933)

Annie Besant
was
Internationaal
President
van de
Theosophical
Society

van 1907 tot
1933.

U weet hoe vaak de vraag gesteld
wordt: ‘Is een willekeurige periode van
leven een vaste periode?’ Als met die
vraag bedoeld wordt: ‘Sterft iemand uit
het fysiek lichaam op een vastgestelde
tijd?’, dan is het antwoord: Nee.

Er kunnen andere oorzaken in het
spel zijn. Er zijn bepaalde oorzaken die
naar dat punt toewerken; verscheidene
malen in de loop van de levensperi-
ode van een persoon brengt iemands
voorbije karma hem tot wat een nogal
kritiek stadium genoemd mag worden.
Afhankelijk van de druk die er dan op
hem rust, zal hij het fysiek lichaam
op dat moment al dan niet verlaten.
Het hele leven onder lichamelijke
omstandigheden is echter een vast-
staande periode en als hij het aardse
leven verlaat védrdat die periode op
het fysieke vlak is volgemaakt, dan
moet hij het overgebleven deel ervan
doorleven in wat genoemd kan wor-
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den omstandigheden die deels aards
zijn, in de astrale wereld. Zijn fysieke
lichaam is weggeslagen voordat de
levensperiode voorbij is. De normale
periode na de dood begint echter pas
wanneer die aardse levensperiode is
opgebruikt; dat is het punt dat u voor
ogen moet houden. Hier in India wordt
deze vraag heel vaak gesteld, omdat er
een aantal verzen in de Sastra’s staan
die aangeven dat de dood pas komt op
een bepaalde tijd. Normaal gesproken
treedt de dood dan ook in, komt de
dood ook zo. U herinnert zich vast het
vers in één van de boeken: voordat die
periode is aangebroken ‘zal een lans
niet doden; wanneer die periode is aan-
gebroken, is een grasspriet voldoende
om te doden.” De gewone mens die dat
leest zal natuurlijk alleen aan het fy-
sieke lichaam denken. Als u het in wat
ruimere zin opvat en de grasspriet ziet
als een symbool, dan zou u het volko-
men juiste besef krijgen dat, wanneer
de tijd rijp is, zelfs de kleinste oorzaak
het wegvallen van het fysiek lichaam
kan veroorzaken. Als de tijd nog niet
gekomen is, dan kan zelfs een geweld-
dadige oorzaak — de lans — de levens-
periode zelf niet veranderen; maar deze
kan wel het fysiek lichaam zelf teniet
doen.

Mensen raken soms in de war over
deze materie en zij stellen een massa
vragen; het kan tot heel onwenselijke
toestanden leiden. Zij zeggen bijvoor-
beeld: ‘O, nou, als iemands levenspe-
riode toch vaststaat, als het uur van de
dood vaststaat, wat heeft het dan voor
zin om hem te verplegen of om een
dokter te laten komen? Laat hem met
rust; als hij sterft, dan toont dat aan dat
het zijn tijd is om te overlijden. Als
het zijn karma is om door te leven, dan
leeft hij door.” En af en toe zien we si-
tuaties waarin dat ook zo gebeurt. Dat
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nu is een ernstige vergissing; u bent
verplicht te doen wat u kunt, want op
een kritiek moment zou u het resultaat
kunnen veranderen door uw handeling
op dat moment. Toch onthouden men-
sen zich soms van handelen, vanwege
het onjuiste idee dat de lichamelijke
levensperiode vaststaat; en dit leidt tot
ongewenste gevolgen.

In feite staat de levensperiode onder
fysieke omstandigheden wel zeker
vast: de periode van het wegvallen
van het fysieke lichaam staat niet vast.
Op een zeker moment kan de dood al
dan niet intreden. Er zijn tijdstippen
waarop, vanwege het karma, de dood
niet afgewend kan worden. Er zijn
echter misschien andere perioden dat
een toegevoegde kracht de dood wel
degelijk kan afwenden, net zoals ieder
ander soort karma. Er zijn punten die
vaststaan en ook punten die door het
uitoefenen van zware inspanningen te
variéren zijn.

Dit illustreert het belangrijke feit
dat, omdat juist handelen zo ontzet-
tend belangrijk is voor het geluk en de
vooruitgang van de mens, het noodza-
kelijk is om groot onderscheidingsver-
mogen aan de dag te leggen wanneer
men mensen dingen vertelt die, ook
al zijn ze op zichzelf waar, hen op het
verkeerde been zouden kunnen zet-
ten en hen tot onjuist handelen zouden
kunnen aanzetten.

Uit: The Theosophist van juni 2007
Herdruk uit The Theosophist van

november 1917.
Vert. AM.I.
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Mevrouw Blavatsky,
dochter van Wijsheid

Verslag door Annine van der Meer over deze lezing die zij op 5 februari 2013
in Loge Rotterdam gaf (bewerkt).

- Annine van der Meer

Dr. Annine E.G. van der Meer is voorzitter van de Academie PanSophia en lid van de
TVN. Zjj is godsdiensthistoricus en symbooldeskundige, heeft veel gereisd om het
spoor van de verborgen Moeder in teksten, kunst en symbolen terug te vinden en

schreef diverse boeken. In oktober 201 | leverde zij een bijdrage aan het najaarsweek-
end van de TVN, De Eeuwige Moeder. In maart 2013 verscheen haar boek
The Language of MA, the Primal Mother, the Evolution of the Female Image in
40,000 years of Global Venus Art.

Op zaterdag 6 juli 2013 vindt in de Besant Hal van het Internationaal Theosofisch
Centrum in Naarden de conferentie Het Eeuwig Viouwelijke plaats. Centraal staat de
universele mysterietraditie van Wijsheid, haar verdwijnen in Oud-Israél en haar
terugkeer in de 21e eeuw. Het onderwerp zal zowel in historisch
als esoterisch opzicht belicht worden.

Sprekers: dr. Margaret Barker (bijbelgeleerde uit het UK), drs. Ronald Engelse
(Vrij-Katholieke Kerk Rotterdam), dr. Annine van der Meer (Academie PanSophia)
en dr. Gert Jan van der Steen (Vrij-Katholieke Kerk Nederland). De lezingen van dr.
Barker zullen in het Engels gehouden worden. Zie www.academiepansophia.nl
onder Lustrum Divine Female Power.
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Op het scherm staat aan het begin en
aan het eind van de lezing als een soort
alpha en omega het embleem van de
Theosophical Society. Vanuit een grote
foto in een zware lijst hoog aan de
muur kijkt mevrouw Blavatsky (1831-
1891) onderzoekend op ons neer. In
een stille hoek brandt een kaars...
Het embleem van de Theosophical So-
ciety staat voor het Eeuwige dat trans-
cendent is en boven de schepping staat,
terwijl het ook immanent en inwonend
is in elke geschapen vorm.

Binnen het veld van manifestatie,
de ronde cirkel van de slang die in de
staart bijt, zijn er de twee dooreenge-
vlochten driehoeken van geest en stof.
De donkere naar beneden voor de inda-
ling van de geest in de stof en de lichte
naar boven voor het opstijgen vanuit
de stof tot geest.

In de driehoek komen de drie aan-
gezichten van het Eeuwige samen:
God de Vader, God de Moeder en God
de Zoon/Dochter. India kent Brahma,
Vishnu en Shiva en hun wederzijdse
shakti’s. Het oude Egypte kent Isis,
Osiris en Horus. In talloze oude ‘cultu-
ren in balans’ kent men mannelijke en
vrouwelijke ordes van ingewijden, die
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Eﬁ Het embleem

samenwerken om tot inzicht in het hoe
en waarom van de schepping, kortom
tot Wijsheid te komen.

Wat die onderste witte driechoek en
het transcenderen in de geest betreft:
sommige mensen menen dat zij de
geest moeten ‘bevrijden’ van de stof.
Zij denken dat het nodig is te onthech-
ten aan alles wat de aarde voor schoons
biedt, maar de praktische Wijsheid
leert iets anders: willen mensen groei-
en in geest, dan moeten zij juist aar-
den, want anders ontaardt hun poging
om te vergeestelijken in verdord intel-
lectualisme en verstard rationalisme;
in de frustratie van diegene die altijd
blijft zoeken maar nooit zal vinden; in
de zwever die niets concreets in de stof
neerzet...

Balans en eenheid is te vinden door
te aarden, dus volgt er een balansoefe-
ning die de twee driehoeken in balans
en vervolgens tot eenheid brengt. Door
de aandacht naar buik en voeten te
brengen ga je resoneren met de aarde,
trek je de aarde energie als het ware
omhoog waardoor de lichtenergie van-
uit de kosmos via de kruin kan indalen.
Nu heeft het vrouwelijk principe een
vat of graal gevormd waarin het man-
nelijk principe van licht en energie
vorm kan krijgen. Vanuit deze twee-
heid in balans ontstaat er een veld van
eenheid.

Het vrouwelijke is praktisch. Ik
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vraag de aanwezigen zich in dit veld
met elkaar te verbinden en het woord
AAAOOOMMM te zingen. Ik hoor
mezelf zeggen dat dit veld van eenheid
ons samen door de avond zal dragen.
Dat je niets hebt aan filosoferen over
het vrouwelijk principe als je het ook
niet in de praktijk voelt en ervaart en
dat de balans tussen het kosmische
moeder- en vaderprincipe binnen je
eigen energiesysteem de sleutel tot
eenheid is.

Een overzicht van de ontwikkelingsfasen
van het menselijk bewustzijn:

Het gelukkige begin. In de menselijke
geschiedenis is er naar mijn mening een
eerste fase van eenheid en overvloed
geweest, ‘het paradijs’. Deze zou in de
periode voor 10.000 v. Chr. gesitueerd
kunnen worden.

Sedes Sapientiae

De kindertijd. Daarna kiest de mensheid
voor een diepere incarnatie in de stof.
Men verlaat de gelukzalige eenheidsfase
en komt terecht in de wereld van du-
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aliteiten, zoals vrouwelijk en mannelijk.

In deze fase van bewustzijn is er het
godsbeeld van de Grote Moeder die de
mensheid als haar kind bij de hand neemt
en leidt. Overwegend vrouwelijke kunst
uit Oude en Nieuwe Steentijd vormt het
bewijs voor het feit dat deze periode
veel vrouwelijke ingewijden kende, doch-
ters van de Moeder

Venusbeeldje

Vrouwelijke ingewijden. Voormoeders,
uitgebeeld in kleine ‘venusbeeldjes’, zijn in
deze tijd belangrijk, omdat zij na de dood
de familie en clan beschermen en leiden.
De voormoederbeeldjes dienen als huis
voor hun zielen en worden (tot op de
dag van vandaag, bij Siberische stammen)
bij het haardvuur bewaard. De aardse
nazaten houden contact met de voor
moeders over de dood heen. Zij maken
sjamanistische reizen door de sferen
heen. De eerste sjamanen zijn vrou-
wen, energiewerkers, grote ingewijden
die sterk van geest zijn en dan wellicht
minder diep in de stof geincarneerd zijn.
Daardoor kunnen ze makkelijk uittreden
en schouwen in de geestelijke werelden.
Daar zien en begrijpen ze hoe de kos-
mos in elkaar zit; ze zien de eenheid en
samenhang der dingen.
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De puber-tijd. Na deze fase gaat de mens-
heid puberen. In het godsbeeld ontwik-
kelt zich nu de vaderfiguur, die de mens-
heid wetten voorschrijft, grenzen vastlegt
en paal en perk stelt aan het puberend
gedrag. De puber wil het huis verlaten,
zelfstandig op eigen benen staan en een
eigen weg gaan. Nu ontwikkelt zich een
materialistisch wereldbeeld waarin voor
geest, ziel en onzichtbare energieén uit
andere dimensies geen plaats meer is.

De volwassenheid. In de 21 e eeuw breekt
voor de mensheid de periode van
volwassenheid aan. Het is de tijd van de
herinnering aan oude vermogens waar
men ooit verbinding hield met multi-
dimensionale onzichtbare werelden,
waarin men met klank genas en grote
werken verrichtte. Het is de tijd voor het
herinneren van de Moeder, omdat zij de
verbinding verzorgt met de geestelijke
werelden. Zij spreekt tot de ziel en zal
de mens eraan herinneren wie de mens
werkelijk is en over welke onvermoede
kosmische vermogens de mens beschikt.
Er zijn mensen geweest die in de |9e
eeuw aan het begin stonden van het
ontsluieringproces van de grote Moeder.
Eén van hen was mevrouw Blavatsky.

Mevrouw Blavatsky en
de Eeuwige Moeder.

Mevrouw Blavatsky geeft aan het
begin van De Geheime Leer in de Stan-
za’s van Dzyan nieuwe namen aan de
oer-tweeheid- en drieheid die in iedere
cultuur weer andere namen krijgt.

In Sloka 1 van Stanza 1 begint zij met
de Eeuwige Moeder (1.1). lets verder
spreekt zij over de Vader en de Moeder
en de Zoon die één waren voordat er
een nieuw wiel ging draaien (1.5). In
Stanza 3 zwelt de Moeder — na de laat-
ste trilling — op en zet zich van binnen
naar buiten uit (3.1).
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Mevrouw Blavatsky en de
Moeder —Vader.

In diverse Stanza’s spreekt zij van
Vader-Moeder (2.6; 3.10). Dit doet zij
in haar tijd, lang voordat in 1945 een
bibliotheek van oudchristelijke teksten
bij Nag Hammadi wordt teruggevon-
den; hierin wordt die twee- ene god-
heid aangesproken als ‘Moeder-Vader’
en ‘Vader-Moeder’ (zie mijn boek
Van Sophia tot Maria 311, 331, 333).
Mevrouw Blavatsky is in de waarde-
ring van de gnostisch-christelijke Nag
Hammadi teksten, waarin Wijsheid
hetzij als Eerste Beginsel, hetzij als
Tweede Beginsel en complement van
het mannelijke Eerste Beginsel, haar
tijd ver vooruit.

Het vrouwelijk aspect van de god-
heid raakt verloren.

Waarom is dit zo nieuw in haar tijd?
Vanaf het begraven van de Nag
Hammadi-bibliotheek in 367 is het
verbieden van het gelijkwaardige
moederaspect van de godheid en het
onderdrukken van het vrouwelijke en
de vrouw wereldwijd usance gewor-
den, in kerk en staat. Mevrouw Bla-
vatsky plaatst in haar tijd de Eeuwige
Moeder opnieuw op de landkaart van
het bewustzijn van de westerse wereld.
Daarom is Mevrouw Blavatsky mijns
inziens een dochter van Wijsheid.

Bronnen van Wijsheid.

Het is de vraag waar zij deze Wijsheid
vandaan haalt. Natuurlijk is zij hiertoe
van hogerhand geinspireerd. Toch zijn
er — zoals ik al eerder op het najaars-
weekend De Eeuwige Moeder meldde
— ook culturele achtergronden in haar
eigen leven, die haar betrokkenheid bij
de goddelijke Wijsheid nader kunnen
verklaren.

6l



India.

Tijdens haar verblijf in India moet
Mevrouw Blavatsky in rechtstreeks
contact gekomen zijn met een levende
verering voor de Moeder in India.
Volksreligies in India zijn een schatka-
mer voor nog steeds levende tradities
uit een voor- Vedische oercultuur.
Recentelijk zijn er aan de oostkust van
India reliéfs uit deze culturen opgegra-
ven, zo bericht de India Times van 20
november 2012 (zie www.academie-
pansophia.nl onder verslagen). Kust-
gebieden zijn bij het stijgen van de
zeespiegel geleidelijk aan door de zee
verzwolgen en in zee verzonken.

Amma uit Kerala

De Amma’s.

Vele dorpen in India kennen dorpsgo-
dinnen. Oudere clanmoeders werden,
toen verschillende clans in dorpen
gingen samenwonen, vergoddelijkt.
Daarom kennen de ontelbare dorpen in
India ieder diverse ‘dorpsgodinnen’.
Ze worden Amma’s genoemd. De grote
heilige Sri Aurobindo had een geeste-
lijke relatie met ‘the Mother’. Vandaag
de dag kent India de wereldberoemde
‘hug-Amma’ die op dit moment als
levend toonbeeld van moederliefde, 31
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miljoen mensen heeft omhelsd. Mensen
in nood worden door haar organisatie
‘Embrace the World’ daadwerkelijk
ondersteund: na een ramp ontvangen
de vrouwen naaimachines en de man-
nen een boot. Huizen worden hersteld
of nieuw gebouwd. Kinderen die hun
ouders verloren, worden liefdevol
opgevangen in weeshuizen. Onlangs
riep deze Amma, afkomstig uit de in
Oost-India aan de kust gelegen deel-
staat Kerala, vrouwen wereldwijd om
op te staan tegen de haat van mannen
uit hogere kasten die hen misbruiken
als willoze prooi. Onrecht komt in de
openbaarheid: de Moeder ontsluiert
zich en werkt in de wereld door via
sterke, op aarde geincarneerde dochters
of Amma’s, de moeders van het volk.

Het is mijns inziens duidelijk dat me-
vrouw Blavatsky tijdens haar verblijf in
India gevoed werd uit deze oercultuur.
Maar er is nog iets: we moeten nog ver-
der teruggaan tot in haar kinderjaren en
puberteit, willen we de vroegste culturele
invioed begrijpen die haar van kindsbeen
af vormde: Rusland.

Rusland en Moeder Aarde; liefde
voor Moedertje Rusland en Moeder
Aarde, dat moet de kleine Helena
Petrovna in het Rusland van haar tijd
met de paplepel zijn ingegoten. In Rus-
land is er tot op de dag van vandaag
een verering voor de sacraliteit van
Moeder Aarde. Vele Russen hebben
een kleine datsja of buitenhuisje met
volkstuin, verblijven hier in de zomer
en verbouwen hun eigen groente en
fruit. Wanneer je vandaag de dag in
de Russische Federatie over een markt
loopt, zie je de houten producten van
winterse huisvlijt in lange rijen in het
gelid staan. Het zijn de dikbuikige
moederfiguren, Matroesjka’s of
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Matroesjka’s

Matreoska’s die in hun ronde buik ie-
dere keer weer een kleiner ‘moedertje’
dragen; sommige series bevatten wel
20 beschilderde houten moedertjes.
Vanwege die eindeloze herhaling staan
de moedertjes in postcommunistisch
Rusland symbool voor de eeuwigheid.
Naast al die aardse moedertjes kent
christelijk Rusland ook een Hemelse
Moeder. Haar naam is Sophia of Wijs-
heid.

Icoon van de goddelijke
wijsheid
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Rusland en Sophia of de goddelijke
Wijsheid.

Het kwam al eerder aan de orde:
Mevrouw Blavatsky had iets met de
goddelijke Wijsheid of TheoSofia.
Sophia had voor mevrouw Blavatsky
drie aspecten: goddelijke kennis en de
aardse kunde; en als derde het onder-
scheidingsvermogen om waarheid van
onwaarheid te onderscheiden.

Als kind moet zij in Rusland met
Sophia in contact zijn gekomen. In
navolging van de Hagia Sophia in
Constantinopel, gebouwd naar de
maten van de tempel van koning
Salomo, werden in Rusland vanaf de
bekering van dat land na 998 vele
kerken gebouwd die waren gewijd aan
de heilige Wijsheid: in Moskou, Kiev
en Novgorod. In de ronde koepel of
apsis van de kerken werd Sophia/Maria
als Moeder van Christus grootscheeps
afgebeeld. Daarnaast kreeg Wijsheid in
Rusland aandacht in de iconografie; er
verschenen Sophia-iconen in soorten
en maten. In de liturgie werd zij in tal
van hymnen bezongen en in de filoso-
fie en theologie werd zij beschreven
in ingewikkelde kosmologieén. Ja,
christelijk Rusland ontwikkelde een
Sophiologie die het onderwerp van
gesprek is op wetenschappelijke con-
gressen, zoals dat in Nijmegen in juni
2007. De liefde van 19e eeuws Rusland
voor Wijsheid moet het jonge kind en
meisje iets gedaan hebben. Dit roept de
vraag op waar de figuur van Wijsheid
in het oosters-orthodox christendom,
waar de Russische Wijsheid vandaan
komt.

In wezen heeft het oosters orthodoxe
christendom niets meer of minder dan
een oudchristelijke Sophia-traditie in zich
opgenomen en aan volgende generaties
overgedragen. Naast een scheppende

www.theosofie.nl 63



God de Vader kent deze traditie ook een
medescheppende God de Moeder. Die
christelijke God de Moeder komt voort
uit de veel oudere Hebreeuwse traditie.
In Oud-Israél heet zij El Shaddai of God
met de borsten; andere namen voor haar
zijn Ashera, Qudshu, Ruach en Chokma
of Wijsheid.

Ashera van Israél

De Hebreeuwse Wijsheid.

In de tijd van de Hebreeuwse aartsva-
ders, het Verenigd Koningrijk van koning
David en Salomo en de latere splitsing in
een Noord- en een Zuidrijk, is zij in Oud-
Israél prominent naast de Vader aanwezig
in het oud-oosterse pantheon der goden.
Zij werd vlak voor de val van Jeruzalem
en de verwoesting van de Eerste Tempel
in 589 v. Chr. uit de tempel van Jeruzalem
verdreven. Het volk en de elite moesten
van de overheersers mee op ballingschap
naar Babylonié. Een wettische en puri-
teinse groep - het hervormde Judaisme

- kwam na 50 jaar ballingschap terug en
verbood in Judea de beeldverering én de
verering van de Moeder. Ook zette men
zich in de school van de Deuteronomist
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aan het corrigeren en herschrijven van
de teksten. De Moeder, haar Zoon en
hun beider mysterietraditie en rituelen
werden op honderden plaatsen uit de
teksten weggeschreven. Op 6 juli 2013
zal een specialiste op dit gebied, Dr. Mar-
garet Barker, hierover diverse lezingen
geven (een unieke kans u op de hoogte
te stellen van nieuwe ontwikkelingen in
theologie en mystiek).

Van Sophia naar Maria.

De oudere Hebreeuwse traditie met het
vrouw- mannelijk godsbeeld werd door
de ballingen en vluchtelingen die Judea
verlieten meegenomen in de diaspora.
Ze trokken onder andere massaal naar
Egypte. In de diaspora werd de functie
van de Hebreeuwse Wijsheid, toen het
christendom eenmaal doordrong in de
joodse milieus, overgenomen door Maria.
De eerste joodse en hellenistische chris-
tenen zagen Maria niet als aardse moeder
van de mens Jezus, maar als Almoeder
die de Zoon gebaard had, in de christelij-
ke traditie ‘de Christus’ genaamd: Christus
als Eerstgeborene van het eerste kosmi-
sche mannelijke en vrouwelijke oerpaar
Het ontzag voor Sophia en Maria, als de
Moeder Gods en Moeder van de Zoon,
werkt tot op de dag van vandaag door

in post-communistisch Rusland. Buiten
de Russisch-orthodoxe kerk is er ook
nog de Grieks-orthodoxe kerk met de
grote verering voor Maria als Panagia of
Alheilige.

Een tegengeluid.

Op dit moment van de avond uiten
twee van de toehoorders hun onge-
noegen over iets wat hun kennelijk al
even dwars zit: mijn relaas is hun ‘niet
theosofisch genoeg’, want het gaat
hun in de loge te vaak over het chris-
tendom en te weinig over theosofie.

Ik benadruk dat de driehoek met de
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drie aangezichten van het eeuwige in
allerlei culturen eigennamen krijgen
en dat het een universeel gegeven is;
kijk maar naar Egypte met Isis, Osiris
en Horus en naar India. Christus is een
christelijke naam voor het universele
kosmische Kind van het mannelijke en
vrouwelijke oerpaar dat overal weer
andere namen krijgt. lemand anders
vult aan dat alles uit één bron komt en
dat het bij theosofie uiteindelijk over
die onderliggende eenheid gaat.

Na de pauze vertel ik de aanwezigen
over een bijzondere tentoonstelling, tot
25-08-2013 in het Bijbels Museum in
Amsterdam: Divine Surprise, het vrouwelijke
in God. Meer dan 250 figurines uit Oud-
Israél, waaronder diverse Ashera figuri-
nes met prominente borsten, belichten
onbekende vrouwelijke aspecten van de

mannelijke Jahwe, de joodse god, die zich
later zal ontwikkelen tot die ene man-
nelijke god van het monotheisme, ook in
christendom en islam.

Het einde van de avond. Het wonder is
geschied: de samenspraak met de zaal
verloopt dynamisch en plezierig. Het
wordt een geanimeerde avond. In rap
tempo wisselen vragenstellers elkaar af
en wordt er gelachen. Humor, eenheid,
speelsheid en een vitaliserende energie
zijn voelbaar aanwezig. Ik ga blij naar
huis, opgeladen en vol positieve ener-
gie: ik ben dankbaar dat het Eeuwig
Vrouwelijke zich opnieuw van haar
taak gekweten heeft, namelijk mensen
en hun energieén verbinden, bij elkaar
brengen en de eenheid laten ervaren.
Aan de vruchten herken je de (levens)
boom.

(advertentie)

Tha language of

MA

the primal mother

The language of MA the primal
mother - The evolution of the
female image in 40,000 years of
global Venus Art

Annine van der Meer
Uitgeverij A 3 boeken, 2013
ISBN: 978908203 1300

587 pages, paperback

Prijs: € 29.95

— Venus Art reflects the consciousness of egalitarian societies of peace in which

women and feminine values play or have played a central role, and where MA or

the MATER or MOTHER and the primal mothers of the clan are central.

— It reveals the symbolic and spiritual character of Venus Art with its basic
themes of life, death, life after death and reincarnation.
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De Mahatma Brieven

- Paul Zwollo

Paul Zwollo was tropisch bos-
bouwkundige en edelsmid. Hij
bekleedde verscheidene functies
binnen de TVN. Hij was ook inter-
nationaal zeer gezien, gaf regelmatig
lezingen en verzorgde jarenlang

in december de tentoonstelling in

de archieven van de Theosophical
Society (TS) tijdens de internationale
conventie in Adyar. Paul overleed

op 28 augustus 2007, na zich tot

het laatste moment met hart en ziel
gewijd te hebben aan het theosofisch
werk. Op zijn kaart stond een citaat
van vers 205 uit De Stem van de Stilte
van H.P. Blavatsky: Ja Heer, ik zie het
PAD beginnend in de modder en zijn
top verloren in het glorielicht

van Nirvana.

Dit artikel is
een bewerking van zijn lezing in
Loge Den Haag op 16 april 2007.

NB De termen ‘De Mahatma Brieven’,
‘Brieven’ en ‘Brieven van de Meesters’
worden soms door elkaar gebruikt.
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aan A.P. Sinnett

Misschien bent u tijdens uw studie
van theosofie de uitspraak van me-
vrouw H.P. Blavatsky (hierna HPB)
tegengekomen, waarin zij zegt dat de
hele occulte leer op een stuk papier ter
grootte van een briefkaart zou kunnen
worden weergegeven. Nu weet ik na-
tuurlijk niet wat haar daarbij voor ogen
stond; in de vorm van woorden wel-
licht, dat wil zeggen door een tekst?
Of door een geometrische figuur? In
De Geheime Leer vindt u veel geome-
trische diagrammen ter illustratie van
de door HPB verkondigde leringen.
Een dergelijke uitspraak van HPB kan
als een uitdaging worden beschouwd
en ons ertoe brengen ons af te vragen
hoe wij dat zouden kunnen doen. Want
dat houdt studie in: aan het werk gaan
om de Waarheid achter de dingen te
ontdekken. Er gaat niets boven het zelf
op zoek gaan.

Als deze avond in de vorm van een
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workshop zou zijn bedoeld, zou ik u
een A4’tje hebben kunnen geven en
u hebben verzocht daarop in een paar
regels uw mening te geven over wat
voor u theosofie betekent. Het resultaat
zou zijn dat op ieder A4’tje een heel
eigen en persoonlijke mening over wat
theosofie inhoudt tot uiting zou komen.
Er bestaat een Zen-gezegde dat
luidt: One picture is worth a thousand
sayings, vrij vertaald ‘Eén afbeelding
kan meer vertellen, meer aan ons over-
brengen, dan duizenden woorden.’

Alle gesteenten bestaan uit mineralen,
vaak een conglomeraat van mineralen,
en daar is diamant er een van. Een heel
bijzonder mineraal weliswaar, want het
is het hardste mineraal dat in de natuur
gevonden wordt. Het woord diamant

is afgeleid van het Grieks-Latijnse
adamas, wat onbedwingbaar betekent,
in de betekenis van onverwoestbaar,
dat vanwege zijn grote hardheid. Maar
geslepen in een bepaalde vorm wordt
het een briljant genoemd, één van de
vormen waarin het mineraal diamant
voor gebruik in sieraden geslepen
wordt. Het woord briljant is weer afge-
leid van het Franse briller = schitteren,
glanzen, van beril/ beryl = zeegroene
edelsteen. Het bijzondere van het
mineraal diamant is dat het slechts uit
één element bestaat, namelijk kool-
stof, evenals de potloodstift waarmee
u schrijft en die in tegenstelling tot
diamant heel zacht is. Een dergelijke
briljant heeft verschillende bijzondere
kenmerken en eigenschappen en dat is
de reden waarom de diamant in de the-
osofische literatuur ter sprake komt. Zo
wordt er wel gesproken over de Dia-
manten Waarheid, om aan te geven dat
de uiteindelijke Waarheid onaantast-
baar is en niet door de tijd of menselijk
ingrijpen kan worden aangetast. Hij
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is zelfs niet benoembaar, zoals wordt
aangegeven in de Eerste Grondstel-
ling van De Geheime Leer. U herinnert
zich misschien nog wat daarover wordt
gezegd: dit beginsel is alomtegenwoor-
dig, eeuwig, grenzeloos en onverander-
lijk; het gaat het menselijk begripsver-
mogen te boven, en is ondenkbaar en
onuitsprekelijk, Proloog [14].

Een ander kenmerk is dat een goed
geslepen briljant vele facetten heeft,
in feite 57. De hoeken van deze facet-
ten zijn wetenschappelijk, volgens de
wetten van de optiek, tot in onderde-
len van graden nauwkeurig bepaald.
Slechts als een briljant aan al deze
voorwaarden voldoet en de steen ook
inwendig zo zuiver mogelijk is en,
wat heel belangrijk is, als er geen vuil
op de facetten zit, zal de steen al het
invallende licht in vele kleuren terug-
kaatsen en zijn schoonheid openbaren.
Zoiets wordt het vuur van de diamant
genoemd. Het witte licht dat de di-
amant van boven raakt wordt in dat
geval in het inwendige van de diamant
tegen de achterfacetten totaal terug-
gekaatst en verlaat de diamant weer
aan de bovenzijde, als gevolg van de
hoge brekingsindex van diamant. Het
gevolg is dat geen licht verloren gaat
en al het ontvangen licht weer wordt
teruggegeven. De diamant die als
briljant is geslepen houdt geen enkele
lichtstraal achter. Van de achterzijde
bekeken oogt een briljant donker,
aangezien geen licht wordt doorgela-
ten. Hij fungeert op deze wijze als een
soort kelk of graal. Bovendien wordt
het witte licht in de briljant als gevolg
van dispersie (kleurschifting) in alle
kleuren van de regenboog ontleed. Als
u een briljant onder het licht bekijkt en
beweegt, ziet u al de kleuren van het
spectrum. Het is dus niet het terug-
gekaatste licht op het oppervlak van
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de diamant waar deze zijn luister aan
ontleent.

Een briljant ontvangt dus het licht
van boven, laat het binnen, ontleedt
het witte licht in zijn golflengten en
kleuren, om het vervolgens weer terug
te geven aan zijn omgeving.

Mevrouw Blavatsky spreekt in De
Stem van de Stilte van ‘de diamanten
ziel’, daarmee doelend op de god-
delijke ziel in ieder mens die deze
eigenschap van ‘het geven om niet’
bezit, zoals ideaal verzinnebeeld in de
bodhisattva-figuur. Het afleggen van
de Bodhisattva Belofte houdt in dat
met het hele wezen wordt gestreefd om
geestelijke bevrijding te krijgen, niet
om vervolgens het nirvana in te gaan,
maar om de gehele mensheid te helpen
om zover te komen. Dit voornemen is
dus gespeend van egoistische motie-
ven. Een bodhisattva beschouwt zich-
zelf als deel van het geheel. Hij kan
niet anders dan zich daarvoor inzetten.
Eigenlijk bestaat voor hem de ander
niet, hij is de ander!

De uitdrukking ‘Diamanten Ziel’
geeft tevens aan dat deze goddelijke
ziel blijvend is, dat wil zeggen deel
uitmakend van het onsterfelijke Hoger
Zelf. Het is een straal van het Aller-
hoogste, het Absolute of Brahman, dit
in tegenstelling tot de persoonlijkheid
die slechts als voertuig voor de mens
dient gedurende de tijd dat hij in deze
stoffelijke wereld is geincarneerd. Het
spreekt vanzelf dat de Mahatma’s in
hun correspondentie met A.P. Sinnett
niet alleen uitgingen van de zevenvou-
dige samenstelling van de mens, maar
ook van het begrip reincarnatie en de
overige theosofische grondbeginselen.
Deze spruiten beslist niet uit het brein
van mevrouw Blavatsky voort, maar
maken deel uit van de Eeuwige Wijs-

heid, door ons met theosofie aangeduid.
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De Mahatma’s hebben geprobeerd de
Esoterische Filosofie door te geven.
Bovendien hebben zij de voorwaarden
aangegeven waar aan dient te worden
voldaan, teneinde deze esoterische
filosofie te begrijpen en ernaar te
leven. Dit vergt, zoals we allen weten,
het nodige onderscheidingsvermogen,
geestelijk onderscheidingsvermogen
wel te verstaan, in de Yoga litera-
tuur aangeduid met het woord viveka.
U kent ongetwijfeld het boekje van
Sankaracharya Viveka Cudamani, Het
Kroonjuweel van Wijsheid, waarin het
begrip ‘onderscheidingsvermogen’
uitgebreid wordt behandeld.

Immers, evenals de diamant in de
juiste vorm geslepen dient te worden,
zo zullen wij ons leven moeten gaan
inrichten volgens richtlijnen die ons
al gedurende millennia door de grote
Leraren der mensheid zijn voorgehou-
den. Zijn wij bereid ons levenspatroon
te veranderen, teneinde aan deze eisen
te voldoen? In de loop der tijden zijn
er boekdelen gevuld met aanwijzin-
gen hoe de mens zou moeten leven. In
alle grote religies zijn er voortrekkers
geweest: heiligen, wijzen en mystici
die ons daarop hebben gewezen. Geen
mens zal kunnen beweren dat hij daar
geen weet van heeft kunnen krijgen.

In elke steen die in de natuur is ont-
staan, zijn kleine verontreinigingen te
ontdekken. Dat is ook met de diamant
het geval. Deze worden insluitsels
genoemd en zijn in feite een teken van
echtheid. Zij ontbreken geheel in syn-
thetische stenen die in het laboratorium
zijn gemaakt en in imitaties. Hetzelfde
is op de mens van toepassing. Van ons
wordt verwacht dat wij in onze hande-
lingen, gevoelens en gedachten grote
zuiverheid zullen betrachten, zodat wij
transparant worden en het Licht door
ons heen kunnen laten schijnen. Alle
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ongerechtigheden die in de loop der
tijd in ons karakter zijn geslopen, alles
wat niet meetrilt met de Goddelijke
Harmonie, zullen wij geleidelijk moe-
ten verwijderen. Meditatie en zelfob-
servatie zijn daarvoor nodig. Onze ta-
ken in de wereld vervullend, zullen wij
tegelijkertijd aandacht en tijd moeten
vrijmaken voor bezinning en inkeer.
Wij willen immers de boeddha-natuur
in onszelf tot leven wekken! Evenals
een briljant slechts zijn schoonheid
tentoonspreidt als hij aan een licht-
bron boven hem wordt blootgesteld,
zo zal de mens zich langzamerhand
moeten gaan wenden tot de verborgen
onzichtbare lichtbron in zichzelf, zijn
Goddelijk Zelf. Het is een gerichtheid
op die kant van het leven waar het licht
vandaan komt, de lichtzijde van het
leven. Dit gericht zijn is essentieel en
kan door iedereen worden toegepast:
je hoeft er niet rijk voor te zijn of voor
gestudeerd te hebben, maar wel is een
bewuste houding nodig van gaan luis-
teren met het innerlijk oor en gaan zien
met het innerlijk oog. Anders gezegd:
bewust gaan leven en alert zijn, door
J. Krishnamurti aangegeven met het
woord ‘awareness’, gewaar zijn. In dit
verband sprak Krishnamurti van de
kunst van luisteren, de kunst van het
zien en het kunst van het leven. Ware
levenskunst brengt dit alles met zich
mee.

Iedere ‘diamanten ziel’, om de
aanduiding van mevrouw Blavatsky te
gebruiken, heeft vele facetten, evenals
de diamant die als briljant geslepen is.
Ik onthul geen geheim als ik u vertel
dat, ook al zouden er 100 miljard dia-
manten zijn, iedere diamant zijn eigen
signatuur heeft en bij onderzoek van
iedere andere diamant te onderscheiden
is. Net als ieder mens volstrekt uniek
is en zijn eigen paspoort heeft, kan ook
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van iedere diamant een paspoort wor-
den uitgegeven, een bewijs van echt-
heid. Met duurdere diamanten gebeurt
dat inderdaad. Een diamantair, maar
ook het edelsteenkundig laboratorium
in Leiden houdt zich daarmee bezig,
weliswaar tegen enige vergoeding.

In het geval van de mens wordt in
spirituele zin dit zogenaamde bewijs
van echtheid gevormd door zijn Hoger
Zelf, dat de persoon in kwestie ge-
trouw weergeeft, dat wij altijd bij ons
dragen en nooit kunnen verliezen; ver-
gissingen zijn uitgesloten. U begrijpt
natuurlijk dat alleen Mahatma’s daar
volledig inzage in hebben, maar daar
nimmer misbruik van zullen maken. In
de Brieven van de Meesters is dat door
de Mahatma’s meer dan eens duidelijk
aangegeven. Zo lieten de Mahatma’s
de heer Sinnett duidelijk weten dat Zij
Sinnetts vriend Hume veel beter ken-
den dan Sinnett ooit zelf zou doen. Met
één oogopslag, bij wijze van spreken,
neemt een Mahatma kennis van het
karakter en van alle verborgen motie-
ven die in het denken van een persoon
aanwezig zijn. Meesters van Wijsheid
hebben een direct en onmiddellijk
inzicht in zaken die zij omhanden heb-
ben. Het betreft de hogere siddhi’s die
het fenomeen dat wij helderziendheid
noemen verre overtreffen.

De vele levensfacetten die ieder
mens bezit en waarvan de aard altijd
voor hem specifiek zullen zijn, want er
is geen mens gelijk, zal hij op geheel
eigen wijze moeten gaan ontwikkelen.
Wij zijn er zelf verantwoordelijk voor
dat onze potenti€le kwaliteiten een
steeds zuiverder vorm aannemen en in
harmonie met de goddelijke harmo-
nie gaan trillen. Het diagram van een
briljant vertoont dus alle aanzichten
die ook voor ieder mens gelden en
waaraan hij zal moeten voldoen om de
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Adamanten Waarheid te leren kennen.
Deze laatste past zich niet aan de mens
aan, maar de mens zal omhoog moeten
streven tot het niveau waar de Waar-
heid soeverein is. In de Brieven van
de Meesters wordt dit verwoord met
de woorden: U zult uw wereld moeten
verlaten en naar die van ons moeten
komen. In Faust van Goethe wordt dit
als volgt onder woorden gebracht:

Wer immer strebend sich bemiiht, den
konnen wir erldsen.

Een bodhisattva als Hoge Ingewijde
wijdt al zijn tijd en energie aan het
vooruithelpen van de evolutie volgens
het Goddelijk Plan en heeft de Belofte
afgelegd om zich daar geheel aan te
geven. Het duidt op verzaking op het
allerhoogste niveau. We mogen er
vanuit gaan dat de schrijvers van de
Mahatma Brieven, de Meesters van
Wijsheid, eveneens deze eigenschap
van verzaking en zich inzetten voor het
welzijn van de wereld, optimaal bezit-
ten.

Er wordt wel gesproken van ‘de
adamanten wanden des Hemels’, om
aan te geven dat er gebieden in de
geestelijke wereld zijn, ondoordring-
baar voor uiterlijke invloeden van de
wereld. Dit zijn geestelijke sferen waar
de mens geen invloed heeft. Dit alles
wijst erop dat er ergens onaantastbare
gebieden zijn waar rechtvaardigheid,
vrede en rust heersen. Wellicht is dit
een garantie dat uiteindelijk het goede
zal zegevieren, niettegenstaande de el-
lende en onrechtvaardigheid die wij op
het ogenblik om ons heen zien. Vol-
gens Blavatsky gaat het hierbij om de
Wet van Rechtvaardigheid die het hele
wereldgebeuren uiteindelijk bepaalt.
Soms krijg je wel eens de indruk dat
het tegengestelde het geval is. In één
van de Brieven is een beschrijving van
de Boeddha opgenomen, waarin hij
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in detail deze geestelijke sferen be-
schrijft.

Met het bekende gezegde ‘Ex
Oriente Lux’ wordt eigenlijk het proces
dat ik zojuist heb proberen uit te leg-
gen samengevat. Uit het Oosten komt
het licht is de letterlijke vertaling, want
daar komt de zon op. Maar dan vat-
ten wij het wel heel letterlijk op. In
figuurlijke zin is er een ander oosten,
namelijk de geestelijke kern in onszelf,
onze goddelijke monade, door ons
aangeduid met atma-buddhi. Om dat te
ontdekken hoeven wij niet naar India
te gaan en verre reizen te onderne-
men, hoe interessant en leerzaam deze
ook mogen zijn. Dat ‘oosten’ kunnen
wij ontdekken door de reis naar ons
geestelijk Zelf te beginnen. Dat kan
overal gebeuren, op iedere plaats waar
het leven ons heeft neergezet. Dat is
de geestelijke boodschap die de Ma-
hatma’s in hun Brieven hebben gepro-
beerd aan ons door te geven.

De talloze feiten en occulte wetens-
waardigheden die in de 145 brieven
worden vermeld krijgen wij op de koop
toe en zijn de moeite waard om ken-
nis van te nemen, maar daarvoor zijn
jaren van studie nodig. Als een rode
draad lopen door de gehele correspon-
dentie de vele aanwijzingen die be-
doeld zijn om de mensheid als geheel
de weg te wijzen naar een betere en
menswaardiger toekomst. Een mens-
heid die in Brief 8, bladzijde 37 met
‘WEES’ wordt aangeduid (Want het
is de ‘Mensheid’ die de grote Wees is,
de enige onterfde op aarde). Dit alles
wil zeggen dat wij onze geestelijke
wortels zijn kwijtgeraakt en zolang dat
het geval is zullen wij hulpeloos en
stuurloos op de Oceaan van Samsara
ronddrijven. Met samsara doelen de
Mahatma’s op de eindeloze reeks van
incarnaties die wij allen zullen moeten
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doormaken, voordat de geestelijke zon
gaat doorbreken en wij zelfrealisatie
zullen bereiken.

Het initiatief om de Theosophical
Society (TS) op te richten is bij de
twee Mahatma’s voortgekomen uit een
intens mededogen met het lijden van
de mensheid. Daar verlichting in aan
te brengen was hun beweegreden om
zich jarenlang voor de vereniging in te
zetten en HPB en een klein aantal van
haar medewerkers te steunen waar dat
mogelijk was, en in zoverre dat Hun
was toegestaan, want het bewust ingrij
pen in het karma van de wereld of dat
van individuele mensen is niet toege-
staan, tenzij in uitzonderlijke situaties.

De Mahatma Brieven behandelen
een veelheid aan onderwerpen. Daar-
bij gaat het, zoals al werd opgemerkt,
om de esoterische filosofie die, om de
woorden van één van de Mahatma’s
te gebruiken, identiek is met wat wij
onder theosofie verstaan. Deze eso-
terische filosofie was bedoeld voor
de gehele mensheid, zeker niet alleen
voor enkele bevoorrechte leden van de
TS. Om de Brieven van de Meesters
grondig te behandelen zou een meerja-
rige cursus nodig zijn. Virginia Hanson
uit Amerika die haar hele leven aan de
studie van deze Mahatma Brieven heeft
gewijd en over dit onderwerp veel
heeft gepubliceerd, was van mening
dat het ‘een levensstudie’ betreft. Het-
zelfde kan overigens gezegd worden
van de studie van De Geheime Leer
van H.P. Blavatsky. Sla uw hand aan
de ploeg, duik in deze boeken, ga met
de inhoud ervan stoeien. Ik verzeker
u, daar zult u geen spijt van hebben,
maar enig doorzettingsvermogen is wel
vereist. Mijn ervaring is dat men bij de
bespreking van veel theosofische on-
derwerpen heel vaak op de inhoud van
de Brieven kan terug vallen. Zij funge-
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ren dan als een soort referentiekader.
Wat de Mahatma’s in hun antwoorden
op de vragen van de heren Sinnett en
Hume naar voren brachten betreft dan
ook de essentie van het leven van de
mens in deze wereld en wat daarop
volgt: het hiernamaals, in de theosofie
met ‘devachan’ aangeduid.

De Mahatma’s of Meesters van
Wijsheid, zoals ze ook wel genoemd
worden, waren vanzelfsprekend wel zo
wijs dat ze hun kostbare tijd, aandacht
en energie natuurlijk slechts wilden
aanwenden voor zaken die de verbe-
tering van de wereld als doel hadden.
Met dit doel voor ogen waren zij op
zoek naar geschikte mensen die hen
daarin konden helpen en de TS werd
daar voor opgericht. Het waren de Ma-
hatma’s die er op hadden aangestuurd
dat Blavatsky en H.S.Olcott elkaar in
1875 in Amerika zouden ontmoeten,
waarna de Theosofische Beweging
van start kon gaan. Men zou kunnen
stellen dat de toenmalige Theosofi-
sche Vereniging van deze Beweging
de belangrijkste exponent was. Zoals
al eerder naar voren gebracht waren
de Mahatma’s de innerlijke stichters
van de TS; Blavatsky, Olcott, Judge en
anderen waren de uiterlijke stichters.
Het zou echter van de uiterlijke stich-
ters afhangen of ‘het experiment’ zou
slagen. Het was de Mahatma’s door
hun superieuren niet toegestaan boven-
natuurlijke middelen toe te passen bij
deze onderneming die door henzelf wel
werd aangeduid als a Forlorn Hope,
dat wil zeggen ‘een laatste wanhopige
poging’ om het getij van materialisme
in de wetenschap en van verstarring
in de religie een halt toe te roepen. De
vereniging kreeg een proefperiode van
zeven jaar toegewezen om uit te vinden
of ‘het experiment’ de moeite waard
was om mee door te gaan. Die proef-
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periode liep in 1882 af, midden in de
periode dat de briefwisseling tussen de
Mahatma’s aan de ene kant en Sinnett
en Hume aan de andere kant plaats-
vond. Gelukkig voor alle betrokkenen
van toen en nu hebben de Mahatma’s
zich in dat jaar niet teruggetrokken en
bleven zij ook daarna de toenmalige
theosofische leiders met hun adviezen
steunen.

Het spreekt eigenlijk vanzelf dat,
evenals in De Geheime Leer van Bla-
vatsky, ook in De Mahatma Brieven
een aantal belangrijke theosofische
grondbeginselen aan de orde komen.
In De Mahatma Brieven kondigt de
Meester KH al aan dat, als De Geheime
Leer van Blavatsky (1888) gereed is,
deze het drievoudig product is van de
Meester M., Upasika (dat is mevrouw
Blavatsky), en ‘uw meest nederige
dienaar KH’. De Meesters vonden het
namelijk noodzakelijk om Isis Ontslui-
erd (1877) te herschrijven.

De voornaamste theosofische grond-
beginselen kunt u vinden in de Pro-
loog van De Geheime Leer ( zie ook 1.
Hoskins, Grondslagen van esoterische
filosofie, UTVN, Adyar- reeks nummer
7 - redactie-). Welk van deze grond-
beginselen in een lezing ook aan de
orde komen, het is niet te vermijden
dat tevens een of meer van de andere
grondbeginselen worden aangeroerd.
In de esoterische filosofie hangt alles
met elkaar samen. De grondbeginselen
overlappen elkaar en zijn vaak met
elkaar verweven. De studie van theo-
sofie vereist een allround benadering
waarbij alle facetten van de Waarheid
aan de orde komen. Waarheid is een
diamant met vele facetten. Slechts als
de diamanten ziel in symbolische zin
als geheel goed geslepen is en alle
facetten naar behoren gepolijst, zal de
Waarheid als geheel voor ons gaan le-
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ven. Daartoe doen de Mahatma’s keer
op keer een beroep op het ontwikkelen
van onze intuitie, ons inzicht en ons
onderscheidingsvermogen.

Het eerste grondbeginsel betreft de
‘Eenheid van Alle Leven’. Daarop is
het beginsel van ‘de universele broe-
derschap der mensheid’ gebaseerd.
Daaraan refereert weer het eerste doel-
einde van TS, waaraan is toegevoegd
dat de TS geacht wordt daar een kern
van te vormen. Al in de eerste brie-
ven van de Mahatma’s wordt hier de
nadruk op gelegd. Het was dus niet de
bedoeling een school voor het occul-
tisme op te richten waar enkele be-
voorrechten een soort occulte training
zouden kunnen volgen; de heer Sinnett
speelde namelijk met een dergelijke
gedachte. De Brief van de Maha Cho-
han, de enige brief die de superieur
van de beide Mahatma’s geschreven
heeft, wond er geen doekjes om. Een
passage uit deze brief luidt als volgt:

Niet het individuele en vastberaden
voornemen om zelf het Nirvana, het
hoogtepunt van alle kennis en abso-
lute wijsheid te bereiken, wat tenslotte
slechts verheven en glorieuze zelfzucht
is, maar het zelfopofferend zoeken naar
de beste middelen om onze naaste op
het juiste pad te brengen, en zoveel van
onze medeschepselen als ons mogelijk
is er hun voordeel mee te laten doen,
maakt iemand tot een waar theosoof
(bladzijde 2). Op welke wijze wij dit
beginsel van universele broederschap
in de praktijk willen brengen wordt aan
ieder van ons zelf overgelaten.

Vrijheid heeft altijd hoog in het
theosofische vaandel gestaan, want
alleen in vrijheid zal de mens zijn le-
vensweg kunnen kiezen. ledere dwang,
hoe goed bedoeld ook, dient te worden
vermeden. De aanhef van de allereerste
brief van de Meester KH aan Sinnett
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begint met de woorden: Esteemed
Brother and Friend, Geachte Broeder
en Vriend. Met deze woorden nam de
Mahatma elke indruk weg dat hij zich
op een voetstuk wilde plaatsen en de
heer Sinnett als man van de wereld op
welke wijze dan ook als een mindere
zag. Zeker in spiritueel opzicht was de
Mahatma uiteraard verreweg de meer-
dere van Sinnett: de levenslessen van
deze wereld geleerd en begrepen heb-
bend, was hij een Meester van Wijs-
heid geworden, door eigen inspanning
en gedurende vele incarnaties. Deze
houding van eenvoud en bescheiden-
heid loopt als een rode draad door de
hele correspondentie die de Mahatma’s
met een klein aantal theosofen van het
eerste uur hebben gevoerd. Daarbij
reageerden zij vaak met humor op blij-
ken van verwaandheid, achterdocht en
twijfel van de kant van Sinnett en zijn
vriend Hume. Zoals de Mahatma’s zelf
hebben aangegeven waren zij, evenals
wij, mensen van vlees en bloed en geen
etherische wezens.

In hun leringen gaan de Mahatma’s
uit van de realiteit van reincarnatie en
de wet van karma die daar een belang-
rijke rol in speelt. In sommige brie-
ven wordt in detail ingegaan op wat
reincarnatie en karma in individuele
gevallen zoal inhoudt, hoe de overgang
naar het hiernamaals plaatsvindt en wat
het verblijf in de hemelwereld bete-
kent. De inhoud van de brieven bestaat
uit eerstehands kennis van ‘mensen’
voor wie dit alles even helder is als het
dagelijks leven voor ons is. Is het niet
een groot voorrecht om van dit alles
kennis te nemen? Deze leringen komen
immers uit een bron waarin we alle
vertrouwen kunnen stellen.

De wet van karma wordt door de
Mahatma’s zeker niet gezien als een
wet die als straf bedoeld is, maar als
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een mogelijkheid om tot begrip en
inzicht te komen teneinde het door ons
zo vaak verstoorde evenwicht weer
in harmonie te brengen; vandaar de
uitdrukking ‘de wet van herstellend
evenwicht’, of ‘de wet van harmonie’.
In die zin is de wet van karma in feite
een wet van liefde die ons met einde-
loos geduld steeds weer in staat stelt
om onze gemaakte fouten te herstel-
len. Hieraan kan worden toegevoegd
dat deze wet door de Mahatma’s als
onfeilbaar wordt beschouwd; er kan
door mensen niet aan worden getornd.
Wellicht dat de zinsnede uit de Bijbel
daarop slaat: Dwaalt niet, God laat
niet met zich spotten. Want wat een
mens zaait, zal hij ook oogsten (De
brief van Paulus aan de Galaten: 6,7).
Als de wet van compensatie aange-
duid, houdt de wet van karma, de uit-
leg in de Brieven volgend, het volgen-
de in: indien ons onverdiend lijden ten
deel valt zal in een volgende incarnatie
dit onrecht worden gecompenseerd,
waarmee het verstoorde evenwicht
in onze lange pelgrimstocht weer is
hersteld. Er bestaat dus wel degelijk
onverdiend lijden; als wij deze dagen
om ons heen zien kunnen we dat zelf
constateren. De indruk die men krijgt
bij het bestuderen van De Brieven van
de Meesters is dat niet alles wat ons
overkomt karmisch is, dat wil zeggen
in dit of een vorig leven door ons zelf
is opgeroepen. Er gebeuren de meest
verschrikkelijke dingen om ons heen,
waarbij de technische vooruitgang de
uitwerking van het veroorzaakte leed
alleen maar vergroot. In één van de
Brieven wordt de opmerking gemaakt
dat elke nieuwe vinding tevens zijn
schaduwzijde heeft, dat wil zeggen dat
die misbruikt kan worden voor egoisti-
sche motieven en militaire doeleinden.
Dit zien wij dagelijks om ons heen
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gebeuren. Hierbij moeten wij beden-
ken dat deze Brieven meer dan 120
jaar geleden geschreven werden. De
gemaakte opmerkingen zijn letterlijk
uitgekomen. Het is bij dit alles goed

te bedenken dat de wet van karma ons
altijd weer ter verantwoording roept en
ons doet beseffen dat wij zelf verant-
woordelijk zijn voor al ons doen en
laten.

Aan de wet van reincarnatie ontkomt
niemand. Eenmaal deel uitmakend van
de ‘levensgolf’ waar deze mensheid
toe behoort, kan niemand zich daaraan
onttrekken. Wij kunnen niet uitstappen
en ons lot en onze verantwoordelijk-
heid uit handen geven. Wij zijn scheep
gegaan en zullen de levensreis tot
het einde moeten meemaken. Ook de
Mahatma’s zijn gebonden aan de wet
van karma en kunnen daar slechts in
zeldzame gevallen, wanneer het alge-
meen belang daarmee gediend is, van
afwijken. Zo mogen zij niet ingrijpen
in het karma van individuele mensen,
tenzij deze daar toestemming voor
hebben gegeven. Zo is bekend dat, toen
mevrouw Blavatsky bezig was met het
schrijven van De Geheime Leer, zij een
lichamelijke crisis doormaakte en het
niet uitgesloten was dat zij zou komen
te overlijden, haar Meester haar in één
nacht weer heeft genezen, zodat zij de
volgende dag het schrijven kon her-
vatten; maar niet nadat zij daarin had
toegestemd.

De ontwikkeling van het leven
speelt zich af in grote en kleine cycli,
alle deel uitmakend van wat wij onder
‘evolutie’ verstaan. De grote cycli
in het heelal worden weerspiegeld in
kleinere cycli, de macrokosmos in de
microkosmos. Hierbij wordt uitgegaan

van de stelling dat alles wat eenmaal
is begonnen, ook weer zal verdwijnen.
Het bovenstaande geldt, volgens de
wet van analogie, zowel voor ons zon-
nestelsel als voor de stoffelijke mens.
Zo boven zo beneden, zo in het groot,
zo in het klein, luidt de Regel van Her-
mes.

De zevenvoudige samenstelling van
de mens vormt het uitgangspunt voor
al de esoterische leringen die op het
menselijk bestaan betrekking hebben.
Wat wij nu onder theosofie verstaan,
komt voort uit wat de esoterische tradi-
tie genoemd wordt; een traditie waar-
van de oorsprong in een ver verleden
ligt en die aanvankelijk door monde-
linge overlevering werd doorgegeven.
Er zijn dus altijd mensen geweest die
hiervan weet hadden en die hun kennis
hebben doorgegeven; de mensheid is
nooit zonder geestelijke leiders ge-
weest. De Grote Witte Broederschap
van adepten heeft altijd bestaan om de
mensen, speciaal in tijden van grote
crisis, bij te staan. Door middel van
afgezanten, Avatars genoemd, werd
(en wordt) leiding gegeven aan vele
gebeurtenissen in de wereld, aangepast
aan tijd en omstandigheden. Afgezien
van Avatars kan ook aan personen of
groepen van personen inspiratie wor-
den doorgegeven, als zij daarvoor ont-
vankelijk zijn. Al dit soort informatie
vindt u hier en daar tussen de regels in
De Brieven van de Meesters vermeld.
De Mahatma’s hebben weliswaar niet
het achterste van hun tong laten zien,
maar voor zover hun dat was toege-
staan hebben zij de spirituele impuls
aan het einde van de 19e eeuw vorm
trachten te geven, met als resultaat de
Theosophical Society!
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Zie de dageraad: nieuwe
continenten en oude zakken

(Deel 1)

— John Algeo

Dr. John Algeo was Internationaal
vicevoorzitter van de Theosophical
Society en is professor met emeri-

taat van de universiteit van Georgia.

Hij heeft vele academische

onderscheidingen ontvangen.

Dit artikel is een enigszins gere-
digeerde weergave van het artikel

Witness the Dawn:
New Continents and Old Bottles.

In verband met de lengte

wordt het in twee delen geplaatst.
Dit is het eerste deel.
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Historische tradities in de hele wereld

suggereren dat wij in een slechte tijd
leven. De hindoe traditie zegt dat wij
in Kali Yuga leven. De Griekse tra-
ditie zegt dat wij in het IJzeren Tijd-
perk leven. De Chinese traditie zegt
dat Confucius leefde in de periode
van de Oorlogvoerende Staten (en het
lijkt alsof wij daar nog steeds zijn).
De joodse traditie zegt dat wij in het
tijdperk zijn van de verwoesting van
de Tempel en de grote Diaspora. De
christelijke traditie zegt dat wij in een
interregnum zijn, tussen de eerste en
tweede komst van de Christus, en dat
wij op weg zijn naar een Armageddon.
Al deze tradities geloven dat wij in een
tijd leven dat de dingen steeds erger
worden.

De wereld waarin wij leven is zeker
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aan het veranderen; en hij lijkt op het
punt van een nieuwe grote overgang te
staan. Ik doe deze bewering met enige
aarzeling, omdat het apocalyptisch
klinkt — zoals de maar al te vaak ge-
hoorde profetieén dat Californié in de
Stille Oceaan zal glijden, of dat Atlan-
tis omhoog zal komen, of dat de Dag
des Oordeels zal komen en de Weg-
voering naar de hemel. Toch, ondanks
de voorzichtige terughoudendheid die
millennium- en apocalyptische hysterie
zouden kunnen oproepen, lijken er ver-
anderingen aan de gang te zijn die een
grootscheepse revolutie in het leven op
deze planeet voorspellen. En dat hoeft
helemaal niet verkeerd te zijn.

In De Geheime Leer voorspelde
H.P. Blavatsky de veranderingen die
nu zijn aangebroken. In het inleidende
hoofdstuk tot dat boek schreef zij:

Over ongeveer negen jaar [dat wil
zeggen, ongeveer 1897] zal de eer-

ste cyclus van de eerste vijfduizend
jaar eindigen, die begon met de grote
cyclus van de Kali-Yuga. En dan zal
de laatste voorspelling die in dat boek
(het eerste deel van de profetieén voor
het ‘zwarte tijdperk’) voorkomt, in
vervulling gaan. Wij hoeven niet lang
te wachten en velen van ons zullen de
dageraad van de nieuwe cyclus bele-
ven, aan het einde waarvan niet weinig
rekeningen tussen de rassen zullen
worden afgedaan en vereffend (1:x1iv).

Wij bevinden ons beslist in een tijd
van het vereffenen van niet weinig
rekeningen, maar rekeningen moe-

ten vereffend worden voordat er een
nieuwe bladzij kan worden omgeslagen
of geopend. ‘En,” zegt HPB, ‘velen van
ons zullen de dageraad van de nieuwe
cyclus beleven.” Ofschoon, zoals Kip-
ling zegt over Mandalay, de dageraad
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opkomt als onweer, is dat onweer een
lang, langzaam gerommel, dat zich uit-
strekt over een lange periode, in onze
beleving van tijd. Dus u en ik kunnen
nog steeds ‘de dageraad beleven’ van
een nieuwe dag. Als wij terugkijken op
de menselijke geschiedenis kunnen wij
een patroon in vroeger tijd zien dat de
gebeurtenissen van onze tijd lijken te
herhalen.

Wetenschappers plachten te geloven
dat evolutie — of het nu de geologische,
de biologische of de menselijke soci-
ale evolutie betreft — langzaam voort-
schrijdt, met kleine oplopende stapjes.
Een recentere visie, die vooral verbon-
den is met de in 2002 overleden Step-
hen Jay Gould maar die wijd en zijd
geaccepteerd is door andere weten-
schappers, is dat evolutie voortschrijdt
met plotselinge versnellingen. Vol-
gens deze visie zijn de dingen relatief
stabiel gedurende lange perioden, met
slechts minieme fluctuaties. Dan treedt
er plotseling (ofschoon ‘plotseling’ in
menselijke termen geologisch een heel
lange periode kan zijn — maar relatief
plotseling, zoals Kiplings donderslag)
een verandering op die de oude staat
der dingen catastrofaal verandert. Dit
introduceert een nieuwe stabiliteit, die
dan ook weer een lange periode duurt,
totdat een nieuwe ‘plotselinge’ ver-
andering deze wijzigt. Deze visie van
evolutionaire verandering staat bekend
als ‘(telkens) onderbroken evenwicht’.
Het lijkt wel een beetje op de Hindoe-
en theosofische visie van de Yuga’s.

Wij kunnen het onderbroken even-
wicht niet alleen zien in de verande-
rende geologische contouren van de
aarde en in de biologische mutaties van
de soorten die erop leven, maar ook in
de historische ontwikkeling van men-
selijke culturen. Als we terugkijken
op de menselijke geschiedenis en de
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prehistorie, kunnen wij ons een tijd
voor de geest halen waarin proto-men-
sen geen taal hadden en dus geen ver-
mogen om zo te communiceren als wij
nu doen. (Zij konden zeker communi-
ceren op andere manieren, fysiek en
misschien niet-fysiek; maar zonder de
definiérende eigenschap van de mense-
lijke spraak zouden zij niet menselijk
zijn geweest in de zin zoals wij over de
mensheid denken.) Toen ontstond er,
‘plotseling’ en misschien maar eenma-
lig in de evolutie van onze soort, een
bepaalde verandering, die het mense-
lijk denkvermogen en het brein bepaal-
de signalen liet ontvangen, bewerken,
opslaan, interpreteren en overbrengen,
wat wij, alles bij elkaar, taal noemen.
De theosofische traditie geeft aan dat
die verandering ongeveer 18 miljoen
jaar geleden gebeurde, hoewel de
meeste taalkundigen en evolutionaire
biologen het veel recenter zouden da-
teren. Er bestaat echter over het alge-
meen consensus dat de ontwikkeling
van het vermogen om taal te gebruiken
een onderbreking was in het evenwicht
van het menselijk bestaan. Nadat wij
hadden leren praten zou het leven nooit
meer zijn als voordien.

Een soortgelijke onderbreking ont-
stond toen vroege mensen niet langer
vertrouwden op jagen en verzamelen
als hun voornaamste manier van voed-
sel verzamelen en in plaats daarvan
het land begonnen te bewerken en vee
te hoeden. Vooral het beoefenen van
landbouw bekeerde onze voorouders
van nomaden, zo vrij als vogels in de
lucht maar niet zo onbekommerd, tot
gevestigde bewoners in vaste gemeen-
schappen. Zij moesten het zaad zaaien,
voor de planten zorgen, de oogst
binnenhalen en het voedsel conserve-
ren in koude of droge seizoenen. Het
resulteerde in het ontstaan en de groei
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van dorpen en steden, met alle daarmee
geassocieerde aspecten van gevestigd
gemeenschapsleven, de ontwikkeling
van de kalender, de uitvinding van
nieuw gereedschap, het domestice-

ren van dieren enzovoort. Nadat wij
ons eraan gewend hadden in steden te
leven, werd het leven nooit meer als
voordien.

Weer een andere onderbreking in het
menselijk evenwicht was de uitvinding
van het schrift. Wij vinden schrijven
zo vanzelfsprekend dat het moeilijk is
om te beseffen wat een revolutionaire
ontwikkeling dat eigenlijk was. Schrij-
ven is een soort ‘extern geheugen’, om
eens een computerterm te gebruiken.
Het zorgt ervoor dat wij informatie in
grotere hoeveelheden kunnen opslaan
en met grotere betrouwbaarheid dan
in enig menselijk denkvermogen /
verstand kan worden bewaard. Het
verschaft ook ‘tijdbinding’, dat wil
zeggen: het verbindt het heden met het
verleden en de toekomst. Op een wat
meer werelds vlak geeft het de moge-
lijkheid om informatie voor commer-
ciéle transacties, belasting en andere
regeringstaken te bewaren. Zo bevor-
dert schrijven de ontwikkeling van
stadstaten, naties, keizerrijken, handel
en beschaving. Nadat wij schrijven ge-
leerd hadden, zou het leven nooit meer
worden als voordien.

Ook met intellectuele en spirituele
gebeurtenissen moeten wij rekening
houden, zoals de ‘spiltijd’ rond de
zesde eeuw voor Christus, toen Confu-
cius in China, de Boeddha in India, één
van de Zarathustra’s in Perzi€, Deute-
ro-Jesaja onder de Joden in Babylonié
en Pythagoras in het Griekse Krotona
leefde. De filosoof Karl Jaspers heeft
gesteld dat deze periode een keerpunt
was, toen mensen manieren zochten
om rechtstreeks contact te maken met
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de ultieme spirituele realiteit achter
de gemanifesteerde verschijnselen.
Er kwam toen een spirituele impuls
de wereld binnen die nog steeds het
denken en de aspiraties van de mens
energie geeft.

Een recent boek van professor David
Sloan Wilson van Binghamton Univer-
sity benadrukt het belang van de religie
voor de evolutie. In Darwin’s Cathe-
dral: Evolution, Religion, and the Na-
ture of Society (University of Chicago
Press, 2002) beargumenteert Wilson
dat de maatschappij gezien kan worden
als een organisme dat onderworpen is
aan de Darwinistische krachten van
natuurlijke selectie en dat moraliteit en
religie cultureel ontwikkelde aanpas-
singen zijn die groepen mensen in staat
stellen als aparte eenheden te functio-
neren, veeleer dan als ongelijksoortige
verzamelingen geisoleerde individuen.
Religie, zegt hij, laat ons collectief
datgene bereiken wat wij niet alleen
voor elkaar zouden kunnen krijgen.

Wilsons argument heeft interessante
theosofische parallellen. Vanuit theo-
sofisch oogpunt is de eerste fase van
evolutie (involutie genaamd) gericht
op een toenemende fragmentatie van
onze spirituele verbondenheid, omdat
groepszielen zich verdelen in steeds
kleinere eenheden, totdat het stadium
van menselijke individualisatie bereikt
is. Dat stadium is er één van maximale
spirituele fragmentatie en isolatie.
Daarna bevordert de evolutie het op-
nieuw verbinden van de afgescheiden
menselijke eenheden van bewustzijn
tot een nieuwe heelheid, waarin de
individualiteit niet verloren gaat, maar
gematigd wordt door een toenemend
bewustzijn van onze onderliggende
eenheid. Wilson suggereert dat religie
een evolutionaire aanpassing is die een
dergelijke verbinding bevordert. Als
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hij gelijk heeft zou de ontwikkeling,
tijdens het spiltijdperk, van een nieuw
soort religieuze oriéntatie een zeer
belangrijke onderbreking in de evolutie
geweest zijn. Nadat wij geleerd hadden
hoe we voorbij het hier en nu konden
kijken zou het leven nooit meer wor-
den als voordien.

Er kunnen ongetwijfeld voorheen
nog meer van zulke onderbrekende
gebeurtenissen in de menselijke ge-
schiedenis aangewezen worden, maar
deze vier — de ontwikkeling van taal,
landbouw, schrift en spirituele visie -
zijn beslist enorme veranderingen die
het menselijk leven en de menselijke
geschiedenis onomkeerbaar veranderd
hebben. Is er een vergelijkbare ver-
andering gaande op dit moment, nog
tijdens ons leven? Het is heel moeilijk
de betekenis van veranderingen te
beoordelen als men zich er middenin
bevindt, maar er zijn wel aanwijzingen
waar wij aandacht aan kunnen beste-
den.

Veranderingen van een of andere
soort zijn hoe dan ook universeel, zoals
zowel de Boeddha als Heraclitus ons
leerden. In ieder tijdsgewricht hebben
mensen zonder twijfel gedacht dat zij
leefden in een gevaarlijk veranderend
tijdperk. Een aantal jaren geleden had
het tijdschrift de New Yorker een spot-
prent die liet zien hoe Adam en Eva uit
het paradijs verjaagd werden door een
engel met een vlammend zwaard. Ter-
wijl zij van het paradijs weglopen, zegt
Adam tegen Eva: ‘Schat, wij leven in
een overgangstijdperk.” De pointe van
de spotprent was dat het hele leven
een overgangstijdperk is. Dat is waar,
maar niet alle overgangen zijn even
intens of hebben even grote gevolgen.
Ondanks de moeilijkheid om de be-
tekenis van de veranderingen om ons
heen in onze tijd te beoordelen zijn er
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duidelijke tekenen dat bepaalde ont-
wikkelingen zeer grote, blijvende en
radicale consequenties zullen hebben.
Onze tijd kan dus misschien 66k een
onderbreking zijn in het evenwicht van
menselijke evolutie. Misschien is het
een tijd waarin wij ‘de dageraad zullen
zien.” Wat zijn de tekenen daarvoor?
Vele ervan zijn technologische ontwik-
kelingen met alomvattende sociale en
spirituele gevolgen. Eén zo’n verande-
ring heeft plaatsgevonden in het trans-
port. Tot ongeveer anderhalve eeuw
geleden vond transport hoofdzakelijk
te voet plaats; op de rug van paarden,
muilezels, kamelen of dergelijke; in
karren getrokken door trekdieren; of
op schepen die voortbewogen werden
met behulp van zeilen of roeiriemen.
Zulke transportmiddelen hadden vele
duizenden jaren dienst gedaan in een
sterk en duurzaam evenwicht. In het
recente verleden zagen we echter de
uitvinding van spoorwegen, auto’s,
vliegtuigen en ruimtevoertuigen. Het is
nu mogelijk verder en sneller te reizen
dan onze voorouders voor mogelijk
hadden gehouden — ja zelfs tot het
maken van een maanwandeling en het
sturen van onbemande voertuigen om
de andere planeten van ons zonnestel-
sel te onderzoeken. Een gevolg van
deze verandering in transportmiddelen
is dat mensen over de hele wereld van
de ene cultuur naar de andere gebracht
worden met gemak, snelheid en een
grote frequentie. Nog pas een eeuw
geleden moesten Henry Steel Olcott en
Helena Blavatsky ongeveer zes weken
varen van New York naar Bombay, per
stoomschip. Tegenwoordig kan de-
zelfde reis gemaakt worden in minder
dan 15 vlieguren. Tegenwoordig reizen
gewone mensen meer dan 67 keer zo
snel als ze dat 100 jaar geleden deden.
Het gevolg is dat meer mensen uit di-
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verse delen van de wereld vaker bijeen
komen.

Een andere ontwikkeling is die in
de communicatie. Voor de 19e eeuw
verliep communicatie over grotere af-
standen vooral door geschreven berich-
ten die overgebracht werden door een
van de beschikbare transportmiddelen,
maar vanaf de vroege 19e eeuw kwam
de telegraaf, de telefoon, de radio,
de televisie en niet zo lang geleden
het internet. Ten tijde van Olcott en
Blavatsky duurde het even lang om een
brief van Bombay naar New York te
sturen als de Stichters erover deden om
tussen die havens te reizen per schip.
Tegenwoordig kan een emailbericht
vrijwel onmiddellijk verstuurd worden.
Het toegenomen gemak, de snelheid en
de geringe kosten van communicatie,
kriskras over de aardbol, hebben die
van transport vele malen overtroffen.
Mensen aan de ene kant van de aarde
kunnen nu vrijelijk en snel communi-
ceren met die aan de andere kant — en
dat doen ze steeds vaker. Toen ik in
1993 werd gekozen voor het president-
schap van de Amerikaanse afdeling
van de TS, bestond het internet uit
ongeveer 50 sites; in 2002 waren er
meer dan 350.000.000 van dergelijke
sites, een aantal dat ongetwijfeld nog
verder is toegenomen, met een gemid-
delde van bijna 40 miljoen per jaar.
Een dergelijk toegenomen communica-
tiepotentieel brengt mensen samen uit
diverse culturen, waarbij ze aan elkaar
blootgesteld worden en een virtuele
gemeenschap vormen die verbonden is
door banden van elektrische impulsen.

Het internet heeft nog een saillante
eigenschap: het is bijna onmogelijk
te controleren. Het niet te controleren
karakter van het internet betekent dat
een tiran weinig kans heeft de com-
municatie door middel van internet te
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blokkeren, dus het wordt een belang-
rijk instrument om vrijheid wereldwijd
uit te breiden. In het jaar 2000 hadden
ongeveer een half miljoen Iraniérs
toegang tot het internet; twee jaar later,
in 2002, was hun aantal meer dan ver-
drievoudigd en men verwacht dat het
vertienvoudigd zal zijn tot vijf miljoen
tegen 2007. Het is vooral de jeugd uit
de middenklasse die het minst tevreden
is met theocratisch dictatorschap, die
toegang heeft tot de wijdere wereld
door middel van het internet en die
daardoor blootgesteld is aan democra-
tische ideeén (New York Times Maga-
zine, 1 september 2002, 45/1).

Aan de andere kant betekent datzelf-
de gebrek aan controle dat een enorme
hoeveelheid dwaasheid, leugenachtig-
heid en kwaadaardigheid verspreid
kan worden, die de ontwikkeling van
onderscheidingsvermogen vereist van
de gebruikers van e-mail en het inter-
net. De Amerikaanse romanschrijfster
Ursula LeGuin noemt in een van haar
fantasiewerken getiteld A Wizard of
Earthsea een aforisme dat van toepas-
sing is op deze kwestie. Zij schrijft:
Het aansteken van een kaars houdt in
dat je een schaduw werpt (to light a
candle is to cast a shadow).
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Elke progressieve ontwikkeling heeft
immers zijn duistere kant. Als infor-
matie zo snel verspreid kan worden,
kan verkeerde informatie dat ook. Als
vliegtuigen ons van New York naar
Bombay kunnen brengen, kunnen ze
ook terroristen van het Midden-Oosten
naar New York, Washington, Pennsyl-
vania en elders in de wereld brengen.
Die vliegtuigen kunnen veranderd
worden in aanvalswapens tegen on-
schuldige mensen.

Toch, als de toegenomen commu-
nicatie van het internet de oncontro-
leerbare verspreiding van verkeerde
informatie inhoudt, als toegenomen
transport het binnendringen van
kwaadaardige krachten in ons midden
ten gevolge heeft, dan vraagt dat op
zijn beurt om beter onderscheidings-
vermogen door internetgebruikers en
door reizigers. Onderscheidingsver-
mogen is het eerste vereiste om het
Pad te betreden. Zo wordt de duister-
nis geflankeerd door licht en door de
mogelijkheid van nog meer licht.

(Wordt vervolgd)

Uit: The Theosophist van januari 2003
Vertaling: A.M.I.
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Individuele vooruitgang is
menselijke vooruitgang

- C.R.N. Swamy

In De Sleutel tot de Theosofie verklaart
mevrouw Blavatsky cryptisch:
Theosofie beschouwt de mensheid als
een emanatie van goddelijkheid op zijn
terugkeer daarheen. De terugkeer van
de mensheid heeft twee aspecten: het
pad van vervolmaking van de mens-
heid als geheel, als een koninkrijk

van de natuur, een natuurrijk, in ons
zonnestelsel; en het pad van vervol-
making van de individuele mens, wat
bekend staat als zelfrealisatie. Zo
wordt het spirituele pad gezien als een
groter proces van transformatie van

de mensheid als geheel, dat in zich

het transformatieproces omvat van

de miljoenen individuen waaruit die
mensheid samengesteld is. In deze zin
kunnen wij verklaringen van Krishnaji
(J. Krishnamurti) begrijpen, zoals: Het
individuele probleem is het wereldpro-
bleem, of U bent de mensheid en de
mensheid is uzelf.
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De Sleutel tot de Theosofie verklaart
dit als volgt:

Het is bovendien een occulte wet dat
niemand boven zijn individuele tekort-
komingen uit kan stijgen zonder de
hele massa waarvan hij een integraal
deel vormt op te heffen, al is het nog zo
weinig. Op soortgelijke wijze kan nie-
mand alléén zondigen, of lijden door
de gevolgen van zonden.

Ons werk op het spirituele pad om-
vat aan de ene kant een volkomen ver-
geten van het individuele zelf — waar-
bij wij geen enkele gedachte koesteren
over individuele vooruitgang, als wij
ons storten in activiteiten voor de ma-
teriéle, morele en spirituele regeneratie
van de mensheid, voor het welzijn van
alle voelende wezens op deze aarde — .
Aan de andere kant gaat het om een
intense en niet-aflatende inspanning
tot zelfrealisatie, niet om individueel
gelukkig te kunnen zijn, maar omdat
wij, alleen door onszelf te vervolma-
ken, de wereld kunnen vervolmaken.
ledere stap die wij zetten op weg naar
zelfrealisatie is een stap dichter bij
de vervolmaking van de mensheid als
geheel. Vandaar de grote nadruk die
[.K.Taimni legde op zelfrealisatie, als
het doel dat door iedereen nagestreefd
dient te worden. Wij citeren hem:

Wat de Groten nodig hebben zijn niet
alleen maar efficiénte werkers met gro-
te idealen, maar werkers die voldoende
voeling hebben met hun innerlijk zelf
om intuitief of bewust te kunnen weten
wat zij gedaan willen hebben, in de
wereld in bepaalde omstandigheden,

en aldus kunnen dienen als efficiénte
instrumenten van het goddelijk plan.

Dr. Taimni wijst erop dat zulke
werkers alleen kunnen komen uit de
gelederen van hen die het pad van
zelfrealisatie betreden, die zich steeds
bewuster worden van hun spirituele na-
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tuur en op deze manier brede kanalen
openen tussen hun lager en hoger zelf.
Zelfrealisatie of goddelijk bewustzijn
is het ware en ultieme doel van trai-
ning en zelfdiscipline op het pad.

De president-stichter van de Theo-
sophical Society, kolonel H.S. Olcott,
heeft een klassieke definitie gegeven
van theosofie, dit tegenover theologie
zettend:

Theologie betekent de geopenbaarde
wil van God, theosofie betekent recht-
streekse kennis van God. De ene vroeg
ons te geloven wat iemand anders ge-
hoord had, de andere zei ons zelf hier-
naar te gaan kijken en luisteren. Olcott
vervolgt met: Theosofie leert dat de
mens, door zijn krachten te cultiveren,
innerlijk verlicht kan worden en daar-
bij kennis van zijn goddelijke eigen-
schappen kan verwerven. Het spreken
over godgelijkende eigenschappen
herinnert ons aan de majesteitelijke
woorden van De Geheime Leer over
een alom tegenwoordig, eeuwig,
grenzeloos en onveranderlijk principe,
waarover alle speculatie onmogelijk
is daar het de krachten van menselijk
voorstellingsvermogen overstijgt. Dit
is de dappere verklaring van de aloude
wijsheid die tot ons gekomen is als
moderne theosofie.

Dat onvoorstelbare principe komt
tevoorschijn als het ene bewustzijn dat
zich door ontelbare vormen in mani-
festatie uitdrukt. Dat ene bewustzijn
bereikt zijn hoogste of meest geindivi-
dualiseerde staat in het menselijk denk-
vermogen dat, wanneer het middels
de zintuigen werkt, de illusie schept
van een ‘ik’ — de ziener en de doener,
het onderwerp — en iets daarbuiten,
het niet-‘ik’, het ding dat bekend is
of waarnaar gehandeld wordt, dat de
objectieve wereld rondom is.

Terwijl de waarheid is dat de hele
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manifestatie een uitdrukking is van één
enkel bewustzijn, gaan wij allemaal
gebukt onder de illusie van afgeschei-
denheid die geschapen is door het
denkvermogen. Vandaar de bewering:
Ik ben juist de wortel van ons voelend
bestaan. Toch weet niemand echt het
antwoord op de vraag: ‘Wie ben ik?” of
‘Wat ben ik?’.

Mevrouw Jinarajadasa zei eens tegen
Sri Ramana Maharshi:
Zelfrealisatie klinkt zo gemakkelijk,
maar is toch zo moeilijk in praktijk te
brengen.
De wijze antwoordde:
Wat kan er nu makkelijker zijn? Het
zelf is intiemer dan wat dan ook. Als
dat niet gerealiseerd kan worden, is
het dan gemakkelijker te beseffen wat
apart staat en wat verder weg?
De hele discipline van Jnana-yoga,
het pad van wijsheid, bestaat uit het
vinden van het antwoord op de vraag:
‘Wie ben ik?’

In zijn boek Search in Secret
India tracht Paul Brunton iets over te
brengen van zijn ervaringen met Sri
Ramana van een stilzwijgende inner-
lijke transformatie. Hij vroeg de wijze:
Bestaat er iets voorbij het materiéle
bestaan van de mens? Als dat zo is,
hoe kan ik dat dan zelf realiseren?
Kunt u mij helpen verlichting te erva-
ren, of is de zoektocht op zich alleen
maar misleiding ? Toen vergleden er
tien minuten in stilte. Uiteindelijk zei
Sri Ramana vriendelijk:
U zegt, ‘Ik wil dat weten’ — zeg mij
eens wie die ik is? Brunton wees op
zichzelf en herhaalde zijn naam. En
kent u hem? vroeg de rishi. Mijn hele
leven al, zei Brunton. Toen zei de
rishi kalm:
Maar dat is alleen maar uw lichaam.
Weer vraag ik: ‘Wie bent u?’ Leer
eerst dat ‘ik’ kennen en dan leert u de
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waarheid kennen. Door diepe over-
peinzing over de aard van ons eigen
zelf en door constante meditatie is het
licht te vinden.

Ons probleem is dat wij onszelf ver-
warren met onze eigenschappen. Voor
de meesten van ons is het ‘ik’ in feite
ons fysieke lichaam, onze acties en
reacties. ‘Ik ben die-en-die’, ‘ik ben
hier, niet daar’, ‘ik ben lang of kort,
zwart of wit’ enzovoort, ofschoon wij
misschien veel mentale denkbeelden
hebben opgebouwd van een ‘ik’ dat af-
gescheiden is van het lichaam. ‘Ik eet,
ik slaap, ik praat, ik heb het koud of
warm’ — dit is ons normale bewustzijn.
Een stap verder identificeren wij ons
met onze emoties: ‘ik houd van, heb
een hekel aan, offer mij op’. Dan stij-
gen wij misschien op naar het mentale
niveau: ‘Ik denk hier zus of zo over’.
De grootste wetenschappers, wiskun-
digen en zelfs filosofen zijn verstrikt
in deze identificatie van het ‘ik’ met
het denkvermogen, en zijn het eens
met het dictum van Descartes: Cogito
ergo sum, Ik denk, dus ik ben. Wij
stijgen zelden uit boven deze niveaus
van handelen op de fysieke, emotionele
en mentale gebieden. Dit komt omdat
wij overheerst worden door de fysieke,
emotionele en mentale voertuigen
waardoorheen het echte ‘ik’ probeert
zich uit te drukken.

Zelfs in zijn abstracte vorm is het
denkvermogen geworteld in afge-
scheidenheid. Juist het bestaan ervan
hangt af van de notie van een ‘ik’ dat
denkt, voelt en handelt. Daarom zal het
nooit vrijwillig toestaan dat de notie
verdwijnt van een afgescheiden ‘ik’
dat denkt, dat waarneemt. Er moet een
doorbraak of omtrekkende beweging
komen van dit mentale proces als wij
de realiteit willen waarnemen.
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Het is alsof wij in een donkere kamer
zijn met slechts een kiertje in het dak
waardoor een zonnestraaltje binnen-
valt. Stel dat er een prisma in dat kier-
tje bevestigd wordt. Dan komt het wit-
te licht er door, gebroken in de zeven
primaire kleuren. Iemand die zijn hele
leven in zo’n kamer doorgebracht heeft
zal nooit weten wat zuiver wit licht is:
het enige dat hij kent is de veelvoudig-
heid van de zeven kleuren. Net zo is
de wereld van pluraliteit waarin wij
leven, bewegen en ons wezen vinden.
Het denkvermogen is het prisma dat
ons, in dit donkere objectieve univer-
sum, slechts voorziet van een gevoel
van de veelvoudigheid van de dingen.
Geen enkele manier van synthetiseren
kan de man in de donkere kamer een
notie geven van wit licht. Hij moet het
prisma vernielen of de kamer verlaten.
Dat moeten wij voor elkaar brengen
met betrekking tot ons denkvermogen.
In deze zin verklaart de klassieke Stem
van de Stilte: Het denkvermogen is

de doder van het werkelijke. Laat de
discipel de doder doden.

Bestaat er zo’n wereld van zuiver
wit licht of eenheid, voorbij alle gevoel
van afgescheidenheid en veelvoudig-
heid? Het is de uniforme ervaring
en eenstemmige verklaring van alle
zieners en wijzen van alle tijden dat er
zo’n wereld van realiteit bestaat, waar-
van onze wereld een vervormde afspie-
geling is. De Upanishads spreken over
de volheid van die wereld, waaruit de
volheid hiervan tevoorschijn komt, en
toch is dat wat overblijft nog steeds
volheid. Dit is een notie die voorbij het
vermogen van het denkvermogen ligt,
om in zijn zuiverheid en heelheid te
beseffen. Pas wanneer wij het denk-
vermogen overstijgen kunnen wij een
glimp van de volheid opvangen. Zoals
wanneer de volle maan in de stille
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wateren van een vijver schijnt, zo ook
kunnen wij een glimp van non-dualiteit
krijgen wanneer het denkvermogen

stil wordt. De echte schoonheid van de
volle maan kan echter alleen gekend
worden wanneer wij niet langer in de
vijver kijken en recht omhoog in de he-
melen kijken. Dit omhoogkijken is het
ingaan in een totaal andere dimensie,
hetgeen het doel is van esoterie, het
innerlijk geheim van de mysterielering,
of dat nu van de aloude religies is of
van moderne theosofie.

De exoterische, objectieve weten-
schappen, filosofieén en religies kijken
allemaal naar buiten, naar een univer-
sum of een god die buiten de mens ligt.
De moderne wetenschap meldt dat er
een Melkweg gezien is van miljoe-
nen zonnen, ongeveer 8.000 miljoen
lichtjaren ver, wat betekent dat licht
dat ons nu bereikt vanuit die Melkweg
8.000 miljoen jaar geleden daarvan-
daan kwam, zich bewegend met een
snelheid van 300.000 km per seconde!
Ons denkvermogen is verbijsterd en
schrikt ervoor terug als wij nadenken
over de grootheid en de majestei-
telijkheid van het universum, of de
universums waarvan ons zonnestelsel
en onze aarde zo’n onbetekenend deel
uitmaken, slechts een spikkeltje in de
uitgestrektheid van de ruimte, zelfs
zoals het menselijk denkvermogen dit
begrijpt. Toch is het de waarheid dat al
die uitgestrektheid van tijd en ruimte
niet buiten de mens zijn, in de zin dat
hij, als het Zelf, één is met dit hele
panorama van volheid. In de Isavasya
Upanishad richt de aloude ziener die
dit Zelf zoekt zich bij het aanbreken
van de dag tot onze zon:

O zon, met een gouden schijf verbergt
u uw realiteit. Verwijder die schijf
zodat ik die realiteit kan waarnemen.
Dan verklaart hij in extase:
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Ik ben die realiteit.

Esoterie en mystiek zijn één in hun
leer, uit welk geloof zij ook afkomstig
zijn. Het soefisme leert ons de islami-
tische manier om ons zelf te transcen-
deren — Onze geest voorbij onszelf te
laten opstijgen. Een grote soefi-heilige
verklaart:

Mijn leraar leerde mij maar één
denkbeeld: ‘Treedt van buitenaf in het
binnenste deel van uw wezen.’

Esoterisch Boeddhisme begon bij
het denkbeeld van Mani Padme Hum,
de dauwdruppel glijdt in de schitte-
rende zee, wat later de notie werd van
de oceaan die zich leegt in de druppel.
Het rijk van éénheid en niet-afgeschei-
denheid en de illusoire natuur van de
wereld van pluraliteit was het onder-
werp dat centraal stond in de Mahay-
ana-school, die uiteindelijk tot bloei
kwam als de Zen, Dhyana of contem-
platieve school van het boeddhisme.

Kolonel Olcott spreekt van het culti-
veren van vermogens waardoor ‘een
mens innerlijk verlicht kan worden’.
Dr. Bhagavan Das wijst er in zijn Me-
taphysics of Theosophy op dat, terwille
van deze innerlijke verlichting de men-
tale visie die naar buiten gericht was,
alleen maar naar binnen gericht moet
worden. Dat wordt er van ons verwacht
als bestudeerders van theosofie — dat
onze mentale blik inwaarts gericht
moet zijn. Al het andere is exoterisch,
is mindere kennis, hoe geweldig en uit-
stekend het ook is. Zo tilt het diepste
en meest inspirerende aspect van onze
theosofische studies ons op, boven de
wereld van het vele naar de innerlijke
rijken van absolute eenheid, die de
wereld vormen van de Meesters van

alle tijden.

Uit: The Theosophist
van september 2005
Vertaling: A.M.IL

overleven.
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Zij (de Theosofie) ging de Alexandrijnse .
Theosofen lange eeuwen vooraf, bereikte de :
hedendaagse en zal elke godsdienst en wijsbegeerte .

Uit: Diamanten van H.P. Blavatsky
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Verenigingsnieuws

VAN DE BESTUURSTAFEL

De voorjaarsdag van 16 maart 2013 op het Internationaal Theosofisch Centrum
(ITC) in Naarden, met Ingmar de Boer en Sabine van Osta, over het mystieke
werkje van H.P. Blavatsky, De Stem van de Stilte, was een heel groot succes met
rond de 65 bezoekers. Op deze dag werd ook de prachtige nieuwe TVN-brochure
gelanceerd die werd geschreven door Ingmar de Boer: De Stem van de Stilte; de
Wereld achter het Werk (nu voor € 5,-- te koop).

Komende activiteiten / evenementen:

— Prof. dr. Ravi Ravindra zal op donderdag 13 juni 2013 aan de Hogeschool
voor Geesteswetenschappen in Utrecht een gastcollege geven, getiteld Spiritual
Crisis in the Modern World. Toegang gratis. Vanwege het beperkt aantal plaat-
sen, opgeven bij Maud van Putten, m.vanputten @hgu.nl. Let u even goed op onze
Nieuwsbrief voor nadere informatie hierover.

— Als u de Engelstalige seminar en retraite van 14 tot 20 juni 2013 met Ravi
Ravindra in Naarden over de Bhagavad Gita wilt meemaken, neemt u dan zo snel
mogelijk per mail contact op met activities @itc-naarden.org: er is veel belang-
stelling voor en de mogelijkheden voor overnachten zijn beperkt.

— Op 6 juli 2013 is er op het ITC de conferentie Het Eeuwig Vrouwelijke, met
dr. Margaret Barker, drs. Ronald Engelse, dr. Annine van der Meer en dr. Gert
Jan van der Steen. Met uitzondering van de lezing van Margaret Barker is de
voertaal Nederlands. Zie www.academiepansophia.nl

— Op zondag 4 augustus 2013, van 10 tot 16 uur zal de internationale vicepresi-
dent Mahendra P. Singhal op het ITC in Naarden twee lezingen verzorgen: Living
With Self Awareness en Human Destiny-Can We Take Charge? Aanmelden bij
activities @itc-naarden.org

— Voor de Francofielen: de zomerschool van de Pays Latins is van 12 tot 18 au-
gustus 2013 op het ITC. Dit keer zal de Italiaanse afdeling de school organiseren.

— Op zondag 22 september 2013 vindt in de bovenzaal van het hoofdkantoor
van de TVN, Tolstraat 154 te Amsterdam, de presentatie plaats van het door de
Esoterische School uitgegeven boek DE SIVA-SUTRA, De allerhoogste Werke-
lijkheid en hoe deze te realiseren, uit het Sanskriet vertaald en van commentaar
voorzien door dr. I.LK. Taimni. Dit boek is nu in het Nederlands vertaald door drs.
Ronald Engelse. Femmie Liezenga, corresponderend secretaris van de E.S.T., zal
het boek presenteren en Ronald Engelse en de uitgever Richard van Dijk zullen
een korte inleiding houden. Men is welkom vanaf 13:00 uur; sluiting 16:00 uur.
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Verenigingsnieuws

In verband met de beperkte ruimte in de zaal (brandweervoorschrifen: max. 49
personen), dienen geinteresseerden zich vé6r 1 juni aan te melden bij Femmie
Liezenga, tel. 035-6940917 of per email fgliezenga@xs4all.nl

— Van 25 tot 27 september 2013 zal aan de Universiteit van Amsterdam de
internationale conferentie Enchanted Modernities, Theosophy and the Arts in the
Modern World plaatsvinden. Daar zal onder meer dr. Mari€l Polman spreken over
de kleuren van de Van Nelle Fabriek van Brinkman en Van der VIugt.

— Loge Amersfoort zal op 28 september 2013 honderd jaar bestaan en dit zal
gevierd worden. Meer informatie zal via de Nieuwsbrief en via de mail verspreid
worden.

— Reserveert u alvast zondag 6 oktober 2013 in uw agenda: dan is er voor het
eerst een Krishnamurti Studiedag op het ITC in Naarden, zie www.itc-naarden.org

— Van 8 tot 12 oktober 2013 is er weer een Engelstalige Silent Retreat op het
ITC met Tran-Thi-Kim-Diéu. Zij zal met de deelnemers van gedachten wisse-
len over de Viveka-Chudamani, The Crest Jewel of Discrimination. Behalve bij
de lezingen en de dialogen met meditatief onderzoek, wordt van de deelnemers
gevraagd om stilte in acht te nemen.

— Over de TVN najaarsdag op zaterdag 19 oktober 2013 zult u nog nader ge-

informeerd worden. Voorlopige werktitel: De levensboom. De dag zal worden

ingevuld door Hans van Aurich, die de symboliek interactief zal benaderen, en
door Magda van der Ende, met praktijk en meditatie.

Wij wensen u een fijne zomer toe, vol spirituele inspiratie!
Namens het hoofdbestuur, Els Rijneker, voorzitter TVN.
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WM ITTMAN

Van Egypte naar Atlantis
De Boven- en Onderwereld van Osiris
Wim Zitman

Walburg Pers, 2013
ISBN: 978 90 5730 909 0
288 blz.; Paperback. Prijs: € 24,95

In 1969 verscheen een egyptologische
studie over de herkomst van de voorouders
van de Egyptenaren die in de Horus-tempel
te Edfu op de wand gegraveerd staat. De
studie is van de hand van egyptologe Dr.
E.A.E. Reymond van de afdeling Coptic
Studies van de Universiteit van Manches-
ter. Haar studie is uniek en beschrijft en
bevestigt de catastrofale ondergang van
een eilandenrijk in lang vervlogen tijden,

de bakermat van Egypte. Haar pionierende
werk is van vitaal belang voor de geschie-
denis van de mensheid en de aarde. Zij
wees Zitman de weg naar de Bergen van
Atlantis en geeft definitief antwoord op de
vraag die hij ooit stelde: waarom bouwden
de Egyptenaren kolossale piramiden?

Deze titels zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel Au Bout du Monde,

Theosofische
boekhandel Adyar

Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam

tel. (020) 676 56 72; fax (020) 675 76 57

e-mail: books@theosofie.nl; website: www.theosofie.nl
openingstijden: di. t/m vr. 13.00-17.30, za. 13.00-17.00 uur
een boekenlijst wordt u op aanvraag toegestuurd

De Stem van de Stilte
de Wereld achter het Werk

Ingmar de Haer

De Stem van de Stilte
— de Wereld achter het Werk

Ingmar de Boer

Uitgeverij der Theosofische
Vereniging in Nederland, 2013
ISBN: 978 90 6175 093 2

48 blz.; Brochure, geniet. Prijs: € 5,--

De schrijver van deze brochure, Ingmar de
Boer, neemt ons mee in de denkwereld van
De Stem van de Stilte van H.P. Blavatsky
(HPB), waarin we allereerst het voorwoord
van de Stem bekijken, in een poging daar-
uit zo goed mogelijk een beeld te constru-
eren van de oorsprong van de aforismen,
zoals HPB die zelf schetst. We lopen door
de tekst van het werk en we gaan eerst de
herkomst na van alle technische termen.
Daarna proberen we verder aan de hand
van deze analyse een concreet idee te
formuleren omtrent de oorsprong van De
Stem van de Stilte.

| o]
3 21 WJ Amsterdam, tel. (020) 625 13 97
&
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