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Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd
over de wereld verspreid en leden van alle 

religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de 
specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen 

van hun eigen geloof opgeven. 
Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken 

dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, 
door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, 
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door 

enig lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de enige 

voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. 
Elk lid heeft evenveel recht om zich te 

verbinden aan elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen

recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt 

of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting 
die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van 

een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. 
Meningen of opvattingen geven geen recht op 

voorrechten en kunnen evenmin aanleiding
zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘GeneraI Council’ vragen elk lid 
van de Theosophical Society ernstig om deze 

fundamentele principes van de Theosophical Society 
te verdedigen, te handhaven en ernaar te handelen, 

en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van meningsuiting, 

binnen de grenzen van hoffelijkheid en
rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society

De Theosophical Society (T.S.) is op 17 november 1875 te New York opgericht
door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. 

De T.S. heeft haar internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India.
Er zijn 49 afdelingen over de gehele wereld;

de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de T.S..

De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie 
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen 

dat ze de drie doeleinden van de vereniging (zie achterkant omslag) onderschrijven,
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil 

bijeen willen brengen, ongeacht hun religieuze overtuiging, en dat zij religieuze 
waarheden willen bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen. 

Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, 
maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. 

Zij zijn van mening dat Waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,
door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. 

Zij zien de Waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven, niet als een 
dogma opgelegd door een autoriteit. Zij vinden dat een overtuiging het resultaat 

zou moeten zijn van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten 
gaan, en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. 

Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn, niet als een voorrecht
om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 

Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid. 

Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te 
veroordelen, om Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen

ertoe te bekeren. Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord. 

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de 
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. 

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die 
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft. 

Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te leren
de Geest te zien als zijn werkelijk zelf, en zijn denkvermogen en het lichaam als de

dienaren daarvan. Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies, door hun 
verborgen betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen 
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de Theosofische Vereniging bestuderen deze waarheden en theosofen 
trachten ernaar te leven. Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn, 

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Het uitvoerend comité heeft op 27 april 
2014 laten weten dat de heer Tim Boyd 
gekozen is tot achtste Internationale 
President van de Theosophical Society.

Daarmee is hij de opvolger van: 
Henry Steel Olcott, 1875-1907
Annie Besant, 1907-1933
George S. Arundale, 1934-1945
C. Jinarajadasa, 1946-1953
N. Sri Ram, 1953-1973
John Coats, 1973-1979
Radha Burnier, 1980-2013

De inauguratie heeft plaatsgevonden op 
28 april 2014 om 17.00 uur in Adyar, 
waarbij hem de presidentiële ring werd 
uitgereikt door de general manager. 

Over Tim Boyd: 
geboren op 22-10-1953 in New York, 
USA. Opleiding: Brown Universiteit, 
Rhode Island; Universiteit van Chicago 
BA. Partner in Royal Associates (vast-
goedontwikkeling). Lid van de Theosop-
hical Society sinds 1974.

Tim was president van de Theosophical 
Society in America (TSA) en hoofdre-
dacteur van het blad Quest van de TSA. 
Hij is bestuurslid en voorzitter geweest 
van de Theosophical Order of Service 
(TOS) en het Theosophical Book Gift 
Institute. Hij heeft lezingen en work-
shops gegeven in de VS, Centraal en 
Zuid Amerika, Europa, Azië en Nieuw 
Zeeland. Zijn artikelen zijn gepubliceerd 
in bladen over de hele wereld.

Hij is één van de oprichters van een 
spirituele vereniging die in Chicago 
langer dan 25 jaar  actief was. 
Deze groepering werkte met proble-
matische jongeren en hij gaf les in 
meditatie- en genezingsmethodes. Men 
ontwikkelde biologisch-dynamische 
voedseltuinen op braakliggend terrein. 
Zijn betrokkenheid bij de TOS en het 
Chushul kindertehuis in Tibet heeft 
geleid tot een audiëntie bij de Dalai 
Lama, met als resultaat dat de TSA  
het bezoek van de Dalai Lama heeft 
gesponsord (Chicago, juli 2011). Dit  
tweedaagse evenement werd bezocht 
door tienduizenden mensen en heeft 
meer dan 400.000 dollar opgeleverd, 
wat is gedoneerd aan onderwijspro-
jecten die de Tibetaanse gemeenschap  
wereldwijd ondersteunen.

Tim Boyd zal spreken op het Europese 
Congres Bridging Science and 
Spirituality in Parijs van 30 juli tot en 
met 3 augustus 2014.

Op het ITC in Naarden zal mogelijk een 
dag met de internationale president 
georganiseerd worden, op zondag 10 
augustus 2014. Houd u daarover de 
mail en de TVN Nieuwsbrief in de gaten.

Ook bij de conferentie Theosophy, Unity 
and Helping the World, in Naarden van 
15 tot en met 18 augustus zal hij 
aanwezig zijn.

Gelegenheden dus om kennis te maken!

Tim Boyd
gekozen tot de achtste

 Internationale President van de
Theosophical Society Adyar
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Over de man
In zijn jeugd ging Hans naar de rooms-
katholieke kerk. 
Daar werd zijn liefde en belangstelling 
voor het grote Mysterie gewekt.
Zestien jaar was hij toen iemand voor-
stelde hem in de astrologie te scholen. 
Daarna gaf een collega hem een boek, 
de Bhagavad Gita. Dat nam hij mee op 
vakantie. Hij las het op het Spaanse 
strand.
Vervolgens kwam hij terecht in de 
avondopleiding van de School voor 
Filosofie. Die vond hij erg oosters-
gericht en strak gelijnd. 
Vervolgens kreeg hij een enorme stapel 
theosofische boeken van een oudere 
collega.
Op de vraag of hij weer voor de 
theosofie zou kiezen als hij opnieuw zou 
beginnen, antwoordt hij dan ook dat hij 
weinig keuze had gehad: er viel voor 
hem simpelweg niet aan te ontkomen.
Op zijn 24ste leerde Hans op Rhodos 
zijn Agnes kennen. Sindsdien zijn de 
twee onafscheidelijk: waar Hans’ 
ontwikkelingspad loopt, daar loopt ook
dat van Agnes. En andersom, want 
de kennis wordt gedeeld. Op Rhodos 
wees Hans zijn vrouw nog de weg, die 
hij feilloos wist zonder er ooit te zijn 
geweest. Terug in Nederland - en voor 

altijd samen - maakten zij elk hun ei-
gen keuzes. 
Zo ontstond een boeiend landschap
aan levenservaringen.
In 1985 werd Hans lid van de 
Theosofische Vereniging.
In de loop van dit verhaal blijft het niet 
bij dit lidmaatschap alleen. 
Tijdens zijn leven wordt hij niet alleen 
lid van verschillende esoterische 
verenigingen/scholen en bekleedt hij 
links en rechts bestuursfuncties, maar 
organiseert hij ook als bestuurslid van 
de personeelsvereniging (afdeling 
excursie) van Nationale Nederlanden 
met hart en ziel reizen naar allerlei 
niet zo voor de handliggende landen 
(Armenië, Israël, Zuid-Afrika). En 
dagtochten naar interessante plaatsen.
Op de vraag “Wat is de invloed van 
al die bestuursfuncties geweest op je 
leven?” antwoordt Hans: 
“Het heeft het leven zinvol gemaakt. 
Alle functies die ik heb mogen verrich-
ten, voornamelijk dienend, daar leer je 
jezelf beter door kennen. En dat geeft 
je de middelen om je karakter te veran-
deren. Je leert je mogelijkheden kennen 
en je onmogelijkheden. Bijvoorbeeld de 
onmogelijkheden om de dingen in de 
wereld te veranderen. Bestuursfuncties 
zijn vormend voor het karakter, 

Hans van Aurich
... Over alle mensen valt 

veel te vertellen;
over enkelen meer ...
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ook de ritualistische functies.”
Zijn mooiste ervaring bij de TVN 
noemt hij de cursus Geheime Leer van 
Nan Meijer. Gevraagd naar de moeilijk-
ste en zwaarste ervaring, zegt hij: “Die 
ligt buiten de TVN. Dat was toen Agnes 
ernstig ziek werd en naar het Acade-
misch Ziekenhuis in Groningen moest, 
waar ze zes weken verbleef. Het was 
een dubbeltje op z’n kant. Er waren op 
de hele wereld maar vier ziekenhuizen 
die deze ziekte konden behandelen. 
Onze oudste dochter was vijf jaar, de 
jongste was nog niet geboren. 
Dat was een moeilijke tijd.” 
Met geloof heeft hij niet zo veel meer. 
De persoonlijke God uit zijn jeugd, tot 
Wie je kunt bidden en Die je kunt vra-
gen om hulp, dat geloof is omgezet in 
weten van Intelligent Design.
Hij zegt: “...Ik ben stellig overtuigd dat 
er Iets Groots is. Maar het is niet voor 
ons bestemd om Het te kennen en Het 
bemoeit zich niet met ons. Het schiep 
alles, inclusief het kwaad, dat onze 
leraar is als je het kunt doorzien...”

En over zijn werken
In het begin van de jaren ‘80 kwam 
Hans (toen 32 jaar oud) in contact met 
de theosofie via een new age-groep, 
die bijeenkomsten organiseerde met 
studie, meditatie en sacred dance. 
De sacred dance is een meditatieve 
dansvorm, die door Friedel Kloke in 
Nederland is geïntroduceerd. 
Agnes nam lessen bij Friedel en be-
oefent nog steeds sacred dance. Hans 
raakte geïnteresseerd in de combinatie 
van de bijeenkomsten en toen hij in de 
krant een advertentie van Rie Rozevelt, 
een theosoof en vrijmetselaar die altijd 
van alles organiseerde, tegenkwam 
voor een cursus Geheime Leer, boekte 
hij die voor zichzelf. In die tijd werd 
de tweede dochter van Hans en Agnes 
geboren. De cursus werd gegeven door 
Nan Meijer, volgens Hans een grandioze 
vrouw waarmee hij een hechte vriend-
schap kreeg.

Na afloop van die cursus werd Hans lid 
van de Theosofische Vereniging Neder-
land.
Intussen waren Agnes en Hans beiden 
lid geworden van de A.M.O.R.C., de 
Ancient Mystical Order Rosae Crucis 
(verder Amorc genoemd), de 
Rozekruisers Orde. 
Omdat het gezin met de kleine meisjes 
bemand moest blijven, werden zij niet 
gezamenlijk lid van de verschillende 
broederschappen. Bij Amorc moest dat 
wel, omdat die traditie geheimhouding 
in zich houdt, zodat de leden niet 
alles kunnen delen. De TVN is een open 
vereniging, waar de kennis ook met 
niet-leden mag worden gedeeld (graag 
zelfs!).
De leer van de verschillende (westerse) 
mysterietradities is volgens Hans in de 
basis hetzelfde, maar zij hebben elk 
een eigen benadering. Zo benadert de 
TVN de stof voor een groot deel ver-
standelijk en de Amorc doet dat op ritu-
ele wijze. Een ritualistische benadering 
vind je bijvoorbeeld bij de Orde 
der Vrijmetselaren, waarmee Hans 
zijdelings kennis heeft gemaakt. 
Ook bij de Toledo Traditie heeft Hans 
jarenlang gestudeerd. Dat is een mo-
derne kabbalatraditie, waarin op ver-
schillende plaatsen in de wereld wordt 
les gegeven.  De oorsprong ligt in Zuid-
Frankrijk en later was het prominent in 
Spanje (Gerona en Toledo) aanwezig. 
Vooral Toledo was dé plek van samen-
komst voor christelijke, joodse en 
islamitische mystici. In die tijd theolo-
giseerden christenen, joden en moslims 
nog gezamenlijk, zonder ruzie en zelfs 
met steun van de toenmalige Spaanse 
koning. Zoals gezegd kreeg deze be-
weging in Toledo voet aan de grond. 
Na de val van Grenada in 1492 week 
deze school uit naar Safed in Galilea en 
bracht grote leraren voort zoals Moshe 
Cordovero, Isaac Luria en Chaim Vittal. 
Dankzij Warren Kenton houdt deze tak 
zich in Europa nog steeds bezig met de 
studie van de Kabbala. 
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Hans heeft er vele lezingen over 
gegeven en heeft ook het hebreeuws 
bestudeerd om zich deze mysterieleer 
wezenlijk eigen te kunnen maken.

Behalve de studie aan/van die verschil-
lende mysteriescholen heeft Hans zich 
ook praktisch ingezet voor de verschil-
lende verenigingen waar hij lid van 
is/was.
Voor de TVN heeft hij zich bijna van 
meet af aan ingezet als bestuurslid van 
de Haagse loge, terwijl zijn dochters 
lid waren van de Internationale Orde 
van de Tafelronde waar zij leerden om 
verbinding te zoeken met hun innerlijke 
Bron, die hen - zo nodig - op hun eigen 
ontwikkelingsweg terug brengt. Daar-
naast is hij penningmeester en beheer-
der van de Theosofia Stichting die het 
gebouw aan de Laan van Meerdervoort 

onderhoudt, beheert en verhuurt en 
is hij voorzitter van de P.C. Meule-
manstichting die het gebouw aan de 
Tolstraat in Amsterdam beheert.
Van het hoofdbestuur van de Theosofi-
sche Vereniging in Nederland heeft hij 
de afgelopen zeven jaar achtereenvol-
gens de functie van algemeen bestuurs-
lid bekleed en de functie van vicevoor-
zitter, waar later - door het wegvallen 
van de secretaris - secretariële werk-
zaamheden bij kwamen. De functie 
houdt ook qualitate qua in het bijwo-
nen van bepaalde aan het Theosofisch 
Landschap gerelateerde vergaderingen 
of het voorzitten van een bepaalde 
werkgroep. 

Hans heeft er zeven jaar als hoofdbe-
stuurslid opzitten. Hij heeft destijds zijn 
termijn bekort om te voorkomen dat 
vier bestuursleden tegelijkertijd zouden 
aftreden. Hij vindt het jammer, dat zijn 
drie termijnen er nu bijna op zitten, 
want “... ik ga mijn vrienden missen ...” 
Bijna twee jaar geleden is Hans met 
prepensioen gegaan.
Maar werkeloos is hij nog lang niet.
Dit jaar werd hij logemeester van de 
loge Isis, en hij blijft bij de Theosofia 
Stichting en de P.C. Meulemanstichting. 
Hij wil heel graag betrokken blijven 
bij de commissie die de evenementen 
organiseert, zoals het symposium ‘De 
Uitdaging van de Ziel’ in de Westerkerk. 
Heel enthousiast is hij over de sprekers 
en het hoge aantal bezoekers van dit 
symposium.

Interview: Tym Kortekaas - Zaal

Foto: HB tijdens beleidsweekend in 2009

Foto: Levenboom, Toledo traditie
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In de afgelopen periode zijn overleden de leden:

16 april 2013 de heer W. van Hoogenhuijze uit 
Duivendrecht op de leeftijd van 86 jaar, lid sinds 1945.

16 december 2013 de heer A.B. Raven uit 
Apeldoorn op de leeftijd van 90 jaar, lid sinds 1948.

22 april 2014 de heer L. Doudart de la Grée uit 
Klarenbeek op de leeftijd van 93 jaar, lid sinds 1939.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen 
begeleiden op hun verdere zielereis.

Zoek naar de Paden. 

Maar Lanoe, wees rein van hart voordat u uw reis begint. 

Leer, alvorens uw eerste stap te doen,

het echte van het onechte te onderscheiden,

het steeds voorbijgaande van het steeds blijvende. 

Leer bovenal verschil te maken tussen

verstandelijke kennis en Wijsheid van de Ziel,

tussen de leer van het ‘Oog’ en die van het ‘Hart’.

(nr 111, uit De Stem van de Stilte door H.P. Blavatsky)

Onderstaand citaat komt uit:
De Stem van de Stilte, H.P. Blavatsky 1889, 

in Drie Wegen, één Pad 
ISBN 90-6175-088-1
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Op 28 september 2013 bestond Loge 
Amersfoort precies 100 jaar, een mo-
ment om bij stil te staan en om fees-
telijk te gedenken. De officiële oprich-
tingsakte, gedateerd 28 september 
1913, toont naast de namen van de 
oprichters ook de handtekening van An-
nie Besant. Dat is indrukwekkend, want 
het benadrukt de directe link tussen 
het internationale hoofdkwartier van de 
Theosophical Society in Adyar, India, en 
Loge Amersfoort. 

Uit die eerste jaren is weinig bekend. 
Dat de logeleden actieve, welgestelde 
mensen waren blijkt uit het feit dat 
men op 18 december 1926 voor een 
bedrag van f 5.700,- een bouwter-
rein aan de Regentesselaan 21 van de 
gemeente Amersfoort kocht. Mevrouw 
De Jager-van Heulen neemt hierbij het 
voortouw. Het mooie pand dat toen 
werd gebouwd, bestaat nog steeds. Het 
gebouw werd ook gebruikt door de Vrij-
Katholieke Kerk (VKK) en een Vrijmet-
selaarsloge.

De oorlogsjaren 1940/1945 verstoorden 
de rust. Om te voorkomen dat de be-
zetter de bezittingen liquideerde, kocht 
één van de leden (Wubbo Kuipers, 
woonachtig aan de Utrechtseweg 329) 

het pand, op 7 november 1941, voor 
een bedrag van f 8.160,-. Volgens de 
koopakte diende hij alle schilderingen 
en emblemen die op de Vrijmetselarij 
of Maçonnerie en op de Theosofische 
Vereniging betrekking hadden te ver-
wijderen. Het glas-in-lood raam in een 
ronde opening van het gebouw wist hij 
te bewaren. Dit raam kreeg vervolgens 
een plekje in de serre van het hierna te 
noemen kerkgebouw aan de Steven van 
der Hagenlaan, en later in het hoofd-
kantoor te Amsterdam.

Op 19 juli 1948 heeft de heer Kuiper 
het gebouw weer voor dezelfde prijs 
van f 8.160,- aan de Amersfoortse Loge 
terug verkocht. De activiteiten werden 
weer opgepakt, totdat het pand om-
streeks 1956 werd verkocht aan een 
Gereformeerde Kerk. De gelden die de 
afdeling uit de verkoop van het pand 
ontving, maakten het lange tijd moge-
lijk allerlei zaken te organiseren, met 
een beperkte contributie. 

De Vrij-Katholieke Kerk kocht vervol-
gens een pand aan de Steven van der 
Hagenlaan en richtte dit in als kerkge-
bouw. De Theosofische Vereniging had 
deze aankoop ondersteund door een 
lening en werd huurder bij de kerk. 

Loge Amersfoort 100 jaar 
een historische terugblik

Jo Stots
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Jo Stots en zijn vrouw Trinette zijn sinds 18 februari 1966 
trouwe leden van de TVN, die met heel hun hart veel voor 
de vereniging hebben gedaan en nog steeds doen. 
Hieronder staat een bewerking van de toespraak die 
Jo hield bij de viering van het 100 jarig bestaan van 
Loge Amersfoort in gebouw De Kandelaar in Amersfoort. 
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De rollen waren nu dus omgedraaid. De 
leden van de Loge hielden hun bijeen-
komsten in de huiskamer van de hoofd-
bewoner, priester Vredendaal. Deze was 
ook enige jaren voorzitter van de Loge. 
Tussen de Vrij-Katholieke Kerk en Loge 
Amersfoort heeft dus steeds een nauwe 
band bestaan.

In de 60-er jaren kreeg de Loge de be-
schikking over de bovenverdieping van 
het pand. Omdat de vrij steile trap een 
bezwaar vormde voor enkele oudere le-
den werd het Lichtfeest meerdere jaren 
bij de familie Stots thuis gevierd. De 
familie Stots woonde inmiddels vlakbij 
de kerk. Op deze zeer bijzondere avon-
den werd soms een spreker van buiten 
uitgenodigd. Vermeldenswaard is de 
avond waarop de heer Dunnewolt, een 
trouw lid van de vereniging die overal 
in het land lezingen gaf, met zijn vrouw 
aanwezig was. Na de Lichtceremonie 
was hij enige ogenblikken sprakeloos. 
Hij had de indruk dat na zo’n indruk-
wekkende ceremonie niets meer gezegd 
kon worden. Uiteindelijk heeft hij zijn 
verhaal toch afgestoken; het werd een 
heel bijzonder samenzijn. Bekende 
sprekers uit die tijd waren onder andere 
de heer Poortman, Henk Spierenburg 
en Nel Keus, een oudere dame onder 
wier leiding maandelijks de Bhagavad 
Gita werd bestudeerd. Noemenswaar-
dige logeleden waren voorts Adriaan 
van Nieuwkerk, Jet Verburg en Alfred 
en Elisabeth Rasche. Na verloop van 
tijd kreeg de Loge de beschikking over 

de parterre van het pand aan de Steven 
van der Hagenlaan. 

Via de Zomerscholen, die vanaf 1980 
jaarlijks werden georganiseerd op het 
Internationaal Theosofisch Centrum te 
Naarden, maakten de logeleden kennis 
met de genezingsdienst, zoals die was 
uitgewerkt door Wim Margadant. Vanaf 
die tijd, tot op heden, heeft de loge de 
genezingsdienst, met de hulp van Wim 
Margadant, in de jaarprogramma´s 
opgenomen. Het is thans één van de 
belangrijkste momenten in de bijeen-
komsten.

In 2007 noodzaakte gebrek aan me-
dewerkers de Vrij-Katholieke Kerk het 
pand aan de Steven van der Hagenlaan 
te verkopen. Men week uit naar de 
Kapel van St.Michael en alle Engelen op 
het Internationaal Theosofisch Cen-
trum te Naarden. Loge Amersfoort vond 
een plekje in de Bergkerk aan de Prins 
Frederiklaan. Daar vinden de openbare 
bijeenkomsten plaats. Voor de andere 
dagen vindt men onderdak in het huis 
van Martie Velthuis. 

Een nieuwe eeuw is aangebroken. Moge 
de Amersfoortse Loge ook in de toe-
komst een bron zijn voor liefdevolle 
broeders en vrienden die samen op 
zoek zijn naar WAARHEID, zoals 
aangeduid in het Zegel van de 
Theosofische Vereniging: 
SATYAN NASTI PARO DHARMAH,
geen godsdienst boven waarheid.
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Foto: Vrije Kath. Kerk OLV, kapel 1933, St. v. Hagenlaan 3
Foto genomen door André van Dijk, Kerkenverzamelaar
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Erwin Schrödinger, winnaar van de No-
belprijs voor de natuurkunde in 1933, 
begon een lezing over de ‘geest van 
de wetenschap’ in 1946 met een citaat 
uit Sankara’s Brahma Sutra Bhashya 
(Schrödinger, 1946). Schrödinger zei 
dat de zoektocht naar het Zelf en zijn 
verhouding tot het Absolute zozeer de 
aandacht van Indiase denkers die de 
gelijken waren van Plato, Spinoza en 
Kant waar het diepte en grandeur of 
perceptie betreft in beslag nam, dat 
zij het onderzoeken van de objectieve 
natuur die hen eeuwenlang op dezelfde 
manier omringde als die ons omringt, 
verwaarloosden. Liever dan de Indiase 
wijzen te bekritiseren om wat zij deden 
of nagelaten hadden te doen, dacht 
Schrödinger dat zij een belangrijke bij-
drage te leveren hebben in onze weten-
schappelijke wereld: Het onderwerp van 
elke wetenschap is altijd de geest en er 
zit alleen maar zoveel ware wetenschap 
in elk streven als er geest in zit. Hij 
wilde ‘een zekere bloedtransfusie van 
het Oosten naar het Westen’ zien, om 
de westerse wetenschap te behoeden 
voor spirituele bloedarmoede. In een 
andere reeks lezingen bevestigde hij 
expliciet zijn overtuiging dat de 
vedantijnse jnana de enige ware visie 
op realiteit vertegenwoordigde – een 
visie waarvoor hij bereid was zelfs 

empirisch bewijs te leveren 
(Schrödinger 1964).
Aldous Huxley is een twintigste-eeuwse 
reus in het rijk der humaniora (de stu-
die van taal, geschiedenis en cultuur), 
wiens Perennial Philosophy (eeuwige 
filosofie) niet alleen een onovertroffen 
bloemlezing is van de wereldreligies, 
maar ook een schets voor een universe-
le religie. Hij suggereert eveneens dat 
de vedantijnse jnana de sleutel vormt 
tot het ontsluiten van de poort naar de 
betekenis van het menselijk bestaan. 
In het eerste hoofdstuk legt Huxley de 
beroemde dialoog tussen Svetaketu 
en zijn vader Uddalaka Aruni, uit de 
Chandogya Upanishad,naast bewerin-
gen van een reeks mystici en filosofen. 
Hij geeft als commentaar: Gebaseerd 
op de rechtstreekse ervaring van hen 
die de noodzakelijke voorwaarden voor 
zulke kennis vervuld hebben, wordt 
deze lering het kortst uitgedrukt in de 
Sanskrietformule tat tvam asi… en het 
uiteindelijk doel van elk mens is dit feit 
zelf te ontdekken, uit te vinden Wie hij 
werkelijk is (Huxley, 1973).

Beweringen als deze, waar gemakkelijk 
een veelvoud van te vinden is, sugge-
reren ontevredenheid van prominente 
Westerse intellectuelen, met zowel de 
Westerse wetenschap als religie, en zij 

Het grootste geschenk van het 
hindoeïsme aan de wereld (deel I)

Klaus K.Klostermaier 
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Dr. Klaus K.Klostermaier is een door de 
universiteit onderscheiden professor 
emeritus, afdeling religie van de universiteit 
van Manitoba te Winnipeg in Canada.
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brengen de overtuiging tot uitdrukking 
dat de Vedantijnse  jnana de uitweg 
kan bieden uit het huidige dilemma.

1. Jnana: Naar een adequatere 
rationaliteit en een ware 
religiositeit 
Terwijl in het volkse denken de weten-
schap nog steeds triomfantelijk voort-
schrijdt en het idee van ‘waarheid’ 
vrijwel synoniem is met ‘wetenschap-
pelijke ontdekking’, neemt een gevoel 
van ongemakkelijkheid over de huidige 
wetenschap toe onder de avant-garde 
van bedachtzame wetenschappers zelf. 
Niet alleen hebben wetenschappers pe-
tities ondertekend waardoor de toepas-
sing van sommige van hun ontdekkin-
gen om ethische redenen beperkt zou 
worden, ook waarschuwen sommigen 
tegen het vervangen van traditionele 
voor-wetenschappelijke en niet-weten-
schappelijke inzichten door wetenschap, 
zoals tegenwoordig vaak gebeurt. Erwin 
Chargaff, één van de meest prominente 
biochemici van onze tijd, spreekt over 
de ‘metafysische onpasselijkheid’ die 
hem overviel, de existentiële terreur die 
hem beving, toen hij hoorde over de 
ontploffing van atoombommen boven 
Hiroshima en Nagasaki. Hij hekelt de 
gedachteloosheid van een wetenschap 
die gedegenereerd is tot een soort 
effectenmarktspeculatie en hij waar-
schuwt voor wetenschappelijk totalita-
risme. De grote pendule van geboorte 
en dood, de duisternis en het mysterie 
van menselijke lotsbestemmingen; de 
grote concepten die gedurende vele 
duizenden jaren het denkvermogen en 
nog meer het hart aanspraken – ver-
zoening en liefdadigheid, verlossing en 
bevrijding – zijn die allemaal opzij ge-
schoven en vernietigd door de weten-
schap? Dat geloof ik niet. Maar als dat 
echt het geval was, dan zou de weten-
schap een schuld dragen die nog groter 
is dan haar meest verbitterde critici be-
weerd hebben (Chargaff, 1977). Weten-
schap, had hij elders gezegd, is geen 

substituut voor religie en filosofie. Zij 
moet haar beperkingen kennen en niet 
trachten de realiteit te definiëren, maar  
tevreden zijn haar te onderzoeken.

Fysicus Roger Jones zou nog verder 
willen gaan en betoogt dat de moderne 
wetenschap zelfs daarin gefaald heeft. 
In plaats van de realiteit te onderzoe-
ken, heeft de moderne wetenschap een 
systeem van onderling in elkaar grij-
pende noties opgebouwd, die eigenlijk 
geen realiteitsinhoud hebben en die niet 
verklaren waar de wetenschap het over 
heeft. Met Copernicus en Bacon begon-
nen wij iedere verzameling hypothesen 
die alle verschijnselen verklaren als 
synoniem te zien met de waarheid zelf. 
We begonnen met modern afgoden-
dom, we hebben niet alleen de weten-
schap verontmenselijkt maar ook onze 
integrale verbinding uit het oog ver-
loren met de immer groeiende massa 
wetenschappelijk en filosofisch gedach-
tegoed die 2500 jaar terug gaat… en 
nog verder tot de mythische oorsprong 
van religie en filosofie (Jones, 1982). 
De tekortkoming van de rationaliteit 
van de moderne wetenschap is niet 
haar gebrek aan consistentie, maar 
haar tekortschietende verbinding met 
de realiteit in meer dan alleen commer-
ciële zin.

Velen hebben erop gewezen dat de 
wetenschap, in plaats van het oplos-
sen van de kwesties die zij aanvankelijk 
ging onderzoeken, zich juist van deze 
vragen verwijderd heeft. De natuur-
kunde, die naar voren kwam als weten-
schap die beweerde rationeel de eigen-
schappen van dingen die waargenomen 
worden door de zintuigen te gaan 
onderzoeken, ontkende uiteindelijk he-
lemaal het bestaan van eigenschappen. 
In plaats van het verklaren van de aard 
van kleur, reduceerde zij kleuren tot 
een reeks verschillende golflengten in 
het elektromagnetisch spectrum. Juist 
de aard van de gevoelswereld eindigde 
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aldus om op een betekenisvolle manier 
te bestaan. Op dezelfde manier veran-
derde de biologie, aanvankelijk bedoeld 
om de aard van het leven te onderzoe-
ken, in een wetenschap die het concept 
‘leven’ helemaal elimineerde, waarbij 
het haar doel werd om elke uitdrukking 
van leven tot de wetten van de fysica 
en de chemie terug te brengen, waarbij 
zij naar de natuur keek met ‘het oog 
van een dode’ (Roszak, 1973). Het-
zelfde gebeurde  in de psychologie. In 
plaats van het verhelderen van de idee 
‘ziel’, zoals de grote klassieke filosofen 
getracht hadden te doen, ontkende de 
moderne psychologie de realiteit ervan 
en beperkte zij zich tot kwantificeerbare 
observaties van fysiologische reacties, 
alweer grotendeels in termen van fysica 
en chemie. Ondanks alle pogingen van 
de moderne wetenschap is de echte 
wereld van dingen nog steeds overal 
om ons heen. Kleuren en geluiden zijn 
niet te ontkennen algemene ervaringen, 
die de voedingsbodem vormen voor de 
kunsten zonder welke het leven zoveel 
minder van kwaliteit zou zijn. Het leven 
is even verrassend, opbeurend, tragisch 
en verbijsterend als ooit. De ziel wei-
gert ermee op te houden. Klaarblijkelijk 
is wat we nodig hebben niet een wereld 
die conformeert aan moderne weten-
schappelijke rationaliteit, maar een ra-
tionaliteit die meer is toegerust op het 
begrijpen van de realiteit zoals zij is. 

Post-modernen hebben het ‘logo-cen-
trisme’ van het moderne westerse den-
ken aangewezen als de bron van veel 
verkeerde opvattingen. Het blijkt echter 
dat waar post-modernisten tegen zijn 
niet zozeer de logos is zoals die werd 
begrepen door de traditie volgens Plato, 
maar meer de logica van Bacon en Des-
cartes en hun volgelingen die de ‘mo-
derne westerse rationele traditie’ initi-
eerden. De Platoonse Socrates volgde 
het spoor van het gnothi seauton (ken 
uzelf) van het orakel van Delphi, en de 
logos die hij trouw volgde, tot aan zijn 

dood, was niet een wetenschappelijke 
theorie, maar een alomvattend
realiteitsprincipe. Het vinden van de 
logos van alles betekende alles 
relateren aan het diepgaande zelfbegrip 
dat eraan vooraf ging. De logos wordt 
niet gezocht om natuurlijke processen 
te controleren, maar om richting te vin-
den in het openbare en privéleven. Het 
feit dat vragen over maten, problemen 
die betrekking hebben op kwantitatieve 
aspecten van externe realiteit, gemak-
kelijker op te lossen zijn en met grotere 
nauwkeurigheid beantwoord kunnen 
worden dan vragen over ethica en 
metafysica, mag niet leiden tot de 
conclusie dat dit de enige betekenis-
volle vragen zijn die gesteld kunnen 
worden.

Ons hele wetenschappelijke onderne-
men, en daarmee een groot deel van 
onze inspanningen op het gebied van 
openbaar onderwijs, is er grotendeels 
op gericht de grote menselijke vraag-
stukken te vermijden, veeleer dan deze 
onder ogen te zien. Het reduceren van 
rationaliteit tot de wiskundige manipu-
latie van gegevens, die haar belicha-
ming vindt in de computer, beperkt niet 
alleen de reikwijdte van de wetenschap 
en zorgt ervoor dat zij betekenisvra-
gen negeert, maar het overtuigt ook 
de gemiddelde wetenschappers en de 
massa’s die in wetenschap geloven dat 
vragen over betekenis en zingeving, 
vragen die betrekking hebben op het 
Zelf, ‘onwetenschappelijk’ zijn en dus 
niet de moeite waard om uit te zoeken. 
Blijkbaar ‘loont het niet’ om onderzoek 
te doen naar dergelijke vragen. De 
moderne wetenschap sluit in principieel 
vragen uit die gaan over de hele reeks 
van ethiek, van esthetiek, van spiritu-
aliteit. Niemand die bij zijn volle ver-
stand is zou beweren dat dit geen vitale 
gebieden zijn voor het welzijn van 
individuen en maatschappijen. Maar wie 
gaat een ‘wetenschappelijke methode’ 
bieden voor deze gebieden?
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De ‘westerse rationele traditie’ die 
sedert de zestiende eeuw moderniteit 
de weg gewezen heeft, is onder vuur 
komen te staan. Hoewel zij ertoe bijge-
dragen heeft dat het westen zich kon 
emanciperen van een dwingend middel-
eeuws religieus, cultureel, intellectueel 
en politiek autoritair systeem, bleek zij 
onmachtig tegenover twintigste-eeuwse  
culturele en politieke ontwikkelingen. 
De westerse rationele traditie was in 
essentie individualistisch, humanistisch, 
theoretisch en academisch. Zij begreep 
niet wat er gebeurde toen de Indus-
triële Revolutie de levens van vele 
miljoenen gewone mensen veranderde. 
Zij begreep de implicaties niet van de 
koloniale expansie die daarmee ver-
bonden was. Zij stelde zich tevreden 
met het formaliseren en universeel 
maken van onderwijs in de trant van 
de westerse rationele traditie en met 
het pogen om Aziaten te veranderen 
in Europeanen. De westerse rationele 
traditie was niet in staat de wereld-
oorlogen te voorkomen, hetgeen haar 
gezag in eigen land, zowel als in de 
koloniën effectief ondermijnde. Zij was 
niet in staat de opkomst van dictato-
riale regimes in de centrale gebieden 
van Europa te voorkomen, waar veron-
dersteld werd dat zij zich het stevigst 
gevestigd had. Ironisch genoeg was het 
door de welwillende medewerking van 
vertegenwoordigers van die westerse 
rationele traditie dat deze dictatoriale 
regimes niet alleen succes konden heb-
ben, maar zelfs steun konden krijgen 
van het instituut dat zij als het meest 
typerend had voortgebracht, namelijk 
de moderne universiteiten.  
De lijst gaat verder. De desintegratie 
van samenlevingen, het grootschalig 
opbreken van menselijke relaties, de 
vernietiging van het natuurlijke milieu: 
de westerse rationele traditie is niet in 
staat geweest om deze verschijnselen 
te voorkomen, of de mensheid 
oplossingen te bieden hoe deze te 
overwinnen. 

Voorstanders van de westerse rationele 
traditie willen haar graag krediet geven 
voor de ontwikkeling van de parle-
mentaire democratie en ‘waardevrije’ 
wetenschap. Het enige alternatief voor 
deze traditie waarover zij schijnbaar 
kennis had, zijn autoritaire regerings-
vormen en theocratisch ‘geloof’, de 
toestand waarvan de westerse ratio-
nele traditie west-Europeanen in de 
vroegmoderne tijd wist te bevrijden. 
Aziatische alternatieven worden zel-
den overwogen en vaker wel dan niet 
verworpen als zijnde onwerkbaar in het 
westen, dat niet bereid is haar ratio-
nele en liberale tradities op te offeren. 
Simplistisch wordt de ‘ander’ gezien als 
de totale ontkenning van ons eigen zelf. 
Het ‘andere’ moet volgens de specifieke 
wetenschappelijke westerse notie van 
rationaliteit wel irrationeel zijn; het ‘an-
dere’ moet voor parlementaire, op het 
partijenstelsel gebaseerde democratie 
wel ‘autocratie’ zijn. Dat soort denken 
erkent noch de beperkingen van deze 
specifiek historische vormen van ‘ratio-
naliteit’ en ‘vrijheid’, noch de uitgebrei-
de reeks alternatieve ‘rationaliteiten’ en 
vormen van goed bestuur die elders en 
in andere historische perioden te vinden 
waren. Terwijl het steeds duidelijker 
wordt dat de westerse rationele tradi-
tie niet langer levensvatbaar is en dat 
liberale democratie die is gebaseerd op 
een systeem van politieke partijen vaak 
een travestie van zichzelf geworden is, 
bestaat er natuurlijk weinig bereidheid 
om terug te keren naar de status quo 
ante (de situatie ervoor). Men wordt er 
niet toe gedwongen.

Diegenen van ons westerlingen die 
besloten zich te richten op Aziatische 
studies deden dat (in veel gevallen) 
niet vanwege een of andere romanti-
sche aantrekking tot aloude Aziatische 
poëzie en kunst, maar vanwege een ge-
voelde noodzaak tot het verbreden van 
de intellectuele (en praktische) horizon 
van de westerse cultuur. 
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Uit informatie die wij vergaarden voor-
dat wij ons specialiseerden in Aziatische 
studies, herkenden wij dat hier een 
intellectuele traditie bestond en een 
levenswijze die respect en aandacht 
verdiende en die ons mogelijk iets zou 
kunnen leren over onze eigen instellin-
gen en over de mensheid in het alge-
meen. De bewezen langdurige stabiliteit 
van veel oosterse samenlevingen, het 
ideaal van harmonie van menselijke 
relaties, de intuïtieve diepten van 
begrijpen die tot uiting komen in hun 
literatuur zijn niet alleen maar ‘feiten’ 
die geregistreerd dienen te worden, of 
‘exotica’ om ons over te verwonderen, 
maar menselijke prestaties die bestu-
deerd dienen te worden ter wille van 
het overleven van de mensheid. Terwijl 
zij er vaak genoeg niet in slagen deze 
idealen te realiseren, hadden deze 
traditionele Aziatische samenlevingen 
niettemin parameters voor het ‘goede 
leven’ die validiteit bezaten en een 
scherp gevoel voor blijvende waarden.

Om de focus op de specifieke rationa-
liteit, die de westerse rationele traditie 
kenmerkte en die duidelijk bewezen 
heeft inadequaat te zijn, aan te scher-
pen, biedt de Indiase notie van jnana 
een alternatief dat noch ‘irrationeel’ 
is, noch simpelweg een ander soort 
instrumentele rede. Het is een dieptedi-
mensie van ‘rede’ waarin het theoreti-
sche en het praktische samengaan, vrij 
van veel van de tekortkomingen van de 
rationaliteit van de westerse Verlich-
ting, zoals haar antireligieuze neiging, 
die alleen verklaard kan worden door 
de doelbewuste westerse identificatie 
van ‘religie’ met een gezaghebbende en 
klerikaal gemaakte christelijke kerk.

Jnana stelt ons in staat de reikwijdte 
van rationaliteit uit te breiden die in de 
loop van de afgelopen eeuwen steeds 
weer versmald is, tot zij volkomen ver-
eenzelvigd werd met geformaliseerde 
logica en mathematica. Zeker, ook in 

Indiase tradities waren er pogingen om 
de betekenis van jnana te vernauwen 
tot een sektespecifiek begrip ervan. 
Maar de Indiase hoofdtraditie was altijd 
in staat om jnana open te houden.

Jnana stelt ons in staat om rationali-
teit opnieuw te verbinden met realiteit, 
waarbij de beknotte rationaliteit van het 
moderne westen, dat de bron en het 
doel van alle menselijk denken uitsloot, 
overwonnen wordt. Er is geen noodzaak 
voor de pathetische tweedeling tus-
sen filosofie en theologie, waarvan de 
vertegenwoordigers zich meer bezig-
houden met het bouwen van muren 
tussen elkaar dan met echte substanti-
ële vraagstukken het hoofd te bieden. 
Een beroep op jnana is geen beroep op 
de politiek van de rechtervleugel, op 
obscurantisme (dit is het doelbewust 
streven om anderen in onwetendheid te 
houden en zelfstandig denken te ver-
hinderen), onderdrukking en intellectu-
ele oneerlijkheid. Het is een beroep op 
het menselijke in gedachte en daad, op 
de integriteit van gedachte en leven, de 
continuïteit van bewustzijn en realiteit. 
Hoewel zij elementen bevat van zowel 
‘geloof’ als ‘wetenschap’ zoals begrepen 
in de westerse traditie, verschilt zij van 
beide en omvat zij beide.

Voor de gemiddelde mens verschijnt 
jnana in de vorm van jijnasa: veeleer 
een reiken naar begrijpen, dan bezitten 
van bepalende ‘wijsheid’. De existen-
tiële natuur van jnana verbiedt dat zij 
uitgedrukt wordt in dogma’s en formu-
leringen. Ofschoon er wel een poging 
toe gedaan is met formuleringen als 
de Advaitische brahma satyam jagat 
mithya (Brahman is de Werkelijkheid, 
het universum is een illusie), is het 
Advaitische begrijpen van jnana niet 
noodzakelijkerwijs het enige; de formu-
lering kan op veel verschillende ma-
nieren geïnterpreteerd worden. Jijnasa 
als een constant herhaalde poging om 
jnana te bereiken: een zoektocht die 
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gestuurd wordt door een piepklein idee, 
een vonk van verlichting, een soort spi-
rituele zwaartekracht - is het antwoord 
op nieuwe uitdagingen en vragen vanaf 
het niveau jnana.

Welke tekortkomingen zijn poging ook 
had (en alle jijnasa vertoont tekort-
komingen), Sarvepalli Radhakrishnan 
zou kunnen dienen als een voorbeeld 
van onze tijd. Hij was iemand die 
voldeed als traditionele Vedantacharya 
uit hoofde van zijn commentaren op 
de Bhagavad Gita, de Upanishaden en 
de Brahma Sutra. Hij was bovendien 
(en gedeeltelijk in zijn commentaren) 
betrokken bij de belangrijke vraagstel-
lingen uit zijn tijd en verstrekte advie-
zen aan hoog-en lagergeplaatsten hoe 
zij hiermee om dienden te gaan. Minder 
opvallend hebben veel vedantijnen van 
onze tijd dit gedaan en doen zij het 
nog. Vedantijnse jnana zal alleen le-
vend blijven in de voortgaande jijnasas 
van hen die in zichzelf zoeken alsook in 
de wereld rondom hen en die deze twee 
visies proberen te rijmen.

Het voorbeeldige karakter van jnana 
bestaat uit de synthese van kennis 
van object en subject, de  weigering 
om de wereld te verdelen in feit en 
waarde, het aandringen op rationali-
teit als realiteit die niets uitsluit. Het 
combineert inzicht in de natuur met 
bespiegeling en objectieve kennis met 
zelfkennis. Het impliceert en vereist een 
ethiek, een discipline die voorafgaan 
aan toepassing. Door atma-jnana te 
zien als onverminderd verbonden met 
brahma-jnana, en beide als het diepte-

niveau van welke soort kennis dan ook, 
bezielt het de menselijke drijfveer naar 
het kennen van de dimensie van het 
unum necessarium, het ene ding dat 
noodzakelijk is om niet alleen onszelf te 
redden, maar ook de wereld waarin wij 
leven.

(wordt vervolgd)
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De overwinning op het zelf wordt als 
moeilijk beschouwd omdat het vereist 
dat wij onze lagere natuur overwin-
nen, die gemotiveerd en geleid wordt 
door begeerte, hebzucht, illusie, woede 
enzovoort. In de boeddhistische ge-
schriften wordt trishna (dorst) gezien 
als diepgaande oorzaak van het proces 
van gebondenheid. 

De Boeddha zou gezegd hebben:
Als iemand in de strijd duizend maal 
duizend man zou overwinnen, en 
iemand anders overwint er één, 
zichzelf, dan is hij inderdaad de 
grootste der overwinnaars 
(Dhammapada, Sahassavaggo, v.4).

Een soortgelijke boodschap is te vinden 
in de Bijbel: De lankmoedige is beter 
dan de sterke, en wie heerst over zijn 
geest is beter dan wie een stad inneemt 
(Spreuken 16:32).

De Dhammapada zegt verder dat de 
overwinning op het zelf daadwerkelijk 
beter is dan de overwinning op andere 
personen, door iemand die zichzelf 
gedisciplineerd heeft, die altijd zelfbe-
heersing beoefent. Het beheersen van 

onze lagere aard vereist voortdurende 
waakzaamheid over onze innerlijke 
drijfveren, gedachten en handelingen. 
Een innerlijke discipline en transforma-
tie van onze eigen natuur brengt een 
zuivering van uiterlijk handelen teweeg. 
Dit regeneratieproces begint wanneer 
het ware zelf of het Atma zich begint te 
doen gelden. 

De Bhagavad Gita stelt dat iemand die 
zich vestigt op het pad van yoga ont-
hecht blijft van lichamelijke activiteit. 
Wanneer de heer Krishna uitweidt over 
deze lering, zegt hij tegen Arjuna: 
Laat hem het zelf door het Zelf 
verheffen, en niet toelaten dat het zelf 
neerslachtig wordt; waarlijk het Zelf is 
de vriend van het zelf en tegelijkertijd 
is het Zelf de vijand van het zelf. 
Het zelf is de vriend van het zelf van 
hem, in wie het zelf door het Zelf is 
overwonnen; maar tegenover het 
onbeteugelde zelf wordt het Zelf een 
vijand gelijk (Bhagavad Gita, VI.5-6). 

Deze verzen uit de Bhagavad Gita 
verklaren duidelijk de worsteling tus-
sen het lager zelf en het hoger Zelf. 
Het lager zelf staat constant onder 
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de invloed van de materiële wereld 
die hij ervaart met zijn vijf zintuigen; 
dit leidt tot begeerte, egocentriciteit, 
woede enzovoort. De Gita stelt dat de 
invloed van het hoger Zelf deze lagere 
tendensen kan matigen of tenietdoen, 
als innerlijke gevoeligheid en alertheid 
gecultiveerd worden. Dit proces van 
innerlijke regeneratie is alleen mogelijk 
wanneer de ‘stem van het Zelf (Atma)’ 
wordt toegestaan zichzelf te manifeste-
ren. Iemand die door gedachten eigen-
waan laat varen en zichzelf bevrijdt van 
de gebondenheid van illusie, bereikt het 
opperste Brahman.

Deze vrijheid van de aantrekking en 
begeerten van de uiterlijke wereld 
wordt prachtig uitgelegd in de boed-
dhistische geschriften. Het hele proces 
van de gebondenheid van het Atma in 
de wereld van materie wordt getoond 
als een keten. Deze keten van oorzake-
lijkheid stelt: Uit onwetendheid komen 
de samkhara’s van drievoudige aard 
voort– producten van lichaam, van 
spraak, van gedachten. Uit de samska-
ra’s komt bewustzijn voort; uit bewust-
zijn komen naam en vorm voort; hieruit 
komen de zes zintuigen voort: zicht, 
reuk, smaak, gehoor, tast en denkver-
mogen; hieruit komt contact voort; uit 
deze sensatie komt dorst (of begeerte, 
kama, tanha) voort; uit dorst komen 
gehechtheid, bestaan, geboorte, ou-
derdom, dood, verdriet, gelamenteer, 
lijden, terneergeslagenheid en wanhoop 
voort. Het vernietigen van onwetend-
heid leidt tot het ophouden van lijden 
en het eindigen van het mechanisme 
van gebondenheid (Mahanidana Sutta).

De Boeddha stelde dat de ware aard 
van dingen begrepen moest worden om 
de oorzaak van gebondenheid te begrij-
pen. Uit onwetendheid komt alle kwaad 
voort. Uit kennis ontstaat het ophouden 
van deze massale misère. Kennis bete-
kent hier niet alleen maar boekenwijs-
heid, noties en ideeën uit boeken, maar 

een proces van innerlijke en uiterlijke 
transformatie. De innerlijke transfor-
matie moet beginnen met beheersing 
van het denkvermogen. De Stem van 
de Stilte stelt: Worstel met uw onreine 
gedachten, voordat zij u overweldigen 
(I.54). Beheers uw gedachten, strever 
naar volmaking, als u over haar drem-
pel wilt gaan (III, 253). U moet die 
standvastigheid van geest bereiken, 
waarin geen bries, hoe krachtig ook, 
enig aardse gedachte kan binnenvoeren 
(III,266).

Het stilleggen van het denkvermogen 
is het doel van yoga; tenzij dit bereikt 
wordt kan er geen eenwording zijn met 
het hoger principe binnenin onszelf. Op 
soortgelijke wijze betekent het stil-
leggen van emoties het inperken van 
gevoelens van aantrekking en afsto-
ting, van raga en dvesha, begeertes, 
hebzucht en egoïsme. Wanneer een 
innerlijke staat van stilte en harmo-
nie bereikt wordt, wordt dit evenwicht 
weerspiegeld in uiterlijke transformatie. 
Deze transformatie manifesteert zich in 
uiterlijk handelen. 

Patanjali stelt in zijn Yoga-Sutra’s dat 
yoga betekent de eenheid van het zelf 
met het universele Zelf. Hij stelt boven-
dien dat deze eenheid alleen mogelijk is 
wanneer de beroeringen en het lawaai 
van het denkvermogen tot stilstand 
gebracht zijn. Wanneer een toestand 
van innerlijke kalmte heerst, komen er 
wenken en hints vanuit  het hoger Zelf 
in flitsen en begint het overwinnen van 
het lager zelf.

Patanjali zet het pad uit naar innerlijke 
en uiterlijke transformatie in de acht 
stappen van yama, niyama, asana, pra-
nayama, pratyahara, dharana, dhyana 
en samadhi. De eerste twee stappen 
verwijzen naar de uiterlijke voorbe-
reiding die iemand moet verrichten, 
onder andere: de beheersing van de 
zintuigen, begeerteloosheid, eerlijkheid, 
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geweldloosheid, tevredenheid enzo-
voort. De primaire stappen bereiden 
ons voor op de innerlijke disciplines van 
pranayama (regulering en beheersing 
van ademhaling) en pratyahara (terug-
trekking van het denkvermogen van de 
zintuigen). In het laatste deel leiden 
de beoefening van dharana, dhyana 
en samadhi de aspirant tot volkomen 
beheersing van het lager zelf en tot 
eenheid met het ene principe dat het 
hele universum doordringt.

De overwinning op de neigingen die 
de persoon binden aan de wereld van 
materie is geen gemakkelijke zaak. De 
Boeddha stelde terecht dat deze over-
winning groter is dan die van duizend 
overwinningen op het slagveld. Het 
vraagt om een voortdurende staat van 
alertheid en waakzaamheid over de 
motiveringen en de werkingen van het 
denkvermogen. Door een observatie, 
van minuut tot minuut, van alle be-
roeringen van het denkvermogen die 
ontstaan door begeerten, bezorgdheid, 
boosheid enzovoort, is de observeerder 

in staat de werking ervan te begrijpen 
en gaat hij over tot het verwijderen 
van deze ongewenste elementen. Wat 
nodig is, is een totale transformatie. 
Dit is een proces waarin alles in ons 
moet transformeren – onze gedach-
ten, gevoelens en handelingen. Bij het 
betreden van het pad van spiritualiteit 
moeten wij onze egoïstische natuur 
veranderen in een natuur waarin de 
wereld centraal staat. Dit vereist dat we 
begrijpen dat de mensheid onderling 
afhankelijk is van andere vormen van 
leven en van het milieu als één geheel. 
Het overwinnen van het lager zelf door 
het hoger Zelf betekent het verwijderen 
van onszelf vanuit het kleine eiland van 
ik-heid om op te gaan in de oceaan van 
eenheid. Dit verenigen van het zelf met 
het universele Zelf, dit is het doel van 
yoga.

Uit: 
The Theosophist van december 2009
Vertaling: A.M.I. 
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Er is in de diepte van ons wezen een beginsel
- ja het is de kern van ons wezen-

waar de bron is van alle goed,
zowel voor onszelf als voor anderen.

Wanneer wij dat kunnen vinden,
al was het maar voor één enkel ogenblik,

en al het andere kunnen loslaten,
dan zullen wij in staat zijn uit dat ene moment

iets van onvergankelijke waarde te putten,
iets dat in iedereen en in ieder ding aanwezig is,
een waarde welke wij nooit meer zullen verliezen

in de omgang met onze medemensen,
of in een handeling welke wij overwegen

in hun belang te doen,
of zelfs in ons contact met lagere levensvormen,

welke toch alle deel uitmaken
van de ene universele broederschap.
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We kijken om ons heen en zien een 
enorm lijden, dichtbij, maar ook ver 
van ons af, rondom ons en in onszelf. 
We observeren ook de mensen met wie 
we relaties onderhouden, familiale en 
vriendschappelijke relaties, affectieve 
en broederlijke relaties. Zo zien we dat 
ook daar veel lijden bestaat. Zelfs bij 
de leden van de Theosophical Society 
(TS) onderkennen we een zeker lijden, 
ondanks het feit dat wij kunnen put-
ten uit de diepe bron van wijsheid die 
theosofie ons biedt! Deze observatie 
leidt tot een andere vraag. Als wij van 
nature goddelijk zijn, waarom kent 
de mensheid dan zoveel lijden? In de 
laatste decennia zijn de onderzoekin-
gen van de psychologie steeds verder 
ontwikkeld en toch is weinig aandacht 
besteed aan de gehele samenstelling 
van de mens. Net zoals het voor de 

kennis van het menselijk lichaam nood-
zakelijk is om alle organen met hun 
verschillende functies, hun onderlinge 
relaties en hun samenhang te kennen 
en te begrijpen, zo ook is het nodig de 
volledige samenstelling van de mens, 
met zijn verschillende lichamen of voer-
tuigen, hun verschillende functies, hun 
onderlinge relaties en hun samenhang 
te kennen en te begrijpen. 

Ons is gezegd dat wij, met het betreden 
van het menselijke stadium, wezens 
zijn met een goddelijke potentie. Het 
is alsof we de grootste schat bezitten, 
zonder te beseffen dat we die heb-
ben of te weten waar die zich bevindt, 
waardoor we er geen gebruik van 
kunnen maken en er niet van kunnen 
profiteren. Het zelf-bewustzijn bestaat 
niet. We weten niets. Deze goddelijke 

Zelfkennis, 
onze hedendaagse uitdaging

Clarisa Elosegui 
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Wanneer we over ‘zelfkennis’ spreken, wordt duidelijk dat 
onwetendheid over onszelf ons vertrekpunt is, 
zelfs al menen sommigen van ons zichzelf te kennen. 
En onmiddellijk rijst de vraag: Wie ben ik? 
In de theosofische literatuur is ons menigmaal en op verschillende 
manieren verteld dat wij niet het fysieke lichaam, noch de emoties, 
noch de gedachten zijn, en is ons verzekerd dat wij van nature
goddelijk zijn.
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natuur is een potentie, in de dop, die 
zich ongetwijfeld moet ontwikkelen. Dit 
is mogelijk, omdat dezelfde wetten het 
universum ondersteunen met zijn melk-
wegstelsels en zijn zonnesystemen. 
Deze natuurwetten, deze wonderlijke 
geometrie die we in de verschillende 
rijken zien, al deze schoonheid – deze 
zelfde Wetten ondersteunen ook ons 
en leiden naar ons eigen innerlijk. Wij 
moeten er dus toe komen dit potentieel 
te ontwikkelen, door het te activeren 
en zelfbewust te maken, zelfs al besef-
fen we niet dat we erover beschikken. 
Om dit mogelijk te maken, beginnen wij 
onze menselijke evolutie in de primitief-
ste fase.
Men zegt ons dat dit potentieel vervat 
is in een afspiegeling van de drie-een-
heid die in iedere manifestatie aanwe-
zig is. Deze drie-eenheid begint met 
Atma of Atman, de universele geest, 
ondeelbaar en voor iedereen gelijk. 
Er bestaan niet meerdere geesten, 
maar uitsluitend één enkele geest die 
in ieder mens gelijk schittert. Atma is 
het “Absolute Universele Beginsel”. Hoe 
ontvouwt dit altijd in Atma aanwezige 
potentieel zich? Men zegt ons dat het 
Ene, waarvan Atma de uitstraling is, 
zich manifesteert als geest of bewust-
zijn, met behulp van lichamen geheel 
gemaakt van energie of materie. Dit 
veroorzaakt direct al bij het begin van 
de manifestatie een tweedeling. Het is 
een tweedeling die meestal wordt aan-
geduid met de term positief – negatief. 
Dankzij deze twee polen is de manifes-
tatie mogelijk. Echter, we zullen deze 
polen niet moeten verwarren met wat 
normaliter wordt aangeduid als goed en 
kwaad. 

Theosofie zegt ons ook dat iedere mani-
festatie wordt ondersteund, geregeld 
en voorgeschreven door universele 
wetten of beginselen, ook wel godde-
lijke wetten of natuurwetten genoemd. 
Het Hermetisme geeft ons een geor-
dende opsomming van zeven van deze 

wetten of beginselen, aangeduid als 
mentalisme, overeenstemming, vibra-
tie, polariteit, ritme, oorzaak-gevolg en 
regeneratie. Alle wetten die bekend zijn 
aan de wetenschap vloeien eruit voort, 
evenals de wetten die wij nog niet 
kennen. Deze zijn van kracht op alle 
niveaus en bij alle verschijningsvormen 
van het Leven. Deze ondersteunen de 
mensheid, ook al kennen wij ze niet en 
veronachtzamen wij ze.

Voordat we verder gaan, kunnen we 
enkele woorden die mevrouw 
H.P. Blavatsky (HPB) tot haar leerlingen 
sprak, in herinnering brengen. Zij deed 
dit om zoiets onbegrijpelijks als deze 
duidelijke dualiteit te verhelderen: 
Materie is verdichte geest; geest is 
gesublimeerde materie. Alles is gelijk.
Het kan ons geweldig helpen om, zowel 
bij het begin van onze studie als tijdens 
onze studie, rekening te houden met 
deze woorden van HPB. Ons werk zal 
eruit bestaan diepzinnig na te denken 
over de betekenis ervan, totdat we ons 
bewust worden van de waarheid van 
haar woorden. Tussen de twee uiter-
sten, van het meest verdichte tot het 
meest subtiele, vindt men een oneindig 
aantal gradaties. Men heeft gepro-
beerd deze gradaties uit te leggen aan 
de hand van een schema van “zeven 
niveaus”. Het woord “niveau” mag niet 
tot verwarring leiden door ons te doen 
denken aan de op elkaar liggende schil-
len van een ui. Alle niveaus doordringen 
elkaar. Het meest subtiele doordringt 
altijd het meest verdichte. 

Het eerste niveau is genoemd Adi of 
goddelijk, het niveau van de “goddelijke 
bron”; het tweede niveau is Anupadaka, 
dit is waar de stralen die voortkomen 
uit Adi verschijnen. Het lijkt erop dat 
deze twee niveaus in onze huidige staat 
van ontwikkeling door ons niet gekend 
kunnen worden. Pas als wij de staat 
van boven-menselijkheid bereikt heb-
ben, zal dit mogelijk zijn. 
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Na Anupadaka of het monadisch ni-
veau, komt het “goddelijk atmisch” 
niveau, de manifestatie van het meest 
subtiele. Vanaf hier tot het meest 
verdichte niveau vinden we de ni-
veaus die buddhisch, mentaal, astraal 
en fysiek genoemd worden. Ieder van 
deze niveaus is weer onderverdeeld in 
zeven subniveaus en in ieder subniveau 
bestaan weer ontelbare gradaties van 
subtiliteit/dichtheid.
Men kan zeggen dat iedere gradatie 
in zekere mate “een manifestatie is 
van de geest of het bewustzijn - GOD-
DELIJK LEVEN - met behulp van een 
gradatie van materie of energie”. Met 
deze gradaties van materie/energie, 
subtieler of compacter, vormen alle 
manifestaties, of eenheden van leven, 
in evolutie op elk niveau hun bekledin-
gen of voertuigen die zij gebruiken om 
te “verschijnen, om zichtbaar te worden 
op het corresponderende niveau”. Zo is 
het in alle rijken van de natuur.
Een heel bekend voorbeeld stelt ons in 
staat het meest subtiele te begrijpen. 
Als wij een lichaam of fysiek voertuig 
bezitten, kunnen wij zichtbaar zijn 
op het fysieke niveau. Zodra wij ons 
fysieke voertuig verliezen tijdens het 
proces dat wij de “dood” noemen, zijn 
wij niet meer zichtbaar op het fysieke 
niveau, maar wij blijven zichtbaar op de 
overige niveaus, zolang we bekleed zijn 
met een voertuig bestaande uit mate-
rie/energie behorend tot ieder van die 
niveaus. 
Laten we terugkeren naar Atma, het 
meest subtiele. Drie kwaliteiten of 
aspecten, afkomstig van de “godde-
lijke straal” verschijnen in Atma. Deze 
vormen de drie-eenheid, bekend onder 
verschillende namen in alle godsdien-
sten sinds de allerverste oudheid. 
Theosofie spreekt van Sat, Chit, Anan-
da. Men kan van Sat zeggen dat het 
goddelijke IS, het Zijn (de voorwaarde 
van zijn). Het goddelijke kent zich, het 
is zich bewust te zijn, dat is Chit. Dit 
bewustzijn gaat vergezeld van gelukza-

ligheid, dat is Ananda. 
Wanneer de straal van bewustzijn het 
atmische niveau doordringt met zijn 
drie aspecten, doet het aspect Sat 
het trillen, terwijl het zich een atoom 
materie/energie verschaft, uit de meest 
verhevene van dit niveau, en zich met 
dit atoom “bekleedt”. Dan verschijnt 
Atma. Een “eenheid van leven”, of 
Atma, manifesteert zich op het atmi-
sche niveau. Tot dan vormen de drie 
niveaus de heilige drie-eenheid, samen-
gesteld uit twee meer verheven ni-
veaus, Adi en Anupadaka, en de hogere 
sub-niveaus van het atmische niveau. 
In deze drie-eenheid is het bewustzijn 
nog een eenheidsbewustzijn, maar de 
manifestatie zou daar eindigen als er 
geen orde zou bestaan in de verwezen-
lijking van de evolutie of ontwikkeling 
van het innerlijke potentieel, dat zich in 
dezelfde “eenheid van leven” of Atma 
bevindt. Om die reden dient de eenheid 
van leven “af te dalen”, van niveau tot 
niveau, zich steeds bekledend met de 
materie/energie die correspondeert met 
het desbetreffende niveau. Net zo doet 
het aspect Ananda, dat zich bevindt in 
de “eenheid van leven” of Atma, het 
buddhisch niveau trillen. Atma bekleedt 
zich met een sluier die bestaat uit bud-
dische “materie of energie” en wordt 
Atma-Buddhi, een verschijning op het 
buddisch niveau. Het aspect Chit, even-
eens een onderdeel van Atma, doet 
het hoogste aspect van het mentale 
niveau, het hoger denkvermogen of ho-
ger manas, trillen zodanig dat het zich 
bekleedt met een dun vliesje “materie 
of energie” van uiterst subtiele mentale 
stof. Vervolgens wordt dit Atma-Buddhi-
Manas, een Individuele drie-eenheid 
die een afspiegeling is van de godde-
lijke drie-eenheid, verschijnend op het 
niveau van het hoger denkvermogen. 
Dit dunne vliesje mentale “materie of 
energie” zal het “oorzakelijk lichaam” 
worden. In deze weerspiegelde drie-
eenheid is het bewustzijn, door de 
bekleding met zijn lichamen of voertui-
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gen, niet meer een bewustzijn van 
Eenheid, en wordt daarom “Individuali-
teit” of “Hoger Zelf”genoemd.
Atma, ingebed op het hoogste geeste-
lijk niveau, dat fungeert als een soort 
“basiskamp” voor de duur van de ont-
wikkeling van de mensheid en daartoe 
bekleed met buddische en oorzakelijke 
voertuigen, wordt dan de Individua-
liteit, het Hoger Zelf of de Ego-Geest 
genoemd.   
Zo kunnen de drie aspecten van het 
goddelijk bewustzijn, bekend als tege-
lijkertijd drievoudig en één, die op het 
niveau van de monade niet te onder-
scheiden en niet gemanifesteerd zijn, 
worden onderscheiden; zij openbaren 
zich met behulp van de Individualiteit. 
De drie aspecten van de drie-eenheid, 
Sat, Chit, Ananda, weerspiegelen zich 
in deze Individualiteit als Wil-Wijsheid-
Bewustzijn. Op die manier is de afspie-
geling van de goddelijke drie-eenheid 
aanwezig in de Individualiteit, aldus de 
“Hogere Driehoek” vormend, welke met 
de punt naar boven wijst omdat deze, 
in zekere zin, altijd naar zijn godde-
lijke bron wijst. Zelfs in het Oorzakelijk 
Lichaam of abstracte denken, de bui-
tenste van de drie, wordt de harmonie 
bewaard en deze is steeds een afspie-
geling van het goddelijk denken. 

De Individualiteit of Hoger Zelf - waar-
van het centrum steeds Atma blijft - 
verwerft de kennis die zij nodig heeft 
door een straal, een nieuwe afspiege-
ling van zichzelf, te bekleden met een 
voertuig dat is gevormd uit materie of 
energie van het lagere mentale niveau. 
Dit duidt men meestal aan met het 
lager mentale of concrete Lichaam. 
Daarnaast bekleedt het zich met een 
voertuig dat is gevormd uit materie of 
energie van het astrale niveau of het 
lichaam van emoties en verlangens. 
Tenslotte bekleedt de Individualiteit 
zich, met behulp van de fysieke ouders, 
met een fysiek lichaam. Dit proces van 
zich bekleden met lichamen of voer-

tuigen, en zich er daarna weer van 
ontdoen, noemt men ”reïncarnatie”. Dit 
proces zet zich voort, leven na leven, 
daarbij de Individualiteit of het Hoger 
Zelf de vruchten van ieder leven ge-
vend, tot aan het einde van de mense-
lijke cyclus. Zo wordt dus iedere nieuwe 
afspiegeling die is uitgezonden door de 
Individualiteit en die bestaat uit lager 
manas, het astrale en het fysieke, de 
lagere drie-eenheid genoemd. De punt 
wijst naar beneden, omdat het haar 
missie is om overeenkomstige niveaus 
te bereiken, om het Hoger Zelf, in zijn 
oorzakelijk Lichaam, alle mogelijkheden 
te bieden om zijn potentieel te ontwik-
kelen met behulp van allerlei ervarin-
gen op de niveaus daaronder. In deze 
lagere drie-eenheid wordt het aspect 
bewustzijn van het hoger mentale de 
“gedachte” op het niveau van het lager 
mentale. Zo wordt het aspect Geluk-
zaligheid, Wijsheid, Liefde van buddhi 
plezier en emotie op het astrale niveau. 
Het aspect Levenswil van Atma wordt 
verlangen naar of geestdrift voor daden 
op het fysieke niveau. Zo zijn de per-
soonlijkheden afspiegelingen van een 
afspiegeling; de vervorming van het 
“licht” zal zonder enige twijfel zo groot 
zijn, dat wij zelfs niet zullen weten dat 
wij dit “licht” zijn - tenzij de voertuigen 
met behulp waarvan dit proces wordt 
gerealiseerd dermate puur en gekris-
talliseerd worden dat zij het originele 
licht of de goddelijke vonk die zij in zich 
dragen kunnen reflecteren. Dit proces 
is dus absoluut noodzakelijk. 

Door de wetten, waaraan de evolutie 
sinds het begin van de ontwikkeling van 
de mensheid is onderworpen, richt de 
belangstelling zich naar buiten. Dit is 
noodzakelijk bij het individuele evolu-
tionaire proces. Ja, gedurende talrijke 
incarnaties richt het menselijk wezen 
zich op “de buitenwereld”; men zou 
kunnen zeggen dat het “zich verwijdert 
van zijn eigen centrum en het Licht, dat 
zijn eigen bron is, bevindt zich achter 
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hem”. Aan het begin van deze lange 
periode, en gedurende talrijke incar-
naties, handelt het menselijk wezen in 
een duidelijke onderlinge afhankelijk-
heid met de natuur. In werkelijkheid 
respecteert hij de natuur meer vanuit 
instinct dan vanuit bewustzijn. Het zijn 
de wetten waaraan hij onderworpen is 
die hem doen handelen. In het begin 
is hij zich nauwelijks bewust van zijn 
eigen menselijkheid. Beetje bij beetje, 
ontwikkelen het astrale lichaam en het 
lagere of concrete mentaal zich; stapje 
voor stapje gaat de mens zich identi-
ficeren met de externe wereld van de 
uiterlijke verschijnselen die hij kent. 
Hij denkt het enige levende wezen te 
zijn en dientengevolge verwijdert hij 
zich steeds meer van zijn instinctieve 
respect voor de natuur. 
Van incarnatie tot incarnatie krijgen de 
hersenen en alle systemen in het fysie-
ke lichaam ook vorm, in nauwe samen-
hang met de ontwikkeling van de as-
trale, concreet mentale en oorzakelijke 
voertuigen die de totale evolutie bijeen-
brengt. Evenzo ontstaat een geleidelijke 
ontwikkeling die we kunnen kwalificeren 
als een langzaam maar zeker toene-
mend half-bewustzijn, als gevolg van 
de ervaringen die zijn opgedaan tijdens 
opeenvolgende levens. Deze staat van 
half-bewustzijn zorgt voor een geleide-
lijk voortschrijdende verwijdering van 
de invloed van de “wetten”. Men noemt 
het half-bewustzijn, omdat het gaat om 
via de zintuigen verkregen kennis-
ervaring van buiten naar binnen. We 
kwalificeren deze kenniservaringen, 
in combinatie met de gedachten en 
emoties die zij oproepen, als positief 
of negatief, al naar gelang de mentaal-
emotionele reactie die zij oproepen 
aangenaam of onaangenaam is. 
Wij verplaatsen ons tussen de 
tegengestelde polen, schommelend 
tussen die twee, en ontwikkelen 
daardoor kwaliteiten als haat-liefde, 
tederheid-hardheid, moed-angst, 
enzovoort. 

Er is een fase waarin de mens zich op 
het toppunt van materialisme bevindt. 
Hij heeft de uiterste kwaliteiten op het 
hoogste niveau van tegengesteldheid 
ervaren en ziet zich meegesleurd door 
de kracht van de energie van genoem-
de kwaliteiten. Hij kan zich verheffen 
boven zichzelf en vervolgens maakt hij, 
onder de innerlijke druk van de afspie-
gelingen van de drievoudige Individuali-
teit, Wil-Wijsheid-Bewustzijn, een halve 
draai: hij keert terug naar “zijn Bron”, 
met de blik gericht op het Ego of Ik, 
de Individualiteit die hij is, maar die hij 
nog niet herkent als zichzelf. Toch gaat 
hij er recht op af, zelfs al neemt hij het 
licht in de verte waar. De slingerbe-
weging beschrijft een grote of minder 
grote boog en brengt de mens ertoe 
positieve dan wel negatieve kwaliteiten 
tot uitdrukking te brengen, afhankelijk 
van het feit of de uiterlijke omstandig-
heden gunstig dan wel ongunstig zijn 
ten opzichte van zijn verwachtingen. Op 
dit moment moet hij een grote uitda-
ging aangaan. Het lijden dat hij gedu-
rende lange periodes heeft opgewekt en 
dat hij altijd beschouwde als onrecht-
vaardig, en niets met hem van doen 
hebbend wanneer dit hem, door de wet 
van oorzaak en gevolg, of karma, ten 
deel viel, dit lijden biedt hem thans een 
mogelijkheid om te leren en zijn be-
wustzijn te verruimen. 
De voortschrijdende verruiming van het 
bewustzijn maakt dat de mens in deze 
nieuwe fase vooruitgaat, eerst met 
kleine stapjes en wankelend, maar later 
steeds krachtiger; het maakt dat hij het 
resultaat van zijn eigen daden onder 
ogen kan zien, met een steeds grotere 
beheersing van de hulpmiddelen die 
hem ten dienste staan. De “vrucht” van 
iedere ervaring, onder allerlei omstan-
digheden beleefd, wordt op den duur 
een soort gedeeltelijk ontwikkelde kwa-
liteit en wordt door het Ego opgenomen 
in het causaal lichaam, zodoende stap 
voor stap het bestaande potentieel ver-
der ontwikkelend met behulp van het 
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bevattingsvermogen en de 
assimilatie die voortvloeit uit zijn 
gedachten, gevoelens, daden en 
woorden. De hogere gradaties ontwik-
kelen zich meer en meer: het begrip, 
de intelligentie, het onderscheid, en 
later verschijnt de intuïtie. De hulpmid-
delen waarover de mens beschikt, voor 
het werk dat hij bij zichzelf tot stand 
brengt, worden steeds meer verfijnd.

De bewustwording van onze goddelijke 
natuur betekent ook het observeren, 
ontdekken en erkennen van datgene 
binnenin ons dat niet in harmonie is 
met deze natuur. Dit betekent dat 
onderscheid moet gemaakt tussen 
hetgeen binnenin ons een samenbin-
dende aard heeft, een afspiegeling van 
deze Goddelijke Natuur; en hetgeen  
een afscheidend karakter heeft, een 
vervormde afspiegeling van die zelfde 
eenheidsnatuur. Wat vervormt deze 
afspiegeling? Wij identificeren ons met 
de lichamen of voertuigen die het ons 
mogelijk maken deel uit te maken van 
deze niveaus en we hebben gedacht dat 
we dit zelf waren: het bewustzijn wordt 
versluierd door deze voertuigen.
De gewoontes die zijn ontwikkeld door 
de voertuigen van de persoonlijkheid 
hebben het karakter gevormd en dit 
vormt het totale eigen innerlijk, afge-
scheiden, dat een opeenstapeling wordt 
van angsten, benauwdheden, desillu-
sies en frustraties, van tijd tot tijd ver-
licht door voorbijgaande momenten van 
goedheid, genoegdoening en blijdschap. 
De mentaal-emotionele en fysieke 
opwellingen van ieder menselijk we-
zen slingeren heen en weer, als zat 
hij op de onderkant van een reusach-
tige pendule die meer of minder grote 
uitslagen maakt, zonder dat hij daarop 
enige invloed kan uitoefenen. Het zelf-
bedrog duurt voort. De mens verlangt. 
Hij maakt, soms gedurende lange tijd, 
plannen om het object van zijn verlan-
gen te bemachtigen. Terwijl hij aan zijn 
plannen werkt, wordt hij gegrepen door 

zijn eigen enthousiasme over het pro-
ject en dit bezorgt hem ontspanning. 
Als hij het object van zijn verlangen 
heeft verworven, ervaart hij voorbij-
gaande vreugde en voldoening en, net 
zoals dit bij kinderen met hun speel-
goed het geval is, verminderen deze 
vreugde en voldoening tamelijk snel om 
uiteindelijk geheel te verdwijnen. De 
mens heeft er dan weer behoefte aan 
om een nieuw succes te plannen, een 
nieuw object van verlangen te creëren 
en aan dat verlangen te voldoen, om 
vervolgens opnieuw een onvoldaan ge-
voel te ervaren. 
Aanvankelijk zijn de objecten van 
verlangen grof van aard. Later worden 
deze, al naar gelang het proces voort-
schrijdt, meer verfijnd. De bevrediging 
kan groter zijn, maar deze zwakt af en 
verdwijnt uiteindelijk. 
Het ware Ik, het Hoger Zelf, het ware 
Wezen dat wij zijn, kan zijn persoonlijk-
heid geen bestendige voldoening ver-
schaffen door vergankelijke successen. 
De natuur van het Hoger Zelf is godde-
lijk. Alles wat daarvan is afgescheiden 
en er geen deel van uitmaakt, kan nooit 
een bestendige bevrediging geven, 
want als dat mogelijk zou zijn, zou de 
persoonlijkheid voor altijd in de val 
gelokt zijn van de illusoire werelden, 
zonder de mogelijkheid om ook maar 
iets positiefs aan te dragen voor de ont-
wikkeling van zijn goddelijk potentieel.
We horen steeds zeggen dat we posi-
tief moeten zijn en dat kan ons ertoe 
brengen te geloven dat het mogelijk is 
voortdurend aan de positieve zijde van 
de slinger te blijven, maar er is een wet 
waaraan deze beweging is onderwor-
pen, die zegt dat de pendule evenveel 
naar links als naar rechts uitslaat. Een 
geweldig lijden ontwikkelt zich even 
gemakkelijk aan de ene pool als aan de 
andere, als gevolg van de afgeschei-
denheid. Zoals gezegd, balanceert de 
mens tussen de ene en andere pool 
zonder grip te hebben op de bewegin-
gen van de pendule.
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Wat te doen? Kan de mens zich
bevrijden van deze gehechtheid aan de 
tegengestelde polen? Hoe kunnen we 
uit deze situatie loskomen?
De Boeddha wijst ons wat men noemt 
de “weg van het midden” of “het scherp 
van de snede”. In de Bhagavad Gita 
legt Krishna aan Arjuna uit dat hij die 
altijd tevreden is met wat hij krijgt, die 
de dualiteiten heeft doorbroken, die 
nooit jaloers is op iemand, die gelijk 
blijft bij mislukking en succes, diegene 
is niet betrokken, zelfs als hij han-
delt (hij is niet gebonden aan Karma), 
(4,22). 
Het zou onmogelijk lijken te slagen, als 
de “grote wezens” ons niet categorisch 
zouden verzekeren dat dit het eind-
doel van de mens is. Het moment is 
dus gekomen om zich nadrukkelijk af te 
vragen: waarom is er zoveel lijden voor 
onszelf en in de wereld? Kennis van 
theosofie, met inbegrip van de univer-
sele wetten waarover hiervoor is ge-
sproken, biedt ons een grote hoeveel-
heid kennis. Alle kennis moet worden 
vergaard, opgenomen en in praktijk 
gebracht opdat het een deel van onszelf 
wordt en niet blijft steken in een hoekje 
van de overvolle vergaarbak van ons 
geheugen. Studie dient eerst intellectu-
eel te worden begrepen. Door overden-
king komen we tot het begrip van de 
meest innerlijke of verheven betekenis. 
Door constante en praktische toepas-
sing in ons mentale, emotionele en 
fysieke leven van hetgeen we begrij-
pen, wordt dit een deel van onszelf en 
bewerkstelligt het een voortschrijdende 
verruiming van het bewustzijn.
Zo begrijpen we dat we iedere 
egoïstische activiteit moeten ombui-
gen tot een altruïstische, dat we alles 
wat afscheidt moeten veranderen in 
eenwording en vereniging. Onze lagere 
natuur verzet zich hiertegen, met alle 
verdichte kracht van de materie die 
de voertuigen van de persoonlijkheid 
vormt. Aangekomen in deze fase van 
de menselijke evolutie, zien wij ons 

allen gesteld voor de enorme taak om 
onze gedachten, gevoelens, daden en 
woorden te zuiveren. 
Door de trilling van onze gedachten, 
gevoelens, daden en woorden op een 
hoger plan te brengen, verheffen wij de 
trilling van onze lichamen of voertui-
gen, stapje voor stapje, en vervangen 
daarmee de zware materie met een 
lage trilling door een meer verheven 
trilling. Dat kan zich vertalen als een 
“zuivering” van de voertuigen door 
welke wij ons uitdrukken en als gevolg 
daarvan wordt, met behulp van deze 
voertuigen, een steeds grotere uitdruk-
king van onze goddelijke natuur mo-
gelijk. Het is mogelijk dat dit een fase 
van zeer groot lijden is: omdat we zijn 
ondergedompeld in een luchtspiege-
ling, geloven we dat twee naturen met 
elkaar strijden, een hogere tegen een 
lagere, en we voelen ons ver verwij-
derd van de mogelijkheid de hogere te 
bereiken. De overwinning is verzekerd, 
want er bestaan geen twee ikken. Er 
zijn geen twee naturen, hoger en lager. 
Er bestaat slecht één enkele natuur en 
dat is de goddelijke natuur. Dat is onze 
goddelijke erfenis, maar deze zullen 
we pas ontvangen als we de “innerlijke 
volwassenheid” hebben bereikt.
We moeten ook begrijpen dat er een 
onderlinge afhankelijkheid bestaat tus-
sen de evolutie van de mensheid en 
die van de andere natuurrijken. Iedere 
levenseenheid kent vanaf het eerste 
begin van haar evolutie een constante 
wisselwerking van energie-trillingen 
met alle andere levenseenheden, zowel 
op subtiele als op verdichte niveaus. 
Deze onderlinge wisselwerking wordt 
gestimuleerd door de natuurwetten zelf 
en heeft plaats in alle rijken. Alle na-
tuurrijken helpen ons bij onze evolutie 
en, tegelijkertijd helpen wij hen, hoewel 
wij hen soms ook storen. Het menselijk 
wezen is zich niet bewust van deze on-
derlinge samenhang en handelt gedu-
rende lange periodes van zijn evolutie 
onafhankelijk. Als gevolg daarvan is 

115-2-70.indd   76 6-5-2014   17:57:12



77Theosofia - Jaargang 115 - nr. 2 -  mei 2014

hij onkundig van zijn intieme band met 
ieder ander natuurrijk en ontwikkelt hij 
een staat van exclusief “egoïsme”.
Deze afgescheidenheid is de bron van 
al het lijden. 
Tot op heden is onze slingerbewe-
ging tussen de beide polen vrij groot 
geweest. Wij hebben de neiging tot 
overdrijven: als we enige sympathie 
voor iemand voelen, is dat “een enorme 
sympathie” en als het omgekeerde het 
geval is spreken we van “een enorme 
antipathie”. Als we naar iets verlangen, 
is ons verlangen erg sterk. Als we iets 
afwijzen, hebben we een sterk gevoel 
van afkeer. Het betreft echter altijd 
gedachten en gevoelens die uitsluitend 
onze persoonlijkheid raken. Het Hoger 
Zelf, het werkelijke Zelf dat wij zijn, 
wordt door geen van deze kwesties 
geraakt. Pas als we ons bewust worden 
wat we zijn en wat we niet zijn, kunnen 
we nalaten ons te identificeren met wat 
plaatsheeft op beide tegengestelde po-
len. De twee polen zijn een hulpmiddel 
voor de manifestatie. Ze hebben ons 
trouw gediend, vanaf onze kinderlijke 
mensheid tot aan de fase waarin we nu 
zijn beland, waarop we deze langdurige 
jeugd achter ons willen laten en vol-
wassen willen worden in de eigenlijke 
zin van onze menselijkheid. Alle ener-
gieën en alles wat we hebben ervaren, 
hebben ons geholpen om tot dit punt te 
komen. Nu staat alles ons ten dienste 
om verder te komen, nu beheersen wij 
wat ons overkomt op beide polen. Zo 
kunnen wij observeren, herkennen, na-
denken en corrigeren, om zo het motief 
van onze daden te veranderen. Onze 
daden moeten alle gestoeld zijn op het 
Goede, de Waarheid en de Schoon-

heid. De motivatie voor onze daden 
moet de erkenning van onze eenheid 
met alle wezens zijn. De eerbied voor 
het evolutieproces van alle wezens 
moet duidelijk aanwezig zijn in iedere 
gedachte, ieder gevoel, iedere daad en 
ieder woord. Deze activiteit zal ertoe 
leiden dat de trilling van de gedachte, 
de gevoelens, de daden en de woorden 
verhevener wordt. De slinger van onze 
pendule zal korter en korter worden. 
Als gevolg hiervan zal de uitslag van de 
pendule steeds kleiner worden, al naar 
gelang wij onze trilling op alle niveaus 
verheffen. 

Sta mij toe te eindigen met uittreksels 
uit een paragraaf van Aryasangha, een 
leerling van de Boeddha: Dat wat noch 
geest noch materie, noch licht noch 
duisternis, is maar werkelijk de inhoud 
en de wortel van dat alles, precies dat 
ben jij. Vervolgens vinden we de regels 
die nader ingaan op de ontwikkeling 
van het universum, met zijn zeven 
niveaus en zijn zeven sub-niveaus, 
die we kortweg in grote lijnen hebben 
uiteengezet, en uiteindelijk eindigt de 
paragraaf als volgt: Van deze zeven-
voudige ladder op zeven niveaus, ben 
jij de getrouwe alpinist en de spiegel: 
oh minuscule mens!... Jij bent het, 
maar jij, jij weet het niet. Wij moeten 
volhouden, totdat al onze activiteiten 
een getrouwe afspiegeling vormen van 
deze Liefde, waarvan wij de bron en 
tegelijkertijd de ontvanger zijn.           

Uit: Le Lotus Bleu, 2013 
Vertaling: Saskia Campert
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Wat is de ziel?

Volgens de opvattingen van de 
Rozekruisersorde is de ziel van 
ieder mens een individualisatie, 
verbijzondering van de universele Ziel, 
of in de woorden van de 17e eeuwse 
arts en filosoof 
Jan Baptista van Helmond: 

De menselijke ziel is het evenbeeld
van de Goddelijke ziel. 
Het is echter niet voldoende dat het 
universum in de ziel weerspiegeld 
wordt. Deze, de ziel dus, moet zich 
hiervan ook nog bewust worden.

De ziel van ieder mens is in deze zin 
dus een emanatie, een uitstorting van 
de Godheid zelf. Kenmerk van een ema-
natie volgens de leer van de filosofie is 
dat daarbij de eigen wezenheid of ei-
genheid van de bron waaruit de uitstor-
ting heeft plaatsgevonden opgaat in het 
resultaat daarvan. De ziel als emanatie 
van de Godheid zelf bezit derhalve 
ook de eigenschappen daarvan en alle 
kenmerken. Met andere woorden: zij is 
immaterieel, onsterfelijk en in aanleg 
volmaakt. Wij kunnen stellen dat zij in 
feite de uitdrukking is van God in de 
mens. Zij is dus de afspiegeling van zijn 
of haar almacht, alom tegenwoordig-
heid en alwetendheid. Deze gedachte 
is geen exclusief gedachtegoed van de 
Rozekruisers. Wij komen haar tegen 
in alle esoterische tradities en in de 
meeste grote religies, want er zijn veel 
heilige teksten die in bijna identieke 
bewoordingen verklaren dat de mens is 
gemaakt naar het beeld van God. Daar-
mee niet in de eerste plaats bedoelend 
de teksten, zoals bijvoorbeeld die uit 
het Oude Testament, waar in het boek 
Genesis staat geschreven dat God de 
mens schiep naar zijn beeld, letterlijk 
te interpreteren maar meer duidend op 
het Immateriële deel van de mens. Dat 
deel van de mens dat hem uniek maakt 
in de gehele schepping. Een duaal we-
zen met zowel een stoffelijke kant als 
wel een spirituele kant. Lichaam en ziel. 
De ziel in deze opvatting is van een 
goddelijke natuur, deel van de univer-
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Hierbij de bijdrage namens AMORC aan het 
door de TVN georganiseerde symposium 
DE UITDAGING VAN DE ZIEL, waarheid, weten en wijsheid 
op 29 maart 2014 in de Westerkerk in Amsterdam.

Jan Baptista van Helmond

De uitdaging van de ziel
Klaas-Jan Bakker
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sele ziele-energie die op gelijke wijze 
ieder mens, ieder van ons doordringt. 
En datgene, de ziel die in ieder van ons 
aanwezig is, is op persoonlijk, individu-
eel niveau zonder onderscheid puur en 
goddelijk. De ogenschijnlijke verschil-
len die in dit opzicht tussen mensen 
bestaan zijn niet meer dan verschillen 
in expressie, verschillen in feite in de 
wijze waarop ieder mens reageert op 
het goddelijke in hem. De ziel in de 
mens is te allen tijde perfect en kan 
daarom niet groeien of verbeterd wor-
den. De ziel is er in al zijn volmaaktheid 
en hoeft alleen maar door ons ontdekt 
te worden. 

Die ziel wil niet anders dan dat wij ons 
bewust worden van haar aanwezigheid. 
Dat wij naar haar op zoek gaan. En is 
deze zoektocht niet de voornaamste 
reden waarom wij hier bestaan?

De ziel kent ook geen uitdagingen. Het 
spijt me voor de titel van dit sympo-
sium, maar wij kunnen eigenlijk niet 
spreken van een uitdaging voor de ziel. 
De uitdaging die er is, de uitdagingen 
die er zijn, zijn uitdagingen voor dat-
gene dat de ziel verhindert haar schit-
terende pracht via ons tot uitdrukking 
te brengen. De ziel manifesteert zich in 
ieder van ons anders door de verschil-
lende wijze waarop wij op de ziele- 
energie in ons reageren. Het is daarom 
niet de ziel, maar de persoonlijkheid 
van het individu ofwel ons Ego dat moet 
worden verbeterd. Het is het Ego dat de 
schoonheid van de ziele-energie in ons 
versluiert. Het is dan ook het Ego waar 
door ons aan moet worden gewerkt en 
waarvoor de uitdaging geldt waarover 
wij vandaag met elkaar spreken. 

Ik wil hier graag de schrijfster en 
Rozekruiser Marie Corelli citeren 
die in dit verband het volgende schreef: 
De grootste vijand van de mens is niets 
anders dan zijn eigen Ego want zolang 
hij het Ego niet meester is, maakt het 

hem doof en blind voor het goede. 
Maar God heeft de mens een dierbare 
vriendin geschonken, namelijk de ziel, 
die niet ophoudt zich aan hem te laten 
horen en hem te leiden.

Een ziel die ons leidt en die wij kun-
nen horen. De ziel die wij in diepste zin 
zelf zijn die vraagt gekend te worden. 
De ziel die wij zelf zijn zal zich aan ons 
kenbaar maken als wij ons zelf leren 
kennen. De tempel van Apollo in Delphi 
was beroemd vanwege het aforisme 
dat op het fronton van de tempel was 
ingegrift. Ken U Zelve. Een opschrift dat 
een nog steeds actuele oproep aan de 
mens lijkt in te houden en welbedoeld 
een onderscheid maakt tussen het Ego 
en dat wat wij de ziel of het hoger zelf 
noemen. Volgens de Griekse wijsgeren 
van die tijd, en dat is nu niet anders, 
de moeilijkste opgave die er voor de 
mens bestond: de ziel te leren kennen, 
in je zelf op onderzoek gaan, om het 
hogere zelf te realiseren.
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Als wij de uitdagingen van het Ego 
tegemoet treden en naar dat hoger 
zelf op zoek gaan leren wij geleidelijk 
die ziele-energie in ons te waarderen, 
begrijpen en realiseren en staan wij 
de ziel, het hoger zelf, toe zichzelf tot 
uitdrukking te brengen. Zonder enige 
belemmering, helder als een Licht dat 
schijnt in de duisternis, als de Roos die 
op het Kruis tot bloei komt. 

Meer dan ooit lijkt in de geschiede-
nis van de mensheid de behoefte te 
bestaan om de schoonheid van de ziel 
door onze persoonlijkheid tot uitdruk-
king te laten komen. Zo ook lijkt er 
geen beter moment dan nu voor de 
mensheid in het algemeen en voor het 
individu in het bijzonder om zich met 
de zuiverheid en integriteit van de ziel 
te verbinden, en om de persoonlijkheid, 
het individu die wij allen zijn te laten 
samensmelten met onze innerlijke per-
soonlijkheid, de persoonlijkheid van de 
ziel. Daartoe is het nodig dat wij als het 
ware opnieuw geboren worden, dat wij 
geboren worden in spirituele zin; dat 
wij onze persoonlijkheid regenereren, 
onze persoonlijkheid zuiveren en laten 
verlichten, opgedragen aan dienstbaar-
heid aan de mensheid en aan de glorie 
van God.

Het is misschien goed hier kort te 
verduidelijken hoe Rozekruisers te-
gen het begrip God aankijken. Vanuit 
Rozekruisersontologie bezien is God de 
Universele Intelligentie, de kracht en 
de energie die aan de oorsprong van 
de hele schepping staat en van alles 
wat deze bevat, zowel op de zichtbare 
als de onzichtbare niveaus. Als zoda-
nig zijn wij niet in staat hem of haar te 
kennen of ons een voorstelling daarvan 
te maken. In deze opvatting is de ziel 
een emanatie van God waardoor het 
de mens gegeven is om zich in zijn 
bewustzijn met God te verenigen en 
daar inspiratie van te ontvangen. Het is 
daartoe nodig om de kwaliteiten van de 

ziel de vrijheid te geven om zichzelf tot 
uitdrukking te brengen in ons denken, 
in ons handelen, in onze bijdragen aan 
de menselijke samenleving. Dit alles 
is eenvoudig gezegd en is ook al vaak 
gezegd, door de eeuwen heen, in ver-
schillende bewoordingen door diverse 
Leermeesters of Avatars, maar steeds 
met dezelfde boodschap. 
De mens is geroepen en wordt gestimu-
leerd om naar zichzelf op zoek te gaan 
door in zijn leven een meer introspec-
tieve houding aan te nemen of, anders 
gezegd, de weg naar binnen te gaan. 
Dat vraagt in de eerste plaats om voor-
bereiding. Het vraagt voorbereiding om 
het Licht van de ziel door het medium 
van onze persoonlijkheid te kunnen 
laten stralen. Het vraagt ook verlangen. 
Het vraagt van ons een verlangen om 
alle belemmeringen die aan het tot uit-
drukking brengen van de aspecten van 
de ziel, zoals liefde en eenheid, in de 
weg staan, te elimineren; en om deze 
te vervangen door de schoonheid van 
het licht in ons. 

Meer praktisch beschouwd moeten wij 
er vooreerst naar streven ons bewust te 
worden van de negatieve, destructieve 
of onaardige gedachten, overtuigingen, 
of bedoelingen die het licht, dat komt 
van de ziel, in de weg staan of 
verduisteren. Wij zouden moeten 
streven naar een levenshouding waarin 
geen plaats is voor zelfzuchtigheid 
of verlangen om macht of invloed te 
hebben op en over andere personen of 
omstandigheden.
In plaats daarvan staat dat wij een 
gevoel zouden moeten ontwikkelen van 
mededogen en éénzijn met de ander, 
met alles dat leeft. Onze kritiek op de 
ander omdat zij in onze ogen een fout 
hebben gemaakt of een mening hebben 
verkondigd die van de onze verschilt 
zal dan verdwijnen en plaats maken 
voor het verlangen in onze relatie met 
de anderen de goddelijke Liefde door 
en vanuit ons hart te laten vloeien. 
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De ziel is opgewassen tegen de uitda-
gingen van het Ego, als wij haar maar 
de ruimte geven. Zij werkt volstrekt 
anders dan het Ego en is onbekend met 
de traditionele angsten en het beperkt 
begrip dat zo kenmerkend is voor de 
gewone persoonlijkheid. 

De ziel wordt geleid door de hoogste wil 
en wijsheid. Zij verlangt naar en beslist 
over de ervaringen die nodig zijn om 
haar goddelijke opdracht, de uiteinde-
lijke vereniging met de universele ziel, 
tot een goed einde te brengen. Op weg 
daar naartoe ontwikkelt de ziel in ons 
de eigenschappen die eigen zijn aan 
haar schepper: vriendelijkheid, mede-
dogen, vergeving en geduld. 

De ziel en haar schepper, of de ziel en 
de bron waaruit zij is voortgekomen, 
zijn één. Onafscheidelijk één, en als 
een gids, in de woorden van Marie 
Corelli, een vriendin, voor de mens 
gedurende zijn leven hier op aarde. 
Een metgezel die steeds klaar staat 
de mens bij te staan met haar onvoor-
waardelijke Liefde en begrip op alle 
niveaus van zijn.
 
De ziel moedigt ons aan om proactief in 
het leven te gaan staan. Zij nodigt ons 
uit contact met haar te maken. Eén met 
haar te worden. Zij geeft aan wie het 
vermogen heeft ontwikkeld om ernaar 
te kunnen luisteren begrip en antwoord 
op onze vragen. Zij is onze innerlijke 
stem. 

Rozekruisers spreken in dit verband 
ook wel over hun Innerlijke Meester. 
Deze Innerlijke Meester, mijn Innerlijke 
Meester, die ook uw Innerlijke Meester 
is, is er altijd. Zij verwacht en wacht op 
ons in ons Innerlijk Heiligdom. De In-
nerlijke Meester is de Meester van Licht 
die werkt volgens wat ik de Kosmische 
Wet van Liefde noem. Wij hebben het in 
de hand deze meester tot ons te laten 
spreken en te verlangen haar eigen-

schappen door onze persoonlijkheid 
tot uitdrukking te brengen. Naarmate 
wij er meer naar streven onzelfzuchtig, 
vergevingsgezind en geduldig te zijn 
zullen wij geleidelijk steeds beter het 
goddelijke plan gaan begrijpen en in 
staat zijn Licht en Liefde in ons leven 
tot manifestatie te brengen en te leven 
in harmonie met het oneindige. 

In dit symbool stelt het gevleugelde 
Rozekruis de menselijke ziel voor, die 
als gevolg van haar eigen streven, 
geleidelijk het Goddelijk plan beter 
gaat begrijpen, totdat zij verlicht wordt 
door het Goddelijk Bewustzijn, gesym-
boliseerd door de neerdalende duif die 
omgeven is door een krans van zeven 
lichtstralen. Wat kunnen wij doen om 
nu in ons leven deze eigenschappen, 
dat contact met onze ziel en de afstem-
ming met het oneindige te bereiken?

In de eerste plaats is dat gewoon 
beginnen. Een eerste stap zetten op 
het pad, ongeacht de misschien moei-
lijke situatie waarin wij ons bevinden, 
ongeacht problemen die wij nu hebben 
of die wij verwachten in de toekomst. 
Het wonder van het pad zit namelijk 
in de eerste stap. Het overschrijden 
van de eerste drempel zal een nieuw 
vergezicht voor ons openen en het pad 
ontwikkelt zich met ons naar de mate 
waarin wij voortgaan. Gesteund door 
ons verlangen en door studie, meditatie 
en bovenal gebed committeren wij ons 
steeds meer aan dat pad en aan het 
ontwikkelen en in ons zelf tot uitdruk-
king brengen van de Liefde in ons hart 
en in onze gedachten. 
Wij worden vastberaden in onze wil 
om te vergeven, om vermeende 
zwakheden of fouten bij anderen 
over het hoofd te zien. 

Wij leren vastberaden te zijn in onze wil 
een hand te reiken aan hen die op hun 
reis door het leven dreigen te vallen. 
Het vraagt van ons open te zijn, ruim-
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denkend en tolerant. 
Het vraagt van ons alle levensvormen 
te leren respecteren en te weigeren 
onze levensfilosofie uitsluitend te bou-
wen op dat wat zichtbaar is, materieel 
of gebaseerd op negatieve gedachten.

 

Allemaal aspecten die ik in verband wil 
brengen met wat door Ralph M. Lewis, 
voormalig Imperator van de Rozekrui-
sersorde wel werd genoemd Mystiek 
Leven. Wij kunnen niet ten volle leven, 
aldus Ralph Lewis, als wij naast al het 
andere geen aandacht besteden aan de 
mystieke kant van ons bestaan. 
Hij plaatst mystiek leven, of beter ge-
zegd innerlijk leven, tegenover fysiek 
leven en noemt daarbij mystiek leven 
als de reden waarom wij leven. Een 
mysticus noemt hij diegene die in zijn 
of haar leven het stoffelijke wat wij zijn 
in harmonie verenigt met het innerlijk, 
ons mystieke wezen, het hoger zelf 
ofwel onze ziel. Als de twee punten van 
de driehoek waaruit door hun verbin-
ding het derde punt van volmaakte 
harmonie ontstaat. In Rozekruisers- 
termen een prachtig voorbeeld van de 

zogenoemde Wet van de Driehoek. 

Mystiek geldt als een diepe innerlijke 
en persoonlijke betrokkenheid in de 
mens. Het is echter niet per definitie 
de mystieke ervaring die een mens tot 
mysticus maakt, bijna integendeel zou 
ik willen zeggen. Het is de levenshou-
ding die de mens tot mysticus maakt. 
De mystieke mens is de mens die, door 
de wijze waarop hij of zij in het leven 
staat, gestalte geeft aan het streven 
ooit de mystieke ervaring te bereiken. 
Het is de verantwoordelijke mens die 
mystiek idealisme omzet in praktijk. 
Inderdaad is dit, zoals de Griekse 
wijsgeren al vaststelden, wellicht de 
moeilijkste opgave in een mensenle-
ven. Moeilijk, maar niet onmogelijk. In 
feite wordt alles mogelijk voor hen wier 
persoonlijkheid is doordrongen met de 
harmonie die voortkomt uit de aanwe-
zigheid van de ziel, de Meester in ons, 
in ons dagelijks leven. 

Het is misschien goed hier te bena-
drukken dat mystiek leven en het 
streven naar de mystieke ervaring niet 
is voorbehouden aan bepaalde bevoor-
rechte personen, maar dat wat nodig 
is om een mystiek leven te kunnen 
leiden latent in ieder van ons, in ieder 
van u, aanwezig is. Ongeacht wat men 
zegt over ‘verlichte’ personen: de ene 
persoon is niet meer volmaakt dan 
de ander. Wel kunnen wij zeggen dat 
sommigen de bloem in hun hart heb-

Ralph M. Lewis

Wet van de Driehoek
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ben leren openen waardoor zij in staat 
zijn meer volledig gebruik te maken 
van de vermogens die bij hem of haar, 
net als bij ieder ander, latent aanwezig 
zijn. Deze mens heeft de weg naar zijn 
ziel gevonden, is de weg naar binnen 
gegaan langs het pad van regeneratie 
en integratie, dat begon met een diep 
en oprecht verlangen naar leven in har-
monie met het oneindige. Hij is gegaan 
door studie, meditatie en een overvloed 
aan gebed en stap voor stap, volgens 
geleidelijk proces van initiatie, is sluier 
na sluier van de ziel weggenomen. 

Laat mij u nog eens herinneren aan 
wat ik hiervoor de Kosmische Wet van 

Liefde noemde. Laat deze wet de inten-
tie van uw leven worden. Herken liefde 
en schoonheid als de enige essentie van 
het leven, als de meest dynamische en 
helende kracht die er bestaat. Wij kun-
nen actief een keuze maken om deze 
wet als uitgangspunt voor ons leven te 
nemen. Als leidraad in onze omgang 
met anderen, met al wat leeft, tot wij 
staan waar onze persoonlijkheid sa-
menvalt met onze ziel. God is Licht, Le-
ven en Liefde. Het is de wet van Liefde 
dankzij welke wij de bestemming van 
ons leven kunnen bepalen. De essentie 
van het hoogste in iedere persoon, die 
de verlangens van het hart in alle we-
zens tot verwerkelijking brengt. 
De Wet is Liefde. En de Wet is in U. 

In verband met het seminar met Martin Leiderman 
van 13 tot 18 juni 2014: Stanza I uit: 

DE GEHEIME LEER II van H.P. Blavatsky: 
HET ONTSTAAN VAN DE MENS, 
vertaling van Stanza’s uit het 

GEHEIME BOEK VAN DZYAN (TUP, 1997)

I,1: 
DE LHA DIE DE VIERDE LAAT DRAAIEN,
IS ONDERGESCHIKT AAN DE LHA VAN DE 
ZEVEN, ZIJ DIE RONDDRAAIEN EN HUN 
WAGENS LATEN RIJDEN OM HUN HEER, 
HET ENE OOG. ZIJN ADEM GAF LEVEN AAN 
DE ZEVEN; HIJ GAF LEVEN AAN DE EERSTE.

I,2: 
DE AARDE SPRAK: ‘HEER VAN HET STRA-
LENDE GEZICHT; MIJN HUIS IS LEEG …. 
ZEND UW ZONEN OM DIT WIEL TE 
BEVOLKEN. GIJ HEBT UW ZEVEN ZONEN 
NAAR DE HEER VAN WIJSHEID GEZONDEN. 
HIJ ZIET U ZEVEN KEER ZO DICHTBIJ, 
ZEVEN KEER ZO STERK VOELT HIJ U. 
GIJ HEBT UW DIENAREN, DE KLEINE 
RINGEN, VERBODEN UW LICHT EN 
WARMTE OP TE VANGEN, UW GROTE 
GAVE OP HAAR DOORTOCHT TE ONDER-
SCHEPPEN. ZEND DIE NU NAAR UW 
DIENARES.’ 

I,3:
DE ‘HEER VAN HET STRALENDE 
GEZICHT’ ZEI: ‘IK ZAL U EEN VUUR 
ZENDEN WANNEER UW WERK IS 
BEGONNEN. VERHEF UW STEM TOT 
ANDERE LOKA’S; WEND U TOT UW VADER, 
DE HEER VAN DE LOTUS, OM ZIJN ZONEN 
…. UW VOLK ZAL ONDER HET BESTUUR 
VAN DE VADEREN STAAN. UW MENSEN 
ZULLEN STERVELINGEN ZIJN. 
DE MENSEN VAN DE HEER VAN 
WIJSHEID, NIET DE ZONEN VAN DE 
MAAN, ZIJN ONSTERFELIJK. STAAK UW 
KLACHTEN. UW ZEVEN HUIDEN ZIJN 
NOG OP U …. GIJ ZIJT NIET GEREED. 
UW MENSEN ZIJN NIET GEREED.’

I,4:
NA HEVIGE PIJNEN WIERP ZIJ HAAR
DRIE OUDE HUIDEN AF EN TROK 
HAAR ZEVEN NIEUWE AAN, 
EN STOND IN HAAR EERSTE.
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Preambule
Elke ware spirituele lering heeft drie as-
pecten: de theorie, die haar fundamen-
tele waarheden uiteenzet; de praktijk, 
die deze waarheden op de proef stelt, 
en de getuigenis van de echtheid van 
de ervaringen door de beoefenaar.

In de meeste gevestigde en georgani-
seerde religies is theorie in het alge-
meen versteend tot een dogma, terwijl 
de praktijk iedere ervaringswaarde ver-
loren heeft. In een dergelijke context 
stelt het aspect van het waarheidsge-
halte van de ervaring al helemaal niets 
voor, doordat dit lang geleden, onder 
het mom van mysterie, vervangen werd 
door een blind geloof. De gemeen-
schappelijke en evidente reden hiervoor 
is dat al deze religies het belevendi-
gende contact met hun grondlegger 
verloren hebben.

Het derde en laatste aspect, de getui-
genis omtrent het waarheidsgehalte, 
door diegenen die een spiritueel leven 
in de praktijk brengen, levert het bewijs 
dat de lering waar is. Dat wil zeggen 
dat het niet is aangetast door de tijd 
en door de werking van het menselijk 
denkvermogen. Bovendien dient de 
waarheidsgetuigenis aan te tonen dat 
het doorleven van de lering de beoe-
fenaars tot een steeds dieper inzicht 
brengt, dat iedere foute overtuiging die 
in de lering ingeslopen zou zijn teniet 
doet of terzijde schuift. Dit type van 

doorleving vormt het onderscheidende 
kenmerk van de theosofische leringen.

Hoe kunnen we theosofie in verband 
brengen met de Theosophical Society, 
in het licht van de drie vernoemde as-
pecten?

Wat is Theosofie?
In de beroemde boodschap The Maha 
Chohan’s Letter [1:12] wordt in essen-
tie gezegd dat religie en filosofie, indien 
ze waar zijn, een antwoord moeten 
bieden op alle menselijke problemen. 
Deze problemen hebben nog geen 
bevredigend antwoord gevonden in de 
georganiseerde religies zoals ze tot op 
heden door de mens beoefend worden. 
De huidige morele toestand van de 
mensheid is het bewijs dat de betekenis 
van een ware spirituele lering door de 
meeste mensen niet begrepen wordt. 

Waarom heeft theosofie, die bedoeld 
is als de bron voor die oplossingen, op 
het eerste zicht de verwachte antwoor-
den niet gebracht om het lijden van de 
mensheid te verlichten?

De theosofische leer bevat geen dog-
ma’s, noch literatuur met een zegel van 
goedkeuring. Ook kent het geen ge-
vestigde autoriteit. Op het eerste zicht 
lijkt het een onsamenhangend geheel. 
Hierdoor wordt zij beticht van syncre-
tisme (Van Dale: een versmelting van 
wijsgerige en religieuze opvattingen en 

De toekomst van de 
theosofische traditie
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meningen van verschillende herkomst, 
zonder dat de tegenstrijdigheden wor-
den opgeheven en een diepere synthe-
se wordt bereikt). Wanneer echter het 
innerlijk zicht van de student gegroeid 
is en zich heeft verwijd door studie en 
innerlijke reflectie, kan hij zijn concep-
ten beter in een harmonieuze en voor 
de rede bevredigende theorie samen-
brengen.

Toch, ondanks deze verworven kennis, 
kan niemand een definitie geven van 
theosofie, en dat is misschien maar 
goed ook. Definiëren houdt namelijk 
een beperking in, terwijl theosofie, die 
immers goddelijke wijsheid behandelt, 
grenzeloos is. Hoe kan men dan ex-
perimenteren met een theorie die niet 
omschreven kan worden?

Hoewel ze niet kan worden omschre-
ven, berust de theosofische lering op 
een aantal fundamentele waarheden. 
Met het verkondigen van het Ene Leven 
bevestigen we één van die waarheden. 
Het ontkennen van afgescheidenheid 
komt neer op een bevestiging van 
diezelfde waarheid. Het vormen van 
een kern van universele broederschap, 
zonder onderscheid van ras, kaste, 
geslacht, kleur, geloof enz. vormt het 
ervaren van deze waarheid die we het 
Ene Leven noemen. Deze waarheid 
blijft theoretisch zolang de studenten 
geen ervaring hebben opgedaan met 
het vormen van een kern van broeder-
schap. 

Hoe evalueren we de mate van succes 
of mislukking van deze ervaring die ons 
de echtheid van de lering op de proef 
kan laten stellen? De getuigenis van 
echtheid kan op twee niveaus beleefd 
worden: collectief, waarbij de Theo-
sophical Society als een groep indivi-
duen wordt beschouwd, en individueel, 
ieder lid op zich. Hoewel het moeilijk is 
zich een beeld te vormen van het col-
lectief niveau (dit vereist immers een 

overzicht van de actuele toestand van 
dit collectief op de subtiele gebieden) 
kunnen we toch stellen dat het theo-
sofisch gedachtegoed gedurende meer 
dan een eeuw goed verspreid werd in 
het zichtbare gebied. Het heeft aan-
leiding gegeven tot een veelheid van 
bewegingen waarvan sommige zelfs 
hun verwantschap met de TS opeisen, 
terwijl andere bewust deze oorsprong 
ontkennen. De TS is niet anders dan 
haar leden; het begrip en de daden 
van ieder van hen draagt ongetwijfeld 
bij tot het collectieve spirituele niveau 
van de Vereniging en haar impact op de 
wereld.

Het is ons allen bekend dat de TS werd 
opgericht in de negentiende eeuw, als 
antwoord op materialisme en egoïsme. 
Na meer dan honderd jaar bestaan en 
werkzaamheid lijkt het erop dat haar 
taak en rol meer dan ooit nodig zijn. De 
menselijke samenleving heeft steeds 
krachtiger aantrekkelijke verschijnings- 
en efficiënte organisatievormen ver-
toond die technologische vooruitgang 
misbruiken voor de intensieve uitbuiting 
van menselijke verlangens en angsten. 
Er is een ongebreideld mercantilisme, 
gebaseerd op hebzucht (mercantilisme 
is volgens Van Dale: staathuishoudkun-
dig stelsel der 17e en 18e eeuw dat uit-
gaat van de mening dat de rijkdom van 
een volk moet worden afgemeten naar 
zijn voorraad edel metaal, en daarom 
de uitvoerhandel en de industrie be-
vorderde, met achterstelling van de 
landbouw). Samen met religieus dog-
matisme, gevoed door onwetendheid 
en mentale luiheid, lijken dit bij uitstek 
instrumenten te zijn die het gedrag van 
mensen dicteren.

Het experiment van theosofische 
handeling/actie
Wie hoort beter die stem van de rede, 
gekoppeld aan de zorg voor het spiri-
tuele welzijn van de medemens, dan 
de leden van de Theosophical Society? 
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Deze laatste, bedoeld als de hoek-
steen van toekomstige religies [1:4], 
dient de maatschappij te voorzien van 
individuen die in staat zijn de nieuwe 
aanvalsvormen van het materialisme 
te weerstaan en hun medemensen te 
helpen om hetzelfde te doen. Het leren 
loslaten van verleidingen die voortdu-
rend worden gevoed door georganiseer-
de kwaadaardigheid, het leren loslaten 
van het amalgaam van zogenaamde 
religies dat in handen is van een klasse 
van bezoldigde priesters, het aanklagen 
van de pseudomystieke markt, in het 
leven geroepen door goedkope goeroes 
– dat alles komt neer op het verhinde-
ren dat de subtiele sferen van bestaan 
door kwaadwilligen bevuild worden. Zo 
kan een buitenpost van het Leger van 
Licht gevormd worden. Alleen diegenen 
van goede wil die streven naar dat wat 
verheven is kunnen hiervoor in aanmer-
king komen. 

Het uitwisselen van ideeën, die uitein-
delijk allemaal verschillende facetten 
vormen van inzicht in de leer, zou beter 
niet moeten uitdraaien op een welspre-
kendheidwedstrijd waarin de winnaar 
zijn superioriteit als onweerlegbare en 
onaanvechtbare autoriteit bevestigt. In-
tegendeel, deze uitwisseling is bedoeld 
als weg naar bewustzijnsniveaus waar 
studenten van theosofie de facto, of 
daadwerkelijk, steeds volledig bewust 
zijn. Uiteraard is dit slechts mogelijk 
na ernstige studie en met een open 
denkvermogen. Bovendien dient de stu-
dent de nodige afstand te bewaren van 
louter boekenstudie die de hersenen 
alleen maar volstouwt met onverteerde 
begrippen die, vroeg of laat, resulteren 
in mechanisch herhaalde formules. 

Studie en reflectie brengen allebei de 
student tot zelfonderzoek waardoor hij 
er toe komt te weten wat en wanneer 
hij weet, en wat en wanneer hij niet 
weet. Anders gezegd: door te komen 
tot weten wordt men zich tegelijkertijd 

bewust van wat met nog niet weet. Zo 
blijft het denkvermogen open en dit 
maakt de doorbraak van nieuwe inzich-
ten mogelijk die nieuwe paden in het 
brein kunnen vormen. Deze verbindin-
gen werken als kanalen voor nieuwe 
ideeën en nieuw inzicht. Het lijkt erop 
dat dit de enige efficiënte manier is om 
neerbuigendheid en onverdraagzaam-
heid te voorkomen.

Het is heel makkelijk vast te stellen dat 
dogma zich als een plaag gedraagt bij 
gevestigde religies, maar er is meer 
moed voor nodig om zich ervan bewust 
te zijn dat dit verschijnsel evenzeer de 
theosofische beweging kan aantasten. 
Fundamentalisten die zich uitsluitend 
beroepen op De Geheime Leer of op 
de geschriften van mevrouw Blavatsky, 
evenzeer als de onredelijk gepassio-
neerde aanbidders van Krishnamurti, 
zij zouden naar alle waarschijnlijk-
heid allemaal kunnen doorgaan voor 
de Farizeeërs van deze eeuw, tenzij zij 
een volledige zelftransformatie zouden 
doormaken.

Omdat de geschiedenis zich vaak her-
haalt, heeft de Theosophical Society de 
taak om met alle middelen de levens-
gevaarlijke valstrik van dogmatisme te 
vermijden, omdat “de hoofdgolf van in-
tellectuele vooruitgang vastgegrepen en 
geleid dient te worden naar Spirituali-
teit” [2:99]. Daardoor kan het denkver-
mogen revolutionair omgezet worden, 
zodat het de onvoorstelbare hoogten 
van de Geest kan bereiken en zo kan 
bijdragen tot “de tempel van onvergan-
kelijke stenen” die genoemd wordt in 
een van de Mahatma Brieven:

Ontelbare generaties lang heeft de 
adept een tempel gebouwd van onver-
gankelijke stenen, een Reuzentoren van 
ONEINDIG DENKEN, waarin de Titan 
woonde en, als het nodig is, alleen 
zal blijven wonen, om er slechts uit te 
voorschijn te treden aan het eind van 
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iedere cyclus om de uitverkorenen van 
de mensheid te vragen met hem samen 
te werken en op hun beurt te helpen de 
bijgelovige mens te verlichten [3: 58].

Nog steeds is bijgeloof de hoofdpara-
siet waaruit vele andere plagen kun-
nen voortkomen, zoals obscurantisme 
(het doelbewust streven om anderen in 
onwetendheid te houden en zelfstandig 
denken te verhinderen), wreedheid, 
onverschilligheid, enz. De behoefte om 
vlees te eten, het geloof in plaatsver-
vangende boetedoening, de bewuste 
dan wel onbewuste overtuiging afge-
scheiden te zijn van anderen, enz. Dit 
alles is het gevolg van bijgeloof dat zich 
op verschillende niveaus manifesteert. 
Het behoort nog steeds tot een van de 
voornaamste taken van de TS om de 
mensheid te helpen zich te bevrijden 
van bijgeloof, op ieder niveau. Deze 
taak lijkt overigens eindeloos.

Inderdaad, de mensheid als collectieve 
entiteit vernieuwt zichzelf voortdurend 
door nieuwe vormen uit de onuitput-
telijke voorraad van de natuur, en de 
zielen van dieren bij wie individualisatie 
tot rijping komt zullen weldra men-
selijke vormen aannemen. De poor-
ten tussen de verschillende gebieden 
van de natuur, die gesloten waren en 
normaal gezien nog voor een lange tijd 
dicht hadden moeten blijven, dreigen te 
worden doorbroken. Dit heeft te maken 
met de druk die op deze poorten wordt 
gezet door onverantwoordelijke han-
delingen van sommige wetenschappers 
die voortdurend hun minachting voor de 
natuur tonen door een loopje te nemen 
met haar wetten, als waren zij leerling-
tovenaars, en daarnaast door de onge-
breidelde hebzucht van diegenen die op 
gewetenloze wijze dieren een onnatuur-
lijke en schandelijke behandeling doen 
ondergaan. Denk maar aan alle gene-
tische manipulaties en vergiftigd voer 
dat gegeven wordt aan kansloze dieren, 
met als enige doel hogere opbrengsten. 

Er is al veel gezegd over de gevolgen 
van dergelijke behandelingen op de 
gezondheid van mensen die zich voe-
den met producten en lijken van dieren 
die in pijn en lijden geslacht werden. 
Minder wordt er gesproken over, en nog 
minder mensen maken zich zorgen om, 
het veel ernstiger occulte gevolg ervan 
– de breuken in de poorten tussen de 
verschillende natuurrijken. 

Ieder lid van de TS, afhankelijk van de 
mate waarin hij of zij begaan is met 
waar occultisme, moet proberen de 
grote problemen van de mensheid te 
begrijpen in het licht van deze weten-
schap en ze trachten op te lossen tot 
zijn of haar best mogelijke begrip. 
Daartoe is het nodig om een onder-
scheid te maken tussen de occulte 
wetenschap en de occulte kunsten, 
en al het gedoe dat verbonden is met 
de goedkope esoterie die zo welig op 
vele plaatsen tiert. Ieder van ons moet 
leren in staat te zijn een beetje licht 
te brengen in deze duistere wereld, 
en, al doende, dienen we ons ervoor 
te behoeden niet moraliserend op onze 
medemensen over te komen of hen 
een gevoel van schuld te bezorgen. 
De TS is gegrondvest op de universele 
basis van het Ene Leven dankzij het 
constante streven van opeenvolgende 
generaties van altruïstische werkers en 
met de zegen van onze Oudere Broe-
ders. We mogen niet, nu en ook niet 
later, verworden tot een ivoren toren, 
een bevoorrechte plek voor debat over 
enigszins metafysische onderwerpen 
met een zelfingenomen overgave aan 
wederzijdse gelukwensen, nippend aan 
de geschriften van onze stichters en 
ons koesterend in de veilige zon van 
het eeuwige leven.

Het is duidelijk dat ieder begrip van de 
theosofische leringen noodzakelijker-
wijze gekleed gaat in onzelfzuchtige 
dienstbaarheid jegens al dat leeft. Deze 
dienstbaarheid – die zichtbaar welzijn 
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en gezond verstand te boven gaat – 
dient verankerd te zijn in goedheid of 
universele liefde die feitelijk de ware 
grondslag vormt van ware broeder-
schap. Al is het betoverend om de on-
schuldige lach van een kind te zien, een 
jong denkvermogen dat nog gevormd 
wordt en nog niet aangetast is door 
het lagere ego, mooier is het nog om 
Universele Liefde gade te slaan die zich 
uitdrukt tussen medeleerlingen in theo-
sofie. Zeldzamer dan goud, kostbaarder 
dan welke bezitting op aarde ook, is 
deze liefde, wanneer zij zich manifes-
teert als onwankelbare solidariteit, een 
onoverwinnelijk pantser tegen welke 
aanval vanuit het kwaad dan ook. De 
enige storing waar duisternis doorheen 
kan breken is ingebed in het gevoel van 
ego. Daarom is het vormen van een 
kern van broederschap niet anders dan 
het overstijgen en transcenderen van 
het eigen ego.

Innerlijke groei, 
het andere experiment
Het tegengaan van obscurantisme en 
het dienen van de mensheid zijn de 
twee hoofdpijlers van onze handelingen 
in de uiterlijke wereld. Parallel daaraan 
vormt innerlijke groei het motief voor 
ons innerlijk handelen. Inderdaad, deze 
innerlijke groei zal de student leiden 
tot de hogere poorten der natuur en zal 
zijn of haar bewustzijn uitbreiden naar 
de subtiele gebieden die zich boven het 
mensenrijk bevinden. De toegang tot 
deze kristalheldere gebieden kan niet 
geforceerd worden via magie, en kan 
evenmin bereikt worden door de sim-
pele wens van een onverschillig, lauw 
hart. De toegang ontvouwt zich echter 
als een onvermijdelijk gevolg van de 
natuurlijke groei van die ziel die met 
een constant fel brandend vuur brandt 
voor de meest verheven idealen.

Deze groei komt tot stand door een 
actieve voorbereiding op basis van zelf-
transformatie, die zuiverend werkt en 

vroeg of laat bijdraagt tot de oplossing 
van het gevoel van ego. Door zuivering 
van het zelf groeit en rijpt inzicht door 
studie, beschouwing en meditatie.

Tijdens zijn studie onderzoekt de 
student de fundamentele ideeën van 
de theosofische leer. Reflectie helpt 
iemand om zijn eigen gedrag, handelin-
gen en reacties te observeren, evenals 
de diepere motivatie. Natuurlijk vereist 
het een zekere oefening om zo grondig 
mogelijk de bewegingen van stem-
mingen, emoties en gedachten te zien 
die aanwezig zijn, zich ontwikkelen en 
uiteindelijk verdwijnen naar de achter-
grond van het bewustzijn.

Een rustige innerlijke houding van het 
denkvermogen brengt een ontvanke-
lijkheid voort om aandachtig te zijn 
alvorens te mediteren. Meditatie is 
niet alleen de beoefening van bepaalde 
technieken door het lichaam of het 
denken. Het is geen proces van zelfsug-
gestie op basis van verbeelding, wat 
slechts een uitdrukking is van onver-
vulde verlangens. Het is ook niet de 
afwezigheid van beelden, emoties en 
woorden, wat voortkomt uit een dof 
denkvermogen. Wat het wel is: in een 
bewustzijn dat vrijgemaakt is van al 
deze verschijnselen ontluikt een staat 
die zowel verfijnd als dynamisch is; 
deze staat is aandachtigheid.

De getuigenis   
Deze altruïstische handelingen ten 
dienste van de mensheid via studie, 
beschouwing, zelfzuivering en een me-
ditatieve houding van het denkvermo-
gen, als reactie op obscurantisme, zijn 
echter niet voldoende voor een theoso-
fische grondslag. 

Indien zij waar zijn, dan hebben theo-
sofische leringen de eigenschap onaan-
tastbaar te zijn door tijd en gedachte. 
Een theosoof kan getuigenis afleggen 
over de echtheid van de leer door haar 
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onweerlegbaarheid aan te tonen. De 
geschiedenis vertelt ons dat Gautama 
de Boeddha, nadat hij verlichting had 
bereikt, gevraagd werd naar een be-
wijs ervan. Als antwoord raakte hij de 
aarde aan als getuige: door deze mudra 
toonde hij dat zijn ervaring van ver-
lichting even onweerlegbaar was als de 
werkelijkheid van de aarde zelf.

Dit soort getuigenis kan niet gegeven 
worden door medestudenten en ook 
niet door de hiërarchie van een insti-
tuut. Iedere ziel is bestemd om voor 
zichzelf proeven te nemen met de 
waarheden die hij geleerd, geassimi-
leerd en geleefd heeft, voordat hem de 
verdienste ten deel valt directe instruc-
tie te ontvangen van de Oudere Broe-
ders. Iedere ziel is bedoeld “een licht 
voor zichzelf” te zijn, zoals de Dham-
mapada adviseert. De begeleiding komt 
vanuit het diepste wezen, waar onon-
derbroken aspiratie brandt naar dat-
gene wat noch substantie noch bestaan 
heeft [4:181], met een hoge, heldere 
en stabiele vlam. 

Door het leren kennen en beheren van 
de eigen lagere aard leert de student 
het leven, het hart van de medemens 
en zijn eigen hart te observeren, zoals 
Licht op het Pad ons aanraadt te doen:
Beschouw met ernst alle leven 
dat je omringt.
Leer met intelligentie in de harten 
van de mensen te kijken.
Beschouw zeer ernstig je eigen hart.
Want door je eigen hart komt het
licht dat als enige het leven kan 
verlichten en het helder kan maken 
voor je ogen [4:177-180].

Op die manier zal de theosofische 
student in staat zijn de ware dimensies 
van het leven te onderkennen. En door 
het beschouwen van de Natuur van 
buitenaf, en zijn eigen bewustzijn van 
binnenuit, kan hij van Haar de gehei-
men leren die verborgen liggen in de 

diepere lagen van zowel bewustzijn als 
materie. Volgens de Mahatma Brieven 
hadden de Adepten deze lagen verkend 
met gevaar voor eigen leven in een ver, 
ver verleden. De innerlijke vermogens 
kunnen ontwikkeld worden in de mate 
dat introspectief onderzoek uitgevoerd 
wordt. Deze vermogens doen intuïtie 
bloeien en doen het onderscheidings-
vermogen toenemen.

De toekomst 
van de theosofische traditie 
Deze zal steunen op die individuen die 
erin toestemmen een zuiver leven te 
leiden, gebaseerd op goedheid, en die 
zich actief inzetten om de mensheid 
weg te leiden uit obscurantisme, door 
samen te werken met de Titaan wan-
neer deze zich opnieuw manifesteert, 
tot op die dag dat de grondslagen voor 
een nieuw continent van denken zo ste-
vig zijn gelegd dat geen enkele tegen-
stand en domme kwaadwilligheid, ge-
leid door de Broeders van de Schaduw, 
de zege zal kunnen behalen [3:58].

Deze individuen, die psychologisch 
onafhankelijk zijn en zich vrijwillig 
onderwerpen aan de beperkingen die 
noodzakelijk zijn voor de spirituele 
evolutie van de mensheid, aanvaarden 
geen enkele vastgeroeste orthodoxie. 
Zij zullen geen oppervlakkige hiërarchie 
of uniformiteit aanvaarden. Zij zullen 
echter een bijdrage leveren aan een 
authentieke, religieuze opvolging door 
personen die een werelds leven tus-
sen de mensen leiden, maar zonder 
aangetast en vervuild te worden door 
wereldse zorgen.

Met hun beide voeten goed op de 
grond, maar met hun hoofd veran-
kerd in de eeuwige ruimte en hun hart 
geworteld in Universele Liefde, zullen 
deze hooggevoelige wezens in staat zijn 
tot communicatie met de verschillende 
gebieden van bestaan en bewustzijn. 
Spirituele inzichten zullen hen worden 
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doorgegeven van binnenuit, recht-
streeks afkomstig vanuit de hogere be-
ginselen. Zij zullen geleerd hebben – op 
hun beurt – om materie te onderzoeken 
met behulp van hun innerlijke instru-
menten om via directe waarneming 
de occulte feiten die in de leer worden 
aangekondigd, te verifiëren. Zij zullen 
geleerd hebben om het LIEFDEaspect te 
verenigen met het WILSaspect van het 
leven. Zij zijn inderdaad diegenen die 
de brug tussen leven en dood hebben 
overmeesterd en hebben geleerd om 
bewust over te gaan.

“Is dit een droom?“, zou u kunnen 
vragen. Mijn antwoord is: “Nee, dat 
is geen droom.” Dergelijke individuen 
bestaan overal ter wereld en de Theo-
sophical Society heeft het dharma om 
hun kweekvijver te zijn. 

Een handjevol zielen, spiritueel gerijpt, 
wordt in iedere generatie samenge-
bracht om de Theosophical Society 
te dienen en om via de vereniging de 
mensheid te dienen. Dit handjevol vrij-
willige slachtoffers [3:58], bedoeld om 
de wijzere personen bij te staan in hun 
immense taak, zal de toekomst vormen 

van de theosofische traditie. Zij zullen 
een onoverwinnelijk leger vormen als 
dam tegen de duistere krachten tot de 
dag waarop Broederlijke Liefde hen zal 
verzegelen in een onfeilbare solidariteit.
Dit is geen droom, en zelfs als het al 
een droom zou zijn, wie durft er aan 
deel te nemen om er een sublieme 
droom van te maken? Het is aan ieder 
van ons om hierop te antwoorden.

Vertaling: Sabine van Osta
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17  De directe weg naar bevrijding, 
gesprek, Aad vd Wekke   
24  Siva Sutra, 
studie, Ronald Engelse   

Utrecht 
3    Open huis 
6    De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk 
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Van de bestuurstafel - mei 2014 

Beste vrienden, hier volgt heel in het kort iets over het verleden en vooral veel over 
wat nog komen gaat: het wordt weer een zomer met ‘voor elk wat wils’. 

Het symposium van verschillende spirituele groepe-
ringen werd dit keer georganiseerd door de TVN, op
29 maart 2014 in de Westerkerk in Amsterdam. 
Het thema DE UITDAGING VAN DE ZIEL, 
waarheid, weten en wijsheid was voor veel 
mensen voldoende ‘uitdaging’ om op deze prachtige
lentedag af te reizen naar Amsterdam, sommigen 
zelfs vanuit het buitenland: ruim 350 bezoekers. 
Dankzij de uitstekende presentaties van de sprekers
en een geweldig team van vrijwilligers liep de dag op 
rolletjes en mag een groot succes genoemd worden. 
De symposium- special van Theosofia met bijdragen van sprekers op het symposium 
werd aan het eind van de dag aan alle bezoekers uitgereikt. 
In dit verband is een rectificatie op zijn plaats: onder afbeeldingen waar stond ‘ter 
beschikking gesteld door Bax Art’ had moeten staan ‘afbeelding ter beschikking 
gesteld door…’ Onze excuses voor deze omissie. In dit nummer van Theosofia vindt u 
de presentatie van Klaas-Jan Bakker bij dit symposium.

Op 27 april hebben wij bericht ontvangen dat Tim Boyd door de leden gekozen is tot 
de achtste Internationale President van de Theosophical Society, van 2014 tot 2021. 
Een korte levensbeschrijving staat op bladzijde 53 van deze Theosofia. De TVN zal 
de nieuwe president ondersteunen in zijn werk en wenst hem veel succes met deze 
zware verantwoordelijkheid.

De Algemene Leden Vergadering van de T.V.N. zal dit jaar plaatsvinden op 31 mei 
2014 (LET OP) in de Besant Hall in Naarden. De koffie staat klaar vanaf 10 uur; de 
vergadering start om 10.30 uur.

Van 13 tot 18 juni 2014 heeft Martin Leiderman uit Los Angeles, bestuurslid van het 
Krotona Institute of Theosophy, zijn kostbare vrije dagen geofferd om in Naarden 
met ons in te gaan op Anthropogenesis, The Evolution of the Human Soul as 
Decribed in The Stanzas of Dzyan. Zijn vorige seminar over Cosmogenesis was, 
dankzij zijn creatieve en inspirerende en vernieuwende benadering, een groot 
succes. Nederland, wij krijgen dit  hier op een presenteerblaadje, komt allen! 
Opgeven bij activities@itc-naarden.org

    
De Theosofische Vereniging in Nederland heeft sinds kort ook een eigen facebook 
pagina. Word vriend/like us: Facebook - Theosofische Vereniging in Nederland.
www.facebook.com/TheosofischeVereniging
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Het 37e Europese Congres van The Theosophical Society in 
Europe, Federation of National Societies (EFTS) zal plaatsvinden
in Parijs, van woensdag 30 juli 2014 tot en met zondagochtend
3 augustus 2014. Het thema is Bridging Science and Spirituality.
Tim Boyd (de nieuw gekozen internationale president van de TS),
professor Graciella Ricci (Italië), Muriel Pécastaing-Boissière 
(Frankrijk), Luc Lambs (Frankrijk) en Ulrich Mohrhoff uit 
Pondicherry (www.thisquantumworld.com) zijn de belangrijkste 
sprekers. Daarnaast zijn er diverse korte lezingen over What 
Science has Contributed to Spirituality, met bijdragen van onder 
meer Sabine van Osta (België), Wim Leys en de voorzitter  
namens de TVN. Halldor Haraldsson, concertpianist en General
Secretary in IJsland, zal een avondconcert geven. De bijeenkomsten vinden plaats
in Adyar Theatre, 4 Square Rapp, Parijs. Het prachtig gerenoveerde theosofische 
gebouw van de TS is al een bezienswaardigheid op zich. Parijs is per Thalys 
uitstekend bereikbaar en we gaan er dan ook vanuit dat de Nederlandse delegatie 
groot zal zijn. Aanmelden via www.te-efts.org 

			   Dan zal er van 15 tot 18 augustus 2014 een heel grote 
			   conferentie plaatsvinden in Naarden: Theosophy, Unity and 
			   Helping the World … Where do we go from here? 
			   www.theosconf.org , kort gezegd ITC op ITC, of wel 
			   International Theosophy Conferences, Inc. op het 
			   International Theosophical Centre: twee geheel verschillende 	
			   organisaties dus. Er komen veel TS-leden uit binnen- en 
			   buitenland naar deze conferentie waar theosofen vanuit 
verschillende tradities met elkaar in dialoog zullen gaan om te onderzoeken hoe 
Theosofie zich ten dienste van de mensheid kan stellen volgens de maatstaven die
in de 21e eeuw worden vereist. Aan het eind zal een gezamenlijke slotverklaring 
worden opgesteld. De voertaal is Engels. Geef u snel op, want de ruimte is beperkt.

In september 2014 is Ravi Ravindra in Nederland. Onze voormalige professor 
Metafysica in de geest van de Theosofie, Hans Gerding, heeft het mogelijk gemaakt 
dat Ravi inleidingen zal geven in Utrecht, Leiden en in de Besant Hall van het ITC in 
Naarden. Nadere informatie volgt via de website of in de volgende Theosofia.

Blokkeert u alvast dinsdag en woensdag 7 en 8 oktober 2014 in uw agenda: dan zal 
Bhupendra Vora een Silent Retreat houden over The Purpose of Life, met inleidingen 
en momenten van stilte en reflectie (zie de bij deze Theosofia gevoegde folder). 
In nummer 1 van 2013 stond zijn artikel Het zoeken naar het eeuwige; in dit 
nummer en in het septembernummer zullen eveneens artikelen staan van zijn hand. 
Aanmelden bij activities@itc-naarden.org    

Wij wensen u een inspirerende lente en zomer en hopen u spoedig de hand te 
mogen drukken! Hartelijke groet namens het hoofdbestuur, Els Rijneker. 
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Adressen Theosofische Vereniging 

Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek

Martie Velthuis-Winkel, Parkstraat 29, 3743 ED Baarn
035 541 7118 - E-mail: amersfoort@theosofie.nl 
Mw. R.H. Bangma-Biben, Woonark de Kelk - Kalf R.-48 rood 
1509 AC Zaandam - 075 612 4871 
E-mail: rothabangma@gmail.com
Website:www.amsterdam.theosofie.nl
Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - 055 522 1983
E-mail: apeldoorn@theosofie.nl
Website: www.apeldoorn.theosofie.nl
Secretariaat: Brugstraat 7, 6811 MB Arnhem - 026 351 5355
E-mail: arnhem@theosofie.nl
Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Liniekampen 38, 7873 BT Odoorn
0591 227 920 of 06 2847 9127 - E-mail assen@theosofie.nl
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Dhr. H. Schotte, Santa Rosa 86A, Curaçao
+599 9747 3827 - E-mail: scotua43@yahoo.com
Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 5294 NE
Gemonde - 073 551 031I - E-mail: gboorn@gmail.com 
Mevr. G.J. Vijfschaft, Nassauplein 2, 9717 CR Groningen
050 312 8145 - E-mail: groningen@theosofie.nl
www.loge-groningen.blogspot.nl
Jaap Trouw, Aronskelkweg 26-C, 2555 GK Den Haag
070 397 5071 - E-mail: denhaag@theosofie.nl 
Dhr. A Robinson, Rollandstraat 3, 2013 SL Haarlem
023 532 3193
Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC  Wolvega,  0561 614 067
Jan Rietdijk, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden 
035 694 1898 - E-mail: TV-Afd.Naarden@xs4all.nl
Mw.W. Kalkman-Verschoor, Schuwacht 256,
2941 EK Lekkerkerk -0180 523 455  
E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl
Ellen Hakkaart, Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
030 878 5729 - E-mail: secr.logeutrecht@gmail.com
Website: www.utrecht.theosofie.nl
Marjan Snakenborg, Wirdummerweg 27-A, 9917 PB  Wirdum 
0596 601 210 - E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com
Mw. M. van Vledder-van Welzen, Wijnmanlaan 11, 8014 KA 
Zwolle - 038 465 8808 - E-mail: ecvanvledder@freeler.nl
Mw. L.L.C. Kuiper, Willemsvaart 1-604, 8019 AA Zwolle 
038 453 1384 - E-mail: wieskuiper@home.nl

Amersfoort (l,b): 

Amsterdam (l): 

Apeldoorn (c): 

Arnhem (l,b):

Assen (c):

Curaçao (c):
 
Eindhoven (c): 

Groningen (l,b): 

Den Haag (l,b): 

Haarlem (c):

Leeuwarden (c,b): 

Naarden/’t Gooi (l,b): 

Rotterdam (l,b): 

Utrecht (l,b):

Wirdum (Groningen)
	 (contactadres):
Zwolle (l,b):

Zwolle (c,b): 

Sabine van Osta - Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
0032 486 631997 - E-mail: sabine_van_osta@hotmail.com
Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen - 0032 382 74362 
Busken Huetstraat 5, B-2050 Antwerpen 
E-mail: info@logewittelotus.be
Website: www.logewittelotus.be
Beke 39, B-9950 Waarschoot
Website: www.theosofiegent.be

Overige adressen:

Landelijk voorzitter 
België:
Loge Antwerpen: 
Loge Witte Lotus:

Tak ‘Vrede’, Gent:

Secretariaat, Uitgeverij en
Theosofische boekhandel 
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam 
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook: Theosofische 
Vereniging in Nederland  
Open: dinsdag t.e.m. vrijdag
13:00 - 17:30 uur
zaterdag 13:00 - 17:00 uur

Hoofdbestuur
Els Rijneker (voorzitter) 
020 632 0105
Hans van Aurich (vicevoorzitter)

070 327 7432
Dick Iedema (penningmeester)

010 451 2368
Boudewijn Haas
Loes Moreno Benseny-Frikken
Wim Leys 

Lidmaatschap
Contributie € 72,-  
(incl. Theosofia) 
gezinsleden € 36,- 
(zonder Theosofia) 

Aanmeldingsformulieren zijn bij 
het secretariaat verkrijgbaar
of via de website. 

Betalingen 
t.n.v. Theosofische Vereniging 
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN: 
NL31 INGB 0000 1919 10 
BIC: INGBNL2A

Internationaal
Theosofisch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121 
E-mail: info@itc-naarden.org 
Website: www.itc-naarden.org
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Theosofische
boekhandel Adyar
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon		  020 676 5672
E-mail		  books@theosofie.nl
Website		  www.theosofie.nl
Openingstijden	 dinsdag t.e.m. vrijdag 13:00 - 17:30 uur, zaterdag 13:00 - 17:00 uur
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Yoga, the Art of Integration
 A Commentary on the Yoga Sutras of Patanjali

Rohit Mehta
T.P.H. Adyar, 2011

ISBN: 978 81 7059 129 0
468 blz., paperback

Prijs: € 14,50

The fundamental need of the modern civilisation is the integration of 
man at all levels of his being. Man is today broken up from within, 

and this inner disintegration is reflected in the disorganization at the 
outer or the social level. The problem of integration is essentially a 

psychological one.

Invisible Worlds
Annie Besant on Psychic and Spiritual Development
Annie Besant / Kurt Leland (comp.)
Quest Books, 2013
ISBN: 978 0 8356 0910 4
475 blz., paperback
Prijs € 26,95

Annie Besant (1847–1933) was an outspoken feminist, political activist and long-
time president of the Theosophical Society. She was also an ardent advocate of 
psychic and spiritual development. In Invisible Worlds: Annie Besant on Psychic 
and Spiritual Development, consciousness researcher and Besant expert Kurt 
Leland has collected 16 of Besant’s articles, lectures and pamphlets that provide 
guidelines for the pursuit of such development, which Besant felt should be 
available to all.

Madame Blavatsky
The Mother of Modern Spirituality

A Biography Gary Lachman
Tarcher, 2012

ISBN: 978 1 5854 2863 2
331 blz., paperback

Prijs: € 16,95

A thoughtful biography of one of the most polarizing pioneers of 
alternative spirituality, the occult-mystic Helena Petrovna Bla-

vatsky. Pioneer. Visionary. Provocateur. Madame Helena Petrovna 
Blavatsky--mystic, occult writer, child of Russian aristocrats, spiri-
tual seeker who traveled five continents, and founder (with Henry 
Steel Olcott) of the Theosophical Society--is still being hailed as 

an icon and scorned as a fraud more than 120 years after her 
death. But despite perennial interest in her life, writings, and 

philosophy, no single biography has examined the controversy 
and legacy of this influential thinker who helped define modern 

alternative spirituality--until now.
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Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?

scan de QR code hiernaast

of ga naar 

http://www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2014/mei/

Doeleinden van de Theosofische Vereniging: 

Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

Het onderzoeken van de onverklaarde wetten 
in de natuur en van de vermogens die in de
mens latent aanwezig zijn.
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Foto: Internationaal Hoofdkwartier van de Theosophical Society Adyar
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