TVN Najaarsdag 18 oktober 2014: Van kosmische ideatie tot het menselijk gedachtelandschap

Programma

10:00-10:30

10:30-10:35

10:35-11:30

11:30-11:45

11:45-12:30

12:30-13:30

13:30-13:35

13:35-14:45

14:45-15:15

15:15-16:00

16:00

Inloop met koffie en thee
Opening door Els Rijneker,
voorzitter Theosofische
Vereniging in Nederland
Lezing en studie

Korte pauze

Interactieve studie

Lunchpauze

(er is soep, maar graag zelf
uw lunchpakket meenemen)

Opening middagbijeenkomst
Lezing en studie

Theepauze

Interactieve studie

Afsluiting

"Uitzicht door inzicht”

Op deze TVN-najaarsdag wordt u mee-
genomen in een studie van ons dagelijks
gedachteleven als een ‘mindscape’ waar
het feitelijke leven van mensen zich
afspeelt en van waaruit wij het leven om
ons heen - dat wordt waargenomen via de
zintuigen - interpreteren.

Dit wordt gedaan aan de hand van
inleidende teksten uit De Geheime Leer

van H.P. Blavatsky (deel 1 - Kosmogenesis).

Er wordt getoond hoe bewustzijn per se,
geindividualiseerd bewustzijn, zintuiglijke
(illusoire) waarneming en gedachtebeelden
zich tot elkaar verhouden op grond
waarvan wij onze ‘eigen’ wereld
waarnemen en creéren, zowel individueel
als collectief.

De studie laat zien welke conclusies wij
hieruit kunnen trekken en welke
consequenties wij eraan kunnen verbinden.

Het motto van de studiedag is:

Uitzicht door inzicht!

Robert A. Pullen

schreef de cursus De Oude Wijsheid als een
allesomvattende levensfilosofie die vele
jaren in Breda en Utrecht werd gegeven.
Hij heeft leiding gegeven aan diverse
studiegroepen, en lezingen gehouden op
het gebied van de esoterische wijsbegeerte
en de Bhagavad Gita. Hij schreef artikelen
voor het inmiddels opgeheven papieren
tijdschrift Arjuna en schrijft tegenwoordig
voor de digitale versie hiervan.

Van zijn hand verscheen de Nederlandse
vertaling van de Bhagavad Gita (Judge-
versie). Hij stelde het boekje Woorden van
wijsheid samen, gebaseerd op songteksten
van John Lennon en George Harrison, en
schreef Het innerlijk Licht, een verhaal over
Inwijding in de grote mysterién van het
innerlijk Zelf. In 2008 verscheen zijn boek
Uitzicht door inzicht — Universele Wijsheid,
het NU en onze toekomst (Ankh-Hermes).

Dit najaar is Robert A. Pullen (weer) als
docent verbonden aan de Volksuniversiteit
te Breda, Eindhoven, Papendrecht en

Den Haag waar hij (bij voldoende
belangstelling) de cursus Uitzicht door
inzicht- Een introductie tot een
allesomvattende levensfilosofie geeft.
Tevens geeft hij leiding aan de LotusCirkel,
een theosofische studiegroep in Breda.



Van kosmische ideatie tot het
menselijk gedachtelandschap
18 oktober 2014

Naam: M/V

Adres:

Postcode + Plaats:

Land:

Telefoon:

E-mail: @

Kosten (p.p)

Leden TVN € 15,00

Niet leden € 20,00
Kosten bij binnenkomst betalen

Van tevoren opgeven:

- Ingevuld formulier per post
sturen naar:
Administratie Evenementen TVN
Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam

- E-mail naar:
evenementen@theosofie.nl

- Telefonisch: 020-676 56 72
(woensdag tot en met zaterdag
open tussen 13:00 en 17:00 uur)

www.theosofie.nl

Waar:

Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR Naarden
Het Theosofisch Centrum wordt beschouwd
als een ashram; er wordt niet gerookt, geen
alcohol of drugs gebruikt en er wordt alleen
vegetarisch gegeten.

Hoe kom ik er: Van station Naarden-Bussum:
per taxi naar de Meentweg 9 in Naarden.

Per regioliner, bus 100 of 101 richting Huizen tot
halte Flevolaan. De Flevolaan inlopen richting
Theosofisch Centrum (zie gele bordjes).

Bij de volgende kruising de weg recht oversteken
(= Meentweg). Looptijd ongeveer 20 minuten.
Met de auto: zie kaartje
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Van kosmische
ideatie tot het
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gedachtelandschap

met Robert A. Pullen

Plaats: Besant Hall
Internationaal Theosofisch Centrum
Meentweg 9 - 1411 GR Naarden



