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Vrijheid van denken

De Theosophical Society Adyar heeft zich wijd en zijd
over de wereld verspreid en leden van alle 

religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de 
specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen 

van hun eigen geloof opgeven. 
Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken 

dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,
 door wie ook onderwezen of gekoesterd,  die in enig

opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, 
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
 enig lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de enige

voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. 
Elk lid heeft evenveel recht om zich te 

verbinden aan elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen

recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt

 of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting 
die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van 

een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. 
Meningen of opvattingen geven geen recht op 

voorrechten en kunnen evenmin aanleiding
zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid 
van de Theosophical Society Adyar Adyar ernstig om deze 

fundamentele principes van de Theosophical Society Adyar
 te verdedigen, te handhaven en ernaar te handelen,

en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van meningsuiting, 

binnen de grenzen van hoffelijkheid en
rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society Adyar

De Theosophical Society Adyar(T.S.) is op 17 november 1875 te New York opgericht
door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. 

De T.S. heeft haar internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India.
Er zijn 49 afdelingen over de gehele wereld;

de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de T.S..

De Theosophical Society Adyar bestaat uit studenten die bij eender welke religie 
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen 

dat ze de drie doeleinden van de vereniging (zie achterkant omslag) onderschrijven,
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil 

bijeen willen brengen, ongeacht hun religieuze overtuiging, en dat zij religieuze 
waarheden willen bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen. 

Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, 
maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. 

Zij zijn van mening dat Waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,
door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. 

Zij zien de Waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven, niet als een dog-
ma opgelegd door een autoriteit. Zij vinden dat een overtuiging het resultaat 

zou moeten zijn van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten 
gaan, en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. 

Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn, niet als een voorrecht
om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 

Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid. 

Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te 
veroordelen, om Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen

ertoe te bekeren. Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord. 

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de 
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. 

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die 
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft. 

Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te leren
de Geest te zien als zijn werkelijk zelf, en zijn denkvermogen en het lichaam als de

dienaren daarvan. Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies, door hun 
verborgen betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen 
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de T.S. bestuderen deze waarheden en theosofen 
trachten ernaar te leven. Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn, 

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Evenals veel andere spirituele groepe-
ringen wereldwijd op dit moment, doet 
de Theosophical Society Adyar(TS) veel 
moeite om te proberen de leringen en 
ervaringen van het spirituele leven in 
harmonie te brengen met hedendaagse 
wetenschap. 
Het laatste wat iemand in onze tijd wil, 
is als ‘niet-wetenschappelijk’ te worden 
beschouwd. Deze druk om op de knieën 
te gaan voor het altaar van de weten-
schap is zowel een zegen als een vloek 
bij het populariseren van waarheden
betreffende bewustzijn en innerlijk leven.  

De grote zegen van wetenschap, en van 
de wetenschappelijke methode die eraan 
ten grondslag ligt, was de structuur 
van kennis die in de loop der jaren is 
opgebouwd. 
Deze structuur biedt een door de tijd 
geteste beschrijving van de werking 
en de wetten van de natuur, die als 
springplank kan dienen voor toekomstige 
toevoegingen aan de basiskennis van de 
mensheid. 
Vrijwel alle bekende processen in de 
natuur zijn onderzocht en beschreven – 
van vuur tot atoomenergie, van fotosyn-
these tot celregeneratie.
Het ligt ook besloten in de aard van 

het wetenschappelijk proces om steeds 
opnieuw de eigen conclusies te controle-
ren. Het is niet statisch, en ongetwijfeld 
zullen alle theorieën op een dag in het 
slechtste scenario fout blijken te zijn, 
dan wel op z’n best  gedeeltelijk waar. 
Het is dan ook het beste om wetenschap 
niet te beschouwen als het definitieve 
woord, maar als het tot op heden laatste 
woord. De theorie dat de aarde het 
middelpunt van het universum was, 
werd weerlegd door de observaties van 
Copernicus  met stevige ondersteuning
van Galileo. Nog tijdens zijn leven werd 
het grote genie Albert Einstein en zijn 
relativiteitstheorie uitgedaagd door be-
vindingen van de jonge wetenschap van 
de quantum-fysica. De beroemde woor-
denwisseling tussen Einstein en de quan-
tum-fysicus Niels Bohr vat het verschil in 
standpunten goed samen. 
Einstein sprak in zijn commentaar op de 
duidelijk willekeurige werkwijze van de 
quantum-theorie de beroemde woorden: 
God dobbelt niet met het universum. 
Met betrekking tot experimenteel bewijs 
dat de juistheid van de quantum-theorie 
aantoont, was Bohr’s geestige antwoord: 
Wie is de heer Einstein om God te zeg-
gen wat hij moet doen?
Vanuit het gezichtspunt van de tijdlo-

De Wetenschap van Verwondering
Tim Boyd 

Tim Boyd is sinds april 2014 
International President 

van de Theosophical Society Adyar.

Ieder kwartaal publiceert hij in het
tijdschrift Quest Magazine. 

Hierbij zijn bijdrage uit het voorjaar 2014.
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ze wijsheid bevat en ontstaat alles uit 
bewustzijn – planten, rotsen, dieren, en 
mensen, ook de stoffen en bewoners van 
onzichtbare, niet-fysieke gebieden.
In De Geheime Leer stelt H.P. Blavatsky: 
Alles in het Universum, in al zijn rijken, 
is bewust: dat wil zeggen, begiftigd met 
een bewustzijn van zijn eigen soort en 
op zijn eigen perceptieniveau.
Een voorbeeld is het fenomeen van de 
boomwortels die lekken in water- en 
rioolleidingen vinden, waarbij ze soms 
een leiding een mijl (vert. 1609 m) 
volgen. Heliotropisme is een soortge-
lijke term, aangevend dat planten zich 
naar de zon wenden. In het mineralen 
rijk tonen de patronen en formaties van 
kristallen een vergelijkbare vorm van 
bewustzijn.  Sneeuwvlokken, diamanten, 
tafelzout en ontelbare andere mine-
ralen hebben allemaal een specifieke 
rangschikking en patroon, gedicteerd 
door het bewustzijn van dat materiaal. 
Wetenschappers observeren en beschrij-
ven deze fenomenen, zonder ruimte te 
bieden aan een voor de hand liggende, 
maar niet te meten oorzaak die buiten 
de door hen geaccepteerde gezichtskring 
ligt. Wetenschap onderzoekt en be-
schrijft de effecten van bewustzijn, maar 
niet het bewustzijn zelf. 

In de hedendaagse wetenschap, wemelt 
het van de studies die de diepgaande 
transformerende effecten van spirituele 
beoefening aantonen. Er zijn ook letter-
lijk duizenden studies die het bestaan 
aantonen  van wat de Indiërs siddhi’s 
noemen – paranormale krachten die in 
de meesten van ons sluimeren. Bekende 
vormen van deze krachten, zoals helder-
ziendheid, telepathie of gedachten-over-
brenging, psychokinese en voorkennis 
zijn uitvoerig getest en herhaaldelijk 
geverifieerd.  

Waarom zijn deze studies dan toch 
niet algemeen bekend? Waarom wordt 
iedere poging tot een feitelijke discus-
sie over deze onderwerpen stelselmatig 
weggewuifd door de wetenschappelijke 

gemeenschap? Het probleem ligt niet 
in de wetenschap, maar in de grenzen 
die de wetenschappelijke gemeenschap 
zichzelf stelt. De overheersende visie bij 
mainstream-wetenschappers is dat ware 
wetenschap zich moet beperken tot de 
fysieke wereld, de wereld die kan wor-
den waargenomen en gemeten door de 
vijf zintuigen, of met behulp van die in-
strumenten die de zintuigen verbeteren. 
Vanuit het gezichtspunt van de spirituele 
beoefenaar is dit een serieuze beperking. 
Bewustzijn kan niet worden waargeno-
men door de fysieke zintuigen.

Hoewel paranormale capaciteiten door 
de meeste wetenschappers worden 
weggewuifd, gebruiken moderne beoe-
fenaars van de oude spirituele tradities 
stelselmatig het woord ‘wetenschap’ voor 
hun oefeningen en leringen. De Dalai 
Lama heeft regelmatig gezegd dat ieder 
van ons toegang heeft tot het grootst 
mogelijke laboratorium om  de leringen 
van compassie en wijsheid te testen en 
te ontwikkelen – het laboratorium van 
onze eigen geest. In haar geschriften 
verwijst H.P. Blavatsky (HPB) vaak naar 
de ‘geheime wetenschap’ en de ‘occulte 
wetenschap’.  Een van haar definities 
van Theosofie was uitgedrukt in duidelijk 
wetenschappelijke termen: Theosofie is 
de gecumuleerde wijsheid van eeuwen, 
getest en geverifieerd door generaties 
van zieners. Er is geen wezenlijk verschil 
tussen fysieke wetenschap en de weten-
schap van bewustzijn (theosofie). Het is 
nauwkeurig gezegd een kwestie van het 
gedeelte van het bewustzijnsspectrum 
waarop wordt gefocust. 

De ‘wetenschappelijk methode’ is de ba-
sis van iedere systematische benadering 
van meer diepgaande  kennis en erva-
ring.  Of we nu proberen de uiterlijke of 
de innerlijke wereld te begrijpen, eerst 
gaan we observeren, daarna experimen-
teren. Uit deze bevindingen vormen we 
ideeën (hypotheses), die we testen en 
modificeren.
Hoe kan deze methode worden toege-
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past? Laten we een algemeen bekende 
menselijke emotie nemen – woede.  We 
beginnen met te observeren wat bin-
nenin ons gebeurt als deze opkomt. We 
observeren dat woede een krachtige 
energiestoot geeft. We observeren ook 
dat woede zich meestal richt op andere 
mensen of situaties. Als we nauwkeurig 
kijken wat in onze lichamen gebeurt, 
zien we dat de energiestoot wordt erva-
ren als hitte, vaak gefocust in het hoofd. 
We observeren dat woede-uitbarstin-
gen mensen van ons verwijderen en de 
woede in anderen doet oplaaien. Deze 
dingen ziende, gaan we experimenteren. 
We zouden kunnen proberen onze woede 
te onderdrukken en de resultaten te on-
derzoeken. We zouden kunnen proberen 
onze woede te uiten – schreeuwen tegen 
mensen, hen slaan – en kijken wat er 
gebeurt. We kunnen de geaccumuleer-
de kennis van anderen die zich met het 
onderwerpen hebben beziggehouden, 
erbij halen. Soms adviseren zij ons onze 
ademhaling te focussen op de plek in het 
lichaam waar de woede wordt gevoeld, 
vanaf het eerste moment dat we haar 
voelen totdat ze verdwijnt. Als resultaat 
van deze experimenten, zouden we de 
hypothese kunnen vormen dat woede 
in wezen een energetische ervaring is 
en dat reguleren van de ademhaling en 
focussen van het bewustzijn de onge-
controleerde effecten van woede kunnen 
matigen of opheffen. We zouden ook  tot 
een meer algemeen geldende conclusie 
kunnen komen, dat alle emoties naar 
hun aard energetisch zijn en met gelijke 
middelen kunnen worden aangepakt.  
Dit zou oproepen tot verdere 
experimenten.

Het is te betreuren dat onze normale 
benadering van dit soort zaken veel min-
der wetenschappelijk is. Gedurende ons 
leven ontwikkelen de meesten van ons 
een set vaste antwoorden die ons even 
vaak wèl als geen voldoening geven. We 
vergeten wat wordt genoemd ‘de eerste 
wet van de kuilen’ - ‘als je je in een kuil 
bevindt, is stoppen met graven het eer-

ste dat je zou moeten doen’. 

Gedurende de geschiedenis hebben grote 
spirituele leraren deze wetenschappe-
lijke benadering in hun leringen veran-
kerd. Evenals de fysicus mathematische 
formules opstelt om te laten testen, zo 
hebben wijze mannen en vrouwen soort-
gelijke formules voor ons opgesteld om 
te testen en te verifiëren in ons eigen le-
ven. Hieronder vindt u twee van dit soort 
formules met de suggestie elk ervan 
als een experiment te gebruiken. Door 
uw eigen ervaring zult u in staat zijn de 
theorie te bevestigen, te verwerpen of 
aan te passen aan uw eigen bevindin-
gen. In de woorden van de Boeddha: 
Geloof niets, waar u het ook leest of wie 
het ook zegt, totdat het overeenstemt 
met uw eigen ratio en uw eigen gezonde 
verstand en accepteer alleen datgene 
dat bewezen heeft nuttig en weldadig te 
zijn voor uw eigen leven. 

De eerste formule komt uit De Stem van 
de Stilte: Zelfkennis is het kind van lief-
devolle daden. Het experiment behoeft 
noodzakelijkerwijs een eerste vaststel-
ling van wat het begrip ‘liefdevolle daad’ 
betekent, waarna met enige consistentie 
een dergelijk gedrag wordt aangehou-
den.  Als de theorie klopt, zal dit gedrag 
resulteren in een verdiepend gevoel van 
verbondenheid met het Zelf, het trans-
cendente bewustzijn van de diepste 
schuilhoeken van ons wezen.

De tweede formule wordt toegeschre-
ven aan Johann Wolfgang von Goethe. 
Hoewel het niet waarschijnlijk is dat 
alle woorden daadwerkelijk van hem 
zijn, is de waarde ervan overduidelijk. 
Totdat iemand gecommitteerd is, is er 
aarzeling, de kans je terug te trekken. 
Ten aanzien van alle creatieve daden 
geldt één elementaire waarheid, die, als 
men haar niet kent, ontelbare ideeën en 
prachtige plannen doodt: namelijk dat op 
het moment dat iemand zich werkelijk 
committeert, Goddelijke Voorzienigheid 
naar voren treedt. Allerlei dingen gebeu-
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ren ineens om iemand te helpen, dingen 
die anders nooit zouden zijn gebeurd. 
Een grote stroom gebeurtenissen spruit 
voort uit deze beslissing, waarbij allerlei 
onvoorziene gunstige voorvallen en ont-
moetingen, en materiële bijval, waar-
over men nooit had kunnen dromen, tot 
iemand komen. 

Wat u ook maar kunt doen, of welke 
droom u ook maar hebt, begin eraan. 
Moed heeft talent, kracht en magie 
in zich’.

Veel meer hoeft niet te worden gezegd. 
Het experiment? Committeer u en 
observeer.

Fragmenten van de aloude wijsheid

In ver vervlogen dagen, 
toen de eerste trilling van de spraak mijn lippen in beweging bracht,

beklom ik de heilige berg en sprak tot God, zeggende: 
Meester, ik ben je slaaf. 

Je verborgen wil is mijn wet en ik zal je tot in eeuwigheid gehoorzamen.
Maar God antwoordde niet, 

en ging voorbij als een machtige storm.
En na duizend jaar besteeg ik weer de berg en sprak God opnieuw aan,

zeggende: Schepper, ik ben je schepsel. 
Uit klei heb je me gevormd en aan jou dank ik alles.

En God antwoordde niet, 
maar ging voorbij als op duizenden snelle vleugels.

En na duizend jaar beklom ik opnieuw de berg
en ik sprak weer tot hem, zeggende: 

Vader, ik ben je zoon. 
In mededogen en liefde heb je me geboren doen worden, 
en door liefde en aanbidding zal ik je koninkrijk beërven.

En God antwoordde niet, 
en als de mist die de verre heuvels omhult,

ging hij voorbij.
En na duizend jaar beklom ik opnieuw de heilige berg

en sprak opnieuw tot God, zeggende: 
Mijn God, mijn doel en vervulling: 

ik ben jouw gisteren en jij bent mijn morgen. 
Ik ben je wortel in de aarde, 

en jij bent mijn bloem in de lucht, 
en samen groeien wij op voor het aangezicht van de zon.

Toen boog God zich over mij heen 
en fluisterde in mijn oren lieflijke woorden, 

en zoals de zee een beek in zich opneemt die naar haar toestroomt,
zo nam hij mij in zich op. 

En toen ik naar de valleien afdaalde, en naar de vlakten, 
was God ook daar.

Uit: De dwaas (oorspronkelijke titel: The Madman) door Kahlil Gibran, 
geautoriseerde vertaling door Carolus Verhulst, 

Servire Wassenaar, 3e druk.
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Het ITC Naarden was tussen 
15 en 18 augustus jl. gastheer 
voor een drukbezochte internationale 
conferentie. Onder auspiciën van
International Theosophy  Conferences, 
Inc. (ook ITC dus) werd door een 
internationaal gezelschap vanuit 
verschillende theosofische tradities 
een dialoog aangegaan onder de titel 
Theosophy, Unity and Helping   
the World…
Where do we go from here?
De nieuwe International Secretary
van de Theosophical Society Adyar,
Marja Artamaa, gaf een beeld van
(de totstandkoming van) de verklaring.

Gedurende de vierdaagse conferentie werkten alle deelnemers samen aan 
‘The ITC 2014, Naarden Declaration’. 
Op maandag 18 augustus, de laatste dag van de conferentie, werd de 
conceptverklaring aan alle deelnemers gepresenteerd. 
Overwegende dat ITC (International Theosophy Conferences) een platform is 
voor theosofische organisaties en theosofen om elkaar te stimuleren bij het 
verspreiden van de theosofie in de wereld, is deze verklaring bedoeld als een 
gezamenlijke verklaring die ons herinnert aan onze broederlijke samenwerking 
tijdens de ITC 2014 Naarden Conferentie.
Deze geeft onze gedeelde visie voor de toekomst weer en vat samen op welke 
manier we met elkaar naar die toekomst willen samenwerken. De verklaring
is niet bedoeld als een mandaat, noch als een dogma. Ze is gebaseerd op de 
inbreng van alle deelnemers van de conferentie. 
Er is eensgezind samengewerkt aan de hierna volgende verklaring:

Met respect voor de diversiteit en vrijheid van de verschillende 
theosofische stromingen zullen wij trachten te handelen als 
Lichtbakens (Beacons of Light) om theosofie in de wereld te brengen,
in overeenstemming met de leerstellingen van H.P. Blavatsky en
haar Meesters. Op een ondogmatische manier en middels harmonieuze 
samenwerking willen wij de Theosofische Beweging versterken, 
voor het welzijn van de mensheid.

In de geest van eenheid en broederschap willen we trachten om 
theosofie een levende kracht in de wereld te maken.

Wij verbinden ons ertoe om de leerstellingen door lessen, training 
en kruisbestuiving toegankelijk te maken en levend te houden voor
toekomstige generaties.
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Leven in het nu

Dit specifieke moment vindt niet plaats 
in het verleden of in de toekomst. Toch is 
dit moment zowel verleden als toekomst, 
omdat het kosmisch drama alles omvat. 
Hoe meer we ons bewust zijn dat wij in 
het nu zijn, des te beter kunnen wij de 
betekenis van het leven vervullen, 
aangezien wat fundamenteel is, 
bewustwording is. 

Sommigen ondervroegen de Boeddha,  
‘Bent u een God?’
‘Nee’, antwoordde hij. 
‘Bent u dan een engel?’
‘Nee’, antwoordde hij weer. 
‘Wat bent u dan?’ vroegen zij. 
‘Ik ben wakker’, zei hij. 

Een bewust iemand helpt de wereld door 
zijn aanwezigheid. Die geestestoestand 
is ons doel – wakker zijn in het nu.

Filosofie van het heden

Wat is dat nu? De fundamentele 
gedachte is dat het heden een voortdu-
rend moment is tussen het verleden en 
de toekomst, en in dat moment moeten 
wij innerlijke vrede vinden. 

Een algemene definitie is:

Het heden betekent voor ons de tijd die 
nu rechtstreeks waargenomen wordt. 
Alleen het heden wordt beseft, terwijl 
het verleden een herinnering is en de 
toekomst een speculatie. Het wordt vaak 
beschouwd als een punt in ruimte-tijd, 
soms nu genoemd, maar een mens 
ervaart vaak het ‘nu’ alsof het van 
(korte) duur is. 1)

Wat belangrijk is bij deze definitie is 
‘wat rechtstreeks waargenomen wordt 
nu’. 
Dit vereist een geestestoestand die 
alert, wakker, bewust is, ieder moment. 
Maar hoe lang is dat moment?

Soms kijken wij naar het heden als een 
moment van seconden, iets dat onmid-
dellijk ervaren wordt, zoals inzicht of 
direct begrijpen. Soms beschouwen wij 
het moment op een bredere schaal, als 
een fase van ons leven, bijvoorbeeld, 
wanneer we bedenken wat ons tot de 
huidige carrière gebracht heeft. Soms is 
het perspectief nog breder, de huidige 
situatie in de wereld, zoals wat er nu 
gebeurt met het milieu. 

Leven in het nu
Marja Artamaa 

Marja Artamaa is voorzitter van de 
TS in Finland en penningmeester 

van de Europese Federatie. 
Sinds 24 augustus 2014 is zij benoemd tot

International Secretary van de 
Theosophical Society Adyar, India.

Dit artikel is gebaseerd op een 
symposiumvoordracht,

gehouden op 30 december 2007.
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Het ‘nu’ lijkt een vervloeien van de 
tijd te zijn waarbinnen iets gewichtigs 
gebeurt. Hoe breed ook de visie, wat 
belangrijk is, is het moment waarop wij 
actie ondernemen, of het nu is voor het 
welzijn van de mensheid of voor onze 
eigen groei.

Een ander punt over deze definitie is het 
waarnemen van duur. Wij ervaren het 
heden als duur, en duur is niet hetzelfde 
als hoe wij dat ervaren. Als wij in een rij 
moeten staan voor voedsel en we heb-
ben honger, ervaren wij tijd als drie keer 
zo lang als die eigenlijk is. Dit is ook een 
kwestie van bewustzijn in het heden, van 
welke gedachten en gevoelens ik mijzelf 
toesta te hebben wanneer ik in de rij sta.

De vraag kan zich voordoen of dit 
moment, nu, hetzelfde is voor andere
mensen. Ervaart u het nu op dezelfde 
tijd als ik? Ja, zeker, maar anders, 
dankzij onze voorbije en huidige
conditie. Maar volgens theosofie bestaat 
er echter eenheid, eenzijn achter alles. 
In die eenheid bestaat geen tijd, geen 
afgescheidenheid; alles is aanwezig. 
Als wij wakker zouden zijn, bewust, 
zou het heden niet illusoir zijn.

Ken uzelf

Laten wij ons dagelijks leven eens nader 
bekijken. Leven in het heden betekent
zich bewust zijn van wat er met u 
gebeurt, wat u doet, en wat u voelt en 
denkt. Zichzelf kennen helpt de juiste 
houding te scheppen. Laten wij eens 
bekijken hoe verschillend twee mensen 
een reis ervaren. Dit voorbeeld is 
eenvoudig, maar komt ons allemaal
bekend voor.

Er bestaat een verhaal van twee vrien-
den die een treinreis maken. 
De ene was heel zenuwachtig, rusteloos 
en klaagde de hele weg. Hij was onge-
duldig om zijn bestemming te bereiken, 
en verfoeide elk moment van de reis. 
Hij had geen aandacht voor zijn omge-

ving, daar zijn denkvermogen vervuld 
was van ongeduldige, rusteloze en 
ontevreden gedachten.
Zijn vriend, aan de andere kant, genoot 
van het landschap, dronk een kopje 
koffie, at een stukje koek en babbelde 
met de andere passagiers. Hij genoot 
van ieder moment van de reis. Hij leefde 
in het huidige moment en genoot ervan. 
Bij aankomst was hij fris en hij voelde 
zich goed. Zijn vriend, zoals te verwach-
ten viel, was bij aankomst uitgeput en 
ongelukkig. 

Het is een zaak van de juiste houding. 
Het leven wordt een gelukkige en 
prettige reis wanneer de houding ten
opzichte van de reis en de gebeurtenis-
sen positief is, en het huidige moment 
op de best mogelijke manier gebruikt 
wordt. 2)

Dit voorbeeld brengt ons tot het dage-
lijks leven, waarin wij allerlei situaties 
tegenkomen, gemakkelijke en uitda-
gende. Voor menselijke groei is het 
belangrijk dat wij naar onszelf kijken, 
dat wij ons bewust zijn van wat er met 
ons gebeurt, wat wij aan het doen zijn, 
wat wij voelen en denken. ‘Ken uzelve’ 
is een wijze uitspraak. Wanneer wij het 
leven serieus onderzoeken, en onszelf in 
dat leven, kunnen wij genieten van elk 
moment, handelen wanneer de tijd komt 
om te handelen, en kunnen wij geluk en 
vrede ervaren.

Loslaten

Wat is dan de betekenis van het verle-
den? Moeten wij dat ontkennen? Welnu, 
blijkbaar niet. Wij kunnen leren van het 
verleden, maar er niet in leven.

J.Krishnamurti benadrukte voortdurend 
het belang van bewust zijn, elk moment 
bewust zijn, het loslaten van het 
verleden en niet leunen op begeerten 
voor de toekomst. Dit staat in veel 
filosofieën en religies zoals het 
boeddhisme. 
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Zijne Heiligheid de Dalai Lama schrijft 
over het loslaten van het verleden:

Als een ongeluk al is voorgevallen, is 
het het beste zich er geen zorgen over 
te maken, zodat wij het probleem geen 
brandstof geven. Verbind uzelf niet met 
voorbije gebeurtenissen door erbij stil te 
staan en ze te overdrijven. Laat het ver-
leden voor zichzelf zorgen, en leef in het 
heden, neem de noodzakelijke maatre-
gelen om u ervan te verzekeren dat zulk 
een ongeluk nooit meer voorkomt, nu of 
in de toekomst. 3)

De boodschap hier is duidelijk. Het zich 
concentreren op het huidige moment, op 
wat er gebeurt of wat u op dit moment 
aan het doen bent, bevrijdt u van onno-
dige, belastende en onprettige gedach-
ten. U bereikt innerlijke vrede.

Zijn het verleden en 
de toekomst onnodig?

Dit alles kan de vraag oproepen: zijn het 
verleden en de toekomst onnodig? Nee, 
zij zijn essentieel omdat zij ons bewust 
maken en doen begrijpen in welk opzicht 
wij als mensen moeten groeien. De toe-
komst heeft betekenis als wij onze reis 
zien als spiritueel en niet als een wereld 
van angsten en begeerten. Verleden en 
toekomst zijn een deel van het stromen 
van de tijd.

Als wij kijken naar het voorbeeld van 
de twee mensen in een trein, is dat in 
zekere zin kijken naar het verleden, 
inderdaad. Als wij echter later niet 
beseften hoe wij handelden, zouden wij 
niet leren wanneer er iets is dat geleerd 
moest worden. Leven in het nu betekent 
niet dat wij geen waardering zouden 
hebben voor ons verleden: alleen het 
verleden geeft ons materiaal ter lering. 
De rusteloze persoon in de trein zou, bij 
zijn later begrijpen, in zichzelf terugvin-
den wat hem afleidde van de gelukkige 
toestand, welk effect dat had en hoe hij 
alert moest zijn zodat het niet meer zou 

gebeuren. Het verleden leert ons lessen 
wanneer wij struikelblokken op ons pad 
aantreffen.

Meestal leren wij van slechte of moeilijk 
ervaringen. Goede ervaringen leggen de 
fundamenten voor onze groei. Als een 
succesje een bron van trots wordt, dan 
is het feitelijk een slechte ervaring. Een 
goede ervaring leidt tot positief leren; 
het doet ons groeien zonder te concen-
treren op het ik. Een tevreden denk-
vermogen hecht zich nergens aan; een 
vredig denkvermogen ziet zonder 
obstakels, rechtstreeks, in het nu. 
In zo’n geestestoestand kan de belang-
rijkste kwaliteit voor leven in het nu 
ontstaan, namelijk, juist handelen en 
een open denkvermogen.

Wanneer er werk gedaan moet worden, 
werkt u; wanneer er hulp nodig is, helpt 
u: er is geen speculatie, u handelt in het 
huidige moment.

Het eeuwig nu

Er is nog één belangrijk aspect waar we 
het over moeten hebben. Zouden we 
aan het heden kunnen denken als een 
brug naar iets anders, naar een andere 
dimensie, die geen verleden of toekomst 
heeft, maar die altijd bestaat?

I.K. Taimni schrijft over de steeds door-
gaande stroom van de tijd, waarin geen 
heden is, geen nu, omdat de toekomst 
voortdurend verandert in het verleden. 
Hij schrijft in De Yoga Sutra’s:

Het heden uit de classificatie van de 
tijd in verleden en toekomst is wegge-
laten. Het heden heeft, zoals wij allen 
weten, geen werkelijkheid. 
Het heden is alleen maar een concept 
voor de altijd bewegende scheidslijn 
tussen verleden en  toekomst.

Eigenlijk is het heden al verleden tijd 
geworden, voordat we ons van zijn 
aanwezigheid bewust zijn en daarom 
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ontgaat het ons steeds. Maar hoewel het 
geen eigen realiteit heeft, is het iets van 
ontzaglijke betekenis, omdat achter deze 
scheidslijn tussen verleden en toekomst 
het Eeuwige Nu, de Werkelijkheid voorbij 
de Tijd, verborgen ligt. 4)

Voordat wij de Realiteit achter het Eeu-
wig Nu kunnen begrijpen, moeten wij 
leven wat wij ervaren als het heden, 
volledige verantwoordelijkheid nemen 
om wakker te worden, en leren ons 
bewust te zijn in het huidige moment 
en in de aanwezigheid van iets groters, 
onvoorzien en eeuwigdurend. 

Het is een grote menselijke taak om 
klaar te zijn, nu en voor morgen, met de 
leringen uit het verleden, met compassie 
in het hart.

Verwijzingen: 
1)  Wikipedia
2)  Remez Sasson
3)  Little Book of Inner Peace, de Dalai Lama, s. 301
4)  De Yoga-Sutra’s van Patanjali, Dr. I.K. Taimni,
     eind van sutra 16.

Uit: The Theosophist, september 2008
Vertaling: A.M.I.
  

Dr. I.K. Taimni
De Yoga-Sutra’s van Patanjali
516 bladzijden, Index, Woordenlijst
Gebonden/Hardcover
ISBN 9789061750758
Prijs € 22,50

De Yoga-Sutra’s van Patanjali vormen
de basistekst van de klassieke yoga, een 
van de  zes filosofische scholen uit het 
hindoeïsme. 
In nog geen tweehonderd uiterst beknopte
en veelal raadselachtige aforismen zet
Patanjali de wetenschap van yoga uiteen.
Dr. Taimni’s uitvoerige commentaren 
maken de sutra’s toegankelijk voor de 
westerse lezer.

Advertentie:
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Mevrouw Blavatsky maakt in de
Sleutel tot de Theosofie onderscheid 
tussen de theosofische lering en de 
Theosophical Society door te stellen 
dat de TS een groep leden is die streeft 
naar het theosofisch ideaal. Zij bevestigt 
niet dat deze leden theosofen zijn, maar 
geeft veeleer aan dat zij elkaar ontmoet 
hebben tijdens theosofisch onderricht, 
dat, als het geïnternaliseerd wordt, hen 
misschien bekeert tot theosofen.
 
Wij zouden ons moeten afvragen: willen 
wij echt theosofen worden? Een meer-
derheid van de leden zou bevestigend 
antwoorden. Dan zou men moeten vra-
gen: wat zouden wij moeten doen, als 
leden, om deze positie te verdienen?

De meesten van ons hebben verschillen-
de manieren om de individuen die deel-
nemen aan de activiteiten van de TS te 
herkennen. Wij kennen sympathisanten 
die geïnteresseerd zijn in de leringen, 
en aspiranten die behalve dat zij ermee 
sympathiseren geïnteresseerd zijn om bij 
de TS te behoren. Bovendien zijn er de 
leden die wij beginners zouden noemen 
door hun recente toetreding en geringe 
kennis van de theosofische filosofie, en 
ook de leden die zekere tijd in de Society 

doorgebracht hebben en de theosofische 
literatuur serieus bestudeerd hebben. 
Deze kunnen weer verdeeld worden in 
twee groepen: zij die regelmatig de 
bijeenkomsten bijwonen en zij die 
alleen hun lidmaatschapsgeld betalen 
en af en toe op sommige bijeenkomsten 
verschijnen.

Onderscheid schept echter alleen maar 
classificatie. Naarmate wij ons bewust 
worden van een situatie kunnen wij rea-
geren op de tweede vraag: wat moeten 
wij leden doen om in staat te zijn het 
onderscheid te verdienen om theosoof 
genoemd te worden? Dat wil zeggen, 
als wij niet besloten hebben om in onze 
huidige situatie te blijven, waardoor wij 
ons kleine persoonlijke ego beschermen. 
Jungiaanse psychologen zouden zeggen 
dat deze bescherming een onbewus-
te angst is van het persoonlijk ego die 
voortkomt uit het feit dat het ego op een 
of andere manier kennis bezit over zijn 
eigen voorbijgaande aard en verganke-
lijkheid.

De meeste mensen zijn misschien op 
zoek naar God, maar wanneer zij hem 
vinden keren ze om en ontsnappen aan 
hem. 1)

Wie is theosoof?
Isaac Jauli Davila

Dr. Isaac Jauli Davila is lid van de Spaanse 
afdeling van de Theosophical Society Adyar.

Hij gaat werken in de archieven in Adyar, India.
Hierbij een voordracht die hij hield in december

2006 op de Internationale Conventie, Adyar.
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Bepaalt deze handeling van theosoof 
worden de vernietiging van onze lagere 
aard of persoonlijkheid? De allegorie van 
het zaad en de boom zou ons kunnen 
helpen om dichter bij het mogelijke
antwoord te komen. 

Wij zouden kunnen zeggen dat het zaad 
in zichzelf vertrouwen, waarde, overtui-
ging en geloof moet bezitten. Zijn dood 
is niet het einde, maar het begin van 
een echt bestaan en een mooi bestaan 
bovendien. Misschien is de angst van
het zaad zijn eigen verdwijning, de 
mogelijkheid van niet langer zijn. Of 
raadt het zaad dat het zal doorgaan te 
bestaan in de boom? Er zitten beslist 
mechanismen in het zaad die het voor-
waarts drijven om een enorme boom te 
worden, maar om dat te laten gebeuren 
moet het doodgaan. In ons geval vol-
gen slechts weinigen de intuïtieve roep 
van de ziel. De meesten van ons blijven 
leerlingen, studerenden en leden die de 
passages en meningen van vroegere 
theosofen herhalen, gemakkelijk geloka-
liseerd in onze loges.

Theosofie moet praktisch worden; daar-
om heeft zij zich ontdaan van nutteloze 
afdwalingen, in de zin van ernstige 
toespraken en subtiele retoriek. 2)

De angst die ons weerhoudt is krachtiger 
dan de schitterende stralen van het God-
delijk Ego dat ons kleine ego beïnvloedt 
en probeert ons te doen ontwaken voor 
de aspiratie van de hogere aard. 
Wij ontsnappen eraan zoals een 
schildpad, door ons terug te trekken in 
ons comfortabele huisje. 

Het is een bedrieglijk spel van het per-
soonlijk ego. Wij gedragen ons alsof wij 
theosofen zijn, maar blijven studeren of 
lid, zonder de ware stap te zetten in de 
richting van onze verheven lotsbestem-
ming, zoals de soldaat die pas op de 
plaats maakt: het lijkt of hij loopt maar 
hij blijft op dezelfde plaats. Het 
profiel van de theosoof vereist moed,

doorzettingsvermogen, onderscheidings-
vermogen en de verplichting om afstand 
te doen van de oude levenswijze en
het juiste pad op te gaan, voetje voor
voetje.

Zichzelf vergeten wanneer men voor de 
ander werkt, dan wordt de taak gemak-
kelijk en te verwaarlozen. 2)

Wij kunnen doorgaan met zorgen voor 
onze loges, het bestuderen of herhalen 
van de verschillende werken van beken-
de auteurs, net als papegaaien met toe 
te staan dat onze kleine ego’s gemakke-
lijk doorgaan met intellectuele waarhe-
den of principes, met denken dat dit ons 
de verdienste brengt van theosoof zijn, 
terwijl wij in feite ver verwijderd zijn 
van de realiteit! Gaan we door met deze 
houding wanneer de wereld om hulp 
roept? Is dit in werkelijkheid onze toon 
van spirituele ontwikkeling?

Een waar theosoof zou altijd zijn situatie 
bevragen, zijn totale conditie, waarbij hij 
kijkt of hij delen van zichzelf verwerpt 
of zichzelf onvoorwaardelijk accepteert 
zoals hij is, niet om zijn groei te recht-
vaardigen, maar als een verandering in 
zijn wezen. Dit zou hem ertoe brengen 
anderen te accepteren, dichter bij te 
komen bij degenen met wie hij niet kan 
opschieten.

De levenscode van de theosoof is door-
drongen van de geest van onderlinge 
verdraagzaamheid, helderheid en broe-
derliefde. 2)

Hij zou ook observeren of hij leeft vol-
gens de idealen die hij zegt te huldigen 
of dat hij onbewust blijft van zijn 
gedachten en gedrag.

Het ware non-conformisme bestaat uit 
het bevragen van de heersende levens-
houding, waarbij hij zijn eigen gedachten 
en begeerten onderzoekt en beseft wat 
werkelijk wijs en progressief is vanuit 
het spirituele gezichtspunt. 3)
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Hij is niet bang om zijn tekortkomingen 
en tuimelingen te erkennen; hij staat op 
om de verantwoordelijkheid op zich te 
nemen, omdat hij accepteert dat hij een 
volledig en compleet klein egoïstisch 
persoonlijk ego is.

Onverschillig blijven voor belediging en 
lof van hen die hem nooit zullen kunnen 
kennen zoals hij werkelijk is. 2)

Hij is flexibel bij het onderscheiden van 
overbodige dingen, maar hij verdedigt de 
waarden in het leven met verve. Hij ver-
kondigt ze niet, maar is een voorbeeld in 
zijn pogingen om ernaar te leven. 

De theosoof zoekt naar communie en 
communicatie alleen met God binnen zijn 
eigen Ziel. 2)

Wanneer wij kijken naar de student en 
naar een lid, en anderzijds naar de 
theosoof, dan worden de afstanden 
tussen hen groter. 
Daar het ongemakkelijk kan zijn om dit 
te ontdekken, gaan we snel verder en 
vergeten we het liever. Het gemak van 
onze plaats in de loge verlamt ons; het 
beïnvloedt grote macht en brengt ons 
tot inactiviteit bij het op ons nemen van 
onze volle verantwoordelijkheid. 

Wij zijn al gesetteld in deze onverschil-
ligheid, in de lakse situatie en waar wij 
ons op enig moment onze toetreding 
tot de TS herinneren, toen we nog vol 
verlangen, vol aspiratie waren, halen we 
tegenwoordig onze neus op voor deze 
beelden.

Een organisatie is gedoemd om ineffec-
tief te worden als communicatiekanaal 
als haar leden niet in staat zijn om haar 
de vitaliteit te geven van de Levende 
Waarheid. Dit is wat ons werk nodig 
heeft, zowel op organisatorisch als op 
ideologisch niveau. 4)

Deze vragen hangen in de lucht: wat zijn 
wij nu? Studerenden, aspiranten, sym-
pathisanten, leden, vrijwilligers in het 
werkgebied van Waarheid: theosofen?

Verwijzingen
1)   Sambava, P., The Bardo Todol
2)   Blavatsky, H.P., Manuscript van The Original
      Programme of the Theosophical Society
3)   Burnier, R., Bulletin No.5 of the Theosophical
      Society in Peru
4)   Mehta, R., ‘The Original Plan’,
      The Theosophist, 1973.

Uit: The Theosophist, mei 2009
Vertaling: A.M.I.

In de afgelopen periode zijn overleden de leden:

Op 5 augustus 2014 is overleden mevrouw C.T. Behr-Kunst uit Haren,
zij was 94 jaar en lid sinds 1952.

Op 24 september 2014 is overleden mevrouw A.M. van Dijk-Blom uit Laren,
zij was 89 jaar en lid sinds 1990.

De heer G. Pontilius uit Curaçao, hij was 86 jaar en lid sinds 1991.

De heer L.J. Bertinus uit Curaçao, hij was 83 jaar en lid sinds 2001.

De heer R.E. Martijn uit Curaçao, hij was 87 jaar en lid sinds 1993.

Mevrouw G.S. Chong Refos uit Curaçao, zij was 52 jaar en lid sinds 1994.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen 
begeleiden op hun verdere zielereis.
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Een ceremonie is een mysterie, in 
allerlei opzichten. Ten eerste kennen we 
de uiteindelijke oorsprong van het woord 
niet. Het Nederlandse woord ceremonie 
komt via het Frans van het Latijnse 
caeremonia, maar dat Latijnse woord 
is van onbekende oorsprong. Misschien 
komt het uit het Etruskisch, een taal die 
gesproken werd in de buurt van Rome, 
maar die niet verwant is aan het Latijn. 
Misschien heeft het oorspronkelijk 
verwezen naar heilige riten die door 
Etruskische priesters werden uitgevoerd 
op een locatie genaamd Caere, maar
dat is maar speculeren. De ultieme 
oorsprong van het woord is een 
mysterie. 

Ofschoon een ceremonie in wezen niet 
meer is dan een vorm van gewoonte-
handeling, waartoe ook etiquette, 
protocol en allerlei ritualen behoren, 
hebben, ten tweede, sommige ceremo-
nies in potentie een grote kracht die de 
deelnemers eraan diep en langdurig 
beïnvloedt. Die kracht is mysterieus 
omdat wij niet weten hoe zij werkt. 
William Butler Yeats, de Ierse dichter en 
theosoof, die zelf zeer ceremonieel was, 
beschreef de kracht van ceremonies in 
het gedicht A Prayer for My Daughter:

How but in custom and in ceremony
Are innocence and beauty born?
Ceremony’s  a name for the rich horn,
And custom for the spreading laurel tree.
Vertaald:
Gebed voor mijn dochter
Hoe anders dan in gewoonte en 
ceremonie zijn onschuld en schoonheid 
geboren?
Ceremonie is een naam voor de rijke 
hoorn en gewoonte voor de zich 
uitspreidende laurierboom.

De ‘rijke hoorn’ is de cornucopia, 
de gekromde hoorn van een geit wiens 
melk Zeus voedde als baby. Als dank 
dat hij zo gevoed werd zorgde de god 
ervoor dat die hoorn overvloeide met 
fruit, graan en andere lekkere dingen, 
dus werd zij een symbool van over-
vloed. Laurierbladen werden tot kransen 
gevlochten waarmee atleten, profeten 
en dichters gekroond werden, dus is de 
laurier een symbool van overwinning, 
wijsheid en kunst. 
Hoe ceremonies leiden tot onschuld en 
schoonheid, hoe zij overvloed en 
overwinning toekennen en hoe dit de 
levens van hen die zich daarmee bezig 
houden beïnvloedt is een mysterie.
Ten derde is ceremonie de basis, het
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hart en de ziel, van de Aloude Mysteriën,
waarvan de moderne Vrijmetselarij een 
reïncarnatie is. Aristoteles zei dat inwij-
ding in de Mysteriën geen kwestie was 
van iets leren, maar veeleer van iets 
ervaren, en veranderd worden door die 
ervaring. De Aloude Mysteriën waren 
ceremonies. Een ceremonie verschaft 
geen cognitieve informatie die ons iets 
vertelt waar we anders niets van
geweten hadden; een ceremonie is 
eerder een actiepatroon, iets dat wij 
ervaren door het te doen. De ceremonies 
van de Mysteriën en van de moderne 
Vrijmetselarij waren en zijn ervaringen 
met het potentieel om deelnemers eraan 
te transformeren. Ceremonies zijn dus  
Mysteriehandelingen.
 
Aloude Mysteriën en
moderne Vrijmetselarij
De Mysteriën van Eleusis waren de
beroemdste van de mysteriën in het 
oude Griekenland, ofschoon er vele 
andere waren in de Mediterrane wereld, 
zoals bijvoorbeeld de Mysteriën van
Cybele, Bacchus, Orpheus, Isis en 
Mithra. De Eleusinische Mysteriën 
werden meer dan duizend jaar 
uitgevoerd, waarbij talloze edelen en 
burgers, vrouwen en mannen, vrije
mensen en slaven werden ingewijd. 
Nadat de Eleusinische Mysteriën en an-
dere opgeheven werden door een chris-
telijke regering die ze beschouwde als 
gezagsondermijnend, stierf de 
Mysterietraditie niet uit, maar 
transformeerde zij. Zij ging door, zoals 
Joscelyn Godwin aantoont in het Quest 
boek The Golden Thread: The Ageless 
Wisdom of the Western Mystery 
Tradition, in verschillende vormen, 
onder andere hermetiek, gnostiek, 
neoplatonisme, alchemie, kabbala en 
vrijmetselarij. 

Godwins metafoor van de draad weer-
spiegelt het recentere gebruik van die 
term voor een gedachtegang of een 
reeks berichten over één onderwerp 
(bijvoorbeeld een draad in de berichten 

van een webchat-groep). Het is een 
goede metafoor, omdat het een proces 
suggereert van verenigen door zich 
samen in te zetten, en verenigen was
en is het doel van zowel de Aloude 
Mysteriën als de later daaruit voortge-
vloeide ceremonies. De postklassieke 
geschiedenis van de Mysteriën kan ook 
vergeleken worden met een ondergrond-
se stroom die af en toe hier of daar 
bovengronds komt in het landschap van 
de geschiedenis, als verscheidene 
bronnen van levend water. Vrijmetselarij 
is één van die bronnen. 

De geschiedenis van de moderne 
Vrijmetselarij is redelijk goed gedocu-
menteerd na de stichting in 1717 van de 
Grand Lodge of England, maar de Craft 
(zoals Vrijmetselaars verwijzen naar hun 
vorm van de Mysteriën) is beslist veel 
ouder dan dat. Elias Ashmole, de 
zeventiende-eeuwse Engelse antiquaar, 
esotericus en oprichter van de Royal 
Society, werd Vrijmetselaar in 1646. 
Er zijn ook tekenen dat de moderne 
Vrijmetselarij misschien begonnen is 
rond 1590 in Schotland.

De architecten en de metselaars van 
de kathedralen in de middeleeuwen 
maakten deel uit van de ‘Gouden Draad’ 
waar Joscelyn Godwin over schrijft. 
Van alle arbeiders in die tijd waren zij 
zonder twijfel het best geïnformeerd over 
historische zaken en de vrije kunsten, 
vooral over het quadrivium (viersprong) 
van mathematische kunsten: reken-
kunde, meetkunde, astronomie en
muziek, maar ook over kunst, geschie-
denis, theologie en spirituele symboliek.
De bouw en versiering van de grote
kathedralen van Europa vereiste de
beheersing van al die gebieden. Als
gevolg daarvan vormden de metselaars 
een broederschap met handelsgeheimen 
en waren zeer trots op hun speciale 
kennis en status binnen de Europese 
maatschappij. Zij vormden loges van 
arbeiders die ‘cowans’ radicaal buiten-
sloten, een Schotse term voor iemand 
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die werkt als metselaar, maar die niet 
behoorlijk stage gelopen heeft of 
opgeleid is in het ambacht en bij wie 
het dus schort aan de noodzakelijke 
kennis en vaardigheden om het werk 
goed te doen. 

Wat er gebeurd lijkt te zijn in het 
laat-zestiende-eeuwse Schotland is 
dat sommige leden van de adel en de 
grondbezitters, die de patronen waren 
van de metselaars, werden toegelaten 
tot de Maçonnieke handelsloges, als een 
eerbetoon aan zowel de lage adel als 
de loges. Een aantal van die heren was 
waarschijnlijk Renaissance geleerde, 
vertrouwd met allerlei vormen van de 
‘Gouden Draad’, die de Mysterietraditie 
voortzetten, zoals bijvoorbeeld zeker 
Elias Ashmole was in zijn iets latere 
levensperiode. Als gevolg daarvan 
werden die heren veeleer Speculatieve
Maçons dan werkzame metselaars.
Dat wil zeggen dat zij het ambacht van 
metselaar gebruikten als spiegel 
(speculum in het Latijn) om te reflecte-
ren over de mysteriën van het leven.
Zo werkten zij samen met hen die werk-
zaam waren als actieve metselaars en 
daarbij transformeerden zij de 
Vrijmetselarij tot een reïncarnatie van
de Aloude Mysteriën.

Zo werd de moderne Vrijmetselarij 
geboren: bemoederd door het ambacht 
van metselaar en met de Renaissance 
esoterici als vader. Tot op zekere hoogte 
is deze geschiedenis op zichzelf specula-
tief, maar zij berust op het werk van ge-
leerden zoals Joscelyn Godwin en David 
Stevenson.

Overeenkomsten en verschillen
De Aloude Mysteriën en moderne Vrij-
metselarij zijn thematisch, zo niet 
lineair, verbonden. Wat zijn echter de 
ceremoniële verbindingen tussen de 
twee esoterische disciplines? Die zijn 
significant. 

Ten eerste hadden, zoals Aristoteles al 

zei, de Aloude Mysteriën geen cognitieve 
inhoud, evenmin als de vrijmetselarij. 
Geen van beide ceremoniële disciplines 
betreft het aanleren van informatie, 
maar bij allebei gaat het om het doen 
van iets, namelijk het ervaren van een 
ceremonie. De ceremonie is bedoeld om 
transformationeel te zijn en kan dat fei-
telijk ook zijn. Jazeker, de vrijmetselarij 
definieert zichzelf niet als een hoeveel-
heid ideeën, maar in plaats daarvan als 
een eigenaardig systeem van moraliteit, 
gesluierd in allegorie en geïllustreerd 
met symbolen. In die definitie betekent 
‘eigenaardig’ niet ‘raar, vreemd’ (ook al 
denken sommigen dat zo’n interpretatie 
gerechtvaardigd is), maar veeleer ‘bij-
zonder, karakteristiek, onderscheidend’, 
de oudste betekenis van het woord. 
Maçonniek taalgebruik is conservatief, 
vaak archaïsch. ‘Moraliteit’ is niet alleen 
‘ethisch gedrag’, maar meer in het alge-
meen een afspiegeling van het Latijnse 
etymon van het woord: mos, waarvan 
het meervoud mores is, dat betekent 
‘gebruik(en)’. Dus vrijmetselarij is een 
manier van handelen, een gebruikelijke 
ceremonie (denk aan het gedicht van 
Yeats over gewoonte en ceremonie).

Ten tweede zei Aristoteles ook dat in
de Aloude Mysteriën iets werd verteld, 
iets werd getoond en iets werd gedaan. 
Wat er verteld werd was een verhaal of 
een mythe; in de Eleusinische Mysteriën 
was dit de mythe van Demeter en Per-
sephone, inclusief de redding van laatst-
genoemde uit de onderwereld. De dingen 
die werden getoond waren onder andere 
allerlei symbolen die werden geassoci-
eerd met de mythe: een mandje, een 
kop met een drankje, een granaatappel, 
een korenaar enzovoort. Wat gedaan 
werd is een ceremonie die de mythe 
verbeeldde. In die ceremonie leerden de 
ingewijden van de Eleusinische Mysteriën 
wat de dood werkelijk is en hoe ook zij 
konden opstijgen vanuit de wereld 
voorbij de dood, van Hades naar de 
stralende hemel van de Olympus.
Vrijmetselarij heeft ook die zelfde drie 
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elementen. Wat wordt verteld is een 
legende over de bouw van de Tempel 
van Koning Salomo en het lot van zijn 
voornaamste architect, wat de verhullen-
de allegorie is van de vrijmetselarij.
Wat wordt getoond zijn allerlei gereed-
schappen die zijn verbonden aan het 
ambacht van de bouw, zoals passer, 
winkelhaak, waterpas en schietlood, 
die de symbolen uitbeelden. Wat wordt 
gedaan is een dramatische ceremonie 
die aspecten van de bouw van de Tempel 
opnieuw verbeeldt, vooral de geschie-
denis van zijn voornaamste bouwheer, 
waarbij een ingewijde de centrale rol 
speelt. Net als in Eleusis gaat de 
ceremonie van Vrijmetselarij over dood 
en wederopstanding, die het onderwerp 
vormen van alle Mysteriën.

Ondanks de nauwe parallellen tussen 
moderne Vrijmetselarij en de Aloude 
Mysteriën zijn er ook een paar verschil-
len. De moderne, heersende stroming 
in de Vrijmetselarij laat alleen mannen 
en geen vrouwen toe tot haar myste-
riën. Dat is een gevolg van het feit dat 
de moderne Vrijmetselarij begon bij 
steenmetselaars, die allemaal mannen 
waren, en speculerende heren. Het 
sociale toeval van vroege uitsluitend 
mannelijke Vrijmetselaarsloges werd ten 
onrechte aangezien voor een essentieel 
punt van de Vrijmetselarij. Die fout werd 
in de laat-negentiende eeuw hersteld 
toen een Franse loge van mannelijke 
Vrijmetselaars, waarvan sommigen ook 
actieve ondersteuners waren van vrou-
wenrechten, een vrouw als Vrijmetselaar 
toelieten: Marie Deraismes. Als gevolg 
daarvan ontstond er een nieuwe orde 
van Gemengde Vrijmetselarij, gewijd aan 
de gelijkheid van alle volkeren ongeacht 
geslacht. 

Het andere belangrijke verschil tussen 
veel eigentijdse groepen van moderne 
Vrijmetselarij en de Aloude Mysteriën
is dat de laatstgenoemde centraal en 
scherp gefocust waren op spirituele 
transformatie. De moderne heersende 

stroming der Vrijmetselarij neigt ertoe te 
focussen op broederlijke maatschap en 
sociale dienstverlening. De goede dingen 
en het liefdadigheidswerk dat verricht 
wordt door veel maçonnieke loges is zeer 
aanbevelenswaardig. De fundamentele 
boodschap van zowel de Mysteriën als 
Maçonnerie is er echter een van spiritu-
ele transformatie. Die boodschap werd 
onder gemengde vrijmetselaars herhaald 
toen Annie Besant aan het begin van de 
twintigste eeuw werd toegelaten tot de 
Vrijmetselarij. Zij herstelde de spirituele 
focus en vooral de esoterische nadruk 
in de Vrijmetselarij. Veel mannelijke 
maçons zijn zich zeker bewust van de 
esoterische kant van de Vrijmetselarij, 
zoals, om er slechts twee te noemen, 
W.L.Wilmshurst, vanaf het begin van de 
twintigste eeuw, en W. Kirk MacNulty, die 
nog steeds nieuw werk publiceert over 
symbolische en spirituele maçonnerie. 
Gemengde vrijmetselaars zoals Geoffrey 
Hodson en C.W.Leadbeater zijn echter 
vooral vooraanstaand geweest bij het 
beschrijven van de innerlijke kant van de 
Vrijmetselarij. Tegenwoordig gaan ver-
scheidene onafhankelijke maçonnieke or-
ganisaties uit van de seksuele gelijkheid 
van de Aloude Mysteriën. Eén groep die 
zich ook vooral en voornamelijk toelegt 
op de esoterische, spirituele kant van de 
Vrijmetselarij is de Oosterse Orde van de 
Internationale Co-Maçonnerie.

Ceremonie en sacrament
De essentie van de Vrijmetselarij is de 
spirituele interpretatie van de maçon-
nerie. Bijvoorbeeld: de Tempel van 
Koning Salomo is het kernsymbool in 
de Vrijmetselarij. De structuur die de 
Hebreeuwse koning in Jeruzalem bouw-
de diende als het huis van de God van 
zijn volk, maar de maçonnieke structuur 
is ook de Tempel van de Mensheid. Het 
goddelijke manifesteert zich door de 
hele wereld en vooral door de mens. 
In zekere zin is ieder mens een tempel 
die een vonk van goddelijkheid in zich 
bergt. De Tempel van Salomo vertegen-
woordigt echter ook de mensheid als 

115-4-03122014.indd   164 9-12-2014   10:07:52



             Theosofia - Jaargang 115 - nr. 4 - december 2014                                                         165

collectief; elk van ons is een steen in dat 
gebouw. Wij verschillen op vele manie-
ren van elkaar, net zoals de stenen van 
een kathedraal of een tempel van elkaar 
verschillen, maar net zoals iedere steen 
zijn eigen unieke doel heeft en nodig is 
om de Tempel van Salomo te voltooien, 
zo is ook ieder afzonderlijk, uniek mens 
noodzakelijk om de Tempel van de Mens-
heid te vervolmaken. Alle mensen zijn 
integraal, in hun geheel, waardevol.

De metafoor van mensen als bouwstenen 
heeft ook een ander aspect. Bouwstenen 
worden gehakt uit één enkel mineraal 
massief. Zij worden ruw uitgehakt en 
er moet nog aan gewerkt worden. Dan 
worden zij glad gemaakt en gepolijst. 
Tenslotte worden ze geïncorporeerd, 
ingevoegd in de Tempel van Salomo. 
Precies zo worden wij mensen geïndivi-
dualiseerd vanuit een groepsziel. Aan-
vankelijk zijn wij ruw en ongeraffineerd, 
maar daarna worden wij opgeleid en 
evolueren wij. Tenslotte, wanneer wij 
volledig mens worden (in wat de vijfde 
inwijding genoemd wordt) realiseren wij 
onze fundamentele eenheid met elkaar 
en met alle leven; dat wil zeggen dat wij 
een deel worden van de Tempel van de 
Mensheid, die ook de woonplaats is van 
het goddelijke in deze wereld.

De symbolische allegorie van het bou-
wen van de Tempel van Koning Salomo 
is waar het in de Vrijmetselarij allemaal 
om gaat. Vrijmetselarij bestaat uit drie 
Graden, die parallel lopen met de status 
van leden van het bouwambacht: leer-
ling; gezel, ambachtsman of reiziger; en 
meester. De leerling is iemand die het 
vak leert. De gezel of ambachtsman is 
iemand die het vak uitoefent. De mees-
ter is iemand die het vak aan anderen 
kan leren en hen aan het werk kan 
zetten in de uitoefening ervan. De Vrij-
metselarij heeft echter andere Graden 
voorbij deze drie, zoals Licht op het Pad 
ons vertelt: Want binnenin je is het licht 
van de wereld – het enige licht dat kan 
worden uitgestraald op het Pad. Als je 

niet in staat bent het binnenin je waar te 
nemen, heeft het geen zin er elders naar 
te zoeken. Het gaat je te boven, omdat 
je, wanneer je het bereikt, jezelf ver-
loren hebt. Het is onbereikbaar, omdat 
het steeds terugwijkt. Je zult het licht 
binnengaan, maar je zult nooit de vlam 
aanraken (You will enter the Light, but 
you will never touch the Flame: 12, Licht 
op het Pad, blz.163 in Drie Wegen, één 
Pad, UTVN).

Ceremoniële inwijding is een soort 
sacrament. Het woord sacrament komt 
van een Latijns woord dat betekent ‘een 
eed van loyaliteit, een verplichting, een 
wijding,’ dat wil zeggen een proces van 
heel, of heilig maken. Zowel in de Vrij-
metselarij en de Aloude Mysteriën zwe-
ren de inwijdelingen een eed, bevestigen 
een verplichting en wijden zij zich aan 
een leven van doelgerichtheid. The Book 
of Common Prayer definieert een sacra-
ment als een uiterlijk en zichtbaar teken 
van een innerlijk gerichte en spirituele 
genade. De inwaarts gerichte en spiritu-
ele genade waarvan ceremoniële inwij-
ding een uiterlijk en zichtbaar teken is,
is een ervaring van het innerlijk licht. 
Dat licht is oneindig, zonder einde. 
Wij kunnen het binnengaan, maar wij 
kunnen nooit de centrale vlam aanraken 
die het veroorzaakt. Als gevolg daarvan 
komt er geen einde aan ceremoniële 
inwijdingen.

De Graden voorbij de drie van de Vrij-
metselarij omvatten twee reeksen: 
Schotse Rite en York Rite. Het bestaan 
van al die Graden, en van de ene inwij-
ding na de andere, is een symbool van 
de waarheden dat het pad steeds verder 
leidt en dat wij het licht zullen ingaan 
maar dat wij nooit de vlam zullen aanra-
ken. Zij worden ‘bijkomende’ of ‘hogere’ 
Graden genoemd, maar eigenlijk zijn het 
alleen maar uitweidingen van of com-
mentaren op de drie fundamentele Vrij-
metselaarsgraden, die het fundamentele 
sacrament vormen van de Vrijmetselarij. 
Alle maçonnieke sacramentele cere-
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monies zijn een zoektocht naar meer 
licht en naar verdere volmaking. Vrij-
metselarij is een ceremoniële zoektocht 
naar de enige inwijding die er echt toe 
doet – onze inwijding tot volledig mens-
zijn, een ceremonie van onschuld en 
schoonheid, van kracht en wijsheid. Zo’n 
ceremonie is de allegorische hoorn des 
overvloeds met overvloedige zegeningen 
en de symbolische lauwerkrans van de 
ultieme overwinning in de evolutie.
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In deze logisch opgebouwde verkenning van het 
idee dat mensen vele levens hebben, bespreekt
de auteur enkele van de meest gestelde vragen: 
Wie geloven er in reïncarnatie? 
Wat reïncarneert er? 
Hoe lang duurt de periode tussen twee levens? 
Waar worden we de volgende keer geboren? 
Waarom reïncarneren we?
John Algeo onderzoekt tevens de verschillende 
methoden van herinnering en voorziet deze van 
commentaar.
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In de brochure van de Krishnamurti 
Studiedagen 2014 wordt een 
interessante vraag gesteld, namelijk
Zijn de wijsheidstradities een licht 
of een dwaallicht.
De termen licht of dwaallicht verwijzen 
waarschijnlijk naar de mogelijkheden 
waarmee we op zoek kunnen gaan naar 
de essentie van de Ene Eeuwige Wijs-
heid, uitgedrukt in vele vormen. Op de 
Krishnamurti Studiedagen beginnen we 
bij de woorden die Krishnamurti in 1929 
uitsprak: Waarheid is een land zonder 
paden. Je hoeft waarheid dus niet te 
zoeken, want waarheid is hier, maar wij 
zijn ons er niet van bewust. Waarom 
niet? Misschien kunnen we iets herken-
nen in het eeuwenoude onderzoek naar 
waarheid.

In bijna iedere leer en traditie heeft 
men het bestaan geformuleerd van een 
centrum van geestelijke energie, een 
Absoluut Bewustzijn of Het Ene Abso-
lute, dat ongeboren en eeuwig is en de 
bron vormt van alle manifestaties en 
bestaansvormen ooit. Dat ene eeuwige 
Beginsel ligt buiten het gebied van het 
menselijk denken. Bij de aanvang van 
een tijdperk van kosmische activiteit 
emaneert het Ene Absolute Bewustzijn 

een periodiek aspect van zijn essentie, 
als een centrum van intelligentie voor 
het aankomende kosmische tijdperk van 
bestaan. Dat periodieke bewustzijn komt 
voort uit de mogelijkheden van bewust-
zijnsontplooiing, bereikt in een vorig 
tijdperk van kosmisch bestaan.
  
Spirituele, primordiale, eeuwige wijsheid 
geeft in essentie aan dat een kosmos 
voortkomt uit een zich steeds verder 
evoluerend bewustzijn: bewustzijn als 
leidende intelligentie, zich periodiek 
uitdrukkend  in de mogelijkheden van 
primordiale substantie, de grondslag 
van materie in de verschillende gra-
den van haar differentiatie die voor de 
aankomende kosmos aan de orde zijn. 
Bewustzijn veroorzaakt het ontstaan van 
de kosmos als een creatief spel van het 
uitdrukken van bewustzijn in substantie, 
waarbij de kosmos zichzelf openbaart
aan zichzelf in een dan mogelijke ma-
nifestatie, ook wel aangegeven als een 
schepping, een emanatie of een open-
baring. Bewustzijn en substantie gaan 
daarbij door een aantal fasen.
In elke fase beperkt het bewustzijn zich 
ten gunste van substantie die verder 
wordt opgewekt door de trillingen van 
zijn gerichte energie. Zo ontstaan de 

Doel van het leven
Fay van Ierlant

Op 27 april 2014 en 10 mei 2014 
werden in Naarden de 

Krishnamurti studiedagen gehouden.
Hierbij de inleiding door Fay van Ierlant 

op zondag 27 april 2014.
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zogenaamde ‘bewustzijnsgebieden van 
bestaan’. We zien een proces van be-
wustzijn indalend in een steeds compac-
tere substantie van beelden en vormen, 
een proces dat ook kan overgaan in het 
weer overstijgen, het transformeren en 
transcenderen van beelden en vormen, 
afhankelijk van het bewustzijnsgebied 
van uitdrukking. Een cyclisch proces van 
scheppen – onderhouden en 
transcenderen van mogelijke substantie.   

De mensheid komt voort uit en is deel 
van dat kosmische bewustwordingspro-
ces. Het unieke van de mens als deelne-
mer aan het kosmische bewustwordings-
proces ligt in het feit dat de mens in 
potentie de mogelijkheid heeft bewust 
deel te gaan nemen aan het universele 
proces van het scheppen – onderhou-
den en transcenderen van de uitdruk-
kingen van universele bewustzijnsener-
gie. Een meestal nog latent vermogen 
dat wordt gedeeld met de hele mens-
heid. Een mensheid die ontstond toen 
de mogelijkheid van het zelfbewuste 
deelnemen aan de orde was, tijdens de 
bewustzijnsopenbaring in de substantie 
van de kosmos.
Daarom wordt de mens wel aangeduid 
als een microkosmos die zich aan 
zichzelf kan openbaren door het 
ontdekken van zijn Ware Zelf, deeluit-
makend van het grote geheel van het 
zich openbarende Ene bewustzijn in de 
veelheid van een kosmische openbaring. 
De mens is geen afgescheiden individu, 
maar zolang hij zichzelf wel als afge-
scheiden ziet, beperkt hij zijn bewustzijn 
door het onderhouden en het niet
transformeren en transcenderen van zijn
afscheidende, aan de substantie 
bindende zelfbeeld, met als gevolg dat 
men zich alleen bewust is van de ei-
gen vastgelegde illusoire waarheid, het 
dwaallicht, en zich niet bewust is van de 
waarheid die er is. 
De door het hersenverstand opgelegde 
en verzamelde conditioneringen en lerin-
gen, de paden van Krishnamurti, kunnen 
door de mens echter getranscendeerd 

worden door een totaal ander natuur-
lijk bewustwordingsproces van ‘verlicht’ 
leren, een leren dat niet blijft hangen in 
de materie van woorden alleen. 
 
Hoe gaat dat in zijn werk?
H.P. Blavatsky zei over het 
transcenderen van vormen en beelden in 
het bewustzijn van de mens, door middel 
van het denken, het volgende:
De hersenen zijn het instrument van het 
waakbewustzijn en ieder bewust mentaal 
beeld dat wordt gevormd, betekent 
verandering en vernietiging van de 
atomen in de hersenen.
Gewone intellectuele activiteit verloopt 
langs gebaande wegen in de hersenen
en vereist geen plotselinge aanpassin-
gen en vernietigingen in hun substantie. 
Maar deze nieuwe soort van mentale 
inspanningen vraagt om iets totaal
anders – het scheppen van ‘nieuwe 
hersenpaden’, het tot stand brengen 
van een andere orde in de kleine levens 
van de hersenen (Bowen 1891, gepubli-
ceerd in 1932). 
Ze geeft verder aan dat men zich nooit 
moet vastbijten in de substantie van 
nieuw gevonden beelden: ga door, 
overstijg, transcendeer die beelden en 
vormen, totdat je de wereld van geen-
vorm kunt betreden, een wereld van 
bewustzijnsenergie waarvan alle vormen 
beperkte weerspiegelingen zijn. Zodra 
je een metafysisch idee in vorm zet, 
materialiseer je de geest.
 
Ook in de Mahatma Brieven, de brieven 
van Blavatsky’s leraren, wordt gezegd:
Een mens kan alleen denken langs uit-
gesleten groeven en, tenzij hij de moed 
heeft deze op te vullen en voor zichzelf 
nieuwe te maken, moet hij noodgedwon-
gen de oude lijnen volgen (Eerste brief 
aan Hume, 1880, gepubliceerd in 1923).
De substantie van de fysieke hersenen 
schijnt een grote rol te spelen in het 
transformatieproces van het denken. 
Het lijkt erop dat de hersenen op zich-
zelf niet de bewustzijnsenergie kunnen 
opbrengen om de uitgesleten groeven te 
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transformeren.
Krishnamurti is daar duidelijk over in zijn 
vraag: Zijn we in staat het hersenbrein 
zo uit te dagen dat we uit kunnen vinden 
of het de mogelijkheid, de energie, de 
wil en de intensiteit heeft om het steeds 
doorgaande proces van het denken 
vanuit het verleden af te breken, zodat 
door het beëindigen van dat proces de 
hersencellen een verandering kunnen 
ondergaan, een transformatie? (Jayakar 
411-413).
In de dialogen met de kwantumfysicus 
David Bohm (hierna DB) in The Future of 
Humanity wordt er dieper op ingegaan. 
In het Engels spreken zij over ‘the brain’, 
het brein ofwel het hersenverstand en 
over ‘the mind’, het denken dat de mate-
rie gerichte energie van het hersenver-
stand kan transformeren.
Zij noemen ‘de waarnemer en dat wat hij 
waarneemt’. Hierbij kunnen we denken 
aan onszelf en aan de wijze waarop we 
naar de wereld kijken: zien we daar een 
afgescheiden wereld waarin we overeind 
moeten blijven, of herkennen we ons-
zelf in dat wat we waarnemen?
DB: Als er een illusie is van een verschil 
tussen de waarnemer en hetgeen hij 
waarneemt, moet het denken worden 
gedwongen tegen zichzelf te vechten.
K: verduidelijkt dat het niet gaat om het 
denken, maar om het hersenverstand 
(het afscheidende denken).
DB: Het verstand vecht tegen zichzelf.
K: Dat is juist.
DB: Aan de andere kant als er geen 
verschil is tussen de waarnemer en dat 
wat hij waarneemt, houdt het verstand 
op met vechten. Het geeft de 
afgescheidenheid op.
K: En daardoor ontstaat er een enorme 
energie. 
DB: De natuurlijke energie van het 
hersenverstand wordt bevrijd? Uit zijn 
groeven?
K: Ja, en energie betekent aandacht.
DB: We hebben eerder gezegd dat aan-
dacht een contact is tussen het denken 
en het hersenverstand.
K: Ja.

DB: De hersenen moeten in een staat 
van hogere energie zijn om dat contact 
te kunnen maken? 
K: Dat is juist.
DB: Ik bedoel: een brein dat bestaat uit 
lage energie kan dat contact niet maken?
K: Natuurlijk niet, maar de meesten van 
ons zijn in een staat van lage energie 
omdat we zo geconditioneerd zijn.
DB: In essentie zeg je nu dat dit de 
manier is om te beginnen. Het gaan 
waarnemen van de oorzaken van de 
eigen lage energie.
K: Ja, begin eenvoudig. Begin met ‘wat 
is’, met ‘wat ik ben’. Zelfkennis is zo 
belangrijk. Het is geen proces van 
vergaarde kennis die dan toekijkt. Het is 
een voortdurend leren over jezelf. De 
mens die zichzelf openbaart aan zichzelf. 
Als microkosmos.

De afscheidende conditioneringen van 
het hersenverstand blijken in een lage-
re, concretere, meer ingedaalde, meer 
materiële staat van bewustzijnsenergie 
te functioneren ofwel te trillen dan de 
universele, materie ontstijgende ijlere 
bewustzijnsenergie van het denken dat 
een situatie kan waarnemen vanuit de 
energie van het zich in het vele als een-
heid uitdrukkende Ene bewustzijn. Een 
hogere, ijlere energie van totale integra-
le aandacht, overstijgt de lagere energie 
van geconditioneerde fragmentarische 
aandacht.
Ook H.P. Blavatsky benadrukt de energie 
van een lager en van een hoger denkver-
mogen bij het aangeven van de zeven-
voudige samenstelling van de mens in 
haar Sleutel tot Theosofie.
Totale aandacht met je hele wezen wil 
zeggen dat je het geheel van een tekst 
of een situatie integraal waarneemt. 
Onaandachtig zijn wil zeggen, dat je 
fragmentarisch alleen dat detail waar-
neemt waar je persoonlijk bij betrokken 
bent. Je bewust zijn van het geheel en
van het detail en het waarnemen van 
de verbanden tussen het geheel en het 
detail, over en weer, is het hele 
probleem, volgens Krishnamurti. 
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Totale aandacht vraagt om een keuze-
loos gewaar zijn, een kunnen kijken 
zonder het ingrijpen van de fragmenta-
rische details van persoonlijke voor- of 
afkeur. 

Sri Ram, president van de TS in de jaren 
zestig van de vorige eeuw, zei het zo:
Waarheid ofwel wijsheid, kan slechts 
gekend worden door een denken dat er 
helemaal voor open staat. Het is alleen 
als het denken gezuiverd is van elk idee, 
iedere inkleurende wens, ieder element 
van een afgescheiden zelf, dat het waar-
heid kan ontdekken. Waarheid wordt in 
zo’n denken gereflecteerd; je hoeft er 
niet achteraan te gaan. Waarheid komt 
dan naar iemand toe. Hij ontdekt het in 
zijn hart. Slechts in absolute vrijheid 
van denken en hart kan waarheid in zijn  
totaliteit schijnen en zichzelf manifeste-
ren (The Theosophist, november 2013).

Waarheid wordt gereflecteerd in absolute 
vrijheid van denken en hart. Het univer-
sele bewustzijn is gemeenschappelijk. 
We delen het met de mensheid, we zijn 
geen afgescheiden eenheden, we zijn al-
lemaal: de rest van de mensheid. Broe-
derschap blijkt een waarheid die er is. 
Het inzien daarvan geeft: de ziener die 
is gevestigd in zijn eigen essentiële aard 
zoals het wordt aangegeven in de verzen 
van de Indiase filosofische school die 
bekend is onder de naam: De Yoga 
Sutra’s van Patanjali (I.K.Taimni, UTVN).
Die eeuwige wijsheidsontdekking toont 
de mogelijkheid van het meditatieve 
denken.
Totale aandacht vanuit het waarnemen 
van de eenheid van leven wordt in de 
Yoga Sutra’s aangegeven met het Sans-
kriet woord: dharana, aandacht vanuit 
de zich reflecterende eenheid. Die aan-
dacht gaat gepaard met het keuzeloos 
gewaarzijn: dhyana, ofwel het schou-
wen. Dat gaat over in samadhi, tijdloos 
inzicht. Het bewustzijn trilt daadwerkelijk 
in de eenheid van leven. Meditatie.

Als de hele psychologische registratie 

van beperkt bewustzijn tot een einde
komt, de stroom van egoïsme, het re-
gistratiesysteem van ambitie, jaloezie, 
de zucht naar macht waarbij de ander 
niet bestaat, als dat allemaal verdwijnt, 
komt de bewustzijnsenergie vrij van het 
meditatieve inzicht in de ene mensheid 
trillend in de eenheid van alle leven.  
Die energie wordt weergegeven als: 
Verborgen liefde, allesomvattend in één 
Zijn. Liefde als kracht, als universele 
bewustzijnsenergie van Eeuwige Wijsheid 
reflecteert in het hart als liefde-wijsheid. 
Dit wordt door H.P. Blavatsky aangege-
ven als buddhi, de geestelijke ziel.

Kosmos en mens gaan door enorme 
bewustwordingsprocessen, die we 
kunnen inzien. De psychologische druk 
vanuit het afscheidende zelfbeeld in de 
maatschappij leidt nog steeds tot tota-
litaire houdingen van identificatie met 
nationaliteit, religie, functie, huidskleur 
en daardoor uitsluiting van de broe-
der-mens. We zien de gevolgen van dat 
schrikbarend gebrek aan medeleven en 
verantwoordelijkheid voor de medemens 
en voor het medeleven met dier, plant en 
de hele natuur overal om ons heen: een 
totale blindheid voor de waarheid. Daar 
ligt de noodzakelijkheid voor geestelijke 
energie, te beginnen bij onszelf.

Krishnamurti geeft aan: We staan tegen-
over een geweldige crisis; een crisis die 
de politici nooit kunnen oplossen; net 
zomin als de zakenlieden, de geldwe-
reld. Het keerpunt, de doorslaggevende 
beslissing, de uitdaging, de bestrijding, 
liggen niet in de handen van politiek, 
religie of de wereld van de wetenschap, 
maar in ons bewustzijn. We moeten het 
bewustzijn van de mens, dat ons op dit 
punt heeft gebracht, doorzien. 
We moeten ons van dit alles gewaar zijn 
(Het web van het denken).
De theosoof P.K. Jayaswal schrijft over 
dat wat hij aangeeft als de verticale
verandering van het denken (The 
Theosophist, februari 2014): In ons ligt 
de hele wereld. 
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Alle ideologieën, sociaal, religieus, poli-
tiek of economisch, zijn resultaten van 
het conceptuele denken dat ons verdeelt 
door de tegenspraak tussen ‘wat is’ en 
‘wat zou moeten zijn’.
Gevangen als we zijn in deze vicieuze 
cirkel, eindeloos herrie veroorzakend, 
experimenteren we met iets dat nieuw 
lijkt, maar een herhaling blijkt te zijn 
van het oude in een nieuw jasje.
Het ware beëindigen van het oude 
veroorzaakt de geboorte van een intel-
ligentie die een andere werkelijkheid 
laat zien. Het waarnemen van waarheid 
maakt bevrijdende energieën vrij. 
Relaties die gebaseerd waren op isolatie 
en fragmentatie worden veranderd in 
een nieuwe orde van betrekking en 
compassie. Mensen met dat nieuwe 
denken zullen een nieuwe wereld 
veroorzaken. Omdat zij de wereld zijn.

Krishnamurti zegt in 1929: Waarheid 
kan niet gevonden worden door geloven 
en organisaties, door priesters en 
rituaal, door filosofische kennis of 
psychologische techniek, maar door het 
gaan begrijpen van het eigen denkver-
mogen, door observatie, en niet door 
intellectuele analyse of verdelend onder-
zoek. De uniekheid van de mens ligt in 
de complete vrijheid van de inhoud van 
zijn bewustzijn. Vrijheid wordt gevon-
den in het keuzeloos gewaar zijn van het 
dagelijks bestaan.

Radha Burnier, tot 2013 president van 
de TS, schrijft: Door aandacht en 
betrokkenheid in het dagelijks leven kan 
iemand zich gaan realiseren wat de staat
van vrijheid is. In het denken ligt de 
mogelijkheid van zowel slavernij als 
vrijheid.  Men hoeft niet tot een god te 
bidden of een priester te vinden om 
zichzelf te bevrijden, maar alleen maar 
te ontdekken wat er diep binnen in ons 
ligt. Door actieve aandacht kan iemand 
ophouden het slachtoffer te zijn van
conditioneringen en een bron van 
geestelijke energie worden (The 
Theosophist, juli 2013).

Krishnamurti en Radha Burnier spreken 
over het doen ontwaken van de potentie 
die in de mensheid ligt, zoals aangege-
ven in het derde doeleinde van de 
Theosofische Vereniging (zie achter-
pagina, redactie).
Door juiste aandacht in het dagelijks 
leven kunnen we zelf ontdekken waar de 
bewustzijnsenergie trilt.  Een ander kan 
ons dat niet vertellen. Waarheid is het 
leven zelf en inzicht in het leven maakt 
ons bewust van waarheid. Als het gees-
telijk inzicht van de mens in de wereld 
overeen gaat komen met de ware aard 
van de wereld, ontdekken we meer en 
meer en kunnen we er bekwamer mee 
omgaan. We ontdekken meer en meer 
van de essentie van eeuwige levenswijs-
heid, aan ons doorgegeven vanuit een 
hoge bewustzijnsenergie die te herken-
nen is vanaf de vroegste kosmologische 
leringen van India die de ware aard van 
wereld en mens onthullen. Die leringen
zijn doorgegeven om die bewustzijns-
energie op te roepen waardoor de 
leringen kunnen worden gereflecteerd en 
herkend. Zij zijn niet meer ‘geheim’, zij 
blijken waar.
De innerlijke revolutie van het onder-
zoekende denken, dat kan overgaan in 
reflecterende geestelijke intuïtie, is een 
boeiend proces van bevrijding. Het kan 
leiden naar dat waar het in de renaissan-
ce van de ene eeuwige wijsheid om gaat: 
individuele menselijke transformatie, 
gekoppeld aan een diepere transformatie 
van de wereld als geheel. De mens is het 
enige wezen in de kosmos dat de poten-
tie heeft om het kosmisch bewustzijn te 
reflecteren. Zoals H.P. Blavatsky aangaf, 
hangen kosmische cycli af van de staat 
van bewustzijn van de mensheid (The 
Inner Group Teachings of H.P. Blavatsky, 
Point Loma Publications).

Zie voor documentatie pag. 176
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Documentatie bij de inleiding op de 
Krishnamurti Studiedag 27 april 2014:

De Stanza’s van Dzyan en toelichting in De Geheime 
Leer Deel I/II. HPB. (TUP)

De Sleutel tot de Theosofie. H.P. Blavatsky (TUP).

H.P.Blavatsky over de studie van theosofie 
(De Bowen brochure, UTVN),

Grondslagen van esoterische filosofie. I. Hoskins. 
(UTVN).

The Inner Group Teachings of H.P. Blavatsky 
(Point Loma Publications).

De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett. 
Samengesteld door A.T. Barker (TUP).

The Visionary Window. Amit Goswami 
(Quest Books TPH, USA).

The Self-Actualizing Cosmos, The Akasha Revolution 
in Science and Human Consciousness. Ervin Laszlo 
(Inner Traditions, Canada).

Diverse artikelen in The Theosophist, 
aangegeven in het artikel.

De Yoga Sutra’s van Patanjali. I.K. Taimni (UTVN).

De Siva Sutra. I.K.Taimni (UTVN).

The Future of Humanity. J.Krishnamurti/D.Bohm. 
(Mirananda).

Het web van het denken. J. Krishnamurti 
(Mirananda).

Krishnamurti’s Notebook. J. Krishnamurti 
(V. Gollancz, London).

Can Humanity Change? J.Krishnamurti in dialogue 
with Buddhists (Shambhala).

Krishnamurti. Pupul Jayakar. (Harper and Row)

The Life and Death of Krishnamurti. Mary Lutyens. 
(Rider).

Het innerlijk leven van Krishnamurti. Aryel Sanat 
(UTVN).

Aryel Sanat
Het Innerlijke Leven van 
Krishnamurti
Persoonlijke Passie en Eeuwige Wijsheid
413 bladzijden, Paperback
ISBN 9789061750857
Prijs € 19,50

Krishnamurti’s innerlijke leven is een raadsel, 
niet in de laatste plaats doordat hij het 
vijf decennia lang geheim heeft gehouden

Toen Jiddu Krishnamurti (1895-1986) veertien
jaar oud was, riepen theosofen hem uit tot de 
nieuwe messias en brachten hem in contact
met de eeuwige wijsheid. 
Krishnamurti was opgevoed in Groot Brittannië
en hij wijdde zijn leven aan de verspreiding 
van zijn inzichten over de gehele wereld. 
Hij behoort tot de grootste spirituele leiders
van de twintigste eeuw.

Advertentie:
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Het is niet verwonderlijk dat tijdens 
een studiedag van het Internationaal 
Theosofisch Centrum en het 
Krishnamurti Informatie Centrum het 
onderwerp van de studie Leven in 
Waarheid is. Immers, ‘Waarheid’ staat 
centraal in beide leringen, al lijken de 
benaderingen verschillend. Het is ook 
niet verwonderlijk dat Krishnamurti 
betrekkelijk kort na de dood van
H.P.Blavatsky (HPB) op 8 mei 1891 zijn
werk is begonnen. In 1889 schrijft 
Blavatsky namelijk in het artikel The 
New Cycle dat een nieuwe toon is aan-
geslagen en dat een nieuw idee wordt 
onthuld dankzij evolutionaire krachten. 
Dit is in iedere eeuw het geval. Het gaat 
om volledige vrijheid van denken voor de 
mensheid. Elke theosoof wordt door haar 
aangespoord om te streven naar deze 
vrijheid. Ook stelt HPB dat er een 
verandering zal komen in de mentale 
constitutie van de mens, en dat 
psychologen veel werk zullen krijgen.
In 1929 – dus slechts 30 jaar na het 
artikel van HPB – begint Krishnamurti 
aan zijn opdracht, en het is juist vrijheid 
van het denken en een andere kwaliteit 
van het denken waar hij grote nadruk
 op legt. Hij ontrafelt als het ware het 
ingewikkelde web van het denken.

De leringen, doorgegeven door HPB 
en Krishnamurti, sluiten mijns inziens 
naadloos op elkaar aan en in dit artikel 
heb ik ze met elkaar verweven.

Waarheid komt in de Theosophical 
Society duidelijk tot uitdrukking in het 
zegel: Satyân Nâ’sti Paro Dharma, dat 
vertaald kan worden als Waarheid gaat 
elke lering te boven.  
Krishnamurti’s grote impact op de wereld 
zou je kunnen vervatten in Waarheid is 
een land zonder paden, waarmee hij in 
1929 afstand deed van alles waarmee hij 
vastgepind dreigde te worden. Het is de 
kern, de essentie, van zijn lering. 
Zowel de theosofische leringen als de 
lering van Krishnamurti wijzen de mens 
er paradoxaal genoeg op dat elke lering, 
elk pad, een blokkade kan worden in de 
zoektocht naar Waarheid.
Immers, Waarheid IS. Binnen Waarheid 
IS kan onderscheid gemaakt worden 
tussen absolute waarheid en relatieve 
waarheid. HPB stelt dat in een wereld 
die zo eindig en geconditioneerd is als de 
mens zelf, geen ruimte is voor absolute 
waarheid over welk onderwerp dan ook. 
Maar, voegt zij eraan toe, er zijn relatie-
ve waarheden en daar moeten we het 
beste van maken dat we kunnen.

Leven in Waarheid
Ali Ritsema

Op 27 april 2014 en 10 mei 2014 
werden in Naarden de 

Krishnamurti studiedagen gehouden.
Hierbij de inleiding door Ali Ritsema 

op zaterdag 10 mei 2014.
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In elk tijdperk zijn wijze mensen ge-
weest die tot absolute waarheid zijn 
gekomen, maar zij kunnen dat niet met 
anderen delen, want absolute waarheid 
is niet overdraagbaar. Ieder voor zich 
moet die allerhoogste kennis in zichzelf 
vinden, in overeenstemming met zijn/
haar capaciteiten. Zelfs de grootste 
adept kan slechts zoveel onthullen als 
het denkvermogen waarop hij het wil 
inprenten in zich op kan nemen, en niet 
meer (Collected Writings (CW) IX, p.31).
Ideeën over het oneindige en het abso-
lute liggen niet binnen de capaciteiten 
van ons brein. Zij kunnen slechts correct 
weerspiegeld worden door ons spiritu-
eel bewustzijn, dat wil zeggen door het 
denkvermogen dat verlicht wordt door 
buddhi. Krishnamurti is zich hiervan 
bewust.  Als hij in augustus 1922 be-
sluit om regelmatig te gaan mediteren, 
realiseert hij zich dat hij alle andere 
lichamen in harmonie moet brengen met 
het buddhisch gebied. Krishnamurti volgt 
hiermee het advies op van Meester 
Koot Hoomi: Stabiliseer en verruim 
jezelf en streef ernaar het denken en 
het brein ondergeschikt te maken aan 
het innerlijke ware Zelf.
De Maha Chohan zegt het zo: Wij 
moeten ons allemaal bevrijden van ons 
eigen Ego, het misleidende schijnbare 
zelf, om ons ware zelf te herkennen in 
een transcendentaal goddelijk leven.
Het gaat om het transformeren van je 
zelf door meditatie en kennis, waar in 
De Geheime Leer (GL) naar verwezen 
wordt als een tweede innerlijke geboorte 
(GL deel I, p.4 voetnoot). 
In de Stem van de Stilte wordt als volgt 
naar deze tweede innerlijke geboorte 
verwezen: 
Zoek naar hem die u geboorte zal geven 
in de Hal van Wijsheid ... waarin alle 
schaduwen onbekend zijn en waar het 
licht van waarheid met onvergankelijke 
luister straalt. 
In de Hal van Wijsheid gaat het om de 
leer van het Hart, dat ook het zegel van 
Waarheid genoemd wordt. Immers, het 
hart is het centrum van het spirituele 

bewustzijn, terwijl het brein het centrum 
van het intellectuele bewustzijn is. Dit 
spirituele bewustzijn kan echter niet 
vanuit een persoonlijkheid geleid wor-
den en ook kan aan de energie ervan 
niet eerder richting gegeven worden dan 
wanneer een volledige vereniging van 
manas (het denkvermogen) met buddhi 
tot stand is gekomen.
In CW IX, p. 34 legt HPB het volgende 
uit: Aangezien de fysieke mens, aan 
alle kanten beperkt en gekluisterd door 
illusies, de waarheid niet kan bereiken 
met het licht van zijn aardse percepties, 
zeggen wij: ontwikkel in jezelf je inner-
lijke kennis. Voordat de mens tot enige 
absolute waarheid kan komen moet hij 
zichzelf kennen, dat wil zeggen de inner-
lijke waarnemingen die nooit misleiden, 
verwerven. Om de staat te bereiken 
waarin de mens haar [de absolute waar-
heid] ziet en waarneemt, moeten we 
de zintuigen van de uiterlijke stoffelijke 
mens verlammen.
In CW XII, p. 696 geeft zij aan dat de 
grote moeilijkheid die overwonnen moet 
worden het registreren is van de kennis 
van het Hoger Zelf op het fysieke vlak. 
Om dit te kunnen moet het fysieke brein 
volledig blanco worden voor alles behal-
ve het Hoger Bewustzijn. Als het brein 
aldus een blanco is geworden, kan een 
indruk van het hart het brein misschien 
bereiken en bewaard worden.

Er zijn mannen en vrouwen die hier vol-
ledig voor gekwalificeerd zijn, aldus HPB, 
die er uitsluitend op gericht zijn onder 
de hoge bescherming van hun goddelij-
ke aard te staan. Zij adviseert: Laat ze 
tenminste de moed hebben het leven te 
leven en het niet te verbergen voor de 
ogen van anderen! Niemand zou de opi-
nie van iemand anders als superieur aan 
de stem van z’n eigen geweten moeten 
beschouwen. Laat daarom dat geweten, 
tot z’n hoogste graad ontwikkeld, ons 
leiden in alle dagelijkse activiteiten 
van het leven. Wat ons innerlijk leven 
betreft, laten we onze hele aandacht 
concentreren op het ideaal dat we voor 
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ogen hebben en verder kijken, zonder de 
geringste aandacht te schenken aan de 
modder op onze voeten (CW XI, p.135).

Deze aarde, oh onwetende discipel, is 
slechts de naargeestige toegang welke 
leidt naar de schemering die aan de val-
lei van het ware licht voorafgaat ...

Deze aarde, discipel, is het dal van
smart ... (Stem van de Stilte 17,18.) 

En Krishnamurti vraagt zich af: Is het 
mogelijk van alles te leren, van onze 
smarten en vreugden, zodat ons denken 
fris wordt en in staat is oneindig veel 
meer te leren? Kan het denken zich 
ontdoen van alle conditioneringen zodat 
het werkelijk en niet slechts in woorden 
of in theorie of ideologisch, maar 
werkelijk, totaal, vrij is?
Hij stelt: Tenzij het denken zich ontdaan 
heeft van het oude en leeg is, kan er 
geen nieuwe impuls zijn (Bombay, 20 
februari 1957).
Ook stelt hij dat het hierbij niet gaat 
over het verbeteren van jezelf, maar 
over iets totaal anders, namelijk het 
opgeven van je zelf. Hoe kan ik in die 
staat komen, vraagt hij zich af. Vervol-
gens stelt hij dat het bewust, zuiver en 
eenvoudig keuzeloos gewaar zijn van 
het feit, dat het denken voortdurend in 
beweging is en in een constante strijd 
verwikkeld, maakt dat het lawaai keuze-
loos ophoudt. Zuivere intelligentie is de 
staat van het denken waarin geen keuze 
aanwezig is, waarin het denken stil valt. 
In die staat van stilte is alleen zijn;
dan komt die werkelijkheid, die verba-
zingwekkende creativiteit zonder tijd 
tot stand (Bombay, februari 1954). Of, 
zoals Radha Burnier het zegt: Als iemand 
waarlijk begrijpt door zelf te luisteren,
te leren, te observeren, dan is er een
onbeweeglijk licht en dat is het dat 
eenieder moet vinden. 
HPB zegt het op een andere manier: 
Degenen onder jullie die zichzelf zouden 
willen kennen in de geest van waarheid, 
leer om alleen te leven, zelfs temidden 

van de samengepakte menigten die je 
soms omringen. Zoek contact met en ga 
verbinding aan met de god binnenin je 
eigen ziel. Breng zonder uitstel je goede 
voornemens in de praktijk en laat geen 
enkele slechts een intentie blijven 
– terwijl je noch beloning noch erkenning 
verwacht voor het goede dat je mis-
schien hebt gedaan. Beloning en 
erkenning zijn in jezelf en onafscheide-
lijk van je, want het is alleen je innerlijk 
zelf die ze op hun werkelijke waarde kan 
schatten. Immers, ieder heeft binnenin 
zijn innerlijke tabernakel het hoogste 
gerechtshof – aanklager, verdediging, 
jury en rechter – wiens vonnis het 
enige is zonder hoger beroep, aangezien 
niemand je beter kan kennen dan je je-
zelf kent als je eenmaal hebt geleerd dat 
zelf te beoordelen door het onwankel-
bare licht van het innerlijke goddelijke: 
je hoger bewustzijn (CW VII, p.174).
Ter afsluiting kunnen we het onderwerp 
Leven in Waarheid samenvatten met 
een aanhaling van Krishnamurti:

Alles wat we kunnen doen is ons 
bewust te zijn van onze eigen begeerten, 
verlangens, ijdelheden ... er vrij van te 
zijn, wat betekent vrij te zijn van het 
zelf, van het ‘ik’. 
Dan hoef je niet naar waarheid te 
zoeken; dan komt waarheid naar je toe, 
omdat het veld er is – een denk-
vermogen dat stil is, niet gestoord 
door zijn eigen onrust (Londen,
16 oktober 1949).

J.Krishnamurti en H.P. Blavatsky
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Een theosoof doet een enorme uitspraak 
wanneer hij stelt dat binnen de theosofie 
de uitleg te vinden is van alle mogelijke 
mysteries die gaan over: 
1. De aard en de wegen van God. 
2. De structuur van het universum en
de processen van evolutie daarbinnen.
3. De complexe samenstelling van de 
mens als lichaam, ziel en geest.
Hoe ongelofelijk omvangrijk deze bewe-
ring ook mag zijn, niettemin hebben die 
oude theosofen bewezen dat, nadat wij 
bestudeerders werden van theosofie, alle 
drie factoren met betrekking tot het pro-
bleem van het leven, de mens, de natuur 
en God, niet alleen fascinerender ge-
worden zijn, maar ook intiemer in onze 
gedachten, gevoelens en aspiraties. 

Zij die werden aangetrokken tot theo-
sofie werden lid van onze Society om 
één van verscheidene redenen. Som-
migen werden aangetrokken door ons 
ideaal van Universele Broederschap en 
verlangden lid te worden van de kleine 
groep theosofen die werken voor Broe-
derschap; sommigen vonden dat de idee 
van reïncarnatie verdere studie waard 
was; sommigen steunden van harte 
de theosofische houding van religieuze 
tolerantie en eerbied voor alle religies; 

sommigen werden gefascineerd door de 
beweringen over de verborgen krachten 
in de mens.
 
Nu is theosofie niet een systeem van 
denken dat voltooid is. Er is geen 
theosofisch tekstboek waarover men kan
zeggen: ‘hier staat alle theosofie in.’ 
Theosofie is namelijk juist door haar 
naam, de ‘Wijsheid van God’, een 
verklaring van de wetten van het uni-
versum. De mensheid heeft echter tot 
nu toe nog niet alles ontdekt over het 
universum. Het universum is nog in 
ontwikkeling en tegelijk met zijn toe-
komstige transformaties zullen nieuwe 
waarheden ontstaan. Sommige van die 
nieuwe waarheden kunnen onze oude 
kennis bijstellen; als in de toekomst een 
nieuwe waarheid ontdekt wordt die een 
oude waarheid tegenspreekt, betekent 
dat alleen maar dat de oude waarheid 
niet een echte en definitieve waarheid 
was, maar alleen maar een tijdelijke, 
zij het nuttige hypothese. 

Daarom zal het u opvallen dat onze 
theosofie van tegenwoordig niet definitief 
is. Zelfs de grote Adepten zullen nieuwe 
waarheden over het universum moeten 
ontdekken, in de loop van de miljoenen 

Theosofie is altijd nieuw
C. Jinarajadasa

C. Jinarajadasa (1875-1953) was de vierde 
International President van de 
Theosophical Society Adyar.

Hij studeerde aan de Universiteit van Cambridge, 
Engeland, en was een uitzonderlijk linguïst die 

waardevolle schetsen en aantekeningen maakte
tijdens helderziende onderzoeken van 

C.W. Leadbeater en Annie Besant.

115-4-03122014.indd   181 9-12-2014   10:09:20



182                                                          Theosofia - Jaargang 115 - nr. 4 - december 2014

en miljarden jaren waarin ons universum 
activiteit vertoont, voordat het begint 
aan zijn pralaya, of zijn periodieke rust 
van actie.

Wij, die oude bestudeerders zijn, moeten 
ons niet verbeelden, omdat wij veel 
boeken hebben gelezen, veel studiebij-
eenkomsten hebben bijgewoond of zelfs 
als wij theosofische sprekers en schrij-
vers zijn, dat wij alles weten over 
theosofie. Als wij goed gestudeerd 
hebben, beseffen wij dat er ontelbare 
nieuwe aspecten van theosofie zijn die 
wachten op ontdekking door ons. Juist 
nieuwe ontdekkingen in theosofie maken 
theosofie zo intens fascinerend, want 
hoe meer iemand studeert, hoe groter
het probleem van Waarheid wordt: 
duizend nieuwe mysteries die gaan over 
God, de Mens en de Natuur openbaren 
zich voor onze ogen en wenken ons om 
ze te komen onderzoeken. 

Kijk bijvoorbeeld eens naar de manier 
waarop onze theosofische kennis ge-
groeid is. De eerste studie van de vroege 
theosofen was het onderzoeken van de 
realiteit achter spiritisme; toen volgde
de studie van de waarheden die India 
openbaarde in haar Veda’s en 
Upanishads.
Hieruit vloeide de behoefte voort om de 
waarheden van boeddhisme en zoro-
astrianisme ook te begrijpen. Daarop 
volgde de activiteiten van hindoe-, 
boeddhistische en zoroastriaanse 
theosofen om het stof der eeuwen weg 
te blazen van de oude waarheden van 
hun religies, met andere woorden, om 
bepaalde aloude leringen, die waren 
vergeten naarmate de religies van eeuw 
tot eeuw groeiden, in ere te herstellen.

Een belangrijke stap in deze lijn van 
werken waren de voordrachten gegeven 
door Dr. Annie Besant over ‘Esoterisch 
Christendom’; zij legde voor het eerst 
aan christelijke theosofen uit wat de 
occulte basis was van vele christelijke 
waarheden, vooral met betrekking tot de 

sacramenten, die zij vereerd, maar niet 
begrepen hadden, omdat er geen chris-
telijke leraar was om ze te verklaren. 

Toen kwam een belangrijk aantal waar-
heden aan het licht, ontdekt door recht-
streekse waarneming met betrekking tot 
de toestanden na de dood. Deze kennis 
is één van de zeer speciale bijdragen die 
moderne theosofie de wereld biedt. 

Een andere groep waarheden handelt 
over de groei van de verscheidene be-
schavingen die karakteristiek zijn voor 
de naties van de wereld. Het verhaal van 
de voorbije en huidige rassen van de 
mens, hun migraties, hun religies en
culturen, het verhaal van de nieuwe 
rassen en religies die later zullen ver-
schijnen, dit alles ontsluiert een wonder-
baarlijk panorama van de geschiedenis, 
vanuit een nieuw standpunt. Politieke 
geschiedenis, zoals gezien vanuit 
theosofische invalshoek, wordt een 
studie van Gods Plan voor de mensheid. 
Economie en politiek worden, in het licht 
van de theosofie, diepgaande interessan-
te aspecten van de menselijke cultuur. 

Ik noem slechts in het voorbijgaan de 
onderzoekingen van een paar theosofen 
in de innerlijke structuur van de materie. 
De wetten van het bouwen van de che-
mische elementen en van hun combina-
ties openbaren fascinerende waarheden 
over de werkingen van het Goddelijk
Denkvermogen dat ‘geometriseert’,  
zoals werd gedoceerd door Pythagoras.
 
Behalve al deze aspecten van theosofie 
hebben wij gedurende de laatste paar 
jaar een nieuw gebied van theosofisch 
onderzoek ontdekt. Het is het domein 
van kunst. Wij beginnen te beseffen dat 
het, zonder enig begrijpen van de inner-
lijke betekenis die aan de scheppingen 
van kunst ten grondslag ligt, voor een 
bestudeerder van theosofie niet mogelijk 
is alle scheppingen van het Goddelijk 
Denkvermogen te overzien.
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Hoeveel nieuwe en inspirerende aspecten 
van theosofie zijn er, die opeenvolgende 
generaties theosofen nog gaan ontdek-
ken: wie zal het zeggen? Wij staan nog 
maar aan het begin van de ontdekking 
van theosofie.

Met al deze opmerkingen van mij wil ik 
mijn denkbeeld verhelderen dat theo-
sofie geen filosofie is die statisch is of 
gefixeerd, maar een filosofie die groeit. 
Daarom moeten wij, oude theosofen,  
bedenken dat theosofie voor ons altijd 
nieuw is: ook al hebben wij De Geheime 
Leer van mevrouw Blavatsky een dozijn 
keer gelezen, toch staan wij pas aan het 
begin van onze theosofische ontdek-
kingen. Want er is een andere Geheime 
Leer die velen van ons theosofen tot nu 
toe nog niet hebben leren lezen. Het 
is het boek van de natuur. De zee, de 
heuvel, de grote bergketen, de wolk, het 
meer, de boom, de bloem, het steentje, 
ieder van deze vormt een pagina van 
een nieuwe Geheime Leer; wij moeten 
leren ook die pagina’s één voor één te 
lezen, door ons ermee te identificeren 
door onze verbeelding en sympathie.

Diegenen van ons die veel ervaring 
hebben met theosofie hebben beseft dat 
ware en blijvende kennis niet alleen 
ontstaat door studie, maar ook door 
handeling. Pas wanneer kennis wordt 
toegepast op menselijke dienstverlening 
wordt onze intellectuele kennis een 
onafscheidelijk deel van ons diepste 
innerlijke zelf. Deze waarheid is de 
voornaamste verklaring geworden met 
betrekking tot alle theosofische studie: 
dat alle kennis pas getransformeerd 
wordt tot ware wijsheid nadat de 
bestudeerder zichzelf in dienst gesteld 
heeft van zijn medemens. 

Er zijn twee feiten over de studie van 
waarheid die velen van ons nog moeten 
leren begrijpen. Het eerste is dat studie 
een tweeledig proces is van zelf alleen 
studeren, en van studeren in gezel-
schap van anderen die aspiranten zijn 

zoals wij. Een fundamentele waarheid 
– misschien zelfs de meest fundamen-
tele waarheid – van theosofie is dat de 
aard van God verblijft in de aard van de 
mens. Als God de Goddelijke Wijsheid 
is in perfectie, dan is, op een of ande-
re mysterieuze manier, ieder mens een 
belichaming van die Wijsheid van God. 
Daarom volgt hieruit dat de volledige 
Geheime Leer die alle geheimen van het 
universum openbaart, samengesteld 
is, niet alleen uit die waarheden die de 
Adepten van voorbije en huidige tijds-
gewrichten ontdekt hebben door hun 
onderzoekingen en die ons gegeven zijn 
in de Mysterieleringen, maar ook samen-
gesteld is uit waarheden die neergelegd 
zijn in één of ander geheime holte in 
het  hart en brein van ieder mens. 
Studeren in samenwerking met anderen 
betekent proberen de Geheime Leer, die 
iedereen is, te begrijpen. Die kennis van 
de mens is essentieel om de Geheime 
Leer van de Wijzen te begrijpen. 

Natuurlijk wordt kennis ons uiteindelijk 
pas eigen wanneer wij er in afzondering 
over nadenken en haar toepassen om 
onze vreugden en verdriet te verklaren, 
en trachten de Wet van Gerechtigheid 
die wij Karma noemen, te begrijpen. 
Tenslotte moet kennis getransmuteerd 
worden tot Wijsheid door iedereen, en 
voor zichzelf. Studie in gezelschap van 
anderen is echter wel een inleidende 
stap. Daarom moet ieder van ons het 
voorrecht van zijn logelidmaatschap 
koesteren, en trachten de loge deel te 
maken van die innerlijke structuur van 
zijn denkvermogen, waar hij verblijft als 
zoeker en als dienaar. 

Het laatste denkbeeld dat ik u allen mee 
wil geven, of u nu ervaren theosofen 
bent of beginnende theosofen, is het 
volgende: dat u niet alleen waarheid 
moet aannemen van anderen, die wijs 
zijn, maar ook waarheid voor uzelf moet 
scheppen. Wij moeten scheppen om te 
kunnen begrijpen. Wij moeten onze ge-
dachten en gevoelens, onze vreugden en 
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ons verdriet transmuteren tot opstellen, 
gedichten, standbeelden, toneelstukken, 
schilderijen, liederen, dans; wij moeten 
onze ervaringen transmuteren en
sublimeren tot offeranden van daden van 
verzaking of schepping (en schepping is 
verzaking, zoals verzaking een vorm van 
schepping is), offeranden die wij leggen 
op een altaar dat gewijd is aan God, dan 
wel aan de Mens.
 
Nee, theosofie kan nooit oud worden. 
Aan de andere kant biedt het leven 
dagelijks aan wijze theosofen nieuwe 
en fascinerende mysteriën. Elke dag 
vernieuwt de theosoof zijn jeugd; en 
ofschoon zijn lichaam veroudert, blijft hij 
toch jong van hart en denkvermogen.
 
De jonge theosoof, jong van lichaam, 
die theosofie ontdekt, is bijzonder 
bevoorrecht en gelukkig. Zijn idee van 
wat het leven zou moeten zijn – dagen 
vol vreugde en liefde en enthousiasme 
– wordt intenser naarmate hij de aard 
van de Meesters van de Wijsheid, die de 
Leiders zijn van de mensheid, bewust 
wordt. Naarmate hij ontdekt dat men-
selijke liefde één weg is tot de Godde-
lijke Liefde: dat het schone in het leven 
slechts een afspiegeling is op de lagere 
gebieden van de Eeuwige Schoonheid 
van het Goddelijk Denkvermogen: en dat 
er geen vreugde in het leven zo intens 
is als die komt door het helpen van hen 
die hulp nodig hebben. Het enthousias-
me van de jeugd voor alle nobele dro-
men en daden neemt honderdvoudig toe 
wanneer eenmaal theosofie ontdekt en 
begrepen wordt. 

Deze waarheden over de theosofie waar 
wij zo van houden, moeten wij doorge-
ven aan de jonge theosofen die naast 
ons staan en die onze plaatsen zullen in-
nemen. Wij studeren terwille van God en 
de mensheid, maar niet terwille van ons-
zelf. Toch, omdat wij wel proberen onze 
Broeder Mens te dienen, door te plannen 
en te werken om de wereld voor hem te 
reorganiseren en mooier te maken, vin-
den wij een nieuwe vreugde in het leven. 
De opwinding die theosofie veroorzaakt 
in alle vermogens in ons hart en denk-
vermogen is iets dat wij nauwelijks in 
woorden kunnen beschrijven, maar het 
is voor ons nu onafscheidelijk van het 
wonder dat alle leven openbaart. 

Ofschoon wij leven in sterfelijke licha-
men, voelen wij ons toch als de eeuwige, 
onsterfelijke goden; te weten dat, ook al 
verzwakken onze lichamen en wordt ons 
brein minder actief door leeftijd, toch 
zijn wij eeuwig jong; te kijken naar de 
gezichten van alle mensen, zelfs die van 
slechte mensen, en toch een glimp op te 
vangen van een Goddelijk Gezicht achter 
ieder menselijk gezicht – deze vreugden 
en wonderen verschaft theosofie. Welk 
groter geschenk zou het leven ons ooit 
kunnen geven? Omdat wij die gift van 
het leven ontvangen hebben, zijn wij nu 
theosofen en zullen wij dat in al onze 
komende levens blijven. 

Uit: The Theosophist, januari 2010
Vertaling: A.M.I.
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Agenda Internationaal
December 2014
1 tot 12 - Adyar, India
               Vic Hao Chin jr
               Self- Transformation and 
               the Spiritual Life

26 tot 31 - Adyar, India
                Internationale conventie van de 
                Theosophical Society

Januari 2015
5 tot 16  - Adyar, India
                Trân-Thi-Kim-Diêu, The Science of
                Theosophy: Foundation and Practice

                Zie ook:
                www.ts-adyar.org/node/410

Agenda Nederland 

december 2014
20        Amsterdam, nationale gespreksgroep
           De Mahatma Brieven

januari 2015
17        Amsterdam, nationale gespreksgroep
            De Geheime Leer

februari 2015
7          Amsterdam, nationale gespreksgroep
            De Mahatma Brieven

maart 2015
7          Amsterdam, nationale gespreksgroep
            De Geheime Leer
11        Amsterdam, nationale gespreksgroep
            De Geheime Leer
14-15   Naarden, Voorjaarsweekend TVN
            met Ineke Vrolijk, U kunt het Pad
            niet begaan, voordat u dat Pad 
            zèlf bent geworden

mei 2015
8 - 13   Naarden, Prof. Krishna e.a.
            A Revolution in Education
11        Amsterdam, nationale gespreksgroep
            De Geheime Leer

juni 2015
6          Amsterdam, nationale gespreksgroep
            De Mahatma Brieven
19 - 23 Naarden, Michael Gomes
            HPB’s Esoteric Instructions 

Agenda loges en centra

December 2014
Amersfoort 
8      Meditatie
15    Lichtfeest

Amsterdam
13    De Sleutel tot de Theosofie, inleidende
        gespreksgroep 
13    De Siva Sutra, inleiding, Ronald Engelse
20    Het web van het denken, gespreksgroep

Apeldoorn
4      De Stem van de Stilte, studie
18    De Stem van de Stilte, studie

Arnhem 
1      De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
15    Levenswijsheid, leesgroep, meditatie
22    Lichtfeest   

Den Haag
8      Upanishads en Advaita Vedanta, lezing,
        Victor van Bijlert
13    Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding
        met meditatie, Ineke Vrolijk
13    De Geheime Leer II, studiegroep, Ineke Vrolijk
15    Lichtfeest

Drachten (Centrum Leeuwarden)
8      Inleiding
22    Lichtfeest

Groningen 
13    Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys

Haarlem
12    Illusie en Werkelijkheid, studie

Heeze (Centrum Eindhoven)
20    De Geheime Leer, studie

Naarden 
7      Morning talk in St. Michael’s House 
9      Gedachtekracht, studie
16    Spiritueel materialisme doorsnijden, studie

Odoorn (Centrum Assen)
10    Lichtfeest

Rotterdam 
2      Abydos II; de Egyptische dodenboeken –
        Am Duat, lezing, Alice Bouwland  
9      Het meditatiediagram van Blavatsky, 
        studieavond, Ineke Vrolijk
16    Lichtfeest    

Utrecht
5      De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
19    Lichtfeest    

Zwolle (Centrum Lanoe)
9      Het pad van inwijding, inleiding, Jan Wibbelink
9      Lichtfeest
15    Spiritualiteit en theosofie, cursus, 
        Alice Bouwland         
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Februari 2015 
Amersfoort 
9      Geluk, wat is dat? verdiepingsavond, Wim Vijn     
16    Uit de brieven voor nieuwe leden, 
        studiemiddag 
23    Meditatie  

Amsterdam 
7      Het ontstaan van het hoofdkantoor, lezing,
        Klaas van Harten 
21    Het web van het denken, gespreksgroep  
21    Het web van het denken, videovertoning 

Apeldoorn 
5      De Stem van de Stilte, studie 
19    De Stem van de Stilte, studie 

Arnhem 
2      De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk  
9      Voordracht Krishnamurti, filmavond
16    Levenswijsheid, leesgroep, meditatie 
23    Ledenvergadering 

Den Haag 
2      Kennismaking Geheime Leer II, cursus, 
        Wim Leys
2      Geheime Leer II, studiegroep  
9      Gevaren van het spiritisme, theosofisch
        bekeken, lezing, Patrick van Hauwe 
14    Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding 
        met meditatie, Ineke Vrolijk 
14    De Geheime Leer II, studiegroep, Ineke Vrolijk 
16    Adyardag 
23    Voordracht Krishnamurti, filmvertoning  

Drachten (Centrum Leeuwarden) 
9      Spiritualiteit en theosofie, studie   
23    Spiritualiteit en theosofie, studie   

Haarlem 
13    Illusie en Werkelijkheid, studie 

Heeze (Centrum Eindhoven)  
20    De Geheime Leer, studie 

Naarden 
1      Morning talk in St. Michael’s House 
3      Ledenvergadering 
17    Adyardag 

Odoorn (Centrum Assen) 
11    De stanza’s van Dzyan – reis van bewustzijn,
        studie via skype, Bianca Kicken 
12    De Geheime Leer II, studie, Bianca Kicken
25    De Geheime Leer II, studie via skype, 
        Bianca Kicken   

Rotterdam 
3      Moderne fysica, lezing, Max Takkenberg   
10    Meditatiediagram van Blavatsky, studieavond,
        Ineke Vrolijk 
17    Een spirituele reis in woord en beeld, lezing,
        Nel van Beers
24    Een benadering van de Werkelijkheid, studie,
        Ronald Engelse   

Januari 2015
Amersfoort 
12    Uit de brieven voor nieuwe leden,
        studiemiddag
19    Meditatie

Amsterdam
17    Het web van het denken, gespreksgroep 
24    De Sleutel tot de Theosofie, inleidende
        gespreksgroep
24    Innerlijke en uiterlijke verandering, leesgroep

Apeldoorn
15    De Stem van de Stilte, studie

Arnhem 
5      De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
19    Levenswijsheid, leesgroep, meditatie

Den Haag
10    Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding 
        met meditatie, Ineke Vrolijk
10    De Geheime Leer II, studiegroep, Ineke Vrolijk
12    Leven met de Bhagavad Gita, lezing, 
        Marijke Trouw 
19    De Geheime Leer II, studiegroep
26    Nicolas Roerich, lezing, Wim Leys

Drachten (Centrum Leeuwarden)
12    Spiritualiteit en theosofie, studie
26    Spiritualiteit en theosofie, studie

Haarlem 
9      Illusie en Werkelijkheid, studie 

Heeze (Centrum Eindhoven)  
17    De Geheime Leer, studie 

Naarden 
4      Morning talk in St. Michael’s House 
6      Gedachtekracht, studie    
20    Spiritueel materialisme doorsnijden, studie 

Rotterdam 
6      Zarathoestra, lezing, Roland van Vliet
13    Meditatiediagram van Blavatsky, studieavond,
        Ineke Vrolijk 
20    Meditatief schilderen, workshop,
        Yvonne Hesterman     
27    Een benadering van de Werkelijkheid 
        (Nilakantha Sri Ram), studie, Ronald Engelse

Utrecht 
2      De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk 
16    Boeddhisme als bron van levenskunst, lezing,
        Han de Wit

Zwolle (Centrum Lanoe) 
13    Het Veld, inleiding, Peter Zanda  
27    De Geheime Leer I, studieavond, Wies Kuiper
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Maart 2015 (vervolg)
Odoorn (Centrum Assen) 
11    De stanza’s van Dzyan – reis van bewustzijn,
        studie via skype, Bianca Kicken 
12    De Geheime Leer II, studie, Bianca Kicken
25    De Geheime Leer II, studie via skype, 
        Bianca Kicken

Rotterdam
3      Kabbala en vormen van meditatie, lezing,
        Magda van der Ende
10    Meditatiediagram van Blavatsky, studieavond,
        Ineke Vrolijk
17    Ledenvergadering
24    Een benadering van De Stem 
        van de Stilte, lezing, Els Rijneker   
31    Een benadering van de Werkelijkheid, studie,
        Ronald Engelse   

Utrecht 
6      De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk 
20    Bijna-dood-ervaringen en ervaringen van
        mystici, lezing, Eric Brujnis  

Zwolle (Centrum Lanoe) 
10    De Stem van de Stilte – De Zeven Poorten,
        bespreking
24    De Geheime Leer I, studieavond, Wies Kuiper

Zie voor adressen en tijden van de bijeenkomsten:
http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges

Februari 2015 (vervolg)
Utrecht 
6      De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk 
20    Soefisme en de mystieke omkering, lezing,
        Kees Voorhoeve 

Zwolle (Centrum Lanoe) 
10    De Stem van de Stilte – De Zeven Poorten,
        bespreking  
24    De Geheime Leer I, studieavond, Wies Kuiper

Maart 2015 
Amersfoort 
9      Het vrouwelijke in de theosofische kunst,
        lezing, Mariël Polman    
16    Uit de brieven voor nieuwe leden,
        studiemiddag 
23    Meditatie 

Amsterdam 
7      Het web van het denken, gespreksgroep  
21    De Sleutel tot de Theosofie, inleidende 
        gespreksgroep 
21    Kleuren, workshop, Mariël Polman 

Apeldoorn 
5      De Stem van de Stilte, studie 
19    De Stem van de Stilte, studie 

Arnhem 
2      De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk  
16    Levenswijsheid, leesgroep, meditatie 

Den Haag 
2      Kennismaking Geheime Leer II, cursus, 
        Wim Leys
2      Geheime Leer II, studiegroep 
9      Het verloren symbool, Dan Brown en de 
        vrijmetselarij, lezing, P. Marselje  
14    Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding met
        meditatie, Ineke Vrolijk 
14    De Geheime Leer II, studiegroep, Ineke Vrolijk 
16    De zeven stralen (1), lezing, Peter Liefhebber
23    Ledenvergadering 
30    De zeven stralen (2), lezing, Peter Liefhebber

Drachten (Centrum Leeuwarden) 
9      Spiritualiteit en theosofie, studie 
23    Het ganzenbord, lezing, Loes Moreno   

Haarlem 
13    Illusie en Werkelijkheid, studie 

Heeze (Centrum Eindhoven)  
20    De Geheime Leer, studie 

Naarden 
1      Morning talk in St. Michael’s House 
3      Gedachtekracht, studie    
17    Spiritueel materialisme doorsnijden, studie  
29    Morning talk in St. Michael’s House 
31    Gedachtekracht, studie    
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Van de bestuurstafel - december 2014 

							       De Engelstalige stilte-retraite van
							       7 en 8 oktober 2014 op het ITC
							       met Bhupendra Vora, thema
							       The Purpose of Life vond plaats
							       in een klein, maar enthousiast
							       gezelschap, met leden uit 
							       Nederland, Finland, Israël en 
							       Slovenië. 
							       De thema’s die werden belicht
							       waren Het doel van het leven, 
							       De oorzaak van lijden, 
							       Ethisch en moreel leven en
							       Het plukken van een bloem
							       beïnvloedt een verre ster. 

De Engelstalige Europese  School van Theosofie, van 10 tot 15 oktober 2014 op het
ITC in Naarden was een spetterend succes. Het thema was In the Beginning was the 
Word ... , Discovering the Logos in Kosmos and Man.
David Roef, Pablo Sender en Janet Hoult hielden briljante inleidingen, waarbij de drie 
doeleinden van de TS goed uit de verf kwamen: broederschap, vergelijkende studie
en de latente vermogens van de mens, te ontsluieren middels een meditatief en 
ethisch leven. 

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

De najaarsdag van de TVN met Robert Pullen op 18-10-2014 trok veel leden en 
belangstellenden: er was zelfs een delegatie uit België ! 
De titel van deze dag was Van kosmische ideatie tot het menselijk gedachtelandschap. 
Uitgaande van de grondstellingen van De Geheime Leer (GL) van H.P. Blavatsky 
leidde Robert de deelnemers via de Proloog van de GL naar Wat wij zien, Onze wereld 
als een gedachtebeeld en De eenheid aller dingen. Ook benadrukte hij de ethiek van
de theosoof: studie en meditatie, maar vooral dienstbaarheid!

			   Ineke Vrolijk verzorgt op 14 en 15 maart 2015 het 
			   voorjaarsweekend van de TVN.
			   Het thema van deze twee dagen is U kunt het Pad niet begaan,
			   voordat u dat Pad zèlf bent geworden (citaat uit De Stem van
			   de Stilte van H.P. Blavatsky, 58). 
			   Deze tweedaagse retraite is Nederlandstalig.
			   Er zijn veel momenten van stilte en inkeer; aandachtsmeditatie
			   zal centraal staan. 
			   Zie de folder bij dit nummer van Theosofia.
			   Opgeven voor 6 maart 2015 per email bij: 
			   evenementen@theosofie.nl

			 

Namens het hoofdbestuur, Els Rijneker, voorzitter TVN.
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Adressen Theosofische Vereniging 

Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek

Martie Velthuis-Winkel, Parkstraat 29, 3743 ED Baarn
035 541 7118 - E-mail: amersfoort@theosofie.nl 
Mw. R.H. Bangma-Biben, Woonark de Kelk - Kalf R.-48 rood 
1509 AC Zaandam - 075 612 4871 
E-mail: rothabangma@gmail.com
Website:www.amsterdam.theosofie.nl
Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - 055 522 1983
E-mail: apeldoorn@theosofie.nl
Website: www.apeldoorn.theosofie.nl
Secretariaat: Brugstraat 7, 6811 MB Arnhem - 026 351 5355
E-mail: arnhem@theosofie.nl
Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Liniekampen 38, 7873 BT Odoorn
0591 227 920 of 06 2847 9127 - E-mail assen@theosofie.nl
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 5294 NE
Gemonde - 073 551 031I - E-mail: gboorn@gmail.com 
Marjan Snakenborg, Wirdummerweg 27-A, 9917 PB  Wirdum 
0596 601 210 - E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com
www.loge-groningen.blogspot.nl
Jaap Trouw, Aronskelkweg 26-C, 2555 GK Den Haag
070 397 5071 - E-mail: denhaag@theosofie.nl 
Dhr. A Robinson, Rollandstraat 3, 2013 SL Haarlem
023 532 3193
Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC  Wolvega,  0561 614 067
Jan Rietdijk, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden 
035 694 1898 - E-mail: TV-Afd.Naarden@xs4all.nl
Mw.W. Kalkman-Verschoor, Schuwacht 256,
2941 EK Lekkerkerk - 0180 523 455  
E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl
Ellen Hakkaart, Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
030 878 5729 - E-mail: secr.logeutrecht@gmail.com
Website: www.utrecht.theosofie.nl
Mw. M. van Vledder-van Welzen, Wijnmanlaan 11, 8014 KA 
Zwolle - 038 465 8808 - E-mail: ecvanvledder@freeler.nl
Mw. L.L.C. Kuiper, Willemsvaart 1-604, 8019 AA Zwolle 
038 453 1384 - E-mail: wieskuiper@home.nl

Amersfoort (l,b): 

Amsterdam (l): 

Apeldoorn (c): 

Arnhem (l,b):

Assen (c):

Eindhoven (c): 

Groningen (l,b): 

Den Haag (l,b): 

Haarlem (c):

Leeuwarden (c,b): 

Naarden (l,b): 

Rotterdam (l,b): 

Utrecht (l,b):

Zwolle (l,b):

Zwolle (c,b): 

Sabine van Osta - Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
0032 486 631997 - E-mail: sabine_van_osta@hotmail.com
Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen - 0032 382 74362 
Busken Huetstraat 5, B-2050 Antwerpen 
E-mail: info@logewittelotus.be
Website: www.logewittelotus.be
Beke 39, B-9950 Waarschoot
Website: www.theosofiegent.be

Overige adressen:

Landelijk voorzitter 
België:
Loge Antwerpen: 
Loge Witte Lotus:

Tak ‘Vrede’, Gent:

Secretariaat, Uitgeverij en
Theosofische boekhandel 
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam 
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook: Theosofische 
Vereniging in Nederland  
Open: woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur

Hoofdbestuur
Els Rijneker (voorzitter) 
020 632 0105
Wim Leys (vicevoorzitter)

070 325 0256
Sandra van Dalen (secretaris)

06 4228 1636
Dick Iedema (penningmeester)

010 451 2368
Boudewijn Haas
Loes Moreno Benseny-Frikken

Lidmaatschap
Contributie € 72,-  
(incl. Theosofia) 
gezinsleden € 36,- 
(zonder Theosofia) 

Aanmeldingsformulieren zijn bij 
het secretariaat verkrijgbaar
of via de website. 

Betalingen 
t.n.v. Theosofische Vereniging 
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN: 
NL31 INGB 0000 1919 10 
BIC: INGBNL2A

Internationaal
Theosofisch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121 
E-mail: info@itc-naarden.org 
Website: www.itc-naarden.org
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Theosofische
boekhandel Adyar
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon		  020 676 5672
E-mail		  books@theosofie.nl
Website		  www.theosofie.nl
Open		  woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Adressen Theosofische Vereniging 

Commentaar op het leven
Commentaar op het leven deel  I en II zijn 
bundels van Krishnamurti’s inspirerende ge-
sprekken met mensen uit diverse lagen van 
de samenleving, waarbij zowel persoonlijke 
als algemene problemen indringend aan de 
orde komen. De tekst is een weergave van 
Krishnamurti’s in verschillende delen van de 
wereld gevoerde discussies. De woorden van 
Krishnamurti zijn simpel en blijven actueel. 

Hij is wel aangeduid als de belangrijkste 
beeldenstormer van de twintigste eeuw. 
De beelden die hij bestormde zijn de 
verstarde opvattingen en meningen die het 
onbelemmerd waarnemen van de werkelijk-
heid storen en vervormen. Hoewel hij sprak 
over inzicht en meditatie, vertegenwoordigt 
hij daarbij geen enkele ‘school’ of richting. 
Wat hij deed is samen met zijn toehoorders 
nagaan wat de oorzaken zijn van de 
problemen waar de mens sinds jaar en dag 
mee te kampen heeft.

Krishnamurti werd in 1895 in Zuid-India 
geboren en groeide op in Engeland. 
Gedurende meer dan zestig jaar had hij geen 
andere bedoeling dan mensen geheel en 
onvoorwaardelijk vrij te maken van elke 
theorie of geloof.

J. Krishnamurti 
Commentaar
op het leven I
Synthese, 2013
ISBN:
978 90 6271 111 6
250 blz., paperback
Prijs: € 19,50

J. Krishnamurti 
Commentaar
op het leven II
Synthese, 2014
ISBN:
978 90 6271 106 2
304 blz., paperback
Prijs: € 19,50

C.W. Leadbeater
Ancient Mystic Rites
Quest Books
ISBN: 978 0 8356 0609 7
241 blz., paperback
Prijs: € 14,95

Met een combinatie van helderziendheid en de schriftelijke verslagen uit 
de geschiedenis presenteert Leadbeater een diepgaande en fascinerende 
studie over de mysteriescholen in Egypte, Kreta en Griekenland, over de 
mysterieën van Mithras, van de Joden en van de Vrijmetselarij. 
Hij behandelt ook de overgang van de operatieve naar de speculatieve 
Vrijmetselarij, de Schotse Ritus en de Gemengde Vrijmetselarij.
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Doeleinden van de Theosophical Society Adyar: 

Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

Het onderzoeken van de onverklaarde wetten 
in de natuur en van de vermogens die in de
mens latent aanwezig zijn.
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Foto: Groepsfoto deelnemers Najaarsdag met Rob Pullen
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