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Vrijheid van denken

De Theosophical Society Adyar heeft zich wijd en zijd
over de wereld verspreid en leden van alle 

religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de 
specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen 

van hun eigen geloof opgeven. 
Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken 

dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,
 door wie ook onderwezen of gekoesterd,  die in enig

opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, 
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
 enig lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de enige

voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. 
Elk lid heeft evenveel recht om zich te 

verbinden aan elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen

recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt

 of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting 
die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van 

een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. 
Meningen of opvattingen geven geen recht op 

voorrechten en kunnen evenmin aanleiding
zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid 
van de Theosophical Society Adyar Adyar ernstig om deze 

fundamentele principes van de Theosophical Society Adyar
 te verdedigen, te handhaven en ernaar te handelen,

en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van meningsuiting, 

binnen de grenzen van hoffelijkheid en
rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society Adyar

De Theosophical Society Adyar(TS) is op 17 november 1875 te New York opgericht
door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. 

De TS heeft haar internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India.
Er zijn negen en veertig afdelingen over de gehele wereld;

de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.

De Theosophical Society Adyar bestaat uit studenten die bij iedere religie aangesloten 
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen 

dat ze de drie doeleinden van de vereniging (zie achterkant omslag) onderschrijven,
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil 

bijeen willen brengen, ongeacht hun religieuze overtuiging, en dat zij religieuze 
waarheden willen bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen. 

Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, 
maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. 

Zij zijn van mening dat Waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,
door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. 

Zij zien de Waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven, niet als een dog-
ma opgelegd door een autoriteit. Zij vinden dat een overtuiging het resultaat 

zou moeten zijn van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten 
gaan, en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. 

Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn, niet als een voorrecht
om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 

Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid. 

Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te 
veroordelen, om Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen

ertoe te bekeren. Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord. 

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de 
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. 

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die 
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft. 

Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te leren
de Geest te zien als zijn werkelijk zelf, en zijn denkvermogen en het lichaam als de

dienaren daarvan. Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies, door hun 
verborgen betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen 
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de TS bestuderen deze waarheden en theosofen 
trachten ernaar te leven. Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn, 

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Tijdens een recent bezoek aan een van onze theosofische groepen stelde een van 
de leden me een vraag. Blijkbaar was het niet iemand die er een gewoonte van 
maakte gemakkelijke vragen te stellen. De vraag luidde: Wat is wijsheid?  Zoals 
wel vaker gebeurt als ik een vraag moet beantwoorden die niet te beantwoorden 
is, kwam een vreemde gedachte in mij op. Deze bracht mij dertig jaar terug in 
de tijd. 

In mei 1980 kwamen alle wereldmedia naar de staat Washington. Gedurende 
bijna twee maanden was het oog van de wereld gericht op de gebeurtenissen bij 
de vulkaan Mount St.Helens. Deze was meer dan honderd jaar slapend gebleven, 
maar in maart hadden geologen aardbevingsactiviteit rond de berg opgemerkt. 
Ook hadden ze een snelle zwelling geconstateerd aan de noordzijde van de berg, 
waar gesmolten magma vanuit de diepte van het aardoppervlak een weg naar bo-
ven zocht. De wetenschappelijke wereld was er zeker van  dat Mount St. Helens
op het punt stond uit te barsten. Alle media-aandacht, tezamen met mond tot 
mond berichtgeving, had het gebied veranderd in een toeristische attractie.
Sensatiezoekers huurden vliegtuigen en helikopters om over de vulkaan te vlie-
gen. Voordat de National Guard werd opgeroepen om het gebied af te grendelen, 
kwamen hele families van verre om de berg te beklimmen en aan zijn voet te 
picknicken. Het hele gebied was in een nerveus afwachten gedompeld. 

Op achttien mei, om acht uur tweeëndertig in de ochtend, vond de verwachte uit-
barsting plaats. Hoewel deze werd verwacht, was de omvang van haar verwoes-
tende kracht schokkend. Ik kan mij herinneren dat ik als in time-lapse fotografie
(meerdere foto’s binnen enkele seconden) de ineenstorting van de volledige 
noordzijde van de tweehonderd zeventig meter hoge berg zag, door de klap 
naar buiten en naar boven geblazen; de vroegere gletsjer was in enkele minuten
gesmolten en werd in de vorm van stoom en moddergolven uitgespuugd, alles 
op zijn pad verzwelgend; de as-pluim steeg kilometers hoog de lucht in.  Ook 
herinner ik mij mijn gevoel van nederigheid en onbeduidendheid ten opzichte van 
zo’n kracht. 

De verwoesting die de vulkaan had veroorzaakt was meetbaar, maar niet ten 

Wijs geworden
Tim Boyd

Tim Boyd is sinds april 2014
International President van de
Theosophical Society Adyar.

Ieder kwartaal publiceert hij 
in het tijdschrift Quest Magazine. 
Hierbij zijn bijdrage uit de wintereditie van 2014.
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volle voorstelbaar. Alle levende wezens in een omtrek van bijna zestig hectare 
waren gedood – alle mensen, alle bomen, alle planten, elf miljoen dieren – alles. 
Bruggen, autowegen, spoorwegen, gebouwen, al die monumenten van menselijke
belangrijkheid die we duurzaam veronderstelden, waren verdwenen. 

Een paar jaar na de uitbarsting vloog ik met een vliegtuig naar Seattle. De piloot 
vertelde de passagiers via de intercom dat we over Mount St. Helens vlogen. Ik 
keek uit het raam en was onthutst. Het eerste dat me opviel was de kaalheid: 
alles was grauw en doods. Het deed me denken aan foto’s van het oppervlak van 
de maan die ik had gezien. Het volgende dat indruk op me maakte was de staat 
van de dichte bossen die er op het moment van de uitbarsting waren. Kilometers 
lang was iedere boom door de kracht van de explosie weggeblazen. Duizenden 
vorstelijke, meer dan vijfentwintig meter hoge pijnbomen lagen als luciferhoutjes 
verspreid op de grond, allemaal naast elkaar, als de naalden van een kompas wij-
zend naar het epicentrum van de ontploffing. Het was ontzagwekkend. 

Tien jaar na mijn eerste vlucht over het gebied, zat ik weer in een vliegtuig op 
weg naar Seattle. Weer vloog de piloot over Mount St. Helens. Toen ik naar het 
land onder mij keek, stond ik versteld van wat ik zag. Wat tien jaar geleden 
levenloos en grauw was geweest, was nu levend en zo groen als gras. Over-
al ontsproten bomen. Dieren waren teruggekeerd naar het gebied en waren in 
goede doen. Planten groeiden in de aarde die vruchtbaar was gemaakt door de 
mineraalrijke vulkanische as. De veranderingen die hadden plaatsgevonden en 
het niet te scheiden verband tussen de eerdere verwoesting en de hedendaagse 
groene schepping, maakten indruk op me. Toen de vraag over wijsheid werd ge-
steld, kwamen al deze dingen op in mijn gedachten. 

In Sanskriet is prajna de term voor wijsheid. Hetzelfde woord wordt in het
boeddhisme gebruikt voor één van de zes paramita’s (deugden of perfecties). De 
gebruikelijke praktijk is dat ieder van de paramita’s  wordt gezien als een tegengif 
tegen sommige van onze beperkingen. Zo is de paramita  van vrijgevigheid een 
tegengif tegen een bekrompen of benauwde geestesgesteldheid; geduld is een 
tegengif tegen woede; meditatie is een tegengif tegen een gebrek aan concentra-
tie. Er wordt gezegd dat wijsheid het tegengif is tegen alles, omdat zij de funda-
mentele oorzaak van onwetendheid aanpakt – verkeerde kennis. Simpel gezegd, 
we zijn wijs als we de dingen zien zoals ze zijn. Wijsheid kan het gewaarworden 
van werkelijkheid worden genoemd. De Stem van de Stilte zegt dat de sleutel tot 
prajna van de mens een god maakt.

In het gewone gebruik van het woord geloven we dat wijsheid met de jaren 
komt, of met ervaring, of dat mensen met uitgebreide kennis wijs zijn. Dus, in 
de aanwezigheid van oude mensen met veel ervaring en uitgebreide kennis, con-
cluderen we dat deze wijs moeten zijn. Voor veel mensen spant een grijsharige 
professor op een Harley-Davidson motor de kroon. Omdat we tot nu toe relatief 
onontwikkelde mensen zijn, is het onze gewoonte om kennis aan te zien voor 
wijsheid. De kennis dat het shirt dat ik draag groen is, is kwalitatief niet anders 
dan de kennis dat het universum is samengesteld uit triljoenen sterren en op 
een bepaalde wijze uitzet. Zij is ook niet anders dan de kennis van de geschie-
denis van H.P. Blavatsky en het schrijven van De Geheime Leer. Dit zijn allemaal
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feiten – kleine, neutrale dingen die geen relatie hebben met wijsheid. Sommigen 
van de grootste tirannen en despoten uit de geschiedenis waren zeer geleerd en 
oppervlakkig gezien culturele mensen, maar hun kennis stelde geen grenzen aan 
hun wreedheid. In de woorden van HPB: Intellect leeft over het algemeen ten 
koste van wijsheid.  Het fenomeen van de ‘verstrooide professor’ is maar al te 
goed bekend. Het simpele rekensommetje is dat kennis en wijsheid niet gelijk 
aan elkaar zijn. 

In het boeddhisme wordt één woord gebruikt als synoniem van wijsheid, namelijk 
‘leegte’. Hoewel het mentale proces stagneert als het geen dingen kan vergelijken 
of tegenover elkaar kan stellen, suggereert het woord ‘leegte’ op z’n minst iets 
over de aard van wijsheid. Het kan het best op negatieve wijze worden beschre-
ven. Het heeft geen eigenschappen, geen vorm, geen gevoel, geen kennis. Het 
heeft aan deze dingen geen behoefte. In veel opzichten lijkt het op ruimte, die 
alles omvat, alle dingen begrenst, maar niet met één of alle kan worden geïden-
tificeerd. In Krishna’s woorden uit de Bhagavad Gita: Terwijl ik dit universum 
doordring met een deel van mijzelf, blijf ik intact.
 
Eén van mijn favoriete delen van de Bhagavad Gita is hoofdstuk zeven, waarin 
Arjuna Krishna vraagt zich in zijn werkelijke vorm te openbaren. Voorafgaand aan 
dit moment in het verhaal, had Arjuna Krishna voornamelijk beschouwd als zijn 
vriend en wagenmenner. Als de conversatie, die de basis van de Gita vormt, zich 
ontvouwt, raakt hij overtuigd van Krishna’s goddelijkheid, maar de volle beteke-
nis daarvan is hem nog niet bekend.

Als Krishna Arjuna toestaat zijn ‘universele vorm’ te zien, brengt dit Arjuna’s 
denken volledig in verwarring. Hij ziet het gehele universum in zijn lichaam.
Krishna heeft ontelbare gezichten die alle kanten opkijken, talrijke monden die de 
levenden verslinden en ‘alle werelden oplikken’. Alle goden en grote wezens zijn 
aanwezig in deze vorm. Hij ziet Krishna’s straling ’het totale universum in brand 
zetten’. Het beeld van deze goddelijke vorm die creatie, destructie en onderhoud 
van het universum omvat, is meer dan Arjuna kan bevatten. Het is zo hevig dat 
hij Krishna smeekt terug te keren naar zijn meer vertrouwde, minder angstaan-
jagende en expansieve vorm. Het is moeilijk de realiteit onder ogen te zien.     

Het gaat erom dat we wijsheid, hoewel we haar - vanwege haar eigen specifieke 
aard - niet kunnen bevatten of begrijpen, wel kunnen ervaren, en dat ook doen. 
In de woorden van een dichter is zij dichterbij dan onze ademhaling, dichterbij 
dan onze handen en voeten.  De Stem van de Stilte beschrijft wijsheid als de 
vlam van Pranja die vanuit Atman straalt -  het hoogste of meest innerlijke bereik 
van onszelf, universeel en onpersoonlijk.

Hoofstukken acht en negen van de apocriefe Wijsheid van Salomon geven een 
prachtige en esoterische beschrijving van wijsheid en van het proces om haar 
te bereiken. Voor Salomon is wijsheid vrouwelijk. Ze wordt beschreven als een 
vrouw die almachtig van het ene eind (van het universum) tot het andere eind 
reikt en alles liefdevol regelt. Salomon was van mening dat wijsheid boven alle 
andere zaken was verheven en meende dat ik haar niet kon bereiken, behalve als 
God (Atman) haar aan mij gaf: en dat het kernpunt van wijsheid ook is te weten 
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wiens gift het was: ik bad tot de Heer en zocht Hem … met heel mijn hart. Dan 
bidt hij: Stuur haar vanuit uw heilige hemelen en vanuit de troon van uw glorie, 
zodat zij in mijn nabijheid met mij kan werken, zodat ik te weten mag komen wat 
u behaagt. Goed begrepen, is dit zeer krachtig.
Stralen van licht stromen onafgebroken vanuit de zon. De enige dingen die hen 
verhinderen op ons te schijnen zijn de obstakels die in de weg staan – de wolken 
aan de hemel, of de muren die ons omringen. Verwijder deze en, in de woorden 
van de ‘wedergeborenen’ of welk geloof dan ook, onze ervaring zal zijn ‘ik zie het 
licht’. De kern van ieder spiritueel pad is deze wolken van emoties en gedachten, 
die ons afsluiten van de schoonheid, dankbaarheid, blijdschap, vrede, helderheid 
en compassie tevoorschijn komend bij deze ervaring van eenheid die wij wijsheid 
noemen, te herkennen en te transcenderen. Hoe vaak ik deze dagen ook per 
vliegtuig reis, steeds weer als het vliegtuig op een bewolkte of regenachtige dag 
opstijgt ben ik geïmponeerd; hoe het vliegtuig opstijgt in duisternis, het ondoor-
zichtige wolkenpak binnenvliegt en vervolgens door de wolken in de volle zon 
terecht komt. Het is niet zo dat emoties stoppen of gedachten verdwijnen: we 
zien ze eenvoudig  zoals ze in werkelijkheid zijn – onze eigen innerlijke weersge-
steldheid.

Onze vluchtige ontmoetingen met wijsheid worden gekenmerkt door een gevoel 
van harmonie en kracht, en overvallen ons vaak zonder dat we het beseffen. Het 
zijn die zeldzame momenten waarop onze fascinatie met onszelf even verdwijnt, 
als we een prachtige zonsondergang zien of ons verliezen in blije verwondering 
als we kijken naar de spontane vreugde van spelende kinderen. Op deze momen-
ten verdwijnen even de muren van zorgen en gedachten die ons omsluiten. Als 
het moment voorbij is, kijken we erop terug en merken dat we vredig en zorge-
loos waren. Hoewel de zorgen en problemen in de wereld niet waren verdwenen, 
waren ze op dat moment opgenomen in een breder perspectief. 

Voor de werkelijk wijze zijn er geen grenzen, geen verschillen, geen gewone mo-
menten. Arm of rijk, ziek of gezond, te midden van verval of extatische creatie, 
schouwen zij dieper. Sir Edwin Arnold’s dichterlijke vertolking van de Gita toont 
het gezichtspunt van de wijze:

Never the spirit was born; the spirit shall cease to be never;
Never was time it was not; end and Beginning are dreams!  
Birthless and deathless and changeless remaineth the spirit for ever;
Death hath not touched it at all. *

Moge we allen groeien in wijsheid.

Uit: Quest Magazine, winter 2014
Vertaling: S.C.

*Vrij vertaald: De levenskracht (spirit) is nooit geboren en zal nooit sterven; ze heeft altijd bestaan; 
begin en einde zijn dromen! De levenskracht is eeuwig zonder geboorte, zonder dood en onverander-
lijk; dood heeft haar nooit aangeraakt.
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Onderstaand citaat komt uit:

H.P. Blavatsky, De Stem van de Stilte

in Drie Wegen, één Pad

ISBN 90-6175-088-1

58
U kunt het Pad niet begaan,

voordat u dat Pad zèlf bent geworden.

69
Er is maar één weg naar het Pad;
alleen aan het uiterste einde ervan 

kan de ‘Stem van de Stilte‘ worden gehoord.
De ladder waarlangs de kandidaat opklimt,

bestaat uit sporten van leed en pijn;
deze kunnen alleen tot zwijgen worden gebracht door de stem van de deugd.

Wee u, discipel, 
als er één enkele ondeugd is die u niet hebt achtergelaten.

Want dan zal de ladder bezwijken en u afwerpen;
haar voet rust  in de diepe modder van uw zonden en zwakheden,

en voordat u kunt trachten over de wijde afgrond van de stof heen te komen,
moet u uw voeten wassen in de wateren van Verzaking.

Let op dat u niet een nog bevuilde voet op de onderste sport van de ladder zet.
Wee degene die het waagt één sport met moddervoeten te bevuilen.

Het vieze, kleverige slijk zal opdrogen,
taai worden en zijn voeten ter plekke vastkleven,

en als een vogel gevangen aan de lijmstok van de sluwe vogelaar,
zal hij van verdere vooruitgang worden afgehouden.

Zijn ondeugden zullen vorm aannemen en hem neerhalen.
Zijn zonden zullen hun stemmen verheffen 

als het gelach en het gehuil van de jakhals na zonsondergang;
zijn gedachten zullen een leger worden
dat hem gevankelijk als slaaf wegvoert.
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Omdat ik beroepshalve geen wetenschapper ben, heb ik ervoor gekozen deze 
bijdrage meer een praktisch en meditatief karakter te geven.

Een brug slaan tussen wetenschap en spiritualiteit. Er zijn veel boeken
geschreven over wetenschap en veel over spiritualiteit. Wat vormt precies de
brug tussen wetenschap en spiritualiteit; dient er wel een verband te zijn
tussen die twee; en waar komt de inspiratie voor wetenschappelijke ontdek-
kingen precies vandaan?

Albert Einstein is een goed voorbeeld van iemand die een brug heeft trachten te 
bouwen tussen wetenschap en spiritualiteit. Er wordt gezegd dat op zijn werktafel 
De Geheime Leer van H.P. Blavatsky steeds binnen handbereik lag.

Onderstaand de titels van enkele boeken die verwijzen naar de band tussen
wetenschap en spiritualiteit:
•  Het universum in een enkel atoom, waar wetenschap en spiritualiteit elkaar
    raken (De Dalai Lama)
•  De Yoga Sūtra’s van Patañjali (I.K. Taimni, de titel uit het Engels vertaald is
    De wetenschap van Yoga)
•  A Flash of Lightning in the Dark of Night, A Guide to the Bodhisattva’s Way
    of Life (The Dalai Lama)
•  Wetenschap en eeuwige wijsheid in een veranderende wereld (R. Ravindra)

Leden van de Theosophical Society Adyar kennen allemaal de universele
mantra van Annie Besant, die begint als:
O verborgen Leven, trillend in elk atoom
O verborgen Licht, stralend in ieder wezen
O verborgen Liefde, alles omvattend in Eén-Zijn ...

Het motto dat deel uitmaakt van het embleem van de TVN is Satyan Nasti Paro 
Dharmah. In Nederland gebruiken we de Sanskriet versie, omdat ze veel meer 
inhoudt dan de letterlijke Engelse vertaling Er is geen religie hoger dan waarheid. 
Leden van de Theosophical Society Adyar bestuderen het leven in al zijn

Een brug slaan tussen
wetenschap en spiritualiteit
Els Rijneker 

Korte lezing tijdens het 37ste Europese Congres 
Bridging Science and Spirituality in Parijs 
van 30 juli tot 3 augustus 2014.
Els Rijneker is lid van de TVN sinds 1998
en vanaf 2009 voorzitter. 
Zij is logopedist en heeft een praktijk voor
dyslexiebehandeling.
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facetten, met een sterke nadruk op de Vrijheid van denken, samen zoekend naar 
Waarheid en naar de kunst van een juist leven. 
Tijdens deze zoektocht wordt geprobeerd het onbekende te herontdekken door 
de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap (de tweede 
doelstelling) en door het onderzoeken van de onverklaarde wetten in de natuur 
en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn (de derde doelstelling).

Vanaf onze geboorte beginnen wij mensen de wereld te ontdekken, in de eer-
ste plaats om te overleven. We gaan door met ervaren en leren tot aan het 
moment dat we onze ogen sluiten en ons fysieke lichaam verlaten: de ontdek-
kingstocht is een levenstaak. Wat we aan informatie opnemen, begrijpen en 
herinneren, hangt volledig af van onze talenten, onze opvoeding en culturele 
achtergrond. Anders gezegd, we nemen de wereld waar via onze zintuigen en 
voegen daar dan onze gedachten en gevoelens aan toe. Deze waarnemingen 
kunnen we moeilijk onvervormd, werkelijk en zuiver noemen. In ons persoon-
lijk onderzoek, en ook in wetenschappelijk onderzoek, zijn vele hindernissen. 
Onderscheidingsvermogen, ethiek, persoonlijke integriteit en spiritualiteit zijn 
hier noodzakelijk. De Gulden Treden van H.P. Blavatsky vermelden duidelijk:
een vlekkeloos leven, een open denkvermogen, een rein hart, een vurig
verstand, een ongesluierd geestelijk inzicht.

Tijdens het symposium De Uitdaging van de Ziel in Amsterdam, maart 2014, 
sprak professor Marco Pasi, hoogleraar in de geschiedenis van de hermetische 
filosofie en aanverwante stromingen, over de Uitdaging van de Academische Ziel: 
Eén van de methodische problemen waarover op ons terrein vaak wordt gedebat-
teerd is de positie van hen die geen ‘neutraal’ of ‘agnostisch’ standpunt willen in-
nemen bij de studie van esoterie, maar hun oordeel liever laten kleuren door een 
eigen spiritueel dan wel religieus geloof (zie Theosofia 115-1, maart 2014, p. 23).
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De wetenschappelijke benadering: voor zover ik er zicht op heb, leidt het waar-
nemen van de buitenwereld tot nieuwsgierigheid, de wil om te onderzoeken en 
research te doen. Vervolgens worden hypotheses geformuleerd die vele malen 
getest worden onder gecontroleerde omstandigheden (vandaag de dag met be-
hulp van uiterst precieze meetinstrumenten). Vanuit de resultaten van deze tests 
worden nieuwe hypotheses, nieuwe theorieën of ontdekkingen gelanceerd. We-
tenschappers zijn nu in staat om het kleinste materiële deeltje te observeren! 
Op dat punt gekomen, daagt de miraculeuze vraag: wat is de kracht achter de 
materiële wereld, wat is toch deze energie, wat is ‘leven’? Om dat te vatten, 
zijn meer ‘etherische’, welhaast spirituele niveaus van begrip noodzakelijk: kun-
nen wij door de materiële wereld heen zien welke wereld er achter verscho-
len gaat? Is het ons gegeven om de dingen te zien en te begrijpen zoals zij
werkelijk zijn? Kunnen wij komen tot zuiver zien? Uiteraard kan de mens 
intellectueel op een schitterende manier uit de hoek komen, vele boeken
bestudeerd hebben en met zijn brein een immens aantal formules, feiten en 
modellen oproepen en reproduceren (wat de ‘leer van het oog’ genoemd wordt), 
maar beschikt hij daarom over innerlijke wijsheid, is hij daarom intelligent (wat 
de ‘leer van het hart’ genoemd wordt)? 
Wat is ons doel in het leven: status, trots, winst voor slechts enkelen, of gaat het 
om een werkelijk delen met de hele mensheid? Door ons vaak beperkte blikveld 
zijn er nog moeilijker vragen te beantwoorden: wat bewaren en behouden we, 
wat laten we beter los; verandering is immers onvermijdelijk in de fysieke wereld.

Volgens mij spelen een juiste attitude en integriteit noodzakelijkerwijze een gro-
te rol in wetenschappelijk onderzoek. We kunnen onszelf de vraag stellen: is 
een ontdekking nuttig en ten voordele van de hele planeet, of slechts voor een 
deel van de wereld; alleen voor de mens of ook voor de andere natuurrijken 
waarmee wij de planeet delen (mineralen, planten en dieren)? Is het wel juist 
om het leven van dieren te nemen? Zijn bepaalde geneesmiddelen werkelijk no-
dig, of spelen er motieven in termen van een grotere invloed, meer macht of 
puur financieel winstbejag? Onze voormalige International President, Radha 
Burnier, zei ooit over fysieke ziekte: Wat is er mis met sterven? Een behoorlijk 
controversiële vraag.

Dr. Klaus K. Klostermaier, Professor Emeritus aan de universiteit van Manitoba, 
Winnipeg, Canada, schreef in november 2009 in The Theosophist ook verschenen 
in Theosofia 115-2, mei 2014, bladzijde 60: 
Aldous Huxley is een twintigste-eeuwse reus in het rijk der humaniora (de studie 
van taal, geschiedenis en cultuur), wiens ‘Perennial Philosophy’ (eeuwige filoso-
fie) niet alleen een onovertroffen bloemlezing is van de wereldreligies, maar ook 
een schets voor een universele religie. Hij suggereert eveneens dat de Vedantijn-
se ‘jnana’ (pure kennis) de sleutel vormt tot het ontsluiten van de poort naar de 
betekenis van het menselijk bestaan.
...Ons hele wetenschappelijke ondernemen, en daarmee een groot deel van 
onze inspanningen op het gebied van openbaar onderwijs, is er grotendeels 
op gericht de grote menselijke vraagstukken te vermijden, veeleer dan deze 
onder ogen te zien. Het reduceren van rationaliteit tot de wiskundige manipu-
latie van gegevens, die haar belichaming vindt in de computer, beperkt niet 
alleen de reikwijdte van de wetenschap en zorgt ervoor dat zij betekenisvra-
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gen negeert, maar het overtuigt ook de gemiddelde wetenschappers en de
massa’s die in wetenschap geloven dat vragen over betekenis en zingeving, vra-
gen die betrekking hebben op het Zelf, ‘onwetenschappelijk’ zijn en dus niet 
de moeite waard om uit te zoeken. Blijkbaar ‘loont het niet’ om onderzoek te 
doen naar dergelijke vragen. De moderne wetenschap sluit in principieel vra-
gen uit die gaan over de hele reeks van ethiek, van esthetiek, van spiritualiteit.

Bestaat er een brug tussen wetenschap en spiritualiteit? Zeer zeker wel. Die 
hoort te bestaan en kan altijd verbeterd worden.
Wat kunnen we doen om het verband tussen wetenschap en spiritu-
aliteit te verbeteren? Naar mijn mening hangt dit samen met ethiek.
De eerste stap dient door iedere persoon zelf gezet te worden. Ieder is vrij om dit 
besluit voor zichzelf te nemen, en ieder dient het eigen Pad te bewandelen naar 
het grote Ken Uzelve, gnothi seauton, de tekst die gegraveerd staat in de tem-
pel van Apollo in Delphi. Spirituele en religieuze bewegingen hebben veelal dit 
doel voor ogen van onderscheidingsvermogen, waar begrip, zuivering en ethisch 
handelen. Al is dit in de wetenschappelijke wereld misschien geen algemeen 
geldende praktijk, toch zou het een goed idee zijn om ook in die kringen vaker 
ethische vraagstukken te beschouwen en te bespreken, al moet worden toegege-
ven dat een eenduidige oplossing niet gemakkelijk gevonden zal worden!
Studie, meditatie en dienstbaarheid worden vaak de pilaren van theosofisch leven 
genoemd, samen met de ‘Kunst van het Juist Leven’ (the Art of Living Correctly) 
wat al eerder werd aangehaald. In een ideale situatie zouden wetenschappers 
hun onderzoek kunnen combineren met gesprekken over de ethische gevolgen 
van hun onderzoek (vergelijkbaar met een meditatieve studie). Het resultaat 
daarvan kan leiden tot een allesomvattende, liefdevolle dienst aan de mensheid.

Vertaling:
Sabine van Osta.
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Evolutie van het menselijk bewustzijn
In de evolutie van de mensheid onderscheiden we drie stadia van bewustzijn: de 
mens leeft eerst in het paradijs, tussen de goden. Hij is onbewust alwetend, want 
zijn geest is nog niet los gekomen van de kosmische geest. Het is alsof hij slaapt. 
In het tweede stadium doet de ziel haar intrede in de cycli van noodzakelijkheid, 
zoals we deze in de theosofie noemen, en de mensheid daalt af in de grofstoffe-
lijke wereld waarbij hij zelfbewustzijn ontwikkelt. In een derde, voor ons nog toe-
komstig, stadium, wanneer de mens zijn zielereis volbracht heeft, zal hij opnieuw 
alwetend zijn, maar ditmaal bewust. Hij zal opnieuw vertoeven tussen de goden, 
zoals in het eerste stadium, maar nu als medewerker, volledig bewust.

In het tweede stadium van bewustzijn, dat waarin we ons nu bevinden, ervaren 
we onszelf als afgescheiden en dienen we onze eigen individuele ziel te ontwikke-
len. We leren de realiteit te ervaren als opgedeeld in subject en object. Dit is de 
aanvang van een lange reis door tegengestelden waardoor het denken in dualitei-
ten wordt ontwikkeld. Niet alleen het lichaam daalt in in de materie, maar evenzo 
het denkvermogen of, zoals mevrouw Blavatsky het stelt, in het eerste deel van 
De Geheime Leer over ‘De Geest daalt in de Stof’: De drie middelste principes 
in de mens worden met elke stap meer materieel; de Ziel maakt plaats voor het 
meer fysieke intellect.

In de West-Europese cultuur, die zich in de vijfde periode van het Post-Atlanti-
sche tijdperk bevindt, beginnend met de vrucht van de vierde, de cultuur van de 
Griekse Oudheid, zien we de volgende geschiedenis zich ontvouwen: kijken we 
naar het spirituele en mentale leven van de mens, dan komen we eerst de my-
thologie tegen. De oorsprong van de wereld wordt daarin als volgt ervaren/om-
schreven: eerst was er Chaos, die onmetelijke ruimte is, eindeloos, zonder begin 
of einde. Uit deze grote leegte ontstaat Gaia, de Aarde. Gaia brengt de grenze-
loze zee en oneindige hemel voort, Pontos en Uranos. Pontos en Uranos brengen 
op hun beurt  kinderen voort, maar uit angst om de eigen dominante positie te 
verliezen, brengt Uranos veel van zijn eigen kinderen om. Van de overblijvende 
kinderen  beschikt alleen Kronos over de nodige moed om deze verschrikkelijke 
daad te wreken. Kronos verminkt Uranos en neemt de macht in handen, maar 

De plaats van de 
hedendaagse wetenschap
Wim Leys 

Korte lezing tijdens het 37ste Europese Congres
Bridging Science and Spirituality in Parijs 
van 30 juli tot 3 augustus 2014 met als titel 
De plaats van de hedendaagse wetenschap in de 
evolutie van de mensheid - een theosofische visie.
Wim Leys is voorzitter van Loge Den Haag in
Nederland, en vice-voorzitter van de TVN.
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wordt op zijn beurt omver geworpen door Zeus. Deze mythe zouden we als volgt 
kunnen interpreteren: de eeuwigheid (Uranos) werd gevolgd door de tijd (Kro-
nos/Saturnus), en de tijd werd gevolgd door de ruimte (Zeus/Jupiter). Zo werd 
het beschouwd door de mens die nog steeds contact had met de scheppende 
krachten, op het moment dat hij zijn intrede doet in het tweede stadium.

Van mythos naar logos
Toen verscheen in het oude Griekenland de filosofie. De mens begint zijn eigen 
denken voort te brengen en dit beweegt zich van het mythologische naar het lo-
gische denken. Na de Griekse cultuur verschijnt de wetenschap als resultaat van 
de Griekse filosofie; dit is de bijdrage van de mens zelf in dit tweede stadium, het 
werk van het fysieke intellect in de fysieke wereld, de indaling van de mens in de 
ruimte en in de materie. Deze overgang wordt zeer mooi in beeld gebracht in de 
Vaticaanse fresco van Rafaël De School van Athene waar in het midden Plato en 
Aristoteles getoond worden in een pose die typisch is voor hun filosofische bena-
deringswijze. Plato wijst daarbij naar de hemel, in de richting van de eeuwigheid, 
de wereld van de Ideeën, het eerste stadium waaruit de mens zojuist is voort-
gekomen opdat wij onze oorsprong in ‘de andere wereld’ niet zouden vergeten.
Aristoteles, als de vader van de wetenschap, wijst zijn hand voorwaarts
uitgestrekt met de handpalm naar beneden, alsof hij wil zeggen: De tijd is
gekomen om ons denkvermogen te richten op deze wereld die bestaat in ruimte 
en materie: met zijn fysieke intellect, zoals mevrouw Blavatsky het stelde in het 
eerder aangehaalde citaat.

Van filosofie naar wetenschap
In de romeinse oudheid ontwikkelde de christelijke filosofie zich volgens
platonische lijnen en dit ging zo voort gedurende de westerse middeleeuwen. In 
de Arabische wereld echter werd de Aristoteliaanse filosofie gretig opgenomen.
Door haar contact met deze cultuur in de latere middeleeuwen ontdekte West-
Europa Aristoteles en leerde zij de wetenschappelijke ontdekkingen kennen die 
werden gedaan in dit gedeelte van de wereld. Dit proces zette de filosofie aan om 

Foto: De school van Athene.
Fresco in het Vaticaan, 
geschilderd door Rafaël, 1509 – 1511.

116-1-final-22052015-176x246-Breuklijn-final.indd   15 13-3-2015   0:54:34



16                                                                Theosofia - Jaargang 116 - nr. 1 - maart 2015

zich los te maken van de theologie die zij in de voorgaande eeuwen gediend had.
Nog eens vier eeuwen later zou Artistoteles op zijn beurt verworpen worden 
waardoor de fysica zich aan de voogdij van de filosofie onttrok. Ik neem aan dat 
u allen bekend bent met namen als Francis Bacon, Galileo, Descartes en Newton. 
Het westerse denken daalde verder af in de stof en nam de wiskunde aan als 
hulpmiddel voor de ontwikkeling van de fysica.

Het kwantitatieve aspect werd belangrijker dan het kwalitatieve aspect en de 
drie-eenheid ‘getal, maat en gewicht’ werd het heersende principe, als de neer-
waarts gerichte driehoek; de op het platonisme gebaseerde opwaarts gerich-
te driehoek van de kwalitatieve (ethische) drie-eenheid ‘goedheid, waarheid en 
schoonheid’ speelde in de fysica vanaf toen geen rol meer. De wetenschap had 
op dat ogenblik behoefte aan de scheiding tussen subject en object, niet aan de 
vereniging van deze twee zoals het spirituele leven dat vereist.

De moderne wetenschap
De empirische wetenschap ging met rasse schreden vooruit in de zeventiende 
eeuw; de wetenschappelijke methode met haar regels werd ontwikkeld om tot 
een formulering van de onwrikbare natuurwetten van de fysieke wereld te komen 
via experiment en verificatie. Het westerse denken was nu vast verankerd in de 
grofstoffelijke wereld, door de dominante positie van  de wetenschap. Filosofie 
en religie speelden een secundaire/ondergeschikte rol. Het grote risico in deze 
ontwikkeling bestond er uiteraard uit dat, in de perceptie van de mens, grofstof-
felijke materie zo belangrijk werd dat de geest in vergetelheid zou geraken. Dit 
was de reden dat in de loop van de negentiende eeuw velen de mening waren 
toegedaan dat de geest slechts een product was van de fysieke stof. Tot op de 
dag van vandaag is dit bizarre idee nog overheersend in veel wetenschappelijk 
georiënteerde kringen. Als theosofen weten wij dat de Theosofische Vereniging 
in 1875 werd opgericht om onder andere juist aan dit gevaar een tegenwicht te 
bieden.

In de twintigste eeuw zagen we met de relativiteitstheorie en de kwantumfysica 
een ontwikkeling die een keerpunt zou kunnen zijn in de wetenschap. Echter, 
betekent dit dat de wetenschap daarmee het spirituele domein betreedt? Op zijn 
minst lijkt het erop dat het westerse denken ‘aanklopt op de hemelpoort’. De fy-
sica beperkt zich nog steeds tot het grofstoffelijke en mentale gebied en heeft het 
etherische en astrale of emotionele gebied nog niet als zodanig ontdekt, behalve 
dan biologen als Rupert Sheldrake die naar oorzaken in het leven zoekt en niet 
slechts in materie. Wat de filosofie betreft nadert de westerse geest langzamer-
hand het buddhisch gebied, maar dat is een ander verhaal.

Heeft de ‘opwaarste’ beweging na het keerpunt reeds een punt bereikt waarvan 
we zeker mogen zeggen dat we in het derde stadium zijn aanbeland? Naar mijn 
mening niet en evenmin wil ik mij wagen aan een schatting hoeveel eeuwen het 
nog zal duren vooraleer dat moment is aangekomen. De theosofie biedt ons hier-
in wel een aantal inzichten, maar het zou ons nu teveel doen afdwalen van het 
onderwerp en het zou te veel tijd kosten er hier op in te gaan.
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Wetenschap en spiritualiteit
Heeft de wetenschap dan bijgedragen aan de spiritualiteit? Ik geloof van niet, 
maar ik ben zeker van mening dat de spiritueel geïnteresseerden iets kunnen 
leren van de wetenschappers. Bij esoterici zien we vaak een neiging om nogal 
losjes te speculeren over conclusies die hun reeds aangenomen mening bevesti-
gen, zodat hun filosofieën eerder hun ego bevredigen dan dat deze esoterici op 
een  onvoorwaardelijke en zelfloze wijze zoeken naar waarheid. De esoterie zou 
volgens mij haar voordeel kunnen doen met het omarmen van de zogenaamde 
‘wetenschappelijke methode’, ook al beweegt zij in een tegenovergestelde rich-
ting. Dus niet door het uitgaan van de waarnemingen op basis van de zintui-
gen, proefnemingen en mechanisatie, maar wel door het winnen van inzicht door 
middel van een zeer preciese observatie van het eigen redeneervermogen, door
zuivere logica en waarheidsgetrouw denken, door geduld, deductie en inductie, 
en door het herhaaldelijk testen van de uitkomsten van het denkproces, zoals ook 
gebruikelijk is in de wetenschappelijke methode. Veel nutteloze zijwegen kunnen 
aldus vermeden worden.

Ik zou deze bijdrage willen afronden met een metafoor zoals die ons werd gege-
ven in het sprookje van Hans en Grietje, een klein esoterisch meesterwerk, zoals 
zovele sprookjes.
Toen Hans en Grietje – de monade – hun vaders huis moesten verlaten, konden 
ze de weg terugvinden dankzij de ondoorzichtige witte kiezels die Hans in zijn 
broekzak had gestopt voordat zij het huis van hun vader verlieten. Deze kiezels 
staan voor de zuiver spirituele ideeën, afkomstig van de vader. De tweede poging 
om de weg naar huis terug te vinden, met behulp van broodkruimels – die staan 
voor de gedachten van de mens zelf – bleek niet succesvol. Zodoende moest 
de monade (atma-buddhi, Hans en Grietje) verder, dieper het woud in. U kent
allemaal dat deel van het sprookje met het eetbare huisje en de heks, dus dat 
sla ik even over, en uiteraard heeft ook hier elk onderdeel van het sprookje een 
esoterische betekenis. Wanneer Hans en Grietje de heks hebben gedood, vin-
den ze prachtig geslepen edelstenen in het huisje, sommige zelfs transparant en 
licht doorlatend. In tegenstellling tot het begin van het sprookje, toen alleen de 
natuurlijk gevormde ondoorzichtige kiezelstenen, de ideeën uit hun vaders huis, 
hen de weg naar huis kon wijzen, nemen de kinderen nu deze prachtig geslepen 
doorzichtige stenen mee naar huis. Zo brengen zij deze terug als een geschenk 
voor hun vaders huis: filosofie en wetenschap.

Vertaling:
Sabine van Osta.
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Inleiding: 
Hoe individuen in hun dagelijks leven betrokken kunnen zijn bij spiritualiteit
die hun leven verrijkt, werd geschetst door Vicente Hao Chin jr. uit de
Filippijnen, in een openbare voordracht gegeven op de jaarlijkse conventie van
de New Zealand Theosophical Society in New Plymouth in januari 2007.
Vic was de hoofdspreker over het conventie-thema Onderricht van de ziel.

Wanneer mensen spreken over het spirituele leven nemen ze gewoonlijk aan 
dat het een levenswijze is die enigszins buiten deze wereld staat – iets dat mis-
schien niet zo relevant is voor de huidige problemen die zij in hun leven het hoofd 
moeten bieden. Als wij er echter over nadenken, merken we misschien dat het 
spirituele aspect van leven heel praktisch is, maar ook dat het een belangrijk en 
noodzakelijk facet is dat in ieders leven onderzocht moet worden. Het niet na-
denken over het grotere plaatje van leven leidt tot een leven dat beperkt is tot de 
conditioneringen en aannames van de maatschappij – een leven dat in feite een 
psychologische gevangenis is, en hij die daar zit is zich niet eens bewust dat hij 
opgesloten is in een onzichtbare gevangenis.
Wanneer een individu bijvoorbeeld opgroeit in de veronderstelling dat het be-
langrijkste in het leven is het vinden van een baan en financiële zekerheid, het 
krijgen van een echtgenote of echtgenoot of kinderen, dan is hij of zij zich er 
misschien niet van bewust dat wat wordt nagejaagd iets is dat het mechanische 
doel van de mens geweest is sinds de tijd van de Neanderthaler – het najagen 
van zekerheid, de bevrediging van behoeftes of begeerten en het conformeren 
aan maatschappelijke eisen. Natuurlijk zijn er dingen die iemand moet doen om 
te overleven, maar om zichzelf te beperken tot deze dingen is alsof men slaapt of 
het leven van een robot leidt. Is er echt verschil tussen het triomfantelijk vangen 
van een hert tijdens een jacht in de steentijd, en triomfantelijk de koop realiseren 
van een mooie auto of een stuk land in de 21e eeuw? Of opgroeien, een baan 
krijgen, trouwen, kinderen krijgen, oud worden en sterven? En onze kinderen 
groeien op, krijgen een baan, trouwen, krijgen kinderen, worden oud en sterven? 
En onze kleinkinderen groeien op, krijgen een baan, trouwen, krijgen kinderen, 
worden oud en sterven? Is dit de betekenis van menselijk leven – de impulsen 
volgen van onze adrenaline of ons libido? Van biologische of psychologische angst 

Spiritueel leven temidden
van werelds leven
Vic Hao Chin jr.

Vicente (Vic) Hao Chin jr. is voorzitter van de
Theosophical Society Adyar op de Filippijnen. 
Hij was voorzitter van de Indo-Pacific Federation
van de TS en is tevens auteur van diverse publicaties.
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of plezier? Het trillen van dit soort vragen in de harten van sommige mensen is 
het begin van het ontwakingsproces, wat een spiritueel proces is. Er bestaat een 
ontevredenheid, een onbevredigd gevoel aangaande de zich herhalende sporen 
van menselijk leven.
Een jezuïtenpriester, Anthony de Mello, formuleerde het krachtig in zijn boek 
Awareness. Hij zei: Spiritualiteit betekent ontwaken. De meeste mensen, ook al 
weten zij het niet, zijn in slaap. Zij worden slapend geboren, zij leven slapend, zij 
trouwen slapend, zij sterven in hun slaap zonder ooit te ontwaken. Zij begrijpen 
nooit de schoonheid en de pracht van wat wij het menselijk bestaan noemen.
Dit ontwaken is het zien van een grotere en diepere realiteit van bestaan. Het 
is geen geloof, want een geloof is nog steeds binnen gevangenismuren zitten.
‘Zien’ betekent zien voorbij de gevangenismuren, niet alleen maar geloven dat 
er iets is buiten de muren. Dit is het begin van ware intuïtie. Wat deze subtielere 
intuïtie ziet en wat de uiterlijke persoonlijkheid doet, verschilt bijna altijd van 
elkaar of is tegenstrijdig. Volgens mij is dat het eerste en belangrijkste element 
van het leven, van het spirituele leven in het wereldse leven: dit grotere perspec-
tief van bestaan inzien. Dit komt vaak op jonge leeftijd naar voren, maar wordt 
dan gemakkelijk verstikt door uiterlijke en dringende kwesties, naarmate men 
opgroeit. 

Intellectueel begrip
Voor een aantal mensen is dit grotere plaatje te allen tijde helder. Voor anderen 
moet zulk inzicht in stand gehouden worden door intellectuele geheugensteun-
tjes. C.W. Leadbeater schreef bijvoorbeeld eens dat als iets er vijftig jaar lang 
niet toe doet, het er feitelijk nu ook niet toe doet. Op soortgelijke wijze spreekt 
het boeddhisme over de vergankelijke aard van de dingen, als één van de drie 
fundamentele principes in het boeddhisme. Het zien van dingen als vergankelijk 
betekent niet dat zij onbelangrijk zijn en genegeerd kunnen worden. Wij schen-
ken er aandacht aan wanneer ze zich voordoen, maar wij zijn niet van ons stuk 
gebracht en in paniek wanneer dingen niet gebeuren volgens de manier waarop 
de maatschappij of het gewone denkvermogen ze ziet. Tegenslagen en successen 
komen en gaan. Ze worden gemakkelijk vergeten, zowel door onszelf als door 
anderen, tenzij ze gestolde onderbewuste trauma’s en conditioneringen worden 
die later ontploffen wanneer ze door associaties tot leven worden gebracht. De 
hoofdwaarden van successen, tegenslagen en ervaringen liggen in karaktervor-
ming en diepere wijsheid, die van leven tot leven blijven bestaan. Wanneer er 
niet zulke emotionele ladingen in ons zijn, dan zijn de tegenslagen alleen mentale 
herinneringen en niet meer dan dat. Ze maken ons ongelukkig noch gelukkig. 
In mijn volwassen leven heb ik mij met verscheidene zaken beziggehouden en 
ontelbare keren heb ik grote winsten en grote verliezen doorgemaakt. Ik besefte 
dat deze winsten en verliezen, mits ik niet getraumatiseerd raak door verliezen 
of gehecht raak aan winsten, gemakkelijk te vergeten zijn. Wat belangrijk is, is 
wat men is op elk huidig moment, niet wat men drie jaar geleden of gisteren was.

Dit zijn de drie stappen waardoor wij het spirituele leven betreden:
1.  de intellectuele realisatie van de vergankelijke aard van dingen;
2.  de afwezigheid van emotioneel geconditioneerde drukknoppen;
3.  het rechtstreeks zien van de vergankelijke aard van de dingen en het
     vermogen om emotionele en mentale reacties te overstijgen.
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De eerste twee stappen zijn bereikbaar voor iedereen die nauwgezet genoeg 
nadenkt over zijn leven en die nauwgezet genoeg werkt aan emotionele zelfbe-
heersing. 
De derde is niet bereikbaar voor iedereen; deze vereist spiritueel ontwaken als 
voorwaarde. Leven met een dergelijk inzicht brengt bepaalde na-effecten of
eigenschappen met zich mee die in het dagelijks leven tevoorschijn komen en die 
de manier waarop wij het wereldse leven leiden radicaal zullen veranderen.

Ongehechtheid
Eén van de effecten van dit zien is een toenemende ongehechtheid aan din-
gen. We kunnen mensen beminnen en dingen en gebeurtenissen waarderen zon-
der dat zij bronnen van bezorgdheid en verdriet worden. We kunnen de dingen 
aanvaarden zoals ze zijn en gebeurtenissen aanvaarden wanneer ze zich voor-
doen. We kunnen handelen met kalmte, gelijkmoedigheid en zonder persoonlijke
gebondenheid. We overstijgen het persoonlijk element bij het omgaan met
dingen.
Wanneer de schutter schiet zonder een prijs te kunnen behalen, beschikt hij 
over al zijn vaardigheden; wanneer hij schiet om een koperen gesp te winnen, is 
hij al zenuwachtig; wanneer hij schiet om een goudprijs, is hij verblind, ziet hij 
twee doelen en raakt hij van de wijs. Zijn vaardigheid is niet veranderd, maar 
de prijs verdeelt hem. Het kan hem iets schelen! Hij denkt meer aan winnen dan 
aan schieten, en de noodzaak om te winnen berooft hem van zijn macht (Tranxu, 
aangehaald door Anthony de Mello). 
Dit is karma yoga, de yoga van onpersoonlijke actie. Wij worden in feite zelfver-
zekerder, sneller in actie, verstandiger in oordeel. Het is de persoonlijkheid die 
onze visie vertroebelt en onze handelwijze vertraagt. Het zijn onze voor- en af-
keuren die ons in de war brengen. De realiteit is veel groter dan onze persoonlijke 
voorkeuren.
De Chinezen noemen het wei wu wei, of actie zonder actie. Het is een funda-
menteel principe in het mystieke taoïsme. Het is in harmonie zijn met de grotere 
realiteit. Een individu is slechts een deel van die totale realiteit, een realiteit die 
er was voordat wij geboren werden, een realiteit die er zal zijn lang nadat wij 
allemaal overleden zijn, lang nadat het hele zonnestelsel of het melkwegstelsel 
verdwenen zijn. In de klassieker Licht op het Pad lezen wij over de ‘zang van het 
leven’ waarmee wij in harmonie moeten zijn:
Luister naar de zang van het leven. Bewaar in je geheugen de melodie die je 
hoort. Leer daaruit de les van harmonie (uit Drie Wegen, één Pad, Licht op het 
Pad, blz. 175 en 176). 
Het is de grotere realiteit. De meeste mensen horen deze zang niet. Zij horen 
alleen maar de zang van de maatschappij, van de televisie, van gelijken, van 
kranten. Deze maatschappelijke melodieën zijn een kakofonie die resulteert in 
ontevredenheid, conflict, oorlogen, armoede en de langzame verwoesting van de 
aarde. De spirituele aspirant moet beginnen te luisteren naar het geluid van deze  
‘zang van het leven’. Aanvankelijk is het een zwakke melodie die we soms horen 
en soms niet. Maar wanneer wij hem vaker horen, valt het ons gemakkelijker de 
melodie ervan te herkennen temidden van het lawaai van de maatschappelijke 
muziek. Dan moet er een levensaanpassing beginnen. Het is een noodzakelij-
ke fase. Wij die opgevoed zijn met dansen naar de pijpen van de maatschappij 
moeten nu beginnen een ander stel pasjes in het leven aan te leren. Het kan 
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pijnlijk zijn. Het kan betekenen dat wij moeten wisselen van loopbaan, of betrek-
king, of zaken. Maar zo’n harmonisatie moet teweeggebracht worden. De grote 
Amerikaanse wijsgeer Henry David Thoreau schreef: Als een mens niet in de pas 
blijft met zijn compagnons komt dat misschien omdat hij een andere trommelaar 
hoort. Laat hem in de pas lopen met de muziek die hij hoort, hoe afgemeten of 
ver verwijderd dan ook.

Emotionele conditionering
Hoe zit het met de emotionele bagage die wij in de loop van twintig, dertig of 
vijftig jaar hebben verzameld? Hoe maken wij ons daarvan los en worden wij
bevrijd van de automatische aard ervan bij het omgaan met mensen, dingen en
het leven? Hier komt zelfbewustzijn om de hoek kijken. Er zijn rechtstreekse 
manieren om deze drukknoppen te benaderen en ze sneller te doen verdwijnen. 
Eén benadering is wat genoemd wordt ‘emotional processing’, waarmee wij aan 
de slag gaan in het seminar. Maar even belangrijk is het vermogen om op elk 
moment dat deze reactiepatronen in ons dagelijks leven tevoorschijn komen, 
bewust te zijn.
Anthony de Mello, schreef over zulk bewustzijn. Hij zei: Ik beloof u dit: ik heb 
nooit iemand gekend die tijd besteedde aan bewust zijn en die geen verschil zag 
binnen enkele weken. De kwaliteit van hun leven verandert, zodat zij het niet 
meer voetstoots hoeven aan te nemen. Zij zien het; zij zijn anders. Zij reageren 
anders. In feite reageren ze minder en ageren zij meer. Je ziet dingen die je nooit 
eerder gezien hebt. Je bent veel energieker, veel levender. De mensen denken 
dat ze, als zij geen begeerten hadden, nutteloze personen zouden zijn, maar in 
feite zouden zij hun spanning kwijt raken. Schud je faalangst af en je spanning 
om ergens in te slagen. Dan word je jezelf, ontspannen. Je zou niet aan het rijden 
zijn met je voet op de rem. Dat zou er gebeuren.
In ons zelfbewustzijn van moment tot moment moeten wij tegelijkertijd weten 
dat een proces in de tijd voortduurt dat maanden of jarenlang kan duren. De ver-
zamelde verstoppingen van een heel leven kunnen niet verdampen in één ogen-
blik van bewustzijn. Zij zijn gestold en gehard, zoals modder, en er is veel water 
en schrobben voor nodig voordat ze week worden en verdwijnen. Wij hebben dus 
volharding en geduld nodig, want zo is de aard en de wet van zijn. Als een karak-
terzwakte zich blijft herhalen, ondanks oprechte voornemens voor het tegendeel, 
laat dan het licht van bewustzijn op deze zonde schijnen. Dan verdwijnt het vuil 
dat tevoorschijn komt en stroomt het weg; beetje bij beetje verdwijnt het. Er zal 
een dag komen wanneer de donkere urn gereinigd is van vuil en dan is er geen 
kans meer op een terugval. Dan zal onze actie geen reactie meer zijn.

Uiterlijke onevenwichtigheid
Er is nog een belangrijk punt: uiterlijke onevenwichtigheid. Ondanks de ernstige 
wil om bewust en gelijkmoedig te zijn, kunnen wij bedreigd worden door de pij-
len van voorbij karma; wat Shakespeare betitelt als de slingers en pijlen van het 
verschrikkelijk lot. Op dit punt moeten wij een juist begrip bereikt hebben van de 
wetten van leven en actie, om de bewegingen die veroorzaakt zijn door voorbije 
handelingen hun natuurlijk evenwicht te laten bereiken. Wraak en reactie maken 
alles nog ingewikkelder en stellen het tijdstip van uiterlijk evenwicht uit.
Eén van de meest merkwaardige eigenschappen die ik overigens bij Leadbeater 
ontdekte was zijn volkomen niet-verdedigende houding toen hij openlijk werd 
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aangevallen. Noch in zijn geschriften, noch in verslagen over hem heb ik enige
houding van bitterheid of boosheid gezien over het feit dat zijn reputatie
vernietigd werd.
Een ander belangrijk aspect van het bereiken van uiterlijk evenwicht is het ont-
wikkelen van vaardigheid in uiterlijke handelingen. Dit moet aangeleerd worden. 
Waar we ook mee bezig zijn: huishoudelijk werk, onderricht, medisch werk, ver-
koop, zakendoen, politiek bedrijven of wat dan ook, wij moeten een bepaalde 
vaardigheid in onze handelingen ontwikkelen, zodat wij niet gemakkelijk over-
stuur raken van problemen en crises die in ieder beroep onvermijdelijk de kop 
opsteken. Met andere woorden, met welke onderneming wij ook bezig zijn, laten 
wij er uitmuntend in worden, naar ons beste vermogen. Dit is wat de hindoes ons 
dharma noemen, een levenssituatie die wij zo goed mogelijk onder ogen moeten 
zien en voor elkaar moeten krijgen.

In het heden leven
Dan, uiteindelijk, wanneer wij het grotere plaatje zien, wanneer wij de ‘zang van 
het leven’ kunnen horen, wanneer wij gewoonten en gedrag van het persoonlijke 
dier getemd hebben, wanneer wij levensvaardigheden ontwikkeld hebben, dan 
zijn wij in een betere positie om te leven met bewustzijn van het huidige moment.
Leven in het huidige moment is geen intellectuele bevestiging van het heden. Het 
is een bewustzijn van ons lichaam, onze gevoelens en onze gedachten, terwijl 
ze gebeuren. Doordat wij bewust zijn, worden wij niet langer meegesleept door 
spanningen en gebeurtenissen, zoals dat zou gebeuren als wij ons niet bewust 
waren van deze dingen. Het ‘mechanische’ van het leven slinkt tot een niveau dat 
noodzakelijk is, maar de belangrijkere dingen worden gedaan met bewustzijn, 
zonder spijt, met ongelimiteerd enthousiasme of intensiteit.
Laten wij opnieuw kort kijken naar een aantal van de hier gedeelde gedachten 
over het leven van het spirituele leven temidden van het wereldse leven.

• Ten eerste moeten wij tenminste intellectueel het grotere en diepere plaatje
        van het  leven en het bestaan doorzien: beseffen  dat de dagelijkse eisen van de
     maatschappij slechts een klein deel vormen van deze grotere realiteit.
• Vervolgens moeten wij ons bewust zijn van de diepe conditioneringen die de
    maatschappij in onze persoonlijkheid heeft ingebed, om de conditioneringen
     die ongezond zijn te laten wegvloeien.
• Dan kunnen wij hopelijk de vergankelijke aard van de dingen zien, achter
     alleen maar de logica.
• Als gevolg daarvan merken we dat er vanzelf een eigenschap van ongehecht-
   heid opbloeit in ons omgaan met mensen en dingen. Het vermindert de
   intensiteit van onze interactie niet, in feite verdiept het onze interactie,
     maar niet meer op een persoonlijke manier.
• Wij moeten vaardigheid in actie ontwikkelen, terwijl wij door het sociale en
   materiële leven gaan. Wat ons dharma ons ook gebracht heeft, laten wij
      wij uitmunten en vaardig zijn bij het verrichten en vervullen van zulk dharma,
     naar ons beste vermogen.
• Dan zullen we merken dat wij in staat zijn om vrij te zijn van de bagage van
    herinneringen en van onrust, in staat om waarlijk in het huidige moment te
   leven, bewust van ons lichaam, van onze emoties en gedachten zoals die
     zich voordoen.

116-1-final-22052015-176x246-Breuklijn-final.indd   22 13-3-2015   0:54:38



             Theosofia - Jaargang 116 - nr. 1 - maart 2015                                                                23

Dan kunnen wij beminnen, vergissingen maken, leren, groeien en worden wat wij 
kunnen worden zonder de stress en bezorgdheid van de gemiddelde mens in de 
moderne wereld. Het leven wordt geleefd met een natuurlijke hartstocht zonder 
beperkingen. Het leven, met al zijn complicaties en eisen, houdt op een probleem 
te zijn. Het is er gewoon.
Wij zijn als water dat stroomt in de stroom van het universum in ruimte en tijd. 
Het stroomt gewoon.

Uit: TheoSophia, juni 2007
Vertaling: A.M.I.

Onderstaand citaat komt uit:

Mabel Collins, Licht op het Pad

in Drie Wegen, één Pad

ISBN 90-6175-088-1

Sta terzijde in de komende strijd, 
en hoewel je vecht, wees niet jij de strijder.

Zoek naar de Strijder en laat hem in je vechten.
Neem zijn bevelen aan voor de slag en volg ze op.

Luister naar de zang van het leven.
Bewaar in je geheugen de melodie die je hoort.

Leer daaruit de les van harmonie.
Beschouw met ernst alle leven dat je omringt.

Leer met intelligentie in de harten van de mensen te kijken.
Beschouw zeer ernstig je eigen hart.

Vraag de aarde,
de lucht en het water naar de geheimen die zij voor jou bewaren.

Vraag de heiligen van de aarde naar de geheimen doe zij voor jou bewaren.
Vraag aan het diepst liggende, het Ene, 

naar het hoogste geheim dat het door de eeuwen heen voor jou bewaart.
Houd vast aan datgene wat noch substantie noch bestaan heeft.

Luister naar de stem die geluidloos is.
Kijk alleen naar dat wat onzichtbaar is, zowel voor de innerlijke als voor de 

uiterlijke zintuigen.

VREDE ZIJ MET U
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Het Derde Oog, soms bekend als het Oog van Shiva, wordt voor het eerst ge-
noemd in de eerste stanza van De Geheime Leer. 

Alleen de ene vorm van bestaan strekte zich grenzeloos, eindeloos, oorzaakloos 
uit in een droomloze slaap; en het leven klopte onbewust in de universele ruimte 
door heel de alomtegenwoordigheid, die door het ‘geopende oog’ van de Dangma 
wordt waargenomen (GL I, stanza I, 8).

Dangma betekent gezuiverde ziel of Mahatma en ‘geopend’ betekent dat het 
innerlijk oog van spirituele visie wakker gemaakt is, of dat de eigenschap van 
spirituele intuïtie bereikt is. Deze eigenschap is verbonden met het Derde Oog.
Wij hebben veel mythologische verslagen van rassen die dit innerlijk oog bezaten.

Wat is het verhaal van Odysseus anders dan het verhaal van een ras dat zijn in-
nerlijke visie verloor, de atrofie van het Derde Oog. Het vertelt de geschiedenis 
van reusachtige wezens die wonen in een land dat omringd is door de zee. Op 
een dag troffen Odysseus en zijn mannen dit land aan toen zij op weg naar huis 
waren van de Trojaanse  oorlogen. De inwoners van het land werden Cyclopen 
genoemd, ‘rondogen’, want zij bezaten een oog in het midden van hun voorhoofd. 
Het verhaal vertelt hoe één van de reuzen, ‘Polyphemus’, Odysseus en zijn man-
nen gevangen nam; op hun beurt verblindden zij hun tegenstander vakkundig en 
ontsnapten zij aan hun overweldiger. Ofschoon Homerus’ verhaal verzonnen is, 
gebruikte het één van de mythen uit die tijd om een waarheid in de geschiedenis 
van de mensheid te vereeuwigen.
 
Terugkerend tot De Geheime Leer vinden wij het volgende in het tweede stel 
stanza’s over de menselijke ontwikkeling: 

Toen werd het vierde ras vervuld van trots. Wij zijn de koningen, wij zijn de 
goden. Zij bouwden tempels voor het menselijk lichaam. Het mannelijke en het 
vrouwelijke aanbaden zij. Het derde oog werkte toen niet meer (GL II, stanza X, 
41,42).

Het derde oog
Yvonne Al-Ibrahim

Yvonne Al-Ibrahim is lid van de Coventry loge
van de Engelse afdeling van de TS Adyar.
Zij gaf deze voordracht tijdens een sessie van
de Krotona School of Theosophy.
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Deze sloka’s bevestigen dat het Derde Oog ooit functioneerde tijdens het ‘gouden 
tijdperk’ toen de goden zich tussen de mensen begaven, terwijl mensen nog 
androgyn waren. Maar toen de goden onzichtbaar werden en mensen biseksueel 
werden, verzonk de mensheid in de diepten van de modder van de materie en 
verloor langzamerhand het innerlijk zicht. 

Tijdens het eerste deel van het derde ras waren mens en dier etherisch, in be-
zit van slechts één gezichtsorgaan, het derde oog; de twee fysieke ogen aan de 
voorkant moesten zich nog ontwikkelen onder de ondoorzichtige huid. Naarmate 
de mens verviel tot verdorvenheid verloor het oog geleidelijk zijn kracht en werd 
vervangen door de twee ogen die wij tegenwoordig bezitten, ofschoon het niet 
volledig atrofieerde, tot het derde Atlantische onderras vlak voor de enorme over-
stroming van Atlantis.

Er bestaat een commentaar dat ons meer inzicht geeft in de aard van het
Derde Oog: Er waren vierarmige menselijke wezens in die oude tijden van de 
man-vrouwen (hermafrodieten); met één hoofd, maar toch drie ogen. Zij konden 
vóór en achter zich zien (GL II, 294). 
Dit suggereert dat het vierde ras zijn Derde Oog in zijn achterhoofd had in plaats 
van middenin het voorhoofd. 

Toen het vierde (ras) de middelbare leeftijd had bereikt, moest het innerlijke 
gezichtsvermogen met kunstmatige middelen worden opgewekt en verkregen, 
en de oude wijzen kenden het proces daarvan… Degenen met het dubbele ge-
zicht werden mensen met één gezicht, en het oog werd diep in het hoofd terug-
getrokken en is nu onder het haar verborgen. Tijdens de werkzaamheid van de 
innerlijke mens (tijdens trances en geestelijke visioenen) zwelt het oog op en 
zet het uit. De arhat ziet en voelt het en laat zijn handeling daardoor leiden… De 
onbevlekte lanoo (leerling, chela) hoeft geen gevaar te vrezen; hij die niet zijn 
zuiverheid bewaart (die niet kuis is), zal geen hulp ontvangen van het ‘deva-oog’ 
(GL II, 294-5).
Het commentaar zegt verder dat het derde oog geleidelijk versteende en al snel 
verdween (GL II, 294).
Het heeft echter een bewijs voor zijn bestaan achtergelaten, een klein zwart 
erwtachtig uitsteeksel, bekend als de pijnappelklier (GL II, 295).

Het ‘epifyse cerebri’, of het pijnappellichaam, krijgt zijn naam door zijn vorm, 
die lijkt op een dennenkegel. Het is een erwtachtige massa weefsel dat met een 
steeltje vastzit aan het derde ventrikel van het brein. Het wordt vaak gesymbo-
liseerd door het zoemende kegelspeelgoed van Bacchus, waarvan de toepasse-
lijkheid bevestigd is door hen die het geluid van de pijnappelklier in actie ervaren 
hebben. De degeneratie van de pijnappelklier begint op de leeftijd van zes of 
zeven en is voltooid tegen de puberteit wanneer deze lijkt op een verdikte draad 
van vezelachtig weefsel. De natuur is economisch en heeft andere delen van de 
primitieve mens geëlimineerd die niet langer een doel dienen, maar de pijnappel-
klier blijft zitten. 
De biologische functie van de pijnappelklier is het reguleren van het endocriene 
systeem, waarbij het zowel het willekeurige als het autonome zenuwstelsel be-
heerst. Het is bekend dat het zowel serotonine als melatonine vrijgeeft, waarbij 
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zijn secreties beïnvloed worden door allerlei stimuli, waaronder licht. 
Kennis van esoterische abstracties werd ondergronds gedreven door vervolgende 
religies en er werden veel symbolen gebruikt om de waarheid over het Derde Oog 
te verhullen. In de bijbel werd er vaak naar verwezen als de stralende kom, en 
in de legenden van Arthur als de Heilige Graal. In de Egyptische mysteriën stond 
het bekend als het Oog van Horus en in de Engelse mystiek als de hoorn van de 
eenhoorn. Jezus sprak met verwijzing naar het Derde Oog: Als uw oog enkelvou-
dig is, zal uw hele lichaam vervuld worden met licht.
Er is ook wel gesuggereerd dat de Egyptenaren wisten dat reptielen de hoogste 
ontwikkeling van de pijnappelklier bieden; om deze reden werd het uraeus, het 
slangenembleem, op het voorhoofd van de farao’s gezet, waar een oosterling het 
Derde Oog zou hebben gezet.

Descartes zag de pijnappelklier als de woning voor de ziel. De ware kracht ligt 
echter niet in de pijnappelklier zelf, maar in zijn spirituele tegenhanger, het kruin-
chakra dat alleen zichtbaar is voor, een helderziende. Dit gebied wordt altijd door 
vuren omspeeld, maar wanneer kundalini het een kort ogenblik verlicht, is het 
hele universum te zien!

Om de volledige kracht van kundalini te bereiken moet de mens met succes de 
drie chakra’s in het hoofd coördineren. Hij heeft het licht van atma, de Wil, het 
mededogen van buddhi en het abstracte denken van manas nodig om de pijnap-
pelklier tot actie te brengen en daardoor het Derde Oog  te verlichten. De energie 
van het hart gaat over naar het voorhoofdchakra, de energie van het basis-
chakra beweegt naar het kruinchakra en de keel, naar het Alta Major. Wanneer 
deze drie hoofdcentra samenvallen en een driehoek van esoterisch belang vor-
men, zal een draaikolk van energie ontstaan, waaruit het Derde Oog gevormd zal 
worden.

Het Derde Oog is altijd een doel van esoterische discipline, dus hoe komt het in 
actie en verandert het de mens in een superwezen? Mevrouw Blavatsky gaf ons 
een mooi inzicht in deze kwestie in De Stem van de Stilte:

I,2  Hij die de stem van Nada, het ‘Geluidloze Geluid’, zou willen horen en begrij-
pen, moet leren wat de aard van Dharana is.

I,9  Voordat de Ziel kan zien, moet de innerlijke harmonie worden bereikt en het 
stoffelijke oog moet blind worden voor alle begoocheling.

10. Voordat de Ziel kan horen, moet het beeld (de mens) even doof worden voor 
het bulderen als voor fluisteren, voor het getrompetter van olifanten als voor het 
zilveren zoemen van de gouden vuurvlieg.

11. Voordat de Ziel kan verstaan en zich zou kunnen herinneren, moet zij één 
worden met de Stille Spreker, zoals de vorm waarnaar de klei wordt gemodel-
leerd eerst één was met het denken van de pottenbakker.

12. Want dan zal de Ziel horen en zal zij zich herinneren.
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Hoe kunnen wij onszelf voorbereiden op deze transformatie? Door dienstbetoon 
aan de mensheid, door de leringen van de Aloude Wijsheid te bestuderen, door 
meditatie, door een leven van zuiverheid te leven. 

Uiteindelijk moet het hele leven één doorgaande meditatie worden. Door het be-
treden van het doornige levenspad brengen wij misschien vele beproevingen over 
onszelf, maar geen die wij niet kunnen verdragen. Het werk van de theo-
soof is het transformeren van ons bewustzijn en een waarachtig mens te zijn door 
het verlichten van het Derde Oog. 

Uit: The Theosophist, Januari 2009
Vertaling: A.M.I.     

Overleden TVN leden

Op 26 januari 2015 is overleden mevrouw J.M. Dorsman-Hoogervorst
uit Zierikzee. Zij was 86 jaar en lid sinds 1986.

Moge onze liefde en dankbaarheid haar 
begeleiden op haar verdere zielereis.

Advertentie:

Albert Amao
Healing without Medicine
from Pioneers to Modern Practice
Quest Books, 2014 - 334 blz., paperback
ISBN: 978 0 8356 0921 0
Prijs: 18,95

Amao geeft een fascinerend overzicht van de bewegingen
in Amerika vanaf de 18e eeuw die pleitten voor een andere
benadering van ziekte en gezondheid.
Daarop voortbordurende geeft hij een rationele uitleg van de
opvatting dat  de kracht van het denken lichaam en psyche
kan genezen. Hij geeft voorbeelden van mensen die zichzelf
genazen van ongeneeslijk geachte ziekten.
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Een brief van een Meester van Wijsheid vermeldt: Elke gedachte van de mens 
die wordt ontwikkeld, gaat door naar de innerlijke wereld en wordt een actief 
werkelijk bestaand ding ... De mens bevolkt voortdurend zijn stroom in de ruimte 
met een eigen wereld, gevuld met de voortbrengselen van zijn verbeelding, be-
geerten, impulsen en hartstochten, een stroom die reageert op iedere gevoelige 
entiteit die ermee in contact komt, al naar gelang zijn dynamische intensiteit.

Het denken differentieert, scheidt en schept de illusie van ‘ik’ en ‘mijn’, ‘jij’ en 
‘jouw’ en leidt tot zelfzucht, preoccupatie met het persoonlijk zelf en dus tot 
conflict, wedijver, intolerantie, haat, vijandschap, geweld en oorlogen - zelfs 
oorlogen in naam van religie. De huidige lelijke vorm van deze nauwe sa-
menhang is te vinden in terrorisme uit naam van religie. Het  nastreven van 
restrictief economisch eigenbelang door een staat, ten koste van de econo-
mische behoeften van andere staten in de wereld, is een uitvergrote afspiege-
ling van hetzelfde verschijnsel van ‘ik’ en ‘mijn’. Verwijzingen naar dit volko-
men in beslag genomen worden van het denken door het beperkte persoonlijke 
zelf zijn zelfs al te vinden in de aloude Rig Veda: Onze gedachten zwerven
in alle richtingen. De mens dwaalt alle kanten op; de wagenmaker hoopt 
op ongelukken, de arts op kreupelen en de priester op een rijke weldoener.
O denkvermogen, laat deze dolende gedachten los ter wille van de geest! 

Deze gepreoccupeerdheid met het zelf blijft tot op zekere hoogte doorwerken, 
misschien wel onbewust, ook in vele toegewijde zoekers naar Waarheid en in
verder onzelfzuchtige filantropen. In één van de Mahatma Brieven wordt
verwezen naar zo’n geval: Als haar oprechte aspiraties de intense persoon-
lijkheid van haar lager zelf overwonnen hadden, zou ik de TS een buiten-
gewone hulp en medewerker geschonken hebben ... Zij alleen is goed en zuiver 
(denkt zij). Alle anderen moeten en zullen verdacht zijn.

Hieraan moet worden toegevoegd dat, waar het denken verantwoordelijk geweest 
is voor alle verdeeldheid en de daarop volgende ellende die erdoor veroorzaakt 
is, het denken ook best bijzonder nuttig en helpend werk gedaan heeft voor de 
mensheid - bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat eten koken en het koelen en 

De rol van gedachten 
in ons leven
Surendra Narayan

Surendra Narayan was van 1980 tot 1995
International Vice President van de
Theosophical Society Adyar.
Hij gaf lezingen over de gehele wereld,
schreef artikelen voor The Theosophist
en het boek Life is for Living.
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verwarmen van huizen ‘s zomers en ‘s winters gemakkelijker werd door elektri-
citeit, dat er fantastische, effectieve medicijnen voor het genezen van een aantal 
ernstige ziekten van het lichaam gemaakt kunnen worden, dat er informatie en 
amusement verschaft wordt door middel van radio en televisie en dat er directe 
communicatie bestaat door middel van satellieten. Het denken speelt ook een 
belangrijke rol in ons dagelijks leven: wij kunnen bijvoorbeeld per auto naar kan-
toor en weer naar huis rijden, een vriend groeten met zijn of haar bijnaam en een 
computer of een ingewikkelde machine bedienen. Deze gedachtefuncties hebben 
de mensheid echter geen vrede en onderlinge verdraagzaamheid geschonken. In 
plaats daarvan zijn ze ook ingezet voor de productie van steeds meer massaver-
nietigingswapens. Dat komt omdat de elementaire aard van het denken altijd het 
verdelen en het scheppen van benepen eigenbelang heeft veroorzaakt.

Deze beperking van het denken heeft echter een rol gespeeld in de evolutie van 
de mensheid. Je kunt hiervoor vele parallellen trekken. Voor zijn bescherming 
en groei tot een zeker stadium wordt een kuiken in een eierdop geplaatst; la-
ter breekt de schaal en komt het kuiken uit zijn beperking. Jonge boompjes die 
langs de weg geplant worden om schaduw en beschutting te bieden aan reizigers 
worden omgeven door hekjes, zodat geiten, schapen en koeien er niet aan gaan 
knabbelen. Een huis in aanbouw wordt omringd door steigers. Na een tijdje ont-
groeit het jonge boompje het hek en wordt een grote boom. Op soortgelijke wijze 
worden de steigers rond een huis verwijderd als het huis klaar is. Dit wordt door 
Clara Codd op een prachtige manier verklaard: Laten wij niet onszelf daarvan de 
schuld geven [het gevoel van ’ik’, ’mij’ en ’mijn’]. Gedurende talloze eeuwen is 
dat gevoel de bescherming en een noodzakelijke schaal geweest, zoals de eier-
schaal het groeiende kuikentje beschermt. HPB zegt dat zijn plaats in de evolutie 
is om een bescherming te verschaffen, zodat de individualiteit veilig kan groeien 
binnenin dat pantser van egoïsme totdat zijn tijd gekomen is, wanneer de om-
sluitende schaal langzaam en geleidelijk kan worden afgestoten, en dan blijft de 
stevig gevestigde individualiteit onsterfelijk, zonder periferie, in contact met het 
leven, en het leven van alle dingen delend, zonder uitzondering.

Deze evolutie van het menselijk bewustzijn vormt een deel van Gods plan voor de 
mensheid. Het tempo van vooruitgang hangt echter af van ieder van ons en ligt 
besloten in het observeren, kijken naar, en op een dieper niveau ‘begrijpen’ van 
de aard van het beperkte persoonlijke zelf en ook van het echte Zelf, dat godde-
lijk is, het Zelf van allen, het Ene zonder een tweede. J.Krishnamurti heeft eens 
gezegd: In de kunst van het zien ligt het wonder van transformatie. 
De Ashtavakra Samhita formuleert het aldus: Gehechtheid en afschuw zijn ei-
genschappen van het denkvermogen. U bent niet het denkvermogen. U bent 
de Intelligentie zelf, vrij van conflict en onveranderlijk. Ga gelukkig uws weegs. 
Wanneer bewustzijn van deze intelligentie daagt, dan verlicht en zuivert het van-
zelf ook het denkvermogen. Er vindt een verandering plaats, en, zoals Tagore het 
formuleert, dan rijpen al mijn verlangens tot vruchten van liefde.

De kunst van zien, kijken naar en begrijpen van de aard van onze gedachten 
die ontstaan op het beperkte, afscheidende niveau van het denkvermogen is 
op een eenvoudige en praktische manier verklaard door Annie Besant in De
Buitenhof:  Als ik een taak moet vervullen en als ik er naar beste vermogen in 
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slaag die te voltooien, blijf ik dan langer stilstaan bij mijn eigen prestatie dan 
bij het succes van het werk? Als ik er niet in slaag, ondanks mijn beste inzet, 
voel ik dan een steek van teleurstelling, ontmoediging en gedeprimeerdheid? Als 
de taak in plaats van aan mij aan iemand anders wordt toebedeeld en hij of zij 
brengt deze tot een goed einde, voel ik dan iets van persoonlijke teleurstelling 
vermengd met de vreugde bij het zien van de voltooide taak? In al deze situaties 
zou ik moeten begrijpen dat de beperkte persoonlijkheid nog steeds dominant is.

Naarmate wij spiritueel groeien, wordt ons denken krachtiger en beïnvloedt het 
de persoon op wie het gericht is veel sterker dan tevoren. Zo wordt een gedachte 
van kracht, liefde of zegening, uitgezonden naar iemand die lijdt, effectiever en 
helpt dus. Precies zo doet een gedachte vol boosheid, minachting of kleinering 
veel meer kwaad. Er is dus grote zorgvuldigheid nodig om onze gedachten in de 
gaten te houden en om, door deze op de juiste wijze aan te wenden, behulpzaam 
te zijn en niet schadelijk of belemmerend. 

Dat juweel van een boek, Aan de voeten van de Meester, adviseert: Gebruik je 
gedachtekracht dagelijks voor goede doeleinden; wees een kracht die met de 
evolutie meewerkt. Denk elke dag aan iemand van wie je weet dat hij verdriet 
heeft, of lijdt, of hulp nodig heeft, en stort liefdevolle gedachten over hem uit.
 
Als wij alert blijven kan hulp ook nuttig gegeven worden, zelfs op kleine maar 
effectieve manieren in ons dagelijks leven - terwijl wij op straat lopen, per bus of 
trein reizen of zelfs op en neer gaan met de lift in een gebouw van 50 verdiepin-
gen. Wanneer u een man of vrouw ziet die op een of andere manier gedeprimeerd 
lijkt of lijkt te lijden, kunt u een gedachtestroom naar die persoon uitzenden van 
opgewektheid, kracht of zelfvertrouwen. Bisschop Leadbeater verwijst naar een 
stukje dat hem opviel in een van de New Thought boeken: Kneed liefde in het 
brood dat u bakt; verpak kracht en moed in het pakje dat u dichtknoopt voor de 
vrouw met een vermoeid gezicht; geef vertrouwen en openheid samen met de 
munt die u betaalt aan de man met de achterdochtige ogen. Als een geliefde, een 
vriend of een familielid komt te overlijden sturen wij immers ook een condolean-
cebrief. Als die brief geschreven is met diepe, sympathieke en hartelijke gedach-
ten, wordt hij een boodschapper van troost en kracht wanneer hij de persoon be-
reikt aan wie hij gericht is. Soms dient een brief van advies en zegen, geschreven 
door een geëvolueerd mens aan een aspirant die steun en kracht behoeft, als een 
ware talisman. 

Naast het sturen van hulpvaardige gedachten aan individuele mensen is het nut-
tig te trachten sterke gedachtestromen van liefde, goede wil en vrede uit te 
zenden naar de bredere gedachte-atmosfeer van de wereld, bij voorkeur aan het 
eind van een meditatie. Geen oprechte poging daartoe is ooit verloren gegaan. 
Als individuele gedachten kunnen helpen, kunnen diepe en oprechte collectieve
gedachten zeker veel groter goeds verrichten. Als een groep leden van een
theosofische loge (of welke andere groep serieuze en goed bedoelende individu-
en dan ook) besluit om zo nu en dan in tijden van crisis dagelijks op een vaste 
tijd enkele minuten te besteden (zelfs als men op zijn eigen plek blijft) aan het 
uitzenden van gedachten van vrede, goede wil harmonie en liefde voor iedereen 
in de buurt of stad, dan zal dat zeker effect hebben, al is dat niet onmiddellijk 
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fysiek zichtbaar.

Ten slotte enkele citaten:
Fysieke revolutie heeft geen betekenis meer; wat betekenis heeft is een psycho-
logische revolutie, een revolutie in bewustzijn, in uw denkvermogen, in uw hart, 
en niet daarbuiten. Aangezien u creëert wat u denkt, wat u voelt. De wereld bui-
ten u is het resultaat van wat u denkt, wat u voelt (J.Krishnamurti).

Wij zijn wat wij denken; alles wat wij zijn komt voort uit onze gedachten; met 
onze gedachten maken wij de wereld (J.Krishnamurti).

Spreek of handel met een zuiver denkvermogen, dan zal geluk u volgen als uw 
schaduw, rotsvast  (De Boeddha).

Uit: The Theosophist, augustus 2006  
Vertaling: A.M.I.

Advertentie:

Padmanabhan Krishna
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Radha Burnier.
Dit boek is een ‘must read’ voor alle
Krishnamurti liefhebbers.
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Een recent boek getiteld, Four Cultures of the West*, is een poging om de wes-
terse geschiedenis te beschrijven in termen van vier stromen van denken en
handelen. De schrijver is John W. O’Malley, lid van de Societas Jesu (Jezuïeten-
orde) en hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Weston Jesuit School of Theology in 
Cambridge, Massachusetts. Zijn grote project om geschiedenis te schrijven ver-
toont een paar interessante parallellen met het theosofisch gedachtegoed, zowel 
in wat hij doet als in wat hij nalaat.

De vier culturen zijn de profetische, de academische, de humanistische en de 
artistieke. De eerste komt voort uit de joodse fundamenten van de westerse be-
schaving, en de andere drie uit de hellenistische, maar alle vier culturen werden 
te groot voor waar ze ontstonden en verspreidden zich in allerlei richtingen. Ze 
kunnen in algemene zin als volgt worden gekenschetst.

De profetische cultuur bestaat uit hen die vervreemd zijn van de samenle-
ving waarin zij zich bevinden, die een visie hebben over tot de manier waarop 
de dingen zouden moeten zijn en die of uit de samenleving terugtreden om hun 
eigen gemeenschap te vormen, of kruistochten op touw te zetten om de wereld 
te hervormen. Het zijn onder andere de profeten van het oude testament, Martin 
Luther, Martin Luther King, fundamentalisten van allerlei gezindten, voorstanders 
van afschaffing van de slavernij, martelaren en heremieten.

De academische cultuur bestaat uit intellectuelen wier natuurlijke ambiance
de universiteit is, een typisch westerse instelling die is gewijd aan het vinden
van waarheid door onderzoek en argument. Zij gaat terug tot Plato en 
Aristoteles, en omvat Thomas van Aquino en alle scholastici, Descartes, Galileo,
Benjamin Franklin, Voltaire, Kant, Freud, Einstein, Derrida en de hele gevestigde
academische wereld.

De humanistische cultuur is gewijd aan de dichtkunst, de retoriek en het al-
gemeen belang. Zij tracht een verzameling aan literaire documenten over te 
brengen die zij ziet als basis voor het goede leven. Dat leverde voorbereidend, 
bais- en algemeen onderwijs en bijvoorbeeld opvattingen over wellevendheid, 

Vier culturen 
en de zeven stralen
John Algeo
John Algeo is professor emeritus Engelse taal en
letterkunde aan de universiteit van Georgia.
Hij was negen jaar President van de 
Theosophical Society in America en International
Vice-President van de Theosophical Society Adyar.
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wat een heer en een dame is. Zij omvat Cicero, Vergilius, Dante, Petrarca, Eras-
mus, de jezuïeten (de auteur van het boek is er zelf een), Eleanor Roosevelt en 
Winston Churchill.

De artistieke cultuur is afgeleid van de Griekse beeldhouwers zoals Phidias en 
Praxiteles, maar de focus van dit boek ligt bijna uitsluitend op christelijke reli-
gieuze en in het bijzonder liturgische kunst. Deze omvat onder andere de Hagia 
Sophia of Aya Sophia kathedraal in Istanboel, ceremoniële en gewijde kunst. Zij 
vermeldt heel weinig over seculiere, wereldse, of moderne kunst.

O’Malley erkent dat er andere ‘culturen’ zijn dan deze vier, ook in het westen, 
en zeker elders in de wereld, maar hij gelooft dat deze vier in het bijzonder van 
belang zijn bij het definiëren van de aard van de westerse beschaving, door hun 
interactie en soms conflict. De eigen religieuze en culturele achtergrond van de 
auteur en zijn professionele roeping als kerkhistoricus beïnvloeden onvermijdelijk 
zijn benadering van dit onderwerp en zijn waardering daarvan. In het begin van 
het boek verwijst hij naar een beroemde vraag, gesteld door Tertullianus, een 
vroege kerkvader, die beslist iemand was van de profetische cultuur: Wat heeft 
Athene te maken met Jeruzalem? Oftewel, wat is de waarde van seculiere cultuur 
voor een goed christen? De wisselwerking tussen deze vier culturen wordt opge-
voerd als antwoord aan Tertullianus.

Een theosoof zou zich echter kunnen afvragen: Wat heeft de notie van de vier 
culturen te maken met theosofie? In feite kan dat tamelijk veel zijn. Theosofie 
stelt dat, vanaf het begin der dingen, zeven typen energie in wisselwerking staan 
om de kosmos fysiek, sociaal, conceptueel, spiritueel en op elke andere manier 
samen te stellen. Deze zeven energieën worden gewoonlijk de ‘zeven stralen’
genoemd. Alles – wij als individuen en personen, onze gemeenschappen, evolu-
tionaire tijdperken enzovoort – wordt gevormd door de wisselwerking van deze 
zeven energetische emanaties van de primordiale Realiteit. O’Malley’s vier cul-
turen kunnen gezien worden als samenhangend met vier van de zeven stralen. 
De overeenkomst is niet volkomen en dat wat ontbreekt voor een volledige over-
eenkomst zegt ons iets over dat wat ontbreekt in de westerse samenleving. Wat 
nog belangrijker is, de stralen die niet gerepresenteerd zijn in de vier dominante 
culturen van het westen hebben ons juist nog meer te vertellen. 

Om in omgekeerde volgorde verder te gaan, de artistieke cultuur komt duide-
lijk overeen, al is het enigszins onvolkomen, met de vierde straal, de straal van 
de kunstenaar (daar ieder van de zeven stralen gewoonlijk geassocieerd wordt 
met een iconische figuur die de energie ervan belichaamt). De onvolkomenheid in 
de overeenkomst is niet alleen omdat de auteur zijn visie van westerse kunst in 
de eerste plaats tot religieuze kunst en tot geschillen over iconoclasme (beelden-
storm) en dergelijke heeft beperkt (zoals te verwachten valt van een kerkhisto-
ricus). Belangrijker is het feit dat de westerse samenleving nooit de essentie van 
de kunst heeft begrepen, maar geneigd is de kunst te behandelen als decoratief 
of als verklarend (‘sermons in stones’ of ‘preken in steen’ om Shakespeare’s 
woorden te gebruiken). Dat wil zeggen dat men kunst liever als middel dan als 
doel gebruikt. Individuele kunstenaars, zoals Wassily Kandinsky (die sterk beïn-
vloed werd door de theosofie), keken wel in het hart van het kunstzinnige om de 
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essentie ervan te vinden als een esthetische yoga die de evolutie van de mens-
heid en de kosmos bevordert. De westerse maatschappij als geheel heeft kunst 
echter nooit op die manier benaderd.

Die essentie van de vierde straal kan opgeteld worden tot het woord ‘harmonie’. 
Harmonie behelst het combineren van uiteenlopende zaken tot een algehele een-
heid. Het gaat niet over gelijksoortigheid, maar over overeenkomsten temidden 
van andersoortigheid. Een gelijkenis van Confucius over harmonie vertelt dat je 
geen soep kunt maken van water alleen; je moet ook groente, specerijen, krui-
den en allerlei verschillende bestanddelen hebben. De essentie van kunst is het 
koken van een pan soep, dat wil zeggen het combineren van verschillende onder-
delen tot een samenhangend geheel. Nooit is er in de wereldgeschiedenis – in het 
oosten noch in het westen – een grotere behoefte geweest aan de energie van 
de vierde straal, de harmonie van de kunst, een yoga om evolutie te bevorderen, 
dan nu het geval is.

De humanistische cultuur is nauw verbonden met de derde straal, de straal 
van de filosoof of de filantroop. Ieder van de stralen heeft twee aspecten: ont-
vankelijk en productief. De filosoof ontvangt wijsheid en de filantroop past die 
productief toe voor het algemeen belang. O’Malley’s humanistische cultuur bevat 
diezelfde twee aspecten. De literaire traditie die de basis gevormd heeft van al-
gemeen onderwijs in het westen is ontvangen, gecultiveerd en overgebracht door 
de humanistische cultuur, maar de innerlijke doelstelling van het ontvangen, het 
cultiveren en het overbrengen ervan is noch cultureel chauvinistisch, noch dilet-
tantistisch. Het verheerlijkt niet alleen maar het westen, noch is het een tijdver-
drijf voor degenen die niets te doen hebben.

De essentie van de derde straal is veeleer iets waar het Engels en andere wes-
terse talen geen goede term voor hebben. Confucius dacht dat het de opperste 
deugd was van het menselijk leven, en de Chinese term ervoor is jen, wat geen 
adequate vertaling kent, maar wel wordt weergegeven als menslievendheid, 
warmhartigheid of welwillendheid. Jen is wat wij mensen zullen zijn wanneer 
wij onze menselijke evolutie voltooid hebben en volkomen mens zijn geworden.
Jen te hebben is volledig en authentiek menselijk te zijn. Eleanor Roosevelt, één 
van O’Malley’s voorbeelden van humanistische cultuur, was geen filosofe, maar zij 
bezat een heleboel jen, ofwel menslievendheid (zij kreeg de Mensenrechten prijs 
van de Verenigde Naties - redactie). 

De academische cultuur is zuiver vijfde straal, de straal van de wetenschap-
per, niet noodzakelijk ‘wetenschapper’ in de huidige beperkte zin (ofschoon zulke 
wetenschappers zeker vijfde straal zijn), maar in een oudere zin, van iemand die 
kennis over de wereld heeft of nastreeft, dat wil zeggen een intellectueel. De es-
sentie van de vijfde straal is dus uiterlijke kennis. De Grieken zetten het westen 
op dat pad met hun onstilbare drang om te ontdekken hoe het universum in elkaar 
zit. Wetenschap en geleerdheid in hun algemeenheid zijn de moderne afgeleiden 
hiervan en de universiteit is hun westerse uitvalsbasis. De wetenschapper is in 
de grond ontvankelijk, iemand die alleen maar probeert de uiterlijke mysteries 
van het bestaan te begrijpen. Zijn productieve tegenhanger is de technoloog, die 
zulk begrijpen tracht toe te passen voor praktische doeleinden. De vijfde straal 
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is echter in de grond van de zaak lager manas, en houdt zich dus exclusief bezig 
met de empirische realiteit.

De essentie van de vijfde straal is kennis, kennis van hoe de wereld in elkaar zit. 
Daar wij dat nooit volledig kunnen weten totdat wijzelf de wereld zijn geworden 
en meer dan de wereld, is alle vijfde straal kennis onvolledig. En zo besteedt de 
academische cultuur haar tijd aan het debatteren over wat waar is, zonder ooit 
tot een slotsom in dat debat te komen. Toch heeft juist dat proces grote waarde. 
Het is een open denkvermogen, … een vurig verstand, die noodzakelijke stappen 
zijn op de Gulden Treden die leiden naar de Tempel van Goddelijke Wijsheid.
 
Zoals Aan de voeten van de Meester ons vertelt: Alle kennis is nuttig, en op een 
dag zul je alle kennis bezitten. Wij en het westen moeten echter gehoor geven 
aan de volgende aanmaning: maar zolang je er slechts een deel van hebt, zorg er 
dan voor dat het ‘t nuttigste deel is (Uit: Drie Wegen, één Pad, blz. 200). 

De profetische cultuur staat centraal in wat er gebeurd is in de westerse socia-
le en religieuze geschiedenis. Die oude profetische Tertullianus begon ermee door 
zijn vraag te stellen over Athene en Jeruzalem. Profeten roepen onrust op, dat is 
hun rol: de status quo te verstoren met de bedoeling deze te transformeren tot 
iets beters (volgens het oordeel van de profeet). Men is het er over het algemeen 
over eens dat sommige profeten goede dingen gedaan hebben, onder andere 
Martin Luther King en Mohandas Gandhi, maar andere profeten (we gebruiken 
de term in de zin van O’Malley) waren van een ander soort, zoals onder andere 
Adolf Hitler en Joseph Stalin. Wat alle profeten gemeen hebben is dat zij een visie 
hebben van wat er zou moeten zijn, en zij doen een beroep op anderen om zich 
ondergeschikt te maken aan de realisatie van die visie. 

De profetische cultuur is fundamenteel de zesde straal, de straal van de 
gelovige. Nu denken wij normaliter bij gelovigen en vrome toewijding als zijnde 
goed en mild, maar dat is het receptieve of mystieke aspect van de zesde straal. 
Zijn productieve of toegepaste aspect schept de profeet en de profetische oproep 
tot revolutie. De profetische revolutionair is volkomen toegewijd aan een visie 
en vraagt diezelfde volkomen toewijding van anderen, in dienst van die visie. De  
essentie van de zesde straal is dus gehoorzaamheid: gehoorzaamheid aan een 
hogere realiteit, de onderwerping van onafhankelijkheid aan een groter goed – 
mild of gewelddadig, al naar gelang.

Hoe zit het nu met de andere drie stralen – die niet geïllustreerd worden door 
één van O’Malley’s vier culturen? Ontbreken die in het westen? Beslist niet, maar 
zij vormen geen deel van het westen dat O’Malley trachtte te kenschetsen en 
waarvan hij de ontwikkeling wilde traceren. Het zijn de eerste, tweede en ze-
vende straal, de begin- en eindpunten van het spectrum van de stralen, terwijl 
O’Malley alleen de middelste heeft behandeld. Bij het verwaarlozen van de zeven-
de en tweede stralen kan O’Malley zich enigermate rechtvaardigen, want zij zijn 
inderdaad alleen als marginale energieën aanwezig in het westen. Door de eerste 
straal te verwaarlozen, werd O’Malley misschien verblind door zijn eigen culturele 
en religieuze achtergrond, waarin dit niet sterk naar voren komt, ofschoon het 
een machtige kracht geweest is in de recente westerse geschiedenis.
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Om met de laatste te beginnen: de zevende straal is de straal van de
ritualist, van de ceremoniën. O’Malley bespreekt weliswaar ritualen, maar hij 
beschouwt ze als een deel van de artistieke cultuur. Dat wil zeggen, hij beschouwt 
een rituaal als een voornamelijk artistieke voorstellingen of mimesis (de imitatie 
van het leven). Dat is waarschijnlijk in overeenstemming met de manier waarop 
ritualen over het algemeen bekeken worden in het westen, maar het oosten weet 
beter. In de eerste plaats is een rituaal niet iets wat gedaan wordt op speciale da-
gen (op zondagen of heilige dagen) en op speciale plaatsen (kerken of tempels). 
Ritualen beheersen het leven. Elke gewoontebehandeling is in feite een rituaal. 
Het verrichten van die conventionele handelingen, met bewustzijn van het rituaal 
in het hart, houdt in deze te voorzien van een transcendente betekenis. Confucius 
wist dit en dus beschouwde hij het juiste verrichten van een rituaal als van het 
allergrootste belang.

Confucius geloofde echter dat ritualen belangrijk waren om een andere en veel 
krachtiger reden. Ritualen zijn een uitdrukking op het fysieke plan van wat in 
het Sanskriet genoemd wordt rta, de eeuwige orde der dingen. Het woord rituaal 
gaat terug op een Indo-Europese wortel die betekent bij elkaar passen, die leidt 
tot andere woorden zoals harmonie, kunst, rede, rekenkunde en orde, dus is
rituaal inderdaad verbonden met andere stralen, vooral de vierde en vijfde. Het 
is in zekere zin de dienstmaagd van alle andere stralen.

Een rituaal is niet iets wat alleen op het fysieke plan gedaan wordt. Zoals C.W. 
Leadbeater al zei: als ritualen juist uitgevoerd worden, vormen zij een verbin-
ding (bedenk dat de Indo-Europese wortel betekent bij elkaar passen) tussen 
het fysiek gebied en ijlere realiteiten. Een behoorlijk rituaal bouwt tempels op de 
innerlijke gebieden, en door die tempels stroomt de kracht en de energie van de 
innerlijke gebieden uit over de wereld. Deze kracht van het rituaal is al bekend 
in het westen, onder sommige kerkmensen met betrekking tot kerkelijk rituaal 
en onder sommige Vrijmetselaren met betrekking tot maçonnieke riten, maar 
het vormt geen deel van het algemene westerse bewustzijn. Toch bestaat er een 
grote noodzaak in het westen voor het erkennen van de kracht en de waarde van 
het rituaal, in het dagelijks leven en ook als een spirituele praktijk om ons aan te 
passen aan de ijlere realiteiten van de kosmos.

De essentie van de zevende straal is orde, één van de woorden die afgeleid 
zijn van dezelfde oorspronkelijke wortel als rituaal. Het rituaal schept orde in het 
leven van het individu, in het leven van een gemeenschap en in het leven van de 
wereld. Dat doet zij door het op één lijn brengen van het individu, de gemeen-
schap en de wereld met de kosmische orde van rta. Dus de zevende Straal is een 
noodzaak van levensbelang voor de hele planeet.

De tweede straal, de straal van de Leraar of Ziener, is geheel overgeslagen 
in O’Malley’s schema omdat deze volkomen verwaarloosd is in het westen. De 
actieve, productieve iconische figuur van de leraar loopt kans verkeerd begrepen 
te worden in het westen, waar dit geassocieerd zal worden met de instructieve 
en inspirerende activiteiten van de vijfde en derde straal. Misschien is het beter 
om de receptieve icoon van de ziener te beschouwen als vertegenwoordiger van 
deze straal.
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De ziener is iemand die inzicht heeft in de ultieme aard der dingen. De wijsheid 
die voortkomt uit een dergelijk inzicht is geen informatie of empirische kennis. 
Zij kan niet onder woorden gebracht worden. Zij wordt niet gezien, gehoord of 
geroken, maar wordt gezien door degene die wil zien, zoals de tweede van de drie 
waarheden uit De idylle van de Witte Lotus door Mabel Collins het formuleert. De 
tweede straal is prominent geweest in India en staat zowel in het boeddhisme 
alsook in Vedanta centraal. Zij is nauwelijks vertegenwoordigd in het westen, 
waar zij voornamelijk beperkt gebleven is tot bepaalde mystici, zoals Jakob Boe-
hme en tot gnostische groeperingen in de vroege geschiedenis van het christen-
dom. Zij is nooit een deel geweest van de dominante westerse filosofie. 

De essentie van de tweede straal is wijsheid of innerlijke kennis, het bewustzijn 
van wat wij zijn, waar wij zijn en waarom wij (er) zijn. Zoals Aan de voeten van 
de Meester het formuleert: Er zijn in de hele wereld maar twee soorten mensen 
- zij die weten en zij die niet weten; en op deze kennis komt het aan (Uit: Drie 
wegen, één Pad, blz. 195). Deze kennis is de innerlijke kennis van wijsheid. Het 
is het kennen van datgene wat, als het gekend is, maakt dat niets anders gewe-
ten hoeft te worden, zoals de jonge student Svetaketu leerde in de Chandogya 
Upanishad. Voor het westen en voor deze wereld is deze wijsheid het meest be-
langrijke dat geleerd moet worden. Het is hetgeen er toe doet.

De eerste straal wordt voornamelijk weggelaten door O’Malley, die er alleen 
indirect naar verwijst bij het behandelen van de profetische cultuur, ofschoon zij 
in feite heel prominent is in het westen. De westerse bekendheid ervan, net als 
die van de andere drie culturen van O’Malley, komt via Griekenland, maar zij was 
geen factor in de vroeg-christelijke geschiedenis of in de Middeleeuwen, en die 
interesseren O’Malley het meest. De eerste straal werd pas echt prominent in het 
westen, in de achttiende eeuwse Verlichting. Maar wat is de eerste straal?

Het traditionele iconische beeld van deze straal is de Koning. Ofschoon dat beeld 
heel toepasselijk is wanneer het naar behoren begrepen wordt, wordt het tegen-
woordig nogal gauw verkeerd begrepen. De eerste straal koning is iemand die 
over zichzelf regeert, niet over anderen. Misschien is een beter iconisch beeld 
dat van de Held, degene die alles waagt om alles te winnen. Dat iconische beeld 
wordt belichaamd in figuren uit de kinderliteratuur zoals Harry Potter en Dorothy 
Gale uit The Wizard of Oz. De Held is Arjuna op het slagveld van Kurukshetra. 

De essentie van de eerste straal is vrijheid, maar er zijn twee soorten vrijheid: 
uiterlijke en innerlijke. In het oude Griekenland, met de Atheense democratie, 
lag de nadruk voornamelijk op uiterlijke vrijheid. Deze is prominent aanwezig 
in het westen sinds de Verlichting die leidde tot de Amerikaanse revolutie met 
zijn strijdkreet dat alle mensen begiftigd zijn met bepaalde onvervreemdbare 
rechten, waaronder leven, vrijheid, en het streven naar geluk, en tot de Franse 
revolutie met zijn strijdkreet: vrijheid, gelijkheid, broederschap. Vrijheid is de 
basis van de kapitalistische economische theorie. Het was het uitgangspunt van 
Franklin Roosevelt’s toespraak, de zogenaamde State of the Union in 1941: de 
vier vrijheden van spreken, van godsdienst, gebrek lijden en van angst hebben. 
Deze uiterlijke vrijheid is een tweesnijdend zwaard.
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De andere soort vrijheid is innerlijke vrijheid en hierover gaat de Bhagavad
Gita. Aan het eind van zijn lange reeks instructies aan Arjuna concludeert
Krishna: Zo is dan nu de wijsheid, die meer verborgen was dan de verborgenheid 
zelf, door Mij aan u medegedeeld; als ge het ten volle doordacht hebt, handel 
dan, zoals het u goeddunkt (XVIII.63). In feite vertelt Krishna Arjuna dat wan-
neer hij de wijsheid in Krishna’s woorden begrijpt, hij kan doen wat hij wil; dan 
heeft hij volledige vrijheid van handelen. Dat is waar omdat, wanneer wij weten 
hoe de dingen werkelijk zijn, wij alleen maar het juiste willen en dan zal onze 
vrijheid van handelen onvermijdelijk resulteren in juist handelen.

Deze boodschap wordt helemaal niet beperkt tot de Gita. De dienst van Morning 
Prayer in het Anglicaanse Book of Common Prayer spreekt over het goddelijke als 
de auteur van vrede en de minnaar van eendracht, in wiens wetenschap ons eeu-
wig leven is, wiens dienst volmaakte vrijheid is. Deze vrijheid wordt besproken 
in de derde waarheid van De Idylle van de Witte Lotus: Elke mens is zijn eigen 
absolute wetgever, de schenker van glorie of ondergang aan zichzelf; degene die 
beslist over zijn leven, zijn beloning, zijn bestraffing. Politieke vrijheid, econo-
mische vrijheid, vrijheid van uitdrukking, vrijheid van geloof – al zulke vormen 
van uiterlijke vrijheid zijn symbolen van de enige vrijheid die er echt toe doet: 
de vrijheid die ontstaat uit de wijsheid van weten wie wij zijn, waar wij zijn en 
waarom wij zijn. Die vrijheid is de essentie van de eerste straal. 

Wanneer de zeven stralen in onbalans zijn in een persoon of in een samenleving, 
dan zal de essentie van de dominerende straal waarschijnlijk verwrongen zijn. 
Rituele orde wordt dan dodelijke formaliteit. Gehoorzaamheid wordt slavernij. 
Kennis wordt pedanterie. Artistieke harmonie wordt dilettantisme. Humanistische 
filosofie wordt kretologie. Wijsheid wordt dogma. Vrijheid wordt losbandigheid en 
anarchie. Wat ieder van ons behoeft en wat de wereld nodig heeft is een juiste 
balans van alle zeven stralen, die samen iedere neiging corrigeren om te veel 
gewicht aan één ervan te hechten. 

Wanneer de zeven stralen in balans zijn, kunnen zij kosmische orde in het mense-
lijk leven brengen, spontane gehoorzaamheid oproepen aan het hoogste in ons, 
het nuttigste deel van kennis aan ons openbaren, onze ervaring met elkaar en 
met de wereld rondom ons in harmonie brengen, ons helpen het volledige mens-
zijn van onze evolutie te bereiken, ons innerlijke wijsheid geven over onszelf en 
de wereld, en ons leiden tot die volmaakte vrijheid die vrijheid betekent van zelf-
zucht, onwetendheid en geweld. Op die gelukkige dag van in balans zijn bestaan 
er geen vier culturen van het westen meer, noch zelfs enig cultuurconflict waar 
dan ook op de planeet, maar in plaats daarvan één wereldcultuur met diverse 
uitdrukkingsvormen waarbij elk de balans van de zeven stralen illustreert en eer 
aandoet.

* John W.O’Malley, Four Cultures of the West 
(Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 2004)

Uit: The Theosophist van mei 2005
Vertaling: A.M.I.
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Foto’s: Internationale conventie Adyar, december 2014.
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Foto’s: Internationale conventie Adyar, december 2014.
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V e r e n i g i n g s n i e u w s
Agenda Nederland 
maart 2015 
7           Amsterdam, nationale gespreksgroep
             De Geheime Leer
7           Naarden, congres,
 Wijsheid weeft, 
 Het leven weven is het leven scheppen
 met Margaret Barker en Annine van der
 Meer - zie www.academiepansophia.nl
7           Zwolle, uitwisselingsdag voor de 
 besturen van loges en centra
14-15 Naarden, meditatieweekend
 U kunt het Pad niet begaan,
 voordat u dat Pad zèlf bent geworden
 met Ineke Vrolijk

april 2015 
11         Amsterdam, nationale gespreksgroep
             De Mahatma Brieven

mei 2015 
7-11 Naarden, A Revolution in Education?,
 zie www.itc-naarden.org
16         Amsterdam, nationale gespreksgroep
             De Geheime Leer
30         Naarden, 
 Algemene Ledenvergadering der TVN

juni 2015 
6           Amsterdam, nationale gespreksgroep
             De Mahatma Brieven
19-23 Naarden, Michael Gomes,
 HPB’s Esoteric Instructions
 zie www.itc-naarden.org

augustus 2015 
6-9 Den Haag, 
 H.P. Blavatsky Through Different Eyes
 with One Heart
 zie www.theosconf.org

Agenda loges en centra

maart 2015
Amersfoort
9     Het vrouwelijke in de theosofische kunst,
       lezing, Mariël Polman
16   Uit De brieven voor nieuwe leden, 
       studiemiddag
23   Meditatie
Amsterdam
7     Het web van het denken, gespreksgroep
21   De Sleutel tot de Theosofie,
       inleidende gespreksgroep
21   Kleuren, workshop, Mariël Polman
Apeldoorn
5     De Stem van de Stilte, studie
19   De Stem van de Stilte, studie
Arnhem
2     De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
16   Levenswijsheid, leesgroep, meditatie
Den Haag
2     Kennismaking Geheime Leer II, cursus,
       Wim Leys
9     Het verloren symbool, Dan Brown en de
       vrijmetselarij, lezing, P. Marselje
14   Meditatiediagram van Blavatsky, 
       inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk 
14   De Geheime Leer II, studiegroep, 
       Ineke Vrolijk
16   Ledenavond
23   Ledenvergadering
30   De twee en zeventig namen van de engelen,
       lezing, Hanneke Lagache 
Drachten (Centrum Leeuwarden) 
9     Spiritualiteit en theosofie, studie
23   De spirituele reis van het ganzenbord,
       lezing, Loes Moreno
Haarlem
13   Illusie en Werkelijkheid, studie
Heeze (Centrum Eindhoven)
21   De Geheime Leer, studie
Naarden
1     Morning talk in St. Michael’s House
3     Gedachtekracht, studie
17   Spiritueel materialisme doorsnijden,
       studie
29   Morning talk in St. Michael’s House
31   Gedachtekracht, studie
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V e r e n i g i n g s n i e u w s
Odoorn (Centrum Assen) 
11   De stanza’s van Dzyan–reis van bewust-
       zijn, studie via skype, Bianca Kicken
12   De Geheime Leer II, studie, 
       Bianca Kicken
25   De Geheime Leer II, studie via skype,
       Bianca Kicken
Rotterdam
3     Kabbala en vormen van meditatie, lezing,
       Magda van der Ende
10   Meditatiediagram van Blavatsky, 
       studieavond, Ineke Vrolijk
17   Ledenvergadering
24   Een meditatieve benadering van 
       De Stem van de Stilte, 
       lezing, Els Rijneker
31   Een benadering van de Werkelijkheid,
       studie, Ronald Engelse
Utrecht
3     Oude wijsheid, modern inzicht, 
       studiegroep
6     De Geheime Leer, studiegroep,
       Ineke Vrolijk
20   Bijna-dood-ervaringen en ervaringen van
       mystici, lezing, Eric Bruijnis
Zwolle (Centrum Lanoe)
10   De Stem van de Stilte – De Zeven 
       Poorten, bespreking
24   De Geheime Leer I, studieavond, 
       Wies Kuiper

april 2015
Amersfoort
6     De Lotus ontvangt het Licht, 
       verdiepingsavond 
13   Uit De brieven voor nieuwe leden,
       studiemiddag
20    Jaarvergadering
Amsterdam
11   De Sleutel tot de Theosofie, inleidende
       gespreksgroep
11   Innerlijke en uiterlijke verandering, 
       leesgroep
18   Ledenvergadering 
Apeldoorn
2     De Stem van de Stilte, studie
16    De Stem van de Stilte, studie
Arnhem
13   De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
20   Levenswijsheid, leesgroep, meditatie

Den Haag 
11   Meditatiediagram van Blavatsky, inleiding
       met meditatie, Ineke Vrolijk
11   De Geheime Leer II, studiegroep, 
       Ineke Vrolijk 
13   Theosofie als wereldfilosofie, lezing,
       Hein van Dongen
20   Kennismaking Geheime Leer II, cursus,
       Wim Leys
27   Zelfrealisatie en het holografisch universum,
       lezing, Ab Straatman
Drachten (Centrum Leeuwarden)
13   Spiritualiteit en theosofie, studie
27   Inleiding
Groningen
4    De spirituele reis van het ganzenbord,
       lezing, Loes Moreno
Haarlem
10   Illusie en Werkelijkheid, studie
Heeze (Centrum Eindhoven)
18   De Geheime Leer, studie 
Naarden
14   Spiritueel materialisme doorsnijden, studie
19   De drie grondstellingen in de Geheime Leer,
       lezing, Ingmar de Boer
28   Gedachtekracht, studie
Odoorn (Centrum Assen)
15   De stanza’s van Dzyan – reis van bewustzijn,
       studie via skype, Bianca Kicken
16   De Geheime Leer II, studie, Bianca Kicken
29   De Geheime Leer II, studie via skype, 
       Bianca Kicken   
Rotterdam
7     Alchemie en spagyriek, lezing,
       Hans de Kwaasteniet
14   Meditatiediagram van Blavatsky, 
       studieavond, Ineke Vrolijk
21   Medische astrologie, lezing, Frank Tuinstra
Utrecht
3     De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
7     Oude wijsheid, modern inzicht, studiegroep
17   Eenheid in verscheidenheid, de weg 
       voorwaarts voor de mensheid, 
       lezing, Marijke op ten Noort
Zwolle (Centrum Lanoe)
14   De Stem van de Stilte – De Zeven Poorten,
       bespreking
28   De Geheime Leer I, studieavond, 
       Wies Kuiper

116-1-final-22052015-176x246-Breuklijn-final.indd   42 13-3-2015   0:54:56



             Theosofia - Jaargang 116 - nr. 1 - maart 2015                                                                43

V e r e n i g i n g s n i e u w s
mei 2015 
Amersfoort
11   Witte Lotusdag
Amsterdam
16   Witte Lotusdag
Apeldoorn
7     Witte Lotusdag met De Stem van de Stilte
Arnhem
8     Witte Lotusdag
11   De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
18   Levenswijsheid, leesgroep, meditatie
Den Haag
4     Kennismaking Geheime Leer II, cursus,
       Wim Leys
9     Meditatiediagram van Blavatsky,
       inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk
9     De Geheime Leer II, studiegroep,
       Ineke Vrolijk 
11   Witte Lotusdag
18   De magie van klank en kleur, 
       lezing, Frank Tuinstra
Drachten (Centrum Leeuwarden)
11   Witte Lotusdag
Groningen
16   Het embleem van de Theosofische
       Vereniging, lezing, Wim Leys
Haarlem
8     Witte Lotusdag
Heeze (Centrum Eindhoven)
16   De Geheime Leer, studie
Naarden
3     Morning talk in St. Michael’s House
19   Witte Lotusdag
26   Spiritueel materialisme doorsnijden, studie
Odoorn (Centrum Assen)
6     Witte Lotusdag
11   De stanza’s van Dzyan – reis van bewustzijn,
       studie via skype, Bianca Kicken
12   De Geheime Leer II, studie, Bianca Kicken
Rotterdam
12   Witte Lotusdag
19   De spirituele reis van het ganzenbord, 
       lezing, Loes Moreno
26   Een benadering van de Werkelijkheid, 
       studie, Ronald Engelse
Utrecht
1     De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
5     Oude wijsheid, modern inzicht, studiegroep
8     Witte Lotusdag
15   Leven met wonderen, lezing, 
       Willem Glaudemans

Zwolle (Centrum Lanoe)
14   Witte Lotusdag

juni 2015
Amsterdam
6     Innerlijke en uiterlijke verandering, 
       leesgroep
Arnhem
1     De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
8     Ledenavond
15   Levenswijsheid, leesgroep, meditatie
22   Slotavond
Den Haag
1     Abydos: op zoek naar de wijsheid van de
       tempel van Seti I, lezing, Alice Bouwland
8     Kennismaking Geheime Leer II, cursus, 
       Wim Leys
13   Meditatiediagram van Blavatsky, 
       inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk 
13   De Geheime Leer II, studiegroep, 
       Ineke Vrolijk 
Heeze (Centrum Eindhoven)
20   De Geheime Leer, studie
Rotterdam
2     Wijsheden en instructies uit de Bhagavad
       Gita, lezing, Hans den Boer
9     Meditatiediagram van Blavatsky, 
       studieavond, Ineke Vrolijk
16   Verborgen wijsheid van het sprookje, lezing,
       Wim Leys
23   Een benadering van de Werkelijkheid, studie,
       Ronald Engelse
30   Ajna Yoga ‘De weg naar Eénzijn’, lezing,
       Aad van der Wekke

Zie voor adressen en tijden 
van deze bijeenkomsten:
http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges
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V e r e n i g i n g s n i e u w s
Van de bestuurstafel, maart 2015

In december 2014 en januari 2015 waren enkele leden van de TVN aanwezig
in Adyar, India, ter gelegenheid van de Internationale Conventie van de  TS Adyar,
(zie ook een aantal foto’s op bladzijde 39 en 40 van dit nummer). De conventie
werd bijgewoond door rond de 1250 deelnemers. Dit jaar was de 
conventie voor het eerst live te volgen via het internet (nog steeds te bekijken op
http://videos.ts-adyar.org).

De voorzitter was aanwezig bij de vergadering van de Algemene Raad
(General Council) van de Theosophical Society Adyar, voor het eerst onder 
voorzitterschap van de internationale president Tim Boyd.
Na de conventie waren er twee volle dagen met strategische brainstormses-
sies over de toekomst van de TS. Deze bijeenkomsten waren voor de voorzit-
ters van de verschillende landen en enkele genodigden.

Van 5 tot 16 januari 2015 verzorgde Trân-Thi-Kim-Diêu de School of the
Wisdom over De wetenschap van theosofie, basis en praktijk. Punten die
werden belicht waren: bestaan, een verkenning van geest en stof; een
verkenning van bewustzijn; denkvermogen, het instrument voor redeneren 
- intuïtie en intelligentie; een verkenning van universele ethiek; meditatie in 
het licht van theosofie - stilte, de basis van contemplatie; stilte, de handeling 
van de mystici; doordringen tot voelen en denken - toepassen van ethiek; het 
dharma van je leven ontdekken; veranderen van het paradigma: als je jezelf 
verheft, verhef je de anderen; geluk en gelukzaligheid (happiness and bliss).
Iedere ochtend begon met de invocatie van de School of the Wisdom: 
Om! May He overshadow us!
May we together experience the Truth;
May we create a channel of divine energy;
May we be endowed with luminous and true understanding;
May there be no discordance among us.
Om! Shanti, Shanti, Shanti.

Op 30 mei 2015 wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in de
Besant Hall van het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden.
Leden van de Theosofische Vereniging in Nederland worden van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Belangrijk agendapunt is de verkiezing van de nieuwe voorzitter en de vice-
voorzitter. De agenda wordt vier weken voor de vergadering toegestuurd.

Na de ALV van 30 mei 2015 zal Michiel Haas aan de hand van een powerpoint 
presentatie iets vertellen over zijn ervaringen in Adyar, India, waar hij sa-
men met zijn vrouw Helma een eerste inventarisatie maakte van de toestand 
van de gebouwen op het terrein van de TS. Ook zal hij ingaan op mogelijke
plannen voor de toekomst.
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V e r e n i g i n g s n i e u w s
Graag brengen wij de komende activiteiten onder uw aandacht.
Zie ook Agenda Nederland, bladzijde 41.

Van 6 tot 9 augustus 2015 zal in Den Haag de conferentie H.P. Blavatsky,
Through Different Eyes, With One Heart georganiseerd worden door 
International Theosophy Conferences, Inc. Zie www.theosconf.org 

Wij hopen u bij één of meerdere van deze gelegenheden te mogen begroeten!
Namens het hoofdbestuur, Els Rijneker, voorzitter. 

Weekend 14 en 15 maart Nederlandstalig meditatieweekend
in Naarden met Ineke Vrolijk.
Het thema van dit weekend met aandachtsmeditatie is U kunt 
het Pad niet begaan, voordat u dat Pad zèlf bent geworden.

Als u zich nog wilt aanmelden, graag telefonisch overleg via 
telefoon nummer: 020 - 676 5672.

Van 7 tot 11 mei 2015 vindt in Naarden het Engelstalige
seminar A Revolution in Education? plaats, met acht
interessante inleiders, waaronder professor Krishna uit India.

Inschrijven via www.itc-naarden.org
Er worden veel deelnemers verwacht, dus geef u tijdig op!

Van 19 tot 23 juni 2015 vindt in Naarden het Engelstalige
seminar HPB’s Esoteric Instructions, an Overview plaats met
Michael Gomes uit de USA. 
Michael sprak op de Internationale Conventie in Adyar, India,
zie http://videos.ts-adyar.org/node/9

Inschrijven via www.itc-naarden.org
Er zijn al veel inschrijvingen binnen; als de verhuurcapaciteit 
op het ITC vol zit, kan men voor overnachtingen uitwijken naar 
hotels in de buurt.
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Adressen Theosofische Vereniging

Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek

Martie Velthuis-Winkel, Parkstraat 29, 3743 ED Baarn
035 541 7118 - E-mail: amersfoort@theosofie.nl 
Mw. R.H. Bangma-Biben, Woonark de Kelk - Kalf R.-48 rood 
1509 AC Zaandam - 075 612 4871 
E-mail: rothabangma@gmail.com
Website:www.amsterdam.theosofie.nl
Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - 055 522 1983
E-mail: apeldoorn@theosofie.nl
Website: www.apeldoorn.theosofie.nl
Secretariaat: Brugstraat 7, 6811 MB Arnhem 
026 351 5355
E-mail: arnhem@theosofie.nl
Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Liniekampen 38, 7873 BT Odoorn
0591 227 920 of 06 2847 9127 - E-mail assen@theosofie.nl
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 5294 NE
Gemonde - 073 551 031I - E-mail: gboorn@gmail.com 
Marjan Snakenborg, Wirdummerweg 27-A, 9917 PB  Wirdum 
0596 601 210 - E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com
www.loge-groningen.blogspot.nl
Jaap Trouw, Aronskelkweg 26-C, 2555 GK Den Haag
070 397 5071 - E-mail: denhaag@theosofie.nl 
Dhr. A Robinson, Rollandstraat 3, 2013 SL Haarlem
023 532 3193
Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC  Wolvega,  0561 614 067
Jan Rietdijk, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden 
035 694 1898 - E-mail: TV-Afd.Naarden@xs4all.nl
Mw.W. Kalkman-Verschoor, Schuwacht 256,
2941 EK Lekkerkerk - 0180 523 455  
E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl
Ellen Hakkaart, Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
030 878 5729 - E-mail: secr.logeutrecht@gmail.com
Website: www.utrecht.theosofie.nl
Mw. M. van Vledder-van Welzen, Wijnmanlaan 11, 8014 KA 
Zwolle - 038 465 8808 - E-mail: ecvanvledder@freeler.nl
Mw. L.L.C. Kuiper, Willemsvaart 1-604, 8019 AA Zwolle 
038 453 1384 - E-mail: wieskuiper@home.nl

Amersfoort (l,b): 

Amsterdam (l,b): 

Apeldoorn (c): 

Arnhem (l,b):

Assen (c):

Eindhoven (c): 

Groningen (l,b): 

Den Haag (l,b): 

Haarlem (c):

Leeuwarden (c,b): 

Naarden (l,b): 

Rotterdam (l,b): 

Utrecht (l,b):

Zwolle (l,b):

Zwolle (c,b): 

Sabine van Osta - Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
0032 486 631997 - E-mail: sabine_van_osta@hotmail.com
Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen - 0032 382 74362 
Busken Huetstraat 5, B-2050 Antwerpen 
E-mail: info@logewittelotus.be
Website: www.logewittelotus.be
Beke 39, B-9950 Waarschoot
Website: www.theosofiegent.be

Overige adressen:

Landelijk voorzitter 
België:
Loge Antwerpen: 
Loge Witte Lotus:

Tak ‘Vrede’, Gent:

Secretariaat, Uitgeverij en
Theosofische boekhandel 
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam 
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:
Theosofische Vereniging
in Nederland  
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur

Hoofdbestuur
Els Rijneker (voorzitter) 
020 632 0105
Wim Leys (vicevoorzitter)
070 325 0256
Sandra van Dalen (secretaris)
06 4228 1636
Dick Iedema (penningmeester)
010 451 2368
Boudewijn Haas
Loes Moreno Benseny-Frikken

Lidmaatschap
Contributie € 72,-  
(incl. Theosofia) 
gezinsleden € 36,- 
(zonder Theosofia) 

Aanmeldingsformulieren 
zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar of via de 
website. 

Betalingen 
t.n.v. Theosofische Vereniging 
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN: 
NL31 INGB 0000 1919 10 
BIC: INGBNL2A

Internationaal
Theosofisch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121 
E-mail:
info@itc-naarden.org 
Website: 
www.itc-naarden.org
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Theosofische
boekhandel Adyar
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon  020 676 5672
E-mail  books@theosofie.nl
Website  www.theosofie.nl
Open  woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Kenneth P. Lizzio 
Embattled Saints - My Year with the Sufis of Afghanistan
Quest Books, 2014 - 243 blz., paperback
ISBN: 978 0 8356 0923 4
Prijs: € 17,95

Ken Lizzio geeft hier het fascinerende verslag van zijn verblijf in 1991
bij het hoofd van de Naqshbandi’s, de grootste soefi broederschap
van Afghanistan. Daardoor kan hij deze orde in al haar dimensies
beschrijven: sociaal, economisch, politiek en spiritueel, en dat in deze 
cruciale episode in de geschiedenis van Afghanistan. Hij gunt ons een
zeldzame blik in een Afghaanse soefi school en in hoe deze school het hoofd 
moet bieden aan de voortdurende strijd in dit land. 

Ravi Ravindra 
The Pilgrim Soul – A Path to the Sacred
Transcending World Religions
Quest Books, 2014 - 140 blz., paperback
ISBN: 978 0 8356 0923 4
Prijs: € 15,95

Ravindra, die al meerdere malen als zeer gewaardeerd spreker op het 
ITC in Naarden was, onderzoekt in dit boek hindoeïsme, boeddhisme en chris-
tendom met de bedoeling een universeel pad af te bakenen en daarmee de 
lezer te helpen om zijn eigen, individuele gevoel voor richting te ontwikkelen. 
Tenslotte herbevestigt hij het eeuwenoude mystieke adagium:
God = Waarheid = Liefde.  

Alan L. Pritz 
Meditation as a Way of Life – Philosophy and Practice
Rooted in the Teachings of Paramahansa Yogananda
Quest Books, 2014 - 288 blz., paperback
ISBN: 978 0 8356 0928 9
Prijs: € 18,95

De auteur was een leerling van de Indiase yogi Paramahansa Yogananda.
Hij destilleert een interreligieus perspectief uit de leringen van vele
spirituele tradities en religies, inclusief het christendom, wat vele zoekers
zal aanspreken.
Op een heel toegankelijke manier geschreven is dit boek een plezier om
te lezen en toe te passen om een beter leven voor zichzelf te scheppen.
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Doeleinden van de Theosophical Society Adyar: 

Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

Het onderzoeken van de onverklaarde wetten 
in de natuur en van de vermogens die in de
mens latent aanwezig zijn.

Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?

scan de QR code hiernaast

of ga naar 

http://www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2015/maart/

Foto: 2015 De keukenstaf tijdens de conventie in Aydar.
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