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Vrijheid van denken

De Theosophical Society Adyar heeft zich wijd en zijd
over de wereld verspreid en leden van alle 

religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de 
specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen 

van hun eigen geloof opgeven. 
Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken 

dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,
 door wie ook onderwezen of gekoesterd,  die in enig

opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, 
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
 enig lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de enige

voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. 
Elk lid heeft evenveel recht om zich te 

verbinden aan elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen

recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt

 of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting 
die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van 

een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. 
Meningen of opvattingen geven geen recht op 

voorrechten en kunnen evenmin aanleiding
zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid 
van de Theosophical Society Adyar Adyar

ernstig om deze fundamentele principes van de
Theosophical Society Adyar te verdedigen, 

te handhaven en ernaar te handelen,
en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 

op vrijheid van denken en van meningsuiting, 
binnen de grenzen van hoffelijkheid en

rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society Adyar

De Theosophical Society Adyar(TS) is op 17 november 1875 te New York
opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar 

internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India en is actief in zestig landen;
de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.

De Theosophical Society Adyar bestaat uit studenten die bij iedere religie aangesloten 
kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen

dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag), 
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,

dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen, ongeacht hun religieuze overtuiging,
en dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten

van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, 

maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. 
Zij zijn van mening dat Waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,

door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. 

Zij zien de Waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,
niet als een dogma opgelegd door een autoriteit.

Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn
van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan,

en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. 
Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn,

niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 
Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 

Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid. 
Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te

veroordelen, om Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen
ertoe te bekeren. Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord. 

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de 
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. 

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die 
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft. 

Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, 
door de mens te leren de Geest te zien als zijn werkelijk zelf,

en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies, door hun verborgen

betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de TS bestuderen deze waarheden en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 



             Theosofia - Jaargang 116 - nr. 3 - september 2015                                                     101

Enige tijd geleden kwam een aantal mensen van onze groep bijeen in het 
Olcott Theosophical Study Center in Wheaton, USA, om een achtweeks pro-
gramma met de naam ‘De essentie van spirituele oefening’ voor te bereiden. 
Het plan was om tijdens deze weken de aandacht te richten op de basisprin-
cipes van een holistische en effectieve beoefening, daarbij de noodzakelijke 
verbindingen leggend tussen dagelijkse oefeningen en de principes die daar-
aan ten grondslag liggen. We hoopten dat de deelnemers, of deze nu al jaren
oefenden dan wel net waren begonnen, zouden vertrekken met het gevoel 
veel beter in staat te zijn het door hen gekozen pad te vervolgen. Bij de be-
sprekingen werd duidelijk dat extra aandacht moest worden besteed aan het 
definiëren van termen.

In de hedendaagse cultuur zien we het woord ‘spiritueel’ steeds vaker naar 
voren komen. Het is voor mensen gewoon geworden om te zeggen: Ik ben 
spiritueel, maar niet religieus, om hun benadering van het goddelijke aan te 
geven. Steeds vaker horen we mensen refereren aan hun ‘spirituele oefening’. 
Spirituele leiders schijnen ook in groten getale aanwezig. We worden bloot-
gesteld aan een berg vormen van spiritualiteit vanuit boeddhisme, hindoe-
isme, kabbala, gnosis, druïden, de Maya’s en vanuit Amerikaanse tradities. 
Al deze spirituele stromingen kunnen gemakkelijk een warboel veroorzaken, 
voldoende om een mens in verwarring te brengen.

Hoewel we het gevoel hebben dat spiritualiteit iets met religie te maken 
heeft, blijft de betekenis van het woord voor de meeste mensen onduidelijk. 
Het meest voorkomende gezichtspunt is dat spirituele zaken tot een andere 
wereld behoren, afgescheiden van wat we beschouwen als de ‘echte wereld’. 
Als we in het woordenboek kijken, zouden de verschillende definities ons niet 
veel helpen. Het woordenboek geeft bij ‘spiritueel’ termen als ‘onstoffelijk’, 
‘betreffende de ziel van de mens’, ‘betrekking hebbend op God’, ‘heilig of reli-
gieus’, enzovoort. Terwijl dit aspecten of vleugjes van de betekenis aangeeft, 
biedt het ons weinig houvast om onze eigen benadering van spiritualiteit te 
definiëren. Een nuttige aanwijzing vinden we in de etymologie van het woord. 
De wortel van ‘spiritualiteit’ is ‘spiritus’, het Latijnse woord voor ‘adem’.

Een probleem met
spiritualiteit
Tim Boyd
Tim Boyd is International President
van de Theosophical Society Adyar.

Hij publiceert in verschillende theosofische
tijdschriften.
Hierbij zijn bijdrage uit de wintereditie 2012 
van Quest Magazine.
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Op het meest basale fysieke niveau onderhoudt de adem het leven. In veel 
religieuze symboliek is het de adem (spirit) die een wezen tot leven brengt. 
In de Bijbel ‘blies God de levenslucht’ in Adam. In het hindoeïsme ademen 
heelallen in en uit.

Een paar jaar geleden was ik een beetje gefrustreerd geraakt door de in-
gesleten betekenis van het woord ‘spiritualiteit’. Ik had het gevoel dat het zo 
zeer was platgetreden dat het betekenisloos was geworden, een nietszeggend 
woord. Ik dacht dat ik een grapje maakte toen ik voorspelde dat, als het zo 
doorging, het woord ‘spiritueel’ binnen korte tijd een marketing term zou wor-
den. Er zou sprake zijn van spirituele kleding, spirituele gymschoenen, spiri-
tuele spa’s. Enkele maanden later reed ik door een buurt waar ik een poosje 
niet was geweest. Op het moment dat ik een hoek om ging, viel mijn blik op 
het uithangbord van een lokale onderneming en daar stond het in grote let-
ters: ‘Spirituele Boetiek’.

Wat bedoel ik nu met ‘spiritueel’? Laat ik met een voorbeeld beginnen. 
In het menselijk lichaam bevinden zich naar schatting vijfenzeventig- tot
honderdtriljoen cellen. Dat is een verbijsterend groot aantal, het gaat ons be-
grip te boven. Het is een groter aantal dan het aantal melkwegstelsels in het 
universum, en zelfs groter dan de nationale schuld van de USA. De cel is de 
basis-bouwsteen van alle levende organismen. Biologisch bezien, is een cel de 
kleinste levende eenheid. Hoewel we denken aan deze cellen als een deeltje 
van het grotere geheel dat we ‘mij’ noemen, is dat ‘mij’ voor de individuele cel 
irrelevant. Ieder van de honderdtriljoen cellen die ons lichaam vormen, heeft 
zijn eigen behoeftes en activiteiten. De cel heeft voedsel nodig. Hij wil zich 
voortplanten. Hij zoekt een gastvrije omgeving die zijn groei wil bevorderen. 
Of ik nu hard aan het werk ben, of geniet van de film die ik bekijk, of boos ben 
op mijn dochter, dat alles heeft weinig invloed op de cel.

Als op een of andere manier één van deze cellen begint te voelen dat hij 
deel uitmaakt van iets groters, en de drang voelt om in verbinding te treden 
met, of meer bewust deel te nemen in dat grotere iets, dan is dat een cel met 
een ontwakend spiritueel bewustzijn. Als de cel onderzoek begint te doen naar 
de werking van dat grotere iets, zou dat spirituele studie zijn. Als de cel, door 
de informatie die hij krijgt, een discipline of handelwijze ontwikkelt die zijn 
bewustzijn van het grotere geheel vergroot, dan is dat zijn spirituele oefening. 
Als de cel zich bewust werd van andere cellen, die dezelfde bewustwording 
hadden en die waren doorgedrongen tot een punt waarop zij werkelijk in har-
monie waren met de energieën en vormen van dat grotere iets – cellen die 
konden zeggen: Ik en het ‘grotere’ zijn één – dan zouden die cellen spirituele 
leraren zijn. Zie je het punt? De basis van spiritualiteit is eenheid, en iedere 
beweging in de richting van een diepere ervaring van eenheid kan spiritueel 
worden genoemd.

Het voorbeeld van de cel, hoewel onmogelijk, maakt iets duidelijk. Wij 
‘leven, bewegen en bestaan’, net zoals de cellen, in een groter leven. De ver-
schillende manieren waarop wij dat leven beschrijven, geeft een duiding van 
zowel de omvang als de grenzen van onze perceptie. In Shakespeare’s Hamlet
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wordt de uitlating gedaan Er is meer tussen hemel en aarde… dan in uw
filosofie wordt gedroomd. Dit slaat evenzeer op onze individuele contempla-
ties als op de hedendaagse wetenschappelijke opinie of de formuleringen van 
de wereldreligies. Ieder van deze pogingen tot kennis heeft een zekere ver-
dienste, maar deze zijn op zijn best gedeeltelijk; het kan niet anders.

Het is geen vergezocht idee voor een ieder van ons om te zeggen dat we 
in een zich steeds verder uitbreidende hiërarchie van deze grotere gehelen 
leven. Het meest voor de hand liggende ‘grotere geheel’ zijn de relaties die we 
hebben met onze bloedverwanten, met onze stam of gemeenschap, met de 
natie en – nog veel verder – met de planeet. Als menselijke wezens erkennen 
we allemaal dat we deel uitmaken van de menselijke familie. Deze observatie, 
hoewel vanzelfsprekend, kon lange tijd worden genegeerd. We hoefden ons 
gevoel van verbondenheid niet verder uit te breiden dan tot de plaatselijke 
gemeenschap, of misschien tot onze specifieke natie. We konden ons vol-
doende comfortabel voelen als we lokaal dachten en handelden, terwijl we 
slechts af en toe onze aandacht richtten op een breder netwerk van relaties. 
De omstandigheden zijn heden ten dage echter zodanig, dat een besef van 
diepgaande betrokkenheid zich aan ons opdringt in zaken die groter zijn dan
wijzelf. We hebben weinig keus; we moeten wakker worden.

Er zijn enkele andere ‘grotere gehelen’ die misschien minder in het oog 
springen, maar die ons krachtig beïnvloeden. Een van de meest veronacht-
zaamde, maar wellicht de meest krachtige, van de wereld waarin we leven 
is de wereld van de gedachten – niet alleen onze eigen gedachten, maar de 
omgeving die wordt gevormd door het verenigde denken van alle mensen in 
de wereld. Enerzijds lijkt het vergezocht om de mogelijkheid te overwegen 
dat we worden beïnvloed door de gedachten van mensen die we nooit hebben 
ontmoet, mensen die geen belangrijke denkers zijn, of schokkende, vooruit-
strevende denkers op wereldniveau. Als de president iets zegt, zal het ons 
waarschijnlijk raken. Als een beroemde wetenschapper iets zegt, zouden we 
dat kunnen overwegen. Dichters en artiesten kunnen ons bewegen. Maar te 
geloven dat we worden beïnvloed door de ontelbare naamloze en gezichtsloze 
mensen als jij en ik, die hun eigen privé- gedachten hebben, dat kan een brug 
te ver lijken. Toch zegt Annie Besant in haar boek Gedachtekracht: De mees-
te mensen denken langs bepaalde lijnen, niet omdat ze zorgvuldig over een 
vraag hebben nagedacht en tot een conclusie zijn gekomen, maar omdat grote 
aantallen mensen volgens die lijnen denken en anderen met zich meenemen. 
Zij legt verder uit: Er zijn ook bepaalde nationale lijnen van denken, duidelijk 
omschreven en diep gegraveerde groeven, voortgekomen uit de voortduren-
de eeuwenlange herhaling van gelijksoortige gedachten, ontsproten aan de 
geschiedenis, de worstelingen, de gewoonten van een natie. Deze bepalen en 
kleuren diepgaand de gedachten van allen die in die natie zijn geboren.

De noodzakelijke partner van een zich verbredende spiritualiteit is een zich 
verbredend niveau van verantwoordelijkheid – voor onze daden, onze gevoe-
lens en onze gedachten. Als we ons openen, verliezen we de optie te zeg-
gen: Het is niet mijn schuld. Een van de voornaamste boodschappen van de 
stichters van de Theosophical Society, die we terugvinden in de wereldwijde 
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boodschap van de Dalai Lama, is mededogen. De Stem van de Stilte zegt: 
Mededogen is geen hoedanigheid. Het is de Wet der wetten. Met de groeiende 
gewaarwording van de voortdurende aanwezigheid van het Ene Leven moet 
ons luisterend oor voor de noden en het lijden van de ontelbare individuele 
levens die deelnemen aan het grotere geheel ook toenemen. Spiritualiteit is 
niet alleen een balsem voor de individuele ziel of een gevoel van vrede en 
harmonie, hoewel dit zeker enkele van haar bijproducten zijn. Spiritualiteit 
overstijgt het individu. Dit is een probleem, maar alleen in de zin als verwoord 
in de christelijke geschriften: De geest (spirit) wil wel, maar het vlees is zwak. 
Een verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van het lijden van anderen, wat 
het kenmerk van spiritualiteit is, is een onplezierige gedachte voor de onvol-
wassen persoonlijkheid, ondergedompeld als deze is in zelf-bewondering.

Gelukkig is onze controle over dit proces minimaal. We zijn net als een tuin-
man: onze rol in dit alles is niet de zonneschijn te manipuleren of de hemel tot 
regen te bewegen, maar voor het zaadje de condities te creëren om te groei-
en. Als we deze rol verstandig vervullen, zijn we binnenin onszelf getuige van 
de bewegingen van nieuw leven. De zaadjes van mededogen, vriendelijkheid 
en verantwoordelijkheid die uiteindelijk de vruchten van het spirituele leven 
voortbrengen, komen tot leven en gaan bloeien. Moge deze tijd voor ons alle-
maal spoedig aanbreken.

Uit: Quest Magazine, 2012
Vertaling: S.C.

Redactie Theosofia 

Anne Myrthe Iken is in mei 2015 
teruggetreden als redactielid 
van Theosofia.
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sofia bestaat uit Saskia Campert 
en Els Rijneker, bijgestaan door 
schrijvers en correctoren. Els Rijneker en Saskia Campert.
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Universele of occulte wetenschap als de basis van alle wetenschappen

In een eerdere lezing tijdens dit congres werd gesproken over de definitie
van wetenschap - het Hoe van het Leven (the How of Life). Dit kan op ver-
schillende manieren worden geïnterpreteerd, afhankelijk van welk aspect 
wordt bekeken. Nadruk werd gelegd op het onderscheid tussen universele/
occulte wetenschap en de ‘gespecialiseerde’ natuurwetenschap. De eerste, 
universele wetenschap, is de vrucht van openbaring, waarvan de bron in de 
loop van de tijd verloren is gegaan. Zij werd de mensheid gebracht door ‘god-
heden en hun dienaren’ en haar inhoud werd door tradities overgedragen van 
de ene tijdsperiode naar de volgende, en van het ene continent naar het an-
dere. De tweede, de natuurwetenschap, is het resultaat van de ontwikkeling 
van menselijke intellectuele vaardigheden, gebaseerd op observatie, analyse, 
modellen, aanpassing en over-en-weer controle. Zij is hoofdzakelijk geba-
seerd op logica, met wiskunde als dragende methodologie. Heden ten dage 
heeft de moderne wetenschap honderden academische disciplines die zich 
bezighouden met allerlei uiteenlopende zaken die bijdragen aan het begrijpen 
van de Natuur. 

Wetenschap is, ongeacht naar welk onderdeel we kijken, de zoektocht naar 
het begrijpen van de Natuur, of de Realiteit. Dit is precies zoals Helena P. 
Blavatsky (HPB) het definieerde: Wetenschap is een abstractie van iedere 
feitelijkheid, een begrijpen van iedere waarheid binnen het gezichtsveld van 
menselijk onderzoek en intelligentie.

 
Er was een tijd in onze menselijke geschiedenis waarin geen onderscheid 
bestond tussen deze twee categorieën van wetenschap. De bron van westerse 
wetenschap kan worden geplaatst in de eerste periode van de Griekse filo-
sofie, de zesde eeuw voor Christus. Toen hielden de filosofen (het woord 
wetenschappers bestond nog niet) zich bezig met het ontdekken van de
essentiële natuur van alle dingen. Hun zoektocht werd ‘physis’ genoemd. 
Deze beperkte zich niet tot zichtbare zaken en stond niet los van filosofie 
of religie. Hij stond er niet alleen niet los van, maar was volledig ingebed in 

Toepassing van theosofische 
gezichtspunten in de
wetenschap 
Jacques Mahnich
Jacques Mahnich, lid van de Theosophical Society
Adyar (TS) in Frankrijk, luchtvaartingenieur en 
musicus, hield deze lezing tijdens de conferentie 
Theosophy, Unity and Helping the World
in augustus 2014.
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een holistische benadering, gebaseerd op kennis, voortgekomen uit vroegere 
beschavingen, hoofdzakelijk oosterse culturen als de Chinese, Indiase of
Chaldeeuwse. Chaldeeuwse wijsheid werd specifiek door HPB erkend als de 
oudste wetenschap van astrologie en occultisme.

Daarom worden de Griekse filosofiescholen gekenmerkt door een allesom-
vattende, holistische visie van de wereld. De Milesianen werden ‘hylozoïsten’ 
genoemd, oftewel ‘zij die denken dat materie een levend wezen is’, omdat zij 
geen onderscheid maakten tussen materie en geest. Vanaf die tijd verspreid-
den veel wijsheidscholen dit soort kennis. Deze eenheid die alle tegengestelde 
krachten omvat en overstijgt (door Herakleitos ‘logos’ genoemd), begon te 
breken met de Eleatische scholen die een goddelijk principe boven de andere 
goden en mensen erkende. Vanaf dat moment sloop dualisme binnen. Een 
nieuw concept van onverwoestbare materie deed opgang. Atomische filoso-
fieën Leucippus en Democritus (zie foto’s hieronder) trokken een grens tussen 
geest en materie en dit werd de komende tweeduizend jaar een hoeksteen 
van het westerse denken. De wetenschappelijke kennis werd gecodificeerd 
door Aristoteles die, met de zegen van de autoriteiten van de katholieke kerk, 
tot de vijftiende eeuw de enige referentie voor ‘officiële wetenschappen’ werd.

Toen Descartes (zie foto boven) in de zeventiende eeuw zijn Verhande-
ling over de Methode (Discours de la Méthode) schreef, was dualisme tussen 
materie en geest op zijn hoogtepunt en alle latere wetenschappers hielden 
vast aan deze manier van denken. Door de scheiding tussen geest en materie 
verloor de wetenschap haar ziel en kon zij niet langer een volledig begrip van 
de Realiteit realiseren. Universele of occulte wetenschap is dus niet alleen de 
basis van alle wetenschappen, maar was lang geleden Wetenschap ‘an sich’. 
Zo’n vijfhonderd jaar dualisme heeft haar tenietgedaan en haar capaciteit om 
de Realiteit volledig te begrijpen geblokkeerd. 

Op zoek naar de ziel van de wetenschap

Sinds Descartes heeft de natuurwetenschap het juk van de seculier 
joods-christelijke traditie, die iedere poging haar dogma’s ter discussie te 

Leucippus
(ca. 470 - 410 voor Chr.)

Descartes
(1596 -1650)

Democritus
(ca. 460 - 370 voor Chr.)
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stellen krachtig controleerde, afge-
worpen. Eeuwen en martelaarschap-
pen waren nodig om deze duisternis
te boven te komen. Toen de deur 
zich begon te openen, sloeg de pen-
dule echter volledig door naar de an-
dere kant. De wetenschappers van 
de negentiende eeuw waren zo blij 
dat ze de antropomorfe god die hen 
eeuwenlang had achtervolgd hadden 
gedood, dat ze verklaarden dat de 
wetenschap in staat was of zou zijn 
om alles uit te leggen, inclusief be-
wustzijn. Het was de tijd van de posi-
tivisten, met Auguste Comte (zie foto 
hiernaast) als hun leidende figuur.
Het duurde niet lang, maar lang
genoeg om de materialistische levens-
filosofie een vaste vorm te geven, ten-
minste binnen de wetenschappelijke 
gemeenschap. Dit was ook de peri-
ode waarin mevrouw Blavatsky (HPB) 
haar magnum opus De Geheime Leer
publiceerde met in het voor-
woord de volgende woorden:
Het doel van dit werk kan als  volgt

worden uiteengezet: aan te tonen dat de Natuur niet een ‘toevallige
samenloop van atomen’ is en de mens zijn rechtmatige plaats binnen het 
bestek van het Universum te wijzen.

Sindsdien maakte de wetenschap geweldige vorderingen, niet alleen wat 
betreft ontdekkingen en theorieën, maar ook wat betreft de filosofie van 
wetenschap. De positivistische houding verdween grotendeels, hoewel deze 
in sommige laboratoria nog steeds doorklinkt, en veel wetenschappelijke ont-
dekkers van de afgelopen vijftig jaar hebben een veel nederiger houding ten 
opzichte van de Realiteit. Zij gaven publiekelijk toe (niet allemaal) dat zij de 
fundamentele principes van het universum niet kennen. 

Dit is een geheel nieuwe houding, een nieuwe opening, die op den duur 
een mogelijkheid biedt voor de ontwikkeling van een universele wetenschap, 
die beide benaderingen omvat. Wat zouden de onderliggende principes van de 
universele wetenschap van de toekomst moeten of kunnen zijn? Om de woor-
den van HPB te gebruiken als zij spreekt over de ziel van zo’n toekomstige 
wetenschap: een wetenschap die de kosmos ziet als ‘belichaamd bewustzijn’, 
met alles in de kosmos als levend en bestuurd door ‘bewustzijnscentra’ die 
zichzelf belichamen.

We zouden willen beginnen met de drie grondbeginselen die HPB in het 
voorwoord van De Geheime Leer poneerde. Om deze grondbeginselen be-

Auguste Comte (1798 – 1857)
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grijpelijk te kunnen maken, moeten we slimme manieren en methodes vinden 
om met de wetenschappelijke gemeenschappen te communiceren en hen te 
overtuigen. Dit om niet terug te vallen in de al te vaak voorkomende situatie 
waarin beide partijen elkaar niet kunnen begrijpen en uiteen drijven. 

Het eerste grondbeginsel uit De Geheime Leer is een alomtegenwoordig, 
eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk Beginsel, gesymboliseerd door absolute 
abstracte Ruimte en absolute abstracte Beweging. Tijdens zijn periode van 
manifestatie is dit de globale voedingsbodem waarin wij evolueren. Daarom 
bestaat niets buiten dit en moet het universum worden geregeerd door één 
uniforme reeks wetten. Dit eerste grondbeginsel is een sleutelconcept dat 
een basis kan vormen voor een nieuwe wetenschappelijke benadering: het 
‘top-down model’: alles in het universum (wat we materie, emoties, denkver-
mogen, geheugen, wil, intuïtie, enzovoort noemen) is, gedurende de mani-
festatiefase, een zich ontvouwen van dit alomtegenwoordig, eeuwig, grenze-
loos en onveranderlijk Beginsel. Alles in de kosmos leeft - levenloze materie 
bestaat niet. Het proces van ontvouwen zelf, de genesis van alle dingen, zou 
te identificeren moeten zijn in het merendeel van de wetenschappelijke disci-
plines (geologie, zoölogie, biologie, psychologie …).

Het tweede grondbeginsel is de eeuwigheid van het Heelal in toto als een 
grenzeloos gebied, periodiek ‘het toneel van talloze Heelallen die zich onop-
houdelijk manifesteren en weer verdwijnen’, zoals een getij van eb en vloed.
Cyclische processen zijn door de natuurwetenschappen vrijwel overal vast-
gesteld, van de geboorten van planeten, sterren en melkwegstelsels,

leven en dood, tot alle op aarde bestaande vor-
men: mineraal, vegetatief, dierlijk, menselijk.
Nieuwe wetenschappelijke theorieën ontstaan elk
moment. Zo gaat bijvoorbeeld de kosmologie van
het oer-universum, van de beroemde Big Bang
theorie geleidelijk over naar een pre-Big Bang
theorie waarin het universum in elkaar stort voor-
dat het weer opveert naar een nieuwe expansie. 
Martin Bojowald (foto hiernaast) een beroemde
Duitse natuurkundige van de University of Pennsylva-
nia, publiceerde in 2009 een dergelijke theorie
in Het Terugverende Universum (The Bouncing
Universe). 

Er bestaan observaties en modellen die de cyclische activiteiten aantonen. 
Wat daaraan moet worden toegevoegd is het waarom. Wat is het doel van 
deze cycli? Zijn het toevallige en lukrake processen zoals de Darwinistische 
hypothese probeert aan te tonen? Evolutie is een regelmatig proces dat de 
ontvouwing van het eeuwige en grenzeloze principe ondersteunt. Kosmoge-
nese en antropogenese, zoals beschreven in De Geheime Leer, geven veel 
handvatten die gebruikt kunnen worden als starthypotheses om te worden 
vergeleken met veel takken van de moderne wetenschap. Als we in deze moei-
lijke exercitie willen slagen, moet men aan beide zijden voorzichtig zijn om 
niet terug te vallen in de val van dogmatisme. 

Martin Bojowald (1973 -  )
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Het derde grondbeginsel spreekt over de fundamentele gelijkheid van alle 
zielen met de Universele Overziel, en over de verplichte pelgrimstocht van 
iedere ziel door de cyclus van ïncarnatie in overeenstemming met cyclische 
en karmische wet.
Hier hebben we drie concepten die gebruikt kunnen worden als hypothese 
voor wetenschappelijke onderzoekingen:

• de fundamentele gelijkheid van alle wezens en de hiërarchische structuur 
van de kosmos

• de cycli van reïncarnatie
• de wet van karma.

Deze concepten zijn goed gedocumenteerd in de theosofische en Indiase 
tradities. De samenstelling van de mens in overeenstemming met de verschil-
lende niveaus van het universum biedt veel bruggen naar de natuurweten-
schappen. Reïncarnatie, en daarmee verbonden karma, zijn niet langer een 
religieus geloof, maar onderwerpen van wetenschappelijke studies die worden 
aangejaagd door Bijna Dood Ervaringen (BDE).

Hoe kunnen we ons de universeel wetenschappelijke benadering van mor-
gen voorstellen? We hebben de twee verschillende methodes vastgesteld, top-
down en bottom-up, deductief versus inductief. We hebben een sterk voor-
gevoel dat deze elkaar ooit moeten ontmoeten, want Realiteit is Eén. We 
hebben al voorbeelden van ‘bovennatuurlijke’ fenomenen, zoals telepathie, 
wat met gebruikmaking van heersende wetenschappelijke methodes is aange-
toond als zijnde een causaal proces (experimenten van Dean Radin, vorig jaar 
getoond tijdens de bijeenkomsten van de International Theosophical Con-
ference in New York). Dit geeft een mogelijk pad voor het samenkomen van 
de twee methodes:
• identificeren van fenomenen die buiten het gezichtsveld van de natuur-

wetenschappen vallen (en dat zijn er heel wat)
• hun werkelijke bestaan vastleggen en aantonen, door het gebruik van 

wetenschappelijke methodes (zie het video-experiment van Rupert Shel-
drake over het gedrag van honden: het aanvoelen van de bedoeling van 
hun baasjes vanaf een afgelegen plek)

• de occulte wetenschap gebruiken om causaliteit te onderbouwen - het 
waarom ervan - en er uitgebreid over communiceren.

Het zal een behoorlijke intellectuele investering vergen om kennis te ver-
werven van kennis, inclusief de buitenzintuigelijke capaciteiten. 

Welke rol kunnen theosofen hierbij spelen? Laten we hierover naar HPB 
luisteren: Ontdek alles wat je maar kunt vinden. Word bedreven en onderzoek
alles wat de scholen hebben verteld, en zo veel meer als op eigen kracht moge-
lijk is.

Dit is een ‘must’. Als we in staat willen zijn te discussiëren, te argumenteren
en te overtuigen ten opzichte van welke buitenstaander dan ook, moeten we
eerst zijn/haar taal leren. Het is waarschijnlijk niet nodig de meest ge-
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avanceerde technieken als kwantumvelden, supersnaartheorieën (super-
strings) en de M-theorie te beheersen, maar een minimale vereiste is toch 
dat we in staat moeten zijn de basisconcepten te begrijpen en de nieuwe
ontdekkingen te volgen. Dit mag een grote uitdaging lijken, maar het is 
de moeite waard, en het is mogelijk. De ‘Creationists Community’ in de
Verenigde Staten (nu ‘Intelligent Design’ genoemd) heeft universiteiten en 
centra voor onderzoek opgericht, met veel gepromoveerden, om aan te tonen 
dat de verklaringen in de Bijbel wetenschappelijk kunnen worden aangetoond, 
zoals bijvoorbeeld dat het universum zesduizend jaar geleden werd geschapen
en zij kwamen met een hypothese die tot dit scenario leidde. Motivatie, orga-
nisatie en de juiste middelen kunnen bergen verzetten.

Het promoten van de theosofische visie op Wetenschap

Het belangrijkste verschil tussen materialisme en spiritualisme draait om 
materie versus bewustzijn. Theosofie kan als een routeplanner of GPS in een 
donker bos zonder zichtbare paden zijn: tonend - en feitelijk bewijzend - dat 
bewustzijn de bron van alle fenomenen is. Dit ‘het-zijn’ wordt in De Geheime 
Leer door twee aspecten gesymboliseerd. Aan de ene kant, absolute abstracte 
Ruimte, kale subjectiviteit voorstellend, het enige dat geen menselijke geest 
noch kan uitsluiten uit welke conceptie dan ook, noch uit zichzelf kan bevat-
ten. Aan de andere kant, absolute Abstracte Beweging die ongeconditioneerd 
Bewustzijn vertegenwoordigt.

Bewustzijn en materie zijn geen tegengestelden, maar complementeren 
elkaar: Geest (of Bewustzijn) en Materie moeten echter niet worden gezien 
als onafhankelijke realiteiten, maar als de twee facetten of aspecten van het 
Absolute (Parabrahma), dat de basis vormt van het geconditioneerde Zijn, 
subjectief dan wel objectief (GL).

Deze twee niveaus van Realiteit zijn onderling afhankelijk: Materie drijft 
en functioneert in een zee van Denkvermogen, Denkvermogen functioneert in 
een zee van Bewustzijn en Bewustzijn functioneert in de Leegte of Volte van 
de Ultieme Realiteit (I.K. Taimni, Man, God and the Universe, p.79).

In deze drievoudige wereld van materie, denkvermogen en bewustzijn 
verblijven alle monaden, die geworteld zijn in de wereld van bewustzijn en 
functioneren in de materiële wereld door een complete set voertuigen op alle 
niveaus. Dit is de reden dat de natuurwetenschappelijke aanpak, zoals die 
in het verleden was en ook thans nog is, alle facetten van materie kan ob-
serveren, analyseren en modelleren zonder iets te weten te komen over het 
waarom van de Natuur. De eerste brug tussen materie en denkvermogen is 
waarneembaar en wordt bestudeerd door de psychologie, de wetenschap van 
het gedrag en mentale processen. Gezien als fysieke stof - wordt zij echter 
bestudeerd in het raamwerk van fysieke stof die het mentale proces voedt. 
Daardoor zal deze studie geen significante bevindingen opleveren. 

HPB stelt, de woorden van één van de Meesters herhalend, dat materie 
en bewustzijn niet tegenover elkaar staan, maar zij beschrijft Materie (niet 
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fysieke materie) als de enige component van waaruit al het andere, Geest 
inbegrepen, emaneert: … de oosterse occultisten stellen dat er slechts één 
element in het universum bestaat - oneindig, niet geschapen en onverwoest-
baar - MATERIE (later zal zij het SUBSTANTIE noemen); welk element zich op 
zeven niveaus manifesteert … zij zeggen dat Geest de hoogste staat van die 
materie is, omdat wat noch materie noch een van haar attributen is - NIETS 
is. 

Eén van de hoekstenen van natuurkundige wetenschap is haar vermogen 
om de geldigheid van haar ontdekkingen en theorieën te bewijzen. Het sleu-
telwoord bij deze benadering is consistentie, samenhang. Iedere theorie 
of ieder model moet door zo’n validatieproces gaan. De collegiale toetsing 
(peer-review) is zeer efficiënt, omdat de gehele gemeenschap van onderzoe-
kers wordt toegestaan alle aspecten van de nieuwe ontdekking te dubbel-
checken en te verifiëren. Dit is een garantie dat tenminste de onderzoeks-
methode en het stavende bewijs coherent zijn. Onlangs hebben we gezien dat 
sommige ‘ontdekkingen’ zoals het spotten van gravitatiegolven of het meten 
van sneller-dan-het-licht neutrino’s werden verworpen na de collegiale toet-
singen. Zo’n validatieproces blijft binnen de gedachtewereld van de natuurkun-
dige wetenschap, dat wil zeggen dat alleen materie van belang is. Hier kan de 
theosofie een voorstel doen voor een beter validatieproces om wetenschap-
pelijke ontdekkingen te bewijzen. Boven het huidige proces, dat zijn efficiency 
heeft bewezen, zouden we enkele andere criteria willen toevoegen, gebaseerd 
op de traditie van de wijsheidsleringen.

 
Het adagio Zo boven, zo beneden volgend, zouden we de universaliteit van 

een wet kunnen evalueren. Door gebruik te maken van de door de Meesters 
en HPB naar voren gebrachte modellen van kosmogenese en antropogenese, 
zouden we ook de consistentie met de leringen kunnen verifiëren … en bereid 
kunnen zijn op enkele daarvan nog eens terug te komen.

 
We zouden ook de ethiek ervan willen beoordelen. Mogelijk niet op het 

niveau van research, wat waarschijnlijk te moeilijk is, maar meer op het niveau 
van toepassingen. Wetenschap zonder spirituele waarden leidt de wereld naar 
meer lijden. De huidige situatie in de wereld laat zien hoe wetenschap wordt 
gebruikt voor egoïstische doeleinden en zelfs al streven de meeste weten-
schappers in de eerste plaats een onpartijdige wetenschappelijke benadering 
na, hun ontdekkingen worden niet altijd gebruikt voor de vooruitgang van 
de mensheid. Er zijn groepen individuen, uitsluitend gedreven door winstbe-
jag, die zich op basis van wetenschappelijke ontdekkingen gaan bezighouden 
met allerlei handeltjes en industriële activiteiten, inclusief militaire, zonder, of 
slechts in zeer beperkte mate, acht te slaan op de gevolgen voor de levende 
gemeenschappen op aarde. Laten we het echter helder houden: aan het ein-
de van de ‘voedselketen’ zijn wij het vaak, de gebruikers, die toestaan dat 
dergelijke processen worden ontwikkeld.

Tenslotte zouden we de schoonheid van een wet kunnen benadrukken, zelfs 
al lijkt dat subjectief. Het ontvouwen van bewustzijn in onze wereld is als 
het ontluiken van de lotusbloem; de wetenschappelijke wetten zouden deze 
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kwaliteiten moeten weerspiegelen. In feite is dit al een criterium dat veel 
wetenschappers gebruiken als ze op zoek zijn naar een model om enig fysiek 
fenomeen te presenteren.

Henri Poincaré, natuurkundige en filosoof (1854-1912) schreef in een van 
zijn essays: De wetenschapper bestudeert de natuur niet omdat het nuttig is 
dit te doen. Hij bestudeert haar omdat hij er plezier in heeft; en hij heeft er 
plezier in omdat zij prachtig is. Als de Natuur niet prachtig was, zou zij niet 
waard zijn om gekend te worden en zou het leven niet waard zijn om geleefd 
te worden … Ik bedoel de intieme schoonheid die tevoorschijn komt uit de 
harmonieuze orde van zijn onderdelen en die door een zuivere intelligentie 
begrepen kan worden.

Integratie van wetenschap met religie en filosofie

De kernvraag is hier: kan spiritualiteit (religie en filosofie) alleen, of de 
natuurwetenschap alleen, ons leiden tot een volledig begrip van de Natuur 
of de Realiteit? Het voorbije verleden bewijst het tegendeel. Ultieme realiteit 
is een holistisch geheel, waarbij de benadering een holistische onderzoeks-
methode vereist, die de volledige constitutie en vaardigheden van de Mens 
omvat. 

In de tijd waarin wij thans leven kunnen we een begin van versnelling 
in de ontwikkeling van de mensheid voelen. Technologische revoluties, zoals 
de wereldwijde real-time-communicatie, wereldwijde samenwerking, multi-
nationale projecten, enzovoort hebben veel deuren en denkwerelden geopend,
die lange tijd door tradities en religies gesloten werden gehouden. Dit alles 
heeft echter ook overal ter wereld tot grote opwinding geleid: overal op de 
planeet lijkt onrust de kop op te steken. De vroegere samenlevingsmodellen 
vallen, de één na de ander, uit elkaar en daarmee de ermee samenhangende
waarden. Het lijkt op een brander die opeens op maximum is gezet. De kook-
plaat staat aan … en we zitten er midden op. Dit is een kans voor de wijsheids-
religie om weer naar boven te komen en met kennis en leiderschap maatrege-
len te bieden voor de toekomstige ontwikkeling van de mensheid.

De theosofische beweging, als belichaming van deze wijsheid, heeft de ver-
antwoordelijkheid om de kennis die haar is medegedeeld uit te dragen. Zij kan 
als een bron van inspiratie dienen voor de integratie van wetenschap, religie 
en filosofie. Zij kan de weg wijzen naar een ‘ethische’ wetenschap, waarvan 
de onderzoekingen en ontdekkingen een beter begrip van de evolutie zouden 
kunnen geven en de ontluiking van het Goddelijke in de natuur zouden kun-
nen dienen. 

Dit is wat de stichters in gedachten hadden. Mevrouw Blavatsky schreef: 
Theosofie heeft ten doel alle soorten religieuze mensen te verenigen voor 
onderzoek naar de werkelijke basis van religie en naar wetenschappelijke 
bewijzen voor het bestaan en de continuïteit van het hoger Zelf (Collected 
Writings XII, p.296).
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Samenvatting

• Universele of occulte wetenschap was lang geleden de bron, de ziel van    
alle wetenschappen.

• De wetenschap verloor haar ziel bij de ontwikkeling van het intellectuele 
denkvermogen, te beginnen bij de Eleatische school.

• Moderne wetenschappers (van de afgelopen vijftig jaar) zijn bescheidener 
en hebben een open houding, zelfs al is heden ten dage het materialisme 
nog steeds de belangrijkste filosofie van de wetenschap.

• Theosofie kan grondslagen bieden voor een nieuwe benadering van de 
wetenschap, te beginnen met de fundamentele grondstellingen van De 
Geheime Leer.

• Een brug slaan tussen theosofie en wetenschap zal een grote persoonlijke    
investering in kennisverwerving vereisen.

• De theosofische beweging kan dienen als ‘denktank’ voor de convergen-
tie van wetenschap, religie en filosofie, door haar kernleringen buiten de

     eigen gesloten cirkels bekend te maken en uit te leggen.
• Nieuwe waarden kunnen worden voorgesteld voor het bewijsvoeringproces 

van wetenschappelijke ontdekkingen, zoals universaliteit, consistentie met 
de leringen, ethiek en schoonheid.

Sprekend over het derde doeleinde van de TS, somde mevrouw Blavatsky 
op wat het algemene doel van de TS zou moeten zijn: In één woord, ons enige 
doel en onze enige wens is om, op zijn minst enigermate, te helpen te komen 
tot een correcte wetenschappelijke visie op de natuur van de mens, wat mede 
inhoudt het opbouwen van de deductieve metafysische en transcendente filo-
sofie voor de huidige generatie. Deze filosofie is de enige vaste grondslag voor 
iedere religieuze filosofie (Collected Writings XII, p.308).

Vertaling: S.C.

Advertentie:

Dr. I.K. Taimni
De Śiva-Sūtra
De hoogste werkelijkheid en hoe deze te realiseren 
272 bladzijden, incl. uitvouwblad, 
schema en leeslint, Gebonden/Hardcover 
ISBN 9789061750949 -  Prijs € 23,50

De Śiva-Sūtra behoort tot de school van het Kaśmir Śaivisme. 
De filosofie achter De Śiva-Sūtra is gebaseerd op het bestaan 
van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het 
gehele universum. Elke Monade is daarin een afzonderlijk
centrum van bewustzijn en kracht, en bezit in zichzelf in 
potentiële vorm in die Realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht 
(Śiva en Śakti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de 
ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn 
(Śiva), goddelijke Kracht (Śakti) en de Monade (Aṇu).
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Een veranderende wereld

We kijken om ons heen in de wereld van vandaag en trachten waar te ne-
men en te voelen op zoveel mogelijk bestaansgebieden als ons gegeven is, 
te zien en te voelen, dus met inbegrip van de etherische wereld en de emo-
tionele en mentale werelden. Die zijn namelijk allemaal constant aanwezig, 
in een voortdurende interactie met elkaar, een gigantische smeltkroes van 
oorzaken en hun gevolgen. In deze gigantische kolk van trillingen lijkt het 
brandpunt van onze aandacht te verschuiven van het fysieke bestaansgebied 
naar het emotionele en mentale gebied. Waarom kunnen we dit stellen? Een 
theosofisch georiënteerd publiek is wellicht niet geneigd om statistieken te 
raadplegen, want uiteindelijk ‘Wat zeggen cijfers?’. Inderdaad zijn cijfers al-
leen ook niet het evangelie, maar omdat statistieken op zich wel een bepaalde 
informatieve functie vervullen, laten we ze daartoe de kans bieden.

Er zijn namelijk twee numerieke gegevens die ons tot de bovengenoemde 
bewering over de verschuiving van ons aandachtspunt van het fysieke naar het 
emotionele en mentale kunnen brengen. Een eerste gegeven werd door onze 
internationale president onder de aandacht gebracht in zijn artikel Theosophy 
and the Crowding World (theosofie in een dichtbevolkte wereld), gepubliceerd 
in The Theosophist van oktober 2013. In dat artikel konden we lezen dat sinds 
2007 of 2008 de stedelijke bevolking groter is dan de plattelandsbevolking. 
Er leven dus nu meer mensen in steden dan op het platteland. Deze statistiek 
werd bekend gemaakt door de Verenigde Naties. 

Naast de vele negatieve implicaties die vastzitten aan dit gegeven, onder 
andere ten aanzien van het ecosysteem van de aarde en bijvoorbeeld voor 
zowel de lokale als de wereldeconomie, zitten in deze situatie ook interessante 
mogelijkheden verborgen. Dit heeft Tim Boyd eveneens aangegeven in zijn 
artikel: ... zij die hun bewustzijn voelen toenemen, voelen niet alleen de aard 
van de gedachtestromen aan, maar tevens de mogelijkheden om deze aard te 
wijzigen. In dit laatste element is nu juist het interessante element gelegen, 
in het bijzonder in omgevingen waar de intensiteit van de gedachtestromen zo 
hoog is als in gebieden met een zeer hoge bevolkingsdichtheid.

Ankers in een veranderende 
wereld 
Sabine van Osta
Sabine van Osta is voorzitter van de Belgische 
afdeling van de Theosophical Society Adyar 
(TS). In deze lezing tijdens de Internationale 
Conventie in Adyar in december 2014, verwijst 
Sabine impliciet naar De Gulden Treden 
van H.P. Blavatsky: an open mind, an eager
intellect en vooral a pure heart.
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Wij zijn echter niet de enigen die deze nieuwe mogelijkheden in de gaten 
hebben. Er is inmiddels een heel leger mensen actief - in posities met autori-
teit van allerlei slag, instituten of, erger nog, in commerciële en zelfs criminele
organisaties - die, zelfs zonder een al te zeer verhoogd bewustzijn, het poten-
tieel van de gigantische oceaan aan informatie, emoties en gedachten die 
aanwezig zijn in de steden van vandaag, instinctief aanvoelen. Inmiddels werd 
door deze mensen een heuse wetenschap ontwikkeld die nauwgezet onze
gedragspatronen onderzoekt en in kaart brengt, in het bijzonder die gedrags-
patronen die voor hen het meest interessant zijn, lees: die gedragingen 
waaruit munt kan worden geslagen. Meer nog, ons gedrag wordt bestudeerd 
zonder dat de meesten van ons er erg in hebben, ja zelfs met onze volle doch 
onwetende medewerking. De sleutelwoorden hier zijn internet, sociale media 
en alle vormen van elektronische interacties waardoor een groot gedeelte van 
ons dagelijks leven wordt gekanaliseerd.

Om een idee te geven: volgens Internet World Stats van eind 2014 wordt 
geschat dat drie van de zeven miljard mensen op de planeet op één of andere 
manier gebruik maakt van het internet. Internetgebruik ligt het hoogst in de 
westerse wereld (88% in de VS en 52% in Latijns Amerika). Het internet-
gebruik is het laagst in het Midden Oosten, Azië en Afrika. De toename in
internetgebruik is het hoogst in Azië en het laagst in het Midden Oosten.

Sociale netwerken worden het meest gebruikt door mensen tussen de acht-
tien en negenentwintig jaar, en het minst door mensen tussen vijftig en vier-
enzestig jaar oud, maar deze laatste gebruikersgroep schijnt wel de snelst 
groeiende te zijn. Zelfs de helft van de internetgebruikers die ouder zijn dan 
vijfenzestig jaar maakt gebruik van sociale netwerksites. Geen wonder dat 
maar liefst 93% van de marktonderzoekers, die bestudeerders van menselijke
gedragspatronen op het internet, sociale netwerken inzetten als één van de 
fundamentele hulpmiddelen in hun werk of hun bedrijfsactiviteit. Anders ver-
woord: als we de mensheid kunnen vergelijken met een citroen, dan wordt 
deze uitgeknepen op Facebook en Twitter. Dit tweede feit leek ons de moeite 
waard om te vermelden, vooral ter ondersteuning van de bewering dat het 
zwaartepunt van de aandacht aan het verschuiven is van het fysieke domein 
naar het emotionele en het mentale.

Ons denkvermogen, en meer nog het denkvermogen van jonge mensen, 
wordt voortdurend gevormd door deze rechtstreekse informatie-uitwisselin-
gen die mogelijk zijn door allerhande nieuwe communicatiemiddelen en, ze-
ker niet te vergeten, via alle vormen van online- en elektronische spelletjes. 
Waartoe leiden deze nieuwe, mentale ontwikkelingslijnen? Hoe worden de 
emotionele en mentale dragers van de komende generaties door deze directe 
vormen van interactie beïnvloed, in de wetenschap dat deze maar al te vaak 
omgekeerde ethiek, grof gedrag en taalgebruik, en geweld centraal plaatsen? 
Zelfs voor internet in het algemeen: wat is het gevolg van het ongebreideld 
ter beschikking stellen van alle informatie, zelfs zonder de ontvangers van die 
informatie degelijk voor te bereiden over hoe men met die informatie moet 
omgaan? Inderdaad, dit zijn vragen om ernstig over na te denken.
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Een helder denkvermogen

Extremisme en fanatisme zijn slechts mogelijk in een maatschappij die, 
zowel intern als extern, van een vrije en evenwichtige stroom van informatie 
is afgesneden. Haat en strijd ontstaan vaak wanneer de rol van emoties in 
onze levens verkeerd wordt begrepen. Verwarring en allerlei vormen van af-
gescheidenheid kunnen alleen blijven bestaan wanneer zij die helderheid kun-
nen brengen blijven zwijgen, onvoldoende van zich laten horen of er niet in 
slagen om door te dringen tot het grote publiek.

Helderheid van geest is van kapitaal belang, zoals weergegeven op zo’n 
eenvoudige doch briljante wijze in het volgende Chinese gezegde:
Helderheid in de ziel geeft schoonheid in de mens.
Schoonheid in de mens geeft harmonie/evenwicht in het huis.
Harmonie in het huis geeft orde in de natie.
Orde in de natie geeft vrede in de wereld.

Ondanks het hele verhaal rond internet en sociale netwerken, kan vrede 
in de wereld slechts een aanvang nemen met een heldere geest. Als we dan 
opnieuw rondkijken in de wereld van vandaag, dan is het schrijnend duidelijk 
dat er enerzijds een behoorlijk tekort is aan helderheid van geest, en dat er 
anderzijds een hele strijd aan de gang is voor diezelfde helderheid van geest. 
Wanneer men mensen kan doen vergeten dat zijzelf in de eerste plaats de 
aanstuurders zijn van hun eigen denkwereld en gedrag, wanneer men mensen 
zover krijgt dat zij zich zonder enige terughoudendheid openstellen aan het 
eerder genoemde gedragsonderzoek door marketeers, dan ontwikkelen de 
dingen zich duidelijk in een onevenwichtige richting. Pas als individuen hun 
mentale leven en gedrag opnieuw opeisen en internet en sociale netwerken 
zien voor wat zij werkelijk zijn – goede hulpmiddelen voor contacten, commu-
nicatie en opbouwende zelfcultuur mits ingezet met de nodige voorzichtigheid 
en omzichtigheid – pas dan kan het huidige machtsspel tot een einde komen.

Een helder inzicht in dit mechanisme is uiteindelijk een kwestie van onder-
scheidingsvermogen en wijsheid. De weg naar een dergelijk helder inzicht 
is de reden van bestaan van iedere wijsheidstraditie of -religie die op aarde 
heeft bestaan en nog steeds op onze planeet bestaat. Wij herinneren ons de 
sterke boodschap van Krishnamurti die ons leerde ons eigen innerlijk leven 
voor onszelf op te eisen, om tijdig de grens te trekken en ‘Big Brother’ te 
weerhouden om die zones in ons wezen binnen te dringen waar hij helemaal 
niets te zoeken heeft, zeker niet om voordeel te halen uit onze gedrags-
patronen, voor welke reden dan ook, politiek, commercieel, wetenschappelijk, 
medisch, enzovoort...

Zo kijken we dan met een heldere geest naar de werkelijke uitdagingen van 
de wereld van vandaag. Om er een paar te noemen: de enorme economische 
onevenwichtigheid in de wereld, ongeletterdheid, gebrek aan onderwijs wat 
vaak is gekoppeld aan kinderarbeid, gebrek aan elementaire medische zorg of 
veilig drinkwater, de constante angst en gevoelens van onveiligheid die voort-
durend worden gevoed, enzovoort... 
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We zouden onszelf vragen kunnen stellen als: hoe kunnen we de nieuwe 
hulpmiddelen van deze tijd nuttiger inzetten in het succesvol tegemoet treden 
van deze uitdagingen? Hoe kunnen de nieuwe hulpmiddelen ons helpen om de 
gedachtestromen in nieuwe, opbouwende denkrichtingen om te buigen? Hoe 
groot het positieve potentieel ook moge zijn, wanneer we niet voortdurend 
doorgaan met het voorbereiden en bewerkstelligen van doorbraken op het 
vlak van leven volgens gezonde principes, dan zal een dergelijke doorbraak 
alsnog worden geënsceneerd door dat spel van universele aard, karma ge-
noemd, dat de menselijke gedragingen alsnog in bepaalde richtingen zal doen 
ombuigen.

Zoals Helena Blavatsky zei: Heb geen angst voor uw problemen. Wens niet 
in andere omstandigheden te vertoeven dan u op dit ogenblik doet. Want, in-
dien u het beste hebt weten te maken van een ongunstige omstandigheid, dan 
wordt deze laatste een opstap tot een geweldige kans of mogelijkheid. Boven-
dien is het een occulte wet dat geen mens kan uitstijgen boven zijn individuele 
tekortkomingen zonder het geheel waarvan hij deel uitmaakt te verheffen, al 
was het maar een beetje. Op eenzelfde wijze kan niemand een zonde begaan, 
noch de gevolgen van deze zonde in zijn eentje ondergaan. In werkelijkheid 
bestaat iets als ‘afgescheidenheid’ niet en datgene wat het dichtst bij een 
zelfzuchtige staat in de buurt kan komen, toegestaan door de wetten van het 
leven zelf, is gelegen in de intentie of de beweegreden.

Dit zal inderdaad één van de grote lessen zijn die de wereldgemeenschap 
bezig is te leren, de jongere generaties als eersten in de rij. Niemand van 
ons staat immers alleen in dit avontuur, wij zijn allen verbonden in gebieden 
boven dat internet, op manieren die nog steeds bij velen onbekend zijn. Dit 
heeft alles te maken met de grondlaag van het menselijk wezen, die meteen 
ook één van de pijlers is waarop manifestatie zelf is gebaseerd.

Een zuiver hart

De uiteindelijke kern en aard van het menselijk wezen werd ons steeds 
voorgehouden door alle grote leraren van de mensheid en dezelfde idee 
wordt nog steeds herhaald, onder andere door één van de grote nog in leven
zijnde leraren van onze tijd, Zijne Heiligheid de Dalai Lama, ‘een professioneel
lacher’ zoals hij zichzelf noemt in zijn autobiografie getiteld Mijn spirituele 
reis. Dit is wat hij zei tijdens zijn toespraak waarmee hij de Nobelprijs voor de 
Vrede ontving in december 1989:
Ongeacht uit welk werelddeel we ook komen, wij zijn allen fundamenteel 
dezelfde menselijke wezens. Wij zijn allen op zoek naar geluk en willen lijden 
vermijden. We hebben allen essentieel dezelfde behoeften en gelijkaardige  
problemen. Als menselijke wezens willen we allen vrij zijn en over het recht 
beschikken om het lot van onszelf en van ons volk te bepalen. Dit is deel van 
de menselijke natuur.
Hij zegt iets verderop:
De problemen waarmee we ons vandaag geconfronteerd zien, werden ge-
creëerd door mensen, of het nu gaat om gewelddadige conflicten, vernietiging 
van het milieu, armoede of honger. Deze problemen kunnen oplost worden 
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dankzij menselijke inspanningen, door in te zien dat wij broeders en zusters 
zijn, en door het ontwikkelen van deze zin voor broederschap. We dienen 
een universele verantwoordelijkheid jegens elkaar te cultiveren en deze ver-
antwoordelijkheid uit te breiden tot op het niveau van de planeet die we met 
elkaar moeten delen.

Inderdaad, er is slechts één planeet om ons te dienen in die ene opdracht 
die we eveneens allen in ons hart dragen: gelukkig zijn en dit geluk delen met 
hen die we lief hebben. Het is de zoektocht naar onze goddelijke kern, onze 
innerlijke natuur, terug naar gelukzaligheid. Het klinkt wellicht ongelofelijk, 
maar deze zoektocht vormt de grondlijn van al wat in de wereld gebeurt: alle 
hebzucht, het buitensporig verzamelen van geld en macht, het teren op pie-
ken van passie en lust, ongeacht tot wat voor lijden dit soms aanleiding geeft. 
Stuk voor stuk zijn het bewegingen die ons uiteindelijk vervreemden van onze 
innerlijke natuur, eerder dan ons er dichterbij te brengen, vooral wanneer we 
deze doeleinden hoofdzakelijk voor onszelf nastreven of voor die kleine groep 
of gemeenschap waartoe we behoren.

De huidige toestand van onze planeet en haar bewoners is, tot op grote 
hoogte, het resultaat van onze eigen handelingen, gedachten en gevoelens. 
De enige manier om dingen in een andere richting te doen evolueren, bestaat 
eruit dat we daadwerkelijk en efficiënt onze verantwoordelijkheid nemen. 
Enkele sterke personen op het juiste moment en op de juiste plaats kunnen 
een dergelijk proces op gang brengen en houden, om zo de boodschap over te 
dragen aan volgende generaties. Uiteindelijk zal het aan ieder van ons zijn om 
ook ons steentje bij te dragen, naar ons beste vermogen. Hetzelfde internet 
dat al eerder werd aangehaald kan dus even goed een erg waardevol, helend 
en efficiënt instrument zijn en een bondgenoot om juist die veranderingen op 
gang te brengen die de planeet werkelijk nodig heeft, mits we dit instrument 
op een verantwoorde wijze voor dat doel benutten.

Deze oproep tot verantwoord handelen, brengt ons de tijdloze wijsheid in 
herinnering zoals die te vinden is in De Idylle van de Witte Lotus van Mabel 
Collins (citaat uit: Drie Wegen, Eén Pad pagina 171), nog een klassieker uit 
de theosofische literatuur:

Er zijn drie waarheden die absoluut zijn, en niet verloren kunnen gaan, maar 
die toch verzwegen kunnen blijven bij gebrek aan spraakvermogen.

1. De ziel van de mens in onsterfelijk en haar toekomst is de toekomst van 
iets, waarvan de groei en de glans grenzeloos is.

2. Het beginsel dat leven schenkt verblijft in ons, en boven ons, is onster-
felijk en eeuwig weldadig, wordt niet gehoord of gezien of geroken, maar 
wordt waargenomen door de mens die werkelijk het vermogen tot waarne-
ming verwerft.

3. Wij zijn ieder afzonderlijk onze eigen absolute wetgever, de schenker van 
glorie of ellende aan onszelf; de beslisser over ons leven, onze beloning, 
onze straf.
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Verbonden blijven met de ankers in de wereld van vandaag

Wanneer alle voorwaarden op alle bestaansgebieden zijn vervuld, dan 
is alles mogelijk. Wanneer u dit leest, dan is de meest waarschijnlijke en
logische vraag die bij u opkomt: ‘Wat zijn dan de juiste voorwaarden?’. Dit is 
nu juist de hele kwestie. Dit is al de hele tijd de kwestie, en dat zal ook ge-
durende de geschiedenis van de planeet en de mensheid de kwestie blijven. 
De juiste voorwaarden kunnen in zo goed als alles gelegen zijn, op elk denk-
baar moment, zowel de voorstelbare als de onvoorstelbare mogelijkheden. 
Het gaat om die precieze combinatie van elementen die perfect aansluit op die
 specifieke spelers en elementen in een gegeven situatie. Het gaat om de juiste 
sleutel op dat specifieke slot dat moet worden geopend. Zo is het ook met 
zaken als zelfrealisatie, vrede op aarde, menswaardige leefomstandigheden 
voor allen, en de oplossing van vele problemen die de mensheid van vandaag 
vaak akelig en recht in de ogen staren. Bovendien is het zeer waarschijnlijk 
dat, waar we ook zoeken naar die sleutel of sleutels, de kans het grootst is dat 
we deze vinden in ons eigen binnenste. We zouden ze kunnen omschrijven als 
een heldere geest om al onze uitdagingen tegemoet te treden, en een zuiver 
hart als de bewaker van onze vaste overtuiging dat we het beter kunnen doen 
voor al wat leeft op onze planeet.

Ons vermogen om ons hoofd helder te houden en ons hart zuiver, maakt 
deel uit van onze goddelijke erfenis en het zal altijd deel van die bijzondere
erfenis blijven. Dit is wat theosofie ons leert, en theosofie heeft wel dit voor-
deel: zij accepteert en poneert dit feit, ongeacht de achtergrond van het indi-
vidu of de levensvorm, ongeacht onze mening, die mentale ornamenten van 
onze persoonlijkheid.

Geen treffender illustratie van dit vermogen als die we vinden in de he-
dendaagse komedie Bruce Almighty met Morgan Freeman and Jim Carrey 
in de hoofdrollen. Omdat de dingen niet zo vlotjes verliepen in zijn leven, 
beklaagde Bruce zich serieus over God, en stelde hij luidkeels dat God maar 
belabberd werk leverde. Op zeker moment inviteert God Bruce bij hem thuis 
in zijn zeven verdiepingen tellend gebouw, om hem zijn baan – God zijn – over 
te dragen. De daaropvolgende week amuseert Bruce zich met zijn nieuw ver-
worven krachten en besteedt hij vrijwel al zijn tijd met het voor elkaar krijgen 
van zijn eigen zaakjes, vooral om zichzelf beter te voelen. Zo baant hij een 
paadje door het bord soep dat hij voor de lunch had besteld, waarmee hij in 
het klein het verhaal van Mozes en de Dode Zee naspeelt. Later, in de hemel, 
verwijst God naar deze scène wanneer hij tegen Bruce zegt: Je soep in tweeën 
delen is geen mirakel, Bruce, dat is slechts een magisch trucje. Een alleen-
staande moeder die twee banen heeft en nog tijd vindt om haar kind naar de 
voetbaltraining te brengen, dát is een mirakel. Een tiener die ‘nee’ zegt tegen 
drugs en ‘ja’ tegen een opleiding, dát is een mirakel. Mensen willen dat ik alles 
voor hen doe, maar wat ze niet beseffen is dat zij zelf de kracht hebben om 
alles te doen. Je wilt een mirakel zien, Bruce? Wees zelf het mirakel.

Laten we hiermee elkaar en onszelf uitnodigen om het mirakel te zijn, met 
een helder verstand en een zuiver hart.
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In gesprek met Wim Leys, onze nieuwe voorzitter

Om de leden en abonnees van dit blad nader kennis te laten
maken met Wim Leys, de nieuwe voorzitter van de Theosofische
Vereniging in Nederland (TVN), had ons redactielid Saskia
Campert een gesprek met hem over verleden, heden en toekomst;
het werd een inspirerend interview.

Om met het verleden te beginnen: Wim zag het levenslicht in Lissa-
bon (Portugal), waar het gezin verbleef in verband met het werk van
zijn vader bij Philips. Na drie jaar, waarvan hij zich vrijwel niets her-
innert, gaat de familie terug naar Eindhoven. Als Wim vijf jaar oud is 
verhuist de familie naar Johannesburg (Zuid-Afrika). Wim leert daar
op de Engelse school lezen en schrijven. Als hij tien jaar is keert de
familie terug naar Nederland; een hele omschakeling, maar hij past
zich snel aan en vervolgt zijn verdere opleiding hier. Al op de middel-
bare school raakt hij geïnteresseerd in oosterse wijsbegeerte
en mystiek. Die interesse zal nooit meer verflauwen. Tijdens
zijn werkzame leven als bibliothecaris/documentalist in ambtelijk 
Den Haag krijgt hij volop de mogelijkheid zich verder te ver-
diepen in astrologie, theosofie, antroposofie, esoterie in brede zin
en de leringen van de Rozenkruisers. Uiteindelijk besluit hij dat de

TVN het best aansluit bij zijn denkwereld. Hij waardeert er de vrijheid van
denken. Geen dogma’s, geen sektarische stellingname, maar een
universele vereniging die alle stromingen recht doet. Daar voelt hij zich thuis 
en daar wil hij zich voor inzetten.

Zijn pensionering biedt Wim de mogelijkheid zich nog meer dan vroeger 
bezig te houden met zijn ‘hobby’. Naar eigen zeggen heeft hij het drukker dan 
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ooit. Nadat hij in 2006 als penning-
meester van Loge Den Haag de 
laagdrempelige cursus ‘Inleiding
in de theosofie’ opstartte, is deze 
loge gegroeid en telt nu vijfentwintig
leden. Vóór 2006 was het geven van 
dit soort cursussen daar niet ge-
bruikelijk. Gezien het feit dat de 
aanwas van nieuwe leden van de 
TVN stagneert, wil Wim alle centra 
en loges stimuleren gelijksoortige 
initiatieven te ontplooien.

Zo zijn we dan aangeland bij de
toekomst. Wim’s grote zorg is dat 
de TVN verwordt tot een clubje waar 
leden met elkaar studeren en lezin-
gen organiseren, maar nauwelijks 
naar buiten treden. Elk lid zou zich 

Wim Leys
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moeten realiseren dat hij of zij ooit kennis heeft gemaakt met de boeiende 
theosofische leringen, juist doordat anderen zich inspanden deze te verbrei-
den. De TVN heeft een glorieus verleden, maar sinds de Tweede Wereldoorlog 
en het vertrek van Krishnamurti daalt het ledenaantal gestaag. Wim ziet het 
als een verplichting aan de stichters en de werkers van het eerste
uur om de vlam brandend te houden en door te geven aan volgende genera-
ties. Het mooie terrein in Naarden, de diverse logegebouwen en het informa-
tiecentrum met bibliotheek in de Tolstraat te Amsterdam verdienen het niet 
om aan hun lot te worden overgelaten. Om dit alles in stand te houden, zijn 
actieve enthousiaste (nieuwe) leden nodig. In dit verband wijst Wim op enkele 
citaten uit De Stem van de Stilte*:

Als u wilt dat die rivier van moeizaam verdiende kennis, van hemelse Wijs-
heid, fris blijft stromen, dan moet u verhinderen dat zij een stilstaande vijver 
wordt (287).

Wijs anderen de ‘Weg’ - hoe vaag ook, en al staat u alleen in de menigte - 
zoals de avondster doet aan diegenen die hun pad in duisternis bewandelen 
(156).

Wees als zij, lanoe. Geef licht en troost aan de zwoegende pelgrim en zoek 
hèm die nog minder weet dan u; die in zijn ellendige verlatenheid neerzit, 
hunkerend naar het brood van de Wijsheid en het brood dat voedsel voor zijn 
schaduw is; die zonder Leraar, hoop of troost is, en - laat hem de Wet horen 
(158).

Het is duidelijk dat Wim vol energie zit en er alles aan wil doen om de TVN 
door de 21e eeuw te loodsen. Laten wij, de leden, hem bij dit werk van harte 
ondersteunen! 

Tot slot de onvermijdelijke vraag wat theosofie voor hem betekent. Zoals 
te verwachten, volgt een diepzinnig antwoord. Voor onze voorzitter betekent 
theosofie: een kompas voor zelfrealisatie, een norm voor het leven, een gids 
om kennis te verwerven, een toetssteen voor filosofie, een medereiziger op 
het Pad; dagelijkse inspiratie.

Een mooie afsluiting van dit interview.

*Bron: Drie Wegen, één Pad, UTVN 2006

S.C.
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De Śiva-Sūtra, boekbespreking

De komende tijd zullen in de rubriek Boek en Periodiek regelmatig
besprekingen geplaatst worden van boeken van de UTVN. Omdat
boeken vaak via het internet worden besteld, is het  rustig inkijken en
doorbladeren van een nieuw boek immers niet zo vanzelfsprekend als
voorheen. Daarom deze extra service aan onze lezers.

Van woensdag 14 tot en met zondag 18 oktober 2015 vindt in het 
Internationaal Theosofisch Centrum  (ITC) in Naarden de Engels-
talige stilteretraite met Trân-Thi-Kim-Diêu over De Śiva-Sūtra plaats
(zie folder in deze Theosofia). De redactie vroeg Femmie Liezenga
om haar mening te geven over dit boek: 

The Ultimate Reality and Realization: dit is de titel van het boek door
I.K. Taimni dat in 2013 bij de UTVN in het Nederlands verscheen als
De Śiva-Sūtra, De hoogste werkelijkheid en hoe deze te realiseren,
vertaald door Ronald Engelse (zie de advertentie op pagina 113).
Graag wil ik mijn bevindingen bij de bestudering van dit boek delen.
Toegegeven, het is niet een gemakkelijk onderwerp; je zult mentaal
je best moeten doen om de inhoud van dit boek tot je te nemen en
zult met intelligentie te werk dienen te gaan. Daarbij raad ik aan
om niet te proberen dit boek louter met je intellect te begrijpen,
maar om de hogere vermogens in je aan te spreken. Met name
deel I is wat moeilijk en abstract; deel III is heel wat begrijpelijker. 

Onderstaand enkele opmerkingen die als leidraad en hulp kunnen dienen bij 
onze studie: 

• Onze vorige Internationaal Presidente, dr. Radha Burnier, schreef in haar 
voorwoord over de achtergrond van dit boek onder andere het volgende: 
‘Het geheim van Zelfrealisatie’ en ‘De Śiva-Sūtra’ (beide verkrijgbaar bij 
de UTVN) vormen samen de twee belangrijkste werken van het Kasjmir 
Saivisme. De filosofie van het Saivisme gaat uit van een allesdoordrin-
gende absolute Werkelijkheid, die zowel transcendent als inherent overal 
aanwezig is, dynamisch maar toch eeuwig zichzelf. Het Universum is niets 
anders dan deze werkelijkheid. Er bestaat in feite geen wezen, noch ma-
terie, buiten dat oneindige bestaan en die oneindige zaligheid. Ieder van 
ons is die grenzeloze vreugde en dat grenzeloze bewustzijn, die grenze-
loze kracht en wijsheid, zelfs wanneer we het vanwege onze beperkingen 
nu niet ervaren. Maar we kunnen de boeien verbreken en opnieuw gaan 
inzien wie we zijn en wat alles is - de Hoogste Werkelijkheid.

• Taimni zegt in zijn inleiding onder andere dat de realisatie van een Aller-
hoogste Werkelijkheid, verborgen in het hart van ieder mens, het uit-
eindelijke doel is van iedere geestelijke inspanning en van zelfdiscipline.
Het zijn zaken van innerlijke ervaring en die ervaringen kunnen we alleen
opdoen door het moeilijke pad van bewustzijnsontplooiing, dat stap voor
stap verschillende aspecten van de Ene Werkelijkheid en uiteindelijk de
Allerhoogste Werkelijkheid zelf ontsluiert.
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• Het is raadzaam, vooral bij het bestuderen van deel I, om de eerste
Grondstelling uit de Proloog van De Geheime Leer van H.P. Blavatsky in
gedachten te houden, dat er één absolute ondeelbare Werkelijkheid is
waarin we leven, bewegen en ons bestaan hebben.

• Deel II van De Śiva-Sūtra handelt over de Kracht van het Geluid, en doet 
sterk denken aan het Johannes Evangelie: In den Beginne was het Woord 
en het Woord was bij God en het Woord was God… Hierbij is Geluid niet 
het hoorbare geluid, maar de Kracht die in het Goddelijk Denkvermogen 
ligt besloten. In De Stem van de Stilte lezen we over Nada, het mystieke 
Geluid... 

• Op pagina 83 lezen we dat we het verlangen moeten hebben het geheim 
der geheimen te vinden dat eeuwig verborgen ligt in ons eigen hart (dit 
doet sterk denken aan vers 17 uit Licht op het Pad, deel II). Op pagina 94 
lezen we dat de drang binnen in de leerling wordt versterkt om de waar-
heid, die in het eigen hart verborgen ligt, te zoeken en te vinden.

• Op pagina 95 staat dat de hele wereld, die geschapen is door ons denkver-
mogen, slechts een verschijnsel is en dus gebaseerd op illusie. Op pagina 
96 wordt hier echter aan toegevoegd dat het ontbreken van het juiste
gewaarzijn van de werkelijkheid de oorzaak is van die illusie, niet de
manifestatie zelf – die een uitdrukking is van de Ene Werkelijkheid.
Pagina 99 zegt ons dat we moeten leren in de wereld te leven maar niet
van de wereld te zijn; dat wil zeggen leren boven gehechtheden uit te stij-
gen en niet te worden beïnvloed door de illusies van de wereld.

• Verder wordt in deel II gezegd dat door de herhaling van een mantra, door 
de trillingen die dat op onzichtbaar gebied teweeg brengt, een wezenlijke
verandering ontstaat. Dit moet mijns inziens wel zo zijn, omdat alles één
is, er is inter-relatie, niets staat los van elkaar, er is geen afgescheiden-
heid. Het hele universum wordt beïnvloed door wat wij denken… 
Er is slechts Eén Werkelijkheid, geen dualiteit…

• De eerste Sutra in deel III is bijna gelijk aan de eerste Sutra in deel I. Het 
is verstandig om dan ook meteen even te kijken naar de eerste Sutra in 
deel II. Er volgt dan een mooie aanhaling uit de Katha Upanishad 1-2-20: 
Het Paramatma dat in het hart van het individuele Atma verblijft, is 
ijler dan het ijlste en groter dan het grootse. Alleen degenen die volledig 
vrij zijn van alle soorten begeerte en zorgen kunnen het aan zijn glorie 
her-kennen.  Door middel van de teksten uit de Upanishaden kunnen we 
een beter inzicht krijgen in: DAT ben jij; jij bent DAT (Tat Tvam Asi).
We zijn wezenlijk van dezelfde aard als het Allerhoogste... 

Deel III heeft mij persoonlijk het meest getroffen. Daarin wordt onder andere 
over het Wezen van een Mahatma gesproken. Dit deel is minder abstract en 
daardoor toegankelijker. Er wordt gezegd dat de Meesters ons willen doen 
inzien dat we goddelijk zijn. De mens, ieder mens, is goddelijk kan voor ons 
zeer inspirerend en toepasbaar zijn. Deze zin kan een echte mantra worden. 
Het innerlijk herhalen van deze mantra kan onze benadering van de ander 
veranderen, immers: hij/zij is in wezen goddelijk…

Femmie Liezenga
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Wie bent u?

Er wordt wel gezegd dat de mens de kroon op de schepping is. De aloude 
leraren van India beschouwden mensen als de ‘kwekelingen van onsterfelijk-
heid’ en belichamingen van ananda of gelukzaligheid. Paradoxaal genoeg wordt 
het menselijk leven meestal gezien als een zee van worsteling (bhava sagara). 
Geluk in het leven is verworden tot slechts een korte pauze in het lange drama 
van pijn. De reden voor deze hachelijke menselijke situatie is dat de mens in feite 
een amfibie is. Het Griekse woord amfibios betekent een dubbelleven te leiden. 
Aan de ene kant is de mens een belichaamde geest die de potentie heeft tot 
het onderzoeken van de hele ‘ruimteloze en tijdloze wereld van het universele 
Denkvermogen’; aan de andere kant is hij ook een zeer zelfbewust en ego-
centrisch wezen. De mens kan dus kiezen: of centrifugale expansie naar het 
transcendente goddelijk bewustzijn, of centripetale samentrekking, bijeen-
komend in een kunstmatig centrum dat wordt geproduceerd door zijn egocen-
trische gedachten en ervaringen. Geen wonder dat Kahlil Gibran bekende: 
Slechts eenmaal was ik sprakeloos. Dat was toen iemand mij vroeg: ‘Wie bent 
u?’.

Het verloren paradijs

Volgens het verhaal in Genesis genoot de mens vroeger onsterfelijkheid en 
zuivere gelukzaligheid in de tuin van Eden. Toen hij de verboden vrucht van 
kennis at, werd hij gestraft door God. Als gevolg daarvan werden de eerste 
man en de eerste vrouw zich voor de eerste keer bewust van hun afgeschei-
den zelf en werden zij verbannen uit de gelukzaligheid van eenheid naar een 
leven van tweeheid en lijden, eindigend in een stoffige dood. Zo begonnen, 
met het begin van zelfbewustzijn ofwel egoïsme, de worstelingen en het lijden 
van de mens. Zijn val uit de hemel symboliseert zijn afdaling in verdriet en 
dood, door het gevoel van afgescheidenheid en ik-gerichtheid. 
De mens is echter waarlijk een straal van de Universele Geest gelijk een straal 
die is voortgekomen uit de zon. Het menselijk leven splijt en verstrooit die 
eenheid.

Wat gehechtheid veroorzaakt 
R.C.Tampi
Prof. R.C.Tampi is National Lecturer van de
Theosophical Society Adyar (TS) in India.
Hij gaf deze voordracht op 27 december 2008
op de Internationale Conventie te Adyar,
India. 
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Het ene blijft, het vele verandert en gaat voorbij;
Het hemelse licht schijnt eeuwig, de schaduwen van de aarde vliegen weg;
Het leven, als een koepel van veelkleurig glas,
Verkleurt de witte straling van de eeuwigheid (Shelley, Adonais).

De echte mens blijft altijd puur, altijd wakker en altijd vrij, het opperste Zelf.

Avidya (illusie)

Wat de mens denkt dat hijzelf is, of ‘mijzelf’ noemt, is een grove illusie. 
De ‘ik-heid’ die de dualiteit heeft geschapen is slechts het product van het 
denkvermogen. Deze illusie is het resultaat van onwetendheid of avidya. Het 
gevoel van een afgescheiden ‘ik’ wordt op een vasthoudende manier hemzelf 
en produceert een sterke, maar valse identiteit. Hij is zo verschanst in een 
nauw, egoïstisch zelf, dat hij niet in staat is het bestaan van een echt Zelf voor 
zich te zien dat daarvan verschilt. Het verhaal gaat dat een Ier onschuldig aan 
de priester van zijn parochie vroeg: ‘Als ik sterf, dan ligt mijn lichaam in het 
graf, en mijn ziel gaat naar de hemel; maar waar ben “ik” dan?’

Walt Whitman zegt dit over het persoonlijk zelf of de persoonlijkheid:
Die schaduw, mijn evenbeeld, 
die heen en weer loopt, op zoek naar middelen van bestaan, 
babbelend, marchanderend:
hoe vaak tref ik mezelf aan 
terwijl ik ernaar sta te kijken, waar hij fladdert;
hoe vaak vraag ik me af en twijfel 
of ik dat echt ben.

Het zelf verkleurt en versluiert het zuivere bewustzijn en verlaagt zich tot 
een staat van wereldsheid en materialisme. Zo benadrukte een groot leraar: 
Wij moeten allemaal afstand doen van ons eigen ego, het illusoire schijnbare 
zelf, om ons ware Zelf te herkennen in een transcendentaal goddelijk leven 
(The Mahachohan’s Letter).

Wanneer het besef er is van één non-duaal Zelf, voorbij het fenomenale 
bestaan, dan kan daarnaast geen bewustzijn van afgescheidenheid bestaan. 
Niemand kan denken aan kou in het vuur, of aan onsterfelijkheid en vrij-
heid van ouderdom met betrekking tot het (vergankelijke) lichaam (Sankara, 
Upadesa Sahasri).

Eindeloze bezoekingen en misère, veroorzaakt door het gevoel van afge-
scheidenheid, maken het leven tot een zee van aangrijpende problemen 
waarin de mens spartelt. 
’t Leven, dat gij prijst is een lange doodstrijd. 
Enkel blijft het leed (Edwin Arnold, Het licht van Azië, VIII).

Avidya (illusie) is de onderliggende oorzaak van dit alles. Verblind door illu-
sie beschouwt de mens het niet-eeuwige als eeuwig, het onzuivere als zuiver, 
kwaad als goed, non-Atman (het afgescheiden zelf) als Atman (het Universele 
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Zelf). Avidya leidt tot asmita of ‘ik-heid’, zelfzucht of egoïsme, van waaruit 
aantrekking en afstoting voortkomen. Hieruit volgt abhinivesa, of hang naar 
het leven. De oorzakelijke wortel van alle aandoeningen is abhinivesa, het 
zich vastklampen aan het leven, verlangen naar continuïteit, of de onstilbare 
begeerte om iets te worden. Er wordt naar verwezen door de Boeddha als 
tanha of trishna, hunkering. De vonk van hartstocht vlamt op als trishna, 
‘hebzucht en dorst naar dingen’, wanneer ‘zintuigen en zintuiglijke voorwer-
pen door elkaar lopen’. 

Gehechtheid of voorliefde voor sensuele ervaringen ontstaat door de illu-
sie van een afgescheiden zelf. De gehechtheid verdwijnt wanneer men het 
bestaan ontkent van een afgescheiden persoonlijk zelf of ‘ik’.

Het Goddelijk Zelf en het persoonlijk zelf

Ananda of gelukzaligheid is de toestand van het ware Zelf. Dit opperste Zelf 
is alomvattend, onpersoonlijk, niet egoïstisch en goddelijk. Onwetend van de 
waarheid dat hij zelf het Goddelijk, Universele Zelf is, identificeert de mens 
zichzelf met het enge, afgescheiden, persoonlijke zelf. De serieuzere gevech-
ten in het leven vinden niet plaats op enige geografische locatie, op enig his-
torisch moment. Het slagveld is het enge zelf op zich.

Een groot leraar wees op de niet-permanente en illusoire natuur van het 
zelf: Maar wat is het Zelf? Niets dan een tijdelijke gast, wiens zorgen alle 
veel weg hebben van een luchtspiegeling in de grote woestijn (De Mahatma 
Brieven aan A.P.Sinnett, bladzijde 293). Als we diep in onszelf zoeken, ont-
dekken wij dat ons lager zelf vooral een mengeling is van egoïsme en veel 
voorkomende neigingen van het denkvermogen. Zelfs moderne wetenschap-
pers hebben het hierover. Julian Huxley, H.G.Wells en G.P.Wells besluiten hun 
boek, The Science of Life, aldus: De westerse mysticus en de oosterse wijze 
merken het sterke effect van bevestiging in de moderne wetenschap en de 
alledaagse lering van praktische moraliteit: beide leren dat ‘zelf’ een methode 
is, niet een doel. 

Gehechtheid

Gehechtheid is een bijverschijnsel van het illusoire zelf. Het Sanskriet 
equivalent van ‘gehechtheid’ is mamathva, dat betekent ‘mijnheid’, omdat 
mama ‘mijn’ betekent. Het laat dus zien dat gehechtheid voortkomt uit het 
‘zelf’. Het kan ons leven grondig in de war sturen, daar het een reeks verwoes-
tende gevolgen in gang zet. Sri Krishna legt dat uit aan Arjuna (Bhagavad Gita 
II.62,63): Als een mens blijft denken aan de zintuiglijke prikkels, ontstaat 
gehechtheid; gehechtheid brengt verlangen voort en uit verlangen wordt
boosheid geboren. Boosheid verwart de geest, waardoor vervolgens het ge-
heugen wordt verstoord. Als het geheugen faalt, gaat het vermogen tot oor-
delen verloren. Dan raak je verdwaald en is je leven volledig in verval. Dit is 
als een reeks ontploffingen van toenemende verwoestende kracht die tot niets 
anders leidt dan tot de vernietiging van menselijke deugden. Dit komt echter 
heel veel voor in het leven.
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Er zijn twee kanten aan de medaille: aantrekking en afstoting, of gehecht-
heid en aversie, van de zintuigen ten opzichte van hun respectievelijke zin-
tuiglijke doelen: het hoort zo bij menselijk gedrag. Laat niemand onder die 
heerschappij terechtkomen, het zijn struikrovers (Bhagavad Gita, III, 34). 

Uit gehechtheid komen verdriet, begeerte, dorst, geweld en angst voort. 
Dus stelt de Dhammapada dat vrijheid van gehechtheid de nobelste is onder 
de dharma’s (religieuze leringen). Akkers worden geteisterd door onkruid; 
deze mensheid wordt geteisterd door gehechtheid (XXIV.23). 

Men kan gehecht zijn aan verschillende dingen. Er kan gehechtheid bestaan 
aan personen, aan voorwerpen, ideeën, posities, bezit, enzovoort. Gehecht-
heid impliceert altijd een onontkoombare afhankelijkheid. Het betekent ́ ik kan 
niet zonder´. Sommige verschijningsvormen ervan zijn hunkering, zich vast-
klampen, angst voor verlies, verlangen om te bezitten, bikkelhard egoïsme, 
afgunst, enzovoort.

Er is nog een belangrijke kant aan gehechtheid. Omdat gehechtheid altijd
verbonden is met het persoonlijke zelf, veroorzaakt zij karma. Mahavira 
onderwees: Gehechtheden en aversies zijn de basale oorzaken van karma en 
karma komt voort uit misleiding… Zelfs de meest geïsoleerde, machtige vijand 
veroorzaakt niet zoveel schade als ongecontroleerde gehechtheid en aversie. 
Door gehechtheid pleegt iemand diefstal, gaat hij zich te buiten aan seks en 
verlangt hij naar onbeperkt hamsteren. Gehechtheid is himsa, afwezigheid 
van gehechtheid is ahimsa (geen leed berokkenen).

Het moeilijkste is omgaan met vrijheid van gehechtheid ten opzichte van 
mentaal bezit. Gehechtheid aan kennis, vooral conceptuele kennis, is slaver-
nij. In de praktijk van Zen verzaakt men voortdurend de natuurlijke begeerte 
naar conceptuele kennis. Johannes van het Kruis dringt ook aan op onthech-
ting van gedachten, ideeën en gevoelens van God. Non-conceptuele kennis is 
een heel nieuwe manier van weten.

Of gehechtheid nu sterk is of niet, zij is de voornaamste belemmering voor 
spirituele vooruitgang. Johannes van het Kruis wijst erop: Het maakt niet uit 
of het nu een sterke ijzeren draad is of een dunne, fijne draad die de vogel 
bindt, als die de vogel echt vastheeft, want totdat de band verbroken is, kan 
de vogel niet vliegen. Zo kan de ziel die vastgehouden wordt door de banden 
van menselijke affectie, hoe gering ook, zich zolang deze bestaan geen weg 
banen naar de vrijheid.

De mens die gehandicapt wordt door gehechtheid spant zich tevergeefs in 
voor spirituele vooruitgang. Het verhaal van de roeier die de hele nacht roeide 
is tekenend voor deze waarheid. ´s Ochtends ontdekte de roeier dat de boot 
precies lag waar ze lag toen hij de avond ervoor was gaan roeien. Pas toen 
besefte hij dat het touw waarmee de boot aangemeerd lag, niet losgesneden 
was. Zolang men gehecht blijft, komt men niet tot spirituele vooruitgang.
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Kabir zegt: De toegewijde zoeker is hij, die in zijn hart de dubbele stromen 
van liefde en ongehechtheid vermengt, zoals het vermengen van de stromen 
van de Ganges en de Jumna. Totdat wij een einde maken aan speciale gehecht-
heid, kan er geen liefde bestaan voor God met het gehele hart, het gehele 
verstand en de gehele kracht, en evenmin universele liefde voor alle schep-
selen omwille van God. 

Begeerte

Net zoals gehechtheid voortkomt uit de illusie van een afgescheiden, per-
soonlijk zelf, ontstaat begeerte uit gehechtheid. Beide zijn onderling onont-
warbaar verbonden. Elke ervaring laat in het denkvermogen een herinnering 
aan het verleden achter, met verwachtingen over de toekomst. Deze hebben 
geen bestaansrecht, behalve in het denkvermogen, en dus zijn zij onwerkelijk. 
Toch verlangen wij ernaar, met de onvermijdelijk eraan verbonden frustratie. 
Shelley schildert zo´n beeld van de mens, …wij kijken naar wat er tevoren en 
erna gebeurde, en verlangen naar wat er niet is (Ode to a Skylark).

Begeerte is een dwingende impuls om een ding of een ervaring te bezitten. 
Goethe beschrijft het als volgt: …van begeerte struikel ik naar bezit, en in 
bezit lijd ik aan begeerte (Faust).

De toestand van de mens wordt vaak vergeleken met die van een kikker, 
gevangen in de bek van een slang. Het lichaam van de kikker is al opgeslokt 
door de slang; alleen zijn kop blijft buiten de slangenbek. Zelfs in die situatie 
worstelt de kikker nog om een vlieg te vangen. Op een dergelijke manier zijn 
op handen zijnde dood vergetend, worstelt de mens naar bezit.

 
Alle restindrukken van het denkvermogen betreffen voorbijgaande dingen 

en het verlangen dat eruit voortkomt, eindigt logischerwijs in een onvermijde-
lijke teleurstelling. Het besef van deze waarheid kan ons bevrijden van lijden. 
Net als een boom, wanneer hij is omgezaagd weer uitbot wanneer de wortels 
niet verwijderd worden, komt lijden keer op keer terug, als het residu van 
dorst ernaar niet wordt weggenomen (Dhammapada, XXIV, 5).
Als we voorwerpen van begeerte najagen, rennen wij zoals het dorstige hert 
de luchtspiegeling in de woestijn najaagt, omdat hij ten onrechte denkt dat 
daar water is. Zo waarschuwt Aan de voeten van de Meester (Drie Wegen, Eén 
Pad, bladzijde 206): Bedenk dat elk zelfzuchtig verlangen bindt, hoe hoog het 
beoogde doel ook mag zijn, en zolang je het niet uit de weg hebt geruimd, ben 
je niet helemaal vrij om je aan het werk van de Meester te wijden. En Licht op 
het Pad meldt: Begeerte overwonnen te hebben is geleerd te hebben hoe het 
zelf te gebruiken en te beheersen. 

Er is geen verdriet dat niet wordt veroorzaakt door begeerte: welk verdriet 
ontstaat uit zichzelf en komt niet voort uit begeerte? Zintuigen en voorwer-
pen vermengen zich en ontsteken de snelle vonk van de passie. Aldus brandt 
Trishna, lust en dorst naar dingen (Het licht van Azië, VIII).
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Zo laat de Boeddha zien hoe het contact van de zinnen met de voorwerpen 
van zintuiglijke waarneming de vonk van de hartstocht doet oplaaien en lust 
en dorst naar dingen doet ontbranden. Krishnaji (Krishnamurti) wees ook op 
de opeenvolging van sensatie, gedachten en beelden die leiden tot begeerte.

Al naar gelang de heftigheid van de hartstocht die erdoor ontvlamt, neemt 
begeerte verschillende gradaties van verwoestende vormen aan, zoals wens, 
aspiratie, eetlust, ambitie, hebzucht, wellust, dorst, hartstocht, bevlieging, 
hunkering en manie.

De neiging om alles te pakken te krijgen dat in onze buurt komt is de bron 
van onze misère. Ofschoon alles onbestendig is, grijpen wij er wanhopig naar. 
Wij worstelen om zintuiglijke genietingen vast te houden zonder ons bewust 
te zijn van hun vluchtigheid. Dit zingenot van aarde en zelfs hemel, weegt 
niet eens één zestiende van de diepe vreugde van het ophouden van begeerte 
(Yoga-Bashya, 11.42). Vandaar dat Epicurus adviseerde: Als u iemand geluk-
kig wilt maken, voeg dan niets toe aan zijn rijkdom, maar neem iets weg van 
zijn begeerten. Begeerte wordt nooit beëindigd door haar te bevredigen. Dan 
ontvlamt zij alleen maar, zoals vuur waarop olie wordt geworpen om het te 
doven (Bhagavata, IX.19).

Het losmaken (loslaten)

Het enige tegengif voor gehechtheid is het losmaken. Loslaten is in de 
wereld zijn, maar niet van de wereld. De lotusbloem is hiervan een mooi voor-
beeld: zij is altijd in het water, maar het water blijft niet aan haar kleven. Om 
vrij te zijn van de slavernij van een voorwerp dat plezier geeft, moeten we 
het als een baksteen laten vallen. Tot de discipel die de Boeddha benaderde 
met geschenken in beide handen sprak hij: ‘Laat maar vallen.’ De discipel liet 
de geschenken uit zijn ene hand vallen. De Boeddha herhaalde: ‘Laat maar 
vallen.’ De discipel liet ook de geschenken uit zijn andere hand vallen. De 
Boeddha drong aan: ‘Laat maar vallen.’ De discipel besefte de betekenis van 
de boodschap en liet het ook verdwijnen uit zijn denkvermogen: hij bereikte 
vrijheid.

Wanneer iemand gelooft dat hij een kostbare steen bij zich heeft, bewaakt 
hij die angstvallig en bewaart hij hem goed. Zodra hij weet dat het een waar-
deloos stuk steen is, gooit hij het weg: een kwestie van onderscheidings-
vermogen, of viveka.

Zoals de Dhammapada adviseert moet men genegenheid uit het zelf trek-
ken, even moeiteloos als een waterlelie in de herfst. De manier om van alles 
te genieten is nergens aan blijven hangen. Leren gelukkig te leven is leren 
loslaten. 

Onze pogingen om de belangrijkste te zijn in bezit, macht en roem maken
ons leven ongelukkig. Lao Tze zegt: Hier zijn mijn drie schatten. Bewaak en 
bewaar ze! De eerste is medelijden, de tweede matigheid en de derde de 
weigering om de voorste te zijn van alle dingen onder de hemel.



130                                                    Theosofia - Jaargang 116 - nr. 3 - september 2015

Een geleerde reiziger vond toevallig een pakje op zijn weg. Toen hij het 
opende, zag hij dat het een paar kostbare stenen bevatte. Hij hield het bij 
zich. Op een dag benaderde een arme man hem om hulp. De geleerde man 
gaf hem de kostbare stenen. Aanvankelijk was de arme man heel gelukkig. Al 
gauw maakte hij zich zorgen dat de kostbare stenen gestolen zouden kunnen 
worden. Na enige tijd wilde hij rijker worden door meer rijkdom te vergaren. 
Dit alles kostte hem zijn gemoedsrust; hij was zo van streek dat hij de kost-
bare stenen terugbracht naar de geleerde man, en hem vroeg deze schat 
terug te nemen en hem in plaats daarvan die gemoedstoestand te geven die 
hem ertoe gebracht had om er afstand van te doen.

Het gaat om beheersing van het Zelf. Edmund Burke zei: Als wij de baas 
zijn over onze weelde, zijn we rijk en vrij; als onze weelde ons de baas is zijn 
we wel heel arm (Letter on a Regicide).

Als wij ons richten op spirituele vooruitgang terwijl wij vast blijven hou-
den aan wereldse macht en roem, is het een oefening in futiliteit, en zoals 
Jalal-ad-Din Rumi laat zien is het ook belachelijk: Op een dag, terwijl hij op 
zijn troon zat, hoorde de nobele Ibrahim geluid, lawaai en kreten vanaf het 
dak. Ook hoorde hij zware voetstappen op het dak van zijn paleis. Hij zei tot 
zichzelf: ‘Wiens zware voetstappen zijn dit?’ Hij schreeuwde uit het raam, ‘Wie 
is daar?’ De bewakers, geheel in de war, bogen hun hoofd en zeiden: ‘Wij zijn 
het, we lopen onze ronde en zoeken.’ Hij zei, ‘Wat zoeken jullie?’ Zij zeiden, 
‘Onze kamelen.’ Hij zei, ‘Wie zoekt er nu naar kamelen bovenop een huis?’ Zij 
zeiden, ‘Wij volgen uw voorbeeld. U zoekt eenwording met God, terwijl u op 
een troon zit. 

Ontken het zelf, ter wille van het Zelf

Jammer genoeg is het moderne principe van geluk gelegen in het onmid-
dellijk realiseren van elke begeerte. De mens heeft vrijheid van religieuze en 
seculiere onderworpenheid verworven. Hij moet echter nog de grotere vrij-
heid bereiken om zichzelf te zijn, en om volledig wakker te zijn. 

Gehechtheid is in tegenspraak met een theosofisch leven. Theosofie is de 
grote verzaking van het zelf, onvoorwaardelijk en absoluut, in denken en han-
delen. Een theosoof leeft niet voor zichzelf, maar voor de wereld. Wij moeten 
afstand doen van al het persoonlijke. 

Eigenbelang is de deur die de ander buitensluit, zei J. Krishnamurti.
In zijn op één na laatste voordracht in Madras op 1 januari 1986 hielp hij ons 
herinneren: Als er enig soort van gehechtheid bestaat, kan het andere niet 
bestaan. Het andere is liefde.

Uit: The Theosophist van februari 2009   
Vertaling: Anne Myrthe Iken
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Binnen de Theosophical Society Adyar (TS) is 1 oktober een belangrijke 
dag, ook wel ‘Besantdag’ genoemd. Dan wordt teruggekeken naar het leven
van deze bijzondere vrouw, een begenadigd spreekster en schrijfster die 
zoveel heeft betekend, onder andere voor India en voor de TS waarvan zij van 
1907 tot 1933 de tweede International President was.
Bijeenkomsten van de TS worden vaak geopend en gesloten met haar 
‘Aanroep tot Eenheid’: O, verborgen leven, trillend in elk atoom… 
Annie Besant leefde van 01-10-1847 tot 20-09-1933 en wordt wel ‘The
Diamond Soul’ genoemd. Op het terrein van het Internationaal Theosofisch 
Centrum in Naarden ligt in de ‘Garden of Remembrance’ een deel van haar as, 
bij de gedenksteen met daarop haar geuzennaam: ‘the Warrior’.

Hieronder een gedeelte uit het laatste hoofdstuk van The Laws of the
Higher Life (TPH, 1903) dat lezingen bevat van de jaarlijkse conventie van de 
Indiase afdeling van de TS in Varanasi. 

Zij die verschillen zien gaan van dood tot dood vermelden de heilige Hindoe-
geschriften, de Sruti. De mens die verschillen ziet is in werkelijkheid 
voortdurend aan het sterven, want hij leeft in de vorm die ieder moment
bederft en die daarom de dood is, en niet in de Geest, die leven is.

Dus precies naar rato zoals u en ik, mijn broeders, de verschillen tussen elk 
en ieder niet erkennen, maar de eenheid van leven ervaren, en weten dat dat 
leven gemeenschappelijk is voor allen, en dat niemand het recht heeft om op 
te scheppen over zijn deel ervan, noch het recht heeft er trots op te zijn dat 
zijn deel verschilt van het deel van een ander; alleen zo en naar rato daarvan 
zullen wij het Spirituele Leven leven. 

Dat is het laatste woord, naar het schijnt, van de Wijsheid die de Wijzen 
ons geleerd hebben. Niets minder dan dit is spiritueel, niets minder dan dit is 
wijsheid, niets minder dan dit is het echte leven.

De wet van opoffering
Annie Besant
Annie Besant werd rond 1889 gevraagd een  
recensie te schrijven van De Geheime Leer 
van H.P. Blavatsky.
Ze bezocht de schrijfster en verdiepte zich in 
theosofie. Na de dood van H.P. Blavatsky in 
1891 werd zij één van de leidende figuren
in de Theosophical Society.
H.S. Olcott wees haar aan als zijn opvolger 
als International President.
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O, als ik u maar één kort ogenblik, door enige vaardigheid van de tong of 
hartstocht van emotie, één glanspuntje kon laten zien van de flauwe glimp, 
die ik door de gratie van de Meesters heb opgevangen, van de glorie en de 
schoonheid van het Leven dat geen verschil kent en geen afgescheidenheid 
erkent, dan zou de charme van die glorie uw harten zo veroveren, dat alle 
schoonheid van de aarde slechts lelijkheid zou lijken; al het goud van de aarde 
slechts metaalschuim, alle aardse schatten slechts stof langs de weg, naast 
die niet uit te drukken vreugde van het leven dat zichzelf kent als Een.

Het is moeilijk vast te houden, zelfs wanneer het eenmaal gezien is, te mid-
den van de afgescheiden levens van mensen, te midden van de schone schijn 
van de zinnen en de misleidingen van het denkvermogen. Maar het eenmaal 
gezien te hebben, al was het maar een ogenblik, verandert de hele wereld, en 
nadat de majestueusheid van het Zelf is waargenomen, lijkt geen ander leven 
dan dat het waard om geleefd te worden. 

Hoe kunnen wij het verwerkelijken, hoe kunnen wij dit ons eigen maken, 
deze prachtige erkenning van het Leven voorbij alle levens, van het Zelf voor-
bij alle zelven? Alleen door dagelijkse handelingen van verzaking in de kleine 
dingen van het leven; alleen door te leren in elke gedachte, woord en daad de 
Eenheid te leven en lief te hebben; en niet alleen dit uit te spreken, maar het 
in praktijk te brengen bij elke gelegenheid, door onszelf als laatste te stellen 
en anderen als eersten, door altijd de noden van anderen te zien en te trach-
ten deze te verhelpen, door te leren onverschillig te blijven voor de eisen van 
onze eigen lagere aard en te weigeren ernaar te luisteren. Ik ken geen andere 
weg dan dit nederig, geduldig, aanhoudend streven, uur na uur, dag na dag, 
jaar na jaar, totdat uiteindelijk de bergtoppen bedwongen zijn.

Wij praten over ‘de Grote Verzaking’. Wij spreken over Hen, voor wiens 
Voeten wij buigen, als Zij die ‘de Grote Verzaking bereikt hebben.’ Droom ech-
ter niet dat Zij hun Verzaking bereikten toen Zij, staande op de drempel van 
Nirvana, het snikken van de wereld in doodsnood hoorden, en teruggingen 
om te helpen. Het was niet op dat moment dat de ware, de grote, verzaking 
bereikt werd. Zij bereikten deze keer op keer in de honderden levens die 
achten Hen liggen; Zij bereikten dit door de voortdurende beoefening van de 
kleine verzakingen van het leven, door voortdurend medelijden, door dage-
lijkse opofferingen in het gewone menselijk leven. Zij bereikten dit niet in het 
laatste uur toen zij op de drempel van Nirvana stonden, maar in de loop van 
levens van opoffering; totdat, tenslotte, de Wet van Opoffering zozeer de wet 
van Hun wezen werd, dat Zij niets konden doen op het laatste moment, toen 
de keuze aan hen was, behalve in het logboek van het universum de ontelbare 
verzakingen van het verleden registreren. 

U en ik, mijn broeders, kunnen vandaag, als wij dat willen, een begin
maken met de Grote Verzaking; en als wij er niet aan beginnen in het dagelijks 
leven, ieder uur in onze omgang met onze medemens, kunt u ervan verzekerd 
zijn dat wij dat niet zullen kunnen wanneer wij op de bergtop staan. Door de 
gewoonte van dagelijkse opoffering, de gewoonte na te denken, de gewoonte 
altijd te geven en niet te nemen, alleen op die manier gaan we leren datgene 
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te bereiken wat de uiterlijke wereld de Grote Verzaking noemt. Wij dromen 
van grote daden van heldendom, wij dromen van machtige beproevingen, wij 
denken dat het leven van discipelschap bestaat uit enorme bezoekingen waar-
op de discipel zich voorbereidt, waar hij naartoe marcheert met open vizier en 
dat hij dan door één opperste inspanning, door één dappere worsteling, zijn 
overwinningskroon verwerft.

Broeders, zo is het niet. Het leven van de discipel is één lange reeks kleine 
verzakingen, één lange reeks dagelijkse opofferingen, één voortdurend ster-
ven in de tijd opdat het hogere eeuwig zal leven. Het is niet een enkele daad 
die de wereld frappeert van verbazing die het ware discipelschap maakt, an-
ders waren de held of de martelaar grootser dan de discipel. Het leven van de 
discipel wordt geleefd in het huishouden, in de stad, op kantoor, op de markt, 
ja zelfs tussen de gewone levens van mensen. Het ware leven van opoffering 
is dat wat zichzelf volkomen vergeet, waarin verzaking zo gewoon wordt dat 
er geen inspanning voor nodig is, dat het iets vanzelfsprekends wordt. Als wij 
dat leven van opoffering leven, als wij dat leven van verzaking leven, als wij 
dagelijks, stug volhoudend, onszelf geven voor anderen, vinden wij onszelf 
op een dag terug op de top van de berg en ontdekken wij dat wij de Grote 
Verzaking bereikt hebben, zonder zelfs maar te dromen dat er enige andere 
manier van handelen mogelijk was.

VREDE AAN ALLE WEZENS

Uit: The Theosophist van augustus 2008
Vertaling: Anne Myrthe Iken

Overleden TVN leden

Op 20 juni 2015 is overleden mevrouw J.G. de Jongh - Vader
uit Leeuwarden. Zij was 85 jaar en lid sinds 1948.

Op 30 juli 2015 is overleden mevrouw A. Boerlage - Jager
uit Oostwolde. Zij was 90 jaar en lid sinds 1972.

Op 1 augustus 2015 is overleden mevrouw A. van Kammen
uit Leeuwarden. Zij was 69 jaar en lid sinds 2009.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen
begeleiden op hun verdere zielereis.
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In gesprek met Michiel Haas
Renovatie gebouwen Adyar, een uitdaging

Tim Boyd, sinds 2014 International President van de Theosophical
Society Adyar (TS), kondigde direct na zijn benoeming aan het plan
te hebben om Adyar, het spirituele centrum op een uitgestrekt land-
goed middenin Chennai, nieuw leven in te blazen. Deze unieke locatie
waar alle (spirituele) leiders van de TS langere of kortere tijd hebben
gewoond, is een uniek oord van rust en bezinning. Bij nadere be-
schouwing werd geconstateerd dat de staat van de gebouwen veel te
wensen overlaat. Een simpele opknapbeurt is niet genoeg. Vandaar
de oproep aan de leden om naar Adyar te komen en daar als vrijwil-
liger bij te dragen aan de wederopbouw van deze paradijselijke loca-
tie. De TVN kan er trots op zijn dat Nederland in de persoon van
Michiel Haas een enthousiaste en deskundige vrijwilliger heeft gevon-
den die zijn schouders onder dit project wil zetten.

Voor wie hem niet kent volgt hier een korte introductie. Prof.dr.ir.
Michiel Haas is een veelzijdig architect, die onlangs tot zijn ver-
rassing werd geridderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Grootgebracht in een gezin waarin theosofie centraal stond, maakte
hij ooit de moeilijke keuze tussen een studie medicijnen of architec-

tuur; het werd architectuur. Na zijn studie werkte hij jaren bij een architecten-
bureau. Echter, alleen maar bouwen bevredigde hem niet. Een vierjarige stu-
die klassieke homeopathie leidde hem, tot zijn eigen verbazing, weer terug 
naar zijn oude vakgebied: zijn eindscriptie Genezende architectuur werd de 
bron van waaruit hij de architectuur met nieuwe ogen ging aanschouwen. 
Met een collega-architect, ook geïnspireerd door de in die tijd vooruitstre-
vende stroming ‘Bouwbiologie’, startte hij in 1980 een eigen architecten-
bureau, gespecialiseerd in milieuvriendelijk bouwen. Het was een succesvolle 
onderneming die steeds meer geïnspireerde architecten aantrok. Geleidelijk 
kreeg ook de Nederlandse overheid belangstelling voor het milieu, getuige het
Nationaal Milieubeleidsplan 1989. Michiel - naar eigen zeggen beter op zijn 
plek als ‘creatieveling’ dan als directeur van een groot architectenbureau - 
vond het tijd worden om nieuwe wegen in te slaan. In 1990 richt hij het Neder-
lands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) op, dat zich toelegt
op advisering van het rijk, gemeen-
ten en ontwikkelaars. Milieuvrien-
delijk bouwen wordt een onder-
werp waarmee iedereen zich bezig-
houdt. Ook jonge mensen wil hij 
inspireren: als hoogleraar aan de 
faculteit bouwkunde van de univer-
siteit Delft onderwees hij studen-
ten jarenlang om milieubewust/
ecologisch te bouwen. Tot zijn 
grote spijt constateert Michiel dat 
milieubeleid voor de huidige over-
heid geen prioriteit meer vormt. Michiel Haas en Tim Boyd
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Het doet hem dan ook genoegen dat de Haagse rechtbank op 24 juni 2015 
Urgenda en mede-eisers (die naar de rechter waren gestapt om een strin-
genter klimaatbeleid bij de Nederlandse Staat af te dwingen) in het gelijk 
stelde. Dit is de eerste keer dat een rechter een staat verplicht om maat-
regelen te nemen tegen klimaatverandering! Er is dus hoop voor de wereld...

Adyar

Terug naar Adyar, voor Michiel beslist geen onbekend terrein. Hij bezocht 
Adyar regelmatig en bezegelde er in 1991 zijn huwelijk met Helma. In 2009 
reisde hij op speciaal verzoek van Radha Burnier naar Adyar om over de nij-
pende situatie van verschillende gebouwen op het terrein te spreken. Zij voel-
de zich op dat moment echter niet in staat om de grootschalige aanpak die hij 
nodig achtte door te voeren. In 2014 spreekt Michiel tijdens de Dutch Day in 
Naarden met Tim Boyd over de situatie op Adyar en het blijkt te klikken tussen 
beide mannen: ze vinden elkaar in hun droom om van Adyar een bloeiend, 
ecologisch, milieuvriendelijk, sociaalverantwoord wereldcentrum te maken, 
dat volledig tegemoet komt aan de eisen van de moderne tijd. A team is born!

Michiel is twee dagen vóór dit gesprek teruggekeerd van een werkbezoek 
aan Adyar en verschaft ons het allerlaatste nieuws. Op het landgoed (meer 
dan honderd hectare) staan ruim honderd gebouwen, waaronder echte mo-
numenten, koloniale juweeltjes, diverse tempeltjes en gewone woonhuisjes. 
Meer dan de helft van de gebouwen staat leeg en verkeert in zeer vervallen 
staat, maar ook de gebouwen die dagelijks worden gebruikt zijn (vaak erg) 
slecht onderhouden. Zo wordt het pand waar het archief is gehuisvest - met 
onder andere originele brieven van Blavatsky, Olcott en Besant - door lekkages
geteisterd. Spoed is geboden. In de afgelopen maanden is een prioriteiten-
lijst en een vijfjaren-onderhoudsplan opgesteld. Regelmatig vindt overleg 
plaats met Tim Boyd en de lokale bestuurders, die de gepresenteerde plan-
nen onlangs hebben gefiatteerd. Michiel heeft toegezegd ieder kwartaal twee 
weken in Adyar aanwezig te zijn om de voortgang op de voet te volgen. 
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Zijn laatste bezoek heeft hem positief
gestemd: het door Tim toegezegde vaste
dak boven het theater komt binnenkort
tot stand en de heilige Banyan-boom,
die de Blavatsky Bungalow overwoekerde,
is gesnoeid. Wie India kent, beseft dat de
Hollandse voortvarendheid daar niet altijd
wordt gewaardeerd en gevolgd. De reno-
vaties vinden dus stap voor stap plaats,
en met het oog op het beschikbare budget
kan dat ook niet anders.

Renovation Fund Adyar

Het zal duidelijk zijn dat veel geld nodig
is om de plannen ten uitvoer te brengen.
Theosofen over de hele wereld worden
opgeroepen hun (financiële) steentje bij
te dragen. De begroting voorziet voor de
renovatie van Headquarters en Raja House,
Blavatsky Bungalow en Leadbeater
Chambers en overige kosten circa één
miljoen euro. Er zijn inmiddels bank-
rekeningen geopend om sponsorgelden in
drie valuta (dollars, euro’s en roepies)
te kunnen ontvangen. Voor Nederland is het
rekeningnr. NL47 RABO 0303 5085 23,
ten name van Renovation Fund Adyar.

De voortgang van de renovatie van de
gebouwen in Adyar zal ongetwijfeld jaren
in beslag nemen. De idee is om alle plan-
nen voor de aanpak van de gebouwen op
basis van duurzaamheidsprincipes te 
organiseren. Uiteindelijk zal het landgoed

volledig zelfvoorzienend moeten zijn voor wat betreft water en energie.

Vanzelfsprekend zal ook Theosofia u regelmatig op de hoogte houden van de 
voortgang. Voor de TS zou het zijn als ‘een ontwaken uit een winterslaap’, als 
het nieuwe Wereldcentrum van de TS Adyar over een aantal jaren het licht 
ziet. Ooit liep de TS voorop in de wereld, maar die rol is zij enigszins kwijtge-
raakt. Het is een mooie uitdaging om die voortrekkersrol aan de TS terug te 
geven. Adyar kan daarbij een cruciale rol spelen.

S.C.

* De foto’s geven de genoemde gebouwen weer, maar tonen niet de werkelijke staat van onderhoud.

International Headquarters *

Blavatsky Bungalow *

Leadbeater Chambers *
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V e r e n i g i n g s n i e u w s
Arnhem 
14   Śiva-Sūtra, inleiding, Ronald Engelse  
15   Spiritualiteit en theosofie, basiscursus,
       Willy Lammers
21   Meditatiegroep, leren mediteren,
       Willem Philip Waller   
28   Ledenavond 
29   Spiritualiteit en theosofie, basiscursus,
       Willy Lammers 
Den Haag
12   Meditatiediagram van Blavatsky,
       inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk 
12   De Geheime Leer II, studiegroep, Ineke Vrolijk 
14   Verborgen krachten in natuur en mens,
       studiegroep
19   Illusie en Werkelijkheid (Vd Leeuw),
       cursus, Rien vd Linden en Anita Kreuijer 
21   De os en zijn hoeder, lezing, Guido Lamot 
27   Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys 
28   Gesprek, voor leden   
Groningen 
19   Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys 
26   Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys 
Heeze (Centrum Eindhoven) 
19   De Geheime Leer, studie 
Naarden 
15   De I Tjing, inleiding, Guido Lamot;
       voorafgegaan door pot-luck dinner  
Nijmegen 
3     Oude wijsheid, modern inzicht
       (Shirley Nicholson), gespreksgroep 
17   Oude wijsheid, modern inzicht, gespreksgroep
24   Spiritualiteit en theosofie, basiscursus,
       Willy Lammers 
Odoorn (Centrum Assen) 
9     Aan de voeten van de meester (Alcyone)
       gesprek, Bianca Kicken
17   De stanza’s van Dzyan, skypegesprek,
       Bianca Kicken
24   De Geheime Leer II, skypegesprek,
       Bianca Kicken
Rotterdam
1     Theosofie in een modern jasje, 
       beginnerscursus, Shum Chee Choon 
8     Theosofie in een modern jasje, 
       beginnerscursus, Shum Chee Choon 
15   Theosofie in een modern jasje, 
       beginnerscursus, Shum Chee Choon 
22   De transcendente bron, lezing, 
       Mariël Polman en Rotha Bangma 
29   Het leven van de ziel, lezing, Magda vd Ende
Utrecht 
1     Oude wijsheid, modern inzicht 
       (Shirley Nicholson), gespreksgroep, 
       Willem van Gaalen 
4     De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk 
11   De oceaan van theosofie, gespreksgroep
18   Oude beschavingen in Peru in relatie tot het
       werk van Blavatsky, lezing, Jan Peter de Jong 
Zwolle (Centrum Lanoe) 
8     De Stem van de Stilte, gesprek, Wies Kuiper
22   De Geheime Leer III, gespreksavond,
       Wies Kuiper

Agenda Internationaal
september 2015 
7-17     Bhowali, India, Ancient Wisdom,
            Modern Insight met prof R.C. Tampi

november 2015
2-13     Adyar, India, Pablo Sender,
            The Yoga of Theosophy 
16-27   Adyar, India, Life’s Deeper Aspect 
            met prof R.C. Tampi

december 2015
2-12     Adyar, India, Vic Hao Chin jr.
            Self- Transformation and the
            Spiritual Life
31-5/1  Adyar, India, 
            Internationale Conventie van de TS

januari 2016
11-22   Adyar, India, Trân-Thi-Kim-Diêu
            Glimpses on Chinese Philosophies in
            the Light of Theosophy

Agenda Nederland
september 2015 
19        Amsterdam, nationale gespreksgroep
            De Geheime Leer

oktober 2015 
15-18   Naarden, Trân-Thi-Kim-Diêu,
            The Ultimate Reality and Realization,
            Siva Sutra, a silent retreat
            inschrijven: activities@itc-naarden.org
24        Amsterdam, nationale gespreksgroep
            De Mahatma Brieven 

november 2015 
14        Amsterdam, nationale gespreksgroep
            De Geheime Leer

december 2015 
12        Amsterdam, nationale gespreksgroep
            De Mahatma Brieven 

Agenda loges en centra
september 2015 
Amersfoort
28   Openingsavond
Amsterdam 
19   Inzicht is nu – J.Krishnamurti, gespreksgroep  
26   De Sleutel tot de Theosofie
       inleidende gespreksgroep 
26   Praktische transformatie met 
       meditatiediagram en Bowen brochure  
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V e r e n i g i n g s n i e u w s
oktober 2015 
Amersfoort 
5     De wereld van de ziel, lezing, Kees Voorhoeve 
12   De wereld van de ziel, studiemiddag 
19   Meditatie  
Amsterdam 
10   Atlantis, inleiding, Wim Leys 
10   Studie als praktische transformatie
24   Studie als praktische transformatie
Arnhem 
5     De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk  
12   Śiva-Sūtra, cursus, Ronald Engelse  
13   Spiritualiteit en theosofie, basiscursus,
       Willy Lammers 
19   Meditatiegroep, leren mediteren, 
       Willem Philip Waller   
26   Ledenavond 
27   Spiritualiteit en theosofie, basiscursus,
       Willy Lammers 
Den Haag 
3     Illusie en Werkelijkheid, cursus, 
       Rien vd Linden en Anita Kreuijer 
5     Verlichting: ware geestelijke volwassenheid,
       lezing, Frans Langenkamp  
10   Meditatiediagram van Blavatsky, 
       inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk 
10   De Geheime Leer II, studiegroep, Ineke Vrolijk 
11   Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys 
12   Verborgen krachten in natuur en mens,
       studiegroep
17   Illusie en Werkelijkheid, cursus, 
       Rien vd Linden en Anita Kreuijer 
19   Vier werelden of bewustzijnsniveaus in de kabbala,
       lezing, Magda vd Ende  
25   Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys 
31   Illusie en Werkelijkheid, cursus, 
       Rien vd Linden en Anita Kreuijer  
Groningen 
24   Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys 
Haarlem 
9     Illusie en Werkelijkheid, studie 
Heeze (Centrum Eindhoven)  
17   De Geheime Leer, studie 
Naarden 
6     Leesavond   
11   Kennismaking met theosofie,
       gespreksgroep, Ingmar de Boer 
20   Śiva-Sūtra, inleiding, Ronald Engelse 
Nijmegen 
1     Oude wijsheid, modern inzicht, gespreksgroep 
8     Spiritualiteit en theosofie, basiscursus,
       Willy Lammers 
15   Oude wijsheid, modern inzicht, gespreksgroep
22   Spiritualiteit en theosofie, basiscursus,
       Willy Lammers 
29   Oude wijsheid, modern inzicht, gespreksgroep
Odoorn (Centrum Assen) 
7     Aan de voeten van de meester (Alcyone),
       gesprek, Bianca Kicken 
15   De stanza’s van Dzyan, skypegesprek,
       Bianca Kicken 
22   De Geheime Leer II, skypegesprek,
       Bianca Kicken

Rotterdam 
6     Licht op het Pad (Blavatsky), 
       gespreksgroep, Ronald Engelse   
13   Het meditatiediagram van Blavatsky,
       studieavond, Ineke Vrolijk 
20   De meesters en hun activiteiten, lezing,
       Floris Methorst     
27   Pythagoras – zijn leven en werk, lezing, 
       Hans v Aurich    
Utrecht 
2     De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk 
6     Oude wijsheid, modern inzicht,
       gespreksgroep, Willem van Gaalen 
9     De oceaan van theosofie, gespreksgroep
16   Ufo’s bestaan gewoon; denken we dan ook
       aan buitenaardse levensvormen?, lezing,
       Coen Vermeeren  
Zwolle (Centrum Lanoe) 
13   De Stem van de Stilte, gesprek, Wies Kuiper
27   De Geheime Leer III, studieavond, Wies Kuiper

november 2015 
Amersfoort 
2     De drie grondbeginselen, lezing, 
       Sabine van Osta      
9     De wereld van de ziel, studiemiddag 
16   Ledenavond    
23   Atlantis, lezing, Wim Leys 
Amsterdam 
14   Studie als praktische transformatie
21   De Sleutel tot de Theosofie (Blavatsky), 
       inleidende gespreksgroep
21   Inzicht is nu, gespreksgroep 
Arnhem 
2     De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk  
9     Śiva-Sūtra, cursus, Ronald Engelse  
10   Spiritualiteit en theosofie, basiscursus, 
       Willy Lammers 
16   Meditatiegroep, leren mediteren,
       Willem Philip Waller
23   Film, voordracht Krishnamurti 
30   Ledenavond 
Den Haag 
2     Licht op iconografie en symboliek in Tibetaans
       boeddhisme, lezing, Marian vd Horst
8     Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys
9     Verborgen krachten in natuur en mens,
       studiegroep
14   Meditatiediagram van Blavatsky,
       inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk 
14   De Geheime Leer II, studiegroep, Ineke Vrolijk 
16   De pelgrimstocht van het ganzenbord, lezing,
       Loes Moreno   
21   Illusie en Werkelijkheid, cursus, 
       Rien vd Linden en Anita Kreuijer 
27   Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys 
30   De Sinterklaasmythe ontsluierd, lezing,
       Hans v Aurich   
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december 2015 
Amersfoort 
7     Meditatie     
14   Lichtfeest  
Amsterdam 
12   Utopia en de lichtstad, lezing, Klaas van Harten 
19   De Sleutel tot de Theosofie, inleidende
       gespreksgroep 
19   Inzicht is nu, gespreksgroep 
Arnhem 
7     De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
14   Meditatiegroep, leren mediteren, 
       Willem Philip Waller   
21   Lichtfeest  
Den Haag 
7     Verborgen krachten in natuur en mens,
       studiegroep
12   Meditatiediagram van Blavatsky, 
       inleiding met meditatie, Ineke Vrolijk 
12   De Geheime Leer II, studiegroep,
       Ineke Vrolijk 
14   Lichtfeest 
Groningen 
12   Atlantis, lezing, Wim Leys 
Haarlem 
11   Illusie en Werkelijkheid, studie 
Heeze 
19   De Geheime Leer, studie 
Naarden 
1     Śiva-Sūtra, studieavond 
6     Morning talk in St. Michael’s House 
15   Leesavond     
20   Kennismaking met theosofie, 
       gespreksgroep, Ingmar de Boer 
Nijmegen 
10   Oude wijsheid, modern inzicht, gespreksgroep 
Odoorn (Centrum Assen) 
9     Lichtfeest     
Rotterdam 
1     Licht op het Pad, gespreksgroep, 
       Ronald Engelse   
8     Het meditatiediagram van Blavatsky,
       studieavond, Ineke Vrolijk 
15   Lichtfeest      
22   Filmavond met diner, aanmelden     
Utrecht 
1     Oude wijsheid, modern inzicht, 
       gespreksgroep, Willem van Gaalen 
4     De Geheime Leer, studiegroep, 
       Ineke Vrolijk 
11   De oceaan van theosofie, gespreksgroep
18   Lichtfeest    
Zwolle (Centrum Lanoe) 
15   Lichtfeest en Het pad van inwijding,
       inleiding, Jan Wibbelink               

Zie voor een actueel overzicht, adressen en
tijden van de activiteiten:
http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges

Groningen 
14   Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys 
28   Inleiding in de theosofie, cursus, Wim Leys 
Haarlem 
13   Illusie en Werkelijkheid, studie 
Heeze (Centrum Eindhoven)
21   De Geheime Leer, studie 
Naarden 
1     Morning talk in St. Michael’s House 
3     Śiva-Sūtra, studieavond    
15   Kennismaking met theosofie, gespreksgroep,
       Ingmar de Boer 
17   Śiva-Sūtra, inleiding, Ronald Engelse 
22   De kernlering van de Upanishads, lezing,
       Femmie Liezenga 
Nijmegen 
5     Spiritualiteit en theosofie, basiscursus,
       Willy Lammers 
12   Oude wijsheid, modern inzicht, gespreksgroep 
19   Spiritualiteit en theosofie, basiscursus,
       Willy Lammers 
26   Oude wijsheid, modern inzicht, gespreksgroep
Odoorn (Centrum Assen) 
4     Aan de voeten van de meester (Alcyone),
       gesprek, Bianca Kicken 
12   De stanza’s van Dzyan, skypegesprek,
       Bianca Kicken 
19   De Geheime Leer II, skypegesprek, 
       Bianca Kicken
Rotterdam 
3     Licht op het Pad, gespreksgroep, Ronald Engelse   
10   Het meditatiediagram van Blavatsky,
       studieavond, Ineke Vrolijk 
17   Wat is het doel van deze apocalyptische tijd?,
       lezing, Loek Dullaart      
24   Evolutie - vindingrijk en zinvol, lezing, Rita v Oers      
Utrecht 
3     Oude wijsheid, modern inzicht, gespreksgroep,
       Willem van Gaalen 
6     De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk 
13   De oceaan van theosofie, gespreksgroep
20   Merlijns magie, graancirkels en the boy who
       saw true, lezing, Bert Janssen   
Zwolle (Centrum Lanoe) 
10   De Stem van de Stilte, gesprek, Wies Kuiper  
24   De Geheime Leer III, studieavond, Wies Kuiper

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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Van de bestuurstafel, september 2015: 

Sinds de ALV van mei is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. Het 
bestuur in nieuwe vorm is inmiddels bijeengekomen. Aandacht is besteed 
aan onder meer het beleid voor het komende jaar, de tijdens de ALV ge-
nomen besluiten en een aantal lopende zaken. 

Naast De Gulden Treden van H.P. Blavatsky door Danielle Audoin dat in 
mei verscheen, presenteerde de uitgeverij deze zomer een nieuw boek 
van I.K. Taimni, De Mens, God en het Universum. Dit is het laatste boek 
dat door Richard van Dijk is uitgegeven en vertaald. Het is echt prachtig 
geworden, zie pagina 143 !

In de zomer is het in de loges en op het hoofdkwartier in Amsterdam 
altijd wat rustiger dan anders vanwege de vakantie, maar voor het Inter-
nationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden is dit juist een periode 
van veel activiteit. Van 18 tot 23 juni vond daar het seminar plaats over 
HPB’s Esoteric Instructions o.l.v. Michael Gomes, kenner van deze materie 
bij uitstek. Het boek Esoteric Instructions dat door Gomes is samengesteld 
kwam vers van de persen van TPH uit Adyar. Een buitengewoon inspire-
rende week met voor de deelnemers meer dan genoeg brandstof om mee 
verder te gaan. Er waren mensen uit negen Europese landen. We mogen 
ons gelukkig prijzen met dit bijzondere oord in ons land; alle bezoekers
spreken hun verwondering uit over de speciale sfeer die ze hier ervaren.

Van 3 tot 5 augustus was dr. Chittaranjan Satapathy, de International Vice 
President van de Theosophical Society Adyar (TS) te gast op het ITC voor-
dat hij de conferentie in Den Haag en de TS in Brussel bezocht.

Van 6 tot 9 augustus vond in Den Haag de internationale conferentie
Helena Petrovna Blavatsky, Through Different Eyes, With One Heart plaats,
georganiseerd door International Theosophy Conferences, Inc. De lezingen 
zijn opgenomen en te lezen op: http://livestream.com/blavatskyhouse

Eind augustus verbleef onze International President Tim Boyd enige dagen
op het ITC in Naarden en op 23 augustus vond Another Dutch Day plaats. 
Er waren zestig leden uit verschillende landen. Er waren inleidingen van 
Tim Boyd, Ingmar de Boer (over externe communicatie) en Patrizia Calvi 
(over de Theosophical Order of Service, TOS). Ook vond een vredesbij-
eenkomst plaats die werd georganiseerd door de Link Officers van het 
ITC. De avond van 22 augustus had de president een ontmoeting en
gesprek met twaalf jongeren (in ons geval is dat onder de 47 jaar). Er 
zijn voorlopige plannen voor een bijeenkomst van ‘Young Theosophists’
in februari 2016 in Brazilië.

V e r e n i g i n g s n i e u w s
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V e r e n i g i n g s n i e u w s
Op 5 september werd op het ITC een Open dag gehouden waar twaalf
spirituele organisaties die regelmatig activiteiten op het ITC ontplooien
acte de présence aan het belangstellende publiek gaven, ITC en TVN incluis. 
Als vervolg op deze dag gaf de voorzitter van de TVN op zondag 6 sep-
tember een lezing in Naarden over Atlantis.

Tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september is, naast het 
hoofdkantoor van de TVN, Tolstraat 154 Amsterdam, ook de voormali-
ge ‘Theosofische Tempel’ op nummer 160, ontworpen door architecten-
bureau Brinkman en Van der Vlugt voor het publiek geopend. Daar is, 
zoals bekend, nu de Openbare Bibliotheek Diamantbuurt gevestigd. Op 
zondag 13 september om 15.00 wordt daar een overzichtstentoonstelling 
geopend over de ‘Tempel’ waarvoor ook de TVN materiaal heeft aangele-
verd, en wordt het boek Ambitie, Arbeid en Ambacht in De Pijp gepresen-
teerd. De tentoonstelling loopt tot 26 mei 2016. In het voorjaar zullen in 
de Openbare Bibliotheek vijf lezingen over theosofie gegeven worden door 
sprekers van de TVN.

Van 14 t/m 18 oktober 2015 zal Trân-Thi-Kim-Diêu
weer een Engelstalige retraite verzorgen, dit keer over de 
Siva-Sūtra (zie de folder in deze Theosofia, evenals de
recensie van dit geweldige boek van I.K. Taimni).

Inschrijven bij activities@itc-naarden.org

Op 7 november 2015 zal de TVN najaarsdag plaatsvinden.
Het thema is Bijna Dood Ervaringen en sprekers zullen
zijn Rudolf H. Smit, Eric Bruijnis en Wim Leys.
(zie de folder in deze  Theosofia).

Inschrijven bij evenementen@theosofie.nl.

Namens het hoofdbestuur, Wim Leys, voorzitter.
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Adressen Theosofische Vereniging

Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek

Martie Velthuis-Winkel, Parkstraat 29, 3743 ED Baarn
035 541 7118 - E-mail: amersfoort@theosofie.nl 
Mw. R.H. Bangma-Biben, Woonark de Kelk - Kalf R.-48 rood 
1509 AC Zaandam - 075 612 4871 
E-mail: rothabangma@gmail.com
Website:www.amsterdam.theosofie.nl
Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - 055 522 1983
E-mail: apeldoorn@theosofie.nl
Website: www.apeldoorn.theosofie.nl
Secretariaat: Brugstraat 7, 6811 MB Arnhem 
026 351 5355
E-mail: arnhem@theosofie.nl
Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Liniekampen 38, 7873 BT Odoorn
0591 227920 of 06 2847 9127 - E-mail assen@theosofie.nl
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 5294 NE
Gemonde - 073 551 031I - E-mail: gboorn@gmail.com 
Marjan Snakenborg, Wirdummerweg 27-A, 9917 PB Wirdum 
0596 601 210 - E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com
www.loge-groningen.blogspot.nl
Jaap Trouw, Aronskelkweg 26-C, 2555 GK Den Haag
070 397 5071 - E-mail: denhaag@theosofie.nl
Website: www.denhaag.theosofie.nl 
Dhr. A Robinson, Rollandstraat 3, 2013 SL Haarlem
023 532 3193
Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC  Wolvega,  0561 614 067
Jan Rietdijk, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden 
035 694 1898 - E-mail: TV-Afd.Naarden@xs4all.nl
Mw.W. Kalkman-Verschoor, Schuwacht 256,
2941 EK Lekkerkerk - 0180 523 455  
E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl
Ellen Hakkaart, Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
030 878 5729 - E-mail: secr.logeutrecht@gmail.com
Website: www.utrecht.theosofie.nl
Mw. M. van Vledder-van Welzen, Wijnmanlaan 11,
8014 KA Zwolle - 038 465 8808
E-mail: ecvanvledder@freeler.nl
Mw. L.L.C. Kuiper, Willemsvaart 1-604, 8019 AA Zwolle 
038 453 1384 - E-mail: wieskuiper@home.nl

Amersfoort (l,b): 

Amsterdam (l,b): 

Apeldoorn (c): 

Arnhem (l,b):

Assen (c):

Eindhoven (c): 

Groningen (l,b): 

Den Haag (l,b): 

Haarlem (c):

Leeuwarden (c,b): 

Naarden (l,b): 

Rotterdam (l,b): 

Utrecht (l,b):

Zwolle (l,b):

Zwolle (c,b): 

Sabine van Osta - Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
0032 486 631997 - E-mail: sabine_van_osta@hotmail.com
Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen - 0032 382 74362 
Busken Huetstraat 5, B-2050 Antwerpen 
E-mail: info@logewittelotus.be
Website: www.logewittelotus.be
Beke 39, B-9950 Waarschoot
Website: www.theosofiegent.be

Overige adressen:

Landelijk voorzitter 
België:
Loge Antwerpen: 
Loge Witte Lotus:

Tak ‘Vrede’, Gent:

Secretariaat, Uitgeverij en
Theosofische boekhandel 
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam 
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:
Theosofische Vereniging
in Nederland  
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur

Hoofdbestuur
Wim Leys (voorzitter) 
070 325 0256
Guido Lamot (vicevoorzitter)
035 588 5225
Sandra van Dalen (secretaris)
06 4228 1636
Dick Iedema (penningmeester)
010 451 2368
Loes Moreno Benseny-Frikken

Lidmaatschap
Contributie € 72,-  
(incl. Theosofia) 
gezinsleden € 36,- 
(zonder Theosofia) 

Aanmeldingsformulieren 
zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar of via de 
website. 

Betalingen 
t.n.v. Theosofische Vereniging 
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN: 
NL31 INGB 0000 1919 10 
BIC: INGBNL2A

Internationaal
Theosofisch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121 
E-mail:
info@itc-naarden.org 
Website: 
www.itc-naarden.org
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Theosofische
boekhandel Adyar
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon  020 676 5672
E-mail  books@theosofie.nl
Website  www.theosofie.nl
Open  woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

I.K. Taimni
De Mens, God en het Universum
UTVN, 2015 - 507 blz.
ISBN: 978 9 0617 5098 7 - Prijs: € 29,75
Gebonden met goud opdruk, stofomslag, leeslint

Vertaling van: Man, God and the Universe
Uitgegeven door The Theosophical Publishing House Adyar, 1969
Vertaler: Richard van Dijk

Is de mens, zoals sommigen stellen, een toevallige indringer in een in essentie 
vijandige wereld? Is hij tot zelfvernietiging voorbestemd door zijn eigen onbeteu-
gelde begeerten en gewelddadigheid? Of schuilt zijn bestemming in het tot bloei 
brengen van de zaden van de ultieme Werkelijkheid die in de geheime plekken 
van zijn eigen wezen verborgen ligt en die hij in zichzelf moet ontdekken en 
koesteren? In dit diepzinnige en inspirerende boek neemt een wetenschapper en 
filosoof en specialist op het gebied van yoga een beslissend standpunt in.

De diepste interesse van de denkende mens moet ongetwijfeld liggen in de aard 
van, en de relatie tussen de drie grote factoren die in de titel van dit boek worden 
genoemd: de mens, zijn oorsprong, zijn reden van bestaan en zijn bestemming; 
God, niet als een op een mens gelijkende godheid, maar als de bron van al het 
leven en elk wezen; en het universum, de omgeving waarin het verbazingwek-
kende schouwspel van de evolutie – zowel de goddelijke als de menselijke – wordt 
opgevoerd. Ondanks de verheven reikwijdte van de ideeën die in dit boek worden 
aangeboden, zijn ze eenvoudig te begrijpen door hun helderheid van presentatie 
en door de vele diagrammen en tabellen waarmee zij worden toegelicht. De ver-
helderende synthese van oosterse en westerse benaderingswijzen zou het boek 
de moeite waard moeten maken voor nadenkende mensen over de gehele wereld.

Dr. I.K. Taimni (1898-1978) was vele jaren professor in de scheikunde aan de 
Universiteit van Allahabad in India. Hij begeleidde toegepast onderzoek en heeft 
vele artikelen geschreven voor technische tijdschriften in verscheidene landen. 
Naast zijn professionele werk heeft hij het Kaśmir Śaivisme diepgaand bestu-
deerd en dit laatste heeft, gecombineerd met zijn grote kennis van de theosofie, 
vorm gekregen in dit boek. Hij was onderscheiden met de Subba Row Gouden 
Medaille voor zijn bijdragen aan de theosofische literatuur. Zijn boeken hebben 
vele herdrukken gezien en zijn vertaald in verscheidene talen.

Van I.K. Taimni verschenen ook bij deze uitgever:

NIEUW
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Doeleinden van de Theosophical Society Adyar: 

Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

Het onderzoeken van de onverklaarde wetten 
in de natuur en van de vermogens die in de
mens latent aanwezig zijn.

Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?

scan de QR code hiernaast

of ga naar 

http://www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2015/september

Foto: Negentig jaar ITC tijdens Another Dutch Day, 23 augustus 2015
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