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Vrijheid van denken

De Theosophical Society Adyar heeft zich wijd en zijd
over de wereld verspreid en leden van alle

religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de
specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen
van hun eigen geloof opgeven.

Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken

dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,
door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig
opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is,
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
enig lid mag worden aangenomen of verworpen.
Instemming met haar drie doeleinden is de enige
voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky

tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn
leringen of opvattingen op te leggen aan leden.
Elk lid heeft evenveel recht om zich te

verbinden aan elke school van denken welke
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen
recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt
of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting
die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van

een school van denken waartoe hij/zij zou behoren.
Meningen of opvattingen geven geen recht op
voorrechten en kunnen evenmin aanleiding

zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid
van de Theosophical Society Adyar Adyar

ernstig om deze fundamentele principes van de
Theosophical Society Adyar te verdedigen,

te handhaven en ernaar te handelen,

en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden
op vrijheid van denken en van meningsuiting,
binnen de grenzen van hoffelijkheid en

rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society Adyar

De Theosophical Society Adyar(TS) is op 17 november 1875 te New York
opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar
internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India en is actief in zestig landen;
de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.

De Theosophical Society Adyar bestaat uit studenten die bij iedere religie aangesloten
kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen

dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag),
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,

dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen, ongeacht hun religieuze overtuiging,
en dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten

van die studie met anderen willen delen.

Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden,

maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid.

Zij zijn van mening dat Waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,
door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen.

Zij zien de Waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,

niet als een dogma opgelegd door een autoriteit.

Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn

van individuele studie of intuitie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan,

en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname.

Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn,

niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen.
Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen.

Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid.

Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te
veroordelen, om Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen
ertoe te bekeren. Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord.

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde.

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die

de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft.
Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug,

door de mens te leren de Geest te zien als zijn werkelijk zelf,

en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.

Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies, door hun verborgen
betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen

aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuitie.

Leden van de TS bestuderen deze waarheden en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid.

Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden.
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Belangstellende (B): Eén van de krachtigste argumenten voor de ontoerei-
kendheid van de bestaande vormen van godsdienst in het westen, en tot op
zekere hoogte ook van de materialistische wijsbegeerte die nu (noot redactie:
1889!) zo populair is, maar die u als een troosteloze gruwel schijnt te zien, is
de grote en rampzalige ellende die er ontegenzeglijk bestaat, vooral in onze
grote steden. Maar u moet toch toegeven dat er veel is en wordt gedaan om
deze toestand te verhelpen, door uitbreiding van het onderwijs en versprei-
ding van kennis.

Theosoof (Th): De toekomstige generaties zullen u nauwelijks dankbaar
zijn voor die "verspreiding van kennis” en uw tegenwoordig onderwijs zal niet
veel goeds uitrichten voor de arme, hongerende massa.

B: O! Maar u moet ons de tijd geven. We zijn hog maar pas een paar jaar
geleden begonnen de mensen op te voeden.

Th: En wat heeft uw christelijke religie dan sinds de vijftiende eeuw ge-
daan, als u toegeeft dat men nu pas probeert de massa op te voeden - nota
bene het werk dat een christelijke, dat wil zeggen een Christus—navolgende
kerk en volk bij uitstek zou moeten doen?

B: Goed, u kunt daar wel gelijk in hebben; maar nu -

Th: Laten wij het opvoedingsvraagstuk eens van een ruim standpunt be-
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kijken, en dan zal ik u aantonen dat u met veel van uw verbeteringen waar u
zo prat op gaat, kwaad in plaats van goed doet. Hoewel het nut van de scho-
len voor arme kinderen lang niet is wat het zou moeten zijn, vormen ze een
gunstig contrast met de miserabele omgeving waarin zij door uw moderne
maatschappij gedoemd zijn te leven. Het bijbrengen van wat praktische theo-
sofie zou die lijdende mensen in hun leven honderdmaal meer helpen dan al
dat bijbrengen van (nutteloze) kennis.

B: Maar toch -

Th: Laat mij dit alstublieft afmaken. U hebt een onderwerp aangesneden
dat ons theosofen zeer ter harte gaat en ik wil graag zeggen wat ik op mijn
hart heb. Ik ben het er helemaal mee eens dat het voor een klein kind, dat in
de sloppen wordt grootgebracht waar het alleen de goot als speelterrein heeft
en het voortdurend is omgeven door ruwe taal en daden, een groot voordeel
is als het in een lichte en schone klas wordt geplaatst met platen aan de muur
en vaak met bloemen opgevrolijkt. Daar wordt het geleerd schoon, vriende-
lijk en ordelijk te zijn; het leert er zingen en spelen; er is speelgoed dat zijn
intelligentie doet ontwaken; het leert handig met zijn vingers te zijn; er wordt
met een glimlach in plaats van met afkeuring tegen hem gesproken; het wordt
vriendelijk terechtgewezen of vermaand, in plaats van uitgescholden. Dit alles
maakt de kinderen menselijker, stimuleert hun brein en maakt ze ontvankelijk
voor intellectuele en morele invloeden. De scholen zijn niet allemaal wat ze
zouden kunnen en moeten zijn; maar in vergelijking met hun ouderlijk huis
zijn ze een paradijs en langzaamaan ondervindt hun huis er de weerslag van.
Maar al geldt dit voor vele volksscholen, toch verdient uw systeem de streng-
ste afkeuring.

B: Zo zij het; gaat u verder.

Th: Wat is het werkelijke doel van het moderne onderwijs? Is het de ont-
wikkeling van het verstand in de goede richting; de onterfde en ongelukkige
mensen te leren de last van het leven (hun door karma toebedeeld) moedig
te dragen; hun wil sterker te maken; hun liefde voor de naaste en het gevoel
van onderlinge afhankelijkheid en broederschap bij te brengen; om zo het ka-
rakter te oefenen en te vormen voor de praktijk van het leven? Niets daarvan.
En toch is dit ontegenzeglijk het doel van alle ware opvoeding. Niemand ont-
kent dat; al uw opvoedkundigen geven het toe en spreken met overdrijving
over dit onderwerp. Maar wat is het praktische resultaat van hun werk? Elke
jongen en jongeman, ja heel de jongere generatie van onderwijzers zal ant-
woorden: "Het doel van het moderne onderwijs is slagen voor examens”, een
stelsel dat niet een goede wedijver bevordert, maar dat jaloezie en afgunst en
bijna haat kweekt onder de jongeren, en daardoor worden zij getraind voor
een leven van wrede zelfzucht, en de strijd om eer en salaris in plaats van
welwillendheid.

B: Ik moet toegeven dat u hierin gelijk hebt.

Th: En wat betekenen die examens - de schrik van de moderne jeugd? Ze
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zijn niet meer dan een methode om te classificeren, waardoor men een over-
zicht krijgt van de resultaten van uw schoolonderwijs. Met andere woorden,
ze zijn de praktische toepassing van de moderne wetenschappelijke methode
voor het genus homo (redactie: menselijk geslacht), qua verstandelijk begrij-
pen. Nu leert de "wetenschap” dat het verstand het gevolg is van de mecha-
nische wisselwerking van de hersenstof; het is daarom niet meer dan logisch
dat het moderne onderwijs vrijwel geheel mechanisch is - een soort automaat
voor het vervaardigen van intellect per ton. Men behoeft slechts weinig erva-
ring met examens te hebben om te zien dat de ontwikkeling waarvan ze blijk
geven, neerkomt op een oefening van het fysieke geheugen, en vroeg of laat
zullen al uw scholen tot dat peil afzakken. Een echte, gezonde ontwikkeling
van het denk- en onderscheidingsvermogen is eenvoudig onmogelijk, omdat
alles moet worden beoordeeld aan de hand van de resultaten van de vergelij-
kende examens. Nogmaals, de schoolopleiding is van het allergrootste belang
voor de karaktervorming, vooral in morele zin. Nu is uw moderne stelsel van
begin tot eind gebaseerd op zogenaamde wetenschappelijke vondsten: “de
strijd om het bestaan” en "het overleven van de geschiktsten”. Iedereen wordt
dit in de jeugdjaren ingeprent door voorbeelden en ervaringen uit de praktijk,
en ook door rechtstreeks onderricht, totdat het onmogelijk is de gedachte
kwijt te raken dat het "ik”, het lagere, persoonlijke, dierlijke zelf, het enige
doel in het leven is. Hier ligt de bron van alle latere ellende, misdaad en har-
teloze zelfzucht, die u even goed erkent als ik. Zelfzucht, zoals herhaaldelijk is
gezegd, is de vloek voor de mensheid en de vruchtbare bron van al het kwaad
en alle misdaden in dit leven; en uw scholen vormen de kweekplaatsen voor
die zelfzucht.

B: In zijn algemeenheid is dat allemaal heel mooi, maar ik wil wel graag
enkele feiten, en wil ook graag horen hoe dat allemaal kan worden verholpen.

Th: Heel goed; ik zal proberen u tevreden te stellen. Er bestaan [in En-
geland] drie soorten onderwijsinstellingen: volksscholen, scholen voor de
middenstand, en scholen voor de hogere standen, opklimmend van uiterst
commercieel tot idealistisch—-klassiek, met vele variaties en combinaties. Uit
het praktisch-commerciéle schooltype komt het niet-klassieke type voort,
en het oude orthodoxklassieke weerspiegelt zijn eerbiedwaardige aard zelfs
tot in de opleidingsinstituten voor onderwijzers aan volksscholen. We zien nu
duidelijk dat het wetenschappelijke en materieel-commerciéle het versleten
orthodoxe en klassieke verdringen. De reden daarvoor is niet ver te zoeken.
De doeleinden van deze tak van onderwijs zijn tenslotte ‘guldens, kwartjes en
dubbeltjes’, het summum bonum (hoogste goed) van de negentiende eeuw.
Op deze manier worden de energieén die de hersenmoleculen van haar aan-
hangers produceren alle op één punt geconcentreerd, en vormen dan ook
tot op zekere hoogte een georganiseerd leger van onderlegde en specula-
tieve intellecten van deze minderheid die getraind is, tegenover de massa
van onwetenden en eenvoudigen van geest die gedoemd zijn te worden uit-
gezogen, uitgebuit en onderdrukt door hun in intellectueel opzicht sterkere
broeders. Een dergelijke training is niet alleen ontheosofisch, ze is eenvoudig
ONCHRISTELIJK. Gevolg: het directe resultaat van deze tak van onderwijs is
dat de markt wordt overvoerd met geld-makende machines, met harteloze,
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zelfzuchtige mensen - dieren - die met de grootste zorg zijn afgericht om hun
soortgenoten uit te buiten en misbruik te maken van de onwetendheid van
hun zwakkere broeders!

B: Maar u kunt dit toch in ieder geval niet van onze grote scholen voor de
hogere standen beweren?

Th: Niet precies, dat is zo. Maar hoewel de vorm verschilt, is de geest die
er heerst dezelfde: ontheosofisch en onchristelijk, of Eton en Harrow nu ge-
leerden afleveren of geestelijken en theologen.

B: Maar u wilt toch Eton en Harrow niet “commercieel” noemen?

Th: Nee. Natuurlijk is het klassieke stelsel bovenal respectabel en levert
tegenwoordig ook wel wat goeds op. Het blijft nog steeds het meest geliefde
systeem op onze grote kostscholen, waar men niet alleen een intellectuele,
maar ook een maatschappelijke opleiding kan krijgen. Daarom is het van het
grootste belang, dat de domme zoons van aristocratische en welgestelde ou-
ders naar zulke scholen gaan om er de andere jongeren van “gelijken bloede”
en uit de bezittende klasse te ontmoeten. Maar zelfs voor de toelating heerst
er helaas een enorme concurrentie; want de bezittende klasse breidt zich uit
en arme, maar knappe jongens proberen met een flinke studiebeurs op die
scholen en van daar op de universiteiten te komen.

B: Als dat zo is, moeten dan de rijkere "domkoppen” niet nog harder wer-
ken dan hun armere medestudenten?

Th: Dat is zo. Maar vreemd genoeg brengen de trouwe aanhangers van de
leer van het “overleven van de geschiktsten” hun geloof niet in praktijk; want
hun hele streven is erop gericht de geschikten door de van nature ongeschik-
ten te laten verdringen. Zo lokken zij door omkoping met grote geldbedragen
de beste leraren weg van hun natuurlijke leerlingen, om zo hun van nature
ongeschikte kroost in beroepen te manoeuvreren die op zinloze wijze worden
overstroomd.

B: En waaraan schrijft u dat allemaal toe?

Th: Dit alles is een gevolg van het verderfelijke systeem dat koopwaar af-
levert op bestelling, zonder te letten op de natuurlijke neigingen of aanleg van
de jongeren. Het arme kandidaatje voor dit progressieve leerparadijs komt
vrijwel regelrecht van de kleuterschool in de tredmolen van een voorberei-
dende school voor herenzoontjes. Hier wordt hij onmiddellijk aangepakt door
de werklieden van de materialistisch-intellectuele fabriek en volgepropt met
Latijnse, Franse en Griekse verbuigingen, jaartallen en tabellen zodat, als hij
al enige natuurlijke aanleg bezat, die er snel wordt uitgeperst door de walsen
van wat Carlyle terecht “lege woorden” noemde.

B: Maar er wordt hem toch nog wel wat anders dan “lege woorden” ge-
leerd, en veel dat hem rechtstreeks kan brengen tot theosofie, zo niet geheel
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en al tot de Theosophical Society?

Th: Niet veel. Want van geschiedenis krijgt hij alleen voldoende kennis
van zijn eigen land, waardoor hij wordt toegerust met een stalen harnas van
vooroordeel jegens alle andere volkeren en hij wordt ondergedompeld in de
modderpoel van nationale haat en bloeddorst uit de geschiedenisboeken; en
dat wilt u toch zeker niet theosofie noemen?

B: Wat zijn uw verdere bezwaren?

Th: Daarnaast krijgt hij nog wat oppervlakkige kennis van geselecteerde,
zogenaamd Bijbelse feiten, die worden bestudeerd met volledige uitschakeling
van het intellect. Het is alleen maar een oefening van het geheugen, en bij het
"waarom” van de leraar gaat het alleen om het “waarom” van de omstandig-
heden, niet van de oorzaken.

B: Ja; maar ik heb gehoord dat u uzelf gelukwenste met het steeds groei-
ende aantal agnostici en atheisten in onze tijd, en het lijkt er dus op dat zelfs
mensen die zijn opgeleid in het stelsel dat u zo hartgrondig afwijst, toch wel
zelfstandig leren denken en redeneren.

Th: Ja; maar dat komt eerder dankzij een gezonde reactie op dat stelsel
dan door het stelsel zelf. Wij geven in onze Society verreweg de voorkeur
aan agnostici en zelfs aan echte atheisten boven godsdienstige dwepers, van
welke richting ook. Het denken van een agnosticus staat altijd open voor de
waarheid; maar de dweper wordt door de waarheid verblind als een uil door
de zon. De beste - dat wil zeggen de meest waarheidlievende en eerlijke van
onze leden waren en zijn agnostici en atheisten (die niet in een persoonlijke
God geloven). Maar er zijn geen vrij-denkende jongens en meisjes, en in het
algemeen zal de in onze jeugd ontvangen opvoeding haar sporen achterlaten
in de vorm van een verkrampt en verwrongen denken. Een goed en gezond
onderwijsstelsel zou een krachtige en vrije geest moeten kweken, streng ge-
traind in logisch en accuraat denken en niet in blind geloof. Hoe kunt u ooit
goede resultaten verwachten, wanneer u het logisch denken van uw kinderen
bederft door zondags van hen te eisen dat ze in de wonderen van de Bijbel ge-
loven en hun de zes andere dagen van de week te leren dat dergelijke dingen
wetenschappelijk onmogelijk zijn?

B: Wat zou u dan willen?

Th: Als wij geld hadden, zouden wij scholen stichten die wat anders zou-
den opleveren dan toekomstige hongerlijders die kunnen lezen en schrijven.
Aan kinderen moet bovenal zelfvertrouwen worden geleerd, liefde voor alle
mensen, altruisme, onderlinge verdraagzaamheid en in de allereerste plaats
zelfstandig en logisch denken. Wij zouden het zuiver mechanische geheugen-
werk tot een volstrekt minimum terugbrengen en die tijd besteden aan de
ontwikkeling en oefening van de innerlijke zintuigen, vermogens en latente
capaciteiten. We zouden ernaar streven ieder kind als een eenheid te behan-
delen en het zo opvoeden, dat zijn vermogens zich op de meest harmonische
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en gelijkmatige wijze ontplooien, zodat zijn bijzondere aanleg zich volledig en
natuurlijk ontwikkelt. We zouden ons richten op het vormen van vrije mannen
en vrouwen, intellectueel vrij, moreel vrij, in alle opzichten onbevooroordeeld
en bovenal onbaatzuchtig. En wij geloven dat veel hiervan, zo niet alles, zou
kunnen worden bereikt door een juiste en echt theosofische opvoeding.

Bron: H.P. Blavatsky De Sleutel tot de Theosofie,
blz. 245-252, Theosofie en opvoeding.
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In veel landen vinden onderwijshervormingen plaats om tegemoet te
komen aan de veranderende behoeften van leerlingen in de eenentwintigste
eeuw. Het oude fabrieksmodel van onderwijs, dat hoofdzakelijk was gericht
op het afleveren van gehoorzame werkkrachten, voldoet niet meer aan de be-
hoeften van de hedendaagse wereld. Nu opleiders nieuwe manieren van leren
proberen te omarmen, overwegen velen meer aandacht te geven aan opvoe-
ding van zowel het hart als het verstand. In zijn baanbrekende video Changing
Paradigms of Education (vertaald: veranderende modellen van onderwijs)
stelt Sir Ken Robinson de behoefte aan onderwijs dat zowel affectief als
cognitief is ter discussie. Robinson verklaart dat het ouderwetse fabrieks-
model, waarop de meeste scholen nog zijn gebaseerd, ondubbelzinnig de
behoefte duidelijk maakt aan een volledige onderwijshervorming, één die
zowel het hart als het verstand aanspreekt bij het leerproces. De mens-
heid staat aan de vooravond van een spiritueel tijdperk. Onderwijs dat de
ontwikkeling van spirituele verlichting omvat lijkt in deze tijden noodzakelijk.

Het tevoorschijn komen van dit nieuwe spirituele tijdperk zou al in de
late negentiende eeuw begonnen kunnen zijn en onderwijshervormingen die
oog hadden voor spirituele ontwikkeling werden zichtbaar in het vormen van
nieuwe scholen, waarvan vele theosofische grondbeginselen toepasten. Deze
grondbeginselen werden door mevrouw Blavatsky gedefinieerd in haar ideaal
van wat kinderen zou moeten worden onderwezen:

Aan kinderen moet bovenal zelfvertrouwen worden geleerd, liefde voor
alle mensen, altruisme, onderlinge verdraagzaamheid en in de allereerste
plaats zelfstandig en logisch denken. Wij zouden het zuiver mechanische ge-
heugenwerk tot een volstrekt minimum terugbrengen en die tijd besteden aan
de ontwikkeling en oefening van de innerlijke zintuigen, vermogens en latente
capaciteiten. We zouden ernaar streven ieder kind als een eenheid te behan-
delen en het zo opvoeden, dat zijn vermogens zich op de meest harmonische
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en gelijkmatige wijze ontplooien, zodat zijn bijzondere aanleg zich volledig en
natuurlijk ontwikkelt. We zouden ons richten op het vormen van vrije mannen
en vrouwen, intellectueel vrij, moreel vrij, in alle opzichten onbevooroordeeld
en bovenal onbaatzuchtig (H.P. Blavatsky, De Sleutel tot de Theosofie, blad-
zijde 251 en 252).

Onder onderwijsdeskundigen die Blavatsky’s ideaal voor onderwijs in hun
werk tot uiting brachten vinden we Annie Besant, Beatrice Eisnor, Rudolph
Steiner, J. Krishanmurti, Katherine Tingly en Nicholas en Helena Roerich.
Bovendien waren ook meer algemeen bekende onderwijsdeskundigen als
Maria Montessori, Reggio Emilia en tot op zekere hoogte Pestalozzi beinvloed
door theosofische concepten bij het ontwerpen van onderwijsprogramma’s die
spirituele ontwikkeling bevatten.

Een leerzame omgeving bieden die verstand, lichaam en geest uitdaagt,
bevordert hoger bewustzijn en helpt ons innerlijk en spiritueel vermogen te
ontwikkelen. Leren door middel van kunst biedt ons de mogelijkheid contact
te leggen met onze hogere zelven, door middel van creatieve activiteit die
betrekking heeft op zowel ons hart als ons verstand. In het begin van de twin-
tigste eeuw werden enkele scholen op basis van deze principes ontwikkeld.
Een van de bekendste werd gesticht door Rudolf Steiner met het oprichten
van de Waldorf Scholen. Andere minder bekende opleiders hechten voor spiri-
tuele ontwikkeling in hun schoolcurricula ook groot belang aan de kunsten.
Hieronder vallen Katherine Tingley en de Raja Yoga School van Point Loma,
Californa, en The Master School of Creative Arts van Nicholas en Helena
Roerich in New Work.

First Goetheanum

In 1919 ontwikkelde Rudolf Steiner de Waldorf Scholen voor kinderen van
de fabrieksarbeiders bij de sigarettenfabrikant Waldorf-Astoria. Hij geloofde
dat onderwijs holistisch zou moeten zijn, spirituele ontwikkeling zou moeten
ten bevatten en in overeenstemming moest zijn met de ontwikkelingsfasen
van kinderen: Fase I, willen en doen (leeftijd 0-7 jaar), kinderen leren door
fysiek op onderzoek te gaan waarbij het kind centraal gesteld wordt, door
creatief spel en door imitatie van het gedrag van ouderen. Fase II, voelen
(leeftijd 7-14 jaar), kinderen leren door onderzoekingen van de verbeelding,
met directe artistieke uitdagingen en gevoelservaringen. Fase III, denken en
oordelen (leeftijd 14-21 jaar), jongvolwassenen leren door zelfbespiegeling,
zelfregulatie en door abstracte problemen waar zo snel geen oplossing voor
is (Norlund, 2013). Om tegemoet te komen aan de behoeften van het zich
ontwikkelende kind en hen op weg te helpen naar hun werkelijke roeping,
benadrukte Waldorf-onderwijs het belang van de kunsten in het onderricht.
Creativiteit, als middel om toegang te krijgen tot potentiéle vaardigheden,
heeft in de Waldorfscholen een spirituele (bij)betekenis. Waldorf-opleiders
zien het zelf als ruw materiaal waarbij spirituele, artistieke activiteit iemands
wezenlijke innerlijk, zijn wil en zijn spirituele individualiteit sterkt en ontwik-
kelt (Howard, 1998, 2004 in Norlund 2013).
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Raja-Yoga Academy,
International Theosophical Headquarters, Point Loma

Katherine Tingley van de San Diego Point Loma School geloofde eveneens
dat onderwijs voor kinderen een middel zou moeten zijn om spiritualiteit te
ontwikkelen. De Raja Yoga School was een ‘school voor de herleving van de
verloren mysterién van de oudheid’.

De 'School of Antiquity’ (school van de oudheid) zal een instituut zijn waar
de ware Raja Yoga, de wetten van de universele natuur en rechtvaardig-
heid die het fysieke, mentale, morele en spirituele onderricht beheersen in de
breedste zin zullen worden onderwezen. Door deze leringen zal het materiéle
en intellectuele leven van deze tijd spiritueler worden en opstijgen tot haar
werkelijke waardigheid (Fussell, 1998).

De Raja Yoga School besteedde in de holistische opleiding van het kind
aandacht aan veel factoren, onder meer het gebruik van de kunsten om spiri-
tueel leren te bevorderen. Terwijl alle schone kunsten alsook kunstnijverheid
werden onderwezen, benadrukte Katherine Tingley het belang van muziek en
drama, omdat zij voelde dat dit, als zij op de juiste wijze werden bestudeerd,
factoren waren bij de ontwikkeling van de eigenschappen van de ziel, bij het
opbouwen van het karakter en het verkrijgen van zelfcontrole (Fussell). Heeft
niet een Wijze onder de ouden ons geleerd dat alles wat in het leven belang-
rijk is, uit het hart komt? ... Het is het hart dat muziek en symbolisch drama
bereikt. Dat is het geheim van de kracht van deze kunsten om te regenereren
(Parsons, 1998).

Het vroegere Master Institute of United Arts and Riverside Museum,
oorspronkelijk het Nicholas Roerich Museum in New York

De oprichting van het ‘Master Institute of Creative Arts’ in New York was
de hoeksteen van Nikolai Roerich’s droom voor onderwijs (Drayere, 2005).
Nikolai en Helena Roerich (beinvloed door de spirituele theosofische leringen)
stelden het onderricht samen volgens de grondslagen van Agni Yoga. Roerich
geloofde dat het ontwikkelen van creatieve krachten essentieel was voor het
openen van de harten van jonge kinderen voor wat mooi en echt is en ver-
klaarde: Kunst zal de gehele mensheid verenigen. Kunst is één - onscheid-
baar. Kunst heeft zijn vele vertakkingen, toch zijn zij alle één. Kunst is de
manifestatie van de komende synthese, Kunst is voor iedereen. Iedereen zal
van ware kunst genieten. De Poorten van de 'Heilige Bron’ moeten voor ieder-
een wijd open staan en het licht van kunst zal talrijke harten met nieuwe
liefde vervullen. In het begin zal dit gevoel onbewust zijn, maar op den duur
zal dit het menselijk bewustzijn zuiveren. Hoe veel jonge harten zijn op zoek
naar iets waarlijks en moois! Dus, geef het hen. Breng kunst naar de mensen
— waar het thuishoort (Drayer, p. 54).

Nikolai en Helena Roerich geloofden dat eenheid wordt bereikt als alle

kunst samenvalt en voelden dat de kunsten de brug van Schoonheid waren
tussen de oever van duisternis en de overkant van licht (Drayer). Door het
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gebruik van kunst omarmde ‘The Master Institute of Creative Arts’ de leringen
van Agni Yoga dat als doel had: ...ons de weg van innerlijke transformatie en
evolutie te wijzen naar hogere niveaus van spiritualiteit... Agni Yoga is een
lering van spirituele filosofie, van een synthese die wetenschap, ethiek, kunst
en cultuur omarmt (Riaikkenen, Roza and Margarita, in Senior, p.28). Het
oprichten van ‘The Master Institute of Creative Arts’ was voor Nikolai Roerich
een droom en belichaamde alle theorieén over onderwijs. Hij wilde een school
stichten die kinderen zou voorbereiden op de komst van een nieuw spiritueel
tijdperk en geloofde ...dat als een nieuwe tijd tot stand komt, deze zal worden
bereikt door de kinderen van wie 'de jonge harten op zoek zijn naar iets
prachtigs en waarlijks (Drayer, p.54).

Het is door de kunsten dat onze creatieve bron, onze levenskracht, kan
worden gekend. Als we kinderen een opleiding willen verschaffen die hen ware
spirituele lessen leert, dan moeten we het gebruik van de kunsten aanmoe-
digen, waardoor zij de klanken en kleuren van hun harten - hun hoger zelf -
kunnen leren kennen.

Ontwikkeling van artistiek bewustzijn kan leiden tot ontvankelijkheid voor
Schoonheid, die ons tot hogere werelden leidt en ons spiritueel Vuur aan-
wakkert ... In de Leringen van Levende Ethiek, of Agni Yoga, is geschreven:
‘de belofte van geluk voor de mensheid ligt in schoonheid. Vandaar dat wij
Kunst benoemen tot de beste stimulus voor de regeneratie van de geest’.
Kunst blijft wezenlijk spiritueel. Zij kan ons verlangen naar Schoonheid, naar
het Hoogste doen ontwaken. De grootste betekenis van Kunst ligt in haar
vermogen het menselijk bewustzijn dichter bij het bevattingsvermogen van
Schoonheid te brengen (Jordan, in Senior, p.26).
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Wanneer we over onderwijs spreken, gaat het niet alleen om het proces
dat erop gericht is een kind te helpen om volwassen te worden, maar over een
veel groter en globaler proces dat zich uitstrekt, of zich zou moeten uitstrek-
ken, tot het gehele leven. Voor de meerderheid van de mensen is het onder-
wijs beéindigd op het moment dat de schoolopleiding of universitaire opleiding
is afgerond, als men het zogenaamde ‘actief werkzame leven’ gaat beginnen.
De toegang tot een beroep of een sociale positie betekent voor velen het einde
van studie en het einde van een zich openstellen om te leren.

De groei van het fysieke lichaam is tussen het twintigste en vijfentwin-
tigste jaar beéindigd, maar de groei van het mentale lichaam is gedurende
de gehele incarnatie mogelijk. Omdat volgens de theosofische begrippen het
mentale lichaam de incarnatie slechts tijdelijk overleeft, zou men kunnen den-
ken dat leren na een bepaalde leeftijd geen zin meer heeft. Dit is in feite een
goed excuus voor de mentale luiheid die zich tijdens de ouderdom en soms
ook al op rijpere leeftijd voordoet, zelfs bij enkele theosofiestudenten. Het
is waar dat we bij iedere nieuwe geboorte alles opnieuw moeten leren. De
materie van het nieuwe mentale lichaam zal echter meer of minder mogelijk-
heden bieden om te leren, afhankelijk van het werk dat tijdens voorgaande
incarnaties is verricht — werk waarvan de essentie tijdens de periode tussen
twee incarnaties is omgezet in neigingen. Niets wat is geleerd gaat helemaal
verloren. Vandaar dat onderwijs in de zin van ‘wakker maken van denkvermo-
gen’ ons allen aangaat, ongeacht onze leeftijd.

Voor wat betreft het wakker maken van denkvermogen, is leren niet het
opslaan van kennis maar het inzichtelijk begrijpen. Heel wat mensen van
zekere leeftijd zeggen: ‘Ik heb geen geheugen meer, wat heeft het nog voor
zin om verder te studeren?’. Zo'n houding toont aan dat we ons best willen
inspannen om te studeren, op voorwaarde dat we het idee hebben onze ken-
nis te vergroten. Werkelijk onderwijs heeft echter niet tot doel belezenheid
of geleerdheid te voeden, maar het begripsvermogen te vergroten, wat een
feitelijk oproepen of herinneren van de tijdens de studie opgedane informatie
niet noodzakelijk maakt.
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We hechten veel waarde aan het geheugen en aan het opstapelen van
kennis omdat het ‘ik’ altijd de indruk heeft dat het hem aan iets ontbreekt,
zowel op het intellectuele als op het materiéle vlak. Het gebeurt zelden dat
een overvloed aan bezittingen een gevoel van verzadiging geeft; het lijkt er
daarentegen vaak op dat hij die het meest bezit, ook het meest verlangt.
Als het onderwijs wil bijdragen aan het ontwaken van het denkvermogen,
moet het de wens om te begrijpen stimuleren en niet de wens om kennis
op te stapelen. Door te blijven opstapelen, houden we het gevoel van on-
voldaanheid, we voelen ons altijd maar arm. Door te begrijpen, kunnen we
ons rijk voelen, vervuld, omdat begrip een gevoel van verzadiging met zich
mee brengt. Begrijpen draagt in feite bij aan het ontwaken van de intelligen-
tie, die een vermogen van onze diepste natuur is. Het ontwaken van het denk-
vermogen, dat aan de persoonlijkheid toebehoort, aan onze voorbijgaande
natuur, bereidt het ontwaken voor van de intelligentie, het bovenpersoonlijke.
Zo beperkt het onderwijs zich niet tot de ontwikkeling van de persoonlijkheid.
Het kan, indien goed begrepen, de voorwaarden creéren voor het opbloeien
van het bewustzijn. Dit overschrijdt ruimschoots het kader van de kindertijd
en de schoolperiode.

Als wij aannemen dat het onderwijs een proces is dat zich zou moeten
uitstrekken over de gehele duur van het bestaan, dan rijst de vraag wie ons
gaat onderwijzen. Wanneer we over onderwijs spreken, zijn we geconditio-
neerd door het beeld van de leraar en de leerling, twee duidelijk van elkaar
verschillende personages, van wie de ene een zekere kennis overdraagt aan de
andere, steeds in de vorm van eenrichtingverkeer. Omdat zij dit gebruikelijke
beeld van het schoolse niveau overzetten naar het spirituele niveau, zijn veel
zoekers op zoek naar een goeroe. Zij verlangen ernaar iemand te ontmoeten
die spirituele kennis bezit en die in staat is deze aan hen over te dragen. We
moeten echter beseffen dat dergelijke kennis geen ‘materie’ is die men kan
onderwijzen en leren, zoals geschiedenis of wiskunde. Het is geen kennis in de
gangbare betekenis van het woord, omdat het niet iets is dat men van buiten-
af kan verwerven. Het is niet iets dat wij kunnen toevoegen aan alles wat we
hebben geleerd, maar het is een ontwaken, het ontwaken van het Zelf, en
iedereen moet dit voor zichzelf realiseren. De goeroe kan de discipel slechts
helpen de omstandigheden voor dit ontwaken te creéren, en de zoeker zal
de goeroe alleen maar ontmoeten als het werk al goed zal zijn voorbereid.
Voor deze voorbereiding kunnen wij overal om ons heen hulp vinden. Niet
alleen bij mensen die een beetje wijzer zijn dan wijzelf, maar in alle omstan-
digheden van het leven. Als we proberen te begrijpen wat ons overkomt, wat
in de wereld plaatsvindt, dan kunnen we een werkelijke zelf-educatie tot stand
brengen. Het leven biedt ons talrijke mogelijkheden voor het ontwaken van
ons denkvermogen en onze intelligentie. Krishnamurti heeft gezegd: Intelli-
gentie is de capaciteit het essentiéle te ontwaren. ledere situatie geeft ons
de gelegenheid een dergelijke capaciteit te ontwikkelen. Iedere situatie geeft
ons de gelegenheid het leven te begrijpen, onszelf te begrijpen en ons op die
manier wakker te maken voor het essentiéle.

Het onderwijs, vanaf een klein kind tot aan dat van de spirituele zoeker,
moet de mens helpen om in alle vrijheid te rijpen, door de omstandigheden
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te creéren voor een dergelijke rijping, met als doel de ontplooiing van de
mens in zijn totaliteit, zowel in zijn fysieke, emotionele en mentale natuur, als
ook in zijn spirituele natuur. Deze opbloei moet harmonieus zijn en niet één
aspect van de mens bevoordelen ten koste van andere. Het onderwijs zoals
wij dat kennen houdt zich een beetje bezig met de fysieke ontwikkeling, veel
met de ontwikkeling van het verstand en totaal niet met de opvoeding op het
emotionele vlak. Een dergelijk onderwijs draagt bij aan onevenwichtigheid en
leidt niet tot het opwekken van de intelligentie en de spirituele natuur. Vol-
gens Krishnamurti is het verstand het denken dat onafhankelijk van emotie
functioneert, terwijl de intelligentie het vermogen is even goed te voelen als
te redeneren. De ontwikkeling van gevoelens en emoties moet dus hand in
hand gaan met de ontwikkeling van het verstand. Een open denkvermogen is
de voorbode van een wakker verstand. Een open denkvermogen is dan een
gevoelig denkvermogen.

Vanuit theosofisch perspectief is onderwijs datgene dat de evolutie helpt.
Zelfdiscipline en zelfontdekking - conform de termen die dr. I.K.Taimni ge-
bruikt - biedt de mogelijkheid voor ieder menselijk wezen om zijn eigen evo-
lutie ter hand te nemen door de goede voorwaarden voor het ontwaken van
het bewustzijn te creéren. Deze voorwaarden zouden kunnen worden samen-
gevat door de eerste treden van De Gulden Treden: Een vlekkeloos of rein
leven, een open denkvermogen of open geest, een rein of zuiver hart, een
vurig of wakker verstand (noot redactie: zie de boekbespreking in dit nummer
van Theosofia).

Dit te realiseren is veel belangrijker dan nieuwe onderwijsmethoden voor
onze kinderen te zoeken. Door onszelf op te voeden of te heropvoeden, door
ons leven reiner te maken, door onze geest meer te openen, door ons hart te
zuiveren en ons verstand wakker te maken, doen wij iets dat een diepgaande
en blijvende invloed zal hebben op toekomstige generaties.

Het voornaamste is de opleiding van de leraar. Ieder van ons zou, daar
waar hij zich bevindt, een leraar kunnen zijn, want we leven allemaal in relatie
tot anderen. Het is niet noodzakelijk om docent of hoogleraar te zijn om daad-
werkelijk onderwijs te geven. De beste onderwijzer is niet degene die weet
of denkt te weten; het is degene die zichzelf steeds verder ontwikkelt. Zijn
leven is tegelijkertijd een voortdurend leren en een voortdurend lesgeven. Al
lerend onderwijst men: les geven is dan het natuurlijke en spontane gevolg van
leren. Laten we ons niet buitensporig vastklampen aan specifieke denkbeelden
of aan personen. Een zuiver hart is een hart dat vrij is van gehechtheden; een
open geest is een geest die vrij is van gehechtheden. In deze vrijheid bestaat
de mogelijkheid te leren, een mogelijkheid zonder begrenzingen, en dit ligt
binnen het bereik van ieder menselijk wezen, tot op de laatste dag van zijn
incarnatie en ongeacht zijn levensomstandigheden.

Onderwijs is geen afgescheiden compartiment, een activiteit naast andere
activiteiten. Er bestaat niet een specifiek moment om te leren, een moment
om geld te verdienen, om zich te ontspannen of rust te nemen. Voor de spiri-
tuele zoeker die werkelijk geéngageerd op pad is vormt iedere bezigheid een
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gelegenheid om te leren. Als men niet bezig blijft, is er ook geen gelegenheid
om te leren.

Het onderwijsproces kent geen grenzen. Daarom kan het in geen enkele
methode, geen enkel systeem, worden opgesloten. Het is het leven in de evo-
lutie, een stroom die ons meevoert, of we dat nu willen of niet. Ons bestaan is
vol conflicten en lijden, omdat we ons verzetten tegen de loop van het leven,
omdat we weigeren te leren. Degene die aanvaardt om te leren door de dage-
lijkse uitdaging van de ervaring, gaat van ontdekking naar ontdekking, want
de ervaring is altijd nieuw. Voor die persoon is het bestaan heel interessant,
zelfs op de moeilijkste momenten, omdat hij met het leven samenwerkt.

Dit is het doel van het onderwijs: leren om met het leven samen te wer-
ken, leren te begrijpen, leren te leren ... en zo op natuurlijke wijze het ontwa-
ken van het bewustzijn te realiseren, wat het doel van de incarnatie is.

Bron: Le Lotus Bleu, maart 2012
Vertaling: S.C.

Advertentie:
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Inleiding

Sinds 1985 ben ik actief in het Raja Yoga Opvoeding team, geef cursussen
en besloten studies, vertaal boeken en houd lezingen over een groot aantal
theosofische onderwerpen. Ook ben ik actief betrokken bij de ‘International
Theosophy Conferences’, een initiatief van de afgelopen jaren waar leden van
de verschillende theosofische organisaties elkaar ontmoeten en inspireren. In
2014 vond in het ITC te Naarden de International Theosophy Conference 2014
plaats. Theosofen van verschillende organisaties, (de United Lodge of Theo-
sophists, de Theosophical Society Adyar en de Theosophical Society Point Loma
- Blavatskyhuis) hielden er lezingen. Naar aanleiding van de lezing over de
Raja Yoga opvoeding zoals die in de TS Point Loma werd ontwikkeld, nodigde
de voorzitter van het ITC, Arend Heijbroek, mij uit om een soortgelijke lezing
te houden op de conferentie A Revolution in Education? Deze conferentie bood
een unieke kans aan alle deelnemers om elkaars opvoedingsprincipes te leren
kennen, die immers alle gebaseerd zijn op het werk van H.P. Blavatsky. Ook
dit speciale nummer van Theosofia biedt een unieke kans tot de volgende
stap om van elkaar te leren. Hierdoor kan de opvoeding waarbij de innerlijke
mens centraal staat de plaats in de wereld krijgen die zij verdient. Wat heeft
de theosofische Raja Yoga opvoeding, zoals Katherine Tingley het noemde, te
bieden?

Hoe de theosofische Raja Yoga opvoeding begon

Allereerst een kort overzicht, beginnend bij Helena P. Blavatsky zelf. In
haar Sleutel tot Theosofie, in het boeiende hoofdstuk Theosofie en opvoeding
zegt zij: Als wij geld hadden, zouden wij scholen stichten die wat anders zou-
den opleveren dan toekomstige hongerlijders die kunnen lezen en schrijven.
Aan kinderen moet bovenal zelfvertrouwen worden geleerd, liefde voor alle
mensen, altruisme, onderlinge verdraagzaamheid en in de allereerste plaats
zelfstandig en logisch denken. Dit geeft precies de basis aan waarop wij ver-
der moesten bouwen.
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Al in de tijd van Helena P. Blavatsky en William Q. Judge startten de eerste
theosofische Lotus Cirkel-activiteiten voor kinderen. Na het overlijden van
Judge zette Katherine Tingley zijn werk voort. Zij verplaatste het Internatio-
naal Hoofdkwartier van New York naar Point Loma (San Diego), waar vele
theosofen zich met hun kinderen vestigden, in één grote leefgemeenschap.
Daar begon zij de Raja Yoga opvoeding voor kinderen van alle leeftijden. Zij
stichtte de Raja Yoga School voor de jongere kinderen en de Raja Yoga
Academy voor de oudere kinderen en studenten. De nadruk lag in haar tijd
echter vooral op de jongere kinderen. Zij trainde ouders en leraren deze Raja
Yoga opvoeding te geven door ze te leren theosofie te /leven. Ze legde min-
der nadruk op de theosofische leringen waarop deze opvoedingsmethode ge-
baseerd is. In plaats daarvan voedde zij op; zij liet zien dat het werkte. In
haar tijd volgden enkele duizenden leerlingen deze opvoeding, hoofdzakelijk
in Amerika, Europa en Cuba, terwijl over de hele wereld Lotus Cirkels actief
waren.

Sinds 1929 legde haar opvolger Gottfried de Purucker meer de nadruk op
de theosofische leringen over opvoeding; hij liet zien hoe het werkte. Hij ver-
legde de aandacht naar de oudere kinderen en studenten, en trainde vooral
ook wereldwijd de Raja Yoga leraren.

De Raja Yoga Academy in Point Loma

b De Tweede Wereldoorlog was de grote
s vernietiger van dit theosofisch werk. Na de
@ aanval op Pearl Harbour ging het Ameri-
P kaanse leger in San Diego de kust waar het
BN Hoofdkwartier was gevestigd gebruiken voor
Al schietoefeningen. Gottfried de Purucker was
Bl genoodzaakt het Hoofdkwartier en alle scho-
len te verplaatsen naar Covina, waar de Raja
Yoga activiteiten uiteindelijk stopten. Ook in
Europa lukte het niet om de opvoedingsacti-
viteiten na 1945 weer krachtig op te starten.

Foto: De Raja Yoga Academy in Point Loma

In 1960 ontstonden opnieuw Raja Yoga activiteiten in Nederland. Toen-
malig leider Dick Kok schreef twee cursussen voor volwassenen volgens de
Raja Yoga methode, waarin onafhankelijk onderzoek en mededogen centraal
staan. In 1985 vormde zijn opvolger Herman C. Vermeulen een speciaal Raja
Yoga Opvoeding team. Dit team concentreert zich op twee projecten:

1. Vanuit de Raja Yoga principes werd een studiewijze ontwikkeld waardoor
volwassenen zich konden ontplooien tot toepassers van de Theosofie. Me-
dedogen - de bestaansreden van de TS - vraagt om meer dan alleen maar
het groepsgewijs bestuderen van boeken: het vraagt oefening in het in-
spireren van je lijdende, zoekende medemens. Het vraagt pioniersgeest
en het vermogen om in de theosofische leringen zelfstandig oplossingen
voor problemen te vinden.

2. Door jarenlang onderzoek heeft het Raja Yoga team een dieper begrip op-
gebouwd van hoe de Raja Yoga opvoedingsmethode voor kinderen werkt.
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De theosofische informatie over de samengesteldheid van de mens, de
geboorteprocessen van mens en kosmos, de ontwikkelingsgeschiedenis
van de mensheid op deze planeet!, bieden een revolutionair inzicht in
de opvoedingsprocessen van het kind. Leden brengen die inzichten in de
praktijk met hun kinderen en wisselen hun ervaringen uit.

Op dit moment is het niet ons doel om eigen scholen te openen, maar om
de Raja Yoga inzichten breed te verspreiden, zodat iedereen, alle onderwijsin-
stellingen, er hun voordeel mee kunnen doen.

P

Wat is Raja Yoga opvoeding?

Om te begrijpen wat deze opvoe-
ding inhoudt, moet men eerst begrij-
pen wat de mens is. De mens is in es-
sentie een kosmisch wezen, een stroom
van bewustzijn, voortvloeiend uit het
hart van het universum, die alle onein-
dige kosmische mogelijkheden in zich
draagt. Dit is het onvergankelijke deel
van de mens.

Foto: Raja Yoga groeps- Foto: Raja Yoga activiteiten

dynamiek van ouders en kinderen. Een mens is ook, op een |ager kos-
misch niveau, de reincarnerende ego, de toneelspeler die in elk leven weer
een andere rol (persoonlijkheid) speelt op het levenstoneel. Het reincarneren-
de deel van de mens blijft na de dood bestaan, leert in elke incarnatie zijn
lessen en ontplooit telkens meer van zijn kosmische mogelijkheden. Dit rein-
carnerende en lerende deel van de mens wordt daarom ook wel een god in
embryo genoemd: het bevat de totaalsom van alle spirituele wijsheid, op-
gebouwd in zijn vorige levens, met andere woorden zijn geweten. In feite
zijn wij dit reincarnerende, lerende deel. Wij hebben een persoonlijkheid, ons
instrument voor één leven. De persoonlijkheid die de reincarnerende mens
elk leven weer opnieuw opbouwt is het vergankelijke deel van de mens, een
instrument dus om de noodzakelijke lessen te leren.

Raja Yoga educatie werkt vanuit deze visie. Het is het naar buiten leiden
(de letterlijke betekenis van het Latijnse woord e-ducare) van de reincarne-
rende mens, zodat hij zelf in staat is om al vanaf heel jonge leeftijd zijn per-
soonlijkheid als instrument te beheersen. Wij moeten het hart van het kind
naar buiten leiden, zodat het hart het hoofd kan gaan leiden en beheersen.

Katherine Tingley legt dat duidelijk uit: De basis van deze opvoeding is het
feit dat de mens in essentie goddelijk is, en de noodzaak om alles in zijn aard
wat niet goddelijk is te transformeren. Bij dit werk moet geen enkel deel van
de mens worden verwaarloosd. Het fysieke moet gelijkelijk delen in de aan-
dacht en zorg die deze opvoeding vergt. En evenmin kan de intensieve trai-
ning van het intellect worden overgeslagen: het intellect moet ondergeschikt
worden gemaakt aan de kracht van het hart. Het moet de dienaar, en niet de
meester worden, als we orde en evenwicht willen bereiken. (. . .) Raja Yoga
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is een eeuwenoude term die eenvoudig 'koninklijke eenwording’ betekent. Ik
koos deze term omdat hij het doel van opvoeding het beste weergeeft, name-
lijk de perfecte balans van alle vermogens, de fysieke, de mentale en de spiri-
rituele - in één woord: karakter (The Wisdom of the Heart, bladzijde 93-94).

In deze harmonieuze opvoeding moeten dus beide delen van de mens
(het reincarnerende deel én de persoonlijkheid) getraind en spiritueel gevoed
worden. Het reincarnerende deel moet naar buiten worden geleid (e-ducatie)
en de persoonlijkheid moet worden uit- en opgebouwd (in-structie, in letter-
lijke betekenis van het Latijnse woord ‘in-struere’). Het eerste wat opvoeders
moeten leren is het onderscheid te zien tussen het reincarnerende deel in het
kind en de groeiende persoonlijkheid. Om die glasheldere visie te ontwikkelen
moet een opvoeder zijn eigen spirituele deel activeren. Dat herkennen van de
reincarnerende mens in het kind vergt oefening en inzet. Dat is de ervaring
van de leden van onze Raja Yoga werkgroep, van de ouders binnen onze or-
ganisatie en van de bezoekers van ons laatste opvoedingssymposium die dit
met elkaar in workshops hebben geoefend; en deze oefening en inzet loont.

Hulp bij vergroten van visie

Eenheidsbesef, geweten en universele ideeén: dit zijn de drie aspecten
van het reincarnerend deel dingen die al vanaf de geboorte van het kind op de
achtergrond aanwezig zijn, vlak onder het oppervlak, herkenbaar voor ouders
en opvoeders die deze drie elementen ook in zichzelf hebben leren herkennen.
Het startpunt is dus het besef dat achter die kleine baby, peuter, kleuter, en
zelfs de puber, een reincarnerend mens aanwezig is, zoals wijzelf, met wie
wij waarschijnlijk al vele levens samen zijn opgetrokken: een oud-collega
uit vorige incarnaties, een oude vriend die (tijdelijk) op ouders en opvoeders
steunt om na een korte ‘inwerkperiode’ weer zelfstandig verder te kunnen
gaan.

De vraag is nu: wat neemt de reincarnerende mens mee als hij sterft, en
wat laat hij achter, om bij een volgende geboorte weer op te pakken? Wat zijn
de blijvende en de vergankelijke elementen in een mens? De theosofie kent
een zevenvoudige indeling van de mens, die men in zichzelf kan herkennen in
de zeven ‘lagen’ waarin wij in ons leven functioneren. Dit artikel is te kort om
daar uitgebreid op in te gaan, maar in grote lijn kan gesteld worden, dat er
drie universele, tijdloze elementen in de mens zijn:

1. zijn eenheidsbesef (atmisch aspect): dit is zijn vermogen om door de uiter-
lijke verschillen heen te zien en tot het hart van een situatie door te
dringen; het is de basis van zijn mededogen.

2. zijn wijsheid, inzicht (buddhisch aspect): dit is zijn vermogen om de grote
verbanden tussen alles te zien, zijn leven na leven gegroeide wijsheid is
het geweten van de mens.

3. zijn grootse ideeén en idealen (hoger manasisch aspect): deze universe-
le ideeén vormen de ‘ruggengraat’ van zijn denken en zijn bepalend voor
de manier waarop hij zijn leven vormgeeft.
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Deze drie elementen vormen de basis van zijn karakter. Vandaar dat
Katherine Tingley zei dat bij de opvoeding het karakter van het kind centraal
moet staan, veel meer dan de technieken, de vaardigheden en de kennis die
hij op scholen tot zich neemt.

Ontwikkelingsfasen van het reincarnerende kind

Om de theosofische visie op deze fasen goed te begrijpen, introduceren
we hier twee termen: Recapitulatie van bewustzijn en het tweevoudige proces
van involutie en evolutie. In de periode vanaf conceptie tot volwassenheid
herhaalt de reincarnerende mens in het kort zijn bewustzijnsontwikkeling in
zijn lange reeks van incarnaties op deze planeet!. Dit herhalingsproces noe-
men wij de Recapitulatie van bewustzijn. Dit is een subtiel tweevoudig proces,
waar de reincarnerende mens stap voor stap in-volueert en de persoonlijkheid
stap voor stap e-volueert.

Involutie is een lastig begrip. Er wordt in feite mee bedoeld dat het rein-
carnerende deel contact maakt, inwortelt, in zijn nieuwe instrument: zoals
men in een nieuwe auto stapt, maar vanaf dat moment nog eerst moet leren
rijden. Hoe succesvoller dit involueren, dit inwortelen, gebeurt, hoe beter de
reincarnerende mens in latere levensfasen spiritueel tot bloei kan komen.

Voor dit artikel zijn de eerste drie ontwikkelingsfasen het meest interessant.
Voor de duidelijkheid: de hier bedoelde ontwikkelingsfasen zijn fasen van be-
wustzijnsontwikkeling, niet opgesloten in het keurslijf van leeftijdsgroepen.

INWORTELEN (IN-VOLUTIE) van GROEI (E-VOLUTIE) van
REINCARNEREND DEEL PERSOONLIJKHEID

De pasgeborene

Goddelijk element: eenheidsbesef Stoffelijk lichaam

Het jonge kind

Geestelijk element: wijsheid, Astraallichaam: instinct, gevoel,
geweten vitaliteit

Het schoolkind

Hoger denken: universele ideeén Lager denken: alledaagse gedachten,
vitaliteit

Ouders en opvoeders zijn een belangrijke factor in dat proces van involu-
eren, van inwortelen. Het is hun taak om stapsgewijs deze drie elementen in
het reincarnerende deel van het kind - zijn eenheidsbesef en mededogen, zijn
geweten en zijn universele ideeén - naar buiten te leiden. Het zijn namelijk de
instrumenten waarmee het kind zelf zijn persoonlijkheid kan leiden, zoals een
koning zijn onderdanen leidt. Raja Yoga betekent immers letterlijk ‘koninklijke
yoga'. Daarom staan karaktergroei en vooral zelf-leiding centraal.
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Zo zal direct na de geboorte het eenheidsbesef, het goddelijke in het kind,
ruimte moeten krijgen om zelf kosmische regelmaat te brengen in de licha-
melijke functies van de prille persoonlijkheid.

In de peuter en kleutertijd zal het geweten van het kind ruimte moeten
krijgen, moeten worden uitgedaagd, om het instinctieve, energieke gedrag
van de jonge persoonlijkheid zelf in goede banen te leiden.

In de schooltijd zullen de universele ideeén in het kind de ruimte moeten
krijgen, moeten worden uitgedaagd, om zelf alle aangeboden lesstof op diep-
gang en ethische waarde te schatten.

Ziet u hoe hiermee een baanbrekende nieuwe visie op opvoeding gaat
ontstaan?

Praktische uitwerking van de Raja Yoga opvoeding

Na deze introductie van de principes waarop de Raja Yoga opvoeding is
gebaseerd, volgen hier een aantal praktische uitwerkingen en voorbeelden
van hoe in de Raja Yoga School in Point Loma werd gewerkt.

RESONANTIE

Allereerst is dé manier waarop e-ducatie plaatsvindt het principe van re-
sonantie. Het gelijke brengt het gelijke in trilling. Ouders en opvoeders doen
eigenschappen in hun kinderen ontwaken door deze eigenschappen zelf actief
te beoefenen. Hoe kun je van je kinderen verwachten dat ze hun pianospel
thuis oefenen als je zelf niet samen met hen muziek maakt, zelfs niet samen
zingt? Hoe kun je eerlijkheid verwachten als dat niet je eigen natuurlijk ge-
drag is?

BESCHERMING

Ieder mens heeft een innerlijke bescherming tegen negatieve invloeden,
een soort ethisch immuunsysteem. Deze ‘beschermingsmuur’ wordt opge-
bouwd vanuit het denkvermogen. Hoe idealistischer men denkt, hoe meer
bescherming dit biedt. Dit houdt in dat ouders en opvoeders de taak heb-
ben om de leefsfeer van het kind zo zuiver mogelijk te houden, vooral in de
eerste weken en jaren. Daarom benadrukt de Raja Yoga opvoeding het belang
van een harmonische relatie tussen de ouders, van een bewuste keuze van
vrienden, van de inbreng van grootouders, zodat het kind niet op zeer jonge
leeftijd in een créche ondergebracht hoeft te worden.

MEDEDOGEN: GROEPSBESEF
Een Raja Yoga opvoeder begeleidt niet alleen de ontwikkeling van het
kind (zijn oud-collega) tot een zelfstandig functionerend mens, maar tot een

mededogend mens. In elke levensfase staat mededogen centraal. Eenheids-
besef houdt in dat ontplooiing altijd gezien wordt als een groepsgebeuren.
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Geisoleerde groei van een individu bestaat immers niet in de natuur. Het
welzijn van de groep staat altijd centraal: het gezin, de klas, de mensheid,
het leven op deze planeet enzovoort. Vanaf zeer jonge leeftijd leert het kind
te functioneren in de groep, leert het deze groep te ondersteunen, verant-
woordelijkheid te dragen voor iedereen in de groep die dat nodig heeft. Hoe
kunnen we anders menselijke zielen voorbereiden om later in het leven samen
te werken ‘als de vingers van één hand’?

Hoe in Point Loma werd gewerkt

In het algemeen werd niet het breinverstand getraind, maar werden de
oude herinneringen van de reincarnerende mens weer tot ontwaking ge-
bracht. Aan het jonge kind werden de zeven kleuren, de zeven tonen, de
primaire symbolen (cirkel, punt in cirkel, lijn in cirkel, ster) en primaire
vormen (de vijf platonische lichamen) aangeboden. Aan het schoolkind
werden universele gedachten aangeboden, zoals bijvoorbeeld de zeven
boeddhistische Paramita’s of karaktereigenschappen.

Als één van de eerste oude herinneringen leerden zij van jongs af aan dat
alles leeft: van een atoom, steen, plant en dier tot een ster. In Point Loma
hadden de kinderen ‘s morgens hun lessen in de school, en ‘s middags
zetten die lessen zich voort in de natuur: werk in de tuin, biologielessen
door dieren in hun natuurlijke omgeving gade te slaan, astronomielessen
in de open lucht.

Zij leerden dat zij in hun hart goddelijk waren, met verantwoordelijkheid
voor alle andere levende wezens. Het motto van de Point Loma - Lo-
tus Cirkels was: '‘Een kosmische filosofie voor het kosmische kind’. De
jongsten zongen: ‘Wij zijn zonnestraaltjes klein, . ... De oudere kinderen
werden ‘toortsdragers’ genoemd.

Ongeforceerd en zonder dwang ontdekten zij zelf de theosofie, in de vorm
van de ‘Zeven Juwelen van Wijsheid’, met name de eerste twee juwelen,
reincarnatie en karma.

Hun natuurlijke nieuwsgierigheid naar levensvragen werd geprikkeld door
de Raja Yoga techniek om nooit een volledig gedetailleerd antwoord te
geven, maar alleen de grote lijnen. Dit stimuleerde de kinderen om in
zichzelf te zoeken naar meer antwoorden?.

In alle lessen werden de meest fundamentele ideeén gegeven. Lezen en
spellen begon niet met ‘huis’, ‘boom’, maar de zeer jonge kinderen, vanaf
de leeftijd van twee jaar, begonnen in Point Loma met begrippen als ‘at-
tention, concentration, determination’ (aandacht, concentratie, doorzet-
tingsvermogen). De kleintjes leerden dit moeiteloos. Alle kinderen leerden
Sanskriet, waarbij het begrijpen van wat de woorden betekenden belang-
rijker was dan de grammatica. In de rekenlessen werden de kosmische
verhoudingen geleerd, de Proportio Divina, en de universele symbolen
zoals die in de Proloog van De Geheime Leer worden uitgelegd?.

De wijsheidserfenis van de mensheid werd hen gegeven in de vorm van
sprookjes voor de kleintjes en in de vorm van mythen en heilige boeken
voor de oudere kinderen (Sutra’s, Jataka’s, Ilias en Odyssee, Plato’s Dia-
logen, enzovoort).

Kunst, volgens de oorspronkelijke definitie ‘*het tot uitdrukking brengen
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van het meest goddelijke in jezelf’, nam in de Raja Yoga scholen een be-
langrijke plaats in. Muziek en dans vormden een belangrijk onderdeel
van de opvoeding. Alle kinderen bespeelden een instrument en zongen in
het koor*. Alle kinderen kregen poézielessen, waar zij hun eigen gedichten
leerden maken®.

e Toneel was een andere belangrijke activiteit. In Katherine Tingley’s tijd
speelden alle kinderen samen met hun leraren in drama’s van Aeschylos
en stukken van Shakespeare of schreven en speelden hun eigen Symposia.

Tenslotte de training in mededogen:

e Zoals gezegd, kregen alle kinderen al op zeer jonge leeftijd verantwoor-
delijkheid in de groep. Een voorbeeld: in sommige Lotus Cirkels was de
secretaris die het jaarverslag schreef tien jaar oud.

e Er bestond geen straf en beloning. Wie tekortschoot, werd door de rest
van de groep geholpen. Wie uitblonk, bracht dit in de groep in zonder daar
iets voor terug te verwachten.

e Er bestond geen competitie. Iedereen had zijn verantwoordelijkheid, er
waren geen winnaars of verliezers. Net zoals in het Montessori-systeem
hielpen de kinderen elkaar om de lesstof te begrijpen.

e Alle kinderen werden betrokken bij de activiteiten voor een ideaal (bijvoor-
beeld vredesactiviteiten), zie Katherine Tingley’s vredestournees door Eu-
ropa voor de Eerste Wereldoorlog, waarbij zij haar jonge Raja Yoga ‘Cru-
saders’ altijd meenam. Deze werkwijze wordt nu nog steeds gevolgd.

Hoe de leerlingen dit alles zelf ervaarden? Het Raja Yoga team sprak met
vele Lotus Cirkel kinderen, nu 80 jaar en ouder, en met de jonge kinderen
die nu samen met hun ouders in de Raja Yoga activiteiten betrokken zijn. Zij
hadden één ding gemeen: zij hadden het allemaal over de grote vreugde die
het hen gaf. Kijk maar eens naar de gezichten van de kinderen, die op ons
Symposium over Raja Yoga opvoeding het liedje Happy little sunbeams had-
den geleerd van de oudere kinderen en dit daarna zongen voor de zaal’.

Concluderend: Dit is in grote lijnen de Raja Yoga opvoeding. Meer details
zijn te vinden in de boeken van Katherine Tingley, in gedrukte vorm zeer
schaars, maar online te vinden op onze website®. Een eigentijdse bron van in-
informatie is het verslag van ons Symposium Raja Yoga opvoeding van het
reincarnerende kind’.

Noten:

! Helena P. Blavatsky, De Geheime Leer, deel 2.

2 Gottfried de Purucker Questions we all ask, serie 1, pamflet 1 en 2 Questions
Children Ask, te downloaden op www.blavatskyhouse.org

3 Zie de boeken van Raja Yoga leerling Gordon Plummer, onder andere
Mathematics of the Cosmic Mind.

4 Zie de artikelen van Daniel de Lange en zijn boek Thoughts on Music.

> Zie de serie artikelen van hun leraar Kenneth Morris, The three bases of
poetry.

5 www. blavatskyhouse.org

7 Verslag Symposium 2015, Stichting 1.S.1.S., 2015
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In mei 2003 vond op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden
een seminar plaats met professor Krishna over Innerlijke en Uiterlijke Veran-
dering, met thema'’s als: De toestand in onze maatschappij, Kan er relatie zijn
zonder conflict?, Is het zelf een illusie?, Wetenschap en religie (Theosofia,
februari 2004).

Op dit seminar werd onder meer de volgende vraag gesteld: Hoe kunnen
we een kind helpen om zijn denkvermogen op de juiste wijze te
ontwikkelen? Wat is uw ervaring geweest als hoofd van een school?

P.K.: Zoals wij vanmorgen hebben gezien houden zowel godsdienst als
wetenschap zich bezig met onderzoek, een onderzoek naar de waarheid.
Daarom moeten we het kind helpen een onderzoekend denkvermogen te
krijgen. Het moet de natuur onderzoeken, de maatschappij, de samenleving,
religie, emoties, gedachten, niets en niemand uitgezonderd. Beperk dat
onderzoek niet. Momenteel ontwikkelen wij een onderzoekend denkvermo-
gen dat zich alleen richt op wetenschap. De wetenschapper is objectief, maar
doet alleen onderzoek in zijn laboratorium, en niet in zijn eigen leven! Leg
kinderen dus niet aan banden. Dat betekent niet dat je geen regels op school
moet hebben, maar het betekent dat elke regel onderzocht kan worden. De
kinderen moeten ook begrijpen waarom we die regels nodig hebben. Vertel ze
niet alleen dat het ene goed is en het andere fout. Je moet ze ook vertellen
waardém we vinden dat het goed of fout is, en je moet bereid zijn de regels te
veranderen. Als we ontdekken dat iets niet gebaseerd is op waarheid, gaan
we dat morgen veranderen; zo groeien ze op met een open denkvermogen.
Als je kennis overbrengt, dan laat je ze ook de beperking daarvan zien, zodat
je een kind niet opvoedt met alleen antwoorden: je creéert een denken dat
met vragen leeft, een mens die weet dat hij de wijsheid niet in pacht heeft.
Het werkelijk ontwikkelde denkvermogen, laten we zeggen dat van Einstein,
zegt: alles wat ik weet is slechts een kiezelsteentje op de zeestranden van de
wereld. De student die zojuist geslaagd is voor zijn doctoraal in fysica denkt
echter dat hij alles weet over de theorie van Einstein, en over ruimte en mate-
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riel Dat gevoel van trots is gebaseerd op onwetendheid. Ontwikkel dus geen
wetend, arrogant denkvermogen; ontwikkel een denkvermogen dat nederig
is, dat weet dat hij niet weet. Het is niet zo belangrijk kinderen te onderwij-
zen, maar het is wel heel belangrijk om hun intelligentie te wekken, zodat
ze zelf kunnen leren, zowel op de universiteit, als in het leven. Wat er mis
is in het onderwijs, is onze visie op het onderwijs. Het gaat niet zozeer over
de methoden en technieken, want over de methoden en technieken wordt
besloten op basis van de visie die je hebt. We zijn erg knap in het bedenken
van methoden en technieken, maar die zijn slechts van weinig waarde als de
visie zelf verkeerd is. U vraagt mij naar mijn ervaring met dit soort onderwijs.
Ik ben zeventien jaar hoofd van een Krishnamurti-school geweest. Het is erg
moeilijk om dit soort onderwijs tot stand te brengen, omdat de onderwijzers
zelf van de universiteit komen en verkeerd zijn opgeleid: zij zijn opgeleid met
competitie, met beloning en straf, met angst. Zij hebben zelf het onderwijs
niet beschouwd als een prettige ervaring, maar als iets waar je mee moet wor-
stelen om iets te bereiken. Hun eigen kinderjaren zijn veelal geen vreugde-
volle ervaring geweest. Als zij dus op zo'n school komen lesgeven, dan
accepteren zij het beleid van de school, maar het is niet louter een beleid
waarover je kunt beslissen om dat in praktijk te brengen. Daarvoor is een
transformatie van het hart nodig; er is een andere benadering voor nodig.
Deze moeilijkheid kan alleen overwonnen worden als wij ervan uitgaan dat de
leraren ook leren, samen met de leerlingen. Alleen op het niveau van kennis
weet de leraar uiteraard meer dan de student, maar in het leven hebben wij al-
lemaal dezelfde problemen als de kinderen. Wij kennen het probleem van ver-
langen, angst, ambitie, inhaligheid, zorgen, verveling, conflicten of verdriet,
en het kind heeft dat ook. Op dit gebied kunnen we dus alleen maar samen
met het kind leren. Wat we kunnen doen is om onderzoek mogelijk te maken
en aan te moedigen op het niveau waartoe het kind van die bepaalde leeftijd
in staat is. Schep een onderzoekend denken in hem. Met een achtjarige kan
je niet over wetenschap en religie praten, maar je kunt met hem praten over
wat goed en slecht is, je kunt praten over vegetarisme en niet-vegetarisme,
en je kunt er over praten waarom we niet moeten stelen. Dat betekent dat jij
ook moet begrijpen waarom we al die dingen die je wel of niet mag doen aan-
vaarden. Als een volwassene of een kind begrijpt waarom een regel bestaat
is het voor hem veel gemakkelijker om die te volgen, dan wanneer die aan
hem door een autoriteit wordt opgelegd om te gehoorzamen. Als kinderen
ouder worden en tiener worden, kun je met hen praten over liefde, gehecht-
heid, verlangen, gewoon in termen van hun eigen dagelijks leven, niet als
iets filosofisch, dat ver weg is en niet verbonden met hun dagelijks leven.
Dan zien zij het belang ervan in. Anders lijkt het net jouw eigen religieuze
propaganda. Het doet er niet toe of dat christelijke propaganda of hindoe
propaganda of communistische propaganda is, als het niets met het dagelijks
leven te maken heeft. Ditisdusiets wat we serieus moeten proberenin hetonder-
wijs. Ik vroeg Krishnamurti eens: Meneer, als we de kinderen opvoeden op de
manier die u heeft voorgeschreven, groeien ze dan op als vrije mensen? Weet
jewathijzei? Hij zei: Die vraag kan niet beantwoord worden, omdat het nooit uit-
geprobeerd is! Speculeer niet. Probeer het eerst, dan zul je het antwoord weten.

Uit: Theosofia, februari 2004
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Theosofie en het kind

In theosofie hebben we een concept van de ziel dat anders is dan we bij
andere godsdienstige, filosofische en wetenschappelijke stromingen aantref-
fen. Voor de theosofie-student is de ziel van een kind geen onbeschreven blad
dat door God is geschapen, maar een ziel met een rijkdom aan ervaringen die
een nieuwe stap zet om haar ontwikkeling vanaf een eerder bereikt punt voort
te zetten. De ziel wordt al vergezeld door een reeks omstandigheden. Als we
deze in het licht van de leringen over reincarnatie bestuderen, stellen zij ons
in staat die ziel te helpen om sneller vooruit te gaan in de richting van het doel
van menselijke evolutie. De ziel kan worden geholpen haar nieuwe lichaam op
de juiste wijze te gebruiken om haar ontwikkeling te versnellen.

Aan de andere kant - als dit feit onbekend is - is het mogelijk de vooruit-
gang van die ziel in de weg te staan en een groot aantal mogelijkheden te
verliezen om beter gebruik te maken van de nieuwe incarnatie. Het is
ontegenzeglijk zo dat het huidige gemiddelde niveau van menselijke evolutie
nog beperkt is; als geheel zijn we meer dierlijk dan werkelijk menselijk. We
moeten de lagere impulsen afzwakken en de spirituele versterken. Als dit
echter niet wordt gedaan met begrip van de wetten van evolutie en van de
karakteristieken die een kind bij zijn geboorte mee krijgt, dan wordt het erg
moeilijk om werkelijk nuttig te zijn voor die ziel. De negentiende-eeuwse
dichter en held José Marti, waarschijnlijk de eerste Cubaan die over theo-
sofie schreef, gaf enkele verhelderende ideeén over hoe op correcte wijze
de ziel in een kinderlichaam te verheffen: Er is geen moeilijker opdracht in
ons bestaan, dan een onderscheid te maken tussen het benauwde, gekre-
gen leven en het spontane, natuurlijke: zich los te maken van wat met de
mens meekomt en wat hem is opgelegd door lessen, erfenissen en veror-
deningen van hen die voor hem kwamen. Zodra hij is geboren, staan zij
al naast zijn wieg met grote en brede bandages in de hand: de filosofieén,
religies, passies van de ouders, politieke systemen. Zij binden hem vast en
beperken hem, en dan al is de mens, voor zijn hele leven op deze aarde, een
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beteugeld paard ... De menselijke wil sterken; de levenskrachten hun eigen
verleidelijke gedaante laten behouden; niet de maagdelijke natuurtalenten
plat slaan door het opleggen van kunstmatige vooroordelen; hen in staat
stellen te gebruiken wat nuttig is, zonder ze in verwarring te brengen of ze
voort te duwen in een vooraf bepaald pad - dat is de enige manier om de
aarde te bevolken met de krachtige en creatieve generatie die zij ontbeert!

Alleen wat echt is, is vruchtbaar. Alleen wat direct is, heeft kracht. Wat
een ander aan ons overdraagt, is als een opgewarmde lekkernij. Het is de
plicht van ieder mens om leven opnieuw op te bouwen, te reconstrueren: zo-
dra hij naar binnen kijkt, reconstrueert hij het (Marti, 7:230).

Zoals Marti treffend duidelijk maakt, moeten we erkennen dat de nieuwe
persoonlijke ziel die het nieuwe lichaam begint te gebruiken moet worden
gestimuleerd om de goddelijke spirituele essentie waaruit zij is geEmaneerd
binnen zichzelf te identificeren en te verwerkelijken, zonder zich bij vergissing
te identificeren met het lichaam en het lagere leven dat het belevendigt. Als
we vanuit theosofie weten dat het kind een monade is, die als onsterfelijke ziel
probeert zich door de persoonlijke ziel te manifesteren, kunnen we die mani-
festatie aanmoedigen. We kunnen gebruik maken van de positieve kenmer-
ken die de persoonlijke ziel meebrengt van haar spirituele ziel of ego. De ziel
brengt echter ook skanda’s mee, opgestapeld karma van vorige levens. Deze
zijn niet in harmonie met het hoger ego, maar zijn het resultaat van vroegere
verwikkelingen met het stoffelijke leven. Die zullen proberen de ziel naar be-
neden te trekken, naar lagere uitdrukkingsvormen die overeenkomen met het
elementale leven van de lagere lichamen - fysiek, emotioneel en mentaal. We
moeten voorkomen dat deze lagere impulsen naar boven komen.

C.W. Leadbeater legde uit dat de doopplechtigheid in de christelijke kerk
een dieper doel had: de ziel van de nieuwgeborene te helpen - door het heilige
water en de heilige olién die bij de ceremonie werden gebruikt - om in haar
fysieke lichaam al het beste dat de ziel uit vorige levens heeft meegebracht
tot uitdrukking te brengen. Het richt zich er ook op de lagere tendensen te
minimaliseren die van die vorige stadia zijn overgebleven en die het individu
doen neigen tot een leven dat wordt gedomineerd door materialisme.

Een kind dat ouder is dan één jaar is minder snel beinvioedbaar door dit
soort ceremonies; zodoende is dit zonder twijfel een indirecte vorm van hulp.
Na dit eerste stadium kan het kind op verschillende manieren worden gehol-
pen om zijn evolutie te bevorderen en zijn aandacht af te houden van zaken
die hem naar beneden kunnen trekken. Uiteindelijk zal hij oud genoeg zijn om
leiding te geven aan wat binnen in hem gebeurt en om zich bewust te zijn van
zijn werkelijke doelen als ziel, eerder dan slechts een speelbal te zijn van de
krachten en blinde energieén van zijn lichamen. Een klein kind heeft weinig
besef van deze zaken, omdat zijn emotionele en mentale voertuigen niet ge-
heel in harmonie zijn gebracht met het fysieke lichaam. Als de negativiteit die
is overgebracht uit voorgaande incarnaties onder de oppervlakte kan blijven
tot de jeugd en jongvolwassenheid, kan de persoon de loop van zijn leven be-
wuster kiezen, relatief vrij van de negatieve impulsen uit het verleden. Als we
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steeds alert blijven om het hoogste in het individu te stimuleren, zullen we
bij die persoon ook een verlangen naar zelfkennis stimuleren dat, eenmaal
ontwaakt, de rest van de incarnatie zal blijven bestaan.

We weten allemaal dat een klein kind (gelukkig maar) zich zijn verleden
niet herinnert. Daardoor leeft hij in de oorspronkelijke onschuld van de zuive-
re ziel en is hij niet al te zeer geneigd dat verleden te herhalen, goed of slecht.
(Zelfs het goede moet door de ziel in een nieuwe vorm worden gerealiseerd.
Het is dus geen simpele herhaling of imitatie van wat zij al eerder heeft ge-
daan). Hoewel de ziel de impuls voor die nieuwe uitdrukkingsvorm van haar
spirituele zijde ontvangt, betreedt zij een lichaam met lagere neigingen, niet
alleen dankzij de erfenis van de ouders maar ook door negatieve neigingen
vanuit vorige levens die door de aanwezigheid van het elementale leven van
de lichamen gewekt worden. Er zijn dus altijd twee krachten aanwezig: ener-
zijds zelfzucht en de focus op het afgescheiden lagere leven, en anderzijds de
hogere ziel die op zoek is naar de verloren eenheid. Als gevolg hiervan duwt
het elementale leven ons naar beneden, naar de minerale staat, terwijl de ziel
ons naar boven duwt om onze ontwikkeling, die de minerale, plantaardige en
dierlijke stadia al voorbij is, te vervolmaken en die door het menselijke leven
het vermogen heeft om terug te keren naar de oorspronkelijke Eenheid.

In de eerste stadia van de menselijke cyclus moeten we afdalen tot mani-
festatie in de grofste bestaansvorm. Daar maken we kennis met de neigingen
van de elementale koninkrijken die we in de tweede helft van de cyclus vol-
ledig moeten uitroeien. Een volwassene die dit niet begrijpt kan in een kind
neigingen zien die vanuit een orthodox-religieus perspectief het resultaat van
‘erfzonde’ lijken - een concept dat een van de meest beklagenswaardige bron-
nen van onbegrip, onwetendheid en bijgeloof vormt. In werkelijkheid zijn deze
neigingen niets meer dan een samenspel van tegengestelde krachten op de
stijgende boog van de menselijke ziel en de naar beneden gerichte stromin-
gen van het elementale leven - een complementaire, aanvullende uitdrukking
van leven in het universum. We zouden dan ook geen ijzeren discipline op
kinderen moeten toepassen met als doel ‘duivelse’ krachten te verhinderen
hen te overheersen. We zouden ook flexibel genoeg moeten zijn hen te in-
spireren het juiste te doen vanuit hun ziel, met begrip voor de strijd die wij
allen voeren om de belangrijkste lessen van evolutie te leren. Bij dit streven
zou het helpen om C. Jinarajadasa’s Flowers and Gardens te bestuderen. Hier
brengt de schrijver ons, met gebruikmaking van de allegorie van de droom, in
contact met bepaalde idealen om in onszelf te realiseren en bij de opvoeding
en begeleiding van kinderen te gebruiken. Hij schildert de vergelijking van
een prachtige tuin waarin bloemen de symbolische uitdrukking zijn van de
bloei van de spirituele ziel in alle menselijke wezens, vooral kinderen, die haar
makkelijker kunnen bereiken.

In het westen kennen we Johann Heinrich Pestalozzi in de negentiende
eeuw, en Maria Montessori (bijgestaan door Annie Besant) in de twintigste
eeuw, als figuren die hebben geholpen de ouderwetse onderwijsopvatting te-
niet te doen van ‘with blood the letter enters’ (vrij vertaald: je leert alleen met
bloed, zweet en tranen) en een nieuwe vorm van onderwijs te introduceren,
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gebaseerd op het opwekken van de interesse en de nieuwsgierigheid naar
kennis bij het kind. Toch is er nog veel te doen om een onderwijssysteem tot
stand te brengen dat werkelijk nuttig is en gericht is op de best mogelijke
ontwikkeling van de spirituele ziel. Alleen theosofie in de breedste zin van
het woord kan een geschikt raamwerk bieden voor deze verbeteringen. Theo-
sofische leringen bestaan ter wille van praktisch leren: zij zijn uitzonderlijk
praktisch. Als we ze ten onrechte als uitsluitend theoretisch bekijken, is dat
te wijten aan ons gebrek aan visie: alle theosofische kennis is in de kern een
praktische uitnodiging van geweldige en onmiddellijke waarde, als we onze
ogen maar zouden openen voor de bruikbaarheid ervan.

De twee cycli van zeven jaar die de tijd van kind naar jong volwassene
overspannen - dat wil zeggen, van zeven tot veertien en van veertien tot
eenentwintig jaar - bieden de belangrijkste stadia waarin wij onze kinderen
en jongeren een stevige grondslag voor een vruchtbaar spiritueel leven kun-
nen geven. Dit kan niet met theorieén of alleen maar met woorden worden
gedaan, maar vraagt inspirerende ethische voorbeelden, zodat het kind zijn
eigen neigingen kan vergelijken met het gedrag van zijn ouders en zijn omge-
ving. Wat het kind ook met dwang wordt opgelegd, het zal nooit volledig door
de ziel worden geassimileerd. Het zal slechts resulteren in angst voor straf of
een standje; de onderdrukte wens om het ongewenste gedrag voort te zetten
zal de kop weer opsteken zodra de angst wegebt.

Sommige kinderen zijn braaf en volgzaam, andere zijn opstandig. Daarom
zal het grote aandacht vragen om de beslissing te nemen hoe het kind het
best kan worden begeleid, in overeenstemming met zijn individuele karakter-
eigenschappen. Over het algemeen kunnen we kinderen in drie grote groepen
verdelen, in overeenstemming met de drie grote ‘marga’s’ of paden: zij die
actief zijn, zij die emotioneel zijn en zij die nieuwsgierig en onderzoekend zijn.
We moeten onze manier van stimuleren en onze antwoorden aanpassen aan
hun temperamenten en we zullen die ontdekken door hun voorkeuren en door
hun gedrag. Voor de eerste groep zullen we lichamelijke activiteiten bevorde-
ren; voor de tweede groep zullen we uitingen van liefde, zowel in kunst als in
toegewijde handelingen aanmoedigen. Voor de derde groep zullen we hun ge-
neigdheid tot studie aanmoedigen, zodat zij kunnen overpeinzen, reflecteren
en hun gedachten zo onbevooroordeeld kunnen houden om te kunnen worden
voorbereid te groeien naar niveaus van wijsheid. In ieder van deze drie be-
naderingen zou de toegepaste stimulans een ondertoon van vrijgevigheid en
edelmoedigheid moeten bevatten, zodat het kind niet afglijdt tot zelfzucht.
Tegelijkertijd betekent het stimuleren van datgene wat het meest prominent
in het karakter van een kind naar voren komt niet dat we andere aspecten van
zijn wezen buiten beschouwing laten of over het hoofd zien. Naarmate de ziel
opstijgt, integreert namelijk alles in de hogere eenheid van Leven die al haar
manifestaties omvat.

We moeten steeds alert zijn op de mogelijkheid om af te dwalen van één
van deze paden. We willen namelijk eveneens gepaste stimulering en rich-
tinggeving toevoegen aan alles wat het kind doet, voelt of denkt. We moeten
echter voorzichtig zijn kinderen niet onder druk te zetten, zelfs zonder het
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te beseffen, om zich te gedragen op een manier die wij het beste vinden, op
basis van onze eigen wensen. De neiging, speciaal bij de ouders, om te willen
dat hun kinderen zijn zoals zij dat wensen, en niet zoals de kinderen beslui-
ten, blijft wijdverbreid, zelfs als ouders vaak zijn begeleid en geadviseerd de
spontane neiging van hun kinderen om uitdrukking te geven aan wat zij van
nature voelen te respecteren. Geen ziel hoeft te doen wat een ander hem zegt
te doen; zij moet rijpen om, op de juiste leeftijd, zelf te beslissen over haar le-
ven; ouders zouden nooit hun voorkeuren of hun frustraties moeten opleggen.

We moeten er vooral op toezien onze woorden te vergezellen met ons
eigen voorbeeld. Dit is vooral belangrijk als het om ethiek gaat. Als we wil-
len dat onze kinderen eerlijk zijn, is het belangrijk om onder geen enkele
omstandigheden tegen hen te liegen. Er is niets destructiever voor een zich
ontwikkelende persoonlijkheid dan de tegenspraak waar te nemen tussen wat
ouders zeggen en wat zij hen ziet doen. Als één van de familieleden de nadruk
probeert te leggen op enkele ethische waarden, zoals eerlijkheid, terwijl an-
deren zich thuis anders gedragen, dan is het voor het kind vrijwel onmogelijk
een redelijk antwoord te vinden, vooral als het nog niet volledig de leeftijd van
onderscheidingsvermogen en begrip heeft bereikt. Als gevolg daarvan wordt
het kind vrijwel steeds overladen met huichelarij die onze huidige maatschap-
pij zo zeer bezoedelt en die door de Meesters en H.P. Blavatsky één van de
meest veroordeelde schandelijkheden werd genoemd. Als we de onschuld van
de eerste kindertijd kunnen bewaren, kunnen we de groei van een menselijk
wezen koesteren en vermijden dat deze in de val loopt de ander teleur te
stellen; hij kan dan toch vanuit zijn eigen overtuiging steeds zijn oprechtheid,
waarheidsliefde en onzelfzuchtigheid behouden. Dit zal hem in staat stellen
zijn spirituele ontwikkeling voort te zetten zonder de belemmeringen die een
gebrek aan ethiek hem zouden opleggen.

Als laatste punt zouden we het belang willen benadrukken om geleidelijk
aan kinderen het gevoel van verantwoordelijkheid door te geven dat een ken-
merk zou moeten zijn van iedere menselijke ziel in het volwassen leven. Op
een bepaald niveau van ontwikkeling - het niveau van de waarom’s - vraagt
het kind overal naar en heeft het eenvoudigweg behoefte aan antwoorden,
maar als hij verder groeit, zowel lichamelijk als psychologisch, moet hij voor
zichzelf beginnen uit te vinden wat hij zou moeten doen, kiezen, studeren en
waaraan hij zou moeten werken. We kunnen geen mensen ontwikkelen die
van anderen afhankelijk zijn. Menselijke evolutie bestaat uit het uitdrukking
geven aan de uniekheid die ieder van ons voor zichzelf moet ontdekken. Te-
gelijkertijd zou dit moeten zijn voor het welzijn van alle wezens, en niet alleen
maar een tentoonspreiden van eigendunk.

Hoewel theosofie ons leert over het bestaan van spirituele leraren en god-
delijke wezens, waarschuwt zij ons ook dat deze wezens niet het werk van
zelfrealisatie voor ons zullen doen. Ieder van ons moet dit zelf tot stand bren-
gen. Zo zal hij in staat zijn op te stijgen tot het niveau van eerst het boven-
menselijke en later het goddelijke wezen. Dit proces gaat door tot ieder van
ons de heerschappij van een planetair of zonnesysteem bereikt, net zoals ons
systeem wordt beheerd door de Logos die onze monaden heeft gebracht tot
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het punt waar zij kunnen reiken tot de top die de Meesters hebben bereikt.
Deze top kan even terugwijken en onzichtbaar zijn, maar zal nooit verdwij-
nen: er zijn altijd nieuwe hoogten te bereiken en in manifestatie uit te druk-
ken. We beginnen op het menselijke niveau en stijgen steeds verder tot we
die goddelijke toppen bereiken.

De Mensheid doorloopt een cirkel van zeven rijken, die begon met de drie
elementale rijken in de neergaande boog, en die na ultieme duisternis te heb-
ben bereikt in het minerale rijk, op zoek is gegaan naar het licht. Eerst zocht
zij dit licht instinctief in de planten- en dierenrijken en nu moet zij dit bewust
doen in het mensenrijk. Zoals Annie Besant zei: Ik zou liever worden verblind
door het licht, dan willens en wetens in de schemering of de duisternis te zit-
ten.

Uit: Quest Magazine, voorjaar 2014
Vertaling: S.C.
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In het begin van de twintigste eeuw maakte Maria Montessori voor het
eerst kennis met theosofie toen zij in 1907 Annie Besant in Londen hoorde
spreken, nadat Montessori haar eerste Casa dei Bambini (huis voor kinderen)
had gesticht. Annie Besant sprak lovende woorden over het onderwijswerk
van Montessori, die bij Montessori in goede aarde vielen en zo hun vriend-
schap bezegelde.

Tussen het leven van Montessori en Besant bestaan veel gelijkenissen: bei-
den hebben barriéres voor vrouwen doorbroken, beiden waren geinteresseerd
in moderne exacte wetenschappen en mystiek; beiden waren charismatische
sprekers die overal ter wereld lezingen gaven. De misschien belangrijkste
gelijkenis was echter de visie op de evolutie en de eenheid van leven die zij
gemeen hadden.

Maria Montessori werd op 31 augustus 1870 in Chiaravalle (Ancona, Italié)
geboren en stierf op 6 mei 1952, vlak voor haar tweeéntachtigste verjaardag.
Ten tijde van haar overlijden waren haar scholen overal ter wereld gevestigd.
Haar vernieuwende ideeén, zoals het aanpassen van het meubilair aan de
lengte van kinderen en het plaatsen van klimtoestellen waarop zij zich konden
uitleven, zijn in hedendaagse scholen gemeengoed geworden. Andere door
Montessori geintroduceerde onderwijsinitiatieven kwamen tot stand na zorg-
vuldige wetenschappelijke observatie van kinderen en betreffen de erkenning
dat er gevoelige perioden zijn waarin kinderen beter in staat zijn om bepaalde
dingen, zoals taal, te leren dan in andere perioden in hun ontwikkeling; het
instellen van klassen met kinderen van verschillende leeftijden, waar kinderen
elkaar helpen met leren; en ook een leeromgeving waarin kinderen de vrijheid
hebben om hun eigen leermateriaal te kiezen.

Van Montessori, als vrouw in het Italié van 1870, werd verwacht dat zij
zou trouwen en kinderen krijgen, maar zij stond erop om, tegen de wil van
haar vader, naar de technische school te gaan en daarna een opleiding tot arts
te volgen, al was dat in die tijd voor vrouwen ongehoord. Maria Montessori
zou verrast zijn en zich gesteund voelen als zij zou zien hoezeer de rol van
vrouwen sinds haar tijd is veranderd, maar jammer genoeg zou zij ook zien
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dat een nieuwe vorm van onderwijs, die wereldvrede voorstaat en bevordert,
nu nog net zo nodig is als in de tijd dat zij Opvoeding voor een Nieuwe Wereld
schreef.

Montessori specialiseerde zich in het werken met kinderen met verstande-
lijke uitdagingen of beperkingen en maakte gebruik van ideeén en hulpmidde-
len van eerdere opleiders als Itard, Seguin en Frdbel. Zij ontwierp eigen nieuw
materiaal om de kinderen te helpen bij het leren. Zij was zo succesvol in het
onderwijzen van deze kinderen met een verstandelijke beperking dat deze
slaagden voor het examen voor normale kinderen van hun leeftijd. Montessori
voelde dat, als deze kinderen het zo goed konden doen, normale kinderen in
staat moesten zijn het nog veel beter te doen; ze zocht naar een mogelijkheid
om met hen te werken.

Toen de autoriteiten van Rome bezig waren met een woningverbeterings-
project in een heel arme wijk, San Lorenzo, bestond de angst dat kinderen
onder de vijf jaar de muren zouden bekladden omdat zij vaak alleen thuis
werden gelaten. Zij vroegen Montessori een school voor hen te openen. Zij
stemde in en na zorgvuldige observatie van de lokalen van openbare scholen,
ontwierp zij voor het San Lorenzo klaslokaal een nieuwe inrichting op de maat
van de kinderen; ook de kasten om lesmateriaal in op te bergen waren op hun
hoogte afgestemd. Ze gebruikte hetzelfde lesmateriaal als voor de kinderen
met een verstandelijke beperking en ontwierp nieuw materiaal, omdat de kin-
deren snel leerden en er behoefte aan hadden. De omgeving van het eerste
Montessori klaslokaal veranderde het gedrag van de kinderen. Het werden
onafhankelijke, zelfverzekerde, ordelijke en liefdevolle drie-, vier- en vijfjari-
gen. Dit trok de aandacht van de wereld en was het begin van Montessori’s le-
venswerk om nieuwe leerkrachten op te leiden en nieuwe scholen te vestigen.

Montessori was negenenzestig toen zij voor het eerst naar India ging. Zij
was door de toenmalige International President van de Theosophical Society
(TS), George Arundale, uitgenodigd een Montessori Trainingscursus te geven
in Adyar. Hij had Montessori uitgenodigd tijdens een bezoek dat hij en zijn
vrouw, Rukmini Devi, in Holland aan haar brachten. Het was een geluk dat
Montessori de uitnodiging aannam en op dat moment Europa verliet. Later
dat jaar zou de Tweede Wereldoorlog uitbreken. Alle centra waar Montessori
had gewerkt - Spanje, Italié en Holland - waren zeer gevaarlijke plaatsen ge-
worden.

De Arundales gingen naar het vliegveld in Madras om Maria en haar zoon,
Mario, te ontmoeten. Maria was ondanks haar leeftijd vol energie en enthou-
siasme om haar trainingscursus te plannen. Ze voelde zich erg thuis in Adyar.
Het was een plek waar haar mystieke gevoel werd begrepen en met anderen
kon worden gedeeld. Theosofische werkers maakten van palmtakken hutten
en een auditorium in Olcott Gardens. Driehonderd leraren en studenten kwa-
men vanuit heel India om de cursus bij te wonen. Dit was een veel grotere
groep dan waarop men had gerekend! Ze popelden om naar Montessori te
luisteren en haar ideeén in praktijk te brengen. Maria sprak in het Italiaans en
Mario vertaalde naar het Engels.
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Toen de Tweede Wereldoorlog in de herfst van 1939 begon, koos Italié par-
tij voor de Duitsers en Engeland interneerde alle Italianen in de gebieden van
het Britse Koninkrijk. Mario werd geinterneerd in een kamp voor burgers in
Ahmednagar, een district bij Mumbai, en Maria mocht het terrein van de TS in
Adyar niet meer verlaten. (Ze kreeg toestemming om de hete zomermaanden
door te brengen in de bergen bij Ooty en Kodaikanal, Tamil Nadu). Maria was
echter heel ongelukkig dat zij en haar zoon als gevangenen werden behan-
deld. Tenslotte had Montessori Italié al verlaten uit protest tegen Mussolini’s
behandeling van haar scholen. Veel aanhangers van Montessori protesteerden
bij de autoriteiten.

Eindelijk, op 31 augustus 1940 kreeg ze een telegram van de Gouverneur
Generaal van India met de volgende mededeling: We hebben lang nagedacht
over een cadeau voor uw zeventigste verjaardag. We dachten dat het beste
geschenk dat we u konden geven was om uw zoon naar u terug te sturen.
Mario en Maria brachten de rest van de oorlogsjaren samen door, werkend in
India, en de TS maakte dit mogelijk.

Mijn eigen kennismaking met Montessori begon via de TS en door het le-
zen van haar boeken. In 1940, toen ik zeven jaar was, verhuisde mijn familie
naar een boerderij ten noordwesten van Ann Arbor, Michigan. Mijn vaders
droom was er een theosofische gemeenschap van te maken, en enige tijd lang
was dat het geval. In 1956 openden mijn ex-schoonzus, Barbara Bailey, en
ik de eerste Montessori school in Michigan. In 1970 volgde ik de Montessori
Elementary Training Course voor leraren in Bergamo (Italié) en hoorde daar
dat sommige van de Montessori Elementary leermiddelen waren ontworpen in
de tijd dat Montessori in India was.

Veel specifieke programmapunten ontworpen voor kinderen van de basis-
school getuigen van Montessori’s diepste gedachten en mystieke percepties
over het werk van mensen en de omgeving van de planeet aarde. Het curricu-
lum ‘kosmisch onderwijs’, was ontworpen rond de geschiedenis van de aarde.
Alles dat werd onderwezen werd teruggeleid naar waar het in de geschiedenis
werd ontdekt: de wortels van geschiedenis, taal, wiskunde en meetkunde
werden alle blootgelegd. Montessori voelde dat het heel belangrijk was dat
kinderen kennis hebben van, en groot respect hebben voor alle mensen uit
het verleden die eraan hadden meegewerkt hun leven makkelijker te maken.

Als Montessori naar kinderen keek, zag zij wat anderen niet zagen. Mensen
hadden vooropgestelde ideeén over hoe kinderen zijn en zij zagen vaak wat zij
verwachtten, in plaats van hoe het werkelijk was. Montessori zei haar leraren
dat ze moesten kijken naar het verborgen kind en dat dit zich zou openbaren
door creatief werk. Zij leerde dat de taak van de leraar was de juiste bezighe-
den voor ieder kind te vinden, en als hij of zij rustig en volledig geabsorbeerd
aan het werk was, op kousenvoeten te lopen om die magische fase waarin het
kind zichzelf vindt niet te verstoren. Ze zei dat creatieve bezigheden van één
kind een atmosfeer creéerden die andere kinderen ertoe bracht om eveneens
hun eigen zoektocht naar creatieve bezigheden te starten, en dat ten slotte de
hele klas rustig zou worden, als in een staat van meditatie.
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Montessori’s oorspronkelijke opleiding lag op het terrein van geneeskunde
en wetenschap, en deze invloeden waren belangrijk voor de ontwikkeling van
het Montessori Curriculum. Zo bevatte het curriculum bijvoorbeeld tijdpaden
van de menselijke geschiedenis, parallel aan de tijdpaden van de planeet
aarde, vierenhalfmiljard jaar ontwikkeling van het Precambrium tot heden
beschrijvend. Alles op aarde levert een bijdrage, zowel aan het geheel als aan
het eigen belang. Tijdens de cursus die ik volgde vertelde Sefiora Honegar een
verhaal over een kind in de Montessori klas die zei niet te willen bijdragen aan
het geheel. Hij ging dus zitten en deed niets. Een ander kind zei hem dat hij,
zelfs als hij alleen maar daar zat, toch deel uitmaakte van de zuurstof-cyclus.
Toen zei het kind dat hij wilde sterven. Het andere kind zei dat zelfs als hij
stierf, zijn lichaam een deel van de aarde zou worden en door de planten, die
later weer werden gegeten door de dieren, zou worden gebruikt.

Montessori zei dat evolutie niet zozeer wordt gekenmerkt door de kracht
van tanden en klauwen (tooth and claw), maar door de ontwikkeling van de
kracht van liefde. De eerste schepsels, zoals kikkerdril, brachten nageslacht
voort zonder hun kinderen te herkennen, maar de evolutie schreed verder
en vogels ontwikkelden zich. Zij hielden hun baby’s warm, voederden hen en
zouden zelfs hun eigen leven opgeven om hun kuikens te beschermen. Dan
komen de zoogdieren die hun jongen veilig in de moederschoot dragen. Men-
sen hebben de langste kindertijd van alle zoogdieren. Zij gaan door prachtige
gevoelige perioden als zij de unieke kwaliteiten leren die hen tot mens maken,
zoals de mogelijkheid tot het spreken van de taal van hun ouders, wat zij per-
fect leren, te beginnen op de opmerkelijk jonge leeftijd van rond de twee jaar.
Zij leren zo perfect omdat ze heel gevoelig zijn en omdat wat zij horen uniek
voor hen is. Voor de rest van hun leven wordt dit hun moedertaal genoemd.

Onder het Montessori basismateriaal bevindt zich een kaart waarop water
dat uit de oceaan verdampt wordt vergeleken met kinderen die een hoge berg
beklimmen; de kinderen worden weggeblazen en komen weer naar beneden
als waterdruppels, als in een eindeloos vreugdevol spel. Zo ook worden de
rivieren van de aarde vergeleken met de bloedstromen in onze lichamen die
overal voedsel brengen en de planeet schoonhouden. Deze beelden maken
dat iemand over de aarde gaat denken als over een reusachtig wezen, net
zoals sommige wetenschappers tot de Gaia-hypothese zijn gekomen.

Onze wereld balanceert tussen wat we door onze vijf zintuigen kunnen
waarnemen, het terrein van de wetenschap, en wat we door intuitie en ons
hart waarnemen, het terrein van de mystiek. Maria Montessori en Annie Be-
sant waren beiden pioniers in de zoektocht naar de gebieden waar deze twee
terreinen elkaar overlappen. Hun werk combineerde de visie van exacte me-
ting en vergelijking, met de diepe empathie van intuitie. Het is geen wonder
dat zij goede vriendinnen werden. Zij laten een erfgoed van bewustzijn en
begrijpen van de heelheid van leven na, dat de wereld vandaag de dag zo hard
nodig heeft.

Uit: Quest Magazine, maart/april 2008 - Vertaling: S.C.
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Er leek soms iets toverachtigs te gebeuren: kin-
deren raakten in een onvermoeibare, blije, diepe
aandacht als zij met werk bezig waren dat hele-
! maal bij ze aansloot. Ze leken er in op te gaan en
er leek even geen tijd meer te bestaan. Of het nu
een kind was dat schijnbaar onophoudelijk en fier
de klank van een bepaalde letter herhaalde, nadat
R zijn vingers keer op keer op keer de vorm van de
foto: Onvermoeibare aandacht letter in schuurpapier voelden, of dat het een kind
was dat op leek te gaan in het water geven van de planten, het graven van
gangen in het zand in de zandbak, het voelen van water door de handen
wanneer het uren lang allerlei flesjes met trechters en kannetjes vulde en
daarna weer overschonk in ruimere of juist smallere flesjes. De herhaling en
het opgaan in de beweging, de verstilde blijheid die ervan af spatte als kin-
deren allerlei zelf verzonnen reeksen maakten met materiaal, het geluk dat
daarmee gepaard leek te gaan, dat alles was voor mij de aanzet om filosofie
te gaan studeren. Dat verband tussen blij werken, het als groep belangrijk
vinden om het goed met elkaar te hebben, iets gemakkelijk aan de ander
kunnen gunnen omdat je zelf zo goed weet hoe fijn het is om je ongestoord te
kunnen verbinden met hetgeen je aan het leren of doen bent, en dat je dus de
ander niet stoort als deze bezig is, dat leek namelijk allemaal onlosmakelijk
met elkaar verbonden en dat maakte mij nieuwsgierig. Er leek een verband
te bestaan tussen enerzijds die bijna meditatieve staat van opgaan in een
beweging, handeling of iets leren, het overstijgen van het op zichzelf gericht
zijn, en de versterking van een sociaal klimaat binnen de groep kinderen op
de montessorischool waar ik kinderen observeerde.

Voor Maria Montessori was het volgen van de perioden van groei, zoals
zij dat noemde, een voorwaarde om kennis aan te bieden, dus het aansluiten
bij de belevingswereld van het kind, de gevoeligheid, de motoriek, het niveau
van het kind, de tijdspanne: de duur van een activiteit die het kind aankan,
de leerstijl die het kind heeft, enzovoort. Het optimaliseert volgens haar de
kansen dat een kind met liefde leert, en dat is voor Montessori van essentieel
belang om met liefde verantwoordelijkheid te willen dragen voor een groter
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geheel dan jezelf en je naasten die je goed kent. Niet omdat het moet (Kant),
maar omdat je dat wilt. En dat is volgens mij de kern van wat Montessori ‘Kos-
misch onderwijs’ hoemt, hetgeen weer het hart van de montessoriopvoeding
is.

Precies dat punt roerde mij en ik ging opzoek naar dat mogelijke verband
tussen rationaliteit en ethiek, zoals dat in de filosofie wordt genoemd.
Daarmee wordt het verband bedoeld tussen weten wat goed is, en doen wat
goed is, twee zaken die soms best moeilijk te verbinden lijken. Spinoza geeft
daar niet alleen een verklaring voor, maar ook een oplossing. In zijn Ethica en
ook in zijn Verhandeling over de verbetering van het verstand gaat het over
dat verband, dat voor Spinoza ook nog eens een noodzakelijk verband is en
bovendien geluk als restproduct kent. Maar ook Plato en Aristoteles spreken
hierover en ik zal mij in dit stukje beperken en alleen de aspecten van de
visies van Plato en Aristoteles in deze toelichten en in verband brengen met de
montessori-pedagogiek. Bovendien hebben Plato en Aristoteles een leraar-
leerling band, wat het bespreken van dit aspect in dit artikel bijzonder maakt,
omdat het over opvoeding gaat. Ik vond bij hen aanknopingspunten voor de
hypothese dat er een verband zou kunnen bestaan tussen enerzijds die diepe
blije, onvermoeibare aandacht en anderzijds het je best willen doen om het
goed met elkaar te hebben; de hypothese dat er een verband zou bestaan
tussen bewust volgen van kinderen en sociaal gedrag.

Alle visie over leren is natuurlijk afhankelijk van het kindbeeld, en de
gehanteerde definitie van het begrip ontwikkelen. Wordt een kind gezien als
een ‘tabula rasa’, een onbeschreven blad, waarin alle kennis dientengevolge,
- wil je dat verantwoordelijk doen - op heel systematische wijze wordt opge-
bouwd: lesje twee keurig na lesje één? Of zien we een kind meer zoals in de
metafoor van een Ikea ladekastje, waar alle kennis al in zit, maar waarbij de
kennis alleen gewekt hoeft te worden, of ontwikkeld in de andere betekenis
van het ‘los wikkelen’? Dat betekent dus dat lesje zeven best kan volgen op
lesje drie, waarna lesje twee kan, omdat we de interesse en gevoeligheid van
het kind volgen, in plaats van dat we het kind uitnodigen zich aan te passen
aan het curriculum, of het leerplan met de gebruikelijke lesvolgorde. De ene
visie hoeft de andere overigens niet helemaal uit te sluiten.

Plato leefde van 427-347 voor Christus. Plato was wat betreft zijn visie
op het ontstaan van kennis, lid van de laatste club. In passage 320 van zijn
Protagoras beschrijft hij hoe volgens hem alle kennis is aangeboren, doordat
Hermes in opdracht van Zeus ieder mens deugdzaamheid heeft meegegeven,
waardoor ieder mens weet wat deugdzaamheid is. Deze kentheorie is ver-
bonden met het wereldbeeld van Plato, dat in de Mythe van de Grot wordt
omschreven. Er bestaan voor Plato twee werelden: de ideeénwereld (de echte
wereld volgens Plato) en de zintuiglijke wereld zoals wij deze dagelijks mee-
maken, wat volgens Plato een schijnwereld is, ook al denken we misschien
graag van niet.

Voordat een kind wordt geboren zou het kind volgens een bewustzijn
dat Plato ‘anamnese’ noemt de ideeén in de ideeénwereld schouwen, en ‘het
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goede, het ware en het schone’ in zijn volheid treffen. Als het kind dan op-
groeit, behoudt het kind deze herinnering en blijft dit als referentiekader hou-
den, volgens Plato. Kennis is daarmee herinnering: het doel van de opvoeding
is het wekken van de herinnering van de ideeén van ‘het goede, het ware en
het schone’, later ook wel bekend als ‘de drie gratién’.

De opvoeding tot Kalos Kagathos / Kalokagathia (rechtschapenheid van
de ziel), stoere jonge mannen die tot filosoof-koning werden opgeleid, heeft
Plato in zijn Politeia in grote lijnen geschetst. Dat meisjes ook opvoeding
zouden moeten genieten was er bij Plato overigens niet bij: de vrouw was in
die dagen ondergeschikt aan de man, en hield zich met het reilen en zeilen
in huis en de verzorging van de kinderen bezig. Voor de jongens echter (let
wel: niet de slaven, noch de jongens uit de lagere klassen) heeft Plato een
kort curriculum beschreven. Fysieke training, atletiek, jagen en paardrijden
werden beoefend, naast rekenen, schrijven en lezen, gedichten uit het hoofd
leren en reciteren, en muziek, met als doel om welgemanierdheid en matig-
heid in gedrag te ontwikkelen. Het hoofdmotto is: een gezonde geest in een
gezond lichaam.

In de tijd van Plato hielden de Sofisten zich voornamelijk bezig met de
opvoeding van de kinderen en de jongelui. Voor de Sofisten was volgens
Plato de vorm van groter belang dan de inhoud: de Sofisten hielden volgens
Plato meer van welsprekendheid (retorica) dan van het zoeken van en het be-
naderen van waarheid. Het curriculum voor de kinderen dat de Sofisten aan-
boden bestond in die dagen voornamelijk uit helder redeneren, dialectiek en
argumenteren. Dialectiek is een systematische manier van denken die gebruik
maakt van een gedachte en het tegenovergestelde ervan om tot een stand-
punt te komen; het is een soort polderen, wat weer een nieuwe tegenstel-
ling oproept, enzovoort. Volgens Plato was het belangrijker om het debat te
winnen dan om de waarheid proberen te benaderen. Plato had hier een diepe
afkeer voor en richtte zich in zijn curriculum juist op het ontwikkelen van
van de kritische rede en het zoeken naar waarheid, als voorwaarde voor de
ontwikkeling van de ideale staatsman voor de ideale staat. Hij stond een
opvoeding voor tot moedigheid, eerlijkheid, wilskracht en zelfbeheersing, een
opvoeding tot een wetenschappelijke, filosofische houding, ondersteund door
een lichamelijke opvoeding, zodat de opvoeding tot burger volgens Plato zo
goed mogelijk geborgd zou worden.

Hoewel de kennis volgens Plato aangeboren is, werd er in de opvoeding
van de kinderen mijns inziens een behoorlijk appél gedaan op cultivering
als middel om de herinneringen aan ‘het goede ware en schone’ bewust en
wakker te krijgen.

Zoals Plato een leerling was van Socrates, zo was Aristoteles weer een
leerling van Plato. Aristoteles leefde van 384-322 voor Christus. Hij had
overigens ook een leerling die wij kennen: Alexander de Grote. De vader
van Aristoteles was trouwens de lijfarts van de grootvader van Alexander de
Grote: koning Amyntas III.

Theosofia - Jaargang 116 - nr. 4 - december 2015 189



Zoals volgens Plato alle kennis is aangeboren, en opvoeden een kwestie is
van kinderen zich het goede, ware en schone te laten herinneren, zo is voor
Aristoteles niet de kennis zelf aangeboren, maar het potentieel om kennis
op te nemen.

Bij Montessori vinden we in haar boeken zowel
W een meer platonische opvatting over kennis
‘“lvergaren, als een aristotelische. Het diepe ver-
“‘trouwen in een innerlijk kompas dat kinderen
‘volgens Montessori hebben, wijst op een plato-
nische opvatting; de wijze waarop kennis wordt
€1 aangeboden in bijvoorbeeld een ‘drie perioden
;,o' lesje’, komt echter overeen met de opbouw van

NS kennis die Aristoteles beschrijft in zijn Ethica.

Foto: Kind met vergrootglas e Hier volgt een beschrijving van deze stappen:

Montessori nodigt kinderen graag uit om zelfstandig te worden door in
een voorbereide omgeving bepaalde lesjes aan te bieden die gericht zijn om
praktische kennis te verwerven, naast kunstzinnige, intellectuele en sociale
kennis. Daarom is zij er bijvoorbeeld voorstander van om kinderen in een les-
je aan te bieden hoe je een plant water kan geven, hoe je een stoel draagt,
hoe je hulp aan iemand kan vragen, hoe je een kleedje veegt, hoe je iemand
groet en hoe je een doosje draagt. Met het aanbieden van deze kennis meent
Montessori in een behoefte van het kind te voorzien: het kind wil graag zelf-
standig en verantwoordelijk zijn. Sommige kinderen willen graag metacogni-
tieve vaardigheden aangeboden krijgen, om een probleem systematisch aan
te leren pakken en niet in verlegenheid te raken. Het kan op die manier de
codes en afspraken binnen een cultuur aangereikt krijgen als het kind zelf
nog wat onzeker is om te experimenteren of iets uit te dokteren. Soms wil
het kind aangereikt krijgen hoe iets werkt, en daarvoor zijn deze lesjes. De
aanbiedingen zijn dan heel expliciet en uitgebalanceerd en worden als een
soort vertraagde film gepresenteerd, niet met als doel om het kind te dwingen
om het precies en alleen maar op die manier na te doen, maar juist om een
handeling efficiént aan te bieden, zonder geheimen en zonder er doekjes om
te winden. Het kind houdt de keuze hoe het een eigen draai aan het geleerde
wil geven, maar krijgt handvatten hoe het iets kan doen, hoe het bijvoorbeeld
de beweging gemakkelijk kan automatiseren. De lesjes zijn op uitnodiging,
dus niet verplicht, en het initiatief voor het lesje komt vanuit wat kinderen
aangeven graag te willen weten.

Daarmee is de voorbereide omgeving (de educatieve omgeving die volgens
Montessori een afspiegeling hoort te zijn van de omgeving waarin de kinderen
opgroeien, zodat ze in het klein kunnen oefenen voor het grote) niet voor de
kinderen, maar van de kinderen. Het lesje ‘doosje dragen’ hierna dient als
voorbeeld en wordt in verband gebracht met de ken-theorie van Aristoteles.

Aristoteles onderscheidt drie fasen in het vergaren van kennis: de

eerste fase is de fase dat iemand over praxis beschikt: praktische wijsheid.
Veel kennis blijft volgens Aristoteles op dit niveau hangen: je weet op het ein-
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de van deze fase hoe je bepaalde kennis kan gebruiken en kan reproduceren;
je kunt toepassen en herhalen, maar de kennis staat echter nog op zekere af-
stand. Deze fase kan echter doorgezet worden op het moment dat degene die
inmiddels over praxis beschikt er een affectief aspect aan toevoegt door van
de kennis (praxis ) te gaan houden. Dit noemt Aristoteles de fase van morele
voortreffelijkheid en deze kenmerkt zich doordat er genoegen wordt beleefd
aan het verrichten van ‘de juiste handeling’, zoals hij dat zo stellig omschrijft.
De praxis komt daarmee op een hoger plan: er wordt van gehouden. Deze
morele voortreffelijkheid is voor Aristoteles het doel van de opvoeding. Veel
kennis blijft echter hangen op het instrumentele niveau. Op zich is dat geen
probleem, als er volgens Aristoteles bij een paar zaken maar wél die morele
voortreffelijkheid optreedt. De fase van morele voortreffelijkheid genereert
namelijk volgens hem geluk, en is daarmee het doel van de opvoeding.

Als we nu gaan kijken hoe Montessori in een lesje ‘doosje dragen’ de ken-
nis opbouwt, zien we parallellen. Om te beginnen wordt het lesje gegeven
nadat is geobserveerd dat er kinderen zijn die graag willen weten hoe je dat
kan doen, in dit geval een doosje dragen. Het lesje voorziet daarmee in een
behoefte. In de eerste trap, de eerste fase, zegt de montessorileid(st)er tegen
de kinderen: ‘Ik zal je laten zien hoe je een doosje kan dragen’. Dan toont hij/
zij zonder spreken en heel demonstratief met de duimen op het deksel en de
rest van de handen aan weerszijden onder het doosje, hoe je dat kan doen
en loopt een rondje door de klas zodat iedereen dat kan zien: ze toont de
techniek. Dan wordt als tweede fase gevraagd: ‘Wie wil dat ook laten zien?’
Dan zijn er kinderen die aan de andere kinderen laten zien, om de beurt, hoe
je een doosje kan dragen op de manier die net is aangeboden. Deze fase is
vergelijkbaar met de fase van Aristoteles in de aanloop tot praxis: als je weet
hoe je dat doosje kan dragen, beschik je over de praktische vaardigheid of
wijsheid, namelijk de praxis over hoe je een doosje draagt. Daarna wordt, in
de derde fase van dit montessorilesje, met woorden de handeling ondersteund
en er kan gezegd worden: ‘Dus als je een doosje draagt, kan je je duimen op
het deksel houden, en de rest van je hand stevig onder het doosje, en dan
klem je een beetje het deksel tegen het doosje, zodat er niets uit het doosje
kan vallen. Zullen we dat proberen als we doosjes dragen?’ Nu klinkt zo’n
uitgeschreven lesje ‘doosje dragen’ een beetje knullig, maar het lesje kan
natuurlijk net zo goed een andere inhoud hebben, een andere praxis.

Hier stopteven dat montessorilesje, maar Aristoteles gaat nog verder: Mocht
het nu zo zijn dat het kind dit heel leuk vindt, allerlei doosjes in de klas
gaat dragen en het fijn vindt om doosjes op
de juiste manier te dragen, dan treedt de fase
van morele voortreffelijkheid op: het kind voegt
zijn hart toe aan de technische kennis, het kind
B | heleeft genoegen aan  het verrichten van de
juiste handeling. En daar gebeurt het: het kind
komt in een toestand die vergelijkbaar is met een
soort flow, een onvermoeibare toestand waarin
het de nieuwe kennis verinnerlijkt. Deze fase
Foto: Kind met de ‘biologische lades’ leidt volgens Aristoteles tot geluk. Als kinderen in
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de gelegenheid worden gesteld om hun harten toe te voegen aan de kennis
die wordt aangeboden, ontstaat er niet alleen blijheid in het leren, maar kan
er ook een natuurlijk soort verantwoordelijkheid ontstaan: geen verant-
woordelijkheid dragen omdat het moet, maar omdat ze het graag willen. Dit is
een natuurlijk, intrinsiek gemotiveerd soort verantwoordelijkheid, niet vanuit
plicht, of omdat het zo hoort, maar vanuit de wens om te willen bijdragen aan
een groter geheel, niet vanuit zelfzuchtigheid, maar omdat je het goed met
elkaar wilt hebben. Zo klinkt het misschien abstract, maar in de middenbouw
in Den Haag waar ik alweer een tijd geleden werkzaam was, werd dat heel
concreet. Er zat een jongen in de klas, die buitengewoon geinteresseerd was
in biologie, in planten, en in het bijzonder in madeliefjes. Naar aanleiding
van de stukjes die hij schreef over deze madeliefjes bood ik hem grammatica
aan waarmee hij de namen van woordsoorten en zinsdelen oefende; hij
maakte sommen over madeliefjes door te schatten hoeveel er op het veldje
zouden kunnen staan, en kreeg andere sommen zoals vermenigvuldigingen
en delingen als de bloemblaadjes van deze composieten werden meegenomen
in de som. Hij was er druk mee, maar bovenal erg blij. De werkstukjes die
hij maakte gingen over verschillende soorten madeliefjes die voorkwamen in
Nederland en West Europa. Terwijl ik helemaal niet eens wist dat er verschil-
len waren in madeliefjes, was dit kind zich aan het verdiepen in de Latijnse
soortnamen om hun onderscheid te begrijpen. Iedere donderdag was er gym
in de verre gymzaal. We maakten dan een flinke wandeling. Zo liepen drieén-
veertig vrolijk springende kinderen door Mariahoeve, en ik was iedere keer
weer enorm opgelucht als de sliert kinderen veilig en wel de voor mijn gevoel
drukke snelweg-achtige weg door Mariahoeve was overgestoken. De kinderen
renden daarna, zoals altijd, over een veldje naar de gymzaal. Onze made-
lievenvriend echter, en dit is echt gebeurd, riep op een middag in die periode
tegen zijn klasgenoten: ‘Hé! Pas op! Daar groeit een “bellis annua”, dat is
een ander madeliefje dan de “bellis perennis”! Moet je zien, die heeft roze
eindjes aan de bloemblaadjes!” Waarna hij met grote vrolijkheid alle mid-
denbouwers van zijn klas in een soort zwaan-kleef-aan-sliert keurig over de
tegels die sprongsgewijs op het veldje lagen naar de voordeur van de gymzaal
organiseerde. Ik besefte toen hoe montessorionderwijs kan uitwerken, want
ik zag toen bij hem een heel natuurlijk en oprecht verantwoordelijkheids-
gevoel. Misschien is er geen verband, en was dit ook gebeurd als deze knul
gewoon strakke rijtjes sommen had gemaakt en zich niet had verdiept in
madeliefjes, maar ik stel mij zoiets voor als ik lees over wat Montessori noemt
‘normalisatie van de aandacht en sublimering van het bezitsgevoel’: over je
eigen muurtje klimmen, verbinding maken en opgaan in een groter geheel.

Kinderen volgen en bij hen aansluiten hoeft echt niet als resultaat te hebben
dat zij egocentrische wezens worden. Kinderen kunnen uitgenodigd worden
zich te verbinden met datgene dat ze leren. De leerkracht kan hen actief in
hun ontwikkeling volgen en vertrouwen tonen. Zo wordt voorkomen dat kin-
deren met stress leren en maar gaan denken dat het alleen goed is als ze zo
precies mogelijk de juf napraten en domweg iets reproduceren. Er zou geen
nieuwe kennis kunnen ontstaan, als we kinderen alleen zouden vragen om iets
te reproduceren: het kan tot vervreemding leiden, terwijl het plezier in leren
iets heel natuurlijks kan zijn.
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In de archieven van Adyar bevindt zich een bijzonder belangrijk document
in het handschrift van mevrouw Blavatsky. Het is haar artikel met als onder-
werp The Original Programme of The Theosophical Society (uitgegeven bij
TPH) dat kan worden beschouwd als een soort *‘magna carta’ voor de leden van
de Theosophical Society (TS). In het tweede deel van haar document bevindt
zich haar verklaring over het opzetten van De Esoterische Sectie van de TS.
Deze organisatie is algemeen bekend als de ES (Esoterische School), of EST
(Esoterische School van Theosofie). Om de reden voor het opzetten van de ES
te begrijpen, moet de vroegste geschiedenis van de TS en de intentie van de
Mahatma’s of Meesters, de innerlijke stichters van de TS, worden onderzocht.

In haar boek Theosophy as The Masters See It verklaart Clara Codd, als zij
schrijft over de vroegste geschiedenis van de TS: In de eerste dagen van het
bestaan van de TS was deze door kolonel Olcott in drie secties verdeeld. De
eerste sectie bestond uit de Meesters van Wijsheid en hun leerlingen (in die
tijd chela’s genoemd). De tweede sectie van esoterische studenten beloofde
loyaliteit aan hun leraren en volgde een zekere manier van leven. De derde
sectie verbond zich aan het algemeen lidmaatschap van de TS.

Waarschijnlijk weten veel leden van de Engelse ES niet dat de wortels
van de ES in Londen lagen. Daar werd in opdracht van enkele leden van de
Londense Loge van de TS een ‘Inner Group’ opgericht voor die leden die erop
gebrand waren dat de leringen van de esoterische wijsheid door zouden gaan
na het overlijden van mevrouw Blavatsky. Zij verzochten mevrouw Blavatsky,
die toen in Londen verbleef, hen in de gelegenheid te stellen de esoterische
leringen te blijven ontvangen van de Mahatma’s, de innerlijke stichters (the
Inner Founders) van de TS (Noot redactie: In het boek dat Henk Spierenburg
samenstelde, The Inner Group Teachings of H.P. Blavatsky, Point Loma Publi-
cations 1995, staan de namen van de leden van deze groep vermeld). In 1888
werd de ‘Esoteric Section of Theosophy’ opgericht, onafhankelijk van de TS.
Dit was het jaar waarin De Geheime Leer werd gepubliceerd.
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De ‘Esoteric School of Theosophy’ werd opgezet om die leden van de TS
die al goed thuis waren in de theosofische leringen een weg te bieden om
verder vooruit te komen op het pad en zich dienstbaar te maken aan anderen.
Het was de bedoeling om een zuiver en sterk kanaal van zegening voor de
wereld te creéren. Om die reden werd van de leden van de ES verwacht een
passend moreel leven te leiden, met volledig begrip van het principe van
broederschap. Dit betekende te leven volgens de grondbeginselen van theo-
sofie en deze niet slechts intellectueel te begrijpen. Van de leden van de TS
die werden toegelaten tot de ES werd verwacht dat zij de regeneratie en
zuivering van hun eigen innerlijke natuur ter hand namen en zichzelf beschik-
baar stelden als kanaal voor het hogere spirituele werk.

In veel afdelingen van de TS is het traditie om nieuwe leden te ver-
welkomen met een welkomstbrief van de International President, waarin in
de volgende bewoordingen melding wordt gemaakt van het bestaan van de
ES: Er bestaat een Esoterische School (ES) verbonden aan de TS, waaraan
diegenen die enige tijd lid zijn van de TS en die voldoen aan de vereisten voor
toelating kunnen deelnemen als zij dat wensen. De ES is bedoeld voor hen die
een werkelijk theosofisch leven leiden en niet voor hen die theosofie en aan-
verwante onderwerpen slechts bestuderen. Wijsheid komt tot diegenen van
wie het denkvermogen of de 'mind’ in staat is haar te ontvangen. Dit vereist
echter een diepgaande betrokkenheid om de waarheden van de natuur te
begrijpen. Door een leven van zuiverheid en zelfdiscipline bereiden leden van
de ES zich voor om waardig te worden deze wijsheid te ontvangen. Niemand
in de TS is verplicht zich op het pad van deugdzaamheid en onzelfzuchtigheid
dat tot wijsheid en waarheid leidt, te begeven. Zij die lid zijn van de ES nemen
echter vrijwillig de serieuze verplichtingen op zich die samenhangen met het
bewandelen van het pad van deugdzaamheid en onzelfzuchtigheid.

(NB In de eerste Nederlandse brief aan nieuwe leden staat als PS: Er
bestaat een Esoterische School van Theosofie. Na twee jaar actief en onafge-
broken lidmaatschap bestaat de mogelijkheid tot toetreding hiertoe. Er zijn
voorwaarden aan verbonden, waarover u te gelegener tijd meer informatie
krijgt. U kunt daarna inlichtingen vragen via de voorzitter van de TVN.)

Het lidmaatschap van de ES is voorbehouden aan leden van de TS die
minstens twee jaar lid zijn en bepaalde door de TS uitgegeven boeken heb-
ben bestudeerd. Van een aspirant die lid wil worden, wordt ook gevraagd
zich waardig te tonen door vriendelijkheid, goedgeefsheid en een onzelfzuch-
tige en altruistische wens om anderen te helpen. Door toe te treden tot de
ES besluit de aspirant een theosofisch leven te leiden en te werken aan de
zuivering van zijn natuur. In de woorden van De Stem van de Stilte van
H.P. Blavatsky is het een beklimming van de ‘hoogten van Paramita’ (zie vers
nummer 200) die de beoefening van deugden of paramita’s vereist die leiden
naar de tempel van goddelijke wijsheid.

In haar boek In den Buitenhof beschrijft Annie Besant het occulte pad als

het directe pad dat naar de tempel van wijsheid leidt, maar grotere inspan-
ning van de aspirant vraagt. Degenen die ervoor kiezen het pad te betre-
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den, plegen de noodzakelijke inspanningen om een leven te leiden waarin het
principe van geweldloosheid of ahimsa ten opzichte van ander leven wordt
hooggehouden. Het vraagt ook voortdurende inspanningen bij het zuiveren
van de innerlijke natuur en een ethisch en moreel leven in overeenstemming
met het principe van universele broederschap van alle levende wezens.

In het Preliminary Memorandum (de startnotitie) van de ES stelt mevrouw
Blavatsky:

Van geen man of vrouw wordt gevraagd of verondersteld meer te doen
dan zijn of haar best; maar van ieder mens wordt verwacht dat hij zich inzet
al naar gelang zijn vermogen en krachten. De waarde voor ieder individueel
lid van het werk in deze sectie zal volledig afhangen van:

1. het vermogen van de persoon om de leringen in zich op te nemen en deze
deel van zijn wezen te maken, en

2. de onzelfzuchtigheid van de motieven waarom hij op zoek is naar deze
kennis; met andere woorden, of hij is toegetreden tot deze sectie met de
vaste wil voor de mensheid te werken of slechts met de wens om voor
zichzelf enig voordeel of winst te behalen.

De EST is bedoeld voor die leden van de TS die bereid zijn om zich in te
zetten voor het pad van dienstbaarheid en om zich in te spannen om hun
leven voor dit werk te zuiveren.

Referenties:

The Original Programme of The Theosophical Society, H.P.Blavatsky
Letters From The Masters Of Wisdom

Theosophy As The Masters See It, Clara M. Codd

The Voice of the Silence, H.P.Blavatsky

In the Outer Court, Annie Besant

De Geheime Leer, deel I1I (bladzijde 667-713)

AN~

Overleden TVN leden

Op 23 mei 2015 is overleden de heer J.J. Burcksen uit Leidschendam.
Hij was 86 jaar oud en lid sinds 2010.

Op 29 september 2015 is overleden mevrouw T.Y.M. Kortekaas-Zaal uit Poeldijk.
Zij was 64 jaar en lid sinds 2010.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen
begeleiden op hun verdere zielereis.
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Boekbespreking Danielle Audoin
De Gulden Treden van Helena P. Blavatsky

Als afscheidscadeau heeft aftredend TVN voorzitter Els Rijneker de
leden van de vereniging het prachtige boekje, een commentaar van
Danielle Audoin op De Gulden Treden van Helena P. Blavatsky (HPB),
vertaald door Saskia Campert, cadeau gegeven.

Zonder afbreuk te doen aan de originele tekst (de Engelse, Franse
en oorspronkelijke Nederlandse tekst zijn zelfs integraal opgenomen)
geeft Danielle inzicht in deze prachtige leidraad voor spiritueel leven.
Zij verdeelt de dertien ‘treden’ onder in drie categorieén: de eerste vijf
gaan over de zoeker zelf: de punten waaraan hij kan werken om zich
te verheffen tot de ‘tempel der goddelijke wijsheid’. De tweede reeks
van vier treden gaat over de interactie met medezoekers en de leraar.
De derde reeks van vier treden behandelt het omgaan met de uitda-
gingen in het leven. Deze dertien regels zijn afkomstig van de Mees-
ter zelf die HPB instrueerde. Dit blijkt uit de tijdloosheid: alle treden
zijn los van elkaar te bewandelen en niet per se in volgorde, zoals op
een ladder. Eigenlijk zou je De Gulden Treden kunnen zien als het
bekende werk Relativiteit van Escher; soms gaat de trede omhoog,
soms naar beneden, maar altijd is er een trede!

Boek en Periodiek

2~ Voor iedereen die het pad wil gaan, zijn deze dertien stel-
¥ regels een goed vertrekpunt. Voor de geoefende occultist
misschien een vanzelfsprekendheid, voor de beginner op
het pad een ontdekking, maar altijd spreken De Gulden
Treden tot de verbeelding en is het nog niet zo eenvoudig
om ernaar te leven, want Een rein leven, een open geest,
een zuiver hart: de lat ligt hoog vanaf de eerste trede. Maar
. gelukkig reikt de Meester die deze tekst doorgaf aan HPB

zelf de oplossing aan: Mediteer en, na te hebben gemediteerd... Probeer!

Een rein leven, een open geest, een zuiver hart, een wakker verstand,
een onversluierde spirituele perceptie

een broederlijke liefde voor allen, de bereidwilligheid om advies en instructie
te geven en te ontvangen, een loyaal plichtsbesef ten opzichte van de Leraar,
een gewillig gehoorgeven aan de geboden van de Waarheid,

een moedig verdragen van persoonlijk onrecht, een dapper opkomen voor
onze principes, een onverschrokken verdediging van hen die onrechtvaardig
worden aangevallen, een aandacht voortdurend gericht op het ideaal van men-
selijke vooruitgang en volmaaktheid dat de Gewijde Wetenschap beschrijft.

Dit zijn de Gulden Treden die de student kan beklimmen
Om zich te verheffen tot de Tempel van de Goddelijke Wijsheid (HPB).

Jan Maarten Braak
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Verenigingsnieuws

Agenda Internationaal

december 2015
2-12  Adyar, India, Vic Hao Chin jr.
Self- Transformation and the
Spiritual Life
9 Brussels, Belgium, 20.00 h.
The Secret Doctrine,
100 Years Later (2/8)
email: ts-belgium@skynet.be
31-5/1 Adyar, India,
Internationale Conventie
van de TS
januari 2016
11-22 Adyar, India, Tran-Thi-Kim-Diéu
Glimpses on Chinese Philoso-
phies in the Light of Theosophy
13 Brussels, Belgium, 20.00 h.
The Secret Doctrine,
100 Years Later (3/8)
email: ts-belgium@skynet.be
februari 2016
10 Brussels, Belgium, 20.00 h.
The Secret Doctrine,
100 Years Later (4/8)
email: ts-belgium@skynet.be
maart 2016
9 Brussels, Belgium, 20.00 h.
The Secret Doctrine,
100 Years Later (5/8)
email: ts-belgium@skynet.be

Agenda Nederland

december 2015
12 Amsterdam,
nationale gespreksgroep
De Mahatma Brieven
januari 2016
19 Amsterdam,
nationale gespreksgroep
De Geheime Leer
februari 2016
24 Amsterdam,
nationale gespreksgroep
De Mahatma Brieven
maart 2016
14 Amsterdam,
nationale gespreksgroep
De Geheime Leer

Agenda loges en centra

december 2015

Amersfoort

7 Meditatie

14 Lichtfeest

Amsterdam

12 Utopia en de lichtstad, lezing,
Klaas van Harten

19 De Sleutel tot de Theosofie,
inleidende gespreksgroep

19 Inzicht is nu, gespreksgroep
Apeldoorn
3 Praktische Mystiek
(E. Underhill),
gespreksavond
17 Lichtfeest
Arnhem
7 De Geheime Leer, studiegroep,
Ineke Vrolijk
14 Meditatiegroep Leren mediteren,

Willem Philip Waller

21 Lichtfeest

Den Haag

7 Verborgen krachten in de natuur
en de mens (G. Hodson),
studiegroep

12 Meditatiediagram van Blavatsky,
inleiding met meditatie,
Ineke Vrolijk

12 De Geheime Leer II,
studiegroep, Ineke Vrolijk

14 Lichtfeest

Groningen

12 Atlantis, lezing, Wim Leys

Haarlem
11 Illusie en Werkelijkheid
(Vd Leeuw), studie

Heeze
19 De Geheime Leer, studie
Naarden
1 Siva-Sitra, studieavond
6 Morning talk in
St. Michael’s House
15 Leesavond
20 Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep, Ingmar de Boer
Nijmegen
10 Oude wijsheid, modern inzicht

(S. Nicholson), gespreksgroep
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Rotterdam

1 Licht op het Pad (Blavatsky),
gespreksgroep, Ronald Engelse

8 Het Meditatiediagram van

Blavatsky, studieavond,
Ineke Vrolijk

15 Lichtfeest

22 Filmavond met diner,
aanmelden

29 Spirituele kerst, lezing,
Arend Landman

Utrecht

1 Oude wijsheid, modern inzicht
(S. Nicholson), gespreksgroep,
Willem van Gaalen

4 De Geheime Leer, studiegroep,
Ineke Vrolijk
11 De oceaan van theosofie

(W.Q. Judge), gespreksgroep
18 Lichtfeest
Wolvega (Centrum Leeuwarden)
21 Lichtfeest
Zwolle (Centrum Lanoe)
15 Lichtfeest en Het pad van inwij-
ding, inleiding, Jan Wibbelink

januari 2016

Amersfoort

11 De wereld van de ziel,
studiemiddag

18 Meditatie

Amsterdam

16 De spirituele reis van het
ganzenbord, lezing,
Loes Moreno

30 De Sleutel tot de Theosofie,
inleidende gespreksgroep

30 Inzicht is nu, gespreksgroep

Apeldoorn

7 Praktische Mystiek,
gespreksavond

21 Praktische Mystiek,
gespreksavond

Arnhem

4 De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk

11 Siva-Sdtra, cursus,
Ronald Engelse

18 Meditatiegroep Leren mediteren,

Willem Philip Waller

Arnhem (vervolg)

25 Ledenavond, Christelijke
meditatie, Barend vd Brink

Den Haag

9 Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk

9 De Geheime Leer II,
studiegroep, Ineke Vrolijk

11 Krishnamurti in 1983
Brockwood, film

18 Gespreksavond, voor leden

23 Illusie en Werkelijkheid
(Vd Leeuw), cursus, Rien
vd Linden en Anita Kreuijer

25 Wat is astrologie en wat is
een horoscoop?, lezing,
Francine Rasenberg

31 Een benadering van theo-
sofie (Audoin), leesgroep

Haarlem

8 Illusie en Werkelijkheid, studie

Heeze (Centrum Eindhoven)

16 De Geheime Leer, studie

Naarden

3 Morning talk in
St. Michael’s House

5 Leesavond

17 Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep, Ingmar de Boer

19 Siva-Sidtra, studieavond,
Ronald Engelse

26 Ledenvergadering

Nijmegen

7 Oude wijsheid, modern inzicht,
gespreksgroep

21 Oude wijsheid, modern inzicht,
gespreksgroep

Rotterdam

5 Wat is de betekenis van de

esoterische Christus in deze tijd,
lezing, Roland v Vliet

12 Het Meditatiediagram van
Blavatsky, studieavond,
Ineke Vrolijk

19 Liefhebben zonder voorwaarden,
lezing, Petra Schuurmans
26 Hermetische geneeskunst,

lezing, Frank Tuinstra
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Utrecht

5 Oude wijsheid, modern inzicht,
gespreksgroep, Willem v. Gaalen

8 De Geheime Leer, studiegroep,
Ineke Vrolijk

8 De oceaan van theosofie,
gespreksgroep

15 Verlichting voor luie mensen,

lezing, Paul Smit

Wolvega (Centrum Leeuwarden)

11 Spiritualiteit en theosofie,
gespreksmiddag

25 Spiritualiteit en theosofie,
gespreksmiddag

Zwolle (Centrum Lanoe)

12 Upanishads, inleiding,
Wies Kuiper

26 De Geheime Leer III,
studieavond, Wies Kuiper

februari 2016

Amersfoort

1 Goddelijke taal, lezing,
Hans van Aurich

8 De wereld van de ziel,
studiemiddag

15 Ledenavond

Amsterdam

13 De Sleutel tot de Theosofie,
inleidende gespreksgroep

20 De Sleutel tot de Theosofie,
inleidende gespreksgroep

20 Kleuren en de Zevenvoudige,
workshop, Mariél Polman

Apeldoorn

4 Praktische Mystiek,
gespreksavond

18 Praktische Mystiek,
gespreksavond

Arnhem

1 De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk

8 Siva-Sdtra, cursus,
Ronald Engelse

15 Meditatiegroep Leren mediteren,
Willem Philip Waller

22 Voordracht Krishnamurti,
film, PJ Swagerman

29 Ledenvergadering

Den Haag
1 Verborgen krachten in de natuur
en de mens, studiegroep

6 Illusie en Werkelijkheid, cursus,
Rien vd Linden en Anita Kreuijer
8 Jainisme, een minstens zeven-

duizend jaar oude Indiase
religie, lezing, Saskia Campert

13 Meditatiediagram van Blavatsky,
inleiding met meditatie,
Ineke Vrolijk

13 De Geheime Leer II,
studiegroep, Ineke Vrolijk

14 Een benadering van theosofie,
leesgroep

15 Adyardag, voor leden

20 Illusie en Werkelijkheid,
cursus, Rien vd Linden en
Anita Kreuijer

22 De Yoga Sdtra’s van Patanjali,
lezing, Ronald Engelse

28 Een benadering van theosofie,
leesgroep

29 Verborgen krachten in de

natuur en de mens, studiegroep
Haarlem
12 Illusie en Werkelijkheid, studie
Heeze (Centrum Eindhoven)

20 De Geheime Leer, studie

Naarden

2 Siva-Sitra, studieavond

7 Morning talk in
St. Michael’s House

16 Siva-Sitra, studieavond,
Ronald Engelse

21 Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep, Ingmar de Boer

Nijmegen

4 Oude wijsheid, modern inzicht,
gespreksgroep

Rotterdam

2 Licht op het Pad,
gespreksgroep, Ronald Engelse

9 Meditatiediagram van Blavatsky,
studieavond, Ineke Vrolijk

16 Een cursus in wonderen, lezing,
Piet Peter

23 Het nieuwe tijdperk volgens de

astrologie, lezing,
Paula Kersbergen
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Utrecht

2 Oude wijsheid, modern inzicht,
gespreksgroep, Willem van Gaalen

5 De Geheime Leer, studiegroep,
Ineke Vrolijk

12 De oceaan van theosofie,
gespreksgroep

19 De vier Winden der Verandering,

lezing, Avani van Leeuwe
Wolvega (Centrum Leeuwarden)
8 Spiritualiteit en theosofie,
gespreksmiddag
22 Spiritualiteit en theosofie,
gespreksmiddag

Zwolle (Centrum Lanoe)

9 Katha Upanishad, gesprek,
Wies Kuiper

23 De Geheime Leer III, studieavond,
Wies Kuiper

maart 2016

Amersfoort

7 Astrologie als verbinding tussen

mens en kosmos, verdiepings-
avond, Ingmar de Boer

14 De wereld van de ziel,
studiemiddag

21 Meditatie

Amsterdam

5 Inzicht is nu, gespreksgroep

19 De Sleutel tot de Theosofie,
inleidende gespreksgroep

19 Inzicht is nu, gespreksgroep
Apeldoorn
3 Praktische Mystiek, gespreksavond

17 Praktische Mystiek, gespreksavond
Arnhem

7 De Geheime Leer, studiegroep,
Ineke Vrolijk

14 Siva-Sitra, cursus, Ronald Engelse

21 Meditatiegroep Leren mediteren,
Willem Philip Waller

Den Haag

5 Illusie en Werkelijkheid, cursus,

Rien vd Linden en Anita Kreuijer
8 Kleur onderzoeken, lezing,
Mariél Polman
12 Meditatiediagram van Blavatsky,
inleiding met meditatie,
Ineke Vrolijk
12 De Geheime Leer II,
studiegroep, Ineke Vrolijk

Den Haag (vervolg)

13 Een benadering van theosofie,
leesgroep

19 Illusie en Werkelijkheid, cursus,
Rien vd Linden en Anita Kreuijer

21 Ledenvergadering

27 Een benadering van theosofie,
leesgroep

Haarlem

11 Illusie en Werkelijkheid, studie
Heeze (Centrum Eindhoven)

19 De Geheime Leer, studie

Naarden

1 Siva-Sitra, studieavond

6 Morning talk in
St. Michael’s House

15 Leesavond

20 Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep, Ingmar de Boer

29 Leesavond

Rotterdam

1 Licht op het Pad, gespreks-
groep, Ronald Engelse

8 Meditatiediagram van Blavatsky,
studieavond, Ineke Vrolijk

15 Ledenvergadering

22 De dood en daarna, lezing,
Wim Leys

29 Meditatief schilderen op muziek,
workshop, Yvonne Hesterman

Utrecht

1 Oude wijsheid, modern inzicht,
gespreksgroep, Willem v. Gaalen

4 De Geheime Leer, studiegroep,
Ineke Vrolijk

11 De oceaan van theosofie,
gespreksgroep

18 Euthanasie vanuit theosofisch

perspectief, lezing,
Joke Vermeulen

Wolvega (Centrum Leeuwarden)

7 Spiritualiteit en theosofie,
gespreksmiddag
21 Spiritualiteit en theosofie,

gespreksmiddag
Zwolle (Centrum Lanoe)

8 Katha Upanishad, gesprek,
Wies Kuiper
22 Graancirkels, inleiding,

Kea vd Kamp
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Van de bestuurstafel, december 2015

12 en 13 september 2015: Tijdens de ‘open monumentendagen’ was de ‘theo-
sofische tempel’ in de openbare bibliotheek OBA, naast het gebouw van de TVN,
voor het publiek toegankelijk. In de OBA zullen in april en mei 2016 zes lezingen
gehouden worden door leden van de TVN, onder andere door Klaas van Harten,
Mariel Polman en Wim Leys. De tentoonstelling over het theosofische verleden van
de OBA is nog te bezichtigen tot 26 mei 2016.

Het ziet er overigens naar uit dat ook de TVN in de Tolstraat goed gaat merken dat
de gemeente Amsterdam aandacht gaat schenken aan *het Asscherkwartier’, zoals
deze buurt in ‘De Pijp’ genoemd wordt. Men is inmiddels begonnen met het aan-
trekkelijker maken van de buurt en de markante oranje Asscher Diamantfabriek
uit 1904 zal worden omgebouwd tot appartementencomplex.

Van 14 tot 18 oktober 2015 kwamen ongeveer twintig mensen bij elkaar in de
Besant Hall van het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden, voor de
achtste ITC-stilteretraite met Tran-Thi-Kim-Diéu. Op haar voordrachten volgden
zit- en loopmeditaties, meditatief onderzoek en vraag en antwoordsessies. Alleen
‘s avonds was er gelegenheid tot zachtjes spreken. Het avondprogramma ‘luiste-
ren naar muziek’ werd verzorgd door Martie Velthuis. Het thema van de retraite
was het boek van I.K. Taimni, De Siva Sdtra. Het verband met Taimni’s The Science
of Yoga of De Yoga Sdtra’s van Patafjali, en de Pratyabhijfia Hrdayam of Het ge-
heim van zelfrealisatie werd toegelicht (al deze boeken zijn in het Nederlands
verkrijgbaar in onze boekhandel). Onder andere doordat veel deelnemers al er-
varing hadden opgebouwd tijdens vorige retraites was er een grote openheid in
de groep om de aanwijzingen met succes te volgen, zodat de stilte en het niveau
toenamen naarmate de dagen verstreken. Een verslag zal waarschijnlijk te zijner
tijd geplaatst worden op de website van de EFTS.

Uitnodiging De TVN najaarsdag over Bijna Dood Ervaringen (BDE), of

e 2 e 'Nabij de dood-ervaringen’ van 7 november 2015 was een groot

succes. Er waren vijfenzeventig deelnemers, het merendeel

niet-leden. Er waren voordrachten van Ruud Smit, Erik Bruijnis

en Wim Leys. Annemieke Kikken deed verslag van haar eigen

BDE, en vertelde hoe dit haar leven veranderd had. De lezingen
zullen op termijn in Theosofia worden gepubliceerd.

Wij ontmoeten u graag weer op onze TVN-voorjaarsdag in Naar-
den op zaterdag 12 maart 2016 die geheel in het teken zal
staan van de nieuwste uitgave van de UTVN, een inleidend
boek, Theosofie eeuwige wijsheid voor deze tijd, dat is geschre-
ven door enkele leden van de TVN (zie bijlage).

Zaterdag 12 maart 2016

Besant Hall

it Namens het hoofdbestuur wens ik u fijne feestdagen!
Wim Leys, voorzitter
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Adressen Theosofische Vereniging

Secretariaten van loges (I) en centra (c), (b) = met bibliotheek

Amersfoort (I,b):

Amsterdam (I,b):

Apeldoorn (c):

Arnhem (I,b):

Assen (c):

Eindhoven (c):

Groningen (l,b):

Den Haag (I,b):

Haarlem (c):
Leeuwarden (c,b):
Naarden (I,b):

Rotterdam (l,b):

Utrecht (I,b):

Zwolle (I,b):

Zwolle (c,b):

Overige adressen:

Landelijk voorzitter

Belgié:

Loge Antwerpen:
Loge Witte Lotus:

Tak ‘Vrede’, Gent:

Martie Velthuis-Winkel, Parkstraat 29, 3743 ED Baarn
035 541 7118 - E-mail: amersfoort@theosofie.nl

Mw. R.H. Bangma-Biben, Woonark de Kelk - Kalf R.-48 rood
1509 AC Zaandam - 075 612 4871

E-mail: rothabangma@gmail.com
Website:www.amsterdam.theosofie.nl

Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - 055 522 1983

E-mail: apeldoorn@theosofie.nl

Website: www.apeldoorn.theosofie.nl

Secretariaat: Brugstraat 7, 6811 MB Arnhem

026 351 5355

E-mail: arnhem@theosofie.nl

Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com

Mw. B. Kicken, Liniekampen 38, 7873 BT Odoorn

0591 227920 of 06 2847 9127 - E-mail assen@theosofie.nl
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl

Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 5294 NE
Gemonde - 073 551 031I - E-mail: gboorn@gmail.com
Marjan Snakenborg, Wirdummerweg 27-A, 9917 PB Wirdum
0596 601 210 - E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com
www.loge-groningen.blogspot.nl

Jaap Trouw, Aronskelkweg 26-C, 2555 GK Den Haag
070 397 5071 - E-mail: denhaag@theosofie.nl

Website: www.denhaag.theosofie.nl

Dhr. A Robinson, Rollandstraat 3, 2013 SL Haarlem

023 532 3193

Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85

8471 WC Wolvega, 0561 614 067

Jan Rietdijk, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
035 694 1898 - E-mail: TV-Afd.Naarden@xs4all.nl
Mw.W. Kalkman-Verschoor, Schuwacht 256,

2941 EK Lekkerkerk - 0180 523 455

E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl

Ellen Hakkaart, Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht

06 2688 4240 - E-mail: secr.logeutrecht@gmail.com
Website: www.utrecht.theosofie.nl

Mw. M. van Vledder-van Welzen, Wijnmanlaan 11,

8014 KA Zwolle - 038 465 8808

E-mail: ecvanvledder@freeler.nl

Mw. L.L.C. Kuiper, Willemsvaart 1-604, 8019 AA Zwolle
038 453 1384 - E-mail: wieskuiper@home.nl

Sabine van Osta - Geuzenplein 8, B-1000 Brussel

0032 486 631997 - E-mail: sabine_van_osta@hotmail.com
Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen - 0032 382 74362
Busken Huetstraat 5, B-2050 Antwerpen

E-mail: info@logewittelotus.be

Website: www.logewittelotus.be

Beke 39, B-9950 Waarschoot

Website: www.theosofiegent.be

Secretariaat, Uitgeverij en
Theosofische boekhandel
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154

1074 VM Amsterdam
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:

Theosofische Vereniging

in Nederland

Open:

woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur

Hoofdbestuur

Wim Leys (voorzitter)

070 325 0256

Guido Lamot (vicevoorzitter)

035 588 5225

Sandra van Dalen (secretaris)
06 4228 1636

Dick Iedema (penningmeester)
010 451 2368

Loes Moreno Benseny-Frikken

Lidmaatschap
Contributie € 72,-
(incl. Theosofia)
gezinsleden € 36,-
(zonder Theosofia)

Aanmeldingsformulieren
zijn bij het secretariaat
verkrijgbaar of via de
website.

Betalingen

t.n.v. Theosofische Vereniging
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN:

NL31 INGB 0000 1919 10
BIC: INGBNL2A

Internationaal
Theosofisch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden

035 694 5121

E-mail:
info@itc-naarden.org
Website:
www.itc-naarden.org



Theosofische
boekhandel Adyar

Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam

Telefoon 020 676 5672

E-mail books@theosofie.nl

Website www.theosofie.nl

Open woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Nicholas & Helena Roerich

The Spiritual Journey

of Two Great Artists and Peacemakers
Ruth A. Drayer

Quest Books, 2005

360 pages, paperback

ISBN 978 0 8356 0843 5

Prijs € 25,50

EHE BricinaL PROGRAMME

OF

H.P. Blavatsky | |@ie@usosornicar Sociery
The Original Programme =
of The Theosophical Society F 25
Theosophical Publishing / A .
House Adyar, 2002 (1931) = WG '/ =
84 pages, paperback ﬁ 4 /‘ rf
ISBN 81 7059 355 7 ) gl 0T
Prijs € 4,50 “Usig A

H. P. BLAVATSKY

THEOSOPHY

AS THE MASTERS SEE IT

a8 cotiined in the
“Letters from the Masters of the Wisdom'

Clara M. Codd

Theosophy as the masters see it

as outlined in the

“Letters from the masters of the Wisdom”
Theosophical Publishing House Adyar, 2000 (1953)
250 pages, paperback

ISBN 81 7059 336 0

Prijs € 6,00

CLARA M. CODD
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Foto: Silent Retreat - oktober 2015

Doeleinden van de Theosophical Society Adyar:

Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

Het onderzoeken van de onverklaarde wetten
in de natuur en van de vermogens die in de
mens latent aanwezig zijn.

Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?
scan de QR code hiernaast

] of ga naar
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