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Service werd verslag gedaan van het vele werk dat wordt verzet. De TOS werd in 
1908 opgericht door Annie Besant met als motto Een verbintenis van degenen die 
liefhebben in dienst van alles dat lijdt. Op de website zien we dat vijfendertig landen 
deelnemen, waaronder arme landen als Puerto Rico, Zambia en Bolivia. Het rijke 
Nederland schittert door afwezigheid. Zou dit samenhangen met ons vertrouwen in 
de overheid, die naar wij denken via bijstand, voedselbank, jeugdzorg, onderwijs 
en allerlei toeslagen voldoende hulp biedt? Maar dan vergeten we kennelijk dat 
het hier hoofdzakelijk om materiële hulp gaat, waarbij - zoals we nu weten - nogal 
eens iets mis gaat. Liefdevolle hulp en aandacht op allerlei terreinen zijn van een 
andere orde en daar hebben theosofen zeker een rol. De afgelopen twee jaren 
hebben wereldwijd zoveel armoede en vluchtelingen gecreëerd dat in veel landen 
ook materiële steun hard nodig is. 

Het is verheugend dat Loge Den Haag zich inzet om een landelijk healing-netwerk 
op te zetten. Healingroepen waren en zijn al op lokaal niveau actief, maar een 
samenbundeling op landelijk niveau zou een mooie opstap kunnen zijn naar 
deelname van Nederland aan de internationale TOS. 

The School of the Wisdom (SOW)
Ook de op de Conventie aansluitende School of the Wisdom was dit jaar via zoom 
te volgen. Prof. P. Krishna ging op zes middagen in op het onderwerp Right Living 
in Modern Society. Deze gezamenlijke zoektocht naar de waarheid werd door ruim 
zestig leden gevolgd. In dit nummer vindt u een impressie hiervan door Mariël 
Polman.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid
Voor u ligt een nieuw lentenummer van Theosofia, boordevol uiteenlopende 
artikelen. Wellicht is u opgevallen dat de cover enigszins is gemoderniseerd en 
wordt gesierd door een foto van het St. Michaels huis, gewoonlijk aangeduid als 

Zoals gebruikelijk sloot onze wereldwijde theosofische beweging het jaar 
2021 af met de 146ste International Convention in Adyar. Evenals vorig jaar 
was fysiek deelnemen niet mogelijk, maar via zoom-verbindingen namen 
ruim vijfduizend leden uit tweeënzestig landen deel. Het programma 
was in veertien talen te volgen, mede dankzij de inzet van honderdvijftig 
vrijwilligers op het gebied van vertalen, ondertiteling, techniek, video 
editing en coördinatie. 
De titel Living in the Now: Challenges of the Inner Life beloofde boeiende 
sessies en we werden niet teleurgesteld. De openingsceremonie 
waarin landen zich met een korte impressie presenteerden gaf een 
hartverwarmend beeld van de diversiteit en het enthousiasme binnen 
onze organisatie. Het meertalige Youth Forum toonde dat theosofie ook 
bij jongeren populair is. Wie de Conventie heeft gemist, kan de schade 
inhalen via You Tube. 

Theosophical Order of Service (TOS)
Tijdens de conventie viel mij weer eens op hoeveel landen intensief 
betrokken zijn bij de TOS. In een zestalige bijdrage The Inner side of 
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‘het grote huis’ op het terrein van het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC)
in Naarden. We kunnen trots zijn dit Europese centrum in ons land te hebben. 
Het is één van de internationale centra van de Theosophical Society (TS) naast 
Adyar (India), Wheaton (USA) en Australië (Indo Pacific). Het terrein werd in 1925 
geschonken voor het werk van de TS. De missie van het ITC luidt De mensheid 
te dienen als een spiritueel studie- een retraitecentrum waar mensen worden 
uitgenodigd aan innerlijke transformatie te werken. Al bijna honderd jaar wordt op 
het ITC met hart en ziel gewerkt om deze missie te verwezenlijken.

Loge Den Haag is de honderd jaar al gepasseerd en viert in juni haar 
honderdvijfentwintig jarig jubileum. Een boeiend programma is voorbereid en als 
kers op de taart geeft Tim Boyd in levende lijve acte de présence. U leest er meer 
over in dit nummer. 

Verrassend is de tekst van Daniëlle Audoin, waarin zij ons oproept ons theosofisch 
werk door onze innerlijke vlam te dynamiseren in plaats van uitsluitend op zoek te 
gaan naar meer nieuwe leden. Een opmerkelijke oproep, die tot nadenken stemt. 
Nadenken over de wijze waarop wij theosofie in ons eigen leven en in onze omgeving 
levend houden, zal iedereen van tijd tot tijd doen. Binnen de theosofische beweging 
kennen wij geen kloosterleven met nonnen en monniken, dus niemand is volledig 
vrijgesteld om zich volledig aan spirituele zaken te wijden. Daarom rust op ons allen 
de boeiende taak theosofie levend te houden. Je zou dit kunnen kiezen als je ideaal. 

Leven met een ideaal
Vrijwel alle wereldgodsdiensten hebben de mensheid een pad gegeven om een 
meer bevredigend leven te leiden. Maar hun oproep vindt weinig gehoor bij de 
meeste mensen. En als er al een reactie is, gaat deze weer snel verloren in de 
drukte van de dagelijkse bezigheden en informatiestromen. Eigenlijk is een groot 
deel van de mensen in ons land best tevreden met hun lot. Slechts enkelen zullen 
zich bewust op het spirituele pad begeven. Voor veel mensen staat dit pad gelijk aan 
ascese, afzien van pretjes en een teruggetrokken saai leven leiden. Geen plezierig 
vooruitzicht! Vooral het idee dat we maar één keer leven brengt mensen ertoe alles 
uit dit ene leven te willen halen. Zoveel mogelijk genieten, eten, reizen….want als je 
sterft is alles voorbij. Boem, einde oefening. 

Wat is het een verademing als je ervan uitgaat dat je hier een luttel aantal jaren 
verblijft, dan even rust neemt om na die rustperiode weer opgewekt en met meer 
ervaring op aarde terug te keren. Wie dit beseft, begrijpt intuïtief dat het veel nuttiger 
is de ziel te verrijken dan het lichaam. Vanzelfsprekend zal je ideaal zich dan gaan 
richten op het allerhoogste (de Tempel van de Goddelijke Wijsheid, God, Brahman, 
Atman, Allah of hoe we deze onuitsprekelijke grootsheid noemen). Een goede 
aansporing om rustig op pad te gaan naar je ideaal ligt in het kleine boekje De 
Gulden Treden van Helena P. Blavatsky, waarin zij ons kleine stapjes aanbiedt op 
weg naar een verheven ideaal. Een mooie gedachte om deze lente mee te beginnen.

Saskia Campert 


