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Op de zeventiende november viert de Theosophical Society (TS) haar verjaardag. 
Het is bijzonder zeldzaam dat een spirituele beweging kan bogen op zo’n hoge 
leeftijd. Helena P. Blavatsky (HPB) schijnt gezegd te hebben dat de TS honderd jaar 
zou bestaan. Als we ons realiseren dat de TS slechts zestien jaar oud was op het 
moment dat zij deze wereld verliet, kunnen we bedenken dat ze een heel duidelijk 
beeld had van de mogelijkheden van expansie en invloed van de TS. Het is zeker dat 
de Oudere Broeders, die wij beschouwen als de ware oprichters van de beweging, 
een buitengewone impuls hebben gegeven - een impuls die een zekere levensduur 
zou kunnen voorspellen. Door mensen gestichte organisaties, als ik het zo mag 
zeggen, kunnen als een brandend strootje zijn en leven meestal niet langer dan 
hun oprichter. De kwaliteit, diepgang en stevige fundamenten waarop de TS rustte, 
konden inderdaad een honderdjarige levensduur garanderen.

Nu komen sommige sceptische geesten tot de conclusie dat de TS in verval zou 
moeten zijn aangezien de honderd jaren zijn verstreken en dat het nutteloos zou 
zijn om haar voortbestaan te willen verlengen. Ik denk niet dat HPB zo’n limiet aan 
de TS heeft voorspeld. Met haar verzekering dat het honderd jaar zou duren, heeft 
zijn eerder willen zeggen dat haar invloed zich zou uitstrekken over een volledige 
eeuw, wat het mogelijk maakte het hedendaagse denken langdurig en diepgaand 
te beïnvloeden. De TS heeft het dus overleefd en ook al neemt het aantal leden in 
bepaalde regio’s af, dit betekent niet dat haar invloed verwaarloosbaar is en dat ze 
geen rol meer heeft te spelen.

De door de Oudere Broeders gegeven impuls zou kunnen worden beschouwd als 
een energiereserve die in de loop der jaren zou opraken, hoe groot deze ook bij 
de oorsprong was. En als deze impuls niet was gevoed door de toewijding en het 
vertrouwen in de kracht van de Waarheid getoond door HPB, haar opvolgers en vele 
oprechte en onbaatzuchtige leden, zou hij inderdaad al lang geleden zijn uitgedoofd. 
Ik geloof dat het voor ons belangrijk is om te beseffen dat de energie die werd 
aangewend door mensen als HPB, kolonel Olcott, Annie Besant en in verschillende 
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mate door de grote figuren van de theosofische beweging niet alleen te danken was 
aan hun persoonlijkheid. Daarnaast en bovenal speelde de zelfvergetelheid die hen 
karakteriseerde een rol waardoor een energie vanuit hogere gebieden in gang gezet 
door de Oudere Broeders, de beweging voortdreef.

We kunnen lezen dat deze leiders qua persoonlijkheid waren begiftigd met grote 
kwaliteiten: wil, doorzettingsvermogen, werkkracht, vrijgevigheid, enzovoort. Maar 
zulke kwaliteiten zouden niet genoeg zijn geweest om de theosofische beweging 
de diepte en omvang te geven die haar in staat hebben gesteld de hele wereld te 
doordringen. Er was een zuiverder en krachtiger energie nodig om de TS blijvend te 
bezielen. Met andere woorden, de Oudere Broeders moesten een kanaal vinden voor 
het uitgieten van hun voor de mensheid weldadige boodschap.

We zouden kunnen zeggen dat de TS als groep zo’n kanaal is. Dat is waar. Maar dit 
kanaal bestaat uit elk van zijn leden - net zoals de mensheid bestaat uit ieder van 
ons. Haar ontvankelijkheid is afhankelijk van de ontvankelijkheid van al haar leden 
en niet alleen van die van haar leiders. Dit werd begrepen door de pioniers van de 
beweging. En we zouden ons niet tevreden mogen stellen met de eerste aanzet die 
werd gegeven. Als we begrijpen wat de TS in staat heeft gesteld om tot nu toe te 
overleven - deze kwaliteiten van onvoorwaardelijke toewijding en zelfvergetelheid - 
zullen we ons inspannen deze vast te houden als basis van ons werk of ze weer op te 
wekken als we geneigd zijn ze te verwaarlozen.

Sommige mensen zoeken misschien het liefst naar oplossingen om het ledenaantal te 
vergroten. Dit is zeker een goede zaak, maar dat zou niet onze eerste zorg moeten zijn. 
HPB, kolonel Olcott en Annie Besant hadden een aantrekkingskracht op de menigten 
die naar hen kwamen luisteren. Niet alleen een magnetische aantrekkingskracht, die 
oppervlakkig en niet erg duurzaam zou zijn geweest, maar een aantrekkingskracht 
op een dieper niveau, door de zuiverheid van hun leven, de belangeloosheid van 
hun motieven en een absoluut vertrouwen in de theosofische boodschap. Het zijn 
deze kwaliteiten die wij missen. Ons vertrouwen wankelt bij de minste tegenslag, we 
verwachten nog steeds een zichtbaar en onmiddellijk resultaat van onze inspanningen 
en we missen de zuiverheid die ontstaat door de totale afwezigheid van egocentrisme. 
Het is zeker dat we van goede wil zijn, de wens hebben om te dienen en een vast 
vertrouwen in de leringen hebben. Misschien missen we de kracht die ons in staat 
stelt tot inspanning zonder dwang, niet op resultaat gerichte actie, opoffering zonder 
klagen en onthechting zonder verdriet.

De toekomst van de TS zal afhangen van ons vermogen om die innerlijke vlam te 
ontwikkelen die als enige ons werk kan dynamiseren. Liever dan te zoeken naar een 
groter aantal geregistreerde leden, wensen wij een groter aantal enthousiaste leden. 
Een van de Meesters zei dat de TS zou overleven zolang er drie leden waren die 
hun vertrouwen waardig waren. Ik geloof dat ieder van ons ernaar moet streven om 
erachter te komen hoe we hun vertrouwen waard kunnen worden. Dit is misschien de 
beste manier om de toekomst van de TS veilig te stellen.

Vertaling Saskia Campert


