The School of the Wisdom 2022

The School of the Wisdom (SOW) is bedoeld voor leden van de
Theosophical Society (TS) om hun inzicht in theosofie te verdiepen, zodat
het een levende kracht wordt in het dagelijks leven.

Onder de huidige omstandigheden biedt de TS in Adyar de mogelijkheid
voor leden om per ZOOM de SOW te volgen. In januarij.I. was de spreker
Prof. P. KRISHNA, gepensioneerd hoofd van het studiecentrum op de
campus van de Krishnamurti Stichting India, Rajghat Fort, Varanasi en
een levenslang lid van de Theosofische Vereniging. Hij sprak over Right
Living in Modern Society, juist leven in de moderne maatschappij.

VERSLAG

Gedurende twee weken kwamen studenten van over de hele wereld twee

uur samen op de maandag-, woensdag- en vrijdag. Prof. Krishna sprak
ongeveer een uur en daarna konden er vragen worden gesteld en met elkaar van
gedachten worden gewisseld. Daags na elke bijeenkomst werd de link gestuurd om
de bijeenkomst op een besloten You Tube film terug te kijken, in je eigen tempo en
desgewenst ondertiteld. Leden die het Engels minder machtig zijn hoeven daarom
niet bang te zijn dat ze het moeilijk kunnen volgen. Bovendien zijn veel teksten
van prof. Krishna in het Nederlands vertaald. Deze teksten zijn terug te vinden op
zijn website http://www.pkrishna.org/dutch. Zijn boeken zijn te leen of te koop in de
bibliotheken en de boekhandels van de TVN.

Juist leven in de moderne maatschappij

‘In de afgelopen 200 jaar heeft de mensheid op bijna elk gebied enorme kennis
en deskundigheid verworven: landbouw, architectuur, kunst, wetenschappen,
geneeskunde, vervoer, communicatie, en elk ander gebied dat men kan bedenken.
Onze kennis van de buitenwereld is enorm toegenomen. Dit alles heeft de manier
waarop wij in de moderne samenleving leven volledig veranderd en verschillende
gemakken mogelijk gemaakt: een langere levensduur, sneller reizen naar alle delen
van de aarde en nu zelfs naar de ruimte. Men hoopte dat dit alles zou leiden tot
meer veiligheid, geluk, vrede en welvaart voor iedereen, maar dat is nog steeds niet
het geval.

Wat is het dat we verkeerd hebben gedaan? Moeten we dezelfde weg op gaan van
meer kennis, meer efficiéntie, betere wetten, een betere economie, en een andere
sociale organisatie?

Hetis duidelijk dat wij, mensen, niet weten wat juistleven is. Ondanks alle vooruitgang
constateren wij dat er nog steeds grote wreedheid, geweld, misdaad en de massaal
georganiseerde moord die oorlog heet, bestaan die onze veiligheid voortdurend
bedreigen. Universele broederschap en geweldloosheid worden gepredikt, maar de
realiteit is geweld, verdeeldheid, haat en oorlog.

Om deze toestand recht te zetten moeten we ons afvragen hoe een mens in wijsheid

kan groeien. Schept meer kennis wijsheid? Wij hebben geen behoefte aan meer
macht en efficiéntie, maar aan liefde, mededogen en vrijheid van eigenbelang. Dat
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vereist een dieper inzicht in onszelf en in onze relaties. Zelfkennis is de sleutel tot
wijsheid. Hierop werd gewezen door de Boeddha in het oosten en door Socrates
in het westen. Kan opvoeding de mens in staat stellen om zowel tot kennis van de
wereld als tot zelfkennis te komen? Hoe moet opvoeding worden aangepast om dit
mogelijk te maken?’

Opvoeding

Na eerst met elkaar zo diep mogelijk te zijn ingegaan op een aantal fundamentele
vragen met betrekking tot onze persoonlijke problemen en de problemen in de
samenleving, stond prof. Krishna lang stil bij education, ‘hoe onze opvoeding ons
heeft gevormd tot wie we zijn en bij wat onze verantwoordelijkheid is op het gebied
van de opvoeding. De oudere generatie is verantwoordelijk voor de jongere, voor
wat wij hen helpen te worden, voor wat voor soort mens wij bezig zijn te maken.
En dat zal op zijn beurt bepalend zijn voor het soort maatschappij dat we zullen
krijgen, want de kenmerken van het individu zullen de wezenlijke kenmerken van
onze maatschappij bepalen. Dus moeten we eerst vragen, wat is onze visie op
opvoeding? Wat voor soort denken willen wij scheppen? Wat voor soort mens zou
een diepe transformatie tot stand kunnen brengen in de maatschappij, zodat die
niet langer al die problemen heeft waarover we spraken? Misschien zijn we niet in
staat om zo’'n mens door opvoeding te creéren, maar we kunnen het op zijn minst
proberen, als onze visie helder genoeg is.’

‘In diepere zin komen de problemen niet voort uit een niet efficiént werkend
systeem. Zij komen voort uit het feit dat het denken dat zo’'n systeem gebruikt niet
over voldoende wijsheid beschikt.

Het vraagt een soort leren dat een zoeken naar waarheid is en dat een einde maakt
aan illusie. Groeien in wijsheid berust op het begrijpen van jezelf en van je leven.’

En dat is het soort leren binnen de SOW. In zijn cursus en teksten maakt prof.
Krishna duidelijk wat dat betekent. Voor hem is het geen theorie, maar een
werkelijkheid die hij elk moment van de dag uiterlijk leeft en innerlijk onderzoekt.
Het is een werkelijkheid die wij allemaal uiterlijk waarnemen en innerlijk kunnen
onderzoeken, als een natuurlijke beweging van eb en vloed. Want:

‘Juiste opvoeding in de 22ste eeuw moet zich bezig houden met de innerlijke
verandering van het menselijk bewustzijn.

Niet alleen het intellect maar de hele menselike mens moet opgevoed worden.
Wat betekent het voor de mens om in harmonie met de kosmische orde leven? Een
totale verandering in onze visie van het leven.

Zoals de Boeddha, Socrates en vele andere wijzen aangaven in alle culturen.’

Mariél Polman

Citaten zijn tussen aanhalingstekens geplaatst.
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