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twaalf uitgenodigde gasten, buigen zich over een breed scala aan onderwerpen, 
zoals harmonisatie van de basisleringen, opstarten theosofische scholen, nieuwe 
internet- en communicatiemogelijkheden, actief jeugdbeleid, verbeteren van de 
relaties met de pers en religieuze leiders, de effectiviteit van de loges en centra 
vergroten…om naar enkele issues te noemen.

Naast deze onderwerpen blijft de hamvraag: hoe zorgen we er wereldwijd voor dat 
de TS toekomstbestendig blijft. Kortom, vanuit de hele wereld zijn leden afgereisd 
naar ons land, om op vreedzame wijze met elkaar aan zelfontwikkeling en een 
betere toekomst voor de wereld te werken.

Nog geen vrede op aarde
Deze positieve en verbindende initiatieven staan in schril contrast met de situatie in 
de wereld op het moment dat ik dit schrijf. De mensheid leert blijkbaar weinig van 
het verleden en oorlogen blijven onverminderd over de wereld razen. In het boek 
Waarheid is het Leven Zelf van Hans van der Kroft zegt Krishnamurti hierover: Oorlog 
is niet meer dan het naar buiten toe tot uitdrukking brengen van onze innerlijke 
toestand, een uitvergroting van ons dagelijks doen en laten. Het is sensationeler, 
bloediger, verwoestender, maar het is het collectieve gevolg van onze individuele 
daden. Daarom zijn jullie en ik verantwoordelijk voor de oorlog, en wat kunnen we 
doen om hem tegen te houden? Het is wel duidelijk dat die altijd dreigende oorlog 
niet door jullie en mij kan worden tegengehouden, want hij is al gaande, hij vindt al 
plaats, al is dat voorlopig hoofdzakelijk in het psychologische vlak. Omdat hij al aan 
de gang is, kan hij niet worden tegengehouden. De geschilpunten zijn te talrijk, te 
belangrijk en de posities zijn al ingenomen. Maar jullie en ik, die zien dat het huis 
in brand staat, kunnen de oorzaken van die brand begrijpen, kunnen daar weggaan 
en op een nieuwe plek bouwen met andere materialen, die niet brandbaar zijn, die 
geen oorlogen veroorzaken. 

Als u dit nummer van Theosofia ontvangt, is een aantal internationale 
evenementen op het ITC aan de gang of juist afgesloten. Vanaf 3 juni 
verzamelde een internationaal gezelschap jonge theosofen (onder 
veertig jaar) zich in Naarden onder auspiciën van de EFTS (European 
Federation of Theosophical Societies). Het programma met als thema 
‘Het Pad naar Zelfrealisatie’ omvatte lezingen, workshops, studiegroepen 
en meditaties. Medio juni startte een internationaal seminar, getiteld 
‘Exploring the Powers Latent in Humankind’ dat werd gevolgd door een 
stille retraite onder leiding van Tran-Thi-Kim-Dieu.

In dezelfde periode hebben de leden van de General Council (alle 
landenvoorzitters oftewel General Secretaries of National Presidents) 
zich in Naarden gebogen over de Strategic Planning voor de Theosophical 
Society Adyar (TS). Oorspronkelijk kwam deze groep jaarlijks bijeen in 
Adyar voorafgaand aan de internationale conventie. Gezien de veelheid 
aan onderwerpen werd besloten tweemaal per jaar bijeen te komen. Sinds 
2016 vindt dus een tweede bijeenkomst van de General Council plaats 
in Naarden. De leden van de General Council, aangevuld met maximaal 
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De oproep van Krishnamurti klinkt aanlokkelijk. Wie droomt niet van een ideale 
wereld, waarin mensen vriendelijk en behulpzaam met elkaar omgaan? Natuurlijk 
is het niet nodig je koffer te pakken en naar een ver land te verhuizen. Waar zou 
je naartoe moeten in deze tijd van globalisering? Een betere oplossing is je te 
omringen met gelijkgestemden en zo een veilige en positieve plek te creëren. Dat het 
belangrijk is jonge mensen te begeleiden naar zo’n plek is overduidelijk. Binnen de 
TS is steeds meer aandacht voor theosofisch onderwijs, zoals Tim Boyd’s bijdrage 
aan dit nummer duidelijk maakt. Wanneer we erin slagen onze jeugd ruimdenkend 
en minder competitief op te voeden, is al veel gewonnen.

De TS staat natuurlijk niet alleen in haar streven naar een betere wereld. Ook de 
Ramakrishna Order wijst in dit nummer bij monde van Swami Swahananda op het 
belang om geen doelloos leven te leiden. Zijn advies is jezelf een positief doel te 
stellen en daaraan vol energie te werken. Wie ziet dat zijn doel te hoog gegrepen is, 
verlegt zijn grenzen iets naar beneden, maar zijn advies is duidelijk: het oog dient 
gericht te blijven op het hoogste ideaal.

Op zoek naar vrijheid
In dit verband is het nuttig de toegenomen roep om vrijheid - zowel in Nederland als 
elders in de wereld - eens nader onder de loep te nemen. Vrijheid om te doen wat 
je wilt, vrijheid van meningsuiting, vrijheid om je te verzetten tegen iedere vorm van 
betutteling, vrijheid met betrekking tot lichamelijke integriteit, vrijheid om eindeloos 
over de wereld te reizen….we horen er dagelijks over. Een goede vraag is dan: 
bestaat er wel vrijheid voor een mens die gevangen zit in zijn eigen kleine materiële 
wereld? Zijn al die vrijheidseisen niet onlosmakelijk verbonden met zelfzucht, 
onwetendheid en een gevoel van afgescheidenheid? Fysieke onvrijheid kan zeker 
storend zijn, maar is minder ernstig dan mentale onvrijheid.

De missie van de TS spoort ons aan ons inzicht te verdiepen. Het eigenbelang 
loslaten en je richten op het belang van het geheel wordt aangereikt als springplank 
naar werkelijke vrijheid. Wie moeite doet deze waarheid met een open mind 
tegemoet te treden, zal ontdekken waar werkelijke vrijheid te vinden is.

De redactie wenst u een mooie zomer met daarin alle vrijheid om rustig te genieten 
van deze veelzijdige Theosofia.

Saskia Campert 


