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Ik zou graag willen bespreken hoe wij als theosofen denken over onszelf en onze 
eigen ontwikkeling. Sinds de oprichting van de Theosophical Society (TS) zijn we 
nauw betrokken geweest bij het opzetten van onderwijsinstellingen. Ik ben in het 
bijzonder Vic Hao Chin Jr. dankbaar voor de educatieve inspanningen die zijn gestart 
op de Golden Link-scholen in de Filippijnen. Met onze huidige inspanningen proberen 
we de Adyar Theosophical Academy (ATA) vorm te geven naar dit voorbeeld.

Ieder van ons heeft met waardering kennis gemaakt met de theosofie, de tijdloze 
wijsheid. We hebben ons toegelegd op een proces van zelfontwikkeling. In sommige 
opzichten lijkt het op het onderwijs op onze scholen, maar in fundamentele opzichten 
is het een heel andere benadering. Ik wil ingaan op drie basisprincipes die ten 
grondslag liggen aan onze visie op onderwijs.

Eerst moeten we met ons denkvermogen verankeren dat er een universeel en 
alomtegenwoordig bewustzijn is dat zich altijd door alles heen uitdrukt. Zelfs in het 
oneindige aantal vormen in de wereld wordt dit universele bewustzijn nog steeds 
niet volledig uitgedrukt. In de Bhagavad Gitā zegt Krishna: Nu ik dit universum heb 
doordrongen met een fragment van mezelf, blijf ik nog steeds. Religieus ingestelde 
mensen hebben de neiging om in termen van god of het goddelijke te denken, maar dit 
alomtegenwoordige, altijd beschikbare, universele bewustzijn is het eerste principe.

Het tweede principe is dat dit universele bewustzijn niet verdeeld is en onmogelijk 
verdeeld kan worden. Voor ons is dit soms moeilijk te bevatten. Dit komt doordat 
overal waar we kijken, alles wat we zien, lijkt te bevestigen dat we eigenlijk allemaal 
van elkaar gescheiden zijn. Als we onze hand bewegen, een gedachte denken of 
een gevoel ervaren, reageert de persoon naast ons niet op dezelfde manier. Al onze 
persoonlijke ervaringen bevestigen deze afstand en dit onderscheid. Deze toestand 
van ons denken werd door H.P. Blavatsky (HPB) beschreven als de ketterij van 
afgescheidenheid. Een van de primaire doelen van de TS was om te proberen het 
gevoel van broederschap te vestigen, de feitelijke ervaring van een gezamenlijke 
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inspanning om de waarheid die ons doet wortelen in een inherente eenheid, te 
realiseren.

Het derde principe heeft specifiek betrekking op opvoeding en ons ontwikkelingsproces. 
Het houdt in dat het hogere of verborgen zelf kan worden onthuld door intelligente 
inspanning toegepast gedurende de loop van de tijd. Dit is de basis van onze eigen 
ontwikkeling, ons proces en beoefening. Op verschillende manieren houden we ons 
allemaal bezig met dit soort studie. Voor sommigen is het het bestuderen van ideeën 
zoals beschreven in boeken; sommigen storten zich op activiteiten die gunstig zijn 
voor anderen, voor anderen ligt de focus op stilte, meditatie of zelfs kunst. Maar wat 
onze beoefening of studie ook is, zij moet uiteindelijk vruchten afwerpen. Er wordt 
ons verteld dat we moeten werken zonder enig verlangen naar resultaten. Dit is waar, 
maar dat moet niet zo worden opgevat dat er geen resultaten zijn, want die zijn er wel.

Een juiste aanpak leidt tot een specifiek resultaat. Ooit was ik aanwezig bij een gesprek 
dat Zijne Heiligheid de Dalai Lama had. Iemand vroeg hem naar de resultaten van 
zijn levenslange boeddhistische beoefening. Hij zei dat één resultaat is dat hij zich 
veel gelukkiger voelt. De meeste mensen die bij dat gesprek betrokken waren, waren 
waarschijnlijk op zoek naar een of andere esoterische uiteenzetting, maar juist deze 
woorden waren zo belangrijk.

Hoewel het een feit is dat alles wat leeft naar geluk verlangt, denk ik dat het een 
vergissing is om van geluk een doel te maken. Ook al willen we het allemaal, we 
kunnen geluk zien als een symptoom of bijproduct van een diepere oorzaak. Als 
zelfopvoeders en beoefenaars zouden we onszelf de volgende vragen moeten 
stellen: ‘Heeft het me in de loop van jaren studie en praktijk gelukkiger gemaakt? Ben 
ik meer vrij van de druk van mijn verlangens? Ben ik meer vrij van de remmingen en 
problemen die de meesten van ons met zich meedragen?’

Ik had een goede vriendin, een vroegere president van de Amerikaanse sectie van 
de TS, Dora Kunz. Ze was vooral bekend om haar helderziende vermogens en om 
het ontwikkelen van een officiële opleiding voor verpleegkundigen in helen, die door 
universiteiten in een aantal landen werd overgenomen en die leidde tot 100.000 
verpleegster-helers. Een van de moeilijkheden die ze vaak bij haar verpleegkundigen 
tegenkwam, was dat ze een burn-out kregen gedurende het voortdurend contact met 
het lijden van anderen. Als genezer had Dora zelf contact met mensen met veel pijn en 
lijden. Maar de training die ze aan de verpleegkundigen moest overbrengen, was dat 
het genezingsproces nooit persoonlijk kan zijn. Het universele bewustzijn presenteert 
zich in talloze vormen, belemmerd door pijn en lijden. Je werkt niet met de vorm, hoe 
gefragmenteerd die ook lijkt, maar met het onderliggende bewustzijn dat altijd heel is.

Het is goed om te onderzoeken hoezeer we getraind en geconditioneerd zijn. Dat 
is een proces dat begint bij de geboorte. Onze eerste opvoeders zijn ons gezin en 
de samenleving waarin we zijn geboren. We worden opgevoed in het vormen van 
zelfidentiteit. Vanuit het theosofische of tijdloze wijsheidsstandpunt is er een ziel die 
in het lichaam komt. De ziel is niet geconditioneerd door geslacht, nationaliteit, religie 
of een van de vele aspecten die samenhangen met het lichaam waarin ze werkt. Door 
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ter wereld te komen wordt de ziel geïdentificeerd als man of vrouw, met een bepaalde 
nationaliteit, religie, familie, enzovoort. Al deze verschillende onderscheidende 
identiteiten worden ingeprent.

Vanuit een aanvankelijke staat van heelheid raken we sterk gefragmenteerd in 
geslachten, religies, nationaliteiten, politieke partijen, enzovoort. Een belangrijke 
factor in onze vroegste opvoeding zijn onze ouders. Zij zijn de oorspronkelijke 
opvoeders in onze wereld. Als we echter helemaal eerlijk zijn, zou het onjuist zijn om 
geen beperkingen te zien, hoeveel we ook van onze ouders hebben gehouden en 
houden.

Als we erover nadenken, zien we dat de meeste kinderen worden opgevoed door 
twintig- of dertigjarigen die proberen hun ‘wijsheid’ aan hun kinderen door te geven. 
En eerlijk gezegd, zo vroeg in het leven is er niet veel wijsheid om door te geven. 
Dus bestendigen we een cyclus waarbij we de traditionele dingen herhalen die zijn 
doorgegeven door generaties ouders die ons voorgingen, in de hoop dat de kinderen 
zullen luisteren. Een van de dingen die we moeten erkennen is dat kinderen nooit 
erg goed zijn geweest in het luisteren naar hun ouders, maar toch hebben ze nooit 
nagelaten hen te imiteren.

Dit zorgt voor problemen doordat het voorbeeld dat we geven wordt doorgegeven. Ik 
ken volwassen mensen die, als ze iemand luid horen praten, zich angstig voelen. Dit 
komt doordat, toen ze thuis opgroeiden, leerden dat wanneer stemmen luid werden, 
geweld volgde. De woorden die we doorgeven zijn niet het antwoord. Kinderen leren 
door voorbeelden.

In de boeddhistische manier van lesgeven is mededogen een van de belangrijkste 
lessen. Vanuit hun perspectief wordt mededogen gedefinieerd als het verlangen 
om het lijden van anderen te verlichten. Door te proberen anderen het idee van 
mededogen bij te brengen, erkennen ze dat er voor ons allemaal mensen zijn die we 
aardig, en anderen die we niet aardig vinden. Er zijn mensen die ons actief kwaad 
hebben gedaan, die we misschien zelfs als vijanden beschouwen, en er zijn anderen 
met wie we van nature mededogen voelen. Maar wil mededogen echt zijn, dan moet 
het universeel zijn, dan moet het voor alle wezens worden gevoeld. Het ontwikkelen 
van een lesmethode was moeilijk, maar men kwam met een briljante aanpak.

In de boeddhistische kosmologie is het idee van reïncarnatie fundamenteel. Vanuit 
dat perspectief zijn we allemaal ontelbare keren gereïncarneerd; zo vaak en op zo 
veel plaatsen en onder zoveel omstandigheden dat iedereen op een bepaald moment 
een moeder voor ons is geweest. Dus zegt men dat als je compassie wilt ontwikkelen 
voor iemand om wie je niet geeft, je hem gewoon moet zien als iemand die in een 
vorig leven je moeder had kunnen zijn. In de oosterse wereld is deze benadering 
succesvol geweest vanwege de culturele eerbied voor moeders.

Toen het boeddhisme naar het Westen kwam, ondervonden veel leraren moeilijkheden 
met deze benadering. Zoveel westerse studenten hadden problemen uit hun kindertijd 
met moeders die niet aardig, niet liefdevol en afstandelijk waren, en hen zelfs 
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mishandelden. Dus toen westerse studenten probeerden anderen als hun moeders 
te zien, leidde dat niet noodzakelijkerwijs tot een gevoel van mededogen. Het meeste 
wat we bij onze zelfopvoeding moeten doen is veel van wat ons is ingeprent, afleren.

Van onze ouders en sociale omgeving gaan we door naar school. Eerder sprak Vic 
over mogelijkheden voor een onderwijsinstelling als de Golden Link-scholen, maar 
ik ben er vrij zeker van dat niemand van ons het voordeel heeft gehad naar zo’n 
school te gaan. Hoewel we misschien af en toe een opmerkelijke leraar hadden, was 
de doorsnee-omgeving er een waar competitie, vergelijking en op angst gebaseerde 
gehoorzaamheid de norm waren. Dit is een van de belangrijkste invloeden die onze 
manier van denken heeft geconditioneerd.

Toen ik op school zat, was ik erg bezig met atletiek, en mijn nuttigste levenlessen 
werden in die omgeving doorgegeven. Sport vereist het erkennen van onze grenzen 
en het verleggen van die grenzen. De manier waarop sporttraining het lichaam met 
de geest verbindt, is heel belangrijk. Als het goed wordt gedaan, is het een training 
in positiviteit, in positieve emoties en gezamenlijke inspanning; het vereist ook 
leiderschap door voorbeeld.

Tijdens mijn tijd bij de TS heb ik de kans gehad om te studeren en te luisteren aan 
de voeten van een aantal echt geweldige mensen. Vanuit mijn perspectief is er één 
gemeenschappelijke les die ze allemaal doorgeven, ieder zegt het op zijn eigen 
manier en drukt het anders uit, maar het idee is dat we veel meer zijn dan wat we 
getraind zijn om te geloven.

HPB zei: De eerste noodzaak voor het verkrijgen van zelfkennis is om ons diep 
bewust te worden van onze onwetendheid, om met elke vezel van het hart te voelen 
dat je onophoudelijk jezelf bedriegt. De tweede vereiste is de nog diepere overtuiging 
dat zulke intuïtieve en zekere kennis door inspanning kan worden verkregen. Ze drukt 
het idee uit dat we de wereld voortdurend verkeerd zien. Net zo belangrijk is dat 
deze toestand van verkeerd zien kan worden gecorrigeerd. Dat brengt ons op het 
terrein van onze ontwikkeling, onze beoefening. Of we nu een muziekinstrument leren 
bespelen of het instrument van ons bewustzijn, er zijn drie aspecten die erg belangrijk 
zijn.

In elke beoefening is het belangrijk te beseffen dat het tijd gaat kosten. Het heeft ons 
een heel leven en meer gekost om de conditionering waarmee we te maken hebben, 
op te bouwen. We moeten dus begrijpen dat dit proces van zelfontwikkeling in de loop 
van de tijd zal plaatsvinden; het zal niet onmiddellijk gebeuren.

Het tweede aspect is intelligente inspanning. We leren onszelf aan wie we denken te 
zijn. In de theosofie onderwijzen we onszelf over de ziel, de gebieden in de natuur, 
enzovoort. Met regelmatige aandacht, in de loop van de tijd, spannen we ons op 
intelligente wijze in om de geconditioneerde grenzen waarbinnen we onszelf hebben 
getraind te functioneren, te verleggen.

Het derde en misschien wel belangrijkste aspect is geduld. We moeten geduldiger en 
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vergevingsgezinder zijn voor onszelf. We zullen vaak struikelen en vallen, maar we 
staan op en gaan door. Als we het hebben over ‘educatie’, heeft het stamwoord een 
belangrijke betekenis. Het betekent van binnenuit leiden of naar buiten trekken. De 
focus van het woord zelf ligt op iets dat al in ons aanwezig is. Als we aan het universele 
bewustzijn denken, is dit wat we moeten opwekken. Elke persoon die oprecht een 
spiritueel pad omarmt, wordt noodzakelijkerwijs een genezer. ‘Healing’, ‘helen’ 
betekent heel maken. Als we erkennen dat we in veel opzichten gefragmenteerd zijn, 
en bij dat erkennen beginnen, kunnen we voortgaan met heel worden.

Het proces omvat verschillende eenvoudige stappen. We beginnen met studie, op 
zoek naar nuttige informatie, maar dit is niet genoeg om te transformeren. Het geeft 
ons een idee en leidt ons naar kennis die kan worden toegepast, maar informatie, 
en zelfs formele kennis, zijn niet transformerend. Dus naast studie moeten we 
experimenteren. De Dalai Lama heeft gezegd dat ieder van ons het grootste 
experimentele laboratorium heeft dat er is: ons eigen bewustzijn. Dus experimenteren 
we met stilte.

In ons onderwijs op school en vanuit onze ouders is er hoogstwaarschijnlijk zelden 
enige training geweest om ons daadwerkelijk bezig te houden met het proces van stil 
worden. Maar zonder deze vaardigheid zijn we niet compleet. Totdat we een bepaald 
niveau van gecentreerdheid en stilte kunnen bereiken, zijn we overgeleverd aan onze 
emoties die komen en gaan, onze gedachten die constant in beweging zijn, en ons 
lichaam dat zijn eisen stelt.

Als we beginnen te experimenteren met rust en stilte, regelmatig en intelligent, merken 
we dat er dingen beginnen te gebeuren. Als mensen op hun kussen zitten, zeggen ze 
meestal dat ze aan het mediteren zijn, maar waarschijnlijk is dat niet juist. Het is geen 
meditatie, het is meditatie oefenen. We ontspannen het lichaam, concentreren ons op 
de ademhaling, observeren onze gedachten en emoties, of worden stiller. Naarmate 
we meer vertrouwd raken met dit proces wordt het mogelijk om echt te mediteren, 
om het punt te bereiken waarop we niet bezig zijn met gedachten. Dan hebben we 
momenten van echt intuïtief inzicht, een perceptie van heelheid.

Als ik mij goed herinner, geeft I.K. Taimni in De yoga sutra’s van Patanjali een 
voorbeeld van intuïtief inzicht. Hij vraagt ons ons voor te stellen dat we op een heel 
donkere nacht in een veld lopen. We zijn ons alleen bewust van de directe omgeving 
waar we staan. Stel je een plotselinge bliksemflits voor. Heel even onthult die flits 
ons het hele landschap. Met deze perceptie kunnen we navigeren door een terrein 
dat voorheen donker en onbekend was. In ons proces van experimenteren met stilte 
zullen we momenten ervaren waarop we diep stil zullen worden, waarop grootse 
ideeën en visioenen even in ons bewustzijn worden geblazen, en plotseling merken 
we dat we op een hoger niveau functioneren.

Dit is een belangrijk aspect van dit proces ons in te zetten om te leren experimenteren 
met stilte en om dieper stil te worden. Naarmate dit meer een normale toestand voor 
ons wordt, verandert onze manier van kijken. De perceptie van heelheid, iets zien 
van het universele bewustzijn, is een tegengif, een remedie tegen fragmentatie. Met 
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dit soort realisatie roept alleen al onze aanwezigheid een gevoel van heelheid bij 
anderen op.

In de Bijbel lezen we dat ‘de gebeden van een rechtvaardig man krachtig zijn’. Dat wil 
zeggen, de woorden, gedachten, de aanwezigheid van een persoon die verbonden is 
met het universele bewustzijn, is krachtig. Het is een soort culminatie van dit proces 
van zelfontwikkeling. Hieruit ontwikkelen we de intentie dat het onze rol in deze wereld 
is om te helen. Het is niet alleen een daad van de persoonlijke wil, maar het wordt 
onze voortdurende intentie en behoefte om verbonden te blijven met dit gevoel van 
heelheid, en om de energieën van deze verbinding door ons heen te laten stromen 
en hun effect in de wereld te laten hebben. In deze toestand, of we nu onderwijzen in 
een school of een gezin, is onze aanwezigheid en invloed krachtig. Ieder van ons is 
geboren voor een specifiek werk waarvoor we hier zijn. Dat werk wordt niet bepaald 
door een formele bezigheid waarvoor we betaald worden, het werk is om deze wereld 
heel te maken. Waar we ook zijn en waar we ook mee bezig zijn, we doen het met 
deze geesteshouding. Hoewel we niet op zoek zijn naar resultaten, kunnen we er 
zeker van zijn dat alles wat we doen, elke oorzaak, effect heeft.

Uit de vragen en antwoorden (V en A) naar aanleiding van de bovenstaande lezing, 
gehouden op uitnodiging van de Braziliaanse afdeling van de Theosofische Vereniging 
op 31 augustus 2021:

V: Hoe maken we een kind aan het lachen en gelukkiger?
A: Soms zoeken we naar methoden om de wereld te manipuleren, maar het komt

altijd uit op ‘wie ben je dat je zo luid praat, mensen horen de woorden niet die je 
zegt’. We stimuleren geluk in anderen wanneer we geluk in onszelf hebben. Kinderen 
kunnen veel gemakkelijker glimlachen als ze niet al te veel trauma’s in hun leven 
hebben meegemaakt. Voor ons is het niet moeilijk om enige mate van geluk te geven. 
Het gaat over het delen van het geluk in ons zelf.

V: Het citaat van HPB dat u ons hebt gegeven, over ons onvermogen om onszelf
te zien zoals we zijn, komt overeen met de definitie van avidyâ, of onwetendheid in 
haar Theosofische Woordenlijst, tegengesteld aan vidyâ, of kennis. Onwetendheid 
die voortkomt uit en wordt voortgebracht door de illusie van de zintuigen, of viparyaya. 
Hoe overwinnen we onwetendheid in ons leven?

A: De belangrijkste vraag is: ‘Hoe komt het dat we onszelf voortdurend voor
de gek houden?’ In Yoga leren we hoe we kennis van de wereld krijgen: er zijn 
kennisorganen die verband houden met de vijf zintuigen: oren, neus, ogen, tong en 
huid. Al deze organen rapporteren voortdurend aan het bewustzijn over de wereld 
waarin we leven. Die informatie is op zijn best partieel of beperkt. Een bloedhond 
kan bijvoorbeeld door een kamer lopen en duidelijk de geur onderscheiden van een 
persoon die er twee dagen eerder was. Of er zijn insecten en dieren wier ogen dingen 
kunnen waarnemen op het niveau van infrarood of ultraviolet licht. Dit zijn slechts 
indicaties van de beperkingen van de manier waarop we de werkelijkheid leren 
kennen.
HPB’s meditatiediagram stelt dat een van de aspecten van meditatie een bijzondere 
manier waarop we de wereld moeten zien is: we moeten in elk belichaamd wezen 
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slechts beperking zien. In het begin trainen we onze geest om te zien dat het universele 
bewustzijn voortdurend beperkt is in zijn expressie. Deze training resulteert uiteindelijk 
in de manier waarop we de wereld gaan zien - een doorbraak naar de werkelijkheid. 
De grote mysticus Rumi zei iets dat hiermee verband houdt: ‘In een wind beweegt 
elk blad, elke twijg en tak in een boom beweegt anders, maar ze zijn allemaal bij de 
wortel met elkaar verbonden.’ Het tegengif voor onderscheid is de focus op de wortel.

V: Wat is de grootste uitdaging die u bent aangegaan met de Adyar Theosophical 
Academy (ATA)? 

A: Alles wat de moeite waard is om te doen, vereist inspanning. De ATA begon
als een visioen, of droom. In ons enthousiasme gingen we aan de gang en we 
ontdekten dat dit proces op een contra-intuïtieve manier werkt. Het basisidee is dat 
als we ons eenmaal echt ergens voor inzetten, alle kansen om de focus van die 
toewijding te realiseren zich voordoen op manieren die we niet voorzien. We deden 
onze planning, zorgden voor structuren en mensen, we kwamen obstakels tegen en 
op de een of andere manier losten ze op. De grote filosoof en mysticus Goethe deed 
de volgende uitspraak: ‘Wat je ook kunt doen of dromen dat je kunt, begin ermee; 
vrijmoedigheid heeft genialiteit, kracht en magie in zich’.

Vertaling Marianne Plokker

Adyar Theosophical Academy


