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Dit jaar viert de Loge Den Haag haar 125-jarig bestaan. De Loge Den Haag wil dit 
bijzondere moment niet alleen met logeleden vieren, maar ook met theosofen uit 
de rest van Nederland. Dit doen wij op 17 juni 2022 tijdens het speciale evenement 
’Eeuwige Wijsheid voor deze Tijd’.

Op zoek naar de oorsprong
Het jubileum vormt een goede aanleiding om onderzoek te doen naar de oorsprong 
van onze oude loge. Op 6 april bezocht ik daarom, samen met Ria Schopman, het 
stadsarchief van Delft om meer te weten te komen over Adelberth de Bourbon, de 
‘founding father’ van de theosofie in Den Haag. Deze interessante persoonlijkheid zou 
een nazaat van de laatste Franse koning, Louis XVI, zijn.

Onze belangstelling naar het verloop van zijn leven heeft echter te maken met het feit 
dat hij de oprichter is van de loge Post Nubila Lux (na de nevelen het licht), de eerste 
theosofische loge van Nederland. Deze loge was aan de Franse theosofische divisie 
verbonden, bij gebrek aan een Nederlandse sectie. Onze stille hoop was dat wij de 
rond het einde van negentiende eeuw gevoerde correspondentie tussen Adelberth en 
mevrouw Blavatsky, Damodar Mavalankar of Kolonel Olcott, in het stadsarchief aan 
zouden treffen.

Wie was Adelberth?
Adelberth de Bourbon (1840-1887) was de zoon van Carl 
Wilhelm Naundorff, een Pruisische horlogemaker die zich 
voordeed als de zoon van koning Lodewijk XVI en Marie-
Antoinette van Frankrijk. Naundorff, ofwel De Bourbon, 
is vanuit Frankrijk via Engeland en Duitsland naar Delft 
gekomen. Hij ligt nu begraven in Het Kalverbos in Delft. 
Op zijn grafsteen staat ‘Içi reste Louis XVII, Roi de France’ 
(hier rust Louis de 17e, koning van Frankrijk). In de 
overlijdensakte van Naundorff wordt ook de naam Charles 
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Louis de Bourbon genoemd, zoon van Louis XVI en Marie-Antoinette. Carl Wilhelm 
Naundorff (De Bourbon) was een illustere man die een eigen kerk wilde stichten en 
in Engeland La Doctrine Celeste schreef. Hij zou door een engel geïnspireerd zijn om 
dit boek te schrijven 1 2.

Ons eigen koningshuis heeft overigens een curieuze band met deze pretendenten 
van de Franse troon. Bij geheim Koninklijk Besluit erkende koning Willem II de zoon 
van Naundorff als Carl Eduard de Bourbon. Koningin Wilhelmina zou mogelijk een 
andere nazaat, Auguste Marie Thérèse De Bourbon, vanuit een derde klasse graf 
naar een meer prominente plaats hebben laten verhuizen 3.

De Haagse loge Post Nubila Lux
Op 27 juni 1881 stichtte Adelberth de Bourbon de loge Post Nubila Lux, na enige 
omzwervingen bij de spiritistische vereniging Oromase. Wellicht had hij daar 
geprobeerd via seances meer te weten te komen over zijn voorouders. 
Post Nubila Lux bestond uit enkele schilders van de Haagse school zoals Tony 
Offermans en David Artz (en echtgenote) en advocaat Thomas van Stolk (plus 
echtgenote en dochter), naar wie de hedendaagse chique Haagse villawijk Van 
Stolkpark vernoemd is. Adelberth was voorzitter van de loge van 1885-1886. Zijn 
overlijden in 1887, op 47-jarige leeftijd, had een enorme impact op de loge die daarna 
zo goed als alle activiteiten staakte.

Op zoek naar die ene brief
We weten uit diverse bronnen dat mevrouw Blavatsky met Adelberth de Bourbon 
heeft gecorrespondeerd. Een van de meest interessante brieven (4-9-1881) gaat 
over het Magikon, een Zwitsers boekje over de Martinistenorde. In deze brief wordt 
verder gesproken over de vermeende koninklijke afkomst van Adelberth. Curieus 
genoeg troffen wij tussen de archiefbescheiden een brief aan over de stichting van de 
Martinistenorde door koning Willem II.

Adelberths voorvader, koning Louis XI, stichtte de Orde van St. Michel, een mystieke 
orde gewijd aan de eerste ridder, de heilige St. Michael. Uit de archiefstukken doemt 
een beeld op van een familie die vol wanhoop probeert alles terug te krijgen waar 
ze volgens hen recht op had. De Orde van St. Michel lijkt daarbij een vehikel om de 
koning een prominente rol te geven.

Tijdens de speurtocht in het archief kwamen we allerlei soorten correspondentie tegen. 
Artikelen van ministers die de bewering in twijfel trokken dat Naundorff en Louis XVII 
één en dezelfde waren; onderlinge briefwisselingen van de leden van de familie De 
Bourbon/Naundorff zelf en berichten van bewonderaars die het ‘Ancien Régime’ weer 
in ere wilden herstellen. Helaas waren er geen brieven van of aan mevrouw Blavatsky 
te vinden en zijn er ook geen stukken aangetroffen die getuigen van gebeurtenissen 
in de periode waarin de loge Post Nubila Lux bestond, behalve het eerder genoemde 
stuk over de Martinistenorde.

Hoe het begon en waar we nu staan
Hoewel de loge Post Nubila Lux zelf geen lang leven beschoren was, zouden de 
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door Adelberth de Bourbon geplante zaadjes al snel ontkiemen in de vorm van een 
in 1895 opgericht theosofisch centrum, dat op 30 maart 1897 tot loge verheven werd 
en zo jaren later tot volle bloei kon komen: de Loge Den Haag van de TVN. Zo legde 
Adelberth de Bourbon meer dan 125 jaar geleden de basis voor onze vereniging die 
nu aan het begin staat van een nieuwe cyclus, waarbij met behulp van de nieuwe 
media nu ook een breder en vooral jonger publiek uitgenodigd zal worden om de 
wereld van de theosofie te verkennen. 

Noten
1   https://bit.ly/3LyZBjK
     De tekst van de doctrine celeste zelf is te lezen op https://bit.ly/3vXXGOY
2   https://bit.ly/3MDY5Np
     Paul Airiau; Le Melchisédech Naundorffien; une création originale? 
     (uit: Melchisédech; Politica Hermetica, N.19-2005, p.72 e.v.)
3   https://bit.ly/3OHeC53

Stamboom

Geboortebewijs

https://bit.ly/3vXXGOY
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Kurt Leland
Rainbow Body
A History of the Western Chakra System
from Blavatsky to Brennan 
Ibis Press / Nicholas Hays, Inc., Lake Worth, 
516 bladzijden, 2016 soft cover 
ISBN 9780892542192 – prijs € 28,95

Vele boeken zijn geschreven over de chakra’s – de psycho-energetische 
centra langs de ruggegraat, helderziend waar te nemen als lichtende 
wielen - gebaseerd op de Indiase tradities. Eeuwenlang zijn de chakra’s 
gebruikt voor genezing, meditatie en spirituele ontwikkeling, resulterend in 
zowel verbeterde gezondheid als verlichting. Maar nog maar weinig is er 
geschreven  over de ontwikkeling van het westerse chakra-systeem, zoals 
dat gestalte kreeg door het werk van Blavatsky, Leadbeater, Aurobindo, 
Jung, het instituut Esalen, Brennan en anderen.

Kurt Leland schreef boeken over astrale projectie, bijna-dood-ervaringen 
en de transcendente mogelijkheden van muziek. Hij is een internationale 
spreker voor de Theosophical Society, klassiek musicus en componist. Hij 
geeft cursussen en consulten in zijn praktijk ‘Spiritual Orienteering’.

Rohit Mehta (1908 - 1995)
The search for freedom
Theosophical Publishing House, Adyar
196 bladzijden, 2000 2e dr. hardcover
ISBN: 817059345X – prijs € 7,50

Dit boek bestaat uit korte essays die ingaan op verschillende problemen 
waarmee de mensheid in het dagelijks leven wordt geconfronteerd: 
binnen organisaties, in de samenleving en in de politiek. De oorsprong 
van die problemen wordt door de auteur uitgelegd als liggend niet in de 
buitenwereld maar in de mens zelf, in zijn onrealistische en egocentrische 
perceptie. De oplossing van deze problemen ligt dus ook in ieder van ons.
Mehta behandeld o.a. praktische yoga, de leer van het hart, de weg van 
het midden, de wegwijzer en de bestemming, de geest van dankbaarheid, 
theorie en praktijk, vrijheid van conditionering, trots en waardigheid, het 
zoeken naar vrijheid.


