
Theosofia - Jaargang 123 - nr. 2 - juni 2022                                                     83

Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met theosofie, zag ik het aanvankelijk als 
een soort verwesterde vorm van hindoeïsme, met wat boeddhisme erin. Een periode 
van nadere studie leerde me al snel dat dit een veel te eenvoudige opvatting was. 
Theosofie, in het bijzonder zoals weerspiegeld in De Geheime Leer en andere 
geschriften van mevrouw Blavatsky (HPB), heeft een veel grotere complexiteit en 
reikwijdte. Het wordt nog ingewikkelder als we de volgende generatie theosofen zoals 
Annie Besant, Alice Bailey en de anderen erbij betrekken. Ik zal me dus concentreren 
op mevrouw Blavatsky en haar leraren.

Zelfs een korte blik op HPB's leven laat zien dat ze een geweldige reiziger was. Dat 
was ze al van kinds af aan vanwege het werk van haar vader als administrateur 
binnen het tsaristische Rusland. We weten dat ze op jonge leeftijd in aanraking kwam 
met esoterische ideeën via de bibliotheek van haar grootvader van moeders kant1. 
Ze beschrijft ook een psychisch bewustzijn en bescherming door haar Meester - later 
M of Morya genoemd - vanaf haar late kinderjaren. Deze drie elementen, reizen, 
paranormale begaafdheid en esoterische kennis, werden later in haar werk en 
geschriften gevormd en ontwikkeld door haar leraren.

Wie waren haar leraren? 
M was HPB’s voornaamste Meester, leraar en beschermer. Hier is een deel van wat 
ze tegen de heer Sinnett zegt, samen met zijn commentaar:
Dit is mijn meester, zei ze, die we Mahatma Morya noemen. Ik heb zijn portret hier. 
En ze liet me een klein paneel in olieverf zien. Als ik ooit oprecht ontzag en eerbied 
in een menselijk gezicht heb gezien, was het in het hare, toen ze over haar Meester 
sprak. Hij was een Rajput van geboorte, zei ze, een van de oude krijgersrassen van 
de Indiase woestijn, de mooiste natie ter wereld. Haar Meester was een reus, zes voet 
acht en prachtig gebouwd; een imposant type van mannelijke schoonheid. Zelfs in 
het schilderij zit een wonderbaarlijke kracht en fascinatie; de kracht, de felheid zelfs, 
van het gezicht; de donkere, gloeiende ogen, die je van je stuk brengen; de scherpe 
bronzen gelaatstrekken, het ravenzwarte haar en baard - spraken allemaal van een 
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enorme individualiteit, een echte Zeus in de bloei van mannelijkheid en kracht. Ik 
vroeg haar iets over zijn leeftijd. Ze antwoordde: Mijn beste, ik kan het je niet precies 
vertellen, want ik weet het niet. Maar dit zal ik je vertellen. Ik ontmoette hem voor het 
eerst toen ik twintig was, in 1851. Hij was toen in de bloei van zijn volwassenheid. Ik 
ben nu een oude vrouw, maar hij is geen dag ouder geworden. Hij is nog in de bloei 
van zijn volwassenheid. Dat is alles wat ik kan zeggen. U mag uw eigen conclusies 
trekken2.

Het jaar 1851 verwijst naar de Wereldtentoonstelling, waar hij naar verluidt deel 
uitmaakte van de Indiase delegatie. HPB is vaak vaag over data, plaatsen en tijden 
om de privacy van haar Meester te beschermen. De andere leraar die we moeten 
noemen is KH of Koot Hoomi. We kennen hem het beste door de Mahatma Brieven. 
Hoewel we weten dat er af en toe brieven zijn ondertekend met ‘Koot Hoomi Lal 
Singh’ ontdekken we dat dit een truc was van Meester DK zonder zijn toestemming3. 
In feite kennen we zijn naam niet aangezien Koot Hoomi zeer waarschijnlijk een titel 
is. Als Koot Hoomi Lal Singh zijn naam was, zou dit verder bewijs zijn van een Sikh-
verband, maar we weten weinig van zijn biografie. Hij wordt door C.W. Leadbeater 
beschreven als een Kashmiri Brahmaan4, met kennis van Europese talen5. HPB's 
verwijzing naar M als Rajput is significant, gezien de oudheid en aristocratie van hun 
afstamming. Ze zegt ook dat de Boeddha uit deze groep kwam6. In feite is Rajput zijn 
nu precies wat de Boeddha verzaakte. Wat nog interessanter is, is dat de Rajput-clans 
de neiging hadden om eclectischer te zijn in hun spirituele opvattingen dan de meer 
orthodoxe brahmanen. Brahmanen zijn een priesterkaste, terwijl Rajput krijgsheren 
zijn. De Rajput-groep bestaat nog steeds in Noord-India en elders. Noord-Indiërs die 
ik heb ontmoet, hebben vaak de neiging om in hun ideeën over het leven aspecten 
van het hindoeïsme, sikhisme en boeddhisme te combineren.

Het belang van Sant Mat 
Een zeer belangrijke invloed in Noord-India is de Sant-traditie, ook bekend als Sant 
Mat. Sant Mat verwijst naar een losjes verbonden groep leraren die vanaf ongeveer 
de 13e eeuw op de voorgrond traden op het Indiase subcontinent. Theologisch 
onderscheiden hun leringen zich door een innerlijke, liefdevolle toewijding aan een 
goddelijk principe, en sociaal door een egalitarisme dat ingaat tegen de kwalitatieve 
verschillen van het hindoeïstische kastenstelsel en die tussen hindoes en moslims7. 
Twee van de bekendste leden van deze beweging zijn Kabir, de moslimdichter en 
Guru Nanak de stichter van de Sikh-beweging. Je zou kunnen zeggen dat deze 
vroege Sant Mat-traditie een van de vele 'proto-theosofieën' vormt, samen met het 
Griekse, hermetische en kabbalistische denken, zoals gedefinieerd door HPB. Sant 
Mat bestaat nu nog steeds als een spirituele beweging, losjes verbonden met het 
sikhisme8. Deze moderne Sant Mat-beweging is zeer kritisch over theosofie, omdat 
ze het contact met levende meesters tijdens de Besant- en Leadbeater-periode heeft 
verloren9. Dit maakt deel uit van de gedetailleerde studie van spirituele tradities, die 
het lezen waard is. Zoals veel ideeën die op goeroe teruggaan heeft Sant Mat de 
neiging om voorrang te geven aan zijn eigen meesters boven die van anderen.

In een vroeg artikel maakt HPB zelf enkele interessante opmerkingen over de relatie 
tussen het sikhisme en de theosofie: 
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Sinds de dagen van de grote Nanak uit de Kshatriya-kaste, oprichter van de Sikh-
broederschap in de tweede helft van de vijftiende eeuw, zijn deze dappere en 
krijgshaftige stammen steeds de luis in de pels van de Mogol-dynastie geweest, de 
schrik van de moslims in India. Ontstaan uit een religieuze broederschap, wiens doel 
het was islam, brahmanisme en andere ismen, waaronder het latere christendom, te 
laten verdwijnen, ontwikkelde deze sekte een puur monotheïsme met het abstracte 
idee van een altijd-onbekend Principe, en werkte dit uit tot de leer van de ‘broederschap 
der mensen’. Volgens hen hebben we maar één Vader-Moeder Principe, met ‘noch 
vorm, noch gestalte, noch kleur’. We zouden allemaal broeders moeten zijn, ongeacht 
ras of kleur10.

Hier zien we duidelijke parallellen met de kernideeën van de theosofie:
•	 Het altijd-onkenbare Beginsel.
•	 Het Vader-Moeder idee.
•	 En het allerbelangrijkste van alles de universele broederschap.

HPB heeft gelijk als ze deze ideeën als de kern van het sikh-geloof beschouwt. Dit 
betekent niet dat ze uniek zijn voor het sikhisme. Ze licht verder toe hoe dit zich 
verhoudt tot meer conventionele religies: De priesterlijke brahmaan, fanatiek in zijn 
naleving van dode lettervormen, werd naar de mening van de sikh evenzeer de 
vijand van de waarheid als de moslim die zich wentelde in een sensuele hemel met 
zijn houris, de afgoden aanbiddende boeddhist die gebeden rond draait met zijn 
wiel, of de rooms-katholiek die zijn met juwelen bezette Madonna›s aanbidt, wier 
huidskleur de priesters veranderen van wit in bruin en zwart, afhankelijk van klimaat 
en vooroordelen11. Het belangrijkste punt hier is het belang van waarheid. HPB was 
altijd heel direct wanneer ze sprak over de dingen die ze afkeurde!

We hebben nog een interessant verband tussen de Meesters en het sikhisme uit het 
dagboek van kolonel Olcott van 26 oktober 1880: ... bij een heiligdom onder de hoede 
van de Akali waar de zwaarden, scherpe stalen schijven, maliënkolders en andere 
oorlogswapens van de sikh-krijgerpriesters te zien zijn, werd ik tot mijn verbazing 
en vreugde begroet met een liefdevolle glimlach door een van de Meesters, die op 
dat moment onder de bewakers zat, en die ons allemaal een verse roos gaf, met 
een zegen in zijn ogen...12. In Olcotts eigen handschrift luidt de aantekening voor 26 
oktober 1880: ... 's Middags gingen we weer naar de Gouden Tempel en vonden die 
net zo mooi als daarvoor. Zag enkele honderden nogal onooglijke fakirs en asceten. 
Een broeder daar groette HPB en mij en gaf ons elk een roos13.

Hoewel we het niet zeker kunnen weten - de Meester wordt niet bij naam genoemd - 
denk ik dat de kans groot is dat de Meester hier M is. Hoeveel Meesters kende Olcott 
persoonlijk? Als KH een Kashmiri-brahmaan was, is het minder waarschijnlijk dat hij lid 
was van de wachters van de Sikh Gouden Tempel. Technisch gezien heeft Olcott het 
bij het verkeerde eind als hij verwijst naar krijgerpriesters, aangezien de sikhs geen 
priesterschap hebben. De bewakers zijn leden van de Khalsa (letterlijk Soevereinen), 
ook wel ingewijde of gedoopte Sikhs genoemd - dat wil zeggen volwaardige leden 
van de gemeenschap. Het optreden als bewaker vertelt ons dat de naamloze Meester 
in hoog aanzien stond bij de Sikh-gemeenschap. Naar mijn mening is dit voldoende 



86                                                   Theosofia - Jaargang 123 - nr. 2 - juni 2022

bewijs voor een verband tussen de Meesters en het sikhisme. De naam van de 
persoon doet er weinig toe. We hebben minstens één Meester met een directe link 
naar de Sant-traditie. Ik geloof dat deze link overal in De Geheime Leer en de andere 
geschriften van HPB te vinden is.

Enkele voorbeelden uit HPB›s en andere geschriften
Grondstelling (a) in de proloog van De Geheime Leer14 beschrijft het idee van een 
grenzeloos, onkenbaar Beginsel, wat HPB ‘Zijn’ noemt ('Be-ness'). Dit abstracte idee 
is geen wezen in de algemeen aanvaarde betekenis van het woord, anders had ze 
het wel zo genoemd! Dit houdt verband met het Sikh-idee van God. Zoals de Sikh-
geschriften ons herinneren:
Het begin van de geschriften vertelt ons over de beschrijving van God: ‘God is Eén. Hij 
is de Allerhoogste Waarheid. Hij de Schepper, is zonder angst en zonder haat. Hij is 
onsterfelijk. Hij wordt niet geboren en noch sterft hij. Door de goedheid van de Goeroe 
kan men Hem ontmoeten. Zing (chant) en mediteer op Zijn Naam. In den beginne 
was Hij de Waarheid. Door de eeuwen heen is Hij de Waarheid geweest. Hij is nu de 
Waarheid en Hij zal voor altijd de Waarheid zijn15. Het belangrijkste aspect van sikh 
zijn, is te begrijpen dat er één eindeloze God is. Hij is onbeschrijfelijk, onschatbaar, 
onbetwistbaar, onfeilbaar, ongrijpbaar, onvergankelijk, onveranderlijk, onsterfelijk, 
onberispelijk, immanent, onoverwinnelijk, uniek, vormloos, onverschrokken, 
onsterfelijk, tijdloos, leeftijdsloos, mededogend, alomtegenwoordig en schepper van 
alles. Er is slechts de Een Allerhoogste Heer; er is absoluut geen ander. Geest, ziel en 
lichaam behoren alle Hem toe; wat Zijn Wil behaagt, zal geschieden16.

Hier zijn twee interessante punten. De nadruk op Waarheid doet me denken aan 
het motto van de TS Er is geen godsdienst hoger dan waarheid. Dit was ook het 
familiemotto van de maharadja van Benares, die bevriend was met Olcott en HPB. 
Hoewel het zeker niet uniek Sikh is, is de resonantie duidelijk. Hetzelfde geldt voor 
de beschrijving van het Sikh-idee van God. Het onkenbare aspect van God wordt 
nauwkeurig beschreven. We weten uit de Mahatma-brieven dat de meesters niet 
geïnteresseerd waren in een schepper-god: 
Daarom wijzen wij God af als filosofen zowel als boeddhisten. We weten dat er 
planetaire en andere geestelijke levens zijn, en we weten dat er in ons stelsel niet 
zoiets als God bestaat, persoonlijk of onpersoonlijk. Parabrahm is niet een God, maar 
absolute onveranderlijke wet, en Iswar is het gevolg van avidya en maya, onwetendheid 
gebaseerd op de grote begoocheling. Het woord ‘God’ werd uitgevonden om de 
onbekende oorzaak aan te duiden van die gevolgen die de mens bewonderde of 
vreesde zonder ze te begrijpen, en daar wij beweren en kunnen bewijzen wat we 
beweren – d.w.z. de oorzaak en oorzaken te kennen - zijn wij in staat te verklaren dat 
er geen god of goden achter hen staan17. 

De verwijzing naar het boeddhisme is interessant aangezien een centraal punt van het 
boeddhisme is dat het mogelijk is om te 'ontwaken' en om zo de Werkelijkheid en de 
Waarheid te kennen. We kunnen het Onkenbare Beginsel (a) niet als boeddhistisch 
omschrijven. Het idee van KH dat Iswar (scheppergod van de hindoes) avidya en 
maya (onwetendheid en illusie) is, is meer boeddhistisch van toon. Dit laat ons zien 
dat de theosofie van HPB in De Geheime Leer veel interessante ideeën uit vele 
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tradities verweeft. Hoewel we deze leer niet specifiek boeddhistisch of sikh kunnen 
noemen; blijft deze sterk met beide verbonden.
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