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Mensen hebben een ideaal nodig om een doel aan hun leven te geven. Het helpt 
hun energieën te richten op een beoogd doel. Maar hoe lastig is het om een ideaal 
te kiezen! Het eerste probleem is of je wel geschikt bent voor een idealistisch leven. 
Is het praktisch uitvoerbaar? Past het je? De grote meerderheid van de mensheid 
wereldwijd loopt de gebruikelijke pleziertjes van het leven achterna. Zij hebben het 
gevoel dat een ideaal de genietingen van het leven in de weg staat. Idealen zorgen 
voor conflicten omdat – naar zij zeggen – het leven uit compromissen bestaat. Dus 
denken zij dat het beter is alle idealen terzijde te schuiven en zo de geest te bevrijden 
van gewetensknagingen omdat ze alleen zo ongestoord van wereldse zaken kunnen 
blijven genieten. Dientengevolge zijn zij veelal tegen iedere vorm van idealisme en 
ridiculiseren zij hen die een ideaal trachten te volgen.

Aan de andere kant erkent een groot deel van de wereldbevolking het bestaan van 
hogere idealen en de schoonheid ervan, maar denkt dat deze alleen voor uitverkorenen 
bereikbaar zijn. Hoe kunnen zwakke mensen als zij hogere idealen nastreven? Rond 
dobberen en in inertie vervallen lijkt de enige weg. Voor hen is het teveel moeite om 
een zekere mate van bewustzijn en de bereidheid naar tekortkomingen in het eigen 
leven en denken te kijken te ontwikkelen – zaken die nodig zijn om een ideaal te 
kunnen volgen.

Dan zijn er mensen die gekozen hebben voor een idealistisch leven. Maar hoe lastig 
blijkt dat gaandeweg! Toen zij hun keuze maakten dachten ze dat de strijd gestreden 
was. Maar helaas! Het ideaal heeft de neiging om steeds verder en verder verwijderd 
te raken. Fijnere en subtielere vertakkingen van hetzelfde ideaal komen naar voren en 
bij tijd en wijle lijkt het allemaal teveel te worden. Het is waar dat deze mensen minder 
non-idealistisch zijn dan veel anderen, maar toch voelen zij zich niet opgewassen 
tegen het grote ideaal. Het is niet prettig je eigen incompetentie te ervaren. Bovendien 
steekt twijfel de kop op of de realisatie überhaupt mogelijk is als het ideaal steeds 
subtieler en moeilijker wordt. Is het mogelijk een gedeelte na te streven? En als het 
einddoel te ver weg lijkt, is het dan verstandig en zinvol om een meer passend ideaal 
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na te streven, dat realiseerbaar is in dit leven en de voorziene toekomst? Heden ten 
dage is het geloof in toekomstige geboorten niet erg sterk. Het vooruitzicht op een 
voortdurende strijd gedurende opeenvolgende levens is te ontmoedigend. Dus richten 
veel mensen zich op een lager ideaal, dat meer overeenkomt met hun capaciteiten. 

Hoe hoger de prijs, des te moeilijker is de strijd. Hoe edeler het einddoel, hoe meer 
opofferingen worden gevraagd. Natuurlijk is het menselijk om overweldigd te worden 
door een immense taak die voor je ligt. Maar adequate inspanning is de regel bij iedere 
succesvolle onderneming. Alle grote mannen en vrouwen zullen dit bevestigen. Edison 
had twintigduizend mislukkingen, maar bleef doorgaan. Waren zijn inspanningen een 
mislukking? Nee. Hij zei: Ik heb twintigduizend keer ondervonden hoe ik het niet moest 
doen. Dit is de moed en het geduld, de energie en het doorzettingsvermogen die een 
mens met een ambitieus ideaal moet hebben. Dit geldt ook op het spirituele gebied. 
Alleen als we bereid zijn kleine beloningen op te geven, kunnen we hogere idealen 
nastreven. Natuurlijk is het voor de mens die eerlijk is en voelt dat een ideaal te hoog 
gegrepen is, noodzakelijk een lager ideaal te kiezen. Hypocrisie is afkeurenswaardiger 
dan een juiste inschatting van je capaciteiten en zwakheden. Maar afstappen van een 
hoger ideaal om de simpele reden dat je denkt dat het onuitvoerbaar is, duidt op 
morele lafheid. 

Falen in een idealistisch leven is onvermijdelijk. Maar dit betekent niet dat idealisten 
hun mislukkingen al te zwaar moeten opnemen. De stichters van grote idealistische 
bewegingen adviseren ons niet bang te zijn voor mislukkingen, want inspanningen 
zijn nodig; en volgens spirituele leraren is geen enkele inspanning tevergeefs; ieder 
draagt bij aan de uiteindelijke bevrijding.

Swami Vivekenanda1 zegt: Let niet op mislukkingen, deze zijn 
heel normaal en horen bij de schoonheid van het leven. Wat 
zou het leven zijn zonder hen? Het leven zou geen waarde 
hebben als er geen strijd was. Waar zou de poëzie van het 
leven zijn? Let niet op strijd en mislukkingen. Ik hoorde een 
koe nooit een leugen vertellen, maar het is dan ook maar 

een koe – geen mens. Sla dus geen acht op mislukkingen en kleine tegenslagen; 
houd je duizend keer vast aan het ideaal en als het duizend keer niet lukt, probeer het 
dan nog eens. Hij die strijd voert is wijzer dan hij die niets probeert; zelfs kijken naar 
iemand die de moed heeft opgegeven werkt zuiverend. Sta op voor het goddelijke en 
laat de wereld voor wat zij is. Sluit geen compromissen. Iedereen mag zeggen dat hij 
niet weet dat de menselijke natuur tot dergelijke hoogten kan opstijgen. Maar als we 
zoveel onverwachte vooruitgang hebben geboekt in de fysieke wetenschap, waarom 
zou het ook niet mogelijk zijn in de wetenschap van de ziel. Voor de strijder is de strijd 
zelf al een overwinning, want hij verheugt zich daarin. Het einddoel loopt van ons 
weg. Hoe groter de vooruitgang, des te groter is het besef van onze onwaardigheid. 
Voldoening ligt in de inspanning, niet in het bereikte. Volledige inspanning is volledige 
overwinning. Vreugde zit in het gevecht, de poging, het daarmee samenhangend 
lijden, niet in de overwinning zelf. Want de overwinning is onlosmakelijk verbonden 
met zo’n inspanning. 
1 Swami Vivekananda (1863-1902) wordt gezien als de stichter van de Ramakrishna Order.
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Voor jonge mensen wordt het kiezen van een ideaal steeds moeilijker. Maar 
adolescentie is de tijd om een ideaal te kiezen. Vaak wordt het onbewust gedaan, 
wellicht door het contact met een idealistisch mens. Maar al snel vraagt de jonge 
mens zowel intellectuele als sociale steun. Met de groei van het intellect willen - met 
name de opgeleide - jongeren alles rationeel testen. Als de jongere minder ervaring 
heeft, gaat verbeelding een grote rol spelen. Dan streeft hij naar sociale acceptatie 
van het gekozen ideaal. Als de omgeving onverschillig blijft, zal hij snel de moed 
verliezen met als gevolg dat hij zwaarmoedig en kritisch wordt. Sommigen worden 
revolutionair en willen de hele maatschappij hun manier van denken met geweld 
opdringen. Maar helaas! De maatschappij is van nature geneigd tot inertie en luiheid. 
De mensen zijn vooral met zichzelf bezig. Het is voor alle jongeren moeilijk zich aan 
zo’n maatschappij aan te passen. Nog moeilijker is het voor hen die een ideaal voor 
ogen hebben. Psychologen vertellen ons dat de jongere vanuit zijn verbeelding naar 
het niveau van de realiteit afdaalt, maar geeft dit de idealistische mind voldoening? 
Zijn angstige zoektocht waarom de dingen zijn zoals ze zijn, hangt in de lucht. 
Wereldwijze mensen kunnen proberen hem kennis te geven van het ‘echte’ leven. 
Maar is dat heilzaam? Hoe staat het met de vooruitgang van de maatschappij? Hoe 
vordert deze? Komt deze niet juist tot stand door de inspanningen van idealistische 
mannen en vrouwen? Is het daarom wel nodig om alle mensen ‘realistisch’ te maken? 
De wereld heeft idealisten nodig. Zij zijn het zout der aarde. Bovendien verliest een 
leven zonder een enkel ideaal zijn waarde, althans voor de gevoelige mens.

Swamiji laat dit sentiment klinken als hij zegt: Het is een goed ding om een groot 
ideaal in het leven te hebben en daaraan zijn hele leven te wijden. Want wat is anders 
de waarde van het leven – dit vegeterende kleine onbeduidende leven van een mens? 
Het ondergeschikt maken aan een hoog ideaal is de enige waarde die het leven heeft. 
Maar helaas! Hoe moeilijk en beangstigend is het idealistische pad. Het  realiseren 
van een ideaal is moeilijk, zelfs nadat het gekozen is want we zien vaak dat tussentijds 
compromissen worden gesloten. Niet dat we het ideaal geheel laten varen. We hebben 
het nog steeds voor ogen, maar we hebben de neiging compromissen te sluiten. We 
moeten rekening houden met praktische hindernissen. Maar wat blijkt uiteindelijk? 
In de loop van de tijd wordt de standaard dusdanig verlaagd dat het ideaal verloren 
gaat. Protagonisten van een idealistisch leven hebben ons gewaarschuwd. Sluit geen 
compromissen, haal het ideaal niet naar beneden. Zelfs als het onmogelijk is het te 
realiseren, behoud toch de oorspronkelijke zuiverheid. Wellicht komen in de toekomst 
betere mensen naar voren die het ideaal kunnen verwezenlijken. Swami Vivekenanda 
zei: In de menselijke natuur zijn twee tendensen, de ene wil het ideaal aanpassen aan 
het leven, de andere wil het leven opheffen naar het ideaal. Vecht voor het ideaal en 
luister niet naar iemand die het ideaal wil bijstellen tot jouw niveau en een religie wil 
brengen die niet het hoogste ideaal in zich draagt. Laten we eerlijk zijn. Laten we onze 
zwakte toegeven als we niet in staat zijn het ideaal te volgen, maar niet het ideaal 
verlagen. Als honderd mensen in de strijd vallen, hijs de vlag en ga door. God is goed 
voor een ieder, ongeacht of hij mislukt. Laat hij die valt de vlag overhandigen aan een 
ander om de taak voort te zetten.

Hoewel de vlag moet worden hooggehouden, vragen we ons soms af of het voor 
ons - zwakke mensen - niet beter is te kiezen voor een tussenliggend ideaal dat 
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makkelijker, grijpbaarder en beter realiseerbaar is. In het dagelijks leven doen we dat. 
Maar als we de verbinding kennen tussen het hoogste en tussenliggende ideaal en 
als het lagere zo vorm krijgt dat het naar het hogere leidt, zal veel wanhoop, angst 
en vrees voor mislukkingen verdwijnen en zullen automatisch vorderingen naar het 
uiteindelijke doel worden gemaakt. Om die reden maakten de Rishi’s bevrijding tot het 
doel van het leven, maar gaven ook eervolle ruimte aan de legitieme levensdoelen. 
Dit was gestoeld op een geïntegreerde filosofie. Het idee van het viervoudige doel 
van het leven met als ultiem doel bevrijding toont aan dat rekening werd gehouden 
met de uiteenlopende factoren van het menselijk leven en bood concessies voor de 
verschillende menselijke temperamenten en verlangens. Maar hierbij werd nooit het 
doel uit het oog verloren. Op deze manier heeft de mens de mogelijkheid stap voor 
stap zijn ideaal te bereiken. Als aanpassingen niet worden gemaakt, zou de mens – 
zwak als hij is – geneigd zijn het ideaal te verlaten met een pijnlijke strijd en uiteindelijk 
desastreuze gevolgen voor hemzelf en de maatschappij.

Voor de meesten van ons vraagt het dagelijks leven veel van onze aandacht. Dus 
worden we geadviseerd daaraan evenveel aandacht te schenken als aan het 
einddoel. Het voordeel is dat we op die manier onze dagelijkse zaken zonder al te veel 
problemen regelen en daarin geen mislukkingen en teleurstellingen ervaren. Kleine 
inspanningen voor kleine succesjes maken ons klaar voor grotere inspanningen en 
edelere doelen. En uiteindelijk kan het hoogste doel – perfectie - worden bereikt. 

De grote denkers van de wereld hebben de noodzaak hiertoe onderstreept. Swami 
Vivekenanda zegt: Ieder mens zou zijn eigen ideaal moeten hebben en zou daarnaar 
moeten streven. Dat is een betere weg dan het volgen van het ideaal van anderen, 
dat hij nooit zal kunnen bereiken. Neem als voorbeeld een kind dat de opdracht krijgt 
tweeëndertig kilometer te lopen. Of het kind sterft of één op de duizend kinderen 
bereikt het doel volledig uitgeput en half dood. Dat is wat wij meestal proberen te 
doen in de wereld. Alle mannen en vrouwen in de maatschappij hebben niet dezelfde 
capaciteiten, mind of kracht om dingen te volbrengen. Zij moeten verschillende 
idealen hebben en wij hebben niet het recht neer te kijken op hun ideaal. Laat 
iedereen zijn best doen om zijn eigen ideaal te bereiken. Het is ook niet juist dat ik 
word beoordeeld naar jouw standaard of vice versa. De appelboom is geen eik en de 
eik is geen appelboom. De appelboom kan slechts beoordeeld worden naar de appel-
standaard en voor de eik geldt een eigen standaard. Het is onze taak om iedereen 
aan te moedigen zijn eigen hoogste ideaal te volgen en tegelijkertijd dit ideaal zo dicht 
mogelijk bij de waarheid te houden. Het ideaal voor de mens is God in alles te zien. 
Maar als dat niet mogelijk is, zie hem dan in iets dat je het meest aanspreekt en zie 
hem in de ander. Zo kom je verder. De ziel heeft een eeuwig leven. Neem de tijd en 
je zult je doel bereiken.

Wat is de betekenis van dit tussenliggende ideaal of de middenweg? Het zal duidelijk 
worden dat de weg naar het einddoel loopt via het tussenliggende ideaal. Als moksha 
dus het einddoel is, zijn dharma en kama de tussenliggende doelen. Als evenwicht het 
einddoel is, dan is alles wat evenwicht brengt het tussenliggende doel. Als broederschap 
het einddoel is, dan is alles wat daaraan bijdraagt het tussenliggende doel. Als liefde, 
eenheid, verbondenheid de doelen zijn, dan is alles wat de verwezenlijking helpt 



92                                                   Theosofia - Jaargang 123 - nr. 2 - juni 2022

een stapje op weg naar het einddoel. Dit is de enige manier om een einddoel te 
bereiken, van klein naar groter, van laag naar hoger, van materieel naar subtieler. 
Dat is de methode. Het voordeel hiervan is dat ons enthousiasme niet verdampt door 
een te hoog gegrepen ideaal. Als de hoogste bergtop niet binnen ons bereik ligt, 
kunnen kleinere toppen worden bedwongen. Deze overwinningen verschaffen de 
noodzakelijke kracht en moed voor hogere en moeilijkere uitdagingen. Dit toont aan 
dat evenveel aandacht moet worden besteed aan het bereikbare ideaal als aan het 
ultieme ideaal. En dit is een belangrijk idee van karma yoga: geef evenveel aandacht 
aan de weg als aan het uiteindelijke doel.

Bovendien kunnen we terwijl we vechten voor het tussenliggende doel, het uiteindelijke 
doel zonder probleem vergeten. Het is niet nodig bij iedere stap het einddoel in 
gedachten te houden. Natuurlijk is het wel nuttig af en toe aan het einddoel te denken. 
Zo weten we of we de juiste route volgen. En bij ieder obstakel dat we overwinnen, 
zal onze geest sterker, onze vastbeslotenheid steviger, ons vertrouwen groter worden 
en zijn we voorbereid op de volgende stap. Om die reden heeft het volgende gezegde 
zoveel aantrekkingskracht voor ons: één stap is voldoende voor mij. Als we de 
samenleving steeds stapje voor stapje naar een hoger niveau kunnen brengen, is 
het mogelijk dat het hoogste ideaal ooit werkelijkheid wordt. Zelfs als dat niet lukt, 
kunnen we als individuen tevreden zijn dat we ons deel hebben bijgedragen en 
kleine succesjes hebben behaald, hoe beperkt het resultaat ook mag zijn. Volstrekte 
onthechting, volledige kalmte, complete vrijheid mag gereserveerd zijn voor enkelen, 
maar voor de meerderheid van ons die niet erg moedig en niet erg angstig zijn zal 
het idee van een tussenliggend ideaal voldoende en weldadig zijn. Omdat het is 
afgestemd op het hoogste doel, zal het ons geleidelijk daarheen voeren, naar het 
summum bonum van het leven, het toppunt van elk menselijk streven.

Vertaling: Saskia Campert

 De leermeesters van Swami Swahanada: Ramakrishna in het midden, de verlichte meester 
rechts Saradadevi, zijn spirituele echtgenote en links Vivekananda, de leerling die de 
Ramakrishna Order stichtte en op de kaart zette.


