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Spirituele aanroeping
John Sell 
John Sell was meer dan zestig jaar actief in de 
Theosophical Society Adyar (TS) als spreker, 
leraar. 
Dit artikel is afkomstig uit het boek ‘Practical 
Spirituality’: Selected works of John Sell compiled 
and edited by Elisabeth Sell. 
In dit boek werd veel van zijn werk gebundeld.

Een aanroeping, invocatie, is een heel nuttig, krachtig en doeltreffend middel om 
te gebruiken voor zelftransformatie. Bij een aanroeping doen we een verzoek, een 
goddelijke oproep. We vragen om spirituele energieën van hogere gebieden en 
trekken deze aan. We komen in een spirituele relatie tot hogere machten. Als we 
hierin slagen heeft dat tot gevolg dat de spirituele energieën van liefde, vreugde, 
kracht en genezing ons bewustzijn en de wereld instromen. Soms projecteren wij ze 
bij heling of zegening. Deze aanroepingen worden gedaan tot verschillende bronnen 
zoals Christus, de Hiërarchie, de Meesters, engelen of onze eigen ziel.

De energieën veranderen ons karakter, dat wil zeggen, de energieën van 
zelftransformatie zijn werkzaam, want zij helpen oude en materiële handelwijzen te 
elimineren. Zo helpen zij anderen en tegelijk helpen zij ons om een meer liefhebbende, 
behulpzame en spirituele aard te ontwikkelen.
We bestuderen de aanroeping van tevoren zorgvuldig, woord voor woord, en denken 
of mediteren zo nodig over ieder woord. Daarna bestuderen we de hele zin tot we 
hem helemaal begrijpen. We moeten ons ook realiseren dat de doeltreffendheid van 
de aanroeping afhankelijk is van de hoeveelheid kennis, wil en gedachtekracht die wij 
erin leggen.

Hier is een algemene mantram die we kunnen gebruiken als we spirituele hulp voor 
onszelf zoeken. Het is een heel, heel oude en welbekende invocatie:

Leid mij van het onwerkelijke naar het werkelijke,
Leid mij van duisternis naar het licht
Leid mij van dood naar onsterfelijkheid

Brihandaranyjaka Upanishad.

Dit is kort en ‘to the point’ en vereist een diep gevoelde wens voor een nieuwe manier 
van leven.
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Hier is een andere aanroeping, het is een helende invocatie. Zoals altijd zoek je een 
rustige plek en breng je jezelf van tevoren in de juiste stemming.

Moge de helende kracht van de heer Christus neerdalen op … (namen).
Moge de helende engelen hen omvatten.

G. Hodson. Kingdom of the Gods 
Blijf enige tijd stil zitten terwijl de heling plaats vindt.

Wat zijn de elementen van een aanroeping?
1. Een aanroeping bestaat uit het combineren van de energieën van zowel het 

denken als het hart. Normaal gebed is vaak alleen hart-energie en kan alleen 
herhaling zijn. Hier gebruiken we de energie van verlangen en liefde, maar 
voegen daar het element denken en het maken van gedachtenvormen aan toe.

2. Een aanroeping is een verbinding van gedachten met energie of wezens die 
deze energieën besturen: engelen, Meesters et cetera. We denken aan de bron 
waarmee we ons willen verbinden en zo mogelijk maken we een beeld van 
het wezen wiens energie wij oproepen. Er zijn verschillende typen aanroeping. 
Bijvoorbeeld: a) helend, b) zegenend, c) ziele-energieën.

3. De energie van visualisatie en imaginatie wordt gebruikt om de energie te richten. 
Wat gevisualiseerd wordt, is afhankelijk van de tekst van de invocatie.

4. We gebruiken de energie van onze wil in de vorm van onze intentie, bevestiging 
en bekrachtiging, terwijl we de aanroeping doen. We beslissen om aan te roepen, 
we bedoelen aan te roepen. We houden onze concentratie gericht op het beeld 
dat we vormen en we bevestigen dat met onze wil door de formulering die we 
gebruiken.

5. Terwijl de energie stroomt, straalt zij uit naar een persoon of een groep of naar 
de hele wereld. Vaak worden de chakra’s in de handpalmen gebruikt als we onze 
handen heffen en de opgeroepen energie uit laten stromen.
Je kunt de energie verzenden vanuit je hart of uit je handen.

We kunnen deze aanroeping gebruiken:

In het centrum van alle liefde sta ik
Vanuit dat centrum zal ik, de ziel, naar buiten bewegen
Vanuit dat centrum zal ik, die dient, werken
Moge de liefde van het goddelijk Zelf overal worden uitgestort,
In mijn hart, in mijn groep en in de hele wereld.

Theosophy in New-Zealand, September 1986, p.8

Laten we beginnen:
• Eerst bestuderen we iedere regel van de aanroeping totdat we haar begrijpen 

voor zover ons lager denken dat kan.
• Zij kan uitgesproken worden door een persoon of in een groep. In een groep is 

het krachtiger.
• De aanroeping kan gewoon worden uitgesproken, of er kan vooraf een 

voorbereiding zijn van het lagere zelf, waardoor het resultaat vergroot wordt.
• Gewoonlijk zou je de aanroeping uit het hoofd leren, maar een andere manier 

om het in een groepssessie te zeggen is de volgende: zeg de eerste regel en 



Theosofia - Jaargang 123 - nr. 2 - juni 2022                                                     95

dan zeggen allen hem samen na en bevestigen hem in het denken. Zeg dan de 
volgende regel en weer zeggen allen hem na of bevestigen hem met hun denken. 
Enzovoort tot het einde.

• We proberen ons te realiseren dat we die ziel zijn die we werkelijk zijn door op het 
juiste moment deze woorden te bevestigen:
IK BEN DE STRALENDE, ONSTERFELIJKE ZIEL, VOL VAN LICHT, LIEFDE EN 
KRACHT.

Vervolgens:
• Bestudeer de woorden en iedere regel tot je ze begrijpt.
• Sluit je ogen (hoewel dit niet noodzakelijk is), ontspan je lichaam, harmoniseer je 

emoties en hou je mentale lichaam, je denken, heel alert.
• Open de lage persoonlijkheid voor de ziel, zeg deze woorden:

IK BEN DE STRALENDE, ONSTERFELIJKE ZIEL, VOL VAN LICHT, LIEFDE EN 
KRACHT.

• Hierna spreken we de aanroeping uit. Je kunt de energie zenden vanuit je hart of 
vanuit je handen: In het centrum van alle liefde sta ik…

• Blijf liefde uitzenden. Hou dit 15 à 20 seconden vol. Open vervolgens je ogen.

Later kun je dit proberen voordat je de aanroeping doet:
Zeg inwendig AUM, terwijl je je concentreert op de betekenis, in dit geval om je aura 
te reinigen.

AANROEPING
Mogen zij die de belichaming zijn van onsterfelijke Liefde
met hun hulp en leiding deze vereniging zegenen
die is gesticht om een kanaal te zijn voor hun werk.
Mogen zij haar met hun wijsheid inspireren,
met hun kracht versterken 
en met hun activiteit energie geven.

Annie Besant

AANROEPING VAN DE HIERARCHIE
Mogen de Heiligen, van wie u leerlingen tracht te worden,
u het Licht doen zien dat u zoekt,
u de krachtige steun geven van Hun mededogen en Hun wijsheid. 
Er is een vrede die elk begrip te boven gaat, 
wonend in het hart van hen, die in het eeuwige leven. 
Er is een kracht die alle dingen vernieuwt; 
zij leeft en beweegt in hen, die het Zelf kennen als één. 
Moge die vrede u omzweven, die kracht u opheffen, 
tot u staat waar de Ene Inwijder wordt aangeroepen 
en u Zijn ster ziet stralen.

Annie Besant – Vrije Katholieke Kerk

Vertaling Marianne Plokker


