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Toen Jiddu Krishnamurti (1895-1986)
veertien jaar oud was, riepen theo-
sofen hem uit tot de nieuwe messias
en zij brachten hem in contact met de
eeuwige wijsheid. Krishnamurti was
opgevoed in Groot Brittannié en hij
wijdde zijn leven aan de verspreiding
van zijn inzichten over de gehele
wereld. Hij behoort inderdaad tot de
grootste spirituele leiders van de twin-
tigste eeuw.

Aryel Sanat onthult de rijke esoteri-
sche gebeurtenissen van K’s innerlijke
leven. Persoonlijk heeft Krishnamurti
nooit het bestaan van zijn ‘meesters’
ontkend, noch het feit dat hij het voer-
tuig voor de Heer Maitreya of de
Christus zou zijn. Deze innerlijke reali-
teiten vormden zelfs iedere dag een
onderdeel van zijn volwassen leven en
waren nauw verbonden met het werk
dat hij deed.

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via de boekhandel of rechtstreeks
bij onze uitgeverij, tenzij anders vermeld. Wij zijn dinsdag t/m vrij-
dag van 11.00 tot 17.30 uur en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur
geopend. Prijswijzigingen voorbehouden. Fondslijst op aanvraag.
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