Beste vriend/vriendin of geinteresseerde in Manisola, als voor
bereiding voor de bijzondere wereldrust van de 13 heilige nachten, die
dit jaar valt in de 12e maand van 2012, willen we je van harte
uitnodigen voor:

Voordracht en conferentie Dertien heilige nachten door Roland van
Vliet
in Breda op 21 t/m 23-12-2012

Door de grote belangstelling voor dit thema, hebben we besloten nog 1 maal deze
conferentie te organiseren in Breda.

Vanuit een nieuwe interpretatie (via de aanduiding van het natuurwezen Etschewit) van
de heilige nachten, die Roland van Vliet in zijn boek , Wie denken de mensen dat Ik Ben -
christologie van de liefde" beschreven heeft, is zichtbaar dat in de verstilling van de
kersttijd een groots ontwikkelingsperspectief voor de mensheid aan het licht wil treden.
De Christus brengt tijdens deze wereldrust van 24-12 t/m 6-1 de kiemen van de 4 rijken en
de 9 engelhiérchién, waar Dionysius de Areopagiet over sprak, in de diepte van de aarde
en de menselijke ziel. Beschreven wordt wat die kiemen zijn en hoe d.m.v. spreuken het
mogelijk is deze 13 heilige nachten meditatief te verdiepen. Op een heel bijzondere wijze
schenkt de Christus ons de krachts-impulsen tot verwerkelijking van wijsheid, liefde en
scheppende daadkracht uit de geest in het komende jaar. Inleiding, meditatie en
oefeningen t.a.v. de negen engelhiérarchién.

Tijd: Openbare voordracht vrijdag 21-12-2012 van 20.00 tot 22.00 uur. Conferentie
(inclusief voordracht) 22-12-2012 van 9.30 tot 18.30 uur en 23-12-2012 van 9.30 tot 13.00
uur.

Locatie: Breda: voordracht in de Vrije School, Minckelerstraat in Breda; conferentie in
de praxis van Renate Schemmel (Gravin van Leeuwenhoekstraat 39) in Breda.

Kosten: 180,- euro voor de hele conferentie (reductie mogelijk) en 15,- euro voor de
voordracht (enkel).

Organisatie: Bel of schrijf voor informatie: Renate Schemmel
00 31 76 532 24 88, n+31612705701, schemm55@kpnmail.nl
Aanmelding: Het is voor de organisatie heel prettig om je nu al op te geven. Email of
schrijf je On-line in (www.manisola.nl).

NIEUWE INTERPRETATIE 13 HEILIGE NACHTEN
Vrijdag 23 december 2011

09.00 Koffie

09.30 Voordracht over Christus in de ademhaling van de aardeziel in de aarde, de
bevruchting van de aarde door de sterrekrachten.

11.00 Pauze

11.30 Voordracht over de eerste vier heilige nachten.

13.00 Middageten en pauze

13.45 Voordracht over de tweede vier heilige nachten.

14.45 Pauze

15.15 Voordracht over de derde vier heilige nachten en de laatste.
16.30 Vragen

17.00 Afsluiting



Nieuwe interpretatie van de 13 heilige nachten

Vanuit de aanduiding van het natuur/engelwezen Etschewit (bij Wolfgang Weirauch en Verena Staél
von Holstein in Flensburger Hefte: Gesprek met de natuurwezens)

24 op 25 december: fysieke lichaam
Steenbok ‘Het licht schijnt in de duisternis.’

25 op 26 december: het etherlichaam
Waterman ‘In Christus draag ik het wereldleed tot zijn genezing.’

26 op 27 december: het astrale lichaam
Vissen ‘Christus is de verzoenende kracht van de wereldkosmos.’

27 op 28 december: het Ik
Ram (pasen) ‘Als Ik Ben, ben ik in Christus vrij.’

28 op 29 december: Angeloi in de geestzelf-ontwikkeling
Stier ‘Door de engelen kan mijn karma vrucht dragen,
doordat mijn ziel tot wijsheid wordt.’

29 op 30 december: Archangeloi in de geestzelf-ontwikkeling
Tweeling (pinksteren)
‘De Aartsengelen geven mij in gemeenschapsvorming wijsheid.’

30 op 31 december: Archai in de geestzelf-ontwikkeling
Kreeft (Johannes-feest)
‘Door de Archai is mijn ziel door de geschiedenis van de culturen verrijkt en vergeestelijkt.’

31 december op 1 januari: Exousiai in de levensgeest-ontwikkeling
Leeuw ‘Door de Exousiai kan ik in liefde voor de mensheid scheppen uit het niets.’

1 op 2 januari: Dynamis in de levensgeest-ontwikkeling
Maagd ‘Door de Dynamis kan ik vanuit de onbewogenheid van de innerlijke stilte tot de juiste
bewogenheid van het medelijden komen'’

2 op 3januari: Kyriotetes in de levensgeest-ontwikkeling
Weegschaal (Michaélsfeeest) ‘Door de Kyriotetes kan de wijsheid in mij als graal tot scheppende
deugd worden in tegenwoordigheid van geest.’

3 op 4 januari: Tronoi in de geestmens-ontwikkeling
Schorpioen/adelaar ‘Door de Tronoi vindt ik de kracht om tot de wil van de liefde of de offerkracht te
komen.’

4 op 5 januari: Cherubim in de geestmens-ontwikkeling

Boogschutter ‘Door de Cherubim kom ik tot een sociale kunst in het handelen, die door het inpassen en
het omvormen van het boze in het goede de harmonie met de gehele wereldkosmos zoekt te
bewerkstelligen.’

5 op 6 januari: Seraphim in de geestmens-ontwikkeling
Hele jaar ‘Door de Seraphim kan ik alomvattende liefde zijn.’

(Extract van het hoofdstuk over de 13 heilige nachten in Wie denken de mensen dat Ik Ben-Christologie
van de liefde van Roland van Vliet)
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