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Vrijheid van denken
The Theosophical Society (Adyar) heeft zich wijd en zijd

over de wereld verspreid en leden van alle 
religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de 

specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen 
van hun eigen geloof opgeven. 

Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken 
dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,

 door wie ook onderwezen of gekoesterd,  die in enig
opzicht voor enig lid van de vereniging bindend is, 
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
 enig lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de enige

voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. 
Elk lid heeft evenveel recht om zich te 

verbinden aan elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen

recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt
 of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting 

die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van 
een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. 

Meningen of opvattingen geven geen recht op 
voorrechten en kunnen evenmin aanleiding

zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid 
van The Theosophical Society (Adyar)

ernstig om deze fundamentele principes van
de vereniging te verdedigen, 

te handhaven en ernaar te handelen,
en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 

op vrijheid van denken en van meningsuiting, 
binnen de grenzen van hoffelijkheid en

rekening houdend met anderen.
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Een nieuwe lente…een nieuw geluid. Dit geldt zeker voor Theosofia, omdat we dit 
jaar met een nieuwe vormgever/drukker werken. Natuurlijk bouwen we voort op onze 
tradities, maar een frisse blik is altijd welkom. Vandaar dat u het blad in een nieuw 
jasje aantreft. Qua inhoud houdt de redactie de kwaliteit als vanouds hoog, waarbij we 
niet vergeten dat ook beginners op het theosofisch pad en nieuwe geïnteresseerden 
Theosofia lezen. Veel buitenlandse schrijvers krijgen een plekje in ons blad, maar 
de redactie prijst zich gelukkig dat ook steeds meer Nederlandse leden de stoute 
schoenen aantrekken en zelfstandig een bijdrage aan ons blad leveren. 

Enkele topics 
Voor het eerst verschijnt dit keer een ‘column’ in ons blad, geschreven door Peter 
le Poole. Ieder gerenommeerd tijdschrift heeft tegenwoordig een regelmatig 
terugkerende column, dus wij hopen hiermee een begin te maken met een langdurige 
traditie. Peter zal ieder kwartaal zijn licht laten schijnen op een actuele gebeurtenis. 
Joan Slagers neemt ons in dit nummer mee naar het verschil tussen onze persoonlijke 
wil en de universele wil. Een herkenbaar thema, dat velen zal aanspreken. Anders 
dan gewoonlijk, schenken we dit keer ook eens aandacht aan de dieren. Gelukkig 
groeit het besef dat we onvoldoende oog hebben voor dierenwelzijn en komt er 
langzaam verbetering in het leven van kippen, melk- en slachtvee. Laten we niet 
vergeten dat de dieren – volgens De Geheime Leer – mensen in wording zijn en 
alleen al daarom onze liefde en aandacht verdienen.
Dat we opmerkzame lezers hebben bewijst Lupe Manuela Beaumont. Tijdens een 
bezoek aan het stadhuis van Amsterdam ontwaarde zij aan een wand in de passage 
het logo van onze vereniging. Samen zijn we op zoek gegaan naar de reden hiervan. 
Waarom hangt ons logo daar? U leest er meer over in het interview met kunstenares 
Natascha Hagenbeek.

Opkomen voor je idealen
Naar aanleiding van het interview, waarbij ik moed en strijdlust ontwaarde, gingen 
mijn gedachten uit naar de start van de Theosophical Society. Door Natascha werd 
ik herinnerd aan het onstuimige leven van Helena Blavatsky (HPB) en haar moedige 
strijd voor vernieuwing en erkenning1. Allereerst de jaren waarin zij als leerling van 
de Meesters haar studie volgt onder soms barre omstandigheden, vervolgens de 
perikelen met de heer en mevrouw Coulomb, die haar een mes in de rug staken, de 
fake-onderzoekingen door Richard Hodgson, de aantijgingen door de Society for 
Psychical Research (SPR), de problemen met Subba Row en de brahmanen…. om 
enkele voorbeelden te geven. Zij zegt er zelf over dat ‘zij leed tot het lijden ondraaglijk 
werd’. 
Ook Annie Besant heeft zich altijd zeer strijdbaar opgesteld. Ik herinner mij haar 
strijd in Engeland voor de arbeidsters in de luciferfabrieken. In India zette zij - naast 
het theosofisch werk - haar strijd voor rechtvaardigheid voort en kwam zij op voor de 
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armen in het land. In 1917 belandde zij zelfs in de gevangenis door haar activiteiten 
voor een vrij India. Haar medewerking aan de oprichting van de huidige Congress 
Party laat haar zien als activiste pur sang, die de politieke arena niet schuwde om 
haar idealen te verwezenlijken.

Vergeleken met de activiteiten van beide dames zijn we nu een rustige vereniging 
geworden, die niet langer zorgt voor rimpels in de vijver. Laatst zei iemand mij in 
de vorm van een grapje: ‘Het lijkt er soms op dat tamas2 bezit heeft genomen van 
TVN en haar leden’. Natuurlijk hoeft niemand zich aangesproken te voelen, maar de 
observatie staat niet geheel los van de realiteit. De nadruk ligt - voor zover ik het kan 
overzien - steeds meer op de eigen ontwikkeling van de leden. Zelftransformatie, 
bewustzijnsverhoging, ontdekken van latente vermogens, meditatietechnieken, yoga-
soetra’s, studie van filosofen… dit zijn onderwerpen die een belangrijk onderdeel 
van ons pakket vormen. Zo werd op de Voorjaarsdag op het ITC in Naarden (11 
maart jl.) gesproken en nagedacht over de evolutie en de rol van ons bewustzijn in 
het perspectief van de esoterische filosofie. Activisme, opkomen tegen onrecht en 
politieke bewustwording lijken thans minder hoog op de agenda te staan. 

Het lijkt geen toeval dat Tim Boyd in dit nummer schrijft over moed en standvastigheid. 
Hij gaat in op de uitdagende tijden waarin we momenteel leven. Waar we ook kijken, 
dreigt een crisis. In zijn artikel verwijst hij naar ‘De Gulden Treden’ van HPB waarin zij 
degene die naar wijsheid streeft aanspoort tot ‘een dappere verdediging van hen die 
ten onrechte worden aangevallen’. Zij ziet moed als een broodnodige kwaliteit: moed 
om te verdragen, moed om voor je principes op te komen en moed om anderen 
te verdedigen. Tim geeft ons inspirerende voorbeelden van theosofen die in deze 
turbulente tijd moed hebben en strijdbaar zijn.

Misschien hebben de huidige crises een positieve keerzijde en leren we dat we nooit 
mogen inslapen, maar als theosofen alert en klaar wakker moeten blijven. De wereld 
heeft mensen nodig die tegen onrecht optreden en niet bang zijn zich uit te spreken. 
Is dit geen inspirerende gedachte om de lente mee in te stappen?

Voetnoten:
1.	 Zie het boek ‘H.P. Blavatsky en de Theosofische Beweging’ door Charles J. Ryan
2.	 Eén van de drie guna’s.
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Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 56 72

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Joy Mills (1920 - 2015)
Op de Drempel van het Heilige Pad
Psychologisch Commentaar op Licht op het Pad van Mabel Collins
Uitgeverij der Theosofische Vereniging - 1e dr. 2004 - 188 
bladzijden, ISBN: 9061750865 -  Prijs € 13,50

Het idee van een heilig pad is in alle religieuze tradities te vinden. Het richt 
zich op een doel dat tal van benamingen heeft: Zelfrealisatie, verlichting, 
moksha, satori of bevrijding. Het spirituele pad kent voorwaarden en regels. 
Joy Mills noemt er een paar: aandacht; een zuiver leven; begeerteloosheid; 
onthechting; geweldloosheid; waakzaamheid. De schrijfster gaat in op het 
paradoxale karakter van sommige van deze regels. Mills spreekt helder, 
met ernst en met psychologisch inzicht, over zaken die bedoeld zijn voor de 
serieuze zoeker. Zij laat zien dat de oude wijsheid nog altijd actueel is.

Joy Mills (1920 - 2015)
Van Innerlijke Wijsheid naar Uiterlijke Transformatie 
Lezingen over De Stem van de Stilte
Special Theosofia juni 2019, 59 p. – Prijs € 7,00

Bestijg de Levensvogel, als u weten wilt (vers 20)
Het is de aard van een vogel om omhoog te vliegen. Wanneer men naar 
een hogere positie gaat, bijvoorbeeld naar de top van een berg, wordt 
het gezichtsvermogen sterk vergroot. Vanuit een vliegtuig is veel meer 
te zien dan vanuit een auto. Dit betekent niet dat het zicht van dichtbij 
niet belangrijk is, maar om een breder perspectief te krijgen van het hele 
gebied dat men wenst te verkennen, is een uitzicht vanaf de hoogten 
essentieel. Het theosofische wereldbeeld geeft een panoramisch beeld en 
moedigt ons aan om een zo breed mogelijk beeld te krijgen, om niet te 
beginnen met het voor de hand liggende maar juist met datgene wat de 
grond van ons bestaan is, de ultieme realiteit die ten grondslag ligt aan 
alle verschijnselen.

Joy Mills (1920 – 2015)
Leven in Wijsheid
Lezingen over ‘De Geheime Leer’
Uitgeverij der Theosofische Vereniging, 1989 - 76 bladzijden, 
paperback, ISBN: 906175061X - Prijs € 7,95

In de zomer van 1988 hield Joy Mills een reeks lezingen ter ere van de 
honderdste verjaardag van de publicatie van De Geheime Leer, door H.P. 
Blavatsky. In deze lezingen legt Joy Mills speciale nadruk op de ethische 
conclusies die uit de bestudering van dit boek kunnen worden getrokken. 
Ze gaat verder dieper in op de mythologische aard van de inhoud van De 
Geheime Leer, vooral waar die verwijst naar de oorsprong en ontwikkeling 
van de mens. 
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Het is een understatement om te zeggen dat we in uitdagende tijden leven. Waar we 
op dit moment ook kijken, er dreigt een crisis. In H.P. Blavatsky’s De gulden treden 
wordt degene die naar wijsheid streeft belast met ‘een moedige verdediging van 
hen die ten onrechte worden aangevallen’. Maar met wie van degenen die onterecht 
worden aangevallen beginnen we? Natuurlijk zijn er onrechtvaardige aanvallen onder 
mensen, van persoon tot persoon, natie tegen natie, maar er is ook de natuurlijke 
wereld, de aarde, die lijdt onder een meedogenloze en ongerechtvaardigde aanval 
door de mensheid als geheel.

Op dit moment lijkt het erop, dat veel mensen op zoek zijn naar een spirituele basis 
– een gevoel van iets wezenlijkers dan de onrust die ze ervaren, niet alleen binnen 
de Theosophical Society (TS), maar in de hele wereld. Hoewel er zoiets bestaat als 
oprechte spiritualiteit, is naar mijn mening onbezonnen spiritualiteit op de een of 
andere manier niet echt.

Op een zonnige dag, met een goede gezondheid en een zak vol geld, is spiritualiteit 
niet moeilijk te verkondigen. De loop van ieder leven zit echter vol uitdagingen. 
Een van de grootste uitdagingen van het leven is te ontdekken en te laten zien wat 
werkelijk is. De grote heilige Kabir verklaarde: Kabir spreekt alleen over wat hij heeft 
meegemaakt. Als je iets niet hebt meegemaakt, is het niet waar.

Ik heb een aantal jaren in een hospice gewerkt, waar ik voor stervenden zorgde. 
Wanneer mensen gingen sterven, was dat vaak verontrustend en verwarrend voor 
degenen die ze kenden. Vrienden en kennissen wisten niet wat ze moesten zeggen 
tegen de dierbaren die achterbleven. Heel vaak zeiden mensen dingen als: ‘Hij/
zij is op een betere plek’, ‘Het is Gods wil’, of ‘Je hebt tenminste tien goede jaren 
samen gehad’ (of vijftien, twintig, enz. jaar). Dit soort opmerkingen toont meer het 
persoonlijke ongemak, de onbekendheid en misschien de angst van mensen voor 
dit moment. Maar het is iets dat uit die categorie van ondoorleefde waarheden komt. 
Iemand die rouwt, heeft bijstand nodig, geen gemeenplaatsen. Te vaak falen mensen 

Kleine daden vol grote liefde 
Tim Boyd

Tim Boyd is de International President van de 
Theosophical Society (Adyar).

Dit artikel verscheen in The Theosophist Vol. 143.8, 
mei 2022 
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in dat opzicht. Zolang we het niet hebben geleefd, is het niet waar voor ons. Zonder 
de ervaring in ons hart te hebben beleefd, kunnen spiritueel klinkende woorden te 
gemakkelijk over onze lippen vloeien.

We hebben allemaal ervaring met het leven als mens. Ieder van ons is hier voor 
een zeer korte periode - als we geluk hebben honderd jaar - maar het is kort en 
vol met crises en vreugden. Gedurende die tijd gebeuren er veel dingen, en die 
proberen we te begrijpen. Heel vaak ligt de diepste betekenis die we vinden in een 
bepaalde kijk op spiritualiteit. Een Amerikaanse humorist zei ooit: ‘Het leven is vol 
ellende, eenzaamheid en lijden, en het is allemaal veel te snel voorbij’. Crises en 
verlies, evenals vreugde, lijken de belangrijkste aanleidingen te zijn waardoor we ons 
verdiepen. Ieder leven heeft er zijn deel van. Dus als we nadenken over wat het leven 
is, is het veel dingen. Het is schepping en groei, het is ook vernietiging en verval. De 
grote spirituele meesters hebben door de eeuwen heen herhaaldelijk geprobeerd 
onze aandacht te vestigen op het feit dat het al deze dingen tegelijk is. Probeer een 
deel ervan te negeren en we beperken onze toegang tot de waarheid.

Periodiek herlees ik de Bhagavad Gitâ en altijd vind ik nieuwe inzichten. Het is een 
bron van groot plezier en instructie wanneer ik bij het hoofdstuk kom waar Arjuna 
erkent dat Krishna niet alleen een vriend en een kundige wagenmenner is, maar dat 
hij in feite de allerhoogste Heer is. Arjuna vraagt hem de gunst om hem in zijn ware 
gedaante te mogen zien. Krishna doet dat en als Arjuna het allemaal ziet, gaan zijn 
haren overeind staan. Het is veel meer dan hij had kunnen verwachten.
Wat wordt beschreven als deze ‘ware vorm’ zijn alle deva’s (engelen) en goden, 
ontelbare ogen die in elke richting kijken, vuren die uit zijn lichaam komen die 
‘universa verbranden’. De Gitâ is het gesprek dat plaats vindt vanwege Arjuna’s 
besluiteloosheid aan het begin van de strijd tussen twee krijgersfamilies: zijn familie, 
de Pandava’s, en zijn tegenstanders, de Kaurava’s. Arjuna ziet alle krijgers van de 
Kaurava-familie in de oneindige monden van Krishna stromen en tussen zijn tanden 
vermorzeld worden, maar ook de gehele mensheid stroomt in de monden van 
Krishna. Hoezeer het leven ook schepping is, het is net zo goed vernietiging.

Als we het hebben over eenheid en broederschap, beperken we onze overweging 
vaak tot licht en verlichting. Eenheid is solidariteit, een gedeelde, wederkerige 
ervaring van het leven. Maar het leven betekent delen in zowel verlichte als duistere 
aspecten - in verlichting en net zo goed in onwetendheid. Het één bestaat niet 
zonder het ander. Het is een onvolwassen benadering van het spirituele leven om de 
kers op de taart te willen en niet de taart.

In spirituele tradities over de hele wereld duikt keer op keer de term ‘leegte’ op. 
Het is een term die wordt gelijkgesteld met wijsheid of verlichting. Je vindt leegte in 
de soefitraditie, in het boeddhisme en het christendom. Het idee is dat de diepste 
wijsheid, of verbinding met het goddelijke, verband houdt met deze ervaring van 
leegte. De heilige Paulus sprak over de ervaring van gemeenschap met het goddelijke 
en zei: ‘We willen liever ons lichaam verlaten en bij God zijn’ (2 Cor. 5:8). Afwezig 
(leeg) zijn van alle zintuigen, van alle ervaringen met verlangens die we koesteren, is 
aanwezig zijn bij het goddelijke.
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In het boeddhisme wordt leegte sterk benadrukt in de zes pâramita’s (perfecties 
of deugden). HPB’s De Stem van de Stilte somt er zeven op. In alle benaderingen 
van de perfecties is de laatste: prajñâ, wijsheid. Daar wordt grote nadruk op gelegd 
in die zin dat geduld, doorzettingsvermogen, moraliteit en alle andere perfecties, 
zelfs meditatie of dhyâna, zich verdiepen. Ieder daarvan wordt beschouwd als een 
tegengif voor verschillende toestanden van de menselijke geest. Maar ze zouden 
zeggen: ‘Als je twijfelt, kijk dan naar wijsheid’. Probeer bij twijfel contact te maken 
met wat je ervaring van leegte of wijsheid ook mag zijn. Dus wat is deze leegte?

Ik heb tijdens mijn leven veel tijd besteed aan een boeddhistische benadering van 
spiritualiteit. Deze hele overweging van leegte staat centraal in het boeddhisme, 
maar het is een hersenbreker als je het voor het eerst tegenkomt. Het is moeilijk 
om er grip op te krijgen, noodzakelijkerwijs. Een van de grote presentaties van 
deze wijsheidstraditie wordt de Hart Sutra genoemd, of de Prajñâ Pâramita Sutra, 
waarin de bodhisattva Avalokiteshvara uitleg geeft aan Śāriputra, een discipel 
van de Boeddha. Hierin ligt zijn enige focus op wijsheid en leegte. Voor mij is het 
verhelderend, omdat de hele discussie gaat over wat wijsheid níet is, niet over wat 
het wel is. Van begin tot eind is het een ontkenning van alles waarvan we denken dat 
het wijsheid zou kunnen zijn.

De Bodhisattva vertelt de discipel dat leegte het oorspronkelijke karakter van alles 
is: zij wordt niet geboren, niet vernietigd, zij is niet besmet, niet zuiver, zij neemt niet 
toe of af. Vervolgens vertelt hij hoe er in leegte geen oog, geen oor, geen neus, geen 
lichaam, geen denken (mind) is. En hij gaat door, laag na laag met wat zij niet is. Deze 
leegte die de soetra probeert over te brengen, is geen leegte. In zekere zin is zij een 
ruimte-achtig begrip en Ruimte omvat alles.

Als individuen bewegen en functioneren we in de ruimte; naties, huizen, ideeën, 
ze bevinden zich allemaal in de ruimte. Het is waarschijnlijk onze meest nabije 
metafoor voor God of het goddelijke, iets dat overal aanwezig is, dat aan alles deel 
heeft, waaruit alles ontstaat, maar dat toch volledig onaangetast blijft door alles wat 
geschapen of vernietigd wordt, onaangetast door onwetendheid of verlichting. Dit 
te begrijpen wordt beschreven als de weg naar verlichting. Verlichting ontstaat niet 
doordat we in meditatie zitten, of door de dingen die we voor anderen of voor onszelf 
doen. Dat alles moet gebeuren, maar wijsheid maakt zich pas aan ons bekend als 
elke categorie waarin we haar proberen te vatten wegvalt. Dat is de moeilijkheid.

Heel vaak wordt gezegd: ‘Wijsheid komt met de jaren’. Dit is een uitspraak waar 
ik, als iemand die in de categorie ‘oud’ valt, het niet mee eens ben. Een juistere 
uitspraak zou zijn: ‘Met de leeftijd komt de mogelijkheid van een diepere wijsheid’. 
Een van de dingen die veroudering doet, is dat het veel van ons afneemt. Ieder van 
ons was in onze jeugd actief, misschien zelfs ijdel, trots op ons uiterlijk, ons haar, 
onze glimlach, maar ieder merkt dat het haar na verloop van tijd dunner wordt en 
verdwijnt, dat het jeugdige elan afneemt. Na verloop van tijd kan onze gehechtheid 
aan veel oppervlakkigheden afnemen. Dit kan het effect hebben dat we iets reëler 
kunnen zien, iets dat altijd al aanwezig was, maar verborgen door onze jeugdige 
betrokkenheid bij een soort activiteiten die er niet meer toe doen.
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Velen van ons voelen zich aangetrokken tot één of andere vorm van spiritualiteit, 
omdat we voelen dat het ons goed zal doen, dat op de een of andere manier vrede 
en rust voor ons mogelijk zijn als we deze weg volgen. Dat is zeker waar, maar als 
we de manier bestuderen waarop verlichte wezens zoals Krishna en de Boeddha 
met de wereld moesten omgaan, past dat misschien niet bij onze normale ideeën. 
Bijvoorbeeld: in de Mahabharata is Krishna niet alleen volledig verwikkeld in een 
oorlog, maar hij heeft ook partij gekozen in die oorlog. Hij is niet alleen een alziende 
getuige van het geweld, hij staat aan de kant van Arjuna en zijn familie en helpt hen 
in de strijd. In deze oorlog lijkt hij de ene kant te bevoordelen, maar uiteindelijk claimt 
hij iedereen in de universele ervaring van de dood. Alles is volkomen gelijk.

Er is een bekend verhaal over iemand met wie de Boeddha te maken had: de 
grote moordenaar Angulimâla. Hij kreeg de naam omdat hij, als hij zijn slachtoffers 
vermoordde, een van hun vingers (anguli) afsneed en deze aan zijn ketting (mâla) 
hing. Hij was hierom berucht en gevreesd. Op een keer was de Boeddha in de buurt 
van het bos waar de moordenaar verbleef, en hij besloot daar te gaan wandelen, 
alleen. Zijn discipelen waarschuwden hem voor het gevaar, maar toch ging hij 
alleen de bossen in waar Angulimâla woonde. Angulimâla zag de Boeddha lopen 
en zei tegen zichzelf: ‘Ik heb weer een slachtoffer!’ Terwijl de Boeddha mediterend 
door het bos liep, rende Angulimâla achter hem aan. De Boeddha liep langzaam 
door, hij versnelde nooit zijn tempo, maar op de een of andere manier kon de 
moordenaar hem niet inhalen. Angulimâla rende harder, maar hij kon de afstand 
nooit overbruggen. Ten slotte riep hij: ‘Stop! Wat doe je?’ De Boeddha liep door en 
zei: ‘Ik ben gestopt!’ waarop Angulimâla antwoordde: ‘Nee, niet waar!’ Deze dialoog 
herhaalde zich totdat de Boeddha zei: ‘Ik ben gestopt met geweld, met doden, met 
het najagen van verlangens die anderen schade berokkenen. Jij niet’. Toen dit tot 
hem doordrong werd de moordenaar één van de grote discipelen die aan de voeten 
van de Boeddha zaten.

Dit zijn verhalen over de visie en effecten van een oprechte spiritualiteit, maar het 
komt altijd neer op: hoe gedragen we ons? Wat doen we in de situaties waarmee we 
in onze wereld worden geconfronteerd? Er is oorlog tussen Oekraïne en Rusland. 
Hoe helpen we? Wat doen we? Vaak denken en praten we over wie gelijk heeft en 
wie ongelijk. We oordelen en beslissen, en creëren vervolgens een vijand. Doordat 
we ons identificeren en een vijand creëren, worden we deelnemers aan het proces 
van oorlogvoering. Er komt niets goeds uit oorlog, behalve als er een verlichte reactie 
onder mensen ontstaat.

Een van onze TS-leden die ons regelmatig in Adyar bezoekt, komt uit Rusland. Toen 
ik hem sprak vertelde hij dat hij terug moest, omdat zijn visum afliep. Hij was niet 
betrokken bij de oorlog, maar als hij naar huis terugkeerde, zou hij merken dat zijn 
spaargeld als gevolg van de oorlog met zestig procent was geslonken. Meer dan 
de helft van de waarde van zijn levenslange verdiensten was bijna van de ene op 
de andere dag verdwenen. Zijn jarenlange baan was ook weg. Waarom? Omdat hij 
werkte voor Google dat vanwege de sancties niet meer actief is in Rusland. Ook hij 
wordt ‘onterecht aangevallen’.



Theosofia - Jaargang 124 - nr. 1 - maart 2023 11

Ik ontving een brief van een van de vertegenwoordigers van de TS in Rusland. Hij 
was niet aan mij gericht, maar aan zijn ‘Oekraïense broeders en zusters in de TS’. 
Het was heel moedig van hem, want die brief zou hem in de gevangenis kunnen 
doen belanden. Het was een brief met openlijke steun aan het Oekraïense volk en 
een verklaring van het feit dat het Russische volk geen vijand van hen is. Hij schreef 
het in de wetenschap dat er al duizenden Russen zijn opgesloten voor het schrijven 
of zeggen van soortgelijke dingen.

Veel van de miljoenen Oekraïners die hun huizen in door oorlog verscheurde gebieden 
hebben verlaten, zijn aangekomen in Hongarije, een buurland van Oekraïne. In dat 
land nodigen de Theosophical Order of Service (TOS) en andere groeperingen 
vluchtelingen, mensen die ze nog nooit hebben ontmoet, bij hen thuis uit. Amerikanen 
maken pakketten met homeopathische medicijnen, voedsel, kleding, speelgoed 
voor kinderen om op te sturen. Wereldwijd is er de vraag: wat kan ik doen voor allen 
die getroffen zijn door zinloos en onnodig geweld? En er komt een reactie.

Dit zijn van die dingen die in deze tijd onze aandacht trekken, en steeds weer zijn er 
dit soort problemen. Het verschil nu is het groeiende besef dat we wereldwijd met 
elkaar verbonden zijn. Als het al niet duidelijk was toen de pandemie uitbrak en een 
klein virus elk land en elke economische klasse op de knieën dwong, dan worden we 
ons er nu van bewust dat dit één leven is dat we delen. Het komt weer neer op ‘wat 
doen we?’ Daar is geen recept voor.

Moeder Theresa staat erom bekend te hebben gezegd: ‘We kunnen geen grote 
dingen doen’. De meesten van ons willen iets geweldigs doen dat de wereld zal 
veranderen, dat een einde zal maken aan oorlog, armoede, honger en liefdeloos 
gedrag. Dat zouden we doen als het binnen onze mogelijkheden lag, maar dat is niet 
zo. Haar volledige verklaring was: We kunnen geen grote dingen doen; we kunnen 
alleen kleine dingen doen met grote liefde.

We kunnen zorgen voor de mensen binnen de kring waarin we leven. We kunnen 
denken aan de mensen buiten ons bereik. We kunnen manieren bedenken om die 
dingen te ondersteunen die anderen ondersteunen. Dat verbreidt zich: je gooit 
een steen in een vijver en de rimpelingen verspreiden zich. Het is het waard om te 
onthouden als we ons ooit machteloos voelen in zeer uitdagende tijden.
Waar we ook zijn, kleine daden vol grote liefde reiken steevast buiten de grenzen van 
onze directe omgeving.

Ons belangrijkste doel in dit leven is om anderen te helpen.
En als je ze niet kunt helpen, doe ze dan in ieder geval geen pijn.

                                                                                                  De Dalai Lama

Vertaling Marianne Plokker
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Universele wil versus
persoonlijke wil
Joan Slagers

Joan Slagers is psychosociaal therapeute met 
als specialisatie relatietherapie. Zij werkt vanuit 
theosofische inzichten, begeleidt groepen 
en geeft cursussen. Begin 2019 heeft ze het 
Theosofisch Centrum Roermond opgericht.

Een van de grote inspiraties die ik haal uit het werken met spirituele groepen 
zijn de vragen die gesteld worden. Als ze nog niet gesteld zijn, dan weet ik dat 
ze gesteld zúllen gaan worden, want alleen door het doorvorsen en doorgronden, 
gecompleteerd door het innerlijk doorvoelen, zal er inzicht gaan ontstaan en dat 
is waar deelnemers tenslotte naar verlangen. En zo wordt het innerlijk verlangen 
om ons te richten op het Hogere als vanzelf leidend voor de weg die onze lagere 
persoonlijkheid nog af te leggen heeft. Het begint vaak eenvoudig. In dit geval was 
de aanleiding een gesprek over ons denkvermogen, met name over het belang 
van de beheersing van ons denkvermogen zoals Annie Besant dit zo inspirerend 
beschreven heeft in haar boek Het pad van leerlingschap. Beheersing, daar wijst ze 
ons op, zodat onze gedachten niet alle kanten op blijven schieten. Omdat dit over 
het algemeen nog niet zo eenvoudig is, zijn inzet en wil nodig om daar vooruitgang 
in te boeken. Zonder adequate inzet van de wil maken we geen vorderingen. Dan 
rommelen we maar wat aan en zal het resultaat minimaal zijn. Het is de bedoeling 
dat we de rusteloosheid van ons denkvermogen weten te temperen zodat we onze 
krachten niet voortdurend verstrooien. Maar dat lukt ons alleen als we dat ook echt 
WILLEN1. En zo kwamen er als vanzelf vragen op zoals:
•	 Als ik dat nou NIET wil, wat gebeurt er dan? Hoe erg is dat dan?
•	 Als we de wil gekregen hebben om ons verder te kunnen ontwikkelen, zou ik 

graag willen weten wat ‘de wil’ nu eigenlijk is.
•	 Waaraan kan ik bij mezelf merken dat iets om universele wil gaat en niet om mijn 

persoonlijke wil? En
•	 Kun je ons wat handvatten geven zodat we kunnen leren wat we vooral wel en 

vooral niet moeten doen?

Laten we een kijkje nemen. 

De universele wil
De universele wil wordt ook wel de goddelijke wil of transcedente wil genoemd. 
Het is een onpersoonlijke verheven wil, een wil die van binnenuit plaatsvindt. Het is 
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een bezielde en scheppende essentie van een eeuwige beweging die door de hele 
kosmos gaat. Onze persoonlijkheidswil verandert voortdurend. Hij is onbestendig. 
Vandaag willen we iets realiseren en gaan er helemaal voor, morgen zien we er bij 
nader inzien toch maar van af. De universele wil daarentegen verandert niet. Hij 
is een constante. Een eeuwig onveranderlijk beginsel. Hij komt voort uit de wet 
van evenwicht en rechtvaardigheid. Hij wijkt niet af en is zoals alle universele 
wetmatigheden niet te beïnvloeden. De universele of goddelijke wil is altijd dienend 
aan het geheel en functioneert vanuit het hoogste bewustzijn. Hij is datgene wat 
het geopenbaarde heelal in eeuwigheid regeert, zegt Blavatsky2. De wilskracht van 
ieder mens is dezelfde als de wil in de natuur. De ‘wetten’ van de natuur zijn niet 
anders dan de actie en interactie van de gecombineerde bewustzijnen en ‘willen’ 
die de kosmos doordringen, zegt de theosofie. De wil komt tevoorschijn in stromen 
van licht en leven uit de ongemanifesteerde Eenheid (de eerste logos). Voor zover 
het ons zonneheelal betreft daalt hij af, gebied na gebied en cyclus na cyclus tot in 
de diepten van de stof waar we hem in onze gemanifesteerde wereld iedere dag 
tegenkomen en van waaruit hij weer op zal klimmen naar de oorspronkelijke bron. 
Bij dit progressieve afdalen en opstijgen zal de wil zich aanpassen aan elk gebied of 
elke bewustzijnstoestand die hij dan binnengaat. De ene allesomvattende kosmische 
wil splitst zich als het ware op om gedurende de perioden van manifestatie op talloze 
manieren, in elke ronde en op de eindeloze levensladder werkzaam te kunnen zijn. 
De Universele of intelligente wil staat achter alles wat bestaat, is de oorzaak van alles 
wat is en is de schepper in het Universum3.

De vraag die wel eens gesteld wordt, of er eigenlijk wel een universele wil bestaat, is 
eenvoudig te beantwoorden. Als we aan een persoonlijke wil zouden denken zonder 
een verbinding met het Hogere zou hij al helemaal niet kúnnen bestaan, want alles 
wordt immers gevoed en geïnspireerd uit de grote Eenheid. 
De microcosmos bestaat helemaal niet zonder de macrocosmos en kan er al helemáál 
niet superieur aan zijn. De mens kan eenvoudigweg niet iets bezitten wat in het 
universum niet voor komt, herinnert Assagioli4 ons. Uiteindelijk is het de bedoeling 
dat de universele wil en de persoonlijkheidswil met elkaar in harmonie gaan komen, 
zoals het de bedoeling is dat uiteindelijk álle eigenschappen van onze persoonlijkheid 
in harmonie gaan komen met de goddelijke wil. Niets is daarvan uitgezonderd. De 
vraag van het universum is dan ook om ons in de loop van ons leven meer en meer te 
gaan afstemmen op het ritme van het universele leven, zegt Assagioli. Sattva wordt 
dit in de Indische filosofie genoemd; de guna van ritme en harmonisch antwoord op 
de goddelijke aandrang. Hoe mooi willen we het samengevat hebben!

Duidelijk wordt voor ons dagelijks leven, dat we in onszelf de energieën die van 
het universum naar ons toekomen vooral niet in de weg moeten gaan staan. Dat 
we niet in moeten willen grijpen in dat wat op ons afkomt en dat we niet alles al bij 
voorbaat moeten willen weten. Als we dat toch doen proberen we de universele wil 
bij te sturen door de persoonlijke wil in te zetten. Het zijn die situaties waarbij we 
vasthoudend iets proberen te realiseren wat we bijzonder graag willen. Waar we 
met ons kleine zelf enorm naar verlangen, maar waarbij we voortdurend merken dat 
het resultaat niet met onze persoonlijkheidswil meebeweegt. ‘Het wil alsmaar niet’, 
zeggen we dan. ‘Ik begrijp het niet, want ik doe er toch alles voor’. Het is een van de 
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antwoorden op de vraag hoe we kunnen weten of datgene wat plaats vindt om de 
universele wil gaat of om de persoonlijkheidswil. Enige bereidheid tot zelfreflectie is 
daarbij natuurlijk wel wenselijk.

De persoonlijkheidswil
Om onze persoonlijkheidswil meer in afstemming te leren brengen met de 
universele wil is het van belang dat we ons steeds de eenheid van alles realiseren. 
Onze persoonlijkheid bestaat immers dankzij de universele of goddelijke wil. Deze 
goddelijke wil wordt uitgedrukt in de sublieme onpersoonlijke verlangens van 
verheven entiteiten. Daar tegenover staan de zelfzuchtige verlangens en begeerten 
van onze lagere persoonlijkheid.

De menselijke wil is echter ontstaan uit de universele wil, zegt H.P.B. Blavatsky5 
en is net als al het andere in de kosmos zevenvoudig. Ze daalt af naar de zeven 
gebieden of bewustzijnssferen, van het geestelijk willen tot het fysieke willen. Hoe de 
wil zich uitdrukt is afhankelijk van het bewustzijnsniveau van ons als mens. Hebben 
we geen enkel of nauwelijks besef van de transcendente wereld dan zullen we ons 
hoofdzakelijk richten op de wilsinzet ter bevrediging van onze persoonlijke behoeften 
en verlangens. Hebben we een bewustzijnsniveau bereikt dat tot het hoger manas 
behoort of misschien zelfs reikt naar het buddhische, dan zal de wil zich steeds meer 
uitdrukken als een onpersoonlijke wil die gericht is op het goede en het welzijn van 
de mensheid. Beide behoren echter tot de universele wil want het universele heeft 
zelf de geïndividualiseerde aspecten van ieder van ons, zoals het menselijke lagere 
denken en de persoonlijke wil, voortgebracht. De wil komt voort uit het goddelijke. 
De grootsheid en intensiteit van de universele wil kan zich echter niet op ieder niveau 
laten kennen en uitdrukken.

Begeerte of verlangen
Afhankelijk van het soort verlangen richt de wil zich op het Hogere of lagere in de 
mens. Zodra de wil op haar weg naar beneden de dichtere gebieden van de stof 
nadert wordt zij begeerte of verlangen. ’Verblind door de stof en niet in staat zijn 
weg te zien, wordt zijn richting bepaald door de aantrekkingen en afstotingen van 
de uiterlijke wereld die op hem inwerken’, zegt Annie Besant6. Alles wat we in de 
wereld zien gebeuren, alles wat we doen en verlangen in onze samenleving, het zijn 
allemaal manifestaties van gedachten, manifestaties van menselijke wil. Steden en 
hun ontwikkelingen, oorlogen, het is allemaal eenzelfde manifestatie. 

De manier waarop we de wil gebruiken is dan ook verbonden met ons karma. Zoals 
ons karma is, zo is ook de manifestatie van onze wil. Karma is echter niet statisch, 
zoals onze gedachten dat ook niet zijn. We hebben voortdurend invloed op onze 
gedachten en dus ook op het niveau en de kracht van de manifestatie van onze wil. 
Een mens kan degenereren door constant lage en ontaarde gedachten te hebben. 
Aan de andere kant kan een mens zichzelf tot de goden verheffen door zijn geestelijke 
wil te gebruiken en zijn wezen open te stellen voor alleen die verheven gedachten 
die het soort indrukken op ons wezen achterlaten dat automatisch een actieve 
en onophoudelijke bron van inspiratie wordt7. Waar de wil zich naar toe zal gaan 
bewegen is afhankelijk van ons bewustzijnsniveau en de aard van ons verlangen.
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Die verlangens komen voort uit verschillende bronnen zoals onze emotionele wereld, 
onze denkwereld en ons fysieke gebied. Andere verlangens zijn weer afkomstig van 
onze hogere natuur zoals het betonen van goedheid, vrijgevigheid en het cultiveren 
van een diep mededogen. Het zijn de verlangens met een altruïstisch karakter.
Wanneer ons ego nog uiterst gevoelig is voor verlangens en begeerten van onze 
persoonlijkheid en onze actieve wil daar herhaaldelijk op in gaat, wordt de reactie 
op die verlangens steeds opnieuw bekrachtigd en wordt uiteindelijk een gewoonte. 
Gewoontepatronen slijpen zich in en het zal ons uiteindelijk steeds meer moeite 
kosten om daar verandering in aan te brengen. Toch zijn we ons vaak helemaal 
niet bewust van de voortdurende inzet van onze persoonlijkheidswil in ons dagelijks 
leven. Datgene wat we doen is vaak een vanzelfsprekende reactie op datgene wat 
zich voordoet. We hebben echter ook het vermogen gekregen om te kiezen en dan 
hebben we het over de vrije wil. Wanneer we er ons van bewust zijn geworden dat we 
de neiging hebben om voortdurend aan onze impulsen van begeerte en verlangen te 
beantwoorden kunnen we momenten van overweging in gaan lassen om uiteindelijk, 
in plaats van te kiezen voor het toegeven aan het bekende persoonlijkheidsverlangen 
en het daaraan gekoppelde genoegen, er voor te kiezen om ons af te stemmen op 
de stille verlangens van onze hogere natuur. Of en in welke mate ons dit gaan lukken 
hangt weer af van ons bewustzijnsniveau en de mate van kracht die wij ontwikkeld 
hebben in het hanteren van de wil.

Foto: Steffie v.d. Brink
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Waardoor laten we ons leiden? 
Aan een veranderingsproces is de wereld van de ervaringen verbonden. Hoe meer 
we vastbesloten zijn, hoe krachtdadiger we ons ergens op richten, hoe meer kracht 
we genereren. Een stevige innerlijke wil in onszelf kunnen we versterken, door er 
aandacht aan te geven of door ons er sterk op te focussen. Velen onder ons hebben 
dat wel eens ervaren. Over het algemeen staan we er echter te weinig bij stil welke 
wilskrachten we als mens in ons dragen. En hoe andere krachten zoals emoties en 
angsten onze wil ook weer kunnen minimaliseren. Onze gemanifesteerde wereld 
heeft een sterke invloed op ons wilsaspect. Opmerkingen als ‘Ach, dat is toch 
niks voor jou, joh’ of ‘Dat gaat je echt niet lukken hoor’, zijn bepaald niet van de 
bemoedigende soort en ondermijnen gemakkelijk onze persoonlijkheidswil. Tevens 
kunnen we constateren dat gemoedstoestanden als zwaarmoedigheid of een 
depressie behoorlijk belemmerend werken om een stevige wilskracht te genereren, 
en angst en emotie helpen ook niet bepaald mee. Het is dan ook heel helpend om 
een goed zicht te krijgen op onze mechanismen en op hoe we met onze duidelijk 
of latent aanwezige weerstanden tegen verandering omgaan. Denk aan gedachten 
als: ‘Het is me te moeilijk’, ‘Het duurt me allemaal te lang’, ‘Ik krijg dat niet klaar’, 
‘Ik ben nu eenmaal vaak te gemakzuchtig’. Het zijn gedachten waarvan we kunnen 
voelen dat de wilsinzet er niet vanaf spat. De weg naar behoud van het oude wordt 
gekenmerkt door goede voornemens en de afwezigheid van het realiseren ervan.
Om de wil juist tot innerlijk kracht te brengen kunnen we eigenschappen als 
vastbeslotenheid en vastberadenheid, volhouden, wijsheid en vooral de juiste 
intentie verder ontwikkelen. Ze vormen de ankerpunten om tot groei te komen.

Hoe kunnen we de Universele wil volgen?
Om de universele wil te leren volgen is het de bedoeling dat we een goed 
onderscheidingsvermogen leren ontwikkelen. Dat we het verschijnsel van begeerten 
en verlangens goed gaan zien en begrijpen. Het begrijpen is van een nog veel groter 
belang dan het bereiken van een doel, houdt Krishnamurti ons voor. We kunnen ons 
erop toeleggen dat mechanismen als ‘het moet en het zal’ steeds minder voeding 
krijgen en dat we onszelf voortdurend de vraag stellen waar we nou eigenlijk naar toe 

willen werken met hetgeen we willen. We kunnen 
ons regelmatig afvragen wat nou eigenlijk onze 
drijfveer is om iets te willen. Is het een goed doel 
of zit er een behoefte van ons ego achter? En zo 
ja, welke behoefte?

We volgen de universele wil als het een antwoord 
geeft op onze hogere impulsen. Als het om daden 
gaat waarin we dienend zijn, waarin we belangeloos 
investeren. Daden waarin persoonlijk profijt geen 
rol speelt. Wanneer we macht, roem, eer, geluk 
en erkenning niet meer voor onszelf wensen want 
daarmee poetsen we slechts ons lagere ego op. 
Wanneer we persoonlijk streven opgeven en ons 
vrij durven maken van verlangen wat ons aan de 
uiterlijke wereld bindt. Blavatsky herinnert ons er 

Foto: Steffie v.d. Brink
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echter aan hierbij wel steeds oplettend te blijven omdat onze persoonlijkheidswil haar 
best zal doen voortdurend weer naar de oppervlakte te komen. 
Roberto Assagioli reikt ons oefeningen aan die ons bij dit alles kunnen helpen zoals:
•	 Het visualiseren van een brandende fakkel als het symbool van het vuur van de wil.
•	 Een meditatie met de zaadgedachte: ‘Laat de wil van het Hogere Zelf leiding en 

richting geven aan mijn leven’.
•	 Een meditatie met de zaadgedachte: ‘De wil tot het goede, de wil van het Hogere 

Zelf, drukt zich in mij uit als goede wil’.
•	 Door een bepaald gebruik van de wil te formuleren die we in ons dagelijks leven 

tot uitdrukking willen brengen8.

We dienen er ons wel goed van bewust te zijn dat de ware functie van de wil niet is om 
tegen de drijfveren van de persoonlijkheid in, de realisering van eigen doelstellingen 
door te drukken, zegt Assagioli. Ook hoeven we ons niet te haasten. Beiden behoren 
immers tot de wil van de lagere persoonlijkheid. Iedere oefening en ervaring zal ons 
echter uiteindelijk een stapje verder brengen naar contact met onze hogere natuur. 
Zo zullen we beetje bij beetje een bijdrage leveren aan de harmonie in het universum 
want onze hogere natuur is altijd gericht op evenwicht.

Voetnoten
1.	 Annie Besant, Het pad van leerlingschap,
	 Uitgeverij van de Theosofische Vereniging Amsterdam, 1923.
2.	 H.P. Blavatsky, Het theosofisch woordenboek, 1924 pagina 339.
3.	Tijdschrift Theosofie, winter 2006, pag.38.
4.	 Roberto Assagioli, Over de wil, uitgeverij Servire, vijfde druk, 1992, pagina 12.
5.	H.P. Blavatsky, Theosofisch glossarium, over ‘wil’.
6.	A. Besant, Een studie over het bewustzijn. Vrije vertaling. Pagina 149.
7.	 G. de Purucker De esoterische traditie,
	 Theosophical University Press Agency Den Haag, 2001, pag. 369.
8.	R. Assagioli, Over de wil, pagina 217 en 218.

TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd:

Op 31 oktober 2022 is mevrouw Frederika Boom uit Arnhem overgegaan. 
Zij was 92 jaar en lid sinds 2015

Op 19 januari 2023 is mevrouw G. Kouwenhoven uit Hoogezand overgegaan.  
Zij was 88 jaar en lid sinds 1986

In december 2022 is de heer P.J. Nijssen uit Daily’s-Town,
Loughrea, Ierland overgegaan. Hij was 67 jaar en lid sinds 2013.

Op 5 februari 2023 is mevrouw D. Wijnen Riems (verbonden aan centrum 
Assen) uit Den Haag overgegaan. Zij was 91 jaar en lid sinds 2010

Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.
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Koeien en hun hoorns
Als wij zo af en toe door de polders fietsen valt het ons op dat we zelden een wei 
tegen komen waar koeien lopen die hun hoorns nog hebben. Gebeurt dat wel, dan 
worden we daar helemaal blij van. Het is ons zelfs opgevallen dat koeien met hoorns 
een andere uitstraling hebben, alsof ze krachtiger in de wei staan en je bewuster 
aankijken. Vrijwel alle koeien in Nederland worden onthoornd, waaronder ook vaak 
de biologische koeien. 
In de biodynamische (BD) landbouw en veeteelt wordt heel anders omgegaan met 
de koeien. Daar respecteren ze het dierenwelzijn. Koeien en geiten behouden hun 
hoorns, kippen hun snavels en varkens hun staarten. Wij beperken ons in dit artikel 
tot de koeienhoorns. 

Wat is de reden van onthoorning en wat zijn de gevolgen. 
De koeien kunnen met elkaar in gevecht raken. Gevechten die voortkomen uit onrust 
in de kudde waarbij het dan veelal gaat om rangordegevechten. Als ze in de stal 
weinig uitwijkmogelijkheden hebben kunnen ze elkaar behoorlijk verwonden. Na de 
opkomst van de ligboxenstal in de jaren ’70 is onthoorning massaal ingevoerd. Een 
extra reden is de veiligheid van de boer. 

Een van de belangrijkste verschillen tussen de reguliere veehouderij en de BD-
veehouderij is dat er in de BD meer vanuit de koe wordt gedacht. In de biodynamische 
veehouderij worden de koeien niet onthoornd; hoorns zijn onderdeel van de koe 
en hangen samen met allerlei lichaamsprocessen. De koe heeft dus het recht om 
haar hoorns te behouden; men houdt rekening met het gedrag van de koe in haar 
natuurlijke staat, dus met haar hoorns. Het stalsysteem wordt hierop zoveel mogelijk 
aangepast. Belangrijk is: voldoende voer- en drinkplekken, niet te grote groepen en 
genoeg ruimte in de stal met brede looppaden en weinig dode hoeken, zodat de 
dieren elkaar kunnen ontwijken. 

In de BD-veehouderij is er dan ook juist veel ervaring met het houden van gehoornde 

Koeien en hun hoorns
Annette Voorbij-Luiten
& Susanne Vos

Dit artikel verscheen eerder in 
Verwachting, het tijdschrift voor 
geestelijke bewustwording, nr 104 
september - november 2022
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koeien en het voorkomen van agressief gedrag. Essentieel is inzicht van de boer 
in de hiërarchie in de kudde. De karakters verschillen net als bij mensen. Oudere 
koeien krijgen meer respect, ze zijn de baas. Als er een jonge koe bij komt, dan 
vertellen de koeien haar dat ze achteraan moet aansluiten. 
De hoorns zijn functioneel voor oriëntatie en evenwicht, ze geven de koe zekerheid 
en zijn niet bedoeld als wapen, maar zijn een teken van kracht. In de praktijk is dan 
ook duidelijk te zien dat gehoornde dieren een hogere positie hebben in de rangorde 
dan ongehoornde dieren. Dankzij de hoorns weten de koeien precies hun plek. De 
koe geeft met haar hoorns subtiele signalen af naar andere koeien. 
Naast inzicht in de koe is een evenwichtige boer van belang. Ook al vereist het ‘t een 
en ander, het is goed mogelijk om melkkoeien hun hoorns te laten behouden. De 
boeren die de overstap maken van reguliere naar biodynamische veeteelt, merken 
op dat koeien met hoorns beter in hun vel zitten, veel assertiever zijn en hun karakter 
veel meer uiten, bijdehanter zijn en minder afgestompt!

Uit onderzoeken blijkt dat de hoorns en ook de hoeven een belangrijke rol spelen 
bij het stofwisselingsproces. Via de hoorns stralen levenskrachten bij de koe naar 
binnen die zich tot in het diepst van het spijsverteringsorgaan een weg banen, dit 
alles komt de melk ten goede. Hoorns zijn van binnen hol en staan in verbinding 
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met andere holten in de kop. De hoorn 
zelf fungeert als voorraadruimte van 
mineralen. In het speeksel van de koe 
zitten enzymen die gebruik maken van 
het depot van mineralen uit de hoorns. 
Zo wordt met name natriumbicarbonaat 
gevormd door de enzymen in het 
speeksel. Dit hebben de koeien nodig 
om de pens te stabiliseren als het voer 
te weinig structuur bevat. 

Bij het herkauwen worden de hoorns extra doorbloed, je kunt ook voelen dat ze 
warm worden tijdens het grazen. Ze zijn een verlengstuk van de huid waar op 
geïntensiveerde manier alle indrukken van de omgeving naar het middelpunt van 
het lichaam worden gevoerd. De hoorn is dus een essentieel orgaan van de koe, 
waarlangs alle astrale en etherische krachten opgevangen worden. Ze werken als 
antennes. 
Een oplettende boer kan aan de hoorns voelen of een koe koorts of ondertemperatuur 
heeft. 
Aan de stand van de hoorns kan men de vruchtbaarheid van de koe of stier aflezen. 
Zoals al eerder verteld zijn de hoorns een depot voor mineralenopslag. De koeien 
maken hier gebruik van als ze gekalfd hebben om weer op krachten te komen. 
Je kunt bij een koe aan de ringen op de hoorns zien hoe vaak ze gekalfd heeft.

Koehoorns worden bewaard na het slachten en gebruikt voor koemestpreparaat in de 
BD-landbouw. Alleen de hoorns van een koe die gekalfd heeft komen in aanmerking; 
moederkoe zorgt voor moederaarde. Een stierhoorn is daarom niet geschikt. 
De hoorns worden op Michaëlsdag gevuld met mest en in de aarde begraven. 
Aarde en kosmische krachten werken in op de mest die dan kruimelig wordt. Na 
het opgraven in het voorjaar wordt de mest uit de hoorns geklopt en met water 
vermengd. Nadat de mest is opgelost in het water wordt het over het land verspreid 
vóór het inzaaien. Hierdoor kiemen de zaden beter. 

Pijnlijke ingreep
In principe zijn er twee manieren van onthoorning: branden en zagen. De keuze van 
de methode die wordt toegepast hangt af van de leeftijd van het dier. Het verwijderen 
van het hoornvormend weefsel is een pijnlijke ingreep. Om de dieren rustig te houden 
mag het alleen plaatsvinden na lichte sedatie. Na onthoorning merken boeren dat de 
koeien van slag zijn, soms wel een jaar lang! 

Bij de BD-voorwaarden voor het Demeter-keurmerk staat er het volgende over: 
Verminkingen aan dieren zijn niet toegestaan. Dit betekent dat staarten niet mogen 
worden gecoupeerd. Hoorns mogen bij kalveren of (geit)lammeren niet worden 
weggebrand en bij koeien of geiten niet worden afgezaagd. Het afstompen van 
scherpe randen is wel toegestaan. Tandenknippen, of andersoortige preventieve 
vormen van tandenvijlen, bij biggen is niet toegestaan. De snavels van kippen mogen 
niet worden gekapt, gebrand of getoucheerd. 
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Door de BD-boeren worden de hoorns rond gevijld als ze heel scherp zijn. 
Demeter¹ is een kwaliteitskeurmerk, dus mogen er hoge eisen aan de vaardigheden 
van de boer worden gesteld.

Na de geboorte van een kalf is 
de aanzet, de hoornpit, al te zien 
en de hoorns groeien vanaf het 
eerste levensjaar geleidelijk uit. 
Het hoornbot is opgebouwd uit 
luchtkamerweefsel en staat in 
verbinding met de neusholtes. 
Hierdoor gaat men ervan uit 
dat de koe tot in haar hoorns 
kan ruiken. Tevens staan ze in 
verbinding met de maag. De koe 
ruikt aan het voer voordat ze het 
opeet en deze geurindrukken 
worden in de hoorns opgeslagen. 
Hierdoor kan de koe de kruiden die ze nodig heeft, en in een BD-weide volop te 
vinden zijn, feilloos uitkiezen om zichzelf gezond te houden. 

Verdere conclusies
Uit onderzoek is gebleken dat onthoorning doorwerkt tot in de melk. Mensen met 
koemelkallergie blijken minder klachten te hebben bij het gebruik van BD-melk. 
Via de Hagalis² kristalanalyse (een onderzoekmethode) wordt het verschil 
aangetoond tussen melk van gehoornde en ongehoorde koeien. Een interpretatie van 
deze beelden is dat de kwaliteit van de melk van onthoornde koeien lager is dan bij 
gehoornde koeien. Ook de beelden van bloed en de urine zijn duidelijk verschillend. 
Het wordt gezien als een afname in ‘levenskracht’ bij de onthoornde dieren. 

Samenstelling van de hoorns (van binnen naar buiten)

a. Slijmvlies van de voorhoofdsholte
b. Bot
c. Beenvlies
d. Lederhuid
e. Opperhuid

In de hoorn lopen ook bloedvaten en zenuwen. Deze 
lopen in de lederhuid en in het beenvlies. Het beenvlies is 
de pijngevoelige bloedvatenrijke buitenbekleding van het 
botweefsel. Het harde deel van de hoorn aan de buitenkant 
is het hoornweefsel. Dit bestaat hoofdzakelijk uit keratine, 
een taai onoplosbaar vezeleiwit dat ook voorkomt in hoe-
ven, snavels, nagels en in de opperhuid van mensen.
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Stijgbeelden
De foto’s van de stijgbeelden zijn gemaakt door Roelant de Vletter naar aanleiding 
van zijn onderzoeken. ‘Het stijgbeeld is een middel om aan te tonen hoe het met 
de vitaliteit van een product is gesteld’. Het is ontwikkeld door Lili Kolisko op 
aanwijzingen van Rudolf Steiner³. 
In zijn boek Stijgbeelden 2 schrijft Roelant de Vletter dat je een stijgbeeld niet kunt 
meten of wegen: 
Je kijkt naar een beeld en je beweegt innerlijk mee. Alleen dan kun je er iets over 
zeggen. Zolang je er van buitenaf naar kijkt zie je niets³. 
De foto’s van de stijgbeelden van de melk van beide koeien hierbij afgebeeld zijn 
duidelijk verschillend in vitaliteit. Kijk zelf en voel wat het u vertelt.

Het linker plaatje geeft een levendiger beeld dan het rechterplaatje. We vonden het 
een inspirerend onderwerp en zijn weer een stuk wijzer geworden over de functie 
van hoorns, waarmee in de BD-veeteelt zo bijzonder wordt omgegaan.

Bronnen: 
www.stichtingdemeter.nl
Essay: De koe en haar hoorns Marije Klaver - BSc Biologische Productiewetenschappen Wageningen 
Universiteit.
www.remeker.nl

Noten:
1.	 Demeter is een kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouw en voeding.
2.	 Hagalis AG is een internationaal laboratorium voor kwaliteitsanalyse op het gebied van voedsel, 

water en alledaagse voorwerpen.
3.	Tekst overgenomen uit het boek Stijgbeelden 2 van Roelant de Vletter. Zie voor verdere informatie 

www.stijgbeeld.nl

Rauwe melk uit de BD-landbouw/
veeteelt.

Rauwe melk uit de gangbare 
landbouw/veeteelt.
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Amersfoort 
13 - ma	 Studiemiddag
20 - ma	 Meditatie/Genezingsdienst
Amsterdam
11 - za	 Gespreksgroep naar het boek van 
	 J. Mills: Leven in wijsheid.
14 - za	 Lezing door StellaMaris Mars: De weg van
	 de pelgrim/monade.
25 - za	 Gespreksgroep: De Geheime Leer,
	 H.P. Blavatsky. Deel I. Het ontstaan 
	 van de Kosmos.
25 - za	 Gespreksgroep naar het boek van I.K. Taimni:
	 Een weg tot zelfontdekking.
Apeldoorn
  2 - do	 Studieavond
16 - do	 Studieavond
Arnhem
  1 - wo	 Studiegroep ZOOM De Geheime Leer Deel 1
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
   6 - ma	Studiegroep De Geheime Leer Deel 1 o.l.v.
	 Ineke Vrolijk
15 - wo	 Woensdagochtend gespreksgroep
15 - wo	 Studiegroep ZOOM 
20 - wo	 Studiegroep Plato
27 – ma Kennismaken met Theosofie
29 – wo Woensdagochtend gespreksgroep
Assen
	 zie website
	 http://theosofie-assen.blogspot.com 
Den Haag
13 - ma	 Algemene ledenvergadering
20 - ma	 Gespreksavond met Wim Leys:
	 Reïncarnatie, karma en verantwoordelijkheid
	 voor je eigen acties.
27 - ma	 Mens en techniek: Ingrijpen in het
	 onsterfelijke deel van de mans
Haarlem
	 Informatie via de adressenlijst (pag. 200)
Naarden
  5 - zo	 Gespreksgroep: Centrale Groep
11 - za	 Meditatiegroep
12 - zo	 Zelf-transformatie Groep
19 - zo	 Gespreksgroep: Verdiepingsgroep
25 - za	 Meditatiegroep
28 - di	 Kennismaking met Theosofie via ZOOM
Nijmegen
	 Informatie via de logewebsite 
	 http://theosofienijmegen.wordpress.com
Roermond
	 Informatie via de logewebsite: 
	 www.theosofieroermond.nl

Rotterdam
  7 - di	 Algemene Ledenvergadering. Zowel voor
 	 leden als genodigde (ook via zoom)
14 - di	 Ineke Vrolijk, Het Edele achtvoudige pad,  en
	 vervolgens De Paramita’s
21 - di	 Hans den Boer: Uitbeelding van de eeuwige
	 wijsheid door de eeuwen heen
28 - di	 Eric Jagernath: Bhagavad Gita, deel 
	 18 van 18, live en via ZOOM
Utrecht
  3 - vr	 ONLINE Studie De Geheime Leer, 
	 Ineke Vrolijk, 13:30 - 15:30 uur
  7 - di	 Open huis/ontmoetingsavond 19:30 
	 (welkom 19:00)
17 - vr	 Studiegroep Het Tibetaanse boek van Leven
	 en Sterven / Sogyal Rinpoche. 13:00 - 15:00 uur
	 Contact: 
	 Frans Brouwer, f.w.brouwer@versatel.nl 
17 - vr	 We are the world door Peter Jonkers 
	 20:00 uur
21 - di	 Studiegroep Inleiding in de Theosofie 
	 19:30 – 21:30 
	 (bij minstens 5 deelnemers)
	 Info: secretarislogeutrecht @gmail.com
Zeeland
  5 - zo	 Studiegroep Uitzicht door Inzicht, inleiding
	 door Pam Lijdsman over het onderwerp
	 “Leven in het Nu”
Zwolle
14 - di	 Gespreksgroep over boek Daily steps
	 toward Brotherhood, Pavel Malakov 
	 19.30 – 21.30 uur
28 - di	 over Healing, o.l.v. Alice Bouwland (met
	 meditatie) 19.30 – 21.30 uur

Activiteitenagenda
Agenda loges en centraMaart
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Amersfoort
17 - ma	 Studiemiddag
24 - ma	 Jaarvergadering
Amsterdam
  8 - za	 Inleidende gespreksgroep
	 De Mahatma Brieven
  8 - za	 Ledenbijeenkomst: Algemene
	 Ledenvergadering
22 - za	 Gespreksgroep naar het boek van J. Mills: 	
	 Leven in Wijsheid
22 - za	 Gespreksgroep naar het boek van J.Krishna-
	 murti: Een zaadje van een miljoen jaar oud.
Apeldoorn
  6 - do	 Studiebijeenkomst
20 - do	 Studiebijeenkomst
Arnhem
  3 - ma	 Studiegroep De Geheime Leer Deel 1
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
  5 - wo	 Studiegroep ZOOM De Geheime Leer Deel 1
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
12 - wo	 Gespreksgroep
17 - ma	 Studiegroep: De mystieke weg van Plato
19 - wo	 Studiegroep ZOOM:
	 De mystieke weg van Plato
24 - ma	 Cursus Kennismaken met Theosofie
	 o.l.v. Martha Ram-Lameris
26 - wo	 Gespreksgroep
Assen
	 Zie website
	 http://theosofie-assen.blogspot.com
Den Haag
  8 - za	 Meditatiegroep ZOOM Zoek naar de Weg
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
  8 - za	 Studiegroep ZOOM Geheime Leer III,
	 esoterische opstellen en instructies
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
17 - ma	 Lezing Psychedelica en Mystieke ervaring,
	 Michiel van Elk
19 - wo	 Studiegroep Beginselen van de Esoterische
	 Filosofie van G. de Purucker
19 - wo	 Genezingsritueel ZOOM De Helende Kring,
	 Marijke Trouw
24 - ma	 Gespreksavond Integratie van techniek en
	 mens
Haarlem
	 Informatie via de adressenlijst
Leeuwarden
	 Informatie via de adressenlijst
Naarden
  8 -  za	 Meditatiegroep
  8 - za	 Zelf-transformatie Groep
16 - zo	 Gespreksgroep: Verdiepingsgroep
22 - za	 Meditatiegroep
25 - di	 Kennismaking met Theosofie via ZOOM
30 - zo	 Gespreksgroep: Centrale Groep

Nijmegen
  6 - do	 Gespreksavond Praktische Mystiek
11 - di	 Gespreksavond Toegepaste Theosofie,
	 Jan Schoorl
13 - do	 Tetraktys-filosofie groep ZOOM
16 - zo	 Gespreksgroep Zelfontdekking,
	 Willy Lammers
20 - do	 Gespreksavond Praktische Mystiek
25 - di	 Gespreksavond Toegepaste Theosofie,
	 Jan Schoorl
30 - zo	 Gespreksgroep Zelfontdekking,
	 Willy Lammers
Roermond
  6 - do	 Studiegroep ZOOM Theosofie voor
	 beginners 
16 - zo	 Groep Innerlijke ontwikkeling, Joan Slagers
20 - do	 Studiegroep ZOOM Theosofie voor
	 gevorderde beginners
30 - zo	 Studiegroep Theosofie voor gevorderden
Rotterdam
  4 - di	 Rondetafelgesprek
11 - di	 Het Edele achtvoudige pad en de
	 Paramita’s, Ineke Vrolijk
18 - di	 ‘Voelen’ is de brandstof voor transformatie
	 en transmutatie, Willem Boeren
25 - di	 Vervolg op de ‘Bhagavad Gita’,
	 Eric Jagernath	
Utrecht
  3 - ma	 Raja Yoga, Ildiko Flesch
  7 - vr	 Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
  7 - vr	 Zoom Studie De Geheime Leer, Ineke Vrolijk
  7 - vr	 Meditatie, Wouter van Beers
13 - do	 Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
17 - ma	 Raja Yoga, Ildiko Flesch
21 - vr	 Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
21 - vr	 Studiegroep Het Tibetaanse boek van Leven
	 en Sterven
21 - vr	 Genezingsmeditatie, Wouter van Beers
21 - vr	 Lezing Karma is meer dan je denkt,
	 Arend Heijbroek
Zeeland
  2 - zo	 Studiegroep Uitzicht door Inzicht Sterven en
	 Reïncarnatie, Monique Dommanschet
Zwolle
18 - di	 Studiegroep Het Goddelijk Plan,
	 boek van G. Barborka
25 - di	 Studiegroep Het Goddelijk Plan,
	 boek van G. Barborka

Activiteitenagenda
Agenda loges en centraApril
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Amersfoort
  8 - ma	 Bijeenkomst Witte Lotusdag
Amsterdam
13 - za	 Gespreksgroep De Geheime Leer,
	 H.P. Blavatsky: Deel I, Het ontstaan van de
	 Kosmos
13 - za	 Ledenbijeenkomst Witte Lotusdag
20 - za	 Gespreksgroep naar het boek van J. Mills:
	 Leven in Wijsheid
20 - za	 Lezing Goethe’s betekenis voor de
	 natuurwetenschappen.
Apeldoorn
11 - do	 Witte Lotusdag
	 (combinatie met Studiebijeenkomst)
25 - do	 Studiebijeenkomst
	 (combinatie met Afsluiting)
Arnhem
  1 - ma	 Studiegroep De Geheime Leer Deel 1
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
  3 - wo	 Studiegroep ZOOM De Geheime Leer Deel 1
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
  8 - ma	 Lezing Ik ben het geheime vuur in alles,
	 Aimée Doudart de la Gré
10 - wo	 Gespreksgroep
15 - ma	 Studiegroep: De mystieke weg van Plato
17 - wo	 Studiegroep ZOOM: De mystieke weg van
	 Plato
22 - ma	 Cursus Kennismaken met Theosofie
	 o.l.v. Martha Ram-Lameris
24 - wo	 Gespreksgroep
Assen
	 Zie website
	 http://theosofie-assen.blogspot.com
Den Haag
13 - za	 Activiteit: Werken in de tuin van het
	 International Theosophical Centre te
	 Naarden
13 - za	 Meditatiegroep ZOOM Zoek naar de Weg
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
13 - za	 Studiegroep ZOOM Geheime Leer III, 
	 soterische opstellen en instructies
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
15 - ma	 Gespreksavond De Drievoudigheid,
	 Ingmar de Boer
17 - wo	 Studiegroep Beginselen van de Esoterische
	 Filosofie van G. de Purucker
17 - wo	 Genezingsritueel ZOOM De Helende Kring,
	 Marijke Trouw
22 - ma	 Gespreksavond Bepaalt de techniek de
	 toekomst van de mens?
Haarlem
	 Informatie via de adressenlijst
Leeuwarden
	 Informatie via de adressenlijst

Naarden
  6 - za	 Meditatiegroep
14 - zo	 Zelf-transformatie Groep
20 - za	 Meditatiegroep
21 - zo	 Gespreksgroep: Verdiepingsgroep
30 - di	 Kennismaking met Theosofie via ZOOM
Nijmegen
  9 - di	 Gespreksavond Toegepaste Theosofie,
	 Jan Schoorl
11 - do	 Gespreksavond Praktische Mystiek	
14 - zo	 Gespreksgroep Zelfontdekking,
	 Willy Lammers
23 - di	 Gespreksavond Toegepaste Theosofie,
	 Jan Schoorl
25 - do	 Gespreksavond Praktische Mystiek
Roermond
  4 - do	 Studiegroep ZOOM Theosofie voor
	 beginners
11 - do	 Studiegroep ZOOM Theosofie voor
	 gevorderde beginners
14 - zo	 Groep Innerlijke ontwikkeling, Joan Slagers
Rotterdam
  2 - di	 Witte Lotusdag en Rondetafelgesprek
  9 - di	 ‘Het Edele achtvoudige pad’ en ‘de
	 Paramita’s’, Ineke Vrolijk
16 - di	 Tijdens onze spirituele zoektocht vergeten
	 we vaak het belang van de (goede) voeding
	 voor ons fysieke lichaam, Frank Tuinstra
23 - di	 Vervolg op de ‘Bhagavad Gita’,
	 Eric Jagernath
30 - di	 Leraren zijn er vele; de MEESTERZIEL is
	 één, Alaya, de Universele Ziel. Leef in die
	 MEESTER. De Stem van de Stilte,
	 Sabine van Osta
Utrecht
  5 - vr	 Zoom Studie De Geheime Leer, Ineke Vrolijk
  7 - zo	 Besloten bijeenkomst Viering Wesak-Witte
	 Lotus
  8 - ma	 Raja Yoga gevorderden, Ildiko Flesch
12 - vr	 Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
15 - ma	 Raja Yoga gevorderden, Ildiko Flesch
19 - vr	 Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
19 - vr	 Studiegroep Het Tibetaanse boek van Leven
	 en Sterven
19 - vr	 Lezing Meditatie, Marga Bakker
22 - ma	 Raja Yoga gevorderden, Ildiko Flesch
26 - vr	 Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
29 - ma	 Raja Yoga gevorderden, Ildiko Flesch
Zeeland
  7 - zo	 Studiegroep Uitzicht door Inzicht
	 Orgaandonatie, Corrie Polderman en
	 Erica Janse
Zwolle
  9 - di	 Besloten bijeenkomst Witte Lotusdag

Activiteitenagenda
Agenda loges en centraMei
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Amsterdam
  3 - za	 Inleidende gespreksgroep
	 De Mahatma Brieven	
  3 - za	 Gespreksgroep naar het boek van
	 J. Krishnamurti: Een zaadje van een miljoen
	 jaar oud.
Arnhem
  5 - ma	 Studiegroep De Geheime Leer Deel 1
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
 7 - wo	 Studiegroep ZOOM De Geheime Leer Deel 1
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
  7 - wo	 Gespreksgroep
12 - ma	 Lezing
19 - ma	 Studiegroep: De mystieke weg van Plato
21 - wo	 Gespreksgroep
21 - wo	 Studiegroep ZOOM: De mystieke weg van
	 Plato
26 - ma	 Cursus Kennismaken met Theosofie
	 o.l.v. Martha Ram-Lameris
Assen
	 Zie website
	 http://theosofie-assen.blogspot.com
Den Haag
10 - za	 Meditatiegroep ZOOM Zoek naar de Weg
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
10 - za	 Studiegroep ZOOM Geheime Leer III,
	 esoterische opstellen en instructies
	 o.l.v. Ineke Vrolijk
19 - ma	 Gespreksavond
	 De essentie van het menszijn
21 - wo	 Studiegroep Beginselen van de Esoterische
	 Filosofie van G. de Purucker
21 - wo	 Genezingsritueel ZOOM De Helende Kring,
	 Marijke Trouw
Haarlem
	 Informatie via de adressenlijst
Leeuwarden
	 Informatie via de adressenlijst
Naarden
11 - zo	 Zelf-transformatie Groep
18 - zo	 Gespreksgroep: Verdiepingsgroep
Nijmegen
  1 - do	 Tetraktys-filosofie groep ZOOM 
  4 - zo	 Gespreksgroep Zelfontdekking, Willy 
Lammers
  8 - do	 Gespreksavond Praktische Mystiek
Roermond
  1 - do	 Studiegroep ZOOM
	 Theosofie voor beginners
  4 - zo	 Studiegroep Theosofie voor gevorderden
  8 - do	 Studiegroep ZOOM
	 Theosofie voor gevorderde beginners
11 - zo	 Groep Innerlijke ontwikkeling, Joan Slagers
25 - zo	 Studiegroep Theosofie voor gevorderden

Rotterdam
  6 - di	 Rondetafelgesprek
13 - di	 ‘Het Edele achtvoudige pad’ en
	 ‘de Paramita’s’, Ineke Vrolijk
20 - di	 Universeel Soefisme via het gedachtegoed
	 van Inayat Khan. Een aansporing tot
	 zelfkennis.
27 - di	 Vervolg op de ‘Bhagavad Gita’,
	 Eric Jagernath
Utrecht
  2 - vr	 Zoom Studie De Geheime Leer, Ineke Vrolijk
  2 - vr	 Meditatiegroep, Wouter van Beers
  5 - ma	 Raja Yoga gevorderden, Ildiko Flesch
  9 - vr	 Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
12 - ma	 Raja Yoga gevorderden, Ildiko Flesch
16 - vr	 Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
16 - vr	 Studiegroep Het Tibetaanse boek van Leven
	 en Sterven
19 - ma	 Raja Yoga gevorderden, Ildiko Flesch
23 - vr	 Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
26 - ma	 Raja Yoga gevorderden, Ildiko Flesch
30 - vr	 Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
Zeeland
 4 - zo	 Studiegroep Uitzicht door Inzicht
	 Het Roer Om, Joke Smit

Verdere info zie de adressenlijst 
achterin deze Theosofia, overige 
info over NL bijeenkomsten
www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges/

Activiteitenagenda
Agenda loges en centraJuni
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Wie door de passage van het Amsterdamse stadhuis loopt wordt sinds 21 juni 2022 
verrast door een prachtige wand, vol foto’s, afbeeldingen en teksten. De meeste 
voorbijgangers zijn gehaast, ze slaan misschien een korte blik op de wand en lopen 
door. Maar één van onze leden, Lupe Manuela Beaumont, keek wat nauwkeuriger en 
ontdekte tot haar verrassing het logo van de Theosofische Vereniging in Nederland 
(TVN) aan die wand. Wat heeft dat te betekenen? Waarom staat ons logo daar? 
Navraag bij de gemeente Amsterdam leert mij dat ik het antwoord kan vinden bij 
kunstenares Natascha Hagenbeek, die samen met vormgever Tariq Heijboer, dit 
kunstwerk van 18 x 2,5 m tot stand bracht. Gelukkig is Natascha bereid mij te woord 
te staan en mijn vragen te beantwoorden. 

Interview met
Natascha Hagenbeek
Theosofie in het
Amsterdamse stadhuis

Foto: Sander van Wettum
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Even voorstellen graag
Ik woon in Landsmeer en heb twee kinderen. Mijn kunstopleiding heb ik genoten aan 
de Gerrit Rietveld Academie en de Jan van Eyck Academie. In mijn ogen hebben 
kunstenaars een aparte rol in de samenleving, omdat zij deze elke keer met een 
uitgezoomde blik kunnen beschouwen en daar met hun werk op kunnen reageren. 
Zo is dat ook bij mij. Ik ben als een soort cultureel antropoloog geïnteresseerd in de 
manier waarop wij als mensen met elkaar en Moeder Aarde omgaan. Ik reageer met 
mijn werk op maatschappelijke ontwikkelingen. De laatste tijd worden steeds meer 
mensen wakker en gaan inzien dat we in een transitieperiode zitten. In mijn werk wil 
ik vooral aandacht voor dit aspect vragen. 

Wil je iets vertellen over de wand in het stadhuis?
Mijn wandkunstwerk met de naam ‘The Universe as a common treasury for all’ 1   
is een tijdlandschap, opgebouwd uit tekst en beeld. Het tijdlandschap laat in de 
vorm van een drieluik verschillende belangrijke veranderingsprocessen in tijd zien. 
Vooruitstrevende visies en ontwikkelingen uit het heden en verleden hebben een 
plekje gekregen in het tijdlandschap. De wand bestaat uit 110 afbeeldingen en is 
opgebouwd als drieluik. 

Het jaartal 1899 is prominent 
aanwezig op de wand, omdat 
rond die periode radicale 
veranderingen en nieuwe inzichten 
ontstonden. Het logo van de 
TVN is opgenomen omdat de 
Nederlandse bevolking in die 
tijd mede door de inspanningen 
van mevrouw Helena Blavatsky, 
oprichtster van de Theosophical 
Society, voor het eerst kennis 
maakte met begrippen als karma 
en reïncarnatie. Denkbeelden 
uit de oosterse filosofie deden 
hun intrede en beïnvloedden de 
denkwereld van velen. Blavatsky 
was een dappere activiste die 
haar mannetje stond. Zij zette veel 
mensen aan het denken, zoals ook 
Rudolf Steiner die onder andere 
nieuw licht wierp op geneeswijzen, 
educatie en de landbouw. Ook 
kunstenaars lieten zich niet 
onbetuigd. Kunstenaarscollectief 

De Stijl met Theo Doesburg en Piet Mondriaan gaven, geïnspireerd door theosofische 
denkbeelden, de artistieke wereld een nieuwe impuls. Dit was een voorhoede van 
visionairs en denkers die een nieuwe wereld wilden vormgeven en zich hebben 
ingezet voor het algemeen belang. 

Foto: Sander van Wettum
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Rond 1968 brak weer zo’n vernieuwingsgolf door. Studenten, kunstenaars en 
activisten zetten zich opnieuw in voor een andere, betere wereld. Veel ideeën uit 
die periode hebben langzaam vorm gekregen in onze huidige wereld. Maar er is 
ook veel niet goed gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat we ons op dit moment weer 
in een vernieuwingsgolf bevinden. Astrologen ondersteunen de visie dat veel oude 
ideeën gaan verdwijnen en systemen gaan veranderen, zodat er een nieuwe wereld 
kan ontstaan. 

Waarom dit kunstwerk in het stadhuis?
Dat is niet voor niets. Het tijdlandschap bevindt zich op een ideale plek: de passage 
van het stadhuis. Het stadhuis staat voor mij symbool voor de macht van het systeem. 
Hier vergaderen wethouders en raadsleden, die top-down voor burgers beslissen 
hoe de samenleving wordt ingericht. In het kunstwerk laat ik een (tegen)beweging 
van de burgers zien die bottom-up projecten opzetten die gaan over betere zorg, een 
gezonder voedselsysteem en vooral beter zorgen voor onze planeet. Ik ben ook zo’n 
burger en ik voel mij al tientallen jaren verwant met activistische burgers, die ik zie 
als de voorhoede van positieve ontwikkelingen. 

Wat bedoel je daar precies mee? 
Het tijdlandschap biedt inspiratie over hoe we als activistische vooruitkijkende 
burgers onze samenleving zouden kunnen hervormen. Op dit moment zie ik burgers 
die het coöperatiemodel hervinden of andere zelforganisatiemodellen gebruiken om 
gezamenlijk tot nieuwe spelregels te komen. Deze commoners zien commonings 
als een manier om hun idealen te verwezenlijken. Commoners zijn burgers die zich 
collectief organiseren rondom een gedeeld maatschappelijk goed om oplossingen te 
zoeken voor een gezondere, duurzamere en inclusievere wereld, vaak op domeinen 
waar markt en overheid taken laten liggen. Hier zijn ook steeds vaker kunstenaars 
bij betrokken. Zo heb ik als kunstenaar samen met commoners een commonersvlag 
ontworpen, want met een vlag kunnen commoners laten zien met hoeveel ze zijn 
en dat ze een grote beweging zijn die de noodzakelijke energie-, voedsel-, woon-, 
zorgtransities, etc. al in praktijk brengt.

Foto: Sander van Wettum
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Theosofie en antroposofie
Drie jaar geleden maakte ik een astrologische pelgrimstocht door India, waarbij ook 
het theosofisch centrum in Adyar werd bezocht. Op die reis kreeg ik belangstelling 
voor theosofische denkbeelden. De vrijheid van denken, het ontbreken van dogma’s, 
de gemeenschappelijkheid en het oog voor het algemeen belang trekken mij aan. De 
idealen van theosofie en antroposofie over universele broederschap en liefde voor de 
aarde sluiten naadloos aan bij mijn denkwereld. 
In 2010 richtte ik het ecologisch kunstproject ‘I can change the world with my two 
hands’ op, gelegen op een terrein (1200 m2) in Amsterdam-West. Als kunstenaar 
gebruikte ik het terrein als laboratorium, waar ik hands-on ecologisch onderzoek deed 
en samen met buurtbewoners oefende met gemeenschapsvorming en samen werken 
aan een betere stad en wereld. Voor stadsbewoners is het project een manier om 
natuur in de stad te ervaren. Ook laten we ze kennismaken met kringloopsystemen 
en geven we ze de mogelijkheid om iets goeds voor de wereld te doen. Zo kunnen ze 
in onze tuin schone bloemen plukken en hun groente- en fruitresten inleveren (project 
Afval naar Oogst). Wij maken er compost van en voeden er onze bodem mee. 

De wand is dus eigenlijk een ode aan visionairs en activisten?
Ja, zo zou je dat kunnen zien. Er is altijd een voorhoede geweest met een vooruitziende 
blik, die anderen activeert om mee te gaan in een noodzakelijke transitie. Zo was 
dat vroeger en zo is dat nu weer. De TVN zie ik ook als een vooruitstrevende groep 
mensen, vandaar dat hun logo een plekje heeft gekregen in het tijdlandschap in de 
passage van het Amsterdamse stadhuis. 

Natascha, hartelijk dank voor je inspirerende woorden!
Saskia Campert

Noten:
1.	 De titel van het werk refereert aan een citaat uit het manifest van The Diggers uit 1649: ‘That we 

may work in righteousness, and lay the Foundation of making the Earth a Common Treasury for All, 
both Rich and Poor.’

Foto’s: Sander van Wettum
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Het geschenk van
dankbaarheid
Cary Gardner

Cary Gardner is een pseudoniem van een 
student van de United Lodge of Theosophists 
(ULT) in Californië. Hij begon in 1974 theosofie 
te bestuderen. Sindsdien neemt hij deel aan en 
spreekt hij in verschillende loges van de ULT 
en de Theosophical Society (TS), en begeleidt 
hij theosofische studiesessies vanuit zijn 
huis in Californië. Dit artikel verscheen in The 
Theosophist Vol. 144: 4. Januari 2023

Dankbaarheid vormt de kern van de spirituele zoektocht. We moeten ons uitrekken 
naar het gezichtspunt van de onsterfelijke ziel om een glimp op te vangen van de 
diepgang ervan. De schuld die we aan onze leermeesters verschuldigd zijn, is groot. 
We zouden allemaal toegewijde kinderen van Moeder Aarde moeten zijn.

De mensheid is op een immense pelgrimstocht die miljoenen jaren teruggaat. Er is 
een startpunt, er zijn wegwijzers, pleisterplaatsen en een bestemming. We hebben 
de zon, de maan en de sterren om ons de weg te wijzen. Maar de reis is onmogelijk 
zonder gidsen die deze weg al eerder zijn gegaan. Aan hen zijn we de grootste 
dankbaarheid verschuldigd. Hun reiservaringen, de kaarten die ze verstrekken, hun 
waarschuwingen voor gevaar, de voorbereidende disciplines en een duidelijke visie 
op het doel, maken het allemaal mogelijk voor de mensheid om op te klimmen naar 
haar evolutionaire bestemming.

Er is vreugde en lichtheid bij degenen wier hart vervuld is van dankbaarheid. Waarom? 
Waar zouden we zijn zonder ouders? Hoe zou het leven zijn zonder vrienden? Onze 
huizen komen van de bomen en mineralen van de aarde. Ons voedsel komt van het 
offer van planten en dieren die hier met ons leven. Ons denkvermogen wordt verrijkt 
door onze leraren die het mogelijk maken dat we kunnen lezen, spreken, schrijven, 
rekenen en zingen. In feite is er niets van ons dat niet kan worden gekoppeld aan een 
bron die groter is dan ons persoonlijke zelf. Dankbaarheid roept vreugde op.

Dankbaarheid is de erkenning dat ieder van ons deel uitmaakt van een uitgebreide 
keten van zijn. Een keten zo alomtegenwoordig dat hij elke beschrijving tart en 
woorden overstijgt. In het licht van deze verbindingen is, om het Pad te bewandelen, 
het waarderen van de bijdragen van anderen aan het eigen leven in zekere zin 
een eerste vereiste. Dankbaarheid en onderscheidingsvermogen zijn de twee 
wandelstokken op het spirituele pad. En met elke volgende mijl op het pad neemt 
de dankbaarheid toe, verdiept de toewijding zich, en ontdekt de pelgrimsziel op 
natuurlijke wijze een steeds groter wordend gevoel van het zelf. Men begint zichzelf 

Foto: Inna Mostova
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in anderen en anderen in zichzelf te zien. De spirituele reiziger trekt een grotere 
cirkel waardoor de lijnen tussen wat we ‘het zelf’ noemen en wat we ten onrechte ‘de 
ander’ noemen vervagen. Dankbaarheid staat centraal in dit proces.

Er is een ander woord voor dankbaarheid dat zijn glans heeft verloren en op grote 
schaal wordt misbruikt, en dat is liefde. Dankbaarheid is een uiting van liefde. 
Een van de redenen waarom een dankbaar hart vreugdevol is, is omdat deze 
gemoedstoestand een wederkerigheid inhoudt, een soort vereniging tussen het zelf 
en de ander. Afgescheiden bewustzijn blijkt een weerzinwekkend masker. Hoe we 
over onszelf denken is cruciaal. Theosofie leert ons: alles wat we zijn is het resultaat 
van wat we hebben gedacht. Onze evoluerende opvatting van het zelf staat centraal 
in de alchemie van innerlijke transformatie.

We zijn niet onze naam. We zijn niet ons lichaam. We zijn niet onze sympathieën 
en antipathieën en we zijn niet onze egoïstische verlangens. We zijn veel meer dan 
dat. Persona betekent masker. We zijn onsterfelijke zielen. De ziel verwijst naar 
heelheid, volledigheid, volheid en verbondenheid. Als we liefhebben, overstijgen we 
verdeeldheid en komen we een beetje dichter bij het gevoel dat het innerlijke zelf niet 
ons eigendom is. En daarom is het zo belangrijk om onze kinderen op te voeden met 
een gevoel van dankbaarheid voor alles wat hun wordt gegeven. En dat kunnen we 
alleen doen door zelf het goede voorbeeld te geven.

Het is met enorme liefde dat ons de leringen worden gegeven over het bewandelen 
van het Pad. Adi Shankara herinnert ons eraan dat de groten en vreedzamen ‘nadat 
ze de oceaan van het belichaamde bestaan zijn overgestoken, vrijelijk iedereen 

Foto: Inna Mostova
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helpen die probeert die over te steken’. We kennen allemaal de offers die een ouder 
brengt bij het opvoeden van een kind. De slapeloze nachten, de geschaafde knieën, 
de emotionele worstelingen zijn er in overvloed. Hoeveel dieper zijn de offers die ten 
behoeve van ons zijn gebracht door geestelijke ouders, leden van de ‘beschermmuur’, 
strijders in het leger van de Stem, om de taal van De Stem van de Stilte te gebruiken. 
De analogie van het ouderschap geeft ons slechts een glimp. De Mahatma Brieven 
zijn heel duidelijk op dit punt. Elke echte goeroe moet enorme offers brengen om een 
chela of discipel aan te nemen. Daarom moet de student er klaar voor zijn, hij moet 
aan voorwaarden voldoen. Onze leraren zijn in wezen degenen die wachten.

Ze geven ons de stappen die leiden naar dit verre doel van universeel zelfbewustzijn. 
Als je ons wilt kennen, bestudeer onze filosofie. Als je ons wilt dienen, dien dan onze 
mensheid. Dit is de uitnodiging. De filosofie van de wijsheidstraditie, van theosophia, 
is verbindend, universeel, onpersoonlijk en zowel immanent als transcendent. Zij 
is zowel ongelooflijk eenvoudig als enorm complex tegelijk. Maar bovenal is zij 
transformerend. We hebben de Bhagavad Gitâ, de Bergrede, de Tao Te Ching, de 
Dhammapada, de Gulden Verzen, de Gulden Regel, de Kaballah, om maar een paar 
te noemen. In onze kring hebben we De Geheime Leer, De Stem van de Stilte, Licht 
op het Pad, Brieven die mij geholpen hebben, die allemaal het broodnodige licht 
werpen op de levensreis. We hebben veel om dankbaar voor te zijn. Veel meer dan 
we in één leven kunnen gebruiken. De last ligt dus bij ons en niet bij onze leraren.

Als we ons denken hebben gericht op het waarderen van wat ons wordt gegeven, 
kunnen we niet anders dan ons overweldigd voelen. Het is normaal om terug te willen 
geven, een bijdrage te willen leveren, op te staan en een verschil te maken. Dit mentale 
geschenk van dankbaarheid, indien volgehouden, laat de theosoof weinig ruimte over 
voor de onbeduidende verlangens van het persoonlijke bewustzijn. Dankbaarheid 
holt de grofheid van zelfzuchtig verlangen uit. Het ontmantelt afgescheidenheid. 
Een kleine rekensom toont dat we de vriendelijkheid niet volledig beantwoorden, 
er is te veel om rekening mee te houden. Dus betalen we zo goed mogelijk vooruit, 

Foto: Steffie v.d. Brink
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op zoek naar degenen die 
aanmoediging, een glimlach, 
een helpende hand nodig 
hebben, terwijl we heel goed 
weten dat ons werk in dit 
opzicht een prille poging is 
om ‘dank u’ te zeggen voor 
wat we zelf hebben gekregen.

Als ons hart pijn doet om de 
pijn en het lijden van onze 
medemens, is er geen gebrek 
aan manieren om te dienen. 
Dienstbaarheid neemt vele 
vormen aan, maar voor de 
theosofiestudent omvat 

dienstbaarheid altijd verheven ideeën, nobele idealen, gezuiverde motieven. De 
levensveranderende ideeën van theosophia zijn moeilijk te delen als ze niet worden 
weerspiegeld in ons gedrag. Ze kunnen het beste worden gedeeld, niet zozeer door 
woorden, maar door belichaming.

Waarom respecteren we het werk van de Moeder Theresa’s, Mohandas Gandhis en 
Martin Luther Kings van deze wereld? Omdat ze er alles aan hebben gedaan om 
de ideeën die ze omarmen te belichamen. De mensen die in ons leven de meest 
diepgaande invloed hebben, zijn over het algemeen die mensen van integriteit die 
leven wat ze zeggen. Het is belangrijk op te merken dat nobele helden en grote 
leraren nooit aanspraak maken op onfeilbaarheid. De meest wijze mensen onder 
ons geven hun fouten graag toe. Niettemin hunkert een cynische wereld naar nobele 
voorbeelden van nederigheid, onbaatzuchtigheid en grootmoedigheid.

De Stem van de Stilte zegt heel mooi: Zo zult u in volledige overeenstemming zijn met 
al wat leeft; koester liefde voor mensen alsof ze uw broeder-leerlingen zijn, discipelen 
van één Leraar, de zonen van één lieve moeder. We zijn samen op pad. We kunnen 
zoveel van elkaar leren. We kunnen zoveel aanmoediging van elkaar krijgen. We zijn 
onze medestudenten en onze docenten veel dank verschuldigd. Het goede werk van 
onze zusters en broeders in de nobele theosofische taak om van deze wereld een 
betere plek te maken, zou ons moeten inspireren om beter te doen en meer te doen.

Daarom nemen we vandaag de tijd om onze dankbaarheid te tonen. Toewijding is 
geworteld in dankbaarheid. En als we wijs zijn, nemen we elke dag en uiteindelijk elk 
moment de tijd om dankbaar te zijn. Het moet een manier van leven worden, een 
mentale houding van de ziel, tekenen van een goed geleefd leven. We moeten ons 
het idee van dankbaarheid eigen maken. Hoewel het misschien eenvoudig lijkt, is 
dankbaarheid het licht dat de Leraar naar de leerling leidt, de leerling naar de Leraar.

Dankbaarheid is een staat van genade, een verstandhouding en een gemeenschap 
met het innerlijke Zelf. De Leraar bevindt zich niet echt buiten ons - dat is een illusie 
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die ons is geleerd - maar op een mysterieuze manier verblijft hij permanent en 
onwrikbaar binnenin ons. Krishna vertelt ons in de Bhagavata Purana: Het innerlijke 
Zelf is de goeroe bij uitstek.

Dus laten we het advies opvolgen van Carl Rogers die gedurende vele jaren op de 
televisie een geliefde kleuterleraar was, om een minuut stil te staan om diegenen te 
eren, zoals hij zou zeggen, ‘door wier liefde wij bestaan’.

Vertaling Marianne Plokker

Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker de scheiding. Maar 
dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugd.

Origineel: Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. 
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude.

                                                            Dietrich Bonhoeffer, 
                                                                     Verzet en overgave (1951)

Foto: Steffie v.d. Brink
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Het mystieke pad naar 
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Edward Abdill is voormalig vicepresident van de 
Theosophical Society in Amerika en voormalig 
president van de New York Theosophical Society. 
Hij geeft lezingen in zowel het Engels als het 
Spaans. Boeken van zijn hand zijn: The Secret 
Gateway: Modern Theosophy and the Ancient 
Wisdom Tradition en Masters of Wisdom, The 
Mahatma’s, Their Letters and The Path.
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Er is een weg, steil en doornig, vol met allerlei gevaren, maar toch een weg. En die 
leidt naar het hart van het universum schreef H.P. Blavatsky over de metaforische 
weg die naar verlichting leidt. Maar hoe kan een weg leiden ‘naar het hart van het 
universum’?
Vanuit de theosofische visie op wat we als menselijke wezens werkelijk zijn en hoe we 
ons door de tijd heen ontwikkelen, lijkt dit niet onmogelijk. Wij mensen hebben een 
complexe aard. Wij zijn, theosofisch gezien, een samenstelling.
Het is duidelijk dat we fysieke wezens zijn, en net zo duidelijk heeft onze fysieke 
aard geen permanent karakter. Er wordt gezegd dat ons lichaam elke zeven jaar 
uit een totaal nieuwe set atomen bestaat. Het fysieke lichaam verkeert dus in een 
constante staat van verandering en sterft eens in de zeven jaar van ons leven. Maar 
het zelfgevoel dat we zo sterk voelen, blijft ons hele leven bestaan. Als dat zelf alleen 
het lichaam was, zouden we zeker elke zeven jaar een andere persoon zijn, maar dat 
zijn we niet. We zijn nog steeds het zelfde zelf.

We hebben ook een emotionele aard die constant in verandering is. Hij is onderhevig 
aan onmiddellijke veranderingen van moment tot moment, en door de jaren heen aan 
geleidelijke, bij sommige mensen zelfs transformatieve, verandering. Het zelf dat deze 
veranderingen ondergaat, kan niet de emotionele aard zijn.

We hebben ook een denkvermogen met buitengewone mogelijkheden. Net als 
de dieren kunnen we ons denken gebruiken om te krijgen wat we willen, maar in 
tegenstelling tot de dieren zijn we in staat tot abstract denken en tot zelfonderzoek. 
Gedachten veranderen voortdurend en de manier waarop we de wereld bezien, kan 
in de loop van de jaren radicaal veranderen of, in sommige gevallen, door een flits 
van inzicht.

Door al deze veranderingen heen blijft het zelf hetzelfde, en op het diepste niveau 
van ons bewustzijn ligt een buitengewone kracht: de kracht van zelftransformatie. 
Het is een kracht die inherent is aan wat religie ‘de onsterfelijke ziel’ noemt en wat 
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de theosofie ‘het reïncarnerende Ego’ noemt. Dit is het innerlijke Zelf, de waarnemer, 
de getuige, het bewustzijn zelf dat blijft bestaan door alle veranderingen heen. Het is 
waar dat we onszelf kunnen uitdrukken door middel van het lichaam, de emoties en 
het denken. Toch kunnen we ook onze fysieke, emotionele en mentale toestanden 
observeren.

Hoewel onze bewuste aandacht wordt getrokken door elke fascinerende of 
angstaanjagende gebeurtenis in ons leven, wordt het pure bewustzijn dat ‘Zelf’ wordt 
genoemd, door niets verstoord. De oude wijsheid stelt dat het blijvende Zelf wortelt 
in het ‘Eeuwige’, ‘het hart van het universum’. Het Zelf dat we zijn, staat, zoals Walt 
Whitman zegt in Song of Myself, ‘zowel binnen als buiten het spel’. We kunnen er 
buiten blijven en getuige zijn van het hele proces dat we ‘ik’ noemen en we kunnen 
het veranderen.

Als dat waar is, kunnen we ons afvragen waarom we ons niet identificeren met dat 
innerlijke Zelf. We kunnen ons net zo goed afvragen waarom we ons niet identificeren 
met ons eigen persoonlijke onderbewuste. Psychologen weten dat onze focus en 
ons zelfgevoel vaak de waarneming van de donkere aspecten van onze eigen geest 
blokkeren. Kan het niet zo zijn dat ons zelfgevoel, dat wil zeggen de ervaringen die 
we ‘zelf’ noemen, ook nog diepere aspecten van ons eigen wezen blokkeren voor 
bewuste ervaring? Als dat zo is, is het dan mogelijk om dat diepste zelf tot volledig 
bewustzijn te brengen?

De esoterische leer zegt dat niet alleen materie en vorm in onze wereld evolueren, 
maar dat ook de subjectieve toestanden die onze emotionele, mentale en spirituele 
aard omvatten zich ontwikkelen. Door alle rijken heen, tot aan het menselijke stadium, 
gaat de evolutie door zonder zelfbewuste tussenkomst. Dat wil zeggen: het is een 
passief proces dat bij individuele planten of dieren niet onder hun eigen controle 
staat.

In het menselijke stadium verandert dat. De fysieke evolutie is tot stilstand gekomen. 
Er is geen bewijs dat er nieuwe, meer ontwikkelde, meer capabele, fysieke wezens 
op onze aarde zullen verschijnen. De menselijke vorm lijkt het laatste fysieke stadium 
in onze wereld te zijn. De ontwikkeling van het subjectieve domein is echter verre 
van voltooid. Als er enige verdere evolutionaire verandering in onze psychologische 
en diepste aard moet plaatsvinden, moeten we die verandering tot stand brengen 
door bewuste inspanning. De moderne psychologie erkent dat we, als we vrij willen 
zijn van neurotisch gedrag en de daaruit voortvloeiende pijn, ons moeten inspannen 
om de wereld in een ander licht te zien en onszelf veranderen. We kunnen geen 
psychologische pil bij de therapeut kopen met de zekerheid dat we een gelukkig en 
productief leven zullen leiden als we die innemen. Als we heel willen worden, moeten 
we in onszelf graven, onszelf zien en nieuwe inzichten en manieren zoeken om op de 
wereld te reageren.

Vreemd genoeg heeft onze ontwikkeling de neiging om het evolutieproces kort 
te herhalen. Als mensen gaan we vrij snel door de passieve toestanden in de 
baarmoeder en de kindertijd heen. Dan beginnen we meesterschap te krijgen over 
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ieder niveau van ons wezen. In eerste 
instantie identificeren we ons met het 
fysieke lichaam. We moeten er aan het 
begin van elke incarnatie een redelijke 
controle over krijgen, zoals het ras als 
geheel dat in het verre verleden deed. 
Vervolgens vereist het rijpingsproces 
dat we een redelijke controle krijgen 
over onze emoties en dat deel van ons 
denken dat nauw verbonden is met 
onze emoties. We ontwikkelen ook ons 
intellect, sommigen slechts in geringe 
mate, anderen zeer sterk. De meeste 
mensen stoppen daar.

Wijzere mensen voelen, net als Walt 
Whitman, dat we niet alleen tussen 
onze hoed en onze laarzen zitten. Er is 
een innerlijk Zelf dat het bewuste zelf 
aanspoort om te veranderen, zich te 
ontwikkelen, om meer van het potentieel 
dat binnenin ligt te onthullen, om 
meesterschap te verwerven over het hele 
zelf op alle niveaus van zijn expressie. 

Dat innerlijke Zelf is Plato’s wagenmenner die de paarden beteugelt zodat híj de 
leiding heeft en niet de paarden.

Het innerlijke Zelf heeft een doel bij elke incarnatie. We incarneren met een reden. We 
zijn hier niet alleen vanwege biologische processen. In een enkel leven beslist ons 
eigen innerlijke Zelf om bepaalde kwaliteiten en sterke punten te ontwikkelen. Het 
streeft naar positieve resultaten door weerstand te overwinnen.

We accepteren gemakkelijk dat we, om spieren te ontwikkelen, de weerstand van 
gewichten moeten overwinnen. Wat we ons niet realiseren is dat precies hetzelfde 
principe geldt op emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. We worden fysiek sterk 
door fysieke weerstand te overwinnen, en we worden psychologisch en spiritueel 
sterk door psychische weerstand te overwinnen.

Ieder mens ervaart in zijn leven wel enige emotionele en mentale angst. We kunnen 
ons zorgen maken over onze financiële zekerheid, verdriet hebben over een verloren 
liefde, bezorgd zijn om het welzijn van familieleden, vrienden of onszelf. We kunnen 
ook vele andere verontrustende gebeurtenissen en situaties meemaken. Het zou 
heerlijk zijn als onze problemen gewoon zouden verdwijnen of als anderen ze voor 
ons zouden oplossen. Toch weten we diep van binnen dat we onze eigen problemen 
moeten oplossen. We moeten onszelf veranderen, groeien, ontwikkelen en sterker 
worden zonder mededogen te verliezen. Toch veranderen de meesten van ons alleen 
als onze zwakheden ons daartoe dwingen.

Foto: Steffie v.d. Brink



Theosofia - Jaargang 124 - nr. 1 - maart 2023 39

Het proces gaat zo ongeveer als volgt. Als we geen zelfvertrouwen hebben, merken 
we dat we gedomineerd worden door anderen. We kunnen zelfs onethische mensen 
de kans geven om misbruik van ons te maken. Als we timide blijven, kunnen we ons 
eigen potentieel niet adequaat uitdrukken. Gebrek aan zelfvertrouwen resulteert in 
frustratie die uiteindelijk groter wordt dan we kunnen verdragen. De resulterende 
emotionele pijn kan ons dan dwingen om onze eigen wil en moed te ontwikkelen.
Mensen die gewoonlijk boos zijn, vervreemden snel van anderen en komen zonder 
vrienden te zitten. Eenzaamheid kan het gevolg zijn. Door buitengesloten te worden 
van sociale gebeurtenissen, kunnen zulke mensen leren woede te vervangen door 
geduld, flexibeler en zelfs minder egocentrisch te worden.
Als we een neiging hebben tot wanorde, merken we dat we inefficiënt zijn. Onze 
leidinggevende op het werk ontdekt dit ook, en als we er niets aan doen, kunnen we 
zonder werk komen te zitten. Dergelijke karmische gevolgen dwingen ons om ons 
denken te trainen.
Dit proces van geconfronteerd worden met de gevolgen van onze zwakheden en van 
ons foutief handelen leidt geleidelijk tot meer inzicht en karakterontwikkeling. Na een 
bijna onberekenbare tijdsduur gedurende vele incarnaties, wekt dit proces uiteindelijk 
het innerlijke zelf op tot bewust leven en uiteindelijk tot verlichting.

Er is echter een directere route, die slechts weinigen durven te nemen.
Net zoals het uiterlijke evolutieproces verloopt in geordende, definieerbare stadia, zo 
verloopt ook de innerlijke kant van de evolutie in het menselijk bewustzijn. De meeste 
mensen volgen het brede pad dat heel langzaam rond de berg naar de top slingert. 
Enkelen nemen een directere en moeilijkere route, soms aangeduid als ‘het Pad’. Ze 
nemen deze moeilijke route niet uit verlangen naar persoonlijk voordeel, maar uit een 
eenpuntig verlangen om de lijdende mensheid beter te dienen. Elke volgende stap 
op dit pad wordt gekenmerkt door een grote verschuiving in bewustzijn, een soort 
nieuwe geboorte.

De moeilijkere route wordt in verschillende mystieke tradities met verschillende namen 
genoemd. In China is het ‘de Tao’, in het hindoeïsme ‘het pad van inwijding’, in het 
boeddhisme ‘het edele achtvoudige pad’, in het jodendom ‘de weg van heiligheid’, 
in het christendom ‘de weg van het kruis’. Plato beschreef het in zijn analogie van de 
grot. In De Stem van de Stilte spreekt H.P. Blavatsky over de stadia als ‘poorten’. Al 
die bronnen geven aan dat het moeilijk en gevaarlijk is, maar dat het, als het lukt, een 
onbeschrijfelijke beloning oplevert.

Om het Pad te betreden moet men verteerd worden door, zoals Blavatsky het 
uitdrukt, een onuitsprekelijk verlangen naar het oneindige. In Bijbelse termen moet 
men de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw verstand, en uw naaste als uzelf. Men moet bereid zijn de gevaren en ontberingen 
van het Pad het hoofd te bieden, en bereid zijn om het leven te verliezen omwille van 
het oneindige, om het in het eeuwige leven te vinden.

Vrijwel alle tradities zeggen dat de persoonlijkheid gezuiverd moet worden. Dat 
wil zeggen, we moeten gewoontepatronen die schadelijk zijn voor de ontwikkeling 
van het innerlijke zelf, zien en vernietigen. Deze gewoontepatronen zijn niet alleen 
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fysieke, zoals roken of drinken. Meer verraderlijk zijn degene die zich verbergen 
in de onderbewuste niveaus van onze emoties en ons denken. Het zijn subtiele 
manifestaties van egocentrisme die een mist over het bewuste denkvermogen 
werpen, zodat we ons niet bewust zijn van het motief achter onze acties.

H.P. Blavatsky schetst de kwaliteiten die volgens haar essentieel zijn op het spirituele 
pad in een eenvoudige, maar diepgaande verklaring getiteld De gulden treden. Ze 
omvatten een rein leven, een open geest, een zuiver hart, een gretig intellect, een 
ongesluierde spirituele waarneming, een moedig uithoudingsvermogen jegens 
persoonlijk onrecht, een dapper uitkomen voor principes en een moedige verdediging 
van degenen die ten onrechte worden aangevallen.

Vanaf de preekstoel van tempels en kerken hoort men vaak over de eis om een rein 
leven te leiden. Dat is inderdaad belangrijk, maar het is slechts de eerste stap voor 
degenen die verder willen gaan naar wat Blavatsky de tempel van goddelijke wijsheid 
noemt. Hoe moeilijk het ook is om een rein leven te leiden, het ontwikkelen van die 
andere eigenschappen vergt veel meer inspanning. In feite kunnen ze niet alleen vele 
jaren duren, maar ook vele levens.

Theosofische bronnen vertellen ons dat als men serieus het Pad betreedt, het 
karma van meer dan één leven wordt aangetrokken. Het werk wordt intenser, alles 
gaat sneller. Uitdagingen die normaal gesproken over meerdere levens verspreid 
zouden zijn, worden in één leven geconcentreerd. Afhankelijk van de intensiteit en 
oprechtheid van onze inzet, worden we gedwongen om veel moeilijkere problemen 
het hoofd te bieden en te overwinnen dan waar we normaal mee te maken zouden 
krijgen. Deze intense versnelling van onze karmische schuld maakt het Pad, zoals 
mystieke christenen het noemen, tot de weg van het kruis.

Over dit Pad schreef een van Blavatsky’s leraren aan A.P. Sinnett, een Engelse 
krantenredacteur:
U werd evenwel gezegd dat het pad naar occulte wetenschappen moeilijk is te volgen 
en met levensgevaar wordt gegaan; dat er bij elke nieuwe stap die naar het einddoel 
leidt, valkuilen en scherpe doornen zijn; dat de pelgrim die zich er op waagt, genoopt 
wordt eerst de duizend-en-een furiën het hoofd te bieden en te overwinnen, die zijn 
onwrikbare poorten en toegangen bewaken. Furiën genaamd Twijfel, Scepticisme, 
Smaad, Spot, Afgunst en ten slotte Verzoeking, vooral de laatste; en dat hij die 
erachter wil zien, eerst deze levende muur moet vernietigen; dat hij een hart en ziel van 
staal moet hebben, en ijzeren, onwankelbare vastberadenheid, en toch zachtmoedig, 
vriendelijk en nederig moet zijn en iedere menselijke hartstocht die naar het kwade 
leidt, uit zijn hart moet hebben gebannen. Bent U dit alles? (Barker, Mahatmabrieven, 
nr. 62, p. 390, chronologisch 126).

Paradoxaal genoeg lijken de allereerste stappen op het Pad niet zo moeilijk. 
Integendeel, ze hebben de neiging om vreugdevol te zijn. Men voelt zich herboren 
in een nieuw en hoger leven. In de geschriften en mythen van verschillende culturen 
vindt men vaak toespelingen op de toegang en de verschillende stadia langs het 
Pad. In het christendom wordt het begin van het Pad gesymboliseerd door de 
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geboorte van Christus, een vreugdevolle 
tijd. Sprekend over deze eerste fase, 
schrijft Blavatsky (De Stem van de Stilte, 
fragment 3, vers 231: De weg die er 
doorheen leidt is recht, effen en groen. 
Het lijkt op een zonnige open plek in de 
donkere diepten van het woud.

De tweede poort is ook vrij vreugdevol, 
maar er verschijnen voortekenen van 
moeilijkheden. In het christendom is 
dit de doop. Jezus is nu volwassen 
en hij moet zeker weten dat, nu hij 
aan zijn missie begint, zijn leven niet 
gemakkelijk zal zijn. Over deze poort 
schrijft Blavatsky: En naar de tweede 
poort is de weg eveneens groen. Maar hij 
is steil en slingert heuvelopwaarts; ja, tot 
aan de rotsachtige top. Grauwe nevels 
zullen hangen over de ruwe, stenen 
hoogte, en alles daarachter zal duister 
zijn. Gaandeweg klinkt het lied van hoop 
zwakker in het hart van de pelgrim. De 
huivering van de twijfel vervult hem nu; 
zijn tred wordt minder vast (233).

De derde poort onthult de volledige omvang van het toekomstige offer. Dit wordt 
gesymboliseerd door de transfiguratie in het christendom. Voor de eerste keer vertelt 
Jezus zijn discipelen dat hij van hen zal worden weggenomen en gedood. Hij kent 
nu zijn lot volledig. Symbolisch gezien is het het persoonlijke ego dat moet sterven, 
zodat het goddelijke innerlijke Zelf uit de dood kan opstaan. Blavatsky schrijft:
Hoe verder u vordert, des te vaker zullen uw voeten valkuilen ontmoeten. Het Pad 
dat verder voert, wordt door één vuur verlicht, het licht van dapperheid, brandend in 
het hart. Hoe meer men durft, des te meer men zal verkrijgen. Hoe meer men vreest, 
des te meer dat licht zal verbleken - en alleen dat kan tot gids dienen. Want zoals 
het laatste beetje langzaam wegstervend zonlicht, schijnend op de top van een hoge 
berg, wordt gevolgd door zwarte nacht, zo vergaat het ook het harte-licht. Wanneer 
dit dooft, zal een donkere en dreigende schaduw uit uw eigen hart op het pad vallen 
en zullen uw voeten van ontzetting aan de grond genageld staan (239).

De vierde en laatste poort wordt in het christendom gesymboliseerd als de kruisiging. 
Blavatsky schrijft:
Want op het vierde Pad zal de zwakste bries van hartstocht of begeerte het rustige 
licht op de smetteloos witte muren van de ziel in beroering brengen. De geringste 
opwelling van verlangen of spijt om Maya’s bedrieglijke gaven, langs Antahkarana, 
het pad dat ligt tussen uw geest en uzelf, de hoofdweg van alle gevoelens, de ruwe 
opwekkers van Ahankara, zal een gedachte snel als een bliksemflits, u uw drie prijzen 
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doen verspelen, de prijzen die u hebt gewonnen. Want weet, dat het EEUWIGE geen 
verandering kent (245).

Alleen door de dood van het persoonlijke ego kan het goddelijke Zelf verschijnen en 
heersen. Wat de dood lijkt te zijn, is in feite een toegangspoort tot het ontwaken van 
het innerlijke Zelf dat deel uitmaakt van het Eeuwige.
We kunnen samen met Christina Rossetti vragen: ‘Gaat de weg helemaal 
heuvelopwaarts?’ Het antwoord luidt: ‘Ja, tot het einde... mijn vriend.’ We kunnen 
het einde halen. Maar als het niet lukt, kunnen we het keer op keer proberen totdat 
het lukt.
Maar zelfs als we het moeilijke pad mijden en de langere, meer gebruikelijke route 
van evolutie nemen, is het nuttig om te onthouden dat de dingen waarvan we denken 
dat ze belangrijk zijn, vanuit het gezichtspunt van het innerlijke Zelf vaak volkomen 
onbelangrijk zijn.

De volgende keer dat we erg overstuur raken over iets, kunnen we wellicht denken 
aan de kleine jongen die tijdens het avondeten zijn pruimen niet wilde eten. Zijn 
moeder vertelde hem dat hij erg ondeugend was. ‘Er verhongeren mensen in de 
wereld’, zei ze tegen hem, ‘en jij wilt je pruimen niet eten. God zal je hiervoor straffen’. 
Daarna stuurde ze hem voor de rest van de avond naar zijn kamer. Ongeveer een uur 
later kwam er een vreselijk onweer en ze herinnerde zich wat ze tegen haar zoontje 
had gezegd. Ze rende naar boven naar zijn kamer om hem te troosten en uit te leggen 
dat God hem niet strafte door de storm te sturen. Toen ze de deur opendeed, zag 
ze hem staan kijken naar de storm met zijn handen in zijn zij. Hij zei: ‘Wat een gedoe 
voor twee pruimen.’ Zou het kunnen dat, hoe gigantisch onze problemen ook lijken, 
de meeste slechts zoiets als twee pruimen zijn?

Zoals bijna-doodervaringen suggereren, is uiteindelijk belangrijk wat we leren, hoeveel 
we groeien in kracht, inzicht, mededogen, wijsheid en zelfbeheersing. Weinig andere 
dingen doen er veel toe, en de meeste dingen doen er helemaal niets toe. Het zijn 
maar twee pruimen.

In Mozarts opera Die Zauberflöte hield Prins Tamino zich niet bezig met futiliteiten. 
Hij koos het nobele pad vol gevaar. Zijn vogelvangende vriend Papageno nam de 
meer gebruikelijke route. Voor hem was een gelukkig leven met wijn, eten en een 
liefhebbende vrouw genoeg. Papageno had geen ongelijk. Hij was een goed mens, 
maar voor hem waren de dingen van het persoonlijke zelf belangrijk. De prins was 
bereid persoonlijke offers te brengen om de ultieme prijs te verkrijgen. Hij nam het 
mystieke Pad naar innerlijke vrede.

Welk pad we ook kiezen, we kunnen, als we een moeilijke tijd doormaken, er aan 
denken om in onszelf te graven om de middelen, de kracht, en het tot nu toe 
onbekende talent diep in onszelf te vinden om het probleem op te lossen. Want door 
het oplossen van een probleem, door het tegemoet treden en het overwinnen van 
weerstand, groeien we.

De zware beproevingen en de stralende hoop van dit mystieke pad naar innerlijke 
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vrede worden door Blavatsky bondig uitgedrukt in een kort stuk dat simpelweg Er is 
een Weg heet:
Er is een weg, steil en doornig, met alle denkbare gevaren, maar toch een weg en hij 
leidt naar het hart van het universum. 
Ik kan u zeggen hoe gij Hen kunt vinden die u de geheime doorgang zullen tonen, die 
alleen naar binnen leidt en achter de neofiet voor eeuwig sluit. 
Er bestaat geen gevaar dat onversaagde moed niet kan overwinnen. 
Er bestaat geen beproeving waar vlekkeloze reinheid niet doorheen kan komen. 
Er is geen moeilijkheid welke een sterk denkvermogen niet te boven kan komen. 
Voor wie overwinnend doorgaan, is er een beloning voorbij woorden: 
het vermogen om de mensheid te zegenen en te redden. 
Voor degenen die te kort schieten, zijn er andere levens waarin men slagen kan.
(uit W. Kingsland: De ware H.P. Blavatsky)

In deze poëtische vorm vertelt Blavatsky ons over de moeilijkheden, maar ze verzekert 
ons ook dat er geen onoplosbare problemen bestaan. We kunnen slagen als we 
luisteren naar een van haar leraren, die schreef: We hebben één woord voor alle 
aspiranten: PROBEER HET.

Vertaling Marianne Plokker

Foto Pexels: V. Steffolani
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Christmas Humphreys
The Search Within - a Course in Meditation
Theosophical Publishing House, London ed. 1977, repr. 1991
ISBN 0722910045 - Price € 12,50

Een praktische cursus, waarbij uit verschillende bronnen wordt geciteerd, 
leidt de zoeker door de twaalf thema’s die essentieel worden geacht voor 
wie op zoek is naar het Innerlijke Zelf. Christmas Humphreys (1901-1983) 
werd geboren in Londen, telg uit een geslacht van advocaten. In 1924 werd 
hij toegelaten tot de balie, nadat hij rechten had gestudeerd in Cambridge. 
In hetzelfde jaar richtte hij de Boeddhistische Loge van de Theosofische 
Vereniging op, die de Buddhist Society werd, onder leiding van de auteur 
tot aan zijn dood bijna 60 jaar later. Hij werd beschouwd als een van de 
belangrijkste autoriteiten op het gebied van religie in Groot-Brittannië en 
schreef zo’n twintig boeken over dit onderwerp.

Lama Willa Miller
Everyday Dharma - Seven Weeks to Finding the Buddha 
in You
Quest Books, 297 pages - 2009
ISBN: 9780835608831 € 17,95

Dit boek biedt een eenvoudige gids voor het bereiken van echte en 
blijvende persoonlijke transformatie. Het spreekt iedereen aan die 
openstaat voor het boeddhisme in de bredere context, of men nu een 
specifieke religieuze visie aanhangt of helemaal geen. Door de essentiële 
waarheden van Dharma toe te passen op de moderne wereld, leert 
Everyday Dharma je hoe je het spirituele, emotionele en psychologische 
werk kunt doen om het dagelijkse welzijn te bewerkstelligen. Lama Willa 
gelooft dat de kunst van gelukkig zijn de ware verlichting is die voor ons 
allemaal beschikbaar is!

Dr. C. Kunhan Raja
Dhammapada - Pali text with English translation
Theosophical Publishing House
Adyar 123 Pages  1st ed.1956, 2nd repr. 1984 Paperback
ISBN: 0835675718 - Price € 3,40

“Het Pad van de Waarheid”, zo zou je de titel van dit boekje kunnen 
vertalen. 26 hoofdstukken, die samen 423 verzen bevatten. In het Theravad 
Boeddhisme (Ook wel Zuidelijk Boeddhisme of Hinayana genoemd) is het 
de meest gelezen tekst van alle geschriften. Volgens de traditie is dit alles 
eerst mondeling doorgegeven en pas op schrift gesteld vanaf de 3e eeuw 
na de dood van Boeddha. Een hele rijke inhoud voor een prikkie.

Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 56 72

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur
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De laatste themadag van vorig jaar, op 10 december op het 
ITC, ging over de mystieke dood en wedergeboorte, met als 
bijzondere gastspreker David Nieuwejaers. Er zijn niet veel 
sprekers die inhoudelijk een helder verhaal kunnen vertellen en 
daarnaast hun gehoor van het eerste tot het laatste moment 
weten te boeien. Maar Nieuwejaers is er zo één. 

Toen ik naar hem luisterde vroeg ik me af hoe je tot berouw, het 
tweede stadium naar de mystieke wedergeboorte, komt, het 
besef dat je het verkeerde pad hebt ingeslagen. Er moet een 
verandering plaatsvinden in je hart, je moet je willen richten op 

de Geest Gods in plaats van op je eigen wil en voldoening, zegt Nieuwejaers.
Is dat een stap die je van het ene moment op het andere zet, zoals de latere apostel 
Paulus deed? Of kun je ergens halverwege zijn in die stap? En boek je voortgang door 
voortdurend alert te zijn als je je eigen mening en voldoening, je eigen kleine ik, voorop 
dreigt te zetten en dan jezelf corrigeert? 

Ik bedacht dat je geen echt berouw kunt tonen als je eigenlijk wel tevreden bent 
met het leven dat je leidt, en dat er misschien een plotselinge schok nodig is, in de 
vorm van nieuwe omstandigheden in je leven of een indringend gesprek met iemand. 
Zoals Paulus overkwam. Of moet je sterk bij jezelf te rade gaan en, zoals Siddhartha 
Gautama deed, opeens tot het besef komen dat de grondslag van je levenshouding 
eigenlijk niet deugt? Het voorbeeld van de Boeddha stelde me weer een beetje gerust, 
misschien kan het via de weg van de geleidelijkheid en kom je een eind op weg met 
mindfull leven, niet oordelen en niet teveel denken. In elk geval lijkt zelfvoldaanheid 
natuurlijk geen goede levenshouding, en is bescheidenheid dan veel beter.
Iets anders wat Nieuwejaers zei was dat de wereld willen verbeteren ook niet duidt 
op het volgen van het juiste pad. Ook dat zette me aan het denken. Bedoelt hij dat 
je niet coûte-que-coûte de wereld naar je eigen ideeën moet willen veranderen, of, 
nog radicaler, dat je altijd vrede moet hebben met hoe de zaken lopen om je heen? 
Maar ben je niet verplicht iets te doen als er iets, naar jouw oordeel, volkomen 
onrechtvaardigs gebeurt, en laf als je niets doet? Misschien zijn 
onze daden, zo lang zij voortkomen uit een oprechte intentie, wel 
degelijk belangrijk, maar moet je je niet vastbijten in een resultaat. 
Beseffen dat wij maar een kleine radar zijn in een grote machine, 
en de uitkomst op langere termijn altijd goed is. 

Zo was er genoeg om mee te nemen naar huis. Zo’n themadag 
hoeft niet alles in één keer voor je duidelijk te maken, het gaat er, 
bedacht ik me, uiteindelijk om dat het je verder aan het ‘denken’ 
zet en dat je er een stapje verder mee komt. Op weg naar de stap 
die we uiteindelijk allemaal willen maken. David Nieuwejaers

Overpeinzing
Peter le Poole
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Adressen Theosofische Vereniging

Secretariaat, Uitgeverij en
Theosofische boekhandel 
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam 
Telefoon 020 676 56 72
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:
Theosofische Vereniging
in Nederland  
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur

Hoofdbestuur
Wim Leys (voorzitter) 
06 3374 0008
Ingmar de Boer (vicevoorzitter)

Carrie Verhoeven (secretaris)

Frans Meijer (penningmeester)

Richard van den Boomen (lid)

Lidmaatschap
Contributie € 74,-  
(incl. Theosofia) 
gezinsleden € 37,- 
(zonder Theosofia) 

Aanmeldingsformulieren 
zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar of via de 
website. 

Betalingen 
t.n.v. Theosofische Vereniging 
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN: 
NL31 INGB 0000 1919 10 
BIC: INGBNL2A

Internationaal
Theosofisch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121 
E-mail:
info@itc-naarden.org 
Website: 
www.itc-naarden.org

België
Geuzenplein 8
B-1000 Brussel
Sabine Van Osta (voorzitter)
0032 486 63 19 97 
E-mail: president@ts-belgium.be

Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek

Amersfoort (l,b):	 Bijeenkomsten: Burgemeester Penstraat 28, 3741 AH Baarn
	 Marian van der Pijl, M.Rossaartpad 8, 3813 CV Amersfoort
	 E-mail: amersfoort@theosofie.nl - 033 480 56 53
Amsterdam (l,b):	 Bijeenkomsten: bovenzaal Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
	 Contact: Mw. M. Polman - E-mail: logeamsterdamtvn@xs4all.nl
	 Website: amsterdam.theosofie.nl
Apeldoorn (c):	 Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
	 7316 BD Apeldoorn - E-mail: apeldoorn@theosofie.nl
	 055 522 19 83 - Website: apeldoorn.theosofie.nl
Arnhem (l):	 Bijeenkomsten: Boeksalon boven Boekhandel Hijman Ongerijmd,
	 Grote Oord 15, 6811 GA Arnhem 
	 Zij-ingang avonden: Varkensstraat 24, 6811 GA Arnhem
	 Contact: Barend van den Brink - bgab@xs4all.nl - 0614431112
	 Tel. 026 351 53 55 - Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Assen (c):	 Mw. B. Kicken-Bouman, Achterweg 23, 7874 TM Odoornerveen
	 E-mail: assen@theosofie.nl - 0591 78 53 32 of 06 28 47 91 27
	 Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Den Haag (l):	 Bijeenkomsten: zaal naast de Vrij Katholieke kerk Sint Albaan
	 Rietzangerlaan 2A, 2566 SV Den Haag
	 Contact: Jan Willem Renssen - E-mail: tvndenhaag@gmail.com 
	 Website: www.theosofiedenhaag.nl
Groningen (l,b):	 Marjan Snakenborg, Grote Kampen 7, 9481 JB Vries, 
	 E-mail: theosofie_prov.groningen@outlook.com - 059 22 03 330
Haarlem (c):	 Contact: Georges van den Boorn
	 E-mail: esoterie.kennemerland@gmail.com - 06 12 09 45 35
Leeuwarden (c,b):	 Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder tel 0561 61 4067
Naarden (l,b):	 Ingmar de Boer - E-mail: naarden@theosofie.nl - 035 694 01 80
	 Website: naarden.theosofie.nl
Nijmegen (c):	 Bijeenkomsten: De Vuurvlieg, Tweede Oude Heselaan 179A - Nijmegen
	 Contact: Annette Leenders-Siebers - E-mail: nijmegen@theosofie.nl
	 06 58 95 90 23 - Website: www.theosofienijmegen.wordpress.com
Roermond (c)	 Contact: Joan Slagers - E-mail: theosofieroermond21@gmail.com
	 06 23 84 12 88 - Website: theosofieroermond.nl
Rotterdam (l):	 Bijeenkomsten: Provenierssingel 41, 3033 EG Rotterdam
	 Contact: Piet Peters - E-mail: info@theosofierotterdam.nl - 078  613 00 03
Tilburg (c):	 Miranda Göertz, psycholoog_arnhem@icloud.com tel. 0613157272
Utrecht (l,b):	 Bijeenkomsten: Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
	 Contact: Marijke Ahsmann - E-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com
	 06 36 36 48 73 - Website: utrecht.theosofie.nl
Zeeland (c,b):	 Saskia Campert, Vrijheidslaan 10, 4484 RE Kortgene
	 E-mail: zeeland@theosofie.nl  - 0113 85 42 43
	 Website: zeeland.theosofie.nl 
	 Facebook pagina: Theosofie Centrum Zeeland
Zwolle (l,b):	 Bijeenkomsten: Gebouw van de VKK te Zwolle, van 19.30 tot 21.30 uur
	 Bijeenkomsten: Enkstraat 44 - 8012 TX Zwolle
	 Contact: Mw. C. Kerssen - E-mail: c.kerssen@online.nl - 06 41 46 97 67

Adressen België:	
Antwerpen	 Bijeenkomsten: Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen
Loge Antwerpen (l,b):	 E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be - 0032 476 87 99 68
Witte Lotus (l,b):	 Website: www.logewittelotus.be
	 E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be & info@logewittelotus.be
	 0032 486 63 19 97 & 0032 476 87 99 68
Open Paradigma (l,b):	 Website: www.openparadigma.org - Telefoon 0032 474 32 53 38
	 E-mail: open.paradigma@gmail.com
Brussel (l,b):	 Bijeenkomsten: Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
	 E-mail: info@ts-belgium.be
Gent	 Bijeenkomsten:
Tak Vrede (l):	 Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68, B-9030 Mariakerke
	 E-mail: tak.vrede@ts-belgium.be  - Website: theosofiegent.be
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The Theosophical Society (Adyar)
The Theosophical Society (TS) is op 17 november 1875 te New York

opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar 
internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India, en is actief in zestig landen;
de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.

Om verwarring met andere theosofische groepen te voorkomen wordt in Theosofia 
achter de officiële naam ‘The Theosophical Society’ tussen haakjes ‘(Adyar)’ vermeld.

The Theosophical Society (Adyar) bestaat uit studenten die bij iedere religie
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen

dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag), 
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,

dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze
overtuiging, dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten

van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, 

maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar waarheid. 
Zij zijn van mening dat waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,

door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. 

Zij zien waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,
niet als een dogma dat wordt opgelegd door een autoriteit.
Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn

van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan,
en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. 

Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn,
niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 

Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de goddelijke wijsheid. 

Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te
veroordelen, om goddelijke wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen

ertoe te bekeren. Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord. 

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de 
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. 

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die 
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde 

heeft. Theosofie geeft de wereld de wetenschap van de geest terug, 
door de mens te leren de geest te zien als zijn werkelijk zelf,

en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen

betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de TS bestuderen deze waarheden, en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

Het dienen van de mensheid 
door het ontwikkelen en verwerkelijken 
van een zich steeds verdiepend inzicht 

in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid 
en spirituele zelf-transformatie.

De doeleinden: 

Het vormen van een kern van de universele 
broederschap der mensheid zonder onderscheid 

van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en
van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Wilt u deze                                    digitaal bekijken?

Scan de QR code hiernaast of ga naar:

www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2023/juni-2023


