Een nieuwe Theosofia vol uiteenlopende artikelen ligt voor u. Nu de drukte van de
zomer achter ons ligt, krijgen we weer tijd om verdieping te zoeken. Een bijzondere
opmerking, want van oudsher werd de zomervakantie juist geassocieerd met niets
doen, luieren (lat. vacare). Die tijden zijn voorbij. Als ik om mij heen Kijk, zie ik mensen
van hot naar her rennen, van buitenlandse reis naar festival, van strand naar fietstocht,
van terras naar golfbaan, druk druk druk. Vacare is er ’'s zomers niet meer bij.

Vrede op aarde?

Behalve rust is ook vrede ver te zoeken. Ook wie niet geinteresseerd is in politiek, kan
niet zijn ontgaan dat het oorlogsgeweld en de dreigingen toenemen. In Nederland wordt
al gesproken over de mogelijkheid zelf wapens te gaan produceren en de dienstplicht
daadwerkelijk weer in te voeren. Niet bepaald een stap richting wereldvrede. Elders
in de wereld wrijven wapenproducenten zich in de handen, want hun winsten zijn
formidabel. Het schrikbarende verlies aan mensenlevens lijkt geen rol te spelen,
wellicht omdat velen menen dat ‘er veel te veel mensen op aarde zijn’. Blijkbaar is de
denktrant: veel doden is betreurenswaardig voor betrokkenen en hun families, maar
een zegen voor het grotere geheel. Langzaam kom ik tot het besef dat alle mooie
woorden over wereldvrede een illusie zijn. Theosofie leert mij immers dat strijd en
oorlogen vanaf het allereerste begin onlosmakelijk zijn verbonden met het bestaan.

In De Geheime Leer (deel 1: stanza VI sloka 6) lezen we over de start van ons
zonnestelsel: ...Er werden veldslagen geleverd tussen de scheppers en de vernietigers,
en veldslagen om de ruimte;.... Verder lezen we: Dan beginnen de gevechten en de
strijd. De oudere (lichamen) trekken de jongere aan, terwijl andere hen afstoten. Vele
komen om, verslonden door hun sterkere metgezellen. Zij die ontsnappen worden
werelden. Vervolgens wordt verwezen naar o.a. de grote oorlog in de hemel uit de
Purana’s, de oorlogen van de Titanen in het werk van Hesiodus, de strijd tussen Osiris
en Typhon in de Egyptische legende en gelijkluidende verhalen uit de Scandinavische
mythologie. De strijd om het bestaan was alom aanwezig vanaf het moment dat de
kosmos zich manifesteerde en tot bestaan kwam. Als het voor hemellichamen al zo’n
geweldige strijd is om te overleven, waarom zou het dan voor de mens anders zijn?
Het is toch ook opmerkelijk dat de diepzinnige wijsheden uit de Bhagavad Gita op
het strijdveld worden besproken. Ik begin te beseffen dat de mensheid in dit stadium
van haar ontwikkeling niet zonder oorlogen kan. Pas als de gehele mensheid is
doorgegroeid naar een hoog bewustzijnsniveau (atman/buddhi) kan sprake zijn van
vrede. Uitgaande van de tijdspanne die in De Geheime Leer wordt genoemd, zullen
we dus voorlopig moeten leven met oorlogen en strijd.

Vertrouwen houden

Misschien is het geweld dat we om ons heen zien beter te verdragen als we ervan
uitgaan dat alles volgens plan verloopt. In De Bron van het Occultisme van G. de
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Purucker (p. 377) lezen we: ...is het voldoende op deze plaats te zeggen dat er
nergens in het heelal iets per ongeluk of toevallig gebeurt, hetzij in het groot of in
het oneindig kleine. Alles verloopt volgens strikte regels of karmische processen, die
vanzelfsprekend hun oorsprong moeten hebben in intelligenties die de magnetische
relaties tussen wezens en wezens, dingen en dingen, leiden en besturen.’

In dit nummer nemen Scott Olsen en Melodi Simay Acar ons mee naar de aloude
mysteriescholen, de ideeén van Plato en het Boek van Dzyan, de basis van De Geheime
Leer. Cirkels, driehoeken, vierkanten, pentagrammen, kubussen, spiralen en getallen
vormen met elkaar een heilige geometrie waar nooit van wordt afgeweken. Kunnen we
dit zien als een bevestiging dat in het heelal niets aan het toeval wordt overgelaten en
dat er duidelijke verbanden zijn? Een geruststellende gedachte.

Ook Tim Wyatt geeft een vertrouwenwekkend beeld van de hiérarchieén waarin wij
leven. Hij beschrijft onzichtbare, niet-menselijke entiteiten die ons creéren, beschermen
en vernieuwen. Op dit moment worden zij door de overgrote meerderheid van de
mensheid niet gezien noch herkend. Levend in massale steden, losgeraakt van de
natuur, overweldigd door materialisme en vergaande industrialisatie is de mens het
zicht op deze entiteiten verloren. Toch beschermen en bestendigen deze onzichtbare
helpers het leven van en op onze planeet. Deze tekst sluit aan op hetgeen Kurt Leland
besprak tijdens het seminar in juni in Naarden.

Wat kunnen we zelf doen?

Verdieping zoeken: de invocatie van Annie Besant ‘O Verborgen Leven’ inspireerde
Peter Goes dusdanig dat hij enkele treffende woorden en begrippen daaruit in de
schijnwerpers zet. Voor alle leden van de TVN een bijzondere tekst, die door deze
toevoegingen nog meer diepgang krijgt. Ook in de overpeinzing van Peter le Poole
vinden we een aansporing tot verdieping en zelfstandig denken.

Samenwerken: de jonge Catalina Isaza Cantor constateert dat gelijkwaardige
samenwerking tussen mannen en vrouwen nog steeds te wensen over laat. Zij
verkondigt geen schreeuwend feminisme vol strijd en protesten, maar geeft een op
theosofische denkbeelden gestoelde visie die wereldwijd tot verbetering van de positie
van vrouwen kan leiden.

Vergeven: Antti Savinainen benadert \\
vanuit verschillende oogpunten de kracht \
van vergiffenis schenken. Hij voegt daar \\E_‘\
praktische raadgevingen aan toe. Wie . O\
kan vergeven, wordt van een zware last b‘*’*‘rﬁ_

verlost. Het moet mogelijk zijn met elkaar =
te werken aan een vredige wereld waarin
iedereen in staat is de ander en zichzelf te
vergeven.

Veel leesplezier, mooie herfstdagen en een
boeiend nieuw studieseizoen gewenst.
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