Een lofzang op ‘O Verborgen Leven’
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Peter Does was gedurende zijn leven werkzaam in

zijn eigen natuurvoedingswinkel en natuurdrogisterij.

Ook werkte hij tien jaar als docent Nederlands bij het
voortgezet onderwijs. Samen met zijn vrouw Angela volgde
hij in de avonduren lessen bij de School voor Filosofie te
Amsterdam, waar studie in oosterse religies en meditatie
hoog in het vaandel stonden en waar zij beiden ook
studiebegeleider waren. Peter is sinds 2019 lid van de TVN.

O Verborgen Leven, trillend in elk atoom,
O Verborgen Licht, stralend in ieder wezen,
O Verborgen Liefde, alles omvattend in Eén Zijn,
Moge ieder die zich één voelt met U
Zich daarom één weten met elk ander.’

Aan de bovenstaande invocatie (aanroeping) ‘O Verborgen Leven’, geschreven door
dr. Annie Besant, wil ik niets veranderen of toevoegen. Ze vormt door haar eigen
poétische schoonheid, eenvoud en betekenis een volkomen geheel. Maar omdat ik
in het gedicht tevens een inspirerende ode zie, zou ik vanuit dat perspectief graag
enkele treffende woorden en begrippen extra in de schijnwerpers willen zetten.

De woorden of begrippen zijn:

1. Trillend in elk atoom,

2. Zich één weten en voelen met U en elk ander en

3. Verborgen Liefde, verborgen Leven en verborgen Licht.

Trillend in elk atoom.

Toen ik die woorden voor het eerst hoorde, kwamen ze me vertrouwd voor, want
in tegenstelling tot vroeger tijden is de trilling in atomen tegenwoordig algemeen
bekend. Maar kunnen wij daar iets van merken? Normaal gesproken niet. Daarom
ga ik u iets uitleggen over de universaliteit van trillende atomen en het wonder in dit
fenomeen.

Om te beginnen eerst iets bekends: uw horloge. Waarschijnlijk is dat een
kwartshorloge.

De trilling van de kwartsatomen in uw kokje (ca. 33.000 trillingen p. sec.) staat aan
de basis voor het aangeven van de juiste stand van de wijzers op uw wijzerplaat of
uw schermpje.

De trilling in een kwartsatoom is constant. Waarom dat zo is? Bij mijn weten kan
niemand dat zeggen, zodat we eigenlijk niets anders kunnen doen dan aan te
nemen dat er een verborgen leven in elk kwartsatoom aanwezig moet zijn dat, het
kan niet anders, ook in elk ander atoom aanwezig is. Dus ook in de atomen van
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uw lichaamscellen. Zonder dat verborgen leven zouden onze lichamen onmogelijk
kunnen bestaan.

Maar laten we nu eens van dat wonderlijke minikristalletje in uw horloge naar iets
ontzaglijk groots in het universum kijken. Naar sterrennevels. Bijvoorbeeld de
Orionnevel of de Krabnevel, gemakkelijk te vinden op Wikipedia. Wat kunnen we daar
op die afbeeldingen zien. De witte stippen zijn sterren die hun licht verspreiden in een
‘nevel’ die uit verschillende gassen bestaat. Maar met die gassen is iets wonderlijks
aan de hand want, waar komen die kleuren vandaan? Kleuren! Terwijl we weten dat
de gassen waar we het hier over hebben, kleurloos zijn. Hoe is dat mogelijk? Dat leg
ik uit, maar eerst nog even kort iets over licht: het voor ons zichtbare licht? bestaat
uit deeltjes (fotonen) en golven (elektromagnetische trillingen).

De trilling van licht neemt de trilling van atomen (hier gasatomen) met zich mee® en
dit fenomeen kan worden waargenomen als kleur. Dus door de ftrilling van atomen
en de trilling van licht zien wij hier op aarde de overstelpende kleurenpracht van de
natuur om ons heen. Is dat niet fantastisch? Het is een wonder en u begrijpt het al:
alles wat we waarnemen komt voort uit trilling: het geluid dat we horen, het licht
dat we zien, maar ook wat we proeven, ruiken of voelen, komt via ons zenuwstelsel
door middel van trilling naar onze hersenen, waar we al die trillingen hebben leren
interpreteren. En onze mentale en spirituele gevoelens dan? Onze gevoelens komen
voort uit emoties die opgeroepen worden door de trilling van bepaalde energieén.
Alles in de schepping is trilling. Zelfs zwaartekracht
kan er niet aan ontsnappen zich in golven ( = trilling)
te manifesteren. Het is het verborgen leven dat door
middel van trilling al het gemanifesteerde draagt en
gestalte geeft. Op dat verborgen leven kom ik in het
derde gedeelte van dit artikel nog terug.

Voor nu wil ik dit deeltje afronden met te stellen
dat onder al die talloze, prachtige en fantastische
verschijnselen om ons heen, een onuitsprekelijke
‘Universele Intelligentie’ ten grondslag ligt. Een
‘Intelligentie’ die in onmiddellijke verbinding staat
met het ‘Verborgen Leven, het Verborgen Licht en de
Verborgen Liefde’. Daar gaan we naar op zoek. Gaat
u met me mee naar het volgende wonder?

Foto: Max Larochelle - Unsplash

Zich één weten en voelen met U en elk ander.

‘De mens is een romantisch wezen’ doceerde eens een neerlandicus, doelend op de
romantiek als stroming in de literatuur. ‘En een kenmerk van romantiek’, vervolgde
hij, ‘is onvrede met het heden’. Vandaar dus, zo begreep ik, de ‘romantische vlucht’
uit het hier en nu naar avonturenromans, reisverhalen over toekomst of verleden,
naar hartstocht, naar onbereikbare liefde of onbeantwoorde liefde, naar utopieén,
enzovoort...

Echter, soms kan zo’n ‘vlucht uit het hier en nu’ iets wonderlijks opleveren:
bijvoorbeeld in de liedtekst ‘Woodstock’ (geschreven door Joni Mitchell in 1970,
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tijdens het hoogtepunt van het hippietijdperk). ‘We are stardust,’” zong zij. Vele
enthousiaste jongeren voelden zich destijds bij het horen van de fraaie tekst één
met elkaar. Echter, weinigen beseften destijds, dat onze lichamen inderdaad uit de
trillende atomen van sterrenstof bestaan en dat zelfs de essentiéle basis-elementen
van ons DNA in de sterren zijn ontstaan!

Een korte uitleg:

In de ‘eerste’ generatie sterren die in het universum door zwaartekracht ontstonden,
creéerde diezelfde zwaartekracht de immense druk en temperatuur die nodig waren
om de protonen van waterstof (het lichtste en meest voorkomende element in het
universum) in helium te transformeren. Bij het opraken van de beschikbare waterstof,
begint een ster zijn helium op te branden tot koolstof en zuurstof. Door de altijd
aanwezige zwaartekracht gaat dit proces via opeenvolgende zwaardere elementen
door, totdat verbrandend kiezelzuur ijzer doet ontstaan.* Is dat geen wonder?
Maar, zult u opmerken, de zuurstof die wij inademen is toch afkomstig uit algen in
de oceanen en uit de plantenwereld? Dat is waar. Maar, bij een nadere bestudering
van de natuurwetten over dit onderwerp, zal de onuitsprekelijke ‘Intelligentie’ van
het verborgen leven u versteld doen staan en zult u tot het inzicht komen dat de
wetten van de natuur al bestonden véor er sterren waren, evenals de wetten en
basisregels voor wiskunde, scheikunde en biochemie. Daarnaast is het ook goed
te weten, dat de wetten van de natuur onverbrekelijk zijn verankerd in de ‘duur’ en
daardoor niet onderhevig zijn aan veranderingen door het verstrijken van ‘tijd’. Door
dit inzicht, zult u zich gesterkt voelen in het weten, dat alles in de schepping met alles
in verbinding staat en dat daaruit volgt dat alles één is. Een éénheid die voortkomt
uit de onuitsprekelijke ‘Intelligentie’ van het ‘Verborgen Leven’.

Van de wonderlijke eenheid op het niveau van de stoffelijke natuur, naar de wonderlijke
eenheid op het niveau van de spirituele lyriek die in de Bhagavad Gita te vinden is.

In hoofdstuk 10 vraagt een vertwijfelde Arjuna smekend aan zijn wagenmenner
Krishna (in de hoedanigheid van de achtste avatar van Vishnu), te spreken over
zijn verschijningsvormen waarin hij alomtegenwoordig is. Er volgt een poétische
opsomming van verschijningsvormen waarmee Krishna zich vereenzelvigt en in
welke opsomming Krishna in vers 22 zegt: ‘Ik ben de Intelligentie® in alles wat leeft’.

Naast de wonderlijke betekenis van de prachtige verzen ontkom ik er niet aan in
die verzen tevens een liefdesverklaring te zien. Een liefdesverklaring zoals in een
fragment uit een gedicht, waarin twee verliefde geliefden zich vereenzelvigen, in
elkaar opgaan, en vanuit die éénheid tegen elkaar zeggen: ‘ik ben je ogen, ik ben je
lippen, je bent mijn poetry in motion, ik ben de grond waarop je staat...” Prachtig,
maar de gewetensvraag die zich bij deze vergelijking aan mij opdringt, is: indien alles
één is en Krishna zich vereenzelvigt met de schepping, kan ik me dan in die éénheid
opgenomen voelen of sta ik daar buiten? Bij het overdenken van deze vraag besef ik,
dat ik voortdurend tekort schiet in het ‘juiste kijken’ en mezelf meer moet aansporen
om de onuitsprekelijke eenheid echt te zien.

De eenheid waar ik hierboven over schrijf, komt ook naar voren in een citaat uit het
boekje De beoefening van yoga - Yama en Niyama, uitgegeven door de TVN, waarin
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staat: Yoga betekent letterlijk ‘éénwording’, éénwording van
de individuele ziel met de Overziel en daarmee éénwording
met alles wat is. ledereen die beseft dat hij of zij één is met
het Allerhoogste, weet dat hij of zij ook één is met elk ander.
Alleen dit is spiritualiteit.

Zoals het woord ‘spiritualiteit’ in dit boekje wordt gebruikt,
heeft dat alleen betekenis indien ik spiritualiteit met een open
en stille geest beoefen. Er bestaat een bekende uitspraak:
‘Wat je ziet, wordt bepaald door de manier waarop je er
naar kijkt.” Waaruit volgt: Wil ik verdeeldheid zien, dan zal ik
verdeeldheid zien, wil ik éénheid zien, dan kan ik éénheid zien.

Immers, de ultieme éénheid is in ons allen aanwezig. We hoeven de juiste wijze van
zien alleen te oefenen om uiteindelijk te constateren, dat we door die ‘juiste wijze’ van
kijken, ‘live’ getuige kunnen zijn van het wonder van de schepping en het wonder van
de werkelijkheid. Is het mogelijk dat onze intelligentie zich in verbinding kan weten
met de ‘Universele Intelligentie’ door het ‘juiste kijken’? Daar kom ik in het laatste
gedeelte op terug.

Samenvattend wil nog even stilstaan bij het eerder besproken ‘verlangen’ in de
romantiek. Het verlangen naar iets anders dan het hier en nu. Met beeldende zinnen
probeerde ik u, samen met uw kwartshorloge, mee te nemen naar de sterren en
even gemakkelijk liet ik samen met u het materiéle los om in spirituele sferen bij
één van de hoogtepunten van de oude Indiase literatuur aan te komen, waar we
op een ‘romantische’ wijze ook nog even bij het aardse verlangen van geliefden
hebben stilgestaan. Aards verlangen! Kan dat wel? Natuurlijk. Wat is er mis met
aards verlangen? Maar aards verlangen is toch illusie, zult u zeggen. Nou en?
Elke illusie heeft in potentie de mogelijkheid om de energie van die illusie naar een
hoger en subtieler niveau te brengen. Ofwel, volgens een oeroude mantra: ‘Al het
gemanifesteerde wijst u het pad aan naar Uzelf’. De praktische wijsheid in deze
mantra kan u stimuleren om grove energie (waaronder ook negatieve energie) te
transformeren naar fijnere en steeds fijnere energie die u uiteindelijk zal leiden naar
het ‘één weten en voelen met U en elk ander’. In het volgende deeltje laat ik u iemand
ontmoeten die in de leer van de eenheid een ware meester en een ware leraar was.

Verborgen Liefde, verborgen Leven en verborgen Licht.

Wat betekent eigenlijk het woord ‘verborgen’ in het bovenstaande? Betekent dat,
dat verborgen liefde, verborgen leven en verborgen licht ergens ver weg zijn en
ook nog eens verscholen? Zodat we op onze zoektocht ernaar, gemakkelijk kunnen
misgrijpen of verdwalen? Of is dat ‘verborgene’ iets, wat we niet zien doordat we
te veel vertrouwen op onze manier van ‘denken in beelden’ (illusie). Dat gaan we
onderzoeken.

Verborgen Liefde

Zo'n 21 eeuwen geleden kwam er iemand op aarde die ons uit liefde naar het
allerhoogste niveau wilde brengen en die daartoe de volgende woorden sprak: Het
Koninkrijk Gods is binnen ulieden.® Waren deze woorden nieuw? Ja, absoluut, en de
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esoterische betekenis die op eenheid duidt, is eeuwig, want wordt met deze woorden
iets anders bedoeld dan de eenheids-esoterie die te vinden is in de begrippen: ‘Atman
is Brahman’, ‘zo boven zo beneden’, ‘immanent is transcendent’, enzovoort...?

Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. Het was nooit eerder z6 duidelijk gezegd.
Maar het was z6 duidelijk en ook nog eens z6 dichtbij, dat zelfs bij de meest trouwe
discipelen van Jezus de werkelijkheid van deze woorden maar niet wilde ‘nederdalen’.
Dat gebeurde volgens de overlevering pas met Pinksteren. Vooralsnog zochten de
discipelen het vermeende koninkrijk te ver. Te ver in de toekomst en omkleed met
aardse verwachtingen. Daarom sprak Jezus zijn discipelen en in het bijzonder Petrus,
bij drie gebeurtenissen aan met het woord ‘kleingelovige’.” Wat is een kleingelovige?
Is een kleingelovige iemand die gehecht is aan zijn eigen ‘wijsheid’? Of is dat iemand
die enthousiast meepraat over esoterie en spirituele idealen, zolang die twee maar
bij z’n comfortzone passen? Voor het ‘Koninkrijk Gods’ is het nodig om naar binnen
te kijken. Het is niet iets wat je kunt ‘bereiken’ want het is al ‘in’ u.®

Van de onuitsprekelijke liefde van Jezus voor de mensheid naar de liefde in ons
dagelijks bestaan. Daarover is goed nieuws te melden want op ons ‘kompas van de
liefde’ wijst de naald altijd in de goede richting, zolang we er maar voor waken dat
onze liefde vrij is van eigenbelang, behaagzucht of zelfgenoegzaamheid. Het tweede
goede nieuws is, dat dat laatste (eigenbelang, behaagzucht en zelfgenoegzaamheid)
met wat oefening en doorzettingsvermogen heel goed te beteugelen zijn.

Verborgen Leven

Wanneer u eens in de gelegenheid bent een heel klein
beetje (gezonde) aarde van ongeveer één kubieke
centimeter groot te verzamelen, dan is het goed om
daar eens vol verwondering naar te kijken. Want in dat
kleine Kluitje aarde bevinden zich meer levensvormen
(bacterién, micro-organismen en schimmels) dan er
mensen op aarde leven.

Voor ons oog is het leven in dat minischepje aarde
weliswaar verborgen, maar we kunnen het wel beseffen,
evenals de myriade van biochemische processen die
elke seconde in ons lichaam plaatsvinden, om maar
te zwijgen van de levensprocessen in de planten- en
dieren- of mineralenwereld. Het aanhoudende besef
hiervan kan ons met wat oefening helpen dat stap voor
stap te leren zien zonder onze ogen te gebruiken. Dit zal
u vrede en schoonheid brengen en daarmee komt de volgende stap dichterbij, want
het verborgen leven zal zich zeker aan ons innerlijk oog gaan tonen door het juiste
kijken. Dat is goed te oefenen. Door u bijvoorbeeld te herinneren dat het leven één-
voudig is. Eenvoudig..., niet in de zin van simpel maar in de zin van niet tweevoudig.

Foto: Gabriél Jiminez - Unsplash

Verborgen Licht
Het zal u opgevallen zijn dat ik in dit artikel een aantal keer de woorden ‘Intelligentie’
of ‘Universele Intelligentie’ heb gebruikt. Telkens met een hoofdletter. Ik deed dat
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omdat het mij helpt daar geen beeld bij te hebben. Want wat is het verschil tussen
gesneden beelden (Exodus 20:4) en mijn eigen illusoire verbeelding?

De vraag is nu, maar daarbij is het goed die vraag bij uzelf te overwegen: staat
onze menselijke intelligentie los van de ‘Universele Intelligentie’? Zo ja, dan zou dat
inhouden dat onze intelligentie uit een aparte entiteit bestaat, waaruit dan zou moeten
volgen dat éénwording onmogelijk is. Zo nee, wat staat éénwording dan in de weg?

Intelligentie is iets anders dan slimheid. Slimheid is meestal gebaseerd op eerdere
ervaringen. Bij hogere intelligentie meen ik raakvlakken te zien met de ideeénleer
van Plato. Want daarmee kan de mens ook zelf scheppend zijn. In die zin dat de
mens voorwerpen kan creéren die in de natuur onmogelijk kunnen ontstaan, zoals
bijvoorbeeld de ‘uitvinding’ van het wiel, waarvan de idee (Plato) in de noumenale
wereld altijd heeft bestaan, maar in de fenomenale wereld pas uitkristalliseerde toen
de geesten daar rijp voor waren.

Onze opgave nu, is echter onze hogere intelligentie in verbinding te brengen met de
‘Universele Intelligentie’. Dan komen we bij het ‘weten zonder woorden’. In dat weten
ligt het ‘Woord’ verborgen. Het ‘Woord’ dat zich openbaart in het juiste horen, voelen
en Kkijken en juist daarin is het Verborgen Licht aanwezig. Het Verborgen Licht is heel
dichtbij. Het is in u. Het is zo dichtbij, zé6 ongelofelijk dichtbij, dat het goed is ervoor
te waken er niet overheen te kijken...

Terwijl ik deze laatste regels schrijf, landt er een heel klein vliegje op mijn hand.
Een minivliegje van niet veel meer dan een millimeter, met vast en zeker een mooie
Latijnse naam. Een ogenschijnlijk onbeduidende gebeurtenis. Maar..., er is een
oneindig universum nodig om zo’n ‘onbeduidende’ gebeurtenis te laten plaatsvinden.
Wat je ziet, wordt bepaald door de manier waarop je er naar Kijkt...

Gratiarum actio

Voetnoten

1. A. Besant. Zie ook: Joy Mills, O verborgen leven, een beschouwing (http://www.katinkahesselink.net/
theosofie_nl/tsdigite.html)

2. NB: dit licht is niet het ‘Verborgen Licht’ waar ik in het derde deeltje van deze tekst iets over zal
schrijven.

3. In wetenschappelijke termen: Elk atoom in het heelal absorbeert en emitteert licht van nauwkeurig
bepaalde frequenties. Nigel Calder, Einstein en het Heelal pg. 42,.

4. Nigel Calder, Einstein en het Heelal, pg. 29. (NB Zwaardere elementen zoal lood en goud ontstaan in
supernova’s, waarvan uit de brokstukken planeten, zoals onze aarde, kunnen ontstaan.)

5. In andere vertalingen zegt Krishna o.a.: ‘Onder de zintuigen ben ik het denkvermogen en onder de
levende schepselen ben ik het bewustzijn, ik ben je onderscheidingsvermogen, ik ben je gedachten,
enz...

6. Lukas 17:21

. Kleingelovige: Matth. 8:26, 14:31, 16:8

8. Aanbevolen literatuur: Annie Besant: Esoterisch christendom of de kleine mysterién.

Maurice Nicoll De Nieuwe Mens. Oorspronkelijke titel: The New Man, an interpretation of some
parabels and miracals of Christ. 1969.

~
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