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Radio Lila: esoterie in de ether
Marleen Schefferlie

Marleen Schefferlie is medeoprichter van Radio 
Lila en organiseert voor de TVN meditatieavonden 
met Stiltegroep Amsterdam. Ze schreef de romans 
Rozenrood, 2008 J.M Meulenhoff, Kwaad daglicht, 
2013 Nijgh & Van Ditmar en het non-fictieboek Pijn is 
persoonlijk, 2017 Kosmos Uitgevers, over chronische pijn.

De kleine tafel tussen ons staat vol met opnameapparatuur en twee Macs, en op het 
geluiddempende dekentje krioelt het van de snoeren. Als Nederlandse interviewer 
is dit Engelstalige vraaggesprek over onzichtbare werelden met de Amerikaanse 
schrijver, muzikant en visionair Kurt Leland extra spannend. Het zweet staat op mijn 
voorhoofd, en dat is niet alleen van de zenuwen. Buiten is het 32 graden en het is 
bloedheet in de kleine vergaderruimte onder het dak, waar het enige raam is gesloten 
om geluid van buiten te weren. Om die reden kan ook de ventilator niet aan. Ik maak 
me enigszins zorgen of er na afloop nog iemand is die me kan helpen om alles weer 
naar beneden te sjouwen. ‘Vertrouwen’ is het woord dat in me opkomt. Om ons 
verblijf niet onnodig te rekken druk ik snel op de rec-knop en introduceer mijn gast 
voor alweer de tweeëntachtigste podcast van Radio Lila.

‘Wat is dat waarop werelden rusten?’ Degenen die weleens naar Radio Lila luisteren 
zullen hierin de eerste zin van de intro herkennen. Deze inleiding wordt muzikaal 
omlijst door muziek van Radio Lila-collega en componist Eric Verbugt. Eric en ik 
ontmoetten elkaar in 2017 bij Loge Amsterdam, en later bij Stiltegroep Amsterdam, 
de meditatiegroep die ik organiseer. In het eerste voorjaar van de pandemie in 2020 
werden alle fysieke bijeenkomsten afgelast. The European School had een mooi 
online lezingenprogramma en ik mediteerde zondagochtend via Facebook mee met 
de Filipijnse avondmeditatie van Vic Hao Chin. De meeste Nederlandse theosofische 
loges waren op dat moment nog niet actief via ZOOM en ook Stiltegroep Amsterdam 
zou pas na de zomer online gaan. Tegelijkertijd was er door alle maatregelen wel 
veel eenzaamheid en geestelijk lijden. Eric en ik onderzochten of we op dat moment 
iets nieuws konden initiëren. Contact houden en inspireren leek juist in deze tijd een 
mooie manier om theosofie in de praktijk te brengen. 

In die tijd waren we namens de Theosofische Vereniging Nederland (TVN) allebei 
sprekers voor de podcast van Hello Radio Spirituality (HRS). Dat liep ondanks 
de pandemie door. Daar zat voor mij aardig wat werk in, omdat ik niet echt een 
specialisme heb. Tegelijkertijd waren de interviews een mooie kans om kennis 
en kunde te kweken. Toch groeide in de loop der tijd mijn frustratie over deze 
gesprekken. In het begin zaten we in een studio, later in een hotelkantoor, in een open 
zaal of zelfs aan een tafel op de gang naast de lift. Iedere keer als er hotelgasten 
voorbij kwamen werd de opname stilgelegd. Aan de vragen was te merken dat er 
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door de interviewers weinig tot geen tijd was besteed aan de voorbereiding van 
het onderwerp, ondanks alle informatie die ik hen toezond. Eric worstelde met 
hetzelfde probleem. Dat werd het startsein voor een eigen podcast, het begin van 
een Nederlandstalig levensbeschouwelijk platform. De naam kwam pas later, maar 
het idee voor Radio Lila was geboren.

Als nieuwe Nederlandse esoterische zender wilden we een brede blik hebben 
en verschillende wijsheidstradities onderzoeken door de dialoog aan te gaan 
met specialisten, kunstenaars, filosofen, wetenschappers en theosofen. Eric 
en ik brainstormden over hoe we serieuze thema’s luchtig konden ontrafelen. Of 
omgekeerd: hoe we banale onderwerpen juist in een diepzinnige context konden 
zetten. Want ligt de esoterie niet in de toepasbaarheid van de wijsheid? Het maakt 
tenslotte niet zoveel uit welke richting je gaat, als je maar een helder zoeklicht hebt. 
Een goede zoeker ziet dat zijn eigen subjectieve werkelijkheid niet losstaat van de 
objectieve buitenwereld. Zonder alledaagse zelfreflectie, heeft spiritualiteit in mijn 
ogen weinig zin. 

Nadat ook de samenwerking van HRS met José van der Loop en Wim Leys stopte, 
sloten zij zich bij ons aan. Vele ZOOM vergaderingen volgden. We dienden een plan 
in bij de TVN, die ons graag sponsorde en ons inhoudelijk volledig vrij liet. Wim 
Leys wijdde zich aan zijn taak als vaste gastspreker en plande een mooie serie 
over reïncarnatie en karma. Eric dacht aan een serie over de tarot, maar wilde als 
componist bijvoorbeeld ook aandacht besteden aan de esoterische invloeden in 
het werk van Stockhausen. José zou vanuit haar yogafilosofie praktijk een column 
inspreken over Indiase tradities en ik zou als schrijver vooral interviewen en zorgen 
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voor een literaire insteek. In ons eerste format hadden we nog rubrieken van tien 
minuten met allerlei jingles en een uitzending van totaal 30 minuten. We leerden veel 
over de techniek, onderzochten hoe we een streaming platform aan de praat kregen, 
we tuigden een website op en maakten intro’s en outro’s.

Net toen we aan de slag wilden gaan brak de derde coronagolf uit. Ik leende 
daarom voor mijn allereerste bijdrage een microfoon en koos voor een monoloog. 
Gesprekken voeren in de kleine studio van Eric was uitgesloten, dus we moesten 
uitwijken naar ZOOM-opnames. Alle nieuwe microfoons en pop filters ten spijt, we 
waren nu afhankelijk van onze usb headsets en van de kwaliteit van de koptelefoons 
aan de andere kant: van onze sprekers. Bij de ZOOM-interviews werd veel door 
elkaar gesproken, door de vertraging in de lijn en omdat je nu eenmaal veel 
lichaamsexpressie mist in zo’n scherm gesprek. Zowel technisch als inhoudelijk 
waren we niet bijzonder tevreden met de uitzendingen. Het kon allemaal beter, maar 
we besloten dat het platform op dat moment toch waardevol kon zijn. In april 2021 
hebben we de eerste vier proefuitzendingen in een keer online gezet. Ondanks alles 
reageerden de luisteraars positief. 

Met enkel vermeldingen in de Nieuwsbrief van de TVN en met wat Facebook-
aankondigingen kozen we ervoor langzaam organisch te groeien. Pas toen 
er in die zomer wat uitzendingen op de teller stonden, kwam er een advertentie 
in Koorddanser. We hadden een goede beginners-flow en gingen al snel van 
tweewekelijkse publicatie over tot wekelijkse uitzendingen. Die eerste uitzendingen 
probeerden we van alles: mails van luisteraars, nabesprekingen met veel eeh’s en 
onnodige uitweidingen. Opgelezen monologen werden al snel te saai of moeilijk te 
volgen, maar al te spontane uitweidingen met zinnen zonder punten waren dan weer 
tenenkrommend. Iedere week een uitzending gaf best druk. Als er een interview niet 
doorging, moesten we improviseren. De uitzending met mijn column Spirituele groei 
of magisch narcisme, over spiritualiteit zonder zelfinzicht, deed veel stof opwaaien 
in de toch al gevoelige corona tijd. Hoewel ik nog steeds achter de tekst sta, is 
die podcast nu alleen nog op de streaming kanalen te vinden. Al die polemiek is 
niks voor mij. Ik heb misschien wel een uitgesproken mening, maar niet zozeer de 
behoefte om anderen daarvan te overtuigen. Ook het expert-zijn ligt me niet zo. Mijn 
uitzending over de geschiedenis van yogahoudingen en die over de Daodejing zijn 
dan ook de enige waar ik zelf bevraagd word.

Hoe beter onze uitzendingen werden, hoe meer nieuwe sprekers we durfden te 
benaderen. Ook begon ik mensen buiten de TVN te vragen voor interviews. Het 
sprekers-palet moest zo breed mogelijk worden: van filosoof en scheikundige tot 
swami, priester, en kenner van de Noordse mythologie tot tao-specialist en astroloog. 
Ook maakten we onze eerste volledig Engelstalige editie. De inhoud staat altijd 
centraal, dus sprekers hoeven niet uit het lezingencircuit te komen. De dialoogvorm 
laat ook onervaren sprekers goed tot hun recht komen. Nieuwe sprekers namen ook 
weer hun eigen publiek mee, en dat was goed te zien in de luistercijfers.

Al mijn gesprekken verliepen nog steeds via ZOOM, waardoor de kwaliteit van de 
opnames vaak slecht was. Ik adviseerde mijn mannelijke gasten zich te scheren 



112 Theosofia - Jaargang 124 - nr. 3 - september 2023

zodat hun microfoon niet langs hun baard schuurde, vroeg mijn sprekers in een 
beklede kleine ruimte te gaan zitten, om een goede microfoon te regelen, enzovoorts. 
Toen er in het gesprek met Saskia Campert bij haar een onweersbui overtrok, stokte 
de verbinding en verdween haar antwoord in de atmosfeer. ‘Dit kan echt niet meer,’ 
zei mijn man, die ik met zijn muzikale achtergrond en mengpaneel, inmiddels vol 
had ingezet als technicus. Als we de podcast serieus namen, moesten we ook voor 
kwaliteit gaan. Met speciale filters voor het computerprogramma Logic Pro haalde 
hij het beste uit de soms onverstaanbare opnames. Hij kocht een kleine interface en 
voor mijn verjaardag kreeg ik van hem een set Rhode microfoons. In combinatie met 
mijn laptop, standaards en een geluiddempende fleece had ik zo een mobiele studio. 
Intussen waren alle maatregelen grotendeels opgeheven en was de weg vrij om 
fysieke opnames te maken. Het gesjouw met alle apparatuur viel me vies tegen; ik 
ben niet zo sterk en heb veel pijnklachten. Daartegenover staat dat het veel relaxter 
is om tegenover de spreker te zitten waardoor de interviews ook beter zijn.

Eric kon door zijn toenemende werkzaamheden steeds minder Radio Lila-content 
maken, waardoor er veel op mijn schouders kwam te liggen. Het uitzetten van 
uitzendingen, het inlezen in het onderwerp en het interviewen van gasten is een ding, 
maar het nabewerken, de website teksten, afbeeldingen en banners verzamelen, het 
posten en promoten, is weer een ander. Het tempo moest omlaag. Vanaf september 
2022 zijn de uitzendingen daarom weer tweewekelijks. Toch hoop ik in de toekomst 
een leuke collega te vinden die ook gesprekken voor zijn of haar rekening kan nemen, 
zodat we weer kunnen uitbouwen. Het is wel intensief want je bent met je mobiele 
studio een one-man army: je bent host, technicus, programmamaker, assistent, 
vormgever en journalist in een. Daartegenover staat wel dat je prachtige gesprekken 
kunt hebben over de meest uiteenlopende onderwerpen met heel inspirerende 
gasten. Het aantal abonnees groeit gestaag en met inmiddels meer dan 16.000 
downloads worden de uitzendingen zeker gewaardeerd. We hebben vaste luisteraars 
in Nederland en België, en in de rest van Europa zoals Italië, Frankrijk, Portugal, 
Ierland, Zwitserland, Duitsland, Polen en Finland. Maar ook in de VS, landen van Zuid 
Amerika, India, Singapore, Bhutan en Nieuw Zeeland weten mensen ons te vinden.

Na het gesprek met Kurt Leland staat 
het raam weer open en zit de apparatuur 
weer opgeklapt in loodzware tassen. Als 
ik beneden in de bibliotheek afscheid 
wil nemen, sta ik oog in oog met een 
engelachtige Finse jongeman. Samen 
met zijn Mexicaanse vriend brengt hij 
vanuit Naarden, na een internationale 
bijeenkomst van Jong Theosofen, 
toevallig precies vandaag een bezoek aan Amsterdam. Terwijl ze samen de tassen 
op mijn fiets laden, herinner ik me het woord ‘vertrouwen’. Ook met de steun van de 
onzichtbare werelden zit het blijkbaar wel goed.

Voetnoot
Website Radio Lila: www.radiolila.nl


