Krishnamurti zei in zijn veelbesproken toespraak in 1929 in Ommen, waarin hij de
Order of the Star of the East ophief, dat de Waarheid een land zonder paden is, en
dat je haar niet kunt benaderen langs welke weg, religie of sekte dan ook. Zodra
je iemand gaat volgen, stop je met het zoeken naar de Waarheid. Krishnamurti gaf
aan om die reden geen volgelingen te willen, maar alleen de mensheid te willen
helpen echt vrij te worden, zonder angsten, zonder vooroordelen, zonder afhankelijk
te zijn van anderen. Organisaties zijn daarbij in zijn ogen alleen maar hindernissen. Zij
brengen slechts versieringen aan op de kooien waarin de mens gevangen zit, want
geen enkele organisatie kan de mensheid in zijn ogen tot spiritualiteit leiden.

Hoewel ik in de tachtiger jaren Krishnamurti al een keer heb horen spreken in de
Verenigde Staten, las ik deze woorden enkele maanden geleden voor het eerst, en
ik moet er nu regelmatig aan denken. Krishnamurti zette in feite zijn volgelingen, die
dachten spirituele voortgang te maken door blindelings in
hem te geloven, weer op zijn plaats, en vroeg hun zelf het
voortouw te nemen bij hun zoektocht. Ook boodschap van
Krishnamurti moet je natuurlijk niet klakkeloos aanvaarden,
maar deze spreekt me wel erg aan.

Maar hoe kom je verder, als je niet op sleeptouw wilt
worden genomen door gedachten van anderen, en hoe
word je werkelijk vrij? We zijn allemaal geconditioneerd, in
meerdere opzichten, dus niet helemaal vrij. Geneigd om
Jiddu Krishnamurti op een bepaalde manier te denken en te reageren. En we
hebben bovendien allemaal te maken met al die indrukken
en informatie die de hele dag op ons afkomen, waardoor het moeilijk wordt dingen
te overzien. Hebben we niet allemaal dat we een verhaal horen of een boek lezen
dat ons op dat moment enorm boeit, maar dat we de volgende dag weer gewoon
vergeten, gericht als we zijn op de dingen van de dag.

Er zijn echter wel dagen dat je boven je gewone zelf uit lijkt te stijgen. Nieuwe energie
voelt. Vertrouwen hebt. De alledaagse dingen kunt relativeren, en tot nieuwe inzichten
komt, nieuwe verbanden ziet. Dan lijk je inderdaad vrijer, om in de woorden van
Krishnamurti te spreken. Zo’n gevoel kan helaas op een gegeven moment ook weer
verdwijnen, maar je kunt jezelf wel op verschillende manieren trainen om het zo lang
mogelijk vast te houden. En om weerstand te bieden aan de kleine duiveltjes die je
regelmatig proberen te verleiden om van het voor jou juiste pad af te dwalen. Als het
je lukt om je (ver)lichtere gevoel vast te houden, weet je ook beter wat je echt wilt. En
je mag best inspiratie putten uit een goed boek dat je leest of uit een organisatie waar
je lid van bent, zolang je maar zelf de controle houdt. De uiteindelijke leermeester zit
immers, gelukkig maar, in jezelf.
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