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Vrijheid van denken
The Theosophical Society (Adyar) heeft zich wijd en zijd

over de wereld verspreid en leden van alle 
religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de 

specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen 
van hun eigen geloof opgeven. 

Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken 
dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,

 door wie ook onderwezen of gekoesterd,  die in enig
opzicht voor enig lid van de vereniging bindend is, 
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
 enig lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de enige

voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. 
Elk lid heeft evenveel recht om zich te 

verbinden aan elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen

recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt
 of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting 

die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van 
een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. 

Meningen of opvattingen geven geen recht op 
voorrechten en kunnen evenmin aanleiding

zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid 
van The Theosophical Society (Adyar)

ernstig om deze fundamentele principes van
de vereniging te verdedigen, 

te handhaven en ernaar te handelen,
en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 

op vrijheid van denken en van meningsuiting, 
binnen de grenzen van hoffelijkheid en

rekening houdend met anderen.
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Een nieuwe Theosofia vol uiteenlopende artikelen ligt voor u. Nu de drukte van de 
zomer achter ons ligt, krijgen we weer tijd om verdieping te zoeken. Een bijzondere 
opmerking, want van oudsher werd de zomervakantie juist geassocieerd met niets 
doen, luieren (lat. vacare). Die tijden zijn voorbij. Als ik om mij heen kijk, zie ik mensen 
van hot naar her rennen, van buitenlandse reis naar festival, van strand naar fietstocht, 
van terras naar golfbaan, druk druk druk. Vacare is er ’s zomers niet meer bij.

Vrede op aarde?
Behalve rust is ook vrede ver te zoeken. Ook wie niet geïnteresseerd is in politiek, kan 
niet zijn ontgaan dat het oorlogsgeweld en de dreigingen toenemen. In Nederland wordt 
al gesproken over de mogelijkheid zelf wapens te gaan produceren en de dienstplicht 
daadwerkelijk weer in te voeren. Niet bepaald een stap richting wereldvrede. Elders 
in de wereld wrijven wapenproducenten zich in de handen, want hun winsten zijn 
formidabel. Het schrikbarende verlies aan mensenlevens lijkt geen rol te spelen, 
wellicht omdat velen menen dat ‘er veel te veel mensen op aarde zijn’. Blijkbaar is de 
denktrant: veel doden is betreurenswaardig voor betrokkenen en hun families, maar 
een zegen voor het grotere geheel. Langzaam kom ik tot het besef dat alle mooie 
woorden over wereldvrede een illusie zijn. Theosofie leert mij immers dat strijd en 
oorlogen vanaf het allereerste begin onlosmakelijk zijn verbonden met het bestaan.

In De Geheime Leer (deel 1: stanza VI sloka 6) lezen we over de start van ons 
zonnestelsel: ...Er werden veldslagen geleverd tussen de scheppers en de vernietigers, 
en veldslagen om de ruimte;...’. Verder lezen we: Dan beginnen de gevechten en de 
strijd. De oudere (lichamen) trekken de jongere aan, terwijl andere hen afstoten. Vele 
komen om, verslonden door hun sterkere metgezellen. Zij die ontsnappen worden 
werelden. Vervolgens wordt verwezen naar o.a. de grote oorlog in de hemel uit de 
Purana’s, de oorlogen van de Titanen in het werk van Hesiodus, de strijd tussen Osiris 
en Typhon in de Egyptische legende en gelijkluidende verhalen uit de Scandinavische 
mythologie. De strijd om het bestaan was alom aanwezig vanaf het moment dat de 
kosmos zich manifesteerde en tot bestaan kwam. Als het voor hemellichamen al zo’n 
geweldige strijd is om te overleven, waarom zou het dan voor de mens anders zijn? 
Het is toch ook opmerkelijk dat de diepzinnige wijsheden uit de Bhagavad Gita op 
het strijdveld worden besproken. Ik begin te beseffen dat de mensheid in dit stadium 
van haar ontwikkeling niet zonder oorlogen kan. Pas als de gehele mensheid is 
doorgegroeid naar een hoog bewustzijnsniveau (atman/buddhi) kan sprake zijn van 
vrede. Uitgaande van de tijdspanne die in De Geheime Leer wordt genoemd, zullen 
we dus voorlopig moeten leven met oorlogen en strijd. 

Vertrouwen houden
Misschien is het geweld dat we om ons heen zien beter te verdragen als we ervan 
uitgaan dat alles volgens plan verloopt. In De Bron van het Occultisme van G. de 
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Purucker (p. 377) lezen we: ...is het voldoende op deze plaats te zeggen dat er 
nergens in het heelal iets per ongeluk of toevallig gebeurt, hetzij in het groot of in 
het oneindig kleine. Alles verloopt volgens strikte regels of karmische processen, die 
vanzelfsprekend hun oorsprong moeten hebben in intelligenties die de magnetische 
relaties tussen wezens en wezens, dingen en dingen, leiden en besturen.’

In dit nummer nemen Scott Olsen en Melodi Simay Acar ons mee naar de aloude 
mysteriescholen, de ideeën van Plato en het Boek van Dzyan, de basis van De Geheime 
Leer. Cirkels, driehoeken, vierkanten, pentagrammen, kubussen, spiralen en getallen 
vormen met elkaar een heilige geometrie waar nooit van wordt afgeweken. Kunnen we 
dit zien als een bevestiging dat in het heelal niets aan het toeval wordt overgelaten en 
dat er duidelijke verbanden zijn? Een geruststellende gedachte.  

Ook Tim Wyatt geeft een vertrouwenwekkend beeld van de hiërarchieën waarin wij 
leven. Hij beschrijft onzichtbare, niet-menselijke entiteiten die ons creëren, beschermen 
en vernieuwen. Op dit moment worden zij door de overgrote meerderheid van de 
mensheid niet gezien noch herkend. Levend in massale steden, losgeraakt van de 
natuur, overweldigd door materialisme en vergaande industrialisatie is de mens het 
zicht op deze entiteiten verloren. Toch beschermen en bestendigen deze onzichtbare 
helpers het leven van en op onze planeet. Deze tekst sluit aan op hetgeen Kurt Leland 
besprak tijdens het seminar in juni in Naarden.

Wat kunnen we zelf doen?
Verdieping zoeken: de invocatie van Annie Besant ‘O Verborgen Leven’ inspireerde 
Peter Goes dusdanig dat hij enkele treffende woorden en begrippen daaruit in de 
schijnwerpers zet. Voor alle leden van de TVN een bijzondere tekst, die door deze 
toevoegingen nog meer diepgang krijgt. Ook in de overpeinzing van Peter le Poole 
vinden we een aansporing tot verdieping en zelfstandig denken. 

Samenwerken: de jonge Catalina Isaza Cantor constateert dat gelijkwaardige 
samenwerking tussen mannen en vrouwen nog steeds te wensen over laat. Zij 
verkondigt geen schreeuwend feminisme vol strijd en protesten, maar geeft een op 
theosofische denkbeelden gestoelde visie die wereldwijd tot verbetering van de positie 
van vrouwen kan leiden. 

Vergeven: Antti Savinainen benadert 
vanuit verschillende oogpunten de kracht 
van vergiffenis schenken. Hij voegt daar 
praktische raadgevingen aan toe. Wie 
kan vergeven, wordt van een zware last 
verlost. Het moet mogelijk zijn met elkaar 
te werken aan een vredige wereld waarin 
iedereen in staat is de ander en zichzelf te 
vergeven.  

Veel leesplezier, mooie herfstdagen en een 
boeiend nieuw studieseizoen gewenst.
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Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 56 72

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Geoffrey Hodson (1886-1983)
Fairies at work and play
Quest Books, Wheaton. 1982 – 126 p.
paperback, ISBN 9780835605533 – Prijs € 15,50

Er is een andere orde van evolutie die parallel loopt aan en versmelt met 
de onze. De helderziende Geoffrey Hodson legt de grote verscheidenheid 
aan etherische vormen vast die met de natuur werken, groei stimuleren, 
bloemen kleur geven, dansen in de wind en het zonlicht. Maak kennis met 
de magische miniatuurwereld van gnomen, undine, sylphen en vuurgeesten. 
Leer over het werk van de dynamische, ongeziene krachten en vormen die 
ons omringen.

Dora van Gelder (1904-1999)
The real world of fairies – a first person account
Quest Books, Wheaton. 2nd ed. 1999 – 180 p.
paperback, ISBN 978083560779 – Prijs € 19,00

Dit boek is een bevoorrechte blik in een vrolijk, geanimeerd universum. 
Dora van Gelder’s betoverende visie van haar ontmoetingen met het rijk 
van de natuurgeesten brengt deze magische en mysterieuze wereld tot 
leven. Zij zegt: ‘Wij mensen houden ons voornamelijk bezig met de vorm 
die dingen hebben, en we gaan zelden verder dan dat. Maar feeën houden 
zich voornamelijk bezig met de energie en het leven dat rond en in de vorm 
stroomt - leven dat overal is ...’

Geoffrey Hodson (1886-1983)
The kingdom of the gods
Adyar, TPHA. 15e herdr. 2022 – 272 p.
paperback, ISBN 9788170592921 – Prijs € 24,00

In dit hoogst ongebruikelijke boek geeft Geoffrey Hodson een fascinerend 
verslag van evolutie in relatie tot een natuurrijk parallel aan de mens, 
namelijk het koninkrijk van de engelenscharen, in het Oosten bekend 
als het koninkrijk van de deva’s of ‘de stralenden’. Zijn beschrijvingen 
van de verschillende deva’s: van water, van vuur, van bergen en zeeën, 
van bomen en planten samen met kleurrijke illustraties van E.W. Quail 
doen ons beseffen dat ‘er meer is tussen hemel en aarde’ dan wij in ons 
dagelijks leven bevroeden.
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O Verborgen Leven, trillend in elk atoom,
O Verborgen Licht, stralend in ieder wezen,

O Verborgen Liefde, alles omvattend in Eén Zijn,
Moge ieder die zich één voelt met U 

Zich daarom één weten met elk ander.1 

Aan de bovenstaande invocatie (aanroeping) ‘O Verborgen Leven’, geschreven door 
dr. Annie Besant, wil ik niets veranderen of toevoegen. Ze vormt door haar eigen 
poëtische schoonheid, eenvoud en betekenis een volkomen geheel. Maar omdat ik 
in het gedicht tevens een inspirerende ode zie, zou ik vanuit dat perspectief graag 
enkele treffende woorden en begrippen extra in de schijnwerpers willen zetten.

De woorden of begrippen zijn: 
1. Trillend in elk atoom,
2. Zich één weten en voelen met U en elk ander en
3. Verborgen Liefde, verborgen Leven en verborgen Licht.

Trillend in elk atoom. 
Toen ik die woorden voor het eerst hoorde, kwamen ze me vertrouwd voor, want 
in tegenstelling tot vroeger tijden is de trilling in atomen tegenwoordig algemeen 
bekend. Maar kunnen wij daar iets van merken? Normaal gesproken niet. Daarom 
ga ik u iets uitleggen over de universaliteit van trillende atomen en het wonder in dit 
fenomeen. 

Om te beginnen eerst iets bekends: uw horloge. Waarschijnlijk is dat een 
kwartshorloge. 
De trilling van de kwartsatomen in uw kokje (ca. 33.000 trillingen p. sec.) staat aan 
de basis voor het aangeven van de juiste stand van de wijzers op uw wijzerplaat of 
uw schermpje. 
De trilling in een kwartsatoom is constant. Waarom dat zo is? Bij mijn weten kan 
niemand dat zeggen, zodat we eigenlijk niets anders kunnen doen dan aan te 
nemen dat er een verborgen leven in elk kwartsatoom aanwezig moet zijn dat, het 
kan niet anders, ook in elk ander atoom aanwezig is. Dus ook in de atomen van 

Een lofzang op ‘O Verborgen Leven’ 
Peter Does

Peter Does was gedurende zijn leven werkzaam in 
zijn eigen natuurvoedingswinkel en natuurdrogisterij. 
Ook werkte hij tien jaar als docent Nederlands bij het 
voortgezet onderwijs. Samen met zijn vrouw Angela volgde 
hij in de avonduren lessen bij de School voor Filosofie te 
Amsterdam, waar studie in oosterse religies en meditatie 
hoog in het vaandel stonden en waar zij beiden ook 
studiebegeleider waren. Peter is sinds 2019 lid van de TVN.
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uw lichaamscellen. Zonder dat verborgen leven zouden onze lichamen onmogelijk 
kunnen bestaan.

Maar laten we nu eens van dat wonderlijke minikristalletje in uw horloge naar iets 
ontzaglijk groots in het universum kijken. Naar sterrennevels. Bijvoorbeeld de 
Orionnevel of de Krabnevel, gemakkelijk te vinden op Wikipedia. Wat kunnen we daar 
op die afbeeldingen zien. De witte stippen zijn sterren die hun licht verspreiden in een 
‘nevel’ die uit verschillende gassen bestaat. Maar met die gassen is iets wonderlijks 
aan de hand want, waar komen die kleuren vandaan? Kleuren! Terwijl we weten dat 
de gassen waar we het hier over hebben, kleurloos zijn. Hoe is dat mogelijk? Dat leg 
ik uit, maar eerst nog even kort iets over licht: het voor ons zichtbare licht2 bestaat 
uit deeltjes (fotonen) en golven (elektromagnetische trillingen). 
De trilling van licht neemt de trilling van atomen (hier gasatomen) met zich mee3 en 
dit fenomeen kan worden waargenomen als kleur. Dus door de trilling van atomen 
en de trilling van licht zien wij hier op aarde de overstelpende kleurenpracht van de 
natuur om ons heen. Is dat niet fantastisch? Het is een wonder en u begrijpt het al: 
alles wat we waarnemen komt voort uit trilling: het geluid dat we horen, het licht 
dat we zien, maar ook wat we proeven, ruiken of voelen, komt via ons zenuwstelsel 
door middel van trilling naar onze hersenen, waar we al die trillingen hebben leren 
interpreteren. En onze mentale en spirituele gevoelens dan? Onze gevoelens komen 
voort uit emoties die opgeroepen worden door de trilling van bepaalde energieën. 

Alles in de schepping is trilling. Zelfs zwaartekracht 
kan er niet aan ontsnappen zich in golven ( = trilling) 
te manifesteren. Het is het verborgen leven dat door 
middel van trilling al het gemanifesteerde draagt en 
gestalte geeft. Op dat verborgen leven kom ik in het 
derde gedeelte van dit artikel nog terug. 

Voor nu wil ik dit deeltje afronden met te stellen 
dat onder al die talloze, prachtige en fantastische 
verschijnselen om ons heen, een onuitsprekelijke 
‘Universele Intelligentie’ ten grondslag ligt. Een 
‘Intelligentie’ die in onmiddellijke verbinding staat 
met het ‘Verborgen Leven, het Verborgen Licht en de 
Verborgen Liefde’. Daar gaan we naar op zoek. Gaat 
u met me mee naar het volgende wonder? 

Zich één weten en voelen met U en elk ander.
‘De mens is een romantisch wezen’ doceerde eens een neerlandicus, doelend op de 
romantiek als stroming in de literatuur. ‘En een kenmerk van romantiek’, vervolgde 
hij, ‘is onvrede met het heden’. Vandaar dus, zo begreep ik, de ‘romantische vlucht’ 
uit het hier en nu naar avonturenromans, reisverhalen over toekomst of verleden, 
naar hartstocht, naar onbereikbare liefde of onbeantwoorde liefde, naar utopieën, 
enzovoort… 

Echter, soms kan zo’n ‘vlucht uit het hier en nu’ iets wonderlijks opleveren: 
bijvoorbeeld in de liedtekst ‘Woodstock’ (geschreven door Joni Mitchell in 1970, 

Foto: Max Larochelle - Unsplash
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tijdens het hoogtepunt van het hippietijdperk). ‘We are stardust,’ zong zij. Vele 
enthousiaste jongeren voelden zich destijds bij het horen van de fraaie tekst één 
met elkaar. Echter, weinigen beseften destijds, dat onze lichamen inderdaad uit de 
trillende atomen van sterrenstof bestaan en dat zelfs de essentiële basis-elementen 
van ons DNA in de sterren zijn ontstaan!

Een korte uitleg: 
In de ‘eerste’ generatie sterren die in het universum door zwaartekracht ontstonden, 
creëerde diezelfde zwaartekracht de immense druk en temperatuur die nodig waren 
om de protonen van waterstof (het lichtste en meest voorkomende element in het 
universum) in helium te transformeren. Bij het opraken van de beschikbare waterstof, 
begint een ster zijn helium op te branden tot koolstof en zuurstof. Door de altijd 
aanwezige zwaartekracht gaat dit proces via opeenvolgende zwaardere elementen 
door, totdat verbrandend kiezelzuur ijzer doet ontstaan.4  Is dat geen wonder?
Maar, zult u opmerken, de zuurstof die wij inademen is toch afkomstig uit algen in 
de oceanen en uit de plantenwereld? Dat is waar. Maar, bij een nadere bestudering 
van de natuurwetten over dit onderwerp, zal de onuitsprekelijke ‘Intelligentie’ van 
het verborgen leven u versteld doen staan en zult u tot het inzicht komen dat de 
wetten van de natuur al bestonden vóór er sterren waren, evenals de wetten en 
basisregels voor wiskunde, scheikunde en biochemie. Daarnaast is het ook goed 
te weten, dat de wetten van de natuur onverbrekelijk zijn verankerd in de ‘duur’ en 
daardoor niet onderhevig zijn aan veranderingen door het verstrijken van ‘tijd’. Door 
dit inzicht, zult u zich gesterkt voelen in het weten, dat alles in de schepping met alles 
in verbinding staat en dat daaruit volgt dat alles één is. Een éénheid die voortkomt 
uit de onuitsprekelijke ‘Intelligentie’ van het ‘Verborgen Leven’.

Van de wonderlijke eenheid op het niveau van de stoffelijke natuur, naar de wonderlijke 
eenheid op het niveau van de spirituele lyriek die in de Bhagavad Gita te vinden is. 
In hoofdstuk 10 vraagt een vertwijfelde Arjuna smekend aan zijn wagenmenner 
Krishna (in de hoedanigheid van de achtste avatar van Vishnu), te spreken over 
zijn verschijningsvormen waarin hij alomtegenwoordig is. Er volgt een poëtische 
opsomming van verschijningsvormen waarmee Krishna zich vereenzelvigt en in 
welke opsomming Krishna in vers 22 zegt: ‘Ik ben de Intelligentie5 in alles wat leeft’.

Naast de wonderlijke betekenis van de prachtige verzen ontkom ik er niet aan in 
die verzen tevens een liefdesverklaring te zien. Een liefdesverklaring zoals in een 
fragment uit een gedicht, waarin twee verliefde geliefden zich vereenzelvigen, in 
elkaar opgaan, en vanuit die éénheid tegen elkaar zeggen: ‘ik ben je ogen, ik ben je 
lippen, je bent mijn poetry in motion, ik ben de grond waarop je staat…’ Prachtig, 
maar de gewetensvraag die zich bij deze vergelijking aan mij opdringt, is: indien alles 
één is en Krishna zich vereenzelvigt met de schepping, kan ik me dan in die éénheid 
opgenomen voelen of sta ik daar buiten? Bij het overdenken van deze vraag besef ik, 
dat ik voortdurend tekort schiet in het ‘juiste kijken’ en mezelf meer moet aansporen 
om de onuitsprekelijke eenheid echt te zien.

De eenheid waar ik hierboven over schrijf, komt ook naar voren in een citaat uit het 
boekje De beoefening van yoga - Yama en Niyama, uitgegeven door de TVN, waarin 
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staat: Yoga betekent letterlijk ‘éénwording’, éénwording van 
de individuele ziel met de Overziel en daarmee éénwording 
met alles wat is. Iedereen die beseft dat hij of zij één is met 
het Allerhoogste, weet dat hij of zij ook één is met elk ander. 
Alleen dit is spiritualiteit. 
Zoals het woord ‘spiritualiteit’ in dit boekje wordt gebruikt, 
heeft dat alleen betekenis indien ik spiritualiteit met een open 
en stille geest beoefen. Er bestaat een bekende uitspraak: 
‘Wat je ziet, wordt bepaald door de manier waarop je er 
naar kijkt.’ Waaruit volgt: Wil ik verdeeldheid zien, dan zál ik 
verdeeldheid zien, wil ik éénheid zien, dan kán ik éénheid zien. 

Immers, de ultieme éénheid is in ons allen aanwezig. We hoeven de juiste wijze van 
zien alleen te oefenen om uiteindelijk te constateren, dat we door die ‘juiste wijze’ van 
kijken, ‘live’ getuige kunnen zijn van het wonder van de schepping en het wonder van 
de werkelijkheid. Is het mogelijk dat onze intelligentie zich in verbinding kan weten 
met de ‘Universele Intelligentie’ door het ‘juiste kijken’? Daar kom ik in het laatste 
gedeelte op terug.

Samenvattend wil nog even stilstaan bij het eerder besproken ‘verlangen’ in de 
romantiek. Het verlangen naar iets anders dan het hier en nu. Met beeldende zinnen 
probeerde ik u, samen met uw kwartshorloge, mee te nemen naar de sterren en 
even gemakkelijk liet ik samen met u het materiële los om in spirituele sferen bij 
één van de hoogtepunten van de oude Indiase literatuur aan te komen, waar we 
op een ‘romantische’ wijze ook nog even bij het aardse verlangen van geliefden 
hebben stilgestaan. Aards verlangen! Kan dat wel? Natuurlijk. Wat is er mis met 
aards verlangen? Maar aards verlangen is toch illusie, zult u zeggen. Nou en? 
Elke illusie heeft in potentie de mogelijkheid om de energie van die illusie naar een 
hoger en subtieler niveau te brengen. Ofwel, volgens een oeroude mantra: ‘Al het 
gemanifesteerde wijst u het pad aan naar Uzelf’. De praktische wijsheid in deze 
mantra kan u stimuleren om grove energie (waaronder ook negatieve energie) te 
transformeren naar fijnere en steeds fijnere energie die u uiteindelijk zal leiden naar 
het ‘één weten en voelen met U en elk ander’. In het volgende deeltje laat ik u iemand 
ontmoeten die in de leer van de eenheid een ware meester en een ware leraar was.

Verborgen Liefde, verborgen Leven en verborgen Licht. 
Wat betekent eigenlijk het woord ‘verborgen’ in het bovenstaande? Betekent dat, 
dat verborgen liefde, verborgen leven en verborgen licht ergens ver weg zijn en 
ook nog eens verscholen? Zodat we op onze zoektocht ernaar, gemakkelijk kunnen 
misgrijpen of verdwalen? Of is dat ‘verborgene’ iets, wat we niet zien doordat we 
te veel vertrouwen op onze manier van ‘denken in beelden’ (illusie). Dat gaan we 
onderzoeken.

Verborgen Liefde
Zo’n 21 eeuwen geleden kwam er iemand op aarde die ons uit liefde naar het 
allerhoogste niveau wilde brengen en die daartoe de volgende woorden sprak: Het 
Koninkrijk Gods is binnen ulieden.6  Waren deze woorden nieuw? Ja, absoluut, en de 
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esoterische betekenis die op eenheid duidt, is eeuwig, want wordt met deze woorden 
iets anders bedoeld dan de eenheids-esoterie die te vinden is in de begrippen: ‘Atman 
is Brahman’, ‘zo boven zo beneden’, ‘immanent is transcendent’, enzovoort…? 

Het Koninkrijk Gods is binnen ulieden. Het was nooit eerder zó duidelijk gezegd. 
Maar het was zó duidelijk en ook nog eens zó dichtbij, dat zelfs bij de meest trouwe 
discipelen van Jezus de werkelijkheid van deze woorden maar niet wilde ‘nederdalen’. 
Dat gebeurde volgens de overlevering pas met Pinksteren. Vooralsnog zochten de 
discipelen het vermeende koninkrijk te ver. Te ver in de toekomst en omkleed met 
aardse verwachtingen. Daarom sprak Jezus zijn discipelen en in het bijzonder Petrus, 
bij drie gebeurtenissen aan met het woord ‘kleingelovige’.7 Wat is een kleingelovige? 
Is een kleingelovige iemand die gehecht is aan zijn eigen ‘wijsheid’? Of is dat iemand 
die enthousiast meepraat over esoterie en spirituele idealen, zolang die twee maar 
bij z’n comfortzone passen? Voor het ‘Koninkrijk Gods’ is het nodig om naar binnen 
te kijken. Het is niet iets wat je kunt ‘bereiken’ want het is al ‘in’ u.8

Van de onuitsprekelijke liefde van Jezus voor de mensheid naar de liefde in ons 
dagelijks bestaan. Daarover is goed nieuws te melden want op ons ‘kompas van de 
liefde’ wijst de naald altijd in de goede richting, zolang we er maar voor waken dat 
onze liefde vrij is van eigenbelang, behaagzucht of zelfgenoegzaamheid. Het tweede 
goede nieuws is, dat dat laatste (eigenbelang, behaagzucht en zelfgenoegzaamheid) 
met wat oefening en doorzettingsvermogen heel goed te beteugelen zijn.

Verborgen Leven
Wanneer u eens in de gelegenheid bent een heel klein 
beetje (gezonde) aarde van ongeveer één kubieke 
centimeter groot te verzamelen, dan is het goed om 
daar eens vol verwondering naar te kijken. Want in dat 
kleine kluitje aarde bevinden zich meer levensvormen 
(bacteriën, micro-organismen en schimmels) dan er 
mensen op aarde leven. 
Voor ons oog is het leven in dat minischepje aarde 
weliswaar verborgen, maar we kunnen het wel beseffen, 
evenals de myriade van biochemische processen die 
elke seconde in ons lichaam plaatsvinden, om maar 
te zwijgen van de levensprocessen in de planten- en 
dieren- of mineralenwereld. Het aanhoudende besef 
hiervan kan ons met wat oefening helpen dat stap voor 
stap te leren zien zonder onze ogen te gebruiken. Dit zal 
u vrede en schoonheid brengen en daarmee komt de volgende stap dichterbij, want 
het verborgen leven zal zich zeker aan ons innerlijk oog gaan tonen door het juiste 
kijken. Dat is goed te oefenen. Door u bijvoorbeeld te herinneren dat het leven één-
voudig is. Eenvoudig…, niet in de zin van simpel maar in de zin van niet tweevoudig. 

Verborgen Licht
Het zal u opgevallen zijn dat ik in dit artikel een aantal keer de woorden ‘Intelligentie’ 
of ‘Universele Intelligentie’ heb gebruikt. Telkens met een hoofdletter. Ik deed dat 

Foto: Gabriël Jiminez - Unsplash
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omdat het mij helpt daar geen beeld bij te hebben. Want wat is het verschil tussen 
gesneden beelden (Exodus 20:4) en mijn eigen illusoire verbeelding?
De vraag is nu, maar daarbij is het goed die vraag bij uzelf te overwegen: staat 
onze menselijke intelligentie los van de ‘Universele Intelligentie’? Zo ja, dan zou dat 
inhouden dat onze intelligentie uit een aparte entiteit bestaat, waaruit dan zou moeten 
volgen dat éénwording onmogelijk is. Zo nee, wat staat éénwording dan in de weg? 

Intelligentie is iets anders dan slimheid. Slimheid is meestal gebaseerd op eerdere 
ervaringen. Bij hogere intelligentie meen ik raakvlakken te zien met de ideeënleer 
van Plato. Want daarmee kan de mens ook zelf scheppend zijn. In die zin dat de 
mens voorwerpen kan creëren die in de natuur onmogelijk kunnen ontstaan, zoals 
bijvoorbeeld de ‘uitvinding’ van het wiel, waarvan de idee (Plato) in de noumenale 
wereld altijd heeft bestaan, maar in de fenomenale wereld pas uitkristalliseerde toen 
de geesten daar rijp voor waren. 

Onze opgave nu, is echter onze hogere intelligentie in verbinding te brengen met de 
‘Universele Intelligentie’. Dan komen we bij het ‘weten zonder woorden’. In dat weten 
ligt het ‘Woord’ verborgen. Het ‘Woord’ dat zich openbaart in het juiste horen, voelen 
en kijken en juist daarin is het Verborgen Licht aanwezig. Het Verborgen Licht is heel 
dichtbij. Het is in u. Het is zo dichtbij, zó ongelofelijk dichtbij, dat het goed is ervoor 
te waken er niet overheen te kijken… 

Terwijl ik deze laatste regels schrijf, landt er een heel klein vliegje op mijn hand. 
Een minivliegje van niet veel meer dan een millimeter, met vast en zeker een mooie 
Latijnse naam. Een ogenschijnlijk onbeduidende gebeurtenis. Maar…, er is een 
oneindig universum nodig om zo’n ‘onbeduidende’ gebeurtenis te laten plaatsvinden. 
Wat je ziet, wordt bepaald door de manier waarop je er naar kijkt… 

Gratiarum actio

Voetnoten
1. A. Besant. Zie ook: Joy Mills, O verborgen leven, een beschouwing (http://www.katinkahesselink.net/

theosofie_nl/tsdigite.html)
2. NB: dit licht is niet het ‘Verborgen Licht’ waar ik in het derde deeltje van deze tekst iets over zal 

schrijven.
3. In wetenschappelijke termen: Elk atoom in het heelal absorbeert en emitteert licht van nauwkeurig 

bepaalde frequenties. Nigel Calder, Einstein en het Heelal pg. 42,.
4. Nigel Calder, Einstein en het Heelal, pg. 29. (NB Zwaardere elementen zoal lood en goud ontstaan in 

supernova’s, waarvan uit de brokstukken planeten, zoals onze aarde, kunnen ontstaan.) 
5. In andere vertalingen zegt Krishna o.a.: ‘Onder de zintuigen ben ik het denkvermogen en onder de 

levende schepselen ben ik het bewustzijn, ik ben je onderscheidingsvermogen, ik ben je gedachten, 
enz...

6. Lukas 17:21
7. Kleingelovige: Matth. 8:26, 14:31, 16:8
8. Aanbevolen literatuur: Annie Besant: Esoterisch christendom of de kleine mysteriën. 
 Maurice Nicoll De Nieuwe Mens. Oorspronkelijke titel: The New Man, an interpretation of some 

parabels and miracals of Christ. 1969.
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Radio Lila: esoterie in de ether
Marleen Schefferlie

Marleen Schefferlie is medeoprichter van Radio 
Lila en organiseert voor de TVN meditatieavonden 
met Stiltegroep Amsterdam. Ze schreef de romans 
Rozenrood, 2008 J.M Meulenhoff, Kwaad daglicht, 
2013 Nijgh & Van Ditmar en het non-fictieboek Pijn is 
persoonlijk, 2017 Kosmos Uitgevers, over chronische pijn.

De kleine tafel tussen ons staat vol met opnameapparatuur en twee Macs, en op het 
geluiddempende dekentje krioelt het van de snoeren. Als Nederlandse interviewer 
is dit Engelstalige vraaggesprek over onzichtbare werelden met de Amerikaanse 
schrijver, muzikant en visionair Kurt Leland extra spannend. Het zweet staat op mijn 
voorhoofd, en dat is niet alleen van de zenuwen. Buiten is het 32 graden en het is 
bloedheet in de kleine vergaderruimte onder het dak, waar het enige raam is gesloten 
om geluid van buiten te weren. Om die reden kan ook de ventilator niet aan. Ik maak 
me enigszins zorgen of er na afloop nog iemand is die me kan helpen om alles weer 
naar beneden te sjouwen. ‘Vertrouwen’ is het woord dat in me opkomt. Om ons 
verblijf niet onnodig te rekken druk ik snel op de rec-knop en introduceer mijn gast 
voor alweer de tweeëntachtigste podcast van Radio Lila.

‘Wat is dat waarop werelden rusten?’ Degenen die weleens naar Radio Lila luisteren 
zullen hierin de eerste zin van de intro herkennen. Deze inleiding wordt muzikaal 
omlijst door muziek van Radio Lila-collega en componist Eric Verbugt. Eric en ik 
ontmoetten elkaar in 2017 bij Loge Amsterdam, en later bij Stiltegroep Amsterdam, 
de meditatiegroep die ik organiseer. In het eerste voorjaar van de pandemie in 2020 
werden alle fysieke bijeenkomsten afgelast. The European School had een mooi 
online lezingenprogramma en ik mediteerde zondagochtend via Facebook mee met 
de Filipijnse avondmeditatie van Vic Hao Chin. De meeste Nederlandse theosofische 
loges waren op dat moment nog niet actief via ZOOM en ook Stiltegroep Amsterdam 
zou pas na de zomer online gaan. Tegelijkertijd was er door alle maatregelen wel 
veel eenzaamheid en geestelijk lijden. Eric en ik onderzochten of we op dat moment 
iets nieuws konden initiëren. Contact houden en inspireren leek juist in deze tijd een 
mooie manier om theosofie in de praktijk te brengen. 

In die tijd waren we namens de Theosofische Vereniging Nederland (TVN) allebei 
sprekers voor de podcast van Hello Radio Spirituality (HRS). Dat liep ondanks 
de pandemie door. Daar zat voor mij aardig wat werk in, omdat ik niet echt een 
specialisme heb. Tegelijkertijd waren de interviews een mooie kans om kennis 
en kunde te kweken. Toch groeide in de loop der tijd mijn frustratie over deze 
gesprekken. In het begin zaten we in een studio, later in een hotelkantoor, in een open 
zaal of zelfs aan een tafel op de gang naast de lift. Iedere keer als er hotelgasten 
voorbij kwamen werd de opname stilgelegd. Aan de vragen was te merken dat er 
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door de interviewers weinig tot geen tijd was besteed aan de voorbereiding van 
het onderwerp, ondanks alle informatie die ik hen toezond. Eric worstelde met 
hetzelfde probleem. Dat werd het startsein voor een eigen podcast, het begin van 
een Nederlandstalig levensbeschouwelijk platform. De naam kwam pas later, maar 
het idee voor Radio Lila was geboren.

Als nieuwe Nederlandse esoterische zender wilden we een brede blik hebben 
en verschillende wijsheidstradities onderzoeken door de dialoog aan te gaan 
met specialisten, kunstenaars, filosofen, wetenschappers en theosofen. Eric 
en ik brainstormden over hoe we serieuze thema’s luchtig konden ontrafelen. Of 
omgekeerd: hoe we banale onderwerpen juist in een diepzinnige context konden 
zetten. Want ligt de esoterie niet in de toepasbaarheid van de wijsheid? Het maakt 
tenslotte niet zoveel uit welke richting je gaat, als je maar een helder zoeklicht hebt. 
Een goede zoeker ziet dat zijn eigen subjectieve werkelijkheid niet losstaat van de 
objectieve buitenwereld. Zonder alledaagse zelfreflectie, heeft spiritualiteit in mijn 
ogen weinig zin. 

Nadat ook de samenwerking van HRS met José van der Loop en Wim Leys stopte, 
sloten zij zich bij ons aan. Vele ZOOM vergaderingen volgden. We dienden een plan 
in bij de TVN, die ons graag sponsorde en ons inhoudelijk volledig vrij liet. Wim 
Leys wijdde zich aan zijn taak als vaste gastspreker en plande een mooie serie 
over reïncarnatie en karma. Eric dacht aan een serie over de tarot, maar wilde als 
componist bijvoorbeeld ook aandacht besteden aan de esoterische invloeden in 
het werk van Stockhausen. José zou vanuit haar yogafilosofie praktijk een column 
inspreken over Indiase tradities en ik zou als schrijver vooral interviewen en zorgen 
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voor een literaire insteek. In ons eerste format hadden we nog rubrieken van tien 
minuten met allerlei jingles en een uitzending van totaal 30 minuten. We leerden veel 
over de techniek, onderzochten hoe we een streaming platform aan de praat kregen, 
we tuigden een website op en maakten intro’s en outro’s.

Net toen we aan de slag wilden gaan brak de derde coronagolf uit. Ik leende 
daarom voor mijn allereerste bijdrage een microfoon en koos voor een monoloog. 
Gesprekken voeren in de kleine studio van Eric was uitgesloten, dus we moesten 
uitwijken naar ZOOM-opnames. Alle nieuwe microfoons en pop filters ten spijt, we 
waren nu afhankelijk van onze usb headsets en van de kwaliteit van de koptelefoons 
aan de andere kant: van onze sprekers. Bij de ZOOM-interviews werd veel door 
elkaar gesproken, door de vertraging in de lijn en omdat je nu eenmaal veel 
lichaamsexpressie mist in zo’n scherm gesprek. Zowel technisch als inhoudelijk 
waren we niet bijzonder tevreden met de uitzendingen. Het kon allemaal beter, maar 
we besloten dat het platform op dat moment toch waardevol kon zijn. In april 2021 
hebben we de eerste vier proefuitzendingen in een keer online gezet. Ondanks alles 
reageerden de luisteraars positief. 

Met enkel vermeldingen in de Nieuwsbrief van de TVN en met wat Facebook-
aankondigingen kozen we ervoor langzaam organisch te groeien. Pas toen 
er in die zomer wat uitzendingen op de teller stonden, kwam er een advertentie 
in Koorddanser. We hadden een goede beginners-flow en gingen al snel van 
tweewekelijkse publicatie over tot wekelijkse uitzendingen. Die eerste uitzendingen 
probeerden we van alles: mails van luisteraars, nabesprekingen met veel eeh’s en 
onnodige uitweidingen. Opgelezen monologen werden al snel te saai of moeilijk te 
volgen, maar al te spontane uitweidingen met zinnen zonder punten waren dan weer 
tenenkrommend. Iedere week een uitzending gaf best druk. Als er een interview niet 
doorging, moesten we improviseren. De uitzending met mijn column Spirituele groei 
of magisch narcisme, over spiritualiteit zonder zelfinzicht, deed veel stof opwaaien 
in de toch al gevoelige corona tijd. Hoewel ik nog steeds achter de tekst sta, is 
die podcast nu alleen nog op de streaming kanalen te vinden. Al die polemiek is 
niks voor mij. Ik heb misschien wel een uitgesproken mening, maar niet zozeer de 
behoefte om anderen daarvan te overtuigen. Ook het expert-zijn ligt me niet zo. Mijn 
uitzending over de geschiedenis van yogahoudingen en die over de Daodejing zijn 
dan ook de enige waar ik zelf bevraagd word.

Hoe beter onze uitzendingen werden, hoe meer nieuwe sprekers we durfden te 
benaderen. Ook begon ik mensen buiten de TVN te vragen voor interviews. Het 
sprekers-palet moest zo breed mogelijk worden: van filosoof en scheikundige tot 
swami, priester, en kenner van de Noordse mythologie tot tao-specialist en astroloog. 
Ook maakten we onze eerste volledig Engelstalige editie. De inhoud staat altijd 
centraal, dus sprekers hoeven niet uit het lezingencircuit te komen. De dialoogvorm 
laat ook onervaren sprekers goed tot hun recht komen. Nieuwe sprekers namen ook 
weer hun eigen publiek mee, en dat was goed te zien in de luistercijfers.

Al mijn gesprekken verliepen nog steeds via ZOOM, waardoor de kwaliteit van de 
opnames vaak slecht was. Ik adviseerde mijn mannelijke gasten zich te scheren 
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zodat hun microfoon niet langs hun baard schuurde, vroeg mijn sprekers in een 
beklede kleine ruimte te gaan zitten, om een goede microfoon te regelen, enzovoorts. 
Toen er in het gesprek met Saskia Campert bij haar een onweersbui overtrok, stokte 
de verbinding en verdween haar antwoord in de atmosfeer. ‘Dit kan echt niet meer,’ 
zei mijn man, die ik met zijn muzikale achtergrond en mengpaneel, inmiddels vol 
had ingezet als technicus. Als we de podcast serieus namen, moesten we ook voor 
kwaliteit gaan. Met speciale filters voor het computerprogramma Logic Pro haalde 
hij het beste uit de soms onverstaanbare opnames. Hij kocht een kleine interface en 
voor mijn verjaardag kreeg ik van hem een set Rhode microfoons. In combinatie met 
mijn laptop, standaards en een geluiddempende fleece had ik zo een mobiele studio. 
Intussen waren alle maatregelen grotendeels opgeheven en was de weg vrij om 
fysieke opnames te maken. Het gesjouw met alle apparatuur viel me vies tegen; ik 
ben niet zo sterk en heb veel pijnklachten. Daartegenover staat dat het veel relaxter 
is om tegenover de spreker te zitten waardoor de interviews ook beter zijn.

Eric kon door zijn toenemende werkzaamheden steeds minder Radio Lila-content 
maken, waardoor er veel op mijn schouders kwam te liggen. Het uitzetten van 
uitzendingen, het inlezen in het onderwerp en het interviewen van gasten is een ding, 
maar het nabewerken, de website teksten, afbeeldingen en banners verzamelen, het 
posten en promoten, is weer een ander. Het tempo moest omlaag. Vanaf september 
2022 zijn de uitzendingen daarom weer tweewekelijks. Toch hoop ik in de toekomst 
een leuke collega te vinden die ook gesprekken voor zijn of haar rekening kan nemen, 
zodat we weer kunnen uitbouwen. Het is wel intensief want je bent met je mobiele 
studio een one-man army: je bent host, technicus, programmamaker, assistent, 
vormgever en journalist in een. Daartegenover staat wel dat je prachtige gesprekken 
kunt hebben over de meest uiteenlopende onderwerpen met heel inspirerende 
gasten. Het aantal abonnees groeit gestaag en met inmiddels meer dan 16.000 
downloads worden de uitzendingen zeker gewaardeerd. We hebben vaste luisteraars 
in Nederland en België, en in de rest van Europa zoals Italië, Frankrijk, Portugal, 
Ierland, Zwitserland, Duitsland, Polen en Finland. Maar ook in de VS, landen van Zuid 
Amerika, India, Singapore, Bhutan en Nieuw Zeeland weten mensen ons te vinden.

Na het gesprek met Kurt Leland staat 
het raam weer open en zit de apparatuur 
weer opgeklapt in loodzware tassen. Als 
ik beneden in de bibliotheek afscheid 
wil nemen, sta ik oog in oog met een 
engelachtige Finse jongeman. Samen 
met zijn Mexicaanse vriend brengt hij 
vanuit Naarden, na een internationale 
bijeenkomst van Jong Theosofen, 
toevallig precies vandaag een bezoek aan Amsterdam. Terwijl ze samen de tassen 
op mijn fiets laden, herinner ik me het woord ‘vertrouwen’. Ook met de steun van de 
onzichtbare werelden zit het blijkbaar wel goed.

Voetnoot
Website Radio Lila: www.radiolila.nl
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Ongezien en niet herkend door de overgrote meerderheid van de mensen, is er 
een verborgen gemenebest van onzichtbare, niet-menselijke entiteiten die in alle 
natuurrijken levensvormen creëren, beschermen en vernieuwen. Deze onzichtbare 
rijken worden overal in de esoterische literatuur genoemd, maar er wordt zelden 
over gesproken. Deze rijken omvatten enorme hiërarchieën van natuurgeesten of 
elementalen, die werkzaam zijn in de vier elementen aarde, water, lucht en vuur, 
voornamelijk op de etherische en astrale gebieden. Op een hoger niveau zijn nog 
krachtigere en scheppende entiteiten, de deva’s (vertaald uit het Sanskriet als 
stralenden), ook wel bekend als de engelenrijken, die op de astrale gebieden en de 
mentale gebieden werken.
De deva’s hebben een heel ander evolutionair schema dan dat van mensen. De 
precieze relatie tussen deze twee afzonderlijke evolutielijnen is complex.
De relatie tussen deva’s en natuurgeesten wordt soms gedefinieerd door de deva’s te 
beschrijven als de architecten en de natuurgeesten of elementalen als de bouwers. 

Theosofische en andere esoterische literatuur, net als veel heilige en religieuze 
teksten, heeft veel te zeggen over beide klassen van entiteiten en de werkzaamheden 
die ze uitvoeren om hun creatieve werk voort te zetten. 
In praktisch elk tijdperk en elke cultuur zijn er talloze beschrijvingen van deze 
natuurgeesten. Twee eeuwen geleden toen in mijn eigen land, het Verenigd Koninkrijk, 
deze geesten nog door sommige plattelandsmensen werden gezien, werd van hen 
vaak gezegd dat ze kleding droegen in een mode van twee of 
drie eeuwen daarvoor. 

Waarom zijn deze klassen van voornamelijk onzichtbare 
entiteiten zo belangrijk voor ons en onze wereld? Omdat er 
zonder deze verborgen menigten geen leven zou zijn zoals 
wij dat kennen. Deze entiteiten houden ons in leven, kunnen 
ziekten genezen en staan centraal in onze voortplanting. 
Ze werken in op dieren en planten en in de minerale rijken. 
Ze spelen zelfs een cruciale rol in het weer, maar ook bij 
natuurrampen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. 
Ze zijn letterlijk overal, werkzaam in en direct buiten ons 
eigen lichaam. Ze werken op rotsen, mineralen, metalen en 

De geheime rijken van de natuur
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kristallen. Elk levend wezen in een plant en in het plantenrijk is nauw verbonden met 
individuele of collectieve elementalen. Elke bloemknop, boom en groente vertrouwt 
op hen als essentiële bouwers van hun vormen.
Ook dieren hebben hun onzichtbare helpers: natuurgeesten die hun lichaam 
onderhouden. Deze verborgen legioenen creëren en bestendigen al het leven op 
de planeet en van de planeet zelf, die natuurlijk een levend, ademend organisme is, 
waarvan wij deel uitmaken.

Zowel engelen als natuurgeesten spelen een prominente rol in de mythen, religies 
en folklore van vrijwel alle culturen en tijdperken. In feite is het moeilijk om op enig 
moment in de geschiedenis of enig deel van de wereld hierop uitzonderingen te 
vinden (tot in het recente verleden en heden). Maar nu zijn ze grotendeels vergeten. 
Ze zijn verbannen door de zogenaamde rationaliteit, door de harde logica van het 
modernisme en door het daaruit voortkomende diepe cynisme.

In de afgelopen eeuwen zijn deze hiërarchieën verder uit het zicht gedrukt en zelfs 
nog onzichtbaarder gemaakt door de overheersing van het materialisme en de 
meedogenloze industrialisatie. Massale migraties van het platteland naar de steden 
in vrijwel alle landen hebben mensen losgekoppeld van de natuur. Tegenwoordig 
worden deze entiteiten algemeen gezien als bijgeloof van onze zogenaamd primitieve 
voorouders en worden ze nu volledig genegeerd door de overgrote meerderheid van 
de mensen, al werken ze ook in stedelijke gebieden. Want ze zijn overal waar leven 
is, en er is geen leven zonder hen.
Deze geesten zijn dus in werkelijkheid de meest vitale bondgenoten van de mensheid. 
Maar met onze opperste overmoed en arrogantie hebben we besloten dat ze niet 
eens bestaan. Daar zal de komende decennia en de komende eeuwen verandering in 
moeten komen. We zijn voorbestemd om de bewoners van deze geheime werelden te 
herontdekken en veel breder met hen samen te werken. Maar hoe dat zal gebeuren, 
is nu nog verre van duidelijk.

Natuurgeesten en elementalen
Natuurgeesten worden vaak beschreven als zijnde verbonden 
met de vier elementen: de gnomen (kabouters) van de aarde, de 
sylfen van de lucht, de undinen van water en de salamanders van 
het vuur. Maar dit is vooral de westerse classificatie en er zijn tal 
van andere manieren om ze te beschouwen, afhankelijk van waar 
ter wereld u zich bevindt.
Er zijn duizenden verschillende namen voor natuurgeesten: feeën, 
elven, kobolden, de trollen van Scandinavië, de leprechauns 
(kabouters, het goede volkje) van Ierland, de djinn van de Noord-
Afrikaanse woestijn. De Australische aboriginals noemen ze 
wanjina, de Pueblo-mensen noemen ze Anasazi.

Toen we nauwer in contact stonden met de natuur, konden veel meer mensen 
natuurgeesten en deva’s waarnemen, ook al zijn ze niet gemakkelijk te detecteren 
met onze vijf zeer beperkte fysieke menselijke zintuigen. Dit komt doordat ze niet in 
fysieke vorm bestaan, maar etherisch en astraal en soms ook mentaal.
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De voortschrijdende industrialisatie van de wereld in de afgelopen twee of drie 
eeuwen heeft het menselijk denkvermogen nog materialistischer gemaakt. Nu is er 
vrijwel overal kunstlicht. Weinig mensen ervaren het bestaan van deze geesten in een 
donker bos, met alleen de maan als verlichting. De meerderheid woont in bruisende 
en drukke dorpen en steden, zonder nauwe verbinding met de natuurlijke wereld. We 
leven ook in een tijd van ultracynisme, waarin het bestaan van magie of niet-fysieke 
rijken wordt ontkend en bespot en waar we alleen accepteren wat we kunnen zien, 
horen, ruiken, proeven of aanraken. Tegenwoordig geloven nog maar weinigen in het 
bestaan van deze entiteiten, en slechts een kleine minderheid met helderziende of 
helderhorende vermogens kan ze überhaupt waarnemen, vooral visueel.

Een andere belangrijke factor verdreef deze geesten uit het populaire bewustzijn. 
Vanaf de Middeleeuwen trokken de katholieke kerk en haar opvolgers tegen hen ten 
strijde. Zij transformeerde op cynische wijze de elementaire rijken in demonische 
rijken, overheerst door de duivel. Ze vertegenwoordigden het kwaad. De kerk 
verklaarde deze bewoners tot leden van een verdorven en verboden koninkrijk. Zij 
veroordeelde degenen die hen zagen of met hen omgingen als heksen, tovenaars, 
en duivelsaanbidders en behandelde hen dienovereenkomstig, in martelkamers of 
op de brandstapel. Hoewel de kerk bleef geloven in aanwezigheid van engelen, hield 
ze vol dat deze zogenaamd lagere orden niet Gods werk deden.

Elementenwezens hebben twee vormen: een permanent astraal lichaam en een 
tijdelijk, gematerialiseerd etherisch lichaam. Ze kunnen hun grootte en vorm naar 
believen veranderen. Behalve dat ze aangestuurd worden door deva’s worden ze 
soms ook beïnvloed door menselijke gedachten en emoties.

Deva’s en engelen
De deva’s zijn een veel geavanceerdere evolutionaire stroom en komen losjes 
overeen met de negen verschillende klassen van engelen die in de christelijke 
theologie worden geschetst: Het eerste en hoogste drietal: serafijnen, cherubijnen 
en tronen . Het tweede drietal: heerschappijen, krachten en machten. Het derde 
drietal: vorstendommen (archai), aartsengelen en engelen. De mensheid is ‘de 
tiende hiërarchie’ in wording, maar moet nog haar zevende ronde afmaken in deze 
manvantara, voordat zij kan aansluiten bij de negen hier genoemden.

Engelen werken overal, van zeer lokaal tot interplanetair en zelfs interstellair. Een 
berg zal bijvoorbeeld een algehele heersende deva hebben die groter is dan de berg 
zelf, met talloze kleinere deva’s die verschillende aspecten ervan beheersen. Dorpen 
en steden hebben hun eigen deva’s, evenals landen, planeten en zonnestelsels. Hun 
werk gaat onophoudelijk en bijna onzichtbaar door. Deva’s hebben niet alleen een 
effect op de geest van individuen, maar ook op het collectieve bewustzijn van de 
mensheid.

Kenmerken van deva’s
Deva’s hebben geen vast fysiek lichaam. Onze perceptie van hen, wanneer ze 
zich voordoen, is eerder intuïtief dan picturaal. Ze worden vaak afgebeeld met wat 
vleugels lijken te zijn, maar dit zijn eigenlijk wat je zou kunnen noemen ‘stromende 
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emanaties’. Ze gaan niet dood, maar ze evolueren van kleine 
taken naar grotere.
Van deva’s wordt gezegd dat ze vaak de directe instrumenten 
zijn van de wet van karma via de Lipika’s, de hemelse 
schrijvers die alle menselijke activiteit vastleggen en die soms 
de Heren van Karma worden genoemd. Ze grijpen in wanneer 
mensen veranderingen veroorzaken die onverenigbaar zijn 
met een bepaalde bestaanscyclus. Ze zouden kunnen worden 
gekoppeld aan de energienetwerken van de aarde die heilige 
krachtplaatsen met elkaar verbinden via rasters zoals leylijnen. 
Deva’s hebben zowel invloed op de collectieve geest van de 
mensheid als op individuen.

Soorten deva’s
Er zijn talloze klassen van deva’s, afhankelijk van hun 
functie en locatie. We vinden ze in tuinen, bossen, 
heuvels en bergen, maar ook in beekjes, rivieren, 
watervallen, meren en oceanen. Ze zijn te vinden in 
wolken en weerpatronen. Ze zijn gehecht aan bepaalde 
plantensoorten en zijn te vinden op plaatsen van devotie 
of meditatie, zoals kerken en tempels.
Er zijn deva’s van de stad en het dorp, die zorgen voor de 
instroom van prana-energie van de zon bij zonsopgang, 
beschermende aura’s bieden voor andere deva’s, en 
verbindingen vormen met andere steden en dorpen. 
Een grote groep engelen is betrokken bij genezing door 
ziekenhuizen en klinieken te overschaduwen.
Ook helpen deva’s bij de ‘synchroniciteit’ van onderzoek door wetenschappers en 
kunstenaars te overschaduwen en te inspireren. Beschermengelen kunnen voor 
individuen of een groep zorgen. 

De nieuwe tijd
Meer dan een eeuw geleden suggereerde C.W. Leadbeater dat een van de 
prioriteiten van het nieuwe Aquariustijdperk nauwere erkenning van en communicatie 
en samenwerking met de deva’s zou zijn. Hij zei niet zo veel over de precieze 
mechanismen van dit proces en presenteerde geen enkele tijdschaal, maar hij zei 
dat het zou overeenkomen met een toenemende veruiterlijking van de verborgen 
hiërarchie van geavanceerde individuen, soms de Meesters van Wijsheid genoemd, 
die deze planeet begeleiden.
Het is duidelijk dat nauwere samenwerking en communicatie met het deva-rijk erg 
moeilijk is wanneer een groot aantal mensen in de eerste plaats niet in deze entiteiten 
gelooft. Misschien zijn sommige of al deze entiteiten boos over de manier waarop 
we onze gastplaneet hebben uitgebuit, misbruikt en vervuild, niet alleen op de voor 
de hand liggende fysieke manieren, maar ook astraal en mentaal. Deze vormen van 
vervuiling zijn net zo schadelijk als koolstofemissies of het plastic afval in de oceanen.
Mogelijk kan alleen een nauwere band met de deva’s en natuurgeesten helpen 
deze vormen van vervuiling en verstoringen te genezen en ons te redden van de 

Berg Deva

Prana-energie Deva
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vele catastrofes waarmee we worden geconfronteerd. De deva’s en natuurgeesten 
zouden onze meest cruciale bondgenoten kunnen zijn, maar ze zijn een onzichtbaar 
leger en slechts weinigen accepteren dat ze überhaupt bestaan.
Elke zinvolle samenwerking met dit geheime gemenebest zal moeilijk worden; 
waarschijnlijk zal het slechts gaan om relatief kleine aantallen mensen die sympathiek 
staan tegenover en goed geïnformeerd zijn over hun bestaan en hun krachten. 
Gezien het feit dat de deva’s voornamelijk op het mentale vlak opereren zullen in 
eerste instantie individuen met een reeds zich ontwikkelend hoger manas nodig zijn 
om een dialoog aan te gaan.

Degenen met visie
Een aantal theosofen heeft blijkbaar het helderziende 
vermogen gehad om zowel natuurgeesten als engelen 
of deva’s aan het werk te zien. Het boek The Real World 
of Fairies1 van Dora van Gelder biedt fascinerende 
beschrijvingen van natuurgeesten. Ze groeide op op Java in 
Indonesië, waar ze als kind contact had met deze wezens. 
Ze zette dit contact voort nadat ze naar de Verenigde 
Staten was verhuisd. Haar boek biedt gedetailleerde 
beschrijvingen van verschillende soorten elfen, evenals hun 
gedrag en hoe ze de natuurlijke wereld beïnvloeden door 
middel van trillingen.
Ook de twintigste-eeuwse Britse theosofen Edward L. 
Gardner en Geoffrey Hodson schreven over dit onderwerp. 
Hodson deed uitgebreid helderziend onderzoek naar 
natuurgeesten en deva’s. Hij gaf zeer gedetailleerde beschrijvingen in de boeken 
die hij over dit onderwerp schreef, vooral Kingdom of the Gods2 en Fairies, how they 
work and play.3 Van veel van zijn impressies zijn prachtige afbeeldingen gemaakt 
door een aantal kunstenaars, waaronder Ethelwynne M. Quail.

Hodson onderzocht ook helderziend hoe deva’s en natuurgeesten inwerken op het 
embryo en de foetus in de baarmoeder van de moeder, waar ze fysieke, etherische, 
astrale en mentale lichamen bouwen. Zie Het Wonder van de Geboorte.4

De Cottingley-dimensie
Mijn eigen interesse in deze onzichtbare entiteiten gaat terug tot mijn kindertijd. 
Ik ben opgegroeid in een dorp in Yorkshire in Engeland, Cottingley genaamd, dat 
beroemd is vanwege een van de bekendste elfenwaarnemingen van de eerste helft 
van de twintigste eeuw.
In 1917 leenden twee jonge nichtjes, Elsie Wright en Frances Griffiths, die in het dorp 
woonden, een camera en maakten in de buurt van een beekje dat vlak langs hun huis 
liep  aanvankelijk twee foto’s van wat volgens hen elfenvolk was. Deze veroorzaakten 
een kleine sensatie toen de schrijver Sir Arthur Conan Doyle ze tegenkwam en ze in 
het tijdschrift The Strand publiceerde. De Theosophical Society raakte ook betrokken 
en stuurde twee van haar helderziende leden, Edward Gardner en Geoffrey Hodson, 
op onderzoek uit. Drie jaar later, in 1920, maakten de meisjes nog drie foto’s.
De afbeeldingen zijn door experts getest en als authentiek beschouwd. Ze werden 
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echter niet algemeen aanvaard en veel mensen waren volkomen sceptisch. Als jonge 
jongen bekeek ik deze foto’s in een boek in mijn plaatselijke bibliotheek en was toen 
al erg sceptisch over hun authenticiteit. Maar toen Hodson Cottingley bezocht, zei 
hij dat ook hij deze elfenfiguren zag zoals de meisjes ze hadden beschreven en 
gefotografeerd.
Het verhaal bleef tientallen jaren stil. Uiteindelijk, in 1983, toen Elsie en Frances oude 
vrouwen waren, gaven ze toe dat vier van de vijf foto’s die ze hadden gemaakt nep 
waren en dat ze knipsels hadden gebruikt uit een populair meisjesboek, Princess 
Mary’s Gift Book. Maar ze stonden erop dat de vijfde echt was. Ze zeiden ook dat ze 
de foto’s alleen hadden geënsceneerd om zo precies mogelijk te illustreren wat ze 
werkelijk in en rond hun huis hadden gezien.

De waarneming van deze wezens.
Een groot deel van de tijd zullen natuurgeesten niet verschijnen 
op enig deel van het fysieke spectrum dat we met onze 
ogen kunnen zien, omdat ze voornamelijk op het etherische 
en astrale niveau werken. Weinig mensen hebben astrale 
visie, hoewel steeds meer mensen delen van het etherische 
spectrum lijken te kunnen zien – die vier onbekende gebieden 
van het fysieke spectrum die nog niet worden erkend door de 
heersende wetenschap.
We negeren deze verborgen rijken, onzichtbare entiteiten 
en occulte krachten op eigen risico. Ze worden niet erkend 

of algemeen begrepen, maar dat betekent niet dat ze kunnen worden genegeerd 
of gemarginaliseerd tot fantasie. De wetenschap en sommige religies hebben 
samengespannen om deze onzichtbare legioenen te verbannen, maar uiteindelijk zal 
de waarheid van deze zaken bekend worden, dat is onvermijdelijk door de voortgang 
van de evolutie.

Vertaald door Marianne Plokker, ingekort en bewerkt door Wim Leys

Voetnoten
1. Dora van Gelder, The real world of fairies, TPH Wheaton, Quest
2. Geoffrey Hodson, The kingdom of the gods, TPH Adyar
3. Geoffrey Hodson, Fairies, how they work and play, TPH Wheaton, Quest
4. Geoffrey Hodson, Het wonder van de geboorte, Brussel, Belgische Theosofische Vereniging

Foto: Mihaly Varga - Unsplash

Vuur Deva
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Activiteitenagenda
Agenda loges en centra

Amersfoort
 25 – ma Openingsmiddag
Amsterdam
 23 – za Gespreksgroep De Geheime Leer Deel I,
  11.00u.
 23 – za  Gespreksgroep Grondslagen van
  esoterische filosofie (I. Hoskins), 14.00u.
Amsterdam Stiltegroep
   3 – zo Meditatie en dialoog Verzen uit het midden
  van Nagarjuna: Samsara, 19:30-21:30u
  (Tolstraat 154 + ZOOM).
 17 – zo Meditatie en dialoog Verzen uit het midden
  van Nagarjuna: het lijden, 19:30-21:30u
  (Tolstraat 154 + ZOOM).
   Voor meer informatie, bekijk de  
  Facebookpagina www.facebook.com
  Middenweg.meditaties. Voor aanmelding,
  mail naar stiltegroepamsterdam@gmail.com
  Bijdrage is vrijwillig. Bijeenkomsten zijn ook
  los te volgen.
Apeldoorn
  Zie website http://apeldoorn.theosofie.nl
  programma.html
Arnhem
  6 – wo Studiegroep De Geheime Leer (ZOOM)
  o.l.v. Ineke Vrolijk
 20 – wo Gespreksgroep Plato (ZOOM)
  o.l.v. Ineke Vrolijk
 24 – zo Vervolg Kennismaken met Theosofie
  o.l.v. Martha Ram-Lameris
Assen
  Zie website www.theosofie-assen. 

 blogspot.nl
Den Haag
   2 – za Bezoek Escher tentoonstelling, Jan Willem
  Renssen
   5 – di Cursus Kennismaking met de Theosofie I,
  Yvonne de Kroes & Elmer Overdevest
   9 – za Meditatiegroep Zoek naar de weg (Rohit
  Mehta; via ZOOM), Ineke Vrolijk
   9 – za Studiegroep Geheime leer deel 3 (ZOOM),
  Ineke Vrolijk
 11 – ma Lezing De mens is ontworpen om te
  verbinden, gezond te zijn en te evolueren,
  Guido Lamot
 18 – ma Lezing Andere natuurrijken (Engels; via
  ZOOM), Tim Wyatt
 20 – wo Genezingsritueel Helende kring (ZOOM),
  Marijke Trouw
 26 – di Cursus Kennismaking met de Theosofie 2,
  Yvonne de Kroes & Elmer Overdevest
Haarlem
 19 – di Maandelijkse bijeenkomst over een
  theosofisch of esoterisch onderwerp,
  Wim Leys. Voor meer informatie over de  

 bijeenkomst, zie https://www.theosofie.nl/ 
 bijeenkomsten/loges/haarlem/

Naarden
   Zie website https://naarden.theosofie.nl
  /#Datumoverzicht

Nijmegen
 10 – zo Openingsbijeenkomst najaar 2023.
 14 – do Additionele inleiding voor nieuwe
  deelnemers aan de online interactieve
  Tetraktys-filosofie groep (ZOOM). Nieuwe 
            deelnemers van harte welkom.
 17 – zo Gespreksgroep Zelfontdekking, Willy
  Lammers (zaal de Vuurvlieg, Nijmegen).
 20 – wo Online Tarotcursus voor beginners (ZOOM),
  Jose Swart.
 21 – do Gespreksavond theosofie, Thema’s uit de
  Yoga Sutra’s van Patanjali, Nanny den
  Exter (Jewel Heart, Nijmegen).
 24 – zo Basiscursus Spiritualiteit en theosofie, Willy
  Lammers (zaal de Vuurvlieg, Nijmegen).
 28 – do Online interactieve Tetraktys-filosofie
  groep.
Roermond
17 – zo Mogelijke opstart nieuwe live- of
  zoomgroep voor beginnende
  belangstellenden. 
24 – zo Bijeenkomst studiegroep voor
  gevorderden, thema: Begoocheling en
  Illusie (A. Bailey) & Bron van het Occultisme
  (G. de Purucker).
Rotterdam
  Zie website www.theosofierotterdam.nl
  index.php/programma/
Utrecht
  1 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
  1 – vr ZOOM Studie De Geheime Leer,
  Ineke Vrolijk
  4 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
  8 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
 11 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
 15 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
 15 – vr Studiegroep Het Tibetaanse boek van
  Leven en Sterven
 15 – vr Genezingsmeditatie, Wouter van Beers
 15 – vr Opening nieuwe seizoen
 18 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
 22 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
 25 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
 29 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
Zwolle
  Voor info over het programma,
  mail naar c.kerssen@online.nl

September
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Amersfoort
  9 – ma    Studiemiddag.
 16 – ma   Meditatieve middag en genezingsdienst.
Amsterdam
 14 – za  Lezing De Stem van de Stilte, Els Rijneker,
 11.00u.
 21 – za  Inleidende gespreksgroep De Mahatma
 Brieven, 11.00u.
 21 – za  Gespreksgroep Het zaadje van een miljoen
 jaar oud (J. Krishnamurti), 14.00u.
Amsterdam Stiltegroep 
   1 – zo Meditatie en dialoog Verzen uit het midden
 van Nagarjuna: de neigingen, 19:30-21:30u
 (Tolstraat 154 + ZOOM).
 15 – zo Meditatie en dialoog Verzen uit het midden 
 an Nagarjuna: het contact, 19:30-21:30u 
 Tolstraat 154 + ZOOM).
 Voor meer informatie, bekijk de
 Facebookpagina. www.facebook.com
 Middenweg.meditaties. Voor aanmelding,
 mail naar stiltegroepamsterdam@gmail.com.  
 Bijdrage is vrijwillig.
 Bijeenkomsten zijn ook los te volgen.
Apeldoorn
  Zie website
Arnhem
   4 – wo Studiegroep De Geheime Leer (ZOOM)
  o.l.v. Ineke Vrolijk
 18 – wo Gespreksgroep Plato (ZOOM)
  o.l.v. Ineke Vrolijk
 22 – zo Vervolg Kennismaken met Theosofie
 o.l.v. Martha Ram-Lameris
Assen
 Zie website
Den Haag
   2 – ma Gesprek Aan de voeten van de meester
 hoofdstuk 1, Jan Willem Renssen
   9 – ma Lezing Reis van de ziel 1, Raymond
 Tauecchio
 10 – di Cursus Kennismaking met de Theosofie 3,
 Yvonne de Kroes & Elmer Overdevest
 14 – za Meditatiegroep Zoek naar de weg (Rohit
 Mehta; via ZOOM), Ineke Vrolijk
 14 – za Studiegroep Geheime leer deel 3 (ZOOM),
 Ineke Vrolijk
 16 – ma Gesprek Aan de voeten van de meester
 hoofdstuk 2, Jan Willem Renssen
 18 – wo Genezingsritueel Helende kring (ZOOM),
 Marijke Trouw
 23 – ma Lezing Reis van de ziel 2, Raymond
 Tauecchio
 24 – di Cursus Kennismaking met de Theosofie 4,
 Yvonne de Kroes & Elmer Overdevest
 30 – ma Film & Gesprek The Adjustment Bureau,
 Jan Willem Renssen
Haarlem
 17 – di Maandelijkse bijeenkomst over een

 theosofisch of esoterisch onderwerp,
 Wim Leys.
Naarden
 Zie website
Nijmegen
   1 – zo Gespreksgroep Zelfontdekking,
 Willy Lammers (zaal de Vuurvlieg, Nijmegen).
   4 – wo Online Tarotcursus voor beginners (ZOOM),
 Jose Swart.  
   5 – do Inleiding over homeopathie
 (Jewel Heart, Nijmegen).
   8 – zo Basiscursus Spiritualiteit en theosofie,
 Willy Lammers (zaal de Vuurvlieg, Nijmegen).
 12 – do Online interactieve Tetraktys-filosofie groep.
 15 – zo Gespreksgroep Zelfontdekking,
 Willy Lammers (zaal de Vuurvlieg, Nijmegen).
 18 – wo Online Tarotcursus voor beginners (ZOOM),
 Jose Swart.
 19 – do Gespreksavond theosofie, Thema’s uit de
 Yoga Sutra’s van Patanjali, Nanny den Exter 
 Jewel Heart, Nijmegen).
 22 – zo Basiscursus Spiritualiteit en theosofie,
 Willy Lammers (zaal de Vuurvlieg, Nijmegen).
 29 – zo Gespreksgroep Zelfontdekking,
 Willy Lammers (zaal de Vuurvlieg, Nijmegen).
Roermond
   8 – zo Bijeenkomst groep innerlijke ontwikkeling, 
 thema: reïncarnatie.
 15 – zo Mogelijke opstart nieuwe live- of zoomgroep 
 oor beginnende belangstellenden. 
 22 – zo Bijeenkomst studiegroep Bron van het 
 Occultisme (G. de Purucker). 
Rotterdam
 Zie website 
Utrecht
   2 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
   6 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
   6 – vr ZOOM Studie De Geheime Leer, Ineke Vrolijk
   6 – vr    Studiegroep Inleiding astrologie,
 Adriaan Klaasse
   6 – vr Mantra zingen, C.C. Shum
   9 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
 13 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
 20 – vr Studiegroep Het Tibetaanse boek van Leven
 en Sterven
 20 – vr Genezingsmeditatie
 20 – vr Lezing Aan de Voeten van de Meester,
 Guido Lamot
 23 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
 27 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
 30 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
Zeeland
   1 – zo Studiegroep Bron van het Occultisme:
 het doorgeven van licht.
Zwolle
 Voor info over het programma,
 mail naar c.kerssen@online.nl

Activiteitenagenda
Agenda loges en centraOktober
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Amersfoort
   6 – ma   Studiemiddag
 13 – ma   Meditatieve middag en genezingsdienst
 27 – ma   Studiemiddag
Amsterdam
   4 – za  Dialoog De kern van Krishnamurti’s leringen,
 Javier Gomez Rodriguez, 11.00u.
 18 – za  Gespreksgroep De Geheime Leer Deel I,  
 11.00u.
 18 – za  Gespreksgroep Grondslagen van
 esoterische filosofie (I. Hoskins), 14.00u.
Amsterdam Stiltegroep
   5 – zo Meditatie en dialoog Verzen uit het midden
 van Nagarjuna: het zelf, 19:30-21:30u
 (Tolstraat 154 + ZOOM).
 19 – zo Meditatie en dialoog Verzen uit het midden
 van Nagarjuna: de tijd, 19:30-21:30u
 (Tolstraat 154 + ZOOM). 
Apeldoorn
 Zie website 
Arnhem
   1 – wo Studiegroep De Geheime Leer (ZOOM)
  o.l.v. Ineke Vrolijk
 15 – wo Gespreksgroep Plato (ZOOM)
  o.l.v. Ineke Vrolijk
 26 – zo Vervolg Kennismaken met Theosofie
 o.l.v. Martha Ram-Lameris
Assen
 Zie website
Den Haag
   6 – ma Lezing Buitenaards leven – waar zoeken we
 naar?, Saskia Bosman
   7 – di Cursus Kennismaking met de Theosofie 5,
 Yvonne de Kroes & Elmer Overdevest
 11 – za Meditatiegroep Zoek naar de weg (Rohit
 Mehta; via ZOOM), Ineke Vrolijk
 11 – za Studiegroep Geheime leer deel 3 (ZOOM),  
 Ineke Vrolijk
 13 – ma Gesprek Aan de voeten van de meester  
 hoofdstuk 3, Jan Willem Renssen
 20 – ma Lezing Ontdekkingen in Sardinië die de  
 gevestigde opvattingen over Atlantis ter  
 discussie stellen, Samuele Pitzalis
 21 – di Cursus Kennismaking met de Theosofie 6,  
 Yvonne de Kroes & Elmer Overdevest
 22 – wo Genezingsritueel Helende kring (ZOOM),  
 Marijke Trouw
 27 – ma Gesprek Aan de voeten van de meester  
 hoofdstuk 4, Jan Willem Renssen
Haarlem
 21 – di Maandelijkse bijeenkomst over een  
 theosofisch of esoterisch onderwerp. Voor
 informatie over de bijeenkomst,zie:
 www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges/haarlem/
Naarden
 Zie website

Nijmegen
   1 – wo Online Tarotcursus voor beginners (ZOOM),
 Jose Swart.  
   2 – do Gespreksavond theosofie, Thema’s uit de
 Yoga Sutra’s van Patanjali, Nanny den Exter
 (Jewel Heart, Nijmegen).
   5 – zo Basiscursus Spiritualiteit en theosofie,
 Willy Lammers (zaal de Vuurvlieg, Nijmegen).
 12 – zo Gespreksgroep Zelfontdekking,
 Willy Lammers (zaal de Vuurvlieg, Nijmegen).
 15 – wo Online Tarotcursus voor beginners (ZOOM),
 Jose Swart.
 16 – do Gespreksavond theosofie, Thema’s uit de
 Yoga Sutra’s van Patanjali, Nanny den Exter
 (Jewel Heart, Nijmegen).
 19 – zo Basiscursus Spiritualiteit en theosofie,
 Willy Lammers (zaal de Vuurvlieg, Nijmegen).
 23 – do Online interactieve Tetraktys-filosofie groep.
 26 – zo Lezing De Gulden Snede en het Oneindige,
 Ronald van Vierzen (zaal de Vuurvlieg,  Nijmegen).
 29 – wo Online Tarotcursus voor beginners (ZOOM),  
 Jose Swart.
 30 – do Gespreksavond theosofie, Thema’s uit de  
 Yoga Sutra’s van Patanjali, Nanny den Exter 
 (Jewel Heart, Nijmegen).
Roermond
 12 – zo Bijeenkomst groep innerlijke ontwikkeling,
 vervolg over reïncarnatie. 
 19 – zo Mogelijke opstart nieuwe live- of zoomgroep
 voor beginnende belangstellenden. 
 26 – zo Bijeenkomst studiegroep Bron van het
 Occultisme (G. de Purucker).
Rotterdam
 Zie website 
Utrecht
   3 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
   3 – vr ZOOM Studie De Geheime Leer, Ineke Vrolijk
   3 – vr  Studiegroep Inleiding astrologie, Adriaan Klaasse
   3 – vr Mantra zingen, C.C. Shum
   6 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
 10 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
 13 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
 17 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
 17 – vr Studiegroep Het Tibetaanse boek van Leven
 en Sterven
 17 – vr Genezingsmeditatie
 17 – vr Lezing Astrologische tijdperken: van Vissen
 naar Waterman, Adriaan Klaasse
 20 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
 24 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
 27 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
Zeeland
  5 – zo Studiegroep Bron van het Occultisme:
 geestelijke verlichting tegenover illusies.
Zwolle
 Voor info over het programma,
 mail naar c.kerssen@online.nl

Activiteitenagenda
Agenda loges en centraNovember
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Amersfoort
   4 – ma Meditatieve middag en genezingsdienst
 18 – ma Lichtfeest
Amsterdam
 16 – za  Inleidende gespreksgroep De Mahatma
 Brieven, 11.00u.
 16 – za  Gespreksgroep Leven in wijsheid (J. Mills),
 14.00u.
Amsterdam Stiltegroep
   3 – zo Meditatie en dialoog Verzen uit het midden
 van Nagarjuna: vergaan en ontstaan, 19:30
 21:30u (Tolstraat 154 + ZOOM).
 17 – zo Meditatie en dialoog Verzen uit het midden
 van Nagarjuna: Nirwana, 19:30-21:30u
 (Tolstraat 154 + ZOOM). Voor aanmelding,
 mail naar stiltegroepamsterdam@gmail.com
 Bijdrage is vrijwillig. Bijeenkomsten zijn ook
 los te volgen.
Apeldoorn
 Zie website
Arnhem
   6 – wo Studiegroep De Geheime Leer (ZOOM)
  o.l.v. Ineke Vrolijk
 10 – zo Vervolg Kennismaken met Theosofie
 o.l.v. Martha Ram-Lameris
 20 – wo Gespreksgroep Plato (ZOOM)
  o.l.v. Ineke Vrolijk
Assen
 Zie website
Den Haag
   4 – ma Lezing Evolutie: dansen of slagveld,
 Thea Deege   
   9 – za Meditatiegroep Zoek naar de weg 
 Rohit Mehta; via ZOOM), Ineke Vrolijk
   9 – za Studiegroep Geheime leer deel 3 (ZOOM),  
 Ineke Vrolijk
 12 – di Cursus Kennismaking met de Theosofie 7,  
 Yvonne de Kroes & Elmer Overdevest
 20 – wo Genezingsritueel Helende kring (ZOOM),  
 Marijke Trouw
Haarlem
 19 – di Maandelijkse bijeenkomst over een  
 theosofisch of esoterisch onderwerp. 
 Voor meer informatie over de bijeenkomst,  
 zie www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges/ 
 haarlem/
Naarden
 Zie website
Nijmegen
 10 – zo Gespreksgroep Zelfontdekking,
 Willy Lammers (zaal de Vuurvlieg, Nijmegen).
 13 – wo Online Tarotcursus voor beginners (ZOOM),  
 Jose Swart.  
 14 – do Gespreksavond theosofie, Thema’s uit de  
 Yoga Sutra’s van Patanjali, Nanny den Exter
 (Jewel Heart, Nijmegen).
 21 – do Online interactieve Tetraktys-filosofie groep.

Roermond
 10 – zo Bijeenkomst groep innerlijke ontwikkeling,  
 van reïncarnatie tot levensopdracht.
 17 – zo Bijeenkomst studiegroep Bron van het  
 Occultisme (G. de Purucker).
 30 – za Mogelijke opstart nieuwe live- of zoomgroep
 voor beginnende belangstellenden. 
Rotterdam
 Zie website
Utrecht
   1 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
   1 – vr ZOOM Studie De Geheime Leer,
 Ineke Vrolijk
   1 – vr    Studiegroep Inleiding astrologie,
 Adriaan Klaasse
   1 – vr Mantra zingen, C.C. Shum
   4 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
   8 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
 11 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
 15 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
 15 – vr Studiegroep Het Tibetaanse boek van Leven
 en Sterven
 15 – vr Genezingsmeditatie
 15 – vr Lezing Kerstmis: De geboorte van het Kind,  
 Frank Kouwe
 18 – ma Raja Yoga, Ildiko Flesch
 22 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
 22 – vr Lichtfeest, viering van de Zonnewende
Zeeland
   3 – zo Studiegroep Bron van het Occultisme:
 het stille, smalle Pad.
Zwolle Voor info over het programma, mail naar
 c.kerssen@online.nl
ITC Naarden
7 oktober 2023 ITC Naarden
1e najaarsdag Het verband tussen Karate Do en 
Theosofie met Ingo de Jong.

17 december 2023 ITC Naarden
2e najaarsdag over De Geheime Leer. Nadere 
informatie volgt.

24-25 december 2023 ITC Naarden
Gezamenlijke Kerstviering Vrij Katholieke Kerk en 
Theosofische Vereniging in Nederland. Nadere 
informatie volgt.

Internationale evenementen

13 t/m 14 oktober 2023 Alexandrië, Egypte
International History Conference: ‘The Reception of 
Egypt and the Ancients in Theosophy and Related 
Esoteric Currents’.
Zie theosophicalhistoryconference.eu

16 t/m 21 oktober 2023 Luxor, Egypte
Internationale conferentie The European School of 
Theosophy: ‘The veil of Isis’.
Zie europeanschooloftheosophy.eu

Activiteitenagenda
Agenda loges en centraDecember
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Feminisme, spiritualiteit en
universele verwantschap
Catalina Isaza Cantor
Catalina Isaza Cantor is al lange tijd lid van de Theosophical 
Society (TS) in Colombia. Tegenwoordig woont en werkt 
ze bij de TS Adyar, Chennai, India. Dit artikel is gebaseerd 
op een ‘TheoxSophia Talk’ georganiseerd door de TS in de 
Filipijnen op 5 maart 2022. Het werd gepubliceerd in The 
Theosophist Vo. 144:9, june 2023

Laten we beginnen met het citeren van Tim Boyd, International President, die heeft 
gezegd: Er zijn dingen in het leven die zo voor de hand liggend, zo duidelijk en zo 
onmiskenbaar zijn dat het vreemd lijkt dat er enige behoefte aan discussie is. De 
noodzaak om de vrouwelijke bevolking, de helft van de wereldbevolking, mondiger 
te maken, is zo’n onderwerp. 
Laten we eens kijken naar een aantal verwante kwesties.

In 2021 schatte de Wereldbank dat het 135,6 jaar gaat duren om ongelijkheden tussen 
mannen en vrouwen in de wereld weg te werken. Ongeveer 700 miljoen vrouwen en 
meisjes leven in landen zonder vrouwen in overheidsfuncties en waar zij slechts 
driekwart van de wettelijke rechten hebben die aan mannen worden toegekend. 
Zestien miljoen meisjes zullen nooit een voet in een school zetten en tweederde van 
’s werelds analfabete volwassenen is vrouw (UNESCO Institute for Statistics). Er zijn 
andere gegevens met betrekking tot geweld, werk, seksualiteit, enz., die de situatie 
weergeven, maar die zal ik niet noemen omdat ze niet het hoofdthema van deze 
presentatie zijn.

Het is relevant om het bovenstaande te vermelden in een organisatie die als hoofddoel 
universele broederschap heeft en dienstbaarheid als één van haar drie pijlers. Als 
de TS een actieve broederschap onder de mensheid wil vormen om de essentiële 
eenheid van alles te verkondigen en aan te tonen dat deze eenheid fundamenteel 
is in de natuur, om oude en moderne religie, wetenschap en filosofie te bestuderen 
en om de verborgen kant van de natuur en de mensheid te verkennen, moeten we 
dieper ingaan op elk onderwerp dat enige vorm van discriminatie jegens een groep 
mensen inhoudt. Als we denken aan verwantschap, zou er een scenario moeten zijn 
van gelijkheid, onpartijdigheid en solidariteit tussen mensen, zonder onderscheid 
van ras, geloof of geslacht. Laten we de kwestie verder bekijken vanuit het oogpunt 
van spiritualiteit en universele verwantschap, een term die wellicht neutraler is als het 
gaat om sexe. Het is belangrijk om na te denken over het soort taal dat we gebruiken 
om naar dingen te verwijzen, aangezien we woorden gebruiken om onze realiteit te 
begrijpen en ons ermee te verbinden. De kracht van het gesproken woord is bekend:
… omdat het gesproken woord een kracht bezit, die de moderne ‘wijzen’ niet 
kennen, niet vermoeden en waarin zij niet geloven. (…) en omdat een dergelijke 
trilling in de lucht ongetwijfeld overeenkomstige krachten zal opwekken, en een 
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vereniging daarmee zal afhankelijk van de omstandigheden goede of kwade gevolgen 
teweegbrengen. (H.P. Blavatsky (HPB), De Geheime Leer (GL), deel 1, p. [307]).

Maar afgezien van woorden, hoe zou het mogelijk zijn om een scenario van gelijkheid 
en verwantschap te bereiken te midden van een beschaving waar egoïsme nog 
steeds de boventoon voert? Als we ons alleen concentreren op de externe/materiële 
dimensie, is dat misschien moeilijk te bereiken. De sleutel kan een holistische 
benadering zijn vanuit een brede spirituele opvatting, die verder gaat dan religie. 
Maar laten we eerst eens kijken naar enkele opvattingen die religies over vrouwen 
en het vrouwelijke uitdragen.

De monotheïstische religies van het 
Boek1 zijn overwegend patriarchaal: 
God is een wezen met mannelijke 
kenmerken en moet worden gevreesd; 
het vrouwelijke vertegenwoordigt wat 
de man naar zijn ondergang voert. 
Deze religies gebruiken doctrines 
om de onderwerping van vrouwen 
te rechtvaardigen. Het idee van 
vrouwen als handlangers van de 
duivel – Lucifer – overheerst in de 
christelijke geschiedenis en heeft gediend om hun ondergeschiktheid te legitimeren. 
Moslimvrouwen kunnen dagelijks worden gestenigd voor daden die niet eens 
misdaden kunnen worden genoemd.

Dit alles komt doordat sommige van de heilige teksten verkeerd worden begrepen. 
Daarom is een grondige lezing en goed begrijpen van de heilige teksten noodzakelijk. 
Elke religie heeft een verborgen (esoterische) en een uiterlijke (exoterische) kant. We 
zouden zelfs kunnen verwijzen naar de ‘leer van het oog’ versus ‘de leer van het 
hart’, vermeld in HPB’s De Stem van de Stilte. De eerste komt voort uit een louter 
intellectuele benadering van dingen. De tweede is een diepgaande benadering die 
voortkomt uit intuïtie of boeddhi. Laten we ons in dit verband herinneren wat HPB 
stelt in De Geheime Leer (GL), deel 1:
De esoterische filosofie verzoent alle religies, ontdoet elk daarvan van het uiterlijke, 
menselijke kleed en toont aan dat de wortel van elk gelijk is aan die van iedere 
andere grote religie. Zij bewijst de noodzaak van een absoluut goddelijk beginsel in 
de natuur. (p. [xx])

Maar niemand heeft zich ooit de moeite gegeven die feiten te verzamelen en 
met elkaar in verband te brengen. De reden hiervoor is dat al die gebeurtenissen 
op symbolische manier werden opgetekend en dat de grootste geleerden, de 
scherpzinnigste denkers, (…) maar al te vaak door een of andere vooropgezette 
mening in verwarring werden gebracht. (…) De religieuze en esoterische geschiedenis 
van ieder volk werd in symbolen vastgelegd. (p. [307])

De exoterische dogma’s kunnen vaak zijn veranderd, de esoterische nooit. (p. [312])

Foto: Mostafa Meraji - Unsplash
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Daarom, als de heilige teksten een diepere betekenis hebben, is het absoluut 
noodzakelijk dat ernaar wordt gezocht, vooral door degenen die een vergelijkende 
studie kunnen doen van oude en moderne religie, wetenschap en filosofie, waarbij 
ze niet alleen de gemeenschappelijke basis tussen religies erkennen, maar ook de 
diepere, onderliggende betekenis. 
Bijvoorbeeld, als we vrouwen zien als handlangers van de duivel of Lucifer, zegt HPB 
in GL:
De woorden van de allegorische slang hebben (…) in het geheel geen betrekking op 
de fysiologische val van mensen, maar op het feit dat zij kennis van goed en kwaad 
kregen, en dit gebeurde vóór hun val. (GL deel 2, p. [279]).

Zoals HPB vermeldt, is Lucifer de drager van licht en vertegenwoordigt hij vooruitgang, 
beschaving, vrijheid en onafhankelijkheid. Lucifer is de Logos, de Slang, de Verlosser 
(HPB Collected Writings).

In de 19e eeuw hielden op-
standige vrouwen lezingen 
tegen deze vrouwonvriendelijke 
traditie. Lucifer werd op nieuwe 
wijze voorgesteld als een 
bevrijder en Eva werd een heldin 
die at van de vrucht van kennis. 
Zij leidde de mensheid uit 
onwetendheid. Zij was de eerste 
die God ongehoorzaam was, 
wat kan worden geïnterpreteerd 
als een verzet tegen blind geloof.

Het ontstaan van de moderne theosofische beweging speelde een sleutelrol. Het 
grootste deel van de feministische geschiedenis is voortgekomen uit en naast 
esoterische ontwikkelingen zoals spiritisme, theosofie en modern heidendom. De 
opkomst van theosofie en de invloed van HPB gaven vrouwen alternatieven om na 
te denken over hun plaats in de hiërarchie.

Blavatsky, Besant en vele andere vrouwen die betrokken waren bij de theosofische 
beweging en andere spirituele bewegingen, waren opstandig in hun tijd. Zij verwierpen 
de overheersing van mannen en onderschreven het ideaal van politieke, sociale en 
spirituele vrijheid.
HPB zelf, en later Besant, behoorden in hun tijd tot de eerste vrouwen die leiders 
werden van een spirituele beweging, iets dat zelfs vandaag de dag, in de 21e eeuw, 
bijna niet bestaat of is toegestaan. De Theosophical Society houdt vast aan de 
spirituele onafhankelijkheid van alle wezens en heeft mannen en vrouwen in gelijke 
mate op alle niveaus van de organisatie.

Tot dan toe had alleen het boeddhisme vrouwen dezelfde positie in de kerkelijke 
hiërarchie gegeven als mannen. Maar zelfs het moderne boeddhisme wordt 
gekenmerkt door mannelijke overheersing, aangezien de traditionele Aziatische 

Zondeval Bruegel de O. Mauritshuis
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samenleving niet accepteert dat vrouwen het huis verlaten. Zo verdwenen geleidelijk 
de bhikkhuni’s, vrouwelijke monniken. 
Zelfs het hindoeïsme, dat een rijk pantheon van vrouwelijke godinnen heeft, is 
geen uitzondering. De dagelijkse realiteit van veel hindoe-vrouwen is heel anders; 
de idealisering van de vrouw als godin wordt niet weerspiegeld in een waardige 
behandeling en betere kansen.

In de dominante patriarchale visie, 
geïntroduceerd met het Wetboek 
van Manu, wordt ‘de dharma van 
de vrouw’ (5.146) vastgelegd: 
‘Tijdens haar kindertijd moet een 
vrouw afhankelijk zijn van haar 
vader; tijdens haar jeugd van 
haar man en haar kinderen; als 
ze geen kinderen heeft, van haar 
familieleden die dicht bij haar 
echtgenoot staan en, bij hun 
afwezigheid, van die van haar 
vader; een vrouw zou zelf nooit 
moeten bepalen wat ze wil.’

Na dit overzicht van de opvattingen die religies hebben over vrouwen, lijkt wat sommige 
internationale gegevens aangeven misschien ironisch. Volgens Pew Research Center 
identificeert 83,4% van de vrouwen in de wereld zichzelf als religieus, vergeleken 
met 79,9% van de mannen. Waarom zouden er meer vrouwelijke aanhangers zijn in 
religies die hen niet alleen niet volledig vertegenwoordigen, maar hen ook uitsluiten 
en marginaliseren?
Misschien heeft dit te maken met het feit dat in de vrouw de drang naar het spirituele 
groter is. Dat ‘religare’ wordt aangevoeld als een bevrijdend element. Het heilige 
vrouwelijke wordt genoemd als een manier om die andere polariteit van de schepping 
te redden.

We spreken over Gaia, Moeder Aarde, als een levend organisme en hiermee proberen 
we de rol van voortbrengen, die inherent is aan het vrouwelijke, aan te tonen. Zo 
proberen we ook de status van gelijkheid te redden die alle wezens van de schepping 
hebben als even belangrijke delen van het ecosysteem. Dat is de reden waarom de 
feministische beweging vaak hand in hand gaat met ecologische bewegingen die 
proberen het model van superioriteit van de mensheid over de natuur opzij te zetten 
en haar te zien als nog een element van de natuur en haar evenwicht. Sterker nog, 
in de proloog van de GL staat:
Met het derde symbool - de cirkel in tweeën gedeeld door een horizontale middenlijn 
- werd de eerste manifestatie van de scheppende (nog passieve, want vrouwelijke) 
Natuur bedoeld. De eerste vage gewaarwording van de mens in verband met de 
voortbrenging is vrouwelijk, omdat de mens zijn moeder beter kent dan zijn vader. 
Vandaar dat vrouwelijke godheden heiliger waren dan de mannelijke. De Natuur 
is daarom vrouwelijk en tot op zekere hoogte objectief en tastbaar, en het geest-
beginsel dat haar bevrucht, is verborgen. (deel 1, p. [5[)

Foto: Yogendra Singh - Pexels
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De eerste stanza van de GL opent met een verwijzing naar een vrouwelijk eeuwig 
principe dat de ouder van het universum is: De eeuwige ouder (Ruimte) gewikkeld in 
haar altijd onzichtbare gewaden had opnieuw zeven eeuwigheden gesluimerd. 
Volgens HPB:
Dat eerste wat bedacht kan worden, (…) moet worden behandeld als een vrouwelijk 
principe. In alle kosmogonieën werd de eerste differentiatie als vrouwelijk beschouwd. 
(…) Het zijn de godin en godinnen die het eerst komen. De eerste emanatie wordt de 
onbevlekte Moeder van wie alle goden of de vermenselijkte scheppende krachten 
voortkomen. We moeten een mannelijk of het vrouwelijk geslacht aannemen, want 
we kunnen het onzijdige niet gebruiken. Van HET kan strikt genomen niets uitgaan, 
geen uitstraling noch een emanatie. (Transactions of the Blavatsky Lodge, Pasadena: 
Theosophical University Press, 1946)

Het is interessant om op te merken dat Blavatsky in haar eerste versie van De 
Geheime Leer, bekend als het Würzburg-manuscript, in haar vertaling van de eerste 
sloka van Stanza I het woord ‘moeder’ gebruikte in plaats van ‘ouder’: De eeuwige 
moeder, gewikkeld in haar altijd onzichtbare gewaden had zeven eeuwigheden 
gesluimerd. 

Het idee van het heilige vrouwelijke als een manier om de waarde van vrouwelijkheid 
en ‘empowerment’ te redden, is fundamenteel geweest, en het is noodzakelijk om 
verder te gaan dan die betekenis om het hele vrouwelijke aspect van de schepping 
te omvatten, waartoe ook het vrouwelijke aspect van mannen behoort. In feite heeft 
de hele schepping een vrouwelijke en een mannelijke kant: zonder die twee is de 
manifestatie niet mogelijk:
Vuur (…) het werkzame, mannelijke, voortbrengende beginsel; en ether, of de ziel van 
de stof, het licht van het vuur, vertegenwoordigt het passieve vrouwelijke beginsel 
waaruit alles in dit Heelal tevoorschijn kwam. Vandaar dat ether of water de moeder 
is en vuur de vader. (GL, deel 1, Stanza 2, p. [57])

Laten we niet vergeten dat geest geen geslacht heeft en dat de ware betekenis van 
spiritualiteit universaliteit is: de mensheid en alles wat bestaat wordt geboren uit een 
principe zoals vermeld in de GL, een ABSOLUUT principe (Parabrahman) dat voordat 
het zich manifesteert geen geslachtsonderscheid heeft en waarvan de manifestatie 
alleen gebeurt door de aanwezigheid van de twee polariteiten, de vrouwelijke en de 
mannelijke. Beide principes spelen een vitale rol in de ontwikkeling van de kosmos 
en in het evolutieproces van de monade, maar het universele goddelijke principe is 
zowel geslachtsloos als vormloos. Het geslachtsonderscheid is slechts een tijdelijke 
dualiteit die in de komende millennia zal verdwijnen naarmate de mensheid opklimt:
De vader-moeder zijn het mannelijke en vrouwelijke beginsel in de wortelnatuur, 
de tegenover gestelde polen die zich overal in manifesteren op elk gebied van de 
kosmos, of, minder allegorisch gezien, geest en stof, waarvan het resultaat het Heelal 
is, of de Zoon. Zij zijn ‘opnieuw één’ wanneer in ‘de nacht van Brahmâ’, tijdens 
pralaya, alles in het objectieve Heelal is teruggekeerd tot zijn ene eerste en eeuwige 
oorzaak, om bij de volgende dageraad weer te verschijnen – zoals het periodiek doet. 
(GL, deel 1, Stanza 1, p. [41])
Op universeel niveau is het hoger zelf mannelijk noch vrouwelijk en neemt in 
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ontelbare levens beurtelings de lichamen van mannen en vrouwen aan totdat de 
hogere kwaliteiten van beiden zich beginnen te manifesteren, culminerend in de 
verschijning van de spirituele androgyne of goddelijke hermafrodiet, zoals HPB zegt 
in de GL, deel 2, Antropogenese. Daarom kan het feminisme, zonder een brede, 
spirituele, verzoenende visie van dienstbaarheid en echte zorg voor het menselijk ras 
als geheel (inclusief mannen), heel gemakkelijk datgene worden wat het bekritiseert 
en wil deconstrueren: een geïsoleerde, endogame, beperkende, discriminerende en 
gewelddadige discussie.

Daarom pleiten we hier voor humanisme, werkend vanuit dienstbaarheid en 
spirituele visie om het gevoel van eenheid te herstellen en te versterken, waarin 
elk geslacht het eigen dharma behorend bij zijn aangeboren natuurlijke kenmerken 
vervult. De geestelijke bevrijding van de menselijke ziel uit de slavernij van zelfzuchtig 
materialisme is de stap naar dat humanisme, die universele verwantschap.

Spreken over feminisme binnen de religieus-spirituele context heeft dus te maken 
met deze holistische, universele, integrerende visie en begrip van wat ten grondslag 
ligt aan het universum. Dit geldt niet alleen voor het feminisme, maar voor elke 
beweging die streeft naar gelijkheid en rechtvaardigheid en die zou moeten uitgaan 
van een spirituele visie, zelfs als het op het niveau van manifestatie is gewijd aan een 
specifieke beweging zoals het feminisme, ons huidige onderwerp.

Dus op de vraag wat de rol is van het spirituele leven in de discussie over feminisme 
en universele verwantschap, kunnen we zeggen dat het begint bij de bevrijding van 
alle conditionering. De meesten van ons zitten gevangen in onze eigen ideeën en 
vooroordelen; we zijn slaven van traditie, van een of ander geloof. Het is niet mogelijk 
om die vrijheid te bereiken door middel van een figuur, symbool of idee, en in die zin 
kan louter de verbondenheid met een religie, zoals we zagen, in strijd zijn met het 
ideaal van broederschap, tenzij we naar de diepere sfeer van die religie gaan en haar 
zuivere leringen leven en niet de interpretaties daarvan.

Vrijheid impliceert liefde. Als er geen vrijheid is, is er geen liefde; liefde is de kracht 
die ons één maakt. Zoals J. Krishnamurti zou zeggen: ‘Als je jezelf een indiaan of een 
moslim of een christen of wat dan ook noemt, ben je gewelddadig omdat je jezelf 
afzondert van de rest van de mensheid. Dus een persoon die geweld probeert te 
begrijpen, behoort niet tot enig land, tot geen enkele religie, enzovoort, maar houdt 
zich bezig met het totale begrijpen van de mensheid.’

Dit alomvattende begrijpen van het menselijk ras wordt alleen gegeven vanuit een 
spirituele visie. Als we naar voorchristelijke tradities of Advaita Vedanta gaan, zien 
we een mystiek gebaseerd op de ‘eenheid van alles’, op ‘non-dualiteit’. Deze visie 
overstijgt ideologieën en omvat elke persoon zonder onderscheid. Zij verwijst naar 
ware spiritualiteit.
In elke spirituele beweging maakt het deel uit van onze dharma om ongelijkheid te 
laten verdwijnen. Laten we het ideaal van dienstbaarheid en universele verwantschap 
op elk moment tot een feit maken en beginnen met onze eigen kring. Het beste 
activisme is dat wat we in ons eigen leven beoefenen. Misschien worden we dan een 
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voorbeeld en begint verandering 
zich te manifesteren.
Onze kinderen opvoeden in 
broederschap, zonder vergelijken 
en zonder competitie kan hiertoe 
leiden. Jongens van jongs af aan 
op een egalitaire manier opvoeden 
kan een revolutionaire daad zijn in 
een samenleving die hen onder 
druk zet om de manifestatie te 
worden van het mannelijke dat al 
eeuwenlang wordt bestendigd.

Misschien is het voor ons de 
moeite waard om tijdens ons 
meditatie- of studiemoment na te 

denken over dit soort vragen, over onze rol in onze persoonlijke omstandigheden bij 
het vervagen van verschillen, over wat we kunnen doen, waar we zijn en vanuit waar 
we omhoog gaan op weg naar een echte universele verwantschap. Daarmee zouden 
veel van de problemen waarmee onze samenleving te kampen heeft, afnemen.

Tot slot een paar punten om over na te denken: ten eerste kunnen we, door theosofie 
diepgaand te bestuderen en karma te begrijpen, begrijpen waarom we worden 
geboren in een mannelijk of vrouwelijk lichaam in een samenleving als de onze, 
en op een rechtschapen manier de dharma kunnen vervullen die eigen is aan elk 
geslacht, en hoe we de gelegenheid te baat kunnen nemen om in dit lichaam te zijn, 
zijn beperkingen te overstijgen en mensen in nood te helpen. Ten tweede, waarom 
worden adepten die in een vrouwelijk lichaam zijn geboren niet vaak genoemd? Ik 
hoop op een dag het antwoord te vinden en te begrijpen. Voorlopig nodig ik u uit vanuit 
mijn positie, nog steeds vol immense beperkingen, om een vast besluit te nemen om 
onze dharma als menselijke wezens en theosofiestudenten te vervullen, om er een 
wereld van te maken met een hogere vibratie en om universele verwantschap te 
creëren levend in elke sfeer, door actie te ondernemen tegen ongelijkheid of sociale 
onrechtvaardigheid.

En laten we niet vergeten: we zijn niet onze verlangens, we zijn de Goddelijke Wil; we 
zijn niet onze gedachten, we zijn de Goddelijke Wijsheid; we zijn niet onze emoties en 
gevoelens, we zijn de Goddelijke Liefde. En het hele Universum en alle wezens zijn 
doordrenkt met Goddelijke Wil, Wijsheid en Liefde. 

Vertaling Marianne Plokker

Voetnoot
1. Jodendom, christendom en islam

Foto: Larm Rmah - Unsplash
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Iedereen heeft wel eens ervaren dat daden en woorden verdriet hebben veroorzaakt, 
ofwel bij jezelf ofwel bij een ander. Dit geldt ook in mijn geval. Tientallen jaren geleden 
werd ik aangevallen. Elke keer dat ik nadacht over wat er was gebeurd, werd mijn 
geest gevuld met negatieve emoties en wraakgedachten. Beetje bij beetje kwam 
een einde aan deze spiraal van negativiteit. Het was gemakkelijk in te zien dat de 
bittere emoties mij alleen maar leed bezorgden. Dit onaangename proces kan in 
een positief daglicht worden gesteld. Ik heb iets geleerd over wat er gebeurt als je 
niet in staat bent te vergeven. Ik zal vergeving eerst bespreken vanuit het standpunt 
van wetenschappelijk onderzoek, daarna zal ik de theosofische en antroposofische 
invalshoeken onderzoeken. Tot slot zal ik kort ingaan op twee manieren om vergeving 
in praktijk te brengen.

Wetenschappelijk onderzoek naar vergeving
De definitie van vergeving kan in wetenschappelijke studies variëren.1 Het kan 
enerzijds betekenen dat je negatieve gevoelens opgeeft of goede wil toont ten aanzien 
van een dader. Aan de andere kant wordt het niet-vergeven in verband gebracht 
met gevoelens van wrok, vijandigheid, boosheid en haat jegens de dader. In één 
onderzoek werd mensen gevraagd na te denken over iemand die hen had gekwetst, 
mishandeld of beledigd. Terwijl ze herinneringen ophaalden, hield de onderzoeker 
hun bloeddruk, hartslag en andere fysieke parameters in de gaten. Het oproepen van 
wrok had meetbare stressvolle effecten. Niet vergeven belast het immuunsysteem en 
kan iemand vatbaarder maken voor ziektes. Vergeving blijkt ook een positief effect 
te hebben op relaties binnen een gezin en een professionele context. Er bestaat een 
zeer sterke relatie tussen vergeving en welzijn in huwelijken. Het goede nieuws is dat 
het mogelijk is om te leren vergeven. Onderzoek suggereert dat dit zelfs in ernstige 
gevallen mogelijk is. Dit is niet noodzakelijkerwijs gemakkelijk, maar het heeft het 
potentieel om hele naties te genezen, zoals op prachtige wijze werd aangetoond door 
Nelson Mandela en Desmond Tutu in Zuid-Afrika.

Spirituele perspectieven op vergeving
De Russische antroposoof Sergei O. Prokofieff (1954-2014) schreef een opmerkelijk 
boek met de titel De spirituele betekenis van vergeving (2011 Perun Boeken). 
Gebaseerd op de antroposofie van Rudolf Steiner (1861-1925), bevat het boek van 
Prokofieff diepgaande en inspirerende voorbeelden van de kracht van vergeving. 

Vergeving, een instrument 
van vernieuwing
Antti Savinainen

Antti Savinainen is een theosofisch schrijver en leraar, 
woonachtig in Finland

Dit artikel verscheen in Esoterica Vol. 12, no. 1
(Herfst 2022)
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Volgens zowel de antroposofie als de 
theosofie bestaat de mens uit een lager 
zelf (de zogenoemde persoonlijkheid) en 
een hoger zelf (het onsterfelijke, spirituele 
aspect). Vergeving vult het lager zelf met 
krachten afkomstig uit het hoger zelf. Het 
lager zelf kan zich tegen dit proces verzetten, 
maar deze neiging kan worden overwonnen 
met de hulp van het hoger zelf, vanuit wiens 
standpunt vergeving heel gemakkelijk en 
vanzelfsprekend is. Prokofieff zegt zelfs 
dat het hoger zelf voortdurend bezig is 
het lager zelf te vergeven. Hij stelt dat het 
breken van de innerlijke levenswetten het 
individu onderwerpt aan karma, dat wordt 

uitgevoerd door een groot aantal hiërarchische wezens die in de onzichtbare kosmos 
handelen. Echte vergeving en het vrijwillig afzien van compensatie bevrijden de 
krachten van de hogere hiërarchieën. Volgens de theosofie is de wet van karma 
onvermijdelijk, net zoals de natuurwetten dat zijn. Vanuit spiritueel perspectief zijn 
de meeste, zo niet alle, slechte dingen die ons overkomen het gevolg van onze 
overtredingen in dit of een vorig leven. In die zin is karma heilzaam, omdat het ons 
in staat stelt ons te bevrijden van het verleden. De Finse theosoof Pekka Ervast 
(1875–1934) noemde het een vermomde zegen. Mevrouw H.P. Blavatsky schrijft over 
de relatie tussen karma en vergeving in De Sleutel tot de Theosofie (1889): 
(…) kunnen wij niet sterk genoeg op barmhartigheid, menslievendheid en vergiffenis 
voor elkaar aangedane beledigingen aandringen (...) maar iemand die in karma 
gelooft, die zich toch wreekt, die weigert elk onrecht te vergeven en kwaad met 
goed te vergelden, is een misdadiger en schaadt zichzelf. Daar karma de man die 
hem onrecht deed zeker zal straffen, zal hij die probeert zijn vijand extra straf toe 
te dienen in plaats van die bestraffing aan de grote wet over te laten, een oorzaak 
scheppen voor de toekomstige beloning van zijn eigen vijand en een toekomstige 
bestraffing van zichzelf. (p. 184-185)
Zoals we hebben gezien, zijn er uitstekende wetenschappelijke en spirituele gronden 
voor vergeving. Maar hoe kunnen we die in praktijk brengen? Ik zal kort twee 
benaderingen bespreken.

Magische woorden
De Finse psychotherapeut Tuulikki Saaristo geeft een eenvoudige oefening die je ’s 
avonds doet terwijl je wacht op de slaap. Je zegt een paar keer in stilte de volgende 
woorden: ‘Ik zal mezelf vergeven.’ Als iemand anders in gedachten komt tijdens het 
uitvoeren van de oefening, spreek je zijn naam uit en zeg je meerdere keren: ‘Ik zal 
je vergeven’. Deze woorden worden luchtig gezegd zonder te forceren. Het kan als 
een verrassing komen dat vergeving begint met jezelf vergeven. Dit is vergelijkbaar 
met zelfcompassie, wat een vriendelijke en warme houding tegenover jezelf inhoudt. 
Saaristo merkt op dat veel mensen zichzelf bekritiseren. Dit is een aangeleerde 
gewoonte die kan worden veranderd door vergeving te beoefenen. Velen vinden 
het gemakkelijker om medelevend te zijn met andere mensen dan met zichzelf. Het 

Sergej O. Prokofieff
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denken kan tegenargumenten genereren, zoals: ‘Ik kan deze persoon nooit vergeven’ 
of ‘Ik kan niet vergeven, omdat deze persoon zich niet bij mij heeft verontschuldigd’. 
Saaristo wijst erop dat niet-vergeven een emotionele binding is die we zelf hebben 
gecreëerd en waaraan de ander slechts oppervlakkig is gebonden. Voor een binding 
zijn twee mensen nodig, maar er is er slechts één nodig om los te laten. Je kunt 
beginnen met het beoefenen van vergeving, zelfs als je er helemaal geen zin in hebt. 
Vergeven is een mysterie dat je niet kunt begrijpen voordat je het gaat proberen. 
Saaristo’s benadering van vergeving, evenals het esoterische christelijke perspectief 
op vergeving en het spirituele pad in het algemeen, worden besproken in Mauri 
Lehtovirta’s boek The Yoga of Jesus (2022).2

De vergevingsovereenkomst
Richard Smoley is een Amerikaanse auteur, redacteur en expert op het gebied van 
esoterisch christendom. Hij geeft een gedetailleerde benadering van vergeving in 
zijn boek The Deal: A Guide to Radical and Complete Forgiveness (2015, Tarcher 
Perigee). Smoley stelt dat vergeving de grootste ‘deal’ is die iemand ooit kan 
maken, en deze vraagt maar ongeveer een half uur! Ik zal hier een korte introductie 
geven van de methode van Smoley. Het is een 
volledig persoonlijk en privéproces, dat begint 
met mindfulness-oefeningen en het bereiken 
van een op het hart gebaseerd bewustzijn. 
Wanneer de voorbereidende fase is afgerond, 
is men klaar om zijn eigen leven, fouten en 
onvolmaaktheden te onderzoeken. De centrale 
vraag is: ‘Wil ik van deze dingen verlost 
worden?’ Als het antwoord op alle punten 
positief is, kan men doorgaan naar de volgende 
fase. Deze behelst de stap van loslaten uit te 
breiden naar andere mensen en uiteindelijk 
naar de hele wereld. De centrale vraag is hier: 
‘Wil ik deze persoon of personen vergeven?’ 
Als het antwoord op een van deze vragen nee 
is, kan men de beoefening hier beëindigen 
en, indien van toepassing, er op een ander 
moment op terugkomen. Voor Smoley is de 
deal een kwestie van ‘radicale en volledige vergeving’ in die zin dat je vergiffenis 
accepteert voor al je daden in ruil voor het vergeven van alle overtredingen van 
anderen. Hij benadrukt dat het een alles-of-niets-deal is: als men zelfs maar één 
persoon vergeving onthoudt, is het hele proces ongeldig. Volgens Smoley is dit een 
puur praktische aangelegenheid: als er ook maar een klein beetje ruimte overblijft 
voor bitterheid, komen alle andere snel weer binnenstormen. Als de deal eenmaal 
succesvol is gesloten, kan een sterk gevoel van euforie volgen. Iemand zou in deze 
gemoedstoestand in de verleiding kunnen komen om radicale veranderingen in zijn 
of haar leven aan te brengen, maar Smoley waarschuwt de beoefenaar om niet te 
overhaast te handelen en minstens een paar dagen de tijd te nemen om het proces 
te verwerken en te integreren. Hij beveelt ook voorzichtigheid om met anderen over 
de deal te spreken, vooral met de directbetrokkenen.
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Laatste gedachten
Nu kunnen we de redenen samenvatten waarom vergeving een zeer heilzaam 
instrument van vernieuwing is. Ten eerste is het buitengewoon nuttig voor jezelf. 
Zoals Smoley treffend opmerkt in The Deal, is niet vergeven hetzelfde als vergif 
drinken en verwachten dat het de overtreder pijn zal doen. Ten tweede blijkt uit 
wetenschappelijke studies en dagelijkse ervaring dat vergeven het persoonlijk welzijn 
ten goede komt. Ten derde heeft vergeven diepe en positieve karmische gevolgen. 
Zeker, er zullen altijd incidenten in het leven zijn die irritatie en soms bitterheid in ons 
opwekken. Vergeving beoefenen bevrijdt ons van de last van woede en wrok totdat 
we de grote les leren hoe we het kwaad kunnen overwinnen zonder het te bestrijden. 
Leren vergeven helpt ons mededogen en liefde te vinden voor onszelf, voor andere 
mensen en uiteindelijk voor alle voelende wezens.

Vertaling Saskia Campert

Voetnoten 
1. Zie https://greatergood.berkeley.edu/article/item/the_new_science_of_forgiveness
2. Het e-book is vrij verkrijgbaar op www.theosophy.world/sites/default/files/ebooks/Lehtivirta%20M/

TheYogaOfJesus%20-%20Mauri%20Lehtivirta%20.pdf

Foto: Tim Mossholder - Unsplash

Op 12 juni 2023 is overgegaan mevr. Ellen de Grijs uit Wolvega.
Zij was 81 jaar en lid sinds 1976.

Op 3 juli 2023 is dhr. Jaap Trouw uit Den Haag overgegaan.
Hij was 82 jaar en lid sinds 2011.

Op 4 augustus 2023 is mevr. Joke Jansen-Vermeer uit Amsterdam overgegaan. 
Zij was 92 jaar en lid sinds 1996.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.

TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd:
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Geshe Sonam Gyaltsen (Commentaar)
De Hart Soetra
Maitreya Uitgeverij, Loenen. 3e gew. dr. 2020 – 144 p.
Paperback, ISBN 9071886174 – Prijs € 9,95

De Hart Soetra is een van de bekendste Mahayana soetra’s. Ze wordt 
dagelijks gereciteerd van Japan tot India. In het Tibetaans boeddhisme 
wordt het reciteren van deze korte Perfectie van Wijsheid Soetra gezien 
als een effectief middel voor het pacificeren van obstakels. Hoewel het 
reciteren van de Hart Soetra ook werkt wanneer men de woorden niet of 
niet goed begrijpt, is de wijsheid die erin wordt aangedragen de sleutel tot 
de weg naar bevrijding en Boeddhaschap.

Geoffrey Farthing (1909-2004)
Theosofie: een weldadige bron van inspiratie
Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amster-
dam. 2008 – 53 p. Geniet, ISBN 9789061750871 – Prijs € 4,50

Theosofie is in haar totaliteit een allesomvattende kennis van de aard 
en van de wijzen waarop de Natuur werkzaam is, waarbij de mens een 
fundamentele rol speelt. Het mensenrijk vertegenwoordigt een kritische 
fase in het immense evolutionaire programma, wanneer de ‘mens’, de 
denker, geboren wordt. Kennis van de theosofie wordt verkregen door 
generaties van getrainde zoekers en onderzoekers, ingewijden in de 
esoterische mysteriën. Zij maakt er aanspraak op een uitdrukking te zijn 
van waarheid, van de feiten van het bestaan. Daarom berust zij niet op 
gissingen of geloof.

Erich en Leo Kaniok
Het geluk van Tao – verhalen en parabels uit China
Asoka, Rotterdam. 3e dr. 2010 – 140 p.
Gebonden, ISBN: 9789056701925 – Prijs € 9,95

‘In de wereld van de kennis voegt men elke dag iets toe. In de wereld van de 
TAO laat men iedere dag iets los’. Deze uitspraak van Lao Tse is nu misschien 
wel actueler dan ooit. In onze huidige samenleving zijn we bezeten van 
vooruitgang. De verhalen in dit boekje helpen bij de herkenning dat er geluk 
ligt in elke handeling die je uitvoert, en niet alleen in het resultaat van die 
handeling. Dit is de kracht van TAO, de schoonheid van een weg, die tevens 
het doel is.

Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 56 72

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Cadeauboekjes
Onze webshop heeft ook een aantal leuke “cadeauboekjes”. Laaggeprijsde boekjes die heel geschikt 

zijn om als cadeautje te geven bij gelegenheden als slagen voor een examen, verjaardag, Sinterklaas etc. 
Zowel Nederlands- als Engelstalige titels. Zoek in de webshop met het trefwoord “Cadeauboekjes”

en je vind er meer dan dertig.
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Krishnamurti zei in zijn veelbesproken toespraak in 1929 in Ommen, waarin hij de 
Order of the Star of the East ophief, dat de Waarheid een land zonder paden is, en 
dat je haar niet kunt benaderen langs welke weg, religie of sekte dan ook. Zodra 
je iemand gaat volgen, stop je met het zoeken naar de Waarheid. Krishnamurti gaf 
aan om die reden geen volgelingen te willen, maar alleen de mensheid te willen 
helpen echt vrij te worden, zonder angsten, zonder vooroordelen, zonder afhankelijk 
te zijn van anderen. Organisaties zijn daarbij in zijn ogen alleen maar hindernissen. Zij 
brengen slechts versieringen aan op de kooien waarin de mens gevangen zit, want 
geen enkele organisatie kan de mensheid in zijn ogen tot spiritualiteit leiden. 

Hoewel ik in de tachtiger jaren Krishnamurti al een keer heb horen spreken in de 
Verenigde Staten, las ik deze woorden enkele maanden geleden voor het eerst, en 
ik moet er nu regelmatig aan denken. Krishnamurti zette in feite zijn volgelingen, die 

dachten spirituele voortgang te maken door blindelings in 
hem te geloven, weer op zijn plaats, en vroeg hun zelf het 
voortouw te nemen bij hun zoektocht. Ook boodschap van 
Krishnamurti moet je natuurlijk niet klakkeloos aanvaarden, 
maar deze spreekt me wel erg aan.   

Maar hoe kom je verder, als je niet op sleeptouw wilt 
worden genomen door gedachten van anderen, en hoe 
word je werkelijk vrij? We zijn allemaal geconditioneerd, in 
meerdere opzichten, dus niet helemaal vrij. Geneigd om 
op een bepaalde manier te denken en te reageren. En we 
hebben bovendien allemaal te maken met al die indrukken 

en informatie die de hele dag op ons afkomen, waardoor het moeilijk wordt dingen 
te overzien. Hebben we niet allemaal dat we een verhaal horen of een boek lezen 
dat ons op dat moment enorm boeit, maar dat we de volgende dag weer gewoon 
vergeten, gericht als we zijn op de dingen van de dag. 

Er zijn echter wel dagen dat je boven je gewone zelf uit lijkt te stijgen. Nieuwe energie 
voelt. Vertrouwen hebt. De alledaagse dingen kunt relativeren, en tot nieuwe inzichten 
komt, nieuwe verbanden ziet. Dan lijk je inderdaad vrijer, om in de woorden van 
Krishnamurti te spreken. Zo’n gevoel kan helaas op een gegeven moment ook weer 
verdwijnen, maar je kunt jezelf wel op verschillende manieren trainen om het zo lang 
mogelijk vast te houden. En om weerstand te bieden aan de kleine duiveltjes die je 
regelmatig proberen te verleiden om van het voor jou juiste pad af te dwalen. Als het 
je lukt om je (ver)lichtere gevoel vast te houden, weet je ook beter wat je echt wilt. En 
je mag best inspiratie putten uit een goed boek dat je leest of uit een organisatie waar 
je lid van bent, zolang je maar zelf de controle houdt. De uiteindelijke leermeester zit 
immers, gelukkig maar, in jezelf.

Overpeinzing
Peter le Poole

Jiddu Krishnamurti
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The Theosophical Society (Adyar)
The Theosophical Society (TS) is op 17 november 1875 te New York

opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar 
internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India, en is actief in zestig landen;
de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.

Om verwarring met andere theosofische groepen te voorkomen wordt in Theosofia 
achter de officiële naam ‘The Theosophical Society’ tussen haakjes ‘(Adyar)’ vermeld.

The Theosophical Society (Adyar) bestaat uit studenten die bij iedere religie
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen

dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag), 
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,

dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze
overtuiging, dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten

van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, 

maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar waarheid. 
Zij zijn van mening dat waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,

door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. 

Zij zien waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,
niet als een dogma dat wordt opgelegd door een autoriteit.
Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn

van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan,
en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. 

Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn,
niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 

Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de goddelijke wijsheid. 

Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te
veroordelen, om goddelijke wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen

ertoe te bekeren. Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord. 

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de 
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. 

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die 
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde 

heeft. Theosofie geeft de wereld de wetenschap van de geest terug, 
door de mens te leren de geest te zien als zijn werkelijk zelf,

en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen

betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de TS bestuderen deze waarheden, en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

Het dienen van de mensheid 
door het ontwikkelen en verwerkelijken 
van een zich steeds verdiepend inzicht 

in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid 
en spirituele zelf-transformatie.

De doeleinden: 

Het vormen van een kern van de universele 
broederschap der mensheid zonder onderscheid 

van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en
van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Wilt u deze                                 digitaal bekijken?

Scan de QR code hiernaast of ga naar:

www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2023/september-2023


