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Vrijheid van denken
The Theosophical Society (Adyar) heeft zich wijd en zijd

over de wereld verspreid en leden van alle 
religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de 

specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen 
van hun eigen geloof opgeven. 

Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken 
dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,

 door wie ook onderwezen of gekoesterd,  die in enig
opzicht voor enig lid van de vereniging bindend is, 
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
 enig lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de enige

voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. 
Elk lid heeft evenveel recht om zich te 

verbinden aan elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen

recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt
 of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting 

die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van 
een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. 

Meningen of opvattingen geven geen recht op 
voorrechten en kunnen evenmin aanleiding

zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid 
van The Theosophical Society (Adyar)

ernstig om deze fundamentele principes van
de vereniging te verdedigen, 

te handhaven en ernaar te handelen,
en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 

op vrijheid van denken en van meningsuiting, 
binnen de grenzen van hoffelijkheid en

rekening houdend met anderen.
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Rond 21 december valt deze Theosofia bij onze leden in de brievenbus. Een mooi 
moment, want rond die tijd beleven we op het noordelijk halfrond de kortste dag van 
het jaar en gaan we op weg naar meer licht. Veel loges en centra vieren rond deze 
tijd het Lichtfeest. Nu onze vereniging mensen met verschillende achtergronden en 
religies (christenen, hindoes, moslims, boeddhisten, humanisten, enz.) herbergt, is het 
belangrijk om een feest te vieren waarin iedereen zich kan vinden. Wie je ook bent, 
welk geloof je ook aanhangt, of er oorlog is of vrede... op het noordelijk halfrond kan 
iedereen erop vertrouwen dat het heelal ons vanaf 21 december weer lichtere dagen 
gaat brengen. Het is goed om daar dankbaar bij stil te staan.

Verbinding zoeken door muziek
Gezien onze eerste doelstelling is verbinding zoeken een belangrijk element in een op 
theosofie gestoeld leven. Omzien naar elkaar en praten met elkaar is daarbij belangrijk. 
Daarnaast blijkt muziek een prachtig middel om te verbinden. Muziek overbrugt immers 
moeiteloos de taalbarrières die mensen scheiden. Religies weten van oudsher dat 
klanken meer zeggen dan woorden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in vrijwel alle 
gebedshuizen klank (muziek of zang) een rol speelt. Denk aan de prachtige Gregoriaanse 
gezangen en de goddelijke muziek die de priester Vivaldi componeerde.  

Opmerkelijk is dat in die religieuze context woorden en muziek elkaar dusdanig 
aanvullen, dat de betekenis van woorden onbelangrijk wordt. Zo zien we dat de 
modernisering in katholieke kerken om het Latijn te vervangen door Nederlands, op 
diverse plaatsen wordt teruggedraaid. Blijkbaar vormt de klank van woorden en muziek 
zo’n onlosmakelijke eenheid dat de betekenis van de woorden daarbij van ondergeschikt 
belang is. 

In dit nummer deelt Martie Velthuis haar eerste stappen in de wereld van muziek 
met ons en geeft zij een boeiende beschrijving van de invloed van muziek op onze 
zevendelige natuur. Componist en klarinettist Kurt Leland gaat in op de verbinding die 
muziek tot stand brengt. Zo zijn bij een muziekuitvoering meestal minstens twee en 
soms honderden personen betrokken. Denk ook aan koorzang en de hedendaagse 
wereldmuziekgroepen, die muziekgenres uit alle hoeken van de wereld combineren. 
Leland biedt ons een palet aan componisten die een nieuw verrassend geluid laten horen. 
Veel van de genoemde composities zijn op YouTube te beluisteren. Laat u verrassen! 
Door theosofie geïnspireerde componisten, zoals de Russische Alexander Skriabin 
(1872-1915) beseften dat muziek ons niet alleen verbindt met onze medemensen, maar 
ook met hogere bewustzijnsgebieden en uiteindelijk met het goddelijke. 

In Bron van het Occultisme wordt dit dichterlijk verwoord: Een mens lijkt op een 
klankbord bespannen met zeven snaren zoals de lier van Apollo, waarover de winden 
van de eeuwigheid strijken en de gecombineerde tonen van deze snaren brengen in 

Editorial
Saskia Campert
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hem een kosmische symfonie voort – ieder van ons is een levende mystieke lier die in 
harmonie vibreert met de Muziek van de Sferen.

Verbinding in stand houden
De meeste leden van onze vereniging zijn gefocust op het werk binnen hun centrum of 
loge. Daar wordt gestudeerd, daar vinden diepgaande gesprekken plaats en daar voelt 
men zich verbonden met elkaar. Dat er ook op andere niveaus veel positiefs gebeurt, 
is soms niet bekend. Daarom hierbij een interview met Sabine van Osta waarin zij ons 
kennis laat maken met de European Federation of the Theosophical Society (EFTS). We 
kunnen er trots op zijn dat we langjarige vriendschapsbanden tussen landen in stand 
houden binnen een gefragmenteerde wereld.

De Esoterische Scholen (ES) vormen een ander platform binnen de Theosophical 
Society, dat zich nadrukkelijk richt op verbinding. In de door Mariël Polman vertaalde 
tekst van Linda Oliveira wordt uiteengezet wat het oogmerk van de ES is. Ook in 
Nederland functioneert een Esoterische School, waarbij leden zich na twee jaar 
lidmaatschap kunnen aansluiten. Misschien een goed voornemen voor 2024?

Samenbinden in 2024
Op het moment dat ik dit schrijf heeft een bekende brandhaard weer vuur gevat, 
waardoor de lange lijst van oorlogen die in 2023 zijn gestart of voortduren weer langer 
wordt (bron: Helion.co.uk). Ook in ons land lijkt de eensgezindheid onder druk te komen 
nu de meningsverschillen over de zich aaneenrijgende crises (bijv. corona, klimaat, 
uitkoop boeren, immigratie, positionering bij oorlog) toenemen. Deze realiteit gebiedt 
ons meer dan ooit verbinding te zoeken. Krishnamurti leert ons dat wij de wereld zijn, 
dus zullen wij actie moeten ondernemen.

In Over de waarden van het leven zegt hij over oorlog en vrede: Maar jullie en ik, die zien 
dat het huis in brand staat, kunnen de oorzaken van die brand begrijpen, kunnen daar 
weggaan en op een nieuwe plek bouwen met andere materialen, die niet brandbaar zijn, 
die geen oorlogen zullen veroorzaken. Dat is alles wat we kunnen doen.

Ik neem deze woorden niet letterlijk, in de zin dat we allemaal emigreren en een 
commune in een ver land starten. Nee, in onze eigen omgeving kunnen we bouwen 
aan die nieuwe plek zonder strijd. Toetreden tot de Esoterische School kan een weg  
zijn om samen met andere toegewijde leden van de vereniging de goddelijke wijsheid in 
praktijk te brengen. Ook de Sadhana Chatushtaya biedt ons doeltreffende handvatten 
om ons doel te bereiken: onderscheidingsvermogen, onthechting, vast vertrouwen, 
verdraagzaamheid en doorzettingsvermogen. Zo werken we aan innerlijke neutraliteit, 
waardoor het mogelijk is boven de materie, de dualiteit en haar tegenstellingen uit te 
stijgen.

Dit vraagt wel dat we af en toe tijd voor ons zelf nemen en ons afsluiten van de 
onstuitbare stroom informatie die ons verlamt. Muziek maken of genieten van muziek 
zijn prachtige manieren om je even los te maken van de beslommeringen van alledag 
en je in een betere wereld te begeven. Ik wens onze lezers dan ook een klankrijk en 
melodieus 2024.
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Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 56 72

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Hal A. Lingerman
Life Streams - Journeys into Meditation and Music
Quest Books USA, 1st ed. 1988 - 340 Pag.
Paperback, ISBN 0835606295 – prijs € 8,50 

Dit inspirerende boek met dagelijkse meditaties biedt lezers die muziek 
waarderen een verrijkte multimedia-ervaring. Lingerman combineert 
suggestieve klassieke en hedendaagse muziek met dagelijkse meditaties, 
verankerd door passages van enkele van de grootste zielen uit de 
geschiedenis. Het resultaat is harmonie en evenwicht. Een meditatief 
thema zet de toon voor elke dag, gevolgd door een citaat van Thoreau, 
Schweitzer, Franklin, Lincoln of misschien Pythagoras. Vervolgens zet 
geleide verbeelding een algemene koers uit voor de lezer om met het 
thema te beginnen, waarheen de intuïtie ook mag leiden. Ten slotte wordt 
een muziekselectie aanbevolen om het dagelijkse thema te benadrukken.

Pablo Sender
Approaching The Secret Doctrine - Its Teachings and 
Practical Application
Fohat Productions, 1st ed. 2023-  313 Pag
Paperback, ISBN 9798985638301 - € 25,- Voor leden TVN € 20,-

H.P. Blavatsky wordt algemeen erkend als de leidende figuur achter de 
heropleving van de westerse esoterische traditie. Zij heeft ook grote invloed 
gehad op de moderne spiritualiteit. Onder haar omvangrijke geschriften 
wordt De Geheime Leer (GL) als haar meesterwerk gezien. Ongetwijfeld het 
meest invloedrijke occulte boek ooit geschreven, dit werk is een uitdagende 
studie vanwege de reikwijdte, de diepgang en de verborgen - maar 
fascinerende - aard van het onderwerp. Dit nieuwste boek van Pablo Sender 
geeft een zorgvuldig verslag van de belangrijkste begrippen in het eerste deel 
van Blavatsky’s werk, dat een esoterisch verslag geeft van de oorsprong 
en samenstelling van de kosmos, de wetten die de evolutie sturen, en het 
uiteindelijke doel.  

Hal A. Lingerman
The Healing Energies of Music
Quest Books USA, 2nd ed, 1995 - 292 Pag.
Paperback, ISBN 0835607224 – prijs € 16,50  

We weten allemaal dat de muziek waar we naar luisteren ons beïnvloedt. 
Een levendig Bachconcert stimuleert de aandacht en helder denken, 
terwijl een cd met harpmuziek en de geluiden van oceaangolven ons 
ontspant en stress verlicht. Maar hoe kunnen we precies de juiste muziek 
vinden om onze gemoedstoestand aan te vullen, onze emotionele en 
fysieke kwalen te genezen, of onze spirituele verlangens te bevorderen? 
In deze herziene en bijgewerkte editie van een veel gelezen  klassieker 
presenteert muziektherapeut en docent Hal Lingerman een rijkdom aan 
bronnen voor het kiezen en vinden van precies de juiste muziek voor 
fysieke, emotionele en spirituele groei en genezing.
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‘De principes van muziek en leven liggen niet zo ver uit elkaar, dachten wij.
Dacht je ook niet, Poeh?’

‘Dacht ik wat?’ zei Poeh terwijl hij zijn ogen open deed.
‘Muziek en leven –’

‘Komt op ’t zelfde neer’ zei Poeh.
B. Hoff, de Tao van Poeh

Nada Brahma is een oude hindoeïstische wijsheid die betekent: de schepping is 
klank of God de schepper is geluid of klank. Alles in en buiten ons is vibratie, bestaat 
uit trillingen. Het woord nada betekent klank of geluid, het is verwant aan nadi dat 
stroom betekent of energiekanaal. In ons lichaam zijn nadi’s kanalen waardoor Chi, 
de levensenergie, naar iedere cel gaat. Het stromen van georganiseerde trillingen 
wordt ervaren als muziek. Ieder mens weet dat waar woorden ophouden de muziek 
doorgaat en intuïtieve gebieden aanraakt, en emoties kan losmaken.
Voor een musicus is dat te begrijpen omdat hij/zij in het tot stand brengen van 
klanken en daar betekenis aan geven, in het moment zelf is.

Dat muziek zo goed voor de ontwikkeling van het brein is en ook kan genezen weten 
we al sinds Pythagoras. Hij onderzocht trillingsgetallen met behulp van snaren 
en merkte dat zowel melodieën als samenklanken een uitwerking hebben op het 
gemoed. Hij liet zijn leerlingen de therapeutische effecten van muziek en dans 
ervaren en maakte hen ook de onhoorbare “harmonie der sferen” duidelijk.

Maar hoe de verbinding op de hogere gebieden is, en hoe die werking gebeurt, is 
iets voor fijnproevers. 

Luther
Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Gut geworben...
Deze regel van Martin Luther zette me aan het denken toen ik 14 jaar was, en hem 
in een agenda vond.

Ik had al jong het besef dat wat toen geloof heette heel belangrijk was en vond 
godsdienstles op school erg interessant. Ik begon muziek maken net te ontdekken. 

Muziek en Leven -
komt op hetzelfde neer 
Martie Velthuis

Martie Velthuis is docente blokfluit, viola da gamba en 
ensemble. Over mystiek en muziek heeft ze veel lezingen 
gegeven.
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Dat was thuis niet vanzelfsprekend 
maar werd wel aangemoedigd. Mijn 
honger naar muziek ontvlamde: 
zou dat een hemels goed zijn? Ik 
was er toen diep door geraakt.
Terugkijkend denk ik dat ik intuïtief 
al vond wat later zo belangrijk voor 
me zou zijn.
Ik wilde begrijpen hoe Luther 
dat bedoelde, wat is de relatie 
tussen hemel en muziek en kies 
je zelf voor muziek? Verbind je je 
daardoor met de hemel? Dat wat je 
in de eerste plaats graag doet en in de tweede plaats bij je ontroering, bij je inspiratie 
brengt, wat is daar het hemelse aan en hoe verhoudt zich dat tot je voorstelling van 
God?

Deze vragen reisden met me mee door de jaren heen. Al spelend, zingend, dansend 
en lesgevend ben ik vaak op het kruispunt beland van spirituele herkenning en 
uitdrukking in muziek. Op momenten van grote ontroering krijg je soms een inzicht. 
Zoals mij overkwam toen ik meewerkte aan een uitvoering van Monteverdi’s Vespro 
della beata Virginae Mariae.

Wat je ook onder hemel verstaat, heeft hoe dan ook te maken met iets dat groter is 
dan jij, boven je verheven, en tegelijk in je. We kunnen het ook noemen: hoger Zelf, 
het goddelijke. 
Je ervan bewust te worden dat er zoiets is als een hemels goed is een ervaring in het 
diepst van je ziel, een mystieke ervaring. 

Waarnemen is ontdekken
Mystieke waarneming is zien met de ogen van de geest, het is het soort zien achter 
de feiten en de meningen. Deze beschrijving van mystiek las ik op de eerste bladzijde 
van het boekje van Wil Cox getiteld Is God muzikaal?
Is dat het ontdekken van een betekenis, die niet in een genoemd feit vervat is, maar 
bij beschouwing een grotere diepte in zich heeft? 
Is het dan ook zo met de muzikale waarneming, het actieve luisteren? Misschien 
kun je zeggen: horen met de oren van de geest. ‘Aures animi fores’: de oren zijn de 
poorten van de ziel. Het gehoor is het orgaan dat het eerst tot ontwikkeling komt in 
de moederschoot en het laatste ophoudt te functioneren. 
Je ogen kun je sluiten, je oren niet, je staat altijd door geluid in verbinding met je 
omgeving.

Waar worden we precies geraakt door muziek?
En waar ontstaat in iemand die muziek maakt het initiatief tot het beginnen?
Of beter: waar begint de voorbereiding? Het begint met een voorstelling in de geest 
van klank en intentie, wat ga ik doen en wat is de rol van wat ik ga doen in het geheel 
of de solo? Dan: wat is er nodig om precies dat geluid te maken dat ik wil horen? 
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Ben ik gespannen of stel ik me open voor de inspiratie om het gewenste geluid te 
produceren?

Het zevenvoudig mensbeeld
In ieder gebied van het 
zevenvoudig mensbeeld dat 
de theosofie hanteert, speelt 
muziek een eigen rol. Laten we 
dat nagaan in het voorbeeld van 
het spelen op een instrument.
Op het fysieke vlak is dan al 
veel gebeurd: het instrument 
is gepakt, zo nodig gestemd, 
geprobeerd hoe het klinkt, de 
noten staan evt. voor me. De 
ruimte is voorbereid. Op het 
energetische vlak is overal voor 
gezorgd: er is verwarmd, ik ben 
gevoed. De strijkstok heeft hars gekregen, de snaren zijn in goede staat. Op het 
astrale vlak is een plan gemaakt, ik heb zin of behoefte om te spelen. Het concrete 
denken is gedaan: er is bedacht welke muziek, met welke instrumenten.
En dan zijn we bij het metaforische denken en krijgt de speler een beeld van de sfeer 
waarin het zal gaan klinken. Pas dan komt de intuïtie, het buddhische vlak erbij en als 
het spelen begint laten we de inspiratie aan de ziel, het atmisch gebied over. 
Daar kan de connectie met de goddelijke scheppende stroom plaatsvinden.

Muziek voor iedereen
Op belangrijke momenten in het leven zoals bruiloften en uitvaarten luisteren we 
naar muziek. Het luistert voor de betrokkenen heel nauw welke muziek dat dan is. 
Iedereen heeft iets met bepaalde muziek en het is letterlijk: zoveel hoofden, zoveel 
zinnen. 
Iemands smaak of voorkeur wordt gevormd door een trilling die iemand raakt, doet 
denken aan een sfeer, een idee, een periode in de herinnering. Maar het kan ook een 
pure ervaring zijn, een ontdekking. Je kunt hiermee al zien dat muziek beluisteren 
net zozeer een activiteit is als zelf spelen. Wat de luisteraar opvangt, bewust en 
onbewust en wat zij ermee doet, hangt samen met ontwikkeling van bewustzijn en 
en van muzikale ervaring. Wat je als luisteraar ervaart is voor een deel bewust, je kunt 
bv. denken: wat een mooi instrument, wat een goed spel, ik houd van deze muziek, 
en een halfbewust deel: het doet iets met me wat ik niet ‘in de hand heb’: het maakt 
me blij ... of droevig.
En natuurlijk is er een onbewust deel in het luisteren: vrijwel niemand hoort alles in 
een stuk muziek en denk aan de muzak in winkels die het koopgedrag beïnvloedt of 
je nu wilt of niet. Niet muzikaal zijn bestaat eigenlijk niet, iedereen wordt wel door één 
of andere soort muziek geraakt, beweegt een beetje mee of herkent een melodie. De 
behoefte aan muziek roept de interesse ervoor op en door je er in te verdiepen neemt 
de kwaliteit van het luisteren toe. De stap nemen om zelf te gaan spelen of zingen is 
een vrije keus. Als je er zin in hebt, mag niets je ervan weerhouden.
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Tradities
Ik ben in de verschillende wijsheidstradities gaan kijken naar wat er over klank, 
muziek, en over de scheppende trilling is geschreven. 
Het blijkt dat in elke mystieke school, of het nu in het hindoeïsme, boeddhisme, 
soefisme, chassidisme of in het christendom over innerlijke scholing gaat, muziek 
wordt beschreven als een weg waarlangs je met het Goddelijke in contact komt.

In de Upanishads vinden we het volgende:
De essentie van alle wezens is de aarde,
de essentie van de aarde is het water,
de essentie van het water zijn de planten,
de essentie van de planten is de mens,
de essentie van de mens is de rigveda (heilige kennis in de vorm van poëzie)
de essentie van de Rigveda is de Samaveda, de muziek,
de essentie van de muziek is OM.
Dit heilige woord wordt ook wel het oergeluid van de wereld genoemd. AUM bestaat 
uit drie aspecten: A staat voor het subjectieve bewustzijn van de wereld, U voor het 
bewustzijn van onze innerlijke wereld en de M voor het bewustzijn van de eenheid, 
het volledig rusten in zichzelf, rusten in de natuur van de geest. AUM is een mantra, 
dat is een woord dat een kracht draagt, en kracht IS.
Als je aandachtig AUM zingt, verbind je je met die betekenis, met dat oergeluid, met 
de scheppende trilling.
In veel culturen worden klanken gebruikt als mantra’s, voor mystieke transformatie en 
voor genezing, denk aan het gebruik van klinkers (AEIOU) in de gnostische traditie. 

Mantra’s kunnen hoorbaar, fluisterend, of totaal innerlijk worden uitgesproken. 
De energie is het grootst in de stilte. De stilte transcendeert het geluid. Mevrouw 
Blavatsky (HPB) toont in De Stem van de Stilte het verband tussen de mystieke weg 
en het geluid (nada), dat uiteindelijk opgaat in de Stilte. 

De spreuk van Annie Besant O verborgen leven, trillend in elk atoom spreekt over 
het verbonden voelen met al wat leeft. Als je achter zo’n zin de betekenis bespeurt, 
de mystiek, dan zijn we weer terug bij Nada Brahma.

Zet dit naast het begin van het Evangelie van Johannes: 
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit 
was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit 
is geen ding geworden dat geworden is.
Het moment dat we ons ergens van bewust worden, dat we open gaan voor een 
nieuw inzicht kan zo’n scheppingsmoment zijn.

Voor de chassidim, vrome Joden, de mannen herkenbaar aan hun zwarte kleding, 
baarden en peies (haarlokken bij de slapen), brengen muziek en dans de mens pas 
werkelijk tot God. Door liederen, muziek en dans wordt de mens naar lichaam, ziel 
en geest bevrijd tot vreugde. Rabbi Naftali van Rofsjits meende dat een nigoen, een 
melodieus klank-gebed, de poorten van de hemel kon openen. Een nigoen ontstaat 
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al neuriënd, en is een voertuig van geloof, een 
weg tot aanbidding van de Schepper. Rabbi 
Nachman van Bratzlaw zei tegen zijn chassidim: 
Kom, ik zal jullie een nieuwe manier leren om je 
te hechten aan de Schepper. Niet door taal, maar 
door het lied. Als we samen zingen, zal de hemel 
ons verstaan. Muziek is zo tot mystiek geworden.

Het soefisme, de mystieke school van de islam, 
noemt muziek en klank voedsel voor de ziel. 
De Soefi’s zingen veel kleine mooie liedjes als 
mantra’s en bewegen daarop, als ervaring op een 
hoger niveau.
De Soefi- dichter en musicus Hazrat Inayat Khan 
begint zijn boek De mystiek van het geluid zo: 
Het Absolute Leven, waaruit alles is voortgekomen 
en waartoe alles te zijner tijd weerkeert, is een 

geluidloos, bewegingloos en eeuwig leven. Iedere beweging die van dit geluidloze 
leven  uitgaat, is een trilling en een schepper van 
trillingen.
Hij beschrijft dan hoe mineralen-, planten-, dieren-, 
en mensenrijk de graduele veranderingen van 
trillingen zijn en hoe de steeds fijnere geestelijke 
lichamen van de mens uit steeds fijnere trillingen 
bestaan.

In de theosofie zijn we vertrouwd met deze visie, 
in De Geheime Leer lezen we in de eerste stanza’s 
hoe in een volkomen stilte de kosmische evolutie 
begint met de eerste trilling. De dichterlijke taal is 
van een grenzeloze schoonheid. 
Het gaat over Dzyan, de oerwijsheid en zijn 
geboorte. Dzyan is hetzelfde woord als Zen. In de 
Zen-meditatiescholen is het een wel bekend gebruik 
dat de leerling koans, een soort onbegrijpelijke 
spreuken krijgt om zich in de meditatie op te richten en deze woorden uit de stanza’s 
zijn zulke koans: het denkvermogen breekt erop, maar het voorstellingsvermogen 
komt tot leven. 
Het gaat hier niet direct om muziek maar om de scheppende trilling als iets wat we 
ons trachten voor te stellen en waarmee we, als we klank voortbrengen op welke 
wijze dan ook, ons verbinden. Je kunt het gevoel krijgen dat alles in de natuur samen 
trilt en muziek maakt.

Door muziek diepgaand te beleven wordt het mogelijk om je trilling te herkennen. 
Hiervoor is onderscheidingsvermogen, viveka nodig. Misschien leer je zo, zoals De 
Stem van de Stilte zegt, de aard van dharana kennen en ooit de stem van nada, het 
geluidloze woord, horen en begrijpen.

Dansende chassidim

Hazrat Inayat Khan
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Muziek is misschien wel de meest theosofische kunst. Zelfs zonder de drie 
doelstellingen van de Theosophical Society (TS) te kennen, promoten componisten 
en uitvoerders ze vaak, en luisteraars ervaren de effecten ervan.

De eerste doelstelling, universele broederschap, komt naar voren in de aard van 
de muziek zelf. De meeste muziek vereist de betrokkenheid van ten minste twee 
spelers, die hun partijen met elkaar moeten afstemmen en als één geheel moeten 
samenwerken.

De tweede doelstelling komt naar voren bij het uitvoeren of beluisteren van het 
uitgebreide repertoire van gewijde en ceremoniële muziek uit alle culturen, van de 
prehistorie tot heden, van de keelzang van Siberische sjamanen en Tibetaanse lama’s 
tot de etherische gezangen van Hildegard von Bingen, de koorwerken van Johann 
Sebastian Bach en de jazz-geïnspireerde meditaties op God van John Coltrane’s A 
Love Supreme.
Muziekstudie zet mensen ook aan tot een dieper begrip van wetenschap (door 
akoestiek, muziektheorie en de harmonische verhoudingen van Pythagoras) en 
filosofie (door esthetiek en het idee van kosmische harmonie, de muziek der sferen).

De derde doelstelling komt naar voren in de intentie van veel componisten en 
uitvoerders om het publiek in hart en ziel te raken en zo de spirituele krachten die in 
de mensheid latent aanwezig zijn op te roepen door mensen naar hogere staten van 
bewustzijn te brengen. Bijna iedereen heeft wat ik noem ‘transcendente muzikale 
ervaringen’ gehad, piek- of mystieke ervaringen die voortkomen uit het luisteren 
naar muziek. De symptomen lopen uiteen van koude rillingen tot spontane tranen, 
van bijna verlammende fascinatie tot gevoelens van vervoering waarin de grenzen 
van het zelf oplossen.

Sommige mensen vereren de grote meesterwerken van de westerse klassieke 
muziek, die in staat zijn transcendente muzikale ervaringen te produceren alsof het 
heilige geschriften zijn. Vaak weerspiegelen dergelijke stukken de drie doelstellingen 
van de Theosophical Society.
Denk aan de finale van de negende symfonie van Beethoven, met de ‘Ode aan de 
vreugde’. We krijgen een passage van muzikale chaos om de politieke wanorde van 

Theosofische muziek
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vrijwel alle op Internet (YouTube) te beluisteren (Red.)
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Europa tijdens de Napoleontische oorlogen weer te geven. ‘Niet deze geluiden!’ zingt 
de bariton. Vervolgens leidt hij het koor tot het overwegen van de mogelijkheid dat 
we onder de leiding van vreugde broeders worden door vriendschap en de liefde 
van een partner. De hele natuur ervaart die vreugde en de hemellichamen in hun 
serene en ordelijke loop worden het model hoe we door ons eigen leven racen. ‘Wees 
omarmd, alle miljoenen. Hier is een kus voor de hele wereld!’

Honderden mensen kunnen bij de uitvoering betrokken zijn: een orkest van strijkers, 
houtblazers, koperblazers en percussionisten; sopraan-, mezzosopraan-, tenor- 
en baritonsolisten; een groot koor en de dirigent, die ervoor zorgt dat ze allemaal 
als één spelen. Dat proces van één worden omwille van de muziek is de essentie 
van broederschap: het zelf en de eigen verlangens opgeven om op te gaan in een 
harmonieus functionerend geheel.
Ondertussen raakt het publiek in de ban van prachtige, goddelijk gespeelde muziek. 
De opgetogen aandacht in de zaal is tastbaar. We voelen ons ontroerd en opgeheven. 
Tijdens het applaus staan we vaak als één man op om de musici te groeten. Ons 
bewustzijn is getransformeerd. We zijn even broeders geworden.

Muziekstudie is een andere belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van 
broederschap. Aziatische musici komen naar Europa of Amerika om de 
uitvoeringspraktijk van westerse klassieke muziek te leren. Amerikaanse populaire 
muzikanten reizen naar West-Afrika om te studeren bij inheemse meesterdrummers, 
of naar India om sitar of tablas te leren spelen onder begeleiding van klassieke 
Indiase musici.

In de zestiger jaren begon het genre 
wereldmuziek zich te ontwikkelen door 
samenwerking van muzikanten uit verschillende 
culturen. Een pionier was de Amerikaanse 
jazzklarinettist Tony Scott, die samen met 
traditionele Japanse koto- (tafelharp) en 
shakuhachi-spelers (bamboefluit) Music for 
Zen Meditation and Other Joys (1964) maakte. 
Een andere beroemde vroege bijdrage aan het 

genre was de samenwerking van de klassieke violist Yehudi Menuhin en de Indiase 
sitarspeler Ravi Shankar in West Meets East (1967).
Tegenwoordig zijn er talloze wereldmuziekgroepen. Als feest van universele 
broederschap spelen musici uit verschillende continenten een multiculturele synthese 
van stijlen, modi, ritmes en timbres.

Eén tak van wereldmuziek die bijzonder interessant is voor theosofen is kirtan: 
Indiase devotionele zang van sanskriet teksten waarvan men aanneemt dat ze grote 
spirituele kracht hebben. Een leider zingt elke zin en het koor herhaalt. De constante 
herhaling van de frase drijft de spirituele betekenis ervan steeds dieper in de ziel, 
terwijl de muziek subtiel naar hogere bewustzijnstoestanden leidt.
Opnieuw ‘uitgevonden’ door muzikanten in het Westen, behoudt kirtan zijn 
devotionele element, maar de traditionele sitar, tablas en bamboefluit worden vaak 

Yehudi Menihin en Ravi Shankar
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gecombineerd met akoestische 
gitaar, bas en elektronische 
keyboards. Een bijzonder mooi 
voorbeeld van het genre is The Love 
Window van Shantala (het echtpaar 
Heather en Benjy Wertheimer). 
Het album gaat van stille meditatie 
naar mysterieuze bezwering, van 
zwevende melodieën waarvan de 
spirituele schoonheid het hart opent 
tot extatische lofdansen. Het besluit met een sanskrietgebed waar H.P. Blavatsky dol 
op zou zijn geweest: Als het volmaakte uit het volmaakte wordt gehaald, blijft alleen 
het volmaakte over.

Een ander recent aspect van de trend om broederschap in de muziekkunst te vieren, 
is La Pasión según Marcos (St. Mark Passion), van de Argentijnse componist Osvaldo 
Golijov (geboren in 1960). Golijovs passiemuziek, in opdracht gemaakt in 2000, ter 
ere van de 250ste sterfdag van Bach, is wereldmuziek in de klassieke concertzaal. 
Golijov is van Oost-Europese joodse afkomst, klassiek geschoold, maar vertrouwd 
met de klanken van hedendaagse tango en andere Latijns-Amerikaanse populaire 
muziek.

Golijov plaatst het verhaal van Marcus over de 
kruisiging in de traditie van paasfestiviteiten, vaak 
met passiespelen, in Zuid-Amerikaanse dorpen. 
Het resultaat is een muzikaal drama dat beurtelings 
rauw, extatisch en subliem is. Het vermengt 
klassieke strijkers, vurige jazzblazers, Afro-Cubaanse 
percussie, flamencogitaar, met opera- en salsa- 
vocalisten, een semi-gechoreografeerd gospelkoor 
en zelfs capoeiradansers (een Braziliaanse martial art 
geïmporteerd uit Afrika).
Om het idee van broederschap en de universaliteit van 

het evangelieverhaal verder te benadrukken, worden de rollen van Marcus, Judas en 
Jezus onder de solisten verspreid zonder rekening te houden met geslacht: soms 
gezongen door een man, dan weer door een vrouw. De tekst is grotendeels in het 
Spaans, met wat Latijn. Het stuk eindigt met een prachtig kaddisj (joods klaaggebed 
voor de doden) in het Aramees, de taal die Jezus zou hebben gesproken.
Alom beschouwd als een van de eerste muzikale meesterwerken van de 
eenentwintigste eeuw, is Golijov’s Passion onlangs uitgebracht in een mooie opname 
door Deutsche Grammophon, die een dvd bevat van een recent festivaloptreden, 
zodat de luisteraar de al even verbluffende visuele impact van dit geweldig kunstwerk 
naar waarde kan schatten.

Net als Golijov kunnen sommige musici onbewust theosofen zijn, die broederschap 
creëren, heilige teksten schrijven en spirituele verheffing teweegbrengen. Toch 
hebben enkelen actief theosofie bestudeerd. Zo werd de Russische componist 
Alexandr Skriabin (1872-1915) rechtstreeks beïnvloed door de geschriften van 

Kirtan
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mevrouw Blavatsky. Onder Skriabins tot mystiek 
neigende werken voor orkest behoort het Gedicht van 
Extase. Het verbeeldt de vereniging van mannelijke en 
vrouwelijke principes, wat voortdurend het universum 
herschept; en Prometheus of het Gedicht van Vuur, 
geïnspireerd door De Geheime Leer. In Blavatsky’s 
hervertelling van de oude Griekse mythe van Prometheus 
schenken goddelijke wezens de mens het heilige vuur: 
zelfbewustzijn, intelligentie en beschaving. Skriabin 
probeerde deze wezens niet alleen in muziek uit te 
beelden, maar ook in licht, door de projectie van kleuren 
afgestemd op de harmonieveranderingen in de zaal.

Skriabin componeerde ook tien pianosonates, waarvan er verschillende theosofische 
ondertitels hebben. De vierde sonate gaat over vliegen naar een ster, zoals in de 
ervaring van astrale projectie. De zevende, met als ondertitel Witte Mis, beeldt de 
mystieke krachten uit die ontketend worden in een magische ceremonie, en de 
negende (Zwarte Mis) gaat over het zuiveren van de bijbehorende duistere krachten. 
De achtste sonate gebruikt vijf muzikale fragmenten om het constante samenspel 
van de elementen aarde, water, lucht, vuur en, zoals hij het noemde, ‘de mystieke 
ether’ weer te geven.
Skriabins tiende sonate portretteert zonne-insecten ‘geboren uit de zon’, ‘de kussen 
van de zon’. De stralende halo van trillers waarmee het stuk wordt afgesloten, is een 
van de meest effectieve weergaven in de muziek van het innerlijke licht dat wordt 
geassocieerd met hoge meditatieve stadia, zoals samadhi.

Skriabin wilde een muziekstuk schrijven dat de bestaande wereld zou beëindigen en 
een nieuw tijdperk zou inluiden. Hij bracht de laatste jaren van zijn leven door met 
het plannen van dit werk, dat hij Mysterium noemde. Het zou opgevoerd worden in 
India, met de Himalaya op de achtergrond. Er zou een speciaal amfitheater worden 
gebouwd en een tempelachtig opleidingsinstituut voor de musici. Alle kunsten zouden 
worden gebruikt, inclusief die van geur in de vorm van wierook. De voorstelling zou 
enkele dagen duren.
Ten tijde van zijn voortijdige dood op drieënveertigjarige leeftijd werkte Skriabin aan 
een prelude voor het Mysterium, dat hij Voorbereidende actie noemde. Zijn vrienden 
noemden het gekscherend het ‘veilige mysterium’, aangezien het niet de bedoeling 
was om de wereld te beëindigen. Het werk bleef onvoltooid.

Vreemd genoeg raakte de Sovjetcomponist Alexander 
Nemtin (1936-1999) geobsedeerd door Skriabins onvoltooide 
werk. Zesentwintig jaar lang probeerde hij het af te maken 
met de ongeorganiseerde stapel schetsen die Skriabin had 
achtergelaten. Toen in de jaren zeventig een opname van een 
deel van deze voltooiing werd uitgebracht, toonde de albumhoes 
een foto van de gladgeschoren Nemtin naast een van de 
bebaarde Skriabin. De gelijkenis in de gezichtsstructuur was 
opmerkelijk, wat impliceert dat Nemtin misschien de reïncarnatie 
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van Skriabin was. In 1999 werd een opname van Nemtins drie uur durende voltooiing 
van Skriabin’s Prepatory Action uitgebracht als Preparation for the Final Mystery.

In tegenstelling tot Skriabin was de Britse componist 
Cyril Scott (1879-1970) actief betrokken bij de TS. Scott 
geloofde niet alleen dat veel facetten van politiek en cultuur 
tot uiting komen in muziek, maar ook dat veranderingen 
in muziekstijl vaak op mysterieuze wijze voorafgaan aan 
en invloed hebben op veranderingen in politiek en cultuur.
In zijn boek Music: Its Secret Influence through the Ages 
citeerde Scott beroemde passages uit Plato’s Republiek 
over het effect van muziek op de gemoedstoestand 
van mensen en de waarde en gevaren van bepaalde 
toonladders voor de samenleving. Hij introduceerde ook 
het idee ‘deva-geïnspireerde muziek’ (geschreven onder 
invloed van deva’s, Sanskriet voor ‘stralenden’, zoiets als de muzen of engelen van 
het Westen) en buddhische muziek (die eenheid en gelukzaligheid uitdrukt, ontstaan 
in wat theosofen het gebied van buddhi noemen, Sanskriet voor ‘vermogen van 
wijsheid’).

Scott beweerde dat buddhische muziek probeert ‘die liefde die God is uit te beelden, 
de goddelijke liefde’. Eén van de beste voorbeelden van buddhische muziek is de 
Prelude van Wagners opera Lohengrin, een muzikale weergave van een visioen van 
de Heilige Graal, die fungeert als een subliem pijnlijke oproep tot hogere dienst.
De muziek van Scott werd lange tijd verwaarloosd, maar heeft onlangs een opleving 
door Britse platenlabels beleefd. Al zijn solo-pianomuziek is opgenomen, evenals 
een aantal van zijn grote orkestwerken, waaronder pianoconcerten en symfonieën. 
Early One Morning, voor piano en orkest, belichaamt perfect de vier kwaliteiten die 
Scott toeschreef aan deva-muziek geïnspireerd door natuurgeesten (een lagere 
vorm van deva, gelijk aan elfen en feeën): (1) het verbeeldt de natuur; (2) het bevat 
elementen van volksliederen; (3) het lijkt geïmproviseerd; en (4) het klinkt ‘betoverend 
onbepaald’ en ‘charmant eentonig’. Het opmerkelijke is hoeveel het stuk lijkt op de 
beste New Age-muziek, hoewel het decennia voordat dat genre zich ontwikkelde, is 
gecomponeerd.

Een minder bekende Britse componist met een 
theosofische inslag is John Herbert Foulds (1880-1939). 
Foulds was lang gefascineerd door het theosofische 
‘Licht uit het Oosten’ en ontmoette in 1915 theosoof 
en collega-muzikant Maud MacCarthy. Ze was een 
reisgenoot geweest van Annie Besant in India en was een 
van de eerste westerse autoriteiten op het gebied van 
Indiase klassieke muziek. Onder invloed van MacCarthy 
experimenteerde Foulds met het ontwikkelen van muzikale 
helderhorendheid door middel van vasten, meditatie en 
trancetoestanden. Hij hoopte gedicteerd te worden door 
de muzikale deva’s waarover Cyril Scott had geschreven.

Cyril Scott

John Herbert Foulds



Theosofia - Jaargang 124 - nr. 4 - december 2023 161

Foulds en MacCarthy werkten samen aan het magnifieke 
World Requiem, voor het eerst uitgevoerd in 1923. Het 
stuk was bedoeld ter ere van degenen die stierven in de 
Eerste Wereldoorlog. De tekst was ontleend aan Latijnse 
en Engelse dodenmissen, psalmen, Bunyan’s Pilgrim’s 
Progress en zelfs de poëzie van Kabir, een soefi-mysticus. 
Eén sectie bracht het Oosterse Om (Aum) en het Westelijke 
Amen samen - een muzikale primeur.
Jarenlang was Foulds van plan een opera te componeren 
genaamd Avatara, gebaseerd op het leven van Sri Krishna, 
een incarnatie (avatar) van de Indiase god Vishnu. Hij 
voltooide slechts drie orkestrale preludes, één voor elke 
acte van de opera. Deze preludes worden nu uitgevoerd onder de titel Three Mantras.

Foulds was gefascineerd door het concept in de Indiase muziek dat bepaalde 
toonschalen, raga’s genaamd, een verhoogde staat van bewustzijn konden creëren. 
Sanskriet zinnen die hardop of van binnen worden gereciteerd als mantra’s (‘krachtige 
woorden’) tijdens meditatie hebben een soortgelijk effect als het zingen van kirtan.
In Three Mantras combineerde Foulds deze ideeën, waarbij hij Indiase toonladders 
en korte herhaalde melodische fragmenten gebruikte om krachtige muzikale beelden 
van drie bewustzijnstoestanden te creëren. Het eerste deel, Mantra van activiteit, 
beeldt de bewustzijnsstaat uit die theosofen manas (denkvermogen) noemen. 
Het tweede deel, Mantra van gelukzaligheid, beeldt de staat uit die buddhi wordt 
genoemd, en het derde deel, Mantra van de wil, de staat die atma (geest) wordt 
genoemd.
Het tweede deel, met zijn woordeloze refrein, is vooral effectief als een muzikale 
weergave van buddhi. Het lijkt op het mysterieuze Neptune een deel uit The 
Planets van Gustav Holst (1874-1934). Het derde dat atma voorstelt, verrast met 
zijn apocalyptische razernij en herinnert ons eraan dat één van de functies van de 
godheid is het ongedaan maken van het oude en het brengen van het nieuwe.

Hoewel violiste Maud MacCarthy een wonderkind was 
geweest en zich met compositie had beziggehouden, 
schijnen er weinig andere vrouwelijke componisten te 
zijn die theosofie bestudeerden. 
Een opmerkelijk voorbeeld is Ruth Crawford-
Seeger (1901-1953). Net als haar man, Charles 
Seeger, verzamelde en arrangeerde ze Amerikaanse 
volksmuziek. Haar stiefzoon, Pete Seeger, werd 
beroemd als zanger, songwriter en muzikale folklorist.
Als student (en vóór haar huwelijk) kwam Ruth 
Crawford bij de theosofie via een compositieleraar in 
Chicago die Skriabin persoonlijk had gekend. Chicago was eind jaren twintig, toen 
Crawford daar studeerde, een theosofische hotspot. Het nationale hoofdkwartier 
van de Amerikaanse afdeling van de TS was pas verhuisd van Los Angeles naar 
Wheaton, een buitenwijk van Chicago. Hoewel Crawford-Seeger wordt beschouwd 
als een van de belangrijkste vrouwelijke componisten van de eerste helft van de 
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twintigste eeuw, componeerde ze slechts enkele tientallen werken. De bekendste is 
haar progressieve strijkkwartet.

Skriabin zei ooit: Muziek is het pad van openbaring. Je kunt je niet voorstellen wat 
een krachtige methode van kennis het is! Wanneer muziek de drie doelstellingen van 
de Theosophical Society belichaamt, al is het onbewust, wordt het vaak een pad 
van openbaring.

Een van de grote meesterwerken van de twintigste-
eeuwse klassieke muziek is het Quartet for the End of 
Time van Olivier Messiaen (1908-’92). Veel luisteraars 
hebben ontdekt dat het zo’n pad is.
Messiaen  was geen theosoof, maar een vrome katholiek 
met mystieke inslag, een fervent vogelaar die probeerde 
de liederen van vogels te transcriberen en ze in zijn muziek 
te verweven. Hij beschouwde vogels als de koorzangers 
van God. Net als Skriabin ervoer hij ook synesthesie, het 
vermogen om geluid als kleur te zien. Messiaen probeerde 
deze sonische kleuren in zijn muziek te vangen.

Het Kwartet voor het Einde der Tijden kende een dramatische geboorte. Het 
werd gecomponeerd en voor het eerst uitgevoerd in een naziconcentratiekamp 
in 1941, een tijd waarin sommige mensen geloofden dat het einde van de wereld 
was aangebroken, met Hitler als de Antichrist wiens komst was voorspeld in de 
Openbaring van Johannes. Messiaen schreef het stuk voor de beschikbare spelers 
en instrumenten, waaronder een klarinet, een viool, een cello met slechts drie snaren 
(in plaats van de gebruikelijke vier) en een staande piano waarvan de toetsen bleven 
hangen. De première vond plaats op een koude winternacht in een nauwelijks 
verwarmde barak met honderden toehoorders.

Messiaen droeg zijn Kwartet op aan de engel met de regenboogkroon in de 
Openbaring die met één voet op de zee en 
de andere op het land staat en roept om het 
einde der tijden. Dat zal komen wanneer de 
zevende engel op zijn bazuin blaast. 
Messiaen experimenteerde in dit stuk met 
verschillende manieren om de muzikale 
tijd te ‘beëindigen’. In sommige secties 
elimineerde hij de maatstrepen die normaal 
worden gebruikt om de ritmische stroom 
te organiseren en te reguleren. Hij eiste 
vaak dat noten ongebruikelijk lang werden 
vastgehouden en gebruikte extreem langzame tempi met weinig harmonische 
verandering. Hij probeerde zo de eeuwigheid in muziek weer te geven.

De componist vertelt ons in een programmanotitie dat het stuk op aarde begint met 
het ochtendkoor van vogelgezang. De engel kondigt zijn aanwezigheid aan. Dan 

Olivier Messiaen
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hebben we een Afgrond der Vogels voor klarinetsolo, die de menselijke ziel voorstelt 
die in de afgrond van de tijd is gestort, maar hunkert naar licht.
Het eerste antwoord op dit verlangen is een deel getiteld Lofzang op de eeuwigheid 
van Jezus, een opmerkelijk mooie en opbeurende meditatie over tijdloosheid en 
goddelijke liefde.
Vervolgens komt een apocalyptische Dans van de Toorn, voor de Zeven Trompetten. 
Er is slechts één melodische lijn, gelijktijdig gespeeld door de vier instrumenten 
zonder harmonie. Eén enkele verkeerde noot valt meteen op. Bij live optredens is 
de concentratie die nodig is om deze moeilijke muziek te spelen zo groot dat de 
uitvoerenden de yoga-meditatieve staat van ‘éénpuntige geest’ moeten benaderen. 
Hun pogingen om eenheid te bereiken dragen ze via de muziek op ons over. We 
worden broeders doordat we een huiveringwekkende ervaring meemaken - een 
muzikale interpretatie van het einde van de wereld.
We horen dan Een Kluwen van Regenbogen, voor de Engel die het Einde der Tijden 
Aankondigt. Hier is de muziek op zijn kleurrijkst, ook al kunnen we niet letterlijk de 
regenbogen van sonische kleuren zien die Messiaen probeerde te reproduceren 
vanuit zijn synesthetische visie.
Het vijftig minuten durende stuk wordt afgesloten met een andere evocatie van de 
eeuwigheid als antwoord op ons verlangen naar licht, op viool en piano: Lofzang op 
de eeuwigheid van Jezus. Als ooit een muziekstuk ons zou kunnen leren hoe de hoge 
bewustzijnsstaat die genade wordt genoemd, zou kunnen voelen, dan is dit het wel.
Met het Kwartet voor het Einde der Tijden heeft Messiaen wellicht het ideale stuk 
theosofische muziek geproduceerd. Het bevordert broederschap en eenheid, komt 
voort uit de studie van heilige geschriften, verkent filosofische begrippen zoals 
tijdloosheid en transformeert het bewustzijn van luisteraars. Het laat zien hoe muziek 
een pad van openbaring kan worden.
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Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 56 72

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 56 72

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Manon van Dijk-Hullegie
Sleutel tot de Upanishads
Uitgeverij Viveki, Lelystad. 1e dr. 2020 – 76 pag
ISBN 9789078555155 - € 12,00

Sleutel tot de Upanishads is een introductie tot de Upanishads, de 
belangrijkste spirituele teksten uit de Vedische cultuur. Ze geven ons 
antwoord op de grote levensvragen: wat is geluk en hoe bereik ik het? Wie 
of wat ben ik? Wat is de wereld en waaruit is zijn ontstaan?
De Upanishads onthullen de onbegrensde, onveranderlijke werkelijkheid 
‘waaruit alle wezens zijn geboren, waarin zij leven en waarheen zij 
terugkeren’, Ze ontvouwen hoe het onbegrensde bewustzijn van zowel 
onszelf als de wereld is. Aan de hand van een selectie prachtige mantra’s 
laat dit boekje zien hoe de duizenden jaren oude onderwijstraditie nog altijd 
de sleutel is tot deze kennis. 

Abe J. van der Veen
De Kracht van Symbolen
Mijnbestseller.nl, 2021 - 216 Pag
Paperback, ISBN 9789403642208 - € 19,95

Dit boek geeft een uitgebreide beschrijving van de krachtigste symbolen 
uit de Westerse esoterie. Maak kennis met o.a. de graal, het pentagram, 
het labyrinth. Een symbool is te zien als een poort of een wegwijzer naar 
de ‘andere’, geestelijke werkelijkheid. Het verwijst naar een aspect van de 
diepere dimensie waarvan wij deel uitmaken. Symbolen kunnen je helpen 
bij je levensvragen. Uiteindelijk kunnen zij het inzicht geven hoe je in ideale 
harmonie kan zijn tussen de microkosmos en de macrokosmos. De taal 
van symboliek wordt begrijpelijker en komt voor jou tot leven!

Sri Śankaracarya, vertaling door Ferit Arav
Vivekacudamani - Het Kroonjuweel van 
Onderscheidingsvermogen 
Brave New Books, 2021 – 226 pag
paperback, ISBN 9789081653817 - € 19,95  

Sri Śankara wordt beschouwd als de grootste spirituele leraar die advaita 
vedanta, ofwel de leer van non-dualiteit, toegankelijk heeft gemaakt voor 
hen die op zoek zijn naar kennis over de betekenis van het menselijk 
bestaan. Zij, in wie op een stil moment de vragen oprijzen ’Wie ben ik, 
wat is de wereld en wat is mijn relatie tot de wereld?’, zullen tijdens hun 
zoektocht een goede gids en een betrouwbare compagnon vinden in de 
werken van Śankara ons heeft nagelaten. Hoewel de aangeboden kennis 
uit de moeilijk toegankelijke Veda’s stamt, legt Śankara deze kennis voor 
de rijpe zoeker op een begrijpelijke en herkenbare wijze uit.  
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Activiteitenagenda
Agenda loges en centra

Apeldoorn
21 – do Lichtfeest
Den Haag
20 – wo Genezingsritueel Helende kring (ZOOM),  

 Marijke Trouw
Haarlem
19 – di Maandelijkse bijeenkomst over een
  theosofisch of esoterisch onderwerp. 
  Voor meer informatie over de
  bijeenkomst, zie https://www.theosofie.nl
  bijeenkomsten/loges/haarlem/

Nijmegen
21 – do Online interactieve Tetraktys-filosofie 

groep.
Roermond
30 – za Gespreks- en studiegroep. 
Rotterdam
19 – di “Het Lichtfeest”: Alles is doordrongen van
  “Cycli”; Welke betekenis schuilt hier
  achter?
Utrecht
22 – vr Raja Yoga beginners, Ildiko Flesch
22 – vr Lichtfeest, viering van de Zonnewende

December

Foto: John Napier (Pexels)
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Amersfoort
 8 – ma Studiemiddag
15 – ma Meditatie/Genezingsdienst
Amsterdam
  6 – za Dialoog De kern van Krishnamurti’s leringen,
 Javier Gomez Rodriguez
20 – za Gespreksgroep De Geheime Leer. Deel I
20 – za Gespreksgroep Grondslagen van
 esoterische filosofie (I. Hoskins)
Apeldoorn
  4 – do Studiebijeenkomst
18 – do Studiebijeenkomst (i.c.m. ALV)
 Studiegroep a.d.h.v. het boek van Michael
 A. Singer: ‘Geluk zonder voorwaarden –
 Waarom je meer kan dan je denkt’
Arnhem
16 – di Studiegroep (ZOOM) De Geheime Leer Deel
 1, Kees Voorhoeve
             Aanmelden via arnhem@theosofie.nl
28 – zo Vervolg Kennismaken met Theosofie,
 Martha Laméris
              Aanmelden via marthalameris@kpnmail.nl
Assen
 Zie website www.theosofie-assen.blogspot.nl
Den Haag
  8 – ma Gespreksavond Licht op het Pad deel 1,
 Ria Schopman
13 – za Cursus Geheime leer deel 3 (ZOOM),
 Jan van Arkel
15 – ma Lezing Astrologie in de kunst, Frits Bolk
17 – wo Genezingsritueel Helende kring (ZOOM),
 Marijke Trouw
22 – ma Gespreksavond Licht op het Pad deel 2,
 Jan Willem Renssen
28 – zo Kunstmuseum Den Haag, Mondriaan en
 Hilda av Klimt, Elmer Overdevest
Haarlem
23 – di Maandelijkse bijeenkomst over een
 theosofisch of esoterisch onderwerp.
 Voor meer informatie over
 de bijeenkomst, zie https://www.theosofie
 nl/bijeenkomsten/loges/haarlem/
Naarden
  7 – zo Instroomgroep
13 – za Meditatiegroep
14 – zo Zelf-transformatie Groep
21 – zo Verdiepingsgroep
21 – zo Workshop ZIJN IS / ER IS, Wim Leys
 en Jaap Vos
               inschrijven via j.vos100@hetnet.nl
27 – za Meditatiegroep
 Voor meer informatie, zie https://naarden
 theosofie.nl/#Datumoverzicht
Nijmegen
 Zie website www.theosofienijmegen.nl

Roermond
14 – zo Groep Innerlijke Ontwikkeling
 28 – zo Studiegroep
 Voor meer informatie, zie
 www.theosofieroermond.nl
Rotterdam
  2 – di Rondetafelgesprek
  9 – di Verdieping 1 Zoektocht naar de ZIEL,
 Pierre van Eijl
16 – di Kleurbeleving en Tekeningen Interpretaties,
 Frits Bolk
23 – di Inzicht in de vedische leer en het
 hindoeïsme,
 Eric Jagernath
30 – di Het mystieke huwelijk, Hans van Aurich
Utrecht
  8 – ma Raja Yoga 1, Ildiko Flesch
12 – vr Raja Yoga 2, Ildiko Flesch
12 – vr Studiegroep Het Tibetaanse boek
 van Leven en Sterven
15 – ma Raja Yoga 1, Ildiko Flesch
19 – vr Raja Yoga 2, Ildiko Flesch
19 – vr Genezingsmeditatie
19 – vr Lezing De Stem van de Stilte,
 Ingmar de Boer
22 – ma Raja Yoga 1, Ildiko Flesch
26 – vr Raja Yoga 2, Ildiko Flesch
26 – vr Mantra zingen, C.C. Shum
29 – ma Raja Yoga 1, Ildiko Flesch
Zeeland
  7 – zo Studiegroep Bron van het Occultisme:
 externe spreker; info via zeeland@theosofie.nl
Zwolle
 Voor info over het programma, mail naar
 c.kerssen@online.nl

Activiteitenagenda
Agenda loges en centraJanuari
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Amersfoort
12 – ma Studiemiddag
19 – ma Meditatie/Genezingsdienst
26 – ma Lezing Mystiek en Muziek, Martie Velthuis
Amsterdam
  3 – za Lezing Bewustzijn, hersenen en meditatie, 
 Arie Bos
17 – za Gespreksgroep De Mahatma Brieven
17 – za Lezing Theosofie en de Art Nouveau in
 Amsterdam rond 1900, Klaas van Harten
Apeldoorn
  1 – do Studiebijeenkomst
15 – do Studiebijeenkomst 
 Studiegroep a.d.h.v. het boek van Michael
 A. Singer: ‘Geluk zonder voorwaarden –
 Waarom je meer kan dan je denkt’
Arnhem
13 – di Studiegroep (ZOOM) De Geheime Leer
 Deel 1, Kees Voorhoeve
              Aanmelden via arnhem@theosofie.nl
25 – zo Vervolg Kennismaken met Theosofie,
 Martha Laméris
              Aanmelden via marthalameris@kpnmail.nl
Assen
 Zie website www.theosofie-assen.blogspot.nl
Den Haag
  5 – ma    Gespreksavond Licht op het Pad: ‘Karma’,
 Ria Schopman
10 – za     Cursus Geheime leer deel 3 (ZOOM),
 Jan van Arkel
12 – ma    Cursus Analytisch idealisme, Ad Rek
19 – ma    Lezing Leylijnen en krachtcentra,
 Georges van der Boorn
21 – wo    Genezingsritueel Helende kring (ZOOM),
 Marijke Trouw
24 – za     Lezing en kookworkshop, Yoff Kau,
 Ria Schopman en Frank Tuinstra (landelijk)
26 – ma    Cursus Analytisch idealisme, Ad Rek    
Haarlem
27 – di Maandelijkse bijeenkomst over een
 theosofisch of esoterisch onderwerp.
 Voor meer informatie over
 de bijeenkomst, zie https://www.theosofie
 nl/bijeenkomsten/loges/haarlem/
Naarden
  4 – zo Instroomgroep
10 – za Meditatiegroep 
11 – zo Zelf-transformatie Groep
18 – zo Verdiepingsgroep
24 – za Meditatiegroep
 Voor meer informatie, zie https://naarden
 theosofie.nl/#Datumoverzicht
Nijmegen
 Zie website www.theosofienijmegen.nl

Roermond
 11 – zo Groep Innerlijke Ontwikkeling
 25 – zo Studiegroep
 Voor meer informatie,
 zie www.theosofieroermond.nl
Rotterdam
  6 – di Rondetafelgesprek
20 – di Kosmische passage + kristallijne
 zenuwgestel activering, Willem Broeren
27 – di Inzicht in de vedische leer en het
 hindoeïsme, Eric Jagernath
Utrecht
  2 – vr Raja Yoga 2, Ildiko Flesch
  2 – vr Studie Inleiding Astrologie,
 Adriaan Klaasse
  5 – ma Raja Yoga 1, Ildiko Flesch
  9 – vr Raja Yoga 2, Ildiko Flesch
  9 – vr Studiegroep Het Tibetaanse boek van
 Leven en Sterven
12 – ma Raja Yoga 1, Ildiko Flesch
16 – vr Raja Yoga 2, Ildiko Flesch
16 – vr Genezingsmeditatie
16 – vr Lezing Het graalmysterie van Parzival,
 Benita Kleiberg
23 – vr Mantra zingen, C.C. Shum
24 – za Lezing en kookworkshop Het belang van
 goede voeding voor lichaam en geest 
 landelijk)
26 – ma Raja Yoga 1, Ildiko Flesch
Zeeland
  4 – zo Studiegroep Bron van het Occultisme:
 Geloftekoorts en de geestelijke wil
Zwolle
 Voor info over het programma, mail naar
 c.kerssen@online.nl

Activiteitenagenda
Agenda loges en centraFebruari
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Amersfoort
11 – ma Studiemiddag
18 – ma Meditatie/Genezingsdienst
Amsterdam
  2 – za Gespreksgroep De Geheime Leer. Deel I
  2 – za Gespreksgroep Leven in wijsheid (J. Mills) 
16 – za Dialoog De kern van Krishnamurti’s leringen,
 Javier Gomez Rodriguez
Apeldoorn
  7 – do Studiebijeenkomst
21 – do Studiebijeenkomst 
 Studiegroep a.d.h.v. het boek van Michael
 A. Singer: ‘Geluk zonder voorwaarden –
 Waarom je meer kan dan je denkt’
Arnhem
12 – di Studiegroep (ZOOM) De Geheime Leer Deel
 1, Kees Voorhoeve
             Aanmelden via arnhem@theosofie.nl
Assen
 Zie website www.theosofie-assen.blogspot.nl
Den Haag
  4 – ma Lezing Theosofie in de architectuur,
 Arjan Hebly
  9 – za Cursus Geheime leer deel 3 (ZOOM),
 Jan van Arkel
11 – ma Lezing Gandhi, Victor van Bijlert
20 – wo Genezingsritueel Helende kring (ZOOM),
 Marijke Trouw
23 – za Museumbezoek Museum Volkenkunde,
 Jan Willem Renssen
25 – ma Cursus Analytisch idealisme, Ad Rek
Haarlem
19 – di Maandelijkse bijeenkomst over een
 theosofisch of esoterisch onderwerp. 
 Voor meer informatie over de bijeenkomst,
 zie https://www.theosofie.nl
 bijeenkomsten/loges/haarlem/
Naarden
  3 – zo Instroomgroep
  9 – za Meditatiegroep 
10 – zo Zelf-transformatie Groep
17 – zo Verdiepingsgroep
23 – za Meditatiegroep
 Voor meer informatie, zie https://naarden
 theosofie.nl/#Datumoverzicht
Nijmegen
 Zie website www.theosofienijmegen.nl
Roermond
10 – zo Groep Innerlijke Ontwikkeling
24 – zo Studiegroep
 Voor meer informatie,
 zie www.theosofieroermond.nl
Rotterdam
19 – di Verdieping 2 Zoektocht naar de ZIEL,
 Pierre van Eijl
26 – di Inzicht in de vedische leer en het
 hindoeïsme, Eric Jagernath

Utrecht
  1 – vr Raja Yoga 2, Ildiko Flesch
  1 – vr Studie Inleiding Astrologie, Adriaan Klaasse
  4 – ma Raja Yoga 1, Ildiko Flesch
  8 – vr Raja Yoga 2, Ildiko Flesch
  8 – vr Studiegroep Het Tibetaanse boek van
 Leven en Sterven
11 – ma Raja Yoga 1, Ildiko Flesch
15 – vr Raja Yoga 2, Ildiko Flesch
15 – vr Genezingsmeditatie
15 – vr Lezing De weg van Kabbala, 
 Magda van Ende
18 – ma Raja Yoga 1, Ildiko Flesch
22 – vr Raja Yoga 2, Ildiko Flesch
22 – vr Mantra zingen, C.C. Shum
25 – ma Raja Yoga 1, Ildiko Flesch
29 – vr Raja Yoga 2, Ildiko Flesch
Zeeland
  3 – zo Studiegroep Bron van het Occultisme:
 Esoterische discipline.
Zwolle
 Voor info over het programma,
 mail naar c.kerssen@online.nl

ITC Naarden

24-25 december 2023 ITC Naarden
Gezamenlijke Kerstviering Vrij Katholiek Kerk en 
Theosofische Vereniging in Nederland. 

Houdt voor nieuwe activiteiten in 2024 de website in 
de gaten: www.itcnaarden.org

Internationale evenementen

27 t/m 30 december 202
 Adyar, Chennai, India International Gathering of 
Young Theosophists: ‘The Spiritually Dedicated Life’
Zie www.ts-adyar.org

31 december 2023 t/m 4 januari 2024
Adyar, Chennai, India (ook via ZOOM) 148th 
International Convention: ‘Exploring and 
Understanding Universal Intelligence’
Zie www.ts-adyar.org

Verdere info zie de adressenlijst 
achterin deze Theosofia, overige 
info over NL bijeenkomsten
www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges

Activiteitenagenda
Agenda loges en centraMaart
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Tot eind februari is in het Kunstmuseum Den 
Haag de tentoonstelling Hilma Af Klint en Piet 
Mondriaan – Levensvormen te zien. Beide 
schilders waren, met anderen als Kandinsky, 
Malevitsj en Kupke, pioniers van de abstracte 
schilderkunst, maar ook actieve theosofen. En 
dat is iets waar de tentoonstelling, opgezet 
samen met de Tate Modern Gallery in Londen, 
uitgebreid aandacht aan besteedt.

Een tentoonstelling brengt je altijd in een andere 
wereld, en dat geldt voor deze nog sterker. In de 
eerste zaal vind je deze tekst van Hilma af Klint 
uit 1908:
Diegenen die de gave hebben dieper te 
kunnen zien, kunnen voorbij de vorm kijken en 
zich concentreren op het wonderlijke dat zich 
schuilhoudt onder elke vorm, leven genaamd.
En dan komt deze uitspraak van Piet Mondriaan: Alle ware kunst komt voort uit 
universele bron. Zij komt intuïtief tot stand. Het eigenlijke van kunst is de beeldende 
uitdrukking van het  - evenmin te omschrijven - leven in al zijn volheid en rijkdom. 
Voor theosofen en andere spiritueel zoekenden, zijn dit herkenbare teksten, een 
weerspiegeling van het concept van de zeven- of meervoudige werkelijkheid en 
ontstaan van al het leven uit een universele bron.

In de tentoonstelling zie je hoe beide schilders 
op hun eigen manier het essentiële hebben 
proberen uit te beelden. Bij Mondriaan kun je de 
ontwikkeling van figuratief naar abstract prachtig 
zien in zijn schilderijen van bomen, waarbij hij de 
boom steeds meer terugbrengt naar enkele lijnen 
en vlakken. Af Klint lijkt, naar zij zegt, geleid vanuit 
hogere werelden, meer met symbolen te werken, 
bijvoorbeeld in haar prachtige serie De Tien 
Grootsten, waarin zij de verschillende stadia in het 
menselijke leven uitbeeldt.

Interessant zijn de verwijzingen in de tentoonstelling 
naar wetenschappelijke ontdekkingen in het begin 
van de 20e eeuw, die spirituele kringen in die 
tijd probeerden te verenigen met spiritualiteit. 

Overpeinzing
Peter le Poole

Molen bij zonlicht, Piet Mondriaan

Group IV, No. 2. The Ten Largest, 
Childhood, Hilma Af Klint
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Ontdekkingen van bijvoorbeeld de 
radiografie en röntgenstralen suggereerden 
energievelden met hogere trillingfrequenties 
die wij niet kunnen waarnemen, maar die er 
dus wel zijn. En toen moest de kwantumfysica 
nog komen met zijn veronderstellingen dat 
op het niveau van subatomaire deeltjes 
volledig andere wetten gelden dan in de 
traditionele natuurkunde. Waar er minder 
vorm is en meer bewustzijn? Fascinerende 
ontwikkelingen, die zeker zullen doorgaan.

Bernardo Kastrup, die vorig jaar tijdens de 
jubileumviering van loge Den Haag sprak, 
zei toen dat wat wij waarnemen om ons 
heen vergelijkbaar is met wat een piloot ziet 
van zijn omgeving als hij naar de lichtjes 
en cijfers van zijn dashbord kijkt. Iets heel 
anders dus. Wat er echt is, kunnen we met 
onze zintuigen niet zien. 

Wat niet wegneemt dat we een glimp daarvan soms wel kunnen ervaren. In meditatie, 
in dromen, in plotselinge openbaringen. En die we dan kunnen proberen uit te 
beelden, zoals Af Klint en Mondriaan deden.

Altarpiece nr.1, Hilma Af Klint

De rode boom, Piet Mondriaan
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Theosofische samenwerking
in Europa 

Een gesprek met
Sabine van Osta

Saskia Campert

De European Federation of the Theosophical Society (EFTS) is bij veel leden 
nauwelijks bekend. Daarom ga ik in gesprek met Sabine van Osta (voorzitter TS 
België), de recentelijk gekozen nieuwe voorzitter van de EFTS. Dit jaar viert de EFTS 
haar 120-jarig bestaan, een reden temeer om deze organisatie eens nader onder de 
aandacht te brengen. Wie twee wereldoorlogen overleeft en nog steeds springlevend 
is in onze huidige wereld van tweestrijd en afsplitsingen, verdient in het zonnetje te 
worden gezet. 
De oprichting vond in juli 1903 plaats in Londen onder voorzitterschap van kolonel 
Henry S. Olcott, toen onder de naam European Section (in eerste instantie British 
Section genaamd). Deze groeide langzaam uit tot de huidige EFTS, waaraan 
alle Europese landen aangesloten bij The Theosophical Society (Adyar) kunnen 
deelnemen. 

Korte terugblik
Nederland mag er trots op zijn dat in 
1904 het eerste Europees congres na de 
oprichting plaatsvond in Amsterdam onder 
voorzitterschap van Annie Besant. Tot aan 
de Eerste Wereldoorlog werden regelmatig 
in verschillende Europese hoofdsteden 
bijeenkomsten georganiseerd, totdat het 
uitbreken van de oorlog samenkomen 
onmogelijk maakte. Pas in 1921 vond in Parijs 
weer een congres plaats, weliswaar een Wereld 
Congres, waaraan leden uit negenendertig 
landen deelnamen. Vol enthousiasme werden 
de volgende jaren Europese congressen 
georganiseerd, totdat de aanloop naar de 
Tweede Wereldoorlog dit onmogelijk maakte. 
Na een periode van relatieve stilstand en 
ondergronds werk kwam de EFTS in 1946 voor 
het eerst weer bijeen op het ITC.
In de jaren die volgden werden de banden 
tussen de landen verder aangehaald en 
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werden overal in Europa samenkomsten georganiseerd. Tal van obstakels - zoals de 
gesloten grenzen in Rusland en Oost-Europa, taalproblemen en een totaal verbod 
van theosofie in o.a. Spanje en Joegoslavië - werden door volhardende leden van de 
EFTS overwonnen. In 2003 vierde de EFTS haar 100-jarig bestaan op het International 
Theosophical Center (ITC) in Naarden, waarbij International Vice-President Dr. John 
Algeo aanwezig was. Onze oudere leden zullen zich dit evenement zeker herinneren. 
Ter gelegenheid hiervan werd het boekje Strengthening the Link uitgegeven, met 
daarin bijdragen van achttien leden uit de diverse aangesloten landen.1

Opbouw en taken van de organisatie
Sabine geeft een kort overzicht van de gang van zaken binnen de EFTS, waar 
Engels de voertaal is. Een uit negen gekozen leden bestaande Raad (Council) geeft 
leiding aan de organisatie. Hieruit wordt een dagelijks bestuur (Executive) gekozen. 
Het huidige dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter (Sabine Van Osta, België), 
vicevoorzitter (Trân-Thi-Kim-Diêu, Frankrijk), penningmeester (Rimo Lõiv, Estland) en 
secretaris (Krista Umbjärv, Estland). 

Naast het organiseren van Europese congressen, ziet Sabine het bevorderen 
van harmonie en het onderhouden van de broederschapsgedachte tussen de 
aangesloten Europese landen als hoofdtaak van de EFTS. Het bijeenbrengen van 
verschillende culturen vraagt om onderling begrip, het loslaten van dogmatisme, het 
bestrijden van polarisatie en een gemeenschappelijk zoeken naar waarheid, alles 
tezamen genomen een bijzondere evenwichtsoefening voor alle betrokkenen. In 
de praktijk betekent dit het daadwerkelijk bevorderen van de onderlinge contacten 
tussen landen, de financiële ondersteuning van internationale evenementen en 
het regelmatig organiseren van evenementen zoals eerder genoemde Europese 
congressen maar mogelijk ook summerschools, seminars, workshops en retraites. 
De agenda voor 2023 is op het moment dat ik dit schrijf ingevuld en zal bij het 
verschijnen van dit blad grotendeels achter de rug zijn. 
Naast eigen activiteiten ondersteunt het bestuur van de EFTS ook de activiteiten 
van de recentelijk opgerichte World Federation of Young Theosophists (WFYT). Ook 
het ITC in Naarden en The School of the Wisdom in Adyar kunnen rekenen op steun 
vanuit EFTS. 
 
Een nieuwe voorzitter… een nieuw geluid?
Op mijn vraag of een nieuwe voorzitter een ommezwaai in beleid betekent, antwoordt 
Sabine dat zij vooralsnog geen grote veranderingen voor ogen heeft. Trân-Thi-Kim-
Diêu heeft het voorzitterschap sinds 1995 bekleed, waardoor de EFTS een heldere 
koers vaart die alom waardering oogst. Bovendien is het voorzitterschap van de 
EFTS een deeltijdfunctie, want Sabine heeft daarnaast nog een baan. Zij vertrouwt 
op de Europese bestuursleden die haar op alle gebieden vol enthousiasme steunen: 
Alfonso Bayona (Spanje), Trân-Thi-Kim-Diêu (Frankrijk), Krista Umbjärv (Frankrijk), 
Janne Vuononvirta (Finland), Patrizia Moschin Calvi (Italië), Rimo Lõiv (Estland) en 
Gary Kidgell (Schotland). 

Tot slot enkele woorden van Sabine, die mij duidelijk maken dat de EFTS bij haar in 
goede handen is. 
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Theosofie gaat over het zien van de ruggengraat van het leven in elke mogelijke 
manifestatie, theosofie gaat over jezelf voorbereiden op de ervaring van en de 
samenwerking met het Goddelijke, in veiligheid. Het begint allemaal met een 
heldere geest en een zuiver hart en het onwrikbare vertrouwen, bewezen door de 
levenservaring van talloze generaties yogi’s, mystici en occultisten, dat ware kennis 
op je pad kan komen als de tijd en onze omstandigheden er goed voor zijn.

Sabine, hartelijk dank voor dit gesprek en veel succes gewenst!

Saskia Campert

Els Rijneker heeft zich recentelijk om gezondheidsredenen teruggetrokken.

Voetnoot
1. Het boekje is in te zien in de bibliotheek aan de Tolstraat te Amsterdam

In Theosofia van september 2023, pagina 
134 (Vol. 124, no.3) staat boven het 
artikel Heilige geometrie, theosofie en de 
transformatie van bewustzijn een portret 
dat niet van Melodi Simay Acar is. De 
juiste foto ziet u hiernaast.

Het oorspronkelijke Engelse artikel 
verscheen in Esoterica Vol. 12, no.2, 
Winter 2022 onder de titel Sacred 
Geometry, Theosophy and the 
Transformation of Consciousness. 

Voor de referenties in de tekst en de 
literatuurverwijzingen verwijzen we u naar 
het Engelse artikel, te vinden via de link
https://theosophicalsociety.org.uk/wp-
content/uploads/Esoterica/Esoterica-
2022-Winter.pdf#page=16

Rectificatie

Melodi Simay Acar
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Door de geschiedenis heen hebben binnen verschillende spirituele tradities 
esoterische groepen bestaan, elk met een eigen nadruk op de diepere aspecten 
van het leven, aangepast aan hun tijd, plaats en milieu. H.P. Blavatsky (HPB) merkte 
op:
Wat er ook voor verschillen worden gevonden in de diverse presentaties van de 
esoterische leer, daar deze in elke eeuw een nieuw kleed droeg, verschillend in 
kleur en textuur van wat eraan vooraf ging, toch komen ze alle op één punt overeen: 
de weg naar spirituele ontwikkeling.1

De Esoterische School van Theosofie (ES) is zo’n groep. Sinds 1888 heeft zij 
een weg geboden om een theosofisch leven te leven, niet alleen maar door het 
bestuderen van de goddelijke wijsheid, maar door deze te gaan begrijpen, in zich 
op te nemen en toe te passen. De leden nemen vrijwillig het werk op zich dat nodig 
is om zich voor te bereiden op het spirituele pad. De nadruk binnen de School 
ligt op een geest van harmonie met iedereen en op het actief bijstaan van de 
Theosophical Society (TS) en haar activiteiten. TS leden die minstens twee jaar 
actief lid zijn en die zich willen schikken naar enkele basiscondities zoals een leven 
van waar altruïsme en mededogen, kunnen het lidmaatschap aanvragen.*

Men ziet meteen dat, ofschoon de ES een zelfstandige organisatie is, er een 
symbiotische relatie bestaat tussen de ES en de TS en dat beide organisaties 
profiteren van elkaars bestaan. Aan de ene kant moeten leden van de School 
werkzame leden van de TS zijn en hangt het bestaan van de School af van het 
bestaan van de TS. Aan de andere kant ondersteunen leden van de ES actief de 
TS en dat doen ze tot nu toe al jaren. Het bestaan van de ES is geen geheim, maar 
de activiteiten zijn niet openbaar. 

De ES werd in 1888 opgericht door HPB, op instructie van haar Meester, gebaseerd 
op de principes van raja yoga. Zij bestaat dus al sinds de eerste decennia van 
het bestaan van de TS. Ook kan meteen al aangegeven worden dat de ES aan 
het begin bekend was als de ‘Esoteric Section of the Theososophical Society’. 
HPB veranderde de naam later in de ‘Eastern School of Theosophy’. Nog later 
veranderde Dr. Annie Besant dit in de ‘Esoteric School of Theosophy’ en dat is tot 
op de dag van vandaag zo gebleven.

De Esoterische School
van Theosofie
Linda Oliveira
Linda Oliveira was International Vice-President van de 
Theosophical Society (TS) en National President van de 
TS in Australia en vele jaren redacteur van Theosophy in 
Australia. Dit artikel werd gepubliceerd in The Theosophist 
Vol. 143: 5, februari 2022 onder de titel The Esoteric School 
of Theosophy.
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Achtergrond voor het oprichten van de ES
In 1888, na enige twijfels van zijn kant over de oorspronkelijke plannen voor de 
ES, kreeg kolonel Olcott een brief van Meester KH.2 De brief gaf aan dat Olcott 
alles wat met de uiterlijke groei van de TS te maken had kon leiden, en dat HPB 
de totale vrijheid moest krijgen met betrekking tot het regelen van de innerlijke en 
occulte basis. Veel details over de geschiedenis van de ES zijn gepubliceerd in H.P. 
Blavatsky’s Collected Writings, vol. XII. Hier volgen een paar uitgekozen stukken uit 
het ‘Preliminary Memorandum’, uitgegeven in oktober 1888:

Deze graad van de Esoteric Section 
is een proeftijd en het doel ervan 
is de student voor te bereiden en 
geschikt te maken voor de studie van 
praktisch occultisme of raja yoga. 
Daarom zal de student in deze graad 
– behalve in uitzonderlijke gevallen 
- niet geleerd worden hoe fysieke 
fenomenen te veroorzaken, noch zal 
hem toegestaan worden magische 
krachten te ontwikkelen, noch, als hij 
zulke krachten van nature bezit, zal 
hem toegestaan worden er gebruik 
van te maken voordat hij de kennis 
van het ZELF totaal beheerst, van 
de psycho-fysiologische processen 
(die plaatsvinden op het occulte 
vlak) in het menselijk lichaam, en 
totdat hij al zijn lagere passies en 
zijn PERSOONLIJKE ZELF heeft 
losgelaten. 

Het werkelijke hoofd van de Esoteric Section is een Meester; H.P. Blavatsky is zijn 
vertegenwoordiger. Hij is één van de adepten waarover het gaat in de theosofische 
literatuur en betrokken bij de oprichting van de Theosophical Society…

De waarde van het werk van deze afdeling voor het individuele lid hangt helemaal 
af van:
1. De kracht van die persoon om de leringen innerlijk op te nemen en het een deel 

van zijn wezen te maken, en
2. De onbaatzuchtige motieven waarmee hij naar deze kennis zoekt, dat wil zeggen 

of hij van deze afdeling lid is geworden, vast besloten om voor de mensheid te 
werken, of alleen maar met de wens om er van te profiteren of om er iets voor 
zichzelf uit te halen.3

Het is duidelijk uit het bovenstaande dat de ES van haar leden vanaf het begin een 
ernstig levensdoel verwachtte: een bereidwilligheid om te werken aan zelf-zuivering 
en om de gegeven leringen te assimileren. Boven alles werd van hen gevraagd om 
naar zulke kennis te zoeken zonder enige wens voor persoonlijk voordeel. Deze 

Helena Petrovna Blavatsky



180 Theosofia - Jaargang 124 - nr. 4 - december 2023

beginselen gelden vandaag de dag nog steeds.
Nadruk werd gelegd op de essentiële praktijk van het loslaten van oppervlakkige 
en onoplettende gewoonten van het denken. In plaats daarvan werd het accent 
gelegd op een denken dat intuïtie kan ontwikkelen. Verder moest men niet zoeken 
naar beproevingen van speciale aard, omdat die in het leven vanzelf komen; dat 
is zeker waar. Ook moest men overtuigd zijn van de realiteit van de Meesters van 
Wijsheid, waardoor de mogelijkheid bestaat een grotere overeenkomst met hun 
bewustzijn te ontwikkelen.

Nog enkele punten uit het ‘Preliminary Memorandum’ zijn van bijzonder historisch 
belang:

De TS is zojuist het veertiende jaar van haar bestaan ingegaan; en hoewel zij grote, 
men zou bijna kunnen zeggen, verbazingwekkende resultaten heeft behaald op 
exoterisch en praktisch gebied, heeft zij bewezen een behoorlijke mislukking te 
zijn op al de punten die voorop staan in de doelstellingen van de oorspronkelijke 
oprichting…

Het doel van deze afdeling is dan ook het helpen bij de toekomstige groei van de 
TS als geheel in de juiste richting door het promoten van broederlijke eenheid 
tenminste bij de weinigen….

De Meesters kunnen slechts weinig hulp bieden aan een groep die niet helemaal 
verenigd is in doel en gevoel en die de eerste fundamentele regel breekt – 
universele broederlijke liefde, zonder onderscheid van ras, geloof of kleur – noch 
aan een vereniging waarvan veel leden blijven leven met oordelen, veroordelingen 
en die dikwijls andere leden beschimpen op een zeer on-theosofische, om niet te 
zeggen schandelijke manier.4 

De nadruk werd hier gelegd op het duidelijk gemis aan solidariteit en harmonie in 
de TS in die tijd, wat ook betekende dat de verheffende invloeden van de Meesters 
er niet gemakkelijk in konden doordringen. De TS verkeerde duidelijk in een kritieke 
fase. Zoals de zaken er voor stonden was de TS een ontoereikend instrument voor 
hun werk, en zij wilden dat deze nieuwe impuls in de wereld zou slagen.

Hun sine qua non voor het ware en voortdurende succes van de TS is duidelijk: 
het voortdurende belang van de eerste en belangrijkste doelstelling dat solidariteit, 
harmonie, verstandhouding met en acceptatie van anderen in het centrum van het 
werk plaatst. De daadwerkelijke verwezenlijking van dit doeleinde is een werk in 
wording en de betekenis ervan kan niet worden onderschat; het is niet alleen maar 
een ideaal, maar vraagt om onze voortdurende betrokkenheid.
Bedenk dat als dit ene doeleinde bereikt zou zijn, veel van het werk van de TS 
vandaag volbracht zou zijn. Want als er een diepe harmonie is met alles, dan kunnen 
de manieren van studie die het tweede doeleinde vormen, ondernomen worden 
op een meer gebalanceerde en sympathieke manier. Dan wordt het mogelijk om 
je ware latente vermogens te ontdekken door een bewustzijn dat inzicht heeft, 
onpartijdig en stil is.
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Enkele algemene opmerkingen
Het vergeten van het persoonlijke zelf en oprecht altruïsme worden benadrukt in 
de ES, samen met voortdurende spirituele aspiraties. Eén betekenis van ‘aspiratie’ 
is de handeling of het proces van ademhalen. Het is mogelijk – en heilzaam – om, 
metaforisch gesproken, regelmatig een ‘adempauze’ te nemen van de uiterlijke 
eisen van het leven, en de aandacht te brengen naar dat wat werkelijk belangrijk is. 
Als dit dagelijks wordt gedaan kan het bewustzijn veranderd worden in een steeds 
volmaakter uitdrukking van iemands geestelijke aard. 
De School biedt leringen, aanwijzingen voor het dagelijks leven en materiaal om 
over na te denken, met een algemene nadruk op het leiden van een zeer zuiver 
en ethisch leven ter voorbereiding op het spirituele pad. Het werk moet gedaan 
worden door het individu door een werkelijk evenwichtig leven van meditatie, studie 
en dienstbaarheid, onderbouwd door zelfdiscipline, zowel als door toenemende 
onzelfzuchtigheid en intuïtief bewustzijn. Eén van de heiligen zei het zo: De adept 
wordt, hij wordt niet gemaakt.

Het produceren van paranormale verschijnselen wordt in de huidige School 
helemaal niet geleerd, er worden geen ‘initiaties’ aangeboden, ook wordt men niet 
aan de hand geleid. Mensen die serieus betrokken zijn of zijn geweest in andere 
spirituele trainingen of oefeningen, met inbegrip van magische praktijken, kunnen 
niet tot de ES worden toegelaten.

Er bestaat de bekende, algemene waarschuwing dat het niet aan te raden is om je 
drank te mixen. Hetzelfde beginsel geldt voor het spirituele leven; het is zowel een 
zaak van veiligheid als van gezond verstand. HPB schreef: Waar occultisme of ware 
theosofie is het grote afstand doen van het zelf.6

Om de soms onjuiste indruk te helpen wegnemen, moet worden benadrukt dat 
leden van de ES niet specialer zijn dan andere TS leden. Als we kijken naar de 
bij de oprichting gegeven lering van het Ene Leven, met zijn vele en verschillende 
uitdrukkingen, hoe zou dat ooit het geval kunnen zijn? Zoals De Bhagavad Gita 
(6:29) aangeeft:
Het zelf, geharmoniseerd door yoga, ziet het ZELF duurzaam in alle wezens, alle 
wezens in het Zelf; overal ziet hij hetzelfde.7

De leden van de School hebben eenvoudig gekozen voor een bijzondere weg om 
de goddelijke wijsheid in praktijk te brengen. Leden van de Esoteric School of 
Theosophy gaan ook door met hun rol in het helpen de hartslag van de TS gaande 
te houden, samen met andere toegewijde leden van de TS overal ter wereld. De 
ES heeft nog steeds zijn plaats, ook omdat het bereiken van ware broeder- en 
zusterschap in de delen van haar vereniging nog steeds een werk in progressie is. 
Het is ook zo dat de mogelijkheid tot het betreden van het Pad altijd beschikbaar 
blijft voor hen die oprecht zijn en die de onbaatzuchtige inzet willen aangaan die 
daarvoor gevraagd wordt. De ES is een poort naar deze heerlijke toekomst.

Vertaling Mariël Polman
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Noten:
1. H.P. Blavatsky, Collected Writings, vol.VI, p.331
2. C. Jinarājadāsa,, HPB and the EST The Theosophist, Vol. 50, October 1928.
3. H.P. Blavatsky, Collected Writings, vol. XII, pp.488-489.
 Esoteric Section of the Theosophical Society – Preliminary Memorandum.
4. Ibid, pp489-490.
5. Barker, A. Trevor (comp. & transcrib.), The Mahatma Letters to A.P. Sinnett Chronological Edition 

arranged and edited by Vincente Hao Chin, Jr, The Theosophical Publishing House (TPH),
 Quezon City, Metro Manila, Phillippines, 1993, p.294.
6. H.P. Blavatsky, Practical Occultism, TPH, Adyar, 1959, p.43
7. Annie Besant (transl.) The Bhagavadgitā, TPH Adyar, 2005.

* Ook in Nederland bestaat en floreert een ES. Belangstellenden kunnen contact
opnemen via voorzitter@theosofie.nl

Op 28 juli is overgegaan Elizabeth van den Broek uit Maasdam.
Zij was 76 jaar en lid sinds 2019

Op 3 september is overgegaan Johannes Stots uit Zeist.
Hij was 102 jaar en lid sinds 1966. 

Op 21 september 2023 is overgegaan Ineke Vrolijk uit Arnhem.
Zij was 86 jaar en lid sinds 1976

Op 23 september 2023 is overgegaan Guido Fokker uit Diemen.
Hij was 92 jaar en lid sinds 1947

Op 22 oktober 2023 is overgegaan Dieuwertje Schoonheid-Bakker uit 
Oosterbeek. Zij was 95 jaar en lid sinds 1952.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.

TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd:
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Titel: Frans Wittemans, Vrijmetselaar, Theosoof,
  Rozenkruiser, Martinist en Pacifist 
Schrijver: Christian Vandekerkhove
Uitgeverij: Sharanam Books, 2023; het boek
  (232 pagina’s) is op internet te bestellen

Dit recentelijk uitgegeven boek wekt de indruk een 
biografie van Frans Wittemans (hierna: FW) te zijn. 
Grotendeels klopt deze aanname. De auteur heeft 
uitgebreid onderzoek verricht, waarbij hij tal van 
(ook persoonlijke) archieven raadpleegde en met 
bekenden van FW sprak. Zo leren we FW (1872-1963) 
kennen als een prominent lid van de gegoede burgerij 
in Antwerpen: een charismatische persoonlijkheid, 
gehuwd, twee dochters, advocaat bij de Antwerpse 

Balie, internationaal georiënteerd, spiritueel bevlogen en politiek geëngageerd. 
Voor lezers die de Belgische ‘scene’ kennen, zullen veel bekende namen de revue 
passeren. Het boek verscheen dan ook in twee talen: Nederlands en Frans. Voor de 
meeste Nederlandse lezers is dit deel van het boek waarschijnlijk minder interessant.

Wat voor mij als Nederlandse lezer bijzonder boeiend was, is de inkijk die wordt 
gegeven in de wereld van mystieke en spirituele organisaties in de eerste helft van 
de twintigste eeuw. Tot nu toe had ik niet beseft dat zo’n veelheid aan groepen actief 
was - en is - naast en vaak ook verbonden met het gebruikelijke kerkelijke leven. Het 
boek biedt hiervan een gedetailleerd tijdsbeeld. 
Lidmaatschap van bijv. de Rozenkruisers, Martinisten, Theosofen en andere 
mystieke groepen is blijkbaar goed te combineren met het lidmaatschap van een 
christelijke kerk. Zo lezen we dat FW ondanks al zijn 
functies en lidmaatschappen in de mystieke wereld, 
zijn oorspronkelijke verbondenheid met de protestantse 
kerk behoudt. In 1928 verwisselt hij deze betrokkenheid 
onder invloed van theosofie voor een lidmaatschap van 
de Vrij Katholieke Kerk, om in 1938 terug te keren naar 
zijn protestantse wortels. 

Voor de lezers van Theosofia is de nauwe 
betrokkenheid van FW bij de Theosofische Vereniging 
hartverwarmend. Nadat in 1899 de eerste Antwerpse 
loge “Antwerp Lodge” was opgericht, werd in 1910 als 
tweede “Branche Persévérance/Tak Volharding” door 
kunstschilder Frans van Halle opgericht. In 1911 werd 

Boekrecensie
Saskia Campert

Wittemans met Annie Besant
in Antwerpen, 1921
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FW lid van Persévérance en datzelfde jaar werd hij daar voorzitter, een taak die hij 
tot zijn dood zou vervullen. In 1929 onderzocht hij de mogelijkheid een Theosofische 
Orde van Dienst (TOS) op te richten. Jammer genoeg strandde dit project toen bij 
gebrek aan financiën.  In het boek wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan 
de in 1921 opgerichte Monada leefgemeenschap op theosofische basis in Ukkel 
(Brussel). FW was één van de eerste inschrijvers, maar heeft er zelf niet gewoond. 
De school van Monada gebruikte de pedagogische methodes van Maria Montessori, 
die haar pedagogiek had uitgewerkt tijdens haar verblijf in Adyar, waar ze een school 
oprichtte. In het boek vinden we aardige voorbeelden over het leven op Monada. De 
economische crisis was er de oorzaak van dat de leefgemeenschap in 1938 werd 
opgeheven.

Een rode draad door het boek is de wens van mystieke scholen en spirituele 
verenigingen om samen te werken ondanks onderlinge verschillen. De oprichting 
van de federatie F.U.D.O.S.I. (Federatio Universalis Dirigens Ordines Societatesque 
Initiationes) in 1934 was hiervan een voorbeeld. De eerste wereldoorlog en de 
aanloop naar de tweede wereldoorlog verstevigde de wens tot verbroedering. In 
januari 1940 schreven Europese en Amerikaanse Imperators van de F.U.D.O.S.I. 
aan Hitler, Lebrun, Mussolini, George VI en Roosevelt om hen uit te nodigen hun 
geschillen door arbitrage op te lossen. Het mocht niet baten, zoals wij weten. De 
federatie werd in 1945 opgeheven. 

Het boek besluit met vijfenveertig door FW geformuleerde ‘Woorden van Wijsheid’. 
Niet toevallig lezen we hier: 
Verhef uw zielezang als een fresco, zich onder de machtige tonen van de Muziek der 
Sferen ontwikkelend, maar spreek er niet over aan de doven, evenmin dat gij tot de 
blinden spreken zult over het aangezicht Gods, dat gij tot in de lach der bloemen 
ontdekt.
Hoe dan ook, mij heeft het boek veel geleerd. Bijkomend, maar niet te versmaden 
voordeel is dat het in een duidelijk lettertype op mooi papier is gedrukt.

Saskia Campert
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Wie zich bezighoudt met klassieke non-dualistische advaita vedanta komt vroeg 
of laat op het spoor van de Viveka Chudamani, vertaald als: Het kroonjuweel van 
onderscheidingsvermogen.

De Viveka Chudamani wordt gezien als het meesterwerk van de Indiase filosoof 
Shankara uit de achtste eeuw. Shankara liet in die periode de filosofie van non-
dualistische advaita vedanta herleven. Hij staat bekend om zijn ongeëvenaarde 
genialiteit op zeer jonge leeftijd. De Viveka Chudamani wordt gezien als een leidraad 
en handboek voor degenen die advaita vedanta beoefenen.

De Viveka Chudamani vertelt ons over Atman (de ziel) en Brahman als de ultieme 
Werkelijkheid, en de eenheid van Atman en Brahman. Én dat zelfkennis centraal staat 
om moksha of zelfrealisatie te bereiken. Tegelijk is het ook een praktisch handboek 
voor zelfstudie voor geïnteresseerden in klassieke Advaita Vedanta. Want wat weinig 
mensen weten is dat de Viveka Chudamani in vers 17-30 heel beknopt een viervoudig 
spiritueel pad van praktijkbeoefening beschrijft, genaamd: Sadhana Chatushtaya. 
Dit pad bestaat uit een aantal met elkaar verbonden stappen die ouder zijn dan de 
Viveka Chudamani zelf en hun oorsprong waarschijnlijk in de Upanishads vinden (de 
schrijvers van dit artikel onderzoeken de oorsprong). 

Wat is advaita vedanta?
Advaita vedanta is een substroming van de Vedanta en een van de filosofische 
Vedische scholen. Het kenmerk van deze stroming is non-dualiteit. Geen tweeheid 
maar eenheid met het Oneindig Bewustzijn, God of Brahman.
Advaita vedanta stelt dat de dualiteit die wij ervaren tussen onszelf en het Oneindige 
het gevolg is van verkeerde aannames en de identificatie met je ik-persoonlijkheid, je 
gedachten, ideeën en opvattingen. En dat deze verkeerde identificaties overstegen 
kunnen worden door kennis en inzicht in wat je wél bent: het Oneindig Bewustzijn, 
God of Waarheid. 
Kennis en begrip door de geschriften en beoefenen van methodes die door leraren 

De Sadhana Chatushtaya:
het viervoudig pad van advaita 
vedanta en theosofie 
José van der Loop en Wim Leys
José van der Loop verdiept zich in de Indiase Veda’s en andere 
stromingen. Zij organiseert lezingen in samenwerking met de 
Theosofische Vereniging en is lid sinds 2014. Haar lezingen, artikelen en 
podcasts zijn te vinden op www.yogafilosofie.nl
Wim Leys is voorzitter van de TVN sinds 2015. Daarvoor was hij 
voorzitter van de Loge Den Haag en gaf introductiecursussen en leidde 
studiegroepen. Hij geeft lezingen over diverse theosofische onderwerpen
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worden aangereikt zijn onontbeerlijk om te weten hoe advaita vedanta praktisch 
toegepast kan worden en om te weten wat het Oneindig Bewustzijn of Brahman is.

Sadhana Chatushtaya is een pad om te doorléven 
De Sadhana Chatushtaya is een belangrijke praktijkbeoefening voor degene die het 
klassieke pad van advaita vedanta of Jnana Yoga (de Yoga van kennis, gebaseerd op 
de Vedanta), wil bewandelen en sluit goed aan op het pad van theosofie. Het is een 
louterend pad voor de mens om los te komen van de ik-persoonlijkheid of het ego. 

Dit pad ligt ook ten grondslag aan het boek Aan de Voeten van de Meester van 
Krishnamurti (Alcyone) en wordt uitgebreid behandeld in The path of discipleship van 
Annie Besant (vroeger in het Nederlands verkrijgbaar als Het pad van leerlingschap). 

De Sadhana Chatushtaya: het viervoudig pad en de zes te ontwikkelen 
kwaliteiten
De Sadhana Chatushtaya is een viervoudig pad dat leidt tot bevrijding. De eerste 
twee stappen zijn viveka, onderscheidingsvermogen en vairagya, ongehechtheid. De 
derde stap wordt ‘shatsampat’ genoemd en bestaat uit zes te ontwikkelen kwaliteiten. 
De vierde stap is een intens verlangen naar Waarheid of bevrijding: mumukshutva. 

Stap 1: onderscheidingsvermogen
De eerste van de vier stappen of middelen is onderscheidingsvermogen (Viveka). 
Dit zorgt voor de geleidelijke ontplooiing van het vermogen om het verschil te zien 
tussen het Werkelijke en het onwerkelijke (sat en asat). Tussen het permanente en het 
tijdelijke (nitya en anitya), en het Zelf en het niet-zelf (atman en anatman).

In de Viveka Chudamani beschrijft Shankara in 
vers 20 dat de methode is om de focus in jezelf 
gericht te houden op de godheid, Brahman: de 
vaste overtuiging van de geest dat Brahman echt 
is en het universum onecht, wordt aangeduid als 
het onderscheid (viveka) tussen het echte en het 
onechte. Shankara hanteert in zijn non-dualistische 
filosofie een radicale visie op wat echt en onecht is. 
Naar zijn idee is alleen Brahman, God of Waarheid 
echt en al het andere een illusie, Maya.
Krishnamurti schrijft in Aan de Voeten van de 
Meester dat één van de manieren om onderscheid 
te maken is: diep in jezelf voelen of wat je zegt, 
denkt, doet of wil doen, overeenkomt met je diepste 
overtuigingen die afkomstig zijn van God. Hij zegt: 
Want jij bent God, en je wilt slechts wat God wil; 

maar je moet diep in jezelf graven om God binnenin je te vinden, en luisteren naar 
Zijn stem, die jouw stem is. Zie je lichamen niet voor jezelf aan, noch het stoffelijke 
lichaam, noch het astrale, noch het mentale. Elk van hen zal voorwenden het Zelf te 
zijn, om te krijgen wat het verlangt. Maar je moet ze allemaal kennen en weten dat 
jijzelf meester over hen bent.

Krishnamurti
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Stap 2: ongehechtheid 
Ongehechtheid (vairagya) is het tweede middel van de Sadhana Chatushtaya en een 
natuurlijk gevolg van onderscheidingsvermogen tussen wat waar is en wat niet waar 
is. Het inzicht dat daar weer uit voortvloeit, vermindert de aantrekkingskracht van de 
objecten van de wereld en ook het verlangen ernaar.

Toepassen van onderscheidingsvermogen en ongehechtheid leidt tot het langzaam 
verminderen van de dualiteit in de vorm van je aangetrokken voelen tot het een en 
afkeer hebben van het ander. Zo ontstaat langzaamaan innerlijke neutraliteit en kan 
je boven de materie en de dualiteit en haar tegenstellingen uitstijgen.

Krishnamurti schrijft het volgende over de verbinding tussen onderscheidingsvermogen 
en ongehechtheid: 
Zij is dit, maar zij is ook veel meer, en moet niet slechts beoefend worden bij het 
begin van het pad, maar bij elke voetstap en iedere dag, tot het einde toe. Je betreedt 
het pad, omdat je geleerd hebt dat daar alleen die dingen te vinden zijn welke het 
waard zijn gewonnen te worden. De mensen die niet weten, werken om rijkdom en 
macht te winnen, maar deze duren op zijn hoogst slechts een leven, en zijn daarom 
onwerkelijk. Er zijn grotere dingen dan deze, dingen die werkelijk zijn en duren; indien 
je deze ooit gezien hebt, begeert u die andere niet meer.

Stap 3: de zes te ontwikkelen kwaliteiten van Shatsampat 
De derde stap van de Sadhana Chatushtaya is ‘shatsampat’: zes kwaliteiten die 
men moet ontwikkelen. Deze vormen samen een innerlijke discipline die leidt tot 
stabilisatie van het denken en de emoties waardoor diepe contemplatie mogelijk 
wordt, en die er ook toe leidt dat de geest gefocust kan blijven op het Allerhoogste.
De eerste kwaliteit: van de zes is ‘vredigheid of kalmte’ (shama) en betekent het 
cultiveren van een innerlijke houding van kalmte, gemoedsrust of tevredenheid. Het 
fundament waarop de andere praktijken kunnen rusten. 
De tweede kwaliteit: controle van de zintuigen (dama): hen afwenden van externe 
objecten en deze steeds in positieve, nuttige richtingen in te zetten, zowel in onze 
handelingen in de wereld als in de aard van de gedachten die we cultiveren. Hierop 
volgt de derde kwaliteit: volledige ‘terugtrekking van de zintuigen’ (uparati). Daarmee 
wordt bedoeld dat door een houding van kalmte en de training van de zintuigen 

om zich niet steeds naar uiterlijkheden te richten, een 
natuurlijk gevoel van volledigheid ontstaat. Hierdoor hoeft 
niet steeds opnieuw een zintuiglijke ervaring opgezocht te 
worden om tevreden te zijn of behoeftes te vervullen.

Volgens de Yoga Sutra’s van Patanjali hebben wij meerdere 
lichamen, genaamd kosha’s, een opvatting die we ook in de 
theosofie tegenkomen. Stoffelijk, astraal, mentaal, hoger 
mentaal en het fijnstoffelijk lichaam dat het dichtst bij ons 
goddelijke Zelf komt, genaamd ons buddhi-bewustzijn. 
De begeertes van ons astrale lichaam laten ons boos 
worden, geïrriteerd, hebzuchtig. Zij willen dat wij ons 
overgeven aan gemoedstoestanden. Het astrale lichaam Patanjali
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is gebaat bij heftige trillingen. Het denken van het mentale lichaam laat ons aan 
onszelf denken en niet aan anderen of aan de leer. Krishnamurti zegt hierover: Als 
wij willen mediteren laat het mentale lichaam ons aan andere dingen denken. Door 
onderscheidingsvermogen en diep nadenken, komen we tot het inzicht dat wij niet 
deze lichamen zijn, maar onze ziel, Atman, als de vonk van het goddelijke.

De vierde kwaliteit is verdraagzaamheid 
(titiksha), tolerantie voor externe situaties en 
voor onze eigen zorgen. Verdraagzaamheid en 
geestelijke flexibiliteit stellen ons in staat vrij te zijn 
van de aanvallen van zintuiglijke prikkels en druk 
van anderen om deel te nemen aan handelingen, 
gesprekken of gedachten waarvan we weten dat 
ze ons niet dienen en ons niet helpen op ons pad. 
Diep gevoelde verdraagzaamheid ten opzichte 
van mensen en situaties laat ons ook uitstijgen 
boven de dualiteit van wat we wel en niet willen, 
prettig vinden, of ons toe aangetrokken voelen. 
Krishnamurti vult hierop aan dat we ook ons 
karma opgewekt moeten dragen en het zelfs als 
een eer beschouwen dat lijden ons overkomt. Hij 
schrijft: Door je aan hem aan te bieden heb je 
gevraagd of jouw karma versneld mag worden, en 
zo werk je nu in één of twee levens af wat anders 
over een honderdtal levens verspreid zou zijn. Maar om er het beste van te maken, 
moet je het opgewekt en met vreugde dragen.
Diep, fundamenteel vertrouwen (shraddha) is de vijfde kwaliteit en wordt vaak 
uitgelegd als vertrouwen hebben in leraren, goeroes en de geschriften. Maar het gaat 
ook om het innerlijk en fundamenteel besef dat er werkelijk een goddelijk bewustzijn 
is waar je altijd op kunt vertrouwen, een intens gevoel van zekerheid over de richting 
die je uitgaat. Diep waarachtig vertrouwen – geen blind geloof – houdt ons op het 
pad en in de juiste richting. Vertrouwen moet opgebouwd worden en als het eenmaal 
enig fundament heeft, laat het ons volhardend zijn in het volgen van de leringen en 
praktijken waarvan we gezien hebben dat ze productief, nuttig en vruchtdragend 
zijn. Krishnamurti vult aan dat vertrouwen op jezelf net zo goed belangrijk is. Zonder 
vertrouwen in jezelf én het goddelijke kan ook het Oneindige je niet helpen.

Tot slot vertelt de zesde kwaliteit ons dat een vastberaden focus (samadhana) de 
innerlijke ruimte laat ontstaan om de diepte van zelfonderzoek en innerlijke realisatie 
na te streven. Die ruimte ontstaat doordat de ‘mind’, zijn gedachten en emoties, 
door de gezamenlijke beoefening van de zes kwaliteiten wordt geharmoniseerd en 
in evenwicht gebracht.

‘Ontwaken vraagt álles’ is een gevleugelde uitspraak van de Nederlandse Advaita 
Vedanta lerares Prajnaparamita. Het gaat er niet om slechts een aantal stappen op 
het pad te zetten, of het één wel en het ander niet te doen, maar de héle weg in zijn 
totaliteit te bewandelen. Meerdere leraren spreken erover dat we een ‘stalen wil’ 
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moeten ontwikkelen opdat we, ook als het moeilijk wordt en we voor uitdagingen 
komen te staan, tóch volharden op het pad, ongeacht de omstandigheden.

Stap 4: Mumukshutva - intens verlangen naar het Allerhoogste
De vierde en laatste stap van de Sadhana Chatushtaya is het verlangen om onszelf 
te bevrijden (mumukshutva) door onze ware aard te realiseren en vrij te worden van 
alle gebondenheden. Is dit verlangen dan niet gewoon een begeerte? Nee, dit is 
een verlangen van een heel andere orde. Het gaat om het verlangen van de ziel, dat 
tegelijk het verlangen Gods is om weer één te worden met de ziel. De Bengaalse 
goeroe Anandamayi Ma zegt: 
In werkelijkheid ben jij het niet die Hem roept, het is Hij die jou roept. 
Het is de innerlijke roep van de ziel om volledig één te worden met God.

Ook voor Shankara gaat het niet louter om een intellectuele praktijk. In de Viveka 
Chudamani refereert hij bij dit verlangen naar vrijheid ook aan de weg van liefde en 
devotie: bhakti yoga. In vers 31 schrijft hij:
Onder de middelen en voorwaarden die nodig zijn voor bevrijding is alleen toewijding 
(Bhakti) het allerhoogste. Een voortdurende contemplatie op de eigen Ware Natuur 
wordt toewijding genoemd.
De bekende advaita-leraar Sri Nisargadatta Maharaj onderschrijft het devotionele 
aspect van dit verlangen. Anderen zeggen dat er uiteindelijk niet veel verschil is 
tussen de definities van de Advaita Vedanta en bhakti scholen.

Krishnamurti schrijft in Aan de Voeten van de Meester dat van alle kwalificaties Liefde 
de belangrijkste is, want als zij sterk genoeg is in een mens, dwingt zij hem om alle 
vereisten te verwerven. En zonder haar zouden alle andere nooit voldoende zijn. Vaak 
wordt zij geïnterpreteerd als een intens verlangen naar bevrijding van de kringloop 
van geboorten en dood (samsara) en naar vereniging met God. Verderop schrijft hij:
Het is inderdaad de wil om één te zijn met God, niet om eventueel te kunnen 
ontsnappen aan verdriet en lijden, maar om te handelen samen met Hem, door je 
diepe liefde voor Hem en op de wijze zoals Hij doet. Omdat Hij Liefde is, moet ook jij 
als je graag één met hem wil worden, vervuld zijn van volmaakte onzelfzuchtigheid 
en liefde.

De Sadhana Chatushtaya biedt ons hiermee een geweldig praktisch en spiritueel pad 
volgens de klassieke advaita vedanta én de theosofie.

Aanbevolen literatuur
Alle titels zijn te bestellen op de website www.theosofie.nl/boekhandel. 
• Krishnamurti, Aan de Voeten van de Meester. In Drie wegen één pad
 Uitgeverij Theosofische Vereniging in Nederland
• Annie Besant, The path of discipleship. TPH Adyar. Nederlandse vertaling Het pad van leerlingschap. 

Momenteel niet in druk, wel in bibliotheken van de TVN
• Christiaan Vandekerkhove, Aan de Voeten van de Meester - Werkboek 
• Sri Sankaracarya, Vivekacudamani - Het Kroonjuweel van onderscheidingsvermogen.
 2021 Brave new books 
• Artikel Christiaan Vandekerkhove, 100 jaar Aan de Voeten van de Meester.
 Theosofia 2011, nr. 1: https://ap.lc/xHaUA
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The Theosophical Society (Adyar)
The Theosophical Society (TS) is op 17 november 1875 te New York

opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar 
internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India, en is actief in zestig landen;
de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.

Om verwarring met andere theosofische groepen te voorkomen wordt in Theosofia 
achter de officiële naam ‘The Theosophical Society’ tussen haakjes ‘(Adyar)’ vermeld.

The Theosophical Society (Adyar) bestaat uit studenten die bij iedere religie
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen

dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag), 
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,

dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze
overtuiging, dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten

van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, 

maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar waarheid. 
Zij zijn van mening dat waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,

door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. 

Zij zien waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,
niet als een dogma dat wordt opgelegd door een autoriteit.
Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn

van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan,
en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. 

Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn,
niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 

Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de goddelijke wijsheid. 

Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te
veroordelen, om goddelijke wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen

ertoe te bekeren. Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord. 

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de 
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. 

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die 
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde 

heeft. Theosofie geeft de wereld de wetenschap van de geest terug, 
door de mens te leren de geest te zien als zijn werkelijk zelf,

en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen

betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de TS bestuderen deze waarheden, en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Wilt u deze                                  digitaal bekijken?

Scan de QR code hiernaast of ga naar:

www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2023/december-2023

De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

Het dienen van de mensheid 
door het ontwikkelen en verwerkelijken 
van een zich steeds verdiepend inzicht 

in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid 
en spirituele zelf-transformatie.

De doeleinden: 

Het vormen van een kern van de universele 
broederschap der mensheid zonder onderscheid 

van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en
van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.


