Tijdens een paar druilerige dagen zwoegde mijn autootje
voort over stille landweggetjes waar zich kip noch kraai
bevonden, op weg naar afspraken. Verharde weg was
haar liever geweest dan de opspattende modder uit de
glibberige kuilen maar ik sprak haar bemoedigend toe
dat het pittoreske landschap toch niet te versmaden was
en..., zo hield ik haar voor, was alles immers niet van
bedrieglijke en voorbijgaande aard?

Ze sputterde wat tegen en wees me op haar met modder
bespatte voorruit door hier en daar wat onhandig weg te
slippen.

Onverdroten zette ik echter mijn tocht voort en maande
mijn ruitenwissertjes om haar zicht enigszins te verbeteren.
U begrijpt het natuurlijk al: dat bood met de modderspatten niet echt een wervelend
en verhelderend perspectief.

Ik weet niet hoe het met u is in dergelijke situaties, maar ik kon me niet onttrekken
aan het beeld van de ziel die er ons op de meest onverwachte en verrassende
manieren aan herinnert dat wij het steeds zelf zijn die onze emotionele en mentale
modderspatten op de spiegel plakken waar we dagelijks in kijken, en dat beeld
vervolgens als waarheid gaan beschouwen.

Vaak zien we niet dat het een zelf ontworpen versluiering is die over ons beeld hangt.
Wat we zien in de spiegel heeft echter een illusoir karakter.

Misschien kunt u het met me eens zijn dat er een voortdurende uitdaging in zit om
onze subjectieve blik te onderzoeken op conditioneringen en waarheidsgehalte?

Om onze soms vertroebelde gedachten, stille verlangens en taaie principes moedig,
en als het even kan ook nog zonder oordeel, in de ogen te kijken, zodat het beeld
uiteindelijk kan worden schoongespoeld en de pracht van de ziel zich weer kan tonen?

Eenmaal thuis na al deze overpeinzingen besloot ik een genereus gebaar te maken
naar mijn autootje en haar een koninklijke wasbeurt te schenken, waar ze sprankelend
en stralend uit tevoorschijn kwam.

Zou dit ook van bedrieglijke
en voorbijgaande aard zijn of
is dit wat voor ons uiteindelijk
daadwerkelijk in het verschiet ligt?
De beantwoording van deze vraag
laat ik, vergezeld van een kleine
glimlach, graag aan u over.
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