Dit septembernummer staat in het teken van verzoening en vrede, ondanks de
berichten over de opbouw van een leger, het opstarten van een oorlogsindustrie en
het voorbereiden van burgers op naderende oorlogscalamiteiten. Te lang hebben
we in Nederland gedacht dat vrede een normale toestand is en dat oorlog een
uitzondering daarop vormt. Wie de geschiedenis nauwkeurig bestudeert, ziet dat
wereldwijd oorlogen nooit zijn verdwenen en dat vredestijd in werkelijkheid vaak
een voorbereiding is voor een volgend conflict. In Het Goddelijk Plan van G.A.
Barborka deel Il (hoofdstuk XIll) lezen we ‘dat het onophoudelijk oorlogvoeren en
bloedvergieten in zowel de oude als de moderne tijd karmische lasten zijn die niet
gemakkelijk afgeschud kunnen worden’.

Het is niet verwonderlijk dat velen zich machteloos voelen. Wat kunnen we doen?
Krishnamurti geeft ons een duidelijke aanwijzing met de woorden ‘Om een einde
aan de oorlog te maken in de uiterlijke wereld, moet je beginnen een einde te maken
aan de oorlog in jezelf’ (uit Over de waarden van het leven). Dit betekent dat uiterlijke
daden zoals protestacties, politieke daden en vredesdemonstraties niet de meest
effectieve weg zijn. Een betere — maar ook moeilijkere — weg is je innerlijke wereld
vredig en liefdevol te maken om zo het universele bewustzijn iets te verhogen.

In deze Theosofia

Laten we dankbaar zijn dat in onze vereniging zovelen zich inzetten voor de door
Krishnamurti aanbevolen route. Zo hebben de feestelijkheden ter ere van het 150
jarig bestaan van de Theosophical Society (TS) en het 100-jarig bestaan van het
International Theosophical Center (ITC) velen samengebracht. Pablo en Michelle
Sender inspireerden in de maand juni jong en oud tijdens hun verblijf in Naarden. In
dit nummer wordt ruim aandacht geschonken aan de boodschap die zij brachten. De
kracht van meditatie wordt door hen benadrukt en zij sporen ons aan vier belangrijke
stappen te zetten op het meditatieve pad.

Tim Boyd leert ons niet te vergeten dat cycli onlosmakelijk verbonden zijn met het
leven op aarde. Een positieve boodschap die uitzicht biedt omdat we daardoor
beseffen dat er altijd weer een keerpunt komt.

Deze gedachte komt ook naar voren in het gesprek dat ik met Svyatoslav Lipsky,
general secretary van TS Rusland, had. Ondanks de moeilijke verhouding tussen
Europa en zijn land, bleken wij als goede vrienden van gedachten te kunnen wisselen
over tal van onderwerpen. Het maakt mij eens te meer duidelijk dat oorlogen door
politici en regeringsleiders worden gevoerd, niet door burgers. Zij willen overal ter
wereld vrede en voorspoed voor hun familie en kinderen. Maar blijkbaar wordt hun
stem onvoldoende gehoord.

In dit verband is het nuttig onze huidige maatschappij eens nader onder de loep
te nemen. Zijn wij voldoende betrokken bij onze medemensen? Nemen wij onze
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verantwoordelijkheid als dat nodig is? Tim Wyatt houdt hierover een vurig betoog,
terwijl Ananya Sri Ram ons aanspoort onze innerlijke stem en eigen wil te volgen, ook
als de buitenwereld tegenwerking biedt. Dat de wereld sterke zelfbewuste mensen
nodig heeft, betoogt Barbara B. Hebert in haar artikel ‘Mentale gezondheid en oude
wijsheid’. Zo biedt deze Theosofia genoeg positieve aansporingen om aan een betere
en vredigere wereld te werken.

De bij dit nummer gevoegde flyer biedt individuen en loges/centra een handvat om
te werken aan vrede, zowel binnen als buiten onszelf.

Goed nieuws

Het afgelopen jaar bood tal van jubileumfestiviteiten op veel plekken. Op het moment
dat dit tijdschrift verschijnt zijn vrijwel alle grote activiteiten achter de rug, laatstelijk
het 12e World Congress (23-27 juli) in Vancouver en Celebrating 150 years TS and 100
years ITC (22-24 augustus) in Naarden. Op 27 juli jl. is in Vancouver de documentaire
‘One Fire’ in premiére gegaan. In Nederland zullen wij daar vanaf 17 november a.s.
(de oprichtingsdatum van de TS) van kunnen genieten.

A DOOUMTRTARY FIRM DN

150 YEARS OF THEOSOPHY

ONE FIRE

e

Tot slot een nuttige tip. Wie op de TVN website ‘online literatuur’ aantikt, wordt verrast
door een lange lijst boeken, boekjes en brochures die zijn gedigitaliseerd. Zo trof ik
daar bijv. een cursus in tien delen van onze oud-president George Arundale (1934-1945)
aan, die mij leert dat we niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Voor centra
en loges biedt de online literatuur handige aanknopingspunten voor gespreksgroepen.
Ook artikelen uit Theosofia zijn daar te vinden.

Namens de redactieleden een flitsende start van het nieuwe seizoen gewenst!

De activiteitenagenda van de Theosofische Vereniging in Nederland
(TVN) en haar plaatselijke afdelingen staat op:

www.agendatheosofie.nl
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